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ŞEHİT 


Bir ses kopar semadan yayılır her sipere 
Şahit olur kâinat ilahi bir habere 
Yere düşer mi şehit düşse de cismi yere 
Yükselir hemen rühu ulaşır Peygambere. 
Ahmet HURŞİTOĞLU 


BİRİNCİ BÖLÜM 
ABBASİLER DEVRİ (132 - 656/749 - 1258) 


I. ABBASİ HİLÂFETİ 


4. ABBASİLER'İN SOYU 


Abbasi hilâfeti, Hz. Peygamber'in amcası Abbas'a dayanmaktadır. Abbasi hilâfetinin kurucusu olan Abdullah es-Saffâh, Muhammed b. Ali b. Abdillah b. Abbas'ın oğludur. Yani Hz. Abbas'ın torununun torunudur. 


Kuruluşu, Hz. Peygamber'in irtihalinden sonra hilâfetin, O'nun soyundan gelenlere yani Hâşimoğulları'na verilmesi gerektiği fikrine dayanır. Bu fikir İslâm'ın başlangıcında kabul görmemiş ve hilâfetin bütün müslümanların yetkisi dahilinde olması ve dilediklerini kendilerine halife tayin edebilmeleri düşüncesi galip gelmiştir. Fakat İslâm dünyasının bazı bölgelerini etkileyen «Mukaddes İlâhi Hak» düşüncesi, zaman içinde hilâfet düşüncesi ile bütünleştirilerek, hilâfet hakkına Hâşimoğulları'nın sahip olduğu kanaati yerleşmiştir. 


Halkın nazarında Hz. Ali, zevcesi Hz. Fâtıma'nın Hz. Peygamber" in kızı, kendisinin de Hz. Peygamber'in amcaoğlu ve damadı olınası, aynı zamanda İslâm'daki mâzisi ve mücadelesi nedeniyle Hz. Peygamber'e daha yakın kabul ediliyordu. Fakat iktidarı ellerine geçirdikten sonra Abbasiler, Hz. Peygamber'in mirasına Abbasoğulları'nın daha lâyık olduğu fikrini yaydılar. Gerekçeleri de dedelerinin Hz. 
Peygamber'in amcası olması ve amca varken mirasın amcaoğluna intikal edemeyeceği görüşü idi. Nitekim asabe varken kızların çocuklarına miras olmazdı. Bir Abbasi şairi bu konuyu şöyle ifade ediyor: 


«Hakları olmadığı halde, kızların çocukları 
Neden istiyorlar dedelerinin mirasını?» 
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B. ABBASİ HİLÂFETİNİN SAFHALARI 


Abbasi hilâfeti, h. 132 (749) senesinden h. 656 (1258) senesine kadar devam etti ve 524 sene sürdü. H. 656'da Moğollar, İslâm âlemine saldırarak halifeyi ve ailesinden bir çok kimseyi öldürüp Abbasi hilâfetinin bittiğini de ilân ettiler. 

Abbasi hilâfetinin 524 yılı, tabiidir ki, halifelerin otoritesi bakımından aynı çizgi üzerinde seyretmedi. Nitekim bu farklılık yüzünden tarihçiler, Abbasi hilâfetini bölümlere ayırmışlardır ve bu bölünmeyi her tarihçi diğerinden farklı olarak uygulamıştır. Biz, Abbasi hilâfet müddetini üç bölüme ayırarak incelemek istiyoruz. Bu bölümler şunlardır: 


1. Bölüm: (H. 132-232 749-847) Bu devrede güç halifelerin elin. 
deydi. 

2. Bölüm: (H. 232-590'847-1194) Bu tarihler arasında güç halifelerin elinden çıkmıştır. | 

3. Bölüm: (H. 590-656;1194-1258) Bu devrede ise, ancak Bağdat ve civarında güç tekrar halifelerin eline geçmiştir. 

Bu bölümlerin her birinden tafsilâtıyla bahsedeceğiz. 


Iı. Bölüm (H. 132-232/749- 847): 


Endülüs hariç, bütün İslâm ülkelerinde iktidar, Abbasi halifelerinin elinde idi. Bu dönem halifeleri, harplere bizzat katılan ve orduya komuta eden kahraman kimselerdi. Yine onların çoğu fetva verebilecek, ictihat edebilecek ilmi seviyeye sahiptiler. Âlimleri kendilerine yakın tutarlardı. Düzgün ve güzel bir hitabete sahiptiler. 


2. Bölüm (H. 232 - 590/647 - 1194) : 

Bu devirde siyasi otorite, halifelerin kontrolünden çıkarak üç ana güç tarafından yönlendirilmiştir. 

a) Türkler (H. 232-334 847-945) : 


232-279 (847-892) yılları arasında siyasi iktidar Türkler'in eline geçmiştir. Ancak halifeler tarafından onlara karşı mücadele de başlamıştır. 


b) Büveyhiler (11. 334-447/945-1055) : 
c) Selçuklular (H. 447-590/1055-1194) : 


3. Bölüm (H. 590 - 656/1194 - 1258) ; 


Selçuklu sultanlarının zayıflamasıyla birlikte bu bölgede, Şah- 
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. Jar ve Atabekler olarak bilinen bir çok kimse ortaya çıktı. Her biri Selu ülkesinin bir bölümünde bağımsızlık ilân etti. O dönemde başta bulunan halife bu fırsatı değerlendirerek Bağdat ve çevresinde yeniden Abbasiler'e kendi istiklâllerini kazandırdı. Abbasi hilâfeti bu küçük bölgede, Hülâgu komutasındaki Moğollar'ın İslâm âlemine sal- - dınp Bağdat'ı yakıp yıkmasına, halifeyi öldürüp Abbasi hilâfetine (H. 656/1258) son vermesine kadar tam bağımsız olarak devam etti. 


C. ABBASİ HALİFELERİNİN İSİMLERİ 


524 yıllık Abbasi hilâfeti döneminde 37 halife, hilâfet makamına 
geçmiştir. Bunların isimleri ve her birinin hilâfetinin başlangıç tarihleri şöyledir: 


1 — Ebu'lAbbas es-Saffah (h. 132/749) 

2 — Ebü Cafer el-Mansur (h. 136/754) 

3 — Ebü Abdullah Muhammed el-Mehdi b. el-Mansur (h. 158/775) 
4 — Ebü Muhammed Mâüsa el-Hâdi (h. 169/785) 

5 — Ebü Cafer Harun er-Reşid (h. 170/786) 

6 — Ebü Müsa Muhammed el-Emin (h. 193/809) 

7 — Ebü Cafer Abdullah el-Me'mün (h. 198/813) 

8 — Ebü İshak Muhammed el-Mu'tasım (h. 218/833) 
9 — Ebü Cafer Harun el-Vâsık (h. 227/842) 
10 — Ebu'l-Fazl Cafer el-Mütevekkil (h. 232/847) 

11 — Ebü Cafer Muhammed el-Muntasır (h. 247/861) 
12 — Ebw'l-Abbas Ahmed el-Mustain (h. 248/862) 

13 — Ebü Abdullah Muhammed el-Mu'tezz (h. 252/866) 
14 — Ebü İshak Muhammed el-Muhtedi (h. 255/869) 
15 — Ebu'l-Abbas Ahmed el-Mu'temid (h. 256/870) 

16 — Ebu'l-Abbas Ahmed el-Mu'tezid (h. 279/892) 

17 — Ebü Muhammed Ali el-Muktefi (h. 289/902) 

18 — Ebu'i-Fazl Cafer el-Muktedir (h. 295/908) 

19 — Ebü Mansur Muhammed el-Kdhir (h. 320/932) 
20 — Ebu'l-Abbas Ahmed er-Râdi (h. 322/934) 

21 — Ebü İshak İbrahim el-Müttaki (h. 329/940) 

22 — Ebu'l-Kasım Abdullah el-Müstekfi (h. 333/944) 
23 — Ebu'l-Kasım el-Mufaddal el-Muti (h. 334/946) 
24 — Ebu'i-Fazl Abdulkerim et-Tdi (h. 363/974) 

25 — Ebu'l-Abbas Ahmed el-Kadir (h. 381/991) 

26 — Ebü Cafer Abdullah el-Kaim (h. 422/1031) 

27 — Ebu'l-Kasım Abdullah el-Muktedi (h. 467/1075) 
28 — Ebu'l-Abbas Ahmed el-Müstezhir (h. 487/1094) 
29 — Ebü Mansur el-Fazl el-Müsterşid (h. 512/1118) 
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30 — Ebü Cafer el-Mansur er-Râşid (h. 529/1135) 

31 — Ebü Abdullah Muhammed el-Muktefi (h. 530/1136) 

32 — Ebu'l-Muzaffer el-Müstencid (h. 555/1160) 

33 — Ebü Muhammed el-Hasen el-Müstezi (h. 566/1170) 

34 — Ebu'i-Abbas Ahmed en-Nâsır (h.' 575/1180) 

35 — Ebü Nasr Muhammed ez-Zâhir (h. 622/1225) 

36 — Ebü Cafer el-Mansur el-Mustansır (h. 623/1226) 

37 — Ebü Ahmed Abdullah el-Musta'sım (h. 640-656/1242-1258) 


U. ABBASİ HİLÂFETİNİN KURULUŞU 


Hicri 132 (749) yılının başlarına kadar tarih sahnesinde, «4bbasiler» ve «Aleviler» kelimeleri açıkça görülmemiştir. Bunların yerine her ikisini de ihtiva eden başka tabirler kullanılmaktaydı: Beni Hâşim, Hâşimiler, Ehl-i Beyt gibi. Bu iki gurup, kendi hakları olduğu halde, Emevilerce gasbedildiğine inandıkları halifeliği ele geçirmek için Umeyye Oğulları'na kargı birlikte mücadele veriyorlardı. 


Haşimiler diye adlandırılan bu iki gurup, birbirinden oldukça farklı özelliklere sahipti. «Alevin (Hz. Ali'ye mensup) diye isimlendirilen gurup, saf ve-iyi niyetli idi. Bunlar halifeliğin Hz. Ali soyundan gelenlerin hakkı olduğuna ve diğer insanların da onların bu hakrna kavuşmalarını sağlamak için çalıştıklarına inanıyorlardı. Abbasiler ise üstün kabiliyetli, siyasi yeteneğe sahip kişilerdir. 


Hâşimoğullarn'nın liderliği, uzun süre Hz. Ali taraftarlarında bulunmuştur. Bunların içinden çıkan liderler Umeyye Oğulları'na karşı defalarca harekete geçmişler, onların hâkimiyetine karşı mücadele vermişlerdir. Ama Emeviler, bu hareketlere daima sert ve katı bir şekilde karşılık vermişler ve hareketin liderini ortadan kaldırmışlardır. Hz. Ali taraftarlarının bu şekilde verdiği kurbanlar arasında Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin, torunu Zeyd ve Zeyd'in oğlu Yahya en önde gelenlerdir. Emeviler, Zeyd ve oğlu Yahya'yı öldürmekle de yetinmeyip cesetlerini yakmışlardır; öyle ki külleri bile rüzgâr önünde savrulup gitmiştir. yi 

Hz. Ali taraftarları, verdikleri bu kurbanlara mukabil, politik tecrübelerinin olmaması ve ordularındaki liderlik ihtilâflar yüzünden zayıfladılar. Böylece bu gurup, önceleri düşmanlarını korkutan önemli bir güce sahip iken, küçük fırkalar halinde parçalandı ve gücünü kaybetti. Daha ilk anlardan itibaren, Hz. Ali'nin soyundan gelenler arasında bile ihtilâflar ortaya çıktı. 


İmamet, Hz. Hüseyin'den sonra kardeşi Muhammed b. Ali'ye mi geçmeliydi? Yoksa oğlu Ali Zeyne'l-Âbidin'e mi? Bazıları Muhammed' in Fâtıma evlâdından değil de, Hanife evlâdından(1) olmasını öne 


(1) Annesi, Beni Hanife'den Havle binti Cafer b. Kays'tır. 
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sürerek Ali Zeynel Âbidin'in imam olmasını isterken, bir kısmı da onun cüsse itibariyle Hasan ve Hüseyin'den daha kuvvetli olduğunu ileri sürerek hararetle Muhammed'i destekliyordu. Bu guruba «Keysâniyye» denilmektedir. Bunların inançlarına göre dört imam vard.. 
Ali ve üç oğlu Hasan, Hüseyin ve Muhammei.(1) 


Şair Kuseyyir bu konuda şöyle demektedir: 


«İmamlar şüphesiz Kureyş'tendir. 
Ancak bu konuda dört kişi hak sahibidir, 
Ali ve onun üç oğlu, 

Üçü de peygamber torunu, 

Biri iyilik ve iman doluaur, 

Biri Kerbelâ şehidi, 

Diğer: öyle bir süvari ki, 

Gözler, ardında büyük bir orduyla 
Çıkmadıkça görmez onu. 
Gizlenmektedir bir süre için 
Radvi'da etrafı bal ve su dolu.»(2) 


Hz. Ali ahfadı, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra bu şekilde iki guruba ayrıldılar. Bir gurup Muhammed b. Ali'ye, diğer gurup da Ali Zeynel Abidin'e tâbi oldu. Zeynel Âbidin'in mücadele yanlısı olmayışı ve Emevilerle sulh içinde görünüşü sebebiyle t raftarları fazla olmadı. Ayrıca Zeynel Âbidin'in ölümünden sonra da gurubu, oğulları Muhammed el-Bakır ve Zeyd etrafında ikiye ayrıldı. Ayrıca Hz. Hasan'ın çocukları arasında da imameti amcâları Hz. Hüseyin'in evladından almak için uğraşanlar vardı. Neticede Hz. Ali'nin soyundan gelenler ve taraftarları çok başlı ve değişik görüşler taşıyan bir zümre haline geldi. Bu guruplar içinde en güçlüsü imametin Muhammed b. Hanefiyye'nin, onden sonra da oğlu Bbü-Hâşim'in haklı oldu- 


guna inanan guruptu. 


A. HUMEYME, KÜFE VE HORASAN MERKEZLERİ 


Emeviler'e karşı düşmanlığı körüklemek ve iktidarı ele geçirmek için çalışan bir merkez daha vardı. Bu merkez çok dikkatli ve ustaca idare ediliyordu. Burası Humeyme'dir. Humeyme'de üstlenenler, Hz. 
Ali evlâdının verdiği kurbanlardan ve dökülen kanlarından da faydalanarak, Emevi iktidarını yıkmak ve bu ailenin temellerini çökertmek istiyorlardı. 


(1) David Dunaldesh, Akidetü'ş-Şia, 113 
(2) İsfehani, el-Ağani, VITI, 31 
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İşte sonraları, Abbasiler diye anılacak olun Hâşimi kolu bu merkezde toparlanmıştır. Bu sebeple Humeyme merkezindeki toparlanışı geniş olarak açıklamaya çalışacağız. 


Abdullah b. Abbas'ın oğlu Ali, Emeviler ile barış halindeydi. Onların dostuydu. Kendisi için bir şey istemiyor, züht ve ibadetle meşgul oluyordu. Velid b. Abdülmelik, Suriye bölgesinde Dımaşk yakınındaki Humeyme'yi ona vermiş, o da Hicaz'dan ayrılıp ailesiyle birlikte oraya yerleşmişti, 


Ne Humeyme'nin bulunluğu mevki, ne de Ali b. Abdullah'ın kserakteri kimseye, burasının bir hükümet değişikliği yapmak ve idareyi başka bir ailenin ele geçirmesine fırsat hazırlamak için merkezlik edeceği hissini vermiyordu. Bundan dolayı da Emeviler, Humeyme' nin kontrol ve murakabesiyle pek ilgilenmediler. Etrafında gözcü bulundurmadılar. Gerçekten de Humeyme sakin bir yerdi. Ali b. Abdullah da Emeviler'in güvenine lâyık bir kişiydi. Fakat Ali b. Abdullah' ın oğlu Muhammed, burada yeni bir hareket ve düşüncenin başlamasını sağladı. Muhammed, çok akıllı, hırslı ve üstün bir zekâ sahibi olarak tanınıyordu. Hadiselerden yararlanmasını iyi biliyordu. Hz. All taraftarlarının hep böyle yumuşaklık ve dağınıklık içinde olacakları görüşündeydi. Çünkü belli bir imamın peşinden gidiyorlar, o ölünce veya öldürülünce de geride bir boşluk kalıyordu. Ayrıca Hz. All ahfadı, hilâfeti ele geçirmek için âni bir kırarla Emeviler'in karşısına çıkmayı âdet edinmişlerdi. Kalplerinde iyice yerleşmiş bir davaları olmadığı için, taraftarlarının liderlerini harplerde uzun süre yalnız bıraktıkları görüşündeydi. Haşimiler'in davasını benimseyip kabullenmede İslâm topraklarının aynı durumda olmadığının da farkındaydı. 


Muhammed b. Ali bu inceleme ve değerlendirmeleri sonunda kendisi için bazı prensipler tespit etti: 


1 — Yapacağı çağrı, «Âl-i Muhammed'den rızanya olmalıdır. Yani bu çağn başarıya ulaştıktan sonra Hz. Muhammed ailesinden her kim halife seçilirse ona razı c'unacaktır. Böylece o, amcasının oğulları olan Hz. Ali evlâdını kızdırmamış oluyordu. Ayrıca daveti belirli bir ferde bağlamıyordu ki kendisi, ölürse veya öldürülürse, hareket zayıfıamasın, liderlerden veya taraftarlardan öldürülenler de olsa yoluna devam etsin. Halk, Hz. Peygamber'in ailesine bağlanmanın aynı zamanda Hz. Ali evlâdına da bağlanmak demek olduğuna inanıyordu. 
Hz. Ali taraftarları da bu inançiaydı. Böylece dıştan balalınca bu hareket, Hz. Ali taraftarlarının faaliyeti olarak görünüyordu. Oysa idarecileri, yönlendiricileri ve destekleyicileriyle tamamen Abbasiler'in hâkimiyetinde bir hareketti. 
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2 — Hâşimiler, halkı mevcut «zâlim» idare aleyhine kışkırtmak 
ve bu yeni davete gönülleri ısındırmak suretiyle ortamı hazırlamadan ve gerekli hazırlıkları yapmadan hükümeti devirmek için ortaya çıkmayacaklardı. 


3 — Humeyme'den sonra Küfe ve Horasan merkezleri oluşturulacaktı. Humeyme, idare ve plânlama merkezi, Küfe ise buluşma noktası olacaktı. Humeyme'nin görüşlerini ve emirlerini getiren kişiler, yaptıkları mücadelenin sonuçlarını komutanlarına bildirmek ve yeni talimatlar almak için Horasan'dan gelen davetçi ve propaganaacılarla burada buluşacaklardı. Ama bilfiil hareket merkezi Horasan olmalıydı. Bu merkezlerden her biri, belirlenen vazifeleri bakımından son derece iyi seçilmişti. 


Humeyme, daha önce de belirtildiği gibi Dımaşk'ın kontrolündeydi. Kimseye böyle bir hareketin merkezi olacağı hissini vermiyordu. 
Üstelik küçük bir kasaba olup diğer kasaba ve şehirlerle irtibatı azdı. 


Küfe, yolun ortasındadır. Hz. Ali'nin orayı kendisine başkent edinmesinden beri Ehl-i Beyt'e destek ve yardımcı unsurlar orada toplanmaktadır. Emeviler'e karşı rekâbet halindedir. Kendisini, İslâm âleminin başkenti olma hususunda Dımaşk'a hasım ve rakip saymaktadır. 


Bu yeni daveti benimseyip geliştirmek ve başarıya ulaştırmak hususunda Horasan'ın da bariz özellikleri vardı. Horasanlılar, hükümranlığın verâset yoluyla intikâline, yani yeni araştırmacıların (The Divine Rights) diye ifade ettikleri «Mukaddes hükümdarlık hakkı» fikrine inanmakta idiler. Onlar, aynı zamanda Emeviler tarafından ortadan kaldırılan tarihi hükümranlıklanının ve şereflerinin intikamını da alma arzusunda idiler. Çünkü Emeviler onları, «Yakın bir zamana kadar kendilerine nispetle daha aşağı bir seviyede olan ve daha basit bir kültüre sahip bulunan Araplar'ın derecesine yükselemeyecekleri mevâli durumuna düşürmüşlerdi» İşte Horasanlılar, bu eski şereflerini yeniden elde etmek için çalışıyorlardı. 


Ayrıca Horasan'ın Dımaşk'taki hilâfet merkezinden uzaklığı da onun bir hareket ve isyan merkezi olarak seçilmesine imkân veren önemli sebeplerden birisidir. 


Son olarak Horasan'a hâkim olan ve bu yeni fikri yayanların çok istifade ettikleri, kabileler arası bölünmeleri de zikretmeliyiz. 


, Muhammed b. Ali, propagandacılarına ve daveti kendi adına yürütecek olanlara İslâm âlemindeki vilâyetleri ve onların eğilimlerini çok dikkatli bir şekilde şöyle anlatıyordu: 


ABBASİLER DEVRİ 29 


«Küfe ve çevresi, Hz. Ali ve ev'âdı taraftarıdır. Basra ve çevresi, He. Osman ahlâkındadır. Bir şeye engel olmama inancındadırlar. Allah'ın maktul kulu ol, katil kulu olma derler, el-Cezire, Harici'dir. Oradakiler ahlâken hristiyan müslümanlardır. Suriyeliler, Emeviler'e itaatten başka bir şey bilmezler. Mekke ve Medine'ye Hz. Ebü Bekr ve Hz. Ömer hâkim olmuştur. Fakat bir de Horasan'a bakın. Orada kalabalık bir toplum ve sağlam bir kuvvet var. Orada sağlam göğüsler, basit arzuların parçalamadığı, atıyyelerin bölemediği bomboş kalpler var. Onlar güçlü vücutlara, omuzlara ve pazulara sahip, gür sesli bir ordudur... Ben doğuyu, dünyanın ve halkın ışığının doğduğu ye-Ti uğurlu sayıyorum .»(1) 


Bu hareketin seyrine ve özelliğine geçmeden önce hicri birinci asır bitip ikinci asır başlarken meydana gelen çok önemli iki gelişmeden bahsetmeliyiz. Bu iki gelişmenin, bir taraftan mücadelenin başlamasında, diğer taraftan da Humeyme'nin kuvvetlenmesinde büyük rolü olmuştur. 


Birincisi, Ömer b. Abdülaziz'in halife oluşudur (H. 99-101). Onun zamanında adalet yayılmış ve gönüller huzur bulmuştur. Muarızlar, canlarından ve kanlarından emin olarak konuşma imkânı elde etmişlerdir. 


İkincisi ise, Emeviler'e karşı mücadele eden en güçlü gurup olan Keysâniyye'nin lideri Ebü Hâşim Abdullah b. Muhammed b. Hanefiyye'nin Dımaşk'a, Emevi halifesi Hişam b. Abdülmelik'in yanına görüşmeye gitmesiyle başlayan olaylardır. Hişam önce ona iyi davrandı. Ancak daha sonra onun edebi gücünü, yüksek mevkiini ve ilmini kıskanıp, endişelendi. Rivayete göre, Ebü Hâşim Şam'dan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkınca Hişam, onu zehirlemek üzere birisini görevlendirdi. Ebü Hâşim'in sütüne zehir katıldı. Zehir etkisini gösterip de acı duymaya başlayınca yoldan dönüp Humeyme'ye, Ali b. 
Abdullah'ın yanına geldi. Ali'yi vasi teyin etti. Yanında bulunan topluluğu da ona teslim etti ve onlara iyi davranmasını tavsiye etti. Sonra da öldü.(2) 

Bizi ilgilendiren nokta, sadece Humeyme'nin saflarına bir miktar insanın katılması ve böylece Horasan ve Irak'taki taraftarlarının Humeyme liderlerince güvenilen bir kuvvet haline gelmeleri değildir. 
Bizce bundan daha önemli olan, merkezini Humeyme'nin teşkil ettiği bilfiil mücadele eden tarafın, teorik olarak mücadele veren tarafın da kendilerine ilâvesiyle güçlenmesidir. Humeyme liderleri, Abbas b. 


(1) Makdisi, Ahsenii't-Tekasim, 292-294 
(2) Mes'udi, Murücu'z-Zebeb, TI, 201 
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Abdulmuttalib'in vârisi olarak sahip bulunduklan haklara ilâveten Hz. Ali'nin de vârisleri olmuşlardır. 


Bu merkezlerden her birinin yerini ve önemini öğrendikten sonra şimdi bunların her birinin Abbasi tarihinde oynadığı rolü araştırabiliriz. ; 


a) Humeyme: 


Daha önce söylediğimiz gibi Humeyme sakin görünüyordu. Abbasi ileri gelenleri mescitlerde, camilerde ibadetle meşgul oluyorlardı. 
Namaz ve takva en açık özellikleriydi. Propogandayı Küfe ve Horasan'daki taraftarları vasıtasıyla yürütüyorlardı. Humeyme'deki liderler, hicri ikinci asrın başlarında davetçiler ve yetkili vekiller tayin etmek, onların faaliyetlerini düzenlemek suretiyle işe başladılar. Bu döneme, «Gizli davet dönemin denir ki, hicri 100'den 1217'ye (716-745) kadar sürmüştür. Bundan sonra açıktan faaliyet dönemi gelir ve hicri 127'de Humeyme'nin Emeviler'e karşı mücadele eden Horasanlılar yönetmek üzere Ebü Müslim el-Horasani'yi Horasan'a göndermesiyle başlar. — 


Humeyme'de işleri Muhammed b. Abdullah b. Abbas plânlayıp yürütüyordu. Dailer ve nakibler gönderiyor, Küfe'de işlerin nasıl gittiğini, Horasan'da ne olup bittiğini Humeyme'den takip ediyordu. Babası Ali b. Abdullah H. 117 (1735)'de vefat etti. Onun vefatı hiç bir şeyi değiştirmedi. Züh* sahibi, siyasetten ve mücadeleden uzak birisi olduğunu daha önce söylemiştik. Bundan dolayı Muhammed, Emeviler'i kendisinden kuşkulandırmadan ve etrafa bir şüphe kokusu yaymadan işine devam etti. Hicri 125 (743)'de vefat etti. İşleri oğlu İbrahim üzerine aldı. Başlattıkları davet, durmaksızın yürüyordu. Bu sırada Emevi hilâfetine Mervan geçmişti. Mervan, dünyanın kendine karşı bir hareket içinde olduğunu ve tahtının sallandığını, özellikle de Horasan'ın kaynadığını hissediyordu. Horasan üzerindeki otoritesini kaybetmek üzereydi. Bu işleri organize eden başın kim olduğunu ve bu tehlikeli hareketin kim adına yapıldığını öğrenmeye çalıştı. Fa kat başaramadı. Organize çok iyiydi ve yollar sağlamdı. Durumu ancak iş işten geçtikten sonra anlayabildi. Mes'üdi anlatıyor: 


«Mervan'ın görevlendirdiği adamlarından bir kısmı, Ebü Müslim el-Horasani'den İmam İbrahim'e(1) mektup götüren bir elçiyi huzu- 


(1) Ebü Müslim, bazan Küfe'yi atlayıp doğrudan Humeyme'deki imamla irtibat kuruyordu. Çünkü o, imamın arada vesıta olmaksızın doğrudan tayin ettiği bir yetkiliydi. Buna rağmen genellikle Küfe'deki Ebü Seleme'yle irtibat kurardı. 
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runa getirdiler. Mektupta Ebü Müslim, İmam İbrahim'e kendine âit haberler bildiriyor ve durumunun ne olduğunu anlatıyordu. Mervan elçiye: 

— Korkma!.. Sana kaç para verdi? dedi. O da miktarını söyledi. 

— Al sâna on bin dirhem. O sana az vermiş. Bu mektubu İbrahim'e götürmeye devam et. Olanlardan hiç bir şey bildirme. Cevabını al ve bana getir. 


Elçi, Mervan'ın dediğini yaptı. Mervan, İbrahim'in Ebü Müslim el-Horasani'ye kendi el yazısıyla gönderdiği cevap üzerinde düşünüp taşındı. Cevabında, çalışmasını, gayretli olmasını ve düşmanlarına karşı hileye başvurmasını, Horasan'da şüphelendiği kişileri öldürmesini emrediyordu. Başka talimatlar da veriyordu. Mervan, el-Cezire'den Dımaşk'taki valisi Velid b. Muâviye b. Abdülmelik'e bir mektup gönderdi. Ona, Humeyme'ye gidip İbrahim b. Muhammed'i yakalayarak kalabalık bir gurup içinde kendisine göndermesi için Belkâ valisine mektup yazmasını emrediyordu. Velid, Mervan'ın emrini yerine getirdi. Vali, İbrahim, kasabanın mescidinde otururken yanına geldi. Etrafı sanlıydı. Onu yakaladı ve halifenin emrini uyguladı. Bu olay hicretin 132. (749) yılında oldu.(1) 


İbrahim, akıbetini ve sonunun nereye varacağım anlamıştı. Kardeşi Ebu'l-Abbas'ı imam tayin etti ve ona Küfe'ye gitmesini söyledi. 
Kendi aile fertlerine de onunla beraber gitmelerini, onun sözünü dinleyip ona itaat etmelerini emretti. Onlara öleceğini bildirmişti. Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed es-Saffah, kardeşi Ebü Cafer, amcaları Davud ve Abdullah ile İsa b. Müsa b. Muhammed b. Ali ve başkalarıyla birlikte Küfe'ye hareket etti.(2) Böylece Humeyme devri kapanmış oldu. Yi 


Saffah'ın annesi Arap olduğu için kardeşi Ebü Cafer Mansur'a tercih edildiği söylenir. Ebü Cafer'in annesi cariye idi. Şunu da belirtelim ki Saffah, veliaht seçildiği zaman buna karşı çıkacak kimse yoktu. Açıkça belliydi ki bu dönemde idareye seçilen kişi, büyük problemleri halletmek ve henüz vakti gelmemiş emelleri gerçekleştirmek için seçiliyordu. Bu sebeple Abbasoğulları'nın bütün ileri gelenleri bu seçimi uygun gördüler. 

İmam İbrahim, Mervan'a götürüldü ve Harran hapishanesine atıldı. Mervan'ın düşmanlarından bir gurup da onunla beraberdi. Ölünceye kadar hapishanede kaldı. Başının toz, kireç dolu bir torbaya s0- 


(1) Mes'udi, Aynı eser, II, 204 
(2) Cahşiyâri, elt-Vüzerâ ve'l-Küttah, 85 
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kulduğu ve bir süre çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı da rivayet edilir.(1) 


Şair Sudeyi b. Meymün onun arkasından şunları söyledi: 


«Kendimi güçlüklere karşı dayanıklı sanıyordum. 

İçinde dinin masumu bulunan, Harran'daki bir kabir beni yıktı. 

Bütün insanların hayırlısı, imam orada taşlarla topraklar arasındadır 


b) Küfe: 


Humeyme dosyası burada kapandı. Küfe'ye gelince orada ilk işe başlayan kişi Beni Hâşim'in mevlâsı Meysere'dir. Bekr b. Mâhân adındaki kişi de onun en önemli yardımcılarındandır. Bekr b. Mâhân, becerikli, mevki sahibi ve zengin bir kişiydi. Hem malıyla, hem de mevkisiyle Ehl-i Beyt'e yardımcı oldu. Muhammed b. Ali zamanında Meysere vefat edince Muhammed, Küfe'de Meysere'nin yerine onu görevlendirdi. Böylece bu bölgedeki davet faaliyetinin yöneticisi oldu ve Humeyme liderleriyle Horasan hareketi arasında irtibat kurma görevini üstlendi. 


Taberi şu bilgiyi vermektedir; (2) Bekr b. Mâhân h. 105'de (723) Sind'den geldi. Orada Cüneyd b. Abdurrahman'ın tercümanıydı. Cüneyd'in görevine son verilince Küfe'ye geldi. Yanında bir hayli altın ve gümüş vardı. Küfe'de Ebü İkrime Sâdık, Meysere ve başkalarıyla karşılaştı. Ona Beni Haşim'in davetini anlattılar. Daveti kabul etti. 
Yanındaki paraları onlara verdi. Muhammed b. Ali'yle irtibat kurdu. 
Meysere ölünce de Muhammed b. Ali onun yerine Bekr b. Mâhân'ı tayin etti. . 


Bekr b. Mâhân, kızını Ebü Seleme Hallâl diye bilinen Hafs b. 
Süleyman'la evlendirdi. İmam İbrahim devrinde Bekr hastalanıp ölüm döşeğine düşünce İbrahim'e bir mektup yazdı. Mektubu âhiret günlerinin önünde ve dünya günlerinin sonunda yazdığını, yerine Hafs b. Süleyman'ı bıraktığını bildiriyordu. 


İbrahim de onun görüşüne uydu ve Ebü Seleme'ye bir mektup yazarak bağlılarının işlerine nezaret etmesini emretti. Horasan halkına da Küfe'nin idaresini Ebü Seleme'ye verdiğini bildirdi.(3) Horasanlılar peşpeşe başarılar elde edip zaferin Hâşimiler'in olacağı açıkça belli olunca, Ebü Seleme'ye «Hz. Muhammed (s.a.v.) ailesinin 


(1) Mes'udi, Aynı eser, II, 305 
(2) Taberi, V, 376 
(3) Cahşiyâri, Aynı eser, 84 
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veziri» (Veziru Âl-i Muhammed) dendi. Ebü Müslim, ona mektup yazarken, «Emiru Âli Muhammed Abdurrahman b. Müslim'den Veziru Ali Muhammed Emir Hafs b. Süleyman'a...» diye yazıyordu. 


Humeyme liderleri halife ünvanını almadan önce Ebü Seleme'nin vezir ünvanını alması da zikre değer bir husustur. 


c) Horasan: 


Haşimi daveti Horasan'da iki yoldan yürüdü. Birincisi, Humeyme liderlerinin, Horasan şeyhlerinden ve başkanlarından Ehl-i Beyt'e sevgisi ve Emeviler'in yaptıklamna kızgınlığıyla tanınanlarla irtibat kurmesıdır. Bu kişilerin çoğu gizli daveti benimsiyor ve kabul ediyorlardı.(1) 


Diğer yol da Horasan'a tüccar kılığında davetçiler gönderilmesidir. Süleyman b. Kesir en meşhur Abbasi davetçilerindendir. Davetçiler «asrın imamı» olarak inandıkları kişiyi biliyorlar, fakat halka onun ismini söylemiyorlardı. Onun özelliklerini anlatmak ve davetin «Hz. Muhammed (s.a.v.) ailesinden yana olmak» anlamına geldiğini ifade etmekle yetiniyorlardı. 


Her davetçinin bizzat kendisinin seçtiği veya Humeyme'deki İmam tarafından tayin edilen on iki nakibi vardı, İmamın nakiblerle irtibatı olmazdı. Dolayısıyla da nakibler zamanın imamını tanımazlardı. 
Bu özellik nakiblerle davetçiler arasındaki en bariz farklardan biridir. 
Her bir nakibin sayıları yetmişe varan davetçisi olurdu. Bu davetçilerin de cemaatları vardı. Abbasi daveti böylece Horasan'ın her tarafında bulunan gizli hücreler vasıtasıyla yayılırdı. 


Davetçilerin ve nakiblerin en çok işledikleri propaganda temaları, Araplarla Arap olmayanların eşitliği, Ehi-i Beyt'in fazileti ve imamlık haklarıydı. Aynı zamanda Emeviler'in hatalarını anlatıyorlar, onları İslâm'ın ruhuna ters düşen dünya hükümdarları olarak tavsif ediyorlardı. 


Horasanlılar, Şii davetçileri himaye ediyorlar onları maddeten ve fikren destekliyorlardı. Zaman zaman bu davetçilerin yakalandıkları da oluyordu. Özellikle, Esed b. Abdullalı el-Kasıi(2) zamanında, 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahri, 122-123 

(2) İki defa Horasan valisi oldu. İlkinde H. 109'da (727) azledildi. H. 117 
de (735) tekrar göreve getirildi. H. 120'de (738) ölene kadar görevde kaldı. Sla'va karşı Horasan'da en sert davranan “alidir, Çevresindekiler ona kabilecilik açısından yaklaşıp telkinlerde bulunuyorlar, kendilerinin de onun gibi Yemenli olduklarını, haklarında Şlilik iddlasında bulunanların ise hem onun, hem de kendilerinin düşmanı olan 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yakalanan davetçilere bazan ölüme varan çok çeşitli ceza ve işkenceler uygulandı. Fakat Horasanlılar onların yerini alan yeni nakibleri ve daileri de saklamaktan geri durmuyorlardı. 


Bu teşkilâtlanma sonucu bütün Horasan, Emevi ailesine düşmanuk duygularıyla dalgalanır ve halifeliğin Ehl-i Beyt'in hakkı olduğuna inanır hale geldi. Humeyme liderleri H. 127'de (745) hedeflerini gerçekleştirme istikametinde büyük bir adım atmaya, fikir ve davet safhasını aşıp, harekete geçmeye karar verdiler. Emeviler'e karşı mürcadele verecek Horasanlılara komuta etmek üzere tarihin büyük askeri dehalarından birini, Ebü Müslim el-Horasani'yi seçtiler. Bu yeni davete daha önce katılma sözü veren guruplar Ebü Müslim'in etrafında toplandılar. Ebü Müslim onlara şöyle hitab etti: 


«Kalplerinizde cesaret şiarınız olsun. Çünkü cesaret zafer sebeplerindendir. Kin ve intikamdan çok bahsedin. Çünkü o, ileri atılıp hücum etmeyi teşvik eder. İtaattan ayrılmayın. İtaat savaşçının kalesidir.»(1) 


Emrindeki komutanlara sancak verirken şu âyeti okuyordu. 


«Artık saldırnya uğrayan mü'minlere, zulmedildikleri için cihat etme izni verildi. Şüphesiz ki Allah, onlara yardım etmeye elbette kadirdir.»(2) 


Bundan sonra Ebü Müslim amansız mücadelesini başlattı.(3) Burada mutlaka belirtmemiz gereken bir husus daha vardır: Ebü Müslim el-Horasani, savaş alanlarındaki maharetinin ve cesaretinin yanısıra büyük bir siyasi dehaya sahipti. Onun sahip olduğu siyasi tecrübe ve insanları etkileme kabiliyeti, bu uzun mücadele sonunda zafer kazanmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir... Konuyla ilgili İbnü'l-Esir'in zikrettiği iki misal verelim: 


Ebü Müslim'in Emevi Kuvvetleriyle İlk 
Karşılaşması: 


Ebü Müslim Horasan'a varınca, halkın nabzını yokladı. Orada- 
.ki durumu inceledi. Neticede anladı ki çok yönlü hedeflerle işe başlayabilir. Hazırlıklarını yaptı. Askerini teşkilâtlardırdı. Bulunduğu 


Mudar Arapları'na mensup bulunduğunu iddia ediyorlardı. «Mudar kablesi mensupları, H. 109-135 seneleri arasında Horasan valisi olan Müslim b. Kuteybe'ye düşmanca tutumumuzdan dolayı bizden intikam almak istiyor» diyorlardı. 

(1) İbn Abd-i Rabbih, el-Ikdu'l-Ferid, I, 158 

(2) Hac süresi, âyet 39 

(3) İbnü'l-Esir, el-Kâroll Fi'(-Tarih, V, 133 


ABBASİLER DEVRİ | 20 


mevkiyi müstahkem hale getirdi. Sonra Emeviler'in Horasan valisi Nasr b. Seyyâr'a bir mektup yazdı. Şöyle diyordu: 


«Ebü Müslim'den, Nasr b. Seyyâr'a. İsimleri mübarek ve şanı yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bazı toplumları ayıplayarak diyor ki: 

«Kâfirler, kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetler içinde en doğ-Tu yolu tutacuklardan biri olacaklarına dair, en büyük yeminleriyle yemin ettiler. Fakat kendilerine uyarıcı gelince, bu onların nefretlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Nefretlerinin sebebi yeryüzün de kibirlenmeleri ve kötü tuzaklar kurmalarıydı. Halbuki, kötü tuzağın zararı, ancak onu kurana dokunur. Onlar gelmiş geçmiş milletlere uygulanagelen kanundan başka bir şey mi beklerler? Sen, Allah' ın kanununda hiç bir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah'ın kanununda hiç bir sapma göremezsin .»(1) 


Ebü Müslim'den böyle, kendi ismiyle başlayan tehdit edici bir mektup almak Nasr'ın ağırına gitti. Nasr, cevap olarak mevlâsı Yezid komutasında büyük bir ordu gönderdi. Ebü Müslim ds Mâlik b. 
Heysem el-Huzai komutasında bir ordu hazırladı. Güvenil'r adamlarını bu orduda görevlendirmişti Onlara bunu. ilk çarpışmaları oldugunu ve gelişmekte olan davetin istikbalinin buna bağlı bulunduğunu söylecı. Kendisi de bir gurupla birlikte çarpışmaları çok yalırdın takip rdiyordu. İhtiyaç olursa yeni birlikler göndermeye hazır bir vaziyetteydi. Fakat Ebü Müslim'in ordusunun zafer elde etmesi uzun sürmedi. 


Emevi ordusu hezimete uğradı, komutanları Yezid de yaralı olsrak esir alındı. Ebü Müslim ona iyi davrandı. Onu kir eve yerleştirdi ve iyileşene kadar tedavi edilmesini emretti Sonra onu muhayyer bıraktı. İster davetlerine katılıp orada kalabilecek, isterse onlarla muharebe etmemeye, haklarında yalan söylememeye ve gördüklerini olduğu gibi söylemeye yemin etmek şartıyla Nasr'ın yanına dönebilecekti. Efendisine dönmeyi tercih etti ve belirtilen hususlarda da yemin edip söz verdi. Ebü Müslim, yanındakilere, uBu, takva ve vera' sahiplerinin sizin karşınıza çıkmalarını önleyecek ve büyük bir fayda temin edecek» dedi. Yezid, Nasr'ın yanına gelince Nasr: «Sana merhaba yok. Vallaht öyle sanıyorum ki seni sırf bize karşı bir deli edinmek için geri bıraktılar» dedi. O zaman Yezid de şunları söyledi: «Vallahi sandığın gibidir. Haklarında yalan konuşmamak üzere bana yemin verdirdiler. Ben diyorum ki: Onlar ezan ve ikametle vaktinde namaz kılıyorlar, Allah'ın kitabını okuyorlar. Allah'ı çok zikre- 


(1) Fâtır süresi, âyet 42, 43 


30 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


diyorlar. Rasulullah'a yakınlığa davet ediyorlar. Sanıyorum onların durumu yükselecek. Sen eğer beni kölelikten kurtaran efendim olinasaydın sana dönmez, onlarla beraber kalırdım.»(1) 


Ebü Müslim'in önsezisi de, Nasr'ın beklediği de doğruydu. Bu olay, Ebü Müslim'e arka arkaya heyetler gelmesine sebep olan yeni bir başarı idi. Bu arada Nasr'ın saflarında da çözülmeler başgösterdi. Çünkü Emeviler o zamana kadar bu toparlanışı, İslâm'ı ve mevcut düzeni ortadan kaldırmaya çalışan Mecusi hareketi olarak tanıtıyorlardı. 

Ebü Müslim'in siyasi maharetini ortaya koyan ikinci örnek, Horasan'da mevcut kabileler arası rekabetten istifade etmedeki hüneridir. Horasan'daki Araplar birbirleriyle savaş halindeydi. Orada Yemenliler, önce Kirmani diye bilinen Cüdey' b. Şuayb, sonra da oğlu Ali tarafından idare ediliyordu. Nizâriler ikiye ayrılmışlardı. Rabia cephesini Şeyban el-Harüri yönetiyordu. Mudar, Emeviler'in valisi Nasr b. Seyyar'ı tutuyordu. Tuhaftır ki bunlar, Ebü Müslim'in davetinin hepsinin de aleyhine bir tehlike oluşturacağını farkettiler. Bundan dolayı aralarındaki ihtilâfları bırakmayı, geçici bir süre de olsa harpleri durdurmayı düşündüler. Böylece Nasr b. Seyyar tek başına veya onların da yardımıyla'ortak düşman Ebü Müslim ile mücadele imkânı bulacaktı. Fakat Ebü: Müslim, çok uyanık ve zeki birisiydi. Onlar ne zaman güçlerini birleştirdilerse o, aralarını açtı. Gurupları birbirine karşı kışkırttı. Yenileni yenenden intikam almaya teşvik etti. 
Böylece Arap kabileleri arasındaki ihtilâfların devam etmesini sağladı. Bunun da ötesinde onlardan bir gurup olan Mudar'a karşı Yemeniler'den destek gördü. Ebü Müslim'in ordusu ile Ali b. el-Kirman!' 
nin ordusu Nasr'a karşı birleşti. Ali b. el-Kirmani'nin ordusuyla Nasr' ın ordusu birbirine girdi. Ebü Müslim'in ordusu maksatlı olarak biraz gecikti. Harp, Nasr ve Ali b. el-Kirmani arasında devam ederken Ebü Müslim ordusuyla birlikte Merv'e gidip vali konağına doğru yürüyordu. Bu esnada şu âyeti okuyordu: 


«Müsa, halkının bir gaflet anında şehre girdi. Orada, biri kendi taraftarlarından diğeri düşmanlarından olan iki adamın döğüştüğünü gördü.n(2) ; 

Nasr, burada hezimete uğradıktan sonra Kaçtı. Ebü Müslim daha sonra, bir süredir müttefikleri olan Yemenli liderlerden de kurtuldu. 
Bütün Horasan'ı hâkimiyeti altına alana kadar mücadeleye devam etti.(3) 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 134 
(2) Kasas süresi, âyet 15 
(3) İbnüll-Esir, Aynı eser, V, 241 vd. 
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Ayrıca şu noktayı da gözden kaçırmamalıyız; Nasr b. Seyyar, Zeki, hafızası kuvvetli birisiydi. Ebü Müslim'e ve onun yürüttüğü mücadeleye karşı bütün gücünü kullandı. Fakat bütün şartlar onun plânlarının ve arzularının aleyhindeydi. Tarihçilerden Mes'üdi ve digerleri onun tarafından yazılmış, içinde bulunduğu durumu anlatan ve kendini güçlendirecek yardım isteyen üç mektup zikrederler. Bu mektupların her birinde şiirle ifade edilmiş bölümler vardır. O böylece bir nevi şiiri, uzun süreli ve maksadı daha iyi ifade eden bir tescil vasıtası kabul etmiştir. Birinci mektup halife Mervan'a yazılmıştır. 
Ondan, yardım göndererek kendisini desteklemesini istemektedir. İçinde şu beyitler vardır: 


«Kül altında, yakında alevlenebilecek ateş parıltısı görüyorum. 

Kavmin akıllıları onu söndürmezse, gövdeler ve başlar onun yakıtı olur. 

Ateş, iki sopayla tutuşur. Harbin başlangıcı da sözdür. 

Hayret ederek diyorum: Keşke bilsem, Umeyye uyanık mıdır, uykuda mıdır? 

Eğer miletimiz kuşluk uykusundaysa de ki: Kalkın! Kalkma 2amanı geldi.» 


Fakat Mervan, el-Cezire'de Haricilerle, Şam'da Nuaynı b. Sabit'le ve başka fitnelerle savaş halindeydi. Nasr'a şunları yazdı: «Bir yerde bulunan kişi, oradan uzakta olanların görmediği şeyleri görür. Nezdinde çıkan bu derdi de sen tedavi et.»(1) 

Nasr, ikinçi mektubu da Mervan'ın Irak valisi Yezid b. Ömer b. 
Hubeyre'ye yazmıştı. : ndan destek ve yardım istiyordu. Mektubunda, Horasan'da yeşeren bu şer gücün, eğer topluca durdurulmaz ve İşi bitirilmezse Irak'a da varacağını bildiren beyitler vardı: 

uSözlerin en iyisi, en doğrusudur. Gördüm ki yalanda fayda yok. 
Yezid'e haber veriyorum: 

Horasan toprağında yumurtalar gördüm. Eğer civciv (ıkarırsa hayret, iki senelik civcivler olacak. 

Onlar tüylendikleri halde henüz uçınamış ama büyümüşlerdir. 

Onlara bir çare bulunmaz da uçarlarsa, müthiş bir harp ateşi tutuşturacaklar.» 

Fakat Nasr, Irak'ta ortaya çıkan fitnelerle meşgul olan Yezid'den de herhangi bir yardım alamadı.(2) 


(1) Mes'ddi, Aynı eser, Ti, 202 
(2) Mes'ddi, Aynı eser, TI, 202 
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Üçüncü mektup yine halife Mervan'a yazılmıştı. Bu mektubu, Horasan'da yenilgiye uğrayıp, orayı terkettikten sonra yazmıştı. Onu Horasan'ı terke zorlayan bu durumun, büyüyeceğini ve bütün ülkeyi saracağını söylüyordu. Mektubunda şu beyitler vardı: 


uDurumumuzu hiç gizlemiyoruz. Biz, kasabın yarına yaklaştırılmış öküz gibiyiz. 

Yahut da dokuz aylık hamile olduğu halde, ailesinin bakire sandığı kız gibi. 

O parçalanmıştı, biz tamir ediyorduk. Ama yırtık, yamadan büyük. 

İyice eskiyince maharetli bir ustayı bile aciz bırakan elbise gibi.»(1) 

Nasr, Horasan'ı terkettikten sonra Hemedan'ın Rey bölgesinde bulunan Sâde'ye gitti. Orada kederinden öldü.(2) 


Horasan'ın Emeviler'in elinden çıkması ve Abbasiler'in emrine girmesi Haşimi zaferlerinin habercisiydi. Bundan sonra Haşimiler'in tarafı kuvvetlendi. Sonra orduları zaferler kazanarak Horasan'dan harekete geçti. Nihayet Irak'a vardılar. Orada büyük Arap kahramanlarından Yezid b. Ömer b. Hubeyre ile karşılaştılar. Yezid ve adamları Irak'ı eşine az rastlanır bir cesaretle savundular. Fakat Yezid sonunda Küfe'yi boşaltıp müstahkem surları olan Vâsıt'a çekildi. Orada mevzilendi. Bu sırada, ileride anlatacağımız gibi Mervan öldürüldü. 


Ebü Müslim, elde ettiği zafere bakıp coşuyor ve şiirler söylüyordu: 


«Kesin kararlılıkla ve gizliliğe riayet edcrek bir graya toplanmış Beni Mervan meliklerinin aciz kaldığı işler başardım. 


Onların hayatına son vermek için bütün gücümle çalışmaya devam ettim. 


Halk, Şam'da gaflet içinde uykudaydı. 


Onlara bir gece kılıçla geldim. Öyle bir uykudan uyandılar ki, onlardan önce kimse böyle uyumamıştır. | 


Yırtıcı hayvanlarla dolu bir arazide koyun otlatıp da uyuyanın sürüsünü aslanlar alır.»(3) 


Humeyme ve Horasan'ın Buluşması: 


Ebü Müslim'in Horasan'daki çalışmaları zaferle sonuçlandı ve orada bütün iktidarı ele geçirdi. Kendisi Horasan'da kalırken, ordularını 


(1) Mes'üdi, Aynı eser, Il, 204 
(2) Mes'üdi, Aym eser, LI, 204 
(3) İbn Hallikân, Vefeyâtu'l-Âyan, 1. 202 
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Kahtaba b. Şebib et-Tai'nin emrine verip Irak tarafına gönderdi. Kahtaba, zafer üstüne zafer kazanarak Küfe'ye vardı. 


Enteresandır ki, Humeyme ile Horasan arasında bağlantı noktası olarak görev yapan Küfe, h. 132 (749) senesi başlarında, Horasan dan gelen ve Ehi-i Beyt için çalışan ordularla, Humeyme'den uzaklaşan veya başka bir tabirle kaçan Ehi-i Beyt arasında buluşma noktası olmuştur. Artık Ebü Seleme'nin bizzat kendisi bağlantı noktasıdır. Haşimiler'e yakınlık duyan ordular, İbn Hubeyre karşısında muzaffer olup onu Irak'ı terketmeye ve Vâsıt surlarına sığınmaya mecbur ettikten sonra Küfe istikametinde yürüdüler. H. 11 Muharrem 
132 (30 Ağustos 749)'da Küfe'ye gelen bu ordular, Ebü Seleme'ye 
destek oldular ve idareyi ona teslim ettiler. Aynı tarihlerde Humeyme'den hareket eden Hâşimi kafilesi de gizlice Küfe'ye geldi ve onlar da Ebü Seleme'ye vardılar. Ebü Seleme, onları Beni Hâşim'in azatlı kölesi, Velid b. Sa'd'ın evine yerleştirdi ve hizmetlerini bizzat kendisi üstlendi. Onların durumunu gizli tuttu.(1) 


Böylece bütün yetkiler Ebü Seleme'de toplandı. Onun nasıl bir yol izlediğini ve neticede Muhammed b. Abbas'ın nasıl ortaya çıktığını görebilmemiz için Ebü Seleme'den biraz daha bahsedeceğiz. 


Ebü Seleme el-Hallâl: 


Adı, Hafs b. Süleyman'dır. Kendisine Hallâl denmesinin sebebi, kılıç kını yapmasıdır. Halle, ekilıç kının demektir. Hallâl da «kinci» anlamına gelir. Araplar, kın yapana «hallâl» derlerdi.(2) Onun dükkanında sirke imal ettiği ve bunun için kendisine, «sirkeci» anlamında «hallâl» dendiği de rivayet edilir.(3) 


Abbasi hilâfetinin kuruluşunda Ebü Seleme'nin ve ondan önce de kayın pederi Bekr b. Mâhân'ın payı büyüktür. Ebü Seleme, siyaset ve devlet idaresini bilen, varlıklı bir insandı. Zaman zaman davetin önüne çıkan engelleri maharetle bertaraf eder, gerek davet ve gerekse bu yola kendini adamış olan kimseler uğruna servetini cömertçe harcardı. Onun Küfe'deki yeri duha önce belirtildiği gibi, Hurneyme ile Horasan arasında bir irtibat noktasını teşkil ediyordu. Ebü Seleme, yine de davetin ilerleyişini görmek için sık sık Horasan'a gidiyordu. Ebü Seleme'nin bu tür gayretlerini göz önünde bulunduracak olursak onun, bu yeni davet ile ulaşılan zaferde önemli bir rol oynadığını belirtmemiz gerekir. 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 85; İbn Tiktaka, Aynı eser, 174 
(2) Cabşiyâri, Aynı eser, 84 


(3) İbn Tiktaka, Aymı eser, 131 
Islam Tarihi C3 F 2 
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Horasan birlikleri, zaferden zafere koşarak Küfe'ye kadar gelince burada bulunan askeri liderler, Ebü Seleme'nin hizmetlerini gözeterek genel komutayı kendisine devrettiler. Bu arada, Humeyme'yi bir müddet önce terketmiş olan Abbasiler de Küfe'ye gelerek Ebü Seleme'nin emir ve komutasına girdiler. Humeyme'den ayrııp gelen bu insanlar, henüz Horasan'da bulunan taraftarlarının Küfe'ye ulaştığını bilmedikleri gibi, Horasan'daki Abbasi taraftarlarının da Humeyme'dekilerin Küfe'ye ulaştığından haberleri yoktu. Bu iki dost kuvvetin Küfe'ye ulaştığını sadece Ebü Seleme ve yakın arkadaşları bilmekteydiler. 


Ebü Seleme'nin Niyeti: 


Genel olarak Ebü Seleme hangi niyetlerle hareket etmiştir? 


Acaba, aslında Abbasiler'e yaptığı bu hizmetlerinde samimi idi de daha sonraki karmaşık hadiseler mi kendisini yanılttı? 


Yoksa Abbasiler'in kendisine teslim ettikleri bu emanete hıyanet mi etti? 


Veya aldatılarak halifeliğin Âl-i Muhammedi'den birisinin hakkı olduğuna inandırıldı da bu makama onu mu getirmek istedi? 


Yahutta, kendi nefsini düşünerek, yönetimin kendi sevk ve idaresinde kalmasını istedi de, daima o makama gelişini kendisine borçlu olduğunu bilecek olan Hz. Ali taraftarı birini mi halife olarak başa getirmek istedi? 

Şimdi bu ihtimalleri beraberce değerlendirelim: 


Rivayete göre Ebü Seleme, Hz. Ali evlâdının ileri gelenlerinden Câfer es-Sâdık ile Abdullah b. Hasan b. Hasan b. Ali ve Ömer b. Zeyne'l-Âbidin'e birer mektup göndermiş ve elçiye şu tenbihatta bulunmuştu: 


«Önce Câfer es-Sâdık'a git. Eğer Câfer sana olumlu cevap verirse diğer iki mektubu yırtar atarsın. Şayet o fikrimizi kabul etmezse, oradan Abdullah'a gidersin. Eğer o kabul ederse ne âlâ, öbür mektu- 
.bu yok edersin. Şayet Abdullah da olumsuz cevap verirse, bu defa da Ömer'e gidersin.» 

Elçi, Ebü Seleme'nin tenbihine uyarak ilk önce Câfer es-Sâdık'ın yanma gitti ve kendisine mektubu iletti. Fakat mektubu alan Câfer es-Sâdık, «Bizim Ebü Seleme ile bir işimiz yoktur. O başka taraftadır» diye cevap verdi. Elçinin mektubu okuması için ısrar etmesi üzerine de hizmetçisini çağırarak ışığı yakınına getirmesini emretti ve mektubu ateşe tutarak yaktı. Elçiye, «Cevabımt gördün» diye karşılık verdi. Elçi bunun üzerine oradan ayrılarak Abdullah'ın yanına gitti. Abdullah mektubu alınca onu öpüp alnına koydu ve okuduktan sonra kalkıp Câfer es-Sâdık'ın yanına gitti. Ona şöyle dedi: «Bu mektubu bana Ebü Seleme göndermiş. Beni halife olmaya davet ediyor. Bu mektubu da Horasanlı bazı taraftarlarımız getirdiler» Câfer es-Sâdık şöyle dedi: 

«Horasanlılar ne zaman sizin taraftarlarınız oldular? Yoksa Ebü Müslim'i oraya sen mi gönderdin? Horasanlı herhangi bir kimsenin ismini bilir, kendisini tanır mısın? Birbirinizi tanımadığınız halde, Horasanlılar nasıl olur da senin taraftarın olurlar?» Abdullah, «Niçin böyle konuşuyorsun?» diye sorunca Câfer es-Sâdik: 


«Allah şahittir ki ben her müslümana nasihat etmeyi kendime vazife bilirim. Hal böyle iken sana nasihat etmemem mümkün değildir. Abdullah, sen kendini boş heveslere kaptırma. Bu devlet onlara müyesser olacak. Sana getirilen bu mektubun bir benzerini az önce bana da getirdiler.» Bu sözleri dikkatle dinleyen Abdullah, Câfer es-Sâdık'ın yanından ayrıldığı zaman, biraz önce Ebü Seleme'ye gönderdiği olumlu cevaptan geri dönmüş bulunuyordu. Öte yandan, Ömer ise, «Ben onun bahsettiği adamı bile tanımıyorum.' Dolayısıyla, kendisine olumlu cevap vermem mümkün değildir» diyerek Ebü Seleme' nin teklifini kabul etmedi.(1) 


Bütün bunlar olup biterken, Saffah ve arkadaşları Küfe'de meydana gelen gelişmelerden habersiz bulunuyorlardı. Onların bildikleri tek şey, Ebü Seleme ve yaptığı hizmetler idi. Bu arada, Horasanlı askerler, Küfe'nin yakınlarında bulunan ve Hammam A'yan denilen yerde karargâh kurmuşlardı. Bu askerler burada kırk gün kadar bekledikten sonra sıkılarak, Ebü Seleme'ye halifenin ne zaman ilân edileceğini sormaya başlamışlardı. Ebü Seleme se, «Acele etmeyin. Şimdi onun zamanı değildir. Çünkü Vâsıt, henüz fethedilmemiştirn diyerek onlan yatıştırıyordu. (2) 


Öte yandan, Ebü Humeyd es-Semerkandi olarak bilinen Muhammed b. İbrahim el-Humeydi adında Horasanlı bir komutan, Hindse'yi ele geçirmek düşüncesiyle harekete geçmişti. Oraya doğru ilerlerken, İmam İbrahim'e hediye edilmiş bir köle olan Harzemli bir atlı ile karşılaştı ve kendisine Küfe'de neler olup bittiğini sordu. Köle olanları anlattı: 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 86; İbn Tiktaka, Aynı eser, 132 
(2) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 153 
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«Mervan İmam İbrahim'i öldürttü. İmam İbrahim ise ölmeden önce kardeşi Ebü'l-Abbas'ı kendine veliaht tayin etti. Bundan sonra Ebu'l-Abbas bütün aile fertlerini yanına alarak Küfe'ye geldi» Bu haber üzerine, Ebü Humeyd bu köle ile birlikte Ebu'l-Abbas'ın yakınlarının yanına giderek kendilerine başsağlığı diledi ve İbn Harisiye' nin nerede olduğunu sordu. Kendisini Ebu'l-Abbas'ın yanına götürdüler. Ebü Humeyd burada Ebu'l-Abbas'ın halife olduğunu ilân etti, onun elini, ayağını öperek kendisine biat etti. Daha sonra oradan ayrılarak Küfe'nin dışında bulunan Hammam A'yan'da beklemekte olan arkadaşlarına durumu haber verdi. Bunun üzerine onlar da gidip Ebu'i-Abbas'a biat etmeye karar verdiler. Bunu öğrenen Ebü Seleme, atma binerek arkadaşlarıyla birlikte Ebu'l-Abbas'ın yanına gitti. Fakat kapıda bekleyen nöbetçiler onların geldiğini görünce, kapıyı kapayarak kendilerini içeri almadılar. Arkadaşları ile kapıya dayanan Ebü Seleme, kendisinin Âl-i Muhammed'in veziri olduğunu söyleyerek kapının açılmasını istedi. Nöbetçiler, bu sözler karşısında kapıyı söylenerek açtılar. Ebü Seleme, Ebu'l-Abbas'ın yanına girince kıbleye dönerek bir kaç defa secdeye kapandıktan sonra, onun el ve ayaklarını öperek kendisini bağışlamasını dilemeye başladı. Bunun üzerine Ebu'!- Abbas ona şöyle dedi: 


Seni bağışladık Ebü Seleme, doğru söylüyorsun, biz seni takdir ederiz. Yapmış olduğun hizmetleri de unutacak değiliz. Senin hatalarını affettik. Sen şimdi karargâhına dön. Askerlerinin arasına herhangi bir fitne yirmesine izin verme.» Ebü Seleme, bu sözler üzerine Hammam A'yan'da bulunan karargâhına gitmek üzere oradan ayrıldı.(1) 


Ebu'l-Abbas, Ebü Seleme'ye yukarıdaki sözleri söylemişti ama, o, bu sözlerinde samimi değildi; onun kusurlarını gerçekten bağışlamamıştı. Ancak henüz Ebü Seleme'nin yardım ve desteğine ihtiyacı vardı. Bu sebeple, içinde başka şeyler saklamasına rağmen ona yukandaki sözleri söylemişti. 


Ebu'l-Abbas bu olaydan sonra camiye giderek, halka hitaben ilk hutbesini okudu. Halktan kendisine biat etmelerini istedi. Bu arada bazı akrabalarını ve kendisine bağlı kimseleri muhtelif yerlerde bulunan askeri birliklerin başına getirdi. Bunun ardından da kendisine daha önce hiyanet ettiği için, Ebü Seleme'nin üstüne yürümek istedi. Çünkü, Abbasiler'in uzun süren çetin mücadeleleri, neredeyse onun icraatı yüzünden başarısızlıkla sonuçlanacaktı. 


(1) Taberi. IX, 135: Cahşiyâri, Aynı eser, 86-87; İbnü'l-Esir, Aynı eser, V. 153 z 
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Ebu'l-Abbas, Ebü Seleme'nin üstüne gitmeye karar verince, Davud b. Ali kendisine şöyle dedi: 


«Şahsen ben Ebü Müslim'e de güvenemiyorum. Siz böyle bir şey yaptığınız zaman sizden çekineceğini zannetmem. En iyisi siz ona bir mektup yazarak, kendisine Ebü Seleme'nin durumunu bildiriniz.» 


Bu fikri benimseyen Ebu'i-Abbas, Ebü Müslim'e bir mektup yazarak Ebü Seleme'nin hilâfetin başkasına geçmesi için çalıştığını bildirdi. Mektubunun sonunda da: «Ben onun suçlarını sizin için bağışladım.» diyordu. Gerçi mektup böyle bir cümle ile bitmekteydi ama, muhteva olarak baştan sona kadar Ebü Müslim'i Ebü Seleme'yi öldürmeye teşvikle dolu idi. 


Ebü Müslim bu mektubu alınca, Ebu'l-Abbas'ın asıl maksadın anlamakta zorluk çekmedi. Hemen harekete geçip, bir gurup Horasan lı askeri de emrine vererek Merrâr b. Enes'i Ebü Seleme'yi öldürmek üzere görevlendirdi. Merrâr ve yardımcıları aldıkları bu görevi yerine getirmek için Küfe'ye gelince, sokaklarda dolaşan ve halifenin Ebü Seleme'den memnun olduğunu ilân eden bir tellâl ile karşılaştılar. Halife bundan sonra, Ebü Seleme'yi sarayında kabul ederek kendisine hil'at giydirdi, onunla sohbet etti ve ihsanlarda bulundu. Aynı durumun tekrar yaşandığı ertesi geceki sohbet sabaha karşı bitirildi. 
Bundan sonra saraydan çıkarak evine gitmek üzere yola koyulan Ebü Seleme, yolda Merrâr ve adamları tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü, H. 132 Receb.(1) Bu arada şehrin kapıları da kapanmıştı. 
Sabahleyin olay Ebu'l-Abbas'a, Ebü Seleme'yi Hariciler'in öldürdüğü şeklinde iletildiği zaman Ebu'l-Abbas, «Nihayet beldsını bulmuş» diye söylendi. 

Bir çok tarihçi Ebü Seleme'nin Küfe'de oynadığı büyük rolden bahsederken, farkında olmadan bazı hatalara düşer, Abbasi hilâfetinin kuruluşunda oynadığı önemli rolü dikkate alarak onu savunmaya çalışırlar. 


Bazı tarihçiler de onu, kendisine mâl edilen davet sonuçlarını Hz. 
Ali taraftarlarının lehine döndürmeye çalışmak gibi bir suçla itham etmeye yönelmişlerdir. Bu tarz düşünenler, İbn Hallikan'ın şu sözlerine dayanmaktadırlar: «Bazı kimseler ise Ebü Seleme'nin Hz. Ali taraftarlarına karşı bir sempati duyduğunu ileri sürmektedirler. »(2) 


Ayrıca, Humeyme'de «Âl-i Muhammed'den rızaya» düsturuna göre 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 90; İbnü'l-Esir, Aynı eser, V. 163-164; İbn Tiktaka, Aynı eser, 133; İbn Hallikan, Aynı eser, I, 163; İbn Haldun, el-İber, 
II, 176 

(2) İbn Hallikan, Aynı eser, I. 163 
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yürütülen propagandanın gayesini anlama noktasında aldatıldığı için Ebü Seleme'nin daha sonra Hz. Ali taraftarlarına böyle bir mektup yazmış olabileceğini ileri sürenler de vardır. Nitekim Humeyme liderleri burada yürütülmekte olan propagandayı «Âl-i Muhammed'den rızaya» şeklinde açıkça ilân ediyorlardı. Daha sonra bu propaganda hedefine ulaşmca «Âl-i Muhammed'in veziri» durumunda olan Ebü Seleme, halifeyi tayin ve ilân etmekle yükümlü olduğunu düşündü ve Hz. Ali taraftarlarının bu iş için başkalarından daha liyâkatli olduklarını benimsedi. Çünkü bu propaganda, onların sürekli mücadeleleri ile devam etmiş, onlardan bir çok kurbanlar almıştı. Sonra, bu insanlar halk nezdinde daha yaygın bir şöhrete sahiptiler. Halk onları Abbasiler'den daha fazla tanıyordu. 


Bazı tarihçiler ise meseleye şöyle bir itiraz ile yaklaşmak isterler; «Hatalı olduğunu kabul etsek bile, Ebü Seleme'nin bu hatasının bağışlanması daha uygun olmaz mıydı? Çünkü Ebü Seleme dava uğruna uzun süren bir mücadele vermiş, o yolda büyük bir servet haıcamıştı.» 

Ebü Seleme'nin Abbasi devletinin kurulması için yapılan çalışmalarda önemli ve hayati bir rol oynadığını söylemek yanlıştır. Şüphesiz ki Ebü Seleme büyük mücadele vermiştir. Fakat bu mücadele Emevilere karşı verilmiştir. Ebü Seleme, Abbasi hilâfetinin kuruluşu için mücadele etmiş değildir. O, Abbasi hilâfetinin kuruluşu için çalışmakla vasıflandırılmaktan çok, bu devletin kurulmasına karşı direnme özelliği ile tanınır. 

İbn Hallikan'ın, Ebü Seleme'nin, hilâfeti Hz. Ali evlâdına vermek niyetinde olduğu yolundaki rivayetine gelince, bu rivayet de sıhhatli görünmemektedir. Çünkü Ebü Seleme, Humeyme'den gelen o ihtilâlci gurubu kırk gün gibi bir süre bekletmiş, üstelik İmam'a yardım mânâsına gelebilecek herhangi bir harekete girişmemiş, Abbasiler'in Küfe'ye geldiklerine dair almış olduğu haberleri ilân etmemiş, bu insanları bir nevi kendisinin idare ettiği bir hapishaneye koymuştur. 


Ebü Seleme'nin Humeyme'de yürütülen propagandanın asıl gayesi hususunda aldatılmış olduğu için daha sonra Hz. Ali taraftarlarına mektuplar yazmış olduğu tarzında ileri sürülen iddiaya gelince, böyle bir durum normal insanlar için muhtemel olsa bile, komutan ve vezir durumunda olanlar için muhtemel değildir. Her halde Ebü Seleme'nin, «Abbasiler plânlar yapar, her tarafa propagandacılar gönderir, ihtilâli başlatırlar. Eğer hareket başarısız kalır veya herhangi bir şarsıntı geçirirse, kendilerini feda etmiş olurlar. Şayet plân zafere ulaşacak olursa bunu uzun mücadelede küçük veya büyük herhangi bir rol almamış olan Hz. Ali evlâdına nefis bir lokma olarak 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takdim ederler» gibi bir düşünceye kapıldığını iddia etmek de mümkün değildir. Humeyme ileri gelenlerinin yürüttükleri propagandanın Ebü Seleme için yapılmadığı da açık bir hakikattır. Bu olayda verilen cezaya gelince, işte bu değişebilirdi. Tarihte meydana gelmiş olan )irbirine benzer olaylarda zamanın özelliklerine göre öldürme, hapse atma veya sadece görevden alma gibi cezaların verildiği görülmektedir. 


Ebü Seleme olayı, Abbasi devletinin daha başlangıcında ilk vezi- 
“inin yaptığı yanlışları ve bunun sonuçlarını birlikte ortaya koyan bir ılaydır. 


B. EMEVİ HİLÂFETİNİN SONU 


Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Abbasi devleti Küfe'de ilân zdilmişti. Ancak, hilâfet ilân edilmesine rağmen, Abbasiler'in henüz ırtadan kaldırmaları gereken iki büyük kuvvet, mevcudiyetini sürdürmekteydi. Bunlardan biri Emevi halifesi Mervan b. Muhammed'in komutasında olan ve karargâhı el-Cezire'de bulunan kuvvet, diğeri de Yezid b. Ömer b. Hubeyre'nin komutasındaki Vâsıt'a karargâh kurmuş olan kuvvetti. Tablatiyle, önce Mervan'ın üzerine gitmek gerekiyordu. Zira Mervan ortadan kaldırılmadığı sürece, Abbasi devletini 


temelleri sağlama alınmış sayılmazdı. 


a) Zap Savaşı ve Mervan'ın Öldürülmesi : 


Ebu'l-Abbas es-Saffah, Mervan'la savaşmak üzere ordusunun seçme askerlerinden oluşan bir birlik kurdu. Başına amcası Abdullah b. 
Ali'yi komutan tayin etti. Mervan'm ordusu ise yüz yirmi bin civarında idi ve Suriyeli askerden teşekkül etmişti.(1) Bu ordu sayıca üstün olmasına rağmen bir süre sonra girişeceği savaşı zaferle bitirecek yapıda değildi. Çünkü bu savaşta, bir tarafta zaferden zafere koşan, morali son derece yerinde olan yeni kurulmuş bir ordu, diğer tarafta ise sürekli yenilmiş, zafer ümidini yitirmiş, son derece zayıflamış bir ordu bulunuyordu. 


İki ordu Dicle'nin doğu kolarından biri olan Yukarı Zap ırmağı üzerinde karşı karşıya geldiler. Savaş korkunç oldu. Mervan'm ordusu sayı ve maddi güç bakımından, Abdullah b. Ali'nin ordusu ise moral bakımından üstündüler. Bu savaş bize istikbal ümidi sönmüş, moral gücü zayıflamış olan bir orduya, malzeme çokluğu ve sayı üstünlüğünün bir fayda sağlamadığını gayet açık olarak göstermeztedir. Bu savaşta zafer Abbasiler'in oldu. Mervan'ın ordusu ağır bir hezimete uğradı. Öte yandan Zap savaşı hâkimiyet mücadelesini de 


(1) Taberi, III, 47; İbn Tiktaka, Aynı eser, 125 
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halleden bir gelişme oldu. Mervan, bu yenilgiden sonra askerlerini bir daha toparlayamadı veya bir miktar kuvvet oluşturdu ise de Abbasi ordusunun karşısına çıkabilecek güce erişemedi. Zap savaşından sonra, Suriye kapıları açılarak bu havalide bulunan bütün şehirler birer birer Abbasiler'e teslim olmaya başladılar. 


Abdullah b. Ali, Suriye'deki şehirleri fethederken, Mervan b. Muhammed de Harran'a çekilmiş bulunuyordu. Şam civarının fetih işini bitiren Abdullah b. Ali'nin peşine düşmesi üzerine Mervan, önce Kinnesrin'e, oradan Hıms'a ve daha sonra da Filistin'e çekilmek 20- runda kaldı. Nihayet orada da tutunamayarak Mısır'a geçti. Abdullah b. Ali ise kendisi Şam'da kalarak Mervan'ı takip etmek üzere Salih b. Ali'yi Mısır'a gönderdi. 


Abbasi ve Emevi orduları arasında cereyan eden son savaş Vöâsıt bölgesinin merkezinde bulunan Beni Yusuf vilâyetinin Busir köyünde meydana geldi. Bu savaşta atından düşen Mervan'ın başı kesilerek (Ağustos 750) Küfe'de bulunan Ebu'i-Abbas'a gönderildi. Ebu'l-Abbas, Mervan'ın kesik başını görünce, secdeye kapanarak şöyle dedi: 


«Beni, sana karşı galip getirip, muzaffer kılan ve intikamımı bırakmayan Allah'a şükürler olsun.» Mervan'ın ölümünden sonra Emevi hilâfeti tamamen çökerken es-Saffah da tek halife olarak idareyi şahsında topluyordu.(1) 


b) Yezid b. Ömer b. Hubeyre ile Savaş ve Vâsıt'ın Ele Geçirilmesi : 

Mervan meselesinin halledilmesinden sonra Abbasi orduları, Yezid b. Ömer'i yakalamak için harekete geçtiler. Çünkü Yezid, Emeviler'in son temsilcisiydi. Bazı kaleler hâlâ onun elindeydi. Yezid, İbn Kuteybe'nin de ifade ettiği gibi, Irak ve Küfe'yi hükmü altına almış ender komutanlardan biriydi.(2) İri yapılı, uzun boylu, iyi konuşan, cesur bir insandı. Yezid, Abbasiler'in hilâfete geçmelerinden sonra dahi onlarla savaşmaya devam etti. Mervan b. Muhammed'in öldürülmesinden sonra Vâsıt'a çekildi. Abbasiler, burayı fethetmek için uzun süre mücadele etmelerine rağmen hiç bir sonuç alamadılar ve sonunda kendisiyle sulh yapmak mecburiyetinde kaldılar.(3) 


Ebü Müslim el-Horasani, Horasan yakınlarındaki Merv şehrini h. 130 (748) senesinde ele geçirdiği zaman oraya yerleşmiş ve bir müddet önce İmam İbrahim tarafından kendisine elçi olarak gönderilen 


(1) İbn Tiktaka, Aynı eser, 125-127 
(2) İbn Kuteybe, el-Maârif, 149 
(3) İbn Hallikân, Aynı eser, Il, 267-268; İbnU'l-Esir, Aynı eser, I, 164 vd. 
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Kahtaba b. Şebib'i, burada Emeviler'e karşı savaşmak üzere kurmuş olduğu bir askeri birliğin başına geçirerek sefere çıkarmıştı. Kahtaba önüne çıkan Emevi birliklerini yenerek Irak'a kadar ilerledi. Bu 81- rada Yezid b. Ömer, Irak'ta vali olarak bulunuyordu. Fırat nehrini geçerek Yezid'in üzerine saldırmak isteyen Kahtaba, Yezld'in ordusunda bulunan Ma'an b. Zaide adında Arap asıllı bir askerin kılıç darbesiyle nehre düşerek boğuldu. Bunun üzerine babasının yerine komutayı ele alan oğlu Hasan, Yezid'in üzerine taarruz etti. Bu taarruzlara karşı uzun süre dayanamayan Yezid, Küfe'yi terk ederek Vâsıt'a çekildi ve burada büyük tahkimat yaptı. Yezid burada on bir ay kadar dayandıktan sonra, Mervan b. Muhammed'in ölüm haberini kendisine getiren İsmail b. Abdulah el-Kasri'nin: «Mervan da öldürüldü. Siz hâld ne için savaşıyorsunuz?n sözleri üzerine, Abbasiler ile sulha razı oldu.(1) 


Bu arada Abbasiler, bütün kuvvetlerini Vâsıt'a, Emeviler'in son kalıntılarının sığınağına doğru yola çıkarmışlardı. Ebu'i-Abbas, kardeşi Mansur'u da Vâsıt'ı kuşatmaya devam eden Hasan b. Kahtaba'ya yardım için gönderdi. Ebu'l-Abbas, Mansur'la Hasan'a gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: 


«Aslında asker de, komutanlar da senin askerin ve komutanlarındır. Fakat, ben yine de kardeşim Mansur'un orada bulunmasını istedim. Kendisine itaat et ve destek ol.» Mansur, Vâsıt'a ulaştığı zaman, Hasan çadırından çıkarak kendisini karşıladı ve onu kendi çadırında ağırladı, ordunun sevk ve idaresini kendisine devretti.(2) 


Yukanda da belirttiğimiz gibi Mansur, İbn Hubeyre ve yanında bulunan diğer Arap savaşçılarını kuşatmaya katıldığı zaman, Mervan öldürülmüş ve Emevi devleti artık tamamen yıkılmış olduğu için, İbn Hubeyre ve adamları zafer ümitlerini tamamen yitirmiş bulunuyorlardı. İki taraf arasında elçiler gönderilerek barış görüşmelerinin yapılmasından sonra Mansur, İbn Hubeyre'ye bir eman mektubu yazarak kendisine eman verdiğini bildirdi. İbn Hubeyre, bu konuyu kendi subaylarıyla kırk gün kadar görüştükten sonra Mansur'un teklifini kabul ettiğini bildirdi Mansur'un imzalayarak kardeşi Ebu'l-Abbas'a gönderdiği bu eman mektubunun metni göyledir: 


«Allah'ın adıyla. Bu mektup, Abdullah b. Muhammed b. Ali'den Yezid b. Ömer b. Hubeyre ve Vdsıt bölgesinde bulunan müslüman ve müttefiklerine verilmiş olan bir eman belgesidir. Ben kendisinden başka bir ilâh olmayan, kullarının gizli hallerini dahi bilen ve her şey 


(1) İbnü"'l-Esir, Aynı eser, V, 165 
(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 165 
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kendisinde biten Allah adına size, kendiniz, çocuklarınız ve malları- ne konusunda tam, hilesiz bir eman verdim. Yezid b. Ömer b. Hubeyre ve yukarıda kendilerine eman verdiğimi açıkladığım diğer insanlara vermiş olduğum bu söze Allah adına ve O'nun geçmiş milletlere verdiği sözler adına uymayı taahhüt ediyorum. Bu eman ve kefaletim; Allah'ın, O'nun yüce Peygamber'inin ve seçkin halifelerinin vermiş oldukları ve hiç bir Kimsenin bozamayacağı, en küçük bir maddesini bile iptal edemeyeceği, karşı çıkamayacağı emanlar gibidir. O kefaletler ki, kendileriyle yer ve gökler idare edilmiş; kendilerine taşımaları teklif edildiğinde yer ve gökler onun yükünün altına girmekten çekinmişlerdir. Kanlarınız bu emanla korunmuş olacaktır. Size İsa b. Meryem'in, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının verdikleri gibi bir eman veriyorum. Sana ve yanında bulunan diğer müslüman ve zımmilere verdiğim bu emanı halife efendimize müracaat edip uygulama emri aldıktan sonra vermiş bulunuyorum. Bu eman ve anda itimad ediniz. Allah'a ve halifeye güveniniz. Bu emandan ben sorumluyum. Bu eman ve andıma, Allah'ın haram ve helâline, Peygamber'iyle gönderdiği dine gösterilmesi gereken bağlılık gibi bir bağ-Lılık göstereceğim. Allah, kitabını apaçık kılmıştır; ona hiç bir surette karşı gelinmez, bâtu karışmaz. O, kitabını kulları için bir delil ve nur olsun diye göndermiştir. Allah'a kavuşuncaya kadar, size verdiğim bu sözümü yerine getireceğim. Burada, Allah'ı, O'nun meleklerini, Peygamberlerini ve bu belgeyi okuyan tüm müslüman ve zımmileri bu eman ve andı verdiğime, bunlara bağlı kalacağıma, bunlardan herhangi bir hususu ihlâl etmeyeceğime; bunun aynı zamanda halifenin Horasanlı taraftarları ve kendisine itaatle yükümlü olan tüm müslüman ve zımmileri de kapsadığına, onların da bu mükellefiyet içine girdiklerine şahit kılıyorum. Sana bir kötülük etmeyecek, senden yüz çevirmeyecek, seni kendimden uzaklaştırmayacağım. Yanıma geldiğin zaman, huzurumdan ayrılıncaya kadar sana karşı hoşlanmayacağın herhangi bir muamele yapmayacağım. Ayrıca, maiyetinde bulunan kimselere de hoşlanmayacakları bir şey yapılmayacaktır. Seni ve adamlarını burada kalmak veya buradan gitmek konusunda serbest bıraktım. Size tam bir kefalet ve eman veriyorum. Bu emanı bozar da bir hile yapmaya kalkar veya hoşuna gitmeyecek olan bir şeye kalkışırsam yahutta, açık veya gizli olarak herhangi bir kimseyi bu emanın dışında bir icraata sokarsam, kalbimde size açıkladığım şu hususlardan başka bir şey gizlersem, size herhangi bir kötülük gelecek olursa veya sözümden dönmeye niyetlenirsem Allah benim tevbe ve ibadetlerimi kabul etmesin. Şayet halife bu emana uymayacak olursa, ben kendisini makamından indirecek ve kendisinden ayrılacağım ve artık ona itdat etmeyeceğim. Eğer sözümde durmayacak olursam otuz sene Vâsıt'tan kalkarak Kâbe'ye yalın ayak ve yaya olarak gidecek, olu? seneye kadar malik olacağım bütün köleleri Allah rızası için bağışlayacağım. Ayrıca karım üç talâkla boş olacak; altın, gümüş eşya, hayvan v.s. neyim varsa Allah için sadaka edilmiş olacaktır. Kendim de, Allah'ı ve O'nun peygamberine indirdiği kitabını inkâr etmiş sayılacağım. Allah, benim bu yeminime şahit ve kefildir! Zaten O, kefil olarak yeter.»(1) 

İşte Abdullah b. Ali'nin yazmış olduğu eman belgesi... Okuyucunun, bu metinde yer alan şeylere ihanet veya onları gözardı etmek için hiç bir açığın bırakılmadığını rahatlıkla görebilmesi için onu hiç bir eksiltme ve çıkarma yapmadan yukarıya almış bulunuyoruz. 
Emanın muhtevası böyleydi. Ama acaba bunda kayıtlı sözlere ne derece uyuldu? 

Yukarıdaki eman zaptı yazılınca her iki tarat da silâhlarını bıraktılar, taarruz ve savunma hareketleri sona erdi. İbn Hubeyre, bin üç yüz kişilik maiyyetiyle birlikte Mansur'un yanına gitti. Mansur'un kapısında bekleyen nöbetçi diğer adamlarını dışarıda bıraktırarak yalnızca İbn Hubeyre'nin içeriye girmesine müsaade etti. İbn Hubeyre, içeride bir saat kadar kaldıktan sonra dışarı çıkıp kendi bölgesine gitti. İbn Hubeyre, yanına beş yüz süvari ve Üç yüz piyade alarak gün aşırı gelip Mansur'u ziyaret ediyordu. İbn Hubeyre'nin böyle gösterişli bir şekilde gelip gitmesinden rahatsız olan bazı kimseler Mansur'a müracaat ederek, «Onun her geliş-gidişinde, askerlerin kendisini ayağa kalkarak selâmladığını öne sürerek kendisinin asker üzerindeki nüfuzundan henüz hiç bir şey kaybetmediğinin söylediler. 
Mansur bunun üzerine İbn Hubeyre'den sadece koruma görevlileriyle gelmesini istedi. İon Hubeyre bundan sonra bir ara otuz kişiyle birlikte, daha sonraları ise üç veya dört kişilik bir koruma müfrezesiyle gelip gitmeye başladı.(2) 

Mansur ile ilk karşılaştığı zaman İbn Hubeyre'nin ona şöyle dediği rivayet edilir: «Sizin devletiniz henüz yeni bir devlettir. Halka onu hoş olarak tanıtınız. Onlara iyi davranınız ki, sevginiz onların kalplerine çabuk girsin, dilleri sizi andıkça tat alsın. Ben bu âna kadar sizin devletinizi beklemekteydim.» İbn Hubeyre'nin bu sözleri üzerine Mansur, o âna kadar aralarında bulunan perdenin alınmasını emretti ve kendisiyle bir süre de yüz yüze konuştu. İbn Hubeyre oradan ayrıldıktan.sonra Mansur yanındakilere dönerek şöyle dedi: 

«Böyle bir insanı öldürmemi nasıl istiyorlar, anlamıyorum?» 

Mansur'un sarfetmiş olduğu bu son cümle, bazı kimselerin ken- 


(1) İbn Kuteybe, el-İmame ve's-Siyâse, II, 163-166 
(2) İbn Abd-i Rabbih, Aynı eser, I, 49; Müberred. el-Kâmli, I, 144 
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disini İbn Hubeyre'yi öldürmesi için tahrik ettiğini göstermektedir. 
Fakat o, gerek bu Arap kahramanını sevmesi ve gerekse ona vermiş olduğu emana bağlılığı sebebiyle bu yolda yapılan zorlamalara karşı koydu. Bu arada onu öldürmesi için yapılan baskıların şiddetini daha da arttırdığı görülüyordu. Ebü Müslim el-Horasani de bu konuda baskı yapanların başında geliyordu. Ebü Müslim, halife Ebu'l-Abbas'a yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: 

uBundan sonra yolun kolay kısmı kaldı. Fakat, burada önümüzde duran bir taş, yolcuları rahatsız etmektedir. Yemin ederim ki, İbn Hubeyre'nin bulunduğu bir yol rahat olmaz.» Ebu'l-Abbas bu mektup üzerine Mansur'a bir mektup yazarak ısrarla İbn Hubeyre'yi öldürmesini istedi. Mansur buna, «Onu öldüremem, boynumda ona verdiğim eman ve yemin vardır» diye cevap verdi. Ancak Ebu'l-Abbas bir mektup daha gönderdi. Onda da şöyle deniyordu. «Vallahi, onu ya sen öldürürsün ya da ben öldürecek birini oraya gönderirim »(1) 

Mansur, Ebu'i-Abbas ve Ebü Müslim'in baskılarına daha fazla kanşı koyamadı ve İbn Hubeyre'yi öldürmek için bir plân hazırladı. 
İbnü'l-Esir(2) ve İbn Hallikân'ın(3) uzun uzun anlattıkları bu plânı şöyle özetleyebiliriz; 

Mansur, önce Vöâsıt'ta bulunan hazineyi mühürlemek üzere bir adam gönderdi. Sonra İbn Hubeyre'nin maiyyetinde bulunan Kays ve Mudar kabilelerine mensup olan eşrafı yanına çağırttı. Bu davete uyan Muhammed b. Nebâte ile Havsere b. Suheyi, yirmi iki kişilik bir müfreze ile Mansur'un yanına geldiler. Mansur'un kapı görevlisi, bu iki zatı içinde Mansur'un bulunmadığı, fakat onun üç adamı ile yüz muhafızının beklemekte oldukları bir odaya aldı. İki komutan içeriye girer girmez kılıçları alınarak elleri arkalarına bağlandı. Daha sonra dışarıda bekleyen diğer askerler de ikişer ikişer içeriye alınarak tesirsiz hale getirildiler. Bu durum karşısında içlerinden biri, «Bize eman vermiştiniz. Demek şimdi ihanet ediyorsunuz. 
Allah sizi kahretsin» diye bağırdı. Bir diğeri ise, «Ben sanki daha önceden bu günü görüyor gibiydim» diye iç çekti. Bu adamların hepsi öldürülerek parmaklarındaki yüzükleri çıkarılıp alındı. Mansur, bundan sonra hazineyi taşımak bahanesiyle yüz kadar seçme askerini İbn Hubeyre'nin yanına gönderdi. Askerlerin niçin geldiklerini öğrenen İbn Hubeyre, yanındaki adamına, gidip kendilerine hazineyi göstermesini emretti. Fakat askerler hazineyi alıp götürmek yerine, orada İbn Huheyre'yi koruyacak herhangi bir kimsenin bulunup bu- 


(1) İbn Kuteybe, Aynı eser, II, 167; İbn Hallikan, Aynı eser, II, 368 
(2) İbn4'1-Esir, Aynı eser, V. 166 
(3) Ibn Hallikan, Aynı eser, V, 396 
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lunmadığını anlamak için etrafı aramaya koyuldular. Askerleri bu şekilde gören İbn Hubeyre, «Allah'a yemin ederim ki, bu adamların niyeti iyi değildir» diye söylendi. O esnada İbn Hubeyre'nin yanında oğlu Davud, kâtibi Ömer b. Eyyub, kapıcısı, birkaç kölesi ile bir de küçük oğlu bulunuyordu. Askerler, İbn Hubeyre'nin üstüne yürüyünce kapıcı aralarına girdi ise de askerlerden birinin bir kılıç darbesiyle yere serildi. Bu arada oğlu Davud ileri atıldı, fakat onu da öldürdüler. Daha sonra kılıçlanna davranan köleler de öldürüldüler. Bu esnada küçük oğlunu kurtarmak isteyen İbn Hubeyre yere düştü. Öldürüldüğü zaman yerde secdeye varmış gibi duruyordu. Askerler İbn Hubeyre'nin başını keserek Mansur'a götürdüler. Bu acı sonla Emeviler'in düşüşü tamamlanmış ve Abbasi hilâfeti tam mânâsıyla kurulmuş oluyordu. 
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IN. İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 


İslâm halifelerinin hayatlarını anlatırken iki usül takip edilmektedir. İlk İslâm tarihçilerinin takip ettiği birinci usüle göre olaylar halifeye biat edilmesiyle başlayıp ölümü veya tahttan indirilmesiyle biten bir zaman dilimi içinde ele alınarak incelenir. Bu usülde konunun ana başlığını halifenin adı teşkil eder. Devletin iç işlerinde vuku bulan ayaklanma hareketleri, ıslahat ve kültür faaliyetleri gibi konularla, fetihler, savaşlar ve devletler arası münasebetler yan başlıklar olarak verilir. 


Bu usülü benimseyenlere göre, halife o makamda bulunduğu sürece devlet işlerinde güçlü bir nüfuza sahiptir. Meselâ, âlim bir halife ilme önem verirken, otoriter, güçlü bir halife de devletin otoritesini artırmak ve fetihleri devam ettirmek ister. Bu hususu anlstan bir Arap atasözü vardır: «Halk hükümdarlarının dinine tâbidir.» 
Bu usülü benimseyenler, halifenin kişiliğini ön plâna alır, olayları onun bir yansıması gibi onunla bağlantılı olarak değerlendirirler. Yeni tarihçiler ise eski usüle bazı eleştiriler getirmektedirler. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 


1) Olaylar gerek iç, gerekse dış kaynaklı olsun, bir yılın bitmesiyle bitmez veya bir halifenin ölmesiyle durmazlar. Bir yıldan bir başka yıla, bir halifeden ötekine intikal ederler. Binaenaleyh, bir olaydan bahsederken halifenin ölmesi sebebiyle bahsi kapatıp ertesi sene veya öbür halife zamanında yeniden başlatmak doğru olmaz. 
Böyle bir durum, sebepsiz yere söz ve konunun bütünlüğünü kesmekten başka bir mânâ ifade etmez. Meselâ, Hariciler ve Şiiler, iç veya dış savaşlar gibi konular, ortaya çıkışından son bulduğu âna kadar, birbirine bağlı olarak ele alınıp işlenmesi gereken konulardır. 


2) Yeni usül taraftan tarihçiler, olayları halifelere bağlama düşüncesine de katılmaktadırlar. Bunlar şahsiyet ve otoritesi ne olursa olsun, olayların halifelerden daha güçlü olduğu düşüncesindedirler. 


Halife, olayların tek veya en mühim yönlendiricisi değildir. Halfelerin ötesinde, olayların akışını yönlendiren daha bir çok sebep vardır. Meselâ, Şia ve Harici hareketlerinin halife ile ilgili olmadığı 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gibi, Mervan b. Muhammed, Emevi halifelerinin en güçlüsü olmasına rağmen, Emeviler'in başına en büyük gaileler, bu halifenin zamanında gelmiş ve böylece Emevi ailesinin elinden çıkan hilâfet Abbasiler'e geçmiştir. 

Bu usül, derinlemesine bir araştırmayı, bizzat olayı ele alıp onu meydana getiren sebepleri inceleyerek, sonuna kadar takip etme tarzında bir çalışmayı gerektirir. Burada araştırmacı, incelemeyi tabii akışına bırakarak yıldan yla, halifeden halifeye uzanıp gitmektedir. 
Bu usülde halife değil, konu ve olay esas olarak alınmaktadır. Yine bu usülde belli özellikler arzeden konular bir asır boyunca takip ediiyor. Abbasi devletinin birinci asrı buna bir örnek olarak zikredilebilir. Çünkü bütün tarihçiler, bu asrın devletin diğer asırlarından ayrı bir özelliğe sahip olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. 


Biz, her iki usülün bir arada değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Çünkü olayların sürekliliği bir gerçek olsa bile, halifenin kişiliğinin de gözardı edilemeyeceği muhakkaktır. Zira halifeler, genellikle kendi şahsiyet ve fikirlerini yönettikleri insanlara benimsetmesini bilmişlerdir. Yaşama tarzları ne olursa olsun, halifeler kendi yaşayış biçimlerini çağdaşlarından bir çoğunun şahsına yansıtabilmişlerdir. 

Ayrıca bazı olaylar da vardır ki, onları meydana getiren halife bellidir. Binaenaleyh, bu olayların bu halifelerle birlikte ele alınıp incelenmesi gerekir. Meselâ, halifenin kendine veliaht tayin etmesi ve yapmış olduğu bazı iç ve dış yenilikler böyledir. Tabidir ki, Şia ve Harici hareketleri gibi, çıkışı herhangi bir halife ile doğrudan ilgili oimayan olaylar da vardır. Bunların da meydana geldikleri asır içinde mütalâa edilip incelenmeleri gerekmektedir. 


Biz, bu bölümde bir yandan olayları bir bütünl olarak ele alırken, bir yandan da bizzat halifenin şahsı ile ilgil olayları, halifeyi merkez alarak tahlil etmeye çalışacağız. Böylece halife de olsa icra edilen olumsuzlukların dinin özünü ilgilendirmediği ve sadece şahsi bir tercih meselesi olduğu bilinmiş olsun. Bu üslüp, bize halıfe- nin kendi çağlarında meydana gelen olaylara ne gibi etkilerde bulunduklarını anlatmakta ve açıklamakta yardımcı olacaktır. Şimdi Abbasi halifelerinin biyografilerini ve devrindeki olayları sırasıyla tetkike çalışalım. 


I — EBU'L-ABBAS ABDULLAH ES-SAFFAH (132-136/749-754) 


a) Yetişmesi ve Halife Oluşu: 


İlk Abbasi halifesi olan Ebu'i-Abbas, h. 104 (722-723) senesinde Humeyme'de dünyaya geldi. Annesi Rayta binti Ubeydullah'tır. 
Ebü Seleme'nin halifeliği, Hz. Ali evlâdına devretme düşüncesiyle giriştiği başansız teşebbüslerden sonra h. 132 yılının Rebiulevvel ayının üçüncü günü (20 Ekim 749) kendisine biat edildi. Saffah, bu sırada hasta idi. Bunun içindir ki halife olmasını müteakip Küfe camisinin minberine çıkarak halka hitaben yaptığı ilk hutbeyi kısa kesmişti. Saffah, bu kısa konuşmasında Hz. Peygamber'in neslinden olanların halifeliğe daha lâyık olduklarından bahsetti. Emeviler'in işlemiş oldukları zulüm ve haksızlıkları anlattı, Küfelileri överek şöyle dedi: «Biz sizi severiz, siz de bizi seversiniz. Zalimlerin gücü sizin bize karşı olan düşüncenizi değiştiremedi. Nihayet işte bugünlere kavuştunuz ve devletinizi kurdunuz. Sizler bizim nazarımızda insanların en şereflisi ve iyisisiniz. Maaşlarınızı bugünden itibaren yüzer dirhem arttırmış bulunuyorum. Buna karşı siz de yükümlülükleriniz hususunda dikkatli olunuz.» Saffah konuşmasını şöyle bitirdi: «Biliniz ki, ben hem bol bol veren, hem de helâk edip intikam alan bir insanım.» (1) 


Saffah, bundan sonra minberde olduğu yerde oturdu. Bu sırada amcası Davud b. Ali, minbere çıkarak bir aşağıdaki basamakta durdu. 
Davud burada yaptığı uzunca konuşmasında önce Hz. Peygamber'in neslinin halifeliğe daha lâyık olduğunu, kendilerinin halifelikten ne anladıklarını anlatarak şöyle dedi: 


«Yemin ederim ki, biz bu yola altın ve gümüşlerimizi çoğaltmak, köşkler dikmek için çıkmadık. Bizi bu yola hakkımızı gasbeden zorbalar ve sizlere zulüm ve haksızlık eden Emeviler ittiler.» 


Davud b. Ali, konuşmasının sonunda Horasanlıları da methetti. 
Halife ve amcası bu konuşmalarını müteakip camiden çıkarak evlerine gittiler. Camide kalan Mansur ise kardeşi Saffah için orada bulunan halktan biat aldı. 


(1) Taberi, V, 125-126 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saffah Lakabı: 


Burada Saffah'ın konuşmasının sonunda sarfelliği. «Ben hem bol bol veren, hem de helâk edip intikam alan bir insanım» sözünün yorumunu yapmak istiyoruz. Ebu'l-Abbas, bu cümlesinden dolayı daha sonraları «Saf/fah» olarak anılmaya başlanmıştır. Burada kullanı: lan «saffah» kelimesi, kötü düşüncelilere karşı bir telidit ve gözdağı mânâsını ifade ettiği gibi, cömertlik ve bol bol ihsanda bulunma mânâsına da gelmektedir. Bu kelimenin lügât mânâsı «akıtmak, bol ihsanda bulunup güzel konuşmak»tır.(1) 


Saffah'ın bu cümleyi Küfe ordusunun maaşlarını arttırdığını ilân etmesinin peşinde sarfetmiş olması, bazı tarihçileri bu kelimeyi «bol bol ihsan etme» tarzında anlamaya sevke'miştir. Ancak bu kelimenin kullanıldığı cümlenin ikinci şıkkı, bir çok tarihçiyi bu kelimeyi muhaliflerine karşı bir tehdit meâlinde söylediği tarzındaki tercihlerinde haklı çıkarır mahiyettedir. 


Emeviler'e Karşı İntikam Dönemi: 


Yeni devletin ileri gelenleri, Emevi devletini ortadan kaldırdıktan sonra, daha önce Emeviler'in zulmüne uğramış olan Haşimiler'in intikamlarını almaya kalkıştılar. Bu intikam alevleri arasında bir yandan Mervan b. Muhammed'in kızının Salih b. Ali'ye söylediği, «Amca biz senin ve kardeşinin kızlarıyız. Bize zulmetmek yerine bağışlayabilirsiniz» feryatları; diğer yandan ise Salih b. Ali'nin, «Sizden ne bir kadın, ne de bir erkek bırakacağız. Dün senin baban benim kardeşimin oğlu ibrahim b. Muhammed'i öldürmedi mi? Hişam b. Abdülmelik, Zeyd b. Ali'yi öldürmedi mi? Zeyd'in karısı Hire de, Yusuf b. Ali tarafından öldürülmedi mi? Velid b. Yezid, Yahya b. 
Yezid'i öldürmedi mi? Ubeydullah b. Ziyad, Müslim b. Akil'i öldürmedi mi? Yezid b. Mudviye Ömer b. Sa'd'a, Müseyin b. Ali ve yanında bulunan diğer Ehl-i Beyt'i öldürtmedi mi? Siz Ehl-i Beyt'te ne bıraktınız?» cevabı yükselecektir.(2) 


İşte Abbasiler bu düşüncelerle Emeviler'den intikam almaya başladılar. Abbasiler'in bu intikam hareketleri son derece katı ve acımasız oldu. Abbasiler, bu tür hareketleriyle hem intikamlarını almış oluyorlar, hem de Emeviler'e ait herhangi bir kuvvetin, bir sesin ye. 
niden toparlanma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyorlardı. Şimdi İs- 


—————— mam. — 


(1) Kamusu'l-Muhlt, Iİ. 428-231 


(2) Mes'üdi. Aynı eser. İl. 207 
Isim Tanhi 2 $ 4 
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tehani(1) ve İbnü'l-Esir'in(2) uzun uzun anlattıkları bu intikam çığıvını özet olarak sunmaya çalışalım: 


«Mervan b. Muhammed öldürüldükten sonra başı kesilerek Salfah'ın önüne konmuştu. Bunu gören Saffah secdeye vararak, «Beni sana üstün kılan Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun ki, Allah sen ve akrabalarındaki intikamımızı bırakmadı.» Daha sonra da şu beyti okudu: 

«Onlar benim kanımı içselerdi, kanmazlardı. 

Gerçek şu ki onların kanı da benim kinimi dindirmedi.» 


Bir gün, Süleyman b. Hişam b. Abdülmelik'in de bulunduğu bir yerde Şair Sudeyi, Saffah'ın huzuruna girdi. Saffah, Süleyman'ı affetmiş, kendisine iltifatlarda bulunmuştu. Şair Sudeyf burada şöyle bir şiir okudu: 

«Adamların bugünkü tavırları seni aldatmasın. Zira onların kaburga kemiklerinin altında gök gürültüleri saklıdır. 

Kılıcını çek ve Emeviler'den bi? tek kişi kalmayıncaya kadar affetmeden öldür.» 


Bu şiiri dinleyen Süleyman, «Beni öldürdün, ihtiyar» diye söylendi. Saffah odasına çekilince de gözlerden uzak bir yere götürülerek öldürüldü. (3) 


Amr b. Muâviye ise şu mealdeki kasidesi ile Saffah'ın affına mazhar olmak istiyordu: 


«Onlar nasıl affedilirler? Oysa kendileri daha önce sizleri öldürdüler, dokunulması cdiz olmayan şeyleri yıktılar. 

Hani Zeyd, Yahya b. Zeyd? Bu ne büyük bir musibet ve miras! 

Harran'da öldürülen imam ne büyük bir imam ve ne dürüst bir insan. 

Onlar Âl-i Muhammed'i öldürdüler. Allah Mervan'ın günahlarını hiç affetmesin .» 


Bu mısraları dinleyen Saffah, kin ve öfkesinden dolayı sağa sola bağırıp çağırmaya başladı ve daha sonra Emeviler'den intikam ak ınak için cinayetlerine yeniden başladı. 


Bu arada Süleyman b. Ali, Basra'da bulunan bir kısım Emevi'yi öldürterek ortadan kaldırttı. Bu insanlar ayaklarından sürüklenerek yol kenarına atıldılar ve köpeklere yem edildiler.(4) 


(1) İsfehani. Aynı eser, IV, 91-94 

(2) İbnu'l-Esir, Aynı eser, V, 161 vd. 

(3) İbn Tiktaka, Aynı eser, IV, 94; İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 161 
(4) İbnül-Esir, Aynı eser, V, 161 
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Beni Hâşim'in azatlı kölesi olan Şibi b. Abdullah, Şam'da bulunan Abdullah b. Ali'nin yanına vardığında mecliste doksan kadar da Emevi soyundan insan bulunuyordu. Bunlara doğru ilerleyen Şibl şu beyitleri okudu: 


«Devlet hür ve kahraman Abbasiler'le temelini sağlamlaştırmış bulunuyor. 

Onlar Hâşim'in yayını istediler ve bir müddet sonra onu kırdılar. 

Sakın gevşeklik göstererek Abd-i Şems'i affetmeye kalkmayınız, genç, ihtiyar onların hepsini öldürünüz. 

Onları kesmek ustura ile tıraş etmek gibidir. 

Onların yastık ve sandalyelere yakın bulunmaları, beni ve arkadaşlarımı kıedırdı. 

Onları Allah'ın indirdiği aşağılık ve helâk mertebelerine indiriniz. 

Hüseyin ve Zeyd'in ölümünü ve büyük devenin yanındaki cesedi hatırlayınız. 

Harran'da Garbe ve Tenâs arasında öldürülen şehidi hatırlayıniz.» 


Bu mısraları dinleyen Abdullah b. Ali, hemen bir emir vererek orada bulunan Emeviler'in hepsini öldürttü. Daha sonra üzerlerine bir örtü koydurarak üstünde yemek yedi. O sırada altta yatan henüz ölmemiş yaralıların iniltileri geliyordu.(1) 


Abbasiler, sadece henüz hayatta olan Emeviler'i katletmekle de yetinmediler. Rivayet edildiğine göre, Abdullah b. Ali Şam'da bulunan Emevi halifelerinin mezarlarını açtırarak oradaki cesetlere Jıakaretlerde bulundu. Muâviye, Yezid, Abdülmelik ve Hişam'ın mezarları kazıldı, fakat bunlara ait kemiklerden başka bir şey bulunamadı. Sadece Hişam'ın cesedine bir şey olmamıştı, o henüz sanasağlam duruyordu. Abdullah, bu cesedi kırbaçlattı, asarak yaktı, küllerini de havaya saçtı. Yıllar önce Yezid b. Ali'ye de böyle yapılmıştı.(2) 


Bazı araştırmacılar Abbasiler'in bu tür hareketlere henüz Emevi taraftarı baz: kıpırdanma ve dalgalanmaların olduğu gerekçesiyle başvurmuş olmasının muhtemel! olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlara göre eğer bu tür tedbirler alınmasaydı, Şam'da henüz yeni kurulmuş olan bu devleti sarsacak bazı hareketlerin olması muhakkaktı. 


(1) Bu kaside, hundan önceki kaynakların dışında ayrıca el-Ağani, IV. 
92-93'de yine Sudeyf'e nispet edilerek 2ikredilmektedir. Ayrıca el-Ağani ve el-Fahri'de bu olayın halifenin buzurunda cereyan ettiğinden bahsedilmektedir. 

(2) İbnü'l-Esir. Aynı eser, V. 161 
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b) Zamanında İsyanlar: 


Ağustos 750 tarihinde Mervan'ın öldürülmesi üzerine es-Saffah' ın halifeliği, Endülüs hariç bütün İslâm ülkelerinde kabul edilerek kesinleşmiştir. Fakat, Abbasiler'in Emeviler'e karşı giriştikleri zulümler, nihayet o vakte kadar hadiselere seyirci kalmış olan Suriye ve el-Cezire Araplarını isyana sevketti. Kinnesrin'de toplanan Araplar başlarında Ebu'l-Verd Macza'a b. el-Kefser olduğu halde Muâviye b. 
Ebi Sulyan'ın soyundan gelen Ebü Muhammed es-Sufyani'yi hilâfete namzet göstererek isyan ettiler. Fakat isyan Abdullah b. Ali tarafından Temmuz 751 tarihinde şiddetle bastırıldı. 


Yine aynı yıl içinde el-Cezire ahalisi de isyan ederek Harran'da bulunan Müsa b. Kâ'b'ı muhasara ettiler. Âsilerin başında, Mervan'ın mağlubiyetini öğrenmesi üzerine Ermeniye'den gelmiş olan İshak b. 
Müslim el-Ukayli bulunuyordu. Halife Saffah, kardeşi Ebü Cafer el-Mansur'u bu isyanı bastırmaya memur etti. Ebü Cafer, Karkisiye ve Rakka üzerinden Harran üzerine yürüdüğü sırada mahsur Müsa b. 
Kâ'b bir çıkış hareketi yaparak ona iltihak etti. Âsiler bir müddet Harran'da mukavemetten sonra Samsat'a çekildiler. Ebü Câfer ve Abdullah b. Ali, Samsat'ı muhasara ettilerse de şehri ele geçiremediler. Yedi aylık bir muhasaradan sonra İshak b. Müslim, Mervan'ın öldüğüne ikna edilerek teslim oldu ve böylece isyan bastırıldı. Bu hadiseden sonra Ebü Câfer el-Cezire, Azerbaycan ve Ermeniye valiliğine tayin edildi. Suriye ve el-Cezire Arapları'nın isyanları kadar tehlikeli olmasa bile Uman'da Haricilerin, Kiş'de İbn Şurayk'ın isyanlarını da zikretmek icap etmektedir. Her iki isyan da fazla zorluk çekilmeden bastırıldı. 


Halife Ebu'l-Abbas'ın son yıllarında memleketin muhtelif bölgelerinde isyanlar patlak vermişti. Kuzey Afrika'da Berberiler, Basra ve çevresinde Hariciler, Fars'ta Bessam b. İbrahim, Sind'de Mansur b. 
Cumhur ve Maveraünnehr'de ise Talas savaşının kahramanı Ziyad b. 
Salih halife kuvvetlerini az da olsa uğraştırmışlar, fakat sonunda hepsi mağlup edilerek imparatorluk dağılma tehlikesini atlatmıştır. 


TalassSavaşı: 


Abbasiler, iktidara geldikleri sırada Batı Türkistan'da yeni bir siyasi ve askeri güçle karşılaştılar: Çinliler. Batı Türkistan, Hunlar dan itibaren Türkler ve Çinliler arasında nüfüz mücadelelerine sahne oluyordu. Bu ülkede kurulmuş olan Türk devletlerinin zayıflaması, Çin'in harekete geçmesine zemin hazırlıyordu. İslâm ordularının Maveraünnehr'i fethe giriştikleri sırada II. Göktürk devleti en kudretli devrini yaşıyor ve Kapağan Kağan'ın (691-717) Çin'e yaptığı seferlerle Batı Türkistan'daki Çin nüfüzu bertaraf ediliyordu. Fakat Kuteybe b. Müslim'in Maveraünnehr'i feth! ve Batı Türkistan'a akınlar yapması bu ülkenin siyasi manzarasında önemli değişikliklerin meydana gelmesine sebep olmuştu. II. Göktürk devletinin zayıflaması ve Maveraünnehr beylerinin Arap hâkimiyetini tanımak zorunda kalmaları üzerine kuvvet kazanan Türk Devletinin de Araplar'a karşı giriştiği askeri harekatta başarılı bir netice alamaması Türkler'i, bu yeni düşmanlarına karşı Çin'den yazdım istemeye mecbur etmişti. 


Maveraünnehr ve Batı Türkistan'da Türk-Arap mücadelesinin devam ettiği sıralarda, Çin'de, Tang hanedanına (618-906 mensup ve hanedanın en kudretli şahsiyetlerinden birisi olan İmparator Hiuantsâng (713-755) hüküm sürmekte idi. Çin imparatorundan yardım talehinde bulunan ilk hükümdar 712 yılında Fergana'nın müslümanlar tarafından istilâsı üzerine Kuça'ya sığınan ve Çin'in hâkimiyetini kabul etmek şartıyla eski makamına iadesini isteyen Fergana İhşidi olmuştur.(1) 726 yılında da Buhara hükümdarı Tuğşada, kardeşi Arslan'ı Çin sarayına göndererek Araplar'a karşı yardım istemiştir. İslâm devletinin tâbiiyetini kabul etmek suretiyle tahtını muhafaza edebilen Semerkand hükümdarı Gurek'in 719 ve 731 yıllannda, Toharistan yabgusunun da 719 ve 727 senelerinde Çin'in desteğini sağlamak gayesiyle teşebbüse geçtikleri görülmektedir.(2) 


Bütün bu yardım isteklerine rağmen Çin'in derhal harekete geçmediği görülmektedir. Ancak 738 yılında Su-lu Kagan'ın öldürülmesi ve Türkeş devletinir. iç karışıklıklar sebebiyle zayıflaması üzerine İli vadisi ve Işık göl çevr:sinde yavaş yavaş Çin nüfuzunun hissedilmeye başladığı dikkati çekmektedir. Bilhassa Tibet tehlikesinin bertaraf edilmesinden sonra Çin'in Kuça valisi Kao Sien-tche, 747'de, büyük bir ordu ile batıya doğru harekete geçmiş ve bu sefer Batı Türkistan'ın siyasi mukadderatı üzerinde önemli gelişmelere sebep olmuştur. Çin kuvvetleri, Batı Türkistan'a karşı giriştikleri bu sefer esnasında, bu bölgede büyük bir askeri ve siyasi güç olan müslümanlarla karşılaşmışlar ve Talas nehri kenarında onlarla yaptıkları savaşı Kaybederek geri çekilmek Zorunda kalmışlardır. Talas savaşı, Türk ve İslâm tarihi bakımından büyük bir ehemmiyet taşıdığından üzerinde durmamız icap ediyor. 


Talas savaşı ile ilgili kaynakları iki gurupta mütalâa edebiliriz; 


(1) E. Chavannes, Document sur les Tou-kine (Tures) Occidenloux, 1418. 
R. Grousset, L'Empirc des Steppes, 166 vd. 
(9) E. Chavannes, Aynı eser, 138. 2941 vd.: R. Grousset, Aynı eser. 167 vd. 
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a) İslâm Kaynakları: Talas savaşı hakkında bilgi veren ilk İslâm tarihçisi İbn Tayfur (ölm. 893)'dur. İbn Tayfur, çok kısa olarak Ebü Müslim'in Ziyad b. Salih'i Çin'e karşı sefere gönderdiğini kaydetmekle yetinmiştir.(1) Bu hususta ikinci kaynağımız olan el-Makdisi' nin el-Bed ve't-Tarih adlı eserinde şu bilgi verilmektedir.(2) «Ebü Müslim, Ziyad b. Salih'i Maveraünnehr'deki bazı yerleri fethetmek için gönderdi. Ziyad bazı fetihlerde bulundu ve hatta Taraz ve Atlah'a ulaştı. Çinliler de harekete geçtiler ve sayıları yüz'binden fazla olduğu halde geldiler. Sa'd b. Humeyd, Taraz şehrini tahkim etti ve kendisi de şehre kapandı. Bu sırada Semerkand'daki karargâhında bulunan Ebü Müslim, civar valilerden Said için yardımcı kuvvetler ve gönüllüler teminini istedi. Said, Çinliler'in üzerine birkaç taarruzda bulundu ve onlardan kırk beş bin kişiyi öldürdü, yirmi binini de esir etti. 
Diğerleri kaçtılar. Müslümanlar onların karargâhını ele geçirdiler. 
Said daha sonra Buhara'ya döndü.» 


Talas savaşından bahseden üçüncü tarihçi İbnü'l-Esir olup, daha önce yaşamış müelliflerden hangisinden alındığını tespit edemedigimiz şu bilgiyi vermektedir.(3) «Fergana İhşidi ile Şâş (Taşkent) meliki arasında ihtilâf olunca İhşid, Çin imparatorundan yardım İstedi. İmparator yüz bin muharip gönderdi. Bunlar Şâş melikini muhasara ettiler. Şâş meliki Çin imparatorunun hâkimiyetini kabul etti. 
İmparator ona ve adamlarına kötü muamele etmedi. Bu haber Ebü Müslim'e gelince Ziyad b. Salih'i onlarla harp etmek için gönderdi. 
Müslümanlar zafer kazandı. Çinliler'den elli bin kişi öldürüldü ve yirmi bin kişi esir alındı. Kurtulanlar Çin'e kaçtılar. Bu savaş Zilhicce 133 tarihinde oldu.» 


Görüldüğü gibi İslâm kaynakları, savaşın sebep ve cereyanı hakkında az ve birbirini tutmayan bilgi vermektedirler. Üstelik bu devir vukuatına eserinde geniş yer veren Taberi ile Ya'kubi ve Belâzuri' nin eserlerinde Talas savaşı hakkında tek cümleye bile rastlanmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, bu sırada İslâm imparatorluğunda hanedan değişmesi ve bunun sebep olduğu karışıklıklar sebebiyle ülkenin en doğu ucunda cereyan eden bir savaşa fazla önem verilmediğinden kaynaklarda yer almamıştır. 


b) Çin kaynakları: Savaşın sebepleri ve cereyanı hakkında İslâm kaynaklarına nispeten daha geniş ve doğru bilgi veren Çin kaynaklarına gelince, bunlar Tang Şu, Kieox T'ang Şu adlı T'ang hane- 


(1) İbn Tayfur Ebu'l-Fazi Ahmed, Kitabu'i-Bağdad, 12 
(2) Makdisi, el-Bed ve't-Tarih, IV, 74 
(3) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 449 
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danının tarihleri ile umumi bir tarih olan Tse tche t'ong kien adlı eserlerdir. E. Chavannes ve Liu En-Lin tarafından Fransızca ve Türkçe'ye çevrilen(1) Çin kaynaklarında özet olarak şu bilgi verilmektedir: «751 yılında Taşkent seferine çıkan Kao Sien-tche, çok geçmeden Taşkent hükümdarını esir alarak Çin imparatoruna göndermiş ve öldürülmüştür. Bunun üzerine Taşkent hükümdarının oğlu, Çin' den intikam almak için komşu devletlerden yardım istemiştir. Çinliler'in haksız olduğuna kanaat getiren komşu devletler, yardım hususunda birleşmişlerdir. Ayrıca Kuça, Karaşar, Hotan ve Kaşgar ;şchirlerine karşı yapmayı tasarladıkları sefer için Araplarla da anlasmışlardır. Bundan haberdar olan Kao Slien-tehe büyük bir ordu ile Arapları karşılamak üzere harekete geçmiştir. İki ordu Talas civarında karşılaşmış ve beş gün devam eden çetin bir savaştan sonra, Karluk kuvvetlerinin ihaneti yüzünden Çin ordusu iki cephede çarpışmak mecburiyetinde kalmış ve askerlerinin çoğunu harp meydanında Kaybederek ağır bir mağlubiyete uğramıştır.» 


Çin kaynaklarında savaşın sebebi olarak gösterilen Taşkent hürkümdanının Çin ile yaptığı antlaşma şartlarına uymaması keyfiyeti, kanaatimizce bir bahane intibaını uyandırmaktadır. Taşkent seferini Çin'in batıya doğru genişleme siyasetinin bir devamı şeklinde değerlendirmek icap eder. İbnü'l-Esir'in, savaşın sebebi olarak gösterdiği Fergana meliki ile Şâş melikinin ihtilâfa düşmesi üzerine Şâş melikinin Çin'den yardım istemesi de pek muhtemel görünmemektedir. 


Çin'in ilk hedef olarak Taşkent'i seçmesinin sebebi, bu sırada Batı Türkistan'ın siyasi durumu göz önüne alınınca kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Göktürk ve Türkeş kağanlıklarının yıkılmasından sonra Siyasi bakımdan Çin için yegâne tehlike, Göktürk şehzadelerinin hâkim olduğu Taşkent'ten gelebilirdi. Askeri gücünün zayıf olmasına mukabil Taşkent hükümdarlığı, idarede Göktürk kağanlık ailesine mensup şahısların bulunması sebebiyle Çin'e karşı bir Türk birliği meydana getirebilirdi. Çin komutanının Taşkent üzerine yürümesi, kanaatimizce bu ihtimali bertaraf etmek istemesinden ileri gelmektedir. 


Taşkent hükümdarı Bagatur-tudun'un öldürülmesi üzerine oğlu, Işık göl civarında kalabalık bir halde yaşayan ve aynı zamanda bölgenin kuvvetli unsurunu teşkil eden Karluklar'ın yardımına müracaat etti.(2) Ayrıca Karluklar ile Taşkent hâkimi arasındaki iyi mü- 
(1) E. Chavannes, Aynı eser, 142. not 2; Liu En-Lin, Talas Seferi Hakkında 

Yapılan Bir İnceleme, VII, Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan 

Bildiriler. Ankara 1972. 1, 414-420 
(2 E. Chavannes, Aynı eser, 142 
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nasebetlerin böyle bir müracaatta müspet rol oynamış olması icap eder. 

Bagatur-tudun'un öldürülmesi ve Kaç Sien-tche'nın Taşkent ahalisine karşı sert tutumu, aynı zamanda Bagatur-tudun'un oğlunun yardım istemesi, başta Karluklar olmak üzere bölgedeki diğer Türk boylarını Çin'e karşı harekete geçmeye tahrik ve teşvik etmiştir. Ancak siyasi bir birlikten yoksun olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için, Çin üzerine bir sefer tertip etmek temayülünde olduğu anlaşılan Abbasi devletinin Horasan valisi Ebü Müslim'i, kendi komutası altında Kuça, Karaşar, Hotan ve Kaşgar'ın işgaline ikna ettiler. Bunu haber alan Çin komutanı Kao Sien-tche, büyük bir ordu(1) ile hareket ederek Talas (Araplarca Taraz, Çinlilerce Ta-lo-se, bugünkü Evliya-ata yakınında) şehrine geldi ve Araplar ile karşılaştı.(2) 

Üzerinde durulması icap eden hususlardan birisi de, Arap ve Çin kuvvetleri karşı karşıya geldikleri zaman, Karluklar ve diğer Türk boylarının nasıl bir hareket hattı takip ettikleridir. İslâm kaynaklarında savaş esnasında Türkler'den hiç bahis yoktur. Çin kaynalarına gelince, bunlar savaş sırasında Karluklar'ın Çin kuvvetlerine ihanet ederek onları arkadan vurduklarını belirtmek suretiyle zımnen savaş başladığı zaman Karluklar'ın Çin ordusu saflarında yer aldıklarını belirimektedirler. Halbuki, Bagatur-tudun'ur öldürülmesi üzerine Çin'e karşı müşterek cephe kurma faaliyetlerine girişenin ve hattâ Ebü Müslim'i tahrik edenin Karluklar olduğu yine aynı kaynaklarca ifade edilmektedir. Bu durumda Karluklar'ın Çinliler ile birlik olması ve onlara ihanet etmeleri bahis mevzuu olamaz. Ancak Çin ve Arap kuvvetlerinin savaşa tutuşmalarından sonra, Karluklar'ın arkadan Çin birliklerine taarruz ettikleri ve bu sebeple hiyanetle suçlanmaları düşünülebilir. 

751 Temmuzunda Talas şehri yakınında Çin ve Arap birlikleri arasında başlayan savaş beş gün devarı etmiştir. Muhtemelen savaşın sonuncu günü Karluklar arkadan Çin birliklerine taarruz etmişlerdir. 
İki ateş arasında kalan Çin ordusunun büyük bir kısmı savaş meydanında kalmış; Kao Sien-tche de az bir kuvvetle canını Zor kurtarmıştır. Yirmi bin kadar da esir vermiştir.(3) 


(1) Ordunun miktar. Çin kaynaklarında (Chavnnes. Aynı eser, 143; Llu En-Lin. Aynı makale, 418) 20-70 bin arasında, İslâm kaynaklarında da 
100 bin olarak verilmekledir. Liu En-Lin, Çin ordusunun 70 bin kişi 
olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. 

(2) E, Chavannes. Aymı eser, 142 vd.; Liu En-Lin, Aynı makale, 116 

(4) OE. Chavannes, Aynı eser, 143, 297; Liu En-Lin, Aynı makale, 216 vd.: 
Makdisi. Red' VI, 71: İbnü'l-Esir, V, 4419 
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Talas savaşı, Türk, İslâm ve dünya tarihi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu savaş, umumiyetle basit bir meydan muharebesi olarak mütaıâa edilmiş ve neticeleri üzerinde fazla durulmamıştır. 
Savaşın neticelerini şöylece sıralayabiliriz: 


I — Çin, Hunlar'dan itibaren her fırsatla Türkistan'ı nufuz ederek Türkler üzerinde hâkimiyet kurma siyasetini takip etmekte idi. 
Bu emelini tahakkuk ettirebilmesi, Türkler'in siyasi ve askeri güçlerine bağlı bulunuyordu. Türkler ile Çinliler arasındaki mücadeleler asırlar boyunca devam etmiştir. VIII. asrın ortalarına doğru Çin imparatorunun, an'anevi siyasetlerinin bir devamı olan Batı Türkistan'a kKurşı giriştiği askeri harekât, 751 yılında feci bir hezimetle son bulmuştur Bu tarih, Çin'in Batı Türkistan üzerindeki siyasi emellerinden cUidiyyen vazgeçmek zorunda kalmasının başlangıcıdır. Bunda Talas hezimetinin yanısıra muhtelif sebepler varsa da, önemli olan husus ar tık Batı Türkistan için Çin tehlikesinin bahis mcvzu olmamasıdır. 


2 — Savaştan önceki yıllarda Batı Türkistan'da siyas: bakımdan sarsılan Türk nü.uzu, Talas muharebesini müteakip yeniden kurulmuştur. Savaşın Çin aleyhine neticelenmesinde hiç şüphesiz önemli rol oynamış olan Karluklar, Göktürk ve Türkeş devletlerinin yıkılması üzerine bölgenin en kuvvetli unsuru olarak Türk birliğini yeniden tesis etmek için harekete geçmişlerdir. Bu Türk boyu, Araplar ile birleşerek Çin tehlikesini bertaraf ettikten kısa bir zaman son ra dahili teşkilâtlanmalarını da ikmal ederek 766 yılında müstakil bi: devlet kurdular. Şu hususu bilhassa belirtelim ki, Karluklar'ın savaştan önce, savaş esnasında ve savaştan sonra takip ettikleri siyaset, bir tesadüf eseri olmayıp, kendi milli menfaatlerine uygun surette ve son derece iyi plânlanmış ve tatbik sahasına konmuştur. 


3 — Sasani devletinin yıkılmasından sonra birbirleriyle temasa 
geçen Türkler ile Araplar arasındaki münasebetler karşılıklı mücadeleler şeklinde başlamış ve yarım asırdan fazla bir süre aynı şekilde devam etmiştir. Bu sebeple İslâm dini, Türkler arasında fazla rağbet görmemiştir. Talas savaşında bu iki rakibin Çin'e karşı birleşmesi, Türk-Arap münasebetleri bakımmdan bir dönüm noktası olmuştur. 
Yarım asırdır devam eden kanlı mücadeleler, bu tarihten itibaren yerini sulha ve dostça münasebetlere terketmiştir. Böylece, İslâm dini Türkler tarafından yavaş yavaş benimsenmeğe başlamıştır. Bir taraftan dostça münasebetlerin devam etmesi, diğer taraftan müslümanlığın Türkler arasında hızla yayılması, kısa zaman sonra Abbasi de" . 
tinin başta askeri kadroları olmak üzere çeşitli idari kadroları:: Tü: :- ler tarafından işgâl edilmesi neticesini vermiştir. Türkler'in İslâm *. 
mine girmeleri ve İslâm dininin Türkler arasında yayılması, Türk ve 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İslâm tarihi bakımından son derece önemli tarihi hadiselerdir. Ka naatimizce Talas savaşının en önemli neticesi bu olmalıdır. 


4 — Talas savaşı, dünya kültür tarihi bakımından da büyük ge 
'ismelere zemin hazırlamıştır. Çin'de keten ve kenevirden imal edil. 
mekte olan kâğıt, bu savaş sırasmda müslümanların eline esir düşen Şinliler vasıtasiyle Çin'in dışında ilk defa Semerkand'da imal edil. 
meye haşlannıştır.(1) 1. asırdan itibaren Çin'de yapılan kâğıdın, Çin haricindeki ülkelerde bilinmediği zamanlarda yazı malzemesi olarak Mısır'da aynı adı taşıyan bir bitkiden imal edilen Papirüs ile hayvan Jerisinden yapılan Parşömen kullanılmakta idi. İslâm dünyasında is ik zanwx.nlar daha zivade Papirüs, Abbasiler'den itibaren de Parşâmen kullanılıyordu. Halife Harun er-Reşid'in veziri Câfer b. Yahya el-Bermeki, h. 178 (794-745) yılında, muhtemelen bu sıralarda Horasan valisi olan kardeşi Fazl'ın teşviki ile Bağdad'da bir kâğıt imalâthanesi kurmuştur. Bunu Mısır'da kurulan imalâthaneler takip etmiştir. IX. 
asrın başlarından itibaren, İspanya'dan Hindistan'a kadar bütün İslâm ülkelerinde kâğıt yapımına başlandı. X. asırdan sonra Papirüs ve Parşömen üzerine yazılı vesikalara tesadif edilmemektedir. Kâğıt, Avrupa'ya Sicilya ve İspanya'dan ihraç yoluyla girmiş ve XIII. yüzyl- dan itibaren de Avrupa'da kâğıt imalâtına başlanmıştır.(2) 


c) Veliaht Meselesi: 


Halifeler için oldukça çetin bir mesele olan veliaht tayin etme konusu bu dönemde bir çok kargaşaya sebep olmuştur. Bunun sebebi daha ziyade, Abbasi halifelerinin birden fazla veliaht tayin etme siyasetleri idi. Halifeleri en çok bu konunun meşgul etmesi son derece şaşırtıcıdır. Mansur, Mehdi, Hâdi, er-Reşid ve Emin hep bununla meşgul olmuşlardır. Hattâ bu konuyu problem haline getirmeyen hafe sayısı oldukça azdır. Kaldı ki, veliaht konusunda İslâm'ın da bir bakışı vardır Saffah'ın veliaht tayinine temas etmeden önce, İslâm'ın veliahtlik meselesine karşı nasıl bir tutum içinde olduğunu özet olarak görelim. 


(1) Sa'llebi. Ebü Abdülmelik b. Muhammed, Letâlf el-Ma'ârif, nşr. İbrahim el-Abyari ve Hasan Kâmil el-Sayrafi, 1960, 218. Sa'âlebi'nin vermiş uldufu bu bilgi hemen bütün modergn inlellillerce benimsenerek kâğıdın. Talas savaşından hemen sonra Seimerkand'da imâline başlandığı kabul edilmiştir. Bu hususta bkz. CI. Huart. Kâğıt mad. İA; Barlhold. Turkestan, 196: E. Chavannes, Aynı eser, 297: Köprülü-zâde Mehmed Fuad. Türkiye Tarihi, İstanbul 1923, 76: Maurice Lombard. 
Vislam dans sa Premlöre Grandeur, Paris 1971, 191 

(2) CI. Huarl. Kâğıt mad. İslâm Ansiklopedisi. 
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İslâm dini, devlet idaresinde babadan oğula intikal eden bir iktidar şeklini kabul etmediği gibi, henüz bir hükümdar mevcut olduğu halde ileride onun yerine geçecek bir başka hükümdarın hazırlanmasını da tasvip etmez. İslâm dini, devlet başkanını seçme işini halka havale ederek bu konuda halifeye herhangi bir yetki tanımaz. Ne var ki, bir çok halife buna rağmen kendilerine vellaht tayin etmiş, hatlâ daha ileri giderek birden fazla veliaht tayin ederek konuyu daha da girift hale getirmişlerdir. 


Bu halifeler içinde veliaht meselesini en kolay halleden kişi Sarffah'tır. Bilindiği gibi Saffah, yerine kardeşi Mansur'u ondan sonra da diğer kardeşinin oğlu İaa'yı veliaht tayin etmiş ve kısa bir müddet sonra da vefat etmiştir. 


d) Saffah'ın Vezirleri ve O Devirde Yaşamış Devlet Büyükleri : 


Saffah'ın kendilerine itimat ettiği kimselerin başında kardeşi Mansur ve amcaları Abdullah, Davud ve Salih ile Ebü Müslim el-Horasani gelmektedir. Adını zikrettiğimiz bu kimselerden ileride bahsedeceğiz. 
Saffah'ın vezirlerine gelince bunlar daha önce kendilerinden söz etmiş bulunduğumuz Ebü Seleme ile Hâlid b. Bermek'tir. 


e) Saffah'ın Şahsiyeti, 


Saffah cömert, yumuşak huylu, ağır başlı, hayâ ve İyi ahlâk sahibi bir insandı.(1) Suyüti, ondan bahsederken kendisinin çok cömert bir insan olduğundan, söz verdiği bir şeyi mutlaka zamanında yerine getirip geciktirmediğinden bahsetmektedir.(2) 


İsfehani, Saffah'ın cömertliği ile ilgili olarak şu olayı nakleder: 


«Ebü Dulâme, bir gün Saffah'ın huzurunda idi. Halife kendisine, «Benden dileğin nedir?» diye sordu. Ebü Dulâme bir av köpeği istedi. 
Saffah, «Verilsin» diye emretti. Ebü Dulâme, «Bir de üzerinde ava gideceğim bir hayvan veriniz, efendimiz» dedi. «Kendisine bir hayvan verilsin» diye emir verdi. Ebü Dulâme, «Efendimiz, bir de köle lutjediniz» diyerek devam etti. Halife yine, «Verilsin» diye emretti. Ebü Dulâme'nin, «Efendimiz, artık bu aw pişirecek bir de cariye bağışlayınız» dedi. «Kendisine bir de cariye verilsin» emri üzerine de, «Efendimiz bunların barınacakları bir de mesken lâzımdır» diye devam etti. 
Saffah, kendisine bunun da verildiğini söyledi. Ebü Dulâme, -Efendimiz, bir köyümüz olmazsa bu ailenin geçimini nereden karşılarız?» 

(1) İbn Tiktaka, Aynı eser, 128 
(2) Suyüti, Tarihu'l-Yulefâ, 100 
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deyince, bu defa Saffah, «Kendisine yüz dekar dikili, yüz dekar da dikili olmayan arazi verilsin» diye emretti. Ebü Dulâme bunun üzerine, «Efendimiz» dedi, «Ben de size Esedoğulları vadilerinden beş yüz bin dekar vereyim.» Halife bu lâtifeye gülerek, «Öyle ise tamamı dikili olsun» diye düzeltti. Ebü Dulâme, «Efendimiz, izin veriniz, elinizi öpeyim» dedi. Saffah izin vermeyince de şöyle dedi: «Vallahi beni şimdiye kadar bundan daha kıymetli bir şeyden mahrum etmemiştiniz.»(1) 

Saffah, halifeliğinin ilk devirlerinde eğlence geceleri düzenlerdi. 
Sonraları Useyd b. Abdullah'ın tavsiyeleri üzerine, bu meclislere bizzat katılmaktan vazgeçti. Ancak perde arkasından söylenen şarkılara iştirak ediyor, çok beğendiği şarkılarda ise, «Bravo, bir daha söyle» gibi müdahalelerde bulunuyordu. 

Saffah, hayatında tek kadınla yetinmiş olan birkaç halifeden biridir. Saffah, cariyelere de fazla iltifat etmezdi. Bu tutumunun en büyük sebebi, karısı Ümmü Seleme'nin kişiliği ve halife nezdindeki itibarıdır. Mes'udi, Saffah ve karısı: Ümmü Seleme hakkında şöyle bir menkıbe anlatır: 

«Ümmü Seleme, daha önce Mahzum kabilesinden biriyle evlenmiş bulunuyordu. Kocası Abdullah'ın ölmesi üzerine Emeviler'den Abdülaziz b. Velid b. Abdülmelik ile evlendi. Bir müddet sonra onun da ölmesi üzerine dul kaldı. Bir gün evinin önünde oturuyorken oradan geçen Saffah'ı gördü, yakışıklı ve yiğit bir adam olarak onu beğendi. 
Ümmü Seleme, bu adamın kim olduğunu sorup öğrendikten sonra, cariyelerinden birini göndererek kendisine evlenme teklifinde bulundu. 
Ümmü Seleme, ayrıca cariyesine yedi yüz dirar vererek parasının olmadığını söylediği takdirde onları kendisine vermesini söyledi. Ümmü Seleme, zengin bir kadındı. Cariye gelip de durumu açmca Saffah, «Benim bunun için yeterli param yoktur» diyerek kabul etmedi. Bunun üzerine cariye yanında getirdiği parayı kendisine vererek gitti. 
Saffah da Ümmü Seleme'nin kardeşinin yanına giderek kız kardeşiyle evlenmek istediğini söyledi. Kendisine beş yüz dinar mebhirle, iki yüz dinar hediye verdi. Ümmü Seleme, yeni evinde büyük bir itibar gördü. Saffah tahta geçtikten sonra da onun danışmanı gibi görev yapmaya başladı.(2) 

Saffah, bir gün Hâlid b. Safvan ile sohbet ediyordu. Hâlid kendisine şöyle dedi: «Ey mü'minlerin halifesi! Siz, devletin en yüksek mevktinde bulunuyorsunuz. Fakat görüyorum ki, buna rağmen bir tek kadınla yetiniyorsunuz. O hasta olsa siz de hasta oluyor, o gözden 


(1) Câhız, et-Tâc fi Ablâk!'i-Mülük, 33; Mes'üdi, Aynı eser, II, 218 
(2) Mes'üdi, Aynı eser, TI, 215-217 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kaybolsa siz de kayboluyorsunuz. Siz kendinize güzel cariyelerle hoş vakitler geçirmeyi de yasak etmişsiniz. Oysa uzun boylu, cilveli ve güzel cariyeler, ince ve esmer cariyeler, güçlü Berberi cariyeler vardır. 
Bunların her biri ayrı bir tat ve cazibeye sahiptirler» Hâlid, konuyu uzattıkça uzattı. Hâlid'in sözü bitince Saffah, «Bravo» dedi. «Bugüne kadar bundan daha tatlı bir söz dinlememiştim. Doğrusu çok beğendim. Lütfen bu konuyu tekrar anlat.» Hâlid aynı konuyu tekrar etti. 
Bu defa daha da güzel anlatmıştı. O huzurdan ayrılınca halife düşünmeye başladı. Hanımı Ümmü Seleme içeriye girdiği zaman o hâlâ dalgın ve düşünceliydi. Ümmü Seleme halifeyi o halde görünce, «Efendim seni düşünceli görüyorum, yoksa üzücü bir şey mi oldu? Üzülecek bir haber mi aldın?» diye sormaktan kendini alamadı. Saffah böyle bir şey olmadığını söyledi. Ümmü Seleme ne kadar ısrar ettiyse de Saffah hep kaçamak cevaplar verdi. Fakat en sonunda dayanamayarak meseleyi anlattı. Ümmü Seleme, «Peki, o kahrolasıcaya sen ne dedin?» diye sordu. Saffah, «Allah Allah, adam bana yardım etmek istiyor, sen ise ona nakaret ediyorsun» diye itiraz etti. Oradan canı sıkılmış olarak ayrılan Ümmü Seleme, bir gurup güçlü, kuvvetli adamını Hâlid'e göndererek sağlam bir kemiği kalmayıncaya kadar kendisini dövmelerini emretti. 


Olayın bundan sonrasını Hâlid şöyle anlatmaktadır: 


«Halifenin huzurundan aynlarak evime gittim, sevinçli idim. Halife orada yaptığım sohbetten memnun kalmıştı. Herhalde çok geç meden kendisinin ihsanına mazhar olacaktım. Kapıda bekliyordum. 
Çok geçmeden bir gurup adam çıkarak bana doğru gelmeye başladı. 
«Tamam» dedim, «Bunlar bana hediye getiriyorlar.» Adamlar yanım- 
.da durarak «Hâlid kim?» diye sordular. Ben de, «Hâlid benim» dedim. 
Baktım içlerinden biri, elinde büyük bir sopa bana doğru yürüdü. Ben o anda durumu anlayarak hemen içeri kaçıp saklandım. Evden günlerce çıkmadım. Bu adamları Ümmü Seleme'nin göndermiş olabilecegini düşünüyordum. Derken bir gurup görevli gelerek, «Seni halife istiyor. Saraya geleceksin» dediler. Artık sonumun geldiğinden emindim. Atıma bindiğim zaman bedenimde kan ve et diye bir şey kalmadığını hissediyordum. Halifenin huzuruna girince oturmamı işaret etti. Arka tarafımdaki perdeler çekilmiş vaziyetteydi. Perdenin arkasında bazı hareketlerin olduğunu farkettim. Halife, «Hâlid, seni günlerdir göremedik» dedi. Ben de, «Hastaydım efendimiz» diye cevap verdim. Halife, «Geçmiş olsun. Sen geçenlerde bana kadın ve cariyelerle ilgili bir konuşma yapmıştın. Onu şimdi bize tekrar eder misin?» 
dedi. Ben, «Peki efendimiz» dedim: «Ben size Arapların, kuma kelimesi ile sıkıntı kelimesini birbirinden ayrılmaz iki mefhum olarak gördüklerini, bir erkeğin birden fazla kadınla evlendiği zaman mutlaka başının derde girdiğini kabul ettiklerini anlatmıştım » Halife, uYazıklar olsun sana!» dedi, «O zaman böyle dememiştin.» Ben, «Evet efendimiz» dedim, «Ayrıca üç tane kadının kaynayan kazandan farksız olduğunu da söylemiştim.» Halife şöyle dedi: «Eğer sen bunları daha önce söylediysen ben de Rasülullah'a olan yakınlığımdan mahrum olayım» dedi. Ben devam ettim: «Efendimiz, ben o zaman ayrıca dört kadının bir erkek için felâket olduğunu, onu ihtiyarlatıp çökerteceğini de söylemiştim.» Halife, «Sen ne diyorsun? Ben daha önce böyle bir sözü asla duymadım!» diye çıkıştı. Ben ise, «Duydunuz efendimiz» dedim. Halife, «Yalan söylediğimi mi ima ediyorsun?» dedi. Ben de sessizce, «Siz de beni öldürmek mi istiyorsunuz?» diye sordum. Halife, «Devam et» dedi. Ben, «Efendimiz, ben size o zaman ayrıca evlenmemiş olan cariyelerin huysuz bir erkekten farksız olduklarını da söylemiştim» dedim. Ben bu cümleyi söyleyince perde arkasından bazı gülüşmelerin geldiğini duydum. «Ayrıca ben size o zaman Mahzum ailesinin Kureyş'in bir demet fesleğeni olduğunu ve sizin evinizde de onlardan bir demet bulunduğunu fakat sizin gözünüzün başka bir kadında olduğunu da söylemiştim» dedim. Ben böyle deyince perde arkasından, «Amca sen doğru söylüyorsun. Sen o zaman böyle söylemişsin. Fakat o değiştirerek bana senin ağzından başka şeyler söyledi» diyen bir ses işittim. Ebu'l-Abbas, «Hanım, sen burada ne yapıyorsun? 
Allah seni bildiği gibi etsin» diyerek müdahale etti. Ben bundan sonra oradan ayrıldım. Hayatımı kurtardığımdan emin bir haldeydim. Doğru eve gittim. Çok geçmeden, Ümmü Seleme'nin bana göndermiş olduğu on bin dirhem para, bir taht, bir at ve bir de köle ile karşılaştım.» 


f() Saffah'ın Ölümü: 


Saffah, hilâfet makamında dört sene dokuz ay kaldıktan sonra, Anbar şehrinde h. 136 senesinin Zilhicce ayının ilk yarısında (Haziran 754) vefat etti. Halifenin vefatını müteakip meydana gelen bazı olaylar vardır ki onlardan Mansur döneminde bahsedilecektir. 

Görüldüğü gibi Ebu'l-Abbas devri, Abbasi imparatorluğunun kuruluşunun sağlandığı bir devirdir. Halife kısa süren hilâfeti esnasında ancak dahili güvenliği sağlamakla meşgul olmuş ve bunda da başarı göstermiştir. Endülüs hariç, Emeviler'in sahip olduğu bütün bölgelerde süküneti temin etmiş ve merkezi idareye bağlamıştır. Kanlı bir ihtilâl ve arkasından birbirini takip eden isyanlar, halifeye komşularına karşı aktif bir politika takibi fırsatını vermemiştir. Bizans imparatorluğuna karşı çıkılan yaz ve kış akınları durdurulmuş, Hazarlar ile olan savaşlar inkitaa uğramış, doğudaki fetih hareketi durmuştur. 


2 — EBÜ CAFER EL-MANSUR (104-157 754-775) 


a) Yetişmesi ve Halife Oluşu : 


Heybet, cesaret, düşünce ve uzak görüşlülük bakunından Abbasi halifelerin.n en seçkini olan Mansur, bu devletin gerçek mânâda kurucusu durumundadır.(1) Henüz Saffah'ın hayatta olduğu dönemde bile onun güçlü bir desteği ve yardımcısı idi. Daha sonra, h. 136 senesinde yönetimi üstlendiği zaman da karşısına çıkan büyük problemleri şahsi yetenekleri sayesinde çözerek, devletin temelini sağlamlaştırmış ve rayına oturtmuştur. 


Mansur, h. 101 senesinde Humeyme şehrinde Sellâme adında bir kadından dünyaya geldi. Saffah tarafından veliaht tayin edildikten sonra, hac işlerini idare etmekle görevlendirildi ve Hicaz'da bulunduğu bir sırada Saffah'ın ölmesi üzerine halife oldu. Anbar'da bulunan İsa b. Müsa onun yerine halktan biat aldı. Mansur'a ileride kendisinden bahsedeceğimiz, Abdullah b. Ali hariç herkes biat etti. 


b) Mansur'un Vezirleri ve Devlet Hicali: 


Mansur'un vezirliğini Ebü Eyyub el-Müriyâni ile Rebi b. Yunus ifa etmişlerdir. Tabiidir ki, Mansur gibi güçlü bir halifenin zamanında görev yapmış olan bu vezirlerin nüfuzu sınırlı olmuş, onun emir vc isteklerini yerine getirmenin ötesinde bir icraatta bulunamamışlardır. 


Burada Rebi b. Yunus'tan bahsetmişken, onunla ilgili birkaç kelime daha söylemek isteriz. Rebi b. Yunus ve oğlu Fazli, Abbasi devleti saraylarında bir çok entrika çevirmişlerdir. Bu zatlar sarayda kendileriyle rekâbet edebilecek hiç bir kimseye hayat hakkı tanımamışlardır. 


veziridir. Rebi'den entrika işini devralan oğlu Fazi da, Bermekiler fitnesini doğuran en önemli kişi olmuştur. Yine bu zat, halife Emin ile Me'mun arasında çıkan o uzun acı taht kavgalarının sebebi olan fitneyi de alevlendiren şahıstır. Bu konuyu ileride daha geniş bir şekilde ele alacağız. 


(0) Suyüti, Tarihu'i-Hulefâ, 101 
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Mansur'un askeri alanda kendilerine itimat ettiği kimselerin başında İsa b. Musa, Ebü Müslim el-Horasani ve Ma'n b. Zaide gelmektedir. Bu dönemde önde gelen âlimlerin başında ise, Mansur'un baş kadısı olan Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leylâ, Ebü Hanife ve İmam Mâlik yer almaktadır. 


Yine Mansur, Saffah tarafından veliaht tayin edildiğinde kendisinin Mansur'dan daha liyakâtli olduğunu iddia eden amcası Abdullah b. Ali ve nüfuzu Abbasi devletinin otoritesini tehdit etme noktasına varan Ebü Müslim el-Horasani'ye karşı uzun süren bir mücadele verdikten sonra tahtmı sağlama alabilmiştir. 


.1 Mansur ve Abdullah b. Ali: 


Saffah, vefat etmeden kısa bir süre önce, halkı toplayarak sırasıyla önce Mansur'u ve onun peşinden de kardeşinin oğlu İsa b. Müsa'yı veliaht tayin etmişti. Saffah öldüğü zaman Mansur hac farizasını idare etmek üzere gitmiş olduğu Mekke'de bulunuyordu. İsa b. 
Müsa yeni halife adına halktan biav aldı ve durumu Mansur'a bildirdi. Saffah'nı ölüm haberini alan Mansur son derece üzüldü. Bu sırada haccetmek için Mekke'ye gelen ve o anda yanında bulunan Ebü Müslim kendisine, «Halife olmuşsunuz, buna üzülünür mü?» diyecek oldu. Mansur ise şöyle dedi: «Şahsen bu hususta amcam Abdullah b. Ali'den endişe etmekteyim.» Ebü Müslim ise, «Siz o konuyu bana bırakın. Ben onun icabına bakarım. Abdullah'ın askerinin çoğu Horasanlıdır, bana karşı gelemezler.» dedi. Bu sözler üzerine Mansur biraz rahatladı. Ebü Müslim ve diğer müslünanlar burada Mansur'a biat ettiler. 


Öte yandan, Saffah'ın ölüm haberini Şam'da duyan Abdullah b. 
Ali, bir tellâl çıkartarak -halkı'catniye “topladı: Onlara İsa'nın: Saffah' ın öldüğünü bildiren mektubunu okuduktan sonra, kendisine biat etmelerini istedi, Saffah'ın Mervan b. Muhammed üzerine ordu göndermek istediği zaman, Kardeşlerini çağırarak onlardan ordunun başına geçmelerini istediğini ve «İçinizden kim giderse onu kendime veliaht yapıyorum» dediğini, bu teklifi kendisinden başka kimsenin kabul etmediğini anlattı. Ebü Ganim et-Tai, Haffaf el-Mervezi ve diger bazı kimseler de onu tasdik ettiler. Bunun üzerine önce askerler, sonra da aslında Emevi yanlısı olan ve Abbasi saflarmda ortaya çıkan her ihtilâfı alkışlayan Şam ve el-Cezire halkı kendisine biat ettiler. 
Abdullah'ın nüfuzu bu olaydan sonra iyice artmış olduğu icin yeni halifeye karşı isyan ettiğini ilân etti. Böylece Mansur'un, vukuunu endişe ile beklediği olay meydana gelmiş oluyordu. 
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Mansur bu olayı öğrenince şu şiiri yazarak kendisine gönderdi 


«Sen beni nasıl görürsen, ben de öyle olacağım. 
Zamanın beraberinde soru taşıyan günleri vardır.» 


Sonra Ebü Müslim komutasında bir orduyu Abdullah'ın üzerine gönderdi. Böylece zamanın en büyük iki komutanının komuta ettiği iki ordu karşı karşıya gelmiş oldu. 


Bu sefer esnasında vuku bulan bazı hadiseler, Ebü Müslim'in galbiyetini hazırlayan sebepler oldu. Bu olaylardan biri Abdullah'ın kendisine karşı itaat etmeyecekleri düşüncesiyle, rakam abartılmış da olsa, bir çok tarihçinin de kaydettiği gibi, Horasan asıllı yaklaşık on yedi bin askerini öldürmesidir. Ayrıca Abdullah ikinci bir hata daha yaparak en büyük komutanlarından biri olan Humeyd b. Kahtaba'yı bir şüphe üzerine öldürmeye kalkışmıştır. Abdullah, bu komutanını öldürmek için değişik bir yola baş vurmuş, kendisini Halep valisi yaptığını söyleyerek eline zarf içinde bir mektup verip Şam'dan uğurlamıştır. Ne var ki, bu kapalı mektuptan şüphelenen Humeyd, onu açıp okumuş ve burada Abdullah'ın Halep valisine kendisini öldürmesini emrettiğini görmüştür. Bundan dehşete kapılıp durumu beraberindeki adamlarına da açıklayan Humeyd, çok sayıda askerini de alarak Irak'a gitmiştir. 


Bütün bu hatalara ilâve olarak bir de Ebü Müslim'in kurduğu bir tuzağı zikretmek gerekmektedir: 


Abdullah'ın ordusu sağlam bir mevkiyi kendine sığınak seçmiş, ve orada karargâh kurmuştu. Bu durumu öğrenen Ebü Müslim bir mektup yazarak şöyle dedi: «Ben sizinle savaşmak için bir emir almış değilim. Halife beni Şam'a vali tayin etti, ben oraya gidiyorum.» 
Bu mektubu okuyan Şamlı askerler Abdullah'a şöyle dediler: «Ebu Müslim memlekettmize- gidiyor. Oraya gidince kadın, çocuk ve ihtiyar ne bulursa hepsini öldürür: Hal böyle olunca bizim burada kalmamız hiç doğru olmaz. Şam'a giderek-orada kendimizi koruyalım, orada savaşalım.» Abdullah, bu mektubun bir aldatmaca olduğunu anlatmaya çalıştı ise de Şamlılar bir türlü kabu) etmediler. Abdullah, çaresiz bir şekilde askerıerin teklifine uymak zorunda kaldı. Onlar bu karar uyarınca oradan ayrılarak Şam'a doğru yola çıkınca Ebü Müslim gelerek kendi askerlerini buraya yerleştirdi. 


İki taraf arasında uzun bir savaş oldu. Ebü Müslim, beş ay süren bu savaşın sonunda Abdullah'ın ordusunu mağlüp etti. Savaşın son anlarında artık yenileceğini anlayan Abdullah, güvendiği adamlarından birini yanına çağırarak ona kaçmasının mı, yoksa orada kalıp savaşmasının mı daha doğru olacağını sordu. Adam kendisi gibi bir komutana kaçmanın yakışmayacağını, orada kalıp savaşmasının daha doğru olduğunu söyledi. Fakat Abdullah, hayatmı kurtarmak telâş ve arzusuna kapılarak oradan kaçıp Basra'da bulunan kardeşi Süleyman'a iltica etti. Abdullah böylece bir süre daha hayatta kalacaktı. Ne var ki ileride de belirteceğimiz gibi, bu acılarla dolu bir hayattan başka bir şey olmayacaktı. Öte yandan Abdullah kaçınca tabiidir ki ordusu da Ebü Müslim'e teslim oldu.(1) 


Bu meselede önemli iki soru ile karşılaşmaktayız: 


I) Acaba Saffah, gerçekten Abdullah'a kendisini veliaht yapacağını vaadetmiş midir? Tarih bu hususta ne demektedir? 


Öyle anlaşılmaktadır ki, Abdullah burada doğru söylemektedir. 
Onun bu konuda şahitleri de vardır. Bu kimseler herhangi bir itiraz ve tereddüt göstermeksizin uzun süre kendisiyle beraber mücadele etmişlerdir. Öte yandan Mansur'un Abdullah'ın ayaklanmasının muhtemel olduğunu söylemesi de onun Saffah'ın böyle bir vaadi olduğu» nu ve Abdullah'ın buna dayanarak ayaklanacağını bildiğini gösterir. Ancak, Saffah'ın Abdullah'a verdiği bu söz, şifahi olup herhangi bir yazılı belgeye dökülmemiş olmalıdır. 


2) Eğer Abdullah kendisini bu makama daha lâyık gördüğü için ayaklandıysa, niçin Saffah'a karşı değil de Mansur'a karşı harekete geçmiştir? 


Saffah, kendisine resmen bir velihat tayin ettiği zaman Abbasi safları, herhangi bir ihtilâfın çıkmasına müsait değildi. Çünkü o sırada düşünülen tek şey, Emeviler'e son vermek ve uzun süreden beri uğrunda mücadele verdikleri hilâfeti ele geçirmekti. 


Ayrıca, Saffah kendisine veliaht tayin ettiği zaman, bu makam, şahısların kendisini elde etmek için rekabet edecekleri kadar cazip bir şey miydi? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. 
Zira Saffah, halife olduğu zaman ortalık henüz tamamıyla durulmamıştı, henüz Mervan'ın elinde kendini savunacak kadar asker bulunuyordu. Dolayısıyla, bu dönemde hilâfet makamına geçecek olan kimse, harekette bir yara açılması halinde, kurbanlık bir koyun durumunda olacaktı. 


(1) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 173-175: Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, 234: 
Cahşiyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küttab, 234 
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Abdullah b. Ali'nin Sonu: 


Daha önce de belirttiğimiz gibi Abdullah b. Ali, kardeşlerinin bulunduğu Basra'ya kaçmıştı. Mansur, çok geçmeden Abdullah'ın oraya iltica ettiğini öğrendi. Bunun üzerine Abdullah'ın kardeşlerine mektuplar göndererek onu tedirgin etmeye başladı. Süleyman ile İsa, Mansur'a giderek kardeşlerini bağışlaması için ricada bulundular. 
Mansur, onların bu ricalannı kabul etti. Netice olarak Abdullah için bir eman mektubu tanzim edilmesine karar verdiler. Bu sırada orada bulunan Abdullah b. Mukaffa, İsa'nın arzusu üzerine bu mektubu yazmayı üzerine aldı. İbn Mukaffa bu mektubu yazarken son derece dikkatli davranarak istenmeyen herhangi bir yoruma kapalı olacak gekilde bir uslüp kullandı. Ayrıca, Süleyman ve İsa da dikkatle inceleyerek Mansur'un kötü bir uygulamasına açık bir durumun olup olmadığını kontrol ettiler. Bu mektubun metni şöyle İdi: 


«Eğer ben Abdullah b. Ali'ye ve beraberinde bulunan aile efradına herhangi bir zarar verecek olursam, kendilerine gizli veya açıktan, yazıyla veya herhangi bir yolla hangi şart ve sebeple olursa olsun bir kötülüğüm dokunacak olursa, Abdullah b. Ali'den uzak, eat- 
'nadan doğma olayım, Ümmet-i Muhammed'e bana karşı ayaklanmak câiz olsun. Hiç bir müslümanın bana karşı bir biat bağı kalmasın. 
Bana karşı isyan etmeleri, bana karşı harekete geçen herkese yardım etmeleri kendilerine vacip olsun. Benimle müslümanlar arasında herhangi bir dostluk bağı kalmasın. Güç ve otoriteden arındırılmış ve bütün dinleri inkâr etmiş olayım. Allah'a dinsiz, imansız, yediği, içtiği, karısı, bineği, mal ve elbiseleri haram olan bir insan olarak kavuşayım. Bu eman yazısını kendi elimle yazıyorum. Burada yazılanların dışında herhangi bir art düşüncem yoktur. Allah burada yazılı olanlardan başka bir şey uygulamamı kabul etmez.»(1) 


Bu eman mektubunu imzalayan Mansur, onu amcası İsa'ya teslim ederek şöyle dedi: 


«Bu emanı sakla. Ben Abdullah b. Ali'yi gözümün önünde görmeden onu kendisine teslim etme. Aksi halde o buraya gelmeden bu emanı teslim edecek olursan, memleket memleket dolaşıp halkı aleyhimize kışkırtmasından endişe etmekteyim.» 


Süleyman ve İsa, kardeşleri Abdullah'ı komutanları ve köleleri ile birlikte yanlarına alarak, h. 139 senesinin Zilhicce ayında (Mayıs 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 103-104 
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751) Mansur'un yanına gittiler. Saraya vardıklarında, Mansur önce Süleyman ve İsa'yı kabul etti. Halifenin huzuruna giren iki kardeş Abdullah'ı getirdiklerini belirterek kendisinin huzura kabul edilmesi için izin istediler. Öte yandan onlar içeriye girer girmez Abdullah, Mansur'un daha önceden hazırlattığı bölüme alındı. İçeride bir müddet daha konuştuktan sonra Mansur, dışarıya çıkıp kardeşlerini getirmelerini söyledi. Süleyman ve İsa dışarıya çıkıp da kardeşlerini bulamayınca onun hapse atıldığını anlayarak hemen Mansur'un yanına girmek istediler. Fakat bu defa da içeri girmelerine müsaade edilmedi.(1) Bu arada Abdullah'ın yakınlarının kılıçları alınarak hapse atıldılar. Bu adamların bir kısmını burada öldürten Mansur, kalanları da Horasan'da bulunan Ebü Davud Hâlid b. İbrahim'e göndererek ona öldürttü.(2) 


Abdullah, h. 147 (764) senesine kadar hapiste kaldı. O yıl, Mansur oğlu Mehdi'yi İsa b. Müsa'nın önüne geçirerek kendisine birinci veliaht yaptı. Aynı yıl hacca gitmek niyetinde olan Mansur, Abdullah'ın kendisi için problem olduğu gibi, ileride oğlu için de problem olacağını düşünüyordu. Bu düşünceyle Abdullah meselesini tamamen halletmek istedi. Bir plân kurdu. Bununla hem Abdullah'ı, hem de kardeşinin oğlu İsa'yı ortadan kaldırmak istiyordu. Cahşiyâri(3) ve İbnü'l-Esir'in (4) naklettiklerine göre Mansur'un plânı şöyleydi: 


«Mansur, Abdullah b. Ali'yi İsa'ya teslim ederek şöyle dedi: «Mehdi'den sonra halife sen olacaksın. Sen şimdi Abdullah'ın boynunu vur. 
Sakın, zaaf gösterip de plânımı bozmaya kalkma.» Mansur, bu olaydan sonra Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Yolda İsa'ya bir mektup yazarak Abdullah meselesini ne yaptığını sordu. İsa, emrinizi yerine getirdim diye cevap gönderince Mansur, artık iyice rahatlamıştı. 
Ne var ki, İsa, Abdullah'ı Mansur'dan teslim aldığı zaman, durumu güvendiği adamlarından birine anlatmış, adam ise şöyle akıl vermişti: 


«Bana öyle geliyor ki, halife bu şekilde önce senin Abdullah'ı öldürmeni, ondan sonra da Abdullah'ı öldürdüğünden dolayı seni suçlayarak öldürmeyi plânlamış olmalıdır. Çünkü onu öldürmene dair verdiği, emrini gizli olarak vermiştir. Daha sonra seni yargılayacak- 


(1) Mansur bu olayda henüz Abdullah'ı kendi gözleriyle görmeden Abdullah hapsedilmiş olduğu için, bu hareketinin verdiği emana uymadığı mânâsına gelmeyeceğine hükmediyor olmalıydı. 

(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 365 

(3) Cabşiyâri, Aym eser, 130 

(4) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 215-216 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tır. Sen en iyisi onu öldürmeyip bir süre sakla.» İsa, bu fikirleri mantıklı bularak Abdullah'ı öldürmedi. Mansur Bağdat'a döndüğü zaman, bazı kimseleri amcalarına göndererek kendisine gelip kardeşleri Abdullah için aracı olmalarını istedi. Amcaları gelip Abdullah'ın af/ı için ricada bulundular, Mansur da bu ricayı kabul ederek Abdullah'ı affettiğini açıkladı. Bundan sonra orada bulunan İsa'ya dönen Mansur, «Sana amcamız Abdullah'ı emanet etmiştim. Amcalarım onun affını rica ettiler. Ben de kendisini bağışladım. Şimdi lütfen onu bize getir» dedi. İsa, «Efendimiz, siz benden onu öldürmemi istememiş miydiniz?» 
dedi. Mansur, «Hayır, ben size onu öldürmenizi emretmemiştim» dedi. 
İsa, «Evet efendimiz, etmiştinizn diye ısrar edince, Mansur amcalarına dönerek, «Görüyorsunuz, bu adam kardeşinizi öldürdüğünü itiraf ediyor» dedi. Amcaları, «Onu bize teslim ediniz, intikamımızı alalım» dediler. Mansur, onların bu isteğine uyarak İsa'yı kendilerine teslim etti. Mesudi'nin Mürüo-uz Zehepte rivayet ettiğine göre adamlar d İsa'yı alıp geniş bir meydana götürdüler. Burada toplanan halk kitlesi önünde tam öldürüleceği sırada İsa, «Şimdi siz beni gerçekten öldürecek misiniz?. diye sordu. «Tablis diye cevap alınca, «Halifeye gitmek istiyorum» diye son isteğini bildirdi. Halifenin huzuruna girince şöyle dedi: «$imd! iyiden (yiye anlamış bulunuyorum ki, siz o zaman beni öldürmek için onu öldürmemi emretmişsiniz. Ben amcanızı öldürmedim. Kendisi işte burada, hayattadır. Mansur, «Bize onu getir» dedi. İsa, Abdullah'ı getirirken Mansur şöyle mırıldanıyordu: «O gelsin bakalım, ben daha sonra ne yapacağımı bilirim.» 

Bu plân böylece başarısız sonuçlanınca, Mansur başka plân hazırladı. Bu defa Abdullah'ı, Ebu'i-Ezher Mühelleb b. Ebi İsa'ya teslim etti. Abdullah burada bir müddet hapis kaldıktan sonfa Mansur, onun öldürülmesini emretti. Mühelleb, yanına bir de cariye alarak Abdullah'ın yanına girdi. Önce Abdullah'ı boğarak öldürdü, sonra yatağına yatırdı. Bu sırada Mühelleb'in plânını anlayan cariye, «Abdullah, sen bundan başka türlü ölmeliydinn diye söylendi. Daha sonraları bu olayı anlatan Mühelleb, «Hayatımda o cariyeden başka öldürmüş olduğum hiç bir kimseye üzülmüş değilim» diyecektir. Bundan sonra bu cariyeyi de Abdullah'ın yanına yatırdı. Carlyenin kolunu Abdullah'ın üstüne, Abdullah'ın kolunu ise cariyenin üstüne koyarak birbirlerine sarılmışlar gibi bir poz verdirdi. Daha sonra Kadı İbn Allâm ve bazı kimseleri çağırtarak kendilerine manzarayı gösterdi. Onlar da bu durum karşısında her ikisinin de recmedilerek öldürülmelerine karar verdiler. Bu kararla ev ikisi üzerine yıktırıldı.(1) 


(1) Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, II, 244 
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Başka bir rivayete göre ise Abdullah şu şekilde öldürülmüştür: Mansur, temeli tuz üzerine atılmış olan bir eve Abdullah'ı koydurduktan sonra, altından su akıttırarak evin çökmesine sebep olmuş ve Abdullah da bu çöken evin altında kalarak ölmüştür. (1) 


İşte böylece, Abdullah'ın hayatı sona ermiş oluyordu. Onun ne soyu, ne bu devletin kurulması için verdiği mücadeleler, ne Emevi orduları ve Mervan karşısında yaptığı savaşlar, ne de dikkatle kaleme alınan o eman mektubu bir fayda sağlamadı. Bu olayda en çok dikkati çeken husus, Abdullah'ın h. 146 (763) senesinde (İbnü'l-Esir'e göre 147 (764), Taberi'ye göre 149 (766) |, ordusunun hezimete uğraması ile ölümü arasında geçen o uzun yıllara rağmen, Mansur'un ona olan kin ve öfkesinin bir türlü hafiflememiş olmasıdır. Acaba, ağır bir ceza verildikten sonra olsun, Mansur onu affetseydi, bundan nasıl bir zarar görebilirdi? Nitekim daha sonra gelen Me'mun, İbrahim b. Mehdi ile Fazl b. Rebi'i affetmişti. (2) 


2 İbn Mukaffa'nın Öldürülmesinin 
Abdullah b. Ali ile Olan Aldkası: 


Abdullah b. Ali olayının bir uzantısı vardır; Abdullah'ın öldürülmesi ile bağlantılı olan bu ikinci olay meşhur edebiyatçı Abdullah b. 
Mukaffa'nın öldürülmesidir. 


İbn Mukaffa'yı ölüme mahkum etmek Abbasi hilâfeti için, afledilmez bir hata olmuştur. Çünkü böyle bir hareket yüksek bir kültür kaynağını görmemek ve güçlü bir ışık parçasını mahkum etmektir. 

İleride de temas edileceği üzere İbn Mukaffa, tuzağa düşürülerek öldürülmüştür. İbn Mukaffa gibi vefa timsali bir kimsenin tuzağa düşürülerek öldürülmesi şüphesiz çok acı bir olaydır. Tarihçi Cahşiyâri, onun vefa örneği hayatından bir çok menkıbeler anlatmaktadır. Burada, o menkıbelerden birkaçını kısaca nakledelim: 


«Emeviler döneminde Mervan b. Muhammed'in kâtipliğini yapmış olan Abdülhamid b. Yahya, bu halifenin öldürülmesinden sonra Abbasiler tarafından aranıyordu. Akıbetinden korktuğu için aralarında yakın bir arkadaşlık bağı olan İbn Mukaffa'ya sığınmıştı. Onların beraber bulundukları bir sırada devlet görevlileri. içeri girerek, hangisinin Abdülhamid olduğunu sormuşlardı. Bu olay karşısında her 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 216 
(2) İbn Tiktaka, el-Fahri, 144; İbn Haldun, el-İber, 11, 185 
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ikisi de arkadaşına bir zarar gelmesi endişesiyle «Ben» diye cevap vermişlerdi. Görevliler ikisinden birini götüreceklerdi. Bu durum karşısında İbn Mukaffa'ya bir zarar verilmesini önlemek isteyen Abdülhamid, «Ona ilişmeyiniz. Benim Abdülhamid olduğumu ispat edecek olan bazı ip uçlarım vardır. Bir kısmınız burada kalsın. Diğerleriniz bize ayrı ayrı bu nişanları sorsunlar. Böylece hangimizin Abdülhamid olduğu ortaya çıkmış olacaktır» dedi.(1) Abdülhamid'in bu teklifinin benimsenerek uygulanmasından sonra Abdülhamid'i alıp götürdüler. 


Yine rivayet edildiğine göre, İbn Mukaffa ile Ammara b. Ham: za arasında bir dostluk vardı. Mansur, bir gün bir meseleden dolayı kızmış olduğu Ammara'yı Küfe'ye sürgün etmişti. Bu sırada İbn Mukaffa da orada bulunuyordu. İbn Mukaffa, zaman zaman gelerek arkadaşı Ammara'yı ziyaret ederdi. Bir gün yine beraber bulundukları bir sırada, Ammara'nın Basra'da bulunan vekilinden bir mektup geldi. Vekil mektupta, kendisinin köyüne bitişik bir köyün satılığa çıkarıldığını, o köyü satın almadıkları takdirde kendi köylerinin bir şeye yaramayacağını, bu durumda onu satmasının gerekeceğini, köyün otuz bin dirhem kiymetinde olduğunu anlatıyor ve bu durumda ne yapması gerektiğini soruyordu. Mektubu okuyan Ammara vekiline, «İhtiyaç içinde bulunduğumuz şu sırada onu alamayız. Bu durumda kendi köyümüzü satmamız en uygunu olacaktır. Köyü satıp sen de buraya gel» diye bir mektup yazdı. İbn Mukaffa, evine gidince, Anımara'nm vekiline otuz bin dirhem ile birlikte onun ağzından şöyle bir mektup gönderdi: 


«Sana benim köyümü satmanı bildiren bir mektup yazmıştım. 
Şu anda param var. Sen şu anda gönderdiğim parayla o bitişik köyü satın al ve sen de orada kal. Daha sonra satın alma belgesini de bana gönder.» Vekil, ikinci mektubu alınca, orada bildirildiği gibi, komşu köyü satın aldı ve o andan itibaren güzel bir köyünün olduğunu bildiren bir mektup yazdı. Ammara, vekilinin mektubunu okuyunca bu olaya bir mânâ veremedi. Daha sonra adamlarına vekilinin ilk mektubu geldiğinde yanlarında kimin bulunduğunu sordu. Adamlarının o sırada İbn Mukaffa'nın bulunduğunu söylemeleri üzerine, durumu anlayan Ammara, birkaç gün sonra İbn Mukalfa ile tekrar buluştuklarında şöyle dedi: 


«İbn Mukaffa, sen otuz bin dirhemi vekilimize değil de bize verseydin daha iyi olurdu. Biz o paraya daha muhtacız.» İkisi arasında 


(1) Cahbşiyâri, Aynı eser, 80 
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yapılan bu sohbetten sonra evine giden İbn Mukaffa otuz bin dirhem de Ammara'ya gönderdi.» (1) 


Ne var ki bu davranışları, eşsiz vefa örneği olan İbn Mukaffa'ya bir fayda sağlamadı, onu tuzağa düşürdüler. Üstelik bu zat ne İbn Hubeyre ve diğer isyancılar gibi, ne de bazı siyasi ve askeri kimseler gibi devletin varlığına zarar verecek bir faaliyet içinde de degildi. Tarihçiler, edebiyatla iştigal eden böyle bir kişinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinin sebeplerini araştırmış ve fakat herhangi bir ipucu bulamamışlardır. 


«İbn Mukaffa»(2) adlı eserinde bu zatın tuzağa düşürülme sebeplerini araştıran Dr. Abdüllâtif Hamza, «Dinden çıkma» gerekçesinin Mansur'un tutunduğu bir bahane olduğunu söylemektedir.(3) Ayrıca Abdüllâtif Hamza, şu soruyu sormaktadır: «İbn Mukaffa'nın gerçekten dinden çıktığı için öldürülmüş olduğunu düşünsek bile, bu durumda niçin tuzağa düşürülerek öldürülmüş olsun? Oysa bu takdirde Mansur onu bütün insanların gözleri önünde öldürebilirdi.» 
İbn Mukaffa'nın tuzağa düşürülerek gizlice öldürülmesi, onun ölüm sebebinin dinden çıkma olmadığını göstermektedir. i 


Tâhâ Hüseyin ise İbn Mukaffa'nın öldürülme sebebinin «Sahabe Mektubuv(4) olduğunu söylemektedir.(5) Tâhâ Hüseyin'e göre İbn Mukaffa, Mansur'a yazdığı bu mektupta onu gizli bir şekilde tenkit etmiş, edebiyat ve belâğat sanatları içinde saygı ve dualarını halifeye takdim etmişti. Gerçi mektup halifeye saygı ve duayı ihtiva eden bir edebiyat ürünü idiyse de ondaki gizli tenkit unsuru halifenin dikkatinden kaçmamış ve kendisinin kinini mucip olmuştu. Malum oldugu üzere, müstebit bir devlet adamı ne kadar seviyeli ve hoşgörülü olursa olsun, kendisine nasihat edilmesini sevmez. tenkit edilmekten rahatsız olur. Ayrıca Tâhâ Hüseyin, bu mektubun âdeta bir ihtilâl beyannamesi ve programı niteliğinde olduğunu da ilâve etmiştir. 


Gerçek sebep ne olursa olsun, konuyla ilgili en iyi bilgiyi, onu öldürme plânının nasıl uygulandığını da anlatan İbn Hallikân ve Cahşiyâri'de bulmak mümkündür: 


Daha önce İbn Mukaffa'nm, Mansur'un Abdullah b. Ali'ye vermiş olduğu emanı yazmış olduğunu söylemiştik. Orada da belirttiğ!- miz gibi Abdullah'ın kardeşleri Mansur'un sözünden dönme ve hi- 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 109-110 

(2) Dr. Abdüllâtif Hamza, İbn Mukaffa, 227-240 

(3) Dr. Abdüllâtif Hamza, Aynı eser, 236 

(4) Ahmet Zeki Safvet, Cemheretu ResAlli- Arab, IlI, 25-47 
(58) Tâhâ Hüseyin, Min Hadisi'ş-Şi'ri ve'n-Nesr, 47 
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lecilik huyunu bildikleri için ısrar ederek İbn Mukaffa'nın son derece ihtiyatlı ve bağlayıcı ifade kullanmasını sağlamışlardı. İbn Mukaffa ise bu «ihtiyatlı ifadende biraz da aşırıya gitmişti. İbn Mukaffa'nın bu mektupta, «Eğer ben verdiğim bu sözümden dönersem Hz. 
Muhammed'den kopmuş olayım, zinadan doğma olayım» gibi bir ifade kullanmaması gerekirdi. Bu tarz ifadeler Mansur'u kızdırmış, «Kim yazdı bunları?» diye sormuş, «İbn. Mukaffa yazdı» cevabını alınca, «Artık onu benden hiç kimse kurtaramaz» diye tehdit etmişti.(1) 


Mansur'un bu sözü, onun İbn Mukaffa'yı öldürmeye karar verdigini gösteriyordu. Nitekim etrafında böylesi düşünceleri körükleyen bir takım kimseler de vardı. Bu adamlardan biri de Mansur'un azatlı kölesi olan Ebu")-Hasib Mesruk b. Varka idi. Mesruk, o sırada Basra valisi olan Sufyan b. Muâviye'nin, daha önce kendisini hafife aldığı ve hakaret ettiği için İbn Mukaffa'dan nefret ettiğini(2) ve onu öldürmek için fırsat beklediğini biliyordu. Gizlice bir mektup yazarak Mansur'un İbn Mukaffa'yı öldürmesini istediğini bildirdi. Mektubu alan vali böylece kendi emeline de kavuşacağı için buna oldukça sevinerek fırsat kollamaya başladı. 


Bu sırada İbn Mukaffa, İsa b. Ali'nin yanında bulunuyordu. Bir gün İsa b. Ali, İbn Mukaffa'ya bir meseleyi iletmesi için valinin yanına gitmesini söyledi. İbn Mukaffa beraberinde İbrahim b. Cebele'yi de götürmek istediğini, çünkü kendisinin vali Sufyan'a güvenmediğini söyledi. İsa ise, «Hayır sen yalnız gidebilirsin. Sen validen çekinme. 
O sana bir şey yapmaz, senin benim dostum olduğunu bilir» dedi. İbn Mukaffa buna rağmen İbrahim b. Cebele'yi de yanına alarak gitti. 
Saraya varınca, içeri girmeleri için izin gelinceye Kadar bir süre kapıda beklediler. Nihayet izin verildi. Fakat önce İbrahim'i içeri aldılar. O içeri girdikten sonra da İbn Mukaffa içeri alındı. 


Ancak İbn Mukaffa içeriye girince kendisini bir başka odaya götürdüler. Burada beklemekte olan adamları onu yakalayarak sıkıca bağladılar. Öte yandan İbrahim, valinin huzuruna girince dışarıda beklediğini sandığı arkadaşı İbn Mukaffa için de izin vermesini rica etti. Vali bunun üzerine izin işlerine bakan adamını çağırarak İbn Mukaffa'ya da izin verilmesini emretti. Adam bir müddet sonra tekrar içeri gelerek İbn Mukaffa'nın dışarıda olmadığını, kendisinin gitmiş olabileceğini söyledi. Vali bunun üzerine şöyle dedi: 


«İbn Mukaffa, sana izin verildiği halde kendisinin orada bekletilmesine sinirlenip geri gidecek kadar gururludur. Mutlaka sinirle- 

Mn Cabhşiyâri, Aynı eser, 104 

(2) Cahşiyâri, Aynı eser, 104-105; İbn Hallikan, Vefeyâtü'l-Âyân, I, 150 
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nip gitmiştir.» Sufyan daha sonra ayağa kalkarak bir süre kendisini beklemesini söyleyerek odadan ayrıldı. Sufyan, İbn Mukaffa'nın bulunduğu odaya girince, «Nihayet elime düştün» dedi. İbn Mukaffa, «Allah aşkına yapma» diye söylendi. Sufyan buna şu cevabı verdi: «Eğer seni daha önce hiç bir kimsenin öldürülmediği bir şekilde öldürmezsem, anam senin dediğin gibi olsun». Sufyan bundan sonra onu feci bir şekilde öldürttü. İbn Mukaffa ölmeden önce karşısında duran caniye şu mısraları mırıldanıyordu: 


«Benim gibi bir kimse öldüğü zaman, onunla birlikte bir çok insan ölmüş olur. 


Sen ise tek bir kişi olarak ölürsün. Senin ölümünü ne küçük, ne de büyük hiç bir kimse bilmez.» 


Burada İbn Mukaffa'yı öldüren Sufyan, daha sonra İbrahim'in yanına dönerek bir süre daha sohbet ettiler. İbrahim valinin yanından çıkıp dışarıda İbn Mukaffa'nın kölesiyle karşılaştı. Köle efendisini sorunca, «Görmedim,» diye cevap verdi. Köle, «Ama senden sonra kendisi de içeriye girmişti deyince yine, «Görmedim» diye cevap verdi. Daha sonra durumu tahkik etmek için içeriye girmek istedi ise de buna izin verilmemesi üzerine, ordan ayrılmak zorunda kaldı. İbn Mukaffa'nın kölesi bu sırada, «Sufyan, efendimi öldürdü» diye bağırarak ağlıyordu.(1) 


İsa b. Ali, Süleyman ve kardeşi, İbn Mukaffa'nm vali Sufyan'ın yanına girip oradan geri çıkmadığını öğrenince vaziyetten şüphelenerek derhal harekete geçtiler. Sufyan'ı yakalayarak götürüp Mansur'a şikâyet ettiler. Ayrıca İbn Mukaffa'nın valinin yanına girip oradan geri çıkmadığını görenler de bu konuda şahitlik ettiler. Bunları dinleyen Mansur şöyle dedi: 


«Ben durumu tahkik edeceğim. Ancak, şimdi ben Sufyan'a ölüm cezası vererek onu öldürsem ve biraz sonra İbn Mukaffa şuradan çıkıp gelirse o zaman sizi de Sufyan'a karşılık öldürmeme razı mısınız?» 
Mansur'un bu sözlerini duyan şahitler şahitliklerini geri aldılar. Mansur ayrıca İsa ve Süleyman'ı da çağırarak bu davadan vazgeçmelerini söyledi. Mansur'un bu tavrı, İbn Mukaffa'nın, kendisinin bilgisi dahilinde öldürülmüş olduğunu gösterir.(2) 


(1) Cahşiyâri, Aym eser, 105-107 
(2) İbn Hallikan, Aynı eser, I, 150 
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3. Ebü Müslim el-Horasani ve İranlılar'ın 
Abbasiler ile Münasebetleri: 


İran'ın Abbasi devletinin kurulmasında oynadığı rol büyüktür. 
Bu bölgenin böyle bir gaye için dikkatle seçilmiş olduğu açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi(1) Muhammed b. Ali, bütün İslâm bölgelerini araştırmış, fakat yetiştirmek istediği bu ağacı dilkmmek için sadece Horasan'ı uygun bulmuştu. Gerçek şu ki, bu bölge Humeyme, liderlerinin güvenlerine her zaman lâyık olmuştur. 


İranlılar, Abbasi devletinin kurulması için yürütülen gizli çalışmalarda önemli rol oynadıkları gibi, devlet kurulduktan sonra da en büyük görevi üstlenmişlerdir. Bu dönemde devleti koruma ve kollama çalışmalarının İran topraklarında ve İranlılar'ın kılıçlarıyla yapıldığını bilmekteyiz. Meselâ Ebü Müslim'in ordusu, Merv ve Horasan'ı hâkimiyeti altına aldıktan sonra, Küfe'yi ele geçirmiş, Mervan' ın toplamış olduğu son Emevi ordusunu Zap suyu üzerinde hezimete uğratmış, Abdullah b. Ali'nin isyanını bastırmıştır. Acaba İranlılar bu fedakarlıklam ne için yapmaktaydılar? Burada gizli bir gayeleri var mıydı? 

Tarihçiler, İran'da İslâm'dan önce hâkim olmuş olan bir, «İlâhi otorite ve güç» düşüncesinden bahsetmektedirler. Bu düşünceye göre, devlete hâkim olan hanedan, İlâhi bir kan ve kuvvete sahiptir. Hanedan, bu kan ve güç dolayısıyla halk üzerinde hâkim olma hakkına sahip olur. Ayrıca halkın da bunlara itsat etmeleri şarttır. Artık kralların bu hanedan içinden seçilmeleri mukaddes bir mecburiyettir.(2) Acaba İranlılar, Ehl-i Beyt bağlılığını böyle bir inançla mı karıştırmışlardır? 


Madalyonun bir de öbür yüzünden sözedilebilir. Şöyle ki, İslâm! 
dan önceki dönemde İran'a hâkim olan Sasaniler, bölgenin en güçlü devleti idi. Bu dönemde İranlılar, Arapları kendileri için tehlikesi olmayan az bir güç olarak kabul ediyorlardı. Daha sonra İran toprakları İslâm'ın hâkimiyeti altma girince İranlılar, bunu kavmi bir yenilgi olarak değerlendirdiler. Onlara göre ortada İran'a karşı bir Arap zaferi söz konusuydu. Öyleyse bu zafer, hilelerle de olsa yok edilmeliydi. Bunun için kendi taraftarlarını tahta geçirerek İslâm âlemine hâkim olma plânını uyguladılar. Buna göre devletin başında bulunan halife sadece bir isimden ibaret kalacak, gerçekte otorite kendilerinde bulunacaktı. İranlı komutanlar, zaman zaman bu niyetlerini ortaya da koyuyorlardı. Bunlardan ikisini görelim: 


(0) İbn Hallikan, Aynı eser, 1, 31-32 
(2) Ahmet Çelebi, Mevsuatu't-Tarihi'i-İslâmi, Il, 147 
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1) Mansur, Ebü Müslim el-Horasani'yi Şam ve Mısır'a vali tayin ettiğini bildiren bir mektup gönderdiği zaman Ebü Müslim buna sinirlenerek şöyle demişti: «$u anda bütün Horasan benimdir. Halife ise beni Şam ve Mısır'a vali tayin ediyor.» 


2) Harun er-Reşid zamanında, oğlu Me'mun'un lalası, Fazl b. 
Sehl'e şöyle demişti: «Me'mun senin hakkında çok iyi şeyler düşünmektedir. Ben inanıyorum ki, sen onun zamanında büyük bir servet edineceksin » Bu sözlere sinirlenen Fazl, «Sizin bana bir kininiz mi var? Yoksa ben size herhangi bir kötülük mü etmişim ki bana böyle söylüyorsunuz?» deyince lala şu karşılığı verdi: «Vallahi hayır. Ben sadece seni sevdiğim için böyle söyledim.» Fazl buna şöyle cevap verdi: «Demek siz benim ona servet edinmek düşüncesiyle yakınlık gösterdiğimi düşünüyorsunuz. Yemin ederim ki ben, ona bir szrvet edin... 
mek için yardımcı olmuyorum. Ben sadece, doğuda ve batıda hükmümün geçmesi için böyle davranıyorum .»(1) 


Yukarıda zikrettiğimiz iki olay, madalyonun öbür yüzü hakkında aydınlatıcı bilgiler ortaya koymaktadır. Ayrıca daha önce temes ettigimiz ve ileride de zikredeceğimiz Ebü Seleme, Ebü Müslim el-Horasani, Bermekiler ve Sehi ailesinin ortaya koydukları tavırlarda bu durum daha açık bir şekilde görülmektedir. Ne var ki Abbasiler bu dönemde İran asıllı komutanların beklediği ölçüde pasif değillerdi. Bu asır Abbasi halifeleri cesur kişilerdi. Herhangi bir kimsenin elinde kukla olmayı kabul edecek yapıda değillerdi. Bu sebepten dolayıdır Ki, iki taraf arasında bazı çatışmalar oldu ve yine bu sebepledir ki İranlılar emel ve plânlarına uygun düşmeyen Abbasiler'i safdışı ederek, idareyi kendilerinin daha kolay kontrol edebileceklerini zannettikleri Hz. Ali taraftarına vermek istediler. Fakat Abbasi halifelerinin uyanıklığı buna fırsat vermedi. Bu maksatla bir iki ayaklanma dışında bir şey yapılamadı. 


Abbasiler ise bu türden her hareketi katı tedbirlerle bastırdılar. 
Bu arada her iki taraf da sık sık hile ve entrikaya başvuruyor; İranlılar devleti ele geçirmek, Abbasiler ise bu hareketleri etkisiz hale getirmek için plânlar hazıtlıyorlardı. Şüphe yok ki bu olayların en meşhuru, Mansur ile Ebü Müslim arasında meydana gelenidir. 


4 Ebü Müslim el-Horasani'nin Katli: 


Ebü Müslim adı söylendiği zaman, Abbasiler'in elde ettikleri zaferler ve Abbasi Devleti akla gelir. Gerçek şu ki, Abbasiler Humeyme' 


(1) İbn Tıiktaka, el-Fahri, 192; Cahşiyârli, Aym eser, 226 
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de rahat bir hayat sürüyorlarken, Ebü Müslim Horasan'da bütün yükü sırtında taşıyordu. İmam İbrahim, onu Horasan'a gönderirken bir sancak teslim edip birkaç nasihatla yetinmişti. Asker toplayıp masraflarını karşılama işiyle ilgilenilmemiş, bu konu tamamen Ebü Müslim'e bırakılmıştı. 


Ebü Müslim son derece zeki, kararlı ve tecrübeli bir insandı. Hayatı boyunca bu özelliklerine ters düşecek bir şey de yapmadı. H. 
128-132 (745-750) yılları arasında henüz İmam İbrahim, Saffah ve Mansur'u Humeyme'deki yakın çevrelerinin dışında hiç kimsenin tanımadığı bir zamanda, onun ismi bütün İslâm âleminde bilinmekteydi. 
H. 132 (750) yılından itibaren de onun ismi devlet için bir zırh gibi görülmüştür. Ebü Müslim bu dönemde devlete karşı oluşan her hareketi bastırmış, İbn Hubeyre'yi kuşatmış, Abdullah b. Ali'nin üzerine asker göndermiş, nerede bir ayaklanma olmuşsa orada bulunmuştur. 


Ne var ki, bir Arap atasözünün de dediği gibi, «Bir kında iki kılıç bulunamaz»dı. Her ne kadar Ebü Müslim, Abbasi devletinin kuruluşunda önemli rol oynamış idiyse de, onun bu özelliği, devletin kurulmasından sonra kendisiyle Abbasi halifeleri arasında bir itimatsızlığın doğmasına da sebep oluyordu. Burada konuyu yeterince açıklığa kavuşturabilmek için Ebü Müslim olayını baştan ele alalım: 


Ebü Müslim'in çocukluğu hakkında çeşitli rivayetler vardır.(1) Bu rivayetlerin en kabule şayan olanı, onun, daha önce kendisinden bahsetmiş olduğumuz Bekir b. Mâhân'ın azatlı kölesi olduğunu ifade eden rivayettir. Şia akidesinin temel bilgilerini bu zattan alan Ebü Müslim, daha sonraları h. 125 (742-743) yılında Muhammed b. Ali ve onun oğlu olan İbrahim ile birlikte hareket etmiştir. Ebü Müslim'de parlak bir zekâ, azim ve enerji gören İbrahim, Horasan'da Şiiliğin gelişmesi için müsait bir ortam bulunduğunu “düşünerek onu orada görevlerrdirdi. Horasan Şiilerine de Ebü Müslim'i tavsiye etti.(2) 


Ebü Müslim Horasan'a giderken maddi ve askeri gücü olan ve cengaverliği ile tanınan Nasr b. Seyyar ile karşılaşmak üzere yola çıktı. Fakat bu adam, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hile yaparak ikbal elde etme yoluna sapmış, Horasan'da hâkimiyeti ele geçirdikten sonra, Emeviler'i takip ederek Irak'a kadar ilerlemişti. 


Ebü Müslim'in Abbasiler'e bağlılık ve «davetn konusunda son derece dikkatli olduğunu görüyoruz. O derece ki, aralarında akrabalık 


(1) İbn Hallikan, Vefeyatü'l-Â'yân, II, 280-281 
(2) el-Hudari, Mubhadarat fi Tarihi'd-Devleti'l-Abbasiyye, 28 
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ve arkadaşlık bağları bulunmasına rağmen, Ehi-i Beyt'e meylettiği söylendiği zaman Ebü Seleme'yi öldürmeye kalkışmış, Süleyman b. 
Kesir'in, Hz. Ali taraftarlarından birine, «İsterseniz bizi sizce makbul olan birine biat etmeye davet ediniz» dediği yolunda bir haber alınca, kendisini çağırtarak, «Sen imamın bana, “birini suçladığın 2aman onu öldür dediğini biliyor musun?» diye çıkışmış, Süleyman «evet» diye cevap verince de, «Öyle ise sen İmam'a hiyanet ediyorsun» diyerek onu suçlamış ve hiç bir tereddüt göstermeden öldürmüştür.(1) 


İşte Ebü Müslim, Abbasiler'e ve davete bu derece bağlı bir insandı. Ne var ki elde ettiği zaferlerden dolayı bir ölçüde gurura kapılıyordu. Bu durumu gören Abbasiler, onun kendilerinin aleyhine dönmesinden endişe etmeye başladılar. Çünkü onun ne kadar usta bir teşkilâtçı olduğunu çok iyi bilmekteydiler. Ayrıca, Mansur da Ebü Müslim'e fazla kin duyan bir kimse idi. Bu kin ve nefretin asıl sebebi onda hissedilen rekâbet ve isyan havası idi. Rivayet edildiğine göre Mansur, İbn Kuteybe'ye yazdığı bir mektupta ona, «Eb4 Müslim hakkında ne düşünüyorsun?» diye sormuş, «Eğer dünyada Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, buradaki düzen bozulurdu» meâlindeki âyetle cevap alınca, «»u kadarı kâfi. Durumu çok iyi anladım» demiştir.(2) 


Veliaht olduğu zamandan beri Ebü Müslim'e kuşku ile bakan ve onu safdışı etme niyeti besleyen Mansur,(3) bilhassa Horasan'ı ziyaret edip de Ebü Müslim'in oradaki nüfuzunu gördükten sonra bu fikirleri iyice pekişmiş ve oradan döner dönmez Saffah'a şöyle demişti: «Ebü Müslim hayatta olduğu sürece sen tam müânâsıyla hâlife olmuş sayılmazsın.» (4) ' 


Günler geçtikçe Ebü Müslim'in Horasan'daki nüfuzu artıyor, onun nüfuz ve otoritesi arttıkça da Abbasi halifelerine olan bağlılığı azayordu. Bu konuya temas eden Cahşiyâri(5) şöyle demektedir: «Bundan sonra Ebü Müslim'in Abbasiler üzerindeki baskısı arttı. Onlarla sık sık anlaşmazlıklara düşüyor, emirlere sık sık karşı geliyordu.n 


(1) Ebü Seleme Bekr b. Mâhân'ın damadı, Ebü Müslim ise Bekr'in azatlı kölesi idi. 

(2) İbn Abd-i Rabbih, el-Ikdu'1-Ferid, I, 93; İbn Hallikân, Aynı eser, I, 383 

(3) Mansur'un Ebü Müsilm'e henüz vellahtlığı zamanından beri kin beslemesi ondan beklediği saygı ve hürmeti görmemesi yüzünden idi. İbn Abd-i Rabbih el-Ikdu'i-Ferid, I, 20'de bu konuyla ilgili olarak göyle demektedir. «Bir gün Mansur'un da bulunduğu bir sırada Ebü Müsilm, Saffah'ın yanına girmiş ve sadece Baffah'a selam ve saygı sunmuştu. Saffah'ın Mansur'u hatırlatması üzerine de şöyle cevap vermiştir. «Efendimiz, burada ancak sizin hakkınız ödenir.» 

(4) el-Bidaye ve'n-Nihâye, X, 54 

(5) Cabşiyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küttâb, 63 


İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 70 


Ebü Müslim Horasan'da bulunduğu sürece Abbasiler'in kendisine herhangi bir kötülük yapmaları imkansızdı. Abbasiler ise onun Horasan'da kendilerinden daha fazla nüfuz ve otoriteye sahip olduğunu biliyorlardı. Bu sebeple Abbasiler, onu Horasan'dan çıkarıp etkisiz hale geleceği Irak'a çekmek için bir takım tertiplere girmeye başladılar. 
Bu arada halifenin sarayında aralarında Ebü Müslim'in de bir adamı- nın bulunduğu bir plân yapıldı. Ebü Müslim'in adamı da bu sulkastın hazırlanmasına özellikle iştirak ettirilmişti. Oysa bu adamın görevi Ebü Müslim'in menfaatlerini gözetmek ve sarayda olup bitenlerden kendisini haberdar etmekti. Cahşlyâri konuyla ilgili olarak şöyle demektedir.(1) 


«Ebu'l-Abbas, Ebü Cehm'e şöyle dedi: «Sen, Ebu Müslim'e bir mektup yazarak buraya gelip bize olan bağlılığını yenilemesini ve İstediğini bize bildirmesini tavsiye et.» Ebü Cehm'in mektubunu alan Ebü Müslim, onun tavsiyesine uyarak izin talebiyle ilgili bir mektup yazıp gönderdi. Ebu'l-Abbas bu isteği kabul etmeyerek şöyle bir cevap yazdı: «Şu an için Horasan, senin oradan çıkıp ayrılmana tahammül edecek durumda değildir» Aradan bir ay geçtikten sonra Ebu')- Abbas, Ebü Cehm'e daha önce yazmış olduğu o mektubun aynısını bir daha yazmasını emretti. Bu mektubu alan Ebü Müslim halifeye hitaben ikinci bir mektup yazarak yine izin talebinde bulundu. Ne var ki halife bu talebi de reddederek şöyle dedi: «Halifenin sana gelmesi, kendisinin sana izin vermesinden ve seni oradan uzaklaştırmaktan hem daha uygun, hem de daha kolaydır.» Aradan bir iki ay daha geçtikten sonra Ebu'l-Abbas Ebü Cehm'e aynı mektubu tekrar yazmasını emrederek göyle dedi: 


uOna bir mektup yazarak Allah'ın bize lutfetmiş olduğu nimetleri görmek için bize gelmek istediğini bildiren bir mektup yazmasını tavsiye et. Ayrıca hacca gitmek için izin istemesini de söyle.» Ebü Müslim bu mektuba da olumlu cevap verdi. Ebu'i-Abbas da onun isteğini kabul ederek Irak'a gelmesine izin verdi. 


Ebü Müslim'i Irak'a getirmek için oynanan oyunlar işte böyle düzenlendi. Saffah'ın, Ebü Müslim'in Irak'a gelme yolundaki isteğini iki kere reddetmesi onun bu husustaki isteğini arttırmak, Horasan' daki icraatından memnun olunduğu intibaını vererek oradan uzaklaştırma hususunda istekli olmadıklarını hissettirmek içindi. 


Saffah, Ebü Müslim'in gelmesine izin verdiği mektupta yanına beş yüz kişiden fazla asker almamasını da ilâve etmeyi unutmadı. 
Fakat Ebü Müslim'in herhangi bir suikasttan emin olmadığını bildiren 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 63 
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bir mektup daha yazması üzerine bin kişiyle gelebileceğini bildirdi. 
Mekke yolunun daha fazla askere tahammülü olmadığı da ilâve edilerek devletin topraklar içinde emniyette olacağına dair teminat verildi. Saffah, kurmaylarının ve halkın Ebü Müslim'i karşılamaları için emir verdi. Ebü Müslim, halifenin sarayına gelince her türlü ikram ve merasim yerine getirildi.(1) 

Öte yandan Saffah, Ebü Müslim'in Irak'a gelmesine izin verdiği- ne ve Ebü Müslim de hacca gideceğine göre bu sene onun hac emiri Olması gerekiyordu. Oysa Saffah, Ebü Müslim'in bütün İslâm âleminde nüfuz sağlamasına yol açacağını düşünerek buna mâni olmak istiyordu. Bu sebeple el-Cezire, Ermenistan ve Azerbaycan'da vali olarak bulunan kardeşi Mansur'a bir mektup yazarak şöyle dedi: 


«Ebü Müslim mektup yazarak kendisine hac için izin vermemi istedi. Ben de kendisine bunun için izin verdim. Ebü Müslim buraya gelince hac emiri olmak için izin isteyeceğini zannediyorum. Şimdi sen bana bir mektup yazarak hac etmek için izin istediğini bildir. Sen Mekke'de olursan Ebü Müslim senin önüne geçerek emir olma cesaretini gösteremez.» Mansur bu mektup istikametinde bir mektup yazarak hacca gitmek istediğini bildirdi ve kendisine izin verildi. Böylece iki hasım, bir araya gelecekleri Anbar'a doğru yola çıkmış oluyorlardı. 


Mansur, nihayet Ebü Müslim'i Horasan'dan uzaklaştırıp az bir askerle hilâfet merkezine çekmeyi başarmıştı. Saffah'a şöyle dedi: «Sözümü dinleyip bu adamı öldürtünüz. Yemin ederim ki, o bir gün 8ize hiyanet edecektir.» Saffah kardeşine, «dma onun güç ve nüfuzunu biliyorsun!.» diye itiraz etti. Mansur'un buna cevabı ise şöyleydi: «Onun güç ve nüfuzu bizim sayemizdedir. Yemin ederim ki, eğer siz onun yerine bir kedi gönderseydiniz, o da aynı güç ve nüfuzu elde edebilirdi.» Mansur, baskı ve ısrarı arttırınca Saffah dayanamayarak bu işi naâıl: yapacağını sordu: Mansur, «Kendisi sizin huzurunuza girdiği zaman, arkasından gelerek bir kılıç darbesiyle işini bitiririm» dedi. Saffah bu defa, onu din ve dünyalarından daha önde tutan taraftarlarını ne yapacağını sordu. Mansur bu adamların Ebü Müslim' in öldürülmesinden sonra dağılıp gideceklerini söyledi. Ancak bütün bu konuşmalardan sonra, Saffah yine de endişelerini yenemeyerek Mansur'u bu işten vazgeçirmeye çalıştı. 


Mansur, Ebü Müslim'in öldürülmesi hususundaki ısrarlarına devam etti. «Korkarım ki, sen bu sabah onu öldürmezsen, akşama O seni öldürecektir» dedi. Saffah ısrarlarına dayanamadı ve, «Nasıl bilirsen öyle yap» dedi. Mansur bunun üzerine faaliyete geçti. Saffah 


(1) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 171; İbn Haldun. el-İber, III. 119 
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onu takip ediyor, sürekli durumu değerlendiriyordu. En sonunda, bu hususta Mansur'u desteklemekten vazgeçtiğini bildiren bir haber gönderdi. Ayrıca bundan onun da vazgeçmesini istedi.(1) 


Saffah, Ebü Müslim'e. ölüm tuzağı kurulmasına son anda mâni olmuştu. Ancak Ebü Müslim üzerindeki baskısından, güç ve nüfüzunu kırma girişimlerinden de vazgeçmemişti. Daha önce Saffah'ın Ebü Müslim'in gücünü azaltmak için beraberinde getireceği askerlerin sayısını bin adetle sınırladığını, nüfüzunu kırmak için hac emiri olmasına izin vermediğini açıklamıştık. Hac mevsimi gelince Saffah, Ebü Müslim'i şöyle teselli etmişti: «Şayet bu sene Mansur hacca gitmeyecek olsaydı hac emiri olarak sent tayin edecektim.» Ebü Müslim ise bu olayı sesizce tenkit ederek şöyle diyordu: «Mansur bu seneden başka hac edecek bir yıl bulamamış olmalıdır .»(2) 


Bu iki büyük komutan hac için yola çıktılar. Yolda âdeta etrafa ve halka yapılan ihsanlarda birbirleriyle yarışıyorlardı. Hacca gelen müslümanlar her ikisini de ziyaret ediyorlar, böylece her ikisinin de nüfuzu artıyordu. 


Onlar Hicaz'da iken Saffah'ın öldüğü ve Mansur'un halife olduğu haberi geldi. Ebü Müslim bu olayda Mansur'a tam bir dost gibi davrandı. Bu konuya temas eden İbnü'l-Esir şöyle demektedir. 


uMansur, Saffah'ın öldüğünü ve kendisinin de onun yerine halife olduğunu bildiren bir mektup alınca, haber göndererek Ebü Müslim'i yanına çağırdı. Mansur'un yanına gelip de acı haberi duyan Ebü Müslim bundan dolayı çok üzüldü ve ağladı. Mansur'un da bu olaya çok üzülmüş olduğunu gören Ebü Müslim şöyle dedi: «Ben sizin bu üzüntünüzün sebebini anlayamıyorum. Oysa siz halife olmuşsunuz.» 
Mansur bu soru ve hayret üzerine üzüntüsünün sebebini şöyle açıkladı: «Amcam Abdullah b. Ali'den, kendisinin bana karşı harekele geçmesinden endişe ediyorum.» Ebü Müslim bunun üzerine şöyle dedi: «Sen bu hususta hiç endişelenme. Ben Abdullah meselesini hallederim. Onun askerlerinin çoğu Horasanlıdır, bana karşı gelmezler.» Bu teminat üzerine Mansur rahatladı.(3) İbnü'l-Esir bir başka rivayette ise şöyle demektedir: 


«Mansur'dan önce Saffah'ın ölüm haberini öğrenmiş olan Ebü Müslim, ona bir inektup yazarak şöyle dedi: «Allah size sağlık ve uzun ömürler versin. Halifenin ölüm haberini öğrendim ve buna çok üzül- 


(1) Taberi, IX, 153; İbn Kuteybe, el-İmâme ve's-Siyâse, Il. 170; İbnuU'l-Esir, Aynı eser, V, 121 * 

(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V. 175 

(3) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 172 
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düm. Allah ecrinizi büyük, hildfetinizi de devamlı etsin. Aileniz içinde size benden daha fazla saygı gösteren, sizin için iyilik düşünen, istek ve arzularınızın yerine gelmesini arzu eden bir buşka şahıs bulunamaz.»(1) Ayrıca İbn'ül-Esir ve İbn Tiktaka, Ebü Müslim'in Mansur'a hizmet etmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade ederek şöyle demektedirler: 


«Mansur'ile Ebü Müslim hacdan dönünce Ebü Müslim ona şöyle dedi: «İster burada kalıp sana hizmet edeyim, ister Horasan'a gidip orada ordumla yine hizmetinde bulunayım veya hemen Abdullah'ın üzerine gideyim.» Mansur, Ebü Müslim'in derhal Abdullah'ın üzerine gitmesini istedi.» (2) 


Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Ebü Müslim derhal bu emre uyarak Abdullah'a karşı harekete geçti ve onu hezimete uğrattı. Ebü Müslim, Abbasi tahtını sağlama almış, halifelerin düşmanlarını saf» dışı etmiş bir komutandı. 


Ne var ki o, bu savaşlardan sonra o derece nüfuz elde etti ki, bu durum Abbasi halifelerini düşündürmeye balşadı. En sonunda onu sürekli koruyan Saffah da vefat etmişti. Ayrıca kendisi için muhkem bir sığınak durumunda olan Horasan'dan da uzakta bulunuyordu. Bu dürumu değerlendirmek isteyen Mansur, onun tekrar Horasan'a dönmesine fırsat vermek istemedi. Meseleyi çözmek için son derece mürsait bir ortam bulmuştu. 


Ebü Müslim, Abdullah b. Ali'yi hezimete uğrattıktan sonra Mansur, azatlı kölesi Ebu'i-Hasib'i göndererek bu savaşta ele geçen ganimetleri tespit etmesini istedi. Ebü Müslim, bu olaya çok kızdı, hattâ bir ara onu öldürmeye kalkıştı ve şöyle dedi; 


«Savaş yapma hususunda güveniliyoruz, fakat ganimet söz konusu olunca itimada şayan olmuyoruz, öyle mi?» Etrafındaki adamlarından bazıları onun bir elçi olduğu ve öldürülmesinin doğru olmayacağını söyleyince öldürmekten vazgeçerek serbest bıraktı. Bu zat oradan ayrılıp da Mansur'un yanma gelince Ebü Müslim'in davranışını anlattı.(3) 


Bu noktadan sonra, iki insan arasındaki gizli düşmanlık artık tamamıyla açığa çıkmış oluyordu. Mansur, onun Horasan'a gitmesini önlemek düşüncesiyle, Yaktin b. Müsa ile bir mektup gönderdi. Orada şöyle diyordu: 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 172 
(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V. 173, İbn Tiktaka, Aym eser, 144 
(3) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 170 
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«Bu günden itibaren, seni Mısır ve Şam illerine vali tayin etmiş bulunuyorum. Burası senin için Horasan'dan daha iyidir. Dilediğin birini Mısır'a gönder ve kendin halifeye yakın olman için Şa. 'da kal. 
Çünkü halifenin seninle görüşmek istemesi halinde, kendisiyle daha kısa zamanda görüşme imkânına sahip olmuş olursun.» Bu mektubu alan Ebü Müslim şöyle dedi: «Şu anda bütün Horasan benimdir. Halife ise beni Şam'a vali tayin ediyor.» Elçi, Ebü Müslim'in olumsuz cevabını Mansur'a ilettiği zaman, Ebü Müslim Mansur'a karşı açıkça tavır alarak el-Cezire'den çıkıp Horasan'a doğru yol alıyordu. Bunun üzerine Anbar'dan Medâin'e geçen Mansur, Ebü Müslim'e bir meklup göndererek Horasan'a gitmekten vazgeçip kendisinin yanına gelmesini istedi. Ebü Müslim, Mansur'un bu Jsteğini adamlarıyla görüştü, onlar da aralarında geçen bu olaylardan sonra Mansur'un yanına dönmesinin doğru olmayacağını söylediler. Ebü Müslim bu istişareden sonra Mansur'a bir mektup yazarak şöyle dedi: 


«$u anda Allah, halife efendimize yenmediği bir düşman bırakmamış bulunuyor. Ben Sasani krallarının şöyle dediklerini işitmişimdir: «Vezirlerden en çok korkulması gereken zaman, savaşların bittiği zamandır.» Biz, sizin yakınınızda olmak istemiyoruz. Ama, siz 8özünüzde durduğunuz sürece, biz de size verdiğimiz sözümüzü yerine getirecek, itaat edeceğiz. Fakat size uzak ve selâmetli bir yerde bulunmayı tercih ediyoruz. Bu duruma razı olursanız, sizin en sadık bir köleniz olurum. Ancak, siz şu anda gönlünüzün arzu ettiği şeyi yapmaktan başka bir şeye razı olmazsanız, ben de istemeyerek size vermiş olduğum sözümden dönmek zorunda kalırım .»(1) 


Düşmanlık iyice kızışmış ve tamamen açığa çıkmıştı. Mansur, Ebü Müslim meselesini orada halletmesinin şart olduğunu iyice anladı, Ebü Müslim'in bu olaylardan sonra, Horasan'a geçmesi Abbasi devletinin sarsılması, hattâ belki de tamamen yıkılması demek olacaktı. Onun Horasan'a gitmemesi için bütün tedbirler alındı. Bu olay, Mansur'un karşılaştığı ve kendisini hedefe götürecek tedbirleri eksiksiz alarak başarıya ulaştığı bir imtihan olmuştur. 


Mansur'un bu noktada aldığı tedbirleri şöyle sıralamak mümkündür: 

1) Mansur, Ebü Müslim'in yazdığı mektuba cevap mahiyetinde bir mektup yazarak şöyle dedi: «Yazmış olduğun mektubu inceledim. 
Fakat sen, o devletinin zayıflamasını İsteyen, hükümdarlarını aldatan, vezirlerden değilsin. Kendini onlarla bir tutmana bir mânâ veremedim. İtaat, bağlılık ve bu davada oynadığın rol bakımından haiz oldu- 


(1) Taberi, IX, 161; İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 174-175 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ğun yerin bizce malumdur. Ne var ki ileri sürdüğün şartlar müvacehesinde itaat etmiş olamayacağın açıktır. Sana İsa b. Musa ile bir mektup gönderiyorum. Eğer mantıklı davranırsan kabul edeceğini zannediyorum. Umarım ki Allah, şeytan'ın senin kalbine bir vesvese vermesine mâni olur. Çünkü senin girdiğin bu yol, şeytanın sana vesvese vermesine son derece müsait bir yoldur.» 


2) Mansur, amcası Müsa b. Ali ve yanında bulunan Hâşimiler'e Ebü Müslim'e mektup yazmalarını emretti. Bunun üzerine onlar da Ebü Müslim'e mektuplar yazarak kendisine, daha önce yapmış olduğu hizmetlerden dolayı takdir ve teşekkürlerini belirtiler, devlete bağlı kalmasını tavsiye ettiler. Aksi halde devlete başkaldırmasının kendisine zarar verebileceğini söylediler. 


3) Mansur, nazik davranışların bir şeye yaramadığını görünce Ebü Müslim'in kendisinden çekindiğini ve dostlarının tavsiyesi ile Horasan'a gitmek istediğini iyice anlad'. Bu defa ona Ebü Humeyd el-Mervezi'yi gönderdi. Humeyd'e şunları söyledi: «Ebu Müslim ile konuş, eğer olumlu hareket ederse kendisini daha yüksek mevkilere çıkaracağımı, hiç bir kimseye yapmadığım ihsanlara boğacağımı, iyilikler edeceğimi söyle. Yok eğer geri dönmeyi kabul etmezse, şu Sözlerimi naklet: 


«Söz dinlemeyip bana gelmediğin takdirde seni kendi ellerimle öldürmezsem Abbas ve Hz. Muhammed'den alâkamı koparmış olayım. 
Eğer sen kaçıp da denize girsen peşinden ben de girerim. Ya seni öldürürüm veya ölünceye kadar seninle savaşırım.» Ebü Humeyd bu görevi yerine getirirken önce, halifenin emri üzerine son derece mülâyim davrandı. Ebü Müslim'e son derece parlak ufuklar gösterdi, parlak gelecekler vaadetti. Fakat Ebü Müslim, bütün bunları kabul etmedi. 
Bunların fayda vermediğini gören Ebü Humeyd madalyonun öbür tarafını göstererek onu tehdit etti. Bu tutum Ebü Müslim'i sarsmıştı. 


4) Mansur, Horasan'ı garantiye almak için Ebü Müslim'in Horasan'daki vekili olan Ebü Davud'a bir mektup yazdı. Ona, kendisini bu bölgeye vali yaptığını, halifeye bağlı bulunduğu sürece bu makamda kalacağını bildirdi. Ebü Davud, bu habere çok sevindi. Ve Ebü Müslim'e bir mektup yazarak şöyle dedi: «Biz Allah'ın halifelerine ve peygamberlerine itaat etmek için yola çıkmış bulunuyoruz, isyan etmek için değil. Bundan dolayı sen de halifeye karşı gelerek onun izni olmadan buraya gelme.» 


5) Ebü Müslim, Mansur ve diğer Hâşimiler'in asıl maksatları- nın ne olduğunu anlamak için Ebü İshak adında sadık bir adamını Mansur'un yanına gönderdi. Ne var ki bu adam da karşı tarafa iltihak edip ona tuzak kurmakta gecikmedi. Mansur'un yanına gelince çok iyi ağırlanan, bir çok ihsan ve iltifata mazhar edilen bu adam, helMfenin Ebü Müslim'i Horasan'a gitmekten vazgeçirdiği takdirde kendisini Horasan'a vali yapacağını vaadetmesi üzerine, Ebü Müslim'in yanına döndü. Ona yalan söyleyerek, şöyle dedi: «Ben orada yadırganacak bir durum görmedim. Senin hakkına saygı duyuyor, seni kendilerinden hiç farklı görmüyorlar.» Ebü İshak bu yalan bilgileri vermekle de kalmayıp, Ebü Müslim'e halifenin yanına giderek kendisinden özür dilemesini de tavsiye etti.(1) 


Bütün bu tedbirlerle Ebü Müslim'in Horasan'a dönmesine mâni olunmak isteniyor, halifenin yanına gitmesi plânlanıyordu. 


Ebü Müslim Mansur'un yanına gelmeye karar verip yola çıktığı zaman bile Mansur, onun fikrinden cayıp geri dönmesini önlemek için bir takım tedbirlere baş vurmaya devam ediyordu. Mansur bu meyanda Ebü Eyyüb el-Müriyâni'yl Ebü Müslim'e göndererek ona halifenin kendisini veliaht yapmak istediğini, ancak bunu bir görev olarak değil de ileride halife olduğu zaman iltifatına mazhar olmak ümidiyle bir müjde olarak haber verdiğini söylemesini emretti.(2) Ayrıca Ebü Müslim, Anbar'a yaklaşınca halkın kendisini karşılayarak şenlikler düzenlenmesini istedi. Nitekim, bu emir üzerine bütün halk ve Hâşimiler, Ebü Müslim'i büyük bir coşku ve sevinç içinde karşıladılar.(3) 


Mansur, Ebü Müslim'i güler yüzle karşıladı. Ebü Müslim halifenin elini öptü. Bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Mansur, Ebü Müslim'e, gidip yıkanması ve dinlenmesi için izin verdi. 


Artık Mansur, Ebü Müslim'i istediği şekilde ortadan kaldırma imkânını bulmuş oluyordu. Fakat bir taraftan gayesine ulaşmak İsterken, bir taraftan da bunun tarihe geçecek şekilde olmasını arzuluyordu. Ertesi gün Ebü Müslim'i yargılamak için bir mahkeme kurdurdu. Her ne kadar bazı tarihçiler bu mahkemeden bahsetmişlerse de bunun önemi üzerinde pek durmamışlardır. Bu mahkemenin iki önemli özelliği vardı: 


a) Davacı olan şahıs, aynı zamanda mahkemede kadı sıfatıyla bulunuyordu. 


b) Henüz yargılama yapılmadan önce, verilecek olan hüküm belli idi: Mansur, Osman b. Nehik, Şebib b. Ravah ve Harb b. Kays' 


(1) Taberi, IX, 161 vd.; İbnU'l-Esir. Aynı eser, V, 176-177 
(2) Cahşliyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küllâb, 112 
(3) İbnü'l-Esir, Aynı eser, V, 172 
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tan müteşekkil bir guruba salonda gizlenmelerini ve ellerini çırptığı zaman ortaya çıkarak Ebü Müslim'i öldürmelerini emretmişti. 


Ebü Müslim'in suçluluğuna karar verilen yargılama şu şekilde cereyan etti: 

Mansur: Niçin Saffah'a mektup yazarak bazı kimseleri öldürmemesini istedin? Bize dini sen mi öğretecektin? 

Ebü Müslim: Öyle bir filin doğru olmadığını sanmıştım. Sonra kendilerinin mektubunu alınca görüşünü kabul ettim. 

Mansur: Ganimet olarak aldığın Abdullah b. Ali'ye ait olan iki kılıcı ne yaptın? 

Ebü Müslim: Biri burada yanımdadır. (Ebü Müslim kılıcı Mansur'a uzatıp verdi ve o da alıp öptükten sonra minderin altına koydu.) 
Mansur: Peki niçin Mekke'ye giderken benden önde gittin? 

Ebü Müslim: Su olan mahalde birlikte bulunup da halkı zor durumda bırakmamak için. 

Mansur: Ya Abdullah b. Ali'nin cariyesi, onu ne yaptın, kendine almak mı istedin? 

Ebü Müslim: Hayır. Korunmak üzere birine teslim ettim. 

Mansur: Peki, niçin bizi bırakıp da Horasan'a gitmek istedin? 

Ebü Müslim: Sizden çekindim. Horasan'a gittikten sonra oradan size mektup yazarak özür dileyecek, sizi temin edecektim. 

Mansur: Harran'da ele geçirdiğin ganimeti ne yaptın? 

Ebü Müslim: Size destek olması için onları askerlere dağıttım. 

Mansur: Şu bana mektup yazarken önce kendisinden bahseden, Ali'nin kızı Âsiye'yi isteyen, kendisinin İbn Selit b. Abdullah b. el-Abbas olduğunu sanan adam sen misin? Devletimizin kurulmasında büyük payı olan Süleyman b. Kesir'i neden öldürdün? 

Ebü Müslim: Fitne çıkarmak istediği için öldürdüm. 

Ebü Müslim, devlete karşı vermiş olduğu hizmetler karşısında böyle meseleler yüzünden sorguya çekilmesine çok sinirlenmişti. Şöyle dedi: «Benim bütün icraatımı, imtihanımı başarıyla verdiğimi biliyorsunuz. Buna rağmen bana bu gibi sözleri nasıl söylüyorsunuz?» 

Mansur, buna şu cevabı verdi: «Ey habis adam! Eğer senin yerinde bir cariye olsaydı, o da senin bugün bulunduğun yere gelebilirdi. 
Sen bu makama bizim gücümüz ve adımız sayesinde gelebildin.» 

Mansur'un bu sözleri üzerine, Ebü Müslim kalkarak onun elini öpmek ve özür dilemek istedi. Mansur bu duruma daha da sinirlendi. 
Ebü Müslim, halifenin bu sinirli tutumu üzerine şöyle bağırdı: «Bu tutumunuzdan vazgeçiniz. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.» a e 


- 


e GEYİ 


Mansur da Ebü Müslim'e hakaret ediyordu. Ellerini çırpmaya başladı. Bunun üzerine arkada beklemekte olan adamları ortaya çıkarak Ebü Müslim'i öldürdüler ve bir kilim parçasına sararak oraya bıraktılar. Ebü Müslim'in bu öldürülme hadisesi h. 137 yılının Şaban ayına (Ocak 756) tesadüf etmektedir. Halifenin veziri daha sonra dışarıya çıkarak Ebü Müslim'in halifenin sarayında istirahat etmekte olduğunu söyledi ve hâlikın dağılmasını istedi. Bu arada halka bir miktar da ihsanda bulunuldu. Halk bunun üzerine oradan ayrıldı. Daha sonra İsa b. Müsa huzura girerek Ebü Müslim'in nerede olduğunu sordu. Mansur, «Şimdi buradaydı» diye cevap verdi. Ebü Müslim'i överek onun devlete yaptığı hizmetleri anlatmaya başlayınca Mansur dayanamadı ve şöyle dedi: 


Vallahi bana sorarsanız ben yeryüzünde sizin için ondan daha tehlikeli bir düşmanın olduğunu bilmiyorum. Kendisi şu anda işte şu kilim içinde bulunuyor.» İsa, bu haber üzerine Ebü Müslim'e rahmet okumak istedi. Mansur bunu tenkit ederek, «Sen devletimizin onun sayesinde devam edeceğini mi sanıyordun?n diye çıkıştı. 


Kılıçlar Ebü Müslim'in üzerinde inip kalkarken, Mansur da şu meâldeki bir şiiri okuyordu: 

«Sen alacağının ödenmeyeceğini sanıyordun, işte hesabın al, hem de fazla fazla al. 

Sen şimdi, daha önce başkalarına içirdiğin bardakla, insanın boğazında Ebü Cehil karpuzundan da acı olan ölümü içmiş bulunuyorsun .»(1) 

Daha sonra İbn Dulâme de aynı konuda şöyle bir şiir söyledi: 


«Ebü Müslim, sen beni ölümle korkutmuştun. Şimdi o beyaz aslan onunla sana yönelmiş bulunuyor. 

Ebü Müslim, insan kendi davranışlarını değiştirmedikçe, Allah ona vermekte olduğu nimetini kaldırmaz.»(2) 


Böylece ne kadar gür olursa olsun, bu ses boğuldu ve ne kadar korku saçarsa saçsın bu aslan öldürüldü. 

Burada ehemmiyetine binaen, Muhammed el-Hudari'nin konuyla ilgili bir yorumunu aşağıya iktibas etmek istiyoruz: 

«Tarihte Ebü Müslim gibi devletlere hizmet etmiş, onların tahtı- 


nı korumuş olan komutanların sonunun genellikle bu zatın sonundan farklı olmadığını görüyoruz. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: Bu 


(1) Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, LI, 225 vd; İbnü'l-Esir. Aynı eser, V. 177-178: İbn Haldun, el-İber, IL, 183-184 
(2) İsfehani. el-Ağani, IX, 115 
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komutanlar bizzat savaşlara katılıyor, askere maaşını veriyorlardı. Bu durum onların asker içinde büyük bir otorite ve saygınlık kazanmalarına sebep oluyordu. Bunlar, şansları yaver gidip de zaferler elde ederek devletin kurulması ve korunmasında büyük roller oynadıkları zaman devlet üzerinde sınırsız bir nüfuz elde ediyorlardı. Bu durumu gören halifeler devletin geleceğini düşünerek buna mâni olmak istiyorlardı. Eğer halife güçlü bir halife ise bu durumu ortadan kaldırıyor, eğer değilse bir süre katlanıyor, fırsatını bulduktan sonra onu kaçırmıyordu. Tabii bir komutanın eline geçen bazı fırsatları değerlendirmek istemesi de normal bir olay olmalıdır.» (1) 

Ebü Müslim bir çok zulüm ve haksızlıklar yapmıştı. Ancak onun Abbasi devletinin kuruluşunda büyük emeği geçtiğini de belirtmek gerekir. Eğer Abbasi devletinin kurulmasında alınan kurbanlar Ebü Müslim'in aldıklarından daha az olsaydı, Ebü Müslim'i farklı bir suçlu olarak telâkki edebilirdik. Oysa cinayette herkes birbiriyle âdeta yarışmıştı. Gerçek şu ki, Ebü Müslim çok insan öldürmüştü ve onun nazarında bir insanı öldürmek için onu suçlamak kâfi idi. Öldürmek onun için bir otorite ve kararlılık ifadesi idi. «Birini suçladığın zaman onu öldür» diyen ve bu prensibe dayanarak Süleyman b. 
Kesir'i öldüren bu zatın, aralarında olup biten onca olaydan sonra Mansur'un yanına gitmesi ise siyasi gafletinin eseri sayılmalıdır. 


Madem ki bir insan suçlandığı zaman öldürülecekti ve halife de kendisini suçluyordu, o halde aynı prensipin kendisi için de uygulanması muhakkaktı. Böyle bir suçlamadan sonra -öldürülmesi kaçınılmaz olmalıydı. Bu duruma göre Ebü Müslim, kendisinin de uyguladığı bir kâide gereğince ölümün üstüne doğru gitmiş oluyordu. Binaenaleyh, onun burada öldürülmesine şaşmamak gerekir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır: 


«Böylece biz zalimlerden bazılarını, işledikler:ı bazı günahlardan dolayı bazılarına musallat ederiz.»(2) 

İbn Tiktaka ise bu konuda şöyle demektedir. «Devletin kurulmasında emeği geçen komutanlar bazan halifenin istemediği kadar ilerler ve nüfuz sahibi olurlar. Bu kimselerin nüfuzları arttıkça bundan duyulan rahatsızlık da artar ve en sonunda bundan dolayı cezalandırılmlar.»(3) 

Ebü Müslim, İslâm tarihinin birinci derecede başarılı şahsiyetlerinden birisidir. Abbasi devletinin kurulmasında oynadığı rolden dolayı zamanında kendisine Nâkil ed-Devle ve Sâhib ed-Devle ünvanları 


(0) Hudari, Muhadarat fi Tarihi'd-Devlet1'1-Abbasiyye, 81-82 
(2) En'am süresi, âyet 129 
(3) İbn Tiktaka. cl-Falıri, 148-149 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verilmiştir. Valisi bulunduğu Horasan eyaletinde, yalnız askeri harekâtla iktifa etmeyip imar faaliyetlerinde de bulunmuş, Merv ve Semerkand'da camiler, surlar yaptırmıştır. Ebü Müslim, kendi şahsi düşmanlarına ve rakiplerine olduğu kadar Abbasiler'in düşmanlarına karşı da şiddetli hareket etmekten geri durmamıştır. Tarihler kendisini çok soğukkanlı, sır saklayan, kıskanç ve kindar, aynı zamanda pek insafsız ve merhametsiz bir şahıs olarak göstermişlerdir. 


5. Ebü Müslim'in İntıkamını Alma 
Teşebbüsleri: 


Ebü Müslim'in katli bilhassa onun ulühiyetine inanmış olan İran mecusileri arasında çok kötü tesirler meydana getirmiştir. Ebü Müslim, dini propagandasında İslâmi akideler ile eski halk itikatlarını birleştirmiştir. Bu bakımdan öldürülmesinden sonra İran'da bir çok isyanlar patlak vermiştir. Daha sonra ortaya çıkan Hurremiler ve Batıniler gibi fırkalar kendi tarikatlarının menşeini Ebü Müslim'e bağlamışlardır. Ebü Müslim, İran'da olduğu kadar Anadolu'da da mübarek kahramanlardan biri sayılmış ve hakkında ciltlerle roman ve efsaneler yazılmıştır. 


Ebü Müslim'in ölüm haberi, Rümiye dışında bulunan askerlerine gelince büyük bir şaşkınlık ve infial uyandırdı. Sayılarının az olması ve başlarında iyi bir komutan bulunmaması bu üç bin kişilik birliği isyana kalkışmaktan menetti. Bu birliğin bir kısmı Horasan'a döndü. 
Ebü Müslim'in öldürülmesinin esas tesiri Horasan'da görüldü ve birbirini takip eden isyanların çıkmasına sebep oldu. Asilerin isyanla beraber bir düşünce ve inanç sistemi ortaya atmaları, isyanların yalnız Ebü Müslim'in ölümü sebebiyle çıkmamış olduğunu gösterir. Gerek Emeviler ve gerekşe Abbasiler devrinde İran'da devlete karşı patlak veren ayaklanmalann temelinde Farslar'ın Araplar'a karşı duydukları kin ve İslâm dinini kabul etmelerine rağmen etkisinden kurtulamadıkları Zerdüştlüğe dönüş arzusu yatmaktadır. 


Ebü Müslim'in ölüm haberinin Horasan'a ulaşması üzerine halife Mansur'a karşı ayaklanmalar patlak verdi. Bunların en tehlikelisi Sunbad adlı bir mecusinin Nişapur'da başlattığı ve kısa zamanda genişleyen isyandır. Sunbad'ın Ebü Müslim'e olan yakınlık derecesi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynakların verdiği farklı bilgilerden onun, Ebü Müslim'in yakın silâh arkadaşlarından birisi oldugu anlaşılmaktadır. Hac için Mekke'ye hareket ettiği sırada Nişapur' dan Rey'e gelen Sunbad, buranın valisini öldürerek şehri ele geçirdi. 
Ayrıca civar bölgelere mektuplar yazarak yardım istedi ve bilhassa 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Taberistan'dan epeyce yardım aldı. Onun esas hedefi halife ile savaşmak ve Ebü Müslim'in öcünü almak olduğundan Rey'de fazla kalmayarak büyükçe bir ordu ile Hemedan'a hareket etti. Tehlikenin büyüdüğünü ve yaklaştığını gören Halife, Cumhür b. Merrâr el-İcli komutasındaki iki bin kişilik bir orduyu harekete geçirdi. Yoldaki iltihaklarla da kuvvetlenen Cumhür, Rey ile Hemedan arasında Sunbad'la karşılaştı. Yapılan kanlı bir savaşı müteakip adamlarının büyük bir kısmını kaybeden Sunbad, Taberistan'a kaçmaya muvaffak oldu ise de buranın hâkimi tarafından yakalanarak h. 137 (755) yılı ortalarında öldürüldü.(1) 


Yine Ebü Müslim'in öldürülmesini bahane ederek isyan edenleı- den birisi de İshak'dır. Kaynakların bir kısmı İshak'ın Türk olduğunu belirtmekte iseler de bu hususta kesin bir şey söylenemez. Bu zat- ta mecusi idi. İshak Maveraünnehr'de h. 137 (755) ortalarında isyan ederek halife kuvvetleriyle mücadeleye başladı. Horasan valisi Ebü Davud Hâlid b. İbrahim'in bütün gayretlerine rağmen ayaklanma bastırılamadı. Nihayet 757 yılında halife Mansur, oğlu Mehdi'yi isyanı bastırmaya memur etti. Nişapur'a giden Mehdi, buradan gönderdiği birliklerle isyanı bastırmaya muvaffak oldu. 


İslâm imparatorluğunun doğu eyaletlerinde, bilhassa Horasan'da 
bir türlü sükünet temin edilemiyor, isyanlar birbirini kovalıyordu. 767 
yılında Ustazsis adlı birisi, Badgis, Herat ve Sistan'da etrafına topladığı çeşitli guruplarla isyan etti. Horasan'ın bazı şehirlerini işgal etti. Üzerine gönderilen kuvvetleri mağlup ederek tesir sahasını oldukça genişletti. Bunun üzerine halife Mansur, Rey'de bulunan oğlu Mehdi'ye isyanı bastırma vazifesini verdi. Mehdi, Hazin b. Huzeyne adındaki komutanını Ustazsis üzerine gönderdi. Fakat Hazin de bir başarı kazanamayınca Mehdi yardımcı kuvvetler göndermek zorunda kaldı. 
Nihayet 768 yılında Ustazsis esir edilerek isyan bastırıldı.(2) 


Bunlardan diğer bir gurup da Ebü Müslim'in intikamını almak için harekete geçmişlerdi. Fakat bunlar gayelerine ulaşmak için değişik bir usül takip ettiler. Halifeyi gözden düşürüp halkın ondan $0- gumasını sağlamak istediler. Bu maksatla halifeye aşırı saygı göstererek onun tanrı olduğunu, Allah'ın ruhunun kendisine hulül ettigini iddia etmeye başladılar. Ona ibadet etmenin vacip olduğunu Ssöylediler, kendilerine yemek veren ve içecekleri suyu gönderen varlığın halife olduğunu söylediler. Daha ileri giderek Mansur'un sarayına kadar gidip onun etrafında tavaf ettiler ve «İşte bu saray bizim rabbi- 


(1) Yakâübi, Tarih, II. 441 vd.; İbnü'l-Esir, Aynı eser. V. 180 
(2) İbnü'i-Esir, Aynı eser, V, 591 vd. 
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mizin sarayıdır» dediler. Mansur, bunların ileri gelenlerini yakalattınp iki yüz kadarını hapse attırdı. Fakat geride kalanlar halifenin üstüne üşüşmeye devam ettiler. Mansur, ilâhlan olduğuna inandıkları için kendisine bir zarar vermeyeceklerini sanmış olmalı ki, bu kimselerin arasına karıştı. Bunu fırsat bilen kalabalık, halifenin üstüne hücum etti. Neredeyse kendisini öldüreceklerdi. İşte tam bu sırada maskeli bir adam belirerek halifeyi korudu ve onu öldürülmeklen kurtardı. Ravendiler dağılarak kaçtılar. Halife bu adama kim olduğunu sorunca, oda «Ma'n b. Zaide'yim, efendimizu diye cevap verdi. 
Mansur bu adama, «Allah sent malın, canın ve ailen hususunda emin kılsın» dedi ve bir çok ihsanlarda bulundu; daha sonra da Yemen'e vali tayin etti. Ma'n, daha önce İbn Hubeyre ile birlikte Abbasiler'e karşı savaşmış olduğu için o güne kadar Mansur'dan uzakta yaşamayı tercih etmişti.(1) 

Bu olay Hâşlmiye şehrinde meydana gelmiş olduğu için, daha sonraları, «Hâşimiye günü» (2) olarak anılmıştır. Ayrıca bu olay, dü. 
ha sonra Ma'n b. Zâide'nin on bin dirhem mükâfat verer.k «“Zlle,, dirdiği Mervan b. Ebi Hafsa'ya ait bir şiirde de dile getirilmiştir. Tarihçi Mes'üdi ise konuyla ilgili şöyle bir olay anlatmaktadır.(3) 


«Ma'n b. Zâlde bir gün Mansur'un yanında bulunuyordu. Mansur, Ma'n b. Zâlde'ye dönerek: «Ma'n, demek sen Mervan b. Ebi Hafsa'ya: 


«Ma'n b. Zâide, Beni Şeyban'dan daha şerejli olan kişi! 

Eğer onun çalıştığı günler incelense, iki gününden birinin ihsan, birinin de katılık günü olduğu görülürn meâlindeki şiirinden dolayı on bin dirhem bahşiş verdin, öyle mi?» dedi. Ma'n bu soruya şu cevabı verdi. «Hayır efendimiz, onun için değil de şu beyti için verdim: 

«Sen Hâşimiye günü Allal'ın halifesini kılıçla korudun. 

Onun ölümüne mâni oldun. Kendisini kılıç ve mızraklardan korudun.»(4) Bunun üzerine Mansur'un cevabı, «Çok isabetli bir iş yapmışsın» oldu. 


Ha. Ali Evlddının İsyanı: 


Halife Mansur, bir taraftan Horasan'da çıkan isyanları bastırınak için gayret sarfederken diğer taraftan da kendisi için tehlikeli bir rakip olan Ali evlâdı ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Mansur, aile- 
(1) İbnüll-Esir, Aynı eser, V. 187-188; İbn Tiktaka, el-Fahri. 128-129 

(2) İleride «Bu asırda Abbasilerin başkentleri» bahsinde Hişimiye şehrinden söz edilecektir. 
». (3) Mes'üdi, Marücu'z-Zeheb, II, 231-232 
(4) İslfehani, el-Ağani, IX, 41 
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sinin beş yıldan beri iktidarda bulunmasına rağmen hâlâ imparatorluk dahilinde büyük taraftar kitlesine sahip olan Ali evlâdından çekinmekte idi. Ali evlâdına gelince, bunlar Emeviler'le yapılan mü- 
.cadelelerde büyük kayıplar vermişler, zulüm ve işkencelere maruz kalmışlar, ihtilâlin başarıya ulaşmasında taraftarlarının büyük payı olmasına rağmen yine iktidardan uzak kalmışlardı. Yedikleri darbeler bir müddet için onları siyasetten uzaklaşmaya mecbur etmişti. Ali evlâdı mensupları, kalabalık bir halde Medine'de oturuyorlar ve daha ziyade fikri ve sanat hayatı ile meşgul oluyorlardı. 


Abbasi ihtilâli esnasmda bu ailenin en mutebariz siması Fiz. Hasan soyundan gelen Muhammed en-Nefsu'z-Zekiyye idi. Hattâ ihtilâl hazırlığı sırasında Mansur'un da dahil olduğu bir gurup Muhammed'e biat etmişlerdi. İşte Mansur'un uykularını kaçıran zât bu idi. Mansur, halife olur olmaz Medine'de toplanmış olan Ali evlâdına hissedilir derecede baskı yapmaya başlamıştı. Onun, görünürde hiç bir sebep yokken bu şekilde baskı yapması Muhammed'i EE ER ve murkabil tedbirler almaya sevketmiştir. 


Medine valisi, halifeden aldığı emirle yavaş yavaş Ali evlâdını tevkif etmeğe ve bu suretle herhangi bir ayaklanmayı önlemeye çalışıyordu. Bunun üzerine ailenin lideri durumunda olan Muhammed ve İbrahim valinin eline geçmemek için gizlenmek zorunda kaldılar. 
Hattâ 757 yılında halife Mansur hac esnasında Ali evlâdına ihsanlarda bulunmuş ve onların güvenini kazanmaya gayret etmişse de Muhammed ile İbrahim'in meydana çıkmasını sağlayamamıştır. Bu durum halifenin daha fazla kuşkulanmasına ve sert tedbirler almasına sebep oldu. Artık Medine'de kalmanın tehlikeli olduğunun farkına varan Muhammed ve kardeşi, bu şehri terk ederek Yemen ve Sind bölgelerine gittiler. Devamlı olarak yerlerini değiştiriyorlar ve bu suretle halifenin takibinden kurtuluyorlardı. Bu kovalamaca 762 yılına kadar devam etmiştir. İki kardeşin bir türlü yakalanamaması ailelerine karşı halifenin tutumunun oldukça sertleşmesine sebep oldu. 
Ali evlâdı mensuplarından bir çoğu yakalanarak Küfe'de haps edildiler. Kaynakların verdiği bilgiye göre Mansur'un Küfe'de hapsedilenlere yaptığı işkenceye Emeviler devrinde rastlanmamıştır. Mansur, ülkesinin her tarafına adamlar göndererek adı geçen iki kardeşi köy köy, adım adım araştırdı. 


. Bu takip ve işkenceye artık tahammül edemeyen Ali taraftarları 
762 yılında isyan ettiler. Hapishaneleri basarak taraftarlarını ve Ali 
evlâdından mahpus olanları kurtardılar. Bir taraftan da bu isyana, bizzat halifenin tutumu sebebiyle mecbur olduklarına dair Maliki 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mezhebenin kurucusu meşhur Malik b. Enes'ten de fetva aldılar. Böylece hareketlerine dini veche vermeyi de ihmal etmedilr. 


Muhammed b. Abdullah, Medine ve Mekke'yi kısa zamanda kendi tarafına kazanarak halktan halife sıfatiyle biat almaya başladı. 
Kardeşi İbrahim ise bu sırada Basra'da bulunuyordu. O da ağabeyini takip ederek isyan etmekte gecikmedi. Mansur, önce daha tehlikeli gibi görünen Muhammed üzerine amcasının oğlu İsa b. Müsa'nın komutasında Horasanlı ve Suriyei birliklerden meydana gelen bir ordu gönderdi. Muhammed, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yaptığı gibi şehrin etrafına hendekler kazdırarak Medine'de savunmaya geçti. Fakat bu hendekleri geçmek İsa'nın birlikleri için zor olmadı. Muhammed, sokak muharebelerinde kahramanca dövüştü ve öldü. Böylece Ekim 
762 tarihinde Medine'deki isyan bastırılmış oluyordu. 


İbrahim, halifenin ağabeyi ile meşgul olmasından faydalanarak Basra ve buraya bağlı vilâyetleri kendi tarafına kazandı. Ancak bu sırada Küfe üzerine yürümekte tereddüt etmesi karşı tarafa büyük bir avantaj sağladı. Muhammed .gailesini hallettikten sonra oradaki birlikler Basra üzerine yöneldi. Şubat 763 tarihinde Küfe yakınında Bahamra'da yapılan savaşta İbrahim de öldürüldü ve isyan bastırıldı (1). * 


Kuzey Afrika ve İspanya: 


Halife Mansur zamanında Kuzey Afrika'da çok tehlikeli ayaklanmalar olmuştur. Emeviler tarafından bu bölgenin valiliğine tayin edilmiş olan Abdurrahman b. Habib, iktidar değişmesine rağmen mevkiini koruyabilmişti. Saffah'la iyi geçinen Abdurrahman, onun emriyle Emevi ailesi mensuplarından eline geçirdiklerine en ağır cezayı vermekten geri durmamıştır. Fakat Mansur'un halife olmasından sonra merkez ile olan iyi münasebetleri bozuldu. Halifenin toplanan vergileri istemesine karşılık Abdurrahman, bunlarla bir donanma kurduğunu belirterek gönderemeyeceğini bildirdi. Mansur, ona çok ağır bir mektup yazınca Abdurrahman, onun namına hutbe okutmaktan vazgeçti. Bu sefer de kendi ailesinden bazıları ona karşı ayaklandılar ve onu öldürdüler. Abdurahman'"n oğlu Habib babasının intikamını almak için amcalariyle mücadeleye girişti ve onlan mağlup ederek Kayrevan'ı ele geçirdi. 

Bu sırada Berberiler arasında Haricilik iyice yayılmaya başlamıştı. Atlas dağlık bölgesinde oturmakta olan Berfecüme kabilesinin 


(1) Taberi, III, 245-265. 315 vd.; Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VI. 189-203, 
Dineveri, 381 
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reisi Asım, kendisini halife ilân ederek diğer Berberi kabileleri ile birlikte Kayrevan üzerine yürüyerek bu şehri zapt ettiler. Afrika Hariciler'in eline geçmiş oluyordu. Fas'ta ise Yemenli bir Arap olan Abdu'I-A'lâ bir gurup Berberi kabilesini etrafına toplamış ve kendisini halife ilân etmişti. Abdu'l-A'lâ, Asım'ın ölümünden sonra onun yerine geçen Abdülmelik b. Ebi'i-Ca'd ile mücadeleye çirişti. 


Halife Mansur, Kuzey Afrika'daki bu karışıklıklara son vermek için Muhammed b. Eş'as el-Huzai'yi Afrika valiliğine tayin etti. (h. 
143/7860-761). Muhammed, beraberinde çoğunluğunu Horasanlılar'ın meydana getirdiği ordusuyla Trablusgarp ve Kayrevan'ı Berberiler'den geri aldı. Bundan sonra kısa zaman içinde Atlas dağlık bölgesi hariç bütün Kuzey Afrika'yı itaat altına aldı. Muhammed b. Eş'as'ın valiliğe tayin edildiği sırada Kayrevan muhafızı olan Abdurrahman b. Rüstem (Abdülmelik'in komutanı) Muhammed'e karşı koyamayarak Kayrevan'dan ayrılmış ve Tâhert'e çekilmişti. Abdurrahman b. Rüstem, Tâhert'te Harici Rüstemiler hanedanını kurdu (762). Bu hanedan 
296 (908-909) yılında Fatımiler tarafından ortadan kaldırılmıştır. 


Abdurrahman b. Eş'as'ın valiliği 765 yılına kadar devam etti ve onun ayrılmasından sonra tekrar karışıklıklar başladı. Vali el-Agleb b. 
Sâlim öldürüldü. Yeni vali Ebü Cafer Ömer b. Hafs el-Mühellebi (151/ 768), bu bölgedeki Arap kabileleri arasındaki düşmanlıkları bertaraf etti. Ancak Hariciler'in tehlikeli bir şekilde gelişmelerine mâni olamadı. Ebü Hâtim Yakub adlı birisinin isyanı bastırıldı, fakat bunu diğer Berberi kabilelerinin isyanlar takip etti. Abdurrahman b. Rüstem isyancıların en kuvvetlisi ve tehlikelisi idi. Diğer âsi reislerini de etrafına toplayan Abdurahman, vali ile yaptığı savaşı kaybetti. Fakat Ebü Hâtim Yakub valiyi mağlup etmeyi başardı. Hariciler Kayrevan'ı muhasara ettiler. Vali Ebü Cafer Ömer bir çıkış hareketi sırasında öldürüldü. Hariciler Kayrevan'ı zapt ve tahrip ettiler (Kasım 170). 


Halife Mansur, Mühelleboğulları'ndan Yezid b. Hâtim'i Afrika valiliğine getirdi ve yanına kuvvetli bir ordu verdi. Halife Mısır'a kadar onunla beraber geldi. Aynı zamanda donanma da onunla beraber Afrika sahillerini takip ederek ilerliyordu. Ebü Hâtim Yakub yeni valinin Karşısına çıkamayacağını anlayınca çete harbine başladı. Fakat Yezid'in önünde perişan olmaktan ve hattâ ölmekten kendini kurtaramadı. 771 yılında Kayrevan Hariciler'in elinden alındı. Bundan sonra Yezid b. Hâtim, yürüyüşüne devam ederek isyan etmiş olan bütün Berberi kabilelerini ezdi ve çok kan döktü. Berberiler, onun elinden kur-. 
tulmak için merkezi Afrika'ya doğru kaçmak zorunda kaldı. Sert ve enerjik tutumu ile Afrika'da süküneti sağlamış olan Yezid b. Hâtim, 
786 yılına kadar valilik yapmıştır. 
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Abbasi hanedanının hilâfet makamını ele geçirmelerinden kısa bir müddet sonra Endülüs, İslâm devletinden koparak müstakil bir emirlik haline gelmiştir. Abbasi katliamından kurtulan halife Hişam'ın torunu Abdurrahman b. Muâviye, kendisine Kuzey Afrika'da bir melce aradı ise de bulamadı. Bunun üzerine bu sırada karışık bir durumda bulunan Endülüs'e geçmeye karar verdi, Ailesine bağlı olanlarla birlikte 755 yılı Eylül ayında Endülüs'e geçti. Vali Yusuf b. Abdurrahman el-Fihri başlangıçta bu zatı tehlikesiz görerek ona karşı hiç bir tedbir almadı. Bundan faydalanmasını bilen Abdurrahman, 15 Mayıs 756 tarihinde Kurtuba'yı zaptederek emirliğini ilân etti ve hutbeyi kendi adına okutmaya başladı. Halife Mansur, Endülüs'ü tekrar merkezi idareye bağlamak maksadiyle bazı teşebbüslere girişti ise de istediği neticeyi elde edemedi. Halife Mansur'un, «Böyle azılı bir düşmanla benim arama denizi engel koyduğu için Allah'a şükürler olsun. 
Kureyş'in şahini elbette Abdurrahman'dır. Asya ve Afrika çöllerinde yalnız başına yıllarca dolaştıktan sonra kadere meydan okuyan ve yanında bir avuç adamla bir denizi aşarak bilmediği bir ülkeyi elegeçiren odur» sözleri meşhurdur. 


Halife Mansur zamanında komşu devletlere karşı büyük bir askeri harekâta Tastlanmamaktadır. Allesinin iktidarı daha yeni ele geçirmiş olması ve birbirini takip eden isyanlar sebebiyle büyük bir fetih hareketi görülmez. Bununla beraber hudutların emniyet içinde bulunmasına azami itina gösteriyor ve hattâ karşı tarafa fırsat vermemek için küçük akınların yapılmasına ehemmiyet veriyordu. Bu şekilde Bizans'a karşı yaz ve kış akınları yapılmıştı. Ancak bir şehir veya kale fethi olmamıştır. İslâm devletinin en tehlikeli rakiplerinden birisi olan Hazarlar ile daha önce yapılmış olan antlaşmanın devamını isteyen Mansur, Ermeniye valisi Yezid b. Useyd es-Sülemi'ye bu hususta gerekli emirleri vermiş ve hattâ ondan Hazar hakanı ile bir sıhri yakınlık kurmasını istemiştir. Yezid, halifenin bu talimatı üzerine bir Hazar prensesiyle evlenmiş, ancak çok geçmeden bu prensesin dogum yaparken ölümü bu dostane münasebetlerin sona ermesinc S€- 
bep olmuştur. Prensesin öldürüldüğünü sanan Hazar hakanı 762 
yılında hücuma geçti. Kafkas geçitlerini geçen Hazar ordusu, önüne çıkan İslânı kuvvetlerini mağlup ederek ilerlemeye başladı. Merkezden gönderilen yardımcı kuvvetler de yenildiler. Bunun üzerine Mansur, bir savunma hattı meydana getirerek Hazarlar'ın ilerlemesini durdurdu. Hazar ordusu, bir müddet İslâm ülkesinde kaldıktan sonra kışın yaklaşması sebebiyle geri çekildi. 
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e 0 ll c) Mansur'un Oğlu Mehdi'yi Veliaht Tayin Etmesi: 


Bundan önce, Saffah'ın ölmeden evvel yerine kardeşi Mansuru ve onun peşinden de kardeşinin oğlu İsa b. Müsa'yı veliaht tayin ettiğini zikretmiştik. Mansur, Halife olunca kendisinden sonra oğlu Mehdi'yi veliaht tayin etti. Tahta geçtiği ilk zamanlar, bazı zor durumlarda İsa b. Müsa'yı görevlendirir, ondan yararlanırdı. Nitekim, Hz. Ali taraftarları ayaklandığı zaman ona şöyle demişti: «Yemin ederim ki, bunlar seni ve beni istiyorlar. Onlarla savaşmak için ikimizden birinin gitmesi gerekir.» İsa b. Müsa ileride bu devlet kendisine geçeceği ve şu anda kendisinin veliaht olduğu düşüncesiyle bu göreve gönül rızasıyla talip oldu. Bu sırada Mansur'un niyeti başka türlüydü. O, henüz zamanın Mehdi'yi veliaht tayin etmek için erken olduğunu düşünüyordu. Bir süre işleri düzelinceye kadar bu işi ertelemesi doğru olurdu. Şu anda böyle bir şey yapmak halka zor anlatılırdı. Çünkü halk Saffah'ın hazırlamış olduğu veliahtlik belgesine son derece bağlı idi, bunun için yemin etmişlerdi. 


Mansur, bir gün İsa'ya kendisini geriye almak ve Mehdi'yi onun yerine birinci veliaht yapmak istediğini söyledi. İsa, «Ben, halkın benim boynum da olan yeminlerini ne yapabilirim?» diye itirazda bulunarak, bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine Mansur, ona karşı olan tutumunu değiştirerek, onu kendisinden uzak tutmaya, huzuruna öncelikle Mehdi'yi almaya, önceleri İsa'yı oturttuğu sağ tarafına Mehdi' yi oturtmaya ve hattâ sonraları daha da ileri giderek onu rahatsız etmeye başladı. İsa kendisiyle görüşmek istediği zamanlar onu dışarıda bekletiyor, beklerken bulunduğu yerin üstünde tamir yaptırarak onun üzerine toz toprak dökülmesini ve böylece rahatsız edilmesini emrediyordu. Daha sonra da başındaki toprakları silmeye fırsat vermeden İsa'yı huzuruna alıyordu. Toz toprakla görünce de, «Ey İsa! Bu ne hal? Senden' başka “kimse' böle -töprak've toz içinde huzuruma gelmiyor. Sen bu tozların hepsini yollardan mı topluyorsun?» diye alay ediyor, İsa ise, «Zannederim öyledir, efendimiz» diye cevap veriyor, olanlardan şikayet etmiyordu. 


Tarih kitapları,(1) Mansur'un kendisine yaptığı teklifi kabul etmesi için İsa'ya yapmış olduğu bu nevi baskılara dair bir çok hadise anlatmaktadırlar. İster İsa baskılara boyun eğip bu isteği kabul ederek kendi kendini veliahtlikten hal'etmiş olsun, isterse bazı kimseler onun kendi kendini bu görevden hal'ettiğine dair yalan yere şahitlik etmiş olsunlar, her halükârda mesele üstün olan tla'afın istediği şekilde sonuçlanmıştır. Ne var ki bu üstün kuvvet, onu bu görevden al- 


(1 İbne'l-Esir, Aynı eser, 114-115: İbn Tiktaka el-Fahıri, 149-150 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makla yetinmemiş, kendisini vezirle birlikte camiye gönderip orada bu görevden kendi isteğiyle ayrıldığını, hakkını Mehdi'ye devrettiğini itiraf etmesini, onu kendi önüne aldığını ilân etmesini istemişlerdir. 
Vezir, onu bu itirafa zorlarken bununla da yetinmemiş ayrıca Mehdi' nin bu makama kendisinden daha lâyık olduğu için onu öne aldığını, kendi isteğiyle devrettiği bu hakkını ona on bin dirhem karşılığında sattığını itiraf etmeye zorlamıştır.(1) Bu olaydan dolayı, daha sonra bazı ayak takımı kimseler İsa yanlarından geçerken, «Bu adam, henüz sırası gelmeden hakkını başkasına satan adamdır» diye kendisiyle alay etmişlerdir.(2) 


d) Mansur'un Şahsiyeti : 


Mansur'un şahsiyetiyle ilgili olarak İbn Tiktaka'nın kitabı oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. İbn Tiktaka şöyle diyor: 


uMansur, Abbasi halifelerinin büyüklerinden, bilgili, akıllı, isabetli ve ileri görüşlü, vakar ve güzel ahlâk sahibi bir kimseydi. Aile hayatında son derece halim-selim ve hoşgörülü olan Mansur, halife hil'atını giyip de meclise geldiği zaman rengi değişir, gözleri kızarır, daha önceki huylarının tamamen tersini sergilerdi. Bunun farkında olan Mansur çocuklarına şöyle derdi: «Yavrularım, ben hil'atımı giyip de meclise katıldığım zaman sakın bana yaklaşmayın. Sonra size bir zararım dokunabilir »(3) 


İbn Tiktaka, Yezid b. Ömer b. Hubeyre'nin de Mansur hakkında şöyle dediğini zikreder: 

«Ben gerek savaş zamanında olsun, gerekse barış zamanında, Mansur'dan daha dikkatli, temkinli ve uyanık bir kimse görmedim. 
Vâsıt'ta beni dokuz ay gibi bir süre muhasara etmişti. Yanımda Arap süvarileri bulunuyordu. Olanca gücümüzle onun askerlerini mağlup etmek için çalışmamıza rağmen, kendisinin uyanıklığı ve ordusuna olan hâkimiyeti yüzünden hiç bir başarı elde edemedik. O beni muhasara ettiği zaman bir tek ak bulunmayan saçlarım, muhasara sona erdiğinde bir tek siyah kalmamacasına bembeyaz olmuştu.» 


Abbasi devletinin temelini sağlamlaştıran, kanunları tanzim edip memlekgte hâkim olan halife, Mansur'dur.(4) Tahtı, korkunç bir takım olaylar karşısında bile sarsılmamış, şahsi maharet ve tedbirleriyle güçlükleri yenmiştir. Meselâ, amcası Abdullah b. Ali, yanına Kureyş 


(1) Cahşiyari, el-Vüzera ve'l-Küttâb, 127 
(2) Cahşiyâri, Aynı eser, 127 

(3) İbn Tiktaka. el-Fahri, 135-136 

(4) İbn Tiktaka. Aynı eser. 137 
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in ileri gelenlerini de alarak kendisine karşı harekete geçti. Bu dönemde Ebü Müslim olayı, Muhammed b. Abdullah Nefsu'z-Zekiye ve kardeşi İbrahim'in ayaklanmaları oldu. Fakat Mansur, bunlar karşısında müdebbir ve filozof bir devlet adamı gibi davranarak bu olayların hepsinde kesin bir başarı elde etti. Mansur, ancak bu zaferleriyle Abbasi devletinin temellerini sağlamlaştırabildi ve oğlu Mehdi'ye geniş ve oturmuş bir devlet teslim etti. 


Mansur'un üstünlüğünü ve zengin düşüncesini, bu olayların üstesinden gelmek için almış olduğu tedbirler açık olarak ortaya koyar. 
Mansur, Abdullah b. Ali meselesini halletmek için Ebü Müslim el-Horasani'den destek almış, daha sonra da onun üzerine gitmiştir. Keza Muhammed b. Abdulah ve kardeşi İbrahim'in ayaklanmasına karşı İsa b. Müsa'dan yardım görmüştür. İsa ile yardımlaşmasının ve onunla hesaplaşmayı daha sonraya bırakmasının sebebi ise o sırada İsa'nın, Mansur'un veliahtı olmasıdır. İsa b. Müsa ise bu dönemde ileride kendisine geçecek olan tahtın selâmetini düşünmektedir. Fakat İsa, bu düşüncelerle kendine düşen görevi yerine getirdikten sonra, Mansur' un Mehdi'yi veliaht tayin etme niyetini öğrenince ve Mansur'un baskılarına maruz kalınca neye uğradığmı bilemeyecektir. 


Mansur, oğlu Mehdi'yi çok severdi. Devleti ona teslim ederken mümkün olduğu kadar gailesiz bir durumda bırakmayı düşünüyordu. 
Meselâ, müsadere ettiği malları ayrı bir yerde muhafaza ederek onların kimlere ait olduklarını kaydetmişti. Ölüm hastalığına yakalaridığı zaman oğlu Mehdi'yi yanına çağırarak ona şöyle dedi: «Oğlum, müsadere ile aldığım malları ayrı bir yerde muhafaza etmiş bulunuyorum. Benden sonra halife olduğun zaman o malları sahiplerine iade et. Böyle yaparsan insanlar sana dua eder ve seni severler.»(1) 


Mansur, ilim adamlarına, itibarlı şahsiyetlere büyük değer verirdi. 
Bunun en güzel misali Amr b. Ubeyd'e karşı gösterdiği muhasaradır. 


İslâm büyüklerinden Amr b. Ubeyd, halifeliğinden önce Mansur un yakın bir dostu idi. Mansur, halife olduktan sonra Amr W. Ubeyd bir gün onu ziyarete gitti. 

Mansur, ona: «Gel de şöyle yanımıza otur, Ya Amr!» dedi. «Bizi kıymetli sözlerinden mahrum etme » 


O zaman Amr şu şekilde konuştu: «Seleflerin bu makamı sıkıca ellerinde tutsalardı bugün sahip bulunduğun iktidara hiç bir zaman sahip bulunamazdın. Onun için o geceden kork ki, o geceden sonra bir gün doğacak ve o günden sonra bir daha başka bir gece olmayacak.» 


(1) İbnü'l-Eşir, Aynı eser, Vİ, 10 


İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 00 


Amr, huzurdan aynlıp gitmek üzere ayağa kalktığı zaman, halife: «Sana on bin dirhem ihsan ettim» dedi. Amr: «Benim senin parana ihtiyacım yok» diye cevap verdi. 

Mansur: «Olmaz, vallahi alacaksın» diye yemin etti. 

— «Vallahi almayacağım!» 

O zaman huzurda bulunan halifenin oğlu Mehdi: «Ne?» diye haykırdı. «Emtiri'I-mü'minin bir şeyin yapılması için yemin eder de sen yine aksine mi yemin edersin?» 

O zaman İbn Ubeyd, halifeye: «Bu genç de kim?» diye sordu. 

— «Halefim ve vârisim, oğlum Mehdi.» 


O zaman İbn Ubeyd: «Onu dürüst ve adil insanların giyinmedikleri bir şekilde giydirmişsin» dedi. «Üstelik ona lâyık olmadığı, kendisine ait olmayan bir ismi vermişsin. Ayrıca ona öyle bir yol açmışsın ki bu yolda ne kadar servet sahibi olursa pervasızlığı ve cüretkârliği o derece artacak.» 


Mansur: «Peki, benden hiç bir arzun yok mu? Söyle de yerine getireyim?» diye sordu. 


Amr: «Var» diye cevap verdi, «Beni bir daha buraya çağırtma. Ben seni ziyarete gelene kada; bekle.» 


Halife: «Öyleyse bir daha hiç görüşmek nasip olmayacak» dedi. 


İbn Ubeyd: «Benim de niyetim bu zaten» diyerek, halifenin huzurundan ayrıldı. Mansur, İbn Ubeyd büyük kabul salonundan çıkıp gözden kaybolana kadar onun arkasından baktı. Sonra tekrar etrefındaki saray erkânına döndü: 


— «Hepiniz ürkek adımlarla yere basmaktan korkar gibi yürüyorsunuz. Hepiniz birer av hayvanından da korkarsınızin dedi. «Yere basarken korkmayan bir tek kişi var: Oda bu Amr b. Ubeyd. O, hiçbirinize benzemiyor. Korkusuz bir adam.» 


Mansur'un Servet Hırsı: 


Mansur'un dünya malını çok sevdiği, servetini arttırmak için muhtelif yollara başvurduğu bilinmektedir. Rivayet edildiğine göre Küfe ve Basra için surlar yaptırıp kanallar açtırmak isteyen Mansur, bunların masrafını halktan toplamak istemişti. Önce Küfe ve Basra'da oturan her vatandaşa beş dirhem para verileceğini ilân ettirdi. Bütün halk bu bağışları olmak için gelince bu iki şehirde ne kadar insan bulunduğunu tespit ederek her birinden kırk dirhem para alınmasını emretti. Bu olayı anlatan bir şair, beytinde şöyle diyor: 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«Ey ahali! Biz daha önce beş dağıtıp kırk dirhem alan bir halife görmemiştik .»(1) 


Mansur eli sıkı, cimri bir insandı. Vadin b. Atâ bu hususta şöyle bir olay anlatmaktadır: 


«Mansur beni görmek istemişti. Kendisiyle halife olmasından daha öncelere varan bir dostluğumuz vardı, Onun bu İsteğine uyarak Bağdat'a gittim. Bir gün sarayda ikimiz yalnız bulnuyorduk. Bana, «Ne kadar malın var Abdullah?» diye sordu. Ben de, «Halifemizin malumlarıdır, efendimiz» diye cevap verdim. «Peki, ya aile efradın?» diye sordu. «Üç kız, bir eş ve bir de hizmetçim vardır» dedim. Halife, «Bunların dördü de şu anda evde bulunuyorlar, öyle mi?» dedi. Ben ise, «Evet, efendimiz» diye cevap verdim. Birkaç defa bu soruyu sorarak benden aynı cevabı aldıktan sonra, artık ben, «Galiba bana bir miktar ihsanda bulunacak» diye düşünmeye başladığım sırada bana şöyle dedi: «Abdulah, bugün Arapların en zengin adamı sensin; çünkü şu anda senin evinde dört adet çalışan insan bulunmaktadır .»(2) 


Yine rivayet edildiğine göre, Ebü Dulâme bir gün Mansur'un huzurunda bulunduğu bir sırada şu beyitleri okumuş: 


«Sizi rüyamda gördüm, bana güzel bir elbise giydirdiniz ve borçlarımı ödediniz. 


Ey insanların kurban olduğu! Şu gözlerimin gördüğü bu rüyayı doğru çıkarınız.» 


Mansur, Ebü Dulâme'nin bu rüyasını doğru çıkarmış ama, şu ten- 


bihi yapmayı da ihmal etmemiş: «Sakın bir daha benimle ilgili böyle bir rüya göreyim deme! Sonra rüyanı geçersiz sayarım!» 


Yine Mansur, büyük oğlu Cafer öldüğü zaman çok üzülmüştü. 
Hâcibi Rebi b. Yunus'u çağırarak kendisine, «Ebü Zueyb» kasidesini okuyacak bir Hâşimi bulmasını emretti. 


«Ölümü ve onu düşünmekten mi acı çekiyorsun?» meâlindeki bu beyitlerin, acısını bir miktar dindirebileceğini düşünüyordu. Ne var ki, Rebi bu kasideyi ezbere bilen bir Hâşimi bulamadı. Bunun üzerine Mansur, hangi kabileden olursa olsun, bu kasideyi okuyabilecek bir kimseyi bulmasını emretti. Rebi, yorucu bir aramadan sonra edebiyattan anlayan yaşlı bir adam bulup getirdi. Yaşlı adam kasidenin, «Zaman ise acıyan kimseyi kınamaz» mısraıa varınca Mansur, «Vallahi çok doğru. Bu mısraı iyice sindirmem için onu yüz defa okumalısın» 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, Vİ, 2 
(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 10 
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dedi. Nihayet adam, halifenin buyruğunu yerine getirdi ve kasideyi bitirdikten sonra dışarı çıktı. Rebi yanına gelerek halifenin kendisi için bir emir verip vermediğini sorunca adam, içinde yüz dirhem bulunan bir keseyi çıkarıp kendisine gösterdi.(1) 


Mansur'un yalnız böyle verme hususunda cimri davranmakla kalmadığını, diğer ileri gelenlerden eli açık kimselerin verdiği bazı bahşişleri geri almak gibi hareketlerde bulunduğunu anlatan bir takım fıkralar da nakledilmektedir. İsfehani şöyle bir olay anlatmaktadır: 


«Şair Mücumel, henüz Rey'de veliaht olarak bulunan Mehdi'nin yanında bulunduğu bir sırada onu ziyaret ederek övücü mahiyette bir kaside sundu. Kasideyi beğenen Mehdi, ona yirmi bin dirhem para hediye etti. Bu duruma şahit olan postacı olayı Mansur'a haber verince, Mansur bir mektup yazarak Mehdi'ye bu hareketinin doğru olmadığını bildirdi. Daha sonra bu şairi huzuruna davet eden Mansur, ona sohbet sırasında şunları söyledi: «Cömert bir genç buldun ve onu kandırdın. Tabii o da kandı, değil m1? Şu kasideni bir de bana oku bakalım.» Şair o kasideyi okudu. Bir yerinde şöyle diyordu: 


«O her ne kadar Mehdi ise de, kendisi ışık sacan aya benzemektedir. 

Onun babası hükümdarları geride bıraktı da onlar buna üzüldüler. 

Eğer küçük büyüğe yetişecek olursa, bu gayet normaldir. Çünkü büyük küçükten yaratılmaktadır » 


Mansur şöyle dedi: «Güzel söyledin. Ama bu şiir yine de yirmi bin dirhem etmez. Rebi, bu paranın dört bin dirhemini şaire ver, üstünü geri al» Aradan zaman geçip de Mehdi halife olunca, bu şair elinde bir dilekçe ile gelerek haksızlığa uğradığını söyledi. Dilekçeyi okuyan Mehdi ise şairin bu hareketinden memnun kaldı ve kendisinden alınan o parayı dört bin dirhem fazlasıyla iade etti.(2) 


Müslim adındaki bir deve çobanı, bir yolculuğa çıkmış olan Mansur'la karşılaşınca ona deve sürerken söylenilen türkülerden okudu. 
Türküleri çok beğenen Mansur, «Rebi buna yirmi dirhem ver» diye emredince Müslim, «Efendimiz, ben sizden önce bu türküleri Hişam'a da okudum, o bana otuz bin dirhem verdi» dedi. Bunu duyan Mansur, «Sen bir türkü için devlet hazinesinden otuz bin dirhem mi aldın? 
Rebi, o halde bu paraları geri alın» dedi. Olayın bundan sonrasını Rebi şöyle anlatıyor: «Uzun süre Mansur'u kararından vazgeçirmeye ça- 


(1) İsfehani, el-Ağani, IV, 59 
(2) Beyhaki, el-Mehasin ve'l-Mesavi, 270-271 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lıştım. O ancak bütün yolculuğumuz sırasında Müslim'in bize türkü okuması şartıyla ikna oldu.»(1) 


Mansur'un İçki İçenlere ve Nedimelere 
Karşı Davranışı: 


Mansur, içki içmez ve içkiyi sofrasma koydurmazdı. Bir defasında tabibi Bahtişu kendisini ziyaret etmişti. Mansur, misafirine yemek ikram edilmesini emretti. Misafir sofrada içki göremeyince içki getirilmesini istedi. Kendisine halifenin sofrasında içki bulundurmanın yasak olduğunu .-söylemeleri üzerine de, «Ben içkisiz sofrada yemek yemem» diyerek sofradan kalktı. Durumu öğrenen Mansur, misafire ilişilmemesini emretti. Akşam sofra tekrar kurulduğunda şarap yine yoktu. Bahtişu daha önceki gibi isteğini tekrarladı ise de, halifenin sofrasmda şarap bulunamayacağı gerekçesiyle isteği yerine getirilmedi. Bahtişu, bunun üzerine yemeğini yedi. Bu esnada su içti. Ertesi gün Bahtişu suya bakarak şöyle diyordu: «Ben bugüne kadar, hiç bir şeyin içkinin yerini tutamayacağını zannederdim. Oysa şimdi görüyorum ki, şu Dicle suyu onun yerini tutmaktadır .»(2)' 


Mansur, gelip sarayda şarkı söyleyen kadınların arasına da çıkmazdı. Bu şarkıları dinlemek istediği zaman, araya bir perde koydurur, hem kendisiyle perde arasmda, hem de perde ile şarkıcılar arasında yirmişer arşınlık mesafe bıraktırırdı. 


Mansur, şarkıcı ve benzeri kişilere hazineden en ufak bir para vermez, herhangi bir oyuncu veya müsahibe bir karış toprak bile bagışlamazdı. Birine yapmış olduğu ihsanı en az on sene hatırlayabilirdi. 
Mansur, ihsan konusunda da şöyle derdi: «Bir insan kendisine yapılanın aynını iade ederse ona olan borcunu ödemiş olur. Yapılan iyiliğin karşılığı kat kat iade edildiği zaman ise övünülecek bir şey yapılmış olur. Herhangi bir iyilik yapan kimse bunu aslında kendisi için yaptığını düşünürse, daha sonra insanların kendisine teşekkür etmekte kusur ettiklerini düşünüp üzülmez. İnsanların ihtiyaçlarını giderdiğin bir işe karşılık, onlardan teşekkür bekleme. Eğer ihtiyaç sahibi olan bir kimse senden bir şey isteyerek yüzünü kızartmışsa, sen de onu reddederek kendi yüzünü kara etme.»(3) 


İbn Herme'nin söylemiş olduğu şu şiir Mansur'u en iyi şekilde anlatmaktadır: 


(1) el-İbşihi, el-Müstatraf fi külli fennin Mustazraf, I, 122 
(2) Taberi, IV, 309 
(3) Câhız, et-Tâc fi Ahlâki'i-Mulak, 34 
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«O bir şeyi vermese de onu vermiş gibi davranır, eğer yapacağım derse de mutlaka yapardı. 


Onun iki yüzü vardır: Hoşlandığı zamanki parlayan yüzü ve kızdığı zamanki asık yüzü. 


Ona inanan anne, ölümden emin olur; Onu yok etmek isteyen anne ise yok olur.»(1) 


e) Mansur'un Ölümü: 


Mansur, h. 158 senesir.de hac etmek için gittiği Mekke yolunda iken hastalığa tutuldu. Bir an evvel oraya varmak için acele etti ise de Mekke'ye giremeden Zilhicce ayının 6'sında (7 Ekim 775) vefat etti. 


(1) Ebü Ali el-Kâli, Zeylu'i-Emeli ve'n-Nevâdir. 40 


3 — MEHDİ (158-169/775-185) 


a) Yetişmesi ve Halife Olması: 


Mehdi, h. 126 (744) senesinde Humeyme'de doğdu. Mansur hilğfete geçtiğinde Mehdi 'on beş yaşında idi. İsa b. Müsa Saffah'a tâbi olarak Mansur'un da veliahdi idi. Fakat Mansur veliaht olarak oğlu Mehdi'yi düşünüyor ve bu görev için onu yetiştirmeye itina gösteriyordu. Onu, hem devlet yönetimi, hem askeri bakımdan eğittiği gibi bilgili ve kültürlü olarak yetişmesi için de çaba gösteriyordu. Öğretmen olarak Mufaddal ed-Dabi'yi görevlendirmişti. Mufaddal, Mehdi'nin dil ve edebiyat öğrenimiyle meşgul oldu. Ona şiir ve belağatı sevdirdi. 
Mufaddal, onun için, «Emsalü'l-Arab» kitabını yazdı. Arapların şiirlerinden seçerek «el-Mufadaliyat»ı meydana getirdi. Mehdi, Arap mesel ve şiirlerinden bir çoğunu ezberledi. Kendisi de güzel şiir yazıyordu. 
İfadesi çok düzgündü.(1) 


Askeri sahada yetiştirilmesine gelince Mansur, Mehdi'yi daha on beş yaşında iken buna yöneltmişti. Büyük bir askeri birliğin başında Horasan ve Taberistan'da çıkan fitne ve ayaklanmaları bastırmak için, özellikle de Horasan'da Mansur'un valisi olup ona karşı isyan eden Ali el-Cabbar b. Abdurahman el-Ezdi (öl. 757)'yi etkisiz hale getirmek için Mehdi'yi göndermişti. Tabildir ki, Mansur oğlunun ordusunun zafer kazanması için onunla beraber en iyi komutanlarını ve meşhur kahramanları da göndermişti. Mehdi, bu savaşlardan muzaffer olarak dönünce h. 144 (761-762)'de amcası Saffah'ın kızı Rayta ile evlendi. 


Mehdi gerekli kültür, askeri eğitim ve tecrübeyi kazandıktan sonra babası onu kendisine veliaht tayin etmiş, daha önce belirttiğimiz gibi onu İsa b. Müsa'dan öne almıştı. Babası Horasan'ın işlerini idare etmek için onun yardımını istemişti. Mehdi, Rey'den dönünce Mansur, oğlu ve askerleri için h. 151 (768) senesinde Rusafe şehrini kurdu. 
H. 153 (710) senesinde de Mehdi'yi hac emiri tayin etti. 


(1) Hatib el-Bağdadi. Tarihu Bağdad, VI, 391 
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H. 158 (775) senesinde de Mansur kendisi hacca giderek Bağdat” ta yerine Mehdi'yi vekil olarak bıraktı. Daha önce zikrettiğimiz gibi Mansur hacca giderken öldü. Mehdi'ye biat edildi. Mehdi'nin halifeliğini ilk kutlayan ve babasının ölümünden dolayı taziyede bulunan kişi, şair Ebü Dulâme oldu. Onun bu konuda yazdığı kaside oldukça güzeldir. Bu kasideden bazı beyitleri aşağıya alıyoruz: 


«İki gözümden biri emiri ile sevinçli görünür. Diğeri bir defa ağlar, yaş akıtır, bir defa güler. 

Onu hoşuna gitmeyen şey üzer, bildiği şey ise sevindirir. 

Onu halifenin ihramda iken ölmesi üzer, daha merhametli kulun halife olması ise sevindirir. 

Allah buna hilâfetin faziletini versin, diğerine de zinetlenmiş cennet nimetlerini.»(1) 


b) Mansur ve Mehdi Dönemleri Arasındaki Farkı 


Mansur ile Mehdi dönemleri arasındaki fark gayet açık olarak bellidir. Mansur'un dönemi kardeşi Saffah'ın döneminin bir devamı 86- yılır. Bu sebeple Mansur, yeni devleti kurmaya ve saltanatı tesis etmeye çalışıyordu. Mansur'un; yolunda düşmanları, önünde güçlükler vardı. Saffah, dostlarına ve askerlere kendi tarafını tutup desteklemeleri için çok bahşiş vermişti. Bu sebeple Mansur'un ilk dönemlerinde hazine boştu. Onun için Mansur halka karşı sert ve cimri davrandı. 
Bu iki tutum da etrafındaki olaylara karşı, düşmanlarını yok etmek ve yolundaki güçlükleri gidermek için bir tepki idi. 


Mehdi'nin dönemine gelince devlet istikrar kazanmış, emniyet sağlanmış, düşmanları yenilmiş ve devletin mâli gücü artmıştı. İşte bu sebeple Mehdi'nin dönemi bolluk ve rahatlık içinde geçmiş, halife fikri olgunluk, idare ve siyasetteki yüceliğini gösteren parlak iç ıslâhatlarla meşhur olmuştur. Bu ıslâhatlardan aşağıda bahsedeceğiz: 


c) Mehdi'nin İç Islâhatı: 


Mehdi, katil ve cinayet gibi suçlara bulaşmak bir yana, işe ceza evlerinde tutuklu bulunan kimseleri serbest bırakmakla başladı. Ceza evlerinde kalanlara da yiyecek tahsis etti. Daha önceleri, ailesi tarafından bakılanlar hariç, diğerleri açlığa terkediliyordu. 


Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi, Mehdi zamanında genişletildi. 


Mehdi fevkalâde yargı işlerine bakmak için bizzat mahkeme kurduran ilk Abbasi halifesidir. Mehdi, böyle bir durum söz konusu oldu- 


(1) Suyuti, Târihu'l-Hulefâ, 106-107 


106 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


ğunda, «Hâkimleri huzuruma getirin. Bana hakları sahiplerine vermem hususunda yardımcı olsunlar» derdi. 


Mehdi'nin karara bağladığı bu tür davalardan biri Misver b. Müsâvir ile ilglidir. Misver der ki: 

«Mehdi'nin memuru bana zulmetti, arazimi gasbetti. Bunun Üzerine Mehdi'ye: «Sen zulüm mü ediyorsun?» diye şikayet dilekçesi yazdım. Şikayet dilekçem ona ulaştığında yanında amcası Abbas ve kadılarından biri vardı. Mehdi beni çağırttı ve şikâyetimi sordu. Anlattım. Mehdi, amcası ile kadıyı göstererek, «Şu ikisinden birine razı olur musun?» dedi. «Evet» dedim. Yanına yaklaşmamı söyledi. Oturduğu mindere kadar yaklaştım, beni muhakeme etti. Kadı ona: 


— Arazisini kendisine bırak, ey mü'minlerin emiri! dedi. O da bıraktı.»(1) 


Mehdi, yolcuların barınması ve korunması için Mekke yolu üzerinde konaklama mahalleri yapılmasını emretti. Kuyu ve tekkeleri çoğalttı. Bunlardan mevcut olanlarını iyileştirdi, kullanılır hale getirdi. Bağdat ile diğer İslâm beldeleri arasındaki posta işlerini düzene koydu. 


Daha önce belirttiğimiz gibi Mansur, Mehdi'ye kendisinin el koyduğu malları sahiplerine vermesini vasiyet etmişti. Mansur, bu malları insanlara oğlu Mehdi'yi sevdirmek için almış muhafaza ediyordu. 
Üzerlerinde sahiplerinin ismi yazılmıştı. 


Mehdi'nin müspet faaliyetlerinden birisi de vergi mükelleflerinden ağır yükleri ve vergi ödemede farklı para birimi kullanılmasını kaldırmasıdır. 


Farklı para birimi uygulaması şöyle idi: İnsanlar vergiyi tam dirhemle (8 dânik) ödüyorlardı. Halbuki kendi aralarında kullanılan dirhem 6 dânik idi. Mehdi hilâfete geçince: «İnsanlara zulmetmekten Allah'a sığınırım, böyle vergi tahsil edilmez» dedi. Ona: «Mü'minlerin emiri bu vergiyi düşürürse devlet hazinesi yılda 12.000.000 dirhem 2arar eder» dediklerinde: «Devlet hazinesi ne kadar zarar ederse etsin, benim görevim hakkı gerçekleştirip zulmü gidermektir»(2) cevabını verdi. 

Mehdi'nin vergi konusunda yaptığı ıslâhatın hepsi bu değildir. O, verginin halka kolaylık gösterilerek, zulmedilmeden alınmasını emretti. Daha önce halktan vergi alınırken çeşitli şekillerde zulüm ya- 


(1) İbnü'l-Esir, el-Kâmli f('t-Tarih, VI, 19, 24, 25, 27 
(2) Cemil Nahle Müdevver, Hadâratü'l-İslâm fi Darl's-Selâ:n, 64, 65; Ma- 
verdi. el-Ahkâmü's-Sultaniyye, 133 
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pılıyordu. Mehdi hilâfete geçince veziri Abdullah'a; bütün valilere, vergi veren kimselere haksızlık etmemeleri için talimatnâme yazmasını emretti.(1) 


Mehdi ve Hz. AltEvldâdı: 


Mehdi, Hz. Ali taraftarlarını kendisine yaklaştırmak için de gayret gösterdi. Onlardan hapishanede olanları serbest bıraktı. Babası döneminde katlandıklarnı sıkıntıya son verdi. Mehdi'yi buna sevkeden bir olaydan bahsedilir. Şöyle: Ay ışığunn etrafı aydınlattığı bir gecede Mehdi selâmlıkta namaz kılıyordu. Namazında, «Demek, idareyi elinize geçirdiğinizde yeryüzünde fesat çıkarmayı ve akrabalık bağlarını parçalamayı arzu ediyorsunuz?»(2) âyetini okudu. Namazını bitirince Rebi b. Yunus'a döndü ve: «Ey Rebi! Bana Müsa b. Cafer'i çağır» dedi Müsa, Rebi'in yanında hapsedilmişti. Müsa gelince, Mehdi ona: «Ey Müsa! Ben bu âyeti okudum. Seninle akrabalık bağlarımı koparmış olmaktan korktum. Bana karşı isyan etmeyeceğine söz ver» dedi. Müsa: «Evet isyan etmeyeceğimn diye söz verdi. Bunun üzerine Mehdi onu serbest bıraktı.(3) 


Mehdi'nin, Hz. Ali evlâdına iyi muamele etmesinin sebeplerinden biri de veziri Yakub b. Davud'un kendi yanındaki değerinden ileri gelmektedir. Yakub'un, Hz. Ali evlâdına sempatisi vardı. Bu sebeple Zeydiyye'den bir çoğunu devletin doğu ve batısındaki yerlere görevli olarak tayin etmişti.(4) Mehdi, h. 160 (776-777) senesinde beraberinde Yakub b. Davud olduğu halde hacca gitti. Yakub, Hasan b. Abdullah b. Hasan için ondan eman aldı. Daha sonra Hasan'ı Mehdi'nin huzuruna çıkarttı. Mehdi ona iyi davrandı, hediyeler ve Hicaz'daki es-Savâfi bölgesinden arazi verdi. bu konuda Yakub'un yaptıklarını övdü.(5) 


Mehdi'nin Cömertliği: 


Mes'üdi bu hususta şöyle der:(6) Mehdi'yi halkın kültürlü, kültürsüz her ferdi seviyordu. Çünkü o, işe haksızlıklar gidermek, cana kıymaktan kaçınmak, korkan kimselere teminat vermek, zulme uğrayanlara adaletle muamele etmek ve cömertlikle başladı. Kendi za- 


(1) Cahşiyâri, el-Vüzera ve'i-Kütlâb. 142-143 
(2) Muhammed süresi. &âyet 22 

(3) İbnü'l-Esir. Aynı eser, VI. 28 

(4) Cahşiyâri, Aynı eser, 198 

(5) Cahşiyâri, Aynı eser, 199 

(6) Mes'üdi. Murücu'z-Zeheb, II, 248-249 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manında toplanan vergi hariç Mansur'un geride bırakmış olduğu 600.000.000 dirhem ve 14.000.000 dinarın hepsini halka dağıttı. Hazine boşalınca hazinedarı Ebü Hârise el-Hindi gelip hazinenin anahtarlarını halifenin önüne attı ve: «İçerisi boş bir hazinenin anahtarlarını ben ne yapacağım?» dedi. 


Mehdi, vergi toplamak için ülkenin çeşitli yerlerine yirmi kadar tahsildar gönderdi. Birkaç gün sonra mallar hazineye gelmeye başladı. 
Ebü Hârise, bunları kaydetmekle meşgul olduğu için Mehdi'nin huzuruna üç gün girme imkânı bulamadı. Daha sonra huzuruna girince Mehdi ona: «Niye geciktin?» diye sordu. «Malları kaydetmekle meşguldüm» dedi. Mehdi: «Sen ahmak bedevinin birisin. İhtiyacımız olduğu zaman hazineye mal gelmeyeceğini zannediyorsun» dedi. Ebü Hârise: 


u— Musibet geldiği zaman, vergi toplayıp getirinceye kadar seni beklemez» dedi. Anlatıldığına göre Mehdi, on gün içerisinde halka on milyon dirhem dağıtmıştı. 

Bir gün Şebbe b. İkal, Mehdi'nin yanında ayağa kalkıp şu şiiri söyledi: 

uMehdi'ye benzeyen şeyler vardır: Parlak ay, yeni gelmiş ilkbahar, ininde bekleyen aslan, coşan deniz. 

Parlak ay onun canlılık ve parlaklığına, yeni gelmiş ilkbahar onun güzellik ve duygusuna, ininde bekleyen aslan onun azim ve kesin kararlılığına, coşan deniz onun cömertliğine benzer .» 


Mehdi, isteyerek mal-mülk dağıtıyordu. Cahşiyâri şöyle nakleder:(1) 


Mehdi bir ikramda bulunmak istedi. Veziri Yakub b. Davud ona: 


«Ey mü'minlerin emiri! Bu, israf olur» deyince Mehdi: «Yazıklar olsun sana! Israf ancak şeref ehli için güzel olur. Şayet israf olmasaydı cimri ile cömert bilinemezdin dedi. 


Daha önce Mansur zamanında şair Mücumel ile Mehdi arasında geçen olaydan bahsetmiştik. Bu olay Mehdi'nin cömertliğini anlatan bir örnekti. Şimdi burada Mehdi'nin cömertliğini anlatan bir olay daha nakletmek istiyoruz. Abdula'lâ b. Abdullah el-Cumahi şöyle anlatıyor: 


Mehdi'nin askerleri içerisinde borçlu biri idim. Mehdi bir gün adamlarından Abdullah ile Ömer b. Buzayğ arasında atına binmiş gi- 


diyordu. Ben de bir kadanaya binmiş ağır ağır arkalarından geliyordum. Mehdi: 


— Arabın söylediği en güzel beyit hangisidir? dedi. Abdullah: 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 159; İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI. 24 
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-- Ey sevgili! Gözlerinden yaş, ancak benim ölmüş kalbimin ortasına iki okunla (iki gözünle) vurduğun için akmıştır» beytidir, diye cevap verdi. Mehdi: 

— Bu halis bedevidir, dedi. Ömer b. Buzayğ: 

— Arabın söylediği en güzel beyit Kesir'in şu beytidir, dedi: 

— Onu hatırlamamak istiyorum. Fakat sanki o benim için geceleyin şekilden şekile geçip değişik yollarla hayalime giriyor. Mehdi: 

— Bu bir şey değildir. Onu anmayı unutmaya çalışıyor, dedi. Ben: 

— Ey mü'minlerin emiri! Sorduğun sorunun cevabı bende, dedim. 
Mehdi: 

— Bana katıl, dedi. Ben: 

— Hayvanımla size katlmam mümkün değil, dedim. Mehdi: 

— Onu kuvetli bir hayvana bindirin, dedi. Ben: 

«Bu fethin ilkidir» dedim. Kuvvetli hayvana binip halifeye yetiştim. Halife: 

— Sende ne var? dedi. 

— Ahvas'ın şu sözü, dedim: 

— Onunla karşılaşmakla şifa buldum, dediğim zaman kavuşmamız hummalı bir hastalık haline geldi ve benim hastalığımı daha da artırdı. Mehdi: 

— Vallahi güzel yaptın, alacağını ödeyin, dedl.(1) 


Mehdi ve İçki Meclisleri: 


Mehdi başlangıçta Mansur gibi bir seneye yakın bir zaman içki “ meclislerinden, sazlı-sözlü toplantılardan uzak durdu. Fakat sonunda o da eğlence meslisleri düzenletmeye başladı. Ebü Avn, Mehdi'ye: bunlardan uzak durmasını söyleyince, Mehdi: 


«Ey Cahil! Benden uzak dur. Zevk ancak sevinci görmekte ve: beni sevindiren kimseye yakın olmaktadır. Bunun dışındaki şeylere gelince onların iyilik ve zevki nedir? Şayet bunlar olmasaydı hayatın tadı kalmazdı. Şu kadar var ki onlar beni sevindirdikleri kadar ben de onlarla beraber olmak suretiyle onları sevindiriyorum. Bununla onlara büyük bir haz vermiş oluyorum.»(2) 

Mehdi, nebiz (hurmadan yapılmış bir içki) içmezdi. Fakat dostları onun yanında içerlerdi. Veziri Yakub b. Davuj, Mehdi'yi bunlara karşı uyarır ve: «Beni bunun için vezir yapmadın. Beş vakit namazdan sonra camide senin huzurunda nebiz içilir mi?» diyerek öğüt verirdi. Mehdi'nin canı sıkılmaya başlamıştı. Çevresindekiler de onu 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 144-145 
(2) Câhız, et-Tâc, 34-52 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tahrik ediyorlardı. Hattâ bu hususta ona aşağıdaki beyit söylenmişti: 


«Yakub b. Davud'u yanından uzaklaştır, güzel kokulu ve lezzetli şaraba yönel.x»(1) 


Mehdi'nin Diğer Vasıfları: 


İnsanlara bahşişi boldu, bunu aralıksız sürdürdü. Onun yanına gelip de zengin olmayan azdır. Yumuşak huylu idi. İnsanlara iyi muamele ederdi. Meclisleri neşeli idi. Her zaman güler yüzlü davranırdı. 

Kötülüğü ve çirkin sözleri azdı.(2) 


Affedici idi. Nakledildiğine göre Mehdi, komutanlarından birini defalarca azarlamış, en sonunda: uNe zamana kadar suç işleyeceksin?» diye çıkışmıştı. O da: «Efendimiz, insanız ve her zaman suçumuz olur. Allah sana uzun ömürler versin, sen de bizi affedersin» diye cevap verdi. Mehdi bu cevaptan mahçup oldu, durumuna rıza gösterdi.(3) 

Fazl b. er-Rebi'in anlattığına göre Mehdi, zamanındaki âlimlerden Şureyk'in takvasını denemek için bir hileye başvurdu. Şureyk, takva sahibi ve şüpheli şeylerden kaçınan biriydi. Bir gün Mehdi'nin huzuruna girdi. Mehdi ona: 


«Sana üç teklifim var. Bunlardan birine mutlaka olumlu cevap vereceksin» dedi. Şureyk: 


«— Ey mü'minlerin emiri! -Nedir onlar?» deyince, Mehdi: . 
«— Ya kadı olacaksın veya çocuklarıma hadis nakledip ilim öğreteceksin, yahut da bir lokma yemeğimi yiyeceksin» dedi. 


Şureyk biraz düşündükten sonra: «Bana bunların en hafifi yemek yemek olarak görünüyor» dedi. 


Mehdi ahçısına Şureyk için güzel bir sofra hazırlamasını emretti. 
Şureyk yemeye başladı. Yemeği çok beğendiği için doyuncaya kadar yedi. Bunun üzerine ahçı Mehdi'ye: «Ey mü'minlerin emiri! Artık bu yemekten sonra bu ihtiyar ebediyyen kurtulamaz» dedi. Fazl b. er-Rebi der ki: «Şureyk bundan sonra konforlu bir hayata özendi. Kadılığı kabul etti. Halifenin çocuklarını okuttu, hadis nakletti.» 


Bir defa Mehdi, hazine memuru Cehbez'e, Şureyk'e maaşının verilmesini yazmıştı. Maaşın verilmesi sırasında Şureyk ile Cehbez arasında tartışma çıktı. Cehbez: «Niye itiraz ediyorsun? Sen bana buğ- 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 24 
(2) Câbız, Aynı eser, 35 
(3) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 27 
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day satmadın» dedi. Şureyk: «Vallahi ben buğdaydan daha kıymetlisini, dinimi sattım»(1) dedi. 


d) Mehdi'nin Vezirleri: 


Mansur zamanında, halile kuvvetli ve devlet işlerini bizzat kendi görmeye düşkün olduğu için vezirlerin sözü edilmeye değer bir nüfuzları yoktu. Vezirler onun yanında sadece verilen görevleri yerine getiriyorlar, onun işaret ve yol göstermesiyle işleri yürütüyorlardı. 
Başka bir yetkileri yoktu. Mehdi zamanında devlet işleri istikrara kavuşunca halife biraz daha kenara çekilip, bir çok işi istedikleri gibi yürütmeleri için vezirlere bıraktı. Belki de Mehdi'yi buna sevkeden şey ilk veziri Ebü Ubeydullah Muâviye b. Yesâr'ın iktidarı olmuşlu Ebü Ubeydullah ehliyet, liyakat ve dürüstlükte emsali az bulunur biriydi. Mehdi, onun kabiliyetlerini takdir etti ve devlet işlerini ona bıraktı. Rebi b. Yunus onu kıskandığı için çeşitli tuzaklar kurmaya çalıştı. Ondan kurtulmak için çeşitli plânlar hazırladı. Bunda başarılı da oldu. 


Yakub b. Davud 


Mehdi, Muâviye b. Yesâr'dan sonra Yakub b. Davud'u vezirliğe getirdi. Davud ile iki oğlu Ali ve Yakub Emeviler'in son Horasan valisi Nasr b. Seyyâr'ın kâtipleri idiler.(2) Yakub Şia mezhebini benimsemişti. Yakub ve kardeşi bir müddet İbrahim b. Abdullah b. Hasan'a iltihak etti. İbrahim öldürülünce Yakub, Mansur zamanında zindana atıldı. Mehdi, hilâfete geçip diğer zindandakilerle birlikte onu da serbest bırakıncaya kadar orada kaldı. 


Yakub'un temize çıkması için bir çok şey biraraya geldi. Mehdi' nin vezir tayini Ebü Ubeydullah, Muâviye b. Yesâr'ın elinde idi. Rebi b. Yunus ise ona karşı idi. Onun otoritesini yıkmak için her türlü hileye başvuruyordu. Düşündüğü şuydu. İstiyordu ki üstün liyakata ve kuvvetli şahsiyete sahip olan biri Mehdi'ye vezir olsun, böylece halifenin dikkati ona çekiisin, bu arada da halife ile Ebü Ubeydullah görüş aynlığına düşsünler. O sırada Mehdi, Hz. Hasan'ın oğullarının başına bir belâ açmasından endişe ediyordu. Bu sebeple kendisine yardımcı olmak üzere Hasan'ın oğullarıyla ünsiyeti olan birinin bulunmasını istedi. Rebi ona, Yakub b. Davud'u tavsiye etti. Mehdi, Ya- 


(1) Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb. J1, 247 
(2) İbn Tiktaka, el-Fahri, 160 
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kub'u huzuruna çağırttı ve kendisiyle konuştu. Onun davranışlarını beğenerek kendisine vezir tayin etti.(1) 


Bütün bunlarla terazinin Muâviye b. Yesâr kefesi kalkmaya, Yakub kefesi ise ağır basmaya başlamıştı. İş Muâviye'nin azledilmesi ve bütün işlerin Yakub'a verilmesiyle sona erdi. Halife Yakub'u kendisine vezir ve «Allah yolunda kardeş» edindi. Bütün işleri ona havale etti, bütün divanları ona teslim etti. Halife vaktini oyun, eğlence ve şarkı dinlemekle geçiriyordu. İnsanların bir kısmı Yakub'un, Mehdi' nin yanındaki itibarından memnun olurken, bir kısmı da buna kızıyordu. Bu yakınlığı kutlayanlardan biri aşağıdaki beyitleri söyledi: 


«Hildâfete gelen imama söyle. 

Hilâfet ona geri alınmayacak bir şekilde verilmiştir. 
Allah yolunda kardeşin olan Yakub b. Davud, 

Sana takva üzere ne güzel yardımcıdır.» 


Beşşâr b. Bürd ise başkalarının kızgınlığını şöyle dile getiriyordu: 


«Ey Umeyye Oğulları! Uykunuz uzun sürdü, kalkınız. 
Halife Yakub b. Davud'dur. 

Ey Kavm! Hildfetiniz elden gitti arayınız 

Artık Allah'ın hilâfeti ney ile ud arasındadır.»(2) 


Yakub, Halife ile Hz. Hasan'ın oğullarını, birbirlerine yaklaştırma- ya çalıştı. Abdullah b. Hasan'ın oğlu Hasan için teminat alıp halifenin huzuruna getirdi. Mehdi ona iyi davrandı, mal ve bir miktar arazi verdi. Yakub'un bu yoldaki davranışları da umumi bir tasvip gördü. 


Mehdi'nin Hz. Ali evlâdına karşı olan sempatisi, onlarla olan bagını daha da kuvvetlendirmesi için Yakub'a cesaret veriyordu. Yakub' un düşmanları bunu Mehdi'yi kışkırtmak için bir vesile olarak gördüler. Özelikle Yakub'un Hz. Ali evlâdına haber gönderip yanına çağırması ve onlara valilik gibi devlet görevleri vermesi, muhaliflerine Mehdi nezdinde önemli kozlar verdi.(3) 


Halife, bunun üzerine Yakub'un kendisine karşı sadakatından şüphe etmeye başladı. Onun Hz. Ali taraftarlarına karşı dostluğundan kuşkulanarak bu hususta Yakub'u imtihan etmek istedi. Bir gün bir meclisde huzuruna davet etti. Üzerinde oturduğu minder ve elbisesi gül renginde idi. Önünde emsali görülmemiş güzel bir cariye bulunuyordu. 
Meclis cıvıl-cıvıl bir bahçenin ortasında idi. Halife Yakub'a : 


(1) İbn Tiklaka, Aynı eser, 161: Cahşiyâri, el-Vilzerâ ve'i-Kiiltab, 1)5 
(2) Cahşiyâri, Aynı eser, 115 
(3) Cahşiyâri, Aynı eser, 118 
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— Ey Yakub! Bu meclisi nasıl buluyorsun? dedi. Yakub: 

— Gayet güzel. Allah mü'minlerin emirini bununla faydalandırsın, diye cevap verdi. Mehdi: 

— O bahçe, içerisinde bulunan her şeyi ile senin olsun. Ayrıca şu cariye ile yüz dirhem de senin olsun, dedi. 

Yakub halifeye dua etti. Mehdi: 

— Benim sana ihtiyacım var. Onu yerine getirmeni istiyorum, dedi. Yakub: 

— Emrettiğin her şey için itaatkâr bir kulunum, dedi. Mehdi: 

— Elini başıma koyup, istediğimi yapacağına üç defa yemin eder misin? dedi. 

Yakub elini halifenin başına koyarak istediğini yapacağına üç defa yemin etti. Halife Yakub'a, Hz. Ali evlâdından bir kimseyi verip, «Bunun işini bitirmeni istiyorum. Çünkü ben onun bana karşı çıkmasından korkuyorum» dedi. 

Yakub: 

— Başüstüne, emrine hazırım, dedi. 

Yakub carlyeyi çok sevdiği ve ona çok düşkün olduğu için onunla ilgilendi. Daha sonra Hz. Ali evlâdı olarak kendisine tanıtılan şahsa yöneldi. Onu huzuruna çağırttırdı, kendisiyle konuştu. Akıllı ve zeki biri olarak gördü. Adam kendisine yapılacak şeyi hissetmişti. Yakub'a : 

— Ey Vezir! Anladığıma göre kanıma girmek istiyorsun. Bu sana yakışmaz. Ben Fâtıma'nın çocuklarındanım. Benim bir suçum yok, dedi. Yakub: 

— Hayır, vallahi. Şu parayı al, kendini kurtar, dedi. 

Cariye bunu görüyordu. Halife'ye haber gönderdi. Halife adamlarını gönderip adamın yolunu kestirdi... Yakalayıp. getirdiler. Halife, onu oturduğu yere yakın bir odaya koydurdu. Birkaç gün sonra Yakub'u çağırdı ve adamı ne yaptığını sordu. Yakub: 

— Allah ondan mü'minlerin emirini rahata kavuşturdu, dedi. 
Mehdi: 

— Öldü mü? dedi. 

— Evet. 

— Vallahi mi? 

— Vallahi. 

Mehdi, Yakub'dan elini başına koyup yemin etmesini istedi. Yakub elini başına koyup yemin etti. Bunun üzerine Mehdi, hizmetçisine: 

— Şu evdeki kimseyi yanımıza çıkart, dedi. Adam çıkartıldı. Yakup 

ilam Teriti. C3 F 8 
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bunu görünce şaşırdı, ne söyleyeceğini bilemedi. Mehdi: 


— Kanım sana helâl olsun de, dedi. «Onun kanını akıtmayı isteseydim, akıtırdım. Fakat onu zindana hapsediniz» diye buyurdu. Yakub hapsedildi. Zindanda olup bitenlerden ne kendisine ve ne de başkalarına bir şey bahsedilmemesini emretti. Yakub, Mehdi döneminin kalan kısmında, Hâdi'nin döneminin tamamında ve Harun er-Reşid döneminde de beş sene iki ay hapiste kaldı. 


Daha sonra Yahya b. Hâlid onu Harun er-Reşid'e hatırlattı ve şefaatte bulundu. Harun er-Reşid Yakub'un zindandan çıkartılmasını emretti ve çıkartıldı. Gözleri kör olmuştu. Harun er-Reşid ona iyi davrandı, malını kendisine geri verdi ve: 


— Ne istiyorsun ey Yakub? dedi. Yakub: 


— Ey mü'minlerin emiri! Benim için faydalanılacak ve elde edilecek bir şey kalmadı. Mekke'de Beytullah'ın civarında yaşamak istiyorum, dedi. 


Halife isteğini yerine getirdi. Mekke'ye gitti. Hicri 186 (802)'da ölünceye kadar ömrünü orada geçirdi.(1) 


Faydb.Ebi Sâlih 


Fayd b. Ebi Sâlih, Nişapur halkındandır. Ailesi hristiyandı. Abbasiler döneminde müslüman oldular. Fayd, Abbasi idaresinde İslâm terbiyesi ile yetişti. Zamanının parlak simalarından biri oldu. Cömertti, insanlara yardımı severdi. İzzet-i nefis sahibi, himmeti büyük fakat kibirli biriydi. Biri Yahya b. Hâlid'in kerem ve cömertliğin- den bahsetse, Yahya: «Siz Fayd':ı görseydiniz benim durumum sizin yanınızda küçük kalırdı»(2) derdi. 


Fayd'ın cömertliği hakkında şair şöyle der: 


«Ey Fayd! Nice kimse cömertlik hususunda seni kötüledi. 
Onlara denizi kötülemenin ona zarar vermeyeceğini söyledim. 
O kötüleyenler Fayd'ı doğru yoldan çevirmek istedi. 

Bulutu yağmurdan kim alıkoyabilir?» 


Mehdi, Yakub b. Davud'u vezirlikten uzaklaştırmak istediği zaman kendisine Fayd tavsiye edilmişti. Yakub'dan sonra Fayd'ı vezirliğe getirdi. İşleri ona havale etti. Mehdi öldüğü zaman vezir Fayd 


(1) Cahşiyâri, Aymı eser, 119-121; İbn Tiktaka, el-Fabri, 161 
(2) Cahşiyâri, Aynı eser, 123-125; İbn Tiktaka, Aynı eser, 163-165 
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idi. Hâdi halife olunca onu vezir olarak tutmadı. Fayd, hicri 173 
(789-790) senesinde Harun er-Reşid'in ilk zamanlarında öldü. 


Mehdi Dönemindeki Büyük Şahsiyetler: 


Saffah ve Mansur döneminde olduğu gibi Mehdi döneminde de Bermeki ailesinden bazılar temayüz ettiler. Daha sonra Bermekiler' den özel olarak bahsedeceğiz. 


Mehdi dönemindeki diğer bazı büyük şahsiyetler şunlardır: Kadı Şureyk, Kadı Âfiyet, Mâlik b. Heysem ve Mehdi'nin dayısı olup terbiyesi ile ilgilenen Aban b. Sadaka.(1) 


Mehdi ve Horasanlı el-Mukannâ 


Horasanlı el-Mukannâ'nın hareketi yine bir Horasanlı olan Ebü Müslim'in öcünü almak, yahut da Abbasiler'den nüfuz ve iktidarı elegeçirmek içindi. el-Mukannâ, Merv şehrinde ortaya çıktı. Boyu kısa, ” gözü şaşı idi. Gözünün şaşılığını örtmek amacıyla yüzünü altından bir örtü ile kapattığı için kendisine el-Mukannâ (peçeli) denilmiştir. el-Mukannâ, ulühiyet iddiasında bulundu. «Allah Adem'i yarattı, onun şekline girdi. Sonra Nuh'u yaratıp onun şekline girdi. Nihayet Ebü Müslim el-Horasani'yi yaratıp onun şekline girdi.» derdi. el-Mukannâ, kendisine Hâşim ismini verdi. Tenâsühü savunuyordu. Bir çok kimse ona biat etmişti. Huzurunda ona secde ediyorlar, uzakta iken de onun tarafına yönelip secde ediyorlardı. 


el-Mukannâ, Mehdi döneminde ortaya çıktı. Onun hareketi halifeyi rahatsız etmişti. Özellikle kendisine uyanların sayısı çoğalıp bir kısım müslümanların kadın ve çocuklarını esir etmek suretiyle bazı başarılar kazanınca halifenin bu rahatsızlığı daha da artmış ve el-Mukannâ üzerine büyük bir ordu göndermişti. Fakat el-Mukannâ, girilmesi zor bir kaleye sığınmıştı. Muhasara uzun müddet devam edip kurtuluş ümidi kalmayınca el-Mukannâ bir ateş yakıp içerisine atladı, ailesinden ve kendisine inananlardan bir çok kimse de onu takip ederek kendilerini ateşe attılar. Mehdi zamanında, eski İran dinlerini ihya etmek maksadiyle tehlikeli olmamakla beraber bir sürü ayaklanma olmuştur. İslâm tarihlerinde Zındık adı verilen bunların İsyanlarını bastırmak için Divanü'z-Zenâdıka adıyla yeni bir müessese kurulmuştur. Zındıkların isyanları fazla büyümeden bastırılmıştır. Kınnesrin ve Musul taraflarında Haricilerin başkaldırmaları da kolaylıkla önlenmiştir. 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 104-106 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e) Mehdi ve Veliaht Tayini: 


Mehdi, oğulları Hâdi ve Harun er-Reşid'i veliaht yapmak istiyordu. Fakat Mansur, Mehdi'den sonra İsa b. Müsa'nın halife olmasını vasiyet etmişti. Bu, Mehdi'nin arzusunun tahakkuku önünde bir engel olarak duruyordu. 


Demek İsa b. Müsa, böylece ikinci defa veliahtlıktan vazgeçmesi için baskı ve zorlamaya maruz kalacaktı. Bunlardan ilkini Mansur döneminde zikrettik. Şimdi Mehdi, aynı şeyi tekrar ediyordu. Cahşiyâri bu konuda şunları söylüyor: (1) 


«Mehdi'nin hilâfetinin üzerinden bir sene geçince Ebü Ubeydul!- lah, İsa b. Müsa'ya gidip kendisinin veliahtlıktan çekilip çekilmemesi hususundaki fikrini sorarak, «Mansur, Mehdi'yi senden öne aldı ve senin yerine geçirdi. Şimdi sen kendiliğinden bu işten çekilirsen, Mehdi buna karşılık senin için daha hayırlı ve kalıcı olanını yapar. Şayet çekilmezsen ona karşı gelmen ve emrine ters düşmen sebebiyle canını tehlikeye atmış olursun. Senin ona itaat edip emrini kabul etmen gerekir» dedi.» İbnü'l-Esir buna şunu da ilâve ediyor.(2) 


«İsa buna yanaşmadı. Bunun üzerine Mehdi, Küfe valisine İsa'yı sıkıştırmasını söyledi. Fakat Küfe valisi bunu yapma imkânı bulamadı. Çünkü İsa, Küfe yakınındaki er-Rahbe'de oturuyordu. Küfe'ye pek fazla gelmiyordu. Mehdi, İsa'dan Bağdat'a gelmesini istemiş İsa ise bunu kabul etmemişti. Fakat Mehdi, İsa'yı buna zorlamış, adamlarına da İsa Bağdat'a gelince sıkıştırmalarını, azap çektirmelerini söylemişti. Bu durum karşısında İsa teslim olmaktan başka bir çare bulamamıştı. Mecburen veliahtlıktan çekildi ve Mehdi'ye boyun eğdi. 
Mehdi, hicri 160 (777) yılında oğlu Hâdi'yi veliaht tayin etti. H. 166 
(782-783)'da da diğer oğlu Harun er-Reşid'in veliaht olup kardeşi Hâdi'den sonra halife olması için biat aldı.» 


Mehdi'nin halifeliği sırasında Bizans imparatorluğu ile, Mansur zamanına kıyasla daha büyük mücadeleler olmuştur. Mehdi, babasının takip ettiği siyaseti benimseyerek hudutlara gereken ehemmiyeti vermiş, asker ve istihkâm bakımından buraları takviye etmiştir. Daha önceki akınlara karşılık olarak İmparator IV. Leon 159 (116) yılında Sumeysat üzerine bir ordu göndermiştir. Bu ordu fazla ilerlememekle beraber çok miktarda esir alarak dönmüştür. Aynı yıl bir İslâm ordusu Ankara'ya kadar ilerlemiştir. 162 (779) yılında bir Bizans ordusu Hades üzerinden, Suriye hududuna kadar ilerlemiş, yağ- 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 145-148 
(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 15 
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ma ve tahribattan sonra geri çekilmiştir. Buna karşılık Hasan b. Kahtaba komutasındaki otuz bin kişilik İslâm ordusu da Bizans ülkesine girmiş ve bir kale fethetmiştir. 163 (780) yılında Mehdi, oğlu Harun komutasındaki bir orduyu Bizans ülkesine gönderdi. Kendisi Haleb'e kadar oğluna refakat etti. 


Harun, İç Anadolu'ya kadar ilerleyerek bazı kaleleri fethetti, bol miktarda esir ve ganimetle döndü. Mehdi zamanında Bizans'a yapılan en büyük sefer 782 (165) yılında gerçekleşti. Yine Harun komutasına verilen bu ordu Üsküdar'a kadar ilerledi. İmparator VI. Konstantinos'un najbi olan annesi İrene, 70.000 ve 90.000 dinarlık yılda iki taksitle cizye ödemek şartıyla barış yaptı. Bu sefer sırasında Harun o derece başarı kazandı ki, Mehdi ona er-Reşid ünvanını verdi. (1) 


Halife Mehdi babasından sağlam bir hazine devraldığı için imar faaliyetlerine bol miktarda para harcıyabiliyordu. Yol ve su kanallar yaptırdı. Bağdat onun zamanında büyük gelişmelere sahne oldu. Posta teşkilâtını ıslâh etti. Alim ve sanatkârlar onun şahsında cömert bir hâmi buldular. Yabancı eserlerin tercümesine büyük gayret sarfediyordu. İlmi faaliyetlerin yanında İslâm'da tasavvuf hareketi onun 2Zamanında başlamıştır. Merhametli, zeki, insaflı bir halife olarak tari- 


he geçmiştir. 


f) Mehdi'nin Ölümü: 


Mehdi'nin ölüm sebebi üzerinde görüş birliği yoktur. Bir rivayete göre ava çıkınca bir ceylanın peşine düşmüş, ceylan harab bir binanın kapısından girmiş, Mehdi atına engel olamamış o da arkasından girmiş, kapı alçak olduğu için halife çarpıp yere düşmüş ve hemen ölmüştür. Mehdi'nin zehirlenerek öldüğü de rivayet edilmektedir. Buna göre cariyelerden biri diğerini zehirlemek için yemek içerisine 2ehir koymuş, Mehdi de bilmeyerek ondan tadıp ölmüştür. Ebu'l-Atâhiye, Mehdi'nin ölümünden sonra üzerlerinde yas elbiseleriyle ağlayan cariyeleri şöyle tavsif eder: 


«Cariyeler üzerlerinde yas elbiseleri olduğu halde geldiler. 
Her toslayana zaman içerisinde elbet bir gün toslayan olur. 
Nuh gibi uzun ömürlü olsan da dünyada bâki değilsin. 
Mutlaka ağlayıp sızlayacaksan kendine ağla »(2) 


(0) Philip Hitti, İslâm Tarihi, Terc: Salih Tug. II. 460 vd. 
(2) İbn Tiktaka, Aym eser, 157 


4 — HÂDİ (169-170/785-786) 


a) Yetişmesi ve Halife Olması: 


Daha önce belirttiğimiz gibi Mehdi, İsa b. Müsa'nın, oğlu Hâdi' nin yolundan çekilmesini başarmıştı. Mehdi 160 (177)'da oğlu Hâdi' yi 166 (7182-183)'da da Hâdi'den sonra hilâfete geçmek üzere diğer oğlu Harun er-Reşid'i veliaht tayin etmişti. Mehdi ölünce Hâdi için biat tamamlandı. O zaman Hâdi, Necran'da hilâfet aleyhine ayaklanan isyancılarla savaşıyordu. Katdeşi Hârun Bağdat'ta idi. Harun, kardeşi adına -hejkın biatını kabul etti. Harun, Hâdi'ye haber gönderip babasının ölümünden dolayı taziyede bulundu ve halifeliğini tebrik etti. 


İbn Tiktaka, Hâdi'yi şöyle anlatır: «Hâdi uyanık, gayretli, cömert, büyük işler yapmaya kabiliyetli, kuvvetli, tuttuğunu koparan, cesur, duygulu, tedbirli ve atılgan biriydi.» (1) 


Câhız ise Hâdi hakkında şöyle der: «Hâdi huysuz, isteğinin yerine getirilmesi güç, müsamahakâr olmayan ve insanlar hakkında kötü zan besleyen biri idi. Kendisine karşı gelmekten çekinen ve huyuna giden kimselere ihsanlarda bulunurdu. Sevmediği şey ise, kendisinden bir şey istenmesiydi. Verdiği kimseye o kadar çok mal verirdi ki karşısındaki kişi, «Artık bundan sonra bana bir şey vermeyin» demek du- 


rumunda kalır, oysa Hâdi bir kaç gün sonra yine aynı şahsa böyle ihsanlarda bulunurdu.» (2) 


Hâdi güzel konuşurdu. İbrahim b. Müslim b. Kuteybe'nin çocuğu ölüp de üzüntü içine düştüğü zaman Hâdi'nin ona söylediği şu sözler onun bu yönünü ortaya koyan delillerden biridir: 


«Ey İbrahim! Senin için düşman ve fitne olan oğlun doğumu ile seni sevindirdi. Ölümüyle sana rahmet edip şefaat edeceği halde seni üzdü.» 

Bunun üzerine İbrahim: «Ey mü'minlerin emiri! Başıma gelene sabretmenin dışında artık benim hiç bir üzüntüm kalmadım» dedi.(3) 


(1) İbn Tiktaka, el-Fabri, 165 
(2) Câhız, et-Tâc fi Ahlâki'i-Mülük, 35 


(3) İbn Tiktaka, Aynı eser, 166; el-Cahşliyâri'nin nakline göre bu çocuk 
İbrahim el-Harrâni'nindir. Bkz: 129 
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Mes'üdi'nin anlattığı şu hadise Hâdi'nin zekâsını ve güç anlarda- ki tavrını ortaya koymaktadır: Hâdi bir gün bahçede dolaşıyordu. 
Adamları, Haricilerden birini yakalayıp getirdiler. Hâdi içeri alınmeasını emretti. Harici, Hâdi'ye yaklaşınca hemen muhafızlarından birinin kılıcını çekip aldı, hücuma hazırlandı. Muhafız korkup kaçtı. Herici, öldürmek niyetiyle Hâdi'ye doğru yöneldi. Hâdi telâşa kapılmadı, sebatla yerinde bekledi. Harici kendisine iyice yaklaşınca, Hâdi: «Boynunu vur!» diye haykırdı. Harici, arkasından halifenin adamlarından biri olduğunu zannederek geri döndü. Bunun üzerine halife hemen Haricl'ye vurup yere düşürdü, elinden kılıcını alıp onunla öldürdü.(1) 


b) Hâdi'nin Vezirleri ve Devlet Ricali , 


Hâdi, biat alıp halife olunca önce Rebi b. Yunus'u, bir müddet sonra da İbrahim b. Zakvân el-Harrâni'yi vezir tayin etti.(2) İbrahim, Hâdi ile daha gençliklerinden beri beraber idiler. Hâdi'nin yanına öğretmeniyle beraber giriyordu. Hâdi, İbrahim'e iyi alışmış, anlaşmışlardı. Onsuz edemiyordu. Bu durum Mehdi'ye Jurnal edilince, Mehdi oğlunun onunla arkadaşlık etmesini hoş görmemişti. İbrahim'e oğlun- dan uzak durmasını söylemiş o, buna aldırış etmeyince ölümle tehdit etmişti. Hâdi, onu yanından uzaklaştırmak istemiyordu. Mehdi'ye papılan jurnaller yoğunluk kazanmıştı. Oğlu Hâdi'ye, «İbrahim'i bana göndem diye haber gönderdi. Hâdi, babasının isteğini yerine getirmede gevşeklik gösterince Mehdi onu vellahtlıktan azletmekle tehdit etti. Bunun üzerine Hâdi, İbrahim'i babasının yanına gönderdi. Mehdi, onu görünce öldüreceğine yemin etti. Fakat o gece Mehdi öldü. Böylece İbrahim ölümden kurtuldu. Daha sonra Hâdi halife olunca İbrahim'i vezir tayin etti.(3) 


Hâdi'nin kendilerine itimat ettiği kimselerden bir kısmı şunlardır: Ali b. İsa b. Mâhân, İsmali b. Subeyh, Abdullah b. Mâlik, Muhammed b. Ferrüh ve Yezid b. Mezyed. Son üç kişi Hâdi'nin komutanları olup, Harun er-Reşid'i vellahtlıktan azletmesini ve yerine oğlu Cafer'i seçmesini öğütlemişlerdir. 


c) Hâdi ve Veliahtlık: 


Hâdi'nin halifeliği çok kısa sürmesine rağmen bu dönem içeriain- de kardeşini azledip yerine oğlu Caferi veliaht tayin etme imkânı 


(1) Mes'ddi, Mürücu'2-Zeheb, TI, 255-256 
(2) İstehânl, el-Ağani, V. 4 
(3) İbn Tiktaka, el-Fabri, 128; Cahgiyâri, el-Voserâ ve'l-Küttâb, 126 
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bulabilmiştir. Cahşiyâri ve İbnü'l-Esir bu konuda bize şu bilgiyi verirler: 


Müsa, Harun er-Reşid'in veliaht olmasını istemedi ve halifenin onu azledip yerine, daha çocuk yaşta olan oğlu Cafer'i getirmesi için çalıştı. Harun'a da Rakka'nın valiliğini vermesini İstedi. 


Harun, bu görevi kabul etmeye karar verdi ve: «Rakka'ya varıp amcamın kızı Ümmü Cafer ile başbaşa kalınca başka bir şey istemiyo-Tum» dedi. Fakat Yahya b. Hâlid onu bu kararını gerçekleştirmekten menetti ve: «Buna pek güven olmaz. Senin için, kalıcı olacağını düşündüğün şey kalıcı olmayabilir» dedi. Onu kararından vazgeçirinceye kadar çalıştı. Halife'ye Harun er-Reşid'in veliahtlıktan çekilmek istemediği ve Yahya'nın bu konudaki tutumu ulaşınca, adamlarına er-Reşid'i kötülemelerini, kusurlarını etrafa yaymalarını ve toplum içerisinde değerini düşürmelerini söyledi. Halife, Yahya'yı da huzuruna çagırtıp: 


«— Niçin benimle kardeşim arasına girip aramızı bozuyorsun?» 
dedi. Yahya: 


«— Ben kimim ki sizin aranıza gireyim? Mehdi beni onunla beraber kıldı, sonra sen ona bakmamı emrettin. Ben de emrini yerine getirmeye çalıştım» dedi. Hâdi ona ısındı ve aralarındaki kopukluğu giderdi. Fakat bir müddet sonra Hâdi yine Harun er-Reşid'in veliahtlıktan azli hususunda Yahya ile tartışmaya başladı. Yahya: 


«— İnsanlar Harun er-Reşid'i veliaht olarak tanıyacaklarına yemin etmişlerdi. Baban onlardan söz almıştı. Şimdi sen onların yeminlerini bozmaya sevkedersen artık yeminlerine değer vermez hale gelirler ve bu durum onları sana karşı verdikleri sözlerinden dönmeye de sevkedebilir. Kardeşin Harun er-Reşid'in durumunu olduğu gibi bırakıp oğlun Cafer'e ondan sonrası için halkın biatını alsan bu daha isabetli olur dedi. Hâdi: «Doğru söyledin ve beni aydınlattın» dedi. 


Fakat daha sonra Hâdi bu görüşü kabul etmedi. Yahya'ya adamlarını gönderip onu hapsettirdi. Bunun üzerine Yahya, Hâdi ile görüşmek istediğini söyledi. Hâdi'nin huzuruna çıkınca: 


«— Ey mü'minlerin emiri! Ölümünüz, Allah korusun, Cafer'in büllğ çağına ermesinden önce vuku bulursa, siz Harun'u veliahtlıktan azlettiğinize göre bulüğa ermeyen bir kimse halife olur mu?» dedi. 
Hâdi: 


«— Hayır, olmaz!» diye karşılık verdi. Yahya: 
«— Cafer, bulüğa erinceye kadar onun veliahtlığını erteleyiniz. 
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Allah bize o zamana kadar ömür verirse ben Harun'un elinden tutup Cafer'e biat ettirmeye çalışırım. Buna söz veriyorum. Ey mü'minlerin emiri! Düşününüz, siz, bülüğa ermeden Cafer'e biat ettirseniz sonra da Allah korusun başınıza ölüm felâketi gelse aile büyükleriniz bile buna karşı çıkar. Böylece hilâfet babanın çocuklarından gitmiş olur. Vallahi Mehdi, Harun'u veliaht seçmemiş olsaydı bile bunu düşünerek onu senin seçmen gerekirdi» dedi. Hâdi, Yahya'ya bu sözlerinden dolayı teşekkür etti ve serbest bıraktı.(1) 


Fakat Hâdi'nin içi rahat etmiyordu. Yeniden Harun er-Reşid'e tuzak kurmaya çalıştı, onu sıkıştırdı. Yahya ise Harun'a mümkün oldugunca halifeden uzak bulunmasını tavsiye etti. Harun er-Reşid'i Hâdi'nin tuzaklarından ancak halifenin ölümü kurtardı.(2) 


Hüseyin b. Ali'nin İsyanı: 


Hâdi'nin halife olmasından kısa bir zaman sonra Ali evlâdının Hasan kolundan Hüseyin b. Ali, Medine'de isyan etti. Hâdi'nin, Medine valisi Ömer b. Abdülaziz'in (Halife Ömer'in küçük torunu) bu şehirde oturan Ali evlâdından bazılarına kötü davranması ve hattâ bir kaçını hapse atması bu isyanın başlamasına sebep oldu. Zilkade ayının (Mayıs 786 başı) ilk günlerinde Mescid-i Nebevi'de halktan biat alarak Abbasi halifesini tanımadığını ilân etti. Yapılan muharebede valiyi mağlup etti ve Beytülmâl'deki paralara el koydu. On gün kadar sonra Mekke'ye giderek orayı da kontrolüne aldı. Köleleri azat edeceğini vaadederek onları da kazandı. Halife Hâdi, onların üzerine, Hicaz bölgesinde daha tehlikeli bir hal almalarını önlemek için merkezden Muhammed b. Süleyman b. Ali komutasında birlikler gönderdi. 
İki tarafın askerleri Mekke ile Medine arasında «Fah» denilen yerde karşılaştılar. 8 Zilhicce (11 Haziran) günü yapılan savaşta Hüseyin öldürülünce taraftarları dağıldılar.(3) Fakat iş burada bitmedi. Hz. Ali evlâdından tarihte büyük rol oynayacak olan iki kişi bu muharebeden kaçıp kurtulmayı başardılar. Bu iki kişi Yahya b. Abdullah ile İdris b. Abdullah'tır. Bunlardan Hüseyin'in kardeşi İdris Kuzey Afrika'ya kaçtı. Bunun oğlu İdris, Fas'ta İdrisiler adıyla anılacak bir devlet kurdu. Amcası Yahya b. Abdullah da Deylem'e kaçtı. Daha sonra burada isyan etti. Hâdi zamanında Zındıklar ve Hariciler'e karşı da mücadele edildi. 


(1) Cahşiyâri, Aynı eser, 169-170: İbnU'l-Esir, Aynı eser, IX, 32 

(2) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, 11, 261 

(3) İbn Tiktaka, el-Fahri, 166-167; İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 30; Mes'üdi. 
Aynı eser, II, 256-257 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d) Hâdi'nin Şahsiyeti ; ' 


Hâdi, tedbirli ve uyanık biri idi. Vaktini olddi işlerle geçirir, içkili eğlence meclislerinden uzak durmaya çalışırdı. Ne var ki bazı kaynaklarda onun içki içtiği ve eğlenceler düzenlediği de yazılmaktadır. Fakat kesin olan gerçek şu idi ki, eğlence peşinde koşan kimse Hâdi'den fazla istifade edemezdi. Ciddi işlerle uğraşan ise bununla Hâdi'yi sıkıntıya soksa bile Hâdi'den kötülük görmezdi. Hâdi'nin eğlence ile ilgisine dair Câhiz'ın anlattığı şu olay Ilgi çekicidir: 


«Hâdi bir gün yanında şarkıcılar olduğu halde oturuyordu. Onlara: «Kim beni bugün eğlendirirse dilediğini yerine getireceğim?» dedi. İbrahim el-Mavsıli, «Ey Süleymâ! Aramızdaki ayrılığı giderdin» diye bir şarkı söyledi. Hâdi'nin neşesi yerine geldi. Hattâ yerinden kalkıp tekrar söylemesini istedi. İbrahim tekrar söyledi. Hâdi: «Sen benim dostumsun, dilediğin gibi hükmet» dedi. İbrahim: «Ey mü”- minlerin emiri! Abdülmelik b. Mervan'ın bahçesi ile Medine'deki gürül gürül akan çeşmesi benim olsun» dedi. Hâdi'nin hemen gözleri döndü, ateş kesildi. Sonra: «Ey kokmuşun dölü! Aleme beni kendinden geçirtip de sana arazi verdiğimi mi söyleyeceksin? Allah'a yemin ede-Tim ki, doğru akıl ve fikrine galip gelen cahilliğinin saçmalığı olmasaydı boynunu vururdum» dedi. İbrahim der ki: «Ölüm meleğinin halife ile aramda onun emrini beklediğini gördüm.» Sonra halife, İbrahim 


el-Harrâni'yi çağırdı ve: «Şu cahilin elinden tut, devlet hazinesine götür, oradan dilediği kadar alsın» dedi.(1) 


Abdullah b. Mâlik'in naklettiği olay da Hâdi'nin bu tarafını anlatır. İbn Mâlik şöyle der: 


«Mehdi'nin zabıta işlerine bakıyordum. Halife bana Hâdi'nin nedimlerini, ona şarkı söyleyenleri dövüp hapsetmemi emrediyordu. Gayesi Hâdi'yi onlardan korumaktı. Ben de bunu yapıyordum. Hâdi, bana haber gönderip onları fazla sıkıştırmamamı söylüyordu. Ben kabul etmiyordum. Mehdi ölüp yerine Hâdi geçince öldürüleceğime inandım. 
Bir gün yeni halife beni huzuruna çağırttı. Girdim. Bir koltukta otu- 


ruyordu. Yanında bir kılıç ile üzerinde deri elbise vardı. Selâm verdim. 
Şöyle cevap verdi: 


— Allah seni kurtarmasın. Hatırlıyor musun? Bir gün sana el-HarrTâni'nin dövülmemesi için haber göndermiştim de kabul etmemiştin. 


(1) Câhız, Aynı eser, 38-37; Cahşiyâri de bu olayı anlatır. Fakat orada el-Mavsıll'nin söylediği şarkı şöyledir: «Yağmurdan ıslanan güverci- nin titrediği gibi, seni anınca bende bir titreme peyda oluyor.» BK3: Cahşiyâri, el-Vuzerâ ve'l-Küttâb, 133-134 
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Nedimlerini sayarak, filân ve filân hakkında da sana haber gönderdiğim halde sözüme kulak vermediğini hatırlıyor musun? dedi, 


— Evet, hatırlıyorum. Mazeretimi belirtmeye izin verir niisiniz? 
dedim. 


— Söyle, dedi. 


— Allah aşkına doğru söyle. Mehdi'nin getirdiği göreve beni sen getirseydin ve onun emrettiği şeyi bana sen emretseydin de oğullarından biri emrine ters düşecek bir haber gönderseydi ve ben de senin emrine ters düşen bir şey yapsaydım bu, senin hoşuna gider miydi? 
dedim. 


— Hayır, dedi. 


— İşte babana karşı benim durumum da böyle idi, dedim. Beni kendine yaklaştırdı ve elini öptüm. Bana hil'at verilmemesini emret tikten sonra, «Seni aynı görevinde bırakıyorum. Selâmetle Hite dedi. 
Kendi durumumu ve halifenin durumunu düşünerek gittim, Kendi kendime diyordum ki, halife gençtir, içebilir, içkiyi kaçırabilir. Daha önce dövdüğüm nedimler, vezirler de onu kandırıp beni öldürmeye ikna edebilirler. Böyle düşünerek evime geldim. 


Ben küçük kızımla beraber oturuyordum. Önümde ocak, yufka ekmek ve katık vardı. Ekmeğin arasma katığı koyarak ateşte ısıttıktan sonra hem kendim yiyor, hem de küçük kızıma yediriyordum. Âniden atların ayak sesleri duyuldu. Dünyanın yerinden oynadığını zannettim. Kendi kendime «Korktuğum başıma geldi» dedim. Birden kapı açıldı. Hâdi atı üzerinde etrafında muhafızlarıyle beraber içeri girdi. 
Halifeyi görünce hemen yerimden kalkıp elini öptüm. Bana: 


«Ey Abdullahi Ben senin durumunu düşünüp kend! kendime söyle dedim; belki de onun zihninde, benim içki içebileceğim ve lotiğim zamanda etrafımdaki düşmanların kend1si hakkındaki (yi düşüncelerimi giderip hakkımda kötü düşünmeye sevkediyorlar gibi bir fikir vardır ve bu onu rahatsız ediyordur. İşte bu sebepten seninle ünsiyet kurmak için evine geldim. Sana karşı olan kinim tamamen ortadan kalkmıştır. Senin yemeğini yememeye karar vermiştim. Getir şimdi yediklerinden beraber yiyelim» ded!.(1) 


İçki hususunda Hâdi de yeni bir adım atmıştır. Daha önce geçtiği gibi Mansur içki içmez ve sofrasına içki konulmasına müsaade etmezdi. Mehdi, kendisi içki içmediği halde nedimlerinin içki içmelerine göz yummak suretiyle ilk adımı atmıştır. Hâdi ve Har 


(1) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 34-35, İbn Tiktaka, el-Fabri, 165-166 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run er Reşid'in ise, içki içtikleri, içkiye çok düşkün olan İbrahim el o Mavsıli tarafından rivayet edilmiştir. Şöyle ki: 


N 

«Mehdi bana, «Müsa ve Harun'un yanına kesin olarak girme, onların yanına girersen vallahi seni cezalandırırım» dedi. Ben de: «Girmem» dedim. Müsa ve Harun nebiz (Hurma şarabı)'e aşırı düşkün idiler. Ben ise onların yanına gidip gelmeye ve içki içmeye devam ettim. Onlarla içki içtiğim Mehdi'ye ulaşınca beni cezalandırdı, üç yüz kırbaç vurdurdu ve hapse attı.» 


Bu olay, Hâdi'nin halifeliğinden önce içki içtiğini açıkça ortaya koyuyor. Daha önce geçen Abdullah b. Mâlik'in anlattığı olay ise halifeliğinden sonra da içki içtiğini ortaya koymaktadır. 


e) Hâdi, Hâdi'nin Ölümü ve Annesi Hayzuran: 


Hâdi'nin ölümü normal bir ölüm olmadı. Tarihçilerin çoğuna göre Hâdi, annesi Hayzuran'ın kurduğu tuzakla öldürüldü. Hemen ilk plânda akla gelen şey, bir annenin kendi çocuğunu öldürmek için plânlar hazırlamasının insan tablatına ters olduğudur. İşte bu sebeple bazı yeni tarihçiler bunu kabul etmekte tereddüt ediyorlar. Bu tereddütlere hak vermek gerekse bile, insanın kendini koruma içgüdüsünün herşeye baskın çıkabildiğini de dikkate almak lâzımdır. Bazı tarihçilerin rivayet ettiği gibi Hâdi'nin, annesini zehirletmek için plânlar kurduğu doğru ise, annesinin kendisini korumak, Hâdi'nin kendisine karşı sert ve katı tutumundan dolayı sarsılan nüfuzunu yeniden elde etmek için Hâdi'yi ortadan kaldırmak üzere plânlar hazırladığı görüşü dikkate alınabilir. Şimdi, hilâfet sarayında düzenlenen bu gizli komplolara ışık tutacak bazı bilgiler vermek istiyoruz: 


Mehdi müsamahakâr, güzel huylu, temiz kalpli, güler yüzlü, çirkin sözler ve kötülüklerden uzak biriydi.(1) Hanımı Hayzuran ise kuvvetli, nüfuzlu ve hükmetmeyi seven bir kadındı. Hayzuran, Mehdi'nin karakterinde kendi tabiat ve mizacma uygun şeyleri bulmuştu. İstediği gibi emirler veriyor, istemediği şeyleri yasaklıyor, devlet idaresiyle ilgili kesin kanunlar koyuyor veya verilen hükümleri bozuyordu. (2) Seyyid Emir Ali bu konuda şunları söylüyor: 


«Mehdi zamanında hanımı Hayzuran hem Halifeye, hem de sarayda olan bitenlere hâkim durumdaydı. Hayzuran'ın sarayı emirler, 


(1) Câhız, Aynı eser, 35 
(2) İbn Tiktaka, Aynı eser, 167 
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devlet ileri gelenleri, makam umanlar ve ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenler ile dolu idi.»(1) 


Mehdi ölüp hilâfete Hâdi geçince Hayzuran, otoritesinin daha da genişleyeceğini, nüfuzunun devam edeceğini, oğlunun, kocasından daha çok kendi emirlerini yerine getireceğini, bu yeni yetişen gence hükmetmenin babasına hükmetmekten daha kolay olacağını zannetmişti. Fakat Hâdi babası Mehdi'den çok farklı idi. Câhız'ın dediği gibi, «Hâdi sert huylu, istediğinin yerine getirilmesi güç, affedici olmayan, suizan tarafı baskın biriydi. Kıskançlık en belirgin vasfıydı.» (2) İbnü'l-Esir şöyle nakleder:(3) «Mehdi öldüğü sırada Hâdi Taberistan' da savaş halindeydi. Bağdat ordusu maaşlarını almak için başkaldırdı. Hayzuran, yeni halife Bağdat'a gelinceye kadar alınacak tedbirleri görüşmek üzere Yahya el-Bermeki ile Rebi b. Yünus'u çağırdı. Rebi daveti kabul edip Hayzuran'ın yanına gitti. Yahya ise Hâdi'nin kıskançlığını bildiği için bundan kaçındı. Hazinenin gelirlerini artırma- ya ve orduyu yatıştırmaya çalıştı. Hâdi durumu öğrenince Rebi'ye mektup yazıp ölümle tehdit etti. Yahya'ya da bir mektup yazıp teşekkür etti. Şayet Yahya, Rebi'ye bir çıkış yolu göstermeseydi Hâdi, Rebi'l cezalandıracaktı. 


Fakat Yahya'nın gösterdiği hassasiyeti gösteren azdı. Bu sebeple Hayzuran'ın kapısı daha önce olduğu gibi vezirlerin, emirlerin, bilginlerin, şairlerin ve ihtiyaç sahiplerinin sığınağı olmaya devam etti. Hayzuran, sanki Hâdi yokmuş gibi işleri tek başına yürütmeye çalışıyor, Mehdi'nin zamanındaki tutumunu devam ettiriyordu. Aradan dört ay geçtiği halde insanlar hâlâ Hayzuran'ın kapısına akın ediyorlar, kafileler halinde gelip gidiyorlardı. (4) 


Hâdi, bu dönem içerisinde annesine iyi davrandı. Fakat Hayzuran bu tutumunda ısrar etti. Öyle ki, Hâdi'nin varlığını görmezlikten geliyordu. İşi pişiriyor, Hâdi'ye sadece onaylaması için götürüyordu. Hâdi'nin şahsiyeti uyandı, kişiliği harekete geçti. Bu tehlikeli hareket durdurulmalı, mesuliyet ve görevlerine tecavüze karşı bir sınır konulmalıydı. Başka kurtuluş yolu yoktu. Hâdi, önce annesinin isteklerini geciktirmek suretiyle ona karşı koymaya başladı. Annesi bir kere Hâdi'den dayısı Gıtrif'i Yemen'e vali tayin etmesini istedi. Hâdi söz verdi, Aradan zaman geçti. Annesi Hâdi'ye sözünü gerçekleştirmesi için haber gönderdi. Hâdi elçiye: 


(1) Seyyid Emir Ali, A S&bort History of the Saracens, 231 
(2) Câhız, Aynı eser, 35 

(3) İbnü'i-Esir, Aynı eser, Vİ, 29 

(4) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 23 
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«Anneme, dayıma şunu bildirmesini söyle» dedi. uDayım ya Yemen valiliğini isteyip kızını boşamamı seçsin, veya Yemen'e vali tayin edilmeyip kızıyla beraberliğimin devamını. Hangisini isterse yaparım.» Elçi Hâdi'nin maksadını anlayamadı. Dönüp Hayzuran'a: «Halife sana, onun için neyi istiyorsan onu seçmeni söyledi» dedi. Hayzuran, halifenin kendisini muhtelif vilâyetlerden birinin seçiminde serbest bıraktığını zanneti ve Yemen vilâyetini istedi. Elçi geri dönüp Hâdi'ye: «Annen Yemen valiliğini istiyor» dedi. Hâdi kızıp dayısının kızını boşadı. Haber Hâdi'nin evine ulaşmca bir feryat koptu. Hâdi: «Bu nedir, ses nereden geliyor?» diye sorunca, «Dayının kızının evin- den» dediler. Hâdi elçinin, maksadını yanlış bildirdiğini anladı.(1) Sonra Hayzuran yeni bir istekte bulundu. Hâdi isteğini yerine getirmedi. Artık Hayzuran'ın öfkesi zirveye ulaşmıştı. Hâdi anladı ki: 


© Annesi kendisinden bir şey istemiyor, emrediyor. İstek sahibine peşinen isteğini gerçekleştireceğini garanti ediyordu. ' 


© Annesi normal işlerde aracılık yapmakla yetinmiyor, bilâkis büyük işlerle ilgili kesin görüş bildiriyordu. 


© Annesinin aracılığı sadece kardeşi Gıtrif ve benzeri yakınlar hakkında olmakla kalmıyor diğer komutan ve idarecilere de uzanıyordu. 


Hâdi'nin gurur ve gayreti harekete geçti, kişiliğini ispat edip idarenin dizginini eline alarak tek başına hükmetmeye karar verdi. 
İşte o zaman fırtına koptu. Bu konuda Mes'üdi ve İbnü'l-Esir'e kulak verelim: 


«Hayzuran bir gün bir mesele hakkında oğlu Hâdi ile konuştu. 
Hâdi buna olumlu cevap verme imkânı bulamadı. Bir bahanede bulundu. Annesi: «Mutlaka bunu yapacaksın» dedi. Hâdi: «Yapmayacağım» diye karşılık verdi. Annesi: «Ben bu iş için Abdullah b. Mdlik'e söz verdim» dedi. Bunun üzerine Hâdi kızıp, «Yazıklar olsun, annesi devleti idare eden oğula. Bu husustaki isteğini yerine getirmeyeceğim» diye karşılık verdi. Annesi: «Öyle ise bundan sonra senden hiç bir dilekte bulunmayacağım» dedi. Hâdi: 


— Vallahi buna hiç önem vermem, dedi. 
Annesi kızgın bir halde kalktı. Hâdi: 


— Yerinde dur, sözüme kulak ver. Vallahi bundan böyle komutanlarımdan ve özel adamlarımdan birinin kapında beklediği bana ulaşırsa onun boynunu vurur, malını müsadere ederim. Nedir bu ka- 


(1) İsfehani, el-Ağani, XIII, 12-13: Taberi, X, 43 
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pına gelip giden guruplar? Seni yün eğirmek için meşgul edecek iğin veya okuyacak Mushaf'ın, yahut da oturacak evin yok mu? Dikkatli ol kapını müslüman veya zimmi kimseye açmaktan sakın» dedi. Hayzuran hiç bir şey yapmadan, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette dönüp gitti. 


Daha sonra Hâdi adamlarına: «Hangimiz hayırlıyız? Ben ve annem mi? Yoksa siz ve anneleriniz mi?» dedi. 


— Sen ve annen hayırlısınız, dediler. 


— Hanginiz annesinden bahsedilmesini, filânın annesi şunu yaptı, bunu dedi, denilmesini sever? dedi. 


— Hiç birimiz sevmeyiz, dediler. 


— Öyle ise siz niçin gelip annemle konuşuyorsunuz? dedi. Bunun üzerine Hayzuran'ın kapısına gitmekten vazgeçtiler.(1) 


İşte halife ile annesinin arası böylece bozulmuş oldu. Daha önce başına toplanan insanları çevresinde göremeyen Hayzuran, bundan sonra kendisini büyük bir boşluk içerisinde hlssetti. Artık hiç kimse Hayzuran'a gitme cesaretini gösteremiyordu. Hayzuran, oğlunun tutumundan hiç hoşlanmamış, ona karşı kin beslemeye başlamıştı. 

Mesele bu noktada da durmadı. Bilâkis aralarındaki ayrılığı büyütecek başka meseleler de ortaya çıktı. Hâdi, Harun er-Reşid'i veliahtlikten azletmekte ısrarlı idi. Hayzuran ise ümidini Harun er-Reşid'e bağlamıştı. Çünkü Hayzuran Harun er-Reşid'in, babası gibi kendisine iyi davranacağını umuyordu. Hayzuran onun gölgesinde elinden çıkan nüfuzunu yeniden elde etmek istiyordu.(2) 


Halife ile Hayzuran'ın arasındaki bu anlaşmazlık sonucu saray lâf getirip götüren casuslarla doldu. Bir yandan halife, diğer yandan annesi, hizmetçileri birbirlerine karşı casus olarak kullanıyorlardı. Hayzuran, Hâdi'nin kendisini casusları vasıtasıyle takip ettiğini ve muhasara altına aldığını biliyor, öfkeden çılgına dönüyordu. Bazen Harun er-Reşid'in durumundan korkuyor, bazen nefsi harekete geçip Hâdi' den intikam alınmasını ve vücudunun ortadan kalkmasını istiyordu. 
Fakat bunu nasıl yapabilirdi. O, kendi öz oğluydu. Buna dayanabilir miydi? 

Hâdi ise, annesinin Harun er-Reşid'i kendisine karşı tahrik ettigini ve veliahtlikten çekilmemesi için teşvik ettiğini biliyor, bu yüzden annesine karşı kini daha da artıyordu. 


(1) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, II. 257-258: İbnu'i-Esir, Aynı eser, VI, 33, 34 
(2) İbn Tiktaka, el-Fahri, 168 
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Hâdi annesini ortadan kaldırmak istiyor, ona zehirlenmiş yemekler gönderiyor, fakat annesi durumdan haberdar olup yemekten bir parça köpeğe veriyor, köpek zehirlenip yere seriliyordu, Hâdi ona yemeğin durumunu sorunca, «Güzel» cevabını alıyor, fakat Hâdi onun yemeği yemediğini anlayıp, «Sen yemeği yemedin, yeseydin senden kurtulurdum. Halife annesinden ne zaman kurtulacak» diyordu.(1) 


Mesele Hayzuran'a göre nefsi müdafaa şeklini alıyor ve Hâdi'nin annesine asi olduğu tahakkuk ediyordu. Hayzuran, artık Hâdi'nin yerine, «Annesine karşı daha saygılı, itaatkâr ve merhamet sahibi olan» diğer oğlunu getirebilirdi. İşte bütün bunlardan ötürü nakledildiğine göre Hayzuran, bazı cariyelere emir vermiş, onlar da Hâdi hasta iken başının üstüne oturup nefessiz bırakmışlar ve ölünceye kadar öylece durmuşlardır. Daha sonra Hayzuran, Yahya b. Hâlid'e haber gönderip Hâdi'nin öldüğünü bildirmiştir. (H. 170 Rebiulevvel; Eylül 786).(2) 


(1) İbnü-Esir, Aynı eser, VI, 34 
(2) İbn Haldun. el-İber, IlI, 217; İbn Tiklaka, el-Fahri, 168 


5 — HARUN ER-REŞİD (170-193 /786-809) 


a) Yetişmesi ve Hilâfete Geçişi: 


Harun er-Reşid dönemi Abbasi hilğfetinin altın çağıdır. Hattâ, bütün orta çağ İslâm tarihinin ihtişam dönemi demek de mümkündür. 
Harun er-Reşid döneminde Abbasi devleti, kuvvetinin zirvesine ulaştı. 
Artık bütün komşularına karşı tartışılmaz bir üstünlük kurmuştu. Devlet dışta itibarlı, içte kuvvetli ve huzurluydu. Çeşitli yerlerde çıkan küçük çaplı isyanlar anında bastınılıyordu. İstikrar devletin, azamet de halifenin alâmeti olmuştu. Suyüti bu hususu: «er-Reşid döneminin tamamı iyidir. Bu dönem güzellikte gelin gibidir»(1) ifadesiyle açıklar. 


Reşid, hicri 145 (763)'de Rey'de doğdu. Annesi Hayzuran, babası Mehdi'nin sarayında cariye idi. Cariyenin efendisinden çocuğu olursa, buna İslâm hukukunda Ümmü'i-Veled denilir ve özel bir hukuka sahip olurdu. Hayzuran aynı zamanda Hâdi'nin de annesi idi. Harun er-Reşld'in yetişmesi çok parlak olmuş, iyi eğitim görmüş, olgun ve kuvvetli bir kişilik kazanmıştı. Babası, Hâdi gibi ona da devlet yönetimi konusunda iyi bir eğitim vermeye çalıştı. H. 163 (780) senesinde Bizans'a yapılan seferde komutan tayin edildi. 164 (781)'de de Anbar'dan başlamak üzere bütün batı eyaletlerinin valisi oldu. Yetkisi genişti. Bu bölgedeki valileri Harun tayin ederdi. Daha sonra bahsedeceğimiz pibi 165 (782) senesinde Mehdi, er-Reşid'i tekrar Bizans seferine memur etti. 


166 (783)'da babası Mehdi, Hâdi'den sonra er-Reşid'i veliaht tayin etti. Hâdi ölünce er-Reşid, hicri 170 (786)'de hilâfete geçti. 


b) Harun er-Reşid Devrinde Ülkenin Durumu : 


Harun er-Reşid'in dönemi, Abbasi devleti sınırlarının en geniş olduğu zamansa rastlar. Onun döneminde ülke içinde diğer halifelerin devirlerindekine nazaran oldukça huzurlu bir sosyal hayat vardı. Ay- 


(1) Suyüti, Tarihu'!-Hulefâ, 112 
Lal Tarihi C3 F 9 
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nı zamanda ilim ve sanat erbabı bu dönemde rahat çalışabilecekleri bir ortama ve eserlerini daha iyi hazırlayabilmeleri için yeterli imkânlara kavuşmuşlardır. Halife ve saray erkânı şairlere, kadı, fakih v.b. 
kişilere değer veriyorlardı. Harun er-Reşid'in kendisi de şiir ve edebiyatla ilgilenirdi. Halk ve devlet ricali nezdinde saygı uyandıran bir şahsiyeti vardı.(1) 


Harun er-Reşid, hapiste bulunanlara da gereken ilgiyi gösterirdi. 
Yiyeceklerinin, yazlık ve kışlık elbiselerinin devlet hazinesinden verilmesi kararlaştırılmıştı.(2) Mehdi de benzer şeyler yapmıştı. Fakat Oo, bunu devletçe yapılması gerekli bir görev olarak görmemiş, bir lutüf olarak düşünmüştü. 


Harun er-Reşid'in adını yaşatan hususlardan biri de, «Binbir Gece Masallarındır. Bu kitapta doğunun sihri en güzel şekilde tasvir edilmektedir. Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu eser, dünya dillerinin bir çoğuna tercüme edilmiştir. 


İbn Haldun Mukaddime'sinde şöyle diyor: 


«Ümmet ülkelere hükmedip kendilerinden önceki idarelerin ellerinde olan şeylere sahip olunca rahat ve nimetleri çoğalır, gelirleri artar. Hayatın güçlük ve sıkıntılarını geride bırakıp refah, incelik ve zarifliğe kavuşurlar. Bununla beraber giyecek, yiyecek ve ev eşyaları hususunda daha refah içerisinde olurlar ve bununla övünürler. Onlar diğer ümmetlere karşı güzel yeme, şık giyinme ve iyi binitleriyle övünürler. Onların bu husustaki nasipleri ve refahları hâkimiyetleri- ne göredir. Bu da devletin kuvveti nispetinde gayeye ulaşıncaya kadar sürer. Ülkelere hükmetmek ancak buna istekli olmak ve galip gelmek suretiyle olur. Gaye hasıl olursa ona koşmak sona erer ve hökim olmak için katlanılan güçlükler azalır. Artık onlar rahat, sükün ve bolluğu tercih ederler. Hâkim olmanın meyvesi olan binalar, meskenler ve giyecekleri elde etmeye koyulurlar. Köşkler yaparlar, su kanalları açarlar, ağaç dikip bahçeler yetiştirirler ve dünyanın nimetlerinden istifade ederler.» (3) 


Bunların tamamı veya bir kısını Harun er-Reşid zamanında gerçekleşmiştir. Bu hususta ona gençliğinin, babasının sarayında yetişmiş olmasının, hayatın yükünü, devlet idaresindeki mesuliyetini hafifleten ve kendisine refah ve nimet yollarını hazırlayan çevresinin büyük yardımı olmuştur. Herkesçe kabul edilmektedir ki mal, dünya 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahri, 171-172 
(2) Bbü Yusuf, el-Harac, 68 
(3) İbn Haldun. Mukaddime, 117-118 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nimetlerinden faydalanmanın temeli ve refahın merdivenidir. Reşid ve adamlarının malı çoğalmıştı. Malın insanı büyüleyici bir yönü vardır. 
İbn Haldun da kendi tezine delil olarak bunları örnek verir: 


«Reşid zamanında devlet hazinesinin geliri senede 7500 kantara ulaşmıştı. Buna hububat, kumaş v.b. vergiler dahil değildir.» (1) O dönemde bu kadar verginin toplanmış olması hayal bile edilemezken gerçek olmuştur. Bu sebeple halife sırtüstü yatıp hareket eden buluta bakarak: «İstediğin yere git, haracın bana gelecektir»(3) demiştir. 


Harun er-Reşid'in zamanında Bağdat, dünyanın en görkemli şehirlerinden birisi olmuştur. Şehrin her tarafında büyük binalar yükselmiş, nüfusu bir milyona ulaşmıştır. (3) Bağdat önemli bir ticaret merkezi ve her taraftan malların geldiği hareketli bir pazar yeri haline gelmiştir. 


Elbette bütün bunları tek başına er-Reşid yapmış değildir. Onun devlet adamları, komutanları ve valileri de hizmet ve verimliliklerinin doruğunda idiler. Döşemesiyle, mimarisiyle devrin en güzel köşk ve saraylarını yapmışlardı. Cariye ve şarkıcılar şlir ve musiki ile sarayları süslüyorlardı. Cenneti tavsif eden Kur'an âyetlerini okuyup, oradaki güzellikleri bu dünyada yapıyorlardı. İşte muttakilere vadedilen «Cennetü'l-Huldv(4) (Ebedi cennet)e benzetilen «Kasru'l-Huld» (Ebedi Saray), işte «Kasrus-Selâm» (Selâm Sarayı). Bu saray ismini, «Rableri- nin katında onlara güven yurdu (Dârü's-Selâm) olan cennet vardır.»(5) meâlindeki âyetten almıştı. Bu dönemdeki sarayların çoğunun altından nehirler akıyor, içlerinde «sedef içerisinde el değmemiş inciler gibi iri gözlü hüriler vardı.» 


 Kasru'l-Huld'un etrafında geniş bahçeler, bu bahçeler içerisinde ağaçlar, güller, yasemenler, papatyalar v.b. rengârenk güzel kokulu çiçekler vardı. Bunun aşağısında içerisinde gemiler ve kayıkların yüzdüğü güzel manzaralı Dicle nehri akıyordu. Emirler ve ileri gelenler köşklerini Kasru'l-Huld'un etrafında yapmışlar ve bu köşkleri alımlı bir şekilde süsleyip döşemişlerdi. Tam anlamıyla müreffeh bir hayat sürüyorlardı. Kasru'l-Huld'un çevresinde ihtişamda birbirleriyle yarışan pek çok saray vardı: Kasru'l-Huld'un hizasında ve nehrin karşı sahilinde değerli şeir ve halifenin amcası Ebü Eyyüb Süleyman b. 
Ebi Cafer el-Mansur'un sarayı, Kasru'i-Huld'un güneyinde Harun 


(1) İbn Haldun, Aynı eser, 127 

(2) Kalkaşendi, Subhu'l-A'şâ, ITI, 27 

(3) Tâhâ er-Râvi, Bağdad MedinetU's-Selâm, 34 
(4) Furkan süresi, âyet 16 

(5) En'am süresi, âyet 127 


139 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


er-Reşid'in eşi ve Cafer'in annesi Habibe'nin sarayı, Kasru'i-Huld'un Horasan kapısı istikametinde Bermekilerin sarayları yer alıyordu. Ve her türlü ihtişam, güzellik ve konforuyla buraları cennet gibi kılan diğer saraylar... 


Buralardaki eğlence ve müsıki meclisleri sarayların güzelliğine güzellik katıyor ve çekiciliğini daha da artınyordu. Nehrin batı sahilindeki bu mahallenin karşısında «er-Rusâfe» ve «eş-Şeşmâsiyyen yer alıyordu. Her iki mahallede de devlet ricali oturuyordu. eş-Şeşmâsiyye'de Bermekiler'e tahsis edilen yerler vardı. Onlar orada yüksek saraylar yapmışlardı. Kasru'l-Huld, nehrin doğu kenarındaki bu güzel mahalleye bakıyordu. Bu, Kasru'l-Huld'un güzellik, parlaklık ve çekiciliğini daha da artırıyordu. Kasrul-Huld'un ortasından Dicle nehri akıyordu. Sarayuı bir kısmı nehrin bir tarafında, bir kısmı da diğer tarafında idi. Sarayda tabii güzellikle sun'i güzellik birleşmişti. Saray, bu dönemde Irak'ta zirveye ulaşan Abbasi medeniyetinin en güzel işareti idi.(1) 


Ali b. Cehm, kasidesinde, Haruni Sarayı'nı (Saray Harun er-Reşid'e nispet edilmiş olabilir) güzel bir şekilde tasvir etmiştir. Bu kasidenin bir bölümü şöyledir: 


«Melik'in öyle bir kubbesi vardır ki, sanki yıldızlar onun sırlarına işaret ediyor. 


Elçiler onu görünce secde ederek yere kapanırlar. 


Göklerle yarış eden nice fıskiyeler vardır ki, göklere uzanmaktan geri durmazlar. 


Bunlar yere inen yağmuru gökteki bulutlara geri gönderirler. 
Irak'taki bu saraylarda ateş yakılınca ışığı tüm Hicaz'ı aydınlatır. 


O sarayların öyle balkonları vardır ki, sanki ilkbahar, çiçekleriyle buraları donatmıştır »(2) 


Richard Coke şöyle der: 


«Harun er-Reşid, tarihin diğer hükümdarları ve sultanlarının erigemediği büyük bir şöhret sahibi idi. Bir çok dile çevrilip dünyanın çeşitli yerlerine yayılan «Binbir Gece Masalları» dillerde dolaşmakta, evlerde zevkle okunmaktadır ki kıssaları Harun etrafında gelişir. Harun er-Reşid'in bazı zayıf yönleri olmakla beraber gerçekten tarihte büyük hükümdarlardan biri sayılmaktadır. Onun zamanında İslâm İm- 


(1) Tâhâ el-Hâciri, Kasrü'r-Reşid, 21-22 
(2) İsfehani, el-Ağani, IX, 114 
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paratorluğu daha önce erişemediği bolluk ve refah seviyesine erişmiş, içte ve dışta İtibar kazanmış, insanlar arasında âdalet yaygın hale gelmişti. Bağdat, o zaman dünyanın bilinen çeşitli ülkeleriyle geniş ticari münasebetler kurmuştu. Harun er-Reşid, halkını gözetip emniyete kavuşturmanın yanında kalkınma, medeniyet, fen ve edebiyat sahalarında da büyük hizmetlerde bulunmuştur. Harun er-Reşid zamanında Bağdat, güzelliğinin zirvesine ulaşmış ve her alanda gelişmiştir. Yeni binalar yapılmış, daha önce yapılan binalar yenilenip süslenmiş, böylece onlar da yeni döneme ayak uydurup Bağdat'ın güzelliğine güzellik katmışlardır. Bağdat kültür, çeşitli zevklere hitabet- me, refah ve bolluk bakımından bütün dünyada meşhur olmuştu. Öyle ki Harun er-Reşid döneminde Bağdatın bir benzeri daha yoktu.»(1) 


Zamanın ileri gelenleri ve idarecileri âdet olduğu üzere muhtelif vesilelerle birbirlerine hediyeler verirlerdi. 


Ümmü Cafer, Ebü Yusuf'a bir mektup yazıp bir konu hakkında fetva istedi. Ebü Yusuf, ona bu husustaki ictihadını bildirdi. Ümmü Cafer, Ebü Yusuf'un fetvasına memnun oldu. Ebü Yusuf'a gümüşten küçük bir kutu gönderdi. Bunun içerisinde iki kutu daha vardı. Bunların her birinde değişik kokular bulunuyordu. Ayrıca içerisinde altın dolu olan bir kap, gümüşlerle doldurulmuş gümüş bir kap gönderdi. 
Bunun dışında bir hizmetçi, elbise ve bir çok hayvan hediye etti. Hediyeler Ebü Yusuf'a ulaştığında yanında bazı arkadaşları vardı. Onlardan biri: «Peygamber efendimiz, “Kime bir şey hediye edilirse yanında bulunanlar ona ortak olur buyurdu» dedi. Ebü Yusuf: «Hadis, gayesinin dışında yorumlandı. Bu, hediyeler hurma ve süt iken idi. 
Şimdiki hediyeler ise altın, gümüş v.b. şeylerdir. Bu 1se Allah'ın: 'Bu, Allah'ın bir lutfudur, dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.'(2) âyeti gereği sadece hediye edilen kimseye aittir» dedi.(3) 


Devrin insanları av ve avcılığa önem verip bu amaçla çeşitli yırtıcı hayvan ve kuşları eğittikleri gibi meclis ve mahfillere de büyük önem veriyorlardı. 


Yiyecekleri ve giyecekleri hususunda ulaştıkları noktaya gelince aşağıdaki olay bu hususta bize bir fikir vermektedir: Hristiyan olan Ebü Kâbüs el-Himyeri, Bermekiler'in yanında çalışırdı. Soğuk bir günde Yahya'nın oğlu Cafer'in yanına girmişti. Cafer, onun üşümüş olduğunu anlayp üzerine ipekten dokunmuş pahalı bir elbise attı. 
Ebü Kâbüs ziyaretten sonra dönüp gitti. Aradan zaman geçti. Bir 


(1) Richard Coke, Baghdad; The Cıty of Peace, 61-64 
(2) Hadid süresi, âyet 21 
(3) Mes'üdi, Mürüco'z-Zeheb, II, 269 
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bayram günü idi. Elbiseleri içerisinde bu elbiseye uygun bir elbise aradı, bulamadı. Kızı kendisine: «Cafer'e bir mektup yazıp halini arzetsen sana bununla giyeceğin bir şey gönderir» dedi. Ebü Kâbüs, Cafer'e aşağıdaki kasideyi yazdı: 


«Ey EbWl-Fazl! Bayram günümüzde bize baksaydın, kiliselerde bizim övülmüş olduğumuzu görürdün. 


Bu ipek elbise yanında bir cübbe olsaydı meclislerde onunla arkadaşlarıma karşı övünürdüm. 


Bana cübbelerinizden bir cübbe ve iyilerinden bir taylesân gerekli. 


Bir de Kühistan elbisesi ile iç elbisesi. Bunlara bir beşincisini ilâve etsen de olur. 


Bayramda elbiseler beş olunca sana yeter, artık altıncı elbiseye ihtiyaç duymazsın. 


Ömrüne yemin olsun ki istediğim şeylerde aşırı gitmedim. Aşırı gitmiş olsaydım da buna üzülecek değildim .» 


Cafer bu kasideyi okuyunca Ebü Kâbüs'a istediği her çeşit elbiseden on takım gönderdi.(1) 


Bu, o dönem ileri gelenlerinin giyimleri hakkında bize bir fikir 


vermektedir. İsfehani'nin anlatmış olduğu şu olay da buna başka bir örnektir: 


Mehdi'nin oğlu İbrahim, ipekten elbise ve cübbe giyiyordu. İbrahim, İshak el-Mavsıli've şarkılarından birini kendisine öğrettiği için 


bu elbiseyi vermişti. Nakledildiğine göre bu elbisenin değeri yüz dirhemdi. (2) 


O dönemde yenilen yemeklere göz attığımız zaman kaynaklar bize israf derecesine varan sofralardan bahsetmektedir. Mehdi'nin oğlu İbrahim anlatıyor: 


Rakka'da er-Reşid'i yemeğe davet ettim, kabul etti. Soğukluktan önce sıcak yemek yerdi. Sofraya soğuk yiyecekler konunca bunların içerisinde küçük parçalar halinde balıklar gördü ve parçaları küçümseyip: «Niçin ahçın balığı küçük kesti?» dedi. Ben: «Ey mü'- minlerin emiri! Bunlar balıkların dilleridir» dedim. Harun er-Reşid: «Bu tabakta yüz dil var, galiba» dedi. Ahçı ise: «Ey mü'minlerin emiri! Burada yüz elliden fazla balık dili var» dedi. Harun er-Reşid, balıkların fiyatını sordu. Ahçı, bin dirhemden fazla olduğunu söyledi. 
Ayrıca soframdaki altın tabağın flatı da iki yüz yetmiş dinardı.»(3) 


(1) Cahşiyâri. el-Vüzerâ ve'l-Küttâb. 210 
(2) İsfehani. el-Ağani, IX, 59-60 
(3) Mesüdi. Mürücu'z-Zeheb. II. 279-280 
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Bu dönemdeki refaha bakınız. Sofradaki bir tabağın fiatı iki yüz yetmiş dinar. Sonra sıcak ve soğuk yiyecekler, balık dili soğuk yiyeceklerin bir türü ve bunun fiatı bin dirhem. İbrahim, bize sofradaki diğer yemek çeşitlerini de anlatmış olsaydı yiyecek ve içeceklerinden parlak bir tablo takdim etmiş olurdu. 


Halife için hazırlanan bu sofrayı bırakıp ikinci veya üçüncü tabakada biri için hazırlanan bir sofraya gidip baktığımız zaman orada ne göreceğiz? İsfehani, Muharrik'ten şunları naklediyor: 


«Ebu'l-Atâhiye bana geldi ve: 


— Bir gün seni davet etmek istiyorum. Ne zaman kabul edersiniz? dedi. Ben: 


— Ne zaman istersen, dedim. Ebu'l-Atâhiye: 
— Sözünde durmamandan korkuyorum, dedi. Ben: 


— Vallahi beni, halife bile istese sana verdiğim sözü yerine getiririm, dedim. Ebu'l-Atâhiye: 


— Öyle ise yarın olsun, dedi. 
— Olsun, dedim. 


Ertesi gün, Ebu'l-Atâhiye'nin elçisi erkenden geldi. Beraber gittik. Beni güzel bir şekilde döşenmiş temiz bir odaya aldı. Sonra 80frayı getirdi. Üzerinde buğdayın özünden yapılmış ekmek, fasulye, tuz ve kızarmış kuzu vardı. Bunlardan yedikten sonra kızarmış balık getirtti. Doyduk, sonra tatlı getirtti. Biraz da ondan yiyip elimizi yıkadık. Daha sonra meyve ve nebizler getirildi. Ebu'l-Atâhiye: uBunlar- dan beğendiğini seç» dedi. Sevdiğim meyve ve nebiz çeşitlerinden yiyip içtim. O da benimle yiyip içiyordu. Bu durum yatsıya kadar devam etti.»(1) 


Bu dönemde insanların refah seviyesi zirveye ulaşmıştı. Bunu etraflıca tespit edebilmek için müstakil tetkik ve çalışmalara ihtiyaç vardır. 


c) Harun er-Reşid Devrinde İç ve Dış Olaylar: 


1. İsyanlar: 


Harun er-Reşid'in halifeliği esnasında ülkenin hemen her eyaletinde karışıklıklar ve isyanlar birbirini takip ediyordu. Suriye, Emeviler'in ilk zamanlarından itibaren Arap kabileleri arasında mücadele- 


(1) İsfehani, el-Ağani, II, 173-174 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lere sahne olmuş bir eyalet idi, Harun er-Reşid zamanında da Kaysiler ve Yemenliler arasında çarpışmalar başladı. Bu çarpışmalar giderek şiddetlendi ve neticede Abbasiler'i hedef aldı. Suriye valisi buna engel olamayınca halife, Cafer b. Yahya komutasında bir ordu gönderdi. 
180 (796) yılında Cafer bu karışıklıkları bastırmaya muvaffak oldu. 


Ülkenin doğu eyaletlerindeki durum oldukça karışıktı. Bu bölge sakinleri uzun zamandan beri İslâm hâkimiyetinde bulunmalarına ve hattâ İslâmiyeti kabul etmelerine rağmen, hâlâ eski dinlerine, örf ve âdetlerine milli kültürlerine bağlı kalarak yeni dini pek benimseyememişlerdi. Bu yüzden çeşitli bahanelerle devlete başkaldırıyorlar veya isyan etmiş olanlarla birleşiyorlardı. 


Halife Hâdi zamanında Medine'de çıkan Alevi isyanının bastırılmasından sonra Deylem'e kaçan Yahya b. Abdullah 176 (792-793) yılında Taberistan'da müsait bir ortam bularak ayaklanmıştır. 


Yahya b. Abdullah, Fah savaşındarı kaçarak canını kurtaran iki kişiden biri idi. Deylem'e gitti. Halkı kendisine biate çağırdı. Yerli prensler ve halktan büyük destek gördü. Etrafında toplananların sayısı çoğaldı. Diğer şehirlerden de kendisine katılanlar oldu. Güç ve otoritesi gittikçe arttı. Bu durum halife Harun er-Reşid'i tedirgin etmeye başlayınca üzerine elli bin kişilik bir kuvvetin başında Fazli b. 
Yahya'yı gönderdi. Aynı zamanda Fazl'ı Cürcan, Taberistan ve Rey valisi tayin etti. Fazl askerleri ile yola çıktı. Yahya'nın ayaklanmasını önlemek için son derece tedbirli hareket ederek her türlü çareye baş vurdu. Önce nazik davrandı. Sonra tehditte bulundu. 


Nihayet onu teslim olmaya ikna etti. Bir takım vaadlerde bulunarak Deylem valisi ile mektuplaştı. Ona Yahya'yı kendisiyle antlaşma- ya razı etmesi için bir milyon dirhem verdi. Yahya buna, Harun er-Reşid'in kendi el yazısı ile kadıların, fakihlerin ve Hâşimoğulları'nın ileri gelenlerinin huzurunda bir eman yazması şartıyla, razı olacağını bildirdi. Harun er-Reşid bunu sevinerek kabul etti. Bu sebeple Fazl'ın Harun er-Reşid'in nezdindeki değeri arttı. Yazdığı emanı kıymetli hediyelerle beraber gönderdi. Halifenin emanını alan Yahya, Fazl ile Bağdat'a geldi. Harun er-Regid onu sevinçle karşıladı ve ona çok miktarda hediyeler verilmesini emretti.(1) 


Aradan zaman geçince Harun er-Reşid ondan korkmaya başladığı için yakalayıp hapse attı. Zübeyriler'den biri, onun ceza evinde de insanları kendisini desteklemeye davet etmekle itham ederek halifeye jurnal etti. Harun er-Reşid bunları yüzleştirdi. Yahya, Zübeyri'nin id- 


(0) İbnvl-Esir, IV, 41 
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diasını reddetti ve yemin etmesini İstedi. Zübeyri yemin etmeye başlayınca, Yahya: 


«Bırak şu yemini. Şüphesiz ki Allah, yeminini bozan bir kul kendisini yücelttiği zaman onun cezasını acele vermez.» Fakat sen benim bunu yaptığıma dair, «Allah'ın kuvvet ve kudretinden uzak olayım, kendi nefsimin kuvvet ve kudretine gireyim» diye yemin et» dedi. Bunun üzerine Zübeyri heyecanlandı ve bu yemini etmekte tereddüt etti. 
Fakat halife, «Madem doğru söylüyorsun, niçin yemin etmekten kaçınıyorsun?» deyince Zübeyri yemin etmekten başka çare bulamadı ve yemin etti. Ama akşam olmadan öldü.(1) 


Bermekiler Yahya'nın heyatından kendilerini sorumlu tutuyorlardı. Çünkü onu teslim olmaya ikna eden kendileri olmuştu. Bu sebeple ondan hiç bir harekette bulunmayacağına dair söz aldıktan sonra Bağdat'tan çıkması için yardımcı oldular. Harun er-Reşid onlardan bunun intikamını aldı. İleride bahsedeceğimiz gibi onları cezalandırmasının sebeplerinden biri de budur. Yahya b. Abdullah'a gelince o, tekrar yakalandı. Harun er-Reşid de onu öldürttü.(2) 


Fah savaşmdan kaçıp kurtulan iki kişiden biri de İdris b. Abdullah'tı. İdris, önce Mısır'a, oradan da Kuzey Afrika'ya giderek «el-Mağribu'l-Aksânda yerleşti. Berberiler İdris'in etrafında toplanıp liderliğini kabul ettiler. Böylece daha önce bahsettiğimiz gibi, «İdrisiler Devleti» adıyla anılan yeni bir devlet kurulmuş oldu. Berberiler, güçlü kuvvetli: kimseler idi. Hilâfet merkezi olan Bağdat'tan da uzakta idiler. Bu uzaklığı göz önünde bulunduran halife, bunlar üzerine asker gönderip göndermeme hususunda tereddüt ediyordu. Askerleri yenilirse bundan İdris'in cesaret alıp Mısır ve Şam üzerine yürüyeceği kanaatindeydi. Rivayete göre, Harun er-Reşid bu konuda pek de hoş olmayan bir hileye başvurdu: 


Süleyman b. Cerir isminde biri kendisini Abbasiler'e karşı baş kaldırmış göstererek İdris'e sığındı. Bu durum İdris'i memnun etti. 
Süleyman'ı kendisine dost edindi. Onun sözlerine inandı, meclisleri- ne aldı. Süleyman da zaman içinde İdris'i zehirleyerek öldürdü. Fakat İdris'in ölümü ile İdrisiler Devleti sona ermedi. Çünkü Berberiler, bagımsızlıklarını korumaya karar vermişlerdi. İdris'ten geriye hamile bir cariye kalmıştı. Halk, cariyenin doğum yapmasını bekledi. Dünyaya gelen çocuk erkek olunca ona da İdris ismini verdiler. Büyüyünce onu başlarına getirdiler. Tıpkı daha önce babasına itaat ettikleri gibi ona da bağlandılar. İdrisiler Devleti, Abbasiler'den ayrılan ilk devlet ol- 


(1) İbn Tiktaka, Aynı eser, 121 
(2) İbnü'l-Esir, V, 125 vd. 
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muştur. Harun er-Reşid başka bir çare bulamamış, sonunda İbrahim b. Ağleb'e Tunus mıntıkasının idaresini vermiş ve İdrisiler, Mısır ve Şam üzerine yürürse buna engel olmasını istemişti. Fakat bu hareket daha sonra ortaya Ağlebiler Devleti'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.(1) 


Hariciler'in isyanları tehlikeli bir şekilde devam ediyordu. el-Velid b. Tarif eş-Şâri, Nusaybin'i merkez yaparak 178 (794) yılında isyan etti ve bütün el-Cezire'yi hükmü altına aldı. Üzerine gönderilen kuvvetleri mağlup etmekte güçlük çekmiyordu. Nihayet halife, devrin en büyük komutanlarından Yezid b. Mezyed eş-Şeybani'yi Hariciler üzerine gönderdi. Yezid, el-Velid ile yaptığı savaşta galip geldi ve Harici reisini öldürdü 179 (795) ve isyan bastırıldı. Bundan daha tehlikeli Harici isyanı Kirman'da patlak verdi. Hamza b. Abdullah eş-Şâri adlı Harici reisi 179 (795)'de ortaya çıktı ve kazandığı başarılardan ces&- ret alarak iki yıl sonra halifeliğini ilân etti. Ertesi yıl Horasan valisinin oğlu İsa b. Ali'yi mağlup ederek Herat üzerine yürüdü ve bu şehri ele geçirdi. 185 (801) yılında Sistan'a hâkim oldu. Daha sonra Fars'a karşı harekete geçti. Bunun üzerine bizzat halife, Hamza ile savaşmak için Rey'e geldi. Fakat burada Bizans'ın saldırıya geçtiğini haber alınca geri dönmek zorunda kaldı. Hamza'nın otuz bin civarında olan süvarileri her tarafı kasıp kavuruyorlardı. Onunla kuvvet yoluyla başa çıkamayacağını anlayan Harun er-Reşid, isyandan vazgeçtiği ve kendisine itaat ettiği takdirde eman vereceğini bildirdi ise de Hamza bu teklife yanaşmadı. Bu sırada Maveraünnehr'de Râfi b. Leys'in ayaklanması sebebiyle Hamza'ya karşı yeteri kadar kuvvet gönderilemiyor ve isyan devam ediyordu. Hamza idaresindeki Harici ayaklanması ancak el-Me'mün zamanında bastırılabildi. 


Halife Harun er-Reşid devrinde doğu eyaletlerinde çıkan isyanların en tehlikelisi hiç şüphesiz Horasan'da Râfi b. el-Leys'in ayaklanmasıdır. 796 yılında Horasan valiliğine tayin edilen Ali b. İsa b. Mâhân on sene devam eden valiliği sırasında halka çok zulüm etmiş ve bilhassa vergi toplama hususunda çok sert davranmıştır. Bu hususta halifeye bir çok şikâyetler yapılmış fakat her seferinde Ali b. İsa, halifeye takdim ettiği kiymetli hediyelerle hakkındaki şikâyetlerin kötü tesirini bertaraf edebilmiştir. Ali, 804 yılında Bağdat'a gelmiş yalnız halifeye değil, onun ailesine ve devlet erkânına da çok kiymetli hedi. 
yeler getirmiştir. Devamlı şikâyetlerden bir netice çıkmayacağını artık 


(1) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, II, 238; Ebu'l-Fidâ, el-Muhtasar fi Toarihi'i- 
Beşer, 11, 13 
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anlayan Horasan halkı, Emeviler'in son Horasan valisi Nasr b. Seyyar'ın torunu Râfi b. el-Leys'in idaresinde isyan etti (191 /806-807). : 


Belh'ten Merv'e kadar olan bölge Râfi'nin eline geçti. Kısa zamanda bütün Maveraünnehr'i kontrolüne aldı. Semerkant onun merkezi idi. Üzerine gönderilen kuvvetler RAâfi'nin karşısında tutunamıyorlardı, Son derece tehlikeli bir vaziyet alan RÂfi'nin isyanını bastırmak için bizzat harekete geçen Harun er-Reşid, Tus'da vefat edince sefer yarı- da kaldı ve isyan ancak Me'mün'un halifeliği sırasında bastırıldı (1) 


Kuzey Afrika'ya gelince, burası da Harun er-Reşid devrinde oldukça karışık bir durum arzediyordu. Halife Mansur tarafından Kuzey Afrika valiliğine tayin edilmiş olan Yezid b. Hâtim el-Mühellebi' 
nin 786 yılında ölümünden sonra valilerin sık sık değişmesi ve 177 
(793)'de vali tayin edilen Fazl b. Ravh'ın sert tutumu sebebiyle Tunus'ta bir isyan çıktı. Fazli, âsiler ile yaptığı savaşta öldü. Asiler duruma hâkim oldular. Ancak 179 (795)'de devrin önde gelen komutanlarından Herseme b. A'yan'ın valiliğe getirilmesi ile durum sakinleşti. 
Fakat kısa bir zaman sonra Herseme'nin kendi isteği ile valilikten ayrılması üzerine isyanlar tekrar başladı. Onun yerine tayin edilen Murhammed b. Mukatil el-Akki bir başarı gösteremeyince azli ve haps edildi. Bu sırada Orta Afrika'da Cezayir bölgesini idare etmekte olan İbrahim b. Ağleb et-Temimi halifeye müracaat ederek Kuzey Afrika valiliğinin kendisine verilmesini, buna mukabil her yıl hazineye kırk bin dinar ödeyeceğini teklif etti. Harun er-Reşid bu teklifi önce şüpheyle karşıladı ise de 800 yılında onu geniş selâhiyetlerle Kuzey Afrika valiliğine tayin etmekten başka çare bulamadı. İbrahim b. Ağleb ismen halifeye bağlı olmakla beraber tam mânâsiyle müstakil hareket etmeye başladı ve Tunus'ta bir asır hüküm sürecek olan Ağlebiler hanedanını kurdu. Fas'ta ise Hâdi tarafından bastırılan Alevi isyanı sırasında kaçmaya muvaffak olan İdris bir devlet kurmuş ve kendi adına hutbe okutmuştur 172 (788). Böylece Endülüs'ten sonra Mağrib de merkezi idareden kopmuş oluyordu. 


2 Bizans İmparatorluğu ile Olan 
Münasebetler: 


Halife Harun er-Reşid, İslâm devletinin en büyük rakibi olan Bizans imparatorluğuna karşı devam etmekte olan seferlere büyük ehemmiyet vermiş ve bu devletle olan sınırların yeniden tanzim ve tahkimine büyük gayret sarfetmiştir. Bu cümleden olarak 170 (186-787) 


(1) İbnü'i-Esir, V, 190 vd. 
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yılında Sugur eş-Şâmiye'yi Sugur el-Cezire'den ayırarak burasını el-Avâsım adıyla yeni bir askeri valilik haline getirmiştir. Avâsım'a dahil olan hudut şehirlerini tahkim ettirerek buralarda devamlı oturan ve Bizans'a karşı sefer yapan askeri birlikler meydana getirilmiştir. 
Bu birlikler, başta Horasan olmak üzere ülkenin hemen her eyaletin- den gelen askerlerden oluşuyordu. Tarsus Avâsım'ın bir hareket üssü idi. Menbic idari merkez haline getirildi. Bu sırada, hudutların tahkimi yanında, donanmaya da önem verlidiği ve denizde de Bizans ile mücadeleye girişildiği görülmektedir. 


Bizans ile olan savaşlar hemen her yıl devam ediyordu. Bu savaşların en önemlileri şunlardır: 


174 (790) yılında Mısır'dan Kıbrıs üzerine yürümekte olan İslâm 
donanması, Antalya açıklarında karşısına çıkan Bizans donanması ile savaşa tutuşmuş ve Bizans donanmasını mağlup etmiştir. Donanma komutanı esirler arasında bulunuyordu. 


181 (797) yılında Bizzat Harun er-Reşid sefere çıkarak Orta Anadolu'da bulunan Safsaf kalesini zaptetti. Onun komutanlarından Abdulmelik b. Sulih Ankara'ya kadar ilerledi ve Matmura'yı (Niğde ile Aksaray arasındaki Melendiz dağlık bölgesi) fethetti. İmparatoriçe İrene'nin isteği üzerine sulh yapıldı. Fakat Nikeforos'un imparator olmasından sonra bu antlaşma bozuldu. Nikeforos ödenmekte olan vergiyi kestiği gibi daha önce ödenmiş vergileri de geri istedi. Nikeforos' un bu hareketine çok sinirlenen Harun er-Reşid, ona şu kısa mektubu yazdı: 


«Bismillâhirrahmanirrahim, 
Mü'minlerin emiri Harun'dan bir Rum köpeği olan Nikeforos'a; Ey kâfir ananın oğlu! Gerçekten senin mektubunu okumuş bulu- 


nruyorum. Cevabına gelince bu, senin kulaklarının işitmesi için değil, gözlerinin görmesi için olacaktır. Selâm .»(1) 


Bunun üzerine 187 (804) ilk baharında Harun er-Reşid, ikinci Bizans seferine çıktı. Kendisi Heraklea (Ereğli) üzerine yürürken bazı komutanlarını da diğer kaleler üzerine gönderdi. İmparator Nikeforos halifenin karşısına çıktı ise de tutunamadı. Harun er-Reşid'e sulh teklifinde bulundu. Kışın yaklaşması sebebiyle halife haraç vermek ve yıkılmış kaleleri yapmamak şartıyla Nikeforos ile sulh yaptı. Ancak İslâm kuvvetlerinin çekilmesi üzerine Nikeforos sulh şartlarına uymadı.(2) 


(1) Taberi, III, 696 
(2) Belâzuri, 163; Yakut, Mu'cemu'i-Buldân, IV, 165 
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189 (805) yılında imparator Nikeforos, bazı kaleleri tahkim ederek Tarsus üzerine bir ordu gönderdi. Tarsus Bizanslılar'ın eline geçtiği gibi Aynzerba da tahrip edildi. Buna mukabil Mesisa komutanı şehri teslim etmediği gibi onları mağlup ederek çok miktarda esir aldı. 


190 (806) yılında Harun er-Reşid, kalabalık bir ordu ile bizzat 
sefere çıkarak bir aylık bir muhasaradan sonra Heraklea'yı ve arkasından da Tuvana'yı fethetti. Hattâ Tuvana'da bir cami yapılmasını emretti. Komutanları ise Orta Anadolu'da yedi kale daha fethettiler. 
Bu sırada Balkanlar'da Bulgarlar tarafından tehdit edilmekte olan imparator Nikeforos, Harun er-Reşid'e vergi vermek ve huduttaki kaleleri tahkim etmemek şartlariyle antlaşma teklif etti. Halife bu teklifi kabul etti ve sulh yapıldı.(1) 


İslâm donanması, Hamid b. Mayüf komutasında 189 (805) yılında Kıbrıs'a bir akın yaptı. Bol miktarda esir ve ganimet ele geçirildi. 
Ada halkı ile antlaşma yapıldıktan sonra geri döndü. 192 (807) yılında da yine Hamid komutasındaki İslâm donanması Rodos'a bir akın yaptı. Bu iki deniz seferinde de ganimetten başka bir netice alınamadı.(2) 


3. Hazarlar ile Olan Münasebetler: 


Halife Mansur devrinde yapılan akından sonra yarım asırlık bir zaman Hazar cephesinde sükünet hüküm sürmekte idi. Ancak bu sükün devresi Harun er-Reşid zamanında Errneniye'de çıkan bazı karışıklıklar ve Ermeniler ile Araplar arasında küçük çapta bazı mücadelelerin başlaması ve bölgedeki Arap idarecileri arasında anlaşmazlıkların zuhuru, Araplar ile Hazarlar'ı tekrar karşı karşıya getirmiştir. 


Halife Harun er-Reşid, Ermeniye'deki bu huzursuzluklara son vermek maksadiyle, 181 (797) yılında Said b. Selm b. Kuteybe el-Bâhili'yi Ermeniye valiliğine tayin etti. Fakat Ermeni reisleri Said'e karşı cephe almakta gecikmediler. Diğer taraftan el-Bâb halkı da Said'e muhalefete başladı. Başlarında Necm b. Hâşim olduğu halde el-Bâb'daki Said'in âmili üzerine saldırdılar. Bunun üzerine Said, Necm'i yakalayıp öldürünce, Necm'in oğlu Hazarlar'a sığınarak onları Said üzerine harekete geçirmeye muvaffak oldu.(3) 


Hazar hakanı, 183 (799) yılında el-Bâb'ı geçerek İslâm ülkesine 


(1) Taberi, MI, 709 vd.; İbnü'i-Esir, V, 196 

(2) Taberi, II, 711 i 

(3) Ya'kubi, Tarih, II, 517 vd.; Taberi, Il, 648; Makdisi, Bed', VI 101; Dunlop, 163 vd. 
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girdi ve fazla bir mukavemetle karşılaşmaksızın Kür nehrine kadar ilerledi. Hazar kuvvetleri bu nehrin güneyine geçmemekle beraber geçtikleri köy ve kasabaları tahrip ederek kadın ve çocuklara varıncaya kadar herkesi öldürdüler veya esir aldılar. Harun er-Reşid, Hazarlar'a karşı hiç bir varlık gösteremeyen Said b. Selm'i azlederek onun yerine daha önce bu bölgede valilik yapmış olan Yezid b. Mezyed'i tayin etti. Yeni vali, beraberinde Huzeyme b. Hâzım olduğu halde, kuvvetli bir orduyla Ermeniye'ye hareket etti. Hazarlar, yetmiş gün kadar Ermeniye'de kaldıktan sonra, muhtemelen bu sevkiyatı haber alarak geri çekildiler.(1) 


199 yılındaki askeri harekât, İslâm devleti ile Hazarlar arasındaki 
son çarpışmadır. Bu tarihten itibaren, bir buçuk asırdan beri devam etmekte olan kanlı çarpışmalar sona ermiş ve iki devlet arasındaki münasebetler, daha ziyade siyasi, iktisadi ve dini konulara inhisar etmiştir. 


4 Avrupalılarla (Frenklerle) Olan 
Müniusebetler:(2) 


Dokuzuncu asır, dünya meselelerinde söz sahibi iki ayrı İmparatorluğu idare eden iki isimle başlar. Doğuda Harun er-Reşid ve Batıda Şarlman (Charlemagne), Bu ikisinden hiç şüphesiz Harun er-Reşid, daha üstün kudret ve kuvvete sahip ve daha yüksek bir kültür seviyesini temsil ediyordu. Her iki çağdaş hükümdarın karşılıklı olarak girmiş bulundukları dostane münasebetler, pek tabiidir ki her iki tarafın karşılıklı menfaatlarından doğmaktaydı. Şarlman, Harun er-Reşid'i kendi hasmı ve düşmanı Bizans'a karşı muhtemel bir müttefik olarak işliyor ve Harun er-Reşid de Şarlman'a komşu İspanya'da kudretli ve müreffeh bir devlet kurmaya muvaffak olan rakibi ve düşmenı Endülüs Emevileri'ne karşı onu kullanmak istiyordu. Bu şekilde gelişen karşılıklı duygular, batılı yazarlara göre, çok sayıda elçilerin ve hediyelerin mübadele edilmesiyle ortaya konulmuştu. 


Şarlman'ı şahsen tanıyan ve bazı yerlerde onun kâtibi olarak adı geçen bir Frank yazarına göre, Batı'nın bu büyük hükümdarının gönderdiği heyetler yurtlarına, «İran Hükümdarı Harun»dan gayet zengin ve kiymetli hediyelerle dönmüşlerdir ki bunlar arasında, mamul eşyalar, baharlı ve kokulu emtea ve bir de fil bulunuyordu. Bu bilgi- 


(1) Ya'kubi, Tarih, II 518; Taberi, III, 6486; Makdisi, Bed", VI, 101 
(2) Philip Hitt, İslâm Tarihi, Çev.: Salih Tuğ, II, 458 vd. 
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ler, resmi devlet arşivi demek olan Annales Royales'e dayandırılmaktadır ki bunlar arasında, Bağdat'tan gönderilen eşya arasında ayrıca tuhaf ve dikkati çeken bir saatin de yer aldığı zikredilmektedir. Fakat Harun er-Reşid tarafından Şarlman'a gönderildiği söylenen borulu org, tarihin diğer bir çok eğlendirici tarafları gibi ancak bir faraziyeden ibarettir. Batıdaki tarih kitaplarında rastlanan bu hikâye, anlaşılıyor ki «clepsydra» kelimesinin yanlış bir tercümesi üzerine inşa edilmiştir ki bu şey gerçekte, zamanı ölçmek üzere imal edilmiş bir su saatiydi ve herhalde yukarda adı geçen saate işaret etmekteydi. 
Yine aynı şekilde Harun er-Reşid'in Kudüs'deki Holy Sepulchre (Hz. 
İsa'nın sözde kabrinin bulunduğu) kilisenin anahtarlarını Şarlman'a gönderdiği iddiası da itimada şayan bir şey değildir. 


Milâdi 797 il& 806 yılları arasında cereyan ettiği söylenen elçiler ve hediyeler şeklindeki bu gidiş - gelişler hakkında İslâm kaynakları tam bir süküt halindedirler. Diğer bir çok diplomatik gidiş-gelişler ve nezaket hareketleri hakkında malümat verilirse de bunlara dair bir tek noktaya işaret edilmez. Ikdu'l-Ferid'de Emevi Healifeleri ile Bizans imparatorları arasında cereyan etmiş bir çok yazışmalardan ve bu arada «Hindistan Kralından Harun er-Reşid'e pek kıymetli hediyeler getiren bir heyetin geldiğinden ve pek şa'şalı bir şekilde kabule mazhar olduğundan bahsedilmektedir. Bir diğer kaynak Harun er-Reşid'in oğlu el-Me'mün'un özel bir zenginliği olan bir hediyeyi kendi çağdaşı «Romalıların Kralıvndan, muhtemelen II. Mişel'den aldığını kaydetmektedir. 


5. Bermekiler: 


Harun er-Reşid devrinden bahsederken Bermekoğulları'nı atlamak mümkün değildir. Bermeki ailesi, Belh'teki Nevbahar budist mabedi- nin râhipleri idiler. Kuteybe b. Müslim zamanında bu aileden Hâlid b. Bermek, İslâmiyeti kabul etmiştir. Hâlid, Abbasi ihtilâli sırasında Ebü Müslim'in emrinde faal bir rol oynamış ve Kahtaba'nın emrinde harplere katılmıştır. Halife Ebu'l-Abbas es-Saffah, Ebü Seleme'nin öldürülmesinden sonra Hâlid b. Bermek'i kendisine baş kâtip (vezir) yaptı. Bağdat'ın kuruluşunda önemli vazifeler aldı. Mansur zamanında Taberistan ve Musul valiliklerinde bulundu ve Bizans'a yapılan 8€- ferlere katıldı. 781 yılında vefat etti. 

Yahya b. Hâlid, halife Mansur zamanında Azerbaycan ve Ermeniye valiliklerinde bulunmuştur. Mehdi, onu oğlu Harun er-Reşid'in yetiştirilmesiyle görevlendirmiştir. Böylece bu iki şahıs arasmda iyi 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münasebetler başlamıştır. Hâdi, Harun er-Reşid'i veliahtlikten azletmek istediği sırada ona karşı muhalefet etmiş ve Harun er-Reşid halife olunca ona vezir tayin edilmiştir. Yahya, bu makamda on yedi yıl kalmıştır. Bu uzun iktidar devresinde oğulları Fazl ve Cafer ile birlikte İslâm devletini âdeta bunlar idare etmişlerdir. Fazl, Horasan, Azerbaycan, Ermeniye ve Taberistan valiliklerinde bulunmuş ve kazandığı başarılarla büyük nüfuz ve itibar sahibi olmuştur. Cafer ise beraber büyüdüğü halifenin kendisine duyduğu teveccüh sebebiyle Bağdat'tan ayrılmamış ve idaresine verilen vilâyetleri vekilleri vasıtasıyla yönetmiştir. 


Bermeki ailesinin İslâm devleti içindeki nüfuz ve kudreti yavaş yavaş halifeyi tedirgin etmeye başlamıştı. Aslen Arap olmayan Bermekoğullar'ı, Arap ileri gelenlerini de rahatsız etmekte idi. Nihayet halife Harun er-Reşid 803 yılının 29 Ocak'ında (1 Safer 187) bir bahane ile Cafer'i idam ettirdi. Yahya ve Fazl hapsedildiler. Malları müsadere edildi. Yahya'dan boşalan vezirlik makamına daha ziyade Arapçı bir görüşe sahip olan Fazl b. Rebi tayin edildi. Bermeki ailesi, yalnız idari bakımdan değil ülkenin imarı, ilim ve fikir hareketlerinin gelişmesi için de gayret sarfetmişlerdir. 


Bermekiler Faciası:(*) 


Saray erkânı, tıpkı yüksek bir dağa tırmanıp da sonra âniden düşen insanlara benzerler. Ne kadar yükselirlerse düşüşleri o derece feci olur. 


Harun er-Reşid, Bermekiler'i hicretin 187. yılında mahvetti. Harun'un bu hareketinin sebebi değişik şekillerde izah edilmiştir. Bermekiler'in yıkılışının aşikâr sebebi, devlet irat ve gelirlerini tamamen kendi kontrolları altına almış olmaları ve muhafazası kendilerine tevdi olunmuş ve halifeye düşmanlığından şüphe edilen Ali adındaki bir mahpusun tahliyesini emretmiş olmalarıydı; fakat bu işin hakiki sebebi bilinememiştir. Herkes çok şey söyler, ama hakikâti yalnız Allah bilir. 


Şurası muhakkaktır: Halife bir zamanlar Cafer'i o derece seveldi ki sırf onunla birlikte giyebilsin diye iki yakalı, iki kişilik bir hil'at yapılmasını bile emretmişti. 


1*) Eric Sreuder, Hz. Muhammed'in İzinde, 325 vd. 
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Bir gün, Harun er-Reşid: «Cafer» dedi, «Yeryüzünde senden daha fazla sevdiğim, bana senden daha aziz olan ve dostluğu bana senden fazla zevk veren bir tek insan dahi mevcut değil. Kalbimde sadece hemşirem Abbase'nin seninki kadar kıymetli bir yeri var. Her ikinize de ne derece sevgiyle bağlı olduğumu düşündükçe, ne sensiz ne de hemşiresiz asla yaşayamayacağımı anlıyorum. Zira hemşiremin yanında bulunduğum sırada senin yokluğunu hissediyorum; senin yanında bulunduğum sırada da hep hemştremin eksikliğini duyuyorum. 
Fakat nihayet her ikinizden de uzak kalmadan, ikinizin de dostluğunu aynı zamanda hissederek yaşamanın ne şekilde mümkün olabileceğini düşündüm, bir çare buldum.» 


Cafer: «Allah Emirü'l-mü'minin'in tuttuğunu altın etsin ve her hususta onun düşüncelerine rehberlik etsin!» dedi. 


Halife: «Hemşiremi seninle evlendirmeye niyetlendim» dedi. «İkinizi evlendirecek olursam geceleri hemşiremin yanına gittiğim zaman sen de yanımızda meşru bir sebeple bulunabileceksin. Hemşirem o şekilde benim yanımda olduğu gibi senin yanında da yüzü açık ve hiç çekinmeden oturup meclisimize katılabilir. Fakat aranızdaki yakınlık bundan tleri gitmeyecektir. Zira bu izdivaç sadece resmiyette kalacak ve ikinizin arasında başka bir şey olmayacaktır.» 


Cafer, halifenin arzu ettiği gibi, evlendiği takdirde karısıyla başka bir münasebette bulunmayacağına dair halifeye söz verdi, bütün kocalık haklarından feragat etti, bunun üzerine nikâh kıyıldı. 


Cafer, nikâhtan evvel, hallfenin hizmetçileri ve azatlı kölelerinin önünde son derece ciddi yeminler ederek karısını asla ziyaret etmeyeceğine, Abbase ile bir defa dahi yalnız olmayacağına ve Harun er-Reşid de orada bulunmadığı takdirde karısı ile aynı evde katiyen kal- 
“mayacağına söz verdi. Cafer bu şekilde yeminler ettikten sonra, kendisini yeminlerine bağlı addederek hayatından memnun bir şekilde yaşamaya başladı. Halife ile birlikte karısının bulunduğu odaya girdiği zaman, sohbet edilirken sırf halife incinmesin diye gözlerini önüne eğerek konuşuyor, bir defacık bile otsun başını kaldırıp Abbase'ye bakmıyordu. 


Fakat Abbase vaziyeti öğrendiği zaman Cafer gibi hareket etmedi. Bilâkis onun tam aksine bir yol tuttu. Derhal kocasına bir mektup yazıp gönderdi. Cafer Abbasenin mektubunu getiren haberciyi bir sürü tehdit ve hakaretlerle kovarak geri gönderdi; Abbase ikinci mektubu gönderdiği zaman Cafer haberciye yine aynı şekilde mukabele etti. Nihavet istediği şeylerin hiç birini kocasından elde edemeyeceğini anlayan Abbase, aslında cahil ve budala bir kadın olan Cafer'in 


Islâm Tanhi C3.F 10 
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annesini işlemeye başladı. Çok geçmeden paha biçilmez hediyelerle -bu hediyeler kıymetli mücevherler, mühim miktarda para vesaireden ibaretti- kadının gönlünü kazandı, onunla samimi oldu. 


Nihayet kadını avucunun içine almış olduğunu ve onu her istedigini yapacak hale getirmiş bulunduğunu anladı. İhtiyar kadın Abbase ne derse onu yapacak kadar şaşırmıştı. Kadıncağız, Abbase'nin plânlarının neticelerini ancak o zaman anladı. Bu tasavvurlardan sonunda kendisi de çok faydalanacaktı. Zira oğullarından birinin sıhri de olsa bir bağla halifeye bağlanması insanın rüyasında bile tahayyül etmeye cesaret edemediği bir hayaldi. Abbase, tasarladığı plân muvaffak olduğu takdirde kendi istikbalinin ve kendisiyle oğlu Cafer'in de istikbal ve emniyetlerinin teminat altına alınmış olacağını, bir daha da gözden düşme tehlikesiyle karşılaşmayacaklarını ihtiyar kadına söyledi. 


Cafer'in annesi Abbase'nin bütün sözlerine kandı. O zaman oğlunu kendisine bağlamak için elinden gelecek her çareye başvuracağını ve ne şekilde olursa olsun onları bir araya getirmeden oh demeyecegine dair Abbase'ye söz verdi. 


Sonra bir gün oğlu Cafer'in ikamet ettiği köşke gitti. «Oğlum» dedi, «Buradaki saraylardan birinde yıllardır sanki bir prenses gibi itina ile yetiştirilmiş bir kız buldum. Kız fevkalâde bir şekilde yetiştirilmiş, gayet iyi bir tahsil görmüş ve son derece ince yapılı. Üstelik, bir eşi daha bulunamayacak derecede güzel. Onun gibi yüzellikle bu kadar bir vasfı bir araya toplamış bir kız daha görülmemiştir. O'kızı senin için gidip satın alacağım, kızın sahibiyle hemen hemen anlaşmış bulunuyorum.» 


Cafer, annesinin sözlerini can kulağıyla dinledi. Annesinin ballandıra ballandıra anlattığı kızın hayali zihnine öylesine yerleşmişti ki, nihayet o kızdan başka hiç bir şey düşünmez oldu. Annesi ise bu sırada sırf oğlunun iştahını kabartmak için Cafer'i mahsus bekletmeye başladı. Nihayet, Cafer'in vaadini yerine getirmesi için ısrar edişi üzerine oğlunun durumundan emin olunca, Cafer'i daha fazla bekletmemeye karar verdi. Zira Cafer sabırsızlıktan deliye dönmüş bulunuyordu. Kadın, oğluna: «Kızı sana falanca gece getirmek için gerekli tertibatı aldım» dedi. Sonra Abbase'ye gidip vaziyeti bildirdi. Bunun üzerine Abbase hazırlandı ve kararlaştırılan gece Cafer'in annesinin sarayına gitti. 


Cafer o gece Harun er-Reşid'in huzurundan çıkıp da annesinin sarayına geldiği zaman sarhoştu. Annesinin sarayında güzel cariye ile kararlaştırıldığı şekilde buluşacaktı. Annesinin sarayına girer girmez hemen kızı sordu, kızın gelmiş olduğunu söylediler. Abbase, Cafer'in odasına gittiği zaman, Cafer o derece sarhoştu ki resmi nikâhlı karısını tanıyamadı ve onunla yatağa girdi. 


Cafer nefsini tatmin ettiği zaman, Abbase: «Prensesin sana haz verdi mi?» diye sordu. 


Cafer: «Hangi prenses?» diye sordu. Abbase: 
— Ben senin karın olan Mehdi'nin kızı Abbase'yim, dedi. 


| Cafer dehşet içinde doğruldu. O saniyede ayılmış, müthiş hakikati 
birdenbire kavramıştı. Hemen odadan fırlayıp doğruca annesinin odasına gitti: «Beni çok ucuza sattın!» diye haykırdı. «Beni uçurumun kenarına ittin. Bak, bu işin sonu ne Kadar feci bitecek, göreceksin.n dedi. 


Abbase, Cafer'in yanından ayrıldığı zaman hamile kalmış bulunuyordu. Bir müddet sonra bir erkek çocuğu oldu. Abbase, bu doğumu herkesten gizleyerek oğlunu bir hizmetçiye teslim etti, sonra oğluna bakması için bir de sütnine tuttu. Fakat çok geçmeden, hadisenin meydana çıkması korkusuyla hizmetçiyi ve sütnineyi çocukla birlikte Mekke'ye gönderdi. Zaman su gibi gelip geçmeye başladı. 


Bu sırada kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen bir şiir saray erkânından birinin eline geçmişti. Şiir getirilip Harun er-Reşid'e gösterildi. 


Bu şiir; Yahya'nın oğullarının saltanat içinde saltanat kurmuş olmalarını ve halifenin herkese hesap verdiği halde Bermekiler'in kimseye hesap vermez bir hale gelmelerini, Cafer'in frenkler gibi tavanları amberden saraylar inşa ettirmesini ve halife ölür ölmez hilâfet makamını ele geçirmeye niyetlenmesini ve basit bir kölenin kabara kabara halifeyle yarışa kalkışmış olmasını acı bir dille hicvediyordu. 


Halifenin yeğeni İsmail anlatıyor: 


Bir gün er-Reşld ile birlikte ava çıkmıştım. Atımı halifenin atıyla atbaşı sürüyordum, yolumuz icabı uzun müddet Cafer el-Bermeki'nin çiftliklerinden birinin içinden geçmemiz icap etti. Cafer ile yanındakiler bir müddet önce bizi beklemeden atlarını önden sürerek çgitmişlerdi. 

er-Reşid, bana birdenbire: «Su Bermekiler'e bak, İsmail» dedi. 
«Onları zengin edelim diye kendi evlâtlarımızı fukara ettik.» 


Kendi kendime, 'Rabbim bu işin içinde bir şey olsa gerek' diye düşündüm. 
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Ertesi gün halifeyi beklediğim sırada onu sarayının penceresin- den Dicle sahillerine dalgın dalgın bakar gördüm. Fakat biraz dikkat edince Dicle'ye değil, onun karşı sahildeki Cafer'in sarayına baktığını farkettim. 


Sonra bana: «Şu manzarayı görüyor musun?» dedi. «Şu Cafer'in sarayının kapıları önünde toplanmış cengâverlerle köle sürülerini görüyor musun? Halbuki benim sarayımın kapısında bir tek kişi olsun beklemiyor » 


«Allah ömürünüzü uzun etsin, ey Emirü'l-mü'minin!» dedim. 
«Sakın aklınızdan böyle düşünceler geçirmeyin. Cafer sizin kulunuz, veziriniz ve askerlerinizin komutanıdır. Yiğitler Cafer'in kapısında beklemezlerse kimin kapısında bekleyecekler?» 


Biraz sonra Cafer, halifeyle görüşmeye geldi. Tekrar giderken halife kendi muhafızlarından ikisini ona hediye etti. 


Üç gün sonra bir vesileyle Cafer'i ziyarete gittim. er-Reşid'in hediye ettiği muhafız kölelerden biri huzurda beklediği için hareketlerime ve sözlerime son derece dikkat ettim. Halife birkaç gün evvel Cafer'i Horasan valiliğine tayin etmiş, ona sancağıyla emri altında bulunacak erleri ve bir de fevkalâde nişan vermişti. 


Cafer'e: «Ey Cafer'» dedim, «Gittiğin eyalet son derece zengin ve toprakları münbit bir ülkedir. Ben senin yerinde olsaydım, Horasan'a giderken buradaki malikânelerimden birini Emirü'l-mü'minin çocuklarından birine hediye ederdim.» 


Cafer: «İsmail» dedi. «Halife benim kendisine verdiklerimle yaşıyor. Onun sülâlesi payidar olmuşsa, nüfuzu cihanın dört bir köşesine ulaşmışsa bu bizim sayemizde olmuştur. Emirü'l-mü'minin kendisi, evlâtları, muhafızları ve ülkesindeki halkı için dertsiz, endişesiz bir hükümet idaresi bırakmış olduğumdan memnun değil mi ki şahsi mallarıma da göz koysun? Hazinelerini tıklım tıklım altınla doldurduk ve onun için tınazlar gibi para topladık. Bu kâfi değil mi? Ben öldükten sonra evlâtlarıma kalsın diye bin sıkıntıyla meydana getirip sahip olduğum mallarıma da mı göz dikti? Çiftliklerimden birini halifenin oğullarına bağışlayacak olursam, bundan sonra kibirlerinden Haşimilerin yanlarına varılmaz ve ben de çocuklarımın istihkakı için yeni baştan para toplayıp mal edinmek için çalışmak zorunda kalırım.» 


«Allah'ını seversen böyle düşünme, Cafer» dedim. uHalife bana bu mesele hakkında bir tek kelime bile söylemiş değildir.» 


Cafer: «Öyleyse bu şekilde konuşmakla ne ima etmeye çalışıyorsun?» diye bağırdı. «Hele halifenin cesareti varsa benden mallarımdan 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herhangi birini istemeye kalksın. Sonu kendi hesabına kötü olur.» 
dedi. 


Bu hadiseden sonra hem Harun er-Reşid'den, hem de Cafer'den mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştım. Nihayet biri halife, digeri de onun veziriydi, onlann işlerine ne diye karışacaktım? Fakat Bermekiler'in son günlerinin yaklaştığına da muhakkak gözüyle bakıyordum. 


Halifenin Cafer'e hediye ettiği muhafız kölenin, aramızda geçen konuşmaları son kelimesine kadar Harun er-Reşid'e nakletmiş oldugunu sonradan öğrendim. 


Halifenin haremine git her hususa nezaret eden vezir Yahya, halifenin zevcelerinin harem ağaları arasından kendi hizmetlerini görecek hizmetçileri seçmelerine de engel olmuştu. Çok geçmeden geceleri harem kapılarının kilitlenerek anahtarlarının da her gece kendisine getirilmesi emrini verdi. 


Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Bu emir üzerine Harun er-Reşid'in sevgili eşi Zübeyde çileden çıkarak derhal halifeyi görmeye gitti. 

«Ey Emirü'l-mü'minin!n dedi, «İstediğim köle ve hizmetçilerin, bana hizmetlerine mâni olmakla ve bana mevkime ve şanıma lâyık olmayan bir muamele yapmakla Yahya ne demek istiyor?n 


Halife: «Kimse bana gelip Yahya'yı şikâyet edemez» dedi. 


Zübeyde: «Senin bu Bermekiler'inden bıktım usandım artık!» diye haykırdı. «Derin sularda boğulan bir sarhoştan zerrece farkın yok senin. Gözlerin bu kadar körleşmemiş ve kulakların bu derece sağırlaşmamış olsaydı, sana Cafer hakkında bir hikâye anlatırdım. Hem, anlatacağım hikâye Cafer hakkında dinlediğin diğer hikâyelere hiç benzemiyor. Ama Bermekiler hâlâ senin gözlerini bağladılarsa, o z2aman bir diyeceğim yok, seni onlarla yalnız başına bırakacağım.» 


Halife: «O hikâye neyse, anlatn dedi. 


O zaman Zübeyde ona Abbase'nin yapmış olduğu işi anlattı. er-Reşid hikâyeyi duyunca donakaldı. 


Nihayet: «Bu hadisenin doğru olduğunu ispat edecek bir delilin, yahut bir şahidin var mı?» diye sordu. 


Zübeyde: «Çocuktan daha mükemmel bir delil olur mu?» diye sordu. 


— Peki, bu çocuk nerede? 
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— Burada saraydaydı, fakat Abbase bir müddet sonra her şeyin meydana çıkmasından korkmaya başladı. Bunun üzerine çocuğu Mekke'ye yolladı. 


Halife; «Peki, bu işi senden başka bilen var mi?» diye sordu. 


Zübeyde: «Senin sarayında bulunan bir kadın var, o da biliyor» dedi. 


er-Reşid bu mevzu üzerinde başka hiç bir şey söylemedi, bir müddet hiddetinden tirtir titredi.» 


Halifenin muhafızlarından Ahmed anlatıyor: «Bir gün er-Reşid' in huzurunda nöbet tutuyordum. Huzurda halife ile benden başka kimse yoktu. Kabul salonunun muhtelif köşelerinde ufacık mangallar üzerine mis gibi kokular serpmişler, salonun havası tatlı tatlı kokuyordu. Bu kokular yüzünden hava hafif dumanlanmıştı. Halife divanın üzerine uzanmış, gözleri dumandan yaşarmasın diye hil'atının eteğini çekip başının üzerine örtmüştü. Tam o anda Cafer el-Bermeki içeri girdi. Halifeye bir işten bahsetti, sonra onun verdiği karar lehindeki cevabını dinleyip tekrar salondan çıktı. 


Cafer çıkar çıkmaz, er-Reşid başını kaldırdı ve dudakları arasından şu kelimeler döküldü: «Rabbim, ya Cafere mutlak bir kudret bahşet, gelip beni öldürsün, yahut da bana onun başını gövdesinden ayıracak emri verebilecek derman ver. Yoksa bu hiddet ve haset beni perişan edecek!» 


Halife kendi kendine âdeta sayıklar gibi konuşuyordu, fakat mırıldandığı kelimeler benim kulağıma kadar gelmişti. O kelimeleri duyunca tirtir titremeye başladım. Halife sözlerine kulak misafiri ol- 


duğumu anlayacak olursa beni muhakkak idam ettirir, diye düşünüyordum. 


Halife birden başı üzerine örttüğü eteğini çekip doğruldu: «İşittin mi?» diye sordu. 


«Hiç bir şey işitmedim, Ya Emirü'l-mü'minin!» diye cevap verdim. Halife: 


«Burada başka kimse yok. Fakat elindeki kılıç nasıl bir hakikatsa sözlerimi duyduğun da o derece bir hakikattir. Hayatına zerre kadar kıymet veriyorsan bu sözleri unut, bu sırrı herkesten sakla!» dedi. 


«Cenab-ı Hak, Emirü'l-müminin'in ömrünü uzun etsin. Bir tek kelime dahi işitmiş değilim» diye cevap verdim. 


Bu sözüm üzerine halife sükünet bulup tekrar divana uzandı. 
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İntikam bir hükümdar için aynı zamanda bir vicdan meselesidir. 

Halife o sene Hacca gitmeye karar vermiş olduğunu açıkladı ve Cafer'e kendisiyle birlikte gelmesini emrederek Mekke'ye doğru yola çıktı. Bunun üzerine Abbase derhal çocuğuyla birlikte Mekke'ye göndermiş olduğu hizmetçi ile sütnineye bir mektup gönderdi ve çocukla birlikte derhal Yemen'e gitmelerini bildirdi. Fakat Harun er-Reşid, Mekke'ye gelir gelmez hemen yüvenilir casuslarını etrafa saldı ve Abbase'nin çocuğuyla ona bakan iki kişi hakkında malumat istedi. Çok geçmeden ilk olarak Zübeyde'den duyduğu dedikodunun tamamen heakikat olduğunu anladı. 

Hacdan döndükten sonra Bağdat'ta pek az zaman kaldı, sonra Fırat boylarındaki Anbar'a gitti. Bir gün nihayet kararını vererek güvenilir casuslarından birini Bağdat'a gönderdi. Halife, adamına, Bağdat'ta Bermekiler'e ajt bütün mal, mülk ve serveti, onların emrinde çalışan memurları, Bermeki ailesine mensup bütün çocukları ve yine Bermekiler'in bütün hısım akrabalarını eksiksiz olarak bulup tespit etmesini bildirmişti. Casus bütün bunları son derece büyük bir gizlilik içinde ve kimseye sezdirmeden tespit etti. 


Halife aynı günü bizzat Cafer'le birlikte Anbar'ın Cemaat denilen semtinde eğlence, zevk ve sefa He geçirdi. Cafer nihayet halifeden Bağdat'a dönmek üzere izin aldığı zaman, halife de onunla birlikte kalktı ve sarayının kapısına kadar gelip Cafer'in küheylânına binişini dahi seyretti. Sonra döndü, tahtına kurularak kölelerine zlyafet sofrasını temizleyip kaldırmalarını emretti, o iş de bittikten sonra hadım ağası Mesrür'a haber salarak onu yanına çağırttı. 

Ona: «Derhal Cafer b. Yahya'ya git, onu buraya getir. Horasan' dan mühim bir haber gelmiş den dedi. «Cafer buraya gelip de dış kapıdan içeri girer girmez dış kapıya hemen muhafızlar koy, iç sarayın kapılarına da muhafızlar yerleştir. Cafer'le birlikte gelecek olanlardan bir tanesini dahi saraya sokma, onu içeri yalnız olarak getir. İçeri girer girmez de onu sana dün kurdurduğum bahçedeki o Türk çadırına götür. Onu içeri sokar sokmaz hemen boynunu vurup kellesini bana getir. Sana verdiğim bu emri kimseye ağzından kaçırayım deme. Sual falan da sormaya kalkışma. Bana zerrece itaatsizlik edecek olursan onun başıyla birlikte senin de başını vurdururum. Gözünün yaşına bakmam. Hepsi bu kadar... git, bakalım. Hem elini tez tut, Cafer başka taraftan bu işi işitmeden sana verdiğim emri yerine getir.» 

Bunun üzerine Mesrür saraydan çıkıp yola koyuldu ve Cafer'in sarayına vardığı zaman içeri kabul edilmesini söyledi. Muhafızlar Mesrür'u Cafer'in huzuruna çıkardıkları zaman, Cafer soyunup dökünmüş, uyumak üzere bulunuyordu. 
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Mesrür, «Emirü'l-mü'minin hazretleri beni sizi huzuruna davet için gönderdiler» dedi. «O kadar ısrar etti ki, nihayet emirlerine boyun eğmeye mecbur kalarak geldim, sizi rahatsız ettim.» 


Cafer: «İyi ama, daha Emirü'l-mü'minin'in yanından henüz ayrıldım» dedi. «Ne var, ne oluyor?» 


Mesrür: «Horasan'dan bazı mektuplar geldi, halife onlara hemen cevap vermenizi istiyor» dedi. 


Bunun üzerine Cafer giyinip kılıcını kuşandı ve Mesrür'la birlikte tekrar Harun er-Reşid'in sarayına gitti. Dış kapıdan girdiği sırada kapılara yerleştirilen muhafızlar gözüne ilişti. Sonra iç saraya giren kapının iki tarafına konulmuş olan nöbetçileri farketti. Arkasına döndü. Saraya gelirken yanında getirdiği adamlarından hiç birinin peşinde olmadıklarını gördü. Birden kalbi hızla çarpmaya başladı. İçine bir şüphedir düştü. Fakat Mesrür onu hızla çadıra götürdü, sonra içeri girip oturmasını söyledi. Cafer çadıra girer girmez onun bomboş olduğunu gördü. 


«Mesrür, kardeşim, ne oluyor, söylesene?» diye fısıldadı. 


Mesrür: «Evet, ben senin kardeşinim, kıymetli bir misafirinim, hepsi doğru» dedi. «Ama bana neler olup bitiğini sorma, zira neler olup bittiğini sen benden daha iyi biliyorsun. Ecelin geldi artık. Emirü'l-mü'minin hiç vakit kaybetmeden kellenizi uçurmamı emrettiler.» 


Cafer ağlayarak yere atıldı, hadımın ellerini ve ayaklarını öpme- ye başlayarak: «Ah, kardeşim!» diye yalvardı. «Sana bunca yıldır nasıl muamele etmiş olduğumu, ne kadar iyi davrandığımı, sana herkesten ziyade dostluk göstermiş olduğumu bilirsin. Bu sarayda yıllardır benden ne istediysen hepsini hem de fazlasıyla yapmışımdır. Emirü'l- mü'minin'in indinde ne kadar büyük bir yerim olduğunu, onun bana ne derece itimat ettiğini bilirsin. Muhakkak biri benim hakkımda bir takım yalanlar uydurarak onun zihnini çeldi. Yanımda iki yüz bin di- 


narım var, al, hepsi senin olsun. Yalnız benim buradan kaçmama müsaade et.» 


Mesrür: «Dediğinizi yapamam bu imkânsız» diye mukabele etti. 
Cafer: 


«Öyleyse beni halifenin yanına götür, onun huzuruna çıkar» dedi. 


Mesrür, tekrar: «Onu da yapamam» dedi. «Bana emrettiği işi bitirmeden ikinci bir defa halifenin huzuruna dünyada çıkamam. Zira hayatını kurtarmak için en ufak bir ümit kalmamış olduğunu, seni artık hiç bir şeyin kurtaramayacağını biliyorum.» 
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Cafer: «Öyleyse bana biraz daha müsaade et» diye ağladı. «Hemen halifeye git ve ona, 'Emrettiğiniz şeyi yaptım' de. Bakalım sana nasıl mukabele edecek? Ondan sonra bana istediğin şekilde mukabele edebilirsin. Yalnız sana yalvarırım, bu ricamı yerine getir. Cenab-ı Allah ve melekler şahidim olsun, bu felâketten yakamı kurtaracak olursam mal ve mülkümün yarısını sana vereceğim. Seni ordumuzun başkomutanı tayin edeceğim. Neyim varsa hepsini sana vereceğim. 
Yalnız bu dediğimi yap.n dedi. 


Cafer bu şekilde uzun müddet ağlayıp sızlayarak Mesrür'a yalvardı, durdu. Hadım nihayet dayanamayarak: «Pekâlâ, bu ricanı yerine getirebilirim» diye cevap verdi. Sonra Cafer'in kılıcıyla kemerini çıkarıp alarak çadınn kapısından adamlarına seslendi. Çadırın etrafını kırk siyahi köleyle sardıktan sonra doğruca halifenin huzuruna çıktı. 


Er-Reşid bu sırada, terden sırılsıklam kesilmiş, tahtında oturuyordu. Elindeki bastonu sinirli sinirli yere vurup duruyordu. Mesrür'u görür görmez: «Evin başına yıkılsın! Cafer'e ne yaptın?» diye haykırdı. 


Mesrür: «Emrinizi yerine getirdim» diye cevap verdi. 
— Getirdiysen kelesi nerede? 

— Dışarda çadırda bıraktım. 

— Hemen git onu bana getir. 


Mesrür hemen çadıra döndü. Cafer o sırada secde etmiş namaz kılıyordu. Hadım daha fazla vakit kaybetmedi, hemen palasını çektiği gibi Cafer'in boynunu vurdu. Sonra kanlı başı sakalından tutarak doğruca kabul salonuna götürdü, halifenin önünde yere attı. Kesik başın sakalından hâlâ kan damlıyordu. 


er-Reşid başı görür görmez korkuyla hıçkırdı, sonra ağlamaya başladı. Bir müddet elindeki bastonun sapını hiddetle dişledi, sonra her kelimede bastonun ucunu yere vurarak şunları söylemeye başladı: 


— Ey Cafer! Sana kendi öz kardeşim gibi muamele etmedim mi? 
Seni kendimle bir seviyeye yükseltmedim mi? Ey Cafer! Yaptığım iyiliklere karşı senden nasıl bir mukabele gördüm? İyiliklerime Iötülükle ve bir sürü yalanla mukabele ettin. Nankör, düşüncesiz mecnun! Bir gün gelip de talihin sana sırt çevireceğini ve başına bir felâket gelebileceğini hiç düşünmedin mi? Cafer, sen benim kendi evimin içinde bana hiyanet ettin! Cafer, yaptıklarından utan! Beni ne kara dertlere saldın, bana ne acılar duyurdun, ey Cafer! Bana ve kendine ne fenalıklar ettin. Ah, Cafer! Cafer! Cafer!» 
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Bundan sonrasını Şair Esmai'nin ağzından dinleyelim: 


«O gece geç vakit Harun er-Reşid'in huzuruna çıkmak üzere bir davet aldım. “Halifenin huzuruna girdiğim zaman, Harun er-Reşid: «Esmai» dedi, «Bir şiir tertip ettim, okuyayım da dinle.» 


«Okuyun da dinleyeyim, ey Emirü'l-mü'minin!» dedim. Bunun üzerine Halife şiirini okudu: 
«Cafer ölümden korksaydı, bir küheylan alıp onu uzaklara götürseydi dahi. 


Eceli gelmişti onun, hiç bir büyücü parlatamazdı onun sönmüş yıldızını.» 


Halifeden izin alıp saraydan çıktığım zaman Cafer'in idamı (1 Safer 187/29 Ocak 803) haberi herkesin ağzında dolaşıyordu. 


Cafer'in başının vurulmasından az sonra, babası vezir Yahya ile biraderi Fazl b. Yahya da yakalanıp bir zindana atıldılar. 


Bermekiler'in atıldıkları zindanın muhafızı Halil b. Haytam anlatıyor: 


«Bir gün Mesrür bana geldi. Yanında bir çok köleler vardı. Kölelerden birinin elinde bir çıkın vardı, önce Harun'un nedâmet getirip zindana tıktırmış olduğu Bermekiler'e bir hediye göndermiş olduğunu sandım. Mesrür bir saniye sonra bana gidip Fazl'ı getirmemi söyledi. Fazl getirildiği zaman, Mesrür ona: «Emirü'-mü'minin şu sözleri size aynen bildirmemi emrettiler: “Onlara ailelerinin ellerinde bulunan mal ve mülkün tam bir listesini yapıp vermelerini söylemiştim, fakat verdikleri listenin tam olmadığını, benden çok mühim meblâğları saklamış olduklarını haber aldım, Mesrür'a emir verdim, gizlenilen servetler hakkında kendisine tam ve etrafı malumat vermediğin takdirde sana iki yüz kırbaç vuracaktır'» dedi. 


Mesrür: «İşte böyle, ey Ebü Abbas/» diye devam etti, «Benim sözümü dinlerseniz halifeden hiç bir şey gizlemeyin. Zira para hayatınızdan kıymetli değildir.» 


Fazl başını mağrur bir tavırla kaldırdı. «Ebü Haşim, ben hayatım boyunca halifeye bir tek yalan dohi söylemiş, değilim» dedi. «Halife de, sen de bilirsiniz ki, ikbal devrimizde bizler eli açık insanlardık. Ailemiz mensuplarının hepsi de cömertlikleriyle şöhret bulmuşlardı. Hayatımız bahis mevzuu değilken bile paraya kıymet vermezdik. Bugün nasıl olur da üç kuruş yüzünden hayatımızı tehlikeye atarız? Halife 


sana emir verdiyse, boynumuz kıldan ince. Aldığın emri yerine getir.» 
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Mesrür, bunun üzerine çıkını taşıyan köleye: «Şunu aç» dedi. Kölenin çözdüğü çıkının içinden uçları düğümlü bir kırbaç düştü. Köleler o kırbaçla Fazl'ı öyle delicesine dövdüler ki iki yüz kırbaç darbesi tamam olduğu vakit hepimiz Fazl'ın can vermiş olduğuna kaniydik. 
Hattâ onu öldü sayarak yıkıldığı yerde bıraktık. 

Yahya b. Hâlid b. Bermek hicretin 188. yılında (804) zindanda öldü; Fazl b. Yahya da ondan üç sene sonra yine aynı zindanda can verdi. 

Cafer'in kesik başı Bağdat Köprüsünün başında bir mızrağa geçirilerek halka teşhir edildi. Halife, Bermekiler için gözyaşı dökenlerin ve onlara mersiyeler yazanların da başlarının aynı şekilde vurulup mızrağa geçirilerek teşhir edileceğini halka ilân ettirdi. 


d) “Harun er-Reşid'in Devlet Ricali , 


Harun er-Reşid'in çevresinde toplanan ilim, fikir ve devlet adamı miktarının başka hiç bir kimseye nasip olmadığı söylenebilir. Vezirleri Bermekiler, cömertlikleriyle tanınırdı. Kadısı, Ebü Yusuf'tur. 
Şairi, Mervan b. Ebi Hafsa, Emeviler dönemindeki şalr Cerir kadar söz ustasıydı. Nedimi Abbas b. Muhammed'dir. Hacib'i (daha sonra veziri olmuştur) Fazl b. Rebi nerdeyse insanların en kibirlisi idi. Şarkıcısı İbrahim el-Mavasıli sanatında zamanının en iyilerindendi. Çalgıcısı Zelzel, neycisi (Zâmir) Bursumâ idi. Eşi Ümmü Cafer, insanların en çok hayır seveni ve her türlü iyiliğe en çok koşanı idi.(1) 

Burada Harun er-Reşid'in kadısı ve Hanefi fıkhının önemli temsileilerinden olan Ebü Yusuf'tan kısaca söz etmek gerekmektedir. 


Ebü Yusuf 


Ya'kub b. İbrahim b. Habib el-Beceliy el-Ensâri. Yoksul bir alle- nin çocuğu olarak 113 (731) yılında Küfe'de doğmuş ve daha çok «Ebü Yusuf» künyesiyle tanınmıştır. Nesebi, Ashab'tan Sa'd b. Heysem'e kadar uzanır. 

Küçük yaşta babasını kaybeden Ebü Yusuf'u, annesi terzi çıraklıgına vererek kısa zamanda maişetlerini temin etmesi için sanatkâr olmasını istemişti. Ebü Yusuf ise ilme olan aşkı yüzünden işlerini aksatıp ders halkalarına koşuyordu. Bir çok âlimin yanısıra, o da İbn Ebi Leylâ'nın ilim halkasına uzun süre devam etti. Ebü Hanife'nin öğrencisi Zufer b. el-Huzeyl'i tanıyıp ondan Ebü Hanife'nin ilmi dehasını öğrenince onun ilim halkasına katılmaya karar verdi. 


(1) Hatip el-Bağdadi, Tarihu Bağdat, XIV, 11 
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«Oğlumun sanat öğrenmesine engel oluyorsun. Ben yoksul ve derek: 


«Oğlumun sanat öğrenmesine engel oluyorsun. Ben yoksul ve kimsesiz bir kadınım. Oğlumun bir sanatı, bir işi olsun istiyorum» dedi. 
Ebü Hanife: «Ey Hatun! Sen oğlunu merak etme. Zira oğlun, fıstık yağlı falüzec yemeğini öğreniyor» diyerek yaşlı kadını yatıştırdı. 


Ancak Ebü Yusuf, annesinin ısrarı üzerine bir müddet dersleri- ne ara vermek zorunda kaldı. Ebü Hanife kendisini arayarak derslere katılmayışının sebebini sordu. Ebü Yusuf, geçim sıkıntılarını ve yaşlı annesinin durumunu anlattı. 


Ebü Hanife, ilme olan âşinalığını ve istidadını çok iyi bildiği bu öğrencisine geçimini hafifletmesi için maddi yardımda bulundu. Bu yardımın devamlı olacağını bildirerek derslerini ihmal etmemesini istedi. 

Hanefi Fıkhı'nın önemli temsilcilerinden olan Ebü Yusuf'un, Hanefi Fıkhı'nı tedvin ederek «Fıkıh» ve «Fıkıh Usülü» alanlarında kitap yazanların ilki olduğu bilinmektedir. Ebü Yusuf, fıkıh ilimindeki dehasınır. yanısıra hadis ve tefsir ilimlerinde de temayüz etmiştir. Kevseri onun için şöyle diyor: 


«Fıkıh, tefsir, hadis ve siyerde imam clan Ebü Yusuf, eşsiz bir zekâ ve kavrayış gücüne sahipti. Bir dinleyişte elli-altmış hadisi ezzerleyip tahdis edebiliyordu.» (1) 


Mutlak Müctehid olan Ebü Yusuf'un el-Harac, el-Âsâr, en-Nevâdir ve Edebu'l-Kâdi kaleme aldığı önemli eserlerinden bazılarıdır.(2) 


Ebü Yusuf, Abbasi halifesi el-Mehdi döneminde Kâdı'l-Kudat (Kadılar Kadısı) maxamına getirilerek bu ünvanı alan ilk kişi olmuştur. 
Bu görevi Hâdi ve Harun er-Reşid dönemlerinde de sürdürmüştür. On sekiz yıl Kâdı'l-Kudat'lık yapan Ebü Yusuf, ilminin ve makamının itibarını gereği gibi korumasını bilmiştir. 


«Dünya ve âhiret emellerinden geçemeyen kimse, fıkıhda arzu edilen yere varamaz» diyen Ebü Yusuf, züht ve takva sahibiydi. Muhammed b. Sem'a, onun Kâdı'i-Kudat olduktan sonra nafile namazlarnı daha da artırdığını ve yoksulluk içerisinde geçen çocukluk günlerini unutmayarak yoksullara yardım ettiğini nekletmektedir. 


Şiddetli hastalığında bile ilmi çalışmalarına ara vermeyen Ebü Yusuf, «Faydalı üim okutup öğretmek, hastalığın şiddetini azaltır» 


(1) Kevseri, Husnu't-Tekadi fi Sireti İmam Ebü Yusuf, 23 
(2) Aliyyu'i-Kari, Fethu Babu'i-İnâye, I, 20; İbn Abdulber, İntika, 72 
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demiştir. Muhammed b. Sem'a, Onun vefat ettiği gün şöyle dediğini rivayet etmiştir: 


«Rabbim, kulların arasında hüküm verirken, bile bile zulüm ve adaletsizlik yapmadığımı bilmektesin. Senin kitabına ve Rasülü'nün sünnetine uygun olmak üzere ictihat ettim. Delilini bulamadığım herhangi bir konuda ise seninle aramda Ebü Hanife'yi vasıta kıldım. Zira o hususu ondan daha iyi bilen olmadığını biliyorum »(1) 


Ebü Yusuf, 182/798 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. 


e) Harun er-Reşid ve Veliahtlik Meselesi : 


Önceki halifelerin veliahtlık konusunu çözmek için özel bir siyaset uygulamalarındaki mazeretlerini araştırmak bizim için her ne kadar normal ise de er-Reşid için bu mazereti araştırmamız normal değildir. Çünkü diğer halifelerin problemleri, doğrudan doğruya çocuklarıyle ilgili idi. Onlar çocukları içerisinde kimin halife olması gerektiğini ve sonra bu konuda takip edecekleri siyasetin ileride parçalanmaya ve kan dökmeye götürecek neticeler doğurabileceğini de biliyorlardı. 


Harun er-Reşid'in devletin geleceği ile ilgili olan önemli konu ve işlerde dahi zaman zaman akıl ve fikrini bırakıp duygu ve hisleriyle hareket ettiği olurdu. Burada ise hissini ve aklını birlikte kullandığını görüyoruz. Hadiseyi temelden ele alalım: 


Harun er-Reşid, eşi Zübeyde'yi çok seviyordu. Hâdi, er-Reşid'e, veliahtlikten çekildiği takdirde kendisini Rakka eyaletine vali tayin edeceğini söylediği zaman er-Reşid bunu hemen kabul edip, «Rakka' ya varıp amcamın kızı Zübeyde ile başbaşa kaldığım zaman bu bana yeter, başka bir şey istemiyorum» demişti. (2) 


Görüldüğü gibi Zübeyde, er-Reşid'in yanında hilâfete denkti. Durum böyle olunca er-Reşid, Zübeyde'nin Emin'i veliaht yapma isteğini geri çevirir miydi? Böylece er-Reşid, oğlu Muhammed el-Emin'i hanımının isteğine uyarak veliaht tayin etti. (3) 


Zübeyde, kendi oğlu Emin'in, er-Reşid'in diğer oğlu olan Me'mün' dan daha çok veliahtliğe lâyık olduğuna inanıyordu. Bu yüzden er- 


(1) İmam Ebü Yusuf, KHitabu'i-Harac, Terc.: Müderris-zâde Muhammed Atâullah Efendi, Sadeleştiren, İsmall Karakaya, 1982, Ankara 

(2) Cahşliyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küttâb, 170 

(3) Suyüti, Tarihu'l-Hulefâ, 113 i 
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Reşid'i ısrarla Emin'e daha çok önem vermesi için teşvik ediyordu. 
Aşağıdaki olay buna örnektir: 


Bir gün Ümmü Cafer (Zübeyde) Reşid'in huzuruna girip, «Oğlun Muhammed'e âdil davranmadın. Onu techizat ve komutanlardan uzak olarak Irak'a vali tayin ettin. Komutanları ve techizatı Abdullah'a (Me'mün'a) verdin» dedi. Harun er-Reşid ona: «Oğlunu asayiş ve güvenliğin sağlandığı yere, Abdullah'ı ise harp alanına gönderdim. 
Harbe giden kimsenin komutanlara olan ihtiyacı daha çoktur» dedi.(1) Bu olay Zübeyde'nin, oğlunun durumu hakkında gayet dikkatli olduğunu ve onun geleceğiyle yakından ilgilendiğini gösteriyor. 


Emin'in veliaht olmasına çalışan bir başka kişi de Fazl b. Yahya' dır, Emin'in dayısı İsa b. Cafer b. Mansur, Fazl b. Yahya b. Hâlid'e gelip: «O, senin oğlun sayılır. Halife olması da sana aittir» dedi. Fazl, onun veliaht tayin edilmesi için çalışacağına söz verdi ve Emin, veliaht tayin edilinceye kadar gereken gayreti gösterdi.(2) 


İsa'nın bu hususta gayret göstermesi, kız kardeşi Zübeyde'nin teşvikiyle olmuştur. O, Zübeyde'nin adına konuşuyordu. Bu, Hâşimoğulları'nın görüşi'ne de uygun dü:.*.yordu. Zübeyde'nin oğlu Emin'i, Meracil'in oğlu Me'mün'a tercih ediyorlardı. İsa, Fazl ile konuşmak suretiyle işi normal yoluna koydu. Bermekiler de Zübeyde'yi, Fazl b. Rebi'i tutmaktan alıkoymak ve kendi yanlarına çekmek için onu razı etmeye özen gösteriyorlardı. 


Bermekiler bu arada Muhammed el-Emin hesabına askerleri de devreye soktular. Bunları elçi olarak, Muhammed'i veliaht seçmesi için Harun er-Reşid'e gönderdiler. Halife bütün bu isteklere uyup oğlu Muhammed'i hicri 175 (791-792)'de veliaht olarak seçti ve ona, «Emin» lâkabını verdi. İsfehani'nin aşağıda anlatacağı olay bize er-Reşid'in, hem tesir altında kaldığını, hem de onun Emin ve Me'mün' un özelliklerini bildiğini ifade ediyor: (3) 


Fazl b. Yahya, Horasan'dan er-Reşid'e oğlu Muhammed'i (Emin'i) veliaht ilân etmesi için elçi gönderdi. Harun er-Reşid'in bu işe karar verdiğini öğrenince de sevindi. Şairleri Muhammed b. Züeyb el. . 
Umani onlar adına uzunca bir kaside yazdı. Aşağıdaki beyitler oradan alınmıştır: 


«Bize meşhur haber geldiği zaman 
Bu, gören kimseye gizli kalmaz. 


(1) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, II, 223 
(2) İbnt'i-Esir, IV, 40 
(3) İsfehani, el-Ağani, XVII, 78-80 
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O haberi Küfeliler, Basralılar, 

Kurtarıcı ve baskın yapıcı süvariler getirdi. 

Alnım açık olarak arkadaşlarıma dedim: 

Muhammed (Emin) hilâfeti elde etti, dilinizi tutunuz. 
O parlak civanmerd veliaht olarak tayin edildi. 
İnsanlar bununla sevinip rahata kavuştular. 
Rablerine seslerini yükseltip şükretmek için tekbir getirdiler. 
Şükretmek onların hakkıdır. 

Bize bak, bize bakmayanı terket. 

Babanın cesaretli olduğu gibi cesaretli ol. 

Açığa vurulmayan gizli sözde hayır yoktur. 
Yayılmayan biatta da hayır yoktur. 

Sözün tesirli olduğunu keşke bilseydin. 

İşlerimizden korkup canımız sıkılarak, 

Biz geceleri uykusuz kalırken sen uyuyor musun? 
Gücün yeterken işi sağlam yap. 

Böyle işler geciktirilmez.» 


Şair şiirini bitirince, er-Reşid : 
— Ey el-Umani! Muhammed'i veliaht seçtim, gözün aydın olsun, dedi. Şair: 


— Vallahi ey mü'minlerin emiri! Kurak yeryüzüne yağmur, kısır kadınlara çocuk, ağır hastalara şifa müjdeler olsun, ded!. Halife: 


— Niçin? deyince, şair: 

— Çünkü o, zamanında eşi olmayan, şerefini koruyan ve işinin. 
üstesinden gelen biridir. 

— Abdullah hakkında ne dersin? 

— O da bir otlaktır. Fakat otu bol değildir. 

Bunun üzerine er-Reşid güldü ve: 


— Hay Allah, sizi kahretsin. İnsanın hoşuna giden şeyleri ne iyi biliyor, cömert kimselere ne çabuk koşuyorsunuz. Akıllı ve azimli olup da kendilerini beğenmeyen kimselerden nasıl da uzak duruyorsunuz. 
Bana gelince, vallahi ben, Abdullah'da Mansur'un tedbiri, Mehdi'nin ibadeti ve Hâdi'nin izzet-i nefsi olduğunu biliyorum, dedi. 


Harun er-Reşid, Emin'i veliaht tayin edip halkın biatını aldıktan sonra kendini huzursuz hissetmeye başladı. Bermekiler de bu haksız davranışın kötü akıbetini anladılar. Me'mün'u bırakıp da Emin'i veliaht tayin etmek adaletli bir iş değildi. Çünkü Emin, daha genç ve 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daha yetersizdi. Nitekim Cafer, er-Reşid'e hiç değilse Emin'den sonra Me'mün'u veliaht tayin etmesini teklif etti.(1) 

Harun er-Reşid'in bu hadiseden dolayı oldukça rahatsız olduğunu, Esmai'den rivayet ettiği bir olayla Mes'üdi de teyit etmektedir: 

«Bir gece er-Reşid ile sohbet ediyordum, birden onun şiddetli bir şekilde ızdırap çektiğini gördüm. Ağlayarak bir o yana bir bu yana koşuyor, bir oturup bir kalkıyordu. Sonra şu beyitleri söylemeye başladı: 

«Allah'ın kullarının işini (hilâfeti) güvenilir, muhtelif görüşlerin üzerinde birleştiği, zayıf ve âciz kalmayan kimseye emanet et. 

Bozuk kimselerin sözlerini terket. Topluluk anlasa da onlar söz- den anlamazlar.» 


Harun er-Reşid'in sözlerini işitince onun büyük bir karar arefesinde olduğunu anladım. Sonra er-Reşid, hizmetçisine: «Bana Yahya'yı çağır» dedi. Çok geçmeden Yahya geldi. Harun er-Reşid ona: 

«Ey Ebu'l-Fazl, veliahtlık işini düzeltip, bu görevi, huyunu beğendiğim, yolunu tasvip ettiğim, siyasetine güvendiğim ve zaafından emin olduğum birine vermek istiyorum. Hâşimoğulları duygularıyle Muhammed'e meylederler. Muhammed de biraz kendi arzusuna uyarak hareket eder, malını harcamakta israfa kaçar. Bir işi yaparken kadın ve cariyelere danışır. Abdullah ise ahlâkı güzel, görüşü yerindedir. Büyük işlerde kendisine güvenilir. Abdullah'ı veliaht seçersem Hâşimoğulları'nı gücendiririm. Muhammed'i veliaht olarak bırakırsam onun da halkı iyi idare edeceğinden emin değilim. Bu husustaki görüşünü bana bildir. Çünkü senin görüşün güzel, değerlendirmen yerindedir.» 

Yahya: 

«Ey mü'minlerin emiri! Her hata affedilir ve her görüş telâfi edilir. Ancak bu veliahtlik hariç. Bu husustaki hata kötü neticeler doğurur. Yanılma telâfi edilemez. Bu konudaki görüş burada belirtilmez» dedi. Harun er-Reşid, onun kendisiyle başbaşa kalmak istediğini anladı. Benim uzaklaşmamı istedi. Kalkıp bir köşeye oturdum. Sözlerini işitiyordum. Uzun müddet gizli konuşup tartışmaya devam ettiler. Gece sona ermek üzere iken Muhammed'den sonra Abdullah'ın hilâfete geçmesi hususunda anlaşarak ayrıldılar.» (2) 

Bunun üzerine er-Reşid hicri 182 (798)'de, Emin'den sonra Abdullah el-Me'mün için halkın biatını aldı. Ve onu Horasan'a vali tayin etti.(3) 


(1) Cabhşiyâri, el-Vüzera ve'l-Küttâb, 211 
(2) Mes'üdi, Mürdcu'z-Zeheb, TI, 272-273 
(3) İbnü'l-Esir, VI, 53 
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Anlaşıldığına göre er-Reşid veliaht tayin etme hususunda yanılmıştı. 


Bunun gibi şair Muhammed b. Züeyb el-Umâni, kasidesinin er-Reşid üzerinde sihir tesiri yaptığını gördü ve bu şiiri sebebiyle Kasım'ı da veliaht tayin ettirebileceğini düşündü. Harun er-Reşld'in meclisine gelip şiiri okudu: 


«Asil görüşlü halifeye söyle 
Kasım, Emin'den aşağı biri değildir. 
Biz ona razı olduk. Kalk veliaht olduğunu söyle.» 


Halife bu beyitleri işitir işitmez gülümseyerek: «Yazıklar olsun sana ey İbn Züeyb! Ben otururken hemen ayaklarımın üzerine kalkıp onu veliaht tayin etmemi mi istiyordun?n dedi. el-Umâni: 


— Ey mü'minlerin emiri! Ayaklarının üzerine kalkmanı istemedim. Bu konudaki iradeni bildirmeni istedim, dedi. Harun er-Regid: 


— Öyle ise onu veliahi tayin ettim, dedi ve Kasım'ın gelinesini emretti. Kasım gelince oturmasını söyledi. Kardeşleriyle beraber oturdu. Babası ona: «Ey Kasım! Sana el-Umâni'nin bir mükâfatı var. Seni veliaht tayin etmemizi istedi, biz de tayin ettikn dedi. Kasım: «Hüküm size aitlir, ey mü'minlerin emiri!» diye cevap verdi.(1) 


Harun er-Reşid, Me'mün'dan sonra oğlu Kasım'a biat aldı. Hilâfet sırası Me'mün'a geldiği zaman Kasım hakkında o karar verecekti. 
Me'mün dilerse onu veliahtlıkta bırakacak, dilerse azledecekti.(2) 


Harun er-Reşid'in, Kasım'a biat hususunda böyle bir yolu tutması, onun güç durumda olduğunu ve bunu inanarak yapmadığını ortaya koyuyor. Aslında er-Reşid'in böyle önemli hususlarda bu tür karar vermesi normal değildi. Ancak er-Reşid'in bu konuda takip ettiği siyasetin bir endişeden ileri geldiğini belirtmeliyiz. O, hilâfet konusunun oğullarını ayrılığa ve kan akıtmaya götüreceğini biliyordu. Harun er-Reşid'in bu konudaki duygularını bize Kisâi'nin naklettiği şu hadise gayet açık bir biçimde gösteriyor: 


«Reşid'in yanına oturmuştum. Biraz sonra gitmek üzere izin İstediğimde «otur» dedi. Yanından diğer insanlar gidip özel adamları kalıncaya kadar bekledim. Bana: «Ey Ali! Muhammed ve Abdullah'ı görmek istemez misin?» dedi. «Eroette isterim, Allah'ın, mü'minlerin emirine ihsan ettiği yavrularını görmek beni sevindirir» dedim. Bunun üzerine er-Reşid, Abdullah (Me'mün) ve Muhammed (Emin)'in 


(1) İsfehani, el-Ağani, IV, 80 
(2) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, Il, 273 


İslam Tarihi. C3.F: 441 
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e, e e an e m getirilmesini emretti. Ufuktaki yıldızlar gibi parlak, vakar ve sükün içerisinde gözlerini önlerine dikerek gelip meclisin kapısının önünde durdular. Babalarını selâmladılar ve onun için en güzel duada bulundular. Reşid yaklaşmalarını emretti. Yaklaştılar. Muhammed'i sağına, Abdullah'ı soluna aldı. Sonra bana onlara bir takım şeyler sorup denememi söyledi. Dediğini yaptım. Sorduğum her soruya en güzel ş€ekilde cevap verdiler. Harun er-Reşid buna çok sevindi. Sevinci yüzünden okunuyordu. Sonra bana: «Ey Ali! onların tutum ve cevaplarını nasıl buldun?» dedi. «Ey mü'minlerin emiri! Şairin şu sözü gibi» dedim: | 

«— Ben iki şerefli ay ve hilâfete iki aday civan görüyorum ki onları eski bir soy ve asâlet süslemiştir.» 

«— Ey mü'minlerin emiri! Onlar aslı temiz, yetiştiği yer güzel, toprağın derinliklerine kök salmış, kaynağı tatlı iki gençtir. Babaları parlak, hükmü geçerli, ilmi geniş, hilmi büyüktür. Onlar da babaları gibi hükmederler, onun nuru ile nurlanırlar, onun diliyle konuşu:- lar ve onun mesud olması için çalışırlar. Allah mü'minlerin emirini onlarla faydalandırsın ve ümmetin tamamını mü'minlerin emiri ve oğullarından mahrum eylemesin. Ben, halifelerin çocukları ve bu mübarek ağacın dalları içerisinde bunlardan dili daha keskin, sözi daha güzel ve bildiği şeyleri daha iyi ifade etme gücüne sahip birini görmedim.n 

Bunun üzerine er-Reşid oğullarını bağırma bastı. Kucakladı. Hemen gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra oğullarına dışarı çıkmalarını emretti. Onlar dışarı çıkınca bana yönelip: 


«İleride ecelim gelip öldüğüm zaman göreceksin ki, Emin ile Me'- mün arasında ayrılık çıkacak, düşmanlık başgösterecek, bu durum kan akıtılıp, insanlar öldürülünceye, kadınların örtüleri yırtılıncaya 


kadar sürecek ve dirilerden bir çoğu ölüler içerisinde olmayı temenni edecektir.»(1) 


Nitekim er-Reşid'in bu sözleri gerçekleşmiş, ölümünden sonra oğulları Emin ile Me'mün arasında büyük fitne fırtınaları kopmuş, bu 


fitne bir çok müslümanın başını yemiştir. Emin de bunun kurbanlarından biridir. 


f) Harun er-Reşid'in Şahsiyeti ve Ahlâkı: 


Harun er-Reşid, halifelerin en faziletli, en düzgün konuşanı, en bilgin ve en cömertlerinden biri idi. Genellikle hilâfeti boyunca bir 


(1) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, 11, 27 
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sene hacca gider, bir sene ordunun başında cihat ederdi. Günde yüz rekât nafile namaz kılıyordu. Yaya olarak hacca gitmiştir. Onun dışında hiç bir halife yaya olarak hacca gitmemiştir. Cömertlik hariç diger hareketlerinde Mansur'a benziyordu. Çünkü Mansur'dan daha cömertti. Hiç bir iyilik onun yanında karşılıksız kalmazdı. Şiir ve şairleri sever, edip ve fakirlere ihsanlarda bulunurdu. Bilginlere karşı da alçak gönüllüydü.(1) 


Harun er-Reşid, bazan kırıp geçiren kasırga gibi, bazan da tatlı ve hafif rüzgâr gibi olurdu. Aklından ziyade duygularının etkisinde kalırdı. Bazan harekete gelir, kükrer, dalgalanırdı. Kendisine öğüt verildiği zaman ağlar, hıçkırırdı. Şakacı ve nüktedân kimseleri yakınında bulundururdu. Bunun gibi kahraman süvarileri de yanından ayırmazdı, Duygularının aklına galip geldiğine delil olarak şu olayı zikredebiliriz: Bir defa Ebu'l-Atâhiye'yi hapsetmiş ve hareketlerini takip etmek üzere bir de casus tayin etmişti. Casus onun bir gün duvara şu beyitleri yazdığını gördü: 


«Vallahi zulmetmek alçaklıktır 

Kötülük yapan fiilinin karşılığını görecektir 
Âhirette insanları hesaba çekene gideriz 
Allah katında hasımlar toplanır.n 


Bu, er-Reşid'e bildirilince gözlerinden yaş geldi. Ebu'l-Atâhiye'yi huzuruna getirtti, bin dinar verip hakkını helâl etmesini söyledi.(2) 


Esmai şöyle nakleder: 


«er-Reşid bir gün yemek hazırlattı. Odayı döşetti, Ebu'l-Atâhiye' yi davet etti ve ona, «Bizim bu dünya nimetleri içerisindeki halimizi tavsif et» dedi. Ebu'l-Atâhiye, «Yüksek köşklerin gölgesinde elde ettt- 
“ğin nimetler içerisinde sağ salim yaşa» dedi. er-Reşid: 


— Güzel söyledin, sonra? dedi. Ebu'l-Atâhiye: 


— Sabah akşam istediğin her şey hemen sana geliyor, dedi. Halife: 

— Güzel, sonra? dedi. Ebu'l-Atâhiye: 

— Ölüm döşeğirde can çekiştiğinde, işte o zaman aldanmakta olduğunu kesin olarak bilirsin, dedi. Bunun üzerine er-Reşld ağladı. 
Fazl b. Yahya, Ebu'l-Atâhiye'ye, «Mü'minlerin emiri, seni kendisini sevindirmen için davet etti. Halbuki sen onu üzdün» dedi. Harun er- 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahri, 169-170 
(2) İbnü'l-Esir, Aynı eser, VI, 72 
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Reşid, uBırak onu, çünkü o, bizi gaflette gördü ve bu gafletimizin daha da artmasını hoş görmedi» cevabını verdi.» (1) 


Harun er-Reşid'e yakın olan bazı şairler, onun bu duygusunu bilir ve istismar ederlerdi. Meselâ Ebu'l-Atâhiye, er-Reşid'in bu duygusunu zaman zaman kendi hesabına xullanıyordu. Ebu'i-Atâhiye şöyle anlatır: 


ver-Reşid, kayığa binince kaptanların şarkı söylemesi hoşuna giderdi. Ancak bazan şarkı sözlerinin bozuk olmasından rahatsız olur ve, «Şairlere söyleyin bunlara şarkı sözü yazsınlar» derdi. Ben bir ara hapisteydim. Halifeye, uEbu'l-Atdhiye'den başka bunu yazacak kimse yoktur. O da hapistedir» denilmiş. Bunun üzerine halife, bana onlara şiir yazmam için haber gönderdi, fakat serbest bırakılmamı emretmedi. Buna kızdım ve: «Vallahi öyle bir şiir söyleyeceğim ki bu, er-Reşid'i üzecek, sevindirmeyecek» dedim ve bir şiir yazıp kaptanlar- dan birine ezberlemesi için gönderdim. Şiir şöyleydi: 


«Ey azgın kalp! Tamahkâr göz sana hainlik yaptı. 

Hayır ve şer sebepleri için yakın ve uzak olan vardır. 

İşlenilen günahtan samimi bir tevbe var mıdır? 

Yaralı kalpler nasıl tedavi edilebilir? 

Allah bize iyilik yaptı, hatalarımız etrafa yayılmıyor. 

İnsanın elbisesi içerisinde bize gizli olan hataları açığa vurulup rezil edilirse, nice aziz kimseler görürüz ki onlardan yüz çevrilir. 
Zaman içerisinde şarkı söyleyen biri yolcuya seslenir: Yeryüzünde bazı kimselerin ölmesi bir kavim için rahatlama olur. 
Kişi bir gün ruhsuz ceset olacaktır. 

Hepimiz gafletteyiz. Ölüm ise sabah akşam gelip gitmektedir.» 


Harun bunu işitince duygulandı.» (2) 


er-Reşid çabuk ağladığı gibi çabuk da gülerdi. İbnü'l-Esir anlatıyor: (3) i 


«İbn Ebi Meryem nüktedan biriydi. O konuşunca er-Reşid dayanamaz gülerdi. Bu, er-Reşid'in çok hoşuna gitiği için ona saray içinde bir oda tahsis etmişti. Bir gece fecir vakti er-Reşid namaza gider- 


ken İbn Ebi Meryem'e uğradı. İbn Ebi Meryem uyuyordu. Yorganını kaldırıp: 


(1) İbn Tiktaka, Aynı eser, 160-170; İbnü'l-Esir, IV. 72-73 
(2) İsfehani, el-Ağani, ITIL, 121. 122 
(3) İbnü'i-Esir, VI. 71-72 


İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 165 


— Nasıl sabahladın? dedi. İbn Ebi Meryem: 

— Henüz sabahlamadım, işine git, diye cevap verdi. er-Reşid: 

— Namaza kalk, dedi. İbn Ebi Meryem: 

— Bu, Ebw'i-Carüd'un namaz vaktidir. Ben Ebü Yusuf'un mezhebini benimseyenlerdenim.(1) dedi. 


Harun er-Reşid gidip namaz kılmaya durdu. Sonra İbn Ebi Meryem, er-Reşid'in namaz kıldığı yere geldi, er-Reşid'in namazda: «Ben, beni yaratana nasıl ibadet etmeyeyim?n(2) âyetini okuduğunu işitince: «Vallahi bilmiyorum» dedi. er-Reşid gülmekten kendisini alamadı. 
Sonra kızarak: «Namazda da mı bunu yapıyorsun?» dedi. İbn Ebi Meryem: 

— Ne yaptım? dedi. er-Reşid: 

— Namazımı bozdun, dedi. 

— Vallahi ben bozmadım. Senin: «Ben, beni yaratana nasıl ibadet etmeyeyim» dediğini işitince, «Bilmiyorum» dedim.n 


Harun tekrar gülmeye başladı ve: «Kur'an ve din ile şaka yapmaktan sakın, bunun dışında dilediğini yapn dedi. 


er-Reşid çok cörmertti. Sarayına gelenlere bol bol bahşiş verirdi. 
Şairler kendisini methedince cömertlik damarı öyle kabarırdı ki bu, israf derecesine varırdı. Umeyye Oğuları'ndan biri bir gün er-Reşid'in geçeceği yolda durdu. Elinde bir kitap vardı, er-Reşid, kitabı alıp Içine baktı, içinde şu şiir dikkatini çekti: 

«Ey Allah'ın emin kulu! Ben akıllı, doğru ve şeref sahibi birinin söylediğini söylüyorum. 

Sizin bize karşı üstünlüğünüz var. Bizim bütün Araplardan üstünlüğümüz de sizinledir. 

Abd-i Şems, Hâşim'den sonra gelir. Halbuki onlar bir ana bir babadan gelmektedirler. 

Bizimle olan akrabalık bağlarını gözet. Çünkü Abd-i Şems, Abdulmuttalib'in amcasıdır » 

Harun, ona her beyti için bin dinar verdi ve «Bizi daha çok övseydin sana daha çok verirdik» dedi.(3) 


Bu, er-Reşid'in cömertliğiyle ilgili basit bir misaldir. Başka misaller vermeye gerek görmüyoruz. Çünkü edebiyat ve tarih kitapları onun cömertliğiyle ilgili misallerle doludur. 


(1) Ebu'i-Carüd, sabah namazının erken kılınması görüşünde olan fakihlerden biridir. Ebü Yusuf'un görüşü ise böyle değildir. 

(2) Yâsin süresi, âyet 22 

(3) Mes'üdi. Mürücu'z-eheb, II, 38: Cahşiyâri, el- Vüzerâ ve'l-Küttab, 144 
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Harun er-Reşid, devletin idari teşkilâtında bazı değişiklikler yapmıştır. Vilâyetleri küçülterek daha kolay idare edilir bir hale getirdi. 
Merkez teşkilâtında bazı divanlar kurarak bunları vezire bağladı. Daha önce valilere bağlı olan kadılan müstakil hale getirerek onlara, merkezdeki başkadıya (Kadı el-Kudut) hesap verme mecburiyetini getirdi. Başkadı İmam-ı âzam Ebü Hanife'nin talebesi Ebü Yusuf idi. 

Harun er-Reşid, ilim ve sanata çok ehemmiyet veriyordu. Binbir gece masallarına konu olan sarayında ilim ve fikir adamları, sanatkârlar toplanır ve halife huzurunda münakaşa ederlerdi. Halife onları ınaddi ve manevi bakımdan desteklerdi. 


Harun er-Reşid, umumiyetle halifelerin en büyüklerinden biri olarak kabul edilir. Fakat siyasi bakımdan onun devri pek parlak sayılmaz. Kuzey Afrika'nın İslâm devletinden kopması onun zamanındu olmuştur. Ticari faaliyetler onun zamanında çok gelişmiş ve müslüman tüccarları Çin ve İskandinavya'ya kadar faaliyet sahalarını genişletmişlerdir. 


g) Harun er-Reşid'in Ölümü: 


Daha önce belirttiğimiz gibi Harun er-Reşid, Horasan'da ayaklanan Râfi b. Leys'i ortadan kaldırmak için bizzat kendisi gitmek mecburiyetinde kalmıştı. Bağdat'ta yerine vekil olarak oğlu Emin'i birakmış, yanına yardımcı olarak da Yahya b. Süleym'i vermişti.(1) Kendi yanına ise diğer oğlu Me'mün, Fazl b. Rebi, İsmail b. Subeyh ve liyakatlı komutanlardan bir topluluğu almıştı. Götürdüğü askeri birlik de son derece tecrübeli idi. Fakat yolda er-Reşid'in hastalığı arttı. 
Sefere devam edecek takatı kalmadı. Bu sebeple kendisi Tüs'ta kalarak Horasan'a giden ordunun başında oğlu Me'mün'u gönderdi. Me'- mün'un yanında hocası Fazl b. Sehi vardı. Harun er-Reşid ile beraber TüSs'ta veziri Fazl b. Rebi, bir miktar asker ve bir miktar mal kaldı. 
Reşid ecelinin yaklaştığını hissetmişti. Veziri Fazl'a vasiyet etti, şayet ölürse Me'mün'a katılmasını söyledi. Harun er-Reşid, Tüs'ta 3 
Cemaziyelâhir 193 (24 Mart 809) tarihinde kırk dört yaşında iken öldü. 


(1) Cahşliyâri. el-Vuzcrâ ve'l-Küttâb, 146 


6 — EMİN (193-198. 808-813) 


a) Yetişmesi ve Halife Olması : 


Ebü Abdulah Muhammed el-Emin, kardeşi Me'mün'dan altı ay sonra, hicri 170 (786-787) senesinde doğdu. Annesi, Mansur'un oğlu Cafer'in kızı Zübeyde'dir. Abbasi halifeleri içerisinde Emin'den başka babası ve anası Haşimi olan yoktur. 


Harun er-Reşid, oğuları Emin, Me'mün ve Kasım'ı veliaht tayin etmişti. Horasan'a Me'mün'u, Arap Yarımadası'na Kasım'ı ve Irak'a da Emin'i vali tayin etti. Daha önce anlatıldığı gibi er-Reşid, Rafi b. 
Leys'in ayaklanmasını bastırmak üzere Horasan'a giderken Tüs'ta ölmüştü. Tüs'ta hastalanınca bu ayaklanmayı bastırmak üzere Horasan'a oğlu Me'mün'u gönderdi. Harun er-Reşid ölünce ülkenin her tarafından Emin'e biat edilmiş, buna itiraz eden hiç bir kimse olmamıştır. 


Fazl b. Rebi, er-Reşid'in vasiyetini yerine getirmedi. Harun er-Reşid, Fazl'ın emrindeki birlikle beraber Horasan'a gitmesini vasiyet ettiği halde, onun ölümünden sonra Emin'in isteğiyle Bağdat'a döndü. Bu tutum bir takım karışıklıkların meydana gelmesine sebep olmuştur. Fazl, bu hareketinden dolayı Me'mün'dan korktuğu için iki kardeşin arasını açtı ve Emin'in, kardeşleri Me'mün ve Kasım'ı azledip yerine oğlu Müsa'yı veliaht tayin etmesi için çalıştı. 


b) Emin ve Veliahtlık: 


Harun er-Reşid devri daha önce gördüğümüz şekilde bir veiahtlık trajedisi içinde sona erdi ve oğlu Emin idareyi devraldı. Emin'in içine sakladığı düşünceleri uzun uzadıya araştırmaya ihtiyaç görmüyoruz. Gönlünden geçirdiklerini açıkça görebilmemiz için Emin'in davranışlarına bakmak yeterlidir. Zira bizzat kendisi Kâbe'de ettiği yeminin hemen arkasından gönlünden geçenleri de açıklıyor. 


Fazl b. Rebi'nin naklettiğine göre Emin ona Beytullah'tan çıkarken şöyle dedi: 
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— Ey Ebu'l-Abbas! İçimde halifeliğimin çok sürmeyeceği hissi var. 

— Allah, Emir'i aziz kılsın, niçin böyle düşünüyorsunuz? 

— Çünkü ben bozmaya niyetli olarak yemin ediyorum. 

— Sübhanallah, burada mı? 

— Evet, burada.(1) 


Nitekim Emin, önceden düşündüğü şeyleri gerçekleştirmek için çalışmaya başladı. Me'mün ve Kasım'ı azletti ve kendisinden sonra veliahtlığa oğlu Müsa'yı getirdi. Veziri Fazl b. Rebi haciplerinden birini göndererek biat konusunda yazılan ve er-Reşid'in, Kâbe'ye astırdığı iki yazıyı ne yapıp yapıp almasını istedi. Hacip de yazıları Kâbe'den çaldı ve Fazl'a teslim etti. Fazl onları Emin'e verdi. O da bu yazıları imha etti.(2) 


Bu hareketiyle Emin kendi şahsı, idaresi ve kendisine yardımcı olanlar aleyhine esecek olan kasırgaların kapısını açmış oldu. 


c) Sufyani ve Emevi Hilâfetini Diriltme Gayretleri : 


Sufyani adıyla tanınan Ali b. Hâlid b. Yezid b. Muâviye, Emin ile Me'mün arasındaki fitneyi fırsat bilerek harekete geçti. Bu şahıs Emeviler'i yeniden eski şereflerine kavuşturma gayretiyle halkı etrafında toplanmaya davet ederek Şam'a yürüdü. Emin'in, Şam'daki valisini yenilgiye uğratarak Emeviler devrinin başkentini istilâ etti. Nüfuzu Şam'ın etrafmdaki bölgelere de yayıldı. Bağdat ise Me'mün'a karşı harekete geçmekle meşguldü. Bu sebeple Suriye'de nerdeyse Sufyani' nin hâkimiyet ve bağımsızlığı tamamlanmak üzereydi. Emin'in, Hüseyin b. Ali b. İsa komutasında gönderdiği ordu da Sufyani'ye karşı etkili olacak durumda değildi. Sufyani'nin gücünü sadece Yemenli- 
'erle Mudariler arasındaki iç çekişmeler zayıflatıyordu. Bundan dolayı Sufyani nihai hedefine varamadı.(3) 


d) Emin'in Vezirleri ve Devlet Ricali : 


Fazl b. Rebi Emin'in ilk veziri idi. Buna rağmen Emir'in galip gelmesi ümidi azalınca Hicri 196 (812) senesinde gizlendi, zira o Emin' in kendisinden başka birini vezir yapacağını sanmıyordu. 


(1) Cahşiyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küttab, 222 
(2) Cahşiyâri, Aynı eser, 292 
'3) Taberi, X, 55 vd. 
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Emin'in güvendiği en önemli kişiler şunlardı: 


Abbas b. Fazli b. Rebi. Bu şahıs, aynı zamanda halifenin hacipliği görevini yürütüyordu. Divanu'l-Hatem reisi Bekr b. Mu'temlr en sadık adamları arasında yer alıyordu.(1) Emin'in adamlarından birl de Ali b. İsa b. Mâhân'dır. Tahir b. Hüseyin'e karşı yapılan savaşlarda öldürülmüştür. Dönemin diğer bir devlet adamı da Hüseyin b. Ali b. 
İsa'dır. Bu da babası gibi vurdumduymaz ve vefası az bir insandı. 
Emin'le Me'mün arasındaki savaşta Me'mün'un galibiyete yaklaştığını görünce Emine saldırıp onu yakaladı ve hapsetti, sonra da Me'- mün'a biat etti. Fakat Hüseyin'in askerleri ona hücum edip Emin'i kurtararak tekrar halifeliğe getirdiler. Bu yaptıklarına rağmen Emin onu affetti. Fakat o yine rahat durmadı. Yeni bir ihanet plânı düzenlemek üzere Bağdat'tan kaçmaya çalıştı. Lâkin Emin'in askerleri onu yakalayıp öldürdüler. 


e) Emin'in Şahsiyeti ve Ahlâkı: 


Emin, eğlence ve oyuna düşkün bir insandı. Bunlarla meşguliycetinden dolayı memleket idaresine zaman ayıramıyordu.(2) 


Câhız'ın İshak b. İbrahim el-Mavsıli'den naklettiği bir rivayetten, Emin'in oldukça tutarsız hareketlerde bulunduğunu, şahsiyetinin çelişkili bir yapı arzettiğini öğreniyoruz. «Üstüne başına dikkat etmeyen, kiminle oturduğuna önem vermeyen, içki meclisinde halkın arasına karışan, bazan insanlara altın ve gümüş verip, canı sıkıldığında malları yağma ettiren» bir insandı. İshak b. İbrahim el-Mavsıli, «Bir gece onun bazı âile fertlerine bir kayık yükü altın verilmesini emrettiği- ne ve bunun verildiğine şahit oldum. Yine bir gece benim için kırk bin dinar emrettiğini ve bunun önümde taşındığını gördüm» diyor. 
«Halbuki bir başka gün hizmetçileri, kirlenmiş elbisesini değiştirmeye onu ikna etmek için yalvarıyorlardı.» (3) 


Öte yandan Emin'in bir arslanı elleriyle öldürecek kadar güçlü ve atılgan bir insan olduğu rivayet edilir. Güzel konuşan, edebiyata âşina bir kişi olduğu da rivayetler arasındadır. Fakat idarecilik yönü oldukça zayıftı. Bu yüzden bazı tarihçiler onu halifeliğe uygun görmezler.(4) 

Kendisine biat edilmesinden hemen sonra memleketin her tara- 


(1) Cahşiyâri, el-Vuzerâ ve'i-Küttab, 236 
(2) İbn Tiktaka, el-Fahri, 187 

(3) Câhız, et-Tâc, 42-43 

(4) Suyüti, Tarihu'l-Hulefâ, 116 
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fına emirler gönderip, şaklabanlar ve şarkıcılar bulunmasını emretrgiş, bu yolda pek çok para harcamıştır. 


Emin, iktidarının sallanmaya başladığı zamanda bile eğlence ve sefahattan geri durmuyordu. Saltanatmm son anlarında, sarayı kuşatıldığı zaman bile, kendisine şarkı söylemesi için cariyelerinden birinin yanına oturdu ve mancınıkla atılan taş oturduğu halının üstüne düştü.(1) 


İbrahim b. el-Mehdi'nin rivayet ettiği şu olay da Emin'in ne kadar vurdumduymaz olduğunu gösteriyor: 


«Kuşatmanın şiddetlendiği bir gün Emin'in huzuruna girmek için izin istedim. Girince ne göreyim! Emin etrafına sarayın bütün hizmetçilerini toplamış, sarayın havuzundan ve Dicle nehri ile havuz arasındaki su kanalından bahsediyor. Hizmetçiler bu konuda çeşitli fikirler ileri sürerken Emin de onlara tâbi olup başlarında idarecilik (!) 
yapıyordu. Selâm verdim, almadı. İkinci defa selâm verince dedi ki: «Beni rahatsiz etme! Küpeli'm havuzdan Dicle'ye gitti» (Küpeli, Emin için küçükken yakalanmış bir balıktır. Emin ona incili iki altın küpe takmıştı) .(2) 


Yukarıda tarih ve edebiyat kitaplarında anlatılan Emin'in ahlâki zaafına ve kötü bir halife olduğuna dair malumattan bir kısmını naklettik. Ne var ki, Emin'e nispet edilen karakter zaafı ile ilgili rivayetlerin oldukça şüpheyle karşılanması gerektiğini ileri süren tarihçiler de vardır. Bu eğilim Emin hakkında yazılanların hepsinin veya çoğunun uydurma olduğu görüşündedir. Çünkü bunlar Me'mün zamanında yazılmıştır. Mevcut halifeyi memnun etmek ve Emin'in öldürülmesini haklı göstermek için, bunlarda, Emin'in zayıflığı ön plâna çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu tür durumlarda suç ve hataların çoğu yenilene, yönetimi kaybedene yüklenir, Emin'in eğlence ve sefahata dalmış olması bir gerçektir. Fakat yazarlar bu özelliklerini aşırı derecede abartarak anlatmışlardır. 


Öte yandan bu tür bir görüşü tasvip etmeyen tarihçiler olaya şöyle yaklaşıyorlar: Bir defa böyle bir yaklaşım önümüzdeki büyük kültür mirası hakkında şüphe duymamıza sebep olur. Aynı zamanda Emin hakkında yazılanların ancak pek azı Me'mün zamanında yazılmıştır. 
Bunların pek çoğu daha sonraki halifeler döneminde kaleme alınmıştır. Dolayısıyle bunlarda Me'mün'un etkisi oldukça azdır. Aynı zamanda Emin'den menfi olarak bahseden tarihçilerden pek çoğu bilgi ve 


(1) Câhız, et-Tâc, 43 
(2) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, II, 301-302 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delillerini değişik kaynak ve râvilerden edinmişlerdir. Bunca yazarın ve râvinin bir yalan üzerine böylesine ittlfak etmesine inanmak oldukça zordur. Emin'in hafif meşrepliğine daha kendi zamanındaki şiirlerden bile delil bulmak mümkündür. Onun şairlerinden Hüseyin b. Dahhak ve Ebü Nuvas sundukları methiyelerde Dicle nehrindeki eğlence gemilerini, sefahat gecelerini, cariyeleri, şarkıcıları tasvir etmişlerdir (1) Halife Emin hakkındaki birçok rivayet İbnül Esir'in şu kanaatine hak verdirecek niteliktedir: .Emin'in hayatından kayde değer güzel bir şey bulamadık.» 
f) Emin ile Me'mün Arasındaki Hilâfet Mücadelesi ve Emin'in Ölümü :(*) 


Harun er-Reşid, Tüs'ta vefat ettiği sırada merkezde bulunan Emin, halife ilân edilerek halktan biat alındı. Bu sırada babasının yanında olan Me'mün kardeşine biat etmekle beraber ordu ile birlikte geri dönmeyip Horasan'da kalmayı tercih etmiştir. Tamamen Fazl b. Rebi'in tesirinde kalan Emin, kısa zaman sonra ağabeyinin aleyhine döndü. 
194 (809/810) yılında oğlu Müsa'nın adının da veliahtler listesine 
dahil edilerek hutbelerde zikredilmesi, oğlunu kendisine halef yapacağını açıkça gösteriyordu. Nitekim çok geçmeden 195 yılı başlarında (810) Me'mün kesin olarak vellahtler listesinden çıkarıldı. Bu iki kardeş arasmda iktidar mücadelesinin başlaması demekti. 


Ancak burada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de bu iki kardeşin hilâfet mücadelesinin arkasında gelişen siyasi olaylardı. 
Emin, Bermekiler'e karşı mücadele vermiş Fazli b. Rebi olmak üzere Arap eşrafı tarafından destekleniyordu. Annesi İranlı bir cariye olan Me'mün ise, valisi bulunduğu doğu eyaletleri, diğer bir deyimle İranlı unsur tarafından tutuluyordu. 190 (805-806) yılında müslüman olan Fazl b. Sehi, Me'mün'un veziri durumunda idi. Bu zat Bermekiler'e intisap ettikten sonra süratle yükselmiş ve basiretli tutumuyla Me'- mün üzerinde büyük bir nüfuz kurmuştu. Görülüyor ki, daha başlangiçta iki kardeş arasındaki iktidar mücadelesi Arap ve İranlı unsur arasında Abbasi hilâfetinin kurulması ile başlayan ve Ebü Müslim ile Bermekiler'in ortadan kaldırılmasıyla devam eden nüfuz mücadelesi şeklini almıştır.(2) 


Me'mün, Bağdat ile irtibatının kesilmesi üzerine bir taraftan Herseme b. A'yan komutasında büyük kuvvetler toplamaya çalışırken di- 


(1) Bkz.;: Ebü Nuvas Divanı, Ferit Rifai, Asru'l-Me'mün, Ili, 292-302: İsftehani, el-Ağani, Hüseyin b. Dahbak'ın Biyografisi, VI, 165-205 

(*) Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, 62 vd.; Fikret Işıltan, «Me'- mün» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 

(2) aMe'mün» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 
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ger taraftan da Bağdat'tan üzerine gönderilmesi muhakkak olan ordunun yolunu kesmek için Tahir b. Hüseyin'i dört bin kişilik bir ön- 
» cü kuvvetinin başında batıya doğru yola çıkardı. Emin, daha başlangıçta bir hata işleyerek babası zamanında Horasan valiliğinde bulunan ve kötü idaresi ile halkın kin ve nefretini kazanmış olan Ali b. 
İsa b. Mâhân'ı ağabeyinin üzerine gönderdi. Tahir, Rey'e ulaştığı sırada elli bin kişilik ordusuyla Ali de Celulâ'ya gelmişti. Aradaki büyük sayı farkına rağmen Tahir, Rey halkına güvenemediği için bu şehirde kalıp muhasara edilmektense meydan savaşını uygun buldu. 
İki taraf arasındaki savaş, belki de Ali b. İsa'nın daha başlangıçta maktul düşmesi sebebiyle Tahir'in galibiyeti ile neticelendi (Mayıs 811). 
Tahir, savaş sonunda Me'mün'a şu meşhur kısa zafernâmeyi göndermiştir: 


«Emirül-mü'minin'e bu satırları yazarken Ali'nin başı önünde, mührü parmağımda ve ordusu firardadır, selâm.» Ancak bu zafer haberini aldıktan sonradır ki, Me'mün, Merv'de biat almış, askeri ve sivil idareyi Fazl b. Sehl'e bırakmış ve Tahir'e yazdığı mektupta da ordudan kendisi adına biat almasını emretmiştir. Başsız kalan Emin' in birlikleri Bağdat'a dönmüşler ve karışıklık çıkarmışlardır. Uğradığı mağlubiyetle henüz ümidi kırılmamış olan halife, bu sefer Abdurrahman b. Cebele komutasında yirmi bin kişilik bir orduyu yola çıkardı. 
Hemedan'a Tahir'den önce varan Abdurrahman, burada onun tarafından kuşatıldı. Rey galibiyeti sebebiyle şöhreti artan Tahir'e her taraftan yardımcı kuvvetler geldiği gibi bütün Horasan şehirleri Emin'e karşı cephe aldılar. Abdurrahman hâlâ halifenin göndereceği takviye kuvvetlerini bekliyordu. Gerek yardımcı kuvvetlerin gelmeyişi ve gerekse yerli halkın ısrarları Abdurrahman'ı teslime mecbur etti. Ancak teslim müzakereleri devam ederken halifenin gönderdiği kuvvetlerin gelmesinden cesaretlenen Abdurrahman, Tahir'in kuvvetlerine âni bir baskın yaptı ise de başarısızlığa uğrayarak katledildi. 196 (811/ 
812) yılında Emin, ilerlemekte olan Tahir'e karşı bin bir güçlükle toplayabildiği kuvvetlice bir ordu gönderdi ise de bu ordu Hânikin'de Tahir'in maharetle yürüttüğü menfi propaganda neticesinde daha savaşa girmeden dağıldı. Bu arada Horasan'dan Herseme b. A'yan gelerek Me'mün'un, Tahir'in aldığı yerleri kendisine teslim edip Ahvaz'a yürümesine dair emrini tebliğ etti. Herseme Hulvan'ı işgal ederken, Tahir de, Ahvaz üzerine yürüyordu. 


Birbiri arkasından uğranılan mağlubiyetler sebebiyle Bağdat'ta çıkan karışıklıklar artık Me'mün'un ilerlemekte olan kuvvetlerine karşı büyük askeri birlikler gönderilmesine mâni oldu. Emin'in el-Cezire bölgesinde hâlis Arap kabileleri arasında kuvvet toplama gayreti de 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mahalli anlaşmazlıklar yüzünden bir netice vermedi. Bağdat'ta Hüseyin b. Ali b. İsa b. Mâhân, 11 Receb 198 (29 Mart 812) tarihinde Eınin'i tahttan indirdi ise de, diğer komutanların müdahalesi neticesinde tekrar tahtına iade edildi. Tahir, Ahvaz ve Huzistan'ı ele geçirdikten sonra Bahreyn, Uman ve Hicaz, Me'mün'a biat etti. Bunu Vâsıt, Küfe ve Basra şehirlerinin zaptı takip etti. Tahir, buradan Bağdat üzerine yürüyerek karşısına çıkan bir iki küçük kuvveti mağlup edip şehrin hemen güneyindeki Sarsar kanalına ulaştı. Kuzeyden ilerliyen Herseme b. A'yan da bu sırada Nehrevan'a varmış bulunuyordu. 


Emin, bundan sonra düşman kuvvetlerini para ile satın alma yolunu denediyse de, bunda da başarılı olamadı ve 197 (812-613) yılında Bağdat'ın bazı dış mahalleleri Tahir'in eline geçti. Ancak hemen her sokağın savaşla işgal edilmesi gerektiğinden bütün yıl iki taraf arasında mücadeleler ve entrikalar devam etti. 198 yılı başında (Eylül 813) Emin'in güvenilir adamlarından Huzeyme b. Hazim ve Murhammed b. Ali b. İsa b. Mâhân, halifeye ihanet ederek Dicle'nin dogu sahilini Herseme b. A'yan'a teslim ettiler. Tahir de derhal Dicle' nin batı sahilini işgal etti. Hilâfet sarayında mahsur kalan Emin için iki yol kalmıştı: Ya teslim olmak, yahutta Suriye veya el-Cezire'ye kaçmak. 


Tahir onun kaçma ihtimalini göz önüne elarak gerekli tedbirleri aldı. Bunun üzerine Emin, çok korktuğu ve nefret ettiği Tahir'e değil aslen Arap olan Herseme'ye teslim olmaya karar verdi. İktidar mü:- cadelesinin büyük yükünü omuzlarında taşımış olan Tahir, son ve büyük başarının Herseme'ye nasip olmasına razı olmadı. Bazı tehditlerle hiç olmazsa hilâfet alâmetlerinin kendisine gönderilmesi şartını kabul ettirdi. Emin, 24/25 Muharrem 198 (24/25 Eylül 813) gecesi sarayı Tahir'in kuvvetleri tarafından kuşatılınca Herseme'ye durumu bildirdi. Herseme onu bizzat saraydan alma zorunda kaldı. E:nin ve Herseme sandala binip nehrin doğu sahiline geçmek isterlerken Tahir'in adamlarının hücumuna uğradılar. Kayıkları battı, kendileri zor kurtuldular, Emin hapsedildi ve geceleyin bir kaç İranlı tarafından idam edilerek başı Tahir'e götürüldü. Tahir onun başını hilâfet alâmetleri ile birlikte Me'mün'a gönderdi.(1) 


Emin, üç yıl kadar devam eden kısa halifeliği esnasında, bütün gücünü kardeşi ile mücadelelerde harcadığı ve kendisi de bu savaşlar sırasında öldürüldüğü için dışa karşı askeri bir harekâta girişemediği gibi içte de idari, fikri ve imar sahalarında bir şey yapamamış 


(1) Emin ile Me'mün arasındaki mücadeleler için bkz.: «Me'mün» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 
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veya buna imkân bulamamıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarında ennesi tarafından çok şımartıldığı ve bu halinin halifeliği esnasında da devam ettiği bilinmektedir. Zevk ve sefaya düşkündü. Devlet adamı olarak ne babasına ve ne de ağabeyine benzememektedir. Silik bir şahsiyete sahipti. 


7 — ABDULLAH EL-ME'MÜN (188-218/813-833) 


a) Yetişmesi ve Halife Oluşu: 


Harun er-Reşid'in Merâcil adlı bir cariyeden dünyaya gelen büyük oğludur. 15 Rebiülevvel 170 (14 Eylül 786) tarihinde doğmuştur. 
Çok iyi bir eğitim ve öğretim görmüş olan Me'mün 182 (798) yılında ikinci veliaht ve ülkenin doğu eyaletlerinin valiliğine tayin edilmiştir. 
Bu veliahtlik 186 (802)'de Kâbe duvarına asılan ahidnâme ile teyid edilmiştir. 

Üç yıla yakın devam eden mücadeleler sonunda Emin'in katli üzerine 813 yılında bütün ülke onun halifeliğinde birleşti. Emin'e karşı yapılan mücadelelerde önemli rolü olan Fazl b. Sebi, henüz yirmi sekiz yaşında olan Me'mün üzerinde büyük bir nüfuz kurmuştu. Bütün icraatinde Araplar'a karşı cephe aldığı açıkça görülen Fazli, Me'mün'u, Merv'de kalmaya ve ülkenin batı eyaletlerinir: idaresini kardeşi Hasan b. Sehl'e bırakmaya ikna etti. Devletin bütün yüksek makamları- nın gayr-ı Arap unsurun eline geçmesi, Araplar ile meskün eyaletlerde yer yer isyanların çıkmasına sebep oldu. 


Hz. Ali evlâdının Hasan kolundan asıl adı Muhammed b. İbrahim olan İbn Tabâtabâ 10 Cemaziyelahır 199 (26 Ocak 815)'da Küfe'de halifeliğini ilân etti. İki kardeş arasındaki mücadelede Me'mün tarafını tutmuş ve Herseme b. A'yan'ın maiyetinde kahramanlığı ile şöhret yapmış olan Ebu'l-Serâyâ adında maceraperest bir şahsın da kendisinin tarafına geçmesiyle iyice kuvvetlenen İbn Tabâtabâ, Hasan b. Sehl'in gönderdiği kuvvetleri mağlup etmiş ancak kendisi de Z7aferin ertesi günü esrarlı bir şekilde ölmüştür. Bir rivayete göre Ebu'l-Serâyâ tarafından öldürülmüştür. Onun yerine yine aynı ailenin Hüseyin kolundan Muhammed b. Muhammed b. Zeyd adında genç bir çocuğu ikame eden Ebu'l-Serâyâ, üzerine gönderilen kuvvetleri birbiri arkasından bozguna uğratmış ve ancak Herseme b. A'yan tarafından mağlup ve esir edilerek 10 Rebiülevvel 200 (18 Ekim 815)'de idam edilmiştir.(1) 


(1) Taberi, 976 vd. 
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Herseme b. A'yan, gösterdiği bütün yararlıklara rağmen, batı eyaletlerindeki huzursuzlukların asıl sebeplerini halifeye izah etmesinden çekinen Fazl b. Sehl'in iğvaları yüzünden Me'mün tarafından Merv'de haps ve sonra da idam edildi (Zilkade 200/Haziran 816). Bu durum Bağdat'ta karışıklıkların çıkmasına sebep oldu. Meydana gelen bu karışıklıkları Hasan b. Sehl'in ortadan kaldırması beklenirken, 
2 Ramazan 201 (24 Mart 817)'de Merv'de bulunan halife Me'mün'un, 
Ali er-Rızâ b. Müsa el-Kâzım'ı veliaht ilân etmesi ve Abbasi halifelerinin alâmeti olan siyah elbiseyi çıkarıp Şiilere mahsus yeşil renkte elbise giymesi Bağdat'ta duyulunca durum daha da karıştı. Bağdat 
halkı ve Abbasiler'in ileri gelenleri İbrahim b. Mehdi'yi 28 Zilhicce 201 
(17 Temmuz 817) tarihinde halife ilân ettiler. Böylece biri Bağdat'ta diğeri Merv'de hüküm süren iki halife ortaya çıkmış oldu.(1) 


Bu şekilde memleket idaresinde bir ikiliğin ortaya çıkması asayişin büsbütün bozulması reticesini verdi. Me'mün devrinin önemli hadiselerden birini teşkil eden Bâbek isyanları da bu münasebetle başlamak imkânını buldu. Bunun yanında 202 (817/818) yılında Haricilerden Mehdi b. Ulvân el-Harüri, Buzurcasâbur'da isyan etti.(2) Bu âsinin çevresindeki bölgeleri ele geçirmesi üzerine durumun Vâhim bir hal aldığını anlayan Bağdat halifesi İbrahim b. Mehdi, âsi üzerine Mu'tasım'ın idaresinde bir kuvvet gönderdi. Mu'tasım, Haruri ile yaptığı savaşta galip gelerek isyanı bastırmaya muvaffak olmuştur.(3) 


İç karışıklıkların gittikçe tehlikeli bir hal alması ve İbrahim b. 
Mehdi'nin, Bağdat'ta halife ilân edilmesi, Me'mün'u, Bağdat'a gitmek kararını vermeğe sevketti. 202 ortalarında (817 sonu) Merv'den hareket eden Me'mün, iki seneye yakın bir yolculuktan sonra 15 Safer 
204 (11 Ağustos 819)'de Bağdat'a geldi. Me'mün'un Bağdat'a gelmesinden önce komutanları, İbrahim b. Mehdi'yi hilâfetten çekilmeye mecbur etmişlerdi. Bağdat'a varan halifenin ilk işi kendisine kırgın olan ailesinin ve halkın gönlünü kazanmak maksadiyle Abbasiler'in nefret ettiği yeşil rengi terk ile siyah renge itibarını iade etmek oldu. 
Yine aynı maksatla kendisinden ayrılarak İbrahim'e biat etmiş olanları affetti.(4) 


Bağdat'a gelen Me'mün, ailesiyle arasındaki kırgınlıkları onların isteklerine boyun eğerek giderdikten sonra, devletin dahili güvenliği- 


(1) Taberi, III, 995 vd.; İbnW'l-Esir, VI, 221 

(2) Taberi, IlI, 1017; İbnü'i-Esir, VI, 241 

(3) Taberi, IlI, 1017 

(4) Taberi. III, 1025 vd.; İbnü'l-Esir. VI. 268 vd. 
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ni bozan isyanları bastırmaya koyuldu. Bu isyanların en büyüğü hiç şüphesiz Bâbek'in ayaklanması idi. 


b) Devrindeki İsyanlar ve Diğer Olaylar: 


1. Bâbek'in İsyanı: 


İslâm tarihinin mühim hadiselerinden birisi olan Bâbek'in isyanı ile ehemmiyet kazanmış olan Hurremiye'nin menşei ve mahiyeti hakkında kaynaklarımızda birbirinden farklı bilgiler bulunmaktadır. Verilen bu bilgilere göre Hurremiye'nin zuhuru hakkında iki fikir ileri sürülmektedir: 


1. Abbasi ihtilâlinin başarıya ulaşmasında baş rolü oynayan Ebü Müslim'in 754 yılında halife Ebü Cafer el-Mansur tarafından katli üzerine Ebü Müslim'in taraftarları olan İranlılar halifeye karşı isyan ettiler. İsyanları kısa zamanda ve kanlı bir şekilde bastırıldı. Böylece Abbasiler'e karşı bir fırka ortaya çıkmış oldu. Başlangıçta siyasi mânâda ortaya çıkmış olan ve fakat sonraları dini bir mahiyet alan bu fırkaya Hurremiye denilmektedir.(1) 


Bu görüşe göre, Hurremiye'nin Mazdek ve Mani dinleriyle alâkası olmayıp, siyasi hadiseler neticesinde zuhur etmiştir. Başka bir deyişle Arap hâkimiyetinden kurtulmak için bir nevi teşkilâtlanmadır. 
Hurremiye'yi bu mânâda değerlendirecek olursak ileride bahsedeceğimiz dini inanışlarını izah bakımından güçlük çekmekteyiz. Bunun için Hurremiye'nin ortaya çıkışında başka sebeplerin aranması icap etmektedir. 


2. Hurremiye, İran'ın eski dinlerinin bilhassa Mazdek dininin bir nevi devamından başka bir şey değildir. İran'ın müslümanlar tarafından fethinden sonra, Arap hâkimiyetini benimsemeyen İranlılar çeşitli sebeplerle ortaya atılmakta ve Araplara karşı mücadele etmekte idiler. Bu isyanların sebepleri arasında hiç şüphesiz İranlıların eski dinlerine bağlılığı mühim bir yer işgal etmektedir. İşte Hurremiye bu manâda Araplara karşı meydana gelen bir nevi teşkilâtlanmadır. 
Hurremiye'nin dini kaideleri göz önüne alındığı takdirde eski İran dinleri ile alâkasının mevcudiyeti kabul edilebilir.(2) 


Hurremiye'nin menşei ve zuhuru hakkında ileri sürülen bu iki görüşe nispetle, Hurremiye'nin dini bakımdan eski İran dinlerine, siyasi bakımdan ise Araplara karşı duyulan kin ve nefret hislerine 
(1) Bkz. İslâm Ansiklopedisi, «Hurremiye» maddesi 
(2) Bkz. İslâm Ansiklopedisi, «Bâbek» maddesi 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dayandığını, ileri sürebiliriz. Hurremiye her iki bakımdan da İranlılann Araplara karşı başka bir görünüşte üstünlük iddialarından doğmaktadır. 


Hurremiye'nin dini inanışları hakkında en iyi malumatı Makdısi'nin verdiği anlaşılmaktadır. Kendi devrinde Hurremiler'in kalıntılarıyle yaptığı temas neticesinde onların inanışları hakkında şu bilgiyi vermektedir: 


Bunlar muhtelif fırkalara ayrılmakla beraber, hepsi tenasuha inanmakta müttefiktirler. Onlar kitapları ve akideleri ne olursa olsun bütün peygamberlerin bir tek ruhtan mülhem olduklarını, vahyin hiç bir zaman kesilemeyeceğini kabul ederler. Şarap ve diğer alkollü içkileri içmek onlara göre her şeyden daha hayırlıdır. Kadınların rızası olduğu takdirde fuhşu ve sevk-i tabiinin emrettiği her arzuyu hoş karşılayıp bunlara müsaade etmektedirler. Dini sistemlerinin esasını nur ve zulmet kavramları teşkil eder. Ebü Müslim'e ve onun kızı Fâtıma'ya sonsuz derecede hürmetkârdırlar. Bu aileden gelenlere bağlılıkları bütün devirlerde devam etmiştir.» (1) 


Hurremiler'in inanışları ve yaptıkları hareketler İslâm dininden tamamen farklı bir mahiyet arzetmektedir. Herhangi bir şahsın ulühiyetine inanmak, şarabı ve fuhşu serbest addetmek İslâmiyetin yapısında yer bulamaz. Bu sebeple Hurremiye'yi bir mezhepten ziyade bir nevi dini sapıklık olarak kabul etmek gerekir. 


Bâbek'in menşeine dair kaynaklarda muhtelif rivayetler mevcuttur. Dineveri, Bâbek'in menşei ve mezhebi hakkında ihtilâf mevcut olduğunu belirttikten sonra, onun babasının Hurremiye dininin bir kolu olan Fâtımiye'nin kurucusu, Ebü Müslim'in kızı Fâtıma'nın oğlu olan Mutahhar olduğunu söyler.(2) Bu malumata diğer kaynaklarda tesadüf edilmemektedir. Taberi'nin kaydettiği bir rivayette İse Bâbek'in Matar adında bir dilencinin gayr-ı meşru çocuğu olduğu belirttilmektedir.(3) 


İbnu'n-Nedim ile aşağı yukarı aynı bilgiyi veren Makdısi, Böâbek'in, Medâinli bir yağ tüccarı olan Abdullah'ın, Azerbaycan'ın Mimad bölgesinde Bilâl Âbâz köyünde kör bir kadınla izdivacından doğmuş olduğunu, doğumundan önce babası vefat ettiği için annesi- 


(1) Makdisi. Kitâbu'l-Bed', 1V, 28 vd.; İslâm Ansiklopedisi, «Hurremiye ve Bâbek» maddeleri. 

(2) Dineveri. Ahbâru'(-Tivâl, 397 

(3) Taberi, III, 1230 
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nin sütninelik ederek oğlunu büyüttüğünü, on yaşına kadar annesinin yanında kalan Babek'in müteakkiben Tebriz civarında çobanlık ettiğini kaydetmektedir. Rivayetin devamına göre, on sekiz yaşında annes.ne dönen Bâbek günün birinde Hurremiler'in reislerinden Câvidan'ın dikkatini çekerek onun tarafından Rurremiler'in merkezi olan al-Baz2z'a(1) götürülmüştür. Ru sıralarda Hurremiler'in riyaseti için birbirleriyle ihtilâf halinde olan Câvidan ile Ebü İmrân'ın kısa bir süre sonra birbirleri arkasından öldükleri ve Bâbek'e âşık olan Câvidan'ın karısının, «Câvidan'ın ruhunun Bâbek'e geçeceğine ve ona itaat edilmesine» dair kocasına atfen uydurma rivayetlerle urremiler'in Bâbek'e itaat etmelerini temin ettiği yine bu rivayetler arasındadır.(2) Böylece Bâbek Hurremiler'in reisi olarak tarih sahnesi- ne çıkmıştır. 


Yukarıda verdiğimiz rivayetlerde» de anlaşılacağı üzere Bâbek'in 
201 (816)'de vuku bulan isyanından evvelki hayatı kesin olarak bilinmemektedir. İsyanından sonraki başurısı, hayatı hakkında çeşitli rivayet ve efsanelerin uydurulmasına sebep olmuştur. Ancak bütün efsane kokusunge, uydurma oldukları hakkında uyandırdıkları şüpheye mukabil, Bâbek'in isyan ettiği ve uzun müddet tutunabilmiş olduğu bölgenin Azerbaycan ve Arrân sahaları olduğu düşünüiecek olursa onun bu bölgede dünyaya gelmiş olmasını kabul etmek mümkün görülür. Ailevi menşei hakkında rivayetlere akseden bilginin, işin mahiyeti ve sonucu muvacehesinde esasen pek büyük bir önemi olmadığı da aşikârdır. Bu sebeple bütün kanlı ve sonucu buşarısız hareketlere iştirak etmiş ve baş olmuş kimselere, düşüşünden sonra, muasırlarının veya daha sonraki devirlerin izafe etmeyi âdet haline getirdikleri yarı iğrenç, fakat hakikat oldukları çok şüphe götürür yakıştırmaları ayrıca kaydetmeye lüzum hissetmedik. Başlangıçta efsanevi bir mahiyet arzeden Bâbek'in k<ayatı 201 (816) yılındaki isyanından sonra bütün teferruatı ile bilinmektedir. 


Bâbek'in ne zaman Hurremiler'in başına geçtiğine dair kaynak. 
larda bir kayda tesadüf edilmemiştir. Ancak Makdısi'nin, yukarıda zikrettiğimiz rivayetinin devamından, onun Hurremiler'in reisi olduktan kısa bir zaman sonra isyan ettiğini çıkarmak mümkündür, fakat bu konuda kesin bir tarih söylenemez. Diğer taraftan kaynaklarımız ilk Hurremi isyanının tarihini 201 (816) olarak bildirdiklerine göre 


(1) Azerbaycan ile Arrân bölgeleri arasında ve Aras nebri kıyısında bulunmaktadır. Kesin yerini tespit etmck mümkün olmamaktadır. Bkz 
Yâkut, Mu'cemu'l-Buldân, I, 361; ILI, 44; İbn Hurdadbih, 121 

(2) . İbn Nedim, Fihrist, 400 vd.; Makdısi, Kitâba'l-Bed', VI, 115 vd. 
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Bâbek'in bu tarihte veya bundan pek kısa bir müddet evvel Hurremiler'in başına geçtiğini kabulde mahsur olmasa gerektir. 


Bâbek, isyan etmek için müsait bir zaman bekliyordu. Nihayet bu fırsat da zuhur etti. Emin ile Me'mün arasındaki hilâfet mücadeleleri ve Emin'in katli, bunu müteakip Hz. Ali evlâdından, Ali er-Rızâ'nın, Me'mün tarafından veliaht gösterilmesi devlet içinde isyanların çıkmasına sebep oldu. Irak umumi valisi Hasan b. Sehl ile Herseme b. A'yan arasındaki mücadele ve Herseme'nin öldürülmesi durumu daha da vahimleştirdi. Babasının öldürüldüğünü duyan ve evvelce Ermeniye valisi tayin edilmiş olan Hâtim b. Herseme, Barda'a'dan Kisâl'e gelerek isyana hazırlanmaya başladı. Hâtim bu arada Ermeni reislerine (bıtrik) ve Bâbek'e mektuplar yazarak isyana teşvik etti. İstediği zamanın geldiğini anlayan Bâbek 201 (816) yılında isyan etti.(1) 


Bâbek, civarında bulunan müslüman ahaliye saldırarak kadın ve çocuk ayırmaksızın bir çoklarını kılıçtan geçirdiği gibi mallarını da gasp etmekten çekinmiyordu. Bu şekilde başlayan şöhreti arttıkça etrafında toplananların sayısı çoğalıyordu. Hurremiler'in merkezi olan el-Bazz ve civarında bulunan müslümanlar kurtuluşu Mevraga'ya çekilmekte buldular.(2) 


Durumun gittikçe kötüleştiğini gören halife Me'mün, Yahya b. 
Muâz'ı, Ermeniye valiliğine ve isyanın bastırılmasına memur etti. Bâbek'le 205 (820/ 821) yılında yaptığı savaşlarda kati bir netice elde edemeyen Yahya azledilerek yerine İsa b. Muhammed b. Ebi Hâlid, Ermeniye ve Azerbaycan valiliğine tayin ve Bâbek'le mücadeleye memur edildi.(3) Fakat İsa b. Muhammed el-Bazz geçitlerine doğru yaptığı bir hücumda Bâbek'e mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı.(4) Kendisine karşı gönderilen halifenin birliklerini birbiri arkasından mağlup eden Bâbek, faaliyetlerinde daha cüretkâr hareket etmeye ve müslümanları imhaya başladı. Bundan dolayı bu sefer Bâbek üzerine 209 (824/825) yılında Zurayk b. Ali gönderildi. Zurayk da Bâbek'le yaptığı mücadelelerde bir başarı elde edemeyince azledilerek yerine Muhammed b. Humayd et-Tüsi gönderildi. Muhammed ilk önce, azli üzerine isyan eden Zurayk'la uğraşmak zorunda kaldı. Onu bertaraf ederek Bâbek'le mücadeleye başladı. Başlangıçta bazı muvaffa- 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 563; Ayrıca bkz. Taberi, IlI, 1015 

(2) Belâzuri, 330; Makdısi, Kitâbu'l-Bed”, VI, 114; Ayrıca bkz. İslâm Ansiklopedisi, «Bâbek» maddesi 

(3) Ya'kübi, Tarih, II, 564; Taberi, IlI, 1044 

(4) Ya'kübi, Tarih, II, 564; Taberi, IlI, 1045 
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kıyetler elde etti ise de Bâbek kuvvetlerinin âni bir hücumu sonunda hem savaşı, hem de hayatını kaybetti.(1) 


Birbiri arkasından gönderilen kuvvetlerin esaslı bir başarı elde edip Bâbek'e kesin darbeyi indirememeleri, onun gittikçe kuvvetlenmesine sebep olmakta idi. Bu durumda birkaç yıl önceki kesin sonuçlu Arab-gayr-ı Arab mücadelesinin, vezir Fazl b. Sehl yanında bayraktarlığını etmiş ve nihai sonucun Me'mün tarafından kazanılmasında en büyük rollerden birini oynamış bulunan, İslâm imparatorluğunda i'x bölge devletinin kurucusu Tahir b. Hüseyin'in oğlu olan ve Arapların kati yenilgisiyle neticelenen büyük el-Cezire isyanlarını bastırdıktan sonra(2) Mısır karışıklıklarını da devlet namına başarı ile bertaraf eden Abdullah b. Tahir'i çok dallanıp budaklanmış olan bu Hurremiye meselesini de hal ile vazifelendirmek gerektiği düşünüldü. Fakat Abdullah, devleti bu gaileden kurtarmak yerine babasının tesis etmiş olduğu Horasan'daki hemen hemen bağımsız beyliğinir. başına geçmeyi tercih etmekte idi. Bu sebeple Dinever bölgesinde bir müddet asker toplar göründükten sonra Horasan'da babasından sonra Tâhiroğulları beyliğini idare etmekte olan kardeşi Talha'nın 213 (828/829) de vefatını bahane ederek Bâbek'le mücadele etmek üzere tayin edilmiş olduğu Azerbaycan valiliğini terkedip Horasan'a gitmiş ve haiz olduğu nüfuz ve kudret sayesinde Me'mün'a bu emr-i vakiyi kabul ettirmiştir. Onun Horasan'a gitmesinden sonra zamanın değerli komutanlarından Ucayf b. Anbase ve Ali b. Hişam Bâbek'le beyhude yere mücadeleye çalıştılar.(3) 


Me'mün hilâfetinin son devresinde Anadolu'yu fethetmek gayesini ön plâna aldığı için bilhassa 830 yılından itibaren devletin askeri kuvveti daha ziyade Anadolu'ya yöneltildi. Bu yüzden müzminleşmiş olmasına ve büyük tehlike arzetmesine rağmen Bâbek'e karşı harekâtın tavsatıldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Me'mün'a atfedilen vasiyette (4) Mu'tasım'ın halife olduktan sonra Bâbek meselesiyle yakından meşgul olarak bu belâyı ortadan kaldırması önemle belirtilmekte ise de Me'mün'un bu meseleye kâfi derecede önem vermediği anlaşılmaktadır. Abbasi imparatorluğunun bu en şa'şsalı ve kuvvetli dev- 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 565; Taberi, 111, 1072; Ahmed Rufai, Asru'l-Me'mün, 
I. 285 

(2) Fikret Işıltan, Urfa Bölgesi Tarihi (Başlangıçtan 210/825'e kadar). İstanbul. 1960, 117 vd. 

(3) Ya'kübi. Tarih, II. 566: Taberi, III. 1108; Dineveri. Ahbâru't-Tivâl, 397; Ayrıca bkz. islâm Ansiklopedisi, «aBâbek» maddesi 

(4) Taberi, III, 1138 
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rinde bir bölge ihtilâlinin yirmi yıl sürebilmesi, bunu devletin çok tehlikeli addetmemiş olması ile izah edilebilir. 


2. Nasr b. Şebes'in İsyanı: 


Emin'in katlinden sonra halife Me'mün veziri Fazl b. Sehl'in kardeşi Hasan b. Sehl'i bütün batı eyaletlerinin valiliğine tayin etti. 
Arapların ekseriyette bulunduğu batı eyaletlerinde, Me'mün'un halife olmasıyla devletin yüksek kademelerine İranlı kişilerin getirilmesi, muhtelif bölgelerde isyanların patlak vermesine sebep oldu. Bunların en tehlikelisi el-Cezire Araplarını etrafında toplayan Nasr b. Şebes'in 
813 yılındaki isyanıdır.(1) 


İsyanın tehlikeli bir şekilde yayılması üzerine halife Me'mün 199 
(815) yılında Tahir b. Hüseyin'i isyanı bastırmağa memur etti. Rak- 
. ka'da karargâh kuran Tahir b. Hüseyin ile Keysüm'u kendisine merkaz yapmış olan Nasr arasında yapılan savaşta Tahir mağlup oldu. 
Asiler bu başarndan sonra Urfa'yı kuşattılar, ancak alamadılar. Tahir'e gelince âsilere karşı bir takım tavizler vererek Rakka'da tutunaolldi. Halife Me'mün'un Ali er-Rızâ'yı veliaht tayin etmesi üzere Bağdat halkının İbrahim b. Mehdi'ye biat etmesi el-Cezire'deki âsilerin durumunu daha da kuvvetlendirdi. Nasr'ın durumunu kuvvetlendirmek için Hz. Ali veya Umeyye Oğulları'ndan birine bağlanmasını tavsiye edenlere, kendisinin Abbasi taraftarı olduğu, fakat onlarla Acem'i Arab'a tercih ettikleri için savaştığı meâlinde cevap vermesi bu isyanların mahiyetini ortaya koyması bakımından dikkate şayandır. 


Halife Me'mün'un Bağdat'a gelmesinden sonra, Tahir b. Hüseyin el-Cezire'den alınarak önce Bağdat şahnalığına ve daha sonra Horasan valiliğine tayin edilmesi üzerine oğlu Abdullah'ı el-Cezire'de vekil olarak bıraktı. İki yıl kadar Rakka'da kalan Abdullah babasının kurmuş olduğu dengeyi koruyabildi. 821 yılı başında Abdullah, Bağdat şahnalığına tayin edilince el-Cezire valiliğine Yahya b. Muâz getirildi. Birkaç ay kadar bu vazifede kalan Yahya hiç bir varlık gösteremedi. Bundan faydalanan âsiler nüfuz sahalarını daha da genişleterek Rakka'ya kadar ilerlediler.(2) 


Bölgedeki huzursuzluğun bu şekilde tehlikeli bir hal alması üzerine Temmuz 821 tarihinde Abdullah b. Tahir tekrar, el-Cezire valiligine tayin edildi. Nasr'ın birlikleri klâsik çöl harbi taktiğini uygula- 


(1) Fikret Işıltan, Aynı eser, 128 vd. 
(2) Taberi. III, 1045; Pikret Işıltan, Aynı eser, 132 
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yarak meskun yerlere ve şehirlere âni baskınlar yapıyor ve geri çekiliyorlardı. Abdullah'ın onlar üzerine gönderdiği on iki bin kişilik kuvvet bir türlü onları yakalayamıyordu. Bu şekilde bir netice alamayacağını anlayan Abdullah, onları, hareket üslerini ele geçirip teslime mecbur etmeye karar verdi. Bu plânın ilk merhalesi olarak Bâlis muhasara ve zapt edildi. Bunu Kınnesrin ve civarını elinde tutan Osman b. Summâme'nin, Abdullah'ın tarafına geçmesi takip etli. Üç yıl devam eden mücadeleler sonunda isyan merkezlerinin hemen hepsi zaptedilmiş ve artık yalnız kalan Nasr'ın kendi isyan merkezi Keysüm'a sıra gelmişti. Abdullah b. Tahir Ağustos 824 tarihinde Keysüm'u kuşattı. Kuşatmanın hikâyesini Süryani Mihail'den dinleyelim:(1) 


«,.. Abdullah b. Tahir, Nasr'ın isyan ocağı olan Keysüm'u muhasara etmeye hazırlandı. Bunu haber alan Nasr, bir mektup yazarak itaat vaadinde bulundu ve çocuklarını rehin olarak ona gönderdi. Abdullah: «Kendisi şahsen gelmezse sulh yapmayacağım» cevabını verdi ve 824 yılının Ekim ayında Keysüm'u muhasara altına aldı. Orada sanki kış mevsimi imiş gibi evler yaptılar ve her biri bir eşek ağırlığın- da taşlar atan mancınıklar kurdular. Keysüm'un beş suru ve bir hendeği vardı. Nasr, hristiyan kadınlarına, çocukları kucaklarında olduğu halde surun üzerine çıkmak ve taşlanmamaları için ağlayıp yalvarmak emrini verdi. 'Abdullah, bunların feryatlarını işitince, şehrin içine taş atmayıp yalnız suru döğmek emrini verdi. Nihayet Nasr, bütün âsi ortaklannın Abdulah'a itaat ettiklerini görünce şehrin kapısını açtı ve üç oğlunu ve üç cariye, altın, gümüş ve bütün ileri gelenlere mahsus hediyelerle beraber ona gönderip: 


«Hediyemi kabul et, çocuklarım sabaha kadar yanında kalsınlar, o zaman ben de geleceğim» haberini gönderdi... Nasr, sabahleyin erkenden yaya olarak geldi, Abdullah'a yaklaşınca eğildi, onun elini ve ayağını öptü. Bunun üzerine Abdullah atından indi. İkisi de oturup bir müddet gizlice konuştular. Bundan sonra Abdullah Nasr'a, yirmi beş gün sonra Rakka'ya kendisinin yanına gelmesi şartiyle tekrar Keysüm'a dönmek müsadesini verdi. Abdullah, kendisi dürüst bir kişi olduğu için ona inanıyordu. Ordusuna kış için hazırlanmış olan her şeyi satmak emrini verdi. Keysüm halkı da istediği gibi şehre girip çıkıyordu. ; 


Abdullah gittikten sonra Nasr, Keysüm'u yeniden inşa ve tahkim etmeye başladı. Abdullah ise Nasr'ın itaat ettiğini Me'mün'a bildirdi. 


(1) Fikret Işıltan, Aynı eser, 134 vd. 
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Halife buna çok memnun oldu. Abdullah daha sonra Samsat'a geldi... 
Bu zamanda Tahir, Horasan'da öldü. Halife, Tahir'in küçük oğlunu babasının yerine geçmek üzere oraya gönderdi. Abdullah'a da bir taziye mektubu yazıp: «Madem ki Nasr itaat etmiştir, Mısır'a git ve bu mıntıkada da asayişi temin et» dedi. Fakat Me'mün kararını değiştirdi, zira Nasr tekrar isyan etmişti. Abdullah ona, yanına gelmesi için mektup yazdığı vakit, Nasr ona: «Sana karşı muharebe etmeye hazırım, oğlum Mansur'a gelince onu Bağdat'ta hapsetmekle iktifa etmeyip kebap et ve ye!» cevabını verdi. Bunun üzerine Abdullah vaziyeti Me'- mün'a bildirdi. Halife hiddetlenip, Nasr'ı eline geçirdiği halde serbest bırakmış olmasından ötürü onu azarladı. Bunun üzerine Abdullah derhal ve ikinci defa olarak Keysüm'u muhasara etti. Bütün memlekette büyük bir tazyik icra edildi. Çünkü halk muhasır orduya yiyecek getirmeye mecbur edilmişti. Bunun neticesinde her yerde kıtlık ve pahalılık zuhur etti. Abdullah Keysüm'u Ağustos ayında muhasara etmişti. Hücum başlamazdan evvel komutan İsa sura yaklaştı ve: 


«Ey Nasr! Sana hitap eden ben, İsa, senden çok daha fazla fenalıklar yapmıştım. Fakat doğru yola dönünce merhametli halife bana hüsnü kabul gösterdi. Haydi dışarı çık ve merhametini tecrübe ile gördüğüm halifenin yanına git, ben kefilim» dedi. Nasr buna cevaben: «Bu sözler benim kulağıma girmez, zira kurt ve kuzu anlaşabilirler, fakat ben sizinle asla birleşemem» dedi. Bunun üzerine şiddetli bir savaş başladı. Şehrin içinde bulunan halkın çoğu atılan taşlardan öldü. 
Nasr, kimsenin ölüsüne ağlamasına müsaade etmiyordu. Ölüleri köpek gibi gömüyorlardı. Muharebeden yüz çevirenin veya surdan aşağı inenin başı kılıçla kesiliyordu. 


Muharebe kızıştığı ve dış surda gedik açıldığı zaman Nasr, kadınları, çocukları kucaklarında ve feryat etmekte oldukları halde surun üzerine çıkarttı. Bunların iniltilerini duyan Abdullah muharebeyi durdurdu. Askerler kış mevsimi için evler inşa ettiler. Şehirde açlık o kadar şiddetlendi ki, insanlar eşek ve diğer hayvanların etini yemeye başladılar. Bu vaziyeti gören Nasr, hiç bir ümidin kalmadığını anladı. 
Kaçmak istedi ise de muvaffak olamadı. Abdullah'a müracaat edip kabul edilmesini diledi. Abdullah, cevaben; «Buna lâyık bir kişi değilsin. 
Bedbaht adamlarının hatırı için müzakere etmek üzere iki oğlunu kırk adamla birlikte bana gönder» dedi. Bunlar gelince Abdullah: «Hükümdar'dan ( Halifeden) cevap gelinceye kadar rehine olarak burada kalacaksınız, biz de savaşı durduracağız» dedi... Nihayet halifenin şu cevabı geldi: 


«Nasr ve arkadaşları hakkında Abdullah istediğini yapmakta serbesttir.» Bunun üzerine Nasr şehirden çıktı, Abdullah'ın yanına gelerek 


İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 165 


ondan, Keysüm'u kendisine bağışlaması için yalvardı. Fakat Abdullah kabul etmedi. Nasr'ın ailesi onun Seruc yanında tesis etmiş olduğu küçük köye gönderildi... Bundan sonra Abdullah, Keysüm surlarının yıkılmasını emretti. Nasr ve arkadaşları, muhafızlara tevdi edilmiş ve katırlara bindirilmiş oldukları halde götürüldüler. Bu kurtuluş 825 yılının Mart ayında vâki oldu. el-Cezire ve garp mıntıkası on dört sene âsiler yüzünden ıztırap çekmiş ve nihayet sulhsever bir kişi olan Abdullah burada barışı temin etmiştir.» 


3. Mısır İsyanları: 


Emin ile Me'mün arasındaki hilâfet mücadelesi ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Mısır'da da karışıklıkların çıkmasına sebep oldu. Burada eskiden beri devam eden Mudar ve Yemen kabileleri arasındaki rekabet, bu sefer Mudarlılar Emin'i, Yemenliler Me'mün'u destekleyerek savaşa dönüştü. 


Hilâfet mücadelesinin sona ermesiyle sükünet sağlanır gibi olurken Endülüs Emevi meliki el-Hakem |I. b. Hişam'ın 198 (813-814)'de İspanya'dan çıkardığı Kurtuba ahalisinden on beş bin ailenin Mısır'a gelişi, vaziyeti büsbütün gerginleştirdi. Bunlar evvela İskenderiye civarında oturan Yemenli Arap kabilelerinden himaye istemiş, fakat bir müddet sonra, iç savaşın karışıklıkları arasında müstakil hareket etmeye başlamışlardı. Hatta bu arada İskenderiye'yi de ellerine geçirmeyi başarmışlardı. Sürüp giden mücadelelere yerli Kıpti halk da iştirak edince, Mısır valisi es-Sari b. Hakem'in 205 (820/821)'te vefatından sonra yerini alan oğlu Ubeydullah vaziyetten istifadeyi tasarlayarak, hükümet merkezi ile alakasını kesmiş, vergi göndermemeye başlamıştı. 

Me'mün, Mısır'ı tekrar elde etmek, merkeze bağlamak vazifesini Abdullah b. Tahir'e verdi. 210 (825/826)'da Mısır'a hareket eden Abdullah aynı yıl içinde Endülüslüler'in elinden İskenderiye'yi geri almış, âsileri mağlup ederek, Ubeydullah b. Sari'yi eman istemeye mecbur etmiş 211 (826-827)'de Bağdat'a göndermiştir. 

İskenderiye'yi terke mecbur kalan Endülüslüler ise, reisleri Ebü Hafs Ömer el-Baluti idaresinde denize açılarak, 208 (823)'den beri 
Araplar'ın akınlarına maruz kaldığını bildiğimiz Girit adasını 211 
(826)'de Bizanslıların elinden almışlardır. Ebü Hafs'ın halefleri, bu adayı 350 (961)'de Bizanslılar geri alıncaya kadar muhafaza ve idare edeceklerdir. 

Abdullah b. Tahir'in gayreti ile kurulan sükünet Mısır'da pek az devam etmiş ve onun Bâbek'e karşı âciz kalan imparatorluğu kurtar- 


186 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


mak gayesi ile, Azerbaycan valiliğine tayini üzerine, 213 (828)'te Yemen - Mudar mücadelesi yenider. patlak vermiştir. Me'mün, Tahir'in yerine, Mısır valiliğine, kendisinden sonra halife olacak kardeşi Ebü İshak (Mu'tasım)'ı tayin etmiş idi. Fakat Mısırlılar 214 (829)'te onun gönderdiği vekile isyan ettiklerinden, Ebü İshak hâkimiyeti ele geçirmek için Mısır'a bizzat gitmeye mecbur kaldı. Bundan iki yıl sonra, aşağı Mısır ahalisi yeniden ayaklandı. Bunun üzerine o sıralarda Bizans ile savaşmakta bulunan Me'mün, kış fasılasından istifade ederek, bizzat Mısır'a giren ve bilâhare Bizans ve Bâbek karşısında kazandığı muvaffakiyetler ile artan şöhretinin ilk basamaklarına bu savaş ile çıkmış bulunan Türk komutanlarından Haydar b. Kavus el-Afşin'in yardımı ile, Kıptiler'in mukavemetini kırmış ve âsilerin başı olan Abdus el-Fihr.'yi idam ederek, Mısır'da uzunca bir devre için, süküneti tesise muvaffak olmuştur (Muharrem 217/Şubat 832) .(1) 


4 Bizans Gazaları: 


Me'mün'un hayatının son devresini Bizans ile yaptığı harpler işgal etmektedir. Her iki devlet de iç huzursuzlukları ile uğraşmaktan dolayı yirmi beş yıldan beri birbirleriyle ciddi bir hesaplaşmaya gidememiştir. 830 yılında bütün şiddetiyle başlayan bu mücadelenin sebepleri açık olarak kaynaklarda belirtilmemiştir. Bizans'ın hudut temalarını zayıflatarak Sugur ve gerilerini muhtemel bir tecavüzden korumak gayesiyle daha ziyade hudut gamnizonları tarafından her yıl yapılan kış ve yaz seferlerinin aksine bizzat halifenin seferlere katılması ayn bir hususiyet taşımaktadır. Azerbaycan'da gittikçe kuvvetlenmekte olan Bâbek'i teşvik ve tahrik eden Bizans'ı kati bir mağlubiyete uğratmak gayesini görmemek mümkün değildir. Bizans kaynakları Bâbek ile imparator Theophilos arasında bir anlaşmanın mevcudiyetini belirtmektedirler. Hattâ Bizans birlikleri arasında Bâbek'in taraftarlarının bulunduğu yine aynı kaynaklarca teyit edilmektedir.(2) 


Me'mün, Anadolu'ya gaza maksadıyle 24 Muharrem 215 (23 Mart 
830) tarihinde Bağdat'tan hareket ederek Musul-Urfa-Antakya ve Tarsus üzerinden Bizans topraklarına girmiştir (Cemaziyelevvel ortası / Temmuz başları). Kapadokya bölgesinde harekâtta bulunarak Mâcide ve Kurra (bugünkü Küre) kasabalarını tahrip etmiştir. Diğer taraftan Aşnas et-Türki, Ucayf b. Anbase ve Cafer b. Dinâr el-Hayyat adlı komutanlar Sundus ve Sinan kalelerini fethetmişlerdir. Aynı yılın Ey- 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 567 vd.; Taberi, II, 1101 vd. 
(2) Pikret Işıllan, «Me'mün» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 
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lül ayının başlarında Tarsus'a ve oradan da kışı geçirmek için Dımaşk'a dönmüştür. Me'mün, Orta Anadolu'ya girdiği sırada oğlu Abbas da Malatya taraflarında fetihlerde bulunmaktaydı.(1) 

Ertesi yıl Bizanslılar hücuma geçti. Bizans imparatoru Theophilos Toroslar'ı aşarak Masisa ve Tarsus civarına geldi. Karşısına çıkan İslâm kuvvetlerini mağlup ederek yedi bin esirle geri döndü.(2) 


Me'mün, imparatorun İslâm topraklarına olan bu taarruzunu hsber alınca, harekete geçerek 19 Cemaziyelevvel 216 (4 Temmuz 831)'da Anadolu'ya girdi. Onun bu, 831 seferi 28 Eylül'e kadar, hemen hemen üç ay devam etmiştir. Külek boğazından geçen halife, doğruca Heraklea (bugünkü Ereğli) üzerine yürüdü. Harun er-Reşid tarafından 8095'te zaptedilmiş, fakat kısa bir müddet sonra yeniden Bizanslılar'ın eline düşmüş bulunan bu mühim kale Me'mün'a teslim oldu. 


Me'mün bundan sonra oğlu Abbas ile kardeşi Ebü İshak (Mu'tasım)'ı, ayrı ayıı kuvvetlerin başında, muhtelif istikametlere gönderdi. 
Diğer bir birliğin başında gönderilen Yahya b. Aksem, Tuvana (bugünkü Kilise-Hisar)'yı alarak, tahrip etti. Ebü İshak aynı bölgede Cardiliya adını taşıyan müstahkem kaleleri fethetti. Bizzat Me'mün, yeraltı mahzen ve istihkâmlarını hâvi, Araplar'ın Matamir (Mutmura) dedikleri (şimdiki Aksaray ile Niğde arasında Melendiz dağ bölgesi) mıntıkada başarılı fetihlerde bulundu. Hallfenin oğlu Abbas'ın başarısı ise, daha fazla oldu. Antigu (bugünkü Niğde), Hasin ve el-Ahrab kalelerini aldıktan sonra, karşısına çıkan imparator Theophilos'u da yenilgiye uğrattı. Savaşın yapıldığı yer bilinmemektedir. Ancak evvelce Abbas tarafından fethedilen kalelerin Niğde ve Tuvana civarında olduğu düşünülecek olursa, savaş yerinin bu bölgeden pek uzak olmadığı tahmin edilebilir.(3) 

Theophilos bu mağlubiyetten sonra, gramerci Yohannes (832'de İstanbul patriği olmuştur)'i elçi olarak Me'mün'un yanına göndermiş, yüz bin dinar ödemek ve yedi bin müslüman esiri iade etmek karşılığında, Me'mün'un zaptettiği kaleleri geri vermesini ve beş yıllık bir mütareke yapılmasını teklif etmiştir. Halife, imparatorun bu teklifini kabul etmedi. Fakat mevsim ilerlediği ve kış yaklaştığı için, seferin devamını ertesi yıla bırakarak Dımaşk'a döndü. 

Me'mün'un, ertesi yıl Bizans'a gaza etmeden, evvelce bahsetmiş olduğumuz Mısır isyanını bastırmak üzere, 15 Zilhicce 216 (23 Ocak 832)'da Şam'dan Mısır'a hareket etmiş, isyancıları bastırdıktan sonra 25 Nisanda Şam'a dönerek derhal sefer hazırlıklarına başlamıştır. 


(4) Taberi, IJI, 1102 vd. 
(2) Taberi, HI. 1104 
(3) Taberi, IlI, 1104; Ya'kübi, Tarih, II, 567 
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Me'mün bu seferinde, hedef olarak Lü'lü'e kalesini seçmiş ve bu kale uzun müddet mukavemet etmiştir. Bu esnada yaklaşan imparator Theophilos'un kuvvetleri Abbasi ordusu tarafından mağlup edildiğin- den, Bizanslılar, canları bağışlanmak şartı ile, teslim oldular. Me". 
mün sefer mevsiminin geçmesi üzerine, Lü'lü'e muhasarasının neticesini beklemeden Şam'a döndü. Bu arada imparator, sulh için bir defa daha halifeye müracaat edip iki taraf esirlerinin değiştirilmesini teklif etmiş ise de, yine red cevabı almıştır.(1) 

Me'mün'un ölüm yılı olan 218 (833)'de oğlu Abbas'ı Tuvana'nın imarına memur etmesi ve oraya müslüman ahaliyi yerleştirilmesi, halifenin bu seferleri fetih seferi olarak düşündüğünü göstermektedir. 
Ya'kübi'de bulunan bir kayıt da bu hususu doğrulamaktadır. Kardeşi Ebü İshak'a, oğlu Abbas'a ve Bağdat'ta yerine bırakmış olduğu İshak b. İbrahim'e bulundukları bölgelerden asker toplamaları hakkında verdiği emirler, onun daha büyük çapta harekâta girişmek fikrinde olduğunu gösterir. Kendisine sulh için bir daha müracat edip, ülkesinde mevcut bütün müslüman esirlerin iadesini teklif eden imparatora, İslâmiyet, cizye veya kılıçtan birini tercih etmesi şeklindeki cevabı da, Me'mün'un Bizans'a kesin bir darbe indireceğine emin bulunduğunun delilidir. 


Me'mün'un Anadolu şehirlerine Araplar'ı iskân gayesinin tahakkukuna ölümü mâni oldu. Halife, imparatorun elçisine red cevabı verdiği Bedendün (Pozantı) suyu kenarındaki ordugâhında kısa ve ateşli bir hastalıktan sonra vefat etti.(2) 


5. Muhammed ed-Dibâc'ın İsyanı: 


Muhammed, Câfer es-Sâdık'ın oğludur. Me'mün Hz. Ali evlâdına iyi davranmasına rağmen Muhammed ayaklanarak Mekke'de halkı kendisini desteklemeye çağırdı. Mekke halkı onun etrafında toplanıp biat ettiler ve ona, «Emirü'l-Mü'minin» ismini verdiler. Muhammed, bilgili ve kültürlü biri idi. Dini konularda kendisine müracaat edilirdi. 
Babası Câfer es-Sâdık'tan bir çok ilmi nakillerde bulunmuştu. 


Muhammed'in işlerini yürüten daha çok oğlu ile amcasının oğullarından biri idi. Bunlar ise halk nazarında pek sevilen kişiler değildi. 
Me'mün, Mekke'ye asker gönderdi. Çarpışmada Muhammed mağlup oldu. Me'mün, Muhammed'i yakaladıktan sonra affetti.(3) 


(4) Taberi, III, 1109; Belâzuri, 180 


(2) Ya'kübi. Tarih, II, 573; Taberi, II, 1112; Mes'üdi, Mülrücu'z-Zeheb, VII, 94 vd. 
(3) İbn Tiktaka, el-Fahri, 195 
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'Me'mün döneminde İbrahim b. Müsa b. Cafer de Yemen'de başkaldırdı. Muhammed Hudari'nin, «kasap» diye tanıtığı bu şahıs, Yemen'de çok kan akıttı. Hac mevsiminde Mekke'ye bir müfreze gönderdi. Bunlar hacılara saldırdılar. Kâbe'nin örtüsünü çaldılar. 

Fakat çok geçmeden hilâfet ordusu bunların üzerine yürüyüp yendi. Ellerinden Kâbe'nin örtüsünü ve yağmaladıkları malları alıp yerlerine iade etti. 


6. Me'mün Devrinde Bağımsızlık İlân 
Eden Devletler: 


Harun er-Reşid döneminde meydana gelen bağımsızlık hareketlerinin bir benzeri Me'mün döneminde de ortaya çıktı. Daha önce Mağrib'te İdrisiler'in Tunus'ta da Ağlebiler'in bağımsızlıklarını ilân ettiklerini belirtmiştik. Me'mün dönemindeki olayın kahramanı Tahir b. 
Hüseyin'dir. Me'mün, Tahir b. Hüseyin'i hlcri 205 (820)'de Horasan'a 
vali tayin etmişti. Tahir orada «Tahiri Devletivni kurdu. Bu devlet 259 
(873) senesine kadar devam etti. 203 (818) senesinde ise Yemen ve Tihâmeye Şiileri bastırmak için gönderilen Muhammed b. İbrahim ez-Ziyadi, «ez-Ziyadiyye» adında bir devlet kurdu. Ziyad b. Ebi Sufyan'ın oğullarından olan Muhammed b. İbrahim ez-Ziyadi, Yemen'e gidip Tihâme'yi fethetti. 204'de Zebid şehrinin etrafını surla çevirdi, 
245 (859)'de öldü. Ölümünden sonra devletin başına oğullar geçti. 
Hicri 409 (1018)'a kadar saltanatlarını sürdürdüler. 


7. Kur'an'ın Mahluk Olup Olmadığı Meselesi: 


Me'mün dönemindeki önemli meselelerden biri de «Halk“'I-Kur'- an» (Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığı) meselesidir. 

Mu'tezile mezhek mensupları Me'mün'un da desteğiyle bu konuyu Ehl-i Sünnet âlimleri ve muhaddisleriyle sert bir şekilde tartışmışlardır. Mu'tezile Allah hakkmda Sıfat-ı Meâni'yi kabul etmiyordu. Üzerinde en çok tartışılan sıfatlardan biri kelâm sıfatı idi. Mu'tezile'ye göre, Kelâm sıfatının varlığını kabul etmek kadim'lerin çokluğu inancına götürür. Bu ise Tevhid'e ters düşer. Böyle bir düşüncenin tabli neticesi, «Kur'an mahlüktur. Çünkü ses ve harflerden meydana gelmiştir. Ses ve harfler ise Allah'ın zâtı ile kâjm değildir. Allah onu, Levh-i Mahfuz'u veya Cibril'i yahutta Hz. Peygamber'i yarattığı gibi yaratmıştır» olacaktı. Mu'tezile bu görüşünü kendine göre akli ve nakli delilerle de destekliyordu. 

Ehl-i sünnet âlimleri ve muhaddisler ise yine akli ve nakli delillerle bu düşünceye karşı çıkıyorlar, Kur'an'ın Allah kelâmı olarak 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mahluk olmadığını belirtiyorlardı. Tartışma böyle sürüp giderken halife Me'mün işe müdahale etmiş, otoritesini kullanarak insanları Kur'- an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söylemeye zorlamıştır. Bu durum bir çok âlimin onun karşısında yer almasına sebep olmuştur. Fakat Me'- mün görüşünü kabul ettirmek için kılıç kullanmaktan çekinmemiş kerdisine karşı koyan bilginleri cezalandırmıştır. Burada Me'mün'un muhakemesi şöyleydi: 


O, meseleyi İslâm inancının temel meselesi kabul ediyor, Kur'- an'ın mahluk olduğunu kabul etmeyenin dinden çıkmış olacağını savunuyordu. Kendisini de mü'minlerin emiri olınak sıfatıy:a halkı böyle bâtıl bir inançtan sakındırmakla görevli sayıyordu. Me'mün bu konudaki görüşlerini Bağdat'taki vekili İshak b. İbrahim'e, Rakka'dan gönderdiği iki mektubunda açıklamıştır. Bu iki mektuptan aşağıdaki parçaları naklediyoruz: 

«Allah'ın, dinini ayakta tu.mak için kendilerinden razı olduğu, yarattıklarını gözetmek, emirlerini uygulamak ve adaletle hükmetmekle sorumlu olan yeryüzündeki halifeleri ve kullarını emanet ettiği kimseler üzerindeki haklarından biri ie Allah için çalışmalarıdır. Bu sebeple, onlar, kendilerine lütuf ve ihsanda bulunan Allah'ın'rızasını kazanmak içn halka nasihat ederler. Allah'ın kendilerine emanet ettiği ilmin ve irfanın üstünlüğünü gösterirler, doğru yoldan sapanlara kılavuzluk ederler. Allah'ın emrinden ayrılanları geri çevirirler, halka kurtuluş yollarını gösterirler, onları iman ve kurtuluş yolu üzere sabit tutarlar. Kapalı ve karışık işleri insanların şüphelerini ortadan kaldıracak ve hepsini aydınlığa ulaştıracak şekilde açıklığa kavuştururlar. Allah'ın halka karşı kendilerine farz kıldığı vazifeleri ve yaptıklarının karşılığını göreceklerini hatırlatırlar. Mü'minlerin emirinin muvaffak olması ancak Allah'ın yardımıyla olur. 


Mü'minlerin emirinin görüş ve düşünceleriyle ortaya koyduğu, daha sonra tehlikesi ve dini konulardaki zararının büyüklüğü anlaşılan şeylerden birisi de, Allah'ın kendilerine rehber kıldığı Kur'an hakkında müslümanlar arasmda yayılan görüşlerdir. O Kur'an ki, Rasülullah'tan kendilerine kalan ebedi bir eserdir. Kur'an'ın mahiyetini insanlardan bir çoğu anlayamamış, hattâ mahluk olmaması onlara hoş gelmişti. Bununla yalnız Allah'a mahsus olan yaratma işini müdafaa- ya çalıştılar. Zira Allah, bütün varlığı hikmetiyle yaratmada ve kudretiyle meydana getirmede tektir. O, başlangıcı belli olmayacak kadar bütün mahlükattan önce mevcuttu. O'nun başlangıcını akıl idrak edemez. O'nun dışındaki her şey O'nun yaratığıdır. O, onların hepsini sonradan var etmiştir. Kur'an, bunu söylüyor, buna delâlet ediyor ve bu konudaki ihtilâfları kesip atıyorsa da uKur'an mahluk değildir» 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diyen bir kısım kimseler bu görüşleriyle hristiyanların Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demelerine benzemiş oluyorlar. Halbuki Allah, Kur'an-ı Kerim'de: 

«Şüphesiz biz onu, düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.»(1) buyurur. Bunun tevili: «Onu yarattık» demektir. 
Nitekim aşağıdaki âyetler de bu anlamdadır; 


«Eşini de kendisinden var eden Allah'tır.»(2) 


«Geceyi, sizi saran bir örtü yaptık, gündüzü de geçiminizi temin için çalışma zamanı kıldık.»(3) 


«Her canlıyı sudan yarattığımızı bilmezler mi?»(4) 


Allah, bu âyetlerde Kur'an-ı Kerim ile zikrettiği diğer yaratıkları meydana getirme hususunda eşit tutmuş, Kur'an'ı yaratanın kendisi olduğunu bildirmiştir. Bir âyette: 


«Doğrusu bu şanlı Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'da yazılıdır»(5) buyurur. Âyet-i kerime, Levh'in, Kur'an'ı ihata edip içerisinde bulundurduğunu ifade etmektedir. Yaratılmayan bir şey ihata edilmez. Allah, Hz. Peygamber efendimize hitaben: 


«Ey Muhammed! Cebrail sana Kur'an'ı okurken acele ederek onunla beraber dilini oynatma .»(6) 


«Onlara Rablerinden yeni bir âyet gelmeye dursun...»(7) 


«Allah'a karşı yalan uyduran veya O'nun âyetlerini yalanlayan- dan daha zalim kim olabilir?» (8). 


Fussılet süresinde Kur'an-ı Kerim hakkında: 


«Ona bâtıl ne önünden, ne de arkasından sokulubilir»(9) buyurarak Kur'an için bir ön ve bir son kılmaktadır. Aşağıdaki âyet-i kerime' de ise Kur'an'ın bir kısmını neshettiğini bildirmiştir. 

«Biz bir âyetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak daha iyisini veya aynısını getiririz.»(10) 


(1) Zuhruf süresi, âyet 3 
(2) Âraf süresi, âyet 189 

(3) Nebe' süresi, âyet 10-11 
(4) Enbiyâ süresi, âyet 30 
(5) Burüc süresi, âyet 21-22 
(6) Kıyâme süresi, âyet 16 
(7) Enbiyâ süresi, âyet 16 
(8) En'am süresi, âyet 21 
(9) Fussilet süresi, âyet 42 
(10) Bakara süresi, âyet 106 
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«Ey Muhammed! İşte böylece Biz sana geçmişlerin kıssalarının bir kısmını anlatıyoruz.»(1) buyurur. Bu, önce meydana gelen kıssaları sonra anlattığını ifade eder. Bir başka âyette de: 


«Elif Lâöm Râ. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından, âyetlerinin, hükmü baki kılınmış ve sonra geniş olarak açıklanmış bir kitaptır.»(2) buyurulur. Her muhkemi bir muhkem kılan ve her mufassalı bir tafsil eden, açıklayan vardır. Allah, kitabını muhkem kılan ve açıklayandır. O, kitabını yaratan ve meydana getirendir. 


Sonra onlar bâtılla mücadele ettiler, insanları kendi görüşlerine davet ettiler ve kendilerinin şünnet ehli olduğunu söylediler. Allah'ın kitabındaki her bölümü onların sözlerini iptal etmekte, davalarını yalanlamakta, sözlerini ve inançlarını reddetmektedir. Onlar buna rağmen kendilerinin hak ehli, din ehli ve cemaat taraftarı oldukları, kendilerinin dışında olanların ise ehl-i bâtıl, ehl-i küfür ve bölücü olduklarını açıkladılar, Onlar bu hususta cahilleri aldatacak kadar ileri gittiler. 


Bu cahiller, Kur'an hakkındaki sözleriyle dinlerindeki gediği ve kendilerine emanet edilen yarayı büyüttüler. İslâm düşmanları için yolu kolaylaştırdılar, kalplerindeki tebdil ve meyli itiraf ettiler. Hattâ öyle ki onlar, Allah'ın yaratmasını ve fiilini sadece Allah'ın vahdaniyet ve kıdem sıfatiyle açıkladılar ve bunları ona benzettiler. Mü'minlerin emiri, böyle inanan ve söyleyenlerin dinden ve imandan nasiplerinin olduğunu zannetmiyor. O, böyle kimselerin güvenilir, adil, şahitliğe lâyık sözlerinde doğru ve devlet hizmetinde görev verilmeye uygun kimseler olduğu kanaatinde değildir. 


Bunlardan bazı kimselerin iyi niyeti ortaya çıksa ve doğruluğu anlaşılsa bile fürü, asla irca edilir, övmek ve yermek hususunda ona hamledilir. Kim Allah'ın emrettiği vahdaniyeti bilme hususunda cahil olursa diğer konulardaki bilgisizliği daha çok olur. Cafer b. İsa ile Kadı Abdurrahman b. İshak'a mü'minlerin emirinin sana yazdığı mektubu oku! Kur'an hakkındaki bilgilerini araştır. Onlara bildir ki; mü'minlerin emiri, müslümanların işlerine ancak ihlas ve inancına güvendiği kimseleri tayin ediyor. Kur'an'ın yaratılmış olduğunu kabul etmeyen Allah'ın birliğini kabul etmiş sayılmaz. Şayet mü'minleyin emirinin bu husustaki görüşünü kabul ederlerse, onların huzuruna girip şahitlik yapacakları sına, onların Kur'an hakkındaki görüşlerini araştır. Onlardan kim Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemezse 


(0) Tâhâ süresi, âyet 90 
(2) Hüd süresi. âyel 1 
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niyeti iyi, kendisi dürüst değildir. Şahitliğini kabul etmesinler ve onun sözü ile davayı karara bağlamasınlar. Diğer kadılara da aynı şeyi uygula, onları kontrol et. Böylece Allah basiret sahibinin basiretini artırır, şüphe içerisinde olan kimseyi de dininden gafil olmaktan alıkor. 
Bu hususta yaptığın şeyleri mü'minlerin emirine yaz.»(1) 


Ahmed b. Hanbel ve diğer bazı Ehl-i Sünnet âlimleri ise önceleri kesinlikle bu tartışmadan uzak durdular. İmam Mâlik, müslümanların akidesini bozmak ve fitneye sebebiyet vermek için ortaya atılan bu meselenin arkasına takılıp cedelleşmenin mânâsız olduğunu söylerken İma Ahmed, bu konuda konuşmuyı bid'at sayıyordu. An: cak bu durumun böyle devam etmesi de söz konusu değildi. Bu iki gö rüşten birini benimseyip desteklemesi gerekiyordu. Nitekim halife Mütevekkil, kendisinden görüş belirtmesini de istemişti. 


Ahmed b. Hanbel, Cehm b. Safvân'ın(2) yaygınlaştırmaya çalıştıgı fikri şiddetle reddetmiş ve Allah kelâmının mahluk olamayacağını söylemiştir. Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia edenleri zındık olarak nitelendiren Ahmed b. Hanbel bütün şimşekleri üze.ine çekmiştir. 


Öte yandan, mahluk olmayan Kur'an'ın kadim (evveli olmayan) olması gerekir düşüncesini ileri sürenler, meseleyi daha karmaşık bir hale getirmişlerdir. Ehl-i Sünnet'e göre yüce Allah'ın kendi kelâmı ve emri olmak üzere zatına nispet ettiği Kur'an'a mahluk ve kadim denemeyişi, bizzat Kur'an'ın iki ayrı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bunlar: 


1. Kur'an'ın mânâsı; Allah'ın ezeli ilmine tealluk ettiğinden dolayı kadimdir. 

2. Kur'an'ın lâfzı ve harfleri: Cebrall aracılığı ile Hz. Peygamber'e vahyedilen ve bize tevatüren intikal eden Kur'an, sadece okunup yazılması yönüyle mahluktur.(3) 

İşte Mu'tazile'nin saraya kadar götürüp benimsettiği Kur'an'ın mahluk olduğu düşüncesi başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere bir çok Ehl-i Sünnet âliminin işkence görmesine sebep olmuştur. 


Bazı kaynaklar, bu âlimlerin ölünceye kadar dövülmesinin Me mün'un ölümünden sonra olduğunu söylerlerse de Me'mün'un kardeşi 


(1) Ahmed Zeki Safvet, Cemher.ctü Resâlli'l-Arzb, Ili, 40-47 (2) :“Cehm b. Safvan, (öl. 128) Kur'an'ın mahluk olduğunu İlk söyleyen 


kişi olarak bilinen Ca'd b. Dirhem (öâl. 124)'in takipçisidir. Cehmiyye Fırkası buna nispet edilir. 
(3) Geniş bilgi için Bkz. Muhammed Ebü Zehra. İslâm'da Fıkhi Mezhep- 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yi LE NM az SA NA Nİ 
Mu'tasım'a, Kur'anın mahluk olduğu fikrine karşı çıkanları cezalandırmasını tavsiye ettiği, Mu'tasım'ın da bunu, bır askerin komutanın- dan aldığı emri yerine getirdiği gibi, hiç taviz vermeden harfiyen uyguladığı bilinmektedir. Bu durum Mütevekkil dönemine kadar devam etmiştir. Mütevekkil, Kur'an'ın mahluk olduğu sözünü bırakıp Ehl-i Sünnet'i desteklemiş ve böylece Mu'tezile'nin saltanatı sona ermiştir. 


c) Me'mün'un Vezirleri: 
Fazl b. Sehl ve Hasan b. Sehl: 


Me'mün, Abbasiler'in büyük halifelerinden idi. İdarede güçlü olan bir halifenin yanında bulunan vezirler onun tesiri altında oldukları için kendi başlarına hiçbir önemli iş yapamazlar. Me'mün'un ilk veziri olan Fazl b. Sehl, otoriteyi eline alıp Me'mün'u kendisine tâbi kılmak istemişti. Bu, Fazl için büyük bir arzu olup karşılığını hayatıyla ödemiştir. Daha sonra Me'mün, Fazl'ın ailesinin uğradığı felâketi hafifletmek istedi, bu amaçla kardeşi Hasan'ı kendisine vezir tayin etti. 
Me'mün, Hasan ile konuşmayı çok severdi. Hasan geldiği zaman aralarındaki konuşma uzar giderdi. Bu durum, Hasan hastalanıp Me- mün'un meclisine devam edemez hale gelinceye kadar sürmüştür. 
Hasan, bu iş için yerine Ahmed b. Ebi Hâlid'i tavsiye etmişti. Sonra Me'mün onu vezir edindi. Fakat Hasan hilâfet konağına her geldiğinde yine baş köşede yerini alırdı. 


Hasan b. Sehl ile ilgili mühim olaylardan biri de Me'mün'uyı, onun kızı Büran ile evlenmesidir. İbn Tiktaka bu konuda şunları naklediyor: (1) 


Hasan, kızının evlenmesinde çok para sarfetti. Hattâ anberden karpuz gibi şeyler yapıp her birinin içerisine, belirli arazi isimlerini kâğıt parçalarına yazarak koydu ve bu karpuzları dağıttı. Eline bu karpuzlardan biri geçen onu açıp içerisindeki yazılı olan araziye sahip oldu. Nikâh törenlerindeki davet çok muazzam olmuştu. Hattâ Me'mün bunun israf derecesine vardığını söylemişti. Hasan, Me'mün'a altından dokunmuş bir halı verdi. Bunun üzerine büyük incilerden bin tanesi işlenmişti. Me'mün bunu görünce şöyle konuştu: 

«Allah, Ebü Nuvas'ı kahretsin. Sanki bu meclislerimizi görmüş gibi şöyle diyor: 

«Onun küçük ve büyük köpükleri altın zemin üzerindeki inci taneleri gibidir.»(2) 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahri, 197-198 
(2) İbn Hallikan, I, 72: Letâlfü'l-Letâlf, 74 
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Ahmed b. Ebi Hâlid el-Ahvel: 


Me'mün'un vezirlerinden biri de Ahmed b. Ebi Hâlid el-Ahvel idi. 
Nakledildiğine göre Me'mün, Ahmed'e vezirliği teklif edince kabul etmek istememiş ve: «Ey Mü'minlerin emiri! Beni vezirlik görevinden bağışla, ama benden görev iste. Beni halkla bir tutma, onlardan farklı gör. Bu sebeple onlar benimle dost olmayı istesinler, bana düşman olmaktan korksunlar.n Onun bu cevabı Me'mün'un hoşuna gitti, kendisini mutlaka vezir tayin edeceğini söyledi ve tayin etti. 


Ahmed b. Hâlid akıllı ve değerli bir kimse idi. Vezirlikten önce de kâtiplik görevini üstlenmiş, orada da uzak görüşlülüğü ve başarısı İle dikkat çekmişti. Hicri 211 (826-829)'de ölünceye kadar vezir olarak kaldı. 


Ahmed b. Yusuf: 


Ahmed, Iyi bir münşi, edip ve şair, olduğu gibi zeki ve saray adabını bilen bir kişiydi. İbn Tiktaka'nın nakletiğine göre, Ahmed b. Ebi Hâlld ölünce, Me'mün vezirliğe kimi getireceği konusunda Hasan b. 
Sehl ile istişare etti. Hasan b. Sehi, halifeye Ahmed b. Yusuf veya &bü Abbad b. Yahya'yı vezir tayin etmesini tavsiye ederek: «Onlar, mü”- minlerin emirinin tabiatını insanların en iyi bilenleridirn dedi. Halife: «Onlardan birini bana seç» deyince Hasan da, Ahmed b. Yusuf'u seçti. Me'mün da onu kendine vezir tayin etti. Ahmed'in, Me'mün ile münasebetlerine dair bir hadise anlatılır; 


Me'mün, Ahmed'in sevmediği bir adam hakkındaki görüşlerini alıyordu. Ahmed, onun iyi yönlerinden söz edince Me'mün: «Ey Ahmed! 
Aranızdaki düşmanlığa rağmen onu övdünn dedi. Ahmed Me'mün'a şu beyitle cevap verdi: «Dostluğunda veya düşmanlığında sana sadakat göstermiş olmam bana değer olarak yeter.» Me'mün, Ahmed b. Yusuf" un ölümünden sonra Ebü Abbad b. Yahya'yı vezir olarak seçti.(1) Bir kısım tarihçiler Me'mün'un vezirleri arasında Ebü Abbad'ı zikretmemiş ve İbn Yahya'nın vezirliği döneminde anılmaya değer bir faaliyet yapmadığını söylemişlerdir. Me'mün ondan sonra Ebü Abdullah Muhammed b. Yezdad b. Süveyd'i vezir tayin etti. Muhammed şair idi. 
Edebiyatta temayüz etmiştir. Me'mün ölünceye kadar onun vezirliğini yapmıştır.(2) 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahri, 201 
(2) İbn Tiktaka, Aynı eser, 202 
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Me'mün Devrinin Diğer Devlet Ricali: 


Me'mün döneminin önemli şahsiyetlerinden birisi Yahya b. Eksem et-Temimi'dir. Me'mün'un baş kadısı olup, aynı zamanda büyük muhaddislerden idi. Me'mün, hayatının son dönemlerinde ona kızmış, Mu'ttasım'a vasiyetinde onun zararlı ve kötü niyetli olduğunu belirterek ona güvenmemesini istemiştir. Bu dönemdeki mühim simalar- dan birisi de Mu'tezile mezhebine bağlı olan Ahmed b. Ebi Duad'dır. 
Ahmed, sarayda sözü dinlenen bir kişiydi. Uzun müddet yaşamış ve bir çok halife ile münasebet kurmuştur. Me'mün, Mu'tasım, Vâsık ve Mütevekkil'in ilk dönemlerinde baş kadı idi. Hicri 233 (847-848)'de hastalandı, görev yapamaz hale geldi. Onun yerine oğlu Ebu')-Velid geçti. Fakat, Ebu'l-Velid babası kadar kabiliyetli ve âlim değildi. Halife Mütevekkil ona kızıp hem kendisinin hem de babasının mallarını elinden almış ve Yahya b. Eksem'i de yeniden baş kadı tayin etmiştir. 


dl Me'mün'un Şahsiyeti ve Ölümü: 


Me'mün, Abbasi halifelerinin en parlak simalarından birisi idi. 
Tarihçilerden bir çoğuna göre Me'mün'un şahsiyeti ve liyakati olmasaydı zamanındaki olaylar Abbasi Devleti'ni sarsar, devlet dağılıp çök- me tehlikesiyle karşı karşıya gelirdi. 


Me'mün'un şahsiyetinin en önemli tarafı ilme verdiği değerle ortaya çıkmıştır. 


Bütün bu yıpratıcı ve kanlı vukuata rağmen, hilâfeti zamanını İslâm imparatorluğunun en parlak devri olarak tarihe intikal ettirmiş bulunan Me'mün, ilmi faaliyeti takip ve himaye etmeye zaman bulabilmiştir. Mansur zamanında başlayan, Yunan eserlerinin Süryani tercümelerinden Arapçaya çevrilmesi işi, Me'mün zamanında hızlanmış ve doğrudan doğruya Yunanca asıllarmdan da bir çok eser Arapçaya çevrilmiştir. Mehdi ve Harun er-Reşid devrinde daha ziyade dil ve edebiyata inhisar etmiş bulunan faaliyet, Me'mün'un şahsiyetini belirten bir şekilde, müspet ilimler ve felsefe sahasına da geçmiş ve kültür tariri bakımından gayet ehemmiyetli ve sürekli neticeler doğuran yeni düşüncelerin İslâm âlemine girmesini temin etmiştir. 


Gençlik ve ilk faaliyet devresi Me'mün'un hilâfetine rastlayan Huneyn b. İshak, Ya'kub b. İshak el-Kindi, Muhammed b. Müsa el-Harizmi, el-Allaf v.b. tercüme ve telif eserleri ile, müteakip devrin felsefe ve ilmine temel atmışlardır. Me'mün'un Bağdat'ta tesis ettiği Beytü'l-hikme, kütüphanesi ve rasathanesi ile, büyük bir bilim merkezi halinde faaliyet göstermiş, Bağdat ve Şam'da bu teşekküle mensup alimlerin yaptıkları tetkikat neticesinde, Ptolemalos'un hey'et ced- 


veleri tashih ve tadil edilmiş, bir derecelik tül dairesinin uzunluğu ölçülmüştür. 


İslâm ve Arap tarihini tetkik bakımından mühim eserler kaleme almış bulunan Abdülmelik b. Hişam, Vakıdi, İbn Sa'd, İbnü'l-Azrak, İbn Ebi Tahir Tayfur, Ebu'l-Munzir Hişam b. el-Kelbi ve Ebu'l-Hasan el-Medâini gibi müellefler de Me'mün devrinde yaşamış ve himaye görmüşlerdir. Burada belirtilmesi gereken nokta, halifenin Hz. Ali ailesine karşı hususi muhabbeti dolayısıyla, Emevi hanedanı, bilhassa Muâviye'den en ufak bir müsamaha ile bahsetmenin men edilmiş bulunması ve bu suretle muahhar büyük müelliflere kaynak teşkil eden eserlerin bitaraflığına halel getirilmiş olmasıdır. 


- Me'mün'un en belirgin vasıflarından biri de affetmesidir. O, Küfeli yaşlı birinin tavsif ettiği gibi, «Hoşgörü yönünden Yusuf gibi affedicin idi.(1) Me'mün da kendisinin bu özelliği konusunda, «İnsanlar benim affetmeyi sevdiğimi bilselerdi bana suç işlemek suretiyle yaklaşırlardın(2) diyordu. «Güçlü olduktan sonra cezalandırmanın bir anlamı olmadığı»(3) düşüncesindeydi. 


Kendisine karşı şer güçleri tahrik eden Fazli b. Rebi'i affetmiştir. 
Ali b. İsa'ya onu yakaladığı zaman bağlaması için gümüşten bir kelepçe hazırlatıp vermiştir. Fazl yakalandıktan sonra Me'mün ona ceza olarak; «Söylediği zaman itaat edilmeyecek, bir şey istediği zaman yerine getirilmeyecek» demekle yetinmiş, evine yerleştirip hiç bir şekilde işkence ettirmemiştir.(4) 


Me'mün, kendisi Merv'de iken Bağdat'ta halifeliğini ilân eden İbrahim b. Mehdi'yi de affetmiştir. Halbuki kardeşi Mu'tasım ile oğlu Abbas, onu, İbrahim'i öldürmesi için teşvik ediyorlardı. Fakat Me'- mün: «Amcamın bağlarını çözünüz, onu yanıma kendisine değer verilen bir kişi olarak getiriniz» demiştir. Yanına gelince: «Ey amca! 
Düşmanlığı bırak, benimle dostluk kur. Benden ancak sevineceğin bir karşılık göreceksiniz» dedi. Ona hil'at giydirdi, altına binit ve beş bin dinar da para verilmesini emretti.(5) 


Me'mün, Emin hakkında aşağıdaki mersiyeyi söyleyen Hüseyin b. 
Dahhak'ı da affetmiştir. 


(1) Mes'üdi Mürücu'z-Zeheb, II, 519 

(2) İbn Tiktaka, el-Fabri, 195 

(3) Ferld Rifâl, Asru'i-Me'mün, I, 350 
(4) Cahşiyâri, el-Vüzerâ ve'l-Küttâb, 303 
(5) İsfehani, el-Ağâni, IX, 57 
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«Muhammed Emin'den sonra işler tamamlanmasın. 
Saltanat güneşi parçalanmaya devam etsin. 

Emin'den sonra Me'mün saltanatla sevinmesin. 
Dünyada kovulmuş ve bir tarafa itilmiş olarak kalsın.» 


Aşağıdaki beyitleri söyleyen şairi de bağışlamıştır: 


«Onu hatırladığım zaman elini çeker, 

Sıcak ciğerim ve parçalanmış kalbimin üzerine korum, Gülenlerin gecesi gıbta ile geçmesin 

Onlar arzularına ulaşmasın » 


Bu beyitlerin sahibi Hüseyin, affedilmesini isteyince Me'mün'un gözleri yaşarıp: «Seni affettim. Bundan sonra maaşının verilmesine devam edilmesini, ödenmeyen maaşlarının da geri iade edilmesini emrettim. Seni görev vermemek suretiyle cezalandırmayı uygun gördüm» demiştir.(1) 


Me'mün eğlenceye pek düşkün değildi. Bağdat'a geldikten sonra yirmi ay hiç şarkı dinlememiş sonra, Harun er-Reşid'in yaptığı gibi perde arkasından dinlemeye başlamıştır. Bu durum sekiz sene devam etmiş, sonra nedimlerinin ve şarkıcıların yanına çıkmıştır.(2) 


Me'mün, nebiz'i de pek az içerdi.(3) İlme meyletmesi, kitap sevgisi, fikri çalışmalardan zevk alması ve yıkılmaya yüz tutan, gücünü kaybeden devleti eski kudretli haline getirmeye çalışması, onu oyun ve içkiden alıkoymuştu. 


Kendisinden sonra yerine geçmesi için veliahtliğe kardeşi Mu'tasım'ı tayin eden Me'mün, Bizans topraklarında gazâ anında iken kısa ve ateşli bir hastalıktan sonra 18 Receb 218 (9 Ağustos 833)'de 47 yaşında vefat etti.(4) 


(1) İsfehani, Aynı eser, VI, 175 

(2) Câhız, et-Tâc, 42 

(3) Taberi, I, 256 

(4) Taberi, TII, 1112; Ya'kübi, Tarih, TI, 573 


8 — MU'TASIM (218.77 833-842) 


a) Gençliği ve Yetişmesi: 


Asıl adı Ebü İshak Muhammed olup halife olduktan sonra el-Mu' tasım Billah ünvanmı almıştır. V. Abbasi halifesi Harun er-Reşid'in oğludur. Annesi Mârida adlı bir cariyedir. Mârida'nın Türk olduğu ve bu sebeple Mu'tasım'ın Türk askerlerinden birlikler meydana getirdiği ileri sürülmekte ise de bu husus kaynaklarca doğrulanmamaktadır. Şaban 180 (Ekim 795) tarihinde Bağdat'ta dünyaya gelmiştir.(1) Çocukluk yıllarına ve tahsiline dair bilgimiz çok azdır. Kaynakltırdaki bazı rivayetlerden, tahsile başladığı zaman babasını kızdırdığı ve bu sebeple çöle gönderilerek tahsiline son verildiği ve bunun neticesi olarak okuma yazmasının zayıf ve hattâ ümmi olduğu anlaşılmaktadır. 


Gençlik yılları, ağabeyleri Emin ve Me'mün'un hilâfet mücadeleleri devrine (809-613) rastlamış olan ve hiç bir hadiseye katılmayarak Bağdat'ta kaldığı anlaşılan Mu'tasım'ın ilk resmi vazifesi 816 yılında yaptığı hac emirliğidir. Bu sırada Me'mün'un Merv'de bulunması ve devlet işlerini adamlarına bırakması, bilhassa ülkenin batı taraflarında bazı asayişsizliklerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Böyle bir ortamda büyük bir hac kafilesiyle Mekke'ye hareket eden Mu'tasım'ın hac kafilesi Mekke yakınlarında Yemenli Aleviler tarafından baskına uğramışlarsa da Mu'tasım'ın aldığı tedbirler sayesinde bu gaile derhal bertaraf edilmiştir.(2) 


Mu'tasım, Me'mün'un halife olmasından sonra da siyasi olaylardan uzak durmuştur. Bağdat'ta İbrahim b. Mehdi'nin halife ilân edilmesi sırasında da onun tarafsızlığını koruduğu ve Hâriciler'den Mehdi b. Ulvân el-Haruri'nin isyanını bastırdığı görülmektedir. Halife Me'mün'un Bağdat'a döndükten sonra ilk işi isyanlan bastırmak için harekete geçmek olmuştur. Bu sekeple Mısır valisi Abdullah b. Tâhir'i Bâbek isyanını bastırmaya memur edince, ondan boşalan Mısır valiliğine de kardeşi Mu'tasım'ı tayin etmiştir. (213,828-829). 


(1) Taberi, IlI. 1324-1329: Mes'âdi. Mllrüâcu'z-Zeheb, VII. 1441 
(2) Taberi, 111, 995 
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Mu'tasım, ilk önce Mısır'a gitmeyip yerine vekillerini gönderdi. Fakat Mısır'da Kays ve Yemen kabilelerinin isyanları gittikçe tehlikeli bir hal alıyordu. Mu'tasım'ın gönderdiği birlikler âsilere karşı bir başarı elde edemiyorlardı. Bu sebeple halife Me'mün kardeşine, bizzat Mısır'a giderek isyanları bastırmasını emretti. 830 yılı sonlarına doğru Mısır'a giden Mu'tasım kısa zamanda âsileri mağlup ederek Bağdat'a döndü. 
Onun dönüşünü fırsat bilen Arap kabileleri tekrar isyan etmekte gecikmediler. Bunun üzerine âsiler üstüne ileride isminden çok bahsedeceğimiz Afşin gönderildi. Onun, isyanları kısa zamanda bastırmaya muvaffak olması, Me'mün ve müstakbei halife nezdindeki itibarının artmasına sebep oldu. 


Mu'tasım, Mısır ve Suriye valiliği sırasında, kardeşi halife Me" mün'un hayatının son safhasını teşkil eden Anadolu gazalarına katılmıştır. Me'mün'un 4 Temmuz 831 tarihinde çıktığı ikinci Anadolu seferine Mu'tasım da valisi bulunduğu Mısır ve Suriye'den topladığı kuvvetlerle katılmış ve Araplar'ın Matmura (Metâmir) dedikleri yeraltı mahzenlerinin bulunduğu Niğde ile Aksaray arasında otuza yakın kale fethetmiştir. 832 yılındaki Me'mün'un üçüncü Anadolu seferinde, maiyetindeki kuvvetlerle ona refakat eden Mu'tasım, yüz gün süren Lü'lü'e (bugünkü Ulukışla'nın doğusundaki Hasan Gazili köyü) murhasarasına katılmıştır. Birbiri arkasından Anadolu'ya yaptığı seferlerle yalnız gaza değil aynı zamanda bir fetih siyaseti de takip ettiği anlaşılan Me'mün, oğlu Abbas'a Tuvana'yı yeniden tahkim ederek oraya Arap kabilelerini yerleştirmeyi emrettiği gibi kardeşi Mu'tasım'a da Dımaşk, Hıms, Ürdün ve Filistin ordugâhlarından dört bin kişilik bir kuvvet göndermesini istemişti. Bizzat halife de 833 yılında Anadolu'ya dördüncü seferine çıktı. Me'mün'un ölümü ile nihayetlenen bu seferde de Mu'tasım'ın ona refakat ettiği anlaşılmaktadır. Fakat daha seferin başlangıcında 9 Ağustos 833 tarihinde halife Me'mün'un Bedendün (bugünkü Pozantı)'da ölümü üzerine sefer sona ermiş ve Mu'tasım halife olmuştur. 


b) Hilâfete Geçişi: 


Mu'tasım'ın hilâfete geçişi hakkında kaynakların verdiği bilgiler zihinlerde bazı istifhamlar doğurduğu için bu husus üzerinde biraz durmak gerekir. Mu'tasım'ın veliahtliğe tayini hakkında kaynakların verdiği bilgileri zaman bakımından iki gurupta toplamak mümkündür: 


Bunlardan birincisi olan Makdısi'nin rivayetine göre, 204 (819) yılında Merv'den dönen Me'mün, kardeşi Kasım'ı veliahlikten azlederek Mu'tasım'ı bu makama tayin etmiştir.(1) Bilindiği gibi halife Harun er-Reşid 802 yılında Kâbe duvarına astığı bir ahitnamede veliahtler sırasını Emin, Me'mün ve Kasım şeklinde tanzim etmişti. Halbuki bu ahitname Emin, Me'mün mücadelesinde, daha sonra Me'mün, un Hz. Ali ailesinden Ali er-Rızâ b. Müsa el-Kâzım'ı veliaht tayin etmesiyle ihlâl edilmiş ve hattâ yürürlükten kaldırılmıştı. Ayrıca İbrahim b. Mehdi'nin, Bağdat'ta halife ilân edilmesi üzerine ona açıkça olmasa bile biat ederek Me'mün'a karşı tavır takınmış olan Mu'tasım' ın hemen bu hadisenin akabinde veliaht tayin edilemeyeceği de açıktır. 
Bu sebeple Makdisi'nin verdiği haberi bir kenara bırakabiliriz. 


Mu'tasım'ın veliahtliğe tayini hakkında verilen bilgilerin ikinci gurubunu Taberi'de bulmaktayız. (2) Bu husustaki rivayetleri dört gurupta mütalâa etmek mümkündür. 


1. Me'mün, 218 (833) seferi esnasında valilerine yazdığı mektuplarda kendinden sonra kardeşi Mu'tasım'ın halife olmasını bildirmiştir. 


2. Me'mün valilerine böyle bir mektup yazmamış olup hastalığı sırasında bir iyilik anında oğlu Abbas'a, Abdullah b. Tahir'e ve Bağdat şahnası İshak b. İbrahim'e kendisinden sonra kardeşinin hilâfete geçmesini bildirmiştir. 


3. Me'mün, Bedendün'da hastalandığı zaman oğlu Abbas'ı Tuvana'dan çağırtmıştır. Abbas geldiği zaman babasının kendini kaybettigini ve valilere yukarıda bahsedilen mektubun yazıldığını görmüştür. 


4. Me'mün, oğlu Abbas, kadılar, fakihler ve komutanlar huzurunda Mu'tasım'ı kendisine veliaht tayin etmiştir. 


Taberi'nin verdiği bu rivayetlerden, Mu'tasım'ın halifeliğine bir meşruiyet kazandırmak için bazı tertiplere girişildiği anlaşılmaktadır. 
Burada üzerinde durulması gereken cihet halifenin oğlu Abbas'ın ne şekilde atlatılmış olduğunun tesbitidir. Halifenin hasta bulunmadığı ve orduya tam mânâsıyla hâkim olduğu bir sırada kardeşini, oğluna tercih etmesi pek düşünülemez. Üstelik Abbas, gerek askeri ve gerekse diğer bakımlardan amcası ile her hususta boy ölçüşebilecek bir kapasiteye sahipti. Mu'tasım, Mısır ve Suriye valiliğine tayin edildiği zaman Abbas da askeri bakımdan en hareketli bir bölge olan Sugur ve Avasım valiliğine getirilmişti. Bizans'a karşı yaptığı başarılı gazala- 


(1) Makdisi, el-Bed ve't-Tarih, VI, 112 
(2) Taberi, IlI, 1133 vd. 
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rıyla itibarı da oldukça yükselmişti. Üstelik Abbasi hilâfetinde birden (azla veliaht gösterilmesi âdeti mevcut iken Abbas'ın hiç isminden bahsedilmemesi dikkati çekmektedir. Bu durumda Me'mün'u hastalığı esnasında bu şekilde karar almaya zorlayan kuvvetlerin tesbiti icap etmektedir. 


Taberi tarafından Mu'tasım'ın veliahtliğe tayini hakkında verilen rivayetlerin hepsinin bir sefer esnasmda olması, ordunun tesirinin kendisini hissettirdiği ihtimaline kuvvet kazandırmaktadır. Halife Me'mün'un hilâfetinin son yıllarında bazı siyasi sebeplerle ordu arasına Türklerden mühim miktarda birlikler aldığı ve bunları Mu'tasım'ın emrine verdiği bilinmektedir.(1) Nitekim bazı isyanlarm bastırılmasında bu Türk birlikleri önemli roller oynamışlar ve bunlar Mu tasım'ın komutasında bulunmuşlardır. (2) 


Afşin, Aşnas ve Boga el-Kebir gibi Türk komutanları Abbasi ordusundaki ilk başarılarını Mu'tasım'm maiyetinde kazanmışlar ve bu sayede ordunun birinci sınıf komutanları arasına girmişlerdir. Kanaatimizce Mu'tasım'ın veliahtliğe tayininde, ordunun faal unsurunu teşkil eden ve komuta mevkiini eline geçirmiş olan Türklerin rolü büyük olmuştur. Hasta ve etrafı Türklerle çevrili bir halifenin onların arzularına boyun eğmekten başka çaresi kalmamıştır. Bu keyfiyet, Mur'tasım'ın halife olmasından sonra Türklere karşı tutumu ile de teyit edilmektedir. Halife Me'mün'un ölümü üzerine ordunun Türklerden meydana gelen kısmı, Mu'tasım'a biat ederek onun halifeliğini ilân etti. Bu durum orduda bazı karışıklıklara ve Abbas lehinde tezahürata sebep oldu. Birlikler arasında bir çatışma ihtimalinin belirmesi üzerine Abbas, Mu'tasım'ın huzuruna getirilerek, muhtemelen Türk birliklerinin baskısı ile bu emri vakiyi kabule mecbur bırakıldı. Onun Mu'tasım'a biat ettiğini ilân etmesi durumu sakinleştirdi. Bundan sonra derhal Bağdat'a dönen Mu'tasım'ın halifeliği halk tarafından da kabul edildi. 


Me'mün, kardeşini veliaht tayin ettikten sonra hazırladığı vasiyet - nâmede hangi işleri takip edeceğini de tespit etti. Bu vasiyetnâmede kendisinin başladığı, fakat bitiremediği işlerin takip edilmesi yer alıyordu. Halku'l-Kur'an meselesi üzerinde durması ve Bâbek galilesinin bertaraf edilmesi başta geliyordu. Taberi'nin verdiği vasiyetnâmenin bazı kısımlarını aşağıya alıyoruz: 


dili Zi —- “amm 


(1) Ya'kübi, Kitabu'l-Buldân, 265 vd. İbn Hurdadbih, 39; İbn Kuteybe, 
Maarif, 391 


(2) Taberi, III. 1017: el-Kindi, Vulât, 188: İbn Tagrıbirdi, II, 208 
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«... Kardeşinin Kur'an'a uygun yaşayışını kendine örnek al. Hilâ-Jet konusunda, Allah'ın azabından kork. Allah için çalış. Halkın durumunu gözardı etme, onların iyi idare edilmesine dikkat et. Çünkü mülk ve saltanat onlar var olursa vardır. Onlara kötü muamele hususunda Allah'tan sakın. Onların kuvvetlilerinden zayıfların hakkını al. 
Aralarında hak ve adaletle hükmet. Hurremiye'ye dikkat et. Onlarla dikkatli ve tedbirli olarak savaş. Onların etrafını askerle kuşat. İş uzarsa çevrendeki yardımcılarını alarak onları bizzat sen takip et. 
Ebü Abdullah Ahmed b. Davud yanından ayrılmasın. Her işinde ona danış. Çünkü o, buna ehildir.»(1) 


Mu'tasım, genellikle kardeşi Me'mün'un vasiyetinde belirttiği hursusları yapmıştır. Kur'an'ın mahlük olup olmadığı, Zuttlar'la mücadele, Hurremiye olayı ve Anadolu'da Bizans'la savaşlar Me'mün'un vasiyeti çerçevesinde yürütülmüştür. 


c) Devrindeki İsyanlar: 


Mu'tasım halife olduğu zaman halli zaruri iki büyük mesele vardı: Bunlardan birincisi Bâbek el-Hurremi gailesinin bertaraf edilmesi, diğeri ise Araplarla, Gayr-ı Arap unsur arasındaki içten içe devam eden mücadelenin sükünetle yatıştırılması idi. Abbasi imparatorluğunun istikbali bu iki meselenin balline bağlı kalıyordu. Bunların yanında memleketin iç güvenliğini sarsan bazı küçük isyanlar da eksik değildi. Yeni halife, bilhassa Bâbek isyanını bastırmak için faaliyete geçmeden önce ufak çaptaki karışıklıkları gidermekle işe başladı. 


1. Cibdli Bölgesindeki İsyanın Bastırılması: 


Mu'tasım'ın Bağdat'a dönmesinden kısa bir zaman sonra Cibâl, Hemedan, İsfehan ve civar bölgelerin halkından kalabalık bir gurup Hurremiye'ye intisap ederek isyan ettiler. Hemedan havalisinde toplanarak yolları kesmek suretiyle yağma ve katllama başladılar. Bilhassa Horasan'dan gelen kervan ve hac kafilelerine büyük zaylat verdiriyorlardı.(2) Bu sebeple halife âsiler üzerine Hâşim b. Baticür adında bir komutanla kuvvet gönderdi. Fakat Hâşim âsilerle yaptığı savaşta mağlup oldu.(3) Durumun gittikçe vehamet kazanması üzerine Şevvâl 218 


(1) Taberi, II, 1134 vd. 
(2) Ya'kübi, Tarib, II, 575; Taberi, 11, 1165 
(3) Ya'kübi, Tarih, TI, 575 
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(Ekim-Kasım 833)'de Me'mün devrinin önemli komutanlarından birisi olan İshak b. İbrahim b. Mus'ab, CIbâl bölgesine vali tayin edilerek isyanın bastırılmasında görevlendirildi. Aynı yılın Zilkâde (Kasım-Aralık) ayında Bağdat'tan hareket eden İshak b. İbrahim, âsilerle yaptığı savaşta galip gelerek büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi.(1) Kalanlar ise başlarında Nasr adında reisleri ile beraber Azerbaycan üzerinden Bizans'a iltica ettiler. 


Yıllardan beri devam eden Bâbek gailesinin dallanıp budaklanmasından başka bir şey olmayan bu Hemedan ve civarı hadisesinin iyi sonucunu bildiren fetihname aynı yılın Yevmu't-Terviye'sinde (8 Zilhicce 218—25 Aralık 833) Bağdat'ta okunmuştur. İshak b. İbrahim, galibiyetini müteakip 11 Cemaziyelevvel 219 (24 Mayıs 834) tarihinde beraberindeki esirlerle Bağdat'a döndü. 


2. Muhammed b. el-Kasım'ın İsyanı ve 
Bastırılması! 


Mu'tasım'n halifeliğinin ikinci senesi, yani 219 (834) yılı başlarında Hüseyin b. Ali soyundan olan Muhammed b. Kasım, Horasan'ın Tâlikan şehrinde isyan etti. İsyanın zuhur şekli hakkında kaynaklarımız farklı bilgi vermektedirler. Onun, kendisine çıkarılan güçlükler ve yapılan fena muamele neticesinde isyana mecbur kaldığı ve bu arada Horasan'a kaçarak Merv, Serahs, Tâlikan ve Nesâ'da kendisini teşvik eden Ali taraftarlarının tesirine kapıldığı enlaşılmaktadır.(2) 


Muhammed b. Kasım'ın Tâlikan'da halktan biat alması ve Bağdat halifesini tanımaması haberi Mu'tasım'a gelince Horasan valisi Abdullah b. Tahir'e, isyanı bastırması için emir verildi. Bunun üzerine Abdullah b. Tahir, Muhammed'in üzerine yürüdü. Yapılan savaşta taraftarları ile beraber yenilen Muhammed kurtuluşu daha önce mektuplaştığı Horasan köylerinden birisine kaçmakta buldu. Fakat Nesâ'da, bu şehrin valisi tarafından, yakalanarak Abdullah b. Tahir'e gönderildi. Abdullah da onu Mu'tasım'a gönderdi. Muhammed b. Kasım 14 Rebiülâhir 219 (29 Nisan 834) tarihinde Bağdat'a getirildi ve orada hususi bir hapishaneye konuldu.(3) 


Muhammed b. Kasım'ın akıbeti hakkında sarih bir bilgiye sahip değiliz. Mes'üdi'nin, pek de kani olmadığını ima ederek, vermiş oldu- 


() Taberi, III, 1165 
(2) Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VII, 116; İbnü'i-Esir, VI, 312 
(3) Ya'kübi, Tarih, Il, 576 
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ğu bir rivayete göre zehirletilerek öldürülmüştür.(1) Taberi ve diğer kaynaklar, onun birkaç ay hapis kaldıktan sonra, aynı yılın Ramazan bayramında halkın bayram şenlikleriyle uğraşmasını fırsat bilen, taraftarlarının gayreti ile kaçırılmış olduğunu bildiriyorlarsa da(2) kendisine bir daha tarih sahnesinde tesadüf etmemekteyiz. Her mühim Ali ailesi mensubu hakkında olduğu gibi Muhammed b. Kasım için de bir efsane uydurulmuştur. Meselâ, Zeydiler onun ölmediğine, Allah tarafından beslendiğine, bir gün onun görünerek adaleti tesis edeceğine, daha doğrusu onun bir Mehdi olduğunu inanmaktadırlar.(3) 


3. Zuttlar'ın İsyanı ve Bastırılması: 


Zuttlar'ın asıl vatanları Hindistan'dır. Buradan Orta Doğu'ya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre, İran şahlarından Behrâm Gür (420-438)'un Hint kralından isteği Üzerine Hindistan'dan on bin civarında kalabalık bir gurubun gönderildiği ve bunların Zuttlar olduğu belirtilmektedir.(4) Belâzuri ise, Zuttlar'ın aslen Hindistanlı olduklarını, önce İran ordusunda ücretli asker olarak çalıştıklarını, İran'ın müslümanlar tarafından fethinden sonra bu defa İslâm ordusuna girdiklerini, daha sonra Basra civarına yerleştirildiklerini belirtmektedir. Aynı müverrihin diğer bir rivayetinde, Haccac b. Yusuf'un Irak valiliği zamanında (694-714) Hint Zuttlarından bir gurubun Haccac'a gelerek yerleşmek için bir yer istedikleri, Haccac'ın da bunları Vâsıt ile Basra arasına yerleştirdiği kaydedilmektedir. (5) 


Yukarda vermiş olduğumuz ilk iki rivayet birbirini takviye eder mahiyettedir. Bu iki rivayete göre, Zuttlar'ın İslâmiyetin zuhurundan önce Hindistan'dan Orta Doğu'ya geldiklerini, bu bölgede kuvvetli devletler bulunduğu için siyasi bir varlık gösteremeyip o devletlerin ordusunda ücretli asker olarak çalıştıklarını kabul edebiliriz. Belâzuri' nin ikinci rivayetinde belirtilen Zuttlar'a gelince, bunların ya daha önce İran'a yerleşen yahut Hindistan'dan çıkan ikinci gurup Zuttlar olduğunu kabul etmek mümkündür. 


Zamanla sayıları çoğalan ve bazı çapulcu gurupların iltihakıyla nüfusları bir hayli artan Zuttlar zaman zaman devletin başına gâile- 


(1) Mes'üdi, Aynı eser, VII, 116 

(2) Ya'kübi, Tarih, II, 576; Taberi, ITI, 1166; Mes'üdi, Aynı eser, VII, 116 
(3) Mes'üdi, Aynı eser, VLI, 117 

(4) İslâm Ansiklopedisi, «Zutte maddesi 

(5) Belâzuri, 375 
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ler çıkartmakta idiler. Bilhassa nehir yoluyla Bağdat'a giden eşya ve zahireyi yağmalıyorlardı. Zuttlar'ın, devletin emirlerini dinlemeyerek yağınacılığa başlamaları halife Me'mün'un ilk senelerine tesadüf etmektedir. Me'mün, Bağdat'a dönmesinden bir sene sonra Zuttlar Üzerine birbiri arkasından iki komutan göndermiştir.(1) 205 (820/821) yılında gö.derilen kuvvetlerden sonra Zuttlar'ın itaate alındıkları anlaşılıyor. Bununla beraber son senelerinde dahili güvenlikten ziyade Bizans gazalarıyla uğraşan halife Me'mün'un meşguliyetinden istifade eden Zuttlar tekrar Basra havalisinde yağmacılığa başladılar.(2) 


Mu'tasım, halife olduğu zaman Basra ve Vâsıt arasındaki sahada Zuttlar tamamen serbest hareket etmekte ve nehir yoluyla Bağdat'a hiç bir şey göndermemekte idiler. Bu bölgedeki durumun gittikçe kötüleştiğini gören yeni halife, Ahmed b. Said el-Bâhili idaresinde Zuttiar üzerine kuvvet gönderdi. Fakat Zuttlar'ın küçük kayıklar içinde nehir ve kanallarda harbetmeleri, buna mukabil halife kuvvetlerinin bunu bilmemeleri neticesinde Ahmed b. Said bir başarı elde edemedi.(3) 


Bunun üzerine Uceyf b. Anbase idaresinde beş bin kişilik bir ordu mezkür karışıklığın bastırılmasına memur edildi. 219 Cemaziyelevvel (Mayıs-Haziran 834) tarihinde Bağdat'tan hareket eden Uceyf, Vâsıt'a gelerek karargâh kurdu. Zuttlar, Dicle'nin kanallarında küçük kayıklarla savaştıkları için önce onları hareketsiz hale getirmek icap ediyordu. Uceyi, bu maksatla Dicle'nin kanallarını kapatarak Zuttlar'm bu üstünlüğünü bertaraf etmiş oldu. Ayrıca halifenin kuvvetleri arasında bataklıklarda harbe alışık olan Mısırlı bir miktar asker de bulunmakta idi. Gerek kanalların kapatılması ve gerekse Mısırlı askerlerin bulunması Uceyf'e, Zuttlar'a karşı üstünlük sağlıyordu. Yapılan ilk mücadeleyi kaybeden Zuttlar, muhasara edilerek teslime 2orlandılar. Yedi ay devam eden uzun bir mücadeleden sonra Zuttlar teslim olmaya mecbur oldular.(4) Kadın ve çocuklarıyla beraber 10 Muharrem 220 (14 Ocak 835) tarihinde Bağdat'a getirildiler. Halife bu gibi karışıklıkların bir daha tekerrür etmesini önlemek gayesiyle Zuttlar'ı Bizans hududundaki bazı kalelere gönderdi.(5) Böylece zaman zaman Basra havalisinde zuhur eden karışıklıklar önlenmiş oldu. 


(4) Taberi, LI, 1044 vd.; Belâzuri, 375 

(2) Ya'kübi, Tarih, II. 676; Belâzuri, 376; Taberi, 1J1, 1167 
(3) Ya'kübi, Tarih, II, 576 

(4) Taberi, IJI, 1167 

(5) Ya'kdbi, Tarih II, 576; Belâzuri, 375; Taberi, III 1169 
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4. Bâbek İsyanının Bastırılması: 


Mu'tasım'ın Bağdat'a dönmesinden kısa bir zaman sonra Cibal, Hemedan ve İsfehan bölgeleri halkından kalabalık bir gurup Bâbek tarafına geçerek yağma vc çapulculuğa başladılar. Horasan'dan gelen kervan ve hac kafilelerine büyük zarar veriyorlardı. Tehlike gittikçe Bağdat'a yanaşıyordu. 833 yılı sonlarında İshak b. İbrahim b. Mus'- ab idaresinde gönderilen bir ordu adı geçen bölgelerdeki Hurremi İsyanını kısa zamanda bastırdı.(1) Diğer karışıklıkların da bertaraf edilmesi üzerine Bâbek'e karşı muntazam birliklerin gönderilmesi zamanı gelmişti. 

Görüldüğü gibi nüfuz sahasını Hemedan havalisine kadar uzatmış olan Bâbek, bu havaliden geçecek birlikler için tehlike teşkil ediyordu. Arazinin de dağlık oluşu Bâbek'e daha müsait imkânlar veriyordu. Bunun için sefer ve ikmal yollarının emniyete alınması gerekiyordu. 220 (835) yılında Ebü Said Muhammed b. Yusuf idaresindeki bir birlik Erdebil'e kadar olan yolun emin bir hale getirilmesi ile vazifelendirildi. Ebü Said, bu bölgedeki kaleleri tamir ve tahkim ederek içlerine birlikler yerleştirmek suretiyle Erdebil'e kadar birliklerin rahatça ilerleyebilmesini temin etti.(2) 


2 Cemaziyelâhir 220 (3 Haziran 835) tarihinde, halife Mu'tasım 
daha Mısır valisi bulunduğu sırada yanında bulunan ve askeri kabiliyetini ispat etmiş olan Afşin'i Azerbaycan, Ermeniye ve Cibal bölgelerinin valiliğine tayin ederek Bâbek isyanını bastırması için büyük bir ordu ile yola çıkardı. Erdeoil'e kadar gerekli güvenlik tedbirleri alındığı için rahatça ilerleme imkânını bulan Afşin, karargâhını daha kuzeyde bulunan Berzed'de kurdu. Erdebil ile Berzend arasında da bazı kalelere küçük birlikler yerleştirerek merkez ile olan irtibatını emniyete almış oldu. Bunun yanında posta teşkilâtını yeniden organize ederek Bağdat ile haberleşmeyi dört gün gibi çok kısa bir zamana indirdi. Ayrca Bâbek'in faaliyetleri hakkında bilgi toplamak maksadıyla geniş bir casusluk teşkilâtı kurdu. 835 yılını hazırlıklarla ve bölgedeki emniyet tedbirlerini almakla geçiren Afşin, 835-836 kışını Berzend'de geçirdi. Afşin bu hazırlıklarla meşgul iken halife Mu'tasım, Boga el-Kebir idaresinde yardımcı kuvvetler, para ve zahire göndermişti. Boga'nın geldiğini öğrenen Bâbek, bir baskına hazulanırken, onun böyle kiymetli bir yağma fırsatını kaçırmayacağını bilen Afşin'in aldığı tedbirler sayesinde hem hazine kurtarılmış ve hem de Bâbek'in 


(1) Taberi, IlI, 1165; Ya'kübi, Tarih, II, 575 
(2) Taberi, III, 1171; İbnül-Esir, VI, 315 
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kuvvetlerine ağır bir darbe indirilerer el-Bazz'a kaçmaya mecbur edilmiştir.(1) 


Bundan sonra Afşin'in Bâbek'e karşı harekete geçtiği görülmektedir. Boga idaresindeki bir kısım kuvvetleri Heştadsar üzerine gönderdikten sonra kendisi de ana kuvvetler ile el-Bazz'a on iki kilometre kadar bir mesafede bulunan Dervez'de karargâh kurdu. Bu sırada Boga, Afşin'in haberi olmadan el-Bazz'a karşı harekete geçti. Boga'nın yalnız ilerlediğini farkeden Bâbek, bütün kuvvetleriyle onun üzerine hücum ederek onu ağır bir mağlubiyete uğrattı. Boga'nın mağlubiyetinden kısa bir müddet sonra Bâbek'e karşı umumi bir hücuma Karar verildi. Yapılan plân gereğince Afşin ve Boga idaresindeki kuvvetler el-Bazz'ı muhasara edeceklerdi. Fakat havanın müsait olmaması ve Boga'nın tedbirsiz hareketi kendisinin mağlup olmasına sebep oldu. 
Buna rağmen, Afşin, Bâbek'e karşı önemli bir başarı kazandı.(2) 


836 kışını Berzend'de geçiren Afşin'e ilk baharda Cafer b. Dinar 
ve İnak et-Türki idaresinde tekrar para ve yardımcı kuvvetler gönderildi. Bu sırada Bâbek, Bizans imparatoru Theophilos'a bir mektup yazarak İslâm ülkesine karşı sefer yapmaya ve kendi yükünü azaltmaya teşebbüs etti ise de bundan kendisi için faydalı bir netice alamadı. Halifeden aldığı kuvvetlerle birliklerini takviye eden Afşin, 836 
ilk baharında hareket ederek el-Bazz'a çok yakın olan Aras sahilinde karargâh kurdu. Gittikçe sıkıştığını farkeden Bâbek, Afşin üzerine Azin adlı komutanını gönderdi. Fakat hiç bir faydalı netice elde edemedi. İki seneye yakın bir zamandan beri istenilen neticenin alınmamasında arazinin çok dağlık olması ve Afşin'in herhangi bir oldu-bittiye gelmemek için tedbirli hareket etmesi rol oynamakta idi. 


Nihayet 837 yılı ilkbaharında Afşin, el-Bazz'ın karşısına gelerek karargâh kurdu. Afşin ile Bâbek arasında bir vadi bulunmakta idi. 
Etraf ağaçlıklarla doluydu. Afşin bir baskına uğramamak için birliklerini muhtelif kısımlara ayırmış olup nöbetçiler çıkarmıştı. el-Bazz'a karşı kapılacak umumi bir hücumun hazırlık devresi uzun sürdüğü için Afşin'in birlikleri arasında huzursuzluk başladı. Nihayet Afşin, emrindeki komutanlara hücum edecekleri mahalleri göstererek umumi taarruza geçti. Her taraftan muhasara edildiğini ve kurtuluş ümidi- nin kalmadığını gören Bâbek, zaman kazanmak bahanesiyle bizzat halifenin imza edeceği bir emannâme geldiği takdirde teslim olacağını bildirdi. Afşin, Bâbek'in bu isteğini kabul etti. Fakat tam bu sırada 


(0) Taberi, III, 1170 vd.; İbnü'l-Esir, VI, 317 vd. 
(2) Taberi, III, 1187 vd. 
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şehre diğer taraftan hücum etmekte olan Beşir et-(ürki'nin kuvvetlerinin el-Bazz'a girdiği haberi geldi. Bunun üzerine bütün birlikler taarruza geçerek Ağustos 837 tarihinde şehre girmeye muvaffak oldular. Şiddetli hir şekilde sokak çarpışmalarının başladığı ve saraylarının neftle ateşe verildiği bir sırada karışıklıklardan istifade ederi Bâbek kaçmaya muvaffak oldu. 


İslâm birliklerinin el-Bazz” yağma ve tahribinden sonra durum s? kinleştiği zaman Bâbek'in kaçtığı anlaşıldı. Bunun üzerine Afşin, kaçabileceği bölgeleri göz önünde bulundurarak tedbirler aldı. Onu takip için beş yüz kişilik bir birliği yola çıkardı. Ayrıca Ermeniye bıtriklerine mektuplar yazarak el-Ba22'ın fethedildiğini, Bâbek'in kaçtığını ve yakalayıp teslim edenlere büyük mükâfatlar vereceğini bildirdi. Bâbek'i takip eden birlikler onu Ermeniye hududunda kıstırdılar fakat yakalayamadılar. Bâbek'in hedefi Bizans imparatorluğuna sığınmaktı. Ermeniye'nin doğu kısımlarında hüküm sürmekte olan Ermeni bıtriklerinden Sehl b. Sunbat'ın yanına gitti. Afşin ile arasının bozulmasını istemeyen Sehi, Afşin'e haber göndererek Bâbek'in kendi yanında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Afşin'in gönderdiği küçük bir birlik bir av esnasında Bâbek'i yakaladı. Afşin, Berzend'e döndüğü zaman Bâbek de oraya getirilmişti. Afşin, İslâm dünyasının başına yirmi seneden beri büyük bir gaile olmuş olan Bâbek ile beraber 
2 Safer 223 (3 Ocak 838) tarihinde Samerra'ya geldi. 


Afşin, Samerra'ya girmeden önce halifenin oğlu Vâsık ve diğer devlet erkânı tarafından büyük bir merasimle karşılandı. Halife tarafından hil'at ve çeşitli hediyeler verildi. Bâbek, Bâbu'l-Ââmme'de bir taht üzerinde oturan halife Mu'tasım'ın huzuruna getirildi. Halife derhal cellâdı çağırtarak Bâbek'in önce kolları ve bacaklarını, sonra da başını kestirerek idam ettirdi. Bâbek, uzun süre devam eden mürcadele hayatının da gösterdiği gibi iradeli, metin ve azimkâr karaktere sahip bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Öldürülürken bir kolu kesildiği zaman ölümün soldurduğu yüzünün korkudan sararmadığını anlatmak için vücudundan akan kan ile yüzünü boyaması onun metanetini göstermektedir. 


5. Abbas b. Me'mün'un Suikast Teşebbüsü ve 
Önlenmesi: 


Mu'tasım'ın halife olmasında Türkler'in önemli rol oynadıklarını ve bu sebeple ordu içinde bir karışıklığın patlak vermesine ramak “kalmışken Abbas'ın müdahalesi sonunda bu durumun önlendiğini da- 


F.: 14 


ld 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ha önce belirtmiştik. Türklerin devlet idaresinde söz sahibi olmaları ve gün geçtikçe başta askeri kadrolar olmak üzere diğer makamları da ellerine geçirmeye başlamaları Türklere karşı olan gurubu harekete geçirmekte gecikmedi. Ayrıca Abbas b. Me'mün'un Sugur valiliğinden azledilmesi ve geçmişteki bütün hizmetlerine rağmen bir köşede unutulması, hattâ 833 yılından beri hiç bir faaliyete iştirak ettirilmemesi onun göz hapsinde tutulduğuna delil teşkil etmektedir. Mu'tasım'ın, Abbas'a hiç bir vazife vermemesi, onun Anadolu gazalarında kazandığı itibarı unutturmak ve halk arasındaki itibarını sarsmak istemesiyle izah edilebilir. Bütün bu davranışlar Türklere karşı olan gurubun eline kozlar vermekte idi. 


Abbas'ın halifeliğini kendilerine bayrak yapan ve zamanın aleyhlerine işlediğini farkeden Arap ve İranlı komutanlar teşkilâtlanmaya başladılar. Başlarında Uceyf b. Anbase'nin bulunduğu bu gurup Amr el-Fergani, Haris es-Semerkandi, Ahmed b. Halil ve diğer Türk olmayan komutanlardan meydana gelmekte idi. Devlet idaresinde Türk nüfuzunun kırılması için başta Mu'tasım olmak üzere Afşin ve Aşnâs gibi komutanların ortadan kaldırılması icap ediyordu. Faaliyetlerini Abbas'ı halife yapmak şeklinde yürüttüler ve onu da ikna ederek gizliden gizliye biat almaya başladılar. Bilhassa halifenin hassa birliklerine sızarak taraftar toplamaya başladılar. Böylece rakiplerini en güvendikleri yerden vurmak emelinde idiler. Bu çalışmalar kısa zamanda Abbas'a biat edenlerin sayısının çoğalmasına yardım ediyordu. Yapılan plân gereğince Abbas'ın vereceği bir emirle, Mu'tasım, Afşin ve Aşnâs'ın birliklerindeki taraftarları bu üç kişiyi öldüreceklerdi.(1) 


Amorion seferi esnasında Afşin ve kuvvetlerinin doğudan hareket etmesini fırsat bilen Uceyf b. Anbase, Abbas'a Gülek boğazını geçerken Mu'tasım'ı öldürmeyi ve merkeze dönülmeyi teklif etti ise de, gençliğini Sugur'da gazalarla geçirmiş olan Abbas böyle bir sefer esnasında böyle bir cinayeti işlemeyi kabul etmemiştir. Amorion'un fethin- 
“den sonra elde edilen ganimetin aslan payının Türk komutanları arasında taksim edilmesi Arap ve İranlı komutanları daha da kızdırmıştır. Ganimetin taksimi esnasında bir karışıklık çıkartılarak Mu'tasım' ın öldürülmesi teklifi Abbas tarafından tekrar reddedilince Uceyf, İnak'ın birlikleri arasında ganimet taksim edilirken kendi askerlerini onları yağmaya teşvik etti ise de bizzat Mu'tasım'ın müdahalesiyle istenilen neticeyi elde edemediler. Zamanın uzaması tertipçilerin aleyhine oldu. Nitekim Aşnâs, Amr el-Fergani ile Ahmed b. Halil'in hareketlerinden şüphelenerek tahkike başladı. Neticede teşebbüs ortaya 


(1) Taberi, IJI, 1256 vd.: İbnü'l-Esir, VI, 347 
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çıkarılarak elebaşılar tutuklandı. Abbas'ın da itirafı üzerine iş açıklı. 
ga kavuştu. 


Mu'tasım, Abbas'ı Afşin'e, Uceyf'i Inak'a ve Ahmed'i de Aşnâs'u teslim ederek cezalandırmalarını emretti. Menbic'e gelindiği zaman Abbas susuzluktan öldü. Amr, Nusaybin'de diri diri bir çukura atılarak ölüme terkedildi. Diğerleri de feci şekilde öldürüldüler. Bu isyan teşebbüsü Türklere karşı olan gurubun zayıflamasına ve buna mukabil Türk nüfuzunun devlet idaresinde daha da artmasına yardım et. 
ti.(1) 


6. Mazydr b. Karin'in İsyanı ve Bastırılması;. 


Mazyâr b. Karin'in mensup olduğu Kariniler sülâlesi, Sasani hü: kümdarlarından Hüsrev Anuşirvan tarafından Taberistan'ın dağlık böl. 
gesine yerleştirilmiş ve Taberistan bölgesi bu alleye verilmişti. Bu bölgenin müslümanlar tarafından fethinden sonra da yerlerini ve mevkilerini koruyan Kariniler, zaman zaman hallifelere karşı isyan etmekten de geri durmamışlardı. Nitekim halife Mehdi zamanında Mazyâr'ın dedesi Vindad Hürmüz halifenin emirlerini dinlememeğe başlamıştır. 
Üzerine gönderilen komutanların yenilmesi, 784 yılında halifenin oğlu Hâdi'nin buraya gönderilmesine sebep oldu. Hâdi, isyanı bastırdığı sırada babasının ölümünü öğrenince Bağdat'a dönmek zorunda kaldı. 
Bu ise âsilerin tekrar eski hallerine dönmelerini sağladı. Kariniler'in bu serkeş hareketleri uzun müddet devam edecektir. 


Karin ve Mazyâr da hanedanın başına geçtikleri zaman Vindad Hürmüz'ün siyasetini takip ettiler. 828 yılında Kariniler'in başına geçen Mazyâr, ilk zamanlar halife Me'mün'la iyi geçinmeye dikkat etmiştir. Ailesi arasında kendisine karşı olanları ortadan kaldırıp kâfi derecede kendini kuvvetli hisseden Mazyâr, halifeye cephe almakta gecikmedi. Nitekim Me'mün'un Anadolu gazalariyle meşgul bulundu. 
ğu sırada harekete geçerek Amul'u muhasara ve zaptetti. Burdan sonra dikkati çekmemek için halifeye karşı daha yumuşak bir politika takip etmeye başladı. Mu'tasım'ın ilk yıllarında da aynı politikayı devam ettirmiştir. 


Fakat Mazyâr'ın gittikçe kuvvetlenmesi Horasan valisi olan Abdullah b. Tahir'in işine gelmiyordu. Abdullah, Mu'tasım'ı Mazyâr aleyhine harekete geçirmek için ona yazdığı mektuplarda devamlı olarak Mazyâr aleyhinde bulunuyor, onun kötülüklerini, zulmünü ve irtida- 


(1) Taberi, INI, 1257 vd.; İbnü'i-Esir VI, 347 vd. 
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dını bildiriyordu. Abdullah'ın aleyhine çalıştığını öğrenen Mazyâr, eskiden beri Horasan'a göndermekte olduğu vergiyi kesti. Mazyâr'ı isyana teşvik edenlerin arasında kaynaklar Afşin'den de bahsetmektedirler. Bütün bu teşvik ve tahriklerin yanında Mazyâr'ı isyana sevkeden esas gaye Arap hâkimiyetinden kurtulmak olmalıdır.(1) 


Nihayet, halife Mu'tasım'ın da kendisine karşı cephe aldığını farkeden Mazyâr 224 (839) yılında isyan ederek halifeye göndermekte olduğu vergiyi kesti. İsyandan sonra irtidat ettiği bildirilen Mazyâr, ilk iş olarak hâkim olduğu sahalarda kendisine muhalefet edecek olanları ortadan kaldırmaya başladı. İlk hedef Taberistanda yerleşmiş olan Araplar ile bölgenin zenginleri idi. Köylü ve fakir tabakaya dayanarak harekete geçen Mazyâr, bir yandan mali durumunu takviye için vergileri artırırken diğer yandan da hudutlarda güvenlik tedbirleri alıyordu. Mazyâr'ın açıkça isyan etmesi üzerine Abdullah b. Tahir ve Mu”- tasım harekete geçerek Mazyâr üzerine birlikler göndermeye başladılar. Abdullah'ın kuvvetleri doğudan, Mu'tasım'ın birlikleri ise batı ve güneyden Mazyâr'ı sıkıştırmaya başladılar, Mazyâr ilk başarısızlığı Abdullah b. Tahir cephesinde aldı. Komutanlarının ve askerlerinin ihaneti sebebiyle doğu cephesi tamamen çöktü. Bu mağlubiyetler yanında, hâkim olduğu bölge halkı kendisine karşı isyan ettikleri gibi, ailesi arasından da Mazyâr'm yerine geçmek isteyenler, Araplar ile anlaşma cihetine gidiyorlardı. Çok güç durumda kaldığı bir sırada son darbeyi ae halife kuvvetleriyle anlaşmak suretiyle kardeşi Kuhyâr' dan yedi. Kuhyâr, Taberistan'ın kendisine verilmesi şartıyla Mazyâr'ı halife kuvvetlerine teslim etti. Ağustos 840 tarihinde Samarra'ya getirildi ve Afşin'in bu isyanda rolünün olup olmadığını anlamak için onunla yüzleştirildikten sonra dövülerek öldürüldü ve böylece Taberistan'da Kariniler hanedanı son bulmuş oldu.(2) 


7. Mubarkaa'nın İsyanı: 


Mu'tasım devri isyanlarının sonuncusu, Ebü Harb el-Mubarkaa' nın Filistin'de vuku bulan isyanıdır. İsyan, sebebinin basit olmasına rağmen, sonra vahim bir hal almıştır: Ebü Harb, evinde bulunmadığı bir sırada halifenin askerlerinden birisinin zorla onun evine girmek istemesi üzerine karısı buna mâni olmuş. Buna sinirlenen asker kadını dövmüş, Ebü Harb de bu durumu öğrenince askeri öldürmüş ve cezadan korktuğu için Ürdün dağlarına kaçmıştır. Ebü Harb, tanınma- 


(1) V. Minarsky, aMazyâr b. Karin» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 
(2) Taberi. III. 1268 vd.: İbnü'l-Esir, VI, 351 vd. 
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mak için gündüzleri yüzüne maske taktığından ona el-Mubarkaa ismi verilmiştir. (1) 


Uzun müddet dağlarda dolaşan ve kendisinin Umeyye ailesinden geldiğini iddia eden Ebü Harb, rastladığı insanlara iyilik yapmalarını tavsiye ediyor ve halife aleyhinde propagandada bulunuyordu. Ebü Harb'in bu hareketleri, özellikle Emeviler'den olduğunu iddia etmesi, etrafında yavaş yavaş bir kalabalığın toplanmasına sebep oldu. Bilhassa çiftçiler ve Yemenli Araplar onun saflarına katıldılar. 


Ebü Harb'in bu şekilde kuvvetlenmesi sebebiyle halife Mu'tasım, bu âsi üzeiine Recâ' b. Eyyüb el-Hadari idaresinde bin kişilik bir kuvvet gönderdi. Recâ' b. Eyyüb, Ebü Harb'in taraftarlarının çok kalâbalık olduğunu görerek hemen hücuma geçmedi. Karargâh kurarak onun taraftarlarının dağılmalarını bekledi. Bahar gelince Ebü Harb'in yanında bulunan çiftçiler tarlalarını sürmek için ayrıldılar. Bu şebilde onun yanında bin veya iki bin kişilik bir kuvvet kalmıştı. Bunu fırsat bilen Recâ b. Eyyüb harbe karar verdi ve onun üzerine yürüdü. Fakat harb olmadan bir hile ile Ebü Harb'i yakaladı.(2) 


Kaynaklarda Ebü Harb isyanı, 227 (841-842) yılı olaylarında anlatılmasına rağmen daha önce başlamış olması icap etmektedir. İayan haberi Mu'tasım'a hasta iken gelmiştir. Mu'tasım'ın 227 yılının başlarında hastalandığı düşünülecek olursa isyanın 226 (840-841) yılında olması gerekmektedir. İbnü'l-Esir'de isyanın Mu'tasım'ın ölümünden sonra yerine halife olan oğlu el-Vâsık zamanında bastırıldığı kaydediliyor.(3) Mu'tasım, 18 Reblülevvel 227 (5 Ocak 842) tarihinde kışın ölmüştür. Halbuki Ebü Harb'in isyanı 227 ilk baharında (842) bastınimıştır. Buna göre İbnü'i-Esir'in verdiği bilgiye itimat edebiliriz. 


8. Afşin'in Muhakemesi ve Ölümü: 


Halife Me'mün devrinde başldâyan ve Mu'tasım devrinde devam eden Afşin'in askeri başarıları sebebiyle halife nezdinde ve devlet eıkânı arasında haklı olarak kazandığı nüfüz ve itibar, devlet ricali, özellikle Arap ileri gelenleri arasında kendisine karşı kıskançlık ve kin doğurmuştur. Afşin'ın rakipleri, onun halife ve ordu nezdindeki İtibarını sarsmak için en küçük fırsatları bile kaçırmıyorlardı. 


Afşin'in durumunun sarsılmasında rol oynayanların başında Hovasan valisi Abdullah b. Tahir gelmektedir. Me'mün'un hilâfetinde, ba- 

(1) Taberi, 111. 1319; İbnü'l-Esir, VI. 371 

(2) Taberi, III. 1320; İbnü'l-Esir. VI. 372 vd. 

(0) İbnt'i-Esir. VI. 372 
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bası Tahir'in nüfüzundan istifade cihetine gidip ve hazı başarılarla da vaziyetini kuvvetlendiren Abdullah'ın, Afşin'in kazandığı başarılar ve Horasan'ı ele geçirmek için gizliden gizliye girişmiş olduğu faaliyetler sebebiyle ona karşı cephe almış olması kuvvetle muhtemeldir. Kaynakların belirttiğine göre(1) bu iki şahsiyet arasındaki rekabet, Afşin'in Bâbek isyanını bastırmakla meşgul bulunduğu zaman patlak vermiştir: Afşin, Bâbek ile savaşırken civar beylerden gelen hediyelerle ele geçirdiği ganimetleri halifeye değil memleketi olan Uşrusana' ya gönderiyordu. Afşin'in paralarını Uşrusana'ya götürenler Abdullah' ın vilâyeti olan Horasan'dan geçmek zorunda idiler. Bu durumun tekerrür etmesi üzerine, fırsatı kaçırmak istemeyen Abdullah, vaziyeti Mu'tasım'a bildirdi. Halife, Abdullah b. Tahir'den gönderilen paraların miktarının kendisine bildirilmesini istedi. Böylece halifenin de desteğini kazanan Abdullah, Afşin'in adamlarından götürmekte oldukları paraları alarak Samerra'ya gönderdi. Bu hadise, Afşin ile Abdullah'ın arasında içten içe devam etmekte olan rekabet ve kinin ortaya çıkmasına ve bu iki komutan arasında amansız bir mücadelenin başlamasına sebep oldu. 


Bâbek isyanının bastırılmasından sonra imparatorluk dahilinde şöhret ve itibamnnı kuvvetlendiren Afşin'in, bu nüfüzundan istifade ederek o zaman Abbasi imparatorluğunun gerek mali ve gerekse siyasi kudret bakımından en önemli vilâyetleri arasında yer alan Horasan'ı ele geçirmek için çalıştığı, bunu anlayan Abdullah'ın da mukabil harekete geçerek halife nezdinde Afşin'in itibarını sarsmak ve böylece en büyük rakibini bertaraf etmek için küçük fırsatlardan bile istifade ettiği, bu cümleden olarak Mazyâr b. Karin'in isyanında Afşin'ın rolü olduğuna dair halifeye verdiği malumatın da bu meşhur komutanın sükutunda mühim rol oynadığı kaynaklarda belirtilmektedir.(2) 


Abdullah b. Tahir'in bu faaliyetleri yanında merkezde de buna paralel olarak Afşin'in aleyhinde bazı hadiselerin cereyan ettiği dikkati çekmektedir, Merkezdeki Afşin aleyhtarı gurubun başında halife Mu'tasım üzerinde oldukça nüfüzlu olduğu anlaşılan baş kadı Ahmed b. Ebi Duad bulunuyordu. Kaynakların verdiği bilgilerde(3) Afşin ile Ahmed b. Ebi Duad mücadelesi, iki kişinin şahsi menfaat ve siyasi çekişmesinin neticesinde değil, Me'mün zamanında başlayan ve Mu'tasım'ın halife olmasıyla kendini hissettiren devlet idaresinde Türk nüfüzunu kırmak için Araplarm giriştiği mukabil hareketten ileri gel- 


(1) Taberi, 111, 1304 vd.; İbnü'l-Esir, VI, 511 
(2) Taberi, III, 1269; İbnü'l-Esir, VI, 510 vd. 
(3) Dineveri, Ahbâr et-Tivâl, 401; İsfehan!, el-Ağani, VII, 154 
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diği açıkça görülmektedir. Bu husus ileride bahsedeceğimiz mahkeme safahatında da görülecektir. 


Afşin'in sükutunu hazırlayan sebeplerin birisi de, Bâbek gailesinin ortadan kaldırılmasından sonra Samerra'ya dönen Afşin'in Azerbaycan'da vekil olarak bıraktığı akrabası Mengü-çur'un isyan etmesi ve rakiplerinin bunu halife nezdinde istismar cihetine gitmeleridir.(1) 


Bütün bunlara rağmen Afşin'in bertaraf edilmesi ordu içindeki komuta heyetini elde etmekle mümkün olabilirdi. Âdeta başkomutanlık mevkiinde bulunan Afşin'in herhangi bir şekilde ortadan kaldırılması ordu içinde karışıklığa sebebiyet verebilirdi. Bu bakımdan Aşnâs, Boga el-Kebir ve Inak gibi Türk asıllı komutanları, Afşin'in kendilerininki ile mukayese kabul etmeyecek kadar büyük itibarını kıskandırmak suretiyle, onlara, Abdullah b. Tahir'in şikâyet ve iftiralarını desteklettirmekle, ordudan emin olduktan sonra, Afşin'e karşı harekete geçildiği anlaşılıyor. 

Kaynaklar Afşin'in tevkif sebebini bir suikast teşebbüsü olarak göstermektedirler. (2) Taberi ve ondan naklettikleri anlaşılan diğer kaynaklar bu hususta şu bilgiyi veriyorlar: 


Son zamanlarda Mu'tasım'ın kendisine karşı tutumunun değiştiğini ve aleyhinde bazı dolapların döndüğünü farkeden Afşin, halife ve ordu komutanlarının meşgul bulunduğu bir sırada Musul'a ve oradan da hâlâ valisi bulunduğu Ermeniye ve Azerbaycan yoluyla Hazarlar ülkesine kaçmayı tasarladı ise de, bunu kendi emniyeti bakımından tehlikeli bulduğu için tatbik mevkiine koymaktan çekindi. Bu plânını gerçekleştirme imkânını bulamayınca halife ve diğer devlet erkânına sarayında bir ziyafet vermeyi ve gelenleri zehirlemeyi, halife gelmediği takdirde aynı işi komutanlara yapmayı tasarlamıştı. Bu plân başarı ile tatbik edildiği takdirde kendisini takip edecek kuvvet kalmayacağı için rahatça memleketi Uşrusana'ya kaçabilecekti. Fakat bu plânını da bir türlü tatbik mevkiine koyamıyordu. Nihayet adamlarından birisi, Afşin'den korktuğu için durumdan halife Mu'tasım'ı haberdar etti. Bunun üzerine Afşin halife sarayına davet edilerek hapse atıldı. 


Afşin'in, tevkif sebebi olarak gösterilen halife ve diğer erkânı 2€- hirleme teşebbüsünden, biraz ileride göreceğimiz mahkeme safahatında hiç bahsedilmemesi dikkat çekmektedir. Eğer böyle bir husus varit olsa idi, hiç şüphesiz bu husus ele alınarak Afşin hakkında daha ko- 

(1) Ya'kübi, Tarih, II, 583 vd.: Taberi, IlI, 1301: İbnü'l-Esir. VI. 505 vd. 
(2) Taberi, III, 1305 vd.: İbnü'l-Esir, VI, 512 
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lay karara varılır ve derhal idam edilirdi. Mazyâr b. Karin'i teşvik etme babında da Afşin'in rolü olduğu, mahkeme esnasında verilen cevaplardan anlaşılacağı gibi, pek zayıf bir ihtimaldir. Mengü-çur'un isyanı mahkemede mevzubahis edilmemiştir. Eğer başta Tâberi olmak üzere diğer kaynakların bahsetmiş oldukları suikast teşebbüsü, Mazyâr ve Mengü-çur'un, Afşin tarafmdan isyana teşvik edilmeleri mevcut olsa idi, bunlardan birisinin bile isbatı halinde onun idamına karar verilmesi elbette muhakkak olurdu. Bunun için bahsi geçen sebeplerin Afşin'in zayıflatmak için halifeye bildirilen bir nevi komplo olduğu akla gelmektedir. 


Afşin'in mahkeme etmek için kurulan heyette vezir Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât, baş kadı Ahmed b. Ebi Duad ve Abdullah b. 
Tahir'in akrabası olan Bağdat valisi İshak b. İbrahim b. Mus'ab bulunuyordu.(1) Burada dikkati çeken husus, mahkeme heyetini teşkil eden şahısların Afşin'in amansız rakipleri. olmalarıdır. Bu heyetin âdil bir karara varması pek düşünülemez. 


Mahkemede hazır bulunduğunu bildiren Harun b. İsa b. Mansur adındaki birisinin Taberi'de kayıtlı bulunan rivâyetine göre,(2) mahkemede hâkimler heyeti diyebileceğimiz yukarıda adı geçen şahıslar- dan ve birkaç şahitten başka kimse bulunmuyordu. Bu şahitler, Mazyâr b. Karin, el-Mübez, Soğd meliklerinden el-Merzübân b. Türkeş ve Soğdlu iki kişiden ibaretti. Mu'tasım'nm mahkemede hazır bulunup bulunmadığına dair kaynaklarda bir kayıt yoktur. 


Mahkemede ilk şahitliği Soğdlu iki kişi yaparak, Afşin'i, bir puthaneyi cami yaptıkları için kendilerini dövmekle itham ettiler. Afşin, bu iki şahsın iddialarının doğru olduğunu kabulle Soğd melikleri ile yaptığı anlaşma hilâfına hareket ettikleri için bu cezayı verdiğini açıkca beyan etmiştir. Bundan sonra Muhammed b. Abdülmelik €z-Zeyyât, Afşin'e yanında bulunan süslü ve kâfirlerin dinlerinden bahseden kitabın ne olduğunu sordu. Afşin bahsedilen kitabın atalarından miras kaldığını, içinde İran edebiyatı ve Mecüsi dinine âit bilgiler bulunduğunu, kendisinin yalnız edebi kısmını okuduğunu bildirdi ve böyle bir kitabın yanında bulunmasıyla dinden çıkmış olamayacağını ilâve etti.(3) 

Soğdlu iki kişinin şahitliğinden sonra el-Mübez söz alarak, Afşin'in boğulmuş hayvan eti yediğini, kendisini de bu şekilde hareket etmeye teşvik ettiğini, Araplar'm arasma girip bazı âdetleri benimsemesine 


(1) Taberi, II, 1309;- İbnü'i-Esir, VI, 513 
(2) Taberi, III, 1308 
(3) Taberi. )l1, 1309; İbnU'l-Esir, VI, 513 
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rağmen hâlâ eski dinine sadık kaldığını ve sünnet olmadığını söyledi. el-Mübez'in bu iddialanna karşılık Afşin, mahkeme heyetine el-Mübez'in güvenilir bir adam olup olmadığını sordu. Hâkimler heyeti «Hayır» cevabını verince Afşin, «O halde güvenmediğiniz bir adamın şahitliğini nasıl kabul ediyorsunuz?» karşılığını verdi. Bundan sonra el-Mübez'e dönerek onu itham edince o da mahkemeden çıktı.(1) 


el-Mübez'den sonra el-Merzübân b. Türkeş, hâkimlerin huzuruna gelerek Afşin'e: «Memleketin halkı sana yazdıkları mektuplarda nasıl hitap ediyorlar?» diye sordu. Afşin; «Babama ve dedeme yazdıkları gibi» cevabını verdi. Bunun üzerine el-Merzübân b. Türkeş: uKulu filân oğlu filândan ilâhların ilâhına» şeklinde yazmazlar mı?» diye sordu. Afşin «Evet» cevabını verince, Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyat müdahale ederek, «Müslümanlar kendilerine bu şekilde bir hitaba tahammül edemezler» dedi. Buna mukabil Afşin: «Onlar babama, dedeme ve müslüman olmamdan önce bana bu şekilde hitap ederlerdi. 
Aynı an'aneyi devam ettirmediğim takdirde bana itaat etmeyeceklerinden korktuğum için bu şekilde yazmalarına ses çıkarmadım» tarzında cevap verdi.(2) 


el-Merzübân b. Türkeş'ten sonra Mazyâr b. Karin sorguya çekildi. Afşin'e, Mazyâr ile mektuplaşıp mektuplaşmadığı sorulunca, Aişin böyle bir şeyin olmadığın: beyan etti. Aynı soru Mazyâr'a sorulduğu zaman, Afşin'in kardeşinin kendi kardeşine mektup yazdığını ve mektuplarında, «Dinimizi benden, senden ve Bâbek'ten başka Kimse kurtaramaz. Bâbek akılsızlığının cezasını çekti. Onu kurtarmak için uğraştımsa da beceriksizliğinden kötü akibete sürüklendi. Eğer sen halifeye karşı isyan edersen benden başka yardımına kimse gelemez. 
Halifenin gönderdiği kuvvetleri kolaylıkal bertaraf edebiliriz ve böylelikle dinimiz kurtulmuş olur» diye yazıyordu. Bunun üzerine Afşin, «Bu adam kardeşi ile kardeşim arasındaki bir meseleden bahsediyor. 
Bu husus beni ilgilendirmez. Eğer bu mektubu ben yazmış olsaydım önce onu kendi tarafıma kazanırdım»ı cevabmı verdi. Bunu müteakip Ahmed b. Ebi Duâd, Afşin'e bazı sualler sordu ve hepsi de Afşin tarafından cevaplandınıldı.(3) 


Mazyâr'ın da dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti vaziyetin aydınlandığına kanaat getirerek Afşin'in tekrar hapsedilmesine karar verdi ve Afşin de kendisi için yapılmış hususi hapishaneye atıldı. 


(1) Taberi, III. 1309; İbnü'l-Esir, VI, 514 
(2) Taberi. IJI. 1310; İbnü'l-Esir, VI, 514 vd. 
(3) Taberi, II, 1311; İbnü'l-Esir, VI, 515 
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Mahkeme safahatında görüldüğü gibi, Afşin'e yöneltilen ithamlar onun müslüman olmadığına dairdi. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Afşin, halife Me'mün zamanmda müslüman olarak bazı isyanların bastırılmasında ve Amorion seferinde büyük başarılar göstermiştir. Bilhassa Bâbek gailesinin ortadan kaldırılmasında gösterdiği azim ve gayret, onun, Mazyâr'ın ileri sürdüğü gibi Bâbek ile aynı fikirde olmadığırı açıkça göstermektedir. Eğer Afşin, kaynakların kaydettikleri gibi müslüman olmasa idi, Bâbek isyanını bastırmaya memur edildiği zaman onunla anlaşır ve pekâlâ halifeye karşı gelebilirdi. Bu sebeple Afşin'in müslümanlığı gerçekten kabul etmediği ihtimali oldukça zayıftır. Ancak müslüman olduktan sonra eski alışkanlıklarının bir kısmını terkedemediği iddiası doğru olabilir. Nitekim Afşin bu hususları hâkimler huzurunda itiraf etmiştir. 


Kaynakların, Afşin'in, Mu'tasım nezdindeki itibarının - sarsılması, tevkif sebebi ve mahkeme hakkında verdikleri bilgilere tarafsız bir gözle bakıldığı takdirde bahsi geçen ithamların rakipleri tarafından Afşin'e karşı yöneltilen komplonun son merhalesini teşkil ettiği görülür. Zamanındaki dini taassubu göz önüne alacak olursak Afşin'in itibarını sarsmak ve onu bertaraf etmek için bundan daha iyi bir çare- nin olamayacağını görürüz. 


Afşin'in uzun bir müddet hapishanede kaldığı anlaşılmaktadır. 
Kitâbu'l-Uyun'da onun bir yıla yakın hapishanede kaldığı kaydedilmektedir.(1) Taberi'nin müddet bildirmemekle beraber, verdiği bilgiden aynı neticeyi çıkarmak mümkündür.(2) Taberi, Afşin'in mahkemesini 225 yılı sonlarında (840 sonları) vermektedir. Aynı müverrihin verdiği müteakip bilgilerde ise yeni meyveler olduğu zaman Mur'tasım'ın Afşin'e meyve gönderdiği haberi bulunmaktadır. Bu da 841 yılı ortalarına tesadüf etmektedir. Binaenaleyh Afşin bir yıla yakın hapishanede kalmıştır. 


Afşin'in suçlu görülüp hapsedilmesine rağmen Mu'tasım'ın ona karşı hâlâ bir nevi sevgi ile bağlı kalmakta devam ettiği görülmektedir. Nitekim, biraz önce de belirtildiği gibi, halife, hapishanede bulunan bu eski kıymetli komutanına oğlu Vâsık ile mevsim meyveleri göndermiştir. Aynı rivayet, Afşin'in bu gönderilen meyvelerden yemediğini ve halifenin kendisine meyve yerine söyleyeceklerini ona nakledecek mutemet birisini göndermesini, Mu'tasım'ın da onun bu dile- 
(1) Kitâb el-Uyün, 406 
(2) Taberi, IYI, 1314. Ya'kübi. Tarib, 11, 584, Afşin'in 226 (840-841) yılın- 


da hapsedildiğini kaydetmekle ise de, kanaatimizce bu müverrih Afşin'in hapsedilime tarihi ile ölüm tarihini karıştırmıştır. 
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ğini kabul ettiğini, hapishaneye Hamdün b. İsmail'i gönderdiğini ve Afşin'in de halifeye arzedilmek üzere şu sözleri söylediğini belirtmektedir:(1) 


«Ey efendim! Bana iyilik ettin ve şerefimi yükselttin. Adamlarından beni üstün tuttun. Sonra doğruluğunu iyice tahkik etmeden hakkımdaki ithamları kabul ettin. Fokat bunların nasıl olabileceğini, benim bunları nasıl yapabileceğimi düşünmedin. Mengü-çur'u isyana benim teşvik ettiğime ve ona karşı gönderilen komutana harbetmemesi hususunda telkinde bulunduğuma inandın. Sen harbi bilen, harb yapmış olan ve ordulara komuta etmiş birisisin. Hiç bir ordu komutanının ordusuna düşmanla karşılaştığı zaman harp yapmayınız demesi mümkün müdür? Bunu hiç kimse yapmaz. Sen benim en yakınımsın. Ben senin kullarından biriyim ve senin sayende bu hale geldim...» 


Afşin'e, uzun müddet kaldığı hapishanede ekmek ve sudan başka yiyecek verilmiyordu. Bu vaziyetin devamının Afşin'i maddeten ve manen yıprattığı muhakkaktır. Nihayet Şaban 226 (Mayıs-Haziran 
841) tarihinde hapishanede öldü. Ölümünden sonra evi arandığı zaman putlar ve Mecüsi dinine ait kitapların bulunduğu, bundan dolayı müslüman olmadığına kanaat getirilerek cesedinin Bâbu'l-Amme'de çarmıha gerildiği, daha sonra yalularak küllerinin Dicle'ye atıldığı rivayet edilmektedir.(2) 


Afşin'in hapishane hayatı, ölmesi, cesedinin çarmıha gerilmesi, yakılması, küllerinin Dicle'ye atılması ve evinin ancak ölümünden sonra aranılarak kendisini irtidatla itnam ettirecek delillerin bulunmuş olması hakkındaki bütün bu rivayetlerin şüpheyi davet ettiklerini belirtmeliyiz. Mahkeme safahatının, ileri sürülen ithamların hiç birisini isbata yaramadığı belli olduğuna göre Afşin neden tahliye edilmemiştir? Hapishanede bir rivayete göre yalnız ekmek ve su ile yaşamak zorunda bırakılmış olmasına rağmen halifenin, meyve göndermek suretiyle sevgi izharı neyi ifade etmektedir? Bahsedilen devrin zihniyet ve âdetlerine göre halife Afşin'i istediği zaman kimseye danışmadan serbest bırakma veya idam ettirme hakkına sahip olduğu halde neden bu yolların birisini seçmemiştir? Evinde daha ilk tevkifi sırasında araştırma yapılmamış olması ve bu işin ölümünden sonraya bırakılması izah edilememektedir. Bütün bu hususlar, Afşin'in ortadan kaldırı)- masına bir esrar perdesi çekmektedir. 


Ancak Halife Me'mün ve bilhassa Mu'tasım'm, sistemli bir şekilde Türkler'den askeri birlikler meydana getirmeleri neticesinde zamanla 


(1) Taberi, III, 1314 vd. İbnü'l-Esir, VI, 517 
(2) Taberi, IN, 1318 
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bu birliklerin ordunun en sağlam unsurunu teşkil ederek siyasi meselelerde bile söz sahibi olmaya başlamaları, Abbasiler'in iktidara gelmelerinden beri devlet idaresindeki eski kudret ve mevkilerini kaybetmiş olan Araplar'ın, birkaç defa teşebbüs ettikleri halde elde edemedikleri iktidar koltuğuna sahip olmak için yeniden harekete geçerek kendilerine hedef olarak başkomutan durumunda olan Afşin'i seçtikleri ve kuvvetle neticeye varamayacaklarını anlayarak çeşitli ithamlarla onun, gerek halife ve gerekse efkâr-ı umumiye nezdinde itibarını zayıflatmak suretiyle bertaraf ettikleri ihtimali üzerinde durmak icap eder. Nitekim halife Mütevekkil'den itibaren Türkler ile halifeler arasmda açık ve kanlı bir şekilde mücadelelerin başlaması bu görüşümüzü teyit eder mahiyettedir. 


Afşin'in bu şekilde ortadan kaldırılması Arap unusurunun bir başarısı ve tekrar iktidarı ele geçirmek için kazandıkları bir muvaffakiyet olarak görünmesine rağmen, ordu komuta heyetini ellerinde bulunduran Türkler'in halifeyi tamamen tesirleri altına aldıkları da gözden kaçmamaktadır. Afşin'in ölümünden sonra yine Türk komutanlarından Aşnâs'ın onun yerine geçtiği, 226 (841) yılında hacca giderken uğradığı her yerde büyük bir hürmetle karşılandığı ve hutbelerde ona dualar okunduğu(1) değişen bir şeyin olmadığını göstermektedir. Artık Abbasi impatatorluğunda siyasi nüfüz Türkler'in eline geçmişti. 
Afşin'in ölümü bu mânâda bir şeyi değiştirmiyordu. 


d) Mu'tasım Devrinde İslâm-Bizans. Mücadelesi: 


Halife Me'mün'un ölümüyle nihayete eren İslâm-Bizans mücadelesi dört yıllık bir fasıladan sonra Theophilos'un 837 yılında harekete geçmesiyle yeniden başlamış oldu. Bizans imparatorunun hiç bir sebep yokken İslâm ülkesine karşı harekete geçmesinde Bâbek'in önemli bir rol oynadığı muhakkaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Bâbek durumunun kötüye gitmesi üzerine Bizans imparatoruna elçiler göndererek onu Abbasi devletine karşı tahrik etmiştir.(2) Ayrıca bazı vaatlerde de bulunan Bâbek'in bu şekilde hareketinin gayesi açıktır: Kendi yükünün bir kısmını Bizans imparatoruna yüklemek ve rahat nefes almak. Theophilos'u bu sefere teşvik eden diğer sebepler arasında Me'mün'un akınlarına kaışılık vermek istemesini de sayabiliriz. 


İmparator Theophilos topladığı büyük bir ordu ile İslâm memleketleri üzerine yürüdü. Oldukça büyük bir kuvetle İstanbul'dan ha- 


(41) Taberi. III. 1318 
(2) Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, 142-149 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reket eden imparator orta Anadolu'ya geldiği sırada kuvvetlerini iki kısma ayırarak bir kısmını doğuya, Erzurum üzerine gönderdi. Kendisi de asıl kuvvetlerin başında olduğu halde yukarı Fırat havzasına doğru yürüdü. Bugünkü Sultan-su kenarında bulunan Zibatra (Zozopetra, bugünkü Doğanşehir) 'yı büyük bir vahşetle yağma ve tahrip etti. Theophilos, Zibatra'nın tahribinden sonra Malatya üzerine yürüdü. Malatya, Zibatra'nın uğradığı akıbetten kapılarını açmak ve içer- de bulunan esirleri serbest bırakmak suretiyle kurtuldu. Fırat'ın diger sahilindeki Şimşat (Arsamosatz, Palu ile Harput arasında) ise tamamen yıkılıp, yakılıp kül haline getirildi. Buna mukabil Erzurum, yalnız surları hasara uğramakla bu felâketi atlatabildi. Karşısına çıkacak hiç bir kuvvetin olmamasına rağmen Theophilos, muhtemelen Bâbek'in esir edilmesini haber alınca İstanbul'a döndü. Büyük zafer alaylarıyla karşılandı, hipodromda şenlikler yapıldı.(1) 


Zibatra ve diğer şehirlerin tahribi ve halkının katledilmesi İslâm âleminde büyük heyecan uyandırdı. Halife Mu'tasım derhal mukabil sefere çıkmak istedi ise de Bâbek üzerine gönderilen birlikler henüz merkeze dönmemişlerdi. Üstelik mevsim de böyle bir seferin yapılmasına elverişli değildi. Bununla beraber Sugur ahalisini teskin etmek için Uceyf b. Anbase komutasındaki bir orduyu yardıma gönderdi. 


837-838 kışını hazırlıklarla geçiren halife Mu'tasım, 1 Nisan 838 
tarihinde Samarra'dan hareket etti. Seferin hedefi Amorlon (Ammuriye) idi. Ordunun miktarı hakkında verilen mübalâğalı rakamlardan da anlaşılacağı gibi, sayıca çok kalabalıktı. Seferin gayesi ise Zibatra'nın öcünün alınması idi. Abbasi birlikleri iki koldan Anadolu'ya girecekti. Afşin idaresindeki otuz bin kişilik kol Malatya taraflarından ilerlerken, bizzat Mu'tasım'ın başında bulunduğu ana kısım ise Tarsus ve Gülek boğazı yoluyla Anadolu'ya nüfuz edecekti. Halifenin harekete geçtiğini öğrenen Theophilos, İstanbul'dan hareket ederek Eskişehir'de karargâh kurdu. Buradan Amorion'un müdafaasını takviye etmek için yardımcı kuvvetler gönderdikten sonra yürüyüşüne devam etti. İslâm birliklerinin ilk hedefi Ankara idi. Burada Mu'tasım, Afşin ile birleşecek ve beraberce Amorion üzerine yürünecekti. 19 Haziran'da Tarsus'tan hareket eden Mu'tasım'ın öncü kuvvetleri komutanı Aşnâs, önden giderek ordunun emniyetini temin etmekte idi. Aşnâs ele geçirdiği esirlerden Bizans imparatorunun Afşin varafından mağlup edilerek İstanbul'a döndüğünü öğrendi. Mu'tasım'dan tekrar yardımcı kuvvetleri alan Aşnâs, Ankara'ya gelerek burasını ele geçirdi. Bir 


(1) Belâzuri, 192; Taberi, 111, 1234; Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VII, 133 vd 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gün sonra Mu'tasım ve kısa bir zaman sonra da Afşin Ankara'ya ulaştılar. 


İmparator Theophilos, Kızılırmak sahiline geldiği zaman, halife kuvvetlerinin bir kısmının Armeniakon tarafından ülkesine girdiğini öğrendi. Önce bu birlikleri bertaraf ettikten sonra halifeyi karşılama- ya karar vererek doğuya doğru hareket etti. Afşin ile Theophilos'un birlikleri Yeşilrmak'ın güney kısmındaki Dazmana (Bugünkü Kaz-Ova)'da karşılaştılar. Temmuz 838 tarihinde başlayan muharebenin ilk anlarında Bizans kuvvetleri galip durumda idiler. Fakat Afşin'in ordusunda bulunan on bin kadar Türk askerinin düşman üzerine ok yağdırması muharebenin kaderini müslümanlar lehine değiştirdi. İmparator gece karanlığından istifade ederek canını zor kurtarabildi. 
Artık halifenin karşısına çıkacak kuvveti kalmamıştı. Mu'tasım'a elçiler göndererek sulh talebinde bulundu ise de, halife ancak sulh görüşmelerine Amorion'un fethinden sonra başlanabileceğini bildirmesi üzerine çaresizlikler içinde merkezine döndü. 


İslâm birlikleri birkaç gün Ankara'da kaldıktan sonra yeniden tanzim edilerek Amorion'a doğru hareket etti. Sağ kanat kuvvetlerine Afşin, sol kanat kuvvetlerine Aşnâs, merkeze ise Mu'tasım komuta ediyordu. Ankara'dan hareketten bir hafta sonra İslâm birlikleri Amoron önüne geldiler. Muhasara 1 Ağustos 838 tarihinde başladı. Şehrin surları komutanlar arasında taksim edilerek hücum mahalleri tespit edilmiş oldu. Her komutan kendisine ayrılan mahalde faaliyet gösteriyordu. Ordunun yanında mancınık gibi muhasara aletleri de bulunuyordu. Halife kuvvetlerinin bütün güçleriyle hücum etmelerine rağmen surun kuvvetli olması ve mahsurların iyi müdafaa etmeleri neticeyi geciktiriyordu. Nihayet surun zayıf noktası tespit edilerek mancınıklar bu kesimi dövmeye başladılar. 12 Ağustos 838 tarihinde Amorion, Mu'tasım tarafından fethedildi. Bol miktarda esir ve ganimet ele geçirildi. 


Bir müddet Amorion'da kalan Mu'tasım, Theophilos'un sulh talep eden ikinci elçi heyetinin isteklerini de reddettikten sonra Konya-Ereğli ve Tarsus üzerinden Samarra'ya döndü. Amorton seferi Bizans'a karşı girişilen ve başarı ile neticelenen büyük seferlerden birisidir. Fakat bu seferde de bir fetih ve yerleşme politikası takip edilmediği için binbir zorlukla ele geçirilen şehir terkedilmiştir. 


Amorion seferinden sonra durumu oldukça sarsılan Theophilos bazı Avrupa devletlerine ve Endülüs Emevi halifesine elçiler göndererek yardım talebinde bulundu. Fakat İmparator, elçilerinin iyi kabul görmesine rağinen fiili yardımı elde edememiştir. 
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Halife Mu'tasım'ın Bizans imparatorunun sulh teklifini reddetmesi onun seferlere devam etmek emelinde olduğunu göstermektedir. Fakat ordu içinde Abbas b. Me'mün lehine bir hareketin ortaya çıkarılması böyle bir seferin yapılmasına mâni olmuştur, Merkeze döndükten sonra da Mazyâr b. Karin'in isyan etmesi ve Afşin meselesi yeni bir sefere imkân vermemiştir. Buna rağmen Sugur'daki birlikler muntazam akınlarına devam ederek başarılı neticeler almışlardır.(1) 


f) Mu'tasım'ın Ölümü ve Şahsiyeti: 


Mu'tasım, sekiz senelik halifeliği sırasında gerek dahili karışıklıklar ve gerekse Bizans seferi dolayısıyla bir hayli yıpranmış olmalıdır. 
Mes'üdi, Mu'tasım'ın halifeliğinin son senelerinde bilhassa gıda rTejimine dikkat etmediği için sıhhatinin bozuk olduğunu, günden güne zayıfladığını bildiriyor.(2) 227 Muharreminin birinci günü (21 Ekim 
841) hastalanarak kan aldıran Mu'tasım'ın bundan sonra hastalığı gittikçe arttı. Devrin hekimlerinin müdahaleleri bir netice vermedi. 
Üç aya yakın bir hastalık devresinden sonra 18 Rebiülevvel 227 (5 Ocak 
842) Perşembe günü, tesis etmiş olduğu Samerra şehrinde vefat etti ve orada defnedildi.(3) 


Mu'tasım, kaynakların bildirdiğine göre orta boylu, beyaz tenli, geniş omuzlu, uzun sakallı ve kuvvetli bir bünyeye sahipti. Şecaatini aşan büyük bir meziyeti yoktu. İyi kalpli, mükrim tabiatlı idi. Maiye- 
" tindekilere son derece samimi hareketlerde bulunur ve onlarla sohbetten zevk alırdı. Tahsilinin zayıf olmasına rağmen hitabetinin kuvvetli olduğu ve şiir yazdığı bilinmektedir. Ata binmeyi ve çevgan oynamayı sevdiği ve bu maksatla Samerra inşa edilirken bir çevgan sahası da yaptırdığı malumdur. 


Samerra kurulduğu zaman Dicle'ye yeni kanallar açtırıp ziraatı geliştirmesi, civar bölgelerden çeşitli ağaçlar getirterek Samerra'yı yeşillik bir belde haline getirmek istemesi, Mu'tasım'ın haremlerde yaşayan bir halife olmadığını göstermektedir. Mu'tasım'ın son derece tutumlu olduğu ve öldüğü zaman devlet hazinesinde milyonlarca dinar ve dirhem kaldığı gerek İslâm ve gerekse yabancı kaynaklarda zikredilmektedir. (4) 


(1) Amorlon seferi için bkz. Ya'kübi, Tarih, II, 581; Taberi, 111, 1235-1256; Mes'üdi Mürücu'z-Zeheb, VII, 13K vd. 

(2) Mes'üdi, Aynı eser, VII, 105 vd. 

(3) Taberi, III, 1328; Mes'üdi, Aynı eser, VİI, 144 | 

(4) Taberi, IlI, 1324 vd.: Mes'üdi, Kitabu't-Tenbih ve'i-Israf 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Mu'tasım'ın devlet idaresinde gösterdiği hususi bir meziyeti yoktur. Abbası imparatorluğu, yükselme devrini onun zamanında da devam ettirebilmişse, bunu Me'mün'un hilâfeti sırasında yetişmiş nesle borçludur. Ancak bu kıymetli nesli iş başında tutmayı bilmiş olması da kendisinin bir meziyeti olarak kabul edilmeye şayandır. Halifeliğinin sekiz seneden ibaret bulunması, idari mevkilere kendi yetiştirdiği bir kadroyu geçirmeye fırsat vermemiştir. Bununla beraber Mu'tasım, Me'- mün'un her sahada yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetlerin yardımı ile dahili ve harici vukuatta muvaffakiyetler temin etmiştir. Ağabeyi Me'mün devrinden kendisine intikal eden baş kadı Ahmed b. Ebi Duad sayesinde adaletinden bahsettirmiş, Afşin, İtah, Aşnâs ve Boga el-Kebir gibi Türk komutanları vasıtasiyle kazandığı askeri başarılar kahramanlık destanlarına mevzu olmuştur. 


Mu'tasım, siyasi sahada olduğu gibi ilmi ve fikri bakımdan da Me'mün devrinin devamını sağlamış ve bu bakımdan Me'mün'la gelişmeye başlayan İslâm ilminin yükselmesine yardımcı olmuştur. Kendisinin iyi yetiştirilmemesi ağabeyisi gibi âlimlerle münasebetler tesis etmesine ve onlarla ilmi sohbetler yapmasına mâni olmuştur. Buna rağmen devrinde âlimler ve sanatkârlar daima himayeye mazhar olmuşlardır. 


İslâm kaynakları, Mu'tasım'dan el-Musemmen (sekizli) halife olarak bahsetmektedirle. Bu kaynaklara göre 8 rakamı onun hayatının bir çok safhasmda görülmektedir. 8. Abbasi halifesi olması, halifeliğinin 8 sene devam etmesi, 218'de halife olması ve 48 yaşında ölmesi bu cümledendir. 


Mu'tasım, babası Harun er-Reşid ve ağabeyi Me'mün çapında büyük devlet adamı olmamasına rağmen Abbasi Devletinin yükselme- 


sine yardım eden ve bu yükselmeyi devam ettiren bu hanedanın son halifesidir. 


9 — VASIK (227-232/842-847) 


a) Yetişmesi ve Halife Oluşu: 


Vâsık 196 (811-812) yılında doğdu. Annesi Karâtis adlı Rum cariyedir. Her hususta amcası Me'mün'u taklit ederek yetişti. Vâsık, kuvvetli bir şahsiyete sahipti. Akıllı ve işbilir biriydi. Babası Mu'tasım, a8- kerleriyle beraber Samerra'ya gidince Bağdat'ta yerine onu bırakmıştı. 
Babasının ölümünden sonra h. 227'de hallfe oldu. İbn Tiktaka onun hakkında şöyle der: 


, «Vâsık, Abbasi halifelerinin en faziletlilerinden birisidir. Zeki, akulı, düzgün ifadeli ve şairdi. Hareket ve davranışlarında Me'mün'a benztyordu. Hilâfete geçince amcazddelerine iyi davrandı.»(1) 


b) Devrindeki İsyanlar ve Diğer Olaylar, 


Hilâfetteki değişikliği bir fırsat bilen Kays kabilesi, Dımaşk'ta isyan ederek valinin sarayını muhasara ettiler. Asiler üzerine Recâ b. 
Eyyüb el-Hadari gönderildi. Kayslılar, Merc-i Râhit'te karargâh kurarak gönderilen orduyu beklemeye başladılar. İtaat teklifinin reddedilmesi üzerine âsilere karşı hemen harekete geçen Recâ, onları mağlup etmede fazla zorluk çekmedi. Sundan sonra Mu'tasım'ın ölümünden kısa zaman önce Filistin'de başkaldırmış olan Ebü Harb el-Mubar- ka'a üzerine yürüdü ve bu isyanı da bastırdı. 


Halife Vâsık devrinde dahili karışıklıklar daha a Hicâz ve Yemâme bölgelerinde vuku bularak bedevi Arap kabilelerinin yağma ve çapulcuları neticesinde gelişmiştir. Bu isyanlardan biri Kays kabilesi kollarından Beni Suleym'e mensup bedevilerin, Uzeyze b. Kattâb es-Sülemi idaresinde Hicâz'da çapulculuğa başlamaları şeklinde ortaya çıkmıştır. Kendilerine karşı kuvvet gönderilmemesinden de cesaret alan âsiler, 230 Cemâziyelâhir'inde (Şubat-Mart 845) Bâhile ve Beni Kinâne kabilelerinin oturdukları yerlere saldırdılar, yağma ve 


(1) İbn Tiktaka, el-Fahrt, 206 vd. 
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katliamda bulundular. Bunun üzerine Medine valisi Muhammed b. 
Sâlih el-Hâşimi, Hammâd b. Cerir adlı komutanını isyanı bastırmaya memur etti ise de Hammâd, onlarla yaptığı savaşta mağlup ve maktul düştü. Bu galibiyetin verdiği cesaret ve yeni gurupların iltihakıyla kuvvetlenen âsiler, Mekke ile Medine arasmdaki yolu kontrollerine alarak buradan kimseyi geçirmemeye ve etrafa dehşet saçmaya başladılar.(1) 


İsyanın bütün Arabistan'a yayılmasından endişe eden Vâsık, Boga el-Kebir komutasında, Türkler ve diğer ücretli askerlerden meydana gelen bir orduyu Samerra'dan yola çıkardı. 230 Şaban'ında (Nisan-Mayıs 845) Hicâz'a varan Boga, maiyet erkânı ile yaptığı kısa bir müşavereden sonra, öncü kollarının başında Tardüş et-Türki olduğu halde Beni Süleym üzerine yürüdü ve karşılaşmanın vuku bulduğu es-Suvârikiya adlı yerde bedevileri hezimete uğrattı. Boga'nın, kaçanlara teslim oldukları takdirde eman verileceğini bildirmesi üzerine, bir çoğu teslim oldu. Fakat bunların bir kısmı isyana katılmaları sebebivle Medine'de hapsedildiler. (2) 


Beni Süleym'in isyanının bastırılmasından sonra Boga, Beni Hilâl üzerine yürüdü ve onları da mağlup ederek elebaşılarını, 231 Muharreminde (Eylül-Ekim 645) Medine'ye getirerek Beni Süleymlilerin yanında hapsetti. Mahpusların muhafazasına adamlar tayin eden Boga, bu defa da Beni Murre üzerine yürüdü. Boga'nın, Medine'den ayrılmasını fırsat bilen mahkumlar, nöbetçileri öldürerek kurtulmak İstedilerse de, yağmacılıktan canları yanmış olan Medine ahalisi sila- ha sarılarak onların kaçmasına mani oldular ve büyük bir kısmını kıuçtan geçirdiler. Boğa, kuzey Hicâz'da oturan Beni Murre ve Fezare kabilelerini de tedib etti ve Fedek'i ele geçirdi. Hicâz ile Suriye hududu üzerinde bulunan Cenfâ kasabasında kırk gün kadar kalan Boga, bu havalide bulunan âsileri de bertaraf edip esir aldıklarını Medine' ye gönderdi. (3) U 


Arabistan'ın ikinci isyan bölgesi Yemâme idi. 232 yılı başında 
(846 ortalam) Beni Numeyr kabilesinin başlattığı isyan, Yemâme'de oturan diğer Arap kabilelerinin de katılmasıyla büyüdü. Asiler, yağma ve çapul yapmaktan geri durmuyorlardı. Haberi alan Vâsık, bu sırada Medine'de bulunan Boga el-Kebir'i bu isyanı bastırmaya memur etti. 
Boga, Yemâme'ye giderken, âsilere iltihak etmiş olan küçük kabile gurupları ile de mücadele ve aynı zamanda elçiler göndererek âsileri 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 586 vd.; Taberi, III, 1335 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 12 
(2) Ye'kübi, Tarib, II, 586; Taberi, IlI, 1337 vd.; İbnü")-Esir, VI, 12 
(3) Taberi, III, 1342 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 19 vd. 
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itaate davet ediyordu. Fakat bundan istediği neticeyi elde edemedi. 
232 Safer'inin ilk günlerinde (846 Eylül'ü sonu) Nuhayla mevkiine 
gelen Boga, o civarda oturan Beni Dabbe kabilesine aynı şekilde elçi göndererek itaate çağırdı ise de, kabile mensupları dağlık bölgelere çekilerek teklifi reddettiler. Boga, bunlar üzerine bir birlik gönderdikten sonra, kendisi de Beni Numeyr'e karşı yürüyüşüne devam etti. Ravzatu'l-Abân denilen yerde vuku bulan muharebede mağlup olup geri çekilmek zorunda kalan Boga'nın karargâhına bedeviler girerken, daha önce Beni Dabbe üzerine göndermiş olduğu birlik yetişerek, Boga'yı feci akıbetten kurtardı. Âsilerin süvari gurubu kaçabildiyse de yayaların ekserisi kılıçtan geçirildi. Boga, bu neticeden sonra, Beni Numeyr ileri gelenlerine haberler gönderip isyandan vazgeçmelerini, kendisine geldikleri takdirde eman vereceğini bildirdi. Teslim olanlara eman vermeyip hapse attı. Beni Numeyr'i mağlup etmesine rağmen Yemâme'yi terketmeyip, Hisn Bâhile'de karargah kurarak, etrafta hâlâ mevcut olan ufak kıpırdanmaları da bastırdı. 232 yılı sonlarına (847 ortaları) kadar devam eden bu harekât neticesinde Yemâme'deki karışıklıkları tamamen bastıran Boga, 233 Muharrem'inde (Ağustos-Eylül 847) Samerra'ya döndü.(1) 


Vâsık devrinin sonlarına doğru, doğu eyaletlerinde de bazı kıpırdanmalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak, Taberi,(2) 
231 (845-846) yılında, Vasif et-Türki'nin İsfehan, Cibâl ve Fars bölgelerinde Kürtlere karşı yapılan bir harekâttan beş yüz kadar esirle döndüğünü, bu başarı karşılığında halifenin ona, yetmiş beş bin dinar atiyye ile kılıç ve hilat verdiğini kaydetmektedir. Bu kısa haber- den, Kürtler'in isyan sebeplerini ve yapılan mücadelelerin tafsilâtını çıkarmak mümkün olmamaktadır. Inak tarafından Musul bölgesindeki Kürt isyanının bastırılmasını müteakip Kürtler'in, adı geçen bölgelerdeki soydaşlarını kışkırtmak suretiyle halifeye karşı isyan ettirmiş olmaları ve Vasif'in onlar üzerine gönderildiği, akla gelen ihtimallerdendir. 


Halife Vâsık devrinde Bizans'a karşı büyük bir deniz seferinin yapıldığı hakkında Bizans kaynaklarında geniş ve mübalâğalı bilgilerin bulunmasına rağmen İslâm kaynakları bu konuda en ufak bir bilgi vermemektedirler. Zikredilen kaynaklara göre müslümanlar Amorion'a karşı kazandıkları kesin zaferi müteakip deniz yoluyla İstanbul üzerine bir sefer yapma hazırlığına giriştiler. Birkaç yılık hazırlıklardan son: ra 842 yılında dört yüz parçadan ibaret donanma Apodinar (Ebü 


(1) Taberi, IT, 1357 vd.; İbnü'i-Esir, VII, 87 vd. 
(2) Taberi, III, 1451; İbnU'i-Esir, VIZ, 23 
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Dinar) komutasında hareket etti. Fırtınanın yaklaştığının öğrenilmesi üzerine Bizans başşehrinde müdafaa hazırlıklarına başlandı. Fakat İslâm donanması Kırlangıç burnu (Selidonia, Selidon burnu) açıklarında korkunç bir fırtınaya tutularak mahvoldu. Ancak yedi gemi Suriye sahillerine dönebildi. 


Müslümanların, felâketle neticelenen bu seferinden sonra Bizans imparatoru, saray erkânından Theoktistos komutasındaki donanma- yı Girit üzerine gönderdi. 18 Mart 843 tarihinde İstanbul'dan hareket eden donanma Girit önlerine gelerek demirledi. Girit'teki müslümanlar gelen Bizans donanması karşısında tutunamayacaklarını anlayarak bir harp hilesine başvurdular: i 


Theoktistos'un birlikleri arasında İstanbul'da karışıklıkların çıktıgı ve hattâ imparatorun tahttan indirildiği şaylasını yaydılar. Theoktistos, ordusunun büyük bir kısmını Girit önlerinde bırakarak kendisi İstanbul'a döndü. Başsız kalan ordu müslümanlar tarafından imha edildi. Girit'teki bu başarısızlığına rağmen Theoktistos, imparatoriçe Theodora tarafından Anadolu'ya karşı gönderilen ordunun kKomutanlığına getirildi. Bizans ordusu, kesin olarak yeri tayin edilemeyen fakat Orta Anadolu'da olduğu tahmin edilen Mavropotamos yakınında müslümanlar karşısında ağır bir mağlubiyete uğradı.(1) 


Halife Vâsık, Bizans'a karşı kazanılan bu son başarılara rağmen harbin devamına taraftar değildi. Nitekim 845 yılında Bizans elçisinin Samerra'ya gelerek iki tarafın elinde bulunan esirlerin değiştirilmesi teklifini memnuniyetle kabul etmiştir. Hattâ kendisi de Ahmed b. Ebi Kuteybe adlı birisini İstanbul'a göndererek imparatora mukabelede bulundu. Esirlerin mübadelesi, daha önce de olduğu gibi Silifke ile Tarsus arasında iki devlet arasında hududu teşkil eden Lamis (Göksu) suyu üzerinde yapıldı. Esir mübadelesinin hemen arkasından Ahmed b. Said b. Selm b. Kuteybe'nin Anadolu'ya bir akın yaptığını görmekteyiz. Ancak mevsimin kış olması yüzünden başarılı bir netice elde edemediği gibi epeyce de kayıp verdi. Ancak dönerken bir miktar sığır ve koyun ele geçirmiştir. 


Halife Vâsık devrinde Sicilya ve İtalya'da da savaşlar devam etmiştir. Sicilya ve İtalya'ya yapılan seferler ekseriyetle Kuzey Afrika' dan sevk ve idare ediliyorlardı. Siciiya'nın fethindeve buradan İtalya' ya karşı girişilen askeri harekâtta baş rolü, 800 yılından itibaren ismen Abbasi halifelerine bağlı olmakla beraber tamamen müstakil ha- 


(0) A A. Vasillev, Byzance et les Arabes, tome |, la Dynastle a'Amorlum, Bruxelles 1036, s. 191-198 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reket eden Aglebiler oynuyorlardı. Bu arada doğudan gönderilen birliklerin de bu seferlere katıldığı bilinmektedir. 228 (842-843) yılında Fazl b. Cafer el-Hemedani komutasında müslüman ordusu Sicilya'nın Messina şehrini kuşattı. Bu kuşatmada Napoli şehri müslümanların saima katıldı, Fazl, bütün gayretlerine rağmen şehri bir türlü zaptedemiyordu. Bunun üzerine gizlice bir birliği arkadan şehre gönderdi. 
Kendisi de deniz tarafından muhasarayı sürdürüyordu. Kara tarafından hiç ummadığı bir taarruza uğrayan Messina iki ateş arasında kaldığını görerek mücadeleden çekildi ve şehir müslümanların eline geçti. Yine aynı yıl Meskân adlı şehir müslümanlar tarafından fethedildi. 845 yılında ise adanın güney-doğusunda sarp kayalar üzerine kurulmuş olan Modica şehri düştü. 232 (846-847) yılında ise adanın doğusundaki şehirlerin önemlilerinden birisi olan Leontini kısa bir muhasaradan sonra Fazl'ın eline geçti. 


Sicilya'da bu fetihler devam ederken İtalya'daki krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar müslümanların İtalya'ya çıkmasına zemin hezırlamıştır. Beneventum kralı Radelsis, kendisine bağlı olan Calabria ve Apulia'yı zaptetmiş olan Sikenolf'a karşı Sicilya'daki Araplardan yardım istedi. Müslümanlar 841 yılında İtalya'ya geçerek Bari'yi zaptettiler. Ancak Napoli konsülü Serglus, 845 yılında Araplar'a karşı başarılı bir askeri harekâtta bulunarak onları Sicilya'ya çekilmeye mecbur etti. Fakat ertesi yıl Araplar tekrar İtalya'ya geçerek Napoli yakınındaki Miseno (Misenatlum) şehrini zaptettiler. Buradan Roma Üzerine ilerlemeye başladılar. Yaklaşan bu müslüman tehlikesi karşısında Papa IV. Greguar, Tiber nehri ağzında tahkimat yaptırdı. Ostia'da bir kale yaptırttı ve Roma'nın etrafına bir hendek kazdırdı. Ağustos 846' da müslümanlar Tiber nehri ağzında göründüler. Bütün bu savunma tedbirlerine rağmen Roma'nın müslümanların eline geçmesi pek zor değildi. Şehir surları önüne kadar ilerlediler, fakat bilinmeyen bir sebeple aldıkları bol miktardaki ganimetle yetinerek geri çekildiler.(1) 


c) Şahsiyeti ve Ölümü: 


Vâsık'ın beş yıl devam eden halifeliği Abbasi tarihinde mühim bir yer tutmaz. Onun devri zaten amcası Me'mün ve babası Mu'tasım devirlerinin basit bir devamından ibarettir. Vâsık üzerinde tesir icra eden iki gurup vardı: 

İdari ve dini konularda vezir Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât ile başkadı Ahmed b. Ebi Duad, askeri konularda ise Aşnas et-Türki 


(1) Hakkı Dursun Yıldız, «Vâsık» maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 
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ile onun 230 (844-845)'da ölümünden sonra başkomutanlığa yükselen Inak et-Türki. Devlet idaresinde bütün otorite bu şahıslarda toplanmıştı. Onların fikirlerini almadan bir karar veremezdi. Vâsık 2amanında orduda bütün komuta heyeti Türkler'in eline geçmişti. Orduda ve idarede Türk nüfüzu açıkça görülüyordu. Vâsık, Me'mün'un başlattığı Halku'l-Kur'an akidesine bağlı olup, buna karşı gelenleri ağır şekilde cezalandırmıştır. 231 (845-846) yılında bu akideye karşı çıkan ve hattâ etrafında bir gurup toplayarak isyan hazırlığına girişen Abhmed b. Nasr b. Malik el-Huzai yakalanıp Samerra'ya getirilerek bizzat halife tarafından sorguya çekilmiş ve idam edilmiştir. İmar, 1lmi ve edebi sahalarda da onun devri bir özellik taşımaz. Kendi adını taşıyan ve isteği üzerine inşa edilen el-Haruni, sarayı sanat bakımından önemlidir. Halife Me'mün zamanında başlamış olan büyük tercüme faaliyetinin onun devrinde de devam ettiğine muhakkak nazarıyla bakılabilir. Onun bir özelliği de Emeviler ve Abbasiler tarafından devamlı takibata uğratılan Hz. Ali evlâdına karşı müsamahalı davranmış olmasıdır. 

Halife Vâsık 24 Zilhicce 232 (11 Ağustos 847) tarihinde öldü. Öl- 


düğü zaman 32-37 yaşları arasında olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. 


IV. İKİNCİ VE SON DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 


10 — MÜTEVEKKİL DEVRİ (232-247/847-661) 


a) Mütevekkil'in Yetişmesi ve Halife Olması , 


Onuncu Abbasi halifesi olan Mütevekkil (Ebu'i-Fazi Cafer b. Muhammed) Şevval 206 (Şubat/Mart 822)'da doğmuştur. Babası halife Mu'tasım, annesi Şucâ adında Harezmli bir cariyedir. Kardeşi Vâsık'ın ölümünden sonra Zilhicce 232 (Ağustos 847)'de tahta çıkmıştır.(1) 

Vâsık'ın, veliaht tayin etmeden ölümü (24 Zilhicce 232 — 13 
Ağustos 847) üzerine, kimin halife olacağı hususunda bazı tereddütler hasıl oldu. Bunun üzerine Abbasi tarihinde ilk defa devlet erkânı yeni halifeyi seçmek için hilâfet sarayında bir toplantı yaptı. Baş kadı Ahmed b. Ebi Duad, Inak, Vasif, Ömer b. Ferec, vezir Muhammed b. 
Abdülmelik ez-Zeyyât ve Ahmed b. Hâlid bu toplantıda hazır bulundular. Yapılan müzakereler neticesinde Vasık'ın oğlu Muhammed'e biata karar verildi. Fakat o, çok küçük yaşta olması sebebiyle, Türk. 
ler tarafından halifeliğe uygun görülmedi. Vasif, onun yerine Cafer b. Mu'tasım'ı ileri sürdü ve fikrinde ısrar etti. Hattâ Cafer meclise davet edilerek Türkler tarafından «Mütevekkil» ünveni ile halife olarak selâmlandı. Bu emr-i vâki karşısında mecliste hazır bulunan Türk olmayanlar da ona biat etmek zorunda kaldılar.(2) Böylece Türkler'in ağır basması neticesinde ikinci defa olarak bir şahıs hilâfet makemına geçmiş oluyordu. 


b) Mütevekkil'in İç Politikası: 


Mütevekkil halife olunca, Me'mün'un başlattığı ve Mu'tasım ile Vâsık'ın devam ettirdiği dini, fikri ve siyasi sahalarda tatbik edilen devlet politikasına karşı çıkmaya başladı. Bilindiği gibi, Me'mün dini konularda son derece müsamahalı davranmış, Mutezile görüşünü benimsemiş ve Mutezile erbabına itibar ederek onların devlet idaresinde söz sahibi olmalarını sağlamıştı. Hatta, Kur'ân üzerinde bile mü- 


(1) İslâm Ansiklopedisi, VIII, 863 
(2) Ya'kübi, Tarih, II, 591: Taberi, ITI, 1388 vd.; İbn'i-Esir, VIL 33 vd. 
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nakaşa edilir hâle gelmişti. Halku'l-Kur'ân meselesi ortaya atılmış ve bizzat halife tarafından destek görmüş ve bu fikre karşı çıkanlar cezalandırılmıştı. Bu tutum, ilim ve fikir adamlarının, devlet idaresinde, hatta yukarıda da gördüğümüz gibi, halife seçiminde bile geniş söz sahibi olmaları neticesini vermiştir. 

Halife Mütevekkil, ilk önce dini ve fikri politikayı değiştirmeye yöneldi. Vezir Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât ve baş kadı Ahmed b. Ebi Duad'ın bertarıf edilmesi, Ali evlâdına karşı oldukça sert tutumu ve Kur'ân üzerinde bütün bütün münakaşaları yasak etmesi, onun takip edeceği siyaseti açıkça göstermektedir.(1) 

Devlet otoritesi üzerindeki Mutezile düşüncesini hafifletince, Sıra, kuvveti ellerinde bulunduran Türkler'e gelmişti. Türkler'in desteği ile hilâfet makamına geçmesine rağmen Mütevekkil'in, daha başlangıçta onlara karşı içten içe bir güvensizlik duymakta olduğu da anlaşılmaktadır.(2) Kendisini halife yapan kuvvetlerin, zamanla, kendisine karşı harekete geçmeyeceklerinden emin değildi. 


Aşnas'ın ölümünden sonra (20 Rebiülevvel 230/5 Aralık 844) Inak, onun yerine geçmişti. Halife ordularının başkomutanlığı yanında bazı bölgelerin valiliği ve haciplik görevini yürütüyordu. Diğer bir deyimle, halifeden sonra en etkin şahıs Inak idi. Bu sebeple Mütevekkilin ilk hedefinin Inak olduğu görülmektedir. 234 (648-649) yılında halife Katul'a yaptığı seyahatte, bir içki meclisinde, biraz da içkinin tesiri ile Inak'a ağır bir şekilde hakaret etti ve böylece içinde sakladığı gerçek hislerini açığa vurdu. Bu hakarete Inak'ın tepkisi çok sert oldu. Fakat ertesi gün durum görünürde tatlıya bağlandı. (3) 


Inak'ın gücü, komutanı bulunduğu askeri birliklerden kaynaklaniyordu. Bu bakımdan Mütevekkil'in uykuları kaçıyor ve onun aleyhinde gizliden gizliye faaliyetine devam ediyordu. Ayrıca Inak'm dikkatini çekmemek için ona yeni vazifeler veriyor ve merkezden uzaklaştırma çareleri arıyordu .(4) 


Kaynakların kaydetmemelerine rağmen, muhtemelen halife lehinde çalışan bazı şahısların da teşviki ile Inak, 234 (849) yılında hacca gitmek üzere halifeden İzin istedi. Aradığı fırsatı ele geçiren Mütevekkil Inak'a derhal izin verdiği gibi ona bir de hil'at giydirdi. Ayrıca uğradığı yerlerde kendisine gereken hürmet gösterilmesi hususunda 

(1) Ya'kübi, Tarih, II, 591; Taberi, III, 1370 vd. İbnü'l-Esir, VII, 36 vd. 

(2) Mütevekkil, hilâfete geçtiği zaman bile, destekleriyle halife olmasına 

rağmen Türkler'e şüphe ile bakmış; ordu mensuplarına bir nevi cul08 bahşişi dağıtırken en fazla parayı Türkler'e vererek onlardan çekindigini göstermiştir. Bu hususta bkz. Taberi, III, 1369; Mes'üdi, Tenbih, 362. 
(3) Taberi, III, 1383; İbnü'l-Esir, VII, 43 
(4) Taberi, III, 1363: İbn Tagrıbirdi. TH. 275 
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ilgililere emirler gönderdi. Inak, büyük bir gurupla, 18 Zilkâde 234 (13 Haziran 849) tarihinde Samerra'dan ayrıldı. Onun hareketinden hemen sonra Mütevelkkil, Vasif'i kendisine hacip tayin ederek ordu içinde nüfuzlu bir komutanı kazanmış oldu. (1) 


Inak daha hacda iken Tahiriler'den Bağdat muhafızı İshak b. İbrahim'e bir mektup yazan Mütevekkil, Inak'ın Samerra'ya dönmesine mani olmasını ve hattâ bir fırsatını bulup onu Bağdat'ta öldürmesini emretti. Halifenin bu emrini yerine getirmek için hazırlanan İshak, Bağdat yakınında Inak'ı karşıladı ve daha önce hazırladığı köşküne götürdü. Bir hile ile adamlarını uzaklaştırdıktan sonra 5 Cemâziyelâhir 235 (25 Kasım 849) tarihinde Inak'ı öldürdü.(2) 


Mütevekkil'in bu hareketi, Mu'tasım tarafından Afşin'e karşı girişilmiş olan hareketin bir tekrarından ibaretti. Her iki olayda da, halifelerin, Türk komutanların baskısından kurtulmaya çalıştıkları ve en büyük desteğin Tahiriler'den geldiği görülmektedir. Fakat her iki teşebbüs de, istenilen neticeyi vermedi. Zira Abbasi İmparatorlugu'nda Türkler'in nüfüzu, şahısların varlığı ile kâim değildi. Türk komutanlarından birinin bertaraf edilmesi bir diğerinin onun yerine geçmesi neticesini doğuruyor ve aynı baskı yine devam ediyordu. 


Mütevekkil, Inak'ın öldürülmesinden sonra da Türkler'i tesirsiz hale getirmek hususundaki faaliyetlerini devam ettiriyordu. Mes'üdi' nin vermiş olduğu bilgiler bu hususa açıklık kazandırmaktadır. 


«Türkler'in kendisine karşı tutumları üzerine onları muhafız birliklerinden uzaklaştırmaya, sayılarını azaltmaya ve hatta onların yerine ordu saflarına başka unsurlardan adam almaya başladı. Vezir Ubeydullah b. Yahya b. Hâkan'ın emri altında, görünüşte oğlu Mu'tezz'i korumaları bahanesiyle Arap ve diğer unsurlardan on iki bin kişilik bir birlik meydana getirdi. Bunlara da, Türkler'e olduğu gibi aylık veriliyordu.» (3) 


Mes'üdi'nin verdiği bu bilgiler, diğer kaynaklar tarafından doğrulanmamakla beraber, Mütevekkil'in umumi siyaseti gereği bir gerçegi aksettirdiği de aşikârdır. Halifenin Türkler'e karşı diğer unsurlardan askeri birlikler meydana getirmeye ne zaman başladığı kaynaklarca tasrih edilmemekle beraber, onun bu faaliyetlere, Inak'm katlinden sonra, hatta hilâfetinin son yıllarında başladığı söylenebilir. 
Mütevekkil, tahta geçtiğinin ilk yıllarında birinci derecede veliahtli- 


(1) Ya'kübi, Tarih, I, 593; Taberi, 111, 1383; İbnü'l-Esir, VII, 43 
(2) Ya'kübi, Tarih, II, 593 vd.; Taberi, III, 1384, vd.; İbnü'i-Esir, VI, 46 vd. 
(3) Mes'üdi, Tenbih, 361 vd. 
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ğe oğlu Muntasır'ı tayin etmişti. (1) Halifeliğinin son yıllarında Feth b. Hâkan ve'Ubeydullah b. Yahyâ'nın teşvikleriyle diğer oğlu Mutezz'e teveccüh göstermeye başladı. Sözkonusu birliklerin de bu sırada kurularak Mutezz'in korumasına verildiği anlaşılmaktadır. 


Mütevekkil üzerinde Türkler'in baskısının gittikçe arttığı, onun Samerra'yı terketme kararından anlaşılmaktadır: 20 Zilkâde 243 (8 Mart 858)'de Dımaşk'a gitmek için Samerra'dan ayrılıp 244 Safer'inde (Mayıs-Haziran 858) Dımaşk'a varan halife, burasının havası sıhhatine iyi gelmemesine rağmen devlet merkezini buraya nakletme temayülünü gösterdi, hattâ divanları bile oraya naklettirdi ve yeni binaların yapılması için emir verdi. Bu durum Türkler'i endişeye düşürdü. İki ay kadar Dımaşk'ta kalan halife sonunda yine Samerra'ya dönmek zorunda kalıp, Samerra'nın yakınında bulunan el-Mahuza denilen yerde oturmaya karar verdi ve devlet dairelerini oraya naklederek buraya el-Ca'feriye adını verdi.(2) 


Mes'üdi, Mütevekkil'in Dımaşk'a gidişi ve orada meydana gelen hadiseler hakkında, başta Taberi olmak üzere diğer kaynaklarda verilen bilgilerden, daha ayrıntılı bilgi vermektedir.(3) Mütevekkil, Dımaşk'a geldiği zaman Türkler ile arası iyice açılmıştı. Türkler, önce atıyye verilmesini istediler; daha sonra, silâhlarını çekerek gösterişe başladılar. Para verileceği kendilerine bildirilince, Irak'a dönmek İstediklerini ileri sürdüler. Türkler, Mütevekkil'i öldürmeye karar verdiler, fakat Boga el-Kebir'in aldığı tedbirler neticesinde gayelerine erişemediler. Bunun üzerine bir hile ile Boga ile halifenin arasmdaki güveni sarsmaya gayret ettiler. Halifenin çadırına attıkları bir mektupta, Boga'nın kendisini öldüreceğini yazdılar. Bunun üzerine Mütevekkil, Irak'a dönmekte acele etti ve Boga'yı da Bizans'a sefer yapmaya memur ederek, kendisine sadık bir komutanın himayesinden mahrum kalmış oldu. 


Görülüyor ki, Mütevekkil'in Samerra'yı terkedişi ve Dımaşk'ta kısa bir müddet ikâmetten sonra tekrar Samerra'ya dönüşü, tamamer Türkler ile olan münasebetlerinin bozulmasından ileri gelmektedir Halifenin kendisine melce ararken Dımaşk'ı seçmesi son derece manal ve yerinde bir harekettir. Emevi hilâfetinin merkezi olan bu şehir aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin de merkezi idi. Emeviler'in takij ettiği koyu Arapçılık siyasetinin özlemini duyanlar elbette yabanc 


(1) Taberi, III, 1394 vd.; Mes'üdi, Mürücu'2-Zeheb, VII, 193; İbnü'i-Esi; 
vIL, 40 

(2) Ya'kübi, Tarih, LI, 601; Taberi II, 1436; İbn0'l-Esir, VII, 05 

(3) Mes'ddi, Aynı eser, VII, 259 vd. 


SON DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 235 


bir unsura karşı Müteveklil'i destekleyeceklerdi. Emevi saltanatıyla beraber imparatorluk içerisindeki önemini kaybeden Dımaşk, siyasi ve iktisadi bakımdan da çok kayıplara uğramıştı. HÂJA eski günlerin özlemini duyanlar vardı. İktidarın tekrar Araplar'a geçmesi onların menfaatleri bakımından son derece önemli idi. Abbasiler'e karşı zuhür eden isyanların bir çoğunun Dımaşk'ta patlak vermesi raslantı olmasa gerektir. Mütevekkil'in Dımaşk'a gitmesinde bu hususları göz önüne aldığı söylenebilir. Dımaşk'ı seçmesinde başka hususların rol oynamış olması pek zayıf ihtimaldir. 


c) Mütevekkil Devrinde İsyanlar : 
Azerbaycan Bölgesinde Çıkan İsyanlar: 


Mütevekkil devrinde ortaya çıkan iç karışıklıklar, daha çok doğu eyaletlerinde görülmektedir. Merkezi otoritenin zayıflaması üzerine, çeşitli etnik ve dini guruplar, halifeye karşı isyan etmekte idiler. Halife ordularını meşgul eden bu mevzii ayaklanmalardan biri, 234 (848- 
849) yılında Azerbaycan'da, Muhammed b. Buays tarafından başlatı!- mıştır. | 

Muhammed b. Buays, Afşin'in Bâbek üzerine gönderildiği sırada Azerbaycan'da iki kale sahibi olup, başlangıçta Bâbek'e meyletmiş olmasına rağmen, Afşin'in Azerbaycan'a gelmesi üzerine onun tarafına geçmiş ve hattâ ona bazı yardımlarda bile bulunmuştur.(1) Ancak, Muhammed b. Bunys'm 234 (848-849) yılında Samerra'da mahpus olduğu görülmektedir. Kaynaklar bu zatın İshak b. İbrahim b. Mus'ab tarafından hapsedildiğini bildirmekle beraber sebep ve zamanını kaydetmiyorlar. Muhammed, Bâbek'in cezalandırılışını müteâkip, daha önce onun tarafını tuttuğu için hapsedilmiş olmalıdır. 


Muhammed b. Buays, 234 yılı başlarında (848 ortaları) Halife adlı birisinin yardımı ile Samerra'dan kaçıp Azerbaycan'a dönerek eskiden sahip olduğu Merend yakınındaki iki kaleye yerleşti. Kısa zaman içinde bu kaleleri tahkim edip etrafına iki binden fazla sergerde topladı. Bu sırada Azerbaycan valisi olan Muhammed b. Hâtim b. Herseme'nin, İbn Buays'a karşı hiç bir varlık gösterememesi üzerine halife Mütevekkil, onun yerine merkezden Hamdaveyh b. Ali b. Fazl'ı tayin etti ve on bin kişilik bir ordu ile gönderdi. Hamdaveyh'in hareketini öğrenen Muhammed, Merend'e kapanıp müdafaa tedbirleri aldı. Hamdaveyh'in, Merend'i muhasarası, kalenin içinde bol miktarda zahire ve su kaynaklarının bulunması sebebiyle müspet bir netice vermedi. 


(1) Taberi. II, 1190 vd.; İbnül-Esir, Vİ, 447, 458 
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Bunun üzerine Mütevekkil, Zirek et-Türki komutasında iki bin Türk süvarisinden ibaret yeni bir birlik gönderdiyse de Zirek de bir başarı kazanamadı. Muhammed'in yakalanması için kuvvetler gönderip Merend 8 ay müddetle tazyik edilmesine rağmen istenilen netice elde edilemiyordu.(1) 


Bunun üzerine Boga es-Sagir idaresinde, Türkler, Şâkiriyye ve Megaribe'den müteşekkil bir ordu Azerbaycan'a gönderildi. Boga, Merend önüne gelince hemen hücuma geçmeyip kaleyi içten çökertmek için bazı teşebbüslere girişti ve kısa zamanda İbn Buays'ın adamlannın çoğunu kendi tarafına çekmeye muvaffak oldu. Kale kapıları içerden açılınca Boga'nın birlikleri şehre girdiler. Muhammed b. Buays kaçmaya teşebbüs etti ise de yakalanıp 235 Şevvâlinde (Nisan-Mayıs 850) Samerra'ya getirilerek idam edildi.(2) 


Ermeniye Bölgesinde Çıkan İsyanlar: 


Halife Mütevekkil devrinde patlak veren isyanların en tehlikelisi, Ermeniye bölgesinde Ermeni beylerinin başlattıkları isyandır. Ermeniye'nin İslâm hâkimiyetine girmesinden sonra dahili idaresinde büyük bir değişiklik olmamıştı. Ermeniye bazen müstakil bir vilâyet ha-Mine getiriliyor, bazen de diğer bir vilâyete bağlanıyordu. Buraya tayin edilen müslüman valiler, daha ziyade haracın zamanında toplanmasına ve devlete karşı girişilebilecek herhangi bir ayaklanma hareketinin tehlikeli bir hal almadan bastırılmasına memur edilmişlerdi. 
Dahili idare birkaç yerli Ermeni beyi tarafından yürütülüyordu. Bunlar İslâm hâkimiyetine rağmen eski nüfüzlarını devam ettiriyorlardı.(3) 


Mütevekkil'in halife olması üzerine, yeni halifenin tutumunu bilmeyen ve biraz da valilerin müsamahasından cesaret alan Ermeni reisleri karışıklık çıkardılar. Mütevekkil, 849 yılında, Ebü Said Muhamrmed b. Yusuf el-Mervezi'yi, Ermeniye valisi tayin ederek karışıklıkları bastırmaya memur etti. Ebü Said'in sert tutumu ve bilhassa haracı toplamaya memur ettiği Âla b. Ahmed'in yaptığı zulümler, Ermeniler'i harekete geçirdi. Taron (bugünkü Muş) hâkimi Bagarat Bagratuni, Vaspurakan prensi Aşot Ardzruni ve diğer Ermeni beyleri birle- 


(1) Yea'kübi, Tarih, II, 594; Taberi, III, 1379 vd.: İbnu'l-Esir, VI, 41 vd. 

(2) Taberi, III, 1381 vd.; İbn4'l-Esir, VII 42-47: ayrıca bkz. Well 
Cbhalifen, 1, 3597 

(3) 8Btreck - Mükrimin Halli Yınanç, «Ermeniye» mad. İslâm Ansiklopedisi. 
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şerek Ebü Said'i mağlup etiler. Ebü Said'in mağlübiyeti üzerine, yerine vali olarak gönderilen oğlu Yusuf'tan yerli beyler emân dilediler. 
Bu isteği kabul eder gibi görünen Yusuf, Taron hâkimi Bagarat (İslâm kaynaklarında Bugrat)'ı Samerra'ya gönderdi, Bu tutum karşısında bütün Ermeni reisleri birleşip Yusuf'un üzerine saldırdılar ve onu mağlup ederek, öldürdüler.(1) 


Yusuf'un öldürülmesi bu bölgede daha ciddi tedbirlerin alınmasını icap ettirdiğinden, 237 yılı ortalarında (851 sonları), Boga el-Kebir(2) idaresinde büyük bir ordu,(3) Samerra'dan hareket etti. Boga'nın ilk hedefi, Ermeni reisleriyle birlikte hareket eden ve Yusuf'un öldürülmesine katılan Erzen ve Bedlis (Bitlis) hâkimi Müsa b. Zurâre' yi tecrld etmekti. Bu maksatla, Erzen'e geldiği zaman, Müsa ona 68Igınıp emân dilediyse de, Boga, onu hemen Samerra'ya gönderdi.(4) 


Boga, bundan sonra, Zirek et-Türki idaresindeki bir birliği de Van gölünün güney sahillerine gönderdiği gibi, kendisi de isyanın elebaşılarından olan Aşot Ardzruni (İslâm kaynaklarında Aşot b. Hamza b. Hacik) üzerine yürüdü. Vaspurakan prensi Aşot, civar bölgelerin Ermeni reislerinin kendisini destekleyeceğine inanarak Boga'ya karşı mücadeleye girişti ise de, daha başlangıçta umduğunu bulamadı ve bir kaleye sığınarak kurtuluş çareleri aramaya başladı. Boga tarafından muhasara edilen Aşot, uzun müddet mukavemet edemeyeceğini anlayınca teslim olmak zorunda kaldı. Daha sonra gönderildiği Samerra'da idam edildi.(5) 


Vaspurakan bölgesinde süküneti temin ederek kuzeye doğru hareketine devam eden Boga, bir ay Dabil (Dwin) şehrinde kaldıktan 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 598; .Belâzuri, 211; Taberi, İLI, 1408 vd.; Grousset, Armenle, 357 vd. 

(2) Ya'kübi, Tarib, II, 598; Belâzuri, 211; Taberi (II. 1409)'nin bu Isyâ- nın bastırılmasına Boga es-Sagir'in gönderildiğini kaydetmesine mukabil, Ya'kübi, Belâzuri ve o devrin vukuâtını Taberi'den nakleden İbnü'i-Esir'in (VII 60) Boga el-Kebir'in ismini kaydetmeleri ve bu 
hususun Ermeni kaynaklarınca teyid edilmesi (Grousset, Armönle, 369 
vd.), 'Taberi'nin yanıldığını göstermektedir. 

(3) Grousset, (Armânle, 359), Ermeni müelliflerine dayanarak ordunun mevcudunu çok mübalağalı şeklide 200 bin kişi olarak göstermektedir. 
İslam kaynakları, kesin bir rakam vermemekle beraber ordu mevcudunun kalabalık olduğunu belirtmektedirler. 

(4) Ye'kübi, Tarih, II, 598; Belâzuri, 211; Taberi, II, 1408; İbnü'l-Esir, 
vo, 58; Well, Chalifen, II, 361 

(S5) Ya'kübi, Tarih, II, 598; Taberi, HI, 1409; İbnü'l-Esir, VII. 59, Grousset, Armenle, 360 vd. 
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sonra (1) 10 Rebiülevvel 238'de (30 Ağustos 852) önce Zirek et-Türki'yi Tiflis'e gönderip, arkasmdan da kendisi hareket etti. Bu sırada, Emeviler'in mevlâsı İshak b. İsmail, yirmi yıldan beri Tiflis emiri bulunuyordu. İç karışıklıklardan istifade ile halifenin emirlerini dinlemediği gibi, Ermeni reislerini de isyana teşvik etmiş ve desteklemişti. Zirek doğu, Boga ise batı yönünden Tiflis'i muhasaraya başladılar. İshak, önce Zirek üzerine bir çıkış hareketine teşebbüs etti ise de başarı kazanamadı. Neftçiler, şehre neft atarak yangın çıkarmakla İshak'ın birliklerini paniğe düşürdüler. Boga'nın kuvvetleri bundan faydalanarak şehre girdiler. İshak b. İsmail bu çarpışmalar esnasında esir alınarak idam edildi. Harben zabt edilen şehir yağma ve tahribe terk olundu. (2) 

Tiflis'in alınmasından sonra harekâta devam eden Boga, civarda bulunan Ermeni bıitriklerini de itaat altına almak ve herhangi bir isyan hareketine katılmalarını önlemek gayesiyle maiyetindeki komutanları muhtelif kale ve şehirler üzerine gönderdi. Böylece bütün Ermeniye'deki mukavemet tam mânâsıyla kırılmış oldu. Boga, dört sene kadar bu bölgede kaldı ve 241 (855-856) yılında Samerra'ya döndü.(3) 

Mütevekkil devrinde Hıms halkının, buranın âmili Ebu'i-Mugis Müsa b. İbrahim'in zâlimane idaresine dayanamayarak isyan ettiği görülmektedir (Cemâziyelâhir 240/Ekim-Kasım 854). İsyanı müteâkip değiştirildiyse de, halk, yeni âmil Muhammed b. Hamdaveyh'e de karşı çıktı. Bir sene içinde patlak veren bu ikinci isyan üzerine, Mütevekkil, Dımaşk âmili Sâlih b. Abbâs et-Türki'yi, Muhammed'e yardıma gönderdi. Hıms hristiyanlarının da katıldığı bu isyan, Sâlih ve Remle ordugâhından gelen kuvvetlerin yardımıyla bastırıldı.(4) 


d) Mütevekkil Devrinde Bizans Gazaları : 


Amorion'un fethinden sonra İslâm-Bizans mücadeleleri daha çok karşılıklı akınlar şeklinde devam etmiştir. Her iki taraf da bir fetih siyasetinden çok küçük akınları tercih ediyordu. Bunda iki imparator- 


(1) Grousset, (Armenle, 363), Boga'nın 652-053 kışını Dwin'de geçirdiğini, Ermeni kaynaklarına dayanarak kabul etmektedir. Halbuki İslâm kaynakları, Boga'nın, 238 başlarında (852 ortaları) buraya geldiğini kaydetmektedirler. Bu durumda Boga kışı Van gölü çevresinde geçirmiş ve ilkbaharda kuzeye hareket etmiş olmalıdır. 

(2) Ya'kübi, Tarib, LI, 698; Belâzuri, 212; Taberi, III, 1414 vd.; İbnü'l-Eeir, VII, 67 vd.; Grousset, Armânle, 363 vd. 

(3) Belâzuri, 212: Taberi, III, 1416; İbnü'l-Esir, VII, 68; Grousset, Armenle, 
364 vd. 

(4) Taberi, 1420 vd., 1422 vd.; İbnü'!-Esir, VII, 73. 76 
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luğun iç durumlarının büyük payı vardır. Mütevekkil'den itibaren Abbasi halifelerinin Türkler ile mücadeleye girişmeleri ve uzun müddet tahta kalamamaları, Bizans'a karşı eskiden olduğu gibi geniş bir askeri harekâta girişmelerini, hatta halifenin sefere çıkmasını önlüyordu. Bizans imparatorları ise, Aglebiler'in Sicilya ve Güney İtalya'ya karşı giriştikleri fetih hareketini durdurmakla meşgul idiler. Sugur şehirlerindeki İslâm garnizonları, umumiyetle yaz aylarında, Bizans hudut garnizonlarının kuvvetlenmesini önlemek, İslâm ülkesine karşı taarruzlarına mani olmak ve ganimet ele geçirmek için hemen her yl Bizans'a akınlar yapmakta idiler. Hudut garnizonlarının devamlı akınlarına mukabil halifeler artık şahsen seferlere hiç katılmıyorlardı. 
Ancak bazen merkezdeki kuvvetlerin de Anadolu'ya sefere gönderildiği görülüyordu. 

Halife Mütevekkil Türkler ile arasının bozulması üzerine Dımaşk'a gelip, fakat orada da istediği emniyeti bulamayıp Samerra'ya dönmeye mecbur olunca, Boga el-Kebir'i hudutta bırakarak Bizans'a sefer yapmasını emretmişti. Mütevekkil, bu hareketiyle, birinci plânda seferi değil, Boga'nın merkezden uzakta kalmasını düşünüyordu. Halifenin emri üzerine 244 Rebiülâhir'inde (Temmuz-Ağustos 858) harekete geçen Boga el-Kebir, Orta Anadolu'da Ankara yakınlarında "ulunan ve ismi bu seferler esnasında sık sık geçen Samalü'yu(1) fethetti.(2) Boga'nın bu tarihten sonra Anadolu'daki faaliyetine dair kaynaklarda bilgi yoksa da, onun, muhtemelen mevsimin ilerlemesi dolayısıyla Sugur'a dönmüş olduğu ve daha birkaç yıl Sugur'da kalarak gazalara katıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Taberi, Mütevekkil'in katli sırasında Boga'nın Sumeysat (eski Samosata, bugünkü Samsat)'da bulunduğunu kaydetmektedir. (3) 

245 (859-960) yılında Bizans İmparatoru 111. Mihail, Sumeysat üzerine bir sefer yaparak şehri zabt etti. Beş yüz kadar müslümanı esir alarak, katletti. (4) Gerek Bizans kaynakları, gerekse İslâm kaynaklarnda onun başka faaliyetinden söz edilmediğine göre, İmparator, bu mevzii başarıdan sonra İstanbul'a dönmüş olmalıdır. 

HI. Mihail'in bu akınına mukabil, Sugur valisi Ali b. Yahya el-Er- 


(1) Samalü'nun yeri kesin olarak tayin edilemiyor. İbn Hurdadbih (106) buranın el-Bukullân (Bucellarion) temasına bağlı olduğunu; İdrisi, Ankara ile Kayseri arasında bulunduğunu (Vasillev, Amorlum, 244. D. 
4) belirtmektedir. Bizans kaynakları Samalü'nun Armenliakon temasına bağlı olduğunu 2ikretmektedirler (Vaslilev, Aynı yer). Kanaatimizce İslâm kaynaklarının verdiği bilgi gerçeğe daha yakındır. 

(2) Taberi, ILI, 1436; *bnU'l-Esir, VII, 85; İbn Tagrıbirdi, II, 318 

(3) Taberi, IM, 1459 

(4) Taberi, MI, 1447 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 69; Vaslllev, Amorlum, 234 
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meni karşı harekete geçti. Bu sefer esnasında Ali'nin yanında, Bilgecür (Bilge-çur olmalıdır) adında bir Türk komutanı bulunmakta idi. 
Müslümanların bu taarruzunu haber alan Lü'lü'e(1) komutanı onlara karşı çıkmak istedi ise de şehir halkı buna mâni oldu. Bunun üzerine Bizans imparatoru yeni bir komutan göndererek şehrin kendisine teslim edilmesi halinde sakinlerine para vereceğini bildirdi. Şehir halkı önce bu teklifi kabul ederek paraları aldıktan sonra şehri, imparatorun göndermiş olduğu komutan ile birlikte Bilgecür'a teslim etti. Bilgecür da bu komutanı Halife Mütevekkil'e gönderdi.(2) 


246 (860-861) yılında Bilgecür'un Bizans'a karşı tekrar bir gaza 
yaptığı, bol miktarda esir ve ganimet ele geçirdiği kaynaklarda zikredilmekle (3) beraber, seferin nereye yapıldığı ve Bilgecür'un askeri veya idari mevkiinin ne olduğu açıklanmamaktadır. Büyük bir ihtimalle Bilgecür, Sugur garnizonlarından birinin komutanı olmalıdır. 


e) Mütevekkil'in Öldürülmesi ; 


Dımaşk dönüşü halife ile Türkler arasındaki ihtilâf, daha da sertleşti. Bu defa sahnede, Mütevekkil'in oğullarından Muntasır da görülmektedir. Halife, 235 (849-850) yılında, oğullarını şu sıraya göre veliaht tayin etmişti: Muntasır, Mu'tezz ve Mu'eyyed. Fakat zamanla Feth b. Hakan ve Ubeydullah b. Yahya'nın teşvikleriyle tutumu Mu'tezz lehine değişti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mu'tezz'in etratında, Türkler'e karşı bir birlik kurması bu durumu açıklığa kavuşlurmaktadır. Babasının bu davranışı karşısında Muntasır da Türklerle iş birliği yapma yolunu seçti. Boga es-Sagir, Vasif ve Otamış gibi Türk komutanları, Muntasır'ın bu hareketini kendi menfaatlerine uygun buldular ve onu desteklemeye karar verdiler.(4) Feth ve Ubeydullah' ın Türk olmalarına rağmen Mütevekkil'i desteklemeleri bu iki zatın askeri meslekten olmamaları ve Peth'in halifeye olan yakınlığı ile izah edilebilir. (5) 


Nihayet Mütevekkil, 247 (861) yılında, Türk komutanı Vasif'in İstehan ve Cibâl- bölgelerindeki mal ve mülklerinin müsadere edil- 


(1) İslâm-Bizans mücadelelerinde çok sık ismine rastlanan LU'lü'e bugün Ulukışla'nın doğusunda bulunan İhsan Gazlli (Hasan Gazilli) köyüne tekâbül etmektedir. Bkz, M. C. Şahabeddin Tekindağ, Lü'lü'e mad, 
İslim Ansiklopedisi, Honigmann, 42 

(2) Taberi, II, 1447 vd.; İbnu'i-Esir, VII, 89; Vasillev, Amorlum, 237 

(3) Taberi, ILI, 1449; İbnü'i-Esir, 93 

(4) Mes'üdi, Aynı eser, VII, 273 

(5) Olga Pinto, Feth b. Hâkân, terc, Hakkı Dursun Yıldız Tarih Dergisi İstanbul 1973, sayı 27, 41-68 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mesine emir verdi. Buna Muntasır'a karşı onur kırıcı bir şekilde davranması ilâve edilince durum ciddiyet kesbetti. (1) 

Mütevekkil'in öldürülmesine takaddüm eden günlerde cereyan eden hâdiseler hakkında kaynaklar geniş bilgi vermektedirler: Taberi, halife ile Feth'in beraberce Abdullah b. Ömer el-Bazyâr'ın (2) evine giderek Muntasır'dan kurtulmak, Vasif, Boga es-Sagir ve diğer Türk komutanlarını ortadan kaldırmak hususunda nelerin yapılması icap ettiğini görüştüklerini kaydetmektedir. (3) 


Siyasi hadiselerin kendisi için tehlikeli bir şekilde geliştiğini farkeden Muntasır, Boga es-Sagir'le görüşerek müşterek bir plân hazırlığına başladılar. 8 Şevval 247 (10 Aralık 861) tarthinde, halife sarayının etrafında gerekli tertibat alındı. Bütün kapılar kontrol altında tutularak kendilerinden olmayan şahısların içeri girmeleri önlendi. Bu sırada Vasif ve Boga, adamlarım saraya sokmuşlardı. 
Aynı günün akşamı komplodan habersiz olan halife, Feth b. Hakan ve diğer zevatla beraber eğlemeğe başladı. Gece yarısına doğru, Boga, halifenin yanında bulunanları, Feth ve birkaç kişi hariç dışarı çıkardı. Sabaha yakın, aralarında Boga es-Sagir, Müsa b. Boga el-Kebir, Harun b. Suvartekin, Bâgir et-Türki ve Bağlüm et-Türki'nin bulunduğu bir gurup halifenin bulunduğu salona girdiler. Tehlikeyi farkeden Feth b. Hâkan bağırmaya başladı ise de çok geç kalmıştı. 
Derhal halife üzerine saldırdılar ve onlara mâni olmaya çalışan Feth ile beraber, Mütevekkil'i öldürdüler. (4 Şevval 247/11 Aralık 


861)...(4) 


Mütevekkil'in katli, İslâm tarihinde özel koruma birlikleri tarafından bir halifeye karşı işlenen ilk cinayettir. Bu hadise Türkler'in, Abbasi İmparatorluğu'nda tamamen iktidarı ellerine geçirdiklerini ve karşılarında hiç oir kuvvetin bulunmadığını göstermektedir. Cinayete iştirak edenler, bilinmelerine rağmen herhangi bir cezaya marüz kalmadılar. Mütevekkil'in katli ile, halifelerin, siyasi nüfüzları yanında manevi nüfuzları da çok zayıflamış oluyordu. : 


(1) Taberi, III, 1452 vd.; İbnüll-Esir, VII, 95 vd.;: İbn Tiklaka. el-Fahri, 
412 

(2) Bu şahıs hakkında fazlâ bilgi bulunamamıştır. Muhtemel saray İleri gelenlerinden birisi olmalıdır. 

(3) Taberi, III, 1456 vd.; İbnül-Esir, VII, 97 vd. . 

(4) Ya'kübi, Tarih, II, 601; Taberi, III, 1458 vd.; Mes'üdi, Mürücu'2-Zeheb, VII. 273; İbnü')-Esir. VII, 98 vd; Suyüti, 350: 


11 — MUNTASIR DEVRİ (247-248/861-862) 


a) Halife Olması: 


Muntasır (Ebü Cafer Muhammed b. Cafer), Mütevekkil'in Rum veya Habeşi bir cariyeden 222 yılı Rebiülâhir'inde (Mart-Nisan 833)' Samerra'da doğmuş olan oğludur. Babasının 247 Şevval'inde (861), içinde bizzat kendisinin de bulunduğu birkaç suikastçi tarafından öldürülmesinden sonra, rivayete göre 25 yaşında iken (5 Şevval 247/861) halifelik tahtına çıkmıştır.(1) 


Mütevekkil'in öldürüldüğü gecenin sabahı yeni halifenin seçimi için el-Ca'feriye'de komutanlar, kâtipler ve devletin diğer ileri gelenleri toplandılar. Ahmed b. Hasib,(2) Mütevekkil'in Feth b. Hakan tarafından öldürüldüğünü, katilin de derhal cezalandırıldığıni bildirdi. 
Bundan sonra Mütevekkil'e karşı işlenen cinayette suç ortağı olan Muntasır'a biata karar verildi.(3) 


b) “Muntasır'ın İç Politikası ve Ölümü: 


Muntasır'ın halife ilan edilmesi üzerine bazı karışıklıklar zuhur etti. Muntasır'ın halife olmasını istemeyen ve muhtemelen Mütevekkil'in Türkler'e, karşı meydana getirdiği birliklerden oluşan ordu mensuplarına halk da katılınca, karışıklık büyüme istidadı gösterdi. Meydana gelen çatışmalarda birkaç kişi öldü. Bunun üzerine komutanlar müdahale ederek karışıklığı bastırdılar.(4) 


Muntasır, her ne kadar Türkler ile iş birliği yapmış ve onların yardımı ile halife olmuş ise de, daha önce vuku bulmuş olan olaylar sebebiyle onlara hiç güvenemiyordu. Fakat ordu içinde istinad edeceği bir kuvvet bulamadığı için Türkler'e karşı herhangi bir harekete girişemiyordu. Halife olur olmaz Ubeydullah b. Yahya b. Hakan'ın yerine vezir tayin ettiği Ahmed b. Hasib, Muntasır'ı Türkler'e karşı ha- 


(1) İslâm Ansiklopedisi, VIII, 580 

(2) Bu şahıs hakkında bk2. Sourdel, Le Vizirat Abbâside, I, 289 vd. 

(3) Ya'kübi, Tarih, II, 601; Taberi, III, 1471 vd.; Mes'üdi, Aynı eser, VI, 
200 vd.; İbnü'i-Esir, VII, 103 

(4) Taberi, ITI, 1478 vd.; İbnü'i-Esir, VII, 105 
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rekete geçmeye zorluyordu. Ahmed b. Hasib, Inak'ın öldürülmesinden sonra kudret ve nüfüz sahibi olmuş olan Vasif'i çekemiyordu. Vasif, karşısmda hiç bir otoritesi kalmayan Ahmed, onu merkezden uzaklaştırmaya gayret sarfediyor ve bu hususta halifeye telkinlerde bulunuyordu. Bu teklinler meyvesini vermekte gecikmedi ve Muntasır, Vasif'i Bizans'a karşı sefere memur ederek dört sene hudutta kalmasına emir verdi.(1) 


Vasif'in merkezden uzaklaştırılması Türkler'in halife üzerindeki baskısını hafifletmekten uzaktı. Türkler de Mu'tezz ve Müeyyed'den çekiniyorlardı. Muntasır'ın ansızın ölümü, Türkler'e karşı olup maiyetinde bir miktar da askeri kuvveti bulunan Mu'tezz'in haliie olması neticesini doğurabilirdi. Bu bakımdan Mu'tezz'in veliahtliğinin devamı Türkler'in işine gelmiyordu. Halifeye yapılan baskılar neticesinde, Mu'- tezz ve Müeyyed, veliahtlikten çekilmeye mecbur oldular.(2) (23 Safer 248/28 Nisan 862). 


Muntasır, hilâfete geçişinden kısa bir müddet sonra, 4 Rebiülâhir 
248 (7 Haziran 862'de vefat etti. Ölümü hakkında kaynaklarda iki ihtimal üzerinde durulmaktadır: 


Bunlardan birincisinde verem veya nefes darlığından öldüğü, ikincisinde ise ateşinin yükselmesi üzerine vücudundan kan aldırmak istediği, tabip İbn Tayfür'un zehirli bir neşterle kan aldığı ve zehirlenmek sureti ile öldürüldüğü ileri sürülmektedir.(5) Mes'üdi, yukarıdaki iki ihtimali kaydettikten sonra zehirleme sebebi üzerinde, diğer kaynaklarda bulunmayan bilgileri vermektedir.(4) Ona göre, Muntasır, Türkler'den korkuyor ve onları dağıtmak istiyordu. Türkler'in kalabalık bir halde merkezde bulunmaları halife için bir (ehdit unsuru idi. Hatta bir gün yakınlarından birisine, «Şayet Türkler'i bertaraf edemezsem, birliklerini dağıtamazsam ve babamın öcünü alamazsam Allah beni kahretsin» demişti. Onun davranışlarından çekinen Türkler, daha önce davranarak, kan aldırması esnasında anlaşmış oldukları tabibe onu zehirlettiler. 


Mes'üdi'nin vermiş olduğu bu bilgilerin, Mütevekkil'in katledilmesi sebebi dikkate alınınca gerçeği ifade ettiği hükmüne varılabilir. 


(1) Taberi, NI, 1480 vd. İbnü'l-Esir,. VII. 111 vd.: İbn Tagrıbirdi, II. 
326. Vasif'in seferi için bkz. 138 vd. 

(2) Taberi, III, 1485 vd.; Mes'üdi. Aynı eser. VII. 114 vd.; İbnüll-Esir. 
VII, 112 

(3) Taberi, III, 1495 vd.; İbnü'l-Esir, VII ,)14 

(4) Kles'ddi. Aynı eser, V1I, 300, Suyüti, 357 


12 — MÜSTAİN DEVRİ (248-252/862-866) 


a) Müstain ve Halife Olması: 


Müstain'in babası, Mu'tasım'ın oğullarından biri olup, annesi de Slâv asıllı Muhârik adında bir cariye idi. Muntasır'n 248 (862)'de ölümünden sonra muhafız kuvvetleri, yeğeni Ahmed'i, «Müstain» ünvanı ile halife ilân ettiler.(1) Şöyle ki, Muntasır'ın esrarengiz bir şekilde ölümü, devlet erkânını yeni halifeyi seçmek için tekrar toplanmaya sevketti. Artık hilâfete geçmede veliahtlik müessesesi önemini kaybetmiş, onun yerini başta ordu komutanları olmak üzere devlet ricalinin seçimi almıştı. 5 Rebiülâhir 248 (8 Haziran 862)'de, içlerinde Boga el-Kebir, Boga es-Sagir ve Otamış'ın bulunduğu Türkler <oplandılar. Bu toplantıda, ordunun Türk kanadı, seçim hakkını bu üç şahsa vererek unların seçeceği halifeye biat edeceğini kararlaştırdı. Halife seçimi için yapılan umumi toplantıda, Vezir Ahmed b. Hasib'in yine ön plânda olduğu dikkati çekmektedir. Görüşmeler esnasında Mütevekkil'in oğullarından birisinin halife olmaması, zira kendilerinden öç alabileceği endişesi belirtildi ve efendileri Mu'tasım neslinden ve fakat Mütevekkil kolunun haricinde birisinin, Ahmed b. Muhammed b. Mu' tasım'ın halife olmasına karar verildi ve ertesi gün (6 Rebiülâhir/ 
9 Haziran)'da Ahmed'e «Müstain» ünvanı ile biat edildi.(2) 


Biat merasimi yapılacağı sırada Samerra'da karışıklık çıktı: Mu'- te22'i isteyenler, Müstain'in halifeliğini kabul etmediklerini bildirdiler. 
Önce askeri birlikler arasında başlayan karışıklık halka da sirayet etti, Sayıları oldukça çoğalan muhalifler, Bâb el-âmme'ye hücum ederek yağmacılığa başladılar. Olaylar süratle gelişti ve silâhlı çarpışma haline geldi. Boga el-Kebir duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Kısa fakat kanlı çarpışmalar cereyan etti. İki taraf da epeyce kayıp verdikten sonra Boga'nın gayreti ile karışıklık bastırıldı. (3) 

Halife Mu'tasım'dan itibaren Türkler'in nüfüzuna karşı bazı kıpırdanışlar oldu ise de bu, daha ziyade ordu mensupları tarafından ya- 


(1) İslâm Ansiklopedisi, VIlI, 826 

(2) Ya'kübi, Tarih, II, 604; Taberi, IlI, 1501 vd.;: Mes'üdi, Aynı eser, 
VII, 324: İbnü'l-Esir, VU, 117 

(3) Ya'kübi, Tarih, II, 604; Taberi, IlI, 1503 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 117 vd. 
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pılıyordu. Halk, Türkler'e karşı bir tutum içinde olmasına rağmen onlarla mücadeleden çekiniyordu. İlk defa bu hadise İle halk, Türkler'e karşı fiili bir harekete geçmiş oluyordu. Öyle anlaşılıyor ki, halifeler üzerinde devamlı baskı ve onların öldürülmeleri halkı galeyana getirmiş ve fiili mücadeleye itmiştir. 


b) Bağdat ve Samerra'da Meydana Gelen Karışıklıklar : 


248 (862) yılı sonlarına doğru, Türkler ile Ahmed b. Hasib'in arası açıldı. Neticede Ahmed vezâretten azledilerek yerine Otamış getirildi. Otamış ve kâtibi Şüca' b. Kâsım, halife üzerinde mutlak bir hâkimiyet kurmuşlardı. İşlerin yönetimi tamamen onların elinde idi.(1) 


Halkın Türkle”e karşı infiğli devam ediyordu. 249 Safer'inde (Mart-Nisan 863) Bağdat halkı, hudutlarda vuku bulan bazı yenilgileri bahane ederek halifeye karşı isyan etti. Bu isyanın esas sebebi, Türkler'in halifelere karşı tutumlandır. Başlangıçta halkın önayak olduğu bu harekete eş-Şâkiriyye(2) ve bazı askeri birlikler de katıldılar. Hapishanelerin kapıları kırılarak mahkumlar serbest bırakıldı. 
Aynı yılın Rebiülevvelinde (Nisan-Mayıs) Samerra'da da, Bağdat'taki gibi ha'kın da katıldığı ve Türkler'i hedef alan bir isyan patlak verdi. Âsiler, Türkler'den ele geçirdiklerini derhal öldürüyorlardı. Vaziyetin aleyhlerine geliştiğini anlayan Boga es-Sagir, Vasif ve Otamış, mukabil harekete geçerek isyancıları dağıttılar.(3) 

Halifelerin siyasi ve manevi otoritelerinin zayı:laması ve bazı iktisadi sebepler, bu tip anarşik hareketlerin süratle gelişmesinde en büyük etken olmuştur. Siyasi iktidarı ellerinde bulunduran Türkler ile halk, eş-Şâkiriyye ve Ebnâ'nın(4) mücadelesine zamanla Türk komutanları arasında başlayan kıskançlıklar da ilâve edilince, merkezdeki durum oldukça Karışık bir hâl almaya başladı. 

Türkler arasında ilk zamanlar bir dayanışmanın mevcut oldugu, fakat zamanla iktidar hırsının bu birliği bozduğu hissedilmektedir. 
Müşterek bir düşmana karşı birlikte hareket etmelerine rağmen, tehlike ortadan kalkınca aralarında anlaşmazlık zuhür etmeye başlıyordu. 


(1) Ya'kübi, II, Tarih, 604: Taberi, III, 1508: Mes'üdi. Aynı eser, VII. 39241 

(2) Bir nevi askeri sınıf; müfredi eş-Şakiri olup Farsça «Çâker» kelime: sinden gelmektedir. Ücretli ve hizmetçi mânâsına gelir. Bu hususta 
bkz. Wellhausen, 236 

(3) Taberi, IlI, 1510 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 121 vd. 

(4) Abbâsi ihtllâli esnasında Horusan'da bulunan ve ihtilâli destekleyerek onların iktidara gelmesini sağlayan, milliyet itibariyle Arap ve İranllar'dan meydana gelen gurup. Bu hususta bkz. Wellhausen, 264; .ynı müellif, İslâm'ın En Eski Tarihine Giriş, (rc. Fikret Işıltan, İstanbul, 1960. 24, 28 vd. 
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Bu gibi hallerde, halife, duruma müdahale etmiyor veya o gücü kendinde bulamıyor; galip gelen tarafa riayette bulunuyordu. Türkler arasında ilk ciddi anlaşmazlık, daha ziyade mali ve siyasi nüfüz sebebiyle, 15 Rebiülâhir 249 (7 Haziran 863)'da ortaya çıktı. Vezir Otamış ve onun kâtıbi Şüca' b. Kâsım.'a karşı diğer Türk komutanları birleştiler; her ikisini de katlederek evlerini yağmaladılar. Halife bu olup-bittiyi kabul etmek zorunda kaldı.(1) 


Türkler arasında vuku bulan ikinci hadise, 251 (865) yılında olmuştur. Mütevekkil'in katlinde baş rolü oynayanlardan, hatta bizzat halifeyi katleden Bâgir et-Türki, bu hadiseden sonra ordu içinde nüfüz ve kudret sahibi olmuş; Küfe bölgesinde gu..iş mülkler edinmişti. Bâgir'in tesiri altında kalan Müstain, onu başkomutanlığa tayin etmeye karar vermişti. Onun siyasi ve mali bakımdan kudretini çekemeyen Vasif ve Boga es-Sagir, halifenin bu tutumu üzerine, büsbütün endişeye düştüler. Rakiplerinin boş durmayacağını ve halifeye tesir edebileceklerini düşünen Bâgir, yakın adamlarını topladı; halite de dahil olmak üzere Vasif ve Boga'nın öldürülmesi hususunda onlan ikna etti. Bâgir'in bu kararını öğrenen Müstain, Vasif ve Boga es-Sagir ile anlaşarak Bâgir'i hile ile saraya çağırıp hapsettirdi. Avıcak, hadise duyulunca, Bâgir'e bağlı olan birlikler derhal harekete geçip sarayına hücum ederek halifenin atlarını yağmaladılar ve el-Cevsak sarayını kuşatılar. Bunun üzerine Vasif ile Boga, Bâgir et-Türki'yi katlettiler.(2) | 

Bâgir'in katli, hadiseleri yatıştıracağı yerde daha da şiddetlendirmiştir. İsyancılar bulundukları yeri terketmeyerek Bâgir'in katillerini istiyorlardı. Ordudaki taraftarlarını kaybettiklerini anlayan halife ve iki Türk komutanı, bu bâdireden kurtulma çarelerini araştırmaya başladılar. Vasif, Megaribe(3) ve Şâkiriyye'den bir gurubu silâhlandırarak Türkler üzerine gönderdi. Türkler'e haber gönderilerek muhasaranın kaldırılması istendi ise de buna aldıran olmadı. Bu sırada çarpışmaların durmasından istifade eden Müstain ve diğer iki Türk komur- 


tanı, gizlice Samerra'yı terkederek kayıklar ile Bağdat'a hareket ettiler.(4) 


(1) Ya'köbi. Tarih, II. 606: Taberi, III, 1512 vd.; Sourdel, Vizirat, I, 289 
vd. 


(2) Taberi, III. 1535 vd.; İbnü'l-Esir, VIL, 137 vd. 

(3) Megaribe. Afşin'in 213 (828-829) yılında Mosir'da çıkan isyânı bastırmaya gittiği zaman esir olarak ele geçirdiği. daha ziyade Mısır'ın yerlilerinden meydana getirilen askeri birliğe verilen isim. Mütevek- 


kil, bunların sayılarını çoğalttı ve Türkler'e karşı teşkilâtlandırdı; bkz. 
Töllner. 39 


(4) Taberi, III, 1539 vd.;: Mes'üdi. Aynı eser, VII, 325: İbnü'l-Esir, VII 139 
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c): Mu'tezz'in Samerra'da Halife İlân Edilmesi ve Dahili Harp: 


5 Muharrem 251 (6 Şubat 865) tarihinde Bağdat'a varan Müstain, 
Tahiriler'den bu şehrin muhafızı olan Muhammed b. Abdullah b. Tahir tarafından karşılandı ve onun sarayına indi. Bağdat halkı halifeye hüsnü kabul gösterdi. Halife ve iki Türk komutanının Bağdat'a gitmesi üzerine bazı komutanlar, devlet memurları ve Abbasi ailesi mensupları Samerra'yı terketmeye baş'adılar. Âdeta merkez tekrar Bağdat'a nakledilmiş oluyordu. Vaziyetin aleyhlerine geliştiğini gören Samerra'daki askeri birlikler, Bağdat'a bir elçi heyeti göndererek Müstain'in Samerra'ya dönmesini istediler. Bu heyet halifeden özür dileyerek artık ona sadık kalacaklarını ve emrinden çıkmayacaklarını arzettiler. Fakat istekleri, halife tarafından kabul edilmedi.(1) 


Bu haber Samerra'da heyecanla karşılandı. Kendileri için kurulmuş olan Samerra'nın terkedilişi, elbette Türkler'in siyasi ve iktisadi güçlerinin zayıflamasına sebep olacaktı. Bu sebeple, Samerra'daki Türkler, Müstain'e karşı başka birisini halife yapmaya karar verdiler ve hapiste bulunan Mu'tezz'i çıkararak ona biat ettiler ve vilâyetlere Müstain'in hal' edildiğini ve yerine Mu'tezz'in geçtiğini bildirdiler. Ayrıca, Samerra'daki Beytülmâl ve diğer devlet daireleri ele geçirildi.(2) 


Abbasi imparatorluğunda biri Bağdat'ta diğeri Samerra'da iki halifenin ortaya çıkışı ve her iki tarafın da uzlaşmaya yanaşmaması iç savaşın başlaması demekti. Her iki taraf da hazırlıklara bşladılr. Mu'- tezz, devlet erkânı arasında değişiklikler yaparak kendi adamlarmı iş başına getirdi. Mu'tezz, halkın Bağdat'a gitmesine mâni olmak için tedbirler alrken, Bağdat'ta idareyi tiilen elinde bulunduran Murhammed b. Abdullah da, şehrin etrafına hendekler kazdırarak müdafaa tedbirleri alıyordu. Her iki taraf, valilere mektuplar göndererek haracın kendi taraflarına gönderilmesini istiyorlardı. Bu arada Mu'tezz, Muhammed'e bir mektup göndererek kendisine biat etmesini bildirdi ise de müspet bir netice alamadı.(3) 


Alınan tedbirler neticesinde kuvvet dengesi, Mu'tezz lehine kaymaya başlamıştı. Bilhassa, Hıms'da bulunan Müsa b. Boga el-Kebir'in, Mu'tezz tarafına geçmesi Müstain için büyük bir kayıptı. Kâfi derecede kuvetlendiğini anlayan Mu'tezz, halifeliği zorla ele geçirmeye kavar vererek, kardeşi Ebü Ahmed idaresinde kalabalık bir orduyu Bağdat üzerine gönderdi (23 Muharrem 251/24 Şubat 865) .(4) 


(1) Taberi, III, 1542 vd; Mes'üdi, Aynı eser, VII, 364; İbnü'l-Esir, VII, 141 vd. 
(2) Taberi. IlI, 1544 vd.; Mes'üdi, Aynı eser, VII, 365: İbnü'i-Esir, VII, 141 
(3) Taberi, III, 1550 vd.; İbnlü'i-Esir, VII, 143 vd. 

(4) Taberi, IlI, 1553 vd.; İbn Miskeveyh, 581; İbnül-Esir, VII, 145 


248 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


Müstain ve Mu'tezz arasında bir seneye yakın devam edecek olan hilâfet mücadelesinde Türkler iki tarafta da bulunuyorlardı. Vasif ve Boga gibi komutanlar Müstain'in, askerler ve ikinci sınıf komutanlar, Mu'tezz'in safında yer almışlardı. Burada Müstain'in esas kuvvetlerinin, Bağdat halkından ve Muhammcd b. Abdullah'ın birliklerinden meydana geldiğini unutmamak lâzımdır.(1) Savaş ve muhasaranın uzaması Müstain aleyhine oluyordu. Zahire yollarının kesilmesi, Bağdat halkı arasında yiyecek sıkıntısının başlamasına sebep oldu. Şehrin varoşlarında yapılan çarpışmaları Müstain'in birliklerinin kazanmasına rağmen bu, umumi neticeye tesir etmiyordu. Mücadelelerin uzaması ve durumun Mu'tezz lehine gelişmesi, dah. önce Bağdat'a gelmiş olan devlet ricali ve Abbasi ailesi mensuplarının yavaş yavaş Mu'tezz tarafma geçmelerine sebep olmuştur. Çarpışmaların bütün şiddeti ile devam etmesine rağmen, Bağdat halkı, Muhammed b. Abdullah'ı, Mu'tezz ile anlaşmaya zorluyor ve artık mücadele etmeyeceklerini, şehrin kapılarını Türkler'e açacaklarını tehdit yollu belirtiyor; diger taraftan da Müstain'i hilâfetten çekilmeye zorluyorlardı. Nihayet, Muhammed b. Abdullah, Ebü Ahmed ile müzakerelere girişmek zorunda kaldı. 21 Zilkade'de (14 Aralık) Ebü Ahmed'in karargâkında başlayan müzakereler sonunda, Mu'tezz'e biat edilmesine, Müstain'in hilâfetten çekilmesine karar verildi. 4 Muharrem 252 (25 Ocak 866)'de, Müstain, zâhiren kendi isteği ile hilâfetten çekildi ve Mu'tezz tek başına iktidarda kalmış oldu.(2) Daha sonra Müstain, Vâsıt'ta yolundan alıkonularak 252 Şevval'inde (866) öldürüldü. Öldüğünde otuz beş yaşında idi. 

Müstain, Türk komutanlarının hilâfına en ufak bir icraatta bulunamıyordu. Hususiyle, Vasif ve Boga, tam mânâsıyla onu tesirleri altına almışlardı. Mes'üdi'nin kaydettiği iki beyit bu hususu açıklığa kavuşturmaktadır.(3) «Halife, Vasif ve Boga arasında bir kafeste idi. 
Onlar ne diyorlarsa o da papağan gibi aynı şeyi tekrar ediyordu.» 
Müstain, Mütevekkil ile Muntasır'ın &kıbetini bildiği ve biraz da şahsiyet itibariyle zayıf olduğu için, Türkler'e karşı herhangi bir harekete teşebbüs edememiştir. 


(1) Töllner (112 vd.), bu iktidar müadelesinde Muhammed'in temsil ettiği İranlı unsur ile Türkler'in karşı karşıya geldiğini ve bu devirde Bağdat halkının yarısından çoğunun İranlı olduğunu kabul etmektedir. Kanaatimizce, her iki Iddia da, gerçeği ifade etmemektedir. Mücadeleler esnasında her iki tarafta da Türkler'in bulunduğunu yukarıda izah ettik. Bağdat halkının ekseriyetini İranlıların meydana getirdiği iddiası hakkında kaynaklarda hiç bir hükme rastlanmamıştır. 

(2) Taberi, IlI, 1557-1645: İbnü'l-Esir, VII, 146-168; Mes'üdi, Aynı eser, VII, 365; İbn Tagribirdi, II. 332 vd.: Strange, Baghdad, 119, 171 vd. 

(3) Mes'üdi VII. 325; Suyüti, 358 
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d) Müstain Devrinde İsyanlar: 


Kaynakların çok kısa bilgi verdiği bu mevzii ayaklanmaların bir diğeri de, 248 (862-863) yılında, Ebu'i-Amüd es-Sa'lebi adında birisinin Kefertüsa'daki isyanıdır. Halife Müstain'in, âsi üzerine gönderdiği Anucür et-Türki, 24 Rebiülâhir'de (27 Haziran) Ebu'l-Amüd'u katlederek isyanı baslırdı.(1) 


Yine Müstain devrinde Hıms'da bir diğer isyanın patlak verdiği görülmektedir: Hıms ahalisi ve Kelb kabilesinden bir gurup başlarında Utayf b. Ni'me el-Kelbi bulunduğu halde, Hıms âmili Fazl b. Karin (Mâzyar b. Karin'in kardeşi)'e baş kaldırarak onu katlettiler (Receb 
250 'Ağustos-Eylül 864). Bunun üzerine halife, Müsa b. Boga el-Kebir'i Hıms'a gönderdi. 13 Ramazan'da (18 Ekim) Samerra'dan hareket eden Müsa, Hıms'a yaklaşınca Utayf'ın kuvvetleri tarafından karşılandıysa da çetin savaşta âsileri mağlup ederek şehre girmeye muvaffak oldu. Sık sık isyan eden Hıms halkına ders olması için, şehir tahrip edilerek, halkının bir kısmı katledildi.(2) 


Samerra'da meydana gelen karışıklıklar neticesinde Müstain'in Bağdat'a kaçtığı ve Mu'tezz ile iktidar mücadelelerine başladığı sırada, Ali ailesinin Hüseyin kolundan Hüseyin b. Muhammed, yine aynı aile fertlerinden bir çoklarımn daha önce muhtelif zamanlarda isyan etmiş oldukları Küfe'de, Abbasi halifesine karşı ayaklandı. 251 (685) yılı sonlarına doğru patlak veren bu isyan, Küfe halkı ve bilhassa Beni Esed tarafından desteklendi. Hüseyin, Küfe'de yerine yine aynı ailenin Hasan kolundan Muhammed b. Cafer'i vekil bırakarak civar bölgeleri davasına kazanmak için faaliyete geçti. Bir yandan Mu'tezz' in birlikleri ile nücadele mecburiyetinde olan Müstain, ikinci tehlikenin büyümesini önlemek ve iki ateş arasında kalmamak gayesiyle Murzâhim b. Hakan idaresindeki bir orduyu Küfe üzerine gönderdi. Bu sırada Küfe âmili olan Ahmed b. Nasr el-Huzai âsiler karşısında bir varlık gösterememişti. Muzâhim de Küfe yakınında karargâh kurup şehi: üzerine kuvvetler gönderdiyse de bundan bir netice elde edemeyince bizzat harekete geçınek zorunda kaldı. Muzâhim'in taarruzu üzerine Küfe halkı, Hüseyin ile birleşip onun saflarında mücadeleye başladı. Hatta, durumunun kötüye gittiğini anlayan Hüseyin'in kaçmasına rağmen mukavemete devam etti. Küle'yi muhasara eden Muzahim'in kuvvetleri, kanlı çarpışmalardan sonra şehre girmeve muvaf- 


..—. a aa A, A m a 


(1) Taberi, IlI. 1506: İbnül-Esir, VIL. 119 
(2) Ya'kubi. Tarih. II, 607: Belazuri. 134: Taberi. IlI, 1533 vd.: İbnü'l-Esir, VI. 134 vd. 
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tak oldular. Şehrin bazı kısımları yakıldı ve isyana katılanların ekserisi kılıçtan geçirildi. İsyanın bastırılmasından sonra halife tarafından Samerra'ya çağrılan Muzâhim, yanındaki Türkler ve Ferganalılar ile birlikte hükümet merkezine döndü.(1) 


251 Rebiülevvel'inde (Nisan 865) yine Ali ailesinin Hüseyin ko- 
.undan Hüseyin b. Ahmed el-Kevkebi, Kazvin ve Zencân'ı ele geçirevek Tahiriler'in buradaki valisini kovdu. el-Kevkebi, 252 (866) yılı sonlarında, Deylem hâkimi Agâr b. Custân ve kendi ailesinden Ahmed b. İsa el-Alevi ile birleşip Rey'i zaptederek yağma ve katliamda bulundu. Hareketin gittikçe büyümesi ve tehlike arzetmesi üzerine, el-Cibâl valisi Müsa b. Boga'ya isyanın bastırılması emredildi. Bu sırada Hemedan'da bulunan Müsa, buradan hareketle, 30 Zilkâde 253'de 
(1 Aralık 867) Kazvin yakınında el-Kevkebi ile karşılaştı. Müsa'nın uyguladığı harp taktiği âsilerin feci şekilde hezimete uğramasına s€- bep oldu. Müsa, daha çarpışmalar başlamadan, bulunduğu sahayı neftleyerek yavaş yavaş geri çekilmiş; el-Kevkebi'nin kuvvetleri neftli sahaya girince de çalılıklar ateşlenerek Âleviler'in çoğunun yanmasına yol açmıştı. el-Kevkebi canını zor kurtararak Deylem'e sığınabildi. 
Müsa da, Kazvin'e girerek duruma hâkim oldu. 


Alevi isyanlarından bir diğeri de 250 (864) yılında Taberistan'da ortaya çıktı ve uzun müddet devam etti. Hasan b. Zeyd, Taberistan'da Ali ailesine karşı duyulan sempatiden istifade ederek kısa zamanda büyük bir kuvvet haline gelmiş; Taberistan şehirlerinin çoğu ve Deylem halkı ona biat etmişlerdi. Bu bölgenin idaresini ellerinde bulun- 


duran Tahiriler de zayıf oldukları için Hasan'a karşı bir şey yapamıyorlardı.(2) 


Bir kaç yıldan beri devam eden ve gittikçe büyüyen kıyamın, ancak merkezi kuvvetlerin müdahalesi ile bastırılabileceği anlaşılmakla, doğu eyaletlerinin umumi valisi olan Müsa b. Boga isyanı bastırmaya memur edildi. Müsa, komutanlarından Müflih et-Türki'yi, Hasan üzerine gönderdi. 255 (869) yılında Taberistan'a giren Müflih, Hasan'ın kuvvetlerini mağlup ve onun hâkim olduğu bazı şehirleri tahrip etti. 
Deylem'e kaçan Hasan'ı takip eden Müflih, onu tekrar yendi ise de ele geçiremedi. Fakat bu sırada devlet merkezinde cereyan eden siyasi hadiselerin gelişmesi, Müsa ve Müflih'i Samerra'ya dönmeye mecbur ettiğinden, Hasan büyük bir tehlikeden kurtulmuş oluyordu.(3) 


(1) Taberi, III. 1617 vd.; İslehâni, Makatll, 665; Mes'üdi, Aym eser, VII. 
345; İbnü'l-Esir. VII, 164 vd. 

(2) Taberi, III, 1523, 1527; İbnü'l-Esir, VIL, 130 vd. 

(3) Taberi, III, 1698. 1736; İbnü'l-Esir, VII. 203 
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Müsa b. Boga'nın merkeze dönmesinden sonra yeniden hareket imkânına kavuşan Hasan, 256 (870) yılında tekrar Rey'i ele geçirdi. 
Bu hadise üzerine, Halife Mu'temid tarafından ikinci defa Hasan ile 
savaşa memur edilip bizzat onun tarafmdan uğurlanan Müsa, 258 
(871-872) yılında âsiyi yinc mağlup ettiyse de, Hasan yine kaçmaya muvaffak oldu.(1) Bundan sonra Hasan ile Horasan'a hâkim olacak olan Saffâriler'in mücadelesi başlayacaktır. Müteâkip yıllarda Taberistan ve Yemen'de kuvvet kazanacak olan Zeydiler, Hasan'ın soyundan gelmişlerdir. 


e) Bizans Gazaları: 


Mütevekkil'in katlinden sonra hilâfet makamına geçen Muntasır, kısa süren halifeliğinin son aylarında Vasif et-Türki'yi Bizans'a karşı sefere memur etti. Sefer Vasif'in merkezden uzaklaştırılması gayesiyle tertip edildiği halde, zâhiren Bizans imparatorunun İslâm ülkesine taarruzu bahane olarak gösterilmiştir. Muntasır, Vasif'i huzuruna kabul ederek Bizans'a yapılacak seferin komutanlığına tayin edildiğini ve derhal hazırlıklarını tamamlayarak hareket etmesini bildirdi. Ayrıca, başta Bağdat olmak üzere bütün vilâyetlere emirler göndererek asker gönderilmesini istedi. Vasif'in maiyetinde kendi kuvvetlerinden başka Şâkiriyye, mevâli ve diğer askeri guruplardan on binden fazla asker bulunuyordu. Seferin istikameti Malatya üzerinden Bizans ü!- kesine yönelik idi. Ordunun öncü kuvvetler komutanı ise Feth b. Hakan'ın kardeşi Muzâhim b. Hakan idi. 


12 Rebiülâhir 248 (15 Haziran 862)'de Samerra'dan hareket eden 
Vasif, Temmuz başında Bizans ülkesine girdi. Halife tekrar eyaletlere gönderdiği mektuplarda Vasif'e yardımcı kuvvetlerin sevkini, aynı zamanda Vasif'e yazdığı mektupta ise, seferin bitiminde merkeze dönmemesini, dört sene Sugur'da kalarak Bizans'a gaza yapmasını emrediyordu.(2) Muntasır'ın ölüm haberini Sugur'da alan Vasif, geri dönmeyip Bizans ülkesine girdi ve Taberi'nin Fururiye(3) adını verdiği kaleyi fethetti.(4) 


(0) Taberi. III, 1840, 1673. İbnü'i-Esir, VII, 240, 257 

(2) Taberi, III. 1480 vd.; İbnü'i-Rsir, VII 111 vd.; İbn Tagrbirdi, II, 326 

(3) Bu Isme. Taberi hariç diğer İslâm Kaynaklarında tesad0f etmedik. Taberi'nin muhtelif yazmalarında bile (111, 1508, nh.) değişik şekillerde verilmektedir. Rosen'e göre bu isim muhtemelen Grekçe epbrurlon> (kale) dan gelmektedir. Bkz. Vasiliev, Amorlum, 249, n. 2. Taberi, ka. 
le mânâsına gelen bu kelimeyi isim olarak vermiş olmalıdır. 

(4) Taberi, IYI. 1508; İbnü'i-Esir, VII, 119 
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Muntasır'ın ölümünden sonra Vasif'in uzun müddet Sugur'da kalmadığı anlaşılmaktadır. Eğer Vasif hudutta kalıp da gazalara devam etmiş olsaydı, bunun akislerini kaynaklarda bulmamız mümkün olabilirdi. Üstelik Vasif gibi siyasi olaylara karışmış ve bu sefere yine siyasi sebeplerle memur edilmiş bir kimsenin uzun müddet merkezden uzak kalamayacağı da âşikârdır. Vasif'in, Samerra'ya dönüş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 249 (863) yılında onun Samerra'da bulunduğu görülmektedir. 


Müstain ile Mu'tezz arasındaki hilâfet mücadeleleri devam ederken hudutlarda da Bizans'a karşı akınlar eksik olmuyordu. Merkezde bulunan Türk komutanları iktidar mücadeleleri ile meşgul iken Sugur'da olan Türk komutanları, siyasi entrikalardan uzak Anadolu'ya akınlarına devam ediyorlardı. Bu cümleden olarak 250 yazında (864 ortaları) Bilgecür, Bizans'a karşı harekete geçti.(1) Yalnız Taberi'de ve cok kısa olarak verilen vu bilgiden Bilgecür'un seferi esnasında nerelerin almdığı veya tahrip edildiğini tespit etmek mümkün olmamaktadır. 


251 (865) ilk baharmda Bilgecür tekrar Bizans'a karşı sefere çıktı. Daha önceki seferine nispeten oldukça kalabalık bir orduya komuta eden Bilgecür, Matmüra'yı(2) fethederek çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. Fetih haberini hâvi mektup 27 Rebiülâhir'de (28 Mayıs) Halife Müstain'e geldi.(3) Bilgecür'un bu tarihten itibaren Sugur'da faaliyette bulunduğuna dair bilgimiz yoktur. 


Halife Mu'tezz devrinde Muzâhim b. Hakan'ın, Bizanslılar'ın sık sık taarruzuna mârüz kalan Malatya bölgesir.den Anadolu'ya bir akın yaptığını Ya'kübi bildirmektedir.(4) Çok kısa olarak verilen bu haberden seferin nereye yapıldığını, neticesinin ne olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Hattâ seferin kesin olarak tarihini bile tayin edemiyoruz. Muzâhim, hudutta çok kalmayıp merkezdeki siyasi olayların sür'atle gelişmesi üzerine Samerra'ya dönmüştür. 


(1) Taberi, III, 1534 

(2) Araplar'ın Matmüra (çoğulu Matâmir — yeraltı mahzen ve istihkâmları) diye isimlendircdikleri yer, bir şehir veya kale olmayıp bugünkü Aksaray ile Niğde arasındaki Melendiz dağları bölgesidir. Bu bölgede muhtelif kaleler mevcuttur. Bkz. F. Jşıltan, Me'mün mad. İslâm 
Ansiklopedisi, Honigmann, 43 ve harite 2: Vasiliev. Amorlum, 112 

(3) Taberi, III, 1615; İbnü'l-Esir, VII, 164 

(4) Ya'kübi, Tarib, II, 612 


13 — MU'TEZZ DEVRİ (252-255 .866-869) 


a) Halife Olması: 


Mu'tezz (Ebü Abdullah Muhammed b. Cafer), Mütevekkil ile Kabiha adında bir cariyeden dünyaya gelmiştir. Müstain halifelikten çekilmek mecburiyetinde kalınca, Mu'tezz, 4 Muharrem 252 (866)'de hilâfet makamına geçti.(1) 


b) Halife Mu'tezz ve Türkler: 


Mu'tezz, Türkler'e karşı idi. Hattâ babasından sonra halifeliği bu yüzden kaybetmişti. Üstelik Türkler babasının katili idiler, Buna rağmen yine onların yardımı ile halife olmuştu. Mustain'in hal'inden sonra tek başına iktidarda kalmasına rağmen, her hususta Türkler' den çekiniyor ve onların baskısından kurtulmak istiyordu. 


Mütevekkil i:e başlayan Türkler'e karşı hareket yavaş yavaş güç leniyordu. Bir taraftan ordu içinde diğer unsurlardan bazı birliklerin kurulması, diğer taraftan halkın yavaş yavaş fiili mücadeleye girmesi Türk nüfüzu için tehlike işaretleri idi. Bilhassa Bağdat muhasarası esnasında halkın gösterdiği mukavemet, iktidar mücadelesinde Türkler için tehlikenin -yaklaştığının delili idi. 

Müstain'in halifelikten uzaklaştırılması Mu'tezz için büyük bir ferahlık temi.ı etmedi. Esas tehlikeyi teşkil eden Vasif ve Boga hâlâ hayatta idiler. Üstelik tesir icra edebilecek askeri güce de sahiptiler. Mu”- tezz, uykularını kaçıran bu iki amansız düşmanını bertaraf etmedikçe rahat edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bağdat'a, Muhammed b. Abdullah'a yazdığı mektupta, Vasif, Boga ve onların taraftarlarını divanlardan çıkarmasını, yani devlet hizmetinden uzaklaştırıp maaşlarının verilmemesini emretmişti. Hattâ gizli yazdığı mektupta her ikisinin öldürülmesini de istiyordu. 


(1) İslâm Ansiklopedisi, VII, 756 
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Samerra'da, Vasif ve Boya aleyhine girişilen teşebbüsler, adamları vasıtasiyle kendilerine bildirildi ve Muhammed b. Abdullah'a karşı ihtiyatlı davranmaları hususunda dikkatleri çekildi. Bunun üzerine gerekli emniyet tedbirini alan bu iki komutan, Muhammed'e giderek onunla oldukça sert konuştular ve bazı tehditlerde bulundular. Vasif ve Boga, şimdilik Bağdat'ta her ne kadar emniyette iseler de, etraflarında kâfi derecede kuvvetleri olmadığından, huzursuzluk duryuyor, bir an önce Samerra'ya dönerek birliklerinin başına geçmek istiyorlardı. Bu da halifenin iznine bağlı idi. Önce Müeyyed ve Ebü Ahmed aracılığı ile halifeden dönüş izni alma yolunu denediler. Buna Samerra'daki Türk askeri birliklerinin istekleri de eklenince, Mu'te2z, onlara izin vermek mecburiyetinde kaldı. Halifenin izin mektubunu alan Türk komutanlarından Bâyık Beg, üç yüz adamı ile Bağdat'a gitti. Halife, Murammed'e yazdığı ikinci mektubunda da, onların Samerra'ya dönmelerine mâni olmasını bildiriyordu. Ancak, Muhammed b. Abdullah'ın aldığı tedbirler fayda vermedi; Vasif ile Boga, Samerra' ya dönmeye muvaffak oldukları gibi, halife, onların tekrar eski vazifelerine tayin edilmeleri hakkındaki Türkler'in isteğine boyun eğmek, hattâ her ikisine de hil'atler giydirmek zorunda kaldı.(1) 


Türkler'in Müeyyed ve Ebü Ahmed'e temayülünden tedirgin olan halife, bu iki şahsı el-Cavsak'ta hapsettirdi. Kısa bir müddet sonra da Müeyyed'i veliahtlıktan azletti. Fakat, böylece tehlikeyi uzaklaştırmadığını, Türkler'in bunları hapisten çıkaracaklarını öğrendi. Müeyyed, 22 Receb 252 (9 Ağustos 866) tarihinde, kaldığı hücrede ölü olarak bulundu.(2) Kaynaklar hadisenin mahiyeti hakkında sarih bir malümat vermiyorlarsa da, büyük bir ihtimalle Müeyyed, Mu'tezz terafından zehirletilmek suretiyle öldürülmüştür. 


c) Türkler ve Megaribe Arasında Çatışmalar : 


252 Receb'inin başında (866 Temmuz'u sonu) ilk defa Türkler ile 
Megaribe arasında kanlı çarpışmalar oldu. Mütevekkil tarafından Türkler'e karşı bir muvazene unsuru olması için takviye edilen Megaribe, zamanla ve hadiselerin itrmesiyle kuvvet kazanmıştı. Bilhassa, Müstain ile Mu'tezz arasındaki mücadelede bir baskı gurubu hâline gelmişti. Veliahtlık devresinde idaresine verilen Megaribe, şimdi Mu'- tezz'in dayanabileceği yegane kuvvet durumunda idi. Türkler'in mali 


(4) Taberi, III, 1658 vd.; İbnü'l-Esir. VII, 168 vd. 
(2) Taberi, III. 1668 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 171 vd. 
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sebepler yüzünden İsa b. Ferruhanşâh'a (1) karşı hareketleri ve onu hırpalamaları üzerine, Megaribe harekete geçti. Daha önce cereyan eden hadiseler iki gurup arasındaki rekâbeti had safhaya getirmiş olduğundan, küçük bir hadise çarpışmaların başlamasına kâfi gelmişti. Başlarmda Muhammed b. Râşid ve Nasr b. Sa'd adlı iki şahıs bulunduğu halde Türkler üzerine saldıran Megaribe, ilk anlarda onları mağlup ederek el-Cavsak'tan çıkardılar, Bunun üzerine Türkler, şehrin diğer semtlerinde oturan soydaşlarını yardıma çağırdılar. Halk ve Şâkiriyye de, Megaribe tarafını tuttuğundan Türkler zayıf durumda idiler. Ancak, Megaribe kat'i taarruza geçmekte tereddüt etti. Arada zahiri bir sükünet hâsıl oldu. İki taraf da çıkması muhtemel çatışmalar için gizliden gizliye hazırlanmaya başladılar. Türkler'in başında bulunan Bâyık Beg, huzursuzluğa sebebiyet verenlerin Muhamıned b. Râşid ve Nasr b. Sa'd olduğunu ileri sürerek onların cezalandırılmalarını istedi. Muhammed ve Nasr, tehlikeyi atlatmak için gizlendiler, fakat Bâyık Beg'in adamları tarafından yakalanarak derhal idam edildiler.(2) Megaribe, çarpışmaların başındaki avantajlı durumdan istifade edemeyince yine ikinci plânda kalmaya mahkum oldu. 


d) Türkler ve Tâhiriler: 


Halife Me'mün'dan itibaren Tâhiriler, Abbasi halifelerinin en kuvvetli desteği olmuşlardır. Horasan'da yarı müstakil bir durumda Olmalarına rağmen bu hanedana mensup. şahıslar hâlâ devletin en önemli inevkilerini işgâl ediyorlardı. Afşin ve Inak'ın bertaraf edilmeleri esnasında Tâhiriler'in oynamış oldukları mühim rolleri yukarda görmüştük. Son iktidar mücadelesinde Muhammed b. Abdullah'ın Mu'- tezz'e karşı olmasına ve hattâ onun birlikleriyle savaşmasına rağmen, Mu'tezz'in halife olmasından sonra da mevkiini koruyabilmesi ve halifenin güvenilir adamları arasına dahil olabilinesi sebepsiz değildir. 
Muhammed'i. Zilkâde 253 (Aralık 867)'te ölmesi üzerine onun yerine yine aynı aileden Ubeydullah b. Abdullah b. Tâhir tayin edildi. Ayrıca şurta ve bazı âmillikler de onun uhdesine verildi. Mu'tezz tarafından Ubeydullah'a bazı memuriyetlerin tevcihi bir gayeye matuftu ve bu gaye Türk nüfüzunun kırılması idi. Bağdat'tan dönüşlerinden kısa bir zaman sonra, Vasif ve Boga, devlet idaresinde ve halife üzerinde nüfüzlarını tekrar kurabilmişlerdir. Nitekim Ramazan 253 (Eylül 867)'te 


(0) 243 (857-658) yılından itlbaren merkezi idarenin muhtelif kademelerinde çalışmıştır: bu şahıs hakkında bkz. Sourdel, Vizirat, J, 291 vu 
303 vd.. 714 vd. 

(2) Taberi, III. 1680 vd.: İbnü'l-Esir, VII, 173 vd. 
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Mu'tezz her ikisine de tac ve mücevherli kemer vermek suretiyle istemeye istemeye onların kudretine boyun eğmek zorunda kalmıştı.(1) 


Halife Mu'tezz, Tâhiriler'den Horasan hâkimi Tâhir b. Muhammed'e gizlice durumu bildirmiş ve ondan âdeta yardım istemişti. Tâhir, amcası Süleyman b. Abdullah'ı Horasan birliklerinden mürekkep kalabalık bir ordu ile Bağdat'a gönderdi. Süleyman daha sonra Samerra'ya gitti. Fakat bu defa Türkler, Süleyman'ın Bağdat'a dönmesi hususunda baskı yaptıklarından, halife, Türklerin bu arzularını yerine getirmek mecburiyetinde kaldı. Esasen Türkler, önceden gerekli tertibatı alarak, Süleyman'a hareket imkânı bırakmamışlardı. Bu sebeple Süleyman, 16 Rebiülâhir 254 (14 Nisan 868) tarihinde Bağdat'a dönmek zorunda kaldı.(2) 


e) Vasif ve Boga es-Sagir'in Öldürülmeleri: 


Samerra'da ordu içindeki huzursuzluk gittikçe artıyordu. Halifenin otoritesinin zayıflaması dolaylı bir şekilde komutanların durumuna da tesir ediyordu. Türk komutanları eskiden olduğu gibi birliklerine hâkim olamıyorlardı. Hele komuta heyetinde meydana gelen anormal değişmeler disiplin tesisine mâni oluyordu. Nitekim 253 
yılı sonlarına doğru, başta Türkler olmak üzere Fergana ve Uşrusana menşe'li askerler(3) dört aylık maaşlarmı birden istediler. İsteklerinin red edilmesi üzerine çarşılarda yağmacılığa başladılar. Vasif ve Boga, onları teskine çalıştılarsa da muvaffak olamadılar. Durumu görüşmek için Boga'nın halife nezdine gitmesi, Vasif'in kuvvetlerini zayıf duruma düşürdüğünden, bundan istifâde eden âsiler, 27 Şevvâl 253 (30 Ekim 867) tarihinde Vasif'i katlettiler.(4) 


Vasif'in katli ile Mu'tezz, tehlikeli iki düşmanının birisinden kurtulmuş oluyordu. Sıra Boga'ya gelmişti. Faxat Türkler'in dahli olmadan onun katledilemeyeceği ve böyle bir harekete teşebbüsün halife için tehlikeli neticeler doğuracağı aşikârdı. Mu'tezz, bu sırada Türk 


(1) Taberi, II, 1687 

(2) Ya'kübi, Tarih, Il, 613 

(3) Kaynaklarda el-Ferâgine ve el-Uşrusaniye diye geçen bu askeri birliklerin ekseriyetinin Türkler'den meydana geldiği söylenebilir. Her iki bölgenin sakinlerinin çoğunluğu Türkler'den meydana geliyordu. 

(4) Halife Mu'tasım devrinde Abbasi hilâfeti hizmetine girmiş olan Vasif'in menşel hakkında bilgimiz yoktur. Onun esas adının ne olduğu da bilinmemektedir. Kaynaklarda geçen «Vasif» adı Arapça olup bhizmetçi mânasına gelmektedir. Vasif'in katli için bkz. Ya'köübi, Tarib, 614; 'Taberi, 111, 1687 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 187 vd. 
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komutanları arasında Boga'dan sonra temayüz eden Bâyık Beg ve Sâlih b. Vasif'e daha müsait davranarak onları Boga'dan ayırmaya çalışmış, bunda da başanlı olmuştu. Bâyık Beg'in, Boga ile arası açıldı ve halife ile müşterek hareket etmeye başladı. Boga vaziyetin aleyhine geliştiğini hissedince maiyeti ile beraber kaçmaya teşebbüs etti. Türk askerlerinin kendi etrafında toplanacağını tahmin ediyordu. 
Bu tahmininde yanıldığını anlayan Boga, bir müddet izini kaybettirip müsait bir zamanda tekrar duruma müdahale etmek gayesiyle Samerra'da saklandı ise de, çok geçmeden yakalandı ve halifenin emri ile derhal katledilerek başı Samerra ve Bağdat'ta teşhir edildi.(1) 


Mes'üdi,(2) Mu'tezz'in Boga hayatta iken rahat bir uyku uyuyamadığını, gece ve gündüz onun korkusundan silâhsız dolaşamadığını, hattâ, «Ya ben Boga'nın veya o benim başımı yiyinceye kadar bu hareketi durdurmayacağım. Her zaman Boga'nın ya gökten önüme ineceğinden veya yerden karşıma çıkacağından korkuyorum» dediğini nakletmektedir. Bu rivayet halife ile Boga arasındaki kin ve nefretin derecesini açıkça ortaya koymaktadır. Boga, vellahtliğinden beri Mu'- tezz'e karşı idi ve ona karşı savaşmıştı. Mu'tezz ise, onun Bağdat'tan Samerra'ya dönmesine müsaade etmek zorunda kalmışsa da ona karşı duyduğu kini asla unutmamıştı. 


f) Mu'tezz'in Halli ve Ölümü: 


Vasif ve Boga'nın katli, halife üzerindeki Türk baskısını azaltmadı. Bu defa da Mu'tezz'in karşısına, Sâlih b. Vasif dikilmişti. Sâlih, 
3 Cemâziyelâhir 255 (19 Mayıs 869)'de, saray memurlarından Ahmed. 
b. İsrail, Hasan b. Mahlad ve Ebü Nuh İsa b. İbrahim'i (3) hapsederek mallamnı müsadere ettirdi. Vasif ve Boga'nın katledilmeleri sırasında- ki tutumunu iyi karşılamayan Türkler de, Mu'tezz'e karşı tavır takınmışlardı.(4) 


Sâlih b. Vasif, Bâyık Beg ve Ebü Nasr Muhammed b. Boga el-Kebirin idaresindeki Türk askerleri, maaşlannın verilmemesi bahanesiyle isyan edip, halife sarayını muhasara altına alarak kendisi ile görüşmek istediklerini bildirdiler. Mu'tezz, korktuğu için hastalığını 


(1) Taberi, II, 1694 vd.; Mes'üdi, Vİ, 396: İbnü'l-Esir, VII, 186 vd. 
Ya'kübi, (Tarih, II, 615), Boga'nın Musul'a kaçtığını, orada etrafına adam toplayamadığı için geri döndüğünü ve katledildiğini kaydetmekte ise de kanaatimizce bu husus mümkün görünmemektedir. 

(2) Mes'odi, Aynı eser, VII, 397 

(3) Bu şahısların memuriyetleri hakkında bkz. Sourdel, Vizirat, İndex 

(4) Mes'üdi, Tenbih, 468 
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bahane ederek dışarı çıkmadı ve Beytülmâl'de para bulunmadığını ileri sürerek maaşlarını veremeyeceğini bildirdi. Fakat, Türkler'in isteklerinde ısrar etmeleri üzerine, tehlikenin geçmeyeceğini anlayıp, büyük bir servete sahip olan annesi Kabiha'dan para istedi. Bu isteğinin reddedilmesi üzerine de, kaderi ile başbaşa kaldı. Âsiler, zorla saraya girerek onu dışarı çıkardılar; çeşitli eziyetlerden sonra haps ve hilâfetten çekilmeye mecbur ettiler (27 Receb 255/11 Temmuz 869). 
Mu'tezz bir kaç gün hapiste kaldıktan sonra, 2 Şaban (16 Temmuz)'da öldü.(1) 


el-Fahri'de bulunan bir rivayet, bu devirde halifeler üzerindeki Türk nüfüzunu açık bir şekilde ortaya koyması bakımından mânlidardır : 


Mu'tezz halife olduğu zaman yakınları müneccimleri getirterek onun ne kadar halifelik yapacağını ve ne kadar yaşayacağını sordular. 
Mecliste hazır bulunanlardan birisi, Mu'tez2z'in ne zamana kadar halifelik yapacağını ve ne kadar yaşayacağını müneccimlerden daha iyi bildiğini söyledi. Hazır bulunanlar, «ne kadar» diye sorunca, «T'ürkler ne kadar isterlerse» cevabını verdi.(2) 


Halife Mu'tezz devri, Türkler'in siyasi nüfüzunun en fazla tesir icra ettiği, buna karşılık onlara karşı güçlerin de yavaş yavaş toparlandıkları, bir muvazene unsuru olmaya başladıkları bir devredir. Megaribe'nin kuvvetlenmesi, halkın hadiselere seyirci kalmak yerine Türkler'e karşı harekete geçmeleri Türkler'in iktidarlarının geleceği bakımından tehlikeli -gelişmeler idi. 


(1) Ya'köbi. Tarih, 616; Taberi. III. 1709 vd.; İbnü'i-Esir, VIL. 195 vd. 
(2) İbn Tiktaka, el-Fahri, 422 


14 — MÜHTEDİ DEVRİ (255-256 /869-870) 


a) Halife Olması: 


Mühtedi (Ebü Abdullah Muhammed b. Vâsık) 218 veya 219 (833/ 834)'da Kâtul'da doğmuştur. Kendisine daha babası Vâsık'ın ölümünden sonra 23 Zilhicce 232 (10 Ağustos 847)'de biat edilmek istenilmiş ise de, Samerra'daki hassa kuvvetlerinin komutanı bulunan Vasif'in, «Devletin başına böyle küçük bir çocuğun geçirilemeyeceğin yolundaki itirazı üzerine amcası Mütevekkil halife ilân olunmuş, ancak daha sonra Mu'tezz'in 27 Receb 255 (11 Temmuz 869) 'de öldürülmesi ile halife olmuştur.(1) 


Halife Mu'tezz'in halli üzerine komutanlar alışıldığı üzere toplandılar ve Muhammed b. Vâsık'a biat etmeye karar verdiler. Bilindiği gibi Muhammed, babasının ölümünden sonra halife yapılmak istenmiş, fakat yaşı küçük olduğu için itirazlarla karşılaştığından Mütevekkil halife olmuştu. Muhammed, bu zaman zarfında siyasi hadiselere karışmamış ve sakin bir hayat yaşamıştı. Komutanlar tarafından halife seçildiğini öğrenince, önce kabul etmedi; ancak Mu'tezz'in hilâfetten çekildiğini bizzat söylemesi üzerine, 29 Receb 255 (3 Temmuz 869) tarihinde hilâfete geçti.(2) 


Mühtedi'nin halife olduğunu bildiren mektup Bağdat'a geldiği zaman bazı karışıklıklar zuhur etti. Mu'tezz tarafmdan Müstain üzerine gönderilmiş olan Ebü Ahmed b. Mütevekkil hâlâ Bağdat'ta bulunuyordu. Bağdat halkı ve orada bulunan askeri birlikler, Mühtedi'nin halifeliğini kabul etmeyerek Süleyman b. Abdullah'ın evine saldırdılar. Hattâ cuma günü hutbeyi Mu'tezz adına okutup Ebü Ahmed'i halife yapmak için harekete geçtiler. Bağdat'taki durumu haber alan Samerra'daki komutanlar, orada bulunan askeri birliklere dağıtılmak ve onların gönülerini kazanmak gayesiyle Yârcüh et-Türki ile para gönderdiler. Bu hareketi iyi karşılamayan Bağdat'takiler, bilhassa Ebü 


(1) İslâm Ansiklopedisi, VI, 793 
(2) Ya'kübi, Tarib, II, 617; Taberi, II, 1712: Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, 


VII, 397 
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Ahmed'den ilgi görmeyince, 7 Şaban (21 Temmuz)'da Mühtedi'ye biat ettiler.(1) 


Mühtedi'nin halife olmasında baş rolü oynayanlardan Sâlih b. Vasif, halife üzerinde büyük bir nüfüz tesis etmişti. Mühtedi, her ne kadar halifeliği düştüğü kötü durumdan kurtarmak ve bu makama eski kudret ve kuvvetini kazandırmak istiyorduysa da çaresizlik içinde Türk komutanlarının arzularma boyun eğmek zorunda kalıyordu. Sâlih ve Bâyık Beg hemen bütün isteklerini elde edebiliyorlardı. 


Merkezde bu hâdiseler cereyan ederken, İran'da bulunan ve Türk komutanlarının ileri gelenlerinden Müsa b. Boga, Samerra'ya dönüyordu. Kaynakların onun dönüş sebebi hakkındaki rivayetleri üç gurupta toplanabilir: 


a) Türkler'in Mu'tezz'i tahttan indirmeleri ve annesini yakalayıp elindeki para ve mücevherleri almaları üzerine Kabiha, Müsa'ya mektup yazarak merkeze dönmesini istedi.(2) 


b) Merkezdeki askeri birliklerin faaliyetlerini öğrenen Müsa b. 
Boga'nın askerleri, bir an önce Samerra'ya dönerek bu gibi hareketlere mâni olmak istediler. Hattâ bir müddet Mühtedi'nin halifeliğini bile kabul etmediler. Ancak 10 Ramazan (24 Temmuz)'da ona biat ettiler. Askerleri Müsa'yı, Samerra'ya dönmeye ikna ettiler. (3) 


c) Bizzat halife Mühtedi, Sâlih b. Vasif'in baskısından kurtulabilmek için Müsa'ya mektup yazarak ondan Samerra'ya dönmesini İstedi.(4) 


İlk bakışta, her üç rivayetin de isabetli olması muhtemel görünürse de, Müsanın halifenin isteği üzerine Samerra'ya döndüğüne dair üçüncü şıkkın akla daha yakın olması muhtemeldir. 


b) Mühtedi'nin Türkler'e Karşı Tutumu ve Halli: 


Müsa b. Boga'nın, Samerra'ya dönüşü siyasi tansiyonu yükseltmişti. Halife, Sâlih ve Müsa birbirlerinden çekiniyorlardı. Ufak bir ihmal birisinin hayatına mâl olabilirdi. Müsa b. Boga, şehre girer girmez, birlikleri ile beraber halifenin sarayına giderek onu Türk komutanlarından Yâcür'un evine götürdü. Böylece halife, Sâlih'in baskısını 


(1) Taberi, IlI, 1714; İbnü'l-Esir, VII, 198 vd. 
(2) Taberi, IYI, 1737; İbnü'l-Esir, VII, 203 vd. 
(3) Taberi, III, 1738 vd.; İbnu'i-Esir, VII, 204 
(4) Mes'üdi. Aynı eser, VİJI, 6 
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dan kurtarılmış oluyordu. Müteâkip günlerde halife ile muhtelif görüşmeler yapılarak Sâlih'e karşı müşterek harekete karar verildi. Mühtedi ile Müsa'nın birleşmeleri üzerine durumu kötüleşen Sâlih b. Vasif, ordu arasında da kâfi derecede destek göremeyince canını kurtarmak endişesiyle Samerra'da gizlendi. Alınan tedbirlerle hareket imkânı ortadan kaldırılmış olan Sâlih, yapılan aramalar neticesinde yakalanarak, 23 Safer 256 (30 Ocak 870)'da katledildi.(1) 


Sâlih'in katlinden sonra halife için tehlikeli olabilecek iki Türk komutanı kalmıştı. Bunlar Bâyık Beg ile Sâlih'in baskısından kurtulmak için işbirliği yapmaya mecbur olduğu Müsa b. Boga idi. Mühtedi, kurtulabilmek için onları merkezden uzaklaştırma çareleri aramaya başladı. Nihayet Cemâziyelevvel başında (Nisan başları) Müsa ve Bâyık Beg, bir kaç seneden beri Musul bölgesinde devam eden karışıklıkları bastırmaya memur olunmuş, her ikisi bizzat halife tarafından uğurlanmıştı. (2) 


Mühtedi'nin, zahiren Türkler'le iyi geçinmeye gayret sarfetmesi kendisini destekleyen askeri birliklerin zayıf olmasından ileri geliyordu. Türk olmayanları orduya almaktan da çekiniyordu. Böyle bir faaliyete girişmesi, Türkler'in dikkatini çekebilir ve hayatına mâl olabilirdi. Halife, bütün bu tehlikelere rağmen Ebnâ ve Megaribe'yi, Türklerden öne geçirmeye çalışmaktan da geri durmuyordu, fakat asıl gayretini Müsa ile Bâyık Beg'in arasını açmaya hasr ediyordu. 


Mühtedi, Türk komutanlarına karşı tuzaklar hazırlamakla meşgul iken, 2 Receb (5 Haziran)'de, Türkler yine maaşlarının verilmediğini bahane ederek Samerra'da karışıklık çıkardılar. Halife, maaşlarının Müsa ve Ebü Nasr Muhammed b. Boga'ya verildiğini bildirerek, askerleri komutanları aleyhine kışkırtmaya çalıştı. Halifenin bu cevabı üzerine Ebü Nasr, ağabeyi Müsa'nın yanına gitmek için hareket etti. 
Mühtedi, ona adamlar göndererek affettiğini ve geri dönmesini bildirdi. Ebü Nasr, halifenin sözüne inanarak geri dönünce, arkadaşları ile birlikte hapsedildi. Halife, bunu müteakip Müsa'ya yazdığı mektupta birliklerini Bâyık Beg'in emrine verdikten sonra Samerra'ya dönmesini Bâyık Beg'e gönderdiği mektupta ise Müsa'yı öldürmesini veya kendisine göndermesini bütün birlikleri komutası altına almasını bildiriyordu. Aleyhlerine bir komplonun hazırlandığını farkeden Bâyık Beg, Müsa'ya giderek halifeden gelen mektubu gösterdi. Aralarmda varılan karar gereğince Bâyık Beg, Samerra'ya döndü. 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 616 vd.;; Taberi, II, 1687 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 
219 vd.; Mes'üdi, Aynı eser, VLİI, 6 vd. 
(2) Taberi, III, 1812: Mes'üdi, Aynı eser, VİlI, 7; İbnü'l-Esir, VII, 226 
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Samerra'ya gelen Bâyık Beg, doğruca halifeye giderek vaziyeti görüşmek istedi. Halife onu sarayında alıkoydu. Sarayı muhasara altında tutan birlikler komutanlarının dönmemesi üzerine Bâyık Beg'in hâcibi Ahmed b. Hakan'ın komutası altında harekete geçtiler. Bu sırada Mühtedi, Bâyık Beg'i katlettirerek başını adamlarının önüne attırdı; aynı zamanda kendisini destekleyen birliklere haber göndererek derhal saraya gelmelerini emretti. Halife'ye yardıma gelen kuvvetler ile Türkler arasında kanlı çarpışmalar başladı. Çarpışmaların başladığı ilk gün Türkler bine yakın kayıp verdiler. Ertesi gün, çarpışma başlayınca, Mühtedi'nin birlikleri arasında bulunan Türkler, karşı tarafa, yani soydaşlarının saflarına geçtiler. Böylece kuvvet dengesi Türkler lehine bozuldu. Halifeyi destekleyen Megaribe, halk ve diğer guruplar ağır kayıplar vererek dağıldılar. Muhtedi için kaçmaktan başka çare kalmamıştı. Şehrin ana caddelerinde halkı yardıma çağırmasına ragmen bir netice elde edemedi. Kendisini takip eden Ahmed b. Hakan onu yakaladı ve evine götürdü. Bu hadiselerden sonra komutanların verdiği karar gereğince, Mühtedi, 14 Receb (17 Haziran)'de hal' ve haps, bir kaç gün sonra da idam edildi (16 Receb 256/19 Haziran 870).(1) 


Yaradılış itibariyle mücadeleci olan Mühtedi, Türkler'in devlet idaresine müdahalesini önlemek, halifelere siyasi ve dini itibarlarını kazandırmak emeliyle çırpındı, hattâ Türkler'le elinde kılıç savaştı. 
Ancak bu yolda, hem mevklini, hem de hayatını kaybetti. 


Mühtedi, ahlâk ve karakter bakımından Abbasi halifelerinin en iyisi, onların en müttakisi ve en çok ibadet edeniydi. Kendisine Emevi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz'i örnek edinmiştir. İdarenin başında bulunduğu kısa devrede oyun ve eğlenceyi bir tarafa itmiş, müziği ve içkiyi yasaklamış, devlet adamlarının halka zulmetmesine engel olmaya çalışmış, halifeliği düştüğü zilletten kurtarmak ve «Emi-Tu'-Mü'minin»in kudretini yeniden kurmak için elinden geleni yapmıştır.(2) 


(1) Ya'kübi, Tarih, II, 618; Taberi, 111, 1613 vd.; Mes'üdi. Aynı eser, VII. 
9; İbnü'i-Esir, VII, 228 vd. 
(2) İbnü'l-Esir, VII, 83-84; İbn Tiktaka, el-Fahri, 222-223 


15 — MU'TEMİD DEVRİ (256-279/870-892) 


a) Halife Olması: 


Mühtedi'nin hallinden sonra el-Cavsak'ta hapiste bulunan Ebü'l-Abbas Ahmed b. Mütevekkil «el-Mu'temid» ünvanı ile hilâfet makamına geçirildi (16 Recep 256/19 Haziran 870). Ordu ve halk onun halifeliğini tanıdığı için Samerra'da sükünet hasıl oldu. Keyfiyet, bu sırada Hanikin'de bulunan Müsa b. Boga'ya bildirildi ve onun tarafından da kabul edildi.(1) 


Mu'temid'in ilk yıllarında devlet idaresinde Türk nüfüzunun devam ettiği görülmektedir. Hilâfete gelince vezir tayin ettiği Ubeydullah b. Yahya b. Hakan, merkezdeki idari işlere nezaret ediyordu. Ordu içinde ise Müsa b. Boga, itibarlı bir şahsiyet olup âdeta başkomutan mevkiinde bulunuyordu. Askeri birlikler arasındaki ekseriyet, hâ-Iâ& Türkler'in ellerinde ise de, onların yavaş yavas siyasi baskı unsuru olmaktan uzaklaştıkları da görülmektedir. 276 (889-990)'da, hilâfet merkezinin, Türkler için kurulmuş olan Samerra'dan Bağdat'a nakledilmesi, Abbasi İmparatorluğunda siyasi sahada Türk hâkimiyetinin sona erdiğini göstermektedir. 


Mu'temid zamanında Türkler'in nüfüz ve tesirlerinin zayıflaması- nın sebeplerini şöylece belirtmek mümkündür : 


Yukarıda çeşitli fasıllarda izah edildiği gibi, Me'mün ve Mu'tasım devirlerinde, sistemli bir şekilde Türk ülkelerinden asker getirtilerek hilâfet ordusuna alınmış ve bu Türkler'in miktarı zamanla mühim bir sayıya ulaşmıştı. Ancak, Mütevekkil'in takip ettiği siyaset, Türkler'in ordu safları arasına alınmasına mâni olunca, ordu içindeki Türkler'in kaynağı kurumuş, sayıları da azalmaya başlamıştı. Hele Mütevekkil'i takip eden halifeler devrinde vuku bulan dahili mücadeleler esnasında uğranılan kayıplara, isyanların bastırılması ve Bizans seferlerindeki kayıpları da ilâve edecek olursak, zamanın Türkler aleyhine işlediği kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 


(1) Ya'kübi, Tarih, 619; Taberi, III, 1839; Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VIII, 9 
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Türk komutanları ile halifeler arasında cereyan eden mücadele. 
ler her iki tarafın da büyük kayıplara uğramasma sebep olmuştur. Bir taraftan halifeler taht ve canlarını kaybederken, diğer taraftan Türk komutanlarının en önde gelen mümessilleri ortadan kaldırılıyordu. Aşnas ve Boga el-Kebir müstesna, Abbasi tarihinde önemli roller oynamış diğer bütün Türk komutanlarının şu veya bu sebeple katledilmeleri dikkate almınca, mücadelenin yalnız halifelere değil, Türkler'e de pahalıya mâl olduğu ortaya çıkar. Mu'temid devrinde Müsa b. Boga' dan başka mühim bir Türk komutanın bulunmaması halife üzerindeki Türk baskısının ne kadar azaldığına bir işaret sayılmalıdır. 


Halifeler ile Türk komutanları arasmda devam eden mücadele sırasında, başlangıçta tarafsız kalan halk, yani Arap unsur yavaş yavaş Türkler'e cephe almaya ve bilfiil mücadeleye iştirak etmeye başladı. Mu'tasım halife olduğu zaman halkın düştüğü duruma şimdi Samerra'da Türkler marüz kalmıştı. Bu arada, Mütevekkil'in başlatmış olduğu, askeri birlikler arasında Türkler'e karşı yeni birliklerin kurulması siyasetinin müteâkip halifeler tarafından da benimsendiğini ve böylece ordu içinde bir muvazenenin kurulduğunu belirtmek gerekir. 


Samerra devrinin sonuna doğru halifelerin siyasi nüfüzlarının zayıflaması üzerine eyaletlerde büyük isyanlar patlak verdi. Basra civarında Zenciler'in isyanı, doğuda Saffâriler'in ortaya çıkışı, Abbasi İmparatorluğu'nun başına büyük gaileler açmıştır. Mu'temid devrinde bu iki tehlikeli isyanı bastırmak için iki cephede savaşmak zorunda kalan hilâfet ordusu bu arada ordunun çekirdeğini teşkil eden Türk birlikleri ağır kayıplara maruz kalmıştı. Bu arada askeri birliklerin çeşitli cephelerde bulunması, Türkler'in merkezde siyasi baskı unsuru olma imkânlarını ortadan kaldırmıştır. 


Mu'temid, hilğfetinin ilk yılında kardeşi Ebü Ahmed el-Muvaffak'ı nâib-i hilâfet tayin etmişti. Halifenin zevk ve eğlenceye düşkün olmasma mukabil, Muvaffak, otoriter idaresi, memleket yönetiminde gösterdiği başarılar, savaş meydanlarında yılmak bilmeyen âzim ve cesaretiyle temayüz etmiş, gerçek bir devlet adamı idi. Devlet idaresinin böyle kuvvetli bir şahsiyetin elinde bulunması, elbette devlet otoritesine karşı gelenlerin hareket imkânlarını ortadan kaldırıyordu. 


b) Mu'temid Devrinde İsyanlar: 


Yayıldığı saha geniş olmamakla beraber uzun müddet hilâfet kuvvetlerini meşgul eden isyanlardan birisi de, Müsâvir b. Abdülhamid eş-Şâri'nin, Musul havalisinde, 253 (867) yılında ortaya çıkan 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ayaklanmasıdır. Tekrit yakınında isyan bayrağını açan Müsâvir, kısa zaman içinde etrafına Hariciler'den büyük bir kalabalık toplayabilmişti. Halife Mu'tezz, onun üzerine Sâtekin et-Türki komutasında bir kuvvet gönderdiyse de Müsâvir kaçmaya muvaffak oldu; daha sonra Musul taraflarına giderek Kürtleri ve Bedevileri de saflarına alarak aynı yılın sonlarında, Hotarmış et-Türki idaresindeki orduyu Celüla'da mağlup etti.(1) 254 (868) yılında Musul ve civarına hâkim olan Müsâvir, üzerine gönderilen kuvvetleri mağlup etti. Ertesi yıl Yarcüh et-Türki idaresindeki ordu da aynı âkıbete uğradı. Bu başanlar Hariciler'in kuvvetlenmesine yardım etmiştir.(2) 


Sâlih b. Vasif'in tesirinde kalan ve onun isteğine uyar-x diğer Türk komutanlarmı merkezden uzaklaştırmak isteyen Halife Mühtedi, Müsa b. Boga ile Bâyık Beg'i, Müsâvir üzerine gönderdi. Bu iki komutanın harekâtı esnasında, Hariciler'e bir türlü öldürücü darbe indirilemiyordu. Mücadelelerin devam ettiği sırada Mühtedi'nin Müsa ile Bâyık Beg'in arasını açmak için bazı teşebbüslere girişmesi üzerine Bâyık Beg merkeze döndü. 256 (870) yılı sonlarına doğru Müsa b. Boga, Hanikin'de Hariciler'i feci bir şekilde mağlup etmesine rağmen, Müsâvir yine canını kurtarabilmişti. Bu arada Müsa'nın Samerra'ya dönmesi Hariciler'in işine yaradı.(3) Müsâvir, 263 (876-877)'teki ölümüne kadar, birkaç defa daha halifenin kuvvetleri ile karşılaştı ise de her seferinde kurtulmaya muvaffak oldu. On sene kadar devam eden isyanın bir türlü bastırılamaması, daha ziyade merkezdeki siyasi gelişmeler sebebiyle buralara gereken ehemmiyetin verilmemesinden ileri geliyordu. 


Mu'temid halife olduğu zaman (256-870), bütün eyaletler biat ettiği halde Filistin valisi İsa b. Şeyh, sükütu muhafaza etmiş, merkeze haracı da göndermediği gibi, Mısır'dan halifeye gönderilen vergilere de el koymuştu. Ermeniye'ye gitmesini bildiren Mu'temid'in adamına, halifeye biat etmekle beraber, haracı ödemeyeceğini ve rilistin'den de ayrılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Mu'temid, Amâcür et-Türki idaresinde Türkler'den meydana gelen yedi yüz kişilik bir birliği Filistin'e gönderdi. Keyfiyeti öğrenen İsa, mukabil harekete geçerek Dımaşk yakınında onu karşıladıysa da, yapılan savaşta, mağlup olarak halifenin emirlerini dinlemeye mecbur edildi. 
Bu başarısından dolayı Amâcür da, Dımaşk'a vali tayin edildi. (4) 


(1) Taberi, III, 1688, vd.; İbnü'l-Esir, VII, 174 vd. 

(2) Taberi, III, 1694; İbnü')l-Esir, VII, 205, 215 

(3) Taberi, 1912, vd.; İbnü'l-Esir, VII, 228 vd., 

(4) Ya'kübi, Tarih, II, 620; Taberi, III, 1840 vd.; İbnü'i-Esir, VII, 238 
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Abbasi devletinin doğu eyaletlerinde isyanlar birbirini takip ediyordu. Basra bölgesinde Zenciler'in Sistan'da Saffâriler'in faaliyet leri devam ederken, Fars bölgesinde de 256 başlarında (869-670) Muhammed b. Vâsıl adında birisi, etrafına topladığı ve aralarında Kürtlerin de bulunduğu kuvvetlerle, Fars valisi Hâris b. Simâ eş-Şarâbi üzerine yürüyüp onu katlederek bütün Fars bölgesine hâkim oldu.(1) Bir sene sonra itaat arz ile Fars'ın haracını gönderdiyse de, vali Hâris'i katli dolayısıyla, halife tarafından affedilmedi. Mu'temid tarafından âsinin te'dibine memur edilen Müsa b. Boga, Abdurrahman b. 
Müflih et-Türki ile Taştemir komutasında bir orduyu İbn Vâsıl üzerine gönderdi. Halifenin kendisine karşı kuvvet gönderdiğini daha önceden haber alan Muhammed, gerekli tedbirleri almıştı. Râmhürmüz'de vuku bulan savaşta İbn Müflih esir, Taştemir maktul düşünce hilâfet ordusu dağıldı; Muhammed b. Vâsıl'ın eline de bol miktar. 
da ganimet geçti. İbn Müflih'i serbest bırakması için halifenin gönderdiği elçiyi bile kabul etmeyen Muhammed, zafer sarhoşluğunun verdiği cesaretle batıya doğru yürüyüşe geçti; hattâ Ahvaz'a kadar ilerledi. Durumun gittikçe kötüleştiğini gören Müsa b. Boga, doğu eyaletleri valiliğinden affını istedi. Halife onun bu isteğini kabul ederek yerine Ebü Ahmed el-Muvaffak'ı tayin etti. İbn Vâsıl'ın, Ahvaz'ı ele geçirdiği sırada Ya'kub b. Leys de Bağdat'a karşı yürüyüşe geçmiş ve Fars'a gelmişti. Bunu haber alan İbn Vâsıl, onu karşılamak için Fars'a döndü. 261 Zilkâde'sinde (Ağustos-Eylül 875) yapılan muharebede Ya'kub galip gelmekle, bir âsi diğerini bertaraf etmiş oldu.(2) 


Saffâriler ve Zenciler'e Karşı Yapılan 
Savaşlar: 


Merkezi otoritenin zaafa uğraması neticesinde ortaya çıkan is yanların en tehlikeli olanlardan birisi, hiç şüphesiz Ya'küb b. Leys es-Saffâr'ın Fars'ta ortaya çıkışıdır. 253 (867) yılında Fars bölgesine hâkim olan Ya'kub, müteakip yıllarda Herat, Belh ve Kâbil'i ele geçirdi. Muvaffak, onun başarılarından çekinerek Belh, Toharistan ve Sind valiliğini ona vermek suretiyle tehlikeyi uzaklaştırmak istedi ise de buna muvaffak olamadı. Ya'kub b. Leys, 257 (870-871) yılında, Tâhiriler'in merkezi olan Nişapur'u zapt ve Muhammed b. Tâhir'i esir etti. Bundan sonra Taberistan'da Zeydiler'e karşı bir sefer yaptı 


md Taberi, 1099 
(2) Taberi, III, 1887 vd.; İbnü)-Esir, VII. 276 vd. 
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ve ağır kayıplar vererek geri çekildi. Yakub, istediği Horasan valiliği halife tarafından kendisine verilmeyince bütün kuvvetleriyle batıya döndü.(1) 


262 Muharrem'inde (Ekim-Kasım 875) Râmhürmüz'ü alan Ya'- 
kub, Ahvaz üzerinden Bağdat'a doğru yürüyüşüne devam etti. Bunun üzerine Halife Mu'temid, İsmail b. İshâk ile Bugrac'ı elçi olerak Ya'kub'a gönderdi ise de, müspet bir netice elde edemedi. Artık savaştan başka çare kalmamıştı. Mu.temid, büyük bir ordu ile Samerra'dan Bağdat'a gelip, oraya ulaşan Muvaffak'ın ordusuyl& birleşti. Bu sırada, Asker Mükrem'den hareket eden Ya'kub da, 23 Cemaziyelahir'de (24 Mart) Vâsıt'a girdi. Halife orduları da hareket halinde idi. Mu'temid, ordunun başkomutanlığını Muvaffak'a vererek veziri Ubeydullah b. Yahya ile ordudan ayrılmıştı. Muvaffak'ın komuta ettiği Abbasi ordusu ile Ya'kub'un kuvvetleri, Vâsıt ile Bağdat arasında ve Dicle sahilinde bulunan Deyrü'l-Akul yakınında karşılaştı. Muvaffak, ordunun sağ kanat komutasını Müsa b. Boga'ya, sol kanat komutasını da Mesrür el-Belhi'ye vermişti; kendisi ise merkezde bulunuyordu. Muharebe, 9 Receb 262'de (8 Mart 876), Ya'kub'un sol kanat kuvvetlerinin Müsa b. Boga'nın üzerine şiddetli hücumuyla başladı. Müsa'nın birlikleri büyük kayıplar vermiş, komutanlarından İbrahim b. Sima et-Türki ve Muhammed Togtâ et-Türki telef olmuşlardı. Sağ kanadınm gerilediğini gören Muvaffak, diğer kanatlardan o tarafa takviye birlikleri gönderdi. Akşama kadar devam eden muharebe, Ya'kub'un mağlubiyeti ile bitip onun bütün ağırlıkları Muvaffak'ın eline geçti.(2) Böylece, uzun zamandan beri devleti tehdit eden Ya'kub tehlikesi bertaraf edilmiş, Zenciler ile mücadele için ordu serbest kalmış oldu. 


258 (870) yılında Basra civarında, Hiz. Ali ve Hz. Fâtıma soyundan geldiğini iddia eden ve aslen İranlı olan Ali b. Muhammed adındaki bir şahıs ortaya çıkarak, bu bölgede tarlalarda ve tuzlalarda kötü şartlar altında yaşayan Zenci köleleri, onlara zenginlik vadederek etrafında toplamaya muvaffak oldu. Ali, köleleri kışkırtarak onlara efendilerini haps ve mallarını yağmalatmak suretiyle duruma hâkim oldu. Ali b. Muhammed'in dini görüşleri, daha ziyade Hariciler'e yakın ise de, Ali soyuna sempatisi olanları etrafında toplamak gaye- 


(0) C.E. Bosworth, Sistan under the Arabs from tbe Islamic Conguest to the Rise of tbe Saffarlds. Rome 1968, 112 vd.; T. W. Faig, Saffâriler mad., İslâm Ansiklopedisi. 

(2) Taberi, III, 1891 vd.; Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VILI, 41 vd.; İbnüti-Esir, VII. 200 vd. 
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siyle kendisinin Hz. Ali ve Hz. Fâtıma soyundan geldiğini iddia etmişti.(1) 


Zenciler, kısa zamanda yenilmez bir kuvvet haline gelip, Şattularab'daki nehir donanmasını ele geçirerek bir donanma sahibi oldular. Kısa fâsılalarla Ubulla, Abâdan ve Basra'yı ele geçirerek bu şehirlerde katliamda bulundular. Muhtelif zamanlarda halifenin gönderdiği kuvvetlerin hepsini mağlup ettiler.(2) 


Tehlikenin gittikçe büyümesi üzerine, Mu'temid, 17 Zilhicce 259' da (14 Ekim 873) Müsa b. Boga'yı, Zenciler ile savaşa memur ederek ona hil'at giydirdi, bir müddet de refâkat etti. Musâ maiyetindeki komutanlardan Abdurrahman b. Müflih'i Ahvaz'a, İshâk b. Kundacık'ı Basra'ya ve İbrahim b. Simâ'yı Bezâverd'e, Zenciler'le mücadele için gönderdi. Abdurrahman, Zenci komutanlarından Ali b. Abân ile yaptığı savaşta mağlup oldu ise de, ikinci defa vuku bulan çarpışmada Zenciler'e ağır kayıplar verdirdi. İbrahim, Abdurrahman'ın gönderdiği Taştemir'in emrindeki birliklerle birleşerek Zenciler'e saldırdı ve onları mağlup etti. Bundan sonra Taştemir, Ali b. Abân ile yaptığı ikinci muharebeyi de kazanarak onu ric'ate mecbur etti. Bu sırada Basra havalisine hâkim olan İshâk b. Kundacık, Zenciler'e zahire gitmesine mâni oluyordu. Bunu önlemek için Ali b. Muhammed, İshâk üzerine kuvvetler gönderdi ise de bir başarı elde edemedi. Müsa tarafından Zenciler'le muharebeye memur edilen bu komutanların faaliyetleri, Müsa'nın bu bölgeden ayrılmasına kadar, yani on ay devam etti.(3) 


Müsa b. Boga'nın geri çekilmesi ve Abbasi ordularının Saffâri'ler ile savaşması, Ali b. Muhammed'e yeniden harekete geçme imkânı verdi. Zenciler'in başarılan, o civarda yaşayan bedevi Araplar'ı ve çapulcu gürühunu kendi saflarına kazanmaya yaradı. Bataklıklar ve kanallar arasında kurulan «Muhtara» adlı şehir, onların hareket üssü haline getirilip, iyice tahkim edildi. Etraf bölgelerin bütün zenginlikleri burada toplanıyordu. Bu sırada Zenciler'in askeri faaliyetlerini, Süleyman b. Câmi adında birisi yönetiyordu. Halife kuvvetlerinin bütün gücü ile Zenciler'e karşı sevkedilmemesine rağmen, küçük birlikler onlarla mücadele halinde idi. Süleyman'ın karşısında Müsa b. 
Otamış, Cu'lân et-Türki ve Ebu't-Türki gibi komutanların mücadele 


(1) Taberi, III, 1742 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 205 vd.; B. Lewis, Les Arabs dans |I'Histolre, 94 vd. 


(2) Taberi, III. 1836 vd., 1848 vd., 1859, 1876; İbnü'i-Esir, VII, 36 vd., 244 
vd., 252, 259 


(3) Taberi, III, 1877 vd.; İbnü'l-Esir, VII. 259 vd. 
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ettikleri, bilhassa Ebu't-Türki'nin başarı kazandığı göze çarpmaktadır. Fakat, yukarıda belirttiğimiz gibi, ana kuvvetlerin bu cephede olmaması Zenciler'in galebesine yardım ediyordu.(1) 


11 Muharrem 264'de (23 Eylül 877) Samerra'da hazırlıklara başlayan Ebü Ahmed el-Muvaffak, beraberinde Müsa b. Boga olduğu halde, büyük bir ordu ile Zenciler'e karşı hareket etti. Halife onları bizzat uğurladı. Fakat ordu Bağdat'a geldiği zaman Müsa b. Boga vefat edip, nâşı Samerra'ya naki edilerek orada defn olundu. Müsa'nın ölümünden sonra, Muvaffak'ın Zenciler ile harbe girişmediği ve küçük birlikler göndermek suretiyle durumu idare ettiği görülmektedir.(2) 

264 yılı başlarından itibaren, Zenci komutanı Süleyman'ın karşısında Tekin el-Buhari adlı bir Türk komutanı bulunmaktadır. Aradaki mücadele hemen hemen bir sene kadar devam etmiş; Zenciler'- in gayret ve harp hilelerine rağmen, Tekin saf dışı edilememişti. Pusuya düşmesi ve adamlarının bir kısmını kaybetmesine rağmen Tekin' in inatla dayanışı karşısında, Ali b. Muhammed'den yardım isteyen ve bin beş yüz süvari ile takviye edilen Süleyman, Muvaffak tarafından Vâsıt valisi tayin edilen Muhammed b. Müvellid et-Türki üzerine yürüyüp onu mağlup ederek Vâsıt'a girdi. Bu sırada şehirde bulunan Küncür el-Buhari, akşama kadar Zenciler'e karşı direndi ise de, savaşta telef olunca şehir halkı artık mukavemet etmekten vazgeçti. 
Zenciler her yerde olduğu gibi burada da yağma, tahrip ve katliam yapt:'ar.(3) Vâsıt'ın düşmesi ile tehlike büyümüş, Bağdat tehdit altina p “işti. 

muvaffak, Zenciler üzerine kararlaştırılan seferden vazgeçince, Zenciler'i boş bırakmamak için, 265 (878-879) yılında Mesrür el-Belhi'yi, Ahvâz'a vali tayin ederek, Zenciler ile mücadeleye memur etti. 
Mesrür ise, Tekin el-Buhari'yi kendi yerine nâib nasbederek bu sırada Ali b. Abân'ın kontrolünde bulunan Ahvaz'a gönderdi. Tekin, Ahvaz' da Tüster'i muhasara ile meşgul olan Ali'yi mağlup ederek, Tüster'i kurtarıp karargâhını orada kurdu. Bundan sonra, Tekin ile All b. Abân arasındaki savaşlarda Zenciler ağır kayıplara uğradılar. Başarılı bir netice elde edemeyeceğini anlayan Ali b. Abân, Tekin ile müzakerelere girişti. Fakat bu görüşmeleri haber alan Mesrür el-Belhi, Tekin' in Zenciler tarafına geçeceği vehmine düşüp veya bazı telkinlere kapılarak Tekin'i geri çağırıp hapsettirdi.(4) 


(1) Taberi, III, 1898 vd.; İbn0'l-Esir, VII, 292 vd. 
(2) Taberi, III, 1912 

(3) Taberi, III, 1920 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 312 vd. 
(4) Taberi, III, 1933 vd.; İbnu'l-Esir, VII, 323 
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Tekin'in hapsinden sonra onun yerine Agartmış et-Türki gönderildi. 266 Ramazan'ında (Nisan-Mayıs 880) Tüster'e gelen Agartmış, birliklerini yeniden tanzim ettikten sonra Asker Mükrem'e gidip burada Ali b. Abân'la karşılaştıysa da kesin bir başarı elde edemedi. 
Ahvâz'a dönen Ali, kısa bir müddet sonra tekrar Agartmış ile karşılaştı ve yine bir netice elde edemedi. Bundan sonra Ahvâz'dan yardımcı kuvvetler alan Ali, bir harp hilesi ile Agartmış'ı hezimete uğrattı. Agartmış da savaş meydanında ölenler arasında idi.(1) 

Bundan sonra Zenciler üzerine yapılan seferin komutasını üzerine alan Muvaffak, doğu hudutlarını emniyete aldıktan ve lüzumlu hazırlıkları ikmal ettikten sonra, önce oğlu Ebu'l-Abbâs'ı yola çıkarıp kısa bir müddet sonra da kendisi harp sahasına gelerek Zenciler ile amansız mücadeleye başlamıştır. İki sene kadar yorucu ve yıpratıcı savaşlardan sonra 269 (882-883) yılında, Ali b. Muhammed esir, Muhtara tahrib edildi ve yirmi seneden beri bu bölgeyi kana bulayankorkunç isyan bastırılmış oldu. 


c) Yâzmân'ın Bizans Gazaları : 


Halife Mu'temid devrinin sonlarına doğru, Tarsus emiri Yâzmân' ın Bizans gazaları, Abbasi devletinin Bizans'a karşı takip ettiği taarruzi harekâtın son safhasını teşkil etmektedir. Feth b. Hakan'ın mevlâsı olan ve 269 (882) yılında Tarsus âmili olarak kaynaklarda geçen Yâzmân'ın(2) Tarsus'a ne zaman geldiği, bu zamana kadar askeri ve siyasi faaliyetleri hakkında bilgimiz yoktur. Yalnız 269 Rebiülevvel'inde (Eylül-Ekim 882) Ahmed b. Tolun'un komutanı Halef el-Fergani tarafından hapsedildiğini, kısa zaman sonra Tarsus halkının onu hapisten çıkararak Halef'e cephe aldığını, bunun üzerine Ahmed b. Tolun'un Adana'ya kadar geldiğini, fakat Tarsus üzerine yürüyemeyerek geri çekildiğini, bu tarihten itibaren de Yâzmân'ın, Tarsus'ta yarı müstakil bir vaziyette hüküm sürdüğünü kaynaklardan takip edebiliyoruz.(3) 269 yılında Tarsus emiri olduğu anlaşılan Yâzmân'm bu tarihten önce Sugur'a gelmiş olması ve hattâ bagı askeri icraatta bulunması icap etmektedir. 

210 Rebiülevvel'inde (Eylül-Ekim 883) büyük bir Bizans ordusu, 
başta Kesta Stypiates(4) olduğu halde beş patriçi, Tarsus yakınındaki Kalâmiyya'da (5) karargâh kurdular. Bunu haber alan Yâzmân, 


(1) Taberi, IlI, 1937 vd.; İbnü'l-Esir, VII, 329 vd.; İbn Tagrıbirdi, II, 41 

(2) Taberi, III, 2028; Mes'üdi, Mürücu'z-Zeheb, VIlJI, 72 

(3) Taberi, III, 2028; İbnü'l-Esir, VII, 396 

(4) Taberi, CIlI, 2103) bu zatın ismini Andreas şekilnde vermekte ise de yanlıştır. Bu hususta bkz. Vasillev, Mac€donlenne, 101 vd. 

(©) Bugünkü Mersin olmalıdır, bkz. Vasillev, Macedonlenne, 102, n. 6 
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geceleyin Tarsus'tan hareket edip Bizans ordusunu ansızın bastırarak komutanları da dahil olmak üzere büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi. Müslümanların eline bol miktarda ganimet geçti.(1) Aynı yıl Receb'inin (Ocak 885) sonlarında Bizans ile esir mübadelesi yapan Yâzmân, 272 yazında (885) ise, tekrar Bizans'a karşı sefere çıkmıştır.(2) 


İmparator 1. Basilalos devrinin (867-886) sonlarında olduğu gibi VI. Leon devrinin (866-912) başlarında da Bizans'ı en fazla taciz eden kimse hiç şüphesiz Yâzmân idi. Kara ordusunun yanında ufak bir filo kurup kara ve denizden Bizans ülkesini tehdit eden Yâzmân, Tarsus'ta idareyi ele geçirdikten sonra, hemen her sene gazaya çıkıyor, esir ve ganimetlerle Tarsus'a dönüyordu. 274 Ramazan (Ocak-Şubat 888)'ında tekrar Anadolu'ya bir akın yapan Yâzmân, Maskanin'e(3) kadar ilerleyip bol miktarda esir ve ganimetle Tarsus'a döndü.(4) Bir sene sonra (275/888-889) ise, deniz yoluyla taarruza geçip Biİzans donanmasını yenerek dört gemi ele geçirdi.(5) Yâzmân'ın deniz seferinin nereye müteveccih olduğu ve Bizans donanmasıyla nerede karşılaştığı kaynaklarda tasrih edilmemektedir. 


Yâzmân'ın Bizans'a karşı yaptığı son sefer 278 (891) yazındadır. Türk komutanlarından Ahmed b. Togan'ın Tarsus'a gelerek malyetine girmesiyle kuvveti artan Yâzmân, emrindeki ordu ile 24 Cemâziyelâhir 278 (3 Ekim 891)'de Tarsus'tan hareketle Salandu'yu(6) kuşattı. Muhasara esnasmda mahsurlar tarafından mancınıklarla atılan bir taş Yâzmân'ı ağır bir şekilde yaralayınca, İslâm ordusu geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Sedye içinde askerlerinin omuzunda taşınan Yâzmân, 14 Receb (22 Ekim)'de, yolda vefat etti. Nâşı, Tarsus'a getirilerek Bâb el-Cihâd'da defnedildi. (6) 


Yâzmân, Bizans'a karşı yapılan gazaların zayıfladığı bir sırada Tarsus'ta bulunan gazilerin başına geçerek bu savaşlara yeni bir hız vermiştir. Karadan ve denizden yaptığı akınlar neticesinde, herhangi 


(1) Taberi, MI, 2103; Vasillev, Macödonlenne, 102 vd. 

(2) Taberi, III, 2104, 2111; İbnU'l-Esir, VII, 420 

(3) İbn Hurdâdbih (101), Maskanin'i Ereğli ile Konya arasına koymaktadır; ayrıca bkz. Vasillev, Macedonlenne, 82 

(4) Taberi, ILI, 213, İbnü'i-Esir (VII, 427) ve İbn Tagrıbirdi (DOI, 71) bu seferden bahsetmekle beraber Maskanin'e kadar ilerlendiğinden bahsetmemektedirler. 

(5) Taberi, ITI, 2114: İbnü'l-Esir, VII, 433; İbn Tagrıbirdi, ITI, 72 

(6) Eski Selinot, bugünkü Selinti veya Selindi olmalıdır, bkz. Vasillev, 
Macedonlenne, 122 

(0 Taberi, IlI, 2130; Mes'üdi. Aynı eser, VII, 72; İbnül-Esir, VII, 449, 
İbn Tagnbirdi. IlI, 78 
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bir kale ve şehrin kesin olarak müslümanların eline geçmemiş olmasına rağmen, bilhassa hudut bölgelerine yeni bir canlılık getirmiş ve Bizans kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. Bizans İmparatorlugunun başına Makedonya sülâlesinin geçmesi ile tarihinin en kudretli devirlerinden birisini yaşadığı bir sırada, kazanılmış olan bu başarılar Yâzmân'ın askeri kudretini ortaya koymaktadır. Onun ölümünden sonra Sugur'dan Bizans'a karşı yapılan gazalar oldukça zayıflayacak ve taarruz sırası Bizans'a gelecektir. 


d) Mu'temid'in Ölümü: 


Mu'temid, zayıf yaratılışlı, idareden aciz bir kimseydi. Oyun ve eğlenceey düşkündü. Bu yüzden halkın işleriyle meşgul olmamıştır. 
Devlet işlerine hâkim olan, işleri bizzat idare eden kardeşi Muvaffak'tı. Bu sebeple halk ondan nefret ederek kardeşi Muvaffak'ı sevmiştir. 

Muvaffak, h. 278 (891)'de vefat edince Türk komutanları toplanarak oğlu Ebu'l-Abbas'a, «Mu'tezidv ünvanıyla Mu'temid'in oğlu Müfevvez'den sonra TI. veliaht olarak biat ettiler. Böylece babasının yetki ve otoritesi ona geçti. Daha sonra halife Mu'temid, oğlunun yerine onu veliaht olarak ilân etmek mecburiyetinde kaldı. 19 Receb 
219 (892)'da vefat edince de Mu'tezid'e biat edildi. 

Mu'temid, öldüğünde elli yaşındaydı. Yirmi üç sene hilâfet makamında kalmıştır. 


ABBASİLER'DE MERKEZİ İDARENİN ZAYIFLAMASI 


Bu zamana kadar merkezi idare, eyaletlerde birbirini takip eden buhranlar ve karışıklıklar ile sarsılmış ve herhangi bir köklü tedbir alınmaksızın yönetimini devam ettirmişti. Merkezi idarenin mali bakımdan kuvvetli olması, geniş hâkimiyet sahalarındaki bir çok problemlere çağdaş çözümler getirmek için yeterli askeri güç bulundurmasına yardım etmişti. Askeri tedbirler başarısızlıkla sonuçlanınca, zamanla durumu düzeltmek amacıyla bir takım yarım yamalak siyasi imtiyazlara müracaat edildi. Girişilen herhangi bir uzun vadeli siyaset, bölgesel menfaatler gözönüne alınmaksızın, sadece merkezi idareyi güçlendirme gayesini güdüyordu. Bu siyasi düzenin devam etmesi, eyaletlerden merkez hazinesine akmakta olan gelirierin devamlılığına bağlı idi. Bu eyaletlerde görülen kendi iktisadi menfaatlerini gözetme eğiliminin artması ise, merkezi idarenin gelirlerini etkilemiş ve bu durum da merkezi idarenin otoritesini devam ettirmesi için gerekli olan gücü sağlamasına tesir etmiştir. 


Mu'tezid, 279 (892)'de hilâfet mevkiine geldiğinde, tarihinde ilk defa olarak merkezi hazine boş kalmıştı.(1) Bu nazik durum acil tedbirlerin alınmasını gerektiriyordu. Mu'tezid'in on yıllık hilâfeti esnasındaki gayretleri sonuç vermedi. Çünkü o, kendi seleflerinin sıkı sıkıya takip ettikleri temel siyasi prensiplerden ayrılamamıştı. Daha sonrakilere de intikal eden bu siyasetteki kendi kendini tahrip etme tohumrları, hükmünü sürdürmüş ve daha sonra gelenlere, merkezi idarenin çöküşüne sebep olan, daha güç problemleri ortaya çıkarmıştı. Askeri ikta sistemi, eyaletler üzerindeki hâkimiyeti muhafaza etmek için tek vasıta oldu ve mütegallibün ve eshâbü'l-etraf gibi merkezi idareye karşı gelen askeri liderlerin ortaya çıkmasına ve bazı bölgelerde idarenin bağımsız hale gelmesine yol açtı. Merkezi idare, bu hareketi kontrol altına almak kendisinin doğrudan kontrolü altında bulunan diğer bölgelerdeki varlığını (bütünlüğünü) devam ettirmek için mücadele verecek kimselere daha fazla para verme ihtiyacını hissetti. 


(1) Hilâlu's-Sabi. RKitabu'l- Vüzeru, 9 vd. 
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Paranın bu son bölgelerden gelmesi gerekirken, acilen ihtiyaç duyulan gelirlerin akışını sağlama. bağlamak için yeni bir vergi, çift resmi ihdas olundu. Asker-bürokrat ikilisinin mensupları bu yeni sistemi kendi yararlarına kullanmakta gecikmediler ve durumdan istifade ile kendilerini zengin etmede birbirlerine göz yumdular. Vergi yükünün artmasına ilâve olarak onların ellerinde tuttukları toprakların çoğalması, bir çok küçük toprak sahibini topraklarını terketmeye zorladı. 
Bu şekilde kırsal nüfusun yerinden oynaması, iç ticaret yolları şebekesine hâkim olmaya teşebbüs eden ve kervanlara saldıran atlı eşkiya- nın çoğalmasına zemin hazırladı. Bütün mühim ticaret yollarına karşı başgösteren bu ciddi tehdit, bir araya gelmesi beklenmeyen guruplar arasında yeni çatışmaları ve umulmadık ittifakları ortaya çıkardı. 

Kendi içindeki çıkar çevrelerini harekete getirmesi ile, merkezi idare ticareti korumak için kuvvet bulma hareketine girişmek zorundaydı. 
Askeri-idari ikta iç bölgelerden gelen vergiyi önemli ticaret yollarındaki ticareti de içine alacak şekilde genişletti. Bu aynı zamanda dış bölgelerden imparatorluğun merkezine akan askeri gurupların ihtiyaçlarına tahsis edildi. Bu guruplardan biri, Hazar denizinin güney batı sahilinin yerli halkından olan Deylem gurubu, merkezi idarenin çökmesinde önemli bir rol oynamıştı. Bu arada, kırsal bölgelerde yaşayan topluluklardan şii görüşlü bir isyan hareketi başlamış ve devletin dagılmasını hızlandırmıştır. 

Bu huzursuzluk emarelerinin hepsi iyi bir devlet adamı Muvaffak'ın idarede bulunduğu sırada kendini göstermekteydi. Muvaffak devrinde alınan tedbirlerle bu zayıflıklara hâkim olunduğu gibi imparatorluğun rahatlaması da sağlanmıştır. Müthiş hasımlarının üstesinden gelmekle Muvaffak, uzun vadeli bir siyaset düşünmeye başlamıştı. Ama yakalandığı gut hastalığı bunu güçleştirdi. Onun siyasetinin ne şekilde olduğunu bilmiyoruz, fakat onun askeri-idari İkta sistemine son vermek için harekete geçmesi, siyaset uğruna müsamaha edilen bir sistemin tehlikelerinin farkında olduğunu göstermektedir. O, aynı zamanda mevcut durumu değiştirme yönünde yapılacak herhangi bir değişiklik teşebbüsünün, güçlü muhafazakâr çevrelerin şiddetli direnişi ile karşılanacağının da farkındaydı. Gariptir ki, Muvaffak naipliğinin ilk yıllarında bu çevrelerin desteğini kazanmak için onların güçlenmesine bir dereceye kadar yardımcı olmuştu. 
İmparatorluktaki güç dengesinin ortaya çıkması, bu çevrelerin yararınaydı ve bu kesim rahatsız edilmekten hoşlanmıyordu. 


18 — MU'TEZİD DEVRİ (279-289/892-902) 


a) Mu'tezid ve Halife Olması: 


Mu'tezld (Ebu'i-Abbas Ahmed b. Talha), Mu'temid'in iktidarına iştirak eden Muvaffak'ın Zirar adındaki cariyesinden Zilkâde 242 (NI. 
san 857)'de Samerra'da doğan oğludur. Mu'tezid, daha Muvaffak'ın son iki yılı esnasında iktidarın hakik: sahibi olmuş ve Mu'temid'in Recep 219(892)da ölümünden sonra da hilâfet tahtına geçmiştir.(1) 


b) Mu'tezid'in İç Politikası ve Ölümü: 


Babasının ilk siyasi hareketine muhalif olan Mu'tezid de güçlü bir kimseydi ama kesinlikle pratikliğe yatkın değildi. Aslında o, temel. 
de müesses nizamı korumak için sadece küçük taktik değişmeleri kabul edebilecek bir muhafazkârdı. 279-289 (892-902) yılları arasındaki halifeliğinde kendi hâkimiyetindeki çok açık huzursuzluk alâmetlerini farketedememiş ve heryerde başgösteren değişiklik ihtiyacını karşılamak için hiç bir teşebbüste bulunmamıştı. Bunun yerine o, kendi hükümetinin her unsuru üzerinde kendi şahsi hâkimiyetini kuvvetlendirmek için her fırsatı değerlendirmekteydi. Böyle muhafazakâr bir idareci için askeri ve mali işlerin ayrılması siyaseti, sadece siyasi bir dogma değil, aynı zamanda her ikisinin de idaresini elde etme vasıtası idi. 
Bununla beraber yine de onun kendi gayelerini gerçekleştirmek için aldığı bütün tedbirler ve dar görüşlü siyaseti, aksi bir neticeyi ortaya çıkardı. 

Mur'tezid, farklı ırklardan oluşan, nispeten kuvvetli ve birlik içinde bir ordu devralmış ve bu orduyu uygun bir şekilde kullanmak için büyük bir plân yapmıştır. Bu plân, orduyu herbiri özel bir vazife icra edecek üç ana bölüme ayırmayı esas alıyordu. İlk bölüm seçme askerlerden oluşuyordu. Bunlar, daimi olarak görev yapacak, Bağdad'ta bulunacak, merasim hizmetlerini görecek ve herhangi bir olay halinde derhal müdahale edebilecekti. Piyade ve süvari olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Piyade sınıfı çoğunlukla Sudanlılar'dan ve biraz da Deylemiler'den meydana geliyordu. Bunlar kendilerine barınak olarak inşa 


(1) İslâm Ansiklopedisi, Mu'tezld maddesi. 
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edilen barakalarda oturdukları için ve özel görevleri sebebiyle masaffiye diye adlandırılıyorlardı. Vazifeleri icabı merasimlere en çok katılan ve savaşta çok faal olan süvariler ise sadece daha iyi donatılmış değil, -aynı zamanda daha seçkin kimselerden oluşuyordu. Genellikle komutanların, şeflerin ve diğer ileri gelenlerin çocukları idiler.(1) Bunlarm bir kısmı Arap, bir kısmı ise Arap değildi. Arap olmayanlar arasında Hazar unsuru göze çarpmaktaydı.(2) Hepsi sarayda oturur, halife ve çevresinin muhafızlığı görevlerini ifâ ederlerdi. Bunlar, değişik sebepler dolayısıyla fursun (piyade), hassa (seçkinler) haceriyye (odalarda oturanlar), gılman (hizmetçiler) ve memdâlik (köleler) gibi isimler almışlardı. Bu son tabir belki onların satın alındıkları kanaatini hatıra getirebilir, ama biz biliyoruz ki onlar üstün bir menşe'den geliyorlardı. 
Bunlar arasında özel kabiliyet gösterenlerden herbiri, halifenin hizmetindeki genç kahraman rütbesine erişirdi.(3) Hepsi sarayda itibarlı bir şekilde görev yaparlardı. Maaşları merkezi hazineden karşılanmak- ta idi. Bunların sayısı önceleri yüzü aşmaz iken sonraları bu sayı hızla artmaya başladı. 


Mu'tezid'in ordusunun ikinci kısmı, birinci kısma göre daha az kabiliyetli piyade ve süvarilerden oluşmaktaydı. Bunlar askerü'l-hizmet ve aynı zamanda şurta olarak bilinmekteydi. Bunlarm vazifeleri Bağdat ve civarındaki düzeni muhafaza etmekti. Aynı zamanda şehre giden yollarm güvenliğini sağlamakla yükümlü idiler. Ayrıca halifenin doğrudan kontrolü altında idiler. Bunların maaşları birinci gurupta olanlardan az idi ve yine merkezi hazineden ödenmekteydi. 


Üçüncü kısım ise, askerw'd-dün denilen kabiliyet bakımından en alt seviyedeki kimselerden oluşmaktaydı. Diğer isimleri olan mauna (yardımcı teşkilât), onların vazifelerini ifa etmektedir. Komutanlarının liderliğinde, eyaletlerde devlet otoritesini güçlendirmek için gönderilirler, bölgede polis görevini görürler, ihtiyaç hissedildiği zaman vergi vermede güçlük çıkaran kimselerden vergilerin alınmasında mali idarecilere yardımcı olurlardı. Bu, onların mali işlere müdahalesine izin verildiği anlamına gelmez. Çünkü bunlar bağlı bulundukları eyaletten maaş alırlardı. Fakat, askeri ve mali işler kesin olarak birbirinden ayrıldığı için maaşların dağıtılmasında bir sivil memur (munfik) görevlendirilmişti. (4) 


(1) Hilâlti's-Sabi. Rusüm Daru'i-Hilâfe, 71-72. 
(2) Taberi, III, 2263; İbnti'l-Esir, VII, 376 
(2) Taberi, III, 2265 
(4) Hilâl0's-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 11-17, bu teşkilâtın ayrıntıları, günün resmi dilinde ihtimamla işlenmişti. aMunfik> terimi için bkz. Hilâlü's-Sabi. Vüzerâ, 158; Miskeveyh, 1, 153. 
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Mu'tezid, Muvaffak'ın naibliğinin ilk yıllarında onun yardımcılıgını yapmış olan Ubeydullah b. Süleyman b. Vehb'i vezir tayin etti. Bu zât, aynı zamanda Mur'tezid'in karısının büyükbabası olduğu için daha itibarlı bir mevkiye sahipti.(1) Ayrıca Ubeydullah, eyaletlerde bulunan orduların komutanları üzerinde de söz sahibi ldi.(2) Diğer taraftan mali işlerde hükümdarı temsil eden güvenilir biri yetkili kılınmış ve eyaletlerdeki mali işleri idare etme yetkisi ona verilmişti. Bu görevleri yerine getirmek için bu eski vezir, hükümdarın kayınpederi ve kendi oğlu Kasım'ı kendisine yardımcı tayin etti.(3) Bu, kılı kırk yaran düzenlemelerin devlete kesin olarak bir istikrar sağlaması ümid ediliyordu, fakat bunlar muhtelif mahalli meselelere son verecek herhangi bir tedbirle desteklenmediği için, bütün plân daha ilk sarsıntı- da başarısız kaldı. 


Öncelikle göze çarpan mesele, hazinenin boş olması meselesiydi. 
Samani hükümdarının 279(892)'da ânl ölümü üzerine, Samaniler'in topraklarını ele geçirme gibi bir çok grup tarafından desteklenen bir çözüm ortaya çıktı. Bir kere daha, Horasan'daki Tahiri kalıntıları ve Taberistan şiileri, bu bölgelerin kendilerinin olduğu iddiasıyla, Samani gücünün yokluğundan istifade etmek istediler. Daha güneyde Saffariler'den Amr b. Leys de Samaniler'i ülkeden çıkarmak için fırsatın doğduğu düşüncesindeydi. Daha önceleri Tahiriler'den boşalan doğu bölgelerinin her tarafında Samani idaresini güçlendiren ve onlara devlet hazinesinden yardımda bulunan merkezi idare, şimdi Saffariler'le pazarlık etme konusunda çok daha müsait durumda bulunuyordu. Bu sadece devlet hazinesinden gelen yardımdan doğan bir durum değil, aynı zamanda Mu'tezid'in onlara Samani hâkimiyetini tayin için senede dört milyon dirhem ödemesinden ortaya çıkmıştı.(4) Saffariler önceleri Horasan ve Taberistan'ın birleşik kuvvetlerine karşı başanlar kazandılar ise de, daha sonralar Samaniler tarafmdan yerlerinden 8ökülüp atıldılar. Amr, yakalandı ve Bağdat'a gönderildi. Mu'tezid, doğuda Samani İsmail b. Amed'in hâkimiyetini tanımak ve Saffariler'e karşı mücadelesini sürdürmek için ona üç ilâ on milyon dirhem arasında bir para ödemeye mecbur kalmak suretiyle küçük bir duruma düştü(5). Bu tehlikeli durum, Bağdat'a çok fazla ümid edilen geliri getirmediyse de, Horasan'da Tahiriler'den arta kalanları getirdi. Bu ise merkezi idarenin mali güçlüklerine yenilerini ekleyen bir âmil idi. 


(1) Said b. el-Bıtrik, Nazmü'i-Cevahir, 74, Paris, 1909 

(2) Taberi, 1IlI, 2152, 2155; Mes'üdi, Mürdet'z-Zeheb, ITI, 114 
(3) Hilâlü's-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 20 

(4) Taberi, 2133, 2151, 2183, 2188 

(5) Taberi, 2194, 2203, 22041 
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Bu dirayetli vezir, merkezi idarenin yukarıda izah edilen yeni meselelerini halletmek için çok fazla ihtiyaç hissedilen paray bulmak zorundaydı. Her ne kadar kendisi ehliyetli ve kabiliyetli bir kimse ise de, plânlama kabiliyetinin yetersiz olduğu söylenebilir. Daha doğrusu onun ihtisası mali konulardan çok idari konularda idi. İlk önce vezir Ubeydullah, kameri takvimin karışıklığı sebebiyle mahsuller için. Nisan ayında toplanması gereken vergilerin Haziran'da toplandığını gördü. Vergilerle ilgili olan bu anormallik karışıklığa sebep oluyor ve herkes kendi menfaatine uygun olduğu şekilde hareket ediyordu. (1) Ubeydullah, daha karmaşık diğer bir meseleyi, İslâm hukukunda veraset meselesini halle teşebbüs etti. Muvaffak'ın sıkı idaresinden önce bu meselelere kadılar bakmakta idi, fakat devlet veraset meselesi ile İlgili hususi bir daire oluşturdu. Bunun amacı kanunun sıkı bir şekilde uygulanmasıyla sahipsiz ve hiç bir hak sahibi olmayan mirasları hazineye aktarmaktı. Ancak devletin bu müdahaleden vazgeçmesi için bir çok sebep vardı. Bu daire için sarfedilen para, bu müesseselerin gelirinden fazlaydı. Tabii olarak, bunlar kaldırıldı ve veraset meselesi yine kadılara bırakıldı. (2) Yine bu dönemde ekonomik sahada alınan diğer bir tedbir de devlet işyerlerinde çalışan işçiler için hafta- da beş gün çalışma kararı idi. Cuma gününe Sah günü de ilâve edildi, ama maalesef işçilere Salı günü için ücret ödenmemekteydi.(3) Bütün bu tedbirler hükümeti biraz masraftan kurtardı ama devlet hazinesi için daha pek çok paraya ihtiyaç vardı. 


Bu eski vezir şaşırtıcı bir süratle Furat kardeşleri hapisten çıkararak onları mali işlerde kendisine müşavir tayin etti.(4) Bunların çalışmaya başlamasıyla gelirler artmaya başladı. Bildiğimiz kadarıyla bunlar askeri-mali İkta sisteminin yararına çalıştılar. Fakat bunlar Kabâla sisteminin Mısır'da Me'mün zamanından beri yürürlükte oldugunu bilmekteydiler. Bunun bir tür vergi sistemi olan bir çift resmi sistemi olmadığı ve çift resminin tehlikeli sonuçlarından korunmak için bir ihtiyat tedbiri olduğu unutulmamalıdır. 


Bağdat'ın zorlayıcı şartları ve menfaatleri, devlete bağlı olan geniş bir insan kitlesinin var olması sebebiyle, çift resmi merkezi otoritenin direkt kontrolünde olan bölgelerde uygulanmaktaydı. Furat kardeşler, Tayy kabilesinden Ahmed b. Muhammed ile temas kurarak merkezi hazineye günde 7000 dinar ve senede toplam 2.520.000 dinar ödeme ga- 


(1) Taberi, 2143; Mes'üdi Kitabu't-Tenbili, 216 

(2) Taberi III, 21951; A'rib b. Sa'd, Silat Tarih e(-Taberi, 18, M.J.de Goeje neşri, Leiden, 1897. 

(3) Hilâlü's-Babi, Kitabu'l-Vüzerâ, 22 

(4) Hilâlü's-Sabi. Aynı eser, 18 
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rantisi karşılığında şehre giden ana ticaret yolları da dahil olmak üzere başkent çevresindeki bölgenin mümessilliğini teklif ettiler.(1) Bunlar aynı zamanda 283 (896)te Güney Suriye ve Mısır'da hüküm süren Toluniler'in yeni hükümdarı ile daha önce Muvaffak zamanında yapılmış olan antlaşmayı yenilemeye muvaffak oldular. Onların askeriidari iktası için Toluniler'in senede ödemek zorunda oldukları para iki katına, yani 450.000 dinara çıktı ve Toluniler aynı zamanda el-Cezire ile ticaret yapan Kınnesrin'e giriş hakkından vazgeçtiler.(2) Furatlar'ın iyi niyetiyle yapılan ve devletin yararına olduğu açık olan bu düzenlemeler imparatorluğun menfaatlerini ilgilendiren geniş mikyaslı ve arzu edilmeyen sonuçları da beraberinde getirdi. Bunlar Mu'tezld'- in ihtimamla inşa ettiği dayanaksız binayı çökerten sarsıntıyı ortaya çıkardılar. Eyaletlerde bulunan hemen her askeri lider kendi bölgesindeki mali işlerin kontrolünü istiyor veya ele geçiriyordu. Eşraf, kabile reisleri, zengin tüccarlar ve büyük toprak sahipleri, benzer imtiyazlar elde etmek ümidi ve kendi mahalli menfaatlerini korumak endişesiyle harekete geçtiler. Mu'tezid, önce ileri gelenlerden oluşan kuvveti kullanarak otorite tesis etmek istedi ise de mümkün olmadı. Her halükârda askeri-idari iktanın taleplerine boyun eğmek zorundaydı.(3) Çift resmi toplayanlar, elde edilen parayı kendileri için gerekli olabilecek silâhları satın almada kullandılar. Böylece çift resmi toplama ile askeri-idari ikta sistemi arasındaki ayırım nazari hale geldi. 


Asker-bürokrat kesiminin üyeleri kendi zenginlik ve güçlerini artırmada geç kalmadılar. Evvelâ devlet memurları, vergi toplayıcıları olarak işe karıştılar ve başta vezirin kendisi vergi toplayıcısı oldu.(4) Furat kardeşlerin yerine, yeni duruma daha iyi uyum gösterecek olan Cerrâh kardeşlerin geçtiğini söylemeye lüzum yoktur.(5) Yine bu cümleden olarak, ikinci askeri gurubun komutanına, Bağdat sahibu'ş-Şurtasının, merkezi idarenin mali işlerine müdahalesine mürsaade edilmesi manidardır. 


Tahmin edileceği gibi Sughur, belli bir askeri güce sahip olan lidertlerin ana hedefi idi ve bunlann merkezden uzak bölgelerde hâkimiyet kurması isteniyordu. Uşurusana emirleri neslinden olan diğer bir Afşin, Muhammed b. Divdest (daha çok İbn Ebi's-Sâc olarak bllinir) Samerra'nın daha ilk günlerinden beri Abbasiler'in hizmetinde bulunmuş olan adamları ile birlikte, Mu'tezid'i, Ermenistan ve Azerbay- 


(1) Hllalü's-Sabi, Kitabu'l.Vüzerâ, 11 

(2) Taberi, IYI, 2185; İbnü'l-Esir, MI, 340 
(3) Taberi, ITI, 2136-46 

(4) Makrızi, Hitat, I, 82; Miskeveyh, Iİ, 16 
(5) Taberi, III, 2190 
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can'ı bir askeri-idari ikta olarak kendisine vermeğe zorladı.(1) Hamdaniler gibi mahalli Arap reisleri ileride bahsedileceği üzere el-Cezire Sugur'unda bulunan müstahkem mevkileri ele geçirdiler.(2) Bölgenin diğer Arapları, bölgedeki ticaret mallarının vergilerini kendi adlarına toplamaya başladılar(3). İmparatorluğun her yerinden tüccarların geldiği ve Sugur'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tarsus'ta, Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar olan bütün kuzey hududu içine alan yeni bir durum ortaya çıktı.(4) Bu durum aynı zamanda İslâm devleti ile aralarında ticari münasebeti olan bütün ülkeleri, Bizans, Rusya, Avrupa hattâ İsveç'i bile etkilemekte idi. Bu, ayrıca Bağdat'ın zengin tüccarlarını, Mu'tezid'in Bizans asıllı annesini, anne annesini ve dedesini ilgilendirmekteydi. Onun Grekçeyi çok güzel konuşması yadırganmamalıdır. (5) 


Tarsus'daki mesele, toplumdaki bir kısım unsurların, Bizanslılar'ın Suriye limanlarında ticaret yapmasını engellemek için Bizanslılar'a karşı aktif bir korsanlık faaliyeti başlatmış olmalarıydı.(6) Bu hareketler Suriyeliler'i, Mısırlılar'ı ve Bizanslılar'ı öfkelendirdi. Daha doğuda Sumeysat, Mardin ve Âmid'de bulunan Arap kabile reisleri ticaretten daha büyük pay almak için birbiriyle mücadele ediyorlar ve Tarsus ile doğrudan rekâbete giriyorlardı. Dicle ve Fırat yoluyla daha iyi ticari imkânlar elde edebilecekleri Bağdat ile iyi münasebetler kurmaya teşebbüs ettiler. Onların doğukdaki komşuları Ermenistan ve Azerbaycan, Kafkaslar yoluyla Avrupa'dan yapılan ticaretle daha fazla alâkalı idiler. 
Bu ticaretin bir kısmı Hazar denizi vasıtasıyla Gürgân ve Taberistan limanlarına doğru yayılmakta ise de bu durum Kafkaslar'm iç taraflarındaki yollar için ciddi bir tehlike teşkil etmemekte idi. Asıl tehlike tamamen beklenmedik bir yerden, Samani hâkimiyetindeki topraklardan gelmekteydi. Önceleri Tahiriler'in ticarete hiç ilgi göstermedikleri ve Asya ticaret trafiğinin yavaş yavaş çöktüğü görüldü. Çin ile geniş ticari münasebetleri olan Sağdlular'ın toprakları üzerinde kurulan Samaniler'in ticarete bakışları farklı idi. Asya'nın çevresindeki deniz yolunun Çin ticaretini kendisine çekmesi üzerine bu müteşebbis kimseler dikkatlerini diğer bir ticaret yoluna yani Baltık sahillerin- den gelip Kafkaslar'a kadar uzanan bölgedeki ticarete yönelttiler. İskandinavya'da ve Volga boylarında bulunan ve hicri birinci ve dördün- 


(1) Taberi, 1222, 2165 

(2) Taberi, 2141-5, 2185 

(3) Taberi, 2138; İbnü)-Esir, VII, 252 

(4) İstahri, 64 

(5) Hilâlü's-Sabi, Rusüm, 89; Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, VIII, 108, 113 
(6) Taberi, III, 2165; Mes'0di, Aynı eser, VIII, 77 
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cü asırlar arasındaki tarihleri taşıyan binlerce İslâmi sikkenin bulunması muhtlif milletlerin bu geniş ticaretle ilgisi olduğunu ortaya koyar. Doğu-batı Afrika ticareti örneğinde olduğu gibi, Avrupa ticareti de Slâvlar, Bulgarlar ve Hazarlar gibi muhtelif aracılar vasıtasıyla yürütülmüştür. Afrika'daki çağdaşları gibi, bu insanlar da ticari sırları konusunda kıskançtılar ve yabancıların kendi topraklarından geçmelerini istemezlerdi. Bu aracı milletlerden herbiri, kendi arazileri üzerindeki tüccarların gelip gidişinden yarar sağlarlar ayrıca giriş noktalarında geçiş ücreti alırlardı, Onların özel ihtisası ve Volga'nın ağzındaki bu ticaret merkezlerine yakın olmalar sebebiyle, Samaniler, Hazar denizinin doğu taraflarındaki bu ticareti Harizm'in elinden almakta pek fazla güçlük çekmiyorlardı.(1) Ticaretin ehli olan bu kimseler devletin koyduğu tarifeleri ve vergileri tabii olarak sevmiyorlar ve bu ticaretten en büyük payı elde etmek istiyorlardı. Gerçekten bu devirde Ceyhun'dan geçiş vergisi olarak sadece bir tek vergi konuldugunu biliyoruz. Bundan başka bu vergi, yüklü eşek, katır veya attan bir dirhem, deveden iki dirhem şeklinde idi.(2) 


Bu geçiş noktalarının, az da olsa esir ticaretini caydırmak için kullanılmaları anlamlıdır. Her genç Türk kölesini nakledilmesi için bir ruhsata ilâve olarak 70-100 dirhemlik bir vergi ödenmesi gerekmekteydi. Kadın Türk esirler için ruhsat gerekmiyordu ama bunlara da yaşlarına göre 20-100 dirhemlik bir vergi isteniliyordu. Bunun tek makul sebebi, Samaniler'in bilhassa kendi ülkelerinin etrafında yaşayan Türk göçebelerin gücendirilmemesidir. Hakikaten de bu uygulama için sadece Türk kölelerin seçilmesi gerçeği bu hükmü desdekler. Bu geçiş noktalarının diğer ilginç kullanımı da, imparatorluğun merkezine Orta Asya'dan gelen zengin madenlerden elde edilen gümüşün kaçakçılığını durdurmaktı. Bu iç iktisadi endişeler sebebiyle yapılmakdaydı. Çünkü gümüşün âltına karşı değeri hızla yükselmekteydi. Bunun için bütün yolcu eşyaları kontrol ediliyordu.(3) 


Bu karmaşık durumla kazşılaşıldığında bu meseleleri halledebilmek için Mu'tezid bunların öncelik sırasını kararlaştırdı. Mu'tezid, ticari akış ile ilgili olınasına rağmen ne ticaretle, ne de diğer herhangi bir yolla ilgilendi. Onun asıl mesuliyeti mevcut durumu muhafaza etmek ve onun daha fazla kötüye gitmesini durdurmaktı. Samaniler'le 


(1) İstahri, 218, 221, 225, 229; İbn Hurdadbih, 154; İbn Rusteh, 141; İbn z Fadlan, Risale, 74, 98, 103, 145, Dahhan neşri, Şam 1959. 
(2) Mukaddesi, 340 
(3) Maksidi'nin raporunda yer alan bütün bu bilgiler, Barthold tarafından tamamen yanlış anlaşılmıştır. Bkz. W. Barthold, Turkestan, 239, 40. 
London, 1928. 
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savaşmak için herhangi bir sebep yoktu. Ermenistan ve Azerbaycan'ı İbn Ebi's-Sâc'a verdi. Bizanslılar'la savaşmaya da niyeti yoktu. Toluniler'le ise makul bir anlaşma yaptı. Onun halihazırdaki meseleleri, Bağdat'tan Rey'e kadar doğu bölgeleri ile olan hayati bağı emniyete almak, el-Cezire'nin problemli Sugur'una biraz çeki düzen vermek, Bizans'ın. Tarsus'a karşı tahriklerini sona erdirmekle sınırlı idi. Mu'- tezid, büyük bir enerji ile bu amaçlarını gerçekleştirmeye girişti. Onun askeri gayretleri doğu sınırında istenilen neticeyi vermedi. Askeri-idari ikta sisteminin daha iyi uygulanmasıyla vezir, çevredeki bölgelere bir parça olsun istikrar getirebilirdi.(1) 

Rakiplerinin kendi aralarında bölünmeleri sonucu askeri bir başarı kazanan Mu'tezid, el-Cezire üzerine yürüdü. Sumeysat, Amid ve Mardin kalelerini kolayca ele geçirdi. Bu bölgedeki Arap ve diğer unsurlar arasındaki ittifak, kendi kuvvetlerinden gelen baskı karşısında bozuldu. Önceleri Hariciler'le işbirliği içinde olan Şii Arap Hamdâniler, müttefikleri Hariciler'e boyun eğdirmek için Mu'tezid'in kuvvetleriyle ittifak kurdular. Bu hizmetlerine karşılık olarak Mu'tezid, onlara kalelerinin bulunduğu Mevsuf bölgesini askeri-idari ikta olarak verdi. Böylece Hamdani kuvvetleri merkezi idarenin üçüncü kısmının bir parçası oldu. Bu durumda Hamdaniler, Bağdat'ın desteklenmesinde önemli bir rol oynadılar. Şüphesiz bu politika onların menfaatineydi. Sugur kalelerindeki diğer Araplar ise Hamdani örneğini takip ettiler ve Mu'- tezid'in çevresinde toplandılar. Bunların ittifakından emin olmak için Mu'tezid, Rakka'da kendi oğlu Muktefi vasıtasıyla kuvvetli bir askeri merkez oluşturarak Bağdat'a döndü. 


Mu'tezid, İkna yoluyla korsanları aleyhte faaliyetlerinden vazgeçirebileceğini düşündü. Bu vazife ve askeri harekâtın sonuçlarını takip etmek maksadıyla Mu'tezid, kendini temsil etmek üzere en bilgili memuru ve bütün Kuzey-doğu bölgesinin komutanını gönderdi.(2) Tarsus'ta bir hadise olmadı fakat Azerbaycan'da ciddi bir karışıklık başgösterdi. Muhtemelen Ermeni asıllı bir müslüman ve İbn Ebi's-Sâc'ın ordusunda önemli bir şahıs olan Vasif, bölgede yapılacak yeni düzenlemeler konusunda komutanı ile anlaşmazlığa düştü. Bu bölgede yaşayan birisi olması sebebiyle, Vasif kendi ticaretlerinin çöküşünün 60- nucunda ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü düşünme konusunda da» ha iyi bir durumdaydı. Bu sebeple Vasif adamlarıyla Sugur'un ileri kalelerinden biri olan Malatya üzerine yürüdü ve burayı ele geçirmekte güçlük çekmedi. Bizanslılar, kendi topraklarına yakın bölgelerde ti- 


(1) Taberi, III, 2140-1, 2147, 2152, 2155-6, 2161, 2178 
(2) Taberi, III, 2184 
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cari merkezler'in kurulmasına mani olmuyorlardı. Nitekim Vasif'e karşı bir tavır almadılar. Fakat Mu'tezid, Malatya'nın mâmurluğunun daha güneydeki ve el-Cezire'nin doğusundaki diğer pazarların zararına olacağını anlamakta gecikmedi. Buradaki düzenlemelerin alt üst olmasından ortaya çıkacak olan meselelerc çok çabuk çözürc buldu. Mu'tezid, vakit kaybetmeden el-Cezire Arapları'nın da dahi! olduğu bütün kuvvetlerini harekete geçirerek Vasif'ırn üzerine sevketti. Çaresiz kalan Vasif, Bizanslılar'a iltica etmeye çalıştı ise de süretie yolu kesilerek yakalandı. Vasif'ın ordusu halifenin kuvvetlerine katudı.(1) Bundan sonra Mu'tezid, Sugur'daki şehirleri teftiş etmek için büyük o'r gezi yaptı. 
Tarsus'ta fevkalâde bir adım attı. Bu onun en önemli hareketidir. 


Mu'tezid, hayatının son üç yılında yeni meselelerle karşılaştı. Bunlardan biri zaten daha önce neredeyse patlak vermek üzereydi. Çok yakın bir zaman önce yatıştırnılmış olan Güney Irak'ta âni bir isyanın patlak vermesi onu hayrete düşürdü. Belki o, insanların niçin ekmek için bağırdığına hayret eden Marle Antoinette'in durumuna düşmüştü. Mu'tezid, süküneti tesis etmek ümidiyle imparatorluk için yeni bir siyasi düzen kurma yolunu seçmişti. B'ı durum, imparatorluğun her yanını sarsan bir isyanın patlak vermesi şeklinde aksi bir neticeyi ortaya çıkardı. Bunun olması muhakkaktı. Böyle isyanın yaklaşmakta olduğunun alâmetleri epey zamandır görülmekteydi. Fakat bazı çevreler bu alâmetleri farketmekten çok uzaktılar. Güçlerine güvenen ve devletin desteğinden emin olan bu kimseler, kendilerinin hayrına olmayan en önemsiz değişikliği gözönüne almakta çok mağrur görünüyorlardı. Nitekim bunlar patlamakta olan isyana müstahak olmuşlardı. 

Bu isyan, muhtelif yrlerde ve değişik liderlerin başkanlığında ortaya çıktıysa da, isyanın patlak vermesinde ortak olan üç ana özellik zikredilebilir: 

I — Mahalli menfaatler. 

2 — Kırsal memnuniyetsizlik. 

3 — Şiilik. 

Askeri-idari ikta sistemi mahalli menfaatler dikkate alınarak yürütülmüyordu. Bu müessese, merkezi idarenin ve asker-bürokrat ikilisinin yararına işlemekteydi. Bundan başra bölgelerde ayrı ayrı ve kuvvelli askeri güçlerin mevcut olması şüphesiz daha zayıf olan bölgelerin zararına idi. Kendi hayati menfaatlerini korumak için yukarıda bahsedilen kimselerin müesses düzene karşı silâhlı bir başkaldırma- dan başka çareleri kalmamıştı. 


(1) Taberi, IlI. 2195-8; Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, VILI, 196-9 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Her zaman olduğu gibi, bu tip insanlar, bir gün kprtuluş günü geleceği ümidiyle kendilerine yapılan haksızlıklara sabırla tahammül gösterirler. Bunlar durmadan artan verginin yükünden kurtulmak için yeni kaçamak yolları bulmak zorundadırlar. Buna mukabil şehir nüfusunun zengin kimseleri, vergilendirilmeyen zenginliklerini vicdansızca sayıp dökmekle meşguldüler. 


Açıkça göze çarpan bu eşitsizliği düzeltmek için yapılacak herhangi bir teşebbüs, güçlü çıkan çevreler tarafından kolayca bertaraf edilmekteydi. Çift resminin yürürlüğe konması, uzun bir süredir tâhammül gösteren vergi mükelleflerine artık herhangi bir kaçamak yolu bırakmamış, aksine onları ümitsizliğe sevketmişti. Küçük toprak sahipleri kendi mülklerini kaybetmiş, büyük toprak sahiplerinin sayısı ise hızlı bir şekilde artmıştı. Suriye ve Irak'ın münbit topraklarına komşu olan bölgelerdeki, sayıca kabarık göçebeler, kendi topraklarını terketmek zorunda kalan bu ahaliden oluşmuştur. Bunların çoğu kendi efendilerine karşı Zenci isyanını desteklemekte ve kendi acılarının intikamı için heran bir fırsat kollamaktaydılar. 


Şiilik, başlangıcından beri geleneksel bir muhalefet hizbi ve bu gibi muhtelif isyan hareketlerine bir vasıta olmuştur. Emeviler devrinde ortaya çıkan Şii isyanlarının, bir imam dışında hiç bir şeyleri ortak değildi. Bu imam Hz. Peygamber (s.a.v.) soyundan seçilir ve Emirü')- mü'minin ünvanını alırdı.(1) Belli bir Şii ideolojisinin yokluğu ve onların bir konu üzerinde çok farklı görüşlere sahip olmaları, Şiiliğin mezhepçi tabiatını açıklamaya yardımcı olur. Diğer taraftan müslüman toplumunun kendi birliğini korumak hususundaki ortak isteği o kadar güçlü idi ki bu, Abbasiler'i Şii mezhepçiliğinden ayırmaya 2orladı.(2) Bundan başka Şiiliğin Küfe'de olsun, Merv'de olsun mahalli hareketlerle birlikte olması, Sünniler'in kuvvetle iddia ettiği evrensellikten Şiilerin mahrum olduğunu ortaya koymaktadır. 


Zeyd'in 122(740)'de Küfe'de isyan etmesinden beri, onlar haklarını elde etmek için savaş yolunu seçtiler. (3) Ayrı ayrı Şii hareketini yöneten Ehi-i Beyt'in diğer üyelerinin, Hz. Hüseyin'in meşrü haklarına tesir etmediği görülmektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in torunu bile, olmayan Hz. Ali'nin üçüncü oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye'nin vârisleri olan Abbasiler, Hz. Hasan'- ın nesline dedelerinin Emevi'ler'in hilâfete geçmekte gösterdikleri feragat zaaflarını yenmelerine imkân tanımışlar ve kendi iddialarını öne 


(1) Shaban, İslamic History, 1, 179-81 
(2) Bhaban, The Abbasid Revolutlon, 132, 148 
(3) S&haban, Aynı eser, 14 
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sürmüşlerdi. Bu, Halife Mansur zamanında Saf Ruh ayaklanması ile kendini göstermişti. Bundan böyle Hüseyiniler geçerlilikleri ile kendilerini tatmin ederek eylemsiz taraf olarak kaldılar, buna mukabil Hasaniler eylemci tarafın öncülüğünü yapmaya devam ettiler. 


Hz. Ali evlâdından Hz. Hüseyin kolunun son hareketi Halife Me - mün'un genel bir uzlaşma sağlama konusundaki ne olacağı belirsiz teşebbüsünde, onunla işbirliği yapmak oldu. Bununla beraber Halife Mütevekkil'in Sünni baskısı, Şii liderleri iddialarının faydasızlığına inandırdı. Onların on ikinci imamının 265(878)'te kaybolması bu iddislardan vazgeçildiğini göstermektedir. Bunun aksine Hasaniler, Fas'ta İdrisiler adında 172(789)'de bir hanedan tesis ettiler. Bunlar gerçek Şiiler olarak tarif edilebilir. İdrisiler, Yemen ve Taberistan bölgelerinde bir dereceye kadar destek temin etmeye muvaffak olmuşlardır. Bu bölglerdeki Hasaniler, atalarının mirasına sadece kendilerinin vâris oldukları iddiasıyla kendilerine Aleviler demişlerdir. Abbasiler, Talibiler tabirini Hz. Ali'nin bütün ahfadı için kullanıyorlardı. Abbasiler'e göre bunlar arasında bariz bir fark yoktu. Yani aslında Abbasiler Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'in kızı Hz. Fâtıma'dan olan torunları ile onların üstün neseb iddiasında olan üvey kardeşini bir tutmaktaydılar.(1) 


Bütün bunlar arasında yedinci imamın halefi konusundaki anlaşmazlığın sonunda isnâaşeriyye'nin ana çizgisinden sapan önemsiz bir Şii kolu sahneden uzaklaştırılmıştı. Bunlar yediciler ve aynı zamanda İsmaililer diye anılmaktadır. Bizim bahsedeceğimiz bunlardır. Aslında içtimai, iktisadi, felsefi ve dini bir ihtilâl olan İsmaililer hareketi ana çizginin yedinci imamının gâib olmasından hemen sonra gizli bir topluluk olarak başlamıştı. Bundan sonra bu hareket beş ayrı bölgede kendini gösterdi. Sırasıyla, Küfe, Suriye, Bahreyn, Yemen ve Kuzey Afrika... Aynı zamanda kadim Palmira şehrinden pek uzak olmayan çölde küçük bir köy olan Salamiyya'da bir karargâhları olduğu tahmin edilmektedir. (2) Bunlardan Küfe, Bahreyn ve Suriye'dekilere Karamli- ta, Salamiyya'dakilere İsmailler ve Suriye çöllerindekilerden bazılarına Kuzey Afrika'dakilere de yine Fatimiler denmektedir. 

Bu gurupların menşei, tabiatı, birbiriyle olan irtibatları veya birbirinden bağımsızlıkları konusunda bir çok çalışma yapılmıştır. Fakat bu iddiaların henüz pek aydınlığa kavuştuğu söylenemez. Gerçekten bu konuların ilk defa tartışıldığı 1886'dan bu yana çok az mesafe katedilmiştir.(3) | 


(1) Hilâlu's-Sabi, Vüzerâ, 20 

(2) Yakut, Mu'cemu'i-Buldân, DI, 55, 240-1 

(3) MJ.de Goeje Memolre sar les Carmathes du Bahrain et les Fatimi des, 
Leiden, 1886 
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Bu hareketlerin on bir yüzyıl önce, başarılı olmaları bir yana, mevcudiyetlerini sürdürmelerinin bile hazırlık döneminde kesin bir gizliliğe bağlı olduğu bir ortamda faaliyet gösterdiklerini hatırlamakta belki de yarar vardır. 


Bu Zor soruları çözümlemeye çalışırken bu hareketlerin her birinin her birinin hususi ortamının incelenmesi ve her birinin desteğinin, -ki hangi ihtilâl söz konusu olursa olsun ehemmiyetli bir unsurdur- mahiyetinin ortaya konması daha önemli ve belki de daha eğitici olur. 
İsmaili merkezlerinin (kalesinin) iktisadi durumunun İslâmi ve milletlerarası umumi iktisadi duruma kıyasla incelenmesi aynı ölçüde önemlidir. | 

Bu konuda Fatımiler üzerinde birkaç söz söylenmişse de diğer İsmaililer bu kadar ilgiye bile layık görülmemişlerdir. 


KARMATİLER 


Merkezi idarenin vurdumduymazlığı ve zamanın iki hararetli meselesi olan mahalli menfaatler ve kırsal bölgelerdeki memnuniyetsizlik, Şiiler'in hareketlerini bir ihtilâl şekline dönüştürmelerine fırsat verdi. 
Şiilerin mahalli ayaklanmalarla olan irtibatı ve onların baskı altında bulunmaları kendilerine böyle bir rolü oynama imkânı verdi. Bununla beraber mahalli menfaatlere ilâve olarak Şiiliğin mezhepçi yapısı, mevcut problemleri çözmek için muhtelif yaklaşımlara bağlı idi. Yüksek seviyedeki Fatımi ideolojisi, Küfe Karamitasının kaba fikirlerinden doğan bir haykırış idi. Hamdaniler, Taberistan Zeydileri ve Büveyhiler gibi İsmaili olmayan diğer çağdaş Şiiler, aynı problemleri çözmede kendi fikirlerini kullandılar. Şii rejimlerin bir müddet İslâm topraklarının büyük bir kısmına hâkim olmalarında birbirleriyle işbirliği yapmayıp, kendi şahsi menfaatleri için bir diğeriyle savaşarak meşgul olmaları oldukça önemlidir.(1) 


Problemli bölgelerdeki durumdan istifade etmek için Salamiya'- daki İsmaili karargâhlardan buralara ajanlar gönderildiği muhakkaktır. Bu, bir süre önceki İsmaili faaliyetleri çok güzel ortaya koyar. 
Fakat, ne bu ajanların çalıştığı şeye göre bir üst-plân araştırılması, ne de bu yıkıcı şebekelerin üyelerinin tarifi ve ilişkileri konusundaki karmaşık kayıtları bir araya toplamak mümkündür. Onlar tesirli ve aynı zamanda hızlı hareket etmekte idiler. Müridleri ve yakınları onların faaliyetlerini devam ettirdiler. Hattâ Salamiya ile doğrudan İliş- 


(1) MJ. de Goeje, Memolre Bur les Carmathes du Babrain et les Fatimides, 167-8 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kisi yok gibi görünen kendi ajanlarını hükümet çevrelerine kadar soktular.(1) Bu ajanların en meşhuru Hamdan Karmat'm sadece efendisiyle olan gizli irtibatı hakkında bilgi verilmektedir.(2) Onun sadece kendi hareketine değil, diğer hareketlere de adını verdiği kabul edil mektedir ki, bu doğru değildir. Karmat kelimesinin muhtelif şekillerinin Arapça, Ârâmice ve Nabatice asıllı olduğu konusunda çeşitli spekülâsyonlar. yapılmıştır. Karmat kelimesi ilk defa Zenci isyanını destekleyen bir gurubu, Karmatiyyün'u ve Nubyalılar'ı ifade etmek için kullanılmıştır.(3) Coğrafyacı Makdısi de bu iki topluluk arasında ilgi kurarak onların Sudanlı olduğunu öne sürer.(4) Güvenilir lügâtçılar bize Karmatiyyün'un (tekili: Karmati) ayrı bir ırk olduğundan bahsederler.(5) Bahis konusu halkın Garama'dan, yani eski Libya ticaret merkezinden olduğunu anlamak için fazla araştırmaya veya etimolojik izahlara girmeye ihtiyaç yoktur. Karmatiler'in, bilhassa bu bölgede ve Bahreyn'de herhangi bir isyana katılmaya hazır olan Zenci isyanından arta kalan kimseler oldukları açıkça görülmektedir. Bununla beraber şurası da unutulmamalıdır ki, bu sadece küçük bir unsurun hareketidir. Ama müşterek olması sebebiyle bu hareketlere özel bir isim vermek gerekmektedir, 


Karmatiler'in ilk defa görünüp kayboldukları Küfe'deki hareke, Sevad köylüleri arasında yayıldıysa da çöldeki Arap bedevilerinden destek görmedi.(6) Bu isyan, özellikle her sene adam başına bir dinarlık yeni bir vergi konulmasına karşı bir tepki idi. Bu vergi ise bölgelerin çoğunun Askeri-idari iktasını elinde bulunduran ve çift resmi toplama sorumlusu olan Ahmed et-Tai tarafından emredilmişti.(7) Bunların reisi olan Hamdan'm İsmaililer'e yeterince yakın olduğu zannedilmektedir. Onun muhkem bir üs kurmak için bulunan önemli plânları belki de Zenci taktikleri yoluyla kendisine ilham olunmuş ve merkezi idare buna karşı yeterli tedbir alamamıştı.(8) Fakat İsmaili düşüncenin bir işareti ve yakında meydana gelecek olayların bir habercisi olması bakımından bir husus oldukça önemlidir. İslâm tarihinde ilk defa olarak gelirden yüzde yirmilik bir vergi alınıyor ve bu durum ise sıradan her insanı etkiliyordu.(9) Bu hareket aşağı yukarı on sene 211-288(890- 


(1) Taberi, IK, 2179 

(2) Makrızi, İttlâzu'i-Hunafâ, J. Sayyal neşri, 223, Kahire, 1948 
(3) Taberi, HI, 1756-7 

(4) Makdisi, 242 

(5) Lisanu'l-Arab, grmt. 

(6) Taberi, III, 2117, 2124, 2198, 2202; Makrızi, Ittlâz, 208-9 

(7) Taberi, III, 2126, 2127, 2198 

(8) Makrızi, Ittlâz, 213 

(9) Makrızi, Aynı eser, 10 
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901) devam etti. Daha sonra Ahmed et-Tai ve kuvvetleri fazla gayret sarfetmeden bu hareketi bastırdılar.(1) 


İkinci Karamita hareketi ise Bahreyn'de 286(889) yılında Ebü Said el-Cannebi liderliğinde başladı. Fars blögesinden olan bu zatın kesinlikle Salamiya ile dolaylı veya dolaysız ilişkisi yoktu. Bazı kaynakların ileri sürdükleri gibi onunla Hamdan arasında bir irtibat kurulduğu iddiası da inandırıcı değildir.(2) 


Ebü Said, zekâ bakımından Hamdan kadar kâbiliyetli ve zeki değildi ama taktik bakımından kesinlikle ondan üstündü. Onun desteği esas olarak Arabistan'ın doğu tarafındaki bedevilerden gelmekteydi. Ebü Said, Bahreyn'de bir üs kurmak için yeterli sayıda askeri güç teşkil etti ve neticede Basra'yı tehdit edecek hale geldi.(3) Merkezi idare hemen harekete geçmedi ise de, buradaki temsilcilerinden gelen uyarılar sonunda, isyanı bastırmaya karar verdi. 278(891)'de Muttezid'in keşif için gönderdiği iki bin kişi, Ebü Said ve kuvvetleri tarafından tamamen kılıçtan geçirildi.(4) İşin garibi Ebü Said ve Karmatiler, bu zaferden sonra Basra'ya doğru ilerlemeyip Bahreyn'deki kuvvetlerini artırmakla yetindiler. 


287 (900)'de yaşlı vezir Ubeydulalh öldü. Bir sene sonra da Bağdat'ta 
22 Rebiülâhir 289 (5 Nisan 902)'da kırk, başka bir rivayete göre de 
kırk yedi yaşında Mu'tezid'in kendisi öldü. Her ikisinin de yerlerine ogulları Kasım b. Ubeydullah ve Muktefi geçti. Merkezi idare değişme- den devam etmiş, bunlar da üçüncü bir Karmati hareketi ile uğraşmak zorunda kalmışlardır.(5) 


() Taberi, III, 2202, 22086 

(2) Taberi, 2188; Makrızi, Ittlâz, 214; İbn Havkel, 295 
(3) Taberi, 111, 2188, 2192; Makrızi, İttlâz, 218 

(49 Taberi, III, 2188-9, 2192-3; Makrızi, Aynı eser, 218 
(5) İslâm Ansiklopedisi, uMu'lezid» maddesi. 


17 — MUKTEFİ DEVRİ (289-295. 902-908) 


a) Yetişmesi ve Halife Olması : 


Muktefi (Ebü Muhammed Ali b. Ahmed), Mu'tezid'in Çiçek adında bir Türk cariyesinden 214(878)'de doğan oğludur. 281(894/895) senesinde babası tarafından Rey ile Rey'in civar şehirlerine vali tayin olunmuş ve beş yıl sonra kendisine ci-Cezire valiliği verilince Rakka'ya yerleşmiştir. Mu'tezid'in 22 Reblülâhir 280 (5 Nisan 902)'da ölümünden sonra, Rakka'dan Bağdat'a gelmiş ve 9 Cemaziyelevvel 289 (21 Nisan 902)'da tahta geçerek, cömertliği ve halifelik merkezindeki yer altı zindanlarını tahrip ettirmesi sayesinde halkın sevgisini kazanmıştır. 
Muktefi, ayrıca cesur ve halifeliğin sayısız düşmanlarına karşı başarı ile savaşan, korku bilmez bir şahsiyet olarak temayüz etmiştir.(1) 


b) Muktefi'nin İç Politikası ve Ölümü: 


Karmati hareketler! çeşitli yerlerde yine devam etmekteydi. Bu defa hareketin Salamiya ile ilişkisi olmadığı ve belki de asimda onunla rekabet halinde bulunduğu görülüyor. Bu hareket, Küfe köylü hareketinin bastırılmasından sonra yer altına inen Hamdan vasıtasıyla Zakrüyeh'in müritleri vasıtasıyla teşekkül ettirilmiştir.(2) Hareket. 
desteğini Suriye-Irak çöllerindeki göçebelerden ve bilhassa bir zamanlar Emevi idaresinin dayanağı olan Kelb kabilesinden-almaktaydı. Şimdi onlar Palmira yolu ile çölü geçerek, Küfe'den Şam'a giden yol boyunca kervanlarla mal nakletmekteydiler.(3) Küfe civarında oturan diğer kabilelerden Esed, Tayy ve Temim'in bu harekete katılmayı reddetmeleri hayli dikkat çeker.(4) Yine ilginçtir ki bu yol büyük ölçüde Tayy kabilesinin sorumluluğunda idi ve bu yol boyunca iş gören kimseler her sene bir dinar vergi vermek zorundaydılar. 

Mur'tezid'in ölümünü fırsat bilen ve Zakrüyeh'in oğlu Yahya'nın liderliğindeki bu kimseler ayaklandılar ve o bu önemli ticaret yolund:. 


(1) İslâm Ansiklopedisi, «aMuktefis maddesi, 
(2) Taberi, III, 2217; Makrizi, İttlaz, 224 
(3) Taberi, III, 2217-18 

(4) Taberi. III, 2217 
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hâkimiyet kurdular. Geçen zaman içinde çölün Irak tarafındaki hükümet kuvvetlerini ve Suriye tarafmda Şam'daki Toluni ordusunu mağlup ettiler.(1) Bu sor. hadise, Karamita ile mücadeledeki kayıtsızlığı göstermektedir. Çünkü Şamlı tüccarların menfaatlerini ilgilendirdiği için, Bağdat'taki meslektaşlarından hükümetin bu amansız düşmanla mücadeleyi daha da arttırması hususunda ricada bulunmaları bunu göstermektedir.(2) Yetkililer bu isteği yerine getirmeye çalışırlarken Karmatiler de Banu el-Asbagh denilen itibarlı bir gurup ile ittifak etmekteydiler.(3) Birkaç sene öncesinde bu kabilenin bir üyesi Mu'tezid ile Sugur arasındaki iyi münasebetlerin devamında rol almıştı.(4) Buradan da bu kabile üyelerinin Karmatiler'in kontrol ettiği yol tarafındaki ticaretin akışından bir takım menfaatleri olduğu çıkarılabilir. Burada ilginç olan şey bu grubun bağlılığının, hareketteki metodik bir değişiklik ile aynı zamana tesadüf etmesidir. Birincisi hareketin lideri Yahya, büyük, yani şeyh olarak ilân edildi. Bu durum bir nevi ortak liderliğin varlığını göstermektedir. Yahya, aynı zamanda Hz. 
Hüseyin soyundan geldiğini iddia etti ve Asbagiler de kendilerinin Fâtimiler soyundan geldiklerini ortays attılar. Bu ise hareketin liderliğini tamamıyla içine alıyordu.(5) Asbagiler'in Fâtimiler soyundan olduğunu gösteren herhangi bir belgeye sahip değiliz. Fakat bu iddianm tartışılmaması, hattâ idarede görev alan bir cerrahın da buna itiraz etmemesi onun kendi içinde geçerliliğine bir delildir.(6) Bunun manası şudur: Bu adamlar Hz. Fâtıma'nın sadece iki oğlu olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in ahfadı elma itibarı ile-bütünleşmişlerdir. Böyle bir iddia- nın Şii nokta-i nazarından önemi şudur; Hüseyniler'in meşruliyetinin Hasaniler'in hareketliliği ile birleştirilecek bütün diğer Alevi iddiacılardan hariç tutulması ve Abbasiler'in tahkir edilmesinin belirtisidir. 


Şeyh Yahya öldürüldükten hemen sonra yerine Emiru'i-Mü'minin sıfatıyle kardeşi Hüseyin geçti. O, sadece Emiru'l-mü'minin değil aynı zamanda Mehdi ünvanını da taşıyordu. Bundan başka Hüseyin kendi yardımcılarından en az ikisine şerefli ve önemli ünvanlar verdi.(7) Şam ile anlaşma yaptıktan ve ona haraç vermeyi kabul ettikten sonra Hüseyin faaliyetlerini Salamiya'nın işgaline ve onun bu sureçte tahrip edilmesine yöneltti.(8) Bu tendit ile harekete geçen hükümet, bü- 


(1) Taberi, 2219, 2221; Makrizi, İltlâz, 225-6 
(2) Taberi, (, 2222 

(3) Taberi, ITI, 2219 

(4) Taberi, ILI, 2137, 2148 

(5) Taberi, III, 2118-19 

(68) Taberi, II, 2257 

(7) Taberi, Ir, 2219, 2225, 

(8) Taberi, III, 2225-6; Makrizi, Aynı eser, 227 
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tün kuvvetlerini seferber etti ve Muktefi, Karmatiler'e karşı bu mücadeleyi desteklemek maksadıyla bizzat kendisi Rakka'ya gitti. Şam ve Küfe'nin her ikisini de tutan Sungur Arapları ve bilhassa Hamdaniler en büyük askeri yardımı sağladılar(1) Bağdat'ta kalan vezir, Muhammed b. Süleyman'ı kâtip tayin ederek onu bu amaç için bölgelerden çağırılan kimselerin başına başkan tayin etti.(2) 

Karmatiler'in Bahreyn bölgesinde yapacakları herhangi bir harekete kargı tedbir olmak üzere buraya bir askeri birlik gönderildi.(3) Toluniler, kendi menfaatlerini ciddi bir şekilde etkilemeyen ve Surlye'- deki rakiplerine karşı yöneltilen bu hareket karşısında nasıl tavır alacakları konusunda iki ayrı fikre sahiptiler. Bir takım iç karışıklıklar üzerine Bağdat ile işbirliği yapılması gerektiği kanaatinde olan gurubun fikri üstün geldi ve buna göre Bedr komutasındaki bir Toluni ordusu güneyden Karmatiler'e karşı harekete geçirildi. (4) 


Bu kıskaç hareketi onları mağlup etmek için yeterli idi. Karmatiler'in lideri ele geçirildi ve kuvvetleri dağıtılarak Suriye-Irak çölleri üzerinde hükümet otoritesi yeniden tesis edildi.(5) 

Bağdat'ta ortaya çıkan bir sonraki hareket daha şaşırtıcı oldu. 
Muhammed b. Süleyman'ın ordusunun Mısu'a hücumu emredildi ve buradaki Toluni idaresine 292(905) tarihinde son verildi.(6) Bu kolay zaferde iki önemli âmil müessir olmuştur: Bedr ve adamlarının merkezi idareden ayrılması ve Tarsus'da yeniden inşa edilen donanmanın karadan gelen ordu ile işbirliği yaparak Toluniler'in başkenti Fustat'a hücum edilmesi. Mısır'a yapılan askeri harekâtta Hamdaniler'in de bulunması göstermektedir ki, Hamdaniler'in Abbasilerle aynı gayeyi paylaşıp Akdeniz yolu ile buraya kadar gelmekte tereddüt göstermeyen Tarsus halkı kadar Toluniler'in yıkılmasında menfaatleri vardı.(7) Seferin hazırlayıcısı ve komutanı olan Muhammed b. Süleyman ilginç bir geçmişe sahiptir. Yirmi yıl önce bu zât Muvaffak'ın sağlıgında Zencilere karşı savaşan Ahmed b. Tolun'un ordusundan ayrılan .Lü'lü'nün hizmetinde idi.(8) Onun Mısır'ın iç durumunu ve anlaşılması güç meselelerini yakından tanıması, kendisinin bu özel göreve getirilmesine sebep olmuştur. Zaferi kazandıktan sonra Muhammed b. 


(1) Taberi, JILI, 2231-2 

(2) Taberi, III, 2236, 2240-2 

(3) Taberi, HI, 2232; Sabitu's-Sabi, Tarihu Ahbaru'J-Karâmita, 23, Dımaşk, 1970 

(4) Taberi, 111, 2219, 2251, 2253; Makrizi, Hitat, I, 322; Kindi, Valât, 242-3 

(6) Taberi, III, 2232-45 

(6) Taberi, JILI, 2248 

(7 Kindi, Ayn eser, 246-7 

(8) Makrizi, Aynı eser, I, 327 
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Süleyman, bilhassa Mısır'daki Sudanlılar'dan geriye kalan güçleri yok etmekle meşgul oldu.(1) Bu zat aynı zamanda ilticası hükümetin işini kolaylaştıran Bedr de dahil olmak üzere ülkedeki bütün Toluni kuvvetlerinin bakiyesinin tasfiyesi için hususi bir gayret sarfetti.(2) Bazı kaynaklar «güvercin-bekçisi» lâkabıyla tanımlasa da Hamâmi diye bilinen bu sonuncusu, İskenderiye'nin batı sahilindeki büyük bir ticâri kasaba olan Zâtu'l-Hamâm'a nispet edilebilir.(3) Önceleri, çöl yakınında askeri bir birliği barındıran Berberiler'in olduğu, sonra yine Berberiler'in olan Delta'nın batısında bir takım problemler mevcuttu.(4) 


Bunların hepsi bize Bedr'in, bu Sudanlılardan farklı menfaatleri temsil eden bir Berberi olduğunu göstermektedir. Diğer bir tabirle Ahmed b. Tolun ile oğlu Abbas'ın içine düştükleri ihtilâf tamamen yatışmış değildi.(5) Toluniler'in düşüşünden altı ay sonra, Sudan unsurunun desteklediği gurup başkaldırdı. 


Hilâfet kuvvetleri İskenderiye'ye çekildi ve Bedr isyancıları boyun eğmeye çağrıldı.(6) Bağdat, genel siyaseti ile ilgili olarak Ağlebiler'in parçalayacı gücünün ve henüz başlamakta olan Kuzey Afrika'daki Fâtımi hareketinin farkına vardı ve Mısır'daki kuvvetlerinin durumunu kuvvetlendirmeye karar verdi. Muhammed b. Süleyman Bağdat'a dönmeden önce, askeri ve mali meselelerin mesuliyetini üzerine alması için merkezi idareden iki bağımsız temsilci tayin ederek onları Mısır'ın bütün işleri üzerinde doğrudan kontrolle görevlendirdi. (7) 


Bu arada Suriye Karmatiler'i, durumlarını düzeltmek için bir fırsat doğduğu düşüncesine kapıldılar. Tekrar guruplaşan bu kimselere Şam'daki hükümet kuvvetlerinden de katılanlar oldu.(8) Yaptıkları bir dizi yıldırım harekâtla Suriye-lrak çöllerine sınır olan bütün şehir halkını yıldırdılar ve iki sene müddetle (293-294/905-906) Mekke'den dönen kervanlar da dahil, buradan gelip geçen bütün kervanlara saldınp yağmaladılar. Bu kervanlara yapılan baskınlarla ele geçirilen mallar bu hareketin mali ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktaydı. Hamdaniler, hükümet kuvvetleriyle birleşerek bu çapulcular son bir kez yenmekle kendini gösterdi. Bu defa yaşlı olan Zakrüyeh, yaralı olarak ele 


(1) Makrizi, Hitat, I, 322 

(2) Makrizi, Aynı eser, I, 323; Hindi, Vulât, 248 

(3) Sem'âni, Ensâb, 174, D.S. Margollouth neşri, Lelden, 1912; İbnü'l-Esir, 
VII, 17; Ye'kubi, Buldân, 342: Bakri, 3 

(4) Taberi, III, 2153; Kindi, Aynı eser, 259, 263; Makrizi; Aynı eser, I, 322 

(5) Taberi, IN, 112 

(6) Taberi, ITI, 2253, 2267; Kindi, Aynı eser, 259-603; Mes'üdi, Mürüca'2-Zebeb, VILI, 236 vd. 


() Kindi, Aynı eser, 258: Taberi, MI, 2253 
(8) Taberi, TI, 2257 
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geçirildi. Onun ölümü Suriye'deki isyanı sona erdirdi.(1) Suriye'deki hareketi desteklemeyen ve hükümete karşı direnen Bahreyn Karmatileri, yalnız kaldılar. 


Muktefi, (289-295/902-908) yılları arasındaki saltanatı süresince onların ayrı ayrı olan nüfuz bölgeleri arasında geçici bir anlaşma sağlamak için Bizans imparatoru VI. Leo (886-912) ile temasa geçti. Ve 289 
(902)'da Muktefi Bizans imparatoruna hediyeler gönderdi. 204(907)'de ise Bizans imparatoru VI. Leo kayın biraderinin de dahil olduğu bir elçi heyetini Muktefi'ye gönderdi.(2) Bu barışçı münasebetler, her Iki tarafın hudut garnizonlarındaki savaş taraftarı kimselerce iyi kargılandı.(3) Aslında bu gibi unsurların muhtemel hareketlerine, karşı tedbirler alınmıştı. Kendi kısmında Muktefi, bütün Musul bölgesine Hamdaniler'den birisini vali tayin etti ve kendi bölgesindeki bütün göçebeleri itaat altına alma yoluna gitti.(4) 

Diğer taraftan VI. Leo, Konya'daki Bizans askeri üssünün yardımını kestiği gibi onların herhangi bir harekâta girişmelerine mâni olmak için her taraftan Tarsus'a çekilmelerini de sağladı. 


Muktefi, doğu bölgelerinde pek şanslı değildi. Meselelerin ağırlığı yanında bunları halledecek herhangi bir ortak antlaşma da yoktu. 
Başta kendi veziri ve kayınpederi dört milyon dirheme karşılık Fars. 
ve Kirman'ın vergi toplama memurluğunu üzerine almıştı.(5) Bu tür menfaatlar onu, komşuları Saffariler ile müsait bir antlaşma yapmak için Muktefi'yi ikna etmeye sevketti.(6) Fars'ın güvenliğinden sorumlu olan güçlü bir askeri komutan bu politikaya karşı çıktı ve Muktefi'- nin Bağdat'daki amcası da dahil bazı kimselerden destek gördü. Bu ihtilâfta vezir üstün geldi ve rakibini öldürttü.(7) Bununla beraber Saffariler'le antlaşma teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı. Onların kendi aralarındaki ihtilâf sebebiyle bir müddet sonra Saffari kuvvetleri Bağdat'a girdi.(8) 

Yaşlı vezir Kasım, 291(903)'de ölünce Samaniler ile münasebetlerde açıkça menfaati olan Abbas b. Hasan, vezir tayin edildi. Yeni vezir efendisinin sadık bir idarecisi oldu. Bu sebeple onun siyaseti de bir önceki vezirin aynı idi.(9) Merkezi idare, Samaniler'le olan antlaşma- 


(1) Taberi, III, 2255-76 

(2) Taberi, 2223. 2236, 2277 

(3) Taberi, 2249, 2251, 2268, 2269, 2275 

(4) İbnü'l-Esir, ILO, 293-4 

(5) Miskeveyb, I, 293-4 

(6) Taberi, IM, 2222 

(©) Taberi, IT, 2209-2215 

(8) Taberi, III, 2233-2255 

(9) Hilâlu's-Sabi, Kitabn').Vüzerâ, 229, 360-1 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lardanı hiç bir zaman tam anlamıyla hoşnut olmamıştı. Saffârller'in kışkırtması bu antlaşmaların değişme vesilesi olmaktaydı, fakat bu başarısızlığa uğradığında Bağdat'taki yetkililer istenilen neticeye ulaşmak için diğer fırsatları kollamaya başlıyorlardı. Çok geçmeden Rey, 


Taberistan ve Gurgan'da çıkan bir dizi isyan bu fırsatı ortaya çıkardı.(1) 


Kuzey ticaretinin Hârizm'e doğru yayılması, Samani hâkimiyetindeki bölgelerin gelişmesini olumsuz yönde etkiledi. Merkezi idare bu bölgeleri yeniden ele geçirmek İstiyordu. Ancak Samaniler, askeri kuvvetleri kullanmakta çabuk davrandıkları için bu tür ümitler suya düştü.(2) Netice olarak Gurgan'ın sabık Samani hâkimi ve dört bin kişinin komutanı olan Pars, Bağdat'a firar etmek zorunda kaldı. Huzursuz olan vezir onların gelişini beklerken halife Muktefi, 13 Zilkâde 295(14 Ağustos 908)'te 31 yaşında öldü ve bunun üzerine daha âcil meseleler ön plâna çıktı.(3) 


(1) Taberi. IlI, 2208-9 
(2) Taberi, IJI, 2216-2221 
(4) Miskevey, I. 4 


18 — MUKTEDİR DEVRİ (205-320/908-932) 


a) Muktedir'in Halife Olması ve İç Politikası, 


Muktedir (Ebü'i-Fazi Cafer b. Ahmed), Mu'tezld'in Şagab adlı bir cariyesinden 22 Ramazan 282(895)'de doğmuş olan oğludur. Ağabeysi Muktefi'nin 13 Zilkâde 295(14 Ağustos 908)'te ölümünden sonra, O zaman henüz on üç yaşında bulunan Muktedir, halife ilân edildi.(1) 


Muktefi'nin ölümünden önce vezir Abbas b. Hasan'ın endişesi yersiz değildi. O, bir müddet sonra halifelik meselesinde bir krizin ortaya çıkacağını biliyordu. Otuz bir yaşında ölen Muktefi, birkaç ay süren hastalığında, çocukları çok küçük olduğu için kendisinden sonra, henüz yeni büluğa ermiş kardeşi Cafer'in halife olmasını arzu ettiğini açıklamıştı.(2) Dört yıldır devlet idaresi içinde bulunan tecrübeli vezir, güçlü devlet adamı yokluğu sebebiyle durumun kötüye gideceğini biliyordu. Üç tür askeri güç vardı ;bunlardan birisi eyaletlerde, diğer ikisi de Bağdat'ta idi. Bu güçlerden birincisi, çeşitli bölgelere dağıtılmış. Ve bundan endişelenecek bir durum da yoktu. Fakat diğer ikisi, Hassa birliklerine ve Şurta teşkilâtına bağlı kuvvetler ise başşehri kontrol ediyordu. Bu kuvvetler kuruluşlarından beri, hilâfet merkezinde güçlü komutanların emrinde idiler. Bu hayatı önemi haiz gücün on üç yaşında bir çocuk tarafından idare edilmesi elbette beklenemezdi. 
Çünkü bu durumda onların komutanları, devlet idaresine karışabilirlerdi. Gerçekten, çocuk yaştaki halifenin dayısı olan bu komutanlardan ancak bir tanesi, vezire bu kötü durumda yardımcı olabilirdi. Vezir ise Pars'ın dört bin kişilik askeri gücü ile Bağdat'a gelmesiyle daha güçlü bir halifenin seçilmesini umuyordu. Bu ordunun gelmesinden önce Muktefi ölünce vezirin, Cafer'i «Muktedir» ünvanı ile halife olerak ilân etmekten başka çaresi kalmamıştı. 

Dört aydan az bir süre içinde vezirin bütün endişeleri doğru çıktı. 


Bazı ordu komutanları, bir askeri darbe yaparak talihsiz veziri öldürüp, halife Muktedir'i hal'ettiler ve yerine Abbasi hanedanından halife 


(1) İslâm Ansiklopedisi, aMuktedir» maddesi. 
(2) Arib, 21-22; Miskeveyh, I, 2-3 
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Mu'tezz'in oğlu Abdullah'ı «er-Râzi billâh» ünvanı ile halife ilan ettiler. 296(908). Hassa birlikleri, yirmi dört saat içinde mukabil bir darbe girişiminde bulunarak çocuk yaştaki Muktedir'i tekrar eski makamına getirdiler. Bu arada Abdullah da öldürüldü.(1) Bu kargaşalıklar sonunda hükümetin belini doğrultan ve idareyi yirmi beş yıl ellerinde tutan dört güçlü lider ortaya çıktı; Nasru'ı-Kuşüri* eyalet birliklerinin komutanı; Garibu'l-Hâl, ordu komutanı ve Nasr'ın çok yakın arkadaşı; Mu'nisu'l-Fahil, Şurta birliklerinin komutanı; Mu'nisu'i Hasiyy ise Hassa birliklerinin komutanı, idiler. Nasr'ın ünvanları ise Hâcib ve Mevlâ Emirü'l-Mü'minin idi. Kendisi aslen Hazarlı olup Belencer civarında Kuşüra isimli bir köyden gelmişti.(2) Arapçayı iyi konuşamaması, kendisinin anavatanından kısa süre önce geldiğini ortaya koymaktadır.(3) 


Garibu'l-Hâl, Muktedir'in dayısı idi. Bu sebepden dayı anlamına gelen el-Hâl adını almıştır.(4) Onun, Nasr ile işbirliği yapması ve hiç bir kaynağın Ermeni veya Yunan asıllı olduğundan bahsetmemesi kendisinin Hazar asıllı olduğu ihtimalini vermektedir. 


Diğer iki lider de enteresan kişilerdir. Bu iki komutan adaş olduklarından onları birbirinden ayırmak için pek çok lâkap kullanılmıştır. Birisi Hâzin (hazinedar), diğeri ise Hâdim (üst seviyede memur) ünvanlarını almışlardı. Her iki ünvan da onların geçmişteki itibarlı kişiliklerini ve faaliyetlerini açıklamaktadır. Şurtaya bağlı birliklerin komutanı Mu'nis, askeri tecrübelerinden dolayı «Muzaffer» ismiyle de anılmaktaydı. Zaferlerinden ve yaşlılığından dolayı wel-Kebir» - namı ile de tanınmaktaydı. Bununla beraber her ikisi de yine el-Fahl (yiğit) ve el-Hasiyy (hadım) olarak tanınmaktaydılar. Bu tabir onların cinsi iktidarsızlıklarıyla açıklanamaz. İlim adamları bu sıifatları açıklamada el-Hâsiyy kelimesinin karşılığını «Hadım» olarak vermekle hataya düşmüşlerdir. 


Bir ünvan olarak Mu'nis'i tanımlamak için «Hadım» kelimesi ve buna ilâveten «el-Hasiyy» kelimesinin kullanılması, asılsız bir şekilde bu kelimelerin «Hadım» (cinsi iktidarsızlık) anlamına geldiği 8s0- nucunu çıkarmıştır. Bu karışıklık, Kuzey Afrika'da ve Müslüman İspanya'da bazı memurların askeri rütbeleri olan Gulâm veya Fatâ'nın yanısıra sahip oldukları Hadım'lık statüsü ile birleştirilmiştir. Onlarda 


(1) Miskeveyh, I, 5-6: Taberi, III, 2280; HIlAl0's-Gabi, Vüzerâ; 67-6; Arib. 
26-9 

(*) Bu zât aynı zamanda, Mu'nlsu'i-Muzaffer diye de anılır. 

(2) Hilalu's-Sabi, Aynı eser, 164; Makdlef, 61, 365; Yakut, Buldân, I, 489 

(3) Hilalü's-Sabi, Aynı eser, 92 

(4) Suli, Ahbârur-Râdi, 5, neşr. J.H, Dunne, London 1935. 
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fiziki olarak Hasiyy kelimesinin anlamı vardı. Bütün bu terimler «Hâdim» anlamında alınmıştır. Bu yüzden «hadımları»; komutanlar, yüksek derecede memurlar ve hattâ devlet ricali olarak bulmaktayız. 
Bu fikri benimseyen ve bu şaşırtıcı neticeye varan ilim adamları, sarayda çeşitli komplolarda rolü olan ve içinde belli güce erişmiş bulunan haremler ve hadımların olduğu Roma, Bizans ve Osmanlı saraylarından etkilenmişlerdir. Hadım durumunda olmak, kişiyi diğer insanlara karşı zalimleştirir ve insanlığın dışına çıkarır. Bu tür sınırlı ve kötü muamele görmüş kişi, güçlü olmayı şiddetle arzu eder, komplo düzenler veya gizli görevlerde belki kendisine güvenilebilir, fakat asla ne orduya komuta edebilir, ne de devleti idare edebilir. 


Burada tartışılan, hâdim kelimesinin İslâm toplumundaki yaygın kullanımı ve hadım durumunda olanların herhangi bir güce erişmelerinin inkâr edilmesidir. Muktedir'in Bağdat'taki sarayı kadınlardan hâli idi ve Mu'nis'in orada kadınlarla alâkalı bir işinin olduğuna dair hiç bir işaret bulunmamaktadır.(1) Hasiyy olarak isimlendirilmesinin sebebi, hadım edilmesinden dolayı değil, sakalının çıkmadığından dolayıdır.(2) Araplara göre sakal, erkeklik ve yiğitlik alâmeti idi. Hattâ bugün bile aynı düşüncenin izleri vardır. Erkekler halk içinde traş edilerek utandırılır ve cezalandırılırdı. Arap coğrafyacıları ve seyyahlar hiç bir zaman dünyanın diğer bölgelerinde saç uzatma veya traş etme alışkanlıklarını anlatmaktan yorulmamışlardır.(3) Kısaca sakalsız kişi normalden aşağı bir kişi olarak düşünülmüş ve onun anormalliği hadım bir insanın durumu gibi kabul edilmiştir.(4) Bu yüzden sakalı büyümeyen herkes Hasiyy olarak tanımlanmıştır. 240(854)'ta ölen tarihci Halife b. Hayyat, 127(7145)'de Küfe'de idareci olarak bulunan Azd kabilesinden Sa'd adlı birinden bahsetmekte ve onu Hasiyy olarak tavsif etmektedir. Bu dikkatli yazar, onun sakalı olmadığı için bu isimle anıldığını özellikle açıklamaktadır.(5) En meşhur hadım edilmemiş Hasiyy Sa'd b. Kays b. Abâda'dır. Babası, Hz. Peygamber (s.a.v) hayatta iken Medine'de güçlü bir liderdi ve kendisi hayatının sonuna kadar Hz. Ali'nin tarafında yer almıştı. Bununla beraber, bu nadir, büyük ve yiğit adamın tıpkı Mu'nis gibi sakalı yoktu ve bu yüzden el-Hasiyy el-Ensar olarak tanınmaktaydı. (6) 


(1) Tekmlle, 31; İbnu'l-Esir VIJI, 74 

(2) İbnü'i-Esir, VIJI, 123; Tekmile, 51; Miskeveyh, 1, 160 

(3) İbn Rüşt, 129; Bekri, 175-179; İbn Havkel, 397; İstahri, 226; Mes'üdi, 
Tenbih, 168 

(4) Makdisi, 242 

(5) Halife b. Hayyat, Tarih, 430, neşr Giri Bağdat, 1967 

(6) İsfehani, Makatilu't-Talibiyyün, 71 vd. neşr. 8.8. Sakr, Kahire 1949 
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Sakalsız Mu'nis'in aslı hakkında elimizde kesin deliller bulunmamaktadır. Fakat elde mevcut Bizans kaynaklarından sakalsız Mu'nis'in onların bölgesinden ortaya çıkmış olabileceği söylenebilir, Yine buradan hareketle bu iki lider arasında hiç bir mücadelenin olmadığını söylemek mümkündür. Bununla beraber onların diğer iki lideri olan Nasr ve Garib ile olan mücadelelerin sebeb olduğu karışıklıklar, Buveyhiler'in galibiyeti için gerekli şartları hazırlamıştı. Bu mücadeleler, oldukça karmaşık olup muhtemelen oğlunu korumak maksadıyla Muktedir'in annesi tarafından da teşvik edilmekte idi. Dolayısıyla Muktedir'in annesi, devlet işlerinde aktif rol almış oluyordu. Buna ilâveten onun uyanık kardeşi Garib, kızkardeşi ve amcası da boş durmadılar. 
Devamlı karışıklıklar içinde devam eden Muktedir'in uzun halifeliği esnasında, on beşten fazla vezir değişikliği ve beş askeri darbe yapılmıştır. 


Bu dönemin tarihini iyi anlayabilmek için, aşağıdaki izahatta Cerrahlar'ın ve Furatlar'ın temsil ettiği iki değişik siyaset ele alınacaktır. 
Bu, konuyu baside indirgemez, bilâkis onları açıklığa kavuşturur ve hiç bir veziri de konu dışı bırakmamış olur. Şayet vezirlik makamında bulunan kimse, Cerrah veya Furat ismini taşımasa bile o, mutlaka yine bu guruplardan birine bağlıdır. 


Kaynaklar, bu iki gurubun birbirine muhalif olan fikirlerini vermektedir. Oldukça açık bir gerçektir ki, onların farklılık gibi gördükleri şey temelde aynıdır. Bazı değişiklikler kaçınılmaz olmuştu, çünkü idare askeri idi ve bu da yepyeni durumlar ortaya çıkarmaktaydı. 


Daima İkta sisteminin uygulayıcısı ve taraftarı olan muhafazakâr Cerrahlar, ordunun kölesi durumuna düştüler. Cerrahlar'ın mutaassıb ölçüleri, kolaylıkla kaçamaklı yol bulabilen zengin ve güçlülerin işine yaradı. 


Furatlar, gerçekte zalim olmamakla beraber muhalifleri tarafından kötü şeylerle suçlandılar. Oldukça gülünçtür ki Karâmita(1) keimesini doğru olarak telâffuz edemeyen Nasr, onları karmatilikle suçluyordu. Şüphesiz onlar gerçek mânâda herhangi bir inkılâp yapmamışlardır. Sadece tarım vergisi ve askeri iktalardan alman vergileri azaltmaya çalışmışlar, daima vergi mükelleflerini desteklemişlerdir. 
Onlar açık bir şekilde tarım vergisinin kötü olduğunu ve onun askeri zevata ve hükümet memurlarına ihsan edilmemesi gerektiğini ilân ettiler. Daha da ötesi onlar, askerin sivil otoritelere tâbi olması gerektiği konusundaki kanaatlerinde şiddetle israr ettiler.(2) 


(1) Hilalü's-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 92 
(2) HIlal0's-Sabi, Aynı eser, 71-72, 268 
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Öte yandan hükümet dairelerinde rüşvetin alınmasını hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyorlardı. Bu yüzden daha az kötülüğü olan rüşveti serbest bırakarak ondan bir pay almak suretiyle rüşveti hazinenin lehinde kullanmaya çalışmışlardır.(1) Furatlar, şehirli ve köylülerin vergilendirilmesindeki adaletsizliğe bir çare bulamazken Cerrahlar, bu hassas konuda dış ülkelerle yapılan ticaretten, bu günkü tabirle ithalât ve ihracattan vergiyi kaldırmışlardır.(2) Cerrahlar, iktidarda olduğu zaman Bağdat'lı tüccarlar hükümete oldukça yüksek faizle borç vermeye daima hazırdılar. İslâm'ın kesin yasaklamasına rağmen Cerrahlar'dan sert ve «Iyi vezir» diye tanınan Ali b. İsa, bu aşırı faizi görmemezlikten geliyordu.(3) Furatlar, ilk defa 286(908)'da yapılan ve Muktedir'i eski mevkiine getiren, karşı askeri darbeyle iktidara geldiler. Cerrahlar, birinci askeri darbeyi ikincisine karşı desteklediklerinden Furatlar'dan birinin vezir olarak tayin edilmesi gayet tabii idi. (4) 

Hilâfet merkezinin mali durumu müreffeh görünüyordu; devlet hazinesinin 600.000 dinar ihtiyat akçesi varken, hassa hazinesinin 
15 milyon dinarlık ihtiyat akçesi vardı.(5) Vezir ve kardeşleri, devlet 
ve hasa hazinesini elde etmek için bir takım hileler kullandılar.(6) İbnü'l.Furat, Bağdat'taki idareci kadroları tatmin etmişti, bu arada onları hizaya getirirken bazı askeri komutanların fikirlerini ortaya çıkarmak için beklenmeyen kararlar aldı. Onun teşebbüslerinden bir tanesi, Vezirin mallarını müsadere etme hakkına karşı gelmekti.(7) Fakat sakalsız Mu'nis, çok güçlü ve nüfuzlu olduğundan vezirin kendisinin sorumluluklarını yerine getirmesine muhalif değildi. Mu'nis'in ilgilendiği tek şey ordusunun maaşı idi. Fakat vezirin bu konuda farklı düşünceleri vardı ve gerçekten de eyalet askerinden ayrı bir güç olarak Şurta kuvvetlerine sahip olmaya karşı geldi. İdareciler, eyalet askerlerini idare edebildikleri takdirde bu, kabul edilebilir bir düşünce idi. 

Furat, Bağdat ve çevresinin güvenliği için dokuz bin kişilik eyalet askerini alıkoyarak diğer iki kuvveti birleştirmek için bazı adımlar attı. Onun plânı, Bağdat'taki eyalet askerini sadece törenlere yetecek kadar en az sayıya indirmek ve geri kalanını eyaletlere dağıtmaktı. Çünkü merkezdeki hazine ancak bu kadarının masraflarını karşıla. 
yabilirdi. Bu arada Bağdat'ta heyecanla beklenen Pârs ve dört bin a. 


(1) Hüâlu's-Sabi, Kitabu'i-Vüzerâ 220-7 

(2) HlldalU's-Sabi, Aynı eser, 288; Miskeveyh, I, 228 vd. 

(3) HiAâlü'a-Gabi, Aynı eser, 81 

(4) Hüalü'a-Sabi, Aynı eser, 88; Taberi, III, 262; Miskeveyb, I, 226 vd. 
(6) Arib, 22 vd. 

(8) Miskeveyb, I, 108 

(D Miskeveyh, 1, 12 


ayara... 
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damı çıkageldi. Onlar derhal el-Cezire'ye doğru güçlenmekte olan Hamdâniler'i dengede tutmak ve onlardan maaşlarını çıkarmak için gönderildiler.(1) Hazar Tigin el-Hassan'ın 297(910)'de Mısır'a vali tayin edilmesi bir tesadüf değildi.(2) Bundan anlaşılıyor ki, eyalet askerlerinin bir kısmı, eyaletlerde Şurta görevini yapmak üzere verilmişti. Mu'nis'in kendi askerlerinin maaşını artıracak bu nakil hareketine karşı geleceği beklenemezdi. Neticede Mu'nis'in askerlerinin yüksek maaşmı emniyete alan çalışmalar yapıldı. Fakat Mu'nis ve İbnü'l-Furat, bu hayati önem taşıyan konuda aynı fikirde değildiler ve sonunda İbnü'l-Furat, 299(912)'da 3 yıl 8 ay vezarette kaldıktan sonra görevinden alındı.(3) 

Ortaya çıkan bu nazik meselenin derhal bir çözüme ulaştırılması gerekiyordu. Bu vazifeye Muhammed b. Ubeydullah b. Hakan getirildi ve vezir tayin edildi. İbn Hakan, oldukça yaşlı ve işleri yürütecek durumda değildi. Onun ataları da devlet idaresinde görev yapmışlardı. 
Babası Ubeydullah, elli yl önce Samerra ve Bağdat'ta aynı vazifede bulunmuştu. | 

Onun zaafını gidermek için, oğlu onun yardımcısı olarak tayin edildi ve alışılmışın dışında, ordu ile iyi münasebeti olan güvenilir Mu nisul'-Hasiyy, onu üstten kontrol etmeye başladı. Bu kontrol bütün daireleri içine aldığı gibi veziri de içine alıyordu. Bir yıl içinde yaşlı vezir bütün ilgili tarafları memnun etmeyi denedi. Oysa bu hareketi düşüncesinin aksine herkesi karşısına aldı.(4) 913 yılında vezirin vazifeden alınışı, tahtın gerisinde önemli bir güç olan ve Şurta reisi Mu'nisu"l-Fahl'ın ölümü ile aynı zamana denk geldi. Her ne kadar halifenin annesi, amcası ve eyalet birliklerinin komutanı Nasr, Furatlar'ın dönüşüne taraftar ise de onlar, Mu'nisu'l-Hasiyy'in ve taraftarlarmın isteklerine karşı gelemediler. Zira onlar kendi seçim kararlarını almışlardı. Bu bir Cerrah olmalı idi. O kişi, ise, beş yıl önce Mekke'den göç etmiş olan Ali b. İsa'dan başkası olamazdı. 

Kısa müddet sonra Cerrahlar'ın «iyi idaresi» Mu'nisu'l-Hasiyy'in artan gücünün oyununa geldi. Bu komutanın, faaliyette bulunduğu bölgelerin mali durumu üzerinde durmadığı anlaşılıyor. Onun tek isteği, adamlarının maaşmı emniyete almaktı. Bu makul davranışlar vezirin işlerinin karmaşıklığını azalttı ve iyi ilişkiler üzerine kurulan bu dostluk yirmi yıl devam etti. Çocuk yaşta bir vali, Mısır ve Suriye'ye tayin edilince Mu'nisu'l-Hasiyy de onun vekili olarak tayin edildi. Bu 


(1) Miskeveyh, I, 19 

(2) Miskeveyh, I, 16; İbn Tagribirdi, en-Nücümu'z-Zahire, IlI, 72, Kahire 
1963 

(3) Miskeveyh, I, 20-25: İbnü"'l-Esir, VELİ, 61 

(4) Miskeveyh, I, 24-6; Arib, 39; Hilâlu's-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 262-3 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bölgeden elde edilen gelirler Mu'nis'e tahsis edildi.(1) Nasr'ın kuvvetlerine de, devlet hazinesinden ödenen miktara ilâve olarak Irak'taki bazı bölgelerin gelirleri de, ilâve harcamalar için tahsis edildi. 

Vezir, dikkate değer bir çalışmayla kendinden öncekilerin devrettiği düzensizliği giderdi. Onun temel gayesi bütçeyi denkleştirmekti. Bu hususta gerekli tedbirleri almaya karar verdi. Devlet hazinesinden ödenen bütün maaşlardan ve yapılan diğer ödemelerden belli bir miktar kesmek suretiyle harcamaları düzenli bir hale getirmede büyük başarı sağladı.(2) Elde edilen mahsul için, düşük vergilerde islâhatı ve büyük vergilerde ise imtiyazı öngören karışık bir vergi sistemi ortaya koydu. Bu konudaki düzenlemeler, Fars ve Irak'ın bazı bölgelerindeki vergileri, bazan hazine lehinde, bazan da vergi mükellefi lehinde takdir etmek suretiyle yapılmıştır.(3) 

İthalat ve ihracattan bazı vergiler kaldırılmak suretiyle vergi mükelleflerine bir takım imtiyazlar tanımıştır. Bu imtiyazlar özellikle malların Irak'lı tüccarların eline geçtiği bölgelerde tanınmıştır. Bu yüzden ticari vergiler Mekke'de arttırılmış ve Basra körfezi ile el-Cezire sugurunda kaldırılmıştır.(4) Kaynaklar bu dindar vezir hakkında methiye ve dualarla doludur. Bütün bu vergi reformları iyi bir idereyle devlet hazinesine 500.000 dinara mal olmuştur. Bununla beraber kaynaklar, meşru kabul edilmeyen ticaret vergileri konusunda bilgi vermemektedirler. Kaynaklardaki bu bilgiler yalnız küçük toprak vergisi ile alâkalıdır.(5) Pek çok kaynak o tarihte Bağdat'ın nüfusunu oldukça mübalağalı bir şekilde 96 milyon olarak göstermektedir. Ancak bu rakamların doğruluğu diğer rakamlara göre oldukça şüpheli görünmektedir.(6) Muhafazakâr çevrelerde iyi bir şöhreti olmasına rağmen vezir, başkentteki bazı katı görüşlü Hanbeli mezhebi taraftarlarını tatmin etmek için özel bir gayret sarfetmedi.(7) O, kendisini tartışmalı bir konu olan Vakf'a verdi. Bağış alma ve vakıf kurma işlerinin yaklaşık bir asır önce Mısır'da Ahbas adıyla kurulmasını hilâfet merkezi tasvip etmemişti. 

Bununla beraber yıllar geçtikçe konu kabul görmekle birlikte tamamen kesin bir neticeye bağlanmamıştı. Vezir, Muktedir'i örnek bir 


(1) Miskeveyh, I, 32-153 

(2) Miskeveyh, I. 29, 34; Hilâlü's-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 202; İbnü'i-Rair, 
VILI, 51; Tekmile, 31 

(3) Hilâlu's-Sabi, Aynı eser, 286, 340, 343-6; İbn Havkel, 303; İstahri, 158; Tekmile, 12-13; Miskeveyb, I, 27, 28-30; Hilal's-Sabi, Rüsüm, 67-8 

(4) Miskeveyh, I, 28-9; Tekmile, 13; İbnU'l-Esir, VI, 61 

(5) Tekmile, 13; Miskeveyh, I, 29 

(6) Hilâlu's-Sabi, Rüsüm, 20 

(7) Hilâlu's-Sabi, Kitabu'l.-Züzerâ, 335 
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vakıf kurup, Bağdat'ın içinde ve dışında bazı mülkleri dini maksatla bağış olarak kabul etmeye ikna etti.(1) Elde edilen gelir önemsizdi fakat kuruluşun maksadı çok önemliydi. Her şeyden önce bağışlar dini amaçla kabul ediliyordu. Ayrıca bu bağışlar şahıs ve ailelere de yardım olarak kullanılabiliyordu. Bu yenilik Hanbeliler'in pek hoşuna gitmediği gibi Bağdat'taki az sayıda muhafazakâr tarafmdan da hemen kabul görmedi. Gerçekten de bir müddet sonra halifenin annesi geç de olsa kendisine ait geniş mülkü, görülen ve görülmeyen tehlikelere karşı korumak için bazı imtiyazlar aldı. Bu sırada şehirde karışıklıklar hüküm sürüyordu.(2) Vezirin mes'ul olmadığı diğer bir hadise de Hallac-ı Mansur'un durumu idi. Onun telkinleri ve söylediği sözler burada bizi ilgilendirmemektedir. Bizi ilgilendiren onun Bağdat'ta oluşturduğu yüksek siyasi atmosferdir. Muhafazakârlar onu kurulu düzeni yıkıcı, zehirli bir düşman olarak görüyorlardı, Diğerleri ise, onun vecd halindeki sözlerinin etkisinde kalarak, zararsız ve muhtemelen çıldırmış bir kişi gibi görüyorlar, istese bile kurulu düzene zararı olamayacağını düşünüyorlardı. Bu çeşit veliler oldukça çoktu ve çevrelerinde gittikçe artan çok sayıda mürit toplayabiliyorlardı. Bu durumda vezir farklı iki tavır arasmda karar vermek durumunda kaldı ve güvenliği temin için Hallac-ı Mansur'u baskı altına alma yolunu seçti. Onun başını isteyen Hanbeliler'e göre bu ceza normaldi. Diğerlerine göre ise çok fazla id!.(3) Bu arada Hallac-ı'Mansur hakkındaki münakaşalar dokuz yıl içinde oldukça genişledi ve patlama noktasına geldi. 


Vezirin kendisine güvenenleri ve onun muhafazakâr destekleyicilerinin sayısını anlatmak için bu kâfi değildi. Vezir'in hiç bir geçerli sebep yokken Bahreyn'de yedi yıldan beri kendi meseleleri ile meşgul olan Karmatilerle başladığı müzakereler on yıl devam etti. Onlara bazı imtiyazlar verildi ve Sirâf ile ticaret yapmaları için körfezde dolaşmalarına müsaade edildi.(4) Pek uygun olmamakla birlikte bunun bir tek izahı vardır; Fatımiler'in Mısır'a saldırı ihtimaline karşı Karmatiler'in işe karışmasını önlemek ve yapacakları huzur bozucu herhangi bir harekete engel olmak. Bir yıl içerisinde Fatımiler'in Trablusgarb'ı kuşatmaları ve İskenderiye'ye (303/915) saldırmaları bu fikrimizi teyld etmektedir. Mu'nis, kır bin kişiden fazla olan bir orduyu harekete geçirdi ve Fatımiler'i Mısır hudutlarına kadar geri püskürttü. (5) 


(1) Hilâlıus-Sabi, Kitabu'l-Vüzerâ, 286 

(2) Miskeveyh, I, 245 

(3) Taberi, III, 2200 

(4) Hilâlu's-Sabi, Aynı eser, 202-3; Arlb, 59 
(6) Taberi, III, 220-30; Arib, 61-3 


Karmatiler, hiç bir harekete geçmemelerine rağmen Hamdaniler, hilâfetin düştüğü bu zor durumdan istifade ederek harekete geçtiler. 
Amaçları halifeden daha fazla arazi ve el-Cezire'de bazı imtiyazlar elde etmekti. Mu'nis, Fatımiler'in işini bitirir bitirmez ortaya çıkıp kısa sürede kuvvetlenen Hamdaniler'in üzerine hareket etti. 


Bütün bu askeri hareketler için para gerekiyordu. Vezir, bütçeyi denk. tutabilmek için bütün masraflar üzerindeki kontrolünü arttırdı. 
Refah seviyesini yükseltmek için müsamaha sınırını düşürünce ona karşı tepkiler başladı. O, vezirlikten ayrılmak istedi, fakat devam etmesi için ikna edildi. Ona karşı olan baskılar patlama noktasına gelmişti. Dört yıl daha görevde kalan (h. 301-304/m.913-917) Cerrahlar'a mensup Ali b. İsâ, görevden alındı ve onun yerine Furat gurubu geçt1(1). 

Yeni gurup, (296-299/908-912) vezirlik yapmış olan aynı kişi tarafından idare edilmekteydi. Fakat bu sefer durum çok farklı idi. 
Mu'nis ve adamları, kendilerine yapılan ödemelerle tatmin olmuşken, Muktedir ve annesi, sarayın harcamalarının devlet hazinesinden ödenmesi için feryad ediyorlardı. Onlara, bütün masraflarına ilâve olarak günlük 1500 dinar ödemeyi taahhüt etti. İbnü'l-Furat, gerekli parayı bulmak için fevkalâde değişik kaynaklara müracaat etti. Vezir, memurlar arasında rüşvetin yaygınlığını ve sınırsızlığını biliyordu. Onu durdurmaya veya azaltmaya çalışmak, devekuşunun kafasını kuma gömüp gizlenmeye çalışmasına benzerdi. Ayrıca o biliyordu ki, rivayete göre Medine'de ortaya çıkan eski bir gelenek vardı. Her yeni atanan hükümet, eskiye nazaran kendisinin iyi olduğunu ortaya koymak için düzensizliklere mükemmel çözümler bulmalıydı. Mamafih bu husus idarecinin şahsına bırakımıştı. Bu her zaman güç kullanarak olmazdı. Günün şartlarına göre İbnü'l-Furat, rüşveti kabul etti ve onu standartlaştırmak için vergilendirmeyi denedi ve bu münasebetle «Rüşvet Şubesivni kurdu.(2) Kabiliyetine rağmen bu metot düzenli bir gelir temin etmedi. 

İbnü'l-Furat, on sekiz ay iktidarda kaldıktan sonra vâdettiklerini yerine getiremediği için 306(918)'da vezirlikten azledildi. Mu'nis'in ihtiyaçlarını ve idarecilerin isteklerini karşılamak için yine Cerrahlar gurubu ve çift resmiyle mükellef zengin bir gurub işbaşına geldi. İktidara gelen gurup o günün en büyük çift resmi mükellefi ve Bağdat'ta, Vâsıtın kendi bölgesinde olduğu gibi, çok zengin olan Hamid b. Abbas riyasetinde idi. Hamid, çok iyi bir iş adamı olmakla birlikte, idari tec- 


(1) Miskeveyh, 1, 41-2 
(2) Miskeveşh, 1, 42; İbnt'i-Esir, VID, 73 
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rübesi hiç yoktu. Onun, bütün şubelerin sorumluluğu kendisine verilen birinci yardımcısı, «İyi vezir» Ali b. İsa idi.(1) Hamid, daha çok gelir sağlamak için uğraşırken, Ali de bütün gayretini masrafları azaltmak için sarfediyordu. Çift resmi, mümkün olan her yerde uygulanmaya başlandı ve çift resmi ile resmi vergi arasındaki fark kaldırıldı. Bunlar birleştirilerek tek vergi haline getirildi. Vezir, kendisinin Bağdat bölgesine bağlı çift resmini yaklaşık elli dört milyon dirhem azalttı. 
Sonra ilgili bölgelerde kendi temsilcileri için bol kazançlı antlaşmalar yaptı.(2) Mısır ve Suriye'de üç milyon dinar çift vergisi orada uzun zamandan beri teşkilâtlanma çalışmaları yapan vergi memurlarına bağışlandı. (3) 

Birleşik gücü korumak için yapılan politik manevraların ilham kaynağı, imparatorluğun doğu ve batıdaki gelişmelerinden alınmıştır. 
Önce batıya göz attığımızda görürüz ki, başka bir Fatımi askeri seferi 307(919)'de Mısır'a ulaşmış ve başarılı bir harekâttan sonra İskenderiye, Giza ve Fayyum işgal edilmişti. Düşmanı geri püskürtmek, Suriye ve Mısır'ı kontrol altına almak, Tarsus'taki donanmanın da yardımı ile Mu'nis'in iki yılını almıştır.(4) Doğu bölgelerinin her tarafında Orta Asya'dan Azerbaycan'a kadar hızlı gelişmeler olmaktaydı. Birbirleriyle alâkasız gibi görünen bu gelişmeler, Kuzey ticaretinin etrafında düğümleniyordu. Kuzey ticaret yolunun değişmesini bu görüşe göre açıklayalım. Bu yeni değişmenin doğurduğu sonuçlardan en çok faydalanan Samaniler, bu konuyla alâkası olması bakımından yalnız değillerdi. Samaniler'in hâkimiyetinde olan Harizm'in refahı ve gelişmesi Taberistan'ın, aleyhine oluyordu. Taberistan'daki herhangi bir rahatsızlık, Horasan'da özellikle Tahiriler'in hâkimiyetinden beri Taberistan'ı tüccarların çok iyi münasebette bülundukları Nişapur'da yankılanıyordu. 

Görüş ayrılıkları 295(907)'te Pars'ın ve onun birliklerinin Bağdat'a çekilmesi konusunda ortaya çıktı. Üç yıl sonra Samaniler Muktedir'e sanki kendisinden pek çok şey beklenen müşteriye gönderilen örnekler gibi nadir rastlanan samur kürkler gönderdiler.(5)- Aynı zamanda Samaniler, Taberistan'ın yolu üzerinde hayati bir yeri, olan Rey şehrini hâkimiyet altına almaya giriştiler. Bununla birlikte bu teşebbüsler Samaniler tarafından resmen inkâr edilmişti; ancak daha sonra ters sonuçlar verdi. (6) 


(1) Miskeveyb, I, 58, 70 

(2) Miskeveyh, I, 59-60, 154 

(3) Miskeveyh, I, 107 

(4) Miskeveybh, I, 75-6; Arib, 79-86 

(59 Arib, 35 

(6) oİbn4)-Esir, VIII. 76; Miskeveyh, I, 39-45 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301(914)'de Taberistan'da bir Şili isyanı patlak verdi ve Sâmani hükümdarı katledildi. Bu isyan on üç yıldan beri Deylemiler arasında yaşayan meşhur 'Hasaniler'den Utruş tarafından başlatıldı. Onun kurduğu rejimin iki önemli hususiyeti vardı: Biri gelir vergisini yüzde on artırmak, diğeri ise büyük arazi sahiplerinin gücünü azaltmaklı.(1) O, karargâhını Taberistan'dan Kazvin'e giden kuzey yoluna hâkim önemli bir nokta olan Şalus'ta kurdu.(2) Bu hareket Azerbaycan'da zincirleme bir reaksiyon meydana getirdi. Hazar denizi etrafındaki topraklardan ve Hazar denizinden gelen ticareti ana gaye olarak alıyordu. Böylece Hazar ülkesinden Taberistan'a ticaret yolu deniz yolunu rekabete sokuyordu. Bu deniz yolu Azerbaycan'dan geçeh yolla rekabet edemeyecekti.(3) 


Samani hükümdarının öldürülmesi, muhalefete bazı iddialarını Ileri sürme fırsatını verdi. Bu hareket iki isyanın doğmasına vesile oldu: Birisi ticari esasa dayanan Semerkant'ta, diğeri Taberistan'ın tesirinde olan Nişapur'da. Bereket versin ki, Samani idaresi bu tür zorlukların üstesinden gelebilecek güçte idi. Öldürülen hükümdarın sekiz yaşındaki oğlu ona halef olarak ilân edildi, fakat gerçek güç zamanın efsanevi adamı ve idarenin başında bulunan Ceyhani'nin elinde idi.(4) Dahili problemlere gerekli ihtimamı gösterdikten ve Samaniler'in hâkimiyetindeki bölgelerini politize ettikten sonra dış mesele'ler Ceyhani- nin esas konusu oldu. Ticaretin gelişmesini teşvik için her türlü fırsat mevcuttu ve Bağdat da bu ticaretin ana kapısı idi. Tek mantıklı yol orayla ilgilenen guruplarla bir anlaşmaya varmaktı. İki başkent, Buhara ve Bağdat arasındaki işbirliği bölgedeki küçük güçlerin üstesinden gelmek için yeterli idi. Bağdat'taki otoriteler bu ticari işbirliginin gelişmesine değişik derecelerde istekli idiler. Tüccar vezir Hamid'in bu tür ticari münasebetleri teşvik etmesi ve geliştirmesi umulabilirdi. Gerçekten kendisi de bu işin içine girdi. Her ne kadar Hazar asıllı ise de başkentin gerçek gücü olan Nasr, Sâmaniler'le bu işbirliği - nin bütün getireceklerini farketti ve bu işbirliğini destekledi. (5) 


Öte yandan, Sugur ve Azerbaycan'a: özel ilgi gösteren Mu'nis, bu bölgelerin menfaatlerini kolluyor, bu menfaatlerin doğu için kurban edilmesini görmek istemiyordu.(6) Mu'nis, ayrıca 305(918)'de Bizans- 


.-——..—.——— 


(1) İbnü'l-Esir, VIII, 76; Miskeveyh. I, 39, 45 

(2) Taberi, III, 2292; İstahri, 206 

.(3) Miskeveyh, I. 45: İbn Hurdadbih, 154; İstahri, 218: İbn Havkel, 388. 
394. 398 

(4) Taberi, III. 2289; İbnü'l-Esir, VIII, 58-60. 86-8 

(5) Arib, 51; Miskeveyh, I, 52 

(6. Miskeveyh, I, 82-3. 
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lılar'ın, görünüşte savaş esirlerini değiştirme bahanesiyle gönderdikleri ticari heyetin de, bir parçası Kendi ülkelerinden geçen bu ticaretle ilgilendiklerinin farkında idi.(1) 

Bütün bunların neticesi olarak, Bağdat'tan 11 Safer 309 (21 Haziran 921)'da hareket eden büyük bir ticaret heyeti, 12 Muharrem 310 
(12 Mayıs 922)'da Bulgar ülkesinde Volga'nın orta bölgesinde bulunan Kama nehrinin birleştiği yerdeki başkente vardılar. Bu alışılmamış seyahetin zamanlaması, başlangıç noktası, güzergâhı, varış noktası ve buna katılan kişilerin şahsiyeti, bütün gurupların kuzey ticareti ile ilgilendiklerini göstermektedir. Bu karışık olaylara devletin içinden ve dışından karışan şahıslar arasındaki münasebeti anlamak için yukarıdaki hususları göz önünde bulundurmak lâzımdır. Bu ticaret heyeti, Bulgar hakanı ile Ceyhani arasındaki yakınlaşmayı sağlamaktan sorumlu idi. 


Müslüman bir Hazar, Bulgar'ı temsil ediyordu ve ona da Ceyhani'nin elçisi olarak Harezm'den kısa zaman önce 309(921)'da Bağdat'ı ziyaret eden bir kişi eşlik ediyordu.(2) Harezm'de iken demircilik yapan ve çok zengin bir şahıs olan Tigin isminde bir kişiden Bulgar ülkesi hakkında bilgi alındı ve bu elçiler onun sayesinde saraya takdim edildi.(3) Devlet erkânı, elçilerin dinlenmesi konusunda ikna edildi.(4) En azından Muktedir tarafmdan Bulgar ülkesine bir heyetin antlaşma yapmak üzere gönderilmesine karar verildi. Bu heyetin üyeleri Bulgar ülkesi gibi bölgeler hakkında bilgileri olan ve oralara ilgi duyanlar arasmdan dikkatlice seçildi. Elçi heyetini, Volga boylarından gelen ve Muktedir'in yüksek seviyedeki memurlarından olan birisi yönetiyordu.(5) İkinci derecedeki şahıs, Slav asılı olması kuvvetle muhtemel olan ve Samaniler'den iltica etmiş bulunan Pars idi.(6) Üçüncü derecede de Tigin gelmekteydi. Dördüncü sırada ise İbn Fadlan yer alıyordu ki, elçi heyetinin yolculuğuna ait bilgilerimizi ona borçluyuz. 
İbn Fadlan, Toluniler'e son veren Muhammed b. Süleyman'la irtibat- ta olup 304(917)'den itibaren Rey'in mali işlerini yürütüyordu. O, bu heyete kâtip olarak katıldı.(7) Tabii ki, Bulgar heyeti bu elçi heyetine refakat etti, fakat Ceyhani'nin temsilcisi Bağdat'ta alıkonuldu.(8) 


(1) Arib, 53-55; Miskeveyh, I, 52 

(2) İbn Fadlan, 69-70 

(3) İbn Fadlan, 66-91, 136 

(4) İbn Fadlan, 81 

(5) İbn Fadlan, 69 

(6) İbn Fadlan, 69 

(7) İbn Fadlan, 65, 69; Miskeveyh, I. 51 
(8) İbn Fadlan. 77 
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Başkentten başlamak suretiyle Rey'e giden anu yolu takip ettiler ve Rey'de daha doğudaki yolun güvenliğinin sağlanması maksadıyla bir gün beklediler. Bu da gösteriyor ki, onlar emniyette değillerdi. Daha sonra bir ticaret kervanına katılarak, Şiilerin kontrolünde olan Taberistan bölgesinden kimliklerini gizleyerek geçtiler. Pars'ın da dahil olduğu heyet, Samaniler'in başkenti Buhara'ya ulaştığında; Ceyhani tarafından samimiyetle karşılanarak çocuk yaştaki sultana takdim edildiler. Dahası onların bundan sonraki yolculukların- da Harezm'e ve oradan Hazar denizi yoluyla Volga'ya giderken gerekli olan bütün ihtiyaçları karşılandı.(1) Normal yolculukta meydana gelebilecek güçlüklerin dışında onları bekleyen en büyük zorluk, göçebe Oğuz ve Peçenek Türklerinin ülkelerinden geçiş meselesiydi. Elçi heyetinin muhafızları, itimatnâmeleri ve kendilerine yardımda bulunan bölgelerin teminatları, onları bu göçebelerin tehlikesinden emin kıldı ve onlar da gizliliklerini muhafaza edebildiler.(2) Bulgar başkentine vardıklarında buranın gücünün kaynağını ve kendi elçiliklerinin ne derece haklı olduğunu gördüler. Bulgarlar, doğu-batı ve kuzey-güney ticaret yollarının kavşak noktasında yerleşmişlerdi. Doğudan batıya giden yol Harezm'den Kiev'e uzanıyor ve kuzey güney yolu da, Hazar Denizi'nden Volga'nın yukanılarına, Baltık sahillerine kadar gidiyordu. 
Onların ticaret için hiç bir yere gitmelerine gerek yoktu. Çünkü her şey onlara geliyordu ve yüzde on vergi almak için hiç güçlük çekmiyorlardı. Bununla birlikte siyasi birlik sağlayamadıkları için bir ölçüde güney-batı komşuları olan ve aynı zamanda Volga boylarını hâkimiyetleri altında tutan kendilerinden daha güçlü Hazarlar'a tâbi idiler. Barışı temin için Bulgarlar'dan her hane bir nadir kürkü Hazarlar'a vergi olarak vermekle yükümlü tutuldu.(3) Hazar baskısı 8€- bebiyle Bulgarlar müttefik arıyorlardı. Samâniler de kendilerine güçlük çıkaran bazı göçebe Türkleri hizaya getirmek ve Hazar sahillerindeki Hazar idaresini sarsmak için kendilerine yardımcı olacak müttefikler arıyorlardı. 


Bulgarlar'ın arasında Müslümanların bulunması ve onlardan pek çoğunun İslâmiyet'i kabul etmeye hazır olmaları Sâmaniler'le ittifak yapmalarına yardımcı oldu.(4) Bundan sonra her iki devletin güçlenmesi, 355(965)'te Hazar devletinin çökmesi ve on yıl kadar bir zaman içinde de Taberistan'daki Şiiler'in önemsiz bir güç duruma gelmeleri pahasına oldu. 


(1) İbn Fadlan, 76-7 

(2) İbn Fadlan, 98, 103-4, 107 

(3) İbn Fadlan, 76-7 

(4) İbn Fadlan, 67-8, 117-8, 120-2, 135 
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MAM EM AE EE EN 
Buhara ve Bağdat'ın idarecileri, Taberistan'ın ekonomik çöküşünün neticelerinden dolayı büyük bir şaşkınlık içinde idiler. Onların aralarında Hazar denizinin güney ve güney-batı bölgelerinde kendi politikalarına karşı olan güçleri yenebilecekleri umudu, Deylemiler tarafından boşa çıkarıldı. Önceleri enerjilerini kendi dağlık bölgelerine hasreden bu gurup, ekonomik çöküş sebebiyle oldukça sarsılmış olmalıydı. O zamana kadar Abbasi hilâfetinin ordusundaki ırklar içinde bunları bulmak zordu. Bununla birlikte, İslâm onların arasında uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Sosyo-politik organizasyonlarında büyük ölçüde değişiklik olmadı. Onların Şiiliğin Zeydi koluna mensubiyeti, bu görüşü yayma faaliyetlerinin sonucu idi. Yeni ekonomik durum onlara başkaladırma için bir gerekçe sağladı ve onları birleştirji, Öncelikle her boy veya kabilenin şefi, her köyün, kasabanın veya 'bölgenin lideri ve vilâyetlerde idareci ailelere mensup ve çevresi tarafır- dan desteklenen şehzadeler ordularıyla ortaya çıkıp ilgilendikleri bölgelerde ayaklanarak kontrol tesis etmeye çalıştılar. Bu arada Rey'den Bağdat'a Hazar denizi üzerindn giden ikinci bir güzergâhı tutmaya veya Hemedan üzerinden geçen ana güzergâhı kontrol altına almaya çalıştılar. Ticaretleri kötü bir düşüş gösteren Azerbaycan halkı, harekete geçerek kendi bölgelerini Deylemiler'e karşı savundular. 


Buhara ve Bağdat idarecileri kendilerine tâbi bölgeler arasındaki bağları koparmamak konusunda büyük bir endişe içinde idiler ve bu amaçla hangi mesafe olursa olsun gitmeye gönüllüydüler. Onların teşebbüsleri durumu tamamen karmaşık hale soktu ve Deylemiler'in yararına oldu. Samaniler ,Deylemiler'in dahili ihtilâflarından istifade etmeye çalışarak onları kendi vatandaşlarına karşı kullanmaya çalıştılar. Bunun sonucu olarak da tarafların yer değiştirdiği bir seri şaşırtıcı antlaşmalar, her şeyi birbirine karıştıran sürprizler meydana getirdi. 
Merkezi hükümet, bazılarının gözünü korkutmaya, bazılarını da teskin etmeye çalıştı. Askeri harekâtlar başarısızlığa uğrayınca askeriidari ikta sistemi harekete geçirilerek, herhangi bir Deylemi liderini veya kendi kontrolünü kendi bölgesinde tesis etmiş olan birini idareye getirdi. Sonra, bazı liderleri askeri-idari ikta sistemini kabule ikna etmek için, onlara haksız olarak toprak garantisi ve basit iktalar verilmişti. Bütün bunlar Deylemiler'i kendi saflamna katmak içindi; fakat gayretleri boşa gitti. Deylemi liderlerinden üçü önemli olmayan kısa ömürlü hâkimiyetler tesis elmişlerdi. Ancak bu liderlerin sonradan 


Bağdat'ı işgal edecek Büveyhiler'in öncüleri olduğu da dikkate alınmalıdır.(1) 


(1) Miskeveyh. 1. 117-162, 213-4; İbnü'l-Esir, VIII, 128-9, 1368-45. 
157-9, 199; Tekmile, 36, 51-2: Arib. 137-8, 1541, 161 
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Bu karışıklıklarla başa çıkamayan merkezi hükumetin otoritesi sarsılmaya başladı ve başkentte Hanbeliler kendi güçlerini kabul ettirmek için bundan faydalandılar. Onlan teskin etmek için güçsüz durumda olan Vezir Hamid, yetkisini kullanarak dokuz yıldan beri hapiste bulunan zararsız sufi Hallac'ı hapisten çıkararak 309(922) da uzun bir muhakemeden sonra idam ettirdi.(1) Taberi'nin 310(823)'da ölümü üzerine, kendisinin Hanbeliler'i kabul etmemesi sebebiyle; cenazesinin adabına uygun şekilde gömülmemesi için halkın gösteri yapmasına müsaade edilmesi kadar hiç bir olay Bağdat'ın durumunu daha İyi açıklayamaz.(2) 


Bütün bu çırpınmalar hükümet için iyi neticeler doğurmamıştır. 
Çünkü bunlar esas mesele olan para sıkıntısını gözden uzak tutmak için harcanan çabalardı. Deylemiler'in merkezi bölgelerde meydana getirdikleri karışıklıklardan dolayı, gelirler azalmış, onlara karşı alınan askeri tedbirlerden dolayı da masraflar çoğalmıştı. Yardımcı vezir Ali b. İsa, harcamaları kontrolüne almaya çalıştığından ordu bu duruma itiraz etti.(3) Hamid liderliğindeki bütün Cerrah gurubu, 311(923)'- de azledildi ve zaten hazır bekleyen Furat gurubu onların yerine geçti. 


Kaynaklarımız bu yıla özellikle «Yıkıntı Yılı» adını verir!(4) Bu yılın olayları böyle bir hükmü doğrular, hatta önceki ve sonraki yılların olayları da aynı hükme varmamızı sağlar. Aslında bu sonun başlangıcı değildi. Bahreyn'de Karmatiler'in kasabalara ve kervanlara saldırı yapmaya başlaması, vezirlerin değişmesinden tam dört gün sonrasına rastlar. İlk saldırı Basra'ya bin yedi yüz kişilik bir güçle olmuş ve bunlar şehri yetmiş gün boyunca kuşatıp yağma etmişlerdir. 
(5) On ay sonra onlar Bağdat'a geri dönmekte olan bir hacc kervanına saldırdılar ve onu yağma ederek pek çok seçkin hacıyı esir aldılar.(6) 


Bu iki saldın yarım yüzyıl boyunca zaman zaman yapılan bütün saldırılara bir model teşkil etti. Karmatiler, on yedi yıl kadar sakin kalmayı tercih ettiler ve Bağdat'tan bazı ticari imtiyazlar almakla yetindiler. 


301(913)'de onların ilk lideri olan Hasan Cennabi, oğlu tarafından öldürüldü ve idare oğlunun eline geçti. Ancak onun liderliği sürdürecek gücü yoktu. Bu yüzden harekete yeni bir canlılık kazandıracak 


(1) Miskeveyh, I. 76-82 

(2) İbnül-Esir. VIII, 98; Miskeveyh, 1, 84 
(3) Miskeveyh, 1. 89-8 

(4) Arib, 110 

(5) Miskeveyh, I. 104-5; Arib. 110.11 

(6) Miskeveyh, 1. 120-1 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olan küçük kardeşi Süleyman, onun yerini aldı. 301(913)'de Süleyman on yedi yaşında olmasına rağmen idarecilik kabiliyeti oldukça fazla idi. İlk hareketlerinde devamlı olarak on yedi sayısının bulunması ile geçmişte sakin geçen on yedi yılın boşa harcandığını vurgulamaya çalışıyor ve kendisinin on yedinci doğum yılını gürültülü bir şekilde kutlamaya hazı'lanıyordu. Onun hareketlerinin Kuzey Afrika'daki Fatımiler'le ilgisi olup olmadığı konusunda hükme varmak oldukça Zordur. Bu konuda yapılan tartışmalar çelişkilerle doludur. Bu tür bilgiler ilgili taraflarca teşvik edilmiş ve yazılmış bile olabilir. Bununla birlikte Karmatiler ve Fatımiler birlikte hareket etmek yerine ilk temasa geldikleri anda birbirleriyle savaşa giriştiler.(1) 


Süleyman'ın ve Karmatiler'in hedefi Basra Körfezi, Suriye, Irak ve Arabistan çölündeki ticaretten pay koparmaktı. Onlar Siraf'da ticaret yapma hakkını almışlardı. Fakat bunun okyanusta damla gibi bir şey olduğunu çabuk farkettiler. Bu yüzden onlar Süleyman'ın yetenekli liderliği altında Uman Limam'nı ele geçirmeye kalkışarak bu şekilde Körfezdeki bütün Arabistan kıyı şeridine hükmetmek istiyorlardı. Daha sonra onlar Körfezin İran yakasında kontrol noktaları tesis etmeye çalıştılar. Onların Basra üzerine saldırıya geçmeleri, ticareti bu önemli limandan uzaklaştırarak kendi limanlarına ve vergi topladıkları limanlara dönmesini sağladı.(2) Kara yolu baskınlerında ise kolay ve önemli bir hedef olan hacc kervanlarına yöneldiler. 


Fırsatı değerlendirmek Karmeatiler'i hedeflerinden vazgeçirmedi. 
Doğrusu onlar Hacca karşı değillerdi, fakat tüccarlar tarafından kârlarını arttırmak için haccın kullanılmasına karşı idiler. Bu iddiayı sürdürmek isteyen Karmatiler'in niyeti, kuzeyden güneye uzanan ticaret yolunun Suriye Irak çölünün kıyısından geçip, bu güzergâh boyunca pazar bölgelerine saldırıp hâkimiyet elde etmeye çalışmaktı. 
Bunun sonucu olarak da kendilerinin vergi, muhaliflerinin ise koruma parası alarak adlandırdıkları vergileri toplamaktı.(3) Karmatiler'in kolayca askeri başarılar kazanmaları sebebiyle Bağdat'taki idareciler bu yeni ticari tehditten tabii olarak paniğe kapıldılar. Karmatiler'in gücü onları korkutacak büyüklükte değildi. Zira Karmati askeri gücü hakkında verilen en yüksek rakam onların iki bin yedi yüz kişilik bir ordudan müteşekkil olduğudur. Buna rağmen Abbasiler'i korkutuyordu. Rahatlıkla söylenebilir ki Karmatiler, özellikle Irak'ta harekete 


(1) Miskeveyh, I, 204 

(2) İbn Havkal, 25; Mes'üdi; Tenbih, 339; Miskeveyh. I, 109-284 

(3) Miskeveyh, I, 146-6, 173-82, 201; Arib, 118, 134; Tekmile, 63, Hilâlu's- 
Sabi, Karamlta, 56; Mes'üdi, Tenbih, 350 
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geçtikleri bölgelerde halkın sempatisini kazandıkları için kolayca 2afer elde edebilirlerdi. Bazı olaylar, hükümetin bu bölgelerde halkın desteğini kaybedecek önemli hatalar işlediğini göstermiştir. Bu da hükümetin sözkonusu bölgelerde hâkimiyetini yeniden tesis etmek için bir takım redikal değişikliklere gitmesini gerekli kılmıştır. Kaynaklarımızın, «Yıkıntı Yılı» olarak adlandırdıkları 311(923) yılında hükümetin neredeyse askeri denetime geçme hadisesi ile münasebet kurması oldukça hayret vericidir. Askeri idarenin darbe noktasına gelmemesi, hareketi yapabilecek tek askeri lider olan Mu'nis'in bunu İstememesinden kaynaklanmaktadır.(1) Yıllar geçtikçe o güçlendi. Adam ları, ücretlerini almanın tek yolunun onun kontrolünde olmakla müuukün olabileceğini anladılar.(2) O, askeri ikta sistemine karşı değildi. 
Mu'nis, askerlerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi için idarecilerle anlaşmaya varmıştı. Buna karşılık bu şarta uydukları sürece onları destekledi. Ancak bu verginin, adamlarına maaşlarının ödenmesi için gerekli gelirlerin sağlandığı Suriye ve Mısır bölgesinde uygulanmasına karşı idi. Diğer bölgelerdeki askeri liderler, bu tür iktanın, özellikle Deylemiler'in akınlarına karşı durabilmek için tek çare olduğuna inanıyorlardı.(3) 


Gerek başkentteki ve gerekse eyaletlerdeki devlet memurları, kendilerinin orduyla olan münasebetlerine ve kendi fikirlerine göre bölündüler Cerrahlar'ın pek çoğu ordu ile işbirliğinin devamını isterken, onlardan bir kısmına göre ise ordunun idaresine tamamen girmenin hiç bir mahzuru ve pişman edici tarafı yoktu. Furatlar, inançlarından hiç taviz vermiyorlardı. Onlara göre askeri liderler, sivil otoritelere boyun eğmek zorunda idiler. Bu yüzden askeri liderler hakkındaki ısrarlarını Vezir İbnü'i-Furat ve oğlu 312(924)'de görevden alındıktan sonra hayatlarıyla ödediler.(4) Muktedir'in geri kalan sekiz yıllık iktidarı, yeni bir idare peşinde koşan çeşitli askeri ve sivil gurupların tesirinde geçti. Şartların kendisine yardımci olmadığını gören Muktedir, olgun yaşına gelince gerçek rolünü oynamaması için hiç bir sebep olmadığını anladı. Bu şın istikrarsız dönemde her biri görevde iki aydan fazla kalamayan dokuz vezir iş başına getirildi. 317(929)'de Mu'nis, gelirlerin düşmesi neticesi kendi adamlarının maaşlarından endişeye düşünce, Muktedir'e karşı bir hükümet darbesi düzenledi. Bazı idareciler görevden alındı ve yine Abbasi hanedanına mensup halife Muktedir'- in kardeşi Ebü Mansur Muhammed b. Mu'tezid, «Kâhir Billâh» ün- 


(1) Hilâlu's-Sabi, Vüzera, 45-6 
(2) Miskeveyh, I, 115 

(3) Tekmile, 57 

(4) Tekmile, 137 
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vanı ile Muktedir'in yerine hilâfete getirildi. Bununla birlikte kısa müddet sonra, merasimden başka rolü kalmamış olan Bağdat'taki devlet erkânı, şurta gücünün de desteğiyle durumu tersine çevirdiler ve Muktedir'i tekrar eski görevine getirdiler.(1) Bu güçler, onun yenilenmiş olan yeni iktidarına güvenerek ordu üzerinde sivil hâkimiyeti tesise cür'et ettiler. Bu yüzden vezirler sülâlesinden gelen Hüseyin b. Kasım'a 319(931)'da bütün idarenin sorumluluğu verildi. Onun sorumluluğunu ve otoritesinin büyüklüğünü açıklamak için kendisine bir ünvan verilerek Halife iel birlikte adının parada basılması emredildi.(2) 


O, bazı bölgelerde siyasetini tesis etmek için gelişmekte olan eğilimleri lehine kullandı. Eyaletlerdeki sivil idarecilerin bazıları Deylemiler'den askeri güçler teşkil etmişler ve hâkimiyetlerindeki bölgelerde yarı müstakil bir idare kurmak için bu tip güçlerden istifade yoluna gitmişlerdi. Bu idareciler, mutlak sivil idarenin prensiplerinin tahakkuku için ideal bir fırsat bahşettiler. Onlar, böylece kendi idari bölgelerindeki bütün işlerden sorumlu olarak merkezi idarenin tayin etmiş olduğu memurlar gibi telâkki ediliyorlardı.(3) Bu oldukça kolay bir yoldu, fakat vezir dikkatini orduya çevirince ayrı bir husus ortaya çıktı. Onun bölüp idare etme girişimlerinin arzu edilen sonuçları çok açıktı. O, ancak Mu'nis'i sıkıştırma başarısı elde etmişti, Mu'nis, açıkça muhalefete başladığında bu başarılı vezir on ay vazifede kaldıktan sonra azledildi. Fakat çok geç kalınmıştı. Mu'nis, Bağdat üzerine yürüdü ve Muktedir 27 Şevval 320(932)'deki çarpışmalarda öldürüldü. (4) 


Muktedir'in öldürülmesinden sonra, üç yıl önce Mu'nis tarafından hilâfete getirilen Kâhir (Ebü Mansur Muhammed b. Mur'tezid) yeniden halife ilân edildi (320/932). Kâhir, kendisinden umulanm aksine oldukça başarısız ve yeteneksiz çıktı. Çünkü iktidara gelir gelmez, ordunun herhangi bir birliğini diğeri aleyhinde desteklemek suretiyle kendisini komplolar içinde buldu.(5) 321(933)'de Mu'nis'in ortadar kaldırılmasında başarı sağladı. Ancak yaşlı ve itibarlı komutanın öldürülmesi bir kere daha dengenin bozulmasına sebep oldu. Bütün bu mücadeleler Bağdat'ta devam ederken oranın Hanbeli ve Şii temayüllü halkı da mücadelenin içine itildi.(8) Komplolar arttı ve neticede 

” (1) Tekmile, 187-200 

(2) Arib. 165; Miskeveyh, I, 223 

(3) Miskeveyh, I, 147, 158-9, 166; İbnü'l-Esir, III, 135; A'rib, 138 

(4) Miskeveyh, 1, 290 

(5) Miskeveyh, I, 259-64 

(6) Miskeveyh, I. 322; İbnU'l-Esir, VIII, 204 
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komplocular Kâhir'e karşı harekete geçerek kendisini tahtan indirdiler (320-322 932-934). Meşakkatli geçen onun bu iktidar dönemi sadece on sekiz ay devam etti. 


Bu noktada komutanlar, hiç birinin diğerine hükmedecek güce sahip olmadıklarını anlayarak problemlerinin çözülmesi için politikacılara fırsat tanımaya karar verdiler. Bu arada olar, Ebu'!-Abbas Ahmed b. Muktedir'i, «Rdâdi Billâh» ünvanı ile Kâhir'in yerine hilâfete getirdiler 322(934) (1) Henüz yirmi yaşının ortalarında olan bu tecrübesiz genç adam, krizlere karşı gelebilmek için yiğitçe gayret sarfetti. 
O, gurubunda Cerrahlar'dan ve Furatlar'dan bazı kimselerin bulundugu bir vezir tayin ederek ona icraatinde yardımcı olacağını vaad etti.(2) Bu şartlar altında vezirin, herhangi bir komutanla kendisini ihtilâf içinde bulması kaçınılmazdı. Merkezi hükümet ile Bağdat ve eyaletlerdeki komutanların arasını bulmak için, bir yıllık yorucu bir çalışmadan sonra her şeye karışan bazı komutanlara karşı sert tedbirler aldı. Bu hareketler neticesinde bu komutanları destekleyenler- den herhangi bir karşı hareket gelmeyince, vezir durumun kendisi için kâfi derecede güven verici olduğunu zannederek işleri elinde toplayıp orduyu asli görevinde bırakmayı düşündü. Böylece mesai arkadaşlarını tasfiye ederek onlarıri yerine ikinci vezir şıfatıyla kendi oğlunu göreve getirdi.(3) Çünkü o, kendisini oldukça güçlü görüyordu, fakat bir kaç ay içinde görevinden uzaklaştırılarak yerine komutanların desteklediği Cerrahlar getirildi.(4) İki ay içerisinde Cerrahlar da istifa etmek zorunda kaldılar. Bir kaç ay içinde iki vezir daha göreve geldi. 
Siviller, kendi iflâslarını ilân edince, Halife Râdi'nin askeriyeye hükümet işlerini terketmekten başka çaresi kalmadı.(5) 


324(936) yılı, yeni bir on yıllık devrenin, hattâ daha çok güçlüklerin başlangıcı oldu. Emirülümerâ adı verilen yeni bir müessese kurularak, askere ve hükümetin bütün bölümlerine hükmedecek yetkilerle donatıldı. O, sadece vezire hükmeden değil aynı zamanda başkentte ve eyaletlerdeki mali işlerin sorumluluğunu da yüklenen kimse idi. Oldukça faydalı olan bu yeni uygulama, merkezi hükümetin yapamadığı şeyleri yapabilecekti. Bağdat'taki hazine, merkezi hazine durumunda değildi ve bomboştu. Eyaletler, Bağdat ile olan ilişkilerini azaltmaya başladılar. Öte yandan Samaniler, hâlâ doğuda pek çok bölgede hâkimiyetlerini sürdürerek Deylemi akınlarını önlemek için gay- 


(1) Miskeveyh, I, 290 i 

(2) Miskeveyh, I, 292-5: İbnü'l-Esir, VIJI, 211 
(3) Miskeveyh, I, 305-6, 3168-23 

(4) Miskeveyh, I, 336 

(5) Miskeveyh, I, 351-2 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ret sarfediyorlardı. Deylemiler: ise, İran Plâtosu'nun merkezinde birbirleri ile uğraşmanın yanı sıra karşılaştıkları herkesle mücadele ederek kendilerine bir yurt edinmeye çalışıyorlardı. Taraftarları tarafından vicdansızca ezilen bazı Deylemiler, Kuzey Irak'a çekilerek, oranın kontrolünü elinde bulunduran önceki vergi memurları olan Baridiler'in hizmetine girdiler.(1) Karmatiler, biraz yumuşamalarına rağmen hâlâ Doğu Arabistan'a hümediyor ve varlıklarını yarımadanın diğer bölgelerinde de hissettiriyorlardı. el-Cezire ve Sugur, Hamdaniler'in elinde iken Mısır ve Suriye tamamen İhşidiler'in idaresinde otonom bir statüde idi.(2) Kudretli birinin gayretleri ile askeri ve mali işlerin ayrılması sonucu uzun zamandan beri devam eden prensiplerin feda edilmesi de devleti kurtaramadı. Çünkü devlet, kısa vâdeli tedbirlerle kurtarılamayacak kadar kötü bir durumdaydı. Bu tedbirler biraz daha karışıklığa sebep oluyordu. On yıl içerisinde (323-334/ 936-945), beş askeri komutan birbirleriyle mücâdele etmişler ve en yüksek mevkide birbirlerine halef olmuşlardı. Bu arada yüksek rütbeli kişiler, vezirliğe Abbasiler'e mensup birinin getirilmesini istediler, ancak bu geçmişteki hadiselerin bir yankısı idi.(3) Ne Karmatiler, ne de Deylemiler böyle bir düşünceyi tanımayacaklardı; Karmatiler bir mücadeleci grubun müttefiği gibi kavgaya sürüklendiler, Deylemiler ise hepsi tarafından ihmal edildi.(4) Deylemiler'in ana güçleri, Büyiler'- in tesirli liderliğinde «doğu ve güney-doğu» istikametinden Irak'a yaklaşıyorlardı.(5) Onların gayesi, Bağdat'ı zaptetmekti Bu şartlar altında bu hareket, orayı kurtarmaktan daha akılcı bir iş idi. Başkentteki kuvvetler, bu gereksiz kavgada güçlerini iyice yitirip zayıflarken, onlar bu arada ihtiyaçları olan zamanı bulabileceklerdi. Halife Râdi, 329/940'da öldüğünde yerine kardeşi Müttaki (Ebü İshak İbrahim) geçti ve kendisini direk mücadelenin içinde buldu. Ancak Müttaki, kısa sürede kolaylıkla azledildi. Faaliyetlerinden dolayı da gözlerine mil çekilerek kör edildi. (333/944) (6). Ondan sonra yerine Müstekfi (Ebu'1-Kasım Abdullah), halife olarak geçti. O, devletin içinde bulunduğu karışıklığın sonuna şahit oldu. Onun hilâfete geçmesinden hemen sonra, Emirülümeralık makamı, sivil idarenin tesirine girdi ki, bu Bağdat'ta merkezi idareyi kurtarmak azmini kaybetmiş olan ordu demekti. 


(1) Miskeveyh, II, 67-72: Süli, Râdi, 248-9 
(2) Miskeveyh, I, 254.8, 301 

(3) Miskeveyh, I, 366-7 

(4) Sül!, Aynı eser, 304 

(5) Miskeveyh, II, 24; İbnü'l-Esir, VIII, 276 
(6) Miskeveyh. TI. 37, 55 


315 


BON DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 


1J€)lu!$ Yi SEuNp WESJ > 
A 


ısetnjığep UÜ şsekıs epdeyAzpi *X SA 'XI 


VALMIV 
Edi öm. e 
NVISIOVUV Mi 
*, z — 
Di 3U1p ay ve ŞEEZ. 
ULDIN ——.. 
! YISIN e . 
Sy v. a A Se a 
#Oyueyeç p öüyEy PE yei elime 
al e N ii > 3 
vE iz iz o dayuışe » , 
. 0 Lİ 
TAjins ? !y dp y mr y #a ödvamöy 7 
da) « o N ep yi ad — A Nar gAyıdı ek e a ii N1OOVNV ye : 
a VE Vay, i 
JAJNIMAI m 


V. ABBASİLER'DE EMİRÜLÜMERALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI 


İslâm devletinin idari ve askeri teşkilâtıyla ilgili müesseseleri, çoğunlukla fetihler neticesinde yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için kurulmuş ve zamanla bazı değişikliklere uğrayarak devam etmiştir. İlk zamanlar Bizans ve Sasani imparatorluklarından fethedilen bölgelerdeki idari teşkilât, memurlar ve hattâ mahulli diller değiştirilme- den benimsenmişti. Emevi halifesi Muâviye'nin Suriyeli bir hıristiyan kâtibi olduğu bilinmektedir. Ancak Halife Abdülmelik tarafmdan resmi dilin Arapça olarak kabul edilmesi ve ilk İslâmi sikkenin bastırılmasıyle devlete yavaş yavaş Araplık vasfı kazandırılmaya başlanmıştı. 
Buna rağmen müesseseler üzerindeki Bizans tesirinin devam ettiği görülmektedir. 


İktidarın Emeviler'den Abbasiler'e geçmesiyle Bizans'ın yerini, Eski Doğu ve özellikle Sasani imparatorluğunun tesiri almıştır. Nitekim İslâm devletinde ilk defa ortaya çıkan vezaret müessesesi ve çeşitli divanlar Sasani tesirinin neticeleridir. Böylece Emeviler zamanında başlayan devlet teşkilâtındaki gelişme yeni müesseselerin ilâvesiyle daha mükemmel hâle gelmişti. Ancak daha sonraki asırlarda da bazı ihtiyaç ve mecburiyetler zaman zaman yeni müesseselerin kurulmasına sebeb oluyordu. Bunlardan birisi de Emirülümerâlık müessesesidir. 


Bu devrin çağdaşı ve halife er-Râdi'nin yakını olması sebebiyle olayları yakından görme ve bilme imkânına sahip bulunan tarihçi ve edip es-Suli, Halife er-Râdi'den naklen aşağıdaki bilgiyi vermektedir: (1) 


«Halife er-Rddi bir gün bana şöyle dedi: İnanıyorum ki, halk, halife bir Türk gulâmın bütün devlet işlerini yönetmesine, devlet hazinesini istediği gibi kullanmasına ve iktidarın yegâne sahibi olmasına nasıl oluyor da scs çıkarmıyor sorusunu sormaktadır. Onlar bilmezler ki, halifelik otoritesi benim hildfetimden önce yok olmuştu ve ben bu 


(0) Sul, hiuirur er- -Radi Billâh ve'l-Mülttaki Billah, (ransızcaya terc. 
Marlus Cnnard, Alger. 1946. 1. 86 vd. 
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makama istiyerek gelmedim. es-Sâci'ye(1) ve el-Hucariye(2) ile mücadele ettim. Onlar her gün başıma bela uluyorlardı. Günde bir kaç defa gelerek benden çok miktarda para istiyorlardı. Hayatımdan korktuğum için onlara karşı harekete geçmekten çekiniyordum. Nihayet Allah beni onların şerrinden kurtardı. Sonra İbn Râik iktidara geldi; ancak o da mali hususlarda ötekiler kadar küstah davranıyordu. Düşman ordularının ülkemize saldırdığı haberi gelince onlarla savaş için benden para alıyor, fakat cepheye gitmiyordu. Bir karar verdiğim z2aman kimse ona uymuyordu. Benden bir şey istendiğinde reddedemiyordum. Beckem geldiği zaman ötekiler gibi beni sık sık rahatsız etmiyordu. Aksine onunla daha kuvvetli oldum. Düşman bir eyaleti istilâya teşebbüs ettiği zaman süratle cepheye gidiyor ve bunun için benden para istemiyordu. Benim işlerimi öncekilerden daha iyi yapıyordu. Daha önceki halifeler gibi davranarak ben de iktidarı ona verdim.» 


es-Süli'nin bizzat halifeden naklettiği bu bilgiler ve bilhassa «hclifelik otoritesinin daha önceki halifeler zamanında yok olmasın ve «hayatımdan korktuğum için onlara karşı harekete geçmekten çekiniyordum» keyfiyeti çok geniş selâhiyetleri hâiz emirülümeralığın ortaya çıkmasının €sus sebepleri olarak düşünülebilir. Bu bakımdan hilğfet makamının bu hale nasıl geldiği üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. 


Abbasi ailesinin hilâfet makamını ele geçirmesinde baş rolü oynayanlardan birisi olan Ebü Müslim'in devlet idaresindeki kudret ve nüfüzu ile Halife Harun er-Reşid. devrinin meşhur vezir ailesi Bermekiler'in itibarı halifelik otoritesine gölge düşürmeğe başladığı zaman her ikisi de bertaraf edilmişlerdir. Ancak yarım asır sonra Halife el-Mütevekkil'in Türk komutanları tarafından öldürülmesi (861) Abba- 


(1) Abbasi ordusu içinde bir birlik olup ismini, Azerbaycan'da 489-929 yıllar arasında hüküm sürmüş olan Sâcoğulları hanedanından almıştır. 
Bu birlik Yusuf b. Eb!'s-Sâc'ın Karmeatiler'e karşı yaptığı savaş sırasında esir ve idam edilmesinden sonra onun maiyetindeki askerlerin belfenin emrine girmesiyle teşekkül etmiştir. Diğer bir görüşe göre de Yusuf'un babası Ebu's-Sâc Divdad tarafından kurulmuş olan birliğe bu ad veriliyordu. Bu hususta bkz. es-Süli, Aynı eser, 49, not 3. 
Ancak bazı valiliklerde bulunan Ebu's-Sâc Divdad'ın böyle bir birlik kurduğu hakkında kaynaklarda her hangi br habere rastlıyamadık. Bu bakımdan birinci görüşün gerçeğe daha yakın olduğunu ifade etmek lâzımdır. 

(2) el-Hucariye, Gılman el-Hucar yahut Gılman ed-Dâr diye isimlendirilen bu birlik Halife el-Mu'tezid tarafından kurulmuştur. Hassa ordusunun bir kısmını teşkil ediyorlerdı. İkâmet ettiklere yere «Hucrep (çoğulu Hucar) dendiği için buna nisbetle onlara «e!.Hucariye» deniyordu; bkz. es-801i, Aynı eser, 49 
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si tarihinde yeni bir devrin başlamasına sebep olmuştur. Halifeler ile komutanlar arasındaki amansız mücadele halifelerin siyasi, idari ve askeri otoritelerinin zaafa uğraması neticesini doğurmuştur. Halifeler, komutanların elinde bir kukladan farksız değillerdi.(1) 


Samerra devrinin son halifesi olan Mu'temid, kardeşi ve hilâfet nâibi olan Muvaffak'ın ölümünden (891) sonra, Türk komutanların baskısından kurtulmak gayesiyle Türk askerleri için kurulmuş olan Samerra'yı terkederek hilâfet merkezini tekrar Bağdat'a nakletti (892). Muvaffak'ın kuvvetli şahsiyeti ve devlet idaresindeki dirayeti sayesinde, Halife Mu'temid'in son yıllarında Türk nüfüzunun zayıfladığı görülmektedir. 

Hilâfet merkezinin Bağdat'a nakledilmesi ve bundan kısa bir 2aman sonra da Mu'temid'in ölümü üzerine yerine Muvaffak'ın oğlu Ebu'l-Abbas Ahmed'in Mu'tezid ünvanı ile halife olması halifelik müessesesi lehine önemli gelişmelere imkân vermiştir. Son yarım asır İçindeki Abbasi halifelerinin aksine muktedir bir şahsiyete sahip olan Mu'tezid içte ve dışta babasının siyasetini takip etmiştir. Onun zamanında el-Cezire'deki Harici isyanı bastırılmış, Dulefiler hanedanına son verilmiş, Soffariler'den Amr b. el-Leys esir edilerek Bağdat'ta idam edilmiş ve yıllardan beri devam eden rekabete son verilerek Tolunoğulları ile sulh yapmıştır.(2) Onun bu başarıları dahilde de halifeye büyük itibar sağlıyarak komutan ve diğer devlet erkânının baskısını kırmıştır. Halife Mu'tezid'in oğlu ve halefi Muktefi zamanında (902-908) Karmatiler'e karşı kazanılan başarılar geçici bir süre için bu tehlikeyi bertaraf etmiştir. Diğer taraftan 905 yılında Tolunoğulları hanedanma son verilerek Mısır tekrar merkezi idareye bağ lanmıştır. Bu arada yıllardan beri ilk defa Bizans'a karşı başanlı seferler yapılmıştır. Halifeliğin sayısız düşmanlarına karşı başarı ile mücadele eden Muktefi, parçalanmakta olan devleti toparlamayı başarmış ve halifelik makamına, eski kuvvet ve kudretini büyük ölçüde kazandırmağa muvaffak olmuştur. Bilhassa merkezde devlet erkâm ve komutanların halife üzerinde bir baskılarının kalmadığı görülmektedir.(3) 

Muktedir'in halife olmasıyle (14 Ağustos 908) son iki halifenin gayretleri sayesinde düzelmeye başlamış olan durum yeniden bozuldu ve eski haline döndü. Muktedir'in hilâfete geçtiği zaman 13 yaşında bir çocuk olması sebebiyle devlet işlerinin yürütülmesinde yeniden ve- 


(1) Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Hakkı Dursun Yıldız. İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1976, 89-130 

(2) İslâm Ansiklopedisi, Mu'tezid maddesi 

(3) İslâm Ansiklopedisi, Muktefi maddesi 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zir ve komutanlar söz sahibi olmaya başladılar.(1) Nitekim hilğfete getirilmesinden kısa bir süre sonra devlet erkânı tarafından hal'edilerek, saray entrikalarına karışma yerine şiir ve edebiyatla uğraşan ve Abbasiler devrinin en büyük şairlerinden birisi olan İbnü'l-Mu'tezz halife ilân edildi (20 Rebiülevvel 296,17 Aralık 908). Ancak Mu'nis el-Hâdım'ın duruma müdahalesi ve Muktedir'in tarafını tutması, bir kaç gün sonra İbnü'l-Mu'tezz'in tahttan indirilmesi ve öldürülmesi ile neticelendi. Muktedir yeniden halife oldu(2). Bunun tabii neticesi olarak Mu'nis halife üzerinde büyük bir nüfüz kurdu. 


Halife Muktedir devri içte ve dışta Abbasi hilâfetinin büyük sarsıntılar geçirdiği bir devirdir. Çocuk yaşta hilâfete getirilmesi, bir kaç günlüğüne olsa bile bu makamdan hal' edilmesi hnlifelik otoritesinin büyük ölçüde zaafa uğramasına sebebiyet vermiştir. Halifenin zayıf bir şahsiyet olması, bu devrin ileri gelenlerinden Mu'nis el-Hâdım, bir kaç defa vezirlik yapmış olan Ali b. İsa, İbn Mukla, İbnü'l-Furat, hassa ordusu komutanı Muhammed b. Yakut ve sahib-i şurta Nâzük gibi şahsiyetler arasında amansız bir iktidar mücadelesini başlatmıştır (3). İçteki bu rekabet yanında dışta da başarısızlıklar birbirini takip ediyordu. Fâtımiler Kuzey Afrika'da siyasi bir güç olarak ortaya çıkıp doğuya doğru ilerlemeye başlamışlardı. Karmatiler, Irak ve Hicaz'ı tehdit ediyorlardı. Sâcoğulları Azerbaycan'da bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Bunların yanında Bizans'ın akınları gittikçe şiddetini arttırıyor ve müslümanlar aleyhine gelişme kaydediyordu. Bütün bu iç ve dış gelişmeler Bağdat'ta huzursuzluğun artmasına ve 15 Muharrem 317 (28 Şubat 929) tarihinde bir isyanın çıkmasına sebep oldu. Bu isyan sırasında Muktedir tekrar halifelikten hal' edilerek yerine kardeşi Muhanımed, Kâhir ünvanı ile halife seçildi. Onun halifeliği de ancak bir kaç gün devam edebildi ve Muktedir tekrar hilâfete getirildi(4). Bu gelişmelerde de yine Mu'nis'i ön saflarda görmekteyiz. 

Mu'nis'in, Halife Muktedir üzerinde kurmuş olduğu baskı ve nüfüz, bir taraftan bizzat halifeyi ve diğer taraftan da Mu'nis'e karşı cephe almış olan diğer devlet erkânını iyiden iyiye rahatsız etmeye başlamıştı. Başta halife olmak üzere merkezde kendisi aleyhinde faaliyetlerin başladığını farkeden Mu'nis, bir müddet için Bağdat'tan ayrılmayı uy- 


(1) Halife el-Muktedir'in çocuk olması sebebiyle annesi, amcası Garib. 
Mu'nis el-Hâdım, Hâcib Savsan ve hadımların relsi Safl'den ineydana gelen nalpler meclisi işleri yürütüyordu; bkz. Dominligue O Sourdel. 
Le Vizirat Abbaside, II, 387 vd.. Damas 1959-60. 

(2) Taberi, III, 2281 vd.; İbnü'l-Esir. VIII, 200 vd. 

(4) Bu hususta daha geniş bilgi için bkz. D. Sourdel. Le Vizirat Abbaside, 11. 387 vd. 

(4) İbnü'i-Esir, VIII, 200 vd. 
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gun bularak Musul'a gitti ve burasını ele geçirdi (Muharrem 320, Ocak-Şubat 932) .(1) Mu'nis'in merkezden aynlimasını fırsat bilen rekipleri halifeyi iyice onun aleyhine çevirdiler. Mu'nis, bir yıla yakın bir hazırlık devresinden sonra topladığı kuvvetlerle iktidarı ele geçirmek için Bağdat üzerine yürüdü. Halife Muktedir, Mu'nis'in Bağdat'a dönmesinin hayatına mal olacağını düşünerek onunla savaşmaya karar verdi ve toplayabildiği kuvvetlerle şehir dışında onu karşıladı. Yapılan savaşta Muktedir hayatını kaybetti (27 Şevvâl 320/1 Kasım 932) .(2) 


Yeni halife için Mu'nis, Muktedir'in oğlu Ebu'i-Abbas Ahmed'i teklif etti ise de yaşının küçük olması sebebiyle bu teklif kabul edilmedi. Neticede daha önce iki defa bir kaç günlüğüne halife ilân edilmiş olan Kâhir'in hilâfete geçirilmesine karar verildi. Mu'nis, Kâhir'in ha-Hfeliğin istemeye istemeye kabul etmek mecburiyetinde kalmıştı. Zira, iki seferinde de Kâhir'in halifelikten uzaklaştırılmasına kendisi sebep olduğu için ondan çekiniyordu. 


Halife Muktedir'in öldürülmesi üzerine oğlu Abdulvâhld ve maktul halifeyi desteklemiş olan Muhammed b. Yakut, Harun b. Garib, Müflih ve Muhammed b. Râlk, Medâin'e ve oradan da Vâsıt'a kaçtılar. 
Fakat aralarında anlaşmazlık çıktı ve Mu'nis'ten eman istediler. Tekliflerinin kabul edilmesi üzerine Bağdat'a döndüler.(3) Kendisine karşı daha önce takındığı tavır sebebiyle Mu'nis'ten çekindiği anlaşılan Kâhir, onun nüfüzunu kırmak düşüncesiyle Muhammed b. Yakut'a teveccüh etti; ona idarede geniş selâhiyetler verdi. Muhammed b. Yakut'un, kısa zamanda merkezde büyük bir itibar kazanması Mu'nis'i rahatsız ediyordu. Çok geçmeden Mu'nis ile vezir İbn Mukla, Muhammed'i her hususta destekleyen Halife Kâhir'i hal'e karar verdiler. Çevrilen entrikalardan zamanında haberdar olan Kâhir, İbn Mukla'yı vezirlikten azlettiği gibi, Mu'nis'i de yakalıyarak önce haps ve sonra da idam ettirdi.(4) 


Bu badireyi atlatabilen İbn Mukla, halife aleyhine kesif bir propagandaya başladı. Nitekim kısa zamanda etrafına oldukça kalabalık bir kuvvet toplmayı başaran İbn Mukla es-Sâciye ve el-Hucariye'yi de kazanmasını bildi. Böylece kuvvetlerinden iyice emin olduktan sonra saraya hücum ederek halifeyi yakaladı ve halifelikten çekilmemekte direndiği için gözlerine mil çektirerek hapse attırdı. İbn Mukla ve taraftarları hapiste bulunan Ebu'l-Abbas Ahmed'i hapisten çıkararak er-Râdi Billah ünvanı ile halife ilân ettiler (86 Cemâziyelevvel 322/24 Ni- 


(1) İbnü'l-Esir, VILI, 237 vd. 
(2) İbnü'l-Esir, VITI, 241 vd. 
(3) İbnü'l-Esir, VII, 248 vd. 
(4) İbnü')l-Esir, VIII, 250 vd. 
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san 934) (1). Bu sefer de, tekrar vezirlik makamına geçen İbn Mukla ile ordu komutanı Muhammed b. Yakut arasmda rekabet başladı. 
Muhammed'in devletin yegâne hâkimi olması, İbn Mukla ile halifenin birleşmesine zemin hazırladı. İbn Mukla'nın er-Râdi'ye yaptığı telkinler meyvesini vermekte gecikmedi ve Muhammed b. Yakut sarayda yakalanarak hapsedildi (5 Cemâziyelevvel 323/12 Nisan 935) ve aynı yıl içinde hapishanede öldü. Muhammed'in kardeşi Muzaffer ise İbn Mukla'nın araya girmesiyle affedildi. Ancak bu sefer de Muzaffer'in nüfüz kazandığını ve onun baskıları neticesinde İbn Mukla'nın azl ve hapsedildiğini görmekteyiz.(2) 


Verilmeye çalışılan bu kısa izahatta da görüleceği gibi, Halife Mütevekkil'den itibaren bir-ikisi müstesna Abbasi halifelerinin idaredeki otoriteleri iyice zayıflamış, başta komutanlar olmak üzere devlet erkânının, devlet idaresinde tesir ve nüfüzları âdeta halifeleri gölgede bırakmıştı. Burada şu hususa dikkati çekmek gerekmektedir: Samerra devrinde iktidar mücadelesi komutanlar ile halifeler arasında cereyan ederken, Halife Muktedir'den itibaren bu mücadele devlet erkânı arasmda şiddetlenmiştir. Halifeler bu son mücadelelerin dışında olmalarına rağmen yine de tahtlarından ve hattâ canlarından oluyorlardı. Merkezi idarede açık bir şekilde bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştı. İktidarın kısa fasılalarla el değiştirmesi içte ve dışta devletin zayıflamasına sebep oluyordu. Değil eyaletlerde, Bağdat'ta bile devlet otoritesinin varlığından söz edilemiyordu. 


Halife Râdi, devlet otoritesinin âdeta hissedilemez bir duruma geldiği sırada es-Süli'nin naklettiği kendi ifâdesine göre, hilâfet makamına Zorla getirilmiştir. Devlet erkânı arasındaki nüfüz mücadelesinin halifelerin hayatına mâl olduğunu bilen ve gören Râdi, kendi akibetinin ne olacağından elbette emin olamazdı. Çünkü hilâfette ve hayatta kalabilmesi tamamen kendi iradesi dışında başkalarının vereceği kararla mümkün olabilecekti. Halife Râdi, hilâfete geçmesinden iki yıl sonra, 324(936) yılında Basra ve Vâsıt valisi Muhammed v. Râik el-Hazari'yi Bağdat'a davet ederek onu Emirülümerâ tayin etti(3). Bu müessesenin merkezdeki otorite zaafının bertaraf edilme- 


(1) İbnü'i-Esir, VITI, 279 vd. 

(2) İbnü'l-Esir, VIII, 305 vd. 

(3) İbn Miskeveyh, I, 351; Tekmile, 99; İbnü'i-Esir, VILI, 322 vd. Muhammed b. Râlk, aslen Hazar Tüikleri'nden olan komutanlardan Râik el-Hazari'nin oğludur. (Bkz. Taberi, III, 2262) Halife Muktedir zamanında 6Gahibu'ş-Şurta ve hâciplik vazifelerinde bulunmuştur. el-Muktedir'in katli üzerine Medâin'e kaçtı; ancak bir müddet sonra affedilerek Vâsıt ve Basra valiliğine getirilmiştir. Merdaviç'in katlinde bag rolü 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si için kurulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim halife tarafından ona çok geniş selâhiyetler verilmesi bu fikrimizi teyid eder mahiyettedir. 


Halife Râdi emirülümerâ'yı büyük selâhiyetlerle teçhiz etti: Ordunun başkomutanlığı, Divânü'l-Harac, Divânü'2z-Ziyâ ve Divânü'i-Maâvin'in reisliği, Berid teşkilâtının idaresi, valiler ve yüksek dereceli memurların ve hattâ vezirin tayininde bile resmen geniş selâhiyetlerle teçhiz edilmişti. Diğer bir ifade ile devletin idari, askeri ve mâli işlerinden tam selâhiyetle emirülümerâ mesul idi. Bu saydığımız hususlarda halifeye danışmadan karar alma yetkisine sahipti. Protokol- da halifeden sonra geliyordu. Hutbelerde halifeden sonra onun isminin de zikredilmesi bizzat halife tarafından bütün eyalet valilerine bi)- dirilmişti.(1) Bunların yanında emirülümerânın Bağdat'ta para bastırma hakkına da sahip olduğu anlaşılmaktadır. İbn Râik'ten sonra emirülümerâ tayin edilen Beckem et-Türki adına 329 (940-041) yılında basılmış dinar mevcuttur.(2) Diğer taraftan bu devrin münevverlerinden tarihçi Mes'üdi'nin kaydetmiş olduğu bir rivayet, hem emirülümerânın para bastırma hakkına sahip olduğunu ve hem de sahip olduğu kudretini göstermesi bakımından önem taşımaktadır: Halife Râdi'nin lalası Ebu'l-Hasan el-Arüdi, bir gün halifenin yanına gittiği zaman onun yalnız olduğunu ve elinde bir para tuttuğunu, bu parayı Beckem'in bastırdığını, paranın üzerinde Beckem'in resminin bulunduğunu ve bu resmin etrafında «biliniz ki, iktidar emirü'l-muazzam 


oynayan ve daha sonra mealyetindeki Türk birlikleri ile Vâsıt'a gelen Beckem et-Türki'nin maliyetine girmesiyle İbn Râik oldukça kuvvetlenmişti. Merkezdeki enirikalardan bir dereceye kadar uzak ve kuvvet bakımından hepsinden üstün olması İbn Râlk'in emirülümerâ tayin edilmesinde esas sebep olmalıdır. Corci Zeydân, bu ünvanın ilk defa Hamdâni ve Büveyhi emirlerine verildiğini, İbn Râik'in de Hamdânller'den olduğunu ve ona «Bağdat padişahıs yahut «Bağdat enlitanın dendiğini ileri sürmekte ise de bunlann gerçekle bir ilgisi yoktur. 
Kaynaklarda bu fikirleri destekleyecek hiç bir bilgiye rastlanmamıştır; bkz. Corci Zeydân, Medeniyet-i İslâmiye Tarihi, türkçe terc. Zeki Magamız, İstanbul 1329, I, 133. 


(1) Miskeveyh, I, 351; İbnü'l-Esir, VII, 322: U'yün, IV, 1, İbn Tiktaka. 
el-Fahri, Beyrut 1966, 282; krş. Defrömery, «Memoire sur les Emirs al-Omera>, Memolres prösent&s par divers savants â İ'Academle des inscriptions et Belles-Lettres, 19 sdrle, c. JI. Paris 1852, 114; Emile 'Tyan, Institutlons du Drolt Public Musulman, Paris 1054, 1, 531 vd. d.; Marlus Canard, Histolre de la Dymastle des H'amdanides de Jezira et de Syrle, Paris 1953, I, 411 vd. 


(2) İbrahim Artuk-Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmi Sikkeler Kataloğu, İstanbul 1971, I, 147. r. 
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Beckem'e âittir, o insanların efendisidir» ibaresinin olduğunu Mes'üdi nakletmiştir.(1) 


Verilen bu bilgilerin de ortaya koyduğu gibi emirülümerâ halifenin bütün icrai selâhiyetlerini devralmıştır. Abbasi tarihinde, Ebü Müslim, Bermeki ailesi, Afşin, İbnü'-Furat, Mu'nis el-Hâdım v.s. gibi, devirlerinde çok kudretli şahıslar dahil hiç bir kimseye bu derecede geniş selâhiyet verildiği görülmemektedir. Bilhassa isminin hutbelerde zikredilmesi ve adına para bastırması emirülümerânın durumunu &- çıkca ortaya koymaktadır. Hutbe ve sikkenin halifelik alâmetlerinden olduğu dikkate alınınca bu durum daha iyi anlaşılır. Böyle bir duruma İslâm tarihinde ilk defa rastlamaktayız. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi halifeler üzerinde komutan, vezir ve diğer devlet erkânından bazıları büyük bir nüfüz kurmuşlardı, fakat bunların hiç biri sikke bastırma hakkına sahip değillerdi. İsimlerinin hutbelerde zikredilmesi söz konusu bile olmamıştı. 


Kaynaklarda, İbn Râik'dan önce mahiyet itibariyle farklı olmakla birlikte emirülümerâ ünvanının kullanıldığını görmekteyiz. Bu cümleden olarak Halife Hz. Ömer zamanında Sasani imparatorluğu ile yapılan Kadisiye savaşında İslâm ordusunun komutanı Sa'd b. Ebi Vakkas'a(2) ve Emevi halifesi Yezid'in Abdullah b. Zübeyr üzerine gönderdiği ordunun komutanı Müslim b. Ukbe el-Mürri'ye(3) emirülümerâ deniyordu. Diğer taraftan Abbasiler zamanında da bu ünvan kullanılmıştır. 316(928) yılında Sahibu'ş-Şurta Nâzük ile Halife Muktedir'in dayasının oğlu Hârun b. Garib arasındaki mücadelede Harun'a halife tarafından emirülümerâ ünvanı verilmişti(4). 321 (933)'- de Mu'nis'in öldürülmesi ile son bulan hâdiselerde Halife Kâhir, Tarif es-Subkeri'ye daha önce Münis'e verilmiş olan Riyâsetü'l-ceyş, imaretü'l-ümerâ ve buyütü'l-emvâl vazifelerini tevdi etmiştir (5). Emirülumerâlık müessesesi hakkında ilk araştırmayı yapmış olan Defretmery, Halife Mu'tasım'ın meşhur komutanlarından Afşin'in, onun ölümünden sonra başkomutanlık mevkiine yükselen ve halife tarafından bir tac verilen Aşnâs'ın ve Mütevekkil zamanında ordu komutanlığı, Beytülmâlin idaresi, hâciplik ve berid teşkilatı reisliği vazifelerini uhdesin- de toplıyan Inak'ın emirülümerâ olabileceklerini ileri sürmektedir.(6) 


(1) Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, VIL, 340: 

(2) Ebü Hanife Ahmed b. Davut ed-Dineveri, Ahbâr et-TiyâL nşr. V. Guirgass, Lelden 1086, 129. 

(3) ed-Dineveri, Aynı eser, 274. 

(4) Miskeveyh, I, 168; İbnü'i-Esir, VILI, 168. 

(5) İbnü'l-Esir, VIII, 255. 

(6) Defrömery, Aynı makale, 106 vd. 
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Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir: Aynı ünvanın İbn Râik'- ten önce bazı komutanlara verildiği açık bir şekilde görülmektedir. 
Ancak bu hususta kaynakların verdiği kısa bilgilerden, İbn Râik ile diğerlerinin sahip oldukları hak ve selâhiyetler' bakımından aralarında büyük farklar olduğu neticesine varılabilir. Az rastlanmakla beraber emirülümerâlik başlangıçta ordu komutanı yerine kullanılıyordu. Yukanda bahsettiğimiz selâhiyetlerin onlara da verildiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Afşin, Aşnâs ve Inak'ın emirülü. 
merâ oldukları görüşü ise, bunların sahip oldukları kudret ve nüfüz sebebiyle bir tahminden ileri gidememektedir. Her ne kadar gerek bunlar ve gerekse Halife Mütevekkil'den itibaren bazı komutanlar haliflere hemen her istediklerini kabul ettiriyor iseler de, bu sadece sahip oldukları kuvvetten ileri gelmekte idi. Halifeler tarafından komutanlığın ötesinde kendilerine bir selahiyet verilmemişti. İbn RÂâik' ise bunlara karşılık bizzat halife tarafından büyük selâhiyetlerle techiz edilmişti .Bu bakımdan emirülümeralığın, vezirlik, hâciplik, valilik v.s. gibi bir müessese olarak bu şekilde geniş selâhiyetlerle ilk defa Halife Râdi tarafından 324(936) yılında kurulmuş olduğunu kabul edebiliriz. 

İbn Râik ile başlayan emirülümerâlık, kısa süre sonra devlet erkânı arasında rekabet unsuru olmakda gecikmedi. Nitekim iki yıl sonra maiyetindeki komutanlardan Beckem et-Türki, İbn Râik'i uzaklaştırarak kendisini bu makama tayin ettirdi (938). Diğer taraftan yine siyasi sebeplerle 942 yılında Hamdâniler'den Hasan (Nâsıru'd-Devle)'a emirülümerâlık payesi verildi.(1) Büveyhiler'in 945 yılında Bağdat'ı işgalleri üzerine Halife Müstekfi bu hanedândan Ahmed'i, Mu'izz üd-Devle ünvanı ile emirülümerâ tayin etmek mecburiyetinde kalmıştır.(2) Siyasi bakımdan halifeye bağlılıklarından pek &öz edilemeyen Hamdâniler ile halifeye tamamen tahakküm eden Büveyhiler'e bu ünvanın verilmesi bir mecburiyet tahtında olmuş ve emirülümerâlık müstakil bir hükümdar karşılığında kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu ünvanın Selçuklular'dan itibaren Osmanlı imparatorluğunun son yıllarına kadar değişik mahiyetteki memuriyetleri ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Selçuklular'da hanedân üyesi olup bir şehrin veya bölgenin idaresine memur edilenlere emirülümerâ denmekte idi. Meselâ Sultan Melikşâh'ın amcası Osman, emirülümerâ lakabını taşıyor ve Toharistan'ın idaresini yürütüyordu.(3) Diğer taraf- 


(1) Marlus Canard, Aynı eser, 425 vd. 

(2) KV. Zletterstden, «Büveyhiler» mad., İslâm Ansiklopedisi. 

(3) İbrahim Kafesoğlu, Sultan Mellkşâh Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953, 20; Osman Turan, BSelçuklin Tarihi ve Türk 
İslâm Medeniyeti, İstanbul 1969, 153 
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tan Selçuklu ordusunun üst seviyedeki komutanları olan sipehsâlâr, emir-i emirân, mukaddemü'!-Ceyş, nakib ve serhenk arasmda emirülümerâya da rastlamaktayız(1). Fatımiler'de, Musul ve Şam Atabeglerinde ve Memlükler'de komutan olarak emirülümerâ kullanılmaktadır (2). İlhanlılar zamanında ordu komutanına Beylerbeyi (Biglâr Bigi) yahut emirülümerâ veya Mir-i mirân deniyordu(3). Akkoyunlular'- da ise ordu başkomutanı, emirülümerâ veya melikülümera ünvanını taşıyordu(4). Osmanlı devletinde eyalet teşkilâtı kurulduktan sonra eyalet valileri olan beylerbeylere aynı zamanda emirülümerâ da deniyordu(5). Bu uzun müddet devam etmiş ve 1259 (1843-44) yılından itibaren mülki rütbelerden livalığa karşılık olmak üzere emirülümerâ rütbesi ihdas edilmiştir. Bu durum Osmanlı devletinin son yıllarına kadar devam etmiştir (6). 


(1) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhalj, İstanbul 1941, 60; İbrahim Kafesoğlu, Aynı eser, 163 

(2) Emile Tyan, Aynı eser, I, 533, not 1. 

(3) Bertold Spuler, İran Moğolları, türkçe terc. Cemal Köprülü, Ankara 
1957, 436 

(4) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, 309 

(5) Tursun Bey, Târih-i Ebu'l-Feth, haz. A, Mertol Tulum, İstanbul 1977. 
208; ayrıca bkz .İsmalli Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı tarihinde Kapıkulu Ocakları, Ankara 1944, II, 76; aynı müellif, Osmanlı Devletinin 
Merkez ve Babriye Tegkilâtı, Ankaru 1946, 106, 210, 325 

(6) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Terih Deyimleri ve Terimleri Gözlüğü, 
İstanbul 1971, I, 627 


VI. ABBASİ HİLÂFETİNİN ZAYIFLAMASI VE YIKILIŞI 


324(936) yılında İbn Râik'in Emirülümerâ tayin edilmesi, Abbasi halifeleri için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Halifeler bu tarihe kadar görülmemiş bir şekilde hemen bütün selâhliyetlerini bir başkasına devrediyor veya devretmek zorAnda kalıyordu. Sâmerrâ devrinde Türk hükümdarlarının halifeler üzerindeki baskılarına rağmen halifeler yetkilerini bir başkasına devretmemişlerdi. Ancak şimdi durum tamamen değişmişti. 

İbn Râik'in Emirülümeralığı fazla devam etmedi. Vezir İbn Mukle ile ihtilâfa düşmesi, onu vezirin müttefiki Beckem et-Türki ile karşı karşıya getirdi. Ahvaz valisi ei-Beridi ile başarılı mücadeleler yapmış olan Beckem, 327(938) yılında Bağdat'a girerek halife tarafından Emirülümerâ tayin edildi. Beckem, üç yıllık Emirülümeralığı sırasında Hamdaniler, Beridiler ve Büveyhiler ile mücadele etmiş ve son iki gurubun Bağdat'ı istilâ teşebbüslerini önlemiştir. Ancak bir sefer sırasında 330(Nisan 941) tarihinde öldürülmüştür. Beckem'in yerine Emirülümerâ olan Tüzün de aslen Türk olup Beckem'in komutanları arasında temayüz etmişti. Tüzün, dört yıllık emirülümeralığı sırasında fazla bir varlık gösterememişti. Hamdaniler ve Beridiler'In baskıları daha da artmıştı. 

Bağdat ve Irak'ta bu gelişmeler olurken Doğu'da, İran'da yeni bir tehlike ortaya çıkıyordu. 323(925) yılında bağımsızlığını kazanan Şii Büveyhiler başarılı bir şekilde Batı'ya doğru ilerlemeye (başladılar. 
Abbasi kuvvetleri onları durduracak güçte değildi. Nihayet Büveyhi kuvvetleri, 334(845) yılında Bağdat'ı işgal ettiler. Halife Müstekfi, bu durum karşısında Büveyhi emiri Ahmed'i Emirülümera tayin ederek ona Muizzuddevle ünvanını verdi. 

Büveyhiler'in Bağdat'ı işgâlleri ile Abbasi tarihinde yeni bir devir başlıyordu. Artık Abbasi halifeleri, bir devlet başkanı olmaktan çıkıyor ve dini lider olarak kalıyorlardı. Bir -sırdan biraz fazla devam eden Buveyhi işgâll sırasında siyasi ve askeri faaliyetler tamamen Büveyhi emirlerinin kontrolünde yürütülüyordu. Bununla beraber Şli Büveyhiler Abbasi hanedanını hilâfet makamından uzaklaştırıp, Hz. 
Ali evlâdından birisini bu makama getirme teşebbüsünde kesinlikle bulunmadılar. Böylece onlar Abbasi ailesini hilâfette bırakarak, Sünni-İslâm dünyasını ellerinde tutabiliyorlardı. Bağdat'ta Büveyhi hâkimiyeti devam ederken Kuzey Afrika'da ortaya çıkan ve 358(969) yılında Kahire'yi işgâl ederek başşehir yapan Fatimiler, Abbasi hilâfeti için çok daha tehlikeli idiler. Çünkü Fatımiler Abbasi hâkimiyetini kabul etmedikleri gibi kendi halifeliklerini de ilân ettiler. Fatımilerin .dini ve siyasi teşkilâtı dini temellere dayanıyordu. İyi yetiştirilmiş propagandacı ve sempatizanları vasıtasıyla doğu eyaletlerinde Abbasi hilâfetine karşı mücadele veriyorlardı. 

Bir taraftan Fatımi baskısı, diğer taraftan Büveyhi hâkimiyetinin parçalanması durumu daha da güçleştirdi. Milâdi XI. yüzyılın ortalarında Büveyhi hâkimiyeti sona eriyordu. Türk asıllı Büveyhi komutanı Arslan Besasiri, Bağdat'ta idareyi ele alarak Fatımiler adına hut- 
“be okuttu. Bunun üzerine büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, 447(1055) yılında Bağdat'a girerek Abbasi hanedanını Şii hâkimiyetinden kurtardı ve Halife Kâlm Biemrillah'a büyük hürmet gösterdi. 
Halife de Tuğrul Bey'e Sultan ünvanını vererek onun siyasi ve askeri otoritesini tanıdı. Selçuklular, Abbasi hilâfetini siyasi bakımdan Şili hanedanların tahakküm ve tehdidinden kurtarmakla kalmadılar. Yeni bir öğretim müessesesi olan medreseleri kurarak fikri bakımdan da onlarla mücadeleye giriştiler. Böylece Selçuklular sayesinde Abbasi hilâfeti, Fatımiler'in tehdidinden kurtulmuş oluyordu. 

Büyük Selçuklu Devletinin parçalanmasından sonra Irak Selçukluları da Abbasi halifeleri ile münasebetlerini aynı minval üzere devam ettirmişlerdir. Son Irak Selçuklu hükümdarı III. Tuğrul, Haerezmşah, Tekiş ile giriştiği mücadelede hayatını kaybedince 590(1194), bu sefer de Abbasiler, Harezmşahlar ile karşı karşıya geliyorlardı. İşte bu dönemde 575(1180) yılında hilâfet makamına geçmiş olan Nâsır LidinillAh, gelişen hadiselerden de faydalanarak Abbasi hilâfetine yeniden dünyevi gücünü kazandırmak için harekete geçti. 

Halife Nâsır, bu iki Türk hanedanı arasındaki rekabeti körükleyerek Selçuklular'ın siyasi hâkimiyetinden kurtulmak için plânlar hazırlıyordu. Ancak Selçuklular'ın mirasını paylaşmak hususunda Nâsır ile Tekiş arasında mücadele başladı. Harezmşah, Tekiş'in doğuda meşgul bulunduğu sırada halifenin veziri İbnü'l-Kassab Huzistan ve İran'ın büyük bir kısmını ele geçirdi 591(1195). Ertesi yıl Tekiş, geri dönünce halifenin kuvvetlerini mağlup etti ve Huzistan hariç diğer bölgeleri geri aldı. 

Halife Nâsır, Harezmşah'a karşı diğer hanedanlarla ittifak yapma yoluna gitti. Bunun üzerine Harezmşah Muhammed, halifeye kati darbeyi vurmak için 614(1217) yılında Irak-ı Acem'i zaptetti. Diğer taraftan ulemaya Nâsır'ın halifeliğe lâyık olmadığını beyan ettirerek Tirmizli. Alâu'I-Mülk adında birisini halife ilân ettirdi. Halife, onun 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bu kararlarını geri aldırmak için uğraştı ise de bir netice alamadı. 
Hârezmşah, Hemedan'dan Bağdat üzerine yürüdü. Fakat beklenmedik bir şekilde bastıran kış sebebiyle Bağdat'a varamadığı gibi ordusu da büyük zayiat verdi. Halife Nâsır, son çare olarak Harezmşah Muhammed'e karşı Moğollar ile işbirliği yoluna gitti Muhammed, 616(1219) yılında Bağdat'a sefere girişeceği sırada Cengiz Han'ın hücumuna uğradı. Moğollara Mağlup olan Muhammed Hazar denizinde bir adaya kaçtı ve orada öldü 617(1220). 

Halife Nâsır, Muhammed'in ölümüyle kudretli düşmanından kurtulmuş oluyordu. Ancak bu seferde onun oğlu Celâleddin ortaya çıktı. 
Nitekim Harezmşah Celâleddin ilk fırsatta harekete geçerek Huzistan'ı zaptetti. Diğer taraftan 618(1221) yılında Meraga'yı zaptından sonra Azerbaycan'a iyice yerleşen Moğollar, onun için endişe verici bir komşu oldular. 

İslâm dünyasının siyasi ve manevi bakımdan birlik içinde olması için mücadele eden halife Nâsır, bu emelini tahakkuk ettirememiştir. 
Kendisi inanç bakımından Şülere çok yakındı. Hz. Ali evlâdına büyük bir yakınlık gösteriyordu. Uzun süren halifeliği sırasında az da olsa Abbasi hilâfetinin varlığını hlissettirmiştir. Fütüvvet teşkilâtının kuvvetlenmesine gayret sarfetmiş ve bizzat kendisi de bu faaliyetlerin içinde yer almıştır. Bağdat'ın imarında başanlı adımlar atmıştır. Abbasi hilâfetini tekrar eski haline getirmek için halifeliği müddetince gayret eden Nâsır, (622(1225) yılında yetmiş yaşında iken vefat etmiştir. Kendisi son devir Abbasi halifelerinin en kudretlisi olarak temayüz etmiştir.(1) 

Nâsır'dan sonra birbirini takip ederek Abbasi hilâfet makamına geçen Zâhir 622-623(1225-26), Mustansır 623-640(1226-1242) ve Musta'sım 640-656(1242-58) hilâfeti devam ettirmek hususunda hiç bir varlık gösterememişlerdir. Halbuki Moğol tehlikesi kapıya dayanmıştı. Cengiz Han'ın 624(1227) yılında ölmesinden sonra da Moğol istilâ hareketi devam ediyordu. İran Moğollarının hükümdarı Hülagü, 655(1257) yılnda Bağdat'a bir elçi heyeti göndererek şehrin surları- nın yıktırılmasını ve halife veya vekilinin görüşmelerde bulunmak için kendi karargâhına gelmesini istedi. Fakat Halife Musta'sım, buna yanaşmadı. Bunun üzerine harekete geçen Hülâgü, (656(Ocak 1258) tarihinde Bağdat önlerine geldi ve şehri kuşattı. Musta'sım'ın görüşme tekliflerini bu sefer Hülâgü kabul etmedi. Artık çaresiz kalan Musta'- sım, 656(10 Şubat 1258) tarihinde teslim oldu. Bağdat'a giren Moğollar, dünya tarihinin en büyük tahribatını yaptılar. Böylece beş asır dan beri devam eden Abbasi hilâfeti sona eriyordu. 


(1) F. Taescbner, eNâsırn mad. İslâm Ansiklopedisi 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ABBASİ HALİFELERİNİN ŞECERESİ 
İKİNCİ VE SON DÖNEM ABBASİ HALİFELERİ 


- 


Muhammed el-Mütevekkil (10) 
elVAşık (9). 


el-Mustain (12) © el-Muhtedi (14) 


el-Muntasır (11) el-Mu'tezz (13) el-Mütemid (15) el-Muvaffak 


İbn el-Mu'tezz 


el-Mu'tezid (16) 


el-Muktefi (17) (o el-Muktedir (18) el-Kâhir (19) 


el-Mustekfi (22) 


er-Râdi (20) el-Müttaki (321) el-Muti (23) 


et-Tâi (24) 
el-Kâdir (25) 
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el-Kâim (26) 
Muhammed Zfâhir ed-Din 


el-Muktedi (27) 


el-Mustazhir (28) 


lel-Müsterşid (28) el-Muktefi (31) 


er-Röâşid (30) el-Mustencid (32) 


el-Müstezi (33) 


en-Nâsır (34) 


ez-Zâhir (35) 


el-Mustansır (36) el-Mustansır 
(Mısır halifesi) 


el-Musta'sım (37) 


İKİNCİ BÖLÜM 
İSLAM DEVLETİ HİZMETİNDE TÜRKLER 


A. EMEVİLER DEVRİNDE İSLÂM DEVLETİ 
HİZMETİNDE TÜRKLER 


Türkler ile müslümanlar arasındaki askeri münasebetlerin Hz. 
Ömer zamanında başladığını ve Türkler ile meskün bazı belgelerin müslümanların eline geçtiğini daha önceki bölümde görmüştük. Hurlefâ-i Râşidin devrinde ve hattâ halife Muâviye'nin ilk yıllarında, Türkler'in İslâm devleti hizmetine girmeleri ve faaliyet göstermeleri- ne dair kaynaklarda açık bir bilgiye tesadüf edilememiştir. Bu iki unsurun, birbiriyle düşmanca temasa geçmelerinden hemen sonra Türkler'in İslâm devleti bünyesinde faaliyet göstermeleri mümkün görülmemektedir. Zamanın pek kısa olması ve müslümanların yeni dini kabulleri hususunda baskı yapmamaları sebebiyle fethedilen bölge sakinlerinin İslâm dinini kabul ettikleri de oldukça zayıf bir ihtimaldir. 
Ayrıca bahsedilen zamanda, İslâm devleti askeri, idari v.s. bakımlarından tam mânâsiyle teşkilâtlanamadığ için yabancılardan ne maksatla olursa olsun istifade cihetine gitme lüzumu hissedilmemiş olabilir. Türkler'in İslâm devleti hizmetine girmeleri halife Muâviye'nin son yıllarında başlamıştır. 


Ubeydullah b. Ziyâd 54 (674) yılında yaptığı Buhara seferinden dönerken, kaynakların açık olarak belirttikleri gibi beraberinde iki bin okçudan ibaret bir Türk gurubunu getirmiş ve onları Basra'ya yerleştirmiştir.(1) Bilindiği gibi bu tarihlerde Irak'ta Emevi hanedanına karşı devamlı isyanlar mevcuttu. Hz. Ali-Muâviye mücadelesinde, Hz. Ali tarafını tutan Irak halkı, Ziyâd b. Ebih'in valiliği eanasın- 


(1) (oOTaberi, II, 170; Belâzuri, 410 
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da itaat altına alınmışlardı; fakat bu durum Irak'ın her zaman Emeviler'i destekleyeceği mânâsına alınmamalıdır. Ufak bir otorite zaafı derhal isyanların patlamasına yol açıyordu. Valiler Irak halkına güvenemedikleri için yanlarında Suriyeli Araplardan askeri kıtalar bulunduruyorlardı. Ubeydullah'm, bu muhafız kıtalarını takviye etmek için Buhârâ'dan Türk birlikleri getirdiği kuvvetle muhtemeldir. Kaynakların, bu iki bin kişinin askeri kabiliyetlerinin üstün olduğunu ve iyi silâh kullandıklarını belirtmeleri aynı fikri teyit eder mahiyettedir. 

Ubeydullah b. Ziyâd, Basra'ya yerleştirdiği mezkür Buhâralılar'a, Araplarla karışmamaları için hususi bir yer tahsis etmiş; buraya «Buharalılar Caddesi» denilmiştir.(1) Basra'da başlarında Tavvâf b. 
Gallâk ve el-Hashas b. Savr es-Sadüsi'nin bulunduğu bir Harici 1syanının bastırılmasına bu Türkler memur edildiler(2). Müteakip yıllarda bunların faaliyetlerine tesadüf edilmemektedir. 


Taberi(3), Kerbelâ vakasmda, Reşid et-Türki adında birisinden bahsetmektedir. Ubeydullah'ın mevlâsı olan bu şahıs hakkında diğer kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi, Taberi'de de ancak bir yerde geçmektedir. Bu bakımdan, Reşid'in nereden ve ne zaman geldiği tespit edilemiyorsa da, Ubeydullah'n Basra'ya yerleştirdiği (Buhârâlı Türkler'den birisi olması muhtemeldir, 


Haccâc b. Yusuf, Vâsıt şehrini kurup kendisine merkez yaptıktan sonra, daha ziyade emniyet mülâhazası ile, oraya herkesin yerleşmesine müsaade etmeyip ancak Suriyeli Araplar ve bazı yabancı gurupları iskân ettirdi. Yabancılar arasında, daha önce Basra'ya yerleştiri!- miş olan Buhârâlı Türkler'e önem verip, onları esas muhafız kıtalarını meydana getiren Suriyeli Arapların yanlarına yerleştirdi (4). 


Halife Süleyman zamanında Irak umumi valisi Yezid b. Mühelleb, 
08 (T16-717) yılında Cürcân'a karşı yaptığı sefer esnasında, bu bölgenin hâkimleri Sül ve Firüz adlı iki kardeşle karşılaştı. Bu iki kardeş, önceleri Yezid'e mukavemet ettilerse de sonunda onunla anlaşma cihetine gittiler. Hattâ Sül, İslâmiyeti kabul ederek adamları ile bera: ber Yezid'in hizmetine girdi ve onun en güvenilir adamı haline geldi. 
Nitekim bu valinin Halife II. Yezid (720-724)'e karşı isyanında (102— 


(1) İbn el-Fakih, 191; Yâküt, I. 356 
(2) İbnu'l-Esir, ILI, 516 vd 

(3) Taberi, II, 268 

(4) Belâzuri, 376 
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720) yine efendisinden ayrılmadı ve Akr savaşında onunla beraber öldürüldü.(1) 


Nasr b. Seyyâr, 122 (1740) yılında Fergana'ya karşı yaptığı sefer esnasında mezkur bölgenin hükümdarı ile sulh şartlarını görüşmek için Süleyman b. Sül adında bir şahsı göndermiştir.(2) Taberi'de ismi yalnız bu sulh münâsebeti ile verilen Süleyman hakkında başka bir bilgi bulunamamıştır. Kaynakların sükütuna rağmen Süleyman'ın, Yezid b. Mühelleb'in mevlâsı Sül'un oğlu olması pek muhtemeldir. 


Vermeğe çalıştığımız bu izahattan da anlaşılacağı gibi, Emeviler devrinde İslâm devletinin çeşitli kademelerinde çalışan Türkler'in sayıları son derece azdır ve bunlar da umumiyetle askeri maksatlarla İstihdam edilmişlerdir. Emevi hanedanının bir asır kadar devam eden iktidan esnasında büyük fetihlerin yapılmasına ve muhtelif milletlerin İslâm devleti hâkimiyetine girmesine rağmen, bu devrede Arap olmayan unsurların devlet kademelerinde fazla tesirli olmadıkları görülmektedir. Fethedilen ülkelerin sakinlerinin büyük bir kısmı zamanla İslâmiyeti kabul ettikleri halde, devletin idari ve askeri kadrolarında söz sahibi olamamaları, Emevi hanedanının takip ettiği siyasetin bir neticesidir. 


Alman tarihçisi J. Wellhausen, Emevi hanedanının tarihine dair yazmış olduğu meşhur eserine, «Arap Devleti ve Sükütun adını vermekle bu hanedanın takip ettiği Arapçı politikayı açıkca ortaya koymuştur (3). Emevi hanedanı, İslâm devleti bünyesinde bulunan ve çeşitli milletlerin meydana getirdiği müslüman çoğunluktan ziyade, kan bağı ile birbirine bağlı sosyal bir sınıfın meydana getirdiği Arapların hâkimiyetine dayanıyordu. İdari ve askeri kadro tamamen Arapların elinde bulunuyordu. Araplar, fethedilen bölgelerde büyük arazilere sahip olmalarına rağmen arazi vergilerinden muaftılar; yalnız öşür ödemekle mükelleftiler. Ordugâh şehirlerini (Emsâr) meydana getirmek için yalnız onlar silâh altına alınıyorlardı. Divan sicillerine kaydedilen askerlerin çoğunluğunu onlar meydana getiriyordu. Her türlü tazminat ve fetihler neticesinde fethedilen bölgelerden gelen para ve ganimet dışında, devlet bütçesinden de aylık ve yıllık alıyorlardı. 


(1) Belâzur!, 335 vd.; Taberi, HI. 1317; İsfahani, el-Agâni, IX, 21; Yâküt, 
İrşad, I. 260; İbn Heallikân. I. 27 

(2) Taberi, TI, 1695 vd. 

(3) İk defa J. Wellhausen tarafından ortaya atılan bu fikir günümüz tarihçileri tarafından da benimsenmiştir. Meselâ bkz. Bernard, Lewis Les Arabes dans |'Histolre. Neuchâtel, 1958, 9. 73; Francesco Gabriel, 
Les Arabes. Paris 1963, 05, 113 
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Fethedilen bölgelerde İslâmiyeti kabul etmiş olan Arap olmayan unsurlara, Mevâli'ye gelince, bunlar idari, iktisadi ve sosyal bakımlardan ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı. Umumiyetle Emsâr'da bulunan Mevâli'nin teoride Arap aristokrasisiyle eşit haklara sahip olması icap ederken pratikte böyle bir hakka sahip değillerdi. 
Bunlar müslüman olmalarına rağmen, devletin gelirlerinin artırılması maksadiyle her türlü vergiyi ödemekle mükelleftiler. Fetihlere piyade olarak katılıyorlar, buna mukabil Arap süvarilerinden daha az aylık ve ganimetten daha az hisse alıyorlardı. 


Emevi hanedanınm bu, siyasi tutumu sebebiyle, yukarıda belirtmeğe çalıştığımız gibi, bu devrede Türkler'den bazı münferit şahıslar ve Ubeydullah b. Ziyâd ile Haccâc'ın emniyet mülâhazasiyle istihdam ettikleri bazı guruplar, İslâm devleti hizmetinde bulunmuşlardır. Diğer taraftan Türkler'in meskün bulunduğu bölgelerin fethinden sonra bilhassa askeri sahada, kaynaklara aksetmemesine rağmen Türkler'den istifade cihetine gidildiği muhakkaktır, Nitekim Kuteybe b. 
Müslim ve ondan sonraki Horasan valilerinin giriştikleri fetihlerde yerli halktan da istifade ettiklerini, bir bölge fethedildiği zaman başka bölgelere yapılacak seferler için o bölge ile, muayyen miktarda asker vermesi şartiyle anlaşma yapılırdı. Fakat bu mahalli birliklerden, yine Emevi hanedanının tutumu sebebiyle devamlı bir şekilde İstifade edilmediği, sefer bitince bunların memleketlerine döndükleri anlaşılmaktadır. Zira Emevi ordusunda büyük miktarda Arap olmayanların bulunduğuna dair kaynaklarda en ufak bir bilgiye rastlanamamaktadır. 


B. ABBASİLER DEVRİNDE İSLÂM DEVLETİ 
HİZMETİNDE TÜRKLER 


Iı — Abbâsi Devletinin Umumi Karakteri: 


İslâm devleti, Emeviler devrinde, bir çok kavmi içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Ancak devlet kan bağı ile birbirine bağlı sosyal bir sınıfın (Arapların) meydana getirdiği hâkimiyet esasına dayanıyordu. Mevğâli, devlet işlerine nüfüz edemediği gibi, iktisadi bakımdan da vergilerin ağırlığı v.s. sebeplerle kötü durumda olmakla, bir nevi Arapların hâmisi olan devlete karşı kin besliyordu. 
Mevâlinin bu hoşnutsuzluğu yanında, Arap kabileleri arasında eski an'anelerinin devamı olarak kan davalarmın sürüp gitmesi ve muhtelif eyaletlerde siyasi fırka kavgalarının devam etmesi, bunlara bazı gurupların iktidar hırslarının da eklenmesi Emevi iktidarını zaafa uğratan âmillerden olmuştur. 
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Emevi hânedanına karşı faaliyet, memnun olmayan mevâli kitlesinin nüfus itibariyle hâkim olduğu Horasan'da gelişti. Bu durumdan istifade eden Abbasi ailesi, faaliyetlerini Horasan'da yoğunlaştırdı ve gizlice teşkilât kurup isyan hazırlığına başladı. İsyan hazırlıklarını yürüten nakib ve dâilerin çoğu mevâllden ldi(1). Hattâ isyanın şefi Ebü Müslim'in, Horasanlı yani mevâliden(2) olduğu kuvvetle muhtemeldir. Abbasi ihtilâl hareketi, 746'da Horasan'da başladı. Uzun ve kanlı mücadeleler sonunda, bir asra yakın İslâm hilafetinin kaderine hâkim olan Emevi hanedanı tarihe karıştı ve Abbasi hânedanı hilâfet makamını ele geçirmiş oldu(3). 


Hilâfete Emeviler'in yerine Abbesiler'in geçmesi, yalnız basit bir hükümet darbesi ve bir hanedan değişmesi olmayıp İslâm tarihinde bir dönüm noktasıdır. 


Yeni hanedan ilk önce hükümet merkezini Suriye'den Irak'a nakletti. Suriye, daha fetihten beri Emeviler'in dayandığı bir yer idi. Suriyeliler, halifelerin daimi ordusunu teşkil ediyorlar ve halife bu ordunun arasında kendisini emniyette hissediyordu. Hilâfet merkezinin Bağdat'a nakli ile Suriye Arapları iktidarı kaybetmiş; halife de, bir kabile şeyhi durumundan çıkarak otoriteyi elinde tutan mutlak bir hükümdar haline gelmiştir. Emevi hallfelerine isimleriyle hitap edilir ve yanlarına varılırken, Abbasiler bir saray hiyerarşisinin tegrifatı ve debdebesiyle ortaya çıktılar. Onlara, ancak mabeynciler aracılığı ile yaklaşılıyordu. 


İhtilâlle beraber Araplar ve bilhassa Suriyeliler için hâkimiyet devri sona ermiş oluyordu. Arap ve Mevâli arasındaki fark ortadan kalktı. Hattâ Mevâli, Araplara karşı üstünlük bile kazandı. Doğu eyaletlerinin halkı, özellikle Horasanlılar, Abbasiler'in zaferi kazanmasında büyük rol oynamakla, devletin idari makamlarını paylaştılar. 
Devletin idari ve askeri kadrolarının büyük bir kısmı, gayr-ı Arap unsurun eline geçti. Halifelerin meydana getirdikleri ve merkeze yerleştirdikleri ücretli muhafız birlikleri daha ziyade Arap olmayanlardan meydana geliyordu. 


Abbasi iktidarı ile cemiyetin sosyal, fikri ve iktisadı yapısı da büyük bir değişikliğe uğradı. İktidarı kaybeden Araplar, bu defa fik- 


(1) Wellbausen, Arap Devleti ve Sülkutu, 236 vd. 

(2) Ebü Müslim'in doğduğu yer, nesebi, bür veya köle olması bakkında kaynaklarda muhtelif rivayetler mevcuttur; bu hususta bakınız 6. 
Moscatl, Abü Muslim mad. Enciglopedic de İslâm. 

(3) Abbasi ihtilâlinin ne şeklide başlamp geliştiği hakkında bkz. Welihausen, Aynı eser, 2344 vd. MA. 8fhaban The 'Abbesid Revolution, Cambridge 1970, 138 vd. 


P.: 22 
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ri ve iktisadi sahalarda kendilerine yeni imkânlar aradılar ve buldular. Fikri ve ticari hayat, Emeviler devrindekiyle kıyaslanamayacak ölçüde gelişti. Arapça bütün İslâm dünyasına hâkim oldu ve âsırlarca ehemmiyetini muhafaza etti. Büyük şehirler aynı zamanda birer ilim merkezi haline geldiler. Müslüman tüccarları Çin'den İskandinav yarımadasına kadar uzanan geniş bir sahada ticari faaliyetlere giriştiler. 


2 — Abbaâsi İhtilâlinde Türkler: 


Kaynaklar, Abbasi ihtilâline iştirak eden gayr-ı Arap unsuru «Mevâli» veya «Horasanlı» diye isimlendirmektedirler. Bilindiği gibi, Abbasiler'i iktidara getiren hareket, imparatorluğun doğu eyâletlerinde, hususiyle Horasan bölgesinde gelişti, kendisine taraftar buldu ve başarı ile neticelendi. Acaba bu harekette Türkler'in rolü olmuş mudur? Daha önceki fasıllarda, İslâm fetihleri esnasında Horasan ve Mâverâünnehr bölgeleri sakinleri arasında Türkler'in mevcut oldugunu, Arap-Türk mücadelesi sırasında az da olsa Türkler'in İslâm âlemine girdiklerini belirtmiştik. Bu bakımdan kaynakların vermiş oldugu uMevâli» ve «Horasanlı» tabirleri hiç bir zaman bir ırka, bilhassa Fars ırkına delâlet etmemektedir. 


Meşhur Arap müellifi Câhız, Feth b. Hâkan'dan naklen, Horasanlılar'ın miHiyetleri 'hakkında şu “bilgiyi vermektedir (1) : 


«Horasanlılar ile Türkler kardeştirler. Bunların memleketleri aynıdır. Türkler ile Horasanlılar arasındaki fark, Araplar ile Acemler, Rumlar ile Slavlar, Zenciler ile Habeşiler arasındaki fark gibi değildir. Aksine bu iki sınıf arasındaki fark Mekkeli ile Medineli, bedevi ile şehirli, dağlarda oturan Tayy kabilesi mensupları ile ovalarda oturan Tayy kabilesi mensupları arasındaki fark gibidir. Horasanlılar ile Türkler, Allah'ın memleketlerine verdiği hususiyetler, her memleketin ahalisine ayrı olarak verdiği benzerlik, ahlâk ve dil yakınlığı Kahtâniler ile mi arasmdaki yakınlıktan daha sıkı yakınlığa sahiptirler... 


Câhız'ın vermiş olduğu bu bilgiler yukarıda da belirtildiği gibi siyasi bir mahiyet arzetmektedir. Fakat «Horasanlılar» deyince akla yalnız Fars ırkının gelmeyeceği hususuna da bir açıklık kazandırmaktadır. Abbasi ihtilâline, yalnız Horasan sakinleri değil aynı zamanda 


(1) —oCâhız, Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, Türkçe 
trc, Ramazan Şeşen, Ankara, 1967, 42 
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Mâverâünnehr ve diğer doğu eyaletlerinin halkı da katılmışlardı. Bu bölgelerde Türkler'in yoğun bir şekilde bulunduğu malumdur. 


Kaynaklarda olduğu gibi modem araştırmalarda da Abbasi ihtilâlini başarıya ulaştıran, «Mevâli» ve «Horasanlı» tabirleriyle ifade edilen kuvvetlerin hangi milletlerden meydana geldikleri üzerinde hiç durulmamıştır. Muhtemelen müşterek bir düşmana karşı harekete geçen ve aralarında her hangi bir milliyet sebebiyle ayrılık olmıyan Mevâli, devrinin düşünce sistemi çerçevesinde kaynaklarımıza akset. 
miştir. O çağda bugünkü mânâda milliyetçi bir hareketin düşünülemiyeceği aşikârdır. İslâm dininin potasında erimiş, dini bağların kuvvetli olduğu bir toplumda, üstelik karşıda müşterek bir düşmanın mevcudiyeti de söz konusu olunca milli hislerin ön plâna geçemeyeceği tabiidir. O halde Abbasi ihtilâlini, Arapçı bir siyaset takip eden Emeviler'e karşı aslen Fars olanların milli bir hareketi şeklinde yorumlamak hatalıdır. Abbasi hanedanı mensuplarından, kaynaklara aksedenler arasında muhtelif milletlere mensup kimselerin bulunması, mez» kur ihtilâlin hareket noktasını açıklığa kavuşturmaktadır. Ekseriyetini Arap ve Fars unsurların meydana getirdiği Abbasi gurubu arasında Türkler'in de bulunması, bu harekette onların da payının olduğunu göstermektedir. 


Abbasi ihtilâl hareketi yavaş yavaş Horasan bölgesinde gelişmeye başladığı sıralarda Merv halkından bu davayı benimseyip faaliyet gösterenler arasında Tarhün b. ez-Zâi adlı birisi dikkati çekmektedir (1). Bu zatın milliyeti hakkında kesin bir hüküm vermek mümkün ol)- mamakla beraber, kaynaklara akseden isminden Türk olduğu anlaşılıyor. Zira Tarhün, Türk devlet teşkilâtında çok rastlanan bir ünvandır(2). 

129 yazında (747), Ebü Müslim el-Horasani'nin faaliyetleri esnasında, onun güvenilir adamlarından birisi de Tarhân el-Cemmaâl'dir (3). Taberi dışında diğer kaynaklarda bir kayda tesadüf edilmeyen bu zat isminden de anlaşılacağı gibi aslen Türk olmalıdır(4). İhtilâl 1- 


(1) Ahbâro'd-Devleti'i-Abbâsiyye, nşr. Abdülaziz ed-Düri-Abdülcabbâr el- 
Muttalibi, Beyrut 1971, 218 

(2) Bertold Spuler, Iran, in früb-islamischer Zelt, Wiesbaden, 1952, 3597 
not, 14 

(3) Taberi, TI, 1950 

(4) 'Tarhân, Taberi'nin naklettiği gibi bir isim değil Türkler'de hâkânın veziri veya vekili mânâsına gelen bir ünvandır. Bkz. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtlar. İstanbul 1941, IV, 105: Kâşgarlı Mahmut, Divanü Lugat it-Türk, nşr. Besim Atalay, Dizin, 577; Ahmet Caferoğlu, 
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul, 1968, 226 
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derinin güvenilir adamı olmasına rağmen sonraları onun hiçbir faaliyeti görülmemesinden, Tarhân'ın ilk mücâdeleler esnasında ölmüş olduğu anlaşılmaktadır. 


Abbasi ihtilâlinde mühim rol oynayan Türkler'den birisi de Yezid b. Muhelleb'e intisab etmiş olan Sül'un oğlu Muhammed'dir. Bu 2atın soyundan gelen meşhur tarihçi ve edip Süli, büyük dedesinin Abbasi nakiblerinin 11. si olduğunu, hattâ kendisi, 307 (919-920) yılında halife Muktedir'e, vezir Ali b. İsa tarafından takdim edilirken dedesinin Abbasi nakiblerinden olduğunun halifeye söylendiğini bildirmektedir(1). Süli'nin hayatından bahseden yazarlar, onun dedesinin Abbasi propagandasının ve hareketinin mühim simalarından birisi olduğunu, hattâ Abbasi dâileri arasında bulunduğunu belirtmektedirler(2). 

Bunlara mukabil Taberi ve diğer tarihçiler, Muhammed b. 
Sül'un, Abbasi nakib veya dâilerinden birisi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedikleri gibi tespit ettikleri nakib ve dâiler listesinde de onun ismine tesadüf edilmemektedir. Ancak Muhammed'in Abbasi ihtilâl hareketine iştiraki açıklıkla belirtilmiştir. Abbasi birliklerinin Küfe'ye girmesinden ve Mervân b. Muhammed'in Musul istikametinde geri çekilmesinden sonra Nihâvend'de bulunan Muhammed b. Sül, Ebü Müslim'in emriyle batıya doğru hareket etmiş(3), Emevi halifesi Mervân ile Abdullah b. Ali'nin yaptıkları Büyük Zab muharebesinde de Muhammed b. Sül, Abdullah'ın karargâh kuvvetlerinin komutam olarak vazife görmüştür (4). 


Büyük Zab muharebesinde mağlup olan Mervan batıya doğru kaçmak zorunda kalınca, Ebu'i-Abbâs, amcası Abdullah b. Ali'ye Mervân'ı takip etmesini emretti. Abbasi birlikleri fazla zorlanmadan Musul'u ele geçirince Abdullah, Muhammed'i buraya âmil olarak bırakıp Mervan'ı takibe koyuldu(5). 


Musul âmilliğinde uzun müddet kalamayan Muhammed b. Sül Musul halkının bir mevlâya itaat etmeyeceğini bildirerek isyan etmesi üzerine, 132 yılı sonlarına (752) doğru Musul'u terke mecbur oldu (6). Halife Ebu'l-Abbâs es-Saffâh (749-754), iktidarı tamamen ele ge- 


(1) es-S0li, Ahbâr ar-Râdi Billâh Wa'l-Muttagi Bülâh, Fransızca trc. M. 
Canard, Alger 1946, 1950, I, 27. Bu hususta ayrıca bkz. İsfeheani, el-Agâni, IK, 21 a 

(2) Ahbâr el-Devlet el-Abbâsiyye, 221: Yâküt, İrşâd. 1. 261 

(3) Abhbür el-Devlet el-Abbâsiyye, 378 

(4) Taberi, ITI, 39; es-B0l!, Aynı eser, 28; İbnü'1-Esir, V. 419 

(5) oTeberi, IM, 47; Uyün, 203; İbnü'i-Esir, 424 

(6) es-8011, Aynı eser, I, 28; İbnü'l-Esir, V. 443 
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çirince vilâyetlerdeki valileri değiştirmeye başlayıp Muhammed'i de, 
134 (751-752) yılında Azerbaycan'a âmil tayin etti(1). İbnü'l-A'sem, 
bu hususta daha geniş bilgi vererek şöyle demektedir(2): 


«Ebu'i-Abbâs yakın adamlarından Muhammed b. Sül'u Ermeniye ve Azerbaycan valisi tayin ederek emrine bir birlik verdi ve adı geçen bölgelere gönderdi. Bu sırada Müsâfir b. Kesir eş-Şari bu bölgede bazı şehirleri işgâl etmişti. Muhammed'in geldiğini haber alan Müsöfir, Bizans hududunda bir kaleye iltica etti ise de yakalanarak idam edildi. 
Muhammed, Beylakan ve Berdaa şehirlerine giderek oralarda da süküneti temin etti». Muhammed'in bu vazifede ne kadar kaldığını tespit edemiyoruz. Ancak Taberi, onun 135 (752-753) yılında da aynı vazifede bulunduğunu bildirmektedir (3). 


Muhammed b. Sül'un son siyasi faaliyeti, £bu'l-Abbâs'ın ölümü ve Ebü Cafer el-Mansür (754-775)'un halife olması üzerine, isyan eden Abdullah b. Ali'yi bir hile ile bertaraf etmeye, yeni halife tarafından 
137 (754-755)'de memur edilmesidir. Fakat Abdullah bu hileyi anlayarak Muhammed'i katlettirdi(4). 


3 — İlk Abbâsi Halifeleri Devrinde İslâm Devleti Hizmetinde 
Türkler , 


Halife Mansür, amcası Abdullah'ın ortadan kaldırılmasından sonra Ebü Müslim'in nüfüzu ile karşı karşıya kalmıştı. İhtilâlin elebaşısı olan ve Abbasiler'in iktidara gelmesinde en mühim rolü oynayan Ebü Müslim'in bertaraf edilmesi halifeye rahat bir nefes aldıracaktı. Nihayet Halife, onu bir hile ile katlettirdi (755). Bundan sonra, nakibler arasında Ebü Müslim'in tarafını tutan Ebü Nasr Mâlik b. Heysem'in tesirsiz hale getirilmesi işini de, o zaman Hemedan işlerini tedvire memur olan (bir nevi vâli) Zuheyr b. et-Türki'ye havale etti. Huzâa kabilesinin mevlâsı olan Zuheyr, Ebü Nasr'ı Hemadan'da hapsetti, fakat bir müddet sonra halifeden aldığı mektupta, onun Şehrzor'a vali tayin edilmesi sebebiyle serbest bırakılması emr edilmekle onu salıverdi; fakat bir gün sonra, onun katlini emreden ikinci mektubu aldı ise de artık iş işten geçmiş; Ebü Nasr, Hemedan'dan ayrılmıştı. Bu sebeple Zuheyr halifenin emrini yerine getiremedi (5). 

(1) Taberi, IM, 84; İbnü'i-Esir, V. 454 

(2) İbnü'i-Â'sem, II, 235 

(3) Taberi, ILI, 84 

(4) İbnü'i-Esir, V. 465; Yakat, İrçâd, I, 161; es-Büli, Aynı eser, 28 

(5) Taberi, MI, 118 vd. İbnü'l-Esir, V. 478; krş. Abdülcabbâr el-Comard. 
Ebü Ca'fer el-Mansür, Beyrut, 1963, 116 
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Züheyr b. et-Türki hakkında, bu hadiseden başka hiç bir bilgiye sahip değiliz. İslâm'ı ne zaman kabül ettiği, Hemedan'a vali olmadan önce idari ve askeri kadrolarda çalışıp çalışmadığı, ihtilâl esnasında faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek ınümkün olmamaktadır. 
Zuheyr'in, Huzâalı nakibler vasıtasıyle bu davayı kazanılmış ve -kaynakların belirtmemesine rağmen- Abbasi ihtilâli esnasında bazı faaliyetlerde bulunmuş olduğu tahmin edilebilir. 


Abbasiler, iktidan ele geçirince ilk işleri hilâfet merkezini Dımaşk'tan Küfe'ye nakletmek oldu. Ebu'l-Abbâs, halife olarak ilk hutbeyi burada okuyarak, merkezin resmen Küfe olduğunu göstermişti. 
Fakat Küfe, eskiden beri Hz. Ali taraftarlarının ekseriyette olduğu bir şehirdi. Başlangıçta onların desteğini sağlıyan Abbasiler, iktidar: ele geçirince tutumlarını değiştirdiklerinden onlar için, Küfe emin bir yer olmaktan çıkmıştı. Ebu'l-Abbâs, devlet merkezini Anbâr'a, Mansür ise Hâşimiye'ye nakletti. Fakat bu sonuncu şehir de halifeye emniyet telkin etmiyordu. Bu sebeple Mansür hilâfet merkezini daha emin bir yere nakletmek üzere faaliyete geçti ve neticede bugünkü Bağdat'ın yeri uygun bulunup burada hemen bir şehrin kurulmasına başlandı(1). 


Başlangıçta bir daire şeklinde kurulan şehrin merkezinde halifenin sarayı, bunun etrafında da diğer devlet daireleri, camiler, memurların ikametgâhlam ve halifenin Horasanlı birlikleri için kışlalar inşa elildi(2). Ya'kübi, Bağdat kurulduğu zaman halifenin önemli komutanlarına iktâlar verildiğini, bunlar arasında Mübârek et-Türki'- nin de bulunduğunu 2zikretmektedir(3). Daha sonraki halifeler devrinde de bazı faaliyetlerde bulunacak olan Mübârek, Mansür'un ve Hâlid b. Bermek'in mütemed adamları arasmda idi. 


Taberi, Bağdat'ın Kurulması ile ilgili haberleri, Hammâd et-Türki adındaki bir râviden nakletmektedir(4). Bu rivayetler umumiyetle halife Mansür'un yeni merkez hakkmdaki düşüncelerini aksettirmektedir. Yine Taberi'de bulunan diğer rivayetlerden, Hammâd'ın, halife Mansür'un yakın adamları arasında bulunduğu anlaşılmaktadır(5). Öyle anlaşılıyor ki, Hammâd et-Türki, Bağdat'ın kurulmasında vazife almıştır. Çünkü halifeye yakın olmayan ve Bağdat'ın inşâsı esnasında hazır bulunmayan bir şahsın, şehrin kuruluşu hakkındaki 


(1) A.A. Duri, aBağhdad» mad. Enciglopedie de Vİslâm. 

(2) Ya'kübi, Buldân, 242 vd; Taberi, III. 319 vd.; C. Baysun. «Bağdatn mad. İslâm Ansiklopedisi 

(3) Ya'kubi, Buldün, 253 

(4) Taberi, ILI, 276 

(9) Taberi. III, 429, 443: Abdülcabbâr el-Cnmard, Aynı eser, 264 
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rivayetleri Mansürun düşüncelerini aksettirecek şekilde nakletmesi oldukça zordur. 


Hammâd et-Türki, 152 (769) yılında, hali'!e Mansür tarafından Sevâd'ın siyasi ve iktisadi Kontrolünü yürütmekle vazlfelendirliimiştir (1). Kaynağımızda açık olarak belirtilmemesine rağmen bu, Sevâd'- ın bir nevi âmilliğine tayin olarak düşünülebilir. 


Mansür'un halifeliği esnasında Abbasi imparatorluğunun hizmetinde çeşitli vazifeler ifâ etmiş olan ve kaynaklarda tespit edebildiğimiz bu iki şahıs mezkür halife devrinde Türkler'in durumu hakkında umumi bir hükme varmamıza imkân vermemektedir. Fakat kaynak. 
larda mevcut diğer rivayetler, Mansür devrinde devlet hizmetinde çalışmış olan Türkler'in yalnız bu iki şahıstan ibaret olmadığını da göstermektedir. Tarihçi Süli, el-Câhız'dan naklettiği bir rivayette(2), «İlk defa Türkler'i devlet hizmetinde vazifelendiren halife, Mansür olmuştur» demektedir. Bu hususta İbnü'l-Esir Ise, daha umumi hükümleri ihtiva eden şu haberi vermektedir(3): 


«Halife Mansür, oğlu Mehdi'ye şu vasiyette bulunmuştur: Mevâli- ne teveccüh ile bak. Kendilerine iyilikte bulun. Onları kendine yaklaştırmaya çalış. Onlardan çok dost edin. Çünkü bir sıkıntıya düşersen onlar senin yardımına koşarlar. Horasan halkını hususi surette tavsiye ederim. Çünkü onlar bu devlet uğrunda mallarını ve canlarını fedâ etmiş en büyük yardımcıların ve taraftarlarındır». 


Bu rivayetlerden anlaşılacağı gibi Mansür devrinde, kaynaklara aksetmeyen, fakat devlet hizmetinde bulunmuş olan daha başka Türkler de vardır. Aynca Mansür'un Bağdat'a iskan ettiği askeri birlikler arasında Türkler'in bulunduğu da ihtimal dahilindedir. Gerçi bu hususta sarih bir malumata sahip değiliz. Fakat Türkler ile meskün bazı bölgelerin yarım asırdan beri İslâm devleti hâkimiyetinde bulunması, buralarda yaşayan ahalinin İslâmiyeti kabul ederek bazı haklar elde edebilmeleri ve Türkler'in askeri sahadaki kabiliyetlerini yakından tanımış olan Mansür'un, yeni askeri birliklerini gayr-ı Arab unsurdan meydana getirirken onlara da bu saflarda yer verebileceği dikkate alınmalıdır. 


Halife Mansür devrinde görmüş olduğumuz Mübârek et-Türki. 
halife Mehdi (775-785) ve Hâdi (785-786) zamanlarında da siyasi faaliyette bulunmuştur. Mehdi tarafından Kazvin havalisinde, açıkça belirtilmemesine rağmen, âmillik vazifesine tayin edilen Mübârek, 


(1) Cabhşiyâri, el-Vüzerâ ve'i-Küttâb, 134 
(2) Câhız, Hilâfet Ordusunun Menlubeleri., 29 
(3) İbnü'i-Esir, VI, 19 
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burada bir şehir (Medine-i Mübârek) kurarak kendi adamlarını yerleştirmiştir (1). 


Mübârek et-Türki, 169 yılı sonlarına doğru (786), Medine'de İsyan ederek halktan biat almaya başlayan Hz. Ali evlâdından Hüseyin b. Ali'nin isyanmı bastırmaya memur edildi(2). Mübârek'in Medine'ye gelmesi üzerine burada bulunan Abbasi ailesi mensupları onun etrafında toplandı. Yapıtan mücadelede istenilen neticenin elde edilememesi üzerine Hâdi, ona kızdı ve mallarını müsadere ettirdi (3). Taberi'de bulunan diğer bir rivayette(4), Mübârek'in Alevi sempatizanı olduğu için gayret göstermediği belirtilmektedir. Ayrıca Belâzuri, Mehdi'nin, oğullarından İsa'yı, Mübârek et-Türki'ye yetiştirmesi için verdiğini zikretmekte(5) ise de bu hususta başka bir yerde herhangi bir bilgiye tesadüf edilmemiştir. 


4 — Sugur ve Avâsım Bölgelerinde Türkler: 


İslâm orduları Hz. Ebü Bekr ve Hz. Ömer devirlerinde Suriye ve el-Cezire bölgelerini fethederek hemen hemen Toros dağlarına dayanmışlardı. Bizans İmparatorluğu ile, daha sonra, Ermeniye ve Azerbaycan'ın fethi sebebiyle hudutlar oldukça uzamıştı. Fakat müslümanlarla Bizanslılar arasındaki mücadeleler daha ziyade Sugür eş-Şâmiye ve Sugür el-Cezeriye denilen Tarsus, Adana, Maraş ve Malatya hattı üzerinde cereyan ediyordu. Suriye'yi kaybeden Bizans İmparatoru Heraklios, hudut bölgeleri ahalisini iç bölgelere çekerek müslümanların ilerlemesini önlemek maksadiyle geniş bir bölgeyi boş bıraktı. Bu boş hudut bölgesinde bulunan Bizans garnizonları, İslâm ülkelerine “saldırıyorlar, yağma ve katliamda bulunuyorlardı. Bizans akmlarmı önlemek maksadiyle müslümanlar da bu boş araziye küçük birlikler yerleştiriyorlardı. Müslümanlar, bu sahalara, Zavâhi (dış kısımlar, dış arazi) adını vermekte idiler (6). 


Emeviler devrinde, devamlı olarak Bizans'a karşı gazâlara çıkan İslâm orduları bu boş araziyi işgâl etmeye başladılar. Burada bulunan eski istihkâmları tamir etmek suretiyle içlerine eskeri birlikler yer- 


(1) Belâzuri 323; İbnu'i-Fakih, el-Buldan, 282: Yâküt, V. 255; ayrıca bkz, Strange. The Lands, 219 vd. 

(2) Taberi, 111. 555 vd.; İbnü'i-Esir, VI, 91 vd. 

(3) Taberi, II. 560, 563; el-İsfehâni, Makâtll,'448 vd. 

(4) Taberi, 565 

(5) Belâzuri, 296 

(6) Belâzuri, 163 vd.; Taberi, II, 1317 
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leştirdiler. Stratejik bakımdan ehemmiyetli olan, ve bazı geçitlerin methallerinde bulunan Tarsus, Adana, Masisa (Misis), Maraş ve Malatya'dan meydana gelen bu müstahkem mahaller, Emeviler devrinde Suriye'deki ordugüâhlardan Kınnesrin'e bağlı idiler. 


Abbasiler devrinde bu hudut bölgesi oldukça gelişti. Bizans'a karşı yaz ve kış seferlerine katılan birliklerin sayıları çoğalmıştı. İmparatorluğun hemen her bölgesinden gaza için gelen gönüllüler ve halifelerin gönderdikleri birliklerin sayılarının artması bazı idari güçlüklere sebep oluyordu. Bu kadar geniş bir sahanın bir ordugâhtan yönetilmesi zorluğunu anlayan Hârun er-Reşid (786-809), hudut bölgesini, 170 (786-787) yılında «el-Avâsım» adiyle müstakil bir idari bölge haline getirdi(1). Burada Avâsım'ın tarihi tekâmülü üzerinde değil, bu askeri bölgede Türklerin bulunup bulunmadığını tespite çalışacağız. 

139 (756-757) yılında, Sugur ve el-Cezire valisi olan Abdülvehhab 
b. İbrahim, Mansür'un emri üzerine Hasan b. Kahtaba et-Tâl ile birlikte Malatya'ya gitti. Şehri tahkim ederek oraya Horasan askerlerini yerleştirdi (2). 

Adana, 141-142 (758-780) yıllarında, yeniden talıkim edildi. Salih b. Ali b. Abdullah idaresinde buraay Horasanlı birlikler yerleştir!!- di(3). 

162 (778-780) yılında, bir Bizans ordusu, el-Hades'e (bugünkü 
İnekli yanında) bir akın yaparak şehrin surlarını tahrib edince, Mehdi, Hasan b. Kahtaba et-Tâi'ye mukabil akın yapmasını emretti. Hasan, gönüllülerden başka otuz bin kişilik bir kuvvetle yaz seferine çıkıp bazı Bizans kalelerini tahrip ederek döndü(4). Belâzuri ve İbnü'l-Fakih(5), Hasan'm aynı yıl, Tarsus'tan Horasan, Musul ve Şam halkından, Irak ve Hicaz gönüllülerinden meydana gelen bir ordu ile Bizans'a karşı bir sefer yaptığını belirtmektedirler. Görüldüğü gibi Taberi'nin ücretli asker olarak tavsif ettiği gurubu diğer iki müellif Horasan, Musu: ve Şam halkı olarak göstermektedirler. 

171 (787) yılı yazında, Harun er-Reşid'in emri üzerine Bizansa 
karşı sefere çıkan Herseme b. A'yân, aynı zamanda Tarsus'un tahki- 


(1) Belâzuri, 163; Taberi, III, 604; Yâküt, IV, 165; ayrıca bkz. EB. Honigmann, «Avasım» mad. İslâm Ansiklopedisi; aynı müellif, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Türkçe trc. Fikret Işıltan, İstanbul 1970, 36 vd. 

(2) Belâzuri, 187 

(3) Belâzuri, 168; Yâkat, I, 133 

(4) Taberi, ILI, 493; İbnü'l-Esir, VI, 58. 

(5) Belâzuri, 169; İbnü'l-Fakih, el-Buldân, 113 
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mi ile de vafielendirilmişti. Herseme bu işi Ebü Suleym Ferec el-Hâdim et-Türki'ye verdi. Şehrin imarı tamamlanınca buraya çeşitli bölgelerden askeri birlikler getirtilerek yerleştirildi. İlk kafile üç bin kişilik Horasanlılar idi(1). 

180 (796-797) yılında, Harun er-Reşid, Ayn Zarba (bugünkü Anavarza)'nın tahkimini ve Bizans'a karşı müstahkem bir mahal haline getirilmesini emretti. Bunun üzerine diğer hudut şehirlerinde olduğu gibi Ayn Zarba da yeniden imar edildi ve şehre Horasanlılar yerleştiri!- di(2). 

193-194 (808-809) yıllarında, Adana tekrar tamir ve tahkim edildi. 
Buraya Horasan ahalisinden ve diğer yerlerden getirtilen şahıslar yerleştirildi. Bu vazife, ne zaman tayin edildiğini tespit edemediğimiz Surgur âmili Ebü Suleym'e verilmiş idi. Harun'un ölümünde o, bu vazifesine devam ediyordu. Yeni halife Emin (809-813), Ebü Suleym'i bu vazifede alıkoyduğu gibi, Horasan'dan oraya yeniden asker getirilerek yerleştirilmesini emretti(3). 

Abbasiler'in iktidara gelmesinden sonra İslâm devletinin askeri siyasetinde ve kadrolarında meydana gelen değişiklikler üzerinde muhtelif vesilelerle durmuştuk. Bu değişiklikler en bariz şekilde Sugur ve Avâsım bölgelerinde görülmektedir. İlk fetihlerden itibaren İslâm ordularının en fazla faaliyet gösterdikleri bölgelerin başında Bizans devleti ile olan hudut hattı gelmektedir. Hudut garnizonlarına yerleştiri!- miş olan birlikler hemen her yıl, yaz ve kış Anadolu içlerine akın yapmakta idiler. Emevi hanedanının son zamanları ile Abbasiler devrinde, fetih hareketinin yavaşlamasına ve hattâ duraklamasına mukabil, Anadolu gazaları devam etmiştir. Kaynaklardan tespit edebildiğimiz yukardaki bilgiler bu hususu teyit etmektedir. 

Mansür'un ilk yıllarından itibaren Sugür şehirlerinin yeniden tahkim ve tamir edilmeye başlandığını, bu durumun, müteakip halifeler devrinde de devam ettiğini kaynaklarda açıkca görmekteyiz. Böylece, Bizans karşısında müstahkem bir hudut hattı meydana getiriliyor ve burası tam mânâsiyle askeri bir üs oluyordu. Artık halifelerin bizzat katıldıkları büyük seferler hariç, Bizans'a yapılan gazalar bu hudut şehirlerinden sevk ve idare edilecektir. Abbasi halifeleri Anadolu'ya karşı bir fetih siyaseti takip etmedikleri için bu müstahkem hudut hattına, savunma tesisleri gözüyle baktıkları da akla gelmektedir. 

Tarsus ve diğer bazı hudut şehirlerinin tahkim ve imarı vazifesi, Türk asıllı olduğu kaynaklarca açıkca belirtilen Ebü Suleym'e veril- 


(1) Belâzuri, 169, İbnü'l-Fakih, 113; Taberi, IlI, 604.; İbnu'l-Esir, VI, 108 
(2) Belâzuri, 171 
(3) Belâzuri 168 
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miştir. Ebü Suleym, yirmi beş yıl kadar Sugur'da kalarak tahkim ve imar faaliyetlerini sürdürdüğü gibi, Sugur âmllliği veya valiliğinde de bulunmuş ve âdeta çeyrek asır, Sugur'un yegâne hâkimi olmuştur. Sugur gibi son derece önemli bir askeri bölgenin tahkimine memur edilen ve kaynaklarda belirtilmemesine rağmen ölümüne kadar, adı geçen bölgede kalan Ebü Suleym'in, İslâm devleti hizmetine ne zaman girdiği ve bu vazifeye tayin edilmeden önce ne gibi faaliyetlerde bulunduğu hakkında kaynaklarda hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ebü Suleym'in Sugur'a gelmeden önce bazı askeri kademelerde çalışmış ve bu sayede halifelerin itimadını kazanmış olması kuvvetle ınuhtemeldir. 


Hudut şehirlerinin tahkimi ile beraber bu şehirlere diğer bölgelerden ve bilhassa Horasan'dan getirtilen birliklerin yerleştirildikleri, bu hususta bilgi veren bütün kaynaklarda açıkca belirtilmiştir. Bilindiği gibi, Abbasiler'in iktidara gelmesiyle Araplar, idari ve askeri sahalardaki nüfüz ve yerlerini kaybetmişler ve onların yerini devletin doğu eyaletlerinden gelenler almıştır. Bu sebeple, daha önceki fasıllarda da belirttiğimiz gibi, kaynakların zikrettiği «Horasanlılarn deyimiyle yalnız Farslar kastedilmemekte ve bunların içinde önemli miktarda Türk de bulunmaktadır. Halifelerin isteklerine uyularak hudut şehirlerine yerleştirilen Horasanlılardan başka yine bu bölgeye çok miktarda gönüllülerin geldiğini Belâzuri kaydetmektedir(1). Bir cihat merkezi olan Sugur'a ülkenin her tarafından gelen gönüllüler arasında da Türkler'in bulunabileceği muhtemel görülmektedir. 


Sugur ile alâkası olmasa bile, Abbasiler'in ilk devirlerinde halifelerin Türkler'e karşı gösterdikleri itimadı belirtmesi bakımından İkdu'l-Ferid'de kaydedilen bir rivayeti burada zikretmek icap etmektedir: 


«Hind hükümdarı, halife Harun er-Reşid'e çeşitli hediyeleri getiren bir elçi heyeti gönderdi.. Elçi heyeti gelince, Harun er-Reşid, Türkler'e saf yapmalarını emretti. Onlar da iki saf meydaıa getirdiler. 
Türkler zırh giyiyorlardı ve gözleri hariç diğer yerleri zırhla örtülü idi» (2). Bu rivayetten de anlaşılacağı gibi Harun, saray muhafızlarını Türkler'den meydana getirmiştir. Halifenin bu derece itimadını kazanmış olan Türklere elbette devletin en önemli askeri bölgesinde de yer verilmiştir. 


(1) Belâzuri, 188 vd. 
(2) İbn Abd-!I Rabbıh, el-Ikdü'l-Ferid, TI, 203 
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5 — Halife Me'mün Devrinde Abbâsi İmparatorluğunda Türkler: 


Me'mün'un, kardeşi ile hilâfet mücadelesine girdiği zaman dayandığı kuvvetin İranlı unsur olduğunu ve bunların yardımı ile iktidarı ele geçirdiğini yukarıda gördük. Aynı zamanda annesinin İranlı olması sebebiyle az da olsa hisi bakımdan da İranlılar'a bir yakınlık duyması da tabii idi. Nitekim o, Merv'de kaldığı müddetçe, aynı unsurun tesirinde kalarak kendisi için bazı zararlı icraatta bulunmuştu. Hadiselerin süratle aleyhine gelişmesi, Me'mün'u uyandırmış, ve siyasi tutumunu değiştirmeye mecbur etmiştir. 


Bağdat'a gelip devlet idaresinin başına bizzat geçtikten sonra, Me'mün'un siyasi görüşünü değiştirmeye başladığı görülmektedir. Merv'- de bulunduğu zaman cereyan eden hâdiseler onun Arap ve İranlılar'a olan güvenini sarsmıştı. Bu durumda istinad edebileceği bir kuvvete ve kadroya ihtiyacı vardı. Horasan'da bulunduğu sırada yakından tanıma imkânını bulduğu ve iyi geçinmeye gayret sarfettiği Türkler, Abbasi İmparatorluğunda Arap ve İranlı unsurun nüfüzuna karşı çıkabilecek yegâne kuvvet olup, siyasi tecrübe ve askeri kabiliyet bakımından da imparatorluk dahilinde bir muvazene unsuru olabilirdi. 


Ya'kubi, Cafer el-Huşşaki(1) adlı birisinden naklen şu bilgiyi vermektedir(2). «Mu'tasım, Me'mün'un halifeliği zamanında, beni, Semerkand'da bulunan Nuh b. Esed'in(3) yanına Türkler'i satın almanı için gönderdi. Her sene ona bir miktar Türk gönderdim. Böylece Me'- mün'un hilâfetinde üç bin kadar Türk askeri toplandı». 


Me'mün devrinde Türkler'in hilâfet ordusu saflarına alınmalarına dair diğer bir habere de İbn Hurdadbih'de tesadüf etmekteyiz(4). 
Ona göre, Horasan valisi Abdullah b. Tâhir, Horasan haracını gönderirken Oğuzlar (Guziya)'dan iki bin esir yollamıştır ki, bunların degeri altı yüz bin dirhem idi. Bu Oğuzlar arasında Me'mün'un komutanlarından ve daha sonraki yıllarda Mısır'da Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmed'in babası Tolun da vardı. 


İbn Kuteybe, Abdullah b. Tâhir'in Bâbek ile mücadele için Azerbaycan ve Ermeniye valiliğine tayini üzerine Mısır ve Suriye valiliğine ge- 


(O) Nuveyri (Yae'kubi, Buldân, 255 not d) bu zatın Türkleri bizmete almak için gönderilen ilk kimselerden biri olduğunu, bir Türk askeri için yüz veya ikiyüz bin dirhem verdiğini zikrediyor. 

(2) Ya'kubi, Buldân, 255 vd 

(3) Samaâniler'den olup 204 (819-820) de Semerkand valisi tayin edilmiştir; krg. V.F. Büchner, «Samaniler> mad, İslâm Ansiklopedisi 

(4) İbn Hurdadbih, 39 
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tirilen Mu'tasım'a, Me'mün'un, Türkler'i toplamasını emrettiğini ve onun da bu emri yerine getirdiğini kaydetmektedir(1). 


Me'mün'un muasırlarından olan her üç müellifin vermiş olduğu yukarıdaki bilgiler, adı geçen halifenin Türkler'i ısrarla ordu safları araşına almaya çalıştığını, hattâ bunu bir devlet politikası haline getirdiğini göstermektedir. Ancak, Türkler'i askeri birlikler arasına alma siyasetine ne zaman başlandığı tasrih edilmemiştir. Verilen malumattan anlaşılacağı gibi, Me'mün bu işe, Horasan'da değil Bağdat'a dönmesini müteakip hemen başlamış ve kısa zamanda hilâfet ordusunda Türkler'den bir nüve teşekkül etmiştir. Onun zamanında zuhur eden bazı isyanların bastırılmasına Türk komutanlarının memur edilmesi bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. 


Me'mün devrinde Türkler'in, askeri faaliyetlerde rol aldıkları görülmektedir. Onun Merv'de bulunduğu sırada, İbrahim b. Mehdi'nin Bağdat'ta halife ilân edilmesi, imparatorluk dahilinde bazı karışıklıkların çıkmasına sebep olmuştu. Bu cümleden olarak Haricilerden Mehdi b. Ulvân el-Harüri, 202 (817-818) yılında Bağdat yakınında Buzurcasâbür'da isyan etti. Âsinin tenkiline memur edilen Mu'tasım, beraberinde Türk kumutan ve askerleri olduğu halde isyânı bastırdı. Bu tenkilde, ilerde ismine çok sık tesadüf edeceğimiz Aşnas temayüz etmiştir. Yine aynı harekâtta Said b. Sâcür adlı diğer bir Türk komutanının ismi de geçmektedir (2). 


205 (820-821) yılında, Basra havalisinde Zuttlar karışıklık çıkardılar. Me'mün bunlar üzerine Davud b. Baticur'u memur ve onu aynı zamanda Basra, Yemâme, Bahreyn ve Kuvar ed-Dicle valiliğine tayin etti(3). Ya'kubi, 211 (826-827) yılında, Abbas b. Hâşim b. Bâticür adında birisinin Mısır valiliğine getirildiğini belirtmektedir(4). Kaynaklarda bu iki şahsın yakınlık derecesi tasrih edilmemekle beraber, verilen isimlerden Abbas'ın Davuâ&'un kardeşimin uğlu olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 


Bu sıralarda dahili karışıklıklara sahne olan diğer bir bölge de Mısır idi. Deniz yolu ile Endülüs'ten gelen ve İskenderiye'yi ele geçiren guruplar memleketin huzurunu kaçırmışlardı. Me'mün, Abdullah b. 
Tâhir'i oraya vali tayin ederek sükünetin temini ile görevlendirmişti. 
211 (826-827) yılında Mısır'a hareket eden Abdullah'ın öncü kollarının başında, el-Kindi'ye göre, Abbas ve Hâşim adlı iki Horasanlı ko- 


(1) İbn Kuteybe, Maârir, 391 

(2) Taberi, III, 1017; İbnü'l-Esir, VI, 241 
(3) Taberi, IM, 1044 

(4) Ya'kubi, Tarih, II, 561 
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mutan bulunuyordu(1). Ya'kubi ise, Abbas b. Hâşim b. Bâticür'un aynı yıl Mısır'a vali tayin edildiğini belirtmektedir (2). Her iki kaynağın verdiği bilgiden, baba-oğulun sefere katıldıkları ve Abdullah b. Tâhir'- in Mısır'dan ayrılmasından sonra Abbas'ın orada Abdullah'ın vekili olarak kaldığı anlaşılmaktadır. 


Endülüs'ten gelenlerin sebep olduğu karışıklığın bastırılmasından kısa bir zaman sonra Mısır'da tekrar huzursuzluk başgösterdi. Bu defa karışıklığa sebep olan Kays ve Yemen kabileleri arasındaki mücadele kanlı bir şekil alınca, Me'mün, Mısır valisi olan kardeşi Mu'tasım'a bizzat Mısır'a giderek isyanı bastırmasını emretti(3). O da, 214 (8289- 
830) yılında, beraberinde dört bin kadar Türk askeri olduğu halde(4) isyan mahalline gitti ve âsileri mağlup ettikten sonra Dımaşk'a döndü. 


Me'mün'un 215 (830) yılındaki birinci Bizans seferi esnasında, komutanları arasında bulunan Aşnâs et-Türki müstakil bir müfrezenin komutanı olarak Sundus(5) adlı bir kalenin üzerine gönderilmiş ve mezkur kaleyi fethetmiştir (6). 


Helife- Me'mün, Bizans'a karşı yaptığı birinci seferden Dımaşk'a döndüğü sırada, Mısır'da karışıklıkların yeniden başladığı haberini aldı. Bunun üzerine Mısır valisi olan kardeşi Mu'tasım'a, Türk komurtanlarından Afşin'i isyanların bastırılmasına memur etmesini bildirdi. 
Bu defa karışıklıklar, daha ziyade aşağı Mısır'da Berka, el-Beşarüd, el-Biyime ve el-Huf şehirlerinde ortaya çıkmıştı. 215 yılı ortalarında 
(830 sonları) harekete geçen, Afşin, Berka'ya gelerek isyancıların elebaşısı olan Müslim b. Nasr'ı esir edip şehri âsilerden temizledi. Bundan sonra Kıptiler'in de katılmasiyle sayıları oldukça çoğalmış olan el-Beşarüd ve el-Huf'taki âsiler üzerine yürüyüp, aynı yılın sonlarına doğru adı geçen bölgelerde süküneti temin ederek Kahire'ye döndü. 216 
(831) yılını da mücadele ile geçiren Afşin, Muharrem 217 (Şubat-Mart 
832) tarihinde Mısır'a gelen Me'mün'un öncü kuvvetleri komutanı olarak Mısır isyanlarının bastuılmasında önemli roller oynamıştır(7). 


Türkler'i ordusunda. toplama gayretlerinin neticesinde, Me'- mün'un son yıllarında Türkler,ordu içinde sayı ve nüfüz itibariyle ha- 


(1) el-Kindi, el-Vulal ve'l-Kudat, 183, vd. 

(2) Ya'kubi, Tarih, II, 561 

(3) Ya'kubi, Tarih, 11, 567; Taberi, IJI, 1101 

(4) el-Kindi, Vulât, 188; İbn Tagribirdi, en-Nucümu'z-Zahire, II, 208 

(5) İslâm kaynaklarında Sundus olarak geçen bu yer bugün muhtemelen Nevgehir'e tekâbül etmektedir, 

(6) Taberi, III, 1103 

(77 Ya'kubi. Tarih, II. 588 vd.; el-Kindi, Vulât, 189 vd.; Taberi, IJI, 1105; İbn Tagribirdi, II, 212 vd. 
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tırı sayılır bir yer işgâl ettiler. Abbasi tarihinde ilk defa Türk komutanlarının halife yanında seferlere katıldığı, isyanların bastırılmasına memur edildiği görülmektedir. Müteakip yıllarda siyasi ve askeri sahalarda mühim roller oynayacak olan Afşin, Aşnâs ve Boga el-Kebir hep Me'mün devrinde temayüz etmiş komutanlardır. 


Me'münun Türkler'i Mu'tasım'ın maiyetine vermesi, hattâ çeşitli yollarla Türkler'i toplama işini ona havale etmesi Mu'tasım'ın geleceği bakımından önemli neticeler vermiştir. Onun halife olması yukarıda gördüğümüz gibi Türkler sayesinde olmuştur. 


6 — Halife Mu'tasım ve Türkler: 


Mu'tasım halife olmadan önce, Mısır valiliği sırasında Türkler'i topluyor ve onlardan askeri kıtalar meydana getiriyordu. Halife olunca, büsbütün hareket serbestisine sahip olarak, muhtelif yollarla Türkler'i etrafına celbe başladı. | 


Mes'üdi bu hususta şu bilgiyi vermektedir(1) : 


«Mu'tasım Türkler'i toplamayı seviyordu ve onları birlikleri arasına alıyordu. Böylece onlardan dört bin kişi topladı. Bunlara ipekli ve işlemeli elbiseler giydiriyor ve sırmalı kemerler beğlatıyordu. Türkler'i ordusunun diğer kısımlarından bu üniformalar; Oo syarıyordu. Horasan, bilhassa Fergana ve Uşrusana ahalisinden kinuıseleri teçhiz ederek ordusuna aldı. Bu Türkler'den az bir zaman içinde bü-.“k bir ordu teşkil edildi». 

İbn Tagribirdi, Mu'tasım'ın, 220 (835) yılından itibareı. Türkler'i toplamakla meşgul olduğunu, Semerkand, Fergana ve diğer yerlere onları toplamak için adam gönderdiğini, Türkler'e bol para verdiğini, ipekli elbiseler ve sırmalı kemerle giydirdiğini, onları toplamak için çok gayret sarfettiğini ve böylece Türkler'in sayısının sekiz bine, daha doğru olduğuna kani olduğu diğer bir rivayete göre ise, on sekiz bine baliğ olduğunu bildirmektedir (2). 

Makdisi, Mu'tasım'ın, Türk'lerin hilâfet hizmetinde kullanılmasını emrettiğini, bu maksatla Türkler'in satın alındığını, hattâ bunların her biri için yüz-ikiyüz bin dirhem verdiğini kaydetmektedir (3). 

İslâm coğrafyacılarından İbn Havkal, zaman bildirmemesine rağ- 


(1) Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, VII, 119 
(2) İbn Tagribirdi, en-Nucüm, II, 233 
(3) Makdisi, el-Bed ve't-Tarih, VI, 112 
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men, Abbasi halifelerinin Türkler'i askeri birlikler arasına aldığını şu şekilde yazmaktadır(1): 


«Abbasi halifeleri muhafız birliklerini meydana getirmek için Mâverâünnehr bölgesinden Türk askerleri getirttiler. Bunlar ordunun diğer guruplarından çok üstün idiler. Türk askerlerine komutan olerak geldikleri bölgelerin asilzadeleri tayin ediliyordu. Türkler'in askeri hayata istidatları, itaatte kusur etmemeleri ve kudret sahibi olmaları, onların halifelerin muhafız birliklerini meydana getirmede esas sebebi teşkil ediyordu. Türkler, Abbasi İmparatorluğu'nun ordusunun en seçkin sınıfını meydana getiriyordu». 


Mu'tasım, yalnız Türk ülkelerinden gelen veya getirilenlerle iktifa etmeyip Irak'da, bilhasa Bağdat'ta bulunan Türkler'i de etrafına topluyordu. Bu yolla toplanan Türkler arasında Aşnâs, Vasif, Inak gibi Türk komutanları bulunmakta idi(2). 


Türkler'den müteşekkil bu askeri birliklere, Mu'tasım'ın yine çeşitli yollarla getirttiği Türk asilzadeleri komuta ediyordu. Kendilerine geniş iktâlar tahsis edilen Türk asilzadeleri(3), hususi muamele görüyorlar ve kendi bölgelerinden getirtilmiş askerlere komutan tayin ediliyorlardı. Burada dikkati çeken husus, Türk birliklerine yabancı birisinin komutan tayin edilmemesidir. 


Mu'tasım devrinde hilâfet ordusundaki Türkler'in sayısı hakkında kaynaklar muhtelif rakamlar vermektedir: Kindi, 214 (629-830) yılında Mısır'a gönderilen birlikler arasmda dört bin Türk'ün bulunduğunu belirtmektedir (4). İbn Tagribirdi ise, yukarıda işaret edildiği gibi, Mu'tasım'ın meydana getirdiği Türk birliklerinin tamamını sekiz veya on sekiz bin olarak belirttikten sonra, ikinci rakamın daha doğru olacağını ileri sürüyor(5). İsfehani, bu rakamı on sekiz bin olarak vermektedir (6). Yâküt ise, naklettğilmiz rakamlardan oldukça farklı olarak, Mu'tâsım'ın ordusundaki Türk askerlerinin sayısını yetmiş bin civarında göstermektedir (7). 


Muhtelif kaynaklar tarafından verilen yukarıdaki rakamlardan kesin bir netice çıkarmak oldukça zordur. Kindi'nin verdiği sayı bütün Türkleri içine almadığı için bir fikir yürütmemize imkân vermemek- 


(1) İbn Havkal, Buretu'i-Acz, 468 

(2) Ya'kubi. Buldân, 256 

(3) Ya'kubi, Buldân, 256; Belâzuri, 430; Mes'0di, Aynı eser, VII, 122 
(4) el-Kindi, Vulât, 188 

(5) İbn Tagribirdi, en-Nucüm, 233 

(6) İsfehani, el-Agâni, IX, 105. 

(0) Yâküt, III, 174 
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tedir. İbn Tagribirdi ile İsfehâni'nin verdikleri miktarlar arasında bir yakınlık mevcuttur. Fakat Yâküt'un verdiği rakam diğerlerinden çok farklıdır ve bu fark şüpheyi çekmektedir Yetmiş bin kişilik ücretli bir orduyu besleyip maaşlarını ödemek, o zaman için imkânsız görünmektedir. Ayrıca muasır kaynakların hiç birisinde Yâküt'u destekleyecek malumata da tesadüf edilmediğini belirtmek icap etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Yâküt bu rakamla, ordu içinde fiilen çalışan askerleri degil, onların eşleri ve çocuklarını da kasdetmektedir. Yukarıdan beri zikrettiğimiz rakamlar ve mülâhazalardan hareketle, kesin olmamakla beraber Mu'tasım'ın askeri birlikleri arasında bulunan Türk askerlerinin sayısını otuz bin civarında olduğunu tahmin etmek mümkün görülmektedir. O devir için bu rakam mühim bir yekünun ifadesidir. 


7 — Abbâsi Ordusundaki Türkler'in Menşei: 


İslâm devleti hizmetinde Türkler'den bahsederken üzerinde ehemmiyetle durulması icap eden hususlardan birisi de, Emevi hânedanının ilk devirlerinden itibaren askeri maksatlarla İslâm devleti bünyesinde istihdam edilmeye başlanan, Abbasiler'in iktidara gelmesiyle komutanlık ve valilik gibi yüksek mevkilere çıkan, halife Me'mün ve Mu'tasım ile İslâm devletinin askeri kadrolarının sayıca ve nüfüz itibariyle en kudretli unsurunu teşkil eden Türk birliklerinin hangi sosyal statü. 
içinde Abbasi ordusuna alındıklarının tesbitidir. 


Hemen işaret edelim ki, bu meseleyle ilgili ve kaynaklara dayanılarak yapılan bir araştırma mevcut değildir. Bununla beraber bu meseleye temas eden hemen bütün araştırmalarda Abbasi ordusundaki Türklerin köle olarak satın alındıkları ve devlet hizmetinde istihdam edildikleri, kaynakların verdikleri bilgiler üzerinde durulmadan ileri sürülmektedir. Me'mün ve Mu'tasım zamanlarında. plânlı bir şekilde Türkler'den askeri birlikler teşkili hakkında bilgi veren kaynaklar, onlardan bahsederken umumiyetle Etrâk (Türk'ün çoğulu) ve pek az olarak Gılmânü'l-Etrâk(1), Memlük(2) - tabirlerini kullanmaktadırlar. 
Lügâtlerde memluk'un karşılığı «tasarruf edilen, sahip olunan, hizmetçi, hizmetli, beyaz köle»; gulâm'ın karşılığı ise «delikanlı, genç, hizmetçi, uşak, köle» şeklinde verilmektedir. 

Görüldüğü gibi, her iki tabir de, birinci derecede, bugünkü mânâda köle karşılığını vermemektedir. Bu iki tabir daha sonraki devirlerde tarihi birer ıstılâh olarak kabul edilmiş, birincisi Selçuklular'da bir 


(1) Taberi, İL, 1180 
(2) Ya'kubi. Baldân, 256 
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askeri sınıfın, ikincisi ise Mısır'da kurulmuş bir devletin (Memlüklu Sultanlığı) adı olmuştur. Halbuki Arapçada, gerçek mânâsiyle köle (serif) karşılığını veren abd (çoğulu abid) ve rakik kelimeleri mevcuttur. Arapça gibi mefhumları en ince nüans farklarına varıncaya kadar ifade etme gücüne sahip bir dille yazılmış kaynaklarda, üzerinde durduğumuz devirde, Türk birliklerinden bahsedilirken abd ve rakik sıfatlarının kullanılmaması dikkati çekmektedir. Muhtemeldir ki, bu konuda fikir beyan eden tarihçiler memlük ve gulâm kelimelerinin tâli derecedeki mânâlarını göz önüne alarak böyle bir hükme varmışlardır. Hattâ bazı batılı müsteşrikler, Arapça kaynakları tercüme ederken esas metinde geçen «Etrâk»ın karşılığını «Türk köleleri» olarak vermişlerdir(1). İ 
Me'mün ve Mu'tasım tarafından meydana getirilen Türk birliklerinin ne şekilde temin edildikleri hakkında bilgi veren kaynaklardan bazıları bunların daha ziyade İslâm devleti sınırları dışmdaki Türk ülkelerinden satın alındıklarını veya bazı eyâletlerin merkeze ödeyecekleri vergi karşılığında Türkler'i gönderdiklerini kaydetmektedirler (2). 
Bu satın alma keyfiyeti de araştırıcılara, mezkür Türk birliklerinin köle olduklarına dair bir ipucu vermektedir. 
İslâm devleti bünyesinde daha ilk devirlerden itibaren esir ve köle ticaretine rastlanmaktadır. Abbasiler'den önce savaşlarda elde edilen esirler pazarlarda satılmakta idi. Abbasiler'in iktidara gelmesiyle zaten yavaşlamış olan fetihlerin durması, buna mukabil zirai ve iktisadi hayatın gittikçe gelişmesi neticesinde kölelere olan ihtiyaç daha fazla hissedilmeye başlandı. Bu devirde köleler Afrika'dan, Slavlar (Sakaliba)'ın yaşadıkları bölgelerden ve az olmakla beraber diğer Asya ülkelerinden, köle tacirleri vasıtasiyle temin ediliyordu. Basra'- da Sük en-Nahhâsin, Samerra'da, Suk er-Rakik ve Bağdat'ta da Daru'r-Rakik ve Şâri Daru'r-Rakik gibi mevki isimlerinin bulunması Irak'ın mühim şehirlerinde köle ticaretinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Çeşitli yollarla temin edilen köleler ziraat ve diğer ağır işlerde çalıştırılıyorlardı. Hiç bir siyasi ve sosyal hakları yoktu. Bu ağır çalışma şartları sebebiyle kölelerin isyan ederek devletin dahili güvenliğini tehdit ettikleri görülmektedir (3). 
Abbasi ordusuna alınan Türk birliklerine gelince, gerek temin edilişleri ve gerekse sosyal, siyasi ve iktisadi statüleri bakımından esir ve 
(1) Mes'üdi, Aynı eser, VIL. 118; İbn Hurdadbih, el-Mesâlik ve'l-Memâlik 
Arapça metin 39; Fransıvca tercüme 28 

(2) Oo Ya'kubi, Buldan, 256: Mes'üdi, Aynı eser, VII, 118; Makdisi, Aynı eser, 
v1. 112 
Muhammed Abdul Jabbâr Beg, The Serfs of Islamic Soclety under the Abbâsid Regime, Islamic Culture, Nisan 1975, XLIX/2 107-118 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köle pazarlarından satın alınan kölelerle aralarında büyük farklar dikkati çekmektedir. 


İslâm devletinde Türklerden askeri sahada istifade cihetine giden ilk şahıs, Ubeydullah b. Ziyâd olmuştur. Buhârâ'ya karşı yaptığı sefer esnasında beraberinde getirdiği iki bin Türk'ü Basra'ya yerleştirmiş ve onların iskân edildiği mahalleye memleketlerine nispetle «Buhârâlılar Caddesi» adını vermiştir. Ubeydullah'ın muhafız birliğini teşkil! 
eden bu Buhârâlılar'ın köle veya esir olduklarına dair, kaynaklarda en ufak bir imâ dahi bulunmamaktadır. Daha sonraki yıllarda İslâm devleti hizmetinde rastlayacağımız Türkler ise, ülkelerinin Müslümanlar tarafından fethi üzerine İslâm dinini kabul ederek vali ve komutanların maliyetlerinde çalışmışlardır. Bu arada Mâverâünnehr şehirlerinin fethi sırasında bu bölgede yaşayan Türklerden istifade cihetine gidilmiştir. Bunlar da esir veya köle olmayıp, geçici bir zaman için bazı şartlarla hilâfet ordusu saflarında çalışmışlardır. Görüldüğü gibi Türk-Arap mücadelesinin bütün şiddetiyle devam ettiği Emevi hanedanı devrinde, gerek askeri sahada ve gerekse diğer sahalarda istihdam edilen Türkler'den esir ve kölelere hemen hemn hiç raslanmamaktadır. 


Köle ticaretinin yavaş yavaş geliştiği Abbasiler'in ilk zamanların. 
da da durum pek farklı değildir. Mansür'un idari ve askeri sahada Türklerden istifade ettiğini, Sugur ve Avâsım bölgelerinde gönüllüle: veya devletin resmi birlikleri arasında Türklerin de bulunduğunu ve hattâ Harun er-Reşid'in saray muhafızların Türklerden meydana getirdiğini yukarıda belirtmiştik. Bunların da köle olduklarına dair kaynaklarda en ufak bir kayda tesadüf edilmemiştir. Abbasi hilâfeti esnasında Me'mün'un, Arap ve Fars unsurunun siyasi baskısına karşı bir muvazene kurmak maksadiyle başlatmış olduğu hareketle, ilk defa İslâm devleti sınırları dışında Türk birliklerinin getirtilmesine başlanmıştır. Kısa zamanda sayıları otuz bine ulaşan bu Türk birliklerine, ordunun diğer kısımlarına nazaran hususi muamele ediliyor, bunlara ipekli elbiseler ve sırmalı kemerler giydiriliyordu. 


Mu'tasım, bu Türk birlikleri için Samerra şehrini kurarak onlara geniş iktâlar tahsis etmiştir. Hattâ bunların evlenmeleri için Türk kızlan getirtilerek bu kızlara devlet bütçesinden maaş bile bağlanmıştır. 
Türk birliklerine, geldikleri bölgelerin beyleri veya asilzadeleri komuta ediyor, asla yabancıların idaresine verilmiyorlardı. Afşin, Inak ve Hâkan Urtuc bunun en güzel misallerini teşkil ederler. Dünya tarihinde esir ve köle pazarlarından satın alınarak meydana getirilen askeri birliklere, daha devletin hizmetine girer girmez bu derece itibar ve itina edildiği pek görülmemiştir. Aynca meşgul olduğumuz devrede 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gerek kaynakların açıkca belirttikleri ve gerekse kullandıkları isimlerden anlaşılacağı gibi, bir çok Türk beyi veya asilzadesi, Abbasi ordusunun komuta heyetini teşkil etmişlerdir. Askerlerin köle olduklarını bir an için kabul etsek bile, bu Türk bey ve asilzadelerinin köle olabilecekleri aslâ düşünülemez. 


Abbasi ordusundaki Türkler'in sosyal ve siyasi statülerini tespit etmeye çalışırken üzerinde durulması icap eden hususlardan birisi de, Samerra sanatında açıkca görülen ve sanat tarihçileri tarafından kabul edilen Türk tesiridir(1). Samerra şehrinin Türk birlikleri için kurulduğu ve inşa faaliyetinin Türk komutanları tarafından yürütüldüğü göz önüne alınırsa, bu tesir normal karşılanabilir. Ancak esir ve köle pazarlarından toplanmış bir kalabalığın böyle bir tesir vücuda getirebilmesi ne dereceye kadar düşünülebilir? 


Dünya askerlik tarihi incelenecek olursa, Abbasiler'e gelinceye kadar, İlkçağlar'dan itibaren bir çok devlet ve imparatorluklarda yabancılardan meydana getirilen geçici ve daimi askeri birliklerin varlığı açıkça görülmektedir. Bu birlikler ya savaşçı kavimlerden veya belirli bir askeri eğitimden geçirilen gençlerden meydana getiriliyor ve onlara muayyen bir ücret ödeniyordu. Antik Grek şehir devletlerinin bazılarında sayıları az olmakla beraber ücretli asker kullanı!- dığı bilinmektedir. M.Ö. V. asrın sonlarında Pers imparatorluğunda patlak veren taht kavgaları sırasında Prens Kiros kardeşi Artakserkses'i tahttan indirmek için Grekler'den on bin kadar ücretli asker temin etmiş ve kardeşi ile savaşa girişmiştir. Bu Grek askerleri, Kiros'un mağlubiyeti üzerine uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ülkelerine dönmüşlerdir (Onbinlerin ricatı). Büyük İskender, Asya seferinde İran'ı zaptedip bugünkü Türkistan üzerine yürüyünce, burada şiddetli bir mukavemetle karşılaşmış ve kuvvet yoluyla bir netice elde edemeyince, bölge sakinlerinden, askeri birlikleri saflarında istifade cihetine gitmiştir. Kartaca devletinde de büyük miktarda ücretli asker mevcuttu. Bunlar 1. Kartaca harbinden sonra büyük bir isyan çıkarmışlar ve bu isyan zorla bastırılabilmiştir. Roma imparatorluğunda ise, Kartaca harplerinden sonra hudutların genişlemesi ve devletin askeri yükünü çeken vatandaşların yavaş yavaş zirai ve ticari hayata dönmeleri üzerine daimi orduya ihtiyaç duyulmuş ve Marius (ölm. 
M.Ö. 86) tarafından ilk defa ücretli askerlerden meydana gelen Lejyonlar kurulmuştur. Bu Lejyonlar Sezar (ölm. M.Ö. 44) tarafından yeniden tertip ve tanzim edilmişlerdir. Büyük ölçüde eyaletlerde yaşayan 


(0) H. Viollet-Oktay Aslanapa, «Samerrâ» mad. İslâm Ansiklopedisi; Emel Esin, «Türku'l-Acemv»lerin Eseri Samerra'da Cavsaku'l-Hakani'nin Dıvar Resimleri, Sanat Yıllığı 1973, V. 309-358 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halklardan oluşan bu ücretli askerler, İmparator Augustus (ölm. 14) zamanında, daha ziyade hudutlara yerleştirilerek meşhur Limes hattı meydana getirilmiştir. Ortaçağ'da da ücretli asker sistemine bir çok devlette rastlamak mümkündür. Bizans imparatorluğu tarihinin her devresinde ücretli asker istihdam etmiştir. Aynı şekilde Ortaçağ Avrupa devletleri ile Sasani imparatorluğunda da bu sistemi görmekteyiz. 


Misallerini daha da çoğaltabileceğimiz bu ücretli asker sisteminin hemen bütün devletlerde müşterek tarafı kölelerden meydana getirilmemesidir. Ücretli asker istihdam eden bütün devletlerde, köleliğin mevcut olmasına rağmen, askeri sınıfın üstün bir sınıf telâkki edilmesi sebebiyle köleler bu sınıfa alınmamışlardır. 


İslâm devletinin sınırları Hulefâ-i Râşidin devrinde başlayan fetihlerle süratle genişlemeye başlamış ve Emeviler zamanında Preneler'- den Türkistan'a kadar uzanmıştır. Bu geniş hudutlar içinde muhtelif ırklar bulunmaktaydı. Müslümanlar hâkimiyetleri altındaki unsurların siyasi, askeri ve iktisadi sahalardaki tecrübelerinden istifade cihetine gitmişler ve hattâ bazı müesseseleri olduğu gibi almışlardır. Meselâ Abdülmelik zamanına kadar Bizans ve Sasani paraları tedavülde kalmış; resmi dairelerde yabancı memurlar kullanılmıştır. Sağlam idari ve askeri geleneğe sahip olan Suriye, Emevi hanedanının iktidara gelmesinde başlıca âmil olmuştur. Abbasiler ise, daha ziyade Sasani İran geleneğinin tesiri altında kalarak başta vezirlik olmak üzere bir çok idari müesseseyi onlardan almışlar ve bazı ufak değişikliklerle kendi bünyelerine uydurmuşlardır. Aynı durum ilmi ve fikri sahada da görülmektedir. İslâm devletinin askeri sahada da tesir altında kalması pekâlâ mümkün olup hâkimiyeti altına aldığı veya temasta bulunduğu devletlerde mevcut ücretli asker sistemini yakından tanımış ve benimsemiş olması muhtemeldir. İşte böyle bir tesirin neticesinde Me'mün, kardeşi ile yaptığı hilâfet mücadelesinin sonunda, meydana gelen siyasi gelişmeler üzerine Arap ve Fars unsurunun baskısını hafifletmek için yeni bir güce ihtiyac duymuş ve bunu Türk birliklerinde bulmuştur. 


Bütün bu ihtimalleri dikkate alarak, Abbasi ordusundaki Türk birliklerinin menşei hakkında şimdiye kadar kabul edilen görüşün, yani Türk birliklerinin köle olarak satın alınması keyfiyetinin şüpheyle karşılanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu hususta kesin bir hüküm vermenin güçlüğü ortadadır. Bununla beraber Me'mün ve Muttasım'ın hilâfet ordusu saflarına aldıkları Türklerin esir ve köle pazarlarından, kaynakların ifadesiyle satın alınarak değil, belli bir ücret karşılığında iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmak suretiyle temin edildikleri keyfiyetinin de mümkün olabileceği akla gelmektedir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


ABBASİLER DÖNEMİNDE BAZI FİKRİ HAREKETLER 
VE BAŞŞEHİRLER 


I — FİKRİ HAREKETLER 


A — HARİCİLER 


Hariciler, Emeviler'in çöküşü ve Abbasiler'in ilk dönemleri içerisinde de kendilerinden bahsettirdiler. Bilindiği gibi Hariciler, ölüme aldırış etmezler, canlarını feda etmekten ve kan dökmekten çekinmezlerdi. Böyle bir topluluğun düşmanlarını ürküteceği ve karşı koyacakların huzurunu kaçıracağı açıktır. İşte bu özellikleriyle Haricileri Abbasiler'- in çeşitli dönemlerinde de tarih sahnesinde görüyoruz. 


Kuzey Afrika'da : 


Ebü Cafer Mansur döneminde Kuzey Afrika memleketleri Harici hareketin merkezi oldu. Hariciler gerek Kuzey Afrika valisi Ömer b. 
Hafs ile beraberinde bulunan görevlilere, gerekse halka hiç rahat vermediler. Çeşitli taşkınlıklar yaptılar. 


Haricilerden Ebü Hatim, Kayrevan'ı kuşattı. Kuşatma sekiz ay sürdü. Hazinede para kalmadı, halk yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı. 
Askerler sabah akşam çıkıp yoruluncaya kadar Haricilerle savaşıyorlar, buldukları hayvanları, hattâ köpeklerini bile yiyorlardı. Vali Ömer b. Hafs, Haricilerle yapılan bir muharebede öldürüldü. Halife Mansur durumu öğrenince Yezid b. Hatim'i altmış bin kişilik bir süvari kuvveti ile bunların üzerine gönderdi. Yezid, Hariciler ve onlara yardımcı olan Berberiler'le savaşıp, onları yenilgiye uğrattı, birliklerini dağıttı. Otuz bin civarında Harici'yi öldürdü. Halifenin askerleri Haricileri öldürürken «Ey Ömer b. Hafs'ın katilleri!» (1) diye haykırıyorlardı. 


(4) İbnu'i-Esir, II, 221-223 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el-Cezire'de : 


Mehdi zamanında ise Abdusselâm b. Hâşim el-Yeşkuri, el-Cezire'- de ayaklandı. Taraftarları çoğaldı. Otoritesi kuvvetlendi. Mehdi'nin askerlerini yendi, başlarındaki komutanı öldürdü. Mehdi, onun üzerine göndermek için Şebib b. Vâc komutasında büyük bir ordu hazırladı. 
Bu orduya katılan her atlı askere bin dirhem verdi. Şebib komutasındaki askerler elebaşı Abdüsselâm'ı öldürdüler ve taraftarlarını mağlup ettiler.(1) 


Musul'da : 


Musul'da da Temim kabilesinden Yasin isminde bir Harici baş kaldırdı. Musul'daki halifeye bağlı askerler ona karşı koydularsa da yenildiler. Yasin, Diyar-ı Rebia ve el-Cezire bölgesinin büyük bir kısmını ele geçirdi. Mehdi onun üzerine Ebü Hureyre Muhammed b. Ferruh ile Herseme b. A'yân'ı gönderdi. İki kuvvet arasındaki savaşta Yasin öldürüldü, ordusu mağlup oldu.(2) Hariciler Harun er-Reşid döneminde de ayaklandılar. Bu isyanın elebaşısı güçlü ve kuvvetli biri olan Velid b. Tarif'dir. Velid kendisini şu beytiyle tanıtıyordu: 


«Ben Velid b. Tarif eş-Şâri, ısınmak için ateşe yaslanmayan bir aslanım.» 


Velid, Emeviler zamanında Hariciler'e en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Daha sonra el-Cezire'de hicri 178'de ayaklandı. Birkaç defa halife Harun er-Reşid'in askerlerini yenilgiye uğrattı. Sonunda halife bizzat işin üzerine eğilip, ünlü komutanlarından biri olan Yezid b. 
Mezyed'i Velid'in üzerine gönderdi. Yezid, Ma'n b. Zâide'nin kardeşinin oğludur. Yezid ve Velid her ikisi de Vâil kabilesinden idiler ve her ikisi de harpte kıran kırana döğüşleriyle tanınırlardı. Yezid, amcasının oğlu Tarif ile savaşmayı üzerine aldı. Şairlerden biri bu Konuda -şöyle der: 


«Vdil kubilesinden olan fertleri yine kendilerinden olanlar öldürebilir. Kılıcı ancak kılıç kırar.» 


Yezid, doğrudan karşısına çıkıp meydan savaşı yapmak yerine Velid'e karşı hile ve tuzak kuruyordu. Müslim b. Velid bunu bir şiirinde şöyle belirtir: 

«Harp kızıştığı zaman gevşeklik gösterir, 

Kahraman süvarinin yüzü toza bulandığı zaman gülümser, 

İnsanlara şefkat eder, ortalığın toz duman içinde kaldığı bir günde 


(1) © İbnü'i-Esir, IV, 19 
(2) ( İbnü'i-Esir. VI, 26 
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Sanki o, emelini gerçekleştirmeye koşan bir ecel gibidir. 
İnsanların aciz kaldığı şeyi o, yumuşaklıkla elde eder. 
Ölüm gibi acelecidir ama yavaş gelmektedir.» 


Harun er-Reşid, Yezidin bu gevşekliğine kızdı ve bir ferman yazarak: «Hizmetçilerden birini gönderseydim, senden daha iyisini yapardı. Fakat sen kabilecilik yaparak iki tarafı idare ediyorsun. Allah'a yemin ederim ki sen Velid'in işini bitirmeyi geciktirirsen senin başını bana getirecek birini gönderirim.» dedi. Bunun üzerine Yezid kesin bir 80- nuç almak için kuvvetlerini düzene koydu. İki ordu karşılaştı. Yezid harbin ortasında öyle susadı ki, susuzluktan ölecek hale geldi. O anda yüzüğünü ağzına atıp ağzında dolaştırarak uAllah'ım bu şiddetli bir durumdur, onu gider» diyordu. Neticede ordusu galip geldi. Rivayete göre Yezid'in oğlu Esed tıpkı babasına benziyordu. Onları birbirinden ayırt eden şey, Yezid'in yüzündeki kılıçla açılmış bir yara iziydi. Esed de yüzünün, babasının yüzü gibi olmasını arzu ediyordu. Arzusu bu savaşta gerçekleşti. Yüzüne bir kılıç darbesi isabet etti. Böylece yüzü babasınınki gibi kılıç yarası almış oldu. 


Bu savaşta öldürülen Velid için kız kardeşi Leylâ aşağıdaki mersiyeyi söyledi: 

«Ey Habur nehrinin ağacı! Sana ne oluyor da yaprak açıyorsun? 

Sanki sen Tarif'in oğluna üzülmedin. 

O öyle bir gençtir ki takva azığından başka bir şeyi sevmez. 

Mızrak ve kılıcın dışındaki malı da sevmez. 

O, cömertlik kendinden razı olduğu müddetçe onunla arkadaş kalacaktır. 

O ölürse cömertlik başka bir dosta razı olmaz. 

Ey Tarif'in oğlu! Seni bir gencimizi kaybeder gibi kaybettik. 

Keşke senin yerine binlerce gencimizi feda etseydik. 


O, ölünceye kadar düşmanın başını yarmaya, 
Zayıfa iyilik yapmaya devam etti. 


Ey millet! Ona, ölüme ve çürümeye karşı yardım ediniz. 

Ondan sonra sallanmak isteyen yeryüzüne dikkat ediniz. 
Yıldızlar arasında batan dolunayın, 

Batmaya azmeden güneşin, 

Kabre taşınan aslanın imdadına koşunuz. 

Allah'ın selâmı devamlı onun üzerine olsun. 

Çünkü ben ölümün her şerefli kimseyi altettiğini görüyorum.»(1) 


(1) (O İbnü'l-Esir, VI, 47-48; İsfehani, el-Agani, XI, 8-9 


362 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


B — ZINDIKLAR 


«Zındık» sözü önceleri Mani ve Seneviyye (Nur ve Zulmete tapanlar) topluluğu için kullanılıyordu. Sonra bu sözün mânâsı genişledi ve bütün inkârcı veya bid'atçılar için kullanılmaya başlandı. Zamanla daha da gelişti ve ehli sünnet mezhebine aykırı görüşte olan herkese «Zındık» denildi. Zaman zamar. bu isim şair ve kâtiplerden mecnunca bir hayat yaşayanlara da verildi. Zındıkların özelliklerinden biri de aşırılık ve dengesizlikti. Hattâ. Ebü Câfer b. Ziyâd gibi, kendi mezheplerinden olmayan bazıları onları taklit etti. 


Ebü Câfer hakkında şu beyitler söylenmiştir: 


«Ey İbn Ziydd! Ey Ebü Câfer; 
Gizlemeden bir din gösterdin, 
Görünüşte sözle zındıklaşmışsın 
İçte ise, temiz bir İslâm erisin 
Sen zındık değilsin ama 

O kalıpla görünmeyi istedin» 


Abbasiler'i meşgul eden ve halk arasında yayılan zındıklığa gelince; halife Mehdi, oğlu Hâdi'ye bunu şöyle anlatır: 


«Yavrucuğum! Emirlik (halifelik) sana geçtiği zaman, bütün gücünle bu guruba (mani topluluğuna) dikkat et. Onlar insanları, kötülüklerden kaçınmak, dünyaya gönül vermemek, âhiret için çalışmak gibi görünüşte iyi şeylere çağırırlar. Sonra da etleri haram kılarlar, temiz suya dokunmayı caiz görmezler. Haşerat öldürmeyi haram sayarlar. Daha sonra ise, biri aydınlık diğeri karanlık olan iki ilâha tapınmak gelir. Bunları; kız kardeş ve öz kızlarla evlenmek, idrarla yıkanmak, karanlığın dalâletinden kurtarıp aydınlığın hidayetine erdirecek diye yollardan çocuk çalmak, takip eder. Onlara karşı sert davranarak kılıcı sıyır. Böylece Allah'a ibadet etmiş olursun. Ben rüyamda dedem Abbas'ı gördüm, karanlık ve aydınlığa tapanları öldürmem için bana iki tane klıç verdi.» (1) , 


Zındıklık, daha İslâmiyet'ten önce mevcut idi. Bu, özellikle İslâam'a karşı bir çıkış değildi. Bütün dinlere ve bütün ahlâki ölçü ve değerlere karşı bir çıkıştı. 


En meşhur Zındık gurubu, Mazdek'e nispet edilir. Mazdek, Sasani hükümdarı Kubâd b. Firuz zamanında ortaya çıkmıştır. (Kubâd, Anuşirvân'ın babasıdır) Mazdek, «İnsanları zındıklığa, mukaddes gö- 


(1) oOTaberi, X, 42: İbnü'l. Esir. VI, 35 
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rülen herşeyi mübah görmeye, onlardan hiç kimsenin kardeşinin yapmak istediği haram bir şeyi işlemesine engel olmamaya davet etti. (1) 


Zındıklar Emeviler devrinde de vardı. Bunların en ünlüleri şunlardı. Velid b. Yezid'in mürebbisi Abdüssamed b. Abdül-A'lâ, Mervan b. Muhammed'in mürebbisi Ca'd b. Edhem ve sonradan ortaya çıkan Hammad, Ebu'i-Ferec el-İsfehani'nin(2) dediği gibi «Hem Emevi, hem de Abbasi devirlerinde yaşamıştır. Ancak, Emeviler devrinde Abbasiler devrindeki kadar tanınmamıştı. Çünkü o devirde, terkedilmiş, katı. 
dininde töhmet altında tutulmuş ve zındıklıkla tanınmış bir durumdaydı.» Ebu'i-Ferec, diğer bir rivayette de şöyle der: 


uKüfe'de, Hanımadlar denilen üç kişi vardı. Bunlar: Hammad Acrud, Hammad er-Râviye ve Hammad ez-Zebürkân'dı. Beraberce şarap içiyorlar, şiirler söylüyorlar ve kendi âlemlerinde bir hayat sürüyorlardı. Bunlar sanki tek vücut idiler ve hepsi de zındık olarak tanınıyorlardı. Bunların zındıklıkta en tanınmış olanı ise Hammad Acrud idi.» (3) 


Ebü Nuvâs da zındıktı. Ama o, kendisinin zındık olmadığını 8öylüyor ve bu şekilde tanınmasına, Hammad er-Râviye'ye söylediği şu sözlerin sebep olduğunu ileri sürüyordu: 


«İkisine (Nur ve Zulmete) tapmağa benden başkalarını davet et. 
Çünkü ben, Tek ile meşgülüm.» 


Ama Hammad bu beyti şu hale getirdi ve bu şahsa nispet ederek yaydı. «İkisine ibadete benden başkalarını davet el. Çünkü bana tek (Allah) unutturulmuştur.» 


Ebü Nuvas kendisinin Zındık olmadığını göste: mek için çok çalıştı, fakat bunda muvaffak olamadı. Zındıkların bulunduğu hapse atıldı. Ebü Nüvas bu hapsi şöyle anlatır: 


Ben Hammad Acrüd'un, şiirindeki müstehcenlikten dolayı Zındıklıkla itham edildiğimi zannediyordum. Amu zındıklar hapishanesine kapatıldığım zaman, onun zındıkların en ileri geleni olduğunu öğrendim, yine hayretle gördüm ki; onun şiiri ikişer beyit halinde dizilmişti. 
ve namazlarında onu okuyorlardı.»(4) 


Cahşiyâri'nin(5) rivayet ettiğine göre; Süleyman b. Ebi Cafer. 
Emin'in huzurunda Ebü Nuvas'ın, Senevi (zındık) olduğunu söylemiş. 

(o O İstehani. el-.igâni. VİTi, 6! 

(2) o İsfehani, Aynı eser, XIll, 70 

(3) o İsfehani, Aynı eser, XIII, 70 

(4) (o İsfehani, Aynı eser. XIlI, 7) 

(5) Cahşiyâri. el-Vüzerâ ve'i-Kiittâb, 217 
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halife de ondan bu sözün doğruluğunu tasdik eden şahitler göstermesini istemişti. 

Süleyman şahitleri getirdi. Onlar şu olayı anlattılar; 

Ebü Nuvas yağmurlu bir günde kadehi dışarı koydu, içine yağmur damlaları doldu. Sonra onu alıp içti ve; «Her damla ile birlikte bir meleğin olduğunu zannediyorlar, öyleyse gördüğün gibi ben kaç tane melek içtim?» dedi. Bunun üzerine Emin onun zındıklarla birlikte hapsedilmesine karar verdi. 


Ebü Nuvas hapihanede bir çok beyit söyledi. İşte onlardan biri: 


«Benim onlar hakkındaki özrüm kabul edilmiyor ki, tevbem kabul edilsin, benim ettiğim yemine de razı olmuyorlar. 


Emin'in beni korumasını ummuyorum. Benim için bugün Me” mün'a gidecek kim var ki?» 

Me'mün, Ebü Nuvas'm vu beytlerini duyunca, «Vallahi eğer ona ulaşırsam, ummadığı bir zenginlik bahşedeceğim», dedi. Fakat Me'mün Bağdat'a gelmeden önce, Ebü Nuvas öldü. 


Cahşiyâri'nin rivayetine göre;(1) Emin'in Ebü Nuvas'a kızmasının esas sebebi, onun şu sözüdür: 


«Ben iyiliğe eremezsem de, ağzımı bütün insanlardan korumam, şeref olarak bana yeter. 


Bu konuda hiçbir kimse benden bir şey ummasın. Sarayındı herkesten gizlenen tâc sahibi (halife) de bir şey beklemesin.» 


Zındıklar, benimsedikleri görüşleri din olarak kabul ediyorlardı. 
Onun için sorguya çekildiklerinde ölümlerine sebep olsa bile, bunu belirtmekten çekinmiyorlardı. 


Bir gün, Mehdi'nin huzuruna bir zındık getirildi. Mehdi, adama sordu, oda itiraf etti. Tevbe etmesini istedi, tevbe etmedi. Bunun üzerine Mehdi adamın asılmasını emretti.(2) 


Cahşiyâri yine şöyle der:(3) «Zındıklığa inananlardan bir gurup, kabullendikleri dini inkâr etmeyi günah sayiyorlardı. Görüşlerini gizlemeyi câiz görmüyorlardı; Mehdi zamanında. Mansür'un kâtibi Yezid b. el-Feyz zındıklıkla itham edidi. Kendisine sorulunca, zındıklığını kabul etti ve hapse atıldı. Daha sonra hapishaneden kaçtı ve yakalanamadı.» (4) 


(00) Cahşiyâri, Aynı eser, 241 
(2) o Taberi, Ayni eser, X, 42 

(4) Cahşiyâri, Aynı eser, 153 
(5) Cahşiyâri, Aynı eser, 116 
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Mehdi, Abbasi halifeleri içinde Zındıklarla en çok uğraşan ve onları en çok takibeden bir kimseydi. Bu iş için özel bir görevli gurubu tayin etmiş ve onlara «Sahibu'z-Zenâdıka» adını vermişti. Ömer el-Kelvedâni, sonra da Muhammed b. İsa b. Hamdaveyh bu işi üzerine almışlardı. İbnü'l-Esir'in rivayetine göre Muhammed b. İsa Zındıklardan bir çok kişiyi öldürmüştür.(1) 

Önce de belirttiğimiz gibi, Mehdi oğluna zındıkları takip etmesini vasiyet etmişti. Hâdi, babasının vasiyetine aynen uydu. Onlara karşı kesin tavır koydu ise de devri kısa sürdü. Onun: 

«Bu gurubu öldüreceğim» deyip bin tane darağacı hazırlanmasını emrettiği ancak bu sözün üzerinden iki ay geçtikten sonra öldüğü rivayet edilir.(2) 


(1) (İbnü'i-Esir, VI, 26 
(2) ( İbnü'l-Esir, VI, 35 
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A. BAĞDAT 


Abbasilerin ilk yüzyılında iki büyük başşehir vardı. Bunlar Bağdat ve Samerra idi. Bunların yanısıra, Bağdat'ın kurulmasından önce, Abbasi halifelerinin merkez edindikleri başka şehirler varsa da bunlar fazla önemli değillerdir. 


Abbasi hilâfetinin ilk merkezi Küfe'dir, İhtilâl bu şehirden yönetilmiş ve Abbasi hilâfeti bu şehirde ilân edilmişti. Ancak Küfe, Hz. Ali evlâdının taraftarlarının çoğunlukta bulunması sebebiyle emin bir yer değildi. Bu sebeple birinci halife Ebu'l Abbas es-Saffah hilâfet merkezi olarak Fırat'ın doğu yakasında bulunan küçük Hâşimiye şehrini seçti. Kısa bir süre sonra merkez Anbar'a nakledildi. İkinci halife Mansur ise Küfe yakınında kendi adını taşıyan şehri kurdu. Ancak burası Küfe'ye çok yakındı. Tehlike yine Söz konusuydu. Bu maksatla daimi bir başşehir kurmak için uygun bir yer aramaya başladı. 
Nihayet, Dicle'nin sağ sahilinde ve Sasani imparatorluğunun eski başketi Medâinin daimi başşehri olacak olan yeni bir şehir kurdu. Eski şehrin taşlarını, resmi adı Medinetü's-Selâm (sulh şehri) olan yeni şehrin inşasında kullandı; fakat bu şehir daha ziyade aynı yerde burlunan İran köyünün adıyla tanınmıştır: Bağdat. Mansür bu şehri seçmek hususunda haklı sebeplere sahipti. Çünkü şehrin kurulduğu yer, Dicle'yi Fırat'a bağlayan ve gemilerin geçmesine elverişli bir kanalın yakınında bulunuyor ve bütün istikametlere giden yolların birleştiği bir kilit noktasını işgâl ediyordu. Hattâ Hindistan yolu da buradan geçiyordu. Şehrin Kuruluşunu hikâye eden tarihçi ve coğrafyacı Ya'- kubi, Mansür'un bir yolculuğu sırasında Bağdat köyü yakınında durarak şöyle dediğini nakleder: 


«Doğuda Dicle, batıda Fırat arasında bulunan bu ada dünyanın ticaret merkezidir. Vâsıt, Basra, Ubulla, Ahvâz, Fars, Omân, Yemâme, Bahreyn ve bunların çevresinden Dicle'ye inen bütün gemiler burada demirlerler; Musul, Diyâr-ı Rebia, Azerbaycan ve Ermeniye'den Dicle yoluyla, Diyâr-ı Mudar, Rakka, Suriye ve diğer bölgelerden Fırat 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yoluyla, Mısır ve Kuzey Afrika'dan gelecek gemilerdeki ticaret malları buraya getirilecek ve boşaltılacaktır. Cebel, İsfahan ve Horasan şehirleri halkı için burası bir geçiş yeri olacaktır. Seleflerimin ihmal ettiği bu yeri benim için saklayan Allah'a hamdolsun. İnşallah bu şehri inşa edeceğim ve ömrümün sonuna kadur burada oturacağım; haleflerim de burada yaşıyacaklar. Şüphesiz burası dünyanın en müreffeh şehri olacaktır». 

Mansur, Bağdat şehrini kurmaya karar verince mühendisleri, yapı ustalarını ve plâncıları topladı. Onlara kafasındaki düşünceleri anlattı. Şehrin inşasında bu görüşleri uygulamalarını istedi.(1) Taberi ise bu konuda şöyle der: «Mansur, Bağdat'ı inşa etmeye karar verince, bu işle ilgili kişileri toplayarak düşüncelerini onlara aktardı. Plâncılar onun istekleri doğrultusunda yeni şehrin plânlarını yapıp ona gösterdiler. 

Arazinin külle işâretlenmesini emretti. Sonra her bir kapı yerinden şehre girdi. Küllerle işaretli olan cadde ve meydanlarını gezdi. 
Daha sonra bu çizgiler üzerine ppemuk tohumları serilmesini, onlara da yağ dökülüp, yakılmasını emreti. Alevler parlarken orayı seyrettı. Böylece yeni şehrin plânını görmek mümkün oldu.» (2) Daha sonra Mansur bütün valilere mektup yollayıp, bina işinden anlayanları kendisine göndermelerini emretti. Böylece yanında binlerce işçi ve sanatkâr toplandı.(3) H. 145 yılında Bağdat'ın yapımına başlandı. Bağdat'ın inşasında ilk harcı, Mansur kendi eliyle koydu ve besmele çekip Allah'a hamdettikten sonra: «Yeryüzü Allah'ındır, orasını kullarından dilediğine verir. Kurtuluş Allah'tan korkanlar içindir.» Sonra işçilere: 


«Allah'ın bereketi üzere bina ediniz» dedi.(4) 


Bağdat şehrinin plânı daire şeklinde idi. Onun için buraya “el-Medinetü'l-Müdevvera - Dairevi şehir» adı verilmiştir. Dairenin merkezinde halifenin Bâbü'z-Zeheb veya Kubbetu'l-Hadra denilen sarayı ve camii vardı. Bunların etrafında muhafız birliklerinin kışlalarından başka bina yoktu. Onların etrafında da çocuklarının, sonra vezirlerin ve devlet ricalinin evleri ve devlet daireleri bulunuyordu. Bunlardan sonra da sokaklarla ayrılan halka ait evler geliyordu. Mansur'un bu plânı seçmekteki maksadı, hiç kimsenin evinin, kendi evine başkalarından daha yakın olmaması ve halifenin etrafını mubafızların ve güvenilir adamlarının çevrelediği emin bir yerde olması idi. Böylece gelecek tehlikelerden korunacaktı. Şehrin dört ana caddesi vardı. Bun- 


(1) (Hatib el-Bağdadi, Tarihu'l-Bağdat, I, 66-68 
(2) oOTaberi, IX, 241 

(3) (Hatib el-Bağdadi, Aynı eser, VI, 59 

(4) Ya'kubi, Kitabü'l-Buldan, 238-310 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lar dairenin ortasından surlara doğru uzanıyordu. Bu caddelerden de yine surlara ulaşan küçük yollar ayrılıyordu. 


İlk anda şehrin etrafına iki sur yapıldı. İçteki daire şeklindeki surun çapı: 1200 zirâ, yüksekliği: 35 zirâ, tabandan genişliği de 20 zirâ idi. Dış surun ise tabandan genişliği 50, üstü 20, yüksekliği de 30 zirâ idi.(1) İki sur arasındaki alanın genişliği 160 zira idi. Her surda dört kapı vardı. Kapılar tam ana caddelerin karşısında idi. Bu kapıların her biri, isimlerini aldıkları yönlere açılıyordu; Küfe kapısı, Basra kapısı, Horasan kapısı ve Şam kapısı. Her kapının üzerinde yüksek bir kule vardı. Her iki kule arasında 28 tane burç bulunuyordu. Sonra Mansur, daha güvenli olması için, iç tarafa eskisi gibi üçüncü bir sur daha yaptırdı.(2) 

Medine'de ve Basra'da Hz. Ali taraftarları ayaklanınca, Bağdat'- ın inşa çalışmaları kısmen durakladı. Mansur, bu iki ayaklnmyı bastırdı ve çalışmalar tekrar başladı. Bağdat'ın inşası 146(763) senesinde tamamlandı. Halife oraya taşındı. Ordusunu, hazinelerini ve dairelerini de oraya getirtti. Surlarm yapımı ve hendek kazma işi ise devam etti. 
Bunlar da 149(766) yılında bitirildi. (3) 


Bağdat'm inşa masrafı dört milyon sekiz yüz otuz üç dirhemi buldu.(4) İnşaatta bir çok işçi, mühendis ve usta çalıştı. Çalışanlar içerisinde en tanınmış olanları, şehrin plânını çizmekte hissesi olan Hacac b. Ertat ve İmam Ebü Hanife idi. Ebü Hanife, tuğla ve kerpiç sayımında çalışmıştır. Bunların sayımında teker teker sayma yerine metre mikapla hesaplamaya benzer yeni bir usul buldu.(5) 


İbn Tiktaka'nın(6) rivayetine göre; Bağdat'ın inşa masrafları artınca, Ebü Eyyüb el-Mevreyâni, Kisrâ'nın sarayının yıkılıp, enkazının kullanılmasını tavsiye etti. Mansur bu konuyu Hâlid b. Bermek ile görüştü. Hâlid şöyle dedi: 

«Yapma, ey“rıüminlerin “emiri! O İslâm'ın alâmetidir. İnsanlar onu gördüklerinde, bu gibi binaların sahiplerine ancak semâvi bir emrin boyun eğdireceğini bilirler. Üstelik orası Ali b. Ebi Tdlib'in namazgâhıdır. Onun yıkılmasındaki külfet, menfaatından daha fazladır. 
Mansur ona: «Ey Hâlid! Acemlere meyilden başka bir şeye razı olmadın» dedi ve sarayın yıkılmasını emreti. Ondan bir gedik açıldı. Ama edilen masraf, elde edilecek faydayı aştı. Bunun üzerine Mansur yıkımı dur- 


(1) — İbnü'i-Esir, Aynı eser, VI, 208 

(2) Tâhâ er-Ravi, Bağdad Medinetü's.Selâm, 11-12 
(3) Oo Taberi, I, 241 

(4) — İbnü-Esir, V, 213 

(5) (İbn Tiktaka, el-Fahri, 139-140 

(6) (İbn Tiktaka. Aynı eser, 134-135 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durdu ve Hâlid'e, «Biz senin görüşüne döndük ve sarayın yıktırılmasından vazgeçtik» dedi. 


Hâlid : 


— Ey Mü'minlerin Emiri! Ben şimdi de yıkılmasını tavsiyc ederim. Bu, insanların, «Mansur başkularının yaptığını yıkamadı da, yıkmaktan vazgeçtin şeklinde konuşmamalar:. için gereklidir dedi. 


Bağdat'ın inşası bitince Fırat ile Dicle arasında bir kanal açıldı. 
Bundan dolayı yeni başkent Anadolu ve Suriye'ye su yolu İle bağlanmış oluyordu. 


Bağdat'ın inşaası üzerinden uzun bir zaman geçr.eden, medeniyet, ilim ve fazilette önemli ilerlemeler oldu. Bütün müslümcaların gözleri oraya çevrildi. Bağdat süratle siyasi, sosyal ve ilmi gelişmeler açısından bütün Ortadoğu'nun merkezi haline geldi. Tarihi boyunca geçirdiği bütün sarsıntılara rağmen uzun zaman bu mevkiini korudu. 
(1) 

Abbasi imparatorluğunun başşehri ve orta çağın başlarında en büyük ticaret merkezi olan Bağdat, kültür ve edebiyatta da bütün dünyanın dikkatlerini çekiyordu. Geniş İslâm dünyasının dört bucağından gelen dâhilerin, ilim ve irfan sahiplerinin meskeni olmuştu.(2) 


B. KERH 


Kerh, Bağdat'ın banlıyölerinden birisi sayılır. Kerh'in kuruluşu için bir olay anlatılır. Bizans imparatorunun elçisi, halife Ebü Cafer el-Mansur'u ziyarete gelmişti. Halife hacibi Rebi b. Yunus'a, elçiye şehri gezdirmesini emretti. Döndüklerinde halife elçiye: 


— Şehrimizi nasıl buldun? diye sordu. 
Elçi şu karşılığı verdi: 


— Çok güzel binalar gördüm. Ancak sıradan udamlar kılığındaki düşmanlarınız da, orada sizinle birlikte bulunuyorlar. Casuslar dört bir yandan ticaret yapmak bahanesiyle buraya geliyorlar. Onlar âlemin postasıdırlar. Haberler toplarlar, istediklerini öğrenirler, sonra da hiç kimse bir şey duymadan ayruırlar. 


Elçi huzurundan çıkınca Mansur, çarşıların Bağdat'tan uzaklaştırılmasını emretti ve çarşılar için Kerh şehri kuruldu.(3) 


(1) Richard Coke, The, Cliy of Pease, 33 
(2) Richard Coke, Aymı eser, 46-49 
(3) —( İbnü'I-Esir. V, 213: Yâküt, Mu'cemu'i-Buldan, VII, 233 


Islam Tarihi C3 F:24 
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Hatib el-Bağdadi, Kerh'in inşası ile ilgili olarak şunları yazıyor(1). 
“Mansur, Kerh'in temelini güney yönünde, Surât ile İsa kanalı arasına attı. Bağdat çarşılarını oraya taşıdı. Her meslek için özel bir çarşı tahsis etti. Attarlar, demirciler, marangozlar, manifaturacılar, çiçek satışı yapan reyhancılar ve kasaplar. Rivayete göre Mansur: «Kasaplar sefihtir, ellerinde de keskin demirler vardır» diyerek kasaplar çarşısının diğer çarşıların sonuna kurulmasını emretmiştir. Daha sonra da şehre girmemeleri için, Kerh'de cuma günleri toplanıp, namaz kılacakları bir cami yapmalarını istemiştir. (2) 


C. RUSAFE 


Rusâfe, Bağdat'ın güney doğusundadır. İbn Tiktaka şehrin kuruluşunu şöyle anlatır: 


«Ordu, Mansur'a baş kaldırmıştı. Mansür, Kusam b. el-Abbas b. 
Ubeydullah b. el-Abbas'a, Ordunun baş kaldırması hakkında ne diyorsun? Ben, birlik olup isyan etmelerinden korkuyorum», dedi. 


Kusam, şu karşılığı verdi : 


— Bana göre çare, oğlunu bir miktar askerle birlikte güney doğuya göndermen, onun için bir şehir kurmandır. Böylece o, askeri ile birlikte güney doğudaki şehirde, sen de güney batıda olursun. Eğer bir tarafta, bir karşıklık çıkarsa, ona karşı diğer taraftan yardım istersin. 


Mansur bu teklifi kabul etti ve Rusâfe'yi kurdu.(3) 


Bir kısım insanlar da, Rusâfe'ye geçip orayı irnar ettiler. Böylece nüfusu Bağdat kadar oldu. Mehdi orada, Mansür Camiinden daha büyük ve daha güzel bir camii yaptırdı. Camiin inşaatı (159(776) senesinde sona erdi ki o zaman Mehdi bir senelik halife idi. 


Ali b. el-Cehm, Rusâfe hakkında şöyle der: 


«Köprü ile Rusdfe arasındaki güzellerin gözleri, benim şimdiye kadar gördüklerimden daha çok cazibelidir.n (4) 


Rusâfe halifelerin defnedildikleri bir yer halini aldı. Orada güzel türbeler yapıldı. Orası Abbasiler devrinde bir ilticagâh haline geldi. 
Birisinden korkan oraya sığındığı zaman güvenlik içinde olurdu.(5) 


(1) (OoHatib el-Bağdadi. Aynı eser, I, 80 
(2) (Yaküt, Aynı eser, V'I. 234 

(3) (o İbn Tiktaka. Aynı eser, 150-151 
(4) Yâküt, Aynı eser, IV, 254 

(5) (İbn Tiktaka, Aynı eser, 151 
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D. SAMERRA 


Abbasiler devrinde hilâfet merkezi olarak kurulan şehirlerin 80- nuncusu Samerra'dır. Samerra'nın kurulması, Abbasi devletinin iç politikasını, sanatını ve kültürünü aksettiren tarihi bir hadisedir.(1) Bu yeni başkentin adı Surra men reâ (gören sevindi)'dan değişerek Samerra şeklini almıştır. Mes'üdi.ye göre(2) klâsik İslârı devrinde kurulan yedi büyük şehrin sonuncusu olan Samerra yarım asırdan fazla Abbasi devletinin hilâfet merkezi olmuştur. 


Halife Mu'tasım'ı bir asra yakın bir zaman Abbasi devletinin merkezi olan Bağdat'ı terke ve yeni bir şehir tesis ederek orasını hilâfet merkezi yapmaya sevk eden sebep, Türkler'in çok sayıda Abbasi ordularına katılmaları ve iktidarı ele geçirmeleridir. Halifenin, Türkler'in meydana getirdiği askeri birliklere fazla ehemmiyet vermesi ve onları diğer birliklerden ayırarak farklı muamele yapması bilhassa Arap unsuru arasında hoşnutsuzluk doğurdu ve bu iki gurup arasında mücadelenin başlamasına sebep oldu. Çoğunun süvari olduğu anlaşılan ve halifenin hassa birliklerini meydana getiren, aynı zamanda Mu'- tasım'ın müsamahasından da İstifade eden Türk askerleri memleketlerindeki itiyatlarını devam ettirerek Bağdat caddelerinde at sürüyorlar, kadın, çocuk ve ihtiyarlara çarpıp onların ölümüne sebebiyet veriyorlardı. Türkler'in bu hareketlerine mukabil faaliyete geçen Araplar, açıktan açığa onlarla mücadele edemedikleri için Bağdat'ın kenar mahallelerinde rastgeldikleri Türk askerlerini öldürmekten geri durmuyorlardı. Vaziyetin bu şekilde devam etmesi neticesinde her gün Bağdat sokaklarında iki taraftan öldürülmüş olanlara tesadüf edildiği kaynaklarca teyid edilmektedir (3). 

Bağdat halkının Türkler'e karşı kinini ve halifeye olan kırgınlığını Taberi'nin naklettiği şu rivayetten istihrac etmek mümkündür (4): 

«Mu'tasım bayram ramazından dönerken önüne çıkan bir ihtiyar, ya Ebü İshâk, Komşuluk hukukumuzu ayaklar altına aldın. Allah 8€- nin cezanı versin! Bu yabancılarla çocuklarımızı yetim, kadınlarımızı dul bıraktırdın ve adamlarımızı katlettirdin, diye serzenişte bulunur. 


(1) Samerra tarihine dair yazılan eserlerin en önemlisi, uzun müddet burada kazı yapmış ve eski şehrin kalıntılarını meydana çıkarmış olan Ernest Herzfeld'in «G.shichte Der Stadt Bamarra> (Hamburg 1948) adlı eseridir. Ayrıca bk. İslâm Ansiklopedisi Sarmerra md. 

(2) (Mes'üdi, Tenbih, 357 vd. Diger şehirler Basra, Küfe, Fustat, Remle, Vâsıt ve Bagdat'tır. 

(3) (o Ya'kubi, Kitabu'i-Buldân, 256; Taberi, IlI, 1180; Mes'üdi, Murücu'z-Zeheb, VII 1168 vd. 

(4) (o Taberi, IYI, 1181 vd. 
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Bulıdan çok müteessir olan halife bir daha halkın arasına çıkmaz ve ertesi sene Bağdat'ı terk eder.» Aynı kaynağın verdiği diğer bir rivayette(1) de Mu'tasım'ın halkın isyan ederek hassa birliklerini imha edeceğinden korktuğu ve böyle bir halin vukuunu önlemek için yeni bir şehir kurarak askeri birlikleriyle orada oturmak istediği belirtilmektedir. 


Kaynakların vermiş olduğu bu malumatın gösterdiği gibi halifenin hasa birliklerini teşkil eden Türkler'le Bağdat halkının bir arada yaşaması imkânsız bir hal almıştır. Bu durum devam ettiği takdirde halifenin vaziyetinin sarsılabileceği aşikârdı. Halife olurken patlak ve ren ve hilâfetinin ilk yıllarında süratle gelişen Türk-Arap rekabetini önleyici bir tedbir olarak Mu'tasım yeni bir başşehir tesisine karar verdı. Bu maksatla yeni merkez için müsait bir yer araştırmaya başladı. 
Taberi'nin bir kaydına göre(2), Mu'tasım halifeliğinden bir sene sonra 219(824) yılında Bağdat'tan ayrılarak tetkiklerde bulunmuştur. 
Şenımâsiya (3) bölgesinde dolaşmasına rağmen müspet bir netice elde edemeden geri döndü. Burasını beğenmemesinin sebebi Bağdat'a çok yakın oluşu ve büyük ordugâhların kurulmasına müsait olmayışı di. 

Mu'tasım ertesi yıl 220(835)'de tekrar daha uzak bölgelere aynı maksatla seyahate çıktı. Dicle kıyıları üzerinde bazı yerleri gezdikten sonra Dicle'nin kanallarından el-Katül'un çevresini beğenerek inşaâta başlattı. İnşaâtın ilerlemesine rağmen arazinin müsalt olmaması yüzünden buradan da vaz geçildi. Bunun üzerine daha kuzeye gidilerek Samerra'nın bulunduğu bölgede karar kılınmıştır (4). 


Samerra, İslâm fethinden önce küçük bir kasaba idi. Müslümanlar tarafından fethinden sonra ahalisi tarafından terkedilerek harabe haline gelmiş bulunuyordu. Mu'tasım buraya geldiği zaman bir kilise ve birkaç papazdan başka kimse bulunmuyordu (5). 


Halife Mu'tasım 221(836) yılında bu bölgede arazi satın alınmasını ve derhal inşaata başlanılmasını emretti. Bu maksatla civar bölgelerden mühendisler, ustalar, işçiler getirtildi. Yeni kurulacak şehrin etrafı ağaçsız bir çöl halinde idi. Burasını ağaçlandırmak için mem- 


(00) Taberi, III, 1179 vd. 

(2) Taberi. IlI, 1184; Ya'kubi, Kitabu').Buldân, 256 

(4) Oo Şemmâsiya, Bağdâd'ın dört fersah kadar kuzeyinde bulunan bir bölgedir. Bk. Yaküt, IJI, 361 

(4) o Ya'knbi. Tarih, II, 577; Kitabu'l-Buldan, 256 vd.; Selâzuri, 297: Taberi, III, 1184; Mus'üdi Murücu'z-Zebeb, VLİ, 119 vd. 

(©) o Sar.erra'nın Mu'tasım tarafından inşasından önceki tarihi için burada geniş kazılar yapmış olan Ernest Herzfeld'in eserinde etraflıca bilgi verlirriştir. Bkz. Geschicte der Stadt Samarru, 1-64 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leketin her tarafından muhtelif fidanlar getirilerek dikildi, Böylece bir taraftan binalar yükselirken diğer taraftan da şehir ağaçlandırılıyordu(1). 
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(1) Ya'kübi. Buldüân, 258 vd.; Mes'üdi, Murucu'z-Zeheb, VII. 121 vd. 
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Samerra'nın kuruluşunda Türkler'e diğer guruplardan daha iyi yerler verildi ve Araplarla bir arada iskân edilmediler. Bilhassa ticaret erbabı ve zanaatkâr zümresini teşkil eden Araplarla münasebet - lerini kesmek için şehrin Türk kesimlerinde bütün ihtiyaçlar göz önüne alınarak, dükkânlar, hamamlar v <. ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerler inşa edilmişti. 


Afşin, Aşnâs gibi Türk komutanlarından birbirlerine komşu oOlmak üzere şehrin kenar mahallelerinde askerleriyle beraber yerleşmeleri için büyük araziler tahsis udildi. Türkler'in yerleştiği bölgeler âdeta küçük birer kasaba haline getirildiler. Câmiler, hamamlar, dükkânlar her Türk komutanı bölgesinde inşa edilmişti. Bu suretle Türkler'le Araplar arasında herhangi bir kavganın önüne geçilmiş oluyordu(1). 


Bir taraftan orduların kalması için kışlalar kurulurken diğer taraftan da halife sarayları, resmi daireler ve büyük camiler yapılmakta idi. Sarayların yapımı vazifesi yine Türk guruplarına verilmişti. Türkler kısa zamanda saruyları bitirdiler. Mu'tasım devrinde yapılan sarayların en büyüklerinden birisi Cavsak el-Hakani ismiyle maruf olanıdır. Bu arada hükümet konağı mahiyetinde olan Bâbu'l-Âmme de Mu'tasım devrinin büyük binalarından birisidir. Samerra'da Türk askerlerinin oynadığı çevgan (polo) oyunu için de hususi bir saha yapılmıştır (2). 


Hilâfet merkezinin Samerra'ya nakledilmesi üzerine civar şehirlerden, özellikle Bağdat'tan yavaş yavaş ahali buraya gelmeye başladı. Gelen halka daha önce yapılan plâna uygun olarak yerleşmeleri için yerler veriliyordu. Böylece Samerra kısa zamanda büyük bir şehir manzarası arzetmeye başladı. 


Samerra'nın kuruluşundan sonra İslâm sanatında Hellenistik tesirin yerini Türk ve İran tesirinin aldığında sanat tarihçileri hemfikirdirler. Bu yeni tesirler Samerra sanatmm doğuşuna imkân vermiştir. 
Bu sanat Tolunoğlu Ahmed'le Mısır'a ve diğer bölgelere yayılmıştır. 
Samerra'dan sonra Abbasi saraylarının daha büyüdüğü göze çarpmaktadır. Ayrıca saraylar taştan ziyade tuğla ve kerpiçten yapılmakta ve üzerleri tezyin edilmekte idi. İslâm sanatında buna benzer değigişikliklerin Türkler'in İslâm âlemine girmelerinden sonra olması Türk tesirini açıkça göstermektedir (3). 


(1) Yaâ'kübi. Kitabu'l-Buldân, 2586: Mes'udi, Murucu'2-Zeheb, VII, 121 vd. 

(2 KR.C. Cresweli, Early Muslim Archilecture, s. 260 vd. 

(3) o Buut Kemal Yetkin, İslâm Mimarisi. 97 vd.; ayrıca bkz. İslam Ansiklopedisi «Samerra» mad. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


ABBASİLER DÖNEMİNDE KÜLTÜREL FAALİYETLER 


GİRİŞ 


Nicholson, İslâm âlemindeki ilmi ve kültürel gelişmeler hakkında şunları söylüyor: 


«Müslüman âlimleri ve ilim tahsil edenler, üç kıtada (bu kıtalar o devrin bilinen dünyasıdır) rahatça ve cesaretle dolaşıyorlar, sonra da bal taşıyon arıların kovanlarına dönüşleri gibi, memleketlerine dönüyorlardı. Bu araştırmacılar etraflarını saracak, ilim ve marifetlerin- den istifade etmek için dönmelerini bekleyen hevesli kitlelere, öğrendiklerini oturup anlatıyorlardı. Zaman zaman gördüklerini, duyduklarını kaleme alarak ansiklopedilere benzeyen kitaplar çıkarıyorlardı. 
Tatlı bir üslübu ve güzel bir düzeni olan bu kitaplar, ilmi kavramların ihtiva ettiği bütün maânâlarla birlikte yeni ilimlerin ilk kaynaklarıdır. 
Onlar âlimlerin ve araştırmacıların müracaat kitaplarıdır. Âlimler bu kitaplardan, eleştirmenlerin zannettiklerinden daha fazla ilim ve kültür dalları çıkardılar.»(1) 


Abbâsiler'in ilk asrının, kültürel kalkınmaya en elverişli asır oldugu söylenebilir. Emeviler devrinin bariz özelliği olan fetihler ve genişleme hareketleri belli bir noktaya ulaştıktan sonra İslam medeniyeti Abbasiler devrinde yerleşmeye başladı. Kültür, halkın istikrara ulaştığı, ekonomik bakımdan rahatladığı ve sosyal huzurun hissedildiği dönemlerde asıl önemli gelişmesini kaydeder. Müslümanlar için bu şartlar Abbasi hilâfeti kurulduktan sonra oldukça uygun hâle gelmişti. Nitekim, Saffah ve Mansur, devleti süçlendirmek ve düşmanlarının gücünü dağıtmak için her türlü imkâna kavuşmuşlardı. 


(1) (Nicholson, 4 Literary History Of The Arabs, 281 
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Cengâverler, idarecilere, iktisatçılara, kanun adamlarına ve edebiyatçılara yol açmadıkça, zafer tamamlanmış sayılmaz. Bu asırda, seçkin şairler, felsefeciler, tarihçiler, matematikçiler, din bilginleri ve Arapça'ya zengin bir edebi hüviyet kazandıran büyük kalem erbabı yetişti.(1) 


Bu devirdeki kültürel gelişmeler beş ana bölümde incelenebilir: 


ı — Tasnif hareketleri, 

2 — İslâmi ilimlerin tanzimi, 

3 — Düşünce sistemleri, 

4 —- Tercüme faaliyetleri, 

5 — İslâm felsefesinin doğuşu ve gelişmesi. 


Şimdi bu sahaları ayrı ayrı, kısaca anlatmaya çalışalım: 


(1) Richard Coke. The City of Peace, 34 


I — TASNİF HAREKETLERİ 


Kitap tasnif hareketi üç devre geçirmiştir. Bunların biroirlerin- den ayrılması gerekir: 


a) 1. Devre: En kolay ve en basit devredir. Bu bir görüşün, bir hadisin veya önemli bir sözün müstakil bir sahifede kaydedilmesinden ibarettir. 


b) /1. Devre: Benzer görüşlerin veya Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hadislerinin bir kitapta toplandığı, tedvin edildiği devredir. Bu arada, bir kitapta toplanan fıkhi haberlere de rastlanır. 


c) JI1. Devre : Tasnifle zirve e ulaşılan devredir. Bu dönem, tedvinden daha itinalı olan tasnif dönemidir. Çünkü bu dönemde, yazılar sıralanmış, düzenlenmiş, belli konular ve özellikler çerçevesinde dizilmişlerdir. Zebidi, tasnif kelimesinin, «sınıflamak, birbirinden ayırmak» 
(1) anlamına geldiğini söyler. Zemahşeri; «Kitap tasnifi de bu cümledendir.» (2) der. Müslümanlar bu devreye Abbasiler'in 1. asrında ulaştılar. Daha önceleri âlimler, ya hafızalarından konuşuyorlar veya ilmi, düzensiz sahifelerden naklediyorlardı. Bu durum Hicri 143 (760-61) yılına kadar devam etti. Müslüman bilginlerin hadis, fıkıh, tefsir, Arapça, tarih ve megazi kitaplarını tasnife başlamaları bu zamana rastlar. 
Bu devirdeki en tanınmış musannifler; Muvatta'ı telif eden İmam Mâlik, siyer yazarı İbn İshak, fıkıh ve re'yi tasnif eden İmam-ı Azam Ebü Hanife'dir.(3). Âlimleri bu yöne yönelten Ebü Cafer el-Mansur olmuştur. Süyüti'nin dediğine göze(4), Mansur; ilim ve edebiyata deger veren bir halife idi. Fıkhı, babası vasıtasıyla Atâ b. Yâsir'den öğrenmişti. Rivayet edildiğine göre bir hac mevsiminde İmam Majik'le karşılaştı. Onunla bir çek ilmi meseleyi görüştü. Sonra Ona: uYa Eda Abdullah! Yer yüzünde ikimizden daha fakih kimse kalmadı. Beni, halifelik meşgul ediyor. Bari sen fıkhı ve diğer ilimleri topla. İnsanlar için 


(0) (OZebidi. Tâcu'l-âArüs, VI, 168 

(2) o Yusuf el-Iş'ın, Hatib el-Bağdadi için yazdığı «Takyidü'l-İlme kitadı- nın girişine bkz. 

(3) Zehebi, Düvelli'i-İslâm, 143. yıl hadiseleri: Süyüli: Tarihu'l-Hulefâ. 
101-102. 

(4) o Süyüti. Aynı eser, 101 
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bir kitap olarak hazırla. Abdullah b. Ömer'in sert ve hak tutumundan, Abdullah b. Abbas'ın ruhsatlarından ve Abdullah b. Mes'ud'un Şâzlarından kaçın. Orta yolu, tut. İmamların ve sahabilerin üzerinde ittifak ettiği şeyleri al.» (1) dedi. İmam Malik bu teklif karşısında özür beyan etti, fakat Mansur kabul etmedi. Bunun üzerine İmam Malik «Muvattavı yazdı. Onun; «Vallahi bana tasnifi Mansur öğrettin dediği nakledilmiştir. (2) 


Kâtip Çelebi şöyle der:(3) «İlk kitap tasnif edenin kim olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür; İmam Abdülmelik b. Abdülaziz bk. Cureyc el-Basri (H. 155), Ebu'n-Nasr Said b. Ebi Arübe (H. 155), Rabi' b. Mes'üd b. Sabih (H. 160), Ma'mer b. Râşid (H. 179), Süfyânu's-Sevri (H. 161), Malik b. Eres (H. 179) ve Abdullah b. Mübarek (H. 181) olduğuna dair görüşler vardır.» (4) 


İlk kitap tasnif eden, kim olursa olsun, bu asrın tasnif asrı oldugunda bütün alimler ittifak halindedirler. Tekâmülün tabiatından doğan ilmi olgunlaşma, te'lif ve tanzimde sor derece ileri olan yabancı eserlerle alâka, İslâm ülkelerindeki faaliyetlerin tedvinden tasnife yönelmesinin en önemli sebebidir. Biz, bundan sonra da, tasnif hareketlerinin duraklamadan devam ettiğini söylemeye lüzum görmüyoruz. 
Aksine daha da ilerlemiş, tertip ve itina alanında daha çok yol almıştır. 


(4) oOİbn Mes'ud. İbn Abbas ve İbn Ömer haksındaki değerlendirmeler, Mansur'un kendi görüşüdür. Her üç zat da İslâmi ilimlere büyük hizmetleri geçmiş âlim sahabilerdendir. 

(2) oOAhmet Zeki Safvet, el-Ulüm ve'l-Maarif fi'i-Asri'l-Abbasi, 3-4 

(0) Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünün, I, 260 

(4) (o Hatib el-Bağdadi, Tarlhu Bağdat, X, 400; XIV. 115 


II — İSLÂMİ İLİMLERİN TANZİMİ 


İslâmi ilimler, İslâmi hayatın tablatından çıkan, Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklanan ilimlerdir. Bunlara «nakli ilimler» denilmiştir. Çünkü bu ilimlerle uğraşanlar sadece nakil ve rivayette bulunurlar: Tefsirciler ve hadisciler, Rasülulah'a kadar varan bir 81lstle içerisinde nesilden nesile nakille ilgilenirler. Lugatçı, Bedevi Araplar dan ya bizzat veya onlardan duyanlardan bir kelimenin nasıl kullanıldığını nakleder. Ancak sözkonusu asırda bu ilimlerin hepsine «nakl» denilmesi, pek yerinde bir isimlendirme olarak kabul edilemez. Çünkü, bu asrın âlimleri, görüşlerini ispatta akıl ve mantığa dayanmayı da caiz görüyorlardı. Hadisci akla ve mantığa aykırı olduğu için bir hadisin uydurma olduğunu söyleyebiliyordu. Müftü, hakkında kesin delil bulunmayan fıkhi bir meselede, önceki mücteh!dlerin görüşüne uymasa bile kendi görüş ve ictihadına göre fetva veriyordu. Zaman Zaman âlimler, zahirde çelişik gibi görünen delillerin gelişinde özel bir halin gözetilmiş olmasına dayanarak onları t6'vil ediyorlardı. Onun için, bu ilimlere, snaklf ilmler» yerine <slâmi ilimler» demek daha uygun olacaktır. Kelâm ilminin bu ilimler içerlâinde sayılması ve kelâmcıların Ahmed Emin'in de dediği gibi »İlmi hareket içerisinde akıl unsurunu çokça kullanmaları» bu yaklaşımımızı desteklemektedir.(1) 


Abbasiler'in iık dönemlerinde, İslâmi ilimlere gereken titizlik gösterilmiştir. Şimdi biraz da bu ilimlerden ve tarihin bu döneminde ulaştıkları gelişmelerden bahsedelim: 


A. HADİS 


Hadis ve Sünnet: 


Bilindiği gibi Ez. Peygamber (s.a.v.), kendisine yirmi üç yıl boyunca belli aralıklarla wönderilen vahyi henı tebliğ etmiş, hem de yorum-Jlamıştır.'Buna göre Hz. Peycamber'in hur'an'ı te:sir ve, te'kid etmek, Kur'an'da sadece işaret edilerek yetinilen konuları iyice açıklamak veya Kur'an'ın belli bir hüküm getirmediği konuları hükme bağlamak su- 


—ğ— m mmm mm. 


(1) Ahmed Emin. Duha'l-İslâm. Il. 146-147 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retiyle söylemiş olduğu sözlere Hadis daha geniş anlamıyla Sünnet denilmiştir. 


Burada önemli bir hususu belirtmek istiyoruz: Vahyin açıklanması Hz. Peygamber'in şahsi arzusuna bırakılmış değildir. Bu husus Kur'- an'da şöyle belirtilmiştir, «...Peygamber size ne getirdiyse onu alın. 
Size neyi de yasakladıysa ondan da kaçının...» (1) 


«Peygamber'in aranızdaki dâvetini bazılarının diğerlerini çağırmast gibi tutmayın. Allah, içinizden, başkalarını siper edinerek sıvışıp gidenleri çok iyi bilir. Allah'ın emrine karşı gelenler, başlarına bir belâ gelmesinden, yahut şiddetli bir azaba uğramalarından sakınsınlar»(2) Bu âyette de görüldüğü gibi Rasülullah'ın açıklaması herhangi bir kimsenin açıklaması gibi değildir. Onun açıklaması mutlak bağlayıcı olarak kabul ve tatbik edilir. Bu konuda Kur'an şunları buyuruyor; «Allah ve Rasülü herkangi bir hususta hüküm verdiği zaman mü'min bir erkeğin ve mü'min bir kadının işlerinde başka yolu seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasülü'ne isyan ederse şüphesiz ki o açıkca Ssapıtmıştır.»(3) 


Hz. Peygamber (sa.v.) de «...size iki şey bırakıyorum.. bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Bu iki şey: Allah'ın kitabı ve Rasülü'nün sünnetidir.» (4) 


Bu noktadan hareketle Hz. Peygamber'e, Kur'an'ın ilk ve en yetkili açıklayıcısı demek mümkündür. 


Hadis-i Nebevi (Peygamber Sözü): 


Haber vermek anlamında olan hadis, sonradan Hz. Peygamber'in söz, iş ve takrirlerine (tasvip) isim olmuştur. Hadis terimi yerine, haber ve eser terimleri X&ullanıldığı gibi bu üç terim aynı anlamda da kulla» nılagelmiştir.(5) Hadis, «Kur'an'ın benzeri bir söz getirsinler...»(6) âyetinde, söz ve âyet anlamında, Müsa'nın haberi sana ulaştı mı?» (7) âyetinde ise haber mânâsında kullanılmıştır. 


(1) Haşr Süresi, âyet, 

(2) Nür süresi, âyet, 63 

(4) Ahzâb süresi, âyet, 46 

(3) Riyazuis-Salihin. 1. 5 (Vukaddime) 

(5) Sevyld Cemaleddin el-Kasımi, Kacaid e1-Tahdis, 7 
(6) (Oo Tür Süresi, âyet, 34 ' 
(0) oOTâhâ Süresi, âyet, 9 
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Sünnet: 


Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yaşayış tarzı demek olan sünnet, luğatte yol ve gidişat mânâsına gelmektedir. 


«Kim güzel bir çığır (sünnet) açar, güzel bir âdet yaparsa kıyamete kadar hem onun sevabı, hem de kendisinden sonra o yolda yürüyenlerin kazanacakları sevabın misli, bir şey eksilmeksizin o kimseye verilir. Kim de fena bir çığır açarsa kıyamete kadar o işin günahı kendisine ulaşacağı gibi, açtığı çığırı takip edenlerin günahının bir misli de, bir şey eksilmeksizin kendisine ulaşır.”(1) 


Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de Sünnet; devamlı âdet, gidilen yol, âlemin gidişatında görülen tabii kanunlar, Allah'ın hükmü, emirleri ve nehiyleri, milletlerin hayatlarında ilerleme-gerileme ve yok olup gitmede Yüce Allah'ın değişmez kanunları mânâlarında kullanılmıştır.(2) 


Böylece, Hz. Peygamber'in sözle veya davranışla açıkça gördüğü veya duyduğu hâdiseleri susmak suretiyle tasvip ederek meşrüluk kazandırdığı olayların hepsine sünnet denilmektedir. Ancak sünnetin ağırlık yönünü kavil (söz) teşkil etmektedir. Meselâ, «Ramazan hilâlini gördüğünüzde orucu tutun, şevval hilâlini görünce de orucu bozunn 
(3) hadisi buna bir örnek teşkil eder. 


Kudsi Hadis: 


Kur'an ile hadis arasında bir nitelik arzeden ve inzal edilmemiş vahiy olarak bilimektedir. İlâhi ve Rabbani de denilen Kudsi hadisleri, Hz. Peygamber, mânâsı yüce A'luh'tan, lâfzı ise kendine alt olmak üzere «Allahu teâlâ şöyle buyurdu» diye nakletmiştir. Ayrıca bu hadisleri Kur'an üslübundan farklı bir ifadeyle nakletmeye gayret sarfetmiştir. 


Sünnetin Delii (Hüccet) Oluşu: 


Hükümleri açıklamada Kur'an'ın tamamlayıcısı durumunda olan Sünnet'in delil oluşu Kur'an ve hadislerle teyid edilmiştir: 


(1) (Hadisi, Müslim. Ahmed h. Hanbel, Tirmizi ve İbn Mace rivavet etmişlerdir. 

(2) (Bkz. Enfal süresi. uv-r 20, Kicr sürczi vet 13. Ahzab süresi, âşjet 62, 
Fâtır süresi, âyet. 15: Fetih süresi, avet 93: İsrâ süresi, âyet 77 

(3) Buhari, Savm; Müslim. Siyam 
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«Ey iman edenler! Allah'u itaat edin ve Rasulüne itaat edin.»(1) 


«Rabbine yemin olsun ki, aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem seçip sonra da verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymadan kesinkes boyun eğmedikçe iman. etmiş olamazlar.»(2) 


Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: «İyi biliniz ki, Bana Kur'an ve onun bir misli daha vahyolundu. (Yani, Kur'an'da açık olarak hüküm belirtilmediği konularda Kur'an'ın bir misli olan Sünnet de beraber vahyedildi.) Dikkat ediniz! çok geçmeden, karnı tok olarak koltuğuna kurulmuş birine, benim dine ait emirlerimden biri söylendiğinde o şöyle der: «Size Allah'ın kitabı yeter. Helâl ve haramlara ait onda bulduklarınızı alın». Şunu bilmelisiniz ki; Allah Rasülü'nün haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir. Sizden biri zanneder mi ki, Allah Kur'an'da haram kıldığı şeylerden başka hiç bir şeyi haram xılmamıştır. Ben de Allah'ın vahyi ile emrettim. Şunu şöyle yapınız, diye öğüt verdim ve pek çok seyden de nehyettim. Bu nehyettiklerim Kur'an kadar veya daha çoktur.»(3) 


Bu hadisten anlaşılmaktadır ki, Hz. Peygamber'e Kur'an nasıl vahyolunmuş ise, hadis de öylece vahyolunmuştur. Böylece Kur'an, beyan ve tefsir edildiği gibi açıklanmayan hükümlere de teşrie izin verilmiştir.(4) 


İbn Mes'üd'un, «Güzellik için bedenlerine nakış yapan ve yapt:- ranlara, yüzlerinin kıllarını cımbızla alanlara, dişlerini seyrekleştirip, yaratılışını değiştirenlere Allah lânet etsin» demesi üzerine, Beni Sa'd kabilesinden Ümmü Ya'kub denilen bir kadın, İbn Mes'üd'a giderek: «Şöyle şöyle yapanlara lânet ettiğini duydum, bu nasıl olur?» dedi. İbn Mes'üd: «Allah'ın kitabında açıklanan ve Hz. Peygamber'in lânet ettiği kimselere ben neden ldnet etmeyeyim?» dedi. Kadının: «Bütün Kur'- an'ı okuduğum halde söylediklerine rastlamadım» demesi üzerine İbn Mes'üd: «Hakkıyla okusaydın görürdünn, dedi ve «...Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi nehyettiyse ondan da sakının...»(5) âyetini okudu ve bilip bilmediğini sordu. Kadın bu âyeti çok okuduğunu söyleyince, İbn Mes'üd: «İşte bunları Allah Rasülü nehyetmiştir» dedi 
(6). 

Öte yandan İmamı Şâfli, sünneti beyan bakımından Kitap'tan ayrı 

(1) Nisâ süresi, âyet 59 

(2) (Nisa süresi, âyet 65 

(9) (o Hadisi Ebü Davud, İbn Mace ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. 

(4) (oGeniş bilgi için bkz. A. Hamdi Akseki, Rişazu's-Sallibin, Mukaddime. 

(9 Ha süresi âyet, 7 

(5? o Buhari, Kitabu'i-Libas 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görmemiş ve istidlâl yönünden her ikisini de «nass» olarak bir tutmuştur. Ayrıca Şâfii, sünnetin Kuran'dan farkının okunmayan vahy olduğunu, ancak hükümleri birlikte beyan ettiklerini belirtmiştir.(1) 


Bu konuda Şâtıbi de şöyle demektedir: «Herhangi bir konuda hüküm çıkarırken sünneti bir tarafa bırakmak doğru değildir. Çünkü Kur'an külli hükümleri ihtiva eder. Meselâ namaz, zekdt, oruc, hacc ve benzeri konulardaki külli emirlerin keyfiyeti için sünnete bakmak zaruridir. Şâtıbi ayrıca «.. Sana da Kur'an indirdik ki vahyedilenleri açıklayasın, belki düşünürler» (2) âyetini delil getirerek sünnetin mânâsı itibariyle Kitab'a râci olduğunu, Kitabın mücmel İfadelerini açıklayıp müşküllerini izah ettiğini ve muhtasar beyanları genişlettiğini belirtmiştir.(3) Bu yönüyle sünnetin teşride şu hususiyetleri görülmektedir: 


a) Umumi emirlere sınırlama (mutlakı takyid) getiren hadisler, 


b) Kur'an'da yüce Allah'ın maksadını beyan ve tefsir eden hadisler, 

c) Kur'an'ın hüküm getirmediği konularda bizzat hüküm koyan hadisler. 

Özellikle üçüncü kısım hadisler, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından teşri kılınmıştır. Bu hadislerle amel etmek mutlak gereklidir. Bu durumda hadis, Allah'ın kitabı üzerine takaddüm etmeyip Hz. Peygamber'e itaat hakkındaki emre uymaktır(4). 

Bu arada hadis kitaplarında tedvin edilen ancak hüküm ifade etmeyen hadislerden de söz etmek istiyoruz; 

Hz. Peygamber'in, umumi âdetlerden veya çevre şartlarından kaynaklanan şu davranışları, uyulması mecburi olmayan davranışlar olarak tespit edilmiştir: 

a) Yeme, içme, uyuma yüzme ziyaretleşme ve alış-veriş gibi beşeri ihtiyaçlara ait hadisler, 

b) Elbisenin biçimi ziraat, tıp; tecrübeye dayalı şahsi ve İctimai âdetlere ai! hadisler, 


c) Savaş meydanında ordunun yerleşme düzeni, hücum veya geri 


(1) (Şafii, er-Risale 

(2) (Nabi süresi, âyet 44 

(3) (o Şatıbi, el-Muvafakât IV, 12.13 

(4) (Geniş bilgi için bkz. Şevkani, f'lâmu'i-Mavakkin 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«ccc m 0 a e... 
çekilme ve diğer şahsi tecrübeyle sabit olan hususları ihtiva eden hadisler (1) 


Hadislerin sayısı: Hz. Peygamber'in on üç yılı Mekke, on yılı da Medine olmak üzere toplam yirmi üç yıllık peygamberlik süresinde muhtelif vesilelerle yaptığı açıklamaların büyük bir yekün tutacağı tabiidir. Bu tarihi gerçeğe hadislerin değişik senetlerle nakledilmesini de ekleyecek olursak bu yekün daha da artacaktır. 


Suyüti (911/1505), bu konuda önemli bir gayret sarfederek yüz bin hadis ihtiva eden Cemu'i-Cevami adlı eserini hazırlamıştır. Süyüti, iki yüz binden fazla hadis bulunduğunu kaydetmektedir. Sadece Ahmed b. Hanbel, yedi yüz elli bin hadis içerisinden seçerex kırk bin hadis ihtiva eden Müsned'ini hazırlamıştır. 


Öte yandan Buhari ve Müslim «Sahihayn»deki sahih hadis sayısı on bini aşmaktadır.(2) Ayrıca Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olduğu halde sahihlerine a:madıkları hadisleri ihtiva eden Müstedrek, Hâkim en-Nevsaburi tarafından hazırlanmıştır. 


Diğer taraftan Hadis edebiyacı içindeki diğer sahih hadisler ve sünenler de hcnüz tespit edilmediğinden hadislerin sayısı hakkında kesin rakam vermek mümkün olmamaktadır.(3) 


Bu arada hadis usülü kitaplarında «hadis» olarak dini kitaplara alınan her söze «hadis» diye bakılmayıp bu konuda muhaddislere itibar edilmesi gerektiği de belirtilmiştir.(4) 


Hadislerin Derlenişi (Tedvin) : 


İslâmi ilimde vazgeçilmez bir yer tutan hadis ilmi, tarih boyunca pek çok merhaleden geçerek gelişmiştir. 


Hz.- Peygamber ($.a.v.) zamanında sünnet kısmen yazılmış olsa da, Kur'an gibi derlenememişti. Hz. Ömer, hadisleri bir araya toplamayı düşünnıüş ve Ashapla yaptığı istişarelerde de müspet netice elde etmişti. Ancek daha sonra, «Hadisleri yazmak arzusundaydım fakat bizden önce bir topluluğun, yazdıkları bir kitaba Allah'ın kitabından daha fazla değer verdiklerini hatırlayınca vazgeçtim. Vallahi, Allah'ın kitabını başka bir şeyle karıştırmam» diyerek bu düşüncesinden vazgeçmiştir. (5) 


0) Ahmed Hamdi Akseki, Riyazu's-Salinin, Mukaddime 
(2) (Oİbn Kesir, el-Balsu'l-Hasis, 20 

(3) (Seyyid Cemaleddin el-Kâsımi, Aynı eser, 15 vd. 

(4) (oKasimi, Aynı eser, 166 

(5) (o Süyüli, Cem'ul-Cevami; Hâkim, Müstedrek, I, 106 
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Diğer sahabilerin de hadisleri yazmaktan çekinmeleri, aynı düşünceyle, Allah'ın kitabına bir başka kitabı eş tutmak veya Kur'an'dan başka bir kitapla Kur'an gibi meşgul olmak kaygısından kaynaklanmaktaydı.(1) 

Hicri 1. asmn sonuna kadar olan ilk merhale için araştırmacılar umumiyetle, doğuş devri adını kullanmaktadırlar. Bu devir, diğer bir deyişle Sahabe asrı'dır. Bilindiği gibi Ashap, Hz. Peygamber'i görme mutluluğuna erişmiş, O'nun eğitiminden geçmiş, seçkin insanlardır. 
Bu bakımdan sonraki asırlarda gelecek olan hadis âlimleri tarafından itimada lâyık görülmüşlerdir. Alimler ittifak etmektedirler ki, sahabenin naklettiği bir hadis ancak yanılma veya unutma gibi insani bir zaaftan dolayı yanlış olabilir. Onların, bir hadisi kasten yanlış aktarmaları mümkün değildir. Bunun için de Ashap, cerh ve ta'dll (tenkit) dışı bırakılmıştır. 


Şüphesiz hadis ilminin çok kısa zamanda ve büyük bir emek mahsülü olarak gelişmesini Ashab'ın dini gayretlerine bağlamak gerekir. 
Zira Hz. Peygamber'in tebliğini öğrenip amel eden Ashap için en zevkli iş, öğrendiklerini başka müslümanlara iletmek ve sünnetin yayılmasına vasıta olmaktı. Ashab'ın bu iştiyakına Hz. Peygamber'in bu konuda teşvik edici sözlerinin de tesirli olduğu muhakkaktır. 


«Allah, sözümü işitip güzelce belleyen ve bellediği gibi başkalarına ileten kimsenin yüzünü ağartsın »(2) 


Tebliğ görevinin hatırlatıldığı başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: «Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. 
Umulur ki, sözü kendisinden daha anlayışlı bir kımseye tebliğ etmiş olur.»(3) 


Bu münasebetle sahabe, Rasülullah'ın sözünü bizzat kendisinden duymak ve onu ezberleyip kendilerinden sonraki nesle sıhhatli bir şekilde aktarmak: bakımından hadis ilminde hayati önemi haiz bir rol oynamıştır. | 


Hicri III. asrın başına kadar olan ikinci safhaya da Tabiin devri denir. Tabiin; ashabı yani Hz. Peygamber'i görenleri gören kişilerdir. 
Hadis terihi içinde ikinc; halkayı oluştururlar. Bu asır aynı zamanda hadis ilminin tekâmül devresi diye bilinmektedir. Daha önce her biri ayrı ayrı olan ve ulema arasında giderek yerleşip yaygınlaşan kâldeler bu asırda uygulanmaya başlandı. Yine bu devir bazı ciddi gelişmelere 


(1) Geniş bilgi için bkz. Şubhi es-Salih, Aynı eser 10-32 (2) (Ebü Davüd, Kitabu'l-İlim; Tirmizi, Kitabu'l-İlim (3) (Buhari, Kitabn'i-İlim 
İslâm Tarin C3 F 25 


286 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


sakne oldu. Aradaki zaman boşluğu sebebiyle senetler uzadı ve râvilerin çoğalması yüzünden tarikler arttı. Çünkü ashaptan biri, bi: hadisi büyük kalabalığa aktardığında, onlar bunu alıp muntelif bölgelere dağıldılar. Böylece hadislerin sayısı çoğaldı ve rivayetlere gizli-açık bir takım illet ve zaaflar girdi. Ayrıca itikadi bakımdan Mutezile, Cebriyye, siyasi bakımdan da Şia, Hariciyye, Rafiziyye gibi fırkalar ortaya çıktı ve bunlar selefin yolundan ayrıldılar 


Bu olumsuz gelişmeler İslâm âlimlerini bir takım tedbirler almaya sevketti. Bu arada uydurma salgınına karşı tedbir alırken tedvin (derleme) işini de hızlandırdılar. Âlimler Cerh ve Ta'dil konusunda çalışmalar yaparak Ehl-i Hadis olarak tanınmayan kişilerden hadis almamaya başladılar. Gizli illetleri açığa çıkarmak için hadisleri inceleyerek bir takım tarif ve kâideler koydular. Böylece, her biri özel terimlerle anılan hadis neviler, ortaya çıktı. 


Bu konuda ilk ciddi ve resmi teşebbüsü Ömer b. Abdülaziz yapmıştır, Ömer, bütün eyaletlere emirler göndererek hadislerin tedvini için çalışma yapılmasını istedi. Medine valisi Ebü d3ekr Muhammed b. 
Hazm'e gönderdiği mektupta şöyle demiştir: 


«Resülullah'ın hadislerini, sünnetlerini, Amre (binti Abdurrahman)'nin rivayetlerini araştırıp yaz. Zira âlimlerin çekip gitmesiyle ilmin yok olsnasından korkuyorum.» Bu arada tedvinle ilgili başlatılan kampanya sonunda Muhammed b. Müslim b. Şihab ez-Zühri de derlediği ilk hadis mecmuasını Hulife'ye takdim etmiştir. Zühri, «Emirler bizi zorlayıncaya kadar hadislerin yazılmasını istemiyorduk. Eğer Şarktan bizim hadis olduğunu kabul etmediğimiz sözler gelmeseydi, hadisleri, yazmayacağım gibi, yazılmasına izin de vermezdim» (1) diyerek bu konudaki memnuniyetini belirtmiştir. 


Hadisleri toparlayıp derlemek şüphesiz kolay olmamıştı. Her şey den evvel muhtelif beldelere yayılmış olan ilme muttali olmak, Senet ve metinleri karşılaştırıp tashih etmek için çileli yolculuklar (Rihle) yapılmıştır. Bu arada doğuyu ve batıyı bir kaç kez gezen ilim yolcularının sıkıntı ve meşakkatieri halk arasında dilden dile dolaşarak efsaneleşmişti ki, daha sonra Hatib el-Bağdadi, er-Risale fi Talebi'l-Hadis adlı eserinde bunu konu edinecektir. (2) 


(1) © İbn Sa'd, Tabekât, II, 134: Hacib el-Bağdadi, Tarihu Bağdat, XIV, 87 
(2) (o Geniş bilgi için bkz. Subhl es-Salih, Aynı eser, 10-32 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Başlıca Hadis İlimleri : 


a) Cerh ve Ta'dil: Râviler (Hadis rivayet edenler)in adalet, zabt ve güvenirlilik meziyetleri ve eksik yönleri incelenerek durumları ortaya konmuştur. Cerh, terim olarak, günahkârlık, yalancılık v.s. gibi sebeplerle bir râvinin hadis otoritelerince ehil bulunmayarak, rivayetinin reddedilmesi mânâsına gelmektedir. Bunun tam tersi olan «Ta'dil» ise râvinin rivayetinin kabul edilmesi gerektiğine dair tanıtıcı vasıflar belirtilerek râvinin tezkiye edilmesi demektir. 


Şüphesiz böyle bir yola başvurulmasının sebebi, İmam Tirmizi'nin belirttiği gibi, uMüslümanların iyiliği içindir». Diğer taraftan, verilen bir haberi araştırmak için izlenecek yol bizzat Kur'an-ı Kerim ve Hz. 
Peygamber (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilmiştir. 


«Ey iman edenler! Eğer yoldan çıkmış bir kimse size haber getirirse onun doğruluk derecesini araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme eziyet edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.»(1) 


«Din ilmini, şahitliğini kabul ettiğiniz kimselerden başkasından almayınız».(2) 


Râvilerin tenkit bilgisi demek olan «cerh ve ta'dil» ilmi, özel lite ratüre ve mütehasıslara sahip bir dal olup sahabe devrinden başlayarak hicri IV. asra kadar sürmüştür. Hadis metinlerinin kitaplarda tasnif ve tespitine kadar her râvi, cerh ve ta'dil'e tâbi tutularak; Sika (güvenilir), Duafa (zayıf) Metrük (terk edilmiş) Meçhul (tanınmayan), Vazzâin (uydurmacı) ve Kezzab (yalancı) gibi guruplara ayrılmıştır. 

Hadis ilimleri arasında en çok gelişen cerh ve ta'dil'in ilk temsilcileri sahabeden İbn Abbas ve Enes b. Mâlik'dir, daha sonra eş-Şâbi, İbn Sirin, el-A'meş, İbn Mübârek, İbn Uyeyne ve Ahmed b. Hanbel ile doruk noktasına ulaşmıştır. 

b) Hadis Röâvileri İlmi: Râviler tarihi olarak bilinen bu ilimde, Râvilerin biyografileri, durumları ve tabakaları incelenmektedir. Bu ilimle ilk defa İmam Buhari'nin meşgul olduğu bilinmektedir. 
Bununla beraber hicri VJ1. asırda İzzuddin b. el-Esir'in Usdü'1-Gâbe fi Esmât's-Sahabe ve İbn Hacer el-Askalani'nin, el-İsâbe fi Temyizi's-Sahabe adlı eserleri bu sahanın önemli çalışmaları olarak temayüz etmiştir. 

c) Muhtelifu'l Hadis: Telfiku'l Hadis de denilen bu ilim 


(1) (o Hucürat süresi âyet, 6 
(2) Hadisi, Beyhaki rivayet etmiştir. 
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say:sinde hadislerde görülen mânâ ihtilâfları incelenerek çözüme kavuşturulmuştur. Hadis ilimlerinin en karmaşığıdır. Bununla beraber, sahası ne olursa olsun her müslüman âlimin bilmesi gerekli bir ilim olarak kabul edilmektedir.(1) 


Muhtelifu'l-Hadis otoriteleri, görünürde aralarında tezat bulunan hadisleri uzlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunun için de mânâsı mutlak olanlar bazı kayıtlara bağlanır, umumi olanlar ise tahsis edilir. Bu konuda bir başka yol da, nesih olayı olup olmadığının araştırılmasıdır. 
Muhtelifu'i-Hadis sahasında eser yazanların başında İmam Şâfii, İbn Kuteybe ve İbnu'l-Cevzi gelmektedir. 


d) İlelu'l-Hadis: Sahih denilebilen bir hadisin bile sıhhatini zedeleyen gizli bir kusuru bulunabilmektedir. Hadisin senedinde, metninde veya her ikisinde birden bulunabilen bu kusur İlelu'1-Hadis otoritelerince incelenip teşhis edilebilmektedir. 


Bu hassas konuda İbnu'i-Medeni, Ahmed b. Hanbel ve İbnu'i-Cevzi müstakil eser telif etmişlerdir. 


e) Garibu'l-Hadis: Arap dilinde kullanımı az olduğundan dolayı bazı hadislerin anlaşılmasını güçleştiren bir takım kelime ve deyimler bulunmaktadır. «Bir tür hadis lügâtı» niteliğinde olan bu önemli hadis ilmi sayesinde, anlaşılması zor kelime, terkip ve deyimler etimolojik incelemeye tâbi tutularak hadisin ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'- in maxsadının daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. 


Öte yandan bu önemli ilim dalının bilinmemesi hadisciler için bir eksiklik olarak kabul edilmiştir. Ahmed b. Hanbel, kendisine garip (anlaşılması zor) bir kelime sorulduğunda, bunu gidip Garibu'l-Hadis bilginlerine sormalarını, aksi takdirde Hz. Peygamber'in hadisleri konusunda zandan Allah'a sığınmalarını söyleyerex bu işin önemli bir ihtisas sabahası olduğuna işaret etmek istemiştir. 


Bu sahada da çok gayretli çalışmalar yapılmış ve faydalı eserler telif edilmiştir. Bu arada ünlü Garibu'l-Hadis müellifi Ebü Ubeyde b. 
Sellâm'ın, eserini ancak kırk yılda bitirebildiği düşünülürse, bu ilmin önemi ve zorluğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Buna rağmen Zemahşeri'nin, el-"dik fi Garibwl-'ladis'i ve İbnu'l-Esir'in, en-Nihâye fi Garibu'l-Hadis'i bu sahada temayüz eden eserlerin başında yer almıştır. 


4) Nâsih ve Mensuh: Allah ve Rasülü'nün daha önceki bir hükmü kaldırarak, yerine yeni bir hüküm vazetmeleri, gerek Kur'an'da ve gerekse Sünnet'de vuku bulmuştur. Sünnet'teki nesih olayı bizzat hadisin kendisinden anlaşılacağı gibi olaylarm bilinen akışı ile de an- 


— 


(4) (o Geniş bilgi için bkz.; Nevevi, Tahrib 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laşılabilmektedir .Hz. Peygamber'in «Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Şimdi ziyaret edebilirsiniz» (1) buyurması neshin en bari. örneği olmuştur. 


9g) Kitabetu'l-Hadis' Hz. Peygamber'in sözlerinin tespit edilerek sonraki nesillere aktarılmasında hadislerin yazılmusının büyük rolü olmuştur. Öte yandan Rasulullah'ın hadislerin yazılmasına izin verip vermediği konusu tartışılmışsa da bu konuda birbiriyle çelişen hadisler uzlaştınılmıştır. 


Buhari, Ebü Hüreyre'nin şöyle dediğini nakletmiştir. «Ashap arasında Abdullah b. Amr'ın dışında benden daha fazla hadis rivayel eden yoktur. Abdullah yazardı, ben yazmazdım » (2) 


Abdullah b. Amr da şöyle demiştir: «Allah Rasülü'nden duyduklarımı ezberleyebilmek için yazsam mı ki dedim. Kureyş beni alıkoyarak, Allah Rasülü kızgınlık ve sükünet halinde konuşabilir. Ondan duyduğun her şeyi nasıl yazarsın dediler. Ben de yazmaktan vazgeçtim. 
Daha sonra durumu He. Peygamber'e anlattığımda eliyle dilini işaret ederek, yaz, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, buradan Nhaktan başka bir şey çıkınaz» buyurdu (3). 


Bir başka hadiste ise Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadis yazma işini nehyettiği görülmektedir: «Kur'an'dan başka benden herhangi bir şey yazmayınız. Kim, Kur'an'ın dışında benden bir şey yazmışsa onu hemen imha etsin».(4) 


Görünürdeki bu çelişkiyi İbn Kuteybe şöyle çözümlemektedir. 
uBu durumda iki çözüm yolu söz konusudur! 


1 — Sünnet'in Sünnet'le nesh edilmesi vaki olmuştur ki, bunu 
göre Hz. Peygamber (sa.v.) önce nehyettiği hadis yazma işine daha sonra müsaade etmiştir. 


2 — Hadis yazma izni yanlız Abdullah b. Amr'a verilmiştir. Çünkü 
Abdullah eski kitapları okuyabiliyor, Süryanice ve Arapça yazabiliyordu».(9) 


Öte yandan bazı araştırmacılar, burada neshin söz konusu olmadığını, yazma işinin nehyedilme sebabinin ise Kur'an'ın yazılışıyla karışmaması olduğunu belirtmektedirler. Aynca nehyin Kur'an'dan başka 


(4) Müslim, Cenâiz; Tirmizi, Cenâiz 

(3) (Bubari, Kitabu'l-İlm 

(3) (Ahmed b. Hanbel, Müsned, HMI, 205 

(4) (—oMüslim, Zühd 

(5) (o Geniş bileli için bkz.; İbn Kuteybe, Te'vilu Mubtelifu'!- Hadis 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bir şeyin öğrenilmesine rağbet edilmesi ve Kur'an'a olan ilginin azalması endişesinden kaynaklandığını da ileri sürmektedirler.(1) 


Rivayetü'l-Hadis döneminde temayüz eden muhaddisler ve eserleri ise tarihi sıralamaya göre şöyledir: 


İmam Mâlik (h. 93-179) ; 


Enes b. Mâlik b. Ebi Âmir el-Ashahbi, Hicri 93 yılında Medine'de doğdu.(2) Anne ve babası Yemen'in Arap kabilesindendir. Dedesi Mâlik, Yemen valisinden gördüğü zulüm üzerine Medine'ye yerleşmiş ve Xureyş'e mensup Beni Teym b. Mürre kabilesiyle akraba olmuştur. 


Hicret yurdunun imamı ve hadiste Emirülmü'minin olarak bilinen imam Mâlik ders halkasının Hz. Peygamber'in mescidinde teşekkül etmesini ve Hz. Ömer'in, müslümanlarm davalarını halletmek ve devlet işlerini düzenlemek için oturduğu yerde oturmayı uygun bulmuştu. Hicri II. asrın sonlarma doğru Mescid-i Nebevi'ye gidenler, orada yaşlı, topsakallı, kumral, uzun boylu ve heybetli bir üstatla karşılaşırlardı. İşte bu zat İmam Mâlik'ti. Aile çevresi ve umumi muhiti onu ilme yöneltmişti. Ayrıca bulunduğu yer, Hz. Peygamber'in hicret yurdu, İslâmi hükümlerin vazedilip uygulandığı merkezdi. 


Böylesine elverişli bir ortamda yetişen İmam Mâlik, Kur'an-ı hıfzettikten sonra çeşitli ilim meclislerinde bulundu. Rabiatu'r-Rey başta olmak üzere bir çok âlimin halkasına katılmış, İbn Hürmüz'den ise hiç ayrılmamıştır. 


Bu arada İbn Şihab ez-Zühri ve Said b. Müseyyeb gibi üstatlardan da ilim tahsil etmek için büyük gayret sarfetmişti. İmam Şafii, O'nun için, «Allah'ın, Tabiinden sonra kullarına hüccet olarak gönderdiği imam...» demiştir.(3) 


İmam Mâlik, Nuaym el-Mücmir, Zeyd b. Eslem, Nâfi, Şerik b. Abdullah, Zühri, Ebu'z-Zinad, Said el-Makburi ve Humeyd et-Tavil gibi muhaddislerden hadis rivayet etmiştir, Kendisinden hadis rivayet edenler ise pek çoktur. Evzai, Sevri, Sufyan b. Uyeyne, İbn Cureyc, Şafii ve İbn Mübarek bunlardan bazılarıdır. 


İmam Mâlik ve Muvatta: İmam Şafii'nin, Buhari ve 


(1) (Prof. Mustafa Sıbai, İslâm Hukukunda Sünnet, 303 vd, çev: Edip Gönenç; İsmail Lütfi Çakan, Anahatlarıyla Hadis, 90 

(2) (İbn Deybe eş-Şeybani, Teysiru'l-Usül'de doğum tarihini h. 95 olarak belirtmiştir. 

(3) Subhi es-Salih, Aynı eser, 330 
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Müslim öncesinin en sahih hadis kitabı olarak tanımladığı Muvatta, daha çok fıkıh mecmuası olarak bilinir. Ancak, ahkâm hadislerini toplayan bir hadis mecmuası olarak da kabul edilmektedir. 


Şârihi ez-Zurkani'ye göre Muvatta, altı yüz ımüsned, iki yüz yirmi iki mürsel, altı yüz on üç mevkuf ve iki yüz seksen beş maktü olmak üzere toplam bin yedi yüz yirmi hadis ihtiva etmektedir. Ayrıca Sahabe ve tabiinin fetvaları da bulunmaktadır. 


Öte yandan Halife Mansur; halkı, Muvatta ile amel etmeye zorlamak istemiş, ancak İmam Mâlik, «Bizim muttali olamadığımıza başkası olabilir...» diyerek bunu engellemiştir. 


İmam Mâlik H. 1790'da 86 yaşındayken vefat etmiştir. 


İmam Buhari (195-256/010-870) : 


Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhari, hicri 195'te Buhara'da doğmuştur. Ebü Abdillah künyesiyle tanınır. Tartışmasız olarak muhaddislerin imamı, hafızların şeyhi olarak kabul edilen İmam Buhari, çocuk denecek yaşta hadis ezberlemeye başladı. Bu arada devrin belli başlı ilim merkezleri olan Şam, Hicaz, Basra, Bağdat, Mısır ve Küfe'yi gezerek ilim tahsil etti. Ezberlediği hadis sayısı kendi ifadesine göre yüz bini sahih olmak üzeer üç yüz bindir. 


Kırk y:l süren hadis yolculuğu sonunda Nişapur'a yerleşmek istemiş, ancak sarayda özel hadis dersleri vermek istemeyince buradan ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Bunun üzerine Buhara yakınlarındaki Hartenk'e yerleşmiş ve 256(870) yılında vefat e.miştir. 


Hocası İshak b. Râhuye'nin, .Biri çıkıp sahih hadisleri ihtiva eden bir kitap yazsa...» demesi üzerine çalışmaya başlamıştır. Ömrünün dörtte birini uğruna harcadığı eseri, İslâm dünyasında Kur'an'dan sonra en çok itibar gören kitap olmuştur. Diğer taraftan Buhari'nin Sahih'i, hadis edebiyatı tarihi içinde dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 


Şu hususu da belirtmek istiyoruz; İmam Buhari, eserine Sahih hadisleri toplamakla kalmamış, ayırdığı bölümlere Kur'aıı'dan veya hadisten iktibas ettiği başlıklarla dikkat çekmiştir. Aynı zamanda müctehid olan İmam Buhari, aynı hadisi ve aynı hadisin muhtelif rivayetlerini ilgili oldukları yerlerde tekrar etmek suretiyle bir hadisten birkaç hüküm çıkarabilmiştir. Bu yönüyle Buhari'de mânğâsız bir hadis tekrarı da sözkonusu değildir. 


İmam Buhari, eşsiz bir hafıza ve ze.bt gücüne sahipti. Sahih'indeki 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hauisleri yetmiş binden fazla râviden dinleyerek on altı senede meydana getirmiştir. 


Bir seferinde Bağdat âlimleri, yüz hadisin sened ve râvilerini karıştırıp Buhari'ye takdim ederek onu bu hususta denemek istemişlerdi. 
İmam Buhari, her metni senetleriyle birlikte tespit ederek orada bulunanları hayretler içerisinde bırakmıştır. 


Bu arada Sahih-i Buhari üzerinde değişik çalışmalar yapılmış, İbn Hacerül-Askalani'nin, Fethu'l-Bari'si; Kastallani'nin İrşâdü's-Sari'si; Ayni'nin, Umdetu'l-Kâri'si ve Kirmani'nin eseri başta olmak üzere seksen iki şerh yazılmıştır.(1) 


Eserinin çeşitli baskılarının yanısıra, Abdulhamid Han'ın emriyle h. 1312'de, nüsha farklarına işaret edilerek ve Yunüni nüshası esas almarak dokuz cilt halinde basılanı en güvenilir olanıdır. 


Edebu'l-Müfred, ed-Duafa ve Tarih eserlerini de telif eden İmam Buhari, III. asırda âdeta bir hadis okuludur, Nesei dışında bütün Kütüb-i Sitte müellifleri Buhari'nin talebesi olmuşlardır.(2) 


İmam Müslim (hb. 204-261): 


Müslim b. Haccac el-Kuşeyri en-Neysaburi. Künyesi, Ebul'-Hüseyin'dir. Nişapur'da doğmuştur. Hayatı hakkında fazla malumat bulunmamaktadır. O da Buhari gibi hayatım hadis çalışmalarına adamıştır. 
Bu arada ömrünün sonuna doğru tanıdığı Buhari'den istifade etmesini bilmiştir. Öte yandan pek çok ilim merkezlerini dolaşarak, Horasan'da Yahya b. Yahya, İshak b. Râhuye, Rey'de Muhammed b. Mihran, Hicaz'da Said b. Mansur, Irak'ta Ahmed b. Hanbel ve daha başka muhaddislerden hadis tahsil etmiştir. 


İmam Müslim, Buhari'den sonra önemli hadis mecmuası olan Sahih'ini hazırlarken üç yüz bin hadis arasından dört bin hadis seçerek kendine has bir metotla düzenlemiştir. Nitekim bu tertip ve terkip yönüyle, Buhari'den üstün olduğunu söyleyenler bile olmuştur. Çeşitli baskıları ve Şerhleri olan Sahih'in bab başlıkları İmam Nevevi tarafından konulmuştur. Hacı Zihni Efendi'nin tashih ve notlarıyla 1329 baskılı olanı en güvenilir olanıdır. 


İmam Müslim'in, Kitabu'l-İlel, Kitab-u Evhami'l-Muhaddisin, Kitabu'l-Muhadramin gibi eserlerinin yanısıra Sahih'ine yazdığı mukaddi- 


(4) (Geniş bilgi için bkz.; Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zünün, 

(2) (o Geniş bilgi için bkz.; Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdat, II, 4-36; Zehebi, Tezkiretu'l-Huffaz, YI, 122; İbn Hacer, Tehzibu't-Tehzib, 
IX, 47 
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me, hadis seçmede uyguladığı metot ve hadis kâldeleriyle ilgili açıklamaları ihtiva etmesi bakımından önemlidir. 

Ayrıca hocaları tarafından kendisine okunan hadisler için Ahberenâ, kendisinin okumuş oldukları için ise Haddesenâ terimlerini kullanması ve aynı hadisin değişik rivayetlerini almada gösterdiği başarı takdire şayandır. 


Büyük bir itina ile hazırladığı Sahih'i için: «Muhaddisler iki yüz sene boyunca hadis yazacak olsalar, yine başvuracakları kaynak Camiu's-Sahih olacaktır.» demiştir. İmam Müslim, h. 261'de Nişupur'da elli beş yaşındayken vefat etmiştir.(1) 


Tirmizi (h. 200-279), 


Muhammed b. İsa b. Sevre et-Tirmizi, h. 200 yılında Tirmiz'de doğmuştur. Künyesi Ebü İsa'dır. Buharâ, Horasan ve Hicaz'a giderek hadis tahsil etmiş, Buhâri ve Müslim'le de görüşüp bilgi alış-verişinde bulunmuştur. 


Mükemmel bir hafıza gücüne sahipti. Bu hususla ilgili şöyle bir olay anlatılır: Hafız Tirmizi, bir seferinde hocasından hadis yazmak üzereyken hocası, kendisine daha önce yazdıklarını kontrol etmek istediğini söyler. Tirmizi ise onları yanına almamıştır. Ancak boş kağıt parçasından hocasının okuduklarını takip etmeye başlar. Durumu farkeden hocası, ona kızmakla beraber hatasız takip edişi karşısında da şaşkınlığını gideremez. Talebesini sınamak için kırk tane hadis okuyarak bunları hemen tekrar etmesini ister. Tirmizi, hepsini de hatasız bir şekilde okuyarak hocasının takdirini kazanır. 


İmam Tirmizi, Camtw's-Sahih'ini fıkıh bâblarına göre ayırmış, râvileri tetkik etmiş ve her hadisin sıhhat derecesini tespit etmiştir. 
Ayrıca müctehitlerin, hadislerden nasıl hüküm çıkardıklarına da dikkat çekmiştir. 

Kitabu'-İlel, Kitabu'ş-Şemdil, Kitab-u Esmâi's-Sahabe gibi eserleri de telif eden Tirmizi'nin Süner'i, Hasen Hadis konusunda ana kaynak diarak kabul edilmektedir. 

İmam Tirmizi Süren'i için: «Bu kitabı hazırladıktan sonra Hicaz, Irak ve Horasan âlimlerine gösterdim, beğendiler. Bu kitap kimin evinde bulunursa, orada konuşan bir peygamver var sayılır.» demiştir. 

İmam Tirmizi, ömrünün sonlarına doğru âmâ olmuş ve h. 27'da vefat etmiştir.(2) 


(1) (Zehebi, Tezkiretu'i-Huffaz, II, 150; Nevevi, Tebzibu'i.Fama, X, 126 
(2) (İbn Hacer, Tezkiretu'l-Huffaz, TI, 187; Nevevi, Tehzibu'l-Esmâ, IX 397 
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Ebü Davud (h. 202-275); 


Süleyman b. Eş'as b. İshak el-Ezdi es-Sicistani. Hicri 202'de doğmuştur. 


Nişapur, Horasan, Küfc ve Mısır gibi ilim beldelerini dolaşmış, bu arada, Buhari ve Müslim'ir: şeyhlerinden de rivayetlerde bulunmuştur. 


Devrinde, ilmi, ezber yeteneği ve takvası bakımından herkes taraiından takdir edilmiştir. Eseri daha çok ahkâm hadislerini ihtiva etmektedir. Ayırmış olduğu bölümlere en sahih bildiği hadisleri almış, çeşitli kaynak ve muhtelif rivayetlerini zikretmiştir. Uzun hadisleri sadece ait oldukları kısımlarıyla almış, zayıf hadisleri belirtmiştir. 


Ebü Davud, akıllı bir kimse için şu dört hadis yeterlidir demiştir. 


Iı — «Ameller niyetlere göre değerlendirilir.» 

2 — «Lüzumsuz olanı terketmesi kişinin iman olgunluğundandır.» 

3 — «Kendisi için istediğini mü'min kardeşi için de istemeyen olgun mü'min olamaz.» 

4 — «Helal da bellidir, haram da..» 


Sünen-i Ebü Davud üzerine de pek çok çalışma yapılmış, şerhler yazılmıştır. Meğlimu's-Sünen, Avnu'-Mâbud ve el-Menhel bunlardar bazılarıdır. 


İmam Ebü Davud H. 275'de Basra'da vefat etmiştir.(1) 


Nesei (h. 241-303) : 


Ebü Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesei veya Nesâi, Hicri 214'de Horasan'ın Nesâ şehrinde doğmuştur. Önce Horasan, daha sonra Irak, Mısır ve el-Cezire'de hadis tahsili yapmıştır. 


Bu sırada Emeviler'in tesiriyle Şam halkının Hz. Ali hakkında yanlış düşüncelere kapıldığını müşahede etmiş. Dımaşk camline giderek, Hz. Ali'nin faziletiyle ilgili yazmış olduğu eserini okumaya başlamıştır. Ancak halk tarafından Şii olduğu ileri sürülerek dövülüp camiideh çıkarılmış, çok geçmeden de hicri 303 yılında Remle'de vefat etmiştir. 

Nesei, devrinin en güvenilir muhaddisi kabul edilmiştir. Fserini, fıkhi hadislerin rivayet farklarını göstererek düzenlemiştir. Bunu daha sonra özetleyerek tamamen sahih kabul ettiği hadisleri almış ve Muctebâ adını vermiştir. 


Nesei, râvileri kritik etmedeki titizliği ile tanınır, Ayrıca kısaltma 


(1) Pro. Mustafa Sıbâi, İslâm Hukukunda Sünnet, 436 
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yapmadan hadisleri tekrar ederek aralarındaki kelime farklarını tespit etmesi onun özellikleri arasındadır.(1) 


İbn Mâce (h. 209-273) ı 


Ebü Abdullah Muhammed b. Yezid b. Abdullah İbn Mâce el-Kazvini, Hicri 209'da Kazvin'de doğmuştur. 


Başta Irak, Mısır ve Şam olmak üzere zamanının ilim merkezlerine seyahatler yaparak bir çok eser yazmıştır. Devrinde ilmi ve ameliyle temayüz etmiştir. 

İbn Mâce'nin eseri; tertibi, tekrardan uzak ve kısa oluşu ile tanınmaktadır. Ebü Züra'ya göre içinde otuz kadar zayıf hadis bulunmaktadır. 

Öte yandan, bazı kişi, kabile ve şehirlerin faziletleriyle ilgili uydurma hadisleri aldığı için İbn Mdce, Kütüb-i Sitte'nin ihtllâfl olan yegâne kitabı kabul edilmektedir.(2) Buna rağmen İbn Mâce'nin 8ünen'i Kütüb-i Sitte'den sayılmıştır. 


İbn Mâce h. 273 yılında vefat etmiştir.(3) 


B. TEFSİR 


Doğuşu ve Hadis'ten Ayrılışı: 


Kur'an'ı anlama ve yorumlamanın bir ilim haline gelişinin ve hadisten ayrılışının bu devreye rastladığını söylemek mümkündür. Çünkü daha önceleri Kur'an'ın ne tamamı, ne de bazı bölümlerinin belli bir disiplin içinde tefsir edildiği söylenemez. Bu dönemde tefsir sadece muayyen konulardaki veya insanların, mânâsında ihtilâf ettikleri bazı âyetlerin açıklamasından ibaretti. Tefsir ilmi, bu devirde çok önemli bir gelişme gösterdi. Kur'an'ın tamamı düzenli bir şekilde tefsir edildi. 
Bunu İbn Nedim şu sözleriyle anlatmaktadır: 


«Devamlı Hasan b. Sehl'in sohbetlerinde bulunan Ömer b. Buheyr, Ferrâ'ya şöyle bir mektup yazdı: «Emir Hasan b. Sehl, bana Kur'an'dan bazı şeyler sordu. Ama ben cevap veremedim. Eğer uygun görürsen benim için bir takım esaslar tespit et veya bu konuda bir kitap yaz. 
Ben de buna baş vurayım». Bunun üzerine Ferrâ arkadaşlarına; «Top- 


(1) (Nevevi, Tehzibu'li-Esmâ, LI, 89 
(2) (O İsmali Lütfi Çakan, Anahatlarıyla Hadis, 132 
(9) — İslâm Analklopedisi, İlgili madde. 
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lanınız, size Kur'an'la ilgili bir kitap yazdıracağım» diye haber gönderdi. 
Arkadaşları gelince, birlikte camiye gittiler, Camide, bir hâfız Kur'an okuyordu, Ferrâ hâfızdan Fatiha süresini okumasını rica etti. O okudu, Ferrâ da tefsir etti Daha sonra devamlı bu şekilde, bir kişi okuyor, Ferrâ tefsir ediyordu. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsiri tamamlandı. Bunu duyan Ebü'l-Abbas: «Ondan önce kimse böyle bir şey yapmadı, hiç bir kimsenin de ona bir şey ilâve edeceğini zannetmiyorum dedi».(1) Âyetlerin sırasına göre, Kur'an'ın tamamının düzenli bir şekilde yapılan ilk tefsiri budur. Ferrâ, kendisinden sonrakilerin bu yolu takip etmeleri için, onlara öncülük yapmıştır. Nitekim hemen sonra, tefsirinde kendisinden önceliklerin bütün meziyetlerini toplayan Taberi gelmiştir. 


Tefsirin hadisten ayrılmesı da yine bu asırda gerçekleşmiştir. Bundan önce müslümanlar; Kur'an âyetlerini, ya Rasülullah'ın bir hadisi veya Rasülullah'dar. sonra sahati ve tabiin sözü ile tefsir ediyorlardı .Abbasiler döneminde tefsir müstakil bir ilim haline geldi. Müfessirlerden çoğu, Kur'an-ı Kerım'i tefsir ederken kendi ictihadlarına yöneldiler. Tabiin zaman zaman Hz. Peygamber'in hadislerinden, bir Sahabenin sözünden veya bir bedevinin şiirinden de yararlarıyorlardı. 
Önemli olan tefsirin, müfessirin yorumuna gerek bırakmayan rivayet ve haberler değil, müfessirin kendi sözü olması idi. Mutezile âlimleri tefsirde aklı kullanmakta özel bir metoda yöneldiler.(2) Câhız bunlardandı. O, «O, cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları şeytanların başları gibidir.» (3) meâlindeki âyetin tefsirini şöyle yapar: «Aslında insanlar şeytanı hiç bir şekilde görmediler. Fakat Allah, bütün milletlerin tabiatında, şeytanı çirkin ve kötü bir şekilde göstermiş, bütün insanların dilinde onun kötülüğünü darb-ı mesel haline getirmiştir. Bu yüzden gelmiş geçmiş bütün milletlerin tabiatında, yaratmış olduğu nefret duygularına hitap ederek onu şeytana benzetmiştir.» (4) Bu benzetme, şeytan başlarının, Yermnen'de yetişen bir bitki olduğunu zanneden müfessirlerin görüşlerinden oldukça farklı bir bakışı yansıtıyordu. 


Mutezile âlimelri tefsirde bu metodu uyguladıkları gibi, fıkıh âlimleri de Kur'an'ı tefsir ederken ondan hüküm çıkarmaya önem verdiler. 
Lugatcılar, Kur'an'ın kelimelerinin manâsı ile ilgilendiler. Nahivciler, Kur'an'dan nahiv kaideleri çıkardılar. Tarihçiler Hz. Peygamber'in 


(4) (İbn Nedim, Fihrist, 66 

(2) (oo Geniş bilgi için bkz. Goldziher, .el-Mezahibu'l-İslâmiyye fi Tefelel'i-Kur'an 

(3) Saflat süresi, âyet 64, 65 

(4) o Cahız, Kıitabo'l-Hayavan, IV, 30-40, Müberred, el-Kâmli, TI, 60 
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siretiyle alâkalı şeyleri aldılar. İslâm medeniyeli ile meşgul olanlar, Kur'an'da siyaset sahasındaki fikir unsurlarını aradılar. Ekonomi, s0syal hayat ve diğer konularda da durum aynıdır, Çünkü Kur'an-ı Kerim, insani ihtiyaca cevap veren ortak bir hakemdi. Çeşitli kültür sahalarının mensupları gönüllerine ruhi bir gıda verecek bir ilaç bulabilmek için ona sığınıyorlardı. Çünkü Kur'an, çeşitli ilimlere hayır ve bereket dağıtan köklü bir hazine idi. 


Tefsire Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 


İnsanlığın ıslâhı, zulmet ve karanlıktan kurtarılması için indirilen Kur'an'ın bir tür yorumu demek olan tefsir, Kur'an'ın ihtiva ettigi derin ve geniş mânayı anlayabilmek, üzerirde tefekkür etmek için yapılması gerekli görülen bir ilim dalı olmuştur. Nitekim Kur'an, insanları kendisini anlamaya ve üzerinde düşünmeye davet etmiştir. 


«Bu Kur'an, âyetlerini iyice düşünsünler, akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır."(1) 


«Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalvlerinde kilitler mi var?»(2) 


«Muhakkak Biz, bu Kur'an'ı düşünülüy ibret alınsın diye kolaylaştırdık. Hiç düşünen var mı?»(3) 


Ancak zaman içinde insanlar, Kur'an'ın bu dâvetini âdeta kulakardı ederek, Kur'an'ı anlamak yerine onu kılıfına koyup bereket getirmesi inancıyla evlerine asmaya veya yaslı günlerinde sırf dua makamında okumaya haşlamışlardır. Oysa Kur'an, indiriliş gayesini şöyle açıklamaktadır: 


«Bu Kur'an'ı indirdik ki, «Kitap, bizden önceleri yahudi ve hıristiyan taifelerine indirildi. Biz ise, onların kitabını okumaktan habersizdik» veya «Eğer bize Kitap indirilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk» demeyesiniz. Şimdi ise, Rabbinizden size açık bir delil, Dir hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah'ın âyetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirdiklerinden dolayı yakında en kötü bir azapla cezalandıraca- 


ğız »(4) 


(> (Sâd süresi, âyet, 29 

(3) (o Munammed süresi, âyet, 24 

(3) (Kamer süresi, âyet. 17. Aymca bkz; Aynı süre. 22, 32 ve 40. âyetler. 
(4) O(oOEn'am süresi, âyet, 156-157 
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1) Tefsir Faaliyetleri : 


Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sonra sahabe devrinde Kur'an'ın tamamı tefsir edilmemiş, buna lüzum da görülmemiştir. Çünkü sahabiler, Hz. Peygamber devrini yaşamış, O'nunla birlikte savaşlara katılmış, vahyin gelişine şehit olmuş ve o devri yaşamanın kazandırdığı geniş bilgi ve tecrübeyle temayüz etmiş kimselerdi. Eğer herhangi bir âyetin mânasını açıklayan bir başka âyet veya bir hadis bulunamazlarsa kendi ictihatlarıyla bu âyeti tefsir ederlerdi. Diğer taraftan Hz. 
Peygamber'in siretini ve çevresini bilmeleri ayrıca Arap diline vâkıf olmaları onların bu konuda en büyük yardımcısı olmuştur. Ne var Ki, tefsir işinde Ashab'ın hepsi aynı bilgi ve kâbiliyete sahip değillerdi. 
Bazısının bazısına nispetle, Hz. Peygamber'e yakınlığı ve sebebi nüzüle daha çok vâkıf olması bu farklılığın başlıca sebebi olmuştur. Bundan dolayı, Hulefa-i Râşidin başta olmak üzere, İbn Mes'üd, İbn Abbas, Ubeyy b. Kâ'b, Zeyd b. Sabit, Ebü Müsa el-Eş'ari ve Abdullah b. 
Zübeyr diğer sahabilere nispetle tefsirde daha çok şöhret kazanan sahabilerdir. Bununla beraber kendilerinden en çok tefsir rivayet edilen sahabiler, İbn Abbas, İbn Mes'ud, Ali b. Ebi Tâlib ve Ubeyy b. Kâ'b'- tır.(1) Sahabe kavillerinin çeşitli beldelere yayılması, özellikle Mekke, Medine ve Irak'ta teşekkül edecek olan tefsir okullarına zemin hazırlanmış oldu. 

Öte yandan İslâm ülkesinin genişlemesi, bir yandan Ashab'ın fethedilen beldelere dağılmaları, diğer taraftan da Arap olmayan unsurların kendi kültür birikimleriyle İslâm'ı kabul etmeleri sonucunu dogurdu. Daha önce farklı dinlere mensup olan insanlar, İslâm dinine girmekle İslâm inancını benimsemiş olsalar bile, kafalarından ve gönüllerinden eski inanç ve düşüncelerinden bazı kalıntılan söküp atamamışlardı. Bu ise yeni bir tefsir zihniyetinin doğmasına sebep olduğu gibi, tefsir faaliyetinin hızlandırılmasında da en önemli faktör olmuştur. 


Bu arada tarih boyunca farklı düşünce, davranış ve inanca sahip olan insanlar, Kur'an'ı kendi yanında ve kendinin müdafii olarak görmek istemişlerdir. Bu yüzden Kur'an karşısındaki tutumları farklı olmuş, o'na aynı derecede bir inançla sarılmış olsalar bile, halletmesini istedikleri problemleri, ve karşılamasını bekledikleri ihtiyaçları bakımından, ondan farklı şeyler beklemişlerdir. 

İşte bu vakanın tabii bir neticesi olarak tablin devrinde Kur'an'- ın tamamı tefsir edilmiş, bu konuda görüş ve iddiaların delillendiri!- mesi maksadıyla âyetlerdeki kelime ve ıstılahların açıklanmasına yer 


. 


(1) © Suyüti, el-İtkân, II, 318 
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verilerek mufassal tefsirler hazırlanmıştır. Bu devirde gelişen başlıca üç tefsir okulu şöyledir: 


1 — İbn Abbas'ın öğrencilerinin geliştirdiği Mekke Okulu: Said 
b. Cubeyr (öl. 95), Mücahit b. Cebr el-Mekki (öl. 103), İbn Abbas'ın azatlısı İkrime (öl. 107), Tavüs b. Keysan el-Yemani (öl. 108) ve Atâ b. Ebi Rabâh (öl. 114) bu okulun ileri gelen simalarıdır. 


2 — Ubey b. Kâ'b'ın geliştirdiği Medine Okulu: Buradan da pek 
çok müfessir yetişmiş, özellikle Zeyd b. Eslem (öl. 136), Ebu'i-Aliyye Rufey b. Mihran (öl. 90) ve Mâlik b. Enes, Muhammed b. Kâ'b el-Kurazi (öl. 118) bu sahada şöhret bulmuşlardır. 


3 — İbn Mes'üd tarafından tesis edilen Irak Okulu: Mesruh İbnü'l-Ecda (öl. 63), el-Esved b. Yezid (öl. 75), Alkame ibn Kays (öl. 62), Âmir eş-Şâ'bi (öl. 103) ve Hasan el-Basri (öl. 110) bu okulun yetiştirdiği müfessirlerdir. 


2) Tefsir İlmi İçin Lüzumlu Bilgiler: 


a. Esbab-ı Nüzül;: Kur'an'ın bir kısım âyetlerinin indirilişine bazı olaylar veya Hz. Peygamber'e sorulan bir takım sorular sebep olmuştur. Ancak bu sebepler, şart olmaktan çok, vahyin gelişine bir 2emin hazırlamıştır. Özellikle toplumu yönlendirici hükümlerin, bazı hâdiscler karşısında ve bir zamanlama yapılarak indirilmesi dikkat çekicidir. Bu hükümleri, teşri esasının gereği gibi anlamuk işin de 8ebeb-i nüzülünün bilinmesi gerekmektedir, Aks: takdirde âyetlerin, olduklarından başka mânalara çekilmesi sonucu ilahi maksadın yanlış veya eksik anlaşılınası sözkonusu olabilir. 

Sebeb-i Nüzül'ün bilinmesi ise, tenzil dönemine şahit olan kimselerin nakilleriyle mümkün olmaktadır.(1) 

b. Nesh Meselesi: Bir şeyi nakletinek veya gidermek anlamında olan nesh, Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır: 


«Biz bir âyetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, daha iyisini veya aynısını getiririz. Allah'ın, her şeye kadir olduğunu bilmez misİN?»(2) 

Şâri'in, şeri bir hükmü, bir başka şeri hükümle kaldırması olarak tanımlanan nesh, Kur'an âyetiyle olduğu gibi, sünnetle de olmuştur. 
Ancak Kur'an âyetini nesheden sünnetin mütevatir olması gerekmek- 


(1) el- Vahidi, Esbabü'n-.Nüzül, 3, vd. 
(2) Bakare süresi, ayet 106 
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tedir. İmam Şafii ise sünnet'in Kur'an'ı nesh edemeyeceği görüşünü savunmuştur.(1) 


Öte yandan bir kısım âlimler de neshin mümkün olup, eski kitaplarda vukü bulduğunu ancak Kur'an'da olamayacağını iddia etmişlerdir. Bu iddiayı sistemli bir şekilde ileri sürenlerin ilki Ebü Müslim Muhammed b. Bahr el-İsfehani 322(534)'dir. Ancak alimlerin çoğunluğu, Kur'an'da neshin vaki olduğunda ittifak etmişler, fakat hangi âyetlerin nesh edildiğinde ihtilâfa düşmüşlerdir. Bu arada neshedilen âyetler hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmekle beraber en çok beş âyet üzerinde durulmuştur.(2) 


c. Muhkem ve Müteşabih Ayetler: 


Kur'an âyetleri mâna bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bu husus Kur'an'da şöyle belirtilnıektedir: 


«Sana kitabı indiren O'dur. Onun bir kısım âyetleri muhkemdir, mânâsı açıktır. Bu âyetler kitabın esasıdır. Diğer bir kısım âyetleri de müteşebihtir, anlaşılması güçtür. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve arzularına göre açıklamak niyetiyle müteşebih olanlarına uyarlar, oysa bunların açıklamasını sadece Allah bilir. İlimde derinleşenler ise «biz bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındadır» derler. Bunları ancak akıl sahipleri düşünür »(3) 


Muhkem âyet mânası hiç bir tevile yer vermeyecek kadar açık olandır. Müteşebih ise anlaşılması güç olan veya hiç anlaşılmayan âyetlerdir. Huruf-u Mukattaa denilen âyetler böyledir. 


Bu arada şunu da belirtelim ki, müteşabih âyetler, kişilerin bizzat Kur'an'la imtihan edilmesidir. Nitekim âyette, müteşabih konusunda yoruma yeltenenler, «Kalplerinde eğrilik bulunanlar» olarak vasıflandırılmıştır. Bu konuda Hz. Âişe'den rivâyet edilen hadis şöyledir. Hz. 
Âişe anlatıyor: 


«uRasülullah, Âl-i imran süresinin «sana kitabı indiren O'dur» âyetini okuyordu. «Anlaşılması güçtür» sözüne gelince, şöyle buyurdu; «Kur'an'ın müteşabih âyetlerine uyan ve Allah'ın Kur'an'da zikretmiş olduğu şu sapıtanları gördüğünüzde onlardan sakınınız.»(4) 


(0) Oİmam Şafii. er-Risâle, 107 

(2) Şah Veliyyullah ed-Dehlevi, el-Fevzu'i-Kebir Fi Usul!'t-Tefsir; Suyuti ise mensuh olan âyetlerin yirmi adet olduğunu söylemiştir. Bkz. Suyutl, el-İtkân, 11, 23 

(3) (OÂl-i İmran süresi, âyet 7 

(4) (Buhari Kitabu't-Tefsir 
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Bir adam İmam Malik'e gelerek, «Rahman olan Allah, arşı kuşatnuştır» (1) âyetindeki istiva'nın mahiyetini sordu. İmam Mâlik, «İstiva'nın mânası mâlum, keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sorman ise bid'atdır. Senin kötü bir adam olduğunu zannediyorum» diyerek huzurundan kovmuştur. 


3) Tefsir Çeşitleri: 


Önceleri şifahi rivayetlerle nakledilen tefsir ilminde tedvinle birlikte suratli bir şekilde telif eserlere gidildiği görülmektedir. Bu teliflerde başlıca üç kaynağa müracaat edilmiştir: 


1 — Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri: Bâzı âyetler, diğer bazı âyetlerle tefsir edilmiş, anlaşılması kolaylaştırılmıştır. 


2 — Kur'an'ın Sünnet'le Tefsiri: Kur'an'ın kendisine indirilmesiyle tefsirde ilk merciin Hz. Peygamber olması tabiidir. 


3 — Kur'an'ın Sahabeden Gelen Rivayetlerle Tefsiri: Vahy'in gelişine şahit olmaları ve Hz. Peygamber devrini yaşamış olmalarıyla kazandıkları bilgi ve tecrübeden dolayı Ashabın rivayetleri de müfessirler için kaynak oluşturmaktadır. 


Rivayet veya me'sür tefsir de denilen bu metot, tefsirde izlenecek en tutarlı yol olarak kabul edilmektedir.(2) Bu metotta yazılmış olan tefsirlerin içinde İbn Cerir et-Taber! (öl. 310)'nin Camiu'l-Beyân an Tefsir'ii-Kur'an'ı en önemli olanıdır. Ebü Abdullah el-Kurtubi (öl. 671)'- nin el-Cami li Ahkâmi'l-Kur'an'ı ile İbn Kesir (öl. 774)'in Tefsiru'l-Kur'an”'I-âAzm'i de bu metotla yazılmıştır. 


Bu tefsirler arasında İbn Kesir'in eseri daha çok rivayetlerdeki titizliği, ifade kolaylığı ve düşüncedeki açıklığı gibi özelliklerinden dolayı önemlidir., Ayrıca . Suyüti'nin Durru'-Mensür fi Tejsiri'l-Me'sür adlı eseri, adından da anlaşılacağı gibi, İslâmi düşünceye beşeri açık-I&maların, yerine, sahih haberlere istinad etmesiyle dikkat çekmiştir. 
Rivayet tefsirleri, sahih ve sahıh olmayan rivayetlerin karıştığı iddiasıyla çeşitli tenkitlere maruz kalmıştır. (9) 


(1) Tâhâ süresi, âyet 6 
(2) (Mehmed Sofuoğlu, Tefsire Giriş, 307 vd.; Talat Koçyiğit-İsmall Cerrahoğlu, Kur'an'ı Kerim Meâl ve Tefsiri (Mukaddime) 
(3) (o Subhi es-Salih, Kur'an İlimleri; 240 vd.; Mehmed Sofuoğlu, Ayn eser, 269 vd. 
P : 9'a 
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Dirayet Tefsirleri: 


Kur'an tefsiri için lüzumlu bilgilere sahip olan bir kimsenin ictihat etmek suretiyle yaptığı tefsirlerdir. Rey tefsiri de denilen bu .efsir çeşidini haram sayanların yanısıra bazı şartlarla caiz olduğunu söyleyenler de olmuştur.(1) Zerkeşi, rey tefsirlerinin kabul edilebilmesi için şu şartları ileri sürmektedir: 


a) Zayıf ve mevzu hadislerden kaçınmakla birlikte Hz. Peygamber'den nakilde bulunmak. 


b) Nüzül sebepleri gibi hakkında ictihat mümkün olmayan konularda Sahabi sözünü almak. 


c) Dil: kâidelerine uyarak, âyetleri dilin elverişli olmadığı bir şekilde yorumlamaktan kaçınmak. 


d) Âyetin delâlet ettiği mânayı öncelikle almak.(2) ez-Zemahşeri (öl. 538/949)'nin el-Keşşâf an Hakâiki't-Tenzil'i, Fahru'd-Din er-Razi' (öl. 606/1209)'nin Miftahu'1-Gayb'ı bu türün en önemli çalışmalarıdır. 


er-Razi, tefsirinde Kelâmla ilgili mantıki delilleri İlâhiyatçı filozofların metoduyla serdeder. Özellikle Kevni (yaratılışa ait) konular-Ig ilgilenerek Ehl-i Sünnet akidesini uzun uzadıya izaha çalışır. Ebu'- s-Süüd Efendi ise Ehl-i Sünnet akidesini ortaya koymakla beraber, Kur'an'ın üslüp ve belâğat yönüne önem verir. 


Bu arada bütün şartları haiz olsa da açıkça nasslara ters düştüğü takdirde rey (ictihat)'e dayalı tefsiri caiz olmayacağı ileri sürülmüştür.(3) Zira nassın bulunduğu mevzuda ictihada yer olmadığı bilinmektedir. 


Öte yandan rivayet ve dirayeti birleştiren Muhammed b. Ali eş-Şevkâni es-San'ani (1173/1760) yepyeni bir tefsir çığırı başlattı. Şevkâni'nin İbn Cerir ve İbn Kesir tefsirleri tarzını geliştirerek hazırladığı Fethu'i-Kadir el-Câmi Beyne Fenneyi'r-Rivdyeti (o ve'd-Dirayeti min İlmöt-Tefsir adlı eseri, muhteva ve metot yönünden büyük takdir görmüştür. 


Rivayet ve Dirayet tefsirlerinin yanısıra, zahiri mânasının gayrına tevil edilmek suretiyle(4) telif edilen tasavvufi ve zahir ile batın arasını uzlaştırma gayretiyle yine zahirinin dışında tevil edilerek ha- 


d) Subhi es-Selih, Aynı eser, 233 
(2) (o Mehmec Sofuoğlu, Aynı eser, 315 
(3) (o Subhi es-Salih, Aynı eser, 234 
(4) Mehmet Sofuoğlu, Aynı eser, 346 
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zırlanan İş'ari tefsirlerden de bahsetmek gerekir, Tasavvuf erbabının menkıbelerine de yer verilen Tasavvufi tefsirler, gizli bir takım işaretlerden(1) yola çıkılarak hazırlandığı ve Şatahât'ın da karışmasıyla anlaşılması bir hayli güçleştiği(2) için tenkide maruz kalmıştır. 
Muhiddin İbnü'l-Arabi'ye nispet edilen(3) tefsir böyledir. Yine aynı şekilde(4) telif edilen İş'ari tefsirlerde bir takım rumuz ve işaretler- den mânalar çıkartılmıştır. Alüsi'nin Ruhu'i-Meani'si böyledir. 

Bu tür tefsirlerde ruhi sezgi ve duygusal zevklerden hareket edildiğinden, bir çok kapalı ifadeler bulunmaktadır. 

Sonuç olarak şunu belirtelim ki; bütün tefsir çeşitleri müelliflerinin durumlarıyla yakından alâkalıdır. Müellif, hangi ilim dalında temayüz etmişse veya hangi mezhep ve meşrebe mensupsa, eserini de o sahaya hasretmiş, o sahanın dil ve ıstılâhlarını kullanmıştır. Bu nedenle meselâ belâgat üzerinde duruluyorsa ez-Zemahşeri'ye, Kelâm'- la ilgili de er-Râzi'ye v.b. bakılmalıdır. Böylece çeşitli tefsirlere müracaat edilerek görüşlerin en doğrusu seçilmeli, konuyla ilgili Sahih haber bulunduğunda da almakta tereddüt edilmemelidir. Ayrıca bidat ehli tarafından hazırlanan ve kendi propagandalarının yapıldığı tefsirlere dördüncü kaynak olan Ehl-i Kitap arasında dolaşan hikâyeler (İsrâiliyat) da girebilmiş, bu yüzden edebi yönü ne olursa olsun, gaye bakımından diğer tefsirlerden ayrı tutulmuş ve itibar edilmemiştir, 

Bu dönemde tefsir sahasında temayüz eden bazı müellifler şunlardır : 


el-Ferra (140-207/757-824): 


Yahya b. Ziyad b. Abdullah b. Mervan ed-Deylemi, 140(757) yılında doğmuştur. Künyesi Ebü Zekeriya olmakla beraber el-Ferra diye tanınmıştır. 

İlk tefsir çığırını başlatan el-Ferra, özellikle nahiv ilminde devrinde otorite kabul edilmiştir. Arap dili konusunda Kisai ile birlikte Küfe ekolünün temsilcisidir. 

Halife Me'mun'un oğullarına hocalık yapmış, astronomi, tıp, kelâm ve felsefe ile meşgul olmuştur. 


(1) (o Mehmet Bofuoğlu, Aynı eser, 346 

(2) ( Subhi es-Salih, Kur'an İlimleri, 235-236 

(3) (Bazı araştırmacılar, bu tefalrin Abdurrezzak el-Kâşani es-Semerkandi'ye ait olduğunu belirtmektedirler. Bkz. Mehmed Sofuoğlu, Aynı 
eser, 347 

(4) (o Bubhl es-Balih, Aynı eser, 236 
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Dört ciltlik Meâni'l-Kur'an adlı tefsiri, dil kâideleri bakımından müfessirlere kaynak teşkil etmiştir. Eserinde, Arap dilinin inceliklerini ve bu konudaki ustalığını büyük bir başarıyla vermiştir. i 

el-Ferra, 207(824)'de Mekke yolunda vefat etmiştir.(1) 


Baki b. Mahled el-Kurtubi (286/889)? 


Rivayet tefsiri olarak bilinen, uKur'an'ın Kur'an'la Tefsiri» konusunda kaleme alınmış en önemli eser, Kurtubi'nin eseridir. Bu değerli müfessir hakkında fazla malumât bulunmamakla beraber en önemli bilgileri Suyüti vermektedir. O bu hususta şöyle demektedir: 


«Endülüs'ün Kurtuba şehrinden Baki b. Mahled b. Yezid b. Abdurrahman en ünlü âlimlerden biridir. Tefsir ve sünen sahibidir. Yahya b. Yahya el-Leysi'den ilim tahsil etmiştir. Sonra Hicaz, Mısır ve Bağdat'ta devrin âlimlerinden ders okumuştur. Hicaz'da Ebü Mus'ab, Mısır'da Yahya b. Bukeyr, Bağdat'ta Ahmed b. Hammar'dan ders almıştır. Böylece ders gördüğü üstat sayısı iki yüz seksen dörttür. İmam Kurtubi âbid, doğru, duası makbul, benzeri az bulunan bir kimseydi. 
İlimde sanki bir derya olan, kimseyi taklit etmeyen ve hadisle de meşgul olduğu bilinen değerli bir âlimdi. Hadis ve tefsirde onun senedine benzer bir senet, hiç bir kimsede mevcut değildir.»(2) 


İbn Hazm, onun ilimdeki yerini tespit ederken şu ifadeyi kullanır: «Ben inanıyorum ki, İslâm dünyasında İbn Cerir'in ve diğerlerinin tefsirleri dahil, onun tefsirinin benzeri telif edilmemiştir.» (3) el-Kurtubi, eserini kaleme alırken rivayetleri Sahabe-i Kiram'ın isimlerine" göre tertip etmiştir.(4) Ancak Kurtubi'nin yazdığı tefsir günümüze kadar ulaşamamıştır. Bundan dolayı İbn Cerir et-Taberi'nin tefsiri, bilinen en meşhur rivayet tefsiridir. 


Taberi (310/922)**; 


Künyesi Ebü Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezid'dir. İslâm Tarihi ve Tefsir sahasında büyük üstatlardan birisidir. 


() OÖmer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, I, 319 

(*) oVefat tarihini Ömer Nasuhi Bilmen 276 (889) olarak vermiştir. Büyük 
Tefsir Tarihi, I, 350 

(2) (o Mehmed Sofuoğlu, Aynı eser, 201 

(3) oMehmed Sofuoğlu. Tefsire Giriş, 262, 

(4) (o Ömer Nasuhi Bilmen, Aynı eser, 1, 360, 

(#“) oTaberi hakkında geniş bilg! için bkz. doğuştan günümüze Büyük İslâm Tariki, 1. 76 
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Taberi, Taberistan'ın Amul şehrinde doğmuştur. Henüz yedi yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiği nakledilmektedir. Varlıklı bir babanın oğludur. Babası, ilim tahsil etmesi için ondan gerekli yardımı esirgememiştir. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Taberi, önce Rey daha sonra da Bağdat'a giderek tahsiline devam etmiştir. 
Suriye, Küfe ve Mısır'a ilmi yolculuklar (rihle) yapmıştır. Maddi degerlere, makam ve mevkilere önem vermeyen Taberi, el-Mu'temid'in veziri Ubeydullah b. Yahya b. Hakani'nin teklif ettiği kadılık görevini kabul etmemiştir. 


Taberi, tarih ve tefsir ilminde olduğu gibi fıkıh ilminde de otori: te kabul edilir. Şafii ve Mâliki fıkhında üstat olan İbn Cerir, daha sonra babasmın ismiyle anılan Ceririyye mektebini kurmuştur. Ancak bu mektep, kurucusunun da Şafli olması sebebiyle, uzun süre yaşamamış, Şafii mezhebi içinde kaybolmuştur.(1) 


Tefsiri ve Özellikleri: 


Taberi'nin Camiu'l-Beyâön an TejsirfI-Kur'an'ı rivayet tefsirlerinin en önemlisidir. İmam Nevevi: «Taberi Tefsiri'nin bir benzeri daha yazılamamıştır» (2) demektedir. 


Eserin mukaddimesinde kısaca şu bilgilere yer verilmiştir; (3) 


a) Kur'an'ın fesahat ve belâgatının eşsizliği ile beşeri sözlerden uzak olduğu, 


b) Tefsir, te'vil ve Kur'an'ın yedi harf üzerine nüzülü, 

c) Râviler ve bunlar arasındaki tercih, 

d) Kur'an kelimelerinin Arapça olup olmadığı ve terkiplerin irabı, e) Nâsih ve mensuh âyetlerin tespiti, 


fi) Bidat ehlinin tutumlarının selef görüşleriyle cevaplandırılmusı. 

Mukaddimede eserin gnel çerçevesi ortaya konulmuştur. Bu çerçevenin dışına çıkılmadan sahabiden ve tabilnden gelen rivayetler sırasıyla nakledilmiştir. Ayrıca rivayetler arasında karşılaştırmalar yapılarak tercih edilmesi gereken rivayete işaret edilmiştir. İrab ve lisan 


(1) (o İslâm Ansiklopedisi, Taberi maddesi; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük 
Tefsir Tarlhi, I, 364 

(2) (Ömer Nasuhi Bilmen, Aynı eser, I, 365 

(3) —(oOÖmer Nasuhi Bilmen, Aynı eser, I, 365-366; Mehmed Sofuoğlu. Tefsire 
Giriş, 282 
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kaidelerine ait geniş bilgi verilerek, âyetten çıkarılması gereken hükümir belirtilmiştir. 


Taberi tefsiri, tarih boyunca müfessirlerin müracaat ettiği en önemli kaynaklardan birisi olmuştur. 


Taberi, tefsirinde sahih olmayan rivayetlere de yer vermesi ve bunlara işaret etmemesi yönüyle tenkide maruz kalmıştır.(1) Eser çeşitli ülkelerde bir kaç defa basılmıştır. 


Mahmud ez-Zemahşeri (467-538/1074-1144) ; 


Ebu'l-Kasım, Mahmud b. Ömer b. Muhammed b. Ahmed ez-Zemahşeri, Harezm'in Zemahşer köyünde doğmuştur.(2) İlim öğrenmek için Bağdat ve Mekke'ye seyahatler yapmı:© yu seyahatlerin birinde soğuktan donan ayağı kesilmiş, 538(1144)'de Cürcan'da vefat etmiştir. 


Fahr-i Harezm ez-Zemahşeri, benzerine az rastlanır büyük bir ilim adamı idi. Nisaburi, el-İsfehani ve el-Cevâliki gibi devrinin büyük âlimlerinden ders almıştır. Tefsir, hadis, lugat ve belâgat ilimlerinde döneminin üstadı olarak kabul edilmiştir. ez-Zemahşeri, İslâm âlimleri arasında sarsılmayacak bir şöhret elde etmiştir. 


Tefsir ilminde yeni bir metod geliştiren ez-Zemahşeri, eserinde daha çok Kur'an'ın belagat yönüyle ilgilenmiştir. Dirayet tefsir türünün en güzel örneği olan Keşşâf, İslâm dünyasında en çok okunan tefsirler arasında yer almıştır. Ebu's-Suud Efendi ve Fahruddin er-Rezi, Zemahşeri'nin tefsirinin icazda ve belâğatta ilk örnek olduğunu söylerler.(3) ez-Zemahşeri eserini tamamladığı sene vefat etmiştir. 


ez-Zemahşeri ameli konularda Hanefi mezhebini taklit etmekle beraber, itikadi olarak Mutezile mezhebine mensuptu. 


Eserinde bu düşüncesi yer yer görülmektedir. Buna rağmen €zZ-Zemahşeri'nin Keşşaf'ı âlimler arasmda itibarını korumuş, ancak Rw'- yetullah'ı kabul etmemesi gibi Ehl-i Sünnet'in ittifak ettiği konularda kendisine itibar edilmemiştir. ez-Zemahşeri'nin Süfiyye erbabına karşı cephe aldığı da nakledilmektedir. 


ez-Zemahşeri'nin Keşşaf'ı üzerine çeşitli şerh ve haşiyeler yazılmıştır. eş-Şirazi, et-Tayyibi, Sun'ullah el-Kazvini bunlardan bazılarıdır.(4) 


(1) (oODr. Abdullah Aydemir, Tefsirde İsralliyat, 134-266 
(2) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, TI, 464 
(3) o Ömer Nasuhi Bilmen, Aynı eser, II, 466 

(4) © Bkz. Ömer Nasuh! Bilmen, Aynı eser, II, 470 
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Fahruddin er-Razi (543-606/1148-1209) ; 


Müfessir, bilgin ve filozof olan er-Razi, nesep itibarı ile Kureyş kabilesine mensuptur. Rey şehrinde doğmuş, oraya nispetle de kendisine er-Razi denilmiştir. Herat'ta 606(1209) yılında vefat etmiştir.(1) 


Aynı zamanda ilk hocası da olan babası Ziyauddin, Hatibu'r-Rey diye tanınır. er-Razi, Ali Mecducili'den felsefe, Summani'den fıkıh okumuş, Necmüddin el-Kübra ile de tasavvufi konularda çalışmıştır. Ayrıca Kelâm, tefsir, edebiyat, tıp, matematik, astronomi ve tabiat ilimlerini de tahsil etmiş, muhtelif konularda eserler vermiştir. 


Tefsir-i Kebir olarak bilmen Mefatihu'i-Gayb sekiz cilttir. Bazı âlimler, er-Razi'nin kendisine has bir metotla yazdığı bu eserini tamamlayamadığını, kendisinden sonra talebeleri tarafından tamamlandığını kaydetmektedirler. (2) 

Eseril. dikkate değer özellikleri şunlardır : 

a) Fatiha süresi bir cilt tutacak kadar geniş tefsir edilmiştir. 


b) Rivayet ve dirayet metodu birlikte kullanılmıştır. Ayetlerle ilgili rivayetler verilerek tahlile çalışılmıştır. 

c) Âyetler, aralarındaki bütünlük ve anlam birliği gösterilerek izah edilmiştir. 

d) Fıkıhta Şafii, itikadda Eş'ari olan er-Razi tefsirinde bu mezheplerin görüşlerini yazarak; Kaderiyye mezhebini şiddetle tenkid etmiştir. 

e) Ahlâk, ilâhiyat, felsefe ve tefekküre ait konular izah edilmiş, kolay anlaşılması için bazı noktalara dikkat çekilmiştir. 

er-Razi eserinde, özellikle akli ilimlere geniş yer vermiş, felsefe ve kelâm konularını çokça işlemiştir. Bu yüzden çeşitli tenkitlere mayuz kalmıştır. 


İbn Kesir (701-774/1301-1372); 


İmadiiddin Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesir, h. 701'de Şam'da doğmuş ve orada yetişmiştir. 

Tefsir, tarih ve hadis konularında kıymetli eserler telif eden İbn Kesir'in en meşhur eseri, Tefsirwl-Xur'ani'(-Azim'dir. Tefsiru İbn Kesir 


(1) ©(OÖmer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Taribi, 468 
(2) Mehmed Sofuoğlu, Tefsire Giriş, 316 


— -.— 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diye de bilinen eserinde rivayete çok önem vermekle birlikte dirayet metodunu da ihmal etmemiştir. O, eserinde cerh ve ta'dil'e hassasiyetle itina göstermiştir. Öte yandan el-Bidâye ve'n-Nihâye isimli tarih kitebıyla, tarih konusunda da önemli bir mevkiye sahip olan İbn Kesir, tefsirinde tarihi bilgilere geniş ölçüde yer vermiştir. Ayrca İbnü's-Salâh'ın Ulumu'l-Hadis'ini kısaltarak el-Baisu')-Hasis ilâ Ma'rifeti Ulumi-Hadis adlı kıymetli kitabı meydana getirmiş, Buhari'ye bir şerh yazmaya başlamış fakat tamamlayamamıştır.(1) 


Hocaları arasında en çok İbn Teymiye (728/1328)'den istifade eden ve onun tesirinde kalan İbn Kesir, hocasının maruz kaldığı baskılardan o da nasibini almıştır. Şam'da uzun yıllar hadis okutmuş ve İbn Haceru'l-Askalâni gibi bir hadis dahisi yetiştirmiştir. (2) 


Daha hayatta iken tefsir, hadis ve tarih sahalarındaki üstünlüğü herkesce kabul edilmiş, devrinde pek çok âlimin takdirini kazanmıştır. 


İbn Kesir, 774/1372'de Şam'da vefat etmiş, Süfiye kabristanında İbn Teymiye'nin yanına defnedilmiştir. 


C. FIKIH VE FIKIH MEZHEPLERİ 


Bu asrın en övünülecek yönlerinden birisi; dört fıkıh imamının da, bu devirde yaşamış olmalarıdır. Bunlar; Ebü Hanife (öl. 150), İmâm Malik (öl. 179), Şafii (öl. 204) ve Ahmed b. Hanbel (öl. 241)'dir. Bu imamlar, tartışmasız İslâm âleminin en büyük imamlarıdır. Mezhepleri de asrımız dahil, her devirde en çok tanınmış, yaygınlaşmış mezheplerdir. 

Fıkhi hükümlerin ortaya konulmasında, üzerinde durulması gereken iki metot vardır: Reycilerin yolu, hadiscilerin yolu. Birinci yol, hakkında açık bir delil bulunmayan meselelerin hükmünü, nasslardan istinbat esasına dayanır. Bunlara rey ehli denilmesine sebep; helâl ve haramı bilmekteki hünerleri, hükümleri bina etmek için nasslardan mânâ çıkarmaları, nasslara bakışlarındaki incelik ve onlara mesele bina etmeleridir. Hadisçilerin yolu ise, hadise sarılmak ve sadece nassla amel etmektir. Onlar, fıkhın tamamının Hz. Peygamber (s.a.v.)'e bağlanması gerektiğine inanıyorlar. Reyle ameli reddediyorlardı.(3) 

Irak mektebi temsilcileri, ellerinde dayanılacak hadis az olduğu için reyle amele yöneldiler. Ayrıca bunlar, hadise olan büyük saygıla- 


(1) (o Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 670 vd. 

(2) (oMehmed Sofuoğlu, Aynı eser, 206 

(3) Ali Hasan Abdulkadir; Nazarâtu Âmmetu fi Tarihi'i-Fıkhe'l-İslâ. 
mi, 205-206 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rından ötürü eldeki hadisin uydurma olmasından endişe ediyorlardı. 
Ama akıl, mantık ve Kur'an'ın nasslarına dayanan rey ile çözüme daha kolay ulaşılacağına inanıyorlardı. 


Rasülullah'ın vatanı olan Medine âlimleri ise hadis kaynağına daha yakındılar. Çünkü orada, hadisi ezberleyenler fazla idi. Bu yüzden hadis, onların rey ve kıyası kullanmalarına ihtiyaç hissettirmedi. Medineliler, hadise sarılmayı hatadan kurtuluş için bir sığınak olarak görüyorlardı. Bundan dolayı, birisine bir şey sorulduğu zaman, o zat, soru sahibini, belki bildiği bir hadis vardır da onunla fetva verir diye bir başka âlime havale ediyordu. Medineliler, reyi kullanmaktan böylece kaçınırlarken Jraklılar, sadece kendilerine sorulan meseleler hakkında ietihat etmekle yetinmiyorlar, bazı muhtemel hadiseler tasarlayıp, araştırıyorlar ve onlar hakkında da Ictihatta bulunuyorlardı. Böylece farazi hukuk alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiş oldu. «Bir kimse karısını yarım talakla boşarsa durum ne olur? Karısının aydan daha güzel olduğuna talak üzerine yemin edenin durumu nedir?» gibi farazi meseleler bunlardandı. Buna benzer olaylar, iki ekol arasındaki farklıluğın büyüklüğüne misaldir. Ancak bu farklılık uzun süre devam etmedi. Çünkü ilim öğrenmek için yapılan seferler, bu ekollerin bakış açılarını birbirine yaklaştırdı. Medineliler Irak'a hadis götürdüler. Iraklılar da, Medine'ye görüş ve ictihatlarını taşıdılar. Sonra, büyük imamlardan da ilim yolculuğuna çıkanlar oldu. Meselâ Ebü Hanife'nin seçkin talebelerinden Muhammed b. Hasan eş-Şeybani, Medine'ye gidip, İmam Malik'in Muvatta'ını okudu. Şafü, hem Irak'a hem de Medine'ye gidip, her ikisinden de istifade etti. 


Bu devirde yazılan en güzel teşri, fıkıh ve idare kitaplarından birisi Ebü Hanife'nin talebesi Ebu Yüsuf'un «Kitabül-Harac»ı'dır. Ebü Yusuf 
(1) bu kitabı, Reşid'in, İslâm'ın öngördüğü biçimde devletin ekonomisini düzenleyen bir kitap yazmasını istemesi üzerine kaleme aldı. Kitapta müellif üç mühim unsurdan bahseder: 

1 — İslâm'ın öngördüğü şekilde, devletin gelirlerinin beyanı, 

2 — Bu gelirlerin toplanması için uygulanacak yol, 

3 — Hazinenin karşılaması gereken masraflar. 


Bu eser, İslâm iktisadını araştıranların elindeki en önemli kaynaklardandır. 


(1) (O(İmam Ebü Yusuf hakkında daha önce bilgi verilmiştir. 
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D. NAHİV VE EKOLLERİ 


Abbasiler'in ilk asrında iki büyük medrese, nahvin temellerini atan imamları bünyesinde toplamıştır. Bunlar, Küfe ve Basra medreseleridir. Bu asırda yaşayan, Basralı nahiv imamlarının en tanınmışları; İsa b. Ömer es-Sakafi (H. 149), Ebü Amr b. el-Âla (H. 154), Halil b. 
Ahmed (H. 175), Ahfeş (H. 177), Sibeveyh (H. 180), Yünus b. Habib (H. 182)'dir. 

Küfeli imamların en meşhurları da; Ebü Cafer er-Ruâsi(1), Kısâi (İbn Hallikan'ın(2) bildirdiğine göre vefatı 182, 183 veya 166'dır. Başka kaynaklara göre ise 189'dur.), Ferrâ (H. 208)'dir. Bu isimler'i bilen herkes, Arap mahvinin hâlâ bu şahıslar tarafından hazırlanan eserlere dayandığından şüphe etmezler. 


Basra mektebi, Küfe mektebinden çok açık bir şekilde ayrılır. Birinci guruptakiler Arapça'nın temel kaidelerini, Araplar'dan çokça varid olan esaslara uyarak, koymaya önem veriyorlardı. Karşılarına bunlara zıt bir şey çıktığında, bunu şâz (kural dışı, nadir) sayıyorlardı. Eğer bu zıt olan şeyin, doğruluğu sabit olursa, «Bu öğrenilir ve korunur, ama başkası onunlu kıyaslanmaz» diyorlardı. Bazan da, şâz olan şeyi söyleyenin zayıf veya hatalı olduğunu ileri sürüyorlardı. İbn Hallikan; bu ekolün mensuplarından birisi olan ve nahiv konusunda Ebü'l-Esved ed-Düeli'den (H. 6”v sonra ilk kitabı yazan İsa b. Ömer es-Sakafi'nin biyoğrafisini yazmıştır. Bu biyografide anılan devirde ortaya konulan ilmi ürünlerin kiymeti ve Basra ekolünün üzerine kurulduğu esaslar, detayla.ıyla anlatılmıştır. İbn Hallikan bu kitabında İsa b. Ömer ve eseri hakkında şu bilgileri vermektedir: 

«İsa b. Ömer'in, nahv sahasında «el-Câmi» adını verdiği bir kitabı vardır. Sibeveyh, bu kitabı alıp genişletmiş, Halil ve başkalarının sözlerinden notlar eklemiştir. Eser böylece genişletilip, açıklayıcı notlarla tamamlanınca, Sibeveyh'e nispet edilmiştir.»(3) 


İşte bu, Sibeveyh'in meşhur kitabıdır. Şu konuşmalar iddiamıza delil teşkil eder. Sibeveyh, İsa b. Ömer'den ayrılıp da, Halil b. Ahmed'e vardığında, Halil ona, İsa'nın eserlerini sordu. Sibeveyh, şu karşılığı verdi: 


«İsa nahivde yetmiş küsür eser yazdı. Zenginlerden birisi bunları topladı. Ancak bu kitaplar bir âfete uğradı. Bunlardan sadece ikisi kal- 


(0) Buğyetu'!-Vüat ve diğer önemli kaynaklarda vefat tarihi zikredilinimiyor. Ama onun Kisâi (182) ve PFerrâ (208)'nın hocası olduğu biliniyor. 

(2) (İbn Hallikan, Vefeyatu'l-A'yan, I, 331 

(3) (İbn Hallikan, Aynı eser, I, 393-394 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dı. Birisi İran'da bulunan «İkmal», diğeri de benim üzerimde çalıştığım el-Cami'dir. Ben sana onun kapalı yerlerini soruyorum .» Halil başını öne eğip bir müddet durdu. Sonra başını kaldırıp, «Allah İsa'ya rahmet etsin» dedi ve şu beyitleri söyledi: 


«İsa b. Ömer'in yazdıklarının dışında nahvin tamamı gitti. 
Onlardan birisi, İkmal öteki de Camii'dir. 
Onlar, insanlar için güneş ve aydır.»(1) 


Ebu'i-Esved ed-Düeli'nin, nahiv sahasında fall ve meful'ün dışında bir konuyu işlemediği söylenir. İsa b. Ömer ise çok kullanılan esasları nazarı itibara alarak (yani Bedevilerin çok kullandıkları esaslara uyarak) bir kitap yazdı. Kitabını tasnif ederken çoğunluğun kullandığı esaslara uymayanlara «Lugat» adını verdi. İsa, dil konusunda oldukça dikkatliydi. Bazen Nabiğa ve başka meşhurların hatalarını bulur, söylerdi. 

Küfe ekolü, Basra ekolünden sonra ortaya çıktı. Önceleri Basra ekolüne dahilken sonradan ayrılıp başlıbaşına bir ekol haline gelmiştir. 
Küfe ekolünün kurucusu Ebü Cafer er-Ruâsi'dir. Abbasi halifeleri bu ekolü benimsemişler ve önde gelen temsilcilerine iltifat etmişlerdir. 
er-Reşid zamanındaki en şiddetli münakaşa, bu ekollerin o zamanki İmamları olan Kisai ile Sibeveyh arasında cereyan etmiştir. İbn Hallikan, er-Reşid'in huzurunda Sibeveyh ile Kisai arasında geçen bir münazarayı anlatır. Münazaraya sebep şu olmuştur: 


Kisai, Bedevilerin, «Ben eşek arısının, bal arısından daha şiddetli soktuğunu zannediyordum, meğer o, oymuş» anlamına gelen sözlerinin son kısmını «feizahuve iyyahö» şeklinde söylediklerini nakletti. Sibeveyh buna itiraz edip, doğrusu, «feiza hüve hiye» diye görüşünü açıkladı». Uzun süre konuyu tartıştılar, sonunda, bunu bir Bedeviye sormaya karar verdiler. Daha sonra Sibeveyh'in bulunmadığı bir gün Halife er-Reşid bir Bedevi çağırtıp meseleyi sordu. Bedevi, «Sibeveyh'in dediği gibi» dedi. er-Reşid, «Biz, Kisai'nin söylediği gibi söylemeni istiyoruz» deyip, ona mükâfat vaadetti. Ama Bedevi «Dilim bana itaat etmez» dedi. Bunun üzerine şu karara vardılar: 


Bedevi'ye, «Sibeveyh şöyle diyor, Kisai ise şöyle diyor. Bunlardan hangisi doğru?» diye sorulacak, Bedevi de, «Kisai'nin dediğin karşılığını verecekti. Bedevi, bunun mümkün olduğunu söyledi. Bir meclis kuruldu. Bedevi'ye soruldu, o da; uKisai'nin dediği doğru. Biz böyle deriz» dedi. Sibeveyh, bunun bir komplo olduğunu ve Kisai'nin tarafını tuttuklarını anladı, Bağdat'ı terketti.(2) 


(1) (İbn Hallikan, Vefeyatü'i-A'yan 1, 305-386 
(2) (İbn Hallikan, Aynı eser, I, 385-306 
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Küfe ekolünün gözettiği prensipler, Basra ekolünün prensiplerine göre daha kolaydır. Küfeliler, Bedeviler'in konuştuğu her tabiri kabul ediyorlar, onun Bedevi'ye has bir yöneliş olup, taklidinin caiz olduğunu söylüyor ve o tabire göre kaideler tertip ediyorlardı. Onlara; şairin: «Ydleyte iddete havlin küllehu Receb», «Keşke senenin tamamı Receb olsaydı» sözü nakledildi. Bunun üzerine, nekre (belirsiz kelime) bir zamanla sınırlı ise onun, marife (belirli kelime) ile te'kidinin câiz oldugunu söylemişlerdir. Küfeliler bu mısraya kıyasla; «Ayın tamamında oruç tuttum» mânâsına gelen, «Sumtu şehran kullehu» ve «Bütün gece teheccut namazı kıldım» mânâsına gelen «Teheccettu leyleten kulleha» demeyi câiz görmüşlerdir. Basralılar ise, önce bu mısranın saf bir Bedeviye nispet edilmesini kınadılar. Sonra da, bunun bir Bedeviye ait olduğunun doğru kahul edilmesi halinde; «Şaz'dır, başkası bununla kıyaslanmaz» dediler.(1) Basralılarla Küfeliler arasındaki görüş ayrılıkları, böyle başladı. İbnü'l-Enbari, bu ihtilâfların bir çoğunu, «el-İnsaf fi Nesaili'l-Hılâf» adındaki kitabında toplamıştır. 


Küfe ve Basra âlimleri arasındaki bu tartışmalar, önceleri Araplar arasında bulunan kabilecilik taassubunu, şehircilik taassubuna dönüştürmüştür. 


E EDEBİYAT 


Bilindiği gibi edebi mahsullerin ve eski Arap tarihine alt menkıbe halindeki rivayetlerin yazılmasına, kütüphanelerin de doğduğu Emeviler devrinde başlanmıştı. 


Bununla beraber şiirin ve yine sözlü rivayetler halinde dolaşan tarih ve hal tercümesine dair bilgilerin hafızadan hafızaya nakli, münferit hadiseler olmaktan çıkacak derecede yazılmaya başlandığı hicri II. yüzyılın ilk yarısına kadar sürdü. Bir müddet iki nakil vasıtası, yani hafıza ve yazı, bir arada devam etti. 


Bu arada yalnız bir şairin şiirlerini nakleden râvilerden başka, bir kabilenin bütün şairlerinin eserlerini ezberleyen raviler de yetişmiş, bunları raviye'ler yani büyük raviler takip etmişti. Hammâd (156-713), el-Mufaddal (170-786) ve Halefü'l-Ahmer (175-791) gibi büyük ve âlim ravilerin topladıkları malzemeyi, kendileri veya talebeleri tespit etmiş-EDE 


(1) Ahmed Emin. Duha'i-İslâm, 295-297 
(*) (o Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Küçük Türk-İslâm Ansiklopedisi, Arabistan Maddesi; Edebiyat konusu. 
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Bu, rivayet, derleme ve tedvin faaliyetlerinin yanı sıra, çoğu zaman aynı mecrada akan gramer ve lugat çalışmaları, isimlerini eski kaynaklardan, bu arada bilhassa İbn Nedim'in 111. (IX.) yüzyılın sonlarına kadar yazılmış Arapça eserleri tanıtan el-Fihrist adlı kitabından öğrendiğimiz, fakat pek azı günümüze kadar muhafaza edilebilmiş bulunan eserlerin yazılmasını sağlamıştır. Bunlar, muhtelif şairlerin divanları, bir kabileye mensup şairlerin eserlerini bir arada toplayan dergiler ile değişik şairler hakkında biyografik bilgi ve çilrlerinden örnekler veren antolojik mahiyette eserlerdir. 


Ebü Amr eş-Şeybâni (213-828) ve es-Sükkeri (275-888) gibi âlimlerin herhangi bir kabileye mensup şairlerin eserlerini toplayan büyük “dergiler tipindeki çalışmalarından bugün, sadece Hüzeyi kabilesi şairlerine dair bir tek nümune kalmıştır. 


Divanların yanında mühim bir yer alan, muhtelif şairlerden seçilmiş şiir mecmualarının en tan'smışı, eski Arap şiirinin en güzel kasidelerinden seçilmiş olup, kazar. Wfi rağbet ve şöhretin neticesi, muhayyile mahsulü bir takım rivayetler de ilâve edilerek aktarılan el-Muallâkât'tır. Bu dergi umumiyetle, şerhli veya şerhsiz, yedi kasideden ibaret mecmualar halinde intikal etmiştir ve ihtiva ettiği kasideler Cahiliye devrinin şu şairlerine aittir: İmru'l-Kays, Tarafa, Züheyr, Lebid, Amr b. Külsüm, Antere, en-Nâbigatü'z-Zübyâni. Hatta bazan bunlar aresında Abid, el-Hâris b. el-Hilliza ve el-A'şâ gibi şairlerin de kasldelerine yer verilirdi. 


Bu tip eserlerin en mühimleri el-Mufaddal ed-Dabbi (öl. 170-766) '- nin el-Mufaddaliyyât'ı, el-Esmai'nin el-Esaiyât'ı ile Ebü Zeyd el-Kureşi'nin yedişer kasidelik yedi bölümünden ilki el-Muallakât'a ayrılmıs bulunan Cemheretü eş'âril-Arabı'dır. Mecmua şeklindeki eserlerden b2- zılarında da şiirlerin, mevzulara göre tasnif edildiği görülür. Bu tarzda tertip edilmiş mecmuaların ilki, aynı zamanda değerli bir şair olan Ebü Temmâm'ın Kitabu'l-hamâse'si'dir. Bu eser, Câhiliye devrinden Abbasiler devrine kadar gelmiş ve çoğu M. 659 yılından önce yaşamış şairlere ait parçaları ihtiva eder. İlk bâbı hamase (yiğitlik, bahadırlık) mevzuundaki şiirleri ihtivâ ettiği için bu adla anılan eser, daha sonraları tertiplenen bazı mecmualara örnek teşkil etmiş ve âdeta bir antoloji türünün doğmasına yol açmıştır. Nitekim, yine zamının büyük şairlerinden el-Buhturi (284-897) ve daha sonra birçok müellif, hemen hemen aynı ad altında bu tarz dergiler tertip ettiler. Yukarıda anılan ilk şiir dergilerinde manzumelerin bütünü verilirken bu eserlerde bir bütünün en güzel parçaları seçilmiş ve bazan içine-alındığı bölümün konusu ile ilgili tek bir beyitle yetinilmiş bazan uzun bir şilrin muhtelif parçaları, 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bunlara birinci derecede hâkim olan fikirlere göre ayrı ayrı yerlere konulmuştur. 


Arap şiiri tarihinin en mühim kaynaklarından biri de, umumiyetle ilk örnekleri Tabakâtu'ş-Şuarâ, Kitdbü'ş-Şi'r ve'ş-Şuarâ, Ahbâru'ş-Şuarâ, Mu'cemu'ş-şuarâ veya bunlara yakın bir ad taşıyan, sonraları daha değişik isimler altında telif edilen eserlerdir. Şairleri devirlerine, değerlerine ve bazan da alfabetik olarak adlarına göre tertip eden bu eserler, ihtiva ettikleri biyografik bilgi ve tenkidi açıklamalarla, zikredilen şiir mecmualarından birçok bakımlardan ayrılıyorsa da, aldıkları bol örnek metinle onlara en çok yaklaşan teliflerdir. Bu sahada yazılmış ilk eserlerden bugün elimizde bulunanların başlıcaları İbn Sellâm el-Cumah! 
(öl. 231-846)'nin Cahiliye devri şairlerinden Emeviler'in sonuna kadar geçen devrede yetişmiş şairleri içine alan Tabakatu'ş-Şuar6'sı, şair halife İbnü'l-Mutezz (öl. 296-908)'in, Abbasi devrinde yetişen şairler hakkında en mühim eserlerden biri olan Tabakâtu'ş-Şuardi'l-Muhdesin'i, İbn Kuteybe (öl. 276-889)'nin, kısa tarihi bilgilerle karışık olarak başlangıçtan IlI. (IX.) yüzyılın ortasına kadar gelen şairlerin şiirlerinden parçalar veren ve tarzının en karakteristik nümunesi olan €ş-Şi7 ve'ş-Şuarö'sıdır. ELü'I-Ferec el-Isfehani (356-967)'nin, tarih ve kültür tarihi vakımından olduğu kadar başlangıçtan hicri III. yüzyıla kadar gelen devrenin edebiyat tarihi için de emsalsiz bir kaynak olan Kitabü'l-Agani'si de burada zikredilmelidir. el-Merzubâni (384-994)'nin, bu gruptaki eserlerden olup, şairleri isimlerine göre alfabetik olarak sıralayan ve kısmen günümüze kadar muhafaza edilmiş bulunan Mu'cemü'ş-Şuard adlı eseri de bu cümledendir. 

es-Seâlibi (öl. 429-1037)'nin pek bol sayıdaki eserlerinin birçoğu, bilhassa hicri IV. (X.) yüzyıl ile V. (XI.) yüzyılın başlarına âit geniş ve rakipsiz malzemeyi ihtiva eder. Bu müellif, Yetimetü'd-Dehr'inde, muasırları ile kendisinden bir önceki neslin şairlerini, Harezm, Horasan, Sicistan'dan Endülüs'e kadar, memleketlerine göre gruplandırarak zikreder ve hal tercümelerine dair kısa bilgilerle birlikte şiirlerinden bol örnekler verir. Yetimeti.'d-Dehr, önce bizzat müellifin, daha sonra başkalarının yaptığı zeyilleriyle bilhassa İran, Horasan, Maveraünnehr gibi İslâm dünyasının doğu ülkelerinde gelişen Arap edebiyatının rakipsiz kaynağı olmuştur. 

Bunların yanında başta gramerler, lugatler ve diğer filolojik eserlerden, şiir tenkit ve tahliline dair teliflerden, edeb'e dair kitaplardan, tarih ve tefsirlere kadar çok çeşitli sahalardaki eserler eski şiirin aktarılmasına hizmet etmişlerdir. 


Bununla beraber sözlü rivayet sırasında eski şiirin büyük kısmı zayi olmuştur. Kalan kısmın derlendiği eserlerden de yine pek azı 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günümüze kadar gelebilmiştir. Bu eserlerden bize kalabilen kısmının kaybolan nispetini anlamak için, Ebü Amr eş-Şeybâni'nin 80'den fazla kabilenin şiirlerini topladığı mecmualardan bugün elimizde hiçbirisinin bulunmadığı, bu âlimin ve daha başkalarının çalışmalarır.a dayanarak es-Sükkeri'nin tedvin ettiği, herhangi bir kabilenin bütün şairlerinin şii''orini ihtiva eden bu tarz mecmualardan günümüze sadece bir tanesinin kaldığını hatırlatmak yeterlidir. 


a) Arap Şiirinin Yapısı: 


Daha M. VI. yüzyıldan itibaren, şairler, sanatlarının en mühim malzemesi olan, gelişmiş ve lugat hazinesi son derecede zengin bir dile sahiptiler. Arap yarımadasında, mevcudiyeti bilinen muhtelif lehçelere rağmen, en eski örneklerinde de, şairlerin, genellikle müşterek bir glir dili kullandıkları görülmektedir. Klasik Arapça'nın dayandığı, fasih kabul edilen edebi leh.elerden beslenmiş olan bu şiir dili, bilhassa lugat bakımından çok zengindi. Bu sebeple eski şairler eşya ve varlığı ifâde ederken zihnin tasnif ve umumileştirmeğe gidişini bildiren kelimelerden çok etraflarında müşahede ettikleri şeylerin muhtelif hal ve vaziyetlerdeki farklı görünüşleri için ayrı kelimeler kullanmışlardır. 
Onların dilinde bazı hayvanlar, tabiat unsurları ve eşyanın muhtelif hal, şekil ve evsafta olanlarına delâlet etmek üzere pek çok müstakil kelimenin ve bunların müteradiflerinin bulunması bu yüzdendir. Çok kere bu vaziyet fiillerde de görülür. 


Lahmi ve Gassâni saraylarından ve Hicaz merkezleri gibi şehir hayatının kısmen hâkim olduğu, sanatkarların pek yadırgamadığı muhitlerden, İslâmiyeti müteakip teşekkül eden daha medeni şehir muhitlerine giren şairlerin eserlerinin muhtevasında olduğu kadar, dillerinde de ister istemez bir değişme oldu. Nitekim zamanla şairler, lehçelerinden gelen, fazla yayılmamış, az kullanılan klimeleri terk ettiler, güç olandan, kolay olana yöneldiler. 


Eski şairler, uzak bir mazide gelişmiş nazım kaidelerini, şiirin esaslarını, tatbiki olarak öğreniyorlardı. (11.-VIlI.) yüzyılın ikinci yarısına kadar onların, nazmı birtakım ana prensiplere göre izâh eden bir Kaynağı yoktu. Nazım tekniğini sistemli bir bilgi hâline getiren el-Halil (öl. 175-791)'dir(1). 

Arap nazmının en küçük nazım parçası beyittir. Kadim devirden beri bir beytin şekilce olduğu gibi mânaca da bir bütün teş. | etmesi âdeta bir zarüretti. Bu husus şairi, fikrini mahdut bir hüküm çerçevesi 


(1) Bu konuda bkz.; Arüz maddesi, İslâm Ansiklopedisi 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içinde ifadeye ve teksife zorlamıştır. Bu kaideyi, ancak bazı belli hallerde ve özel ifade şekillerinde ihlâl eden şair için, tazmin (bir hükmün, bir cümlenin, beyitten taşması) kusur telâkki edilmiştir. Eski şiirlerin, beyit tertipleri birbirinden farklı rivayetlerle intikal etmesinin başlıca sebebi, beyitlerin bu tarz yapısıdır. Bu telâkki, İran ve Türk şiirinde, bilhassa gazellerde daha kuvvetle yaşamıştır. 


Cahiliye devrinde ve bu devrin şiir ananesinin devam ettiği hicretin 1. yüzyılının ilk yarısında birbirinden açıkça aynlan iki nazım şekli vardı: Recez ve kasid. Recez, yapısı itibariyle diğerlerinden çok farklıdır: Aruzun yine aynı adı taşıyan bahriyle nazmedilir. Recezde bir beyit, mısra diyebileceğimiz iki satırdan ibaret değildir. Bir başka ifadeyle mısra uzunluğunda ve birbiri ile kafiyeli kısa beyitler halindedir. 
Arap şiirinin en eski şekli kabul edildiği hâlde, Cahiliye devrinden pek az recez muhafaza edilebilmiştir. Çünkü bu şekil, deveci ezgileri (hıdâ veya hudöâ”), savaşçıların birbirlerine meydan okumaları, kadınların muhariplere serzenişleri, ninnileri v.s. gibi âni ilhamların irticalen İfadesinde kullanılırdı. Bunlar umumiyetle kısa şiirlerdir. en-Nâbiga, Zuheyr, Antere, Tarafa, Alkama gibi birçok büyük şairde receze tesâdüf edilmez. Başlangıçta yüksek sanat şekli sayılmayan recezi, kaside tipinde uzun şiirler haline sokan şair el-Agleb b. Cüşem el-İcli (öl. 21- 
642) olmuştur. Bu yeni tip recezlere urcüze denmiştir. Sonraları gittikçe rağbet gören bu tarz, bazı sanatkarların eserlerinde büyük ölçüde yer almış, hatta zamanla ilhamını yalnız urcüzelerle terennüm eden râcizler (recez şairleri) yetişmiştir. el-Accâc (öl. 97-715/716) ve oğlu Ru'be (öl. 
145-762) bu tarzın en büyük mümessilleri sayılırlar. Diğer taraftan bu şekil, mahalli dil unsurlarını bol ve rahat kullanma geleneğine de bağlı kalmıştır. Bu sebeple recezlerde nadir kelimelere çok yer verilmiştir. 


Recezin eriştiği bu parlak devir uzun zaman devam etmedi. Abbasi devrinin . başlarından .itibâren. bu şeklin kullanış sahası adeta sınırlanarak hikaye, fıkra, tasvir, öğretici eserler v.s. gibi bazı mevzulara tahsis edildi. Bununla beraber urcüze, başta mesnevi olmak üzere bazı ehemmiyetli nazım şekillerinin doğmasına yol açtı. Mesnevi şekline Arap şiirinde müzdeviç şiir veya müzdevice denmiştir. Urcüzelerin birer musra uzunluğundaki kısa beyitlerinin ikişer ikişer kafiyelenmesinden ibâret olan müzdevice, uzun manzumelerin yazılabilmesine imkân vermiştir. 


Mesnevi şeklinin, eski İran şiirinden geldiği söylenirse de, bu nazım şeklinin Arap edebiyatında tabii bir gelişme ile doğduğunu gösteren deliller vardır. II. (VILI.) yüzyıldan itibaren rağbet görmeye başlayan bu tarz, Ebü Nuvâs (öl. 198-813), Ebu'l-Atâhiye (öl. 211-826), İbn Mu'tezz (öl. 296-908) gibi muhdes şâirlerin eserlerinde yer almıştır. İbn 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Abdi Rabbih (öl. 328-940)'in, Endülüs Emevileri'nden 111. Abdurrahman b. Muhammedin H. 301-322 yıllan arasındaki gaza ve fetihlerine dair 
445 beyitlik şiiri bu tarzın tarihi-destani mevzularda kullanıldığını da 
göstermesi bakımından mühimdir. 


Hârun er-Reşid zamanında bir cariye, halk dilinde şiirler söyleme modası açtı. Ayrıca bend şeklinde kıt'alardan oluşan yeni nazım şekilleri doğmaya başladı. Bunlar Bağdat'ta özellikle ramazan gecelerinde şarkı olarak söylenmekle revaç buldu. Bu kıt'alardan kurulu nazım şekilleri daha sonra Endülüs şairleri elinde büyük gelişme gösterecektir. 
Bu cümleden olarak muhtelif şekilleri bulunan muvaşşahlar ve zecel tekniklerini de belirtmemiz gerekmektedir. Bu hareketler hem nazmı şekil bakımından zenginleştirmiş, hem de klişeleşmiş olan eski gilr dilinin sert kayıtlarını yumuşatmıştır. 


Öte yandan Arap şiirinin en yüksek örneklerinin verildiği kaside, varlığını bütün gücüyle devam ettirmekteydi. Daha önceki asırlarda pek çok bedevi şairin ustalıkla kullandığı bu nazım şekli, Abbasiler devrinde, Ebü Nuvâs, Ebu'l-Atahiye ve Mütenebbi gibi büyük temsilcilerini bulmuştur. Fakat bu şairler başlangıçtaki kaside örneklerinin tabiatı ve hayatı bir tâblo halinde vermeye çalışan tasvirlerine rağmen kasidenin iç yapısını ve muhtevadaki bazı unsurları arzu ve mizaçlarına göre ustalıkla değiştirdiler. 


Aynı zamanda bütün Arap edebiyatının da önemli isimleri olan bu devirde yetişmiş bazı şairlerden burada kısaca bahsetmenin uygun olacağı kanaatindeyiz: 


Ebu Nuviâs: 


Doğum tarihi bilinmeyen.ve ölüm tarihi konusunda da ihtilâf bulunmakla birlikte genellikle.198(813) tarihi kabul edilen Ebü Nuvâs, 
(1) Arap edebiyatçılarının muhdesun dedikleri, Abbasiler'in ilk devirlerinde yetişmiş olan şairlerin en meşhurtarından birisidir. O devirde teşekkül eden yeni üslübun en önemli temsilcisidir. Halife Emin'in nedimi olmuş, onun zamanında rahat bir hayat sürmüştür. 


Ebü Nuvâs, divanında ilk defa ayrı bir babta, av şiirlerini toplamış olmak bakımından da öncüdü.. İslâm edebiyatında çok rağbet görmüş, hatta bazı nükteleri Binbir Gece Masalları'na bile girmiştir. Şair Bağdat'ta vefat etmiştir. 


(1) (Geniş bilgi için bkz. İslâm Ansiklopedisi, «Ebü Nnvâs» maddesi 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Ebu'l-Atahiye (748/828?): 


Abbasiler devrinin en meşhur Arap şairlerinden biridir. Bedevi bir kabileye mensuptur. Aynü't-Temr'de doğmuştur. Mehdi, Hadi ve Harun er-Reşid zamanlarında yaşamış olmasma rağmen, saray hayatından sürekli uzak bulunmaya gayret etmiştir. 

Şiirlerinde zahidâne bir dünya görüşünü işleyen Ebu'i-Atahiye aynı zamanda Arap edebiyatının ilk filozof şairidir. Fakat ne yazık ki, onun şlilerinden ancak bazıları zamanımıza kadar gelebilmiştir. 


Ebu Temmâm (796/846): 


Şam civarında doğmuş, Musul'da ölmüştür. Devrinin önemli bir şairi ve antoloji yazarıdır. Özellikle Halife Mu'tasım ve kadı'l-Kudat Ahmed b. Ebi Duâd'ın iltifâtlarına mazhar olmuştur. 


Ebü Temmâm kasidelerinde tarihi vakalardan da bahseder. Meselâ Amuriye'nin fethi, Bâbek'in ve Afşin'in idamları onun şiirinde işlediği konular arasındadır. Çoğu methiyelerden ibaret olan şiirlerinin değeri, yaşadığı zamandan beri şiddetli tartışmalara sebep olmuştur. 
Kendi şiirlerinden başka pek çok şairin şiirlerinden yaptığı seçmeler- den oluşan antolojileri de vardır. Bunların en tanınmışı Hamase'dir. 


Mütenebbi (915/955): 


«Peygamberlik taslayan» manasına gelen lakâbıyla tanınmıştır. 
Asıl adı Ebu't-Tayyib Ahmed b. el-Hüseyin olan şair 303(915) senesinde Küfe'de doğmuştur. Erken yaşta temayüz eden şairliğinin yanında, bazı felsefi ve itikadi fırkaların tesiri altında kalmıştır. Özellikle Şii Zeydiyye itikadının onun düşünceleri üzerinde büyük ölçüde tesir ettiği söylenebilir. Bu sırada Küfe'yi ele geçiren Karmatiler'in baskısından kaçıp çölde bedeviler arasında iki yıldan fazla kalmıştır. Bu, onun Arap dili hakkında sağlam bir bilgi edinmesini sağlamıştır. 


Nitekim 315(927) yılında Küfe'ye dönünce kendisini tamamen şiire vermiştir. Başlangıçta şiirin imkânlarıyla âlemi avucunun içine almayı düşünen Mütenebbi, bir süre Ebü Temmâm ve el-Buhturi'nin tesiri altında yeni tarz kasideler yazar. Fakat bu denemeler neticesinde umduğu takdiri kazanamamış olmalı ki, yavaş yavaş arzularını şiddet vasıtasıyla elde etmeyi plânlamaya başlar. Nihayet Semava şehrine gelip orada Peygamberlik iddiasıyla çevresine topladığı pek çok bedeviyi 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isyana sürükler. Bu isyan sonunda mağlup olan ve yakalanan şair, hata ettiğini ikrar ederek serbest kalmayı başamnr. Bu macera ona, sonradan kendisinin onunla tanınacağı, Mütenebbi lakâbını kazandırır. 


Ayrıca bu isyan sırasında yazmış olduğu şiirler, ilk şiirlerindeki «şekil» kaygılarından arınmış olarak kuvvetli bir üslüpla dikkati çeker. Bundan sonra bir müddet başı boş dolaşarak muhtelif kişilere medhiyeler yazdı. Bu sırada artan şöhreti, onun İbn Ralk'in Şam valisi Bedr el-Harşâni'nin resmi şairi olmasını sağladı. Bir süre sonra Halep Hamdani emiri Seyfü'd-Devle'nin şairi olmayı başardı. 


Mütenebbi, Seyfü'd-Devle'nin sarayında kaldığı 9 yıl içinde en iyi şiirlerini yazmıştır. Bu şiirlerin önemli özelliği, yeni klâsik tarz İle şairin isyanı sırasında terennüm ettiği daha serbest şeklin uzlaşmasıdır. 


© 
Bundan sonra Seyfü'd-Devle ile arası bozulan şair Mısır'dan İran'a kadar pek çok yer değiştirdi. Nihayet İran'dan Bağdat'a gelirken uğradığı bir bedevi saldırısı sonucu hayatını kaybetti. (354/955) Burada diğer eşyalarıyla birlikte kendi el yazısı ile yazılmış olan Divanı' da kayboldu. 


Mütenebbi gerek hayatında ve gerekse ölümünden sonra Arap giirinde tesir bırakan en önemli şairlerden birisidir. Bugün bile Kuzey Afrika'da en çok okunan şairlerin başında gelir. 


b) Nesir: 


Araplar arasında nazmın yanında nesir de bir sanat olarak çok eskiden beri işlenmiştir. Fakat eski Arap nesrinden, şiire nispetle çok az örnek kalmıştır. Çünkü nesir, bir dereceye kadar aynen muhâfazası ve tekrarı mecburi olan nazım kadar, bozulmalara karşı dayanıklı değildir. Bununla beraber, kalan örnekler daha İslâmiyetten önce, kelimelerin seçilişinden ifade tarzına kadar bazı zevk ve sanat endişelerinin mahsulü olmakla konuşma dilinden aynlan bir edebi nesrin, birkaç yönde gelişmiş olduğun göstermektedir. Bu eski örneklerin başında atasözleri mahiyetindeki kısa, veciz darbimeseller (emsâl) anılabilir. 
Muhtelif tabirler şeklinde kısaltılmış olanlar bir tarafa, çoğu temsil, teşbih ve mecaza dayalı bir sanat tarzının hâkim olduğu bu sözlerde bir hükmün, bir fikrin kısa bir cümlede tam ve tesirli ifadesini sağlayacak bir üslüp kullanılıyordu. Bu darbımesellerden birçoğunun bir dereceye kadar eski şekillerini korumuş olduklarını kabul etmek mümrkündür. M. VII. yüzyıl başlarında yazılı olarak bulunduğu anlaşılan 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Mecelletü Lokmaân'da temsili kıssalarla birlikte böyle vecizelerin bulunması gerekir. Ancak umümiyetle sözlü yolla aktarılan emsâl, lugat ve gramer bakımından ehemmiyet taşımaları, bazılarının tarihi hâdiselere veya mühim şahsiyetlere bağlı olarak doğmuş olması, bir kısmının alelâde günlük hayata bağlı olmakla beraber daima karşılaşılabilecek hâdiseleri veya karakterleri mizah ve hiciv unsurlarıyla yahut da ibret ve nasihat telkin edici hikemi bir edâ ile ifade etmeleri sebebiyle dil. 
edebiyat ve tarih âlimlerinin alâkasını çekmiştir. 


Daha H. I. yüzyılda başlandığı anlaşılan Emsâl derlemelerinden zamanımıza ancak H. 11. (M. VII.) asırda derlenmiş olanlar kalabilmiştir. O devirden kalma muhtelif mevzulardaki eserlerin birçoğunda emsâle özel bir bölüm ayrılmış, ayrıca müstakil eserler tertib edilmiştir. 
Darbımesellerin izâhı sırasında nakledilen kıssalarla hikaye üslübunun da gelişmesine yardımcı olan, bu sahada yazılmış, mevcut ve müstakil eserlerin belli başlıları el-Mufaddal ed-Dabbi (170-786)'nin Kitdbü'!- emsal'i, Ebü Ubeyd el-Herevi (223-837)'nin daha önceki eserlerin muhtevasının terkibi mahiyetindeki ve aynı adı taşıyan çalışması, el-Mufaddal b. Seleme (111./IX. yüzyılın ikinci yarısı)'nin el-Fâhir'i, Ebü Hilâl el-Askeri (400/1009'dan sonra)'nin Kitabu'i-Emsâl'i bu sahada en çok tutunmuş olan el-Meydâni, (518/1124)'nin Mecmuu'l-Emsal'i ile ez-Zemahşeri (538 -:1144)'nin el-Müstaksâ'sıdır. 


Darbımesellerin menşeleri hakkında nakledilen hadise veya hikayeler. şiirlerin hangi vesilelerle söylenmiş olduklarına ait rivayetleı yanında nesrin gelişmesini hazırlayan, daha büyük bir âmil, Eyyâmü'i-Arab (Arapların savaş günleri)'a dair rivayetlerdir. Çoğu Câhiliye devrinde, bir kısmı İslâm'ın ilk zamanlarında cereyan etmiş kabileler arası küçük veya büyük mücadelelerin bu menkıbevi rivayetleri, semer denen gece sohbetlerinin ilgili şiirlerle, birlikte anlatılan en renkli konusu idi. Araplar'a dair eski bilgiler (ahbâr) nakledenler ve daha sonra bu sahanın âlimleri, Eyyamü'l-Arab hakkmdaki rivayetleri topladılar. Meselâ Ebü Ubeyde (210-825), zamanına kadar gelen bilgileri, biri 75 diğeri 1200 güne dair iki eserde toplamıştı. Bugün elimizde bulunmayan bu eserler sonraki âlimlerin çoğunun ana kaynağını teşkil etmiştir. Bir taraftan şiire, diğer taraftan tarihe olan sıkı alâkası sebebiyle muhtelif tipte eserlerde, meselâ Kitabü'l-Egâni'de, eski şiir dergilerinin şerhlerinde dağınık halde verilen bu bilgiler, el-I£du'l-ferid gibi eserlerde bu konuya ayrılan özel bablarda verilmiştir. eş-Şimşâti (IV.-X. yüzyıl)'nin Kitâbül'-Envârı bir araya getirdiği rivâyetler ve şiirlerle Eyyâmiri-Arab'a dair başlıca kaynaklardan biridir. 


Her toplulukta olduğu gibi Araplar arasında da birtakım menkibeler, masal ve hikayeler, çok eskiden beri anlatılmakta idi. Bunların 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bilhassa, bahsedilen gece sohbetlerinde ayıı hir yeri olmalıdır. Bu ana- ne devam etmekle beraber, İslâmiyetin doğuşundan sonra, halka halla orduda askerlere ahlâk ve şecaat telkin eden menkıbeler, eski peygamber kıssaları anlatan kussds (kısacılar) vazifelendirilmişti. Hikaye la”. 
ve üslübu, eski bir ananenin devamı olarak ve sözlü yolla devam ederken İslâm'ın yayılışıyla Arapların daha yakın temas kurdukları yabancı kaynaklardan da beslenmek imkânını buldu. Nitekim İbn Nedinı'in el-Fihrist'inde kaydettiğlne göre, IV.(X.) yüzyılın sonlarında hikaye ve ınasal tarzına girebilecek kitapların sayısı 200'ün üstündeydi ve bunların arasında Hezdr Efsâne, Kitâbu Sindbdâdi'l-Hakim, Kelile ve Dimne ve yine kahramanları hayvanlar olduğu anlaşılan hikayeler için Farsça'dan tercüme edilen İran veya Hind kaynaklı eserler ile Yunancı - dan tercüme edilenler vardır. Arap menşeli çoğu belli şahısların mâcerâları etrafında teşekkül etmiş aşkla ilgili hikayelerse, belirtilen ımi':- tarın yarısını geçmektedir. Bunlardan biri bütün İslâmi edebiyatların müşterek klasik konularından olan Mecnun ve Leyld'dır. 


Arapça'ya çevrilmeden önce Hezdr Ejfsâne (Bin Masal)'nin icin aldığı hikayelerin neler olduğunu ise tam olarak bilmiyoruz. Ancak İlm Nedim'in kısaca naklettiği çerçeve hikâyenin kadrosu içinde gelişen Elf leyle ve'i-leyle (Binbir gece) masalları tarzının, bütün edebiyatlarda mevcut sayılı şâheserleri arasında gösterilir. Bu hikayeler manzümesi- nin, kıssahanların dilinde şekillenip yayılırken, bazı devir ve muhitlerde, meselâ önce Bağdat daha sonra Mısır'da muhtelif kimseler tarafından muhtevaca genişletildiği, üslüp yönünden işlendiği, nihâyet M. XIII— XIV. yüzyıllarda hemen hemen son şeklini aldığı anlasılmaktadır. Uzun ve kısa iki ayrı Pehlevi versiyonu tercüme ediliniş, hattâ daha 1JI.(IX.) yüzyıldan önce Arapça'ya nazmen nakledilmiş olan Kitdbu Sindbdd da, gerek müstakil rivâyetler şeklinde, gerek Binbi: vece içerisinde zamanımıza kadar gelmiştir. 


Uzun zaman destani rivayetler halinde muhayyilelerde işlenerek yaşamış kahramanlık menkıbelerinin de sayısı az değildi. Bunların çok tanınmışlarından biri olan Siretu Anter (Anter'in hayat ve şahsiyeti) '- de Câhiliye devri şâirlerinden Antere'nin yiğit ve savaşçı bedevi şahsiyeti, İslâm'dan önceki Arap tarihine âit rivâyetlerden İslâmi devirde Suriye, Irak, İran, Kuzey Afrika ve İspanya'daki fetihlere, Haçlı seferlerine kadar uzanan 2aferler içinde yaşar. Birbirinden cazip, renkli ve heyecan verici maceraların, Binbir gece'de olduğu gibi, yer yer şiirlerle süslenerek, akıcı ve hareketli bir tahkiye üslübuyla anlatıldığı bu uzun eser, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri sayılmaktadır. Sonraki asırlarda halk arasında bu gibi maksillerden sayılan pekçok hikaye teşekkül edecektir. meselâ bunlardan biri Emevilerin M. Vi1J 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yüzyıl ortalarında Bizans'a karşı açtıkları seferlerde ün kazanmış komutanlardan Abdullah el-Battal'ın şahsiyeti etrafında teşekkül etmiştir. Onun menkıbeleri, gene bir destâni kahraman olan Zatü'l-Himme (veya Zü'i-Himme)'nin şahsiyetiyle birleşmiş olan şekliyle XII. yüzyılın ortalarından beri okunuyordu. Türkler arasında Seyyid Battal Gazi diye tanınan ve çok benimsenmiş bu müslüman kahramanın tarihi-menkıbevi romanının Türkçe'de XII. yüzyıldan beri mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 


Görüldüğü gibi bahsedilen eserleri, isimleri bilinmeyen bir, hattâ birkaç şahsın kaleminden geçmiş olsalar bile, çoğu esas itibârıyle konuşma dilinden, kıssahanlarının üslübundan tamamen ayrılmamışlardır. Müellifleri veya mütercimleri bilinen hikâye tarzındaki eserlerden biri Kelile ve Dimne tercümesidir.(1) Bu eser daha önce bahsettiğimiz gibi İbn Mukaffâ (142-759)'nın Arapça tercümesine bağlı olarak çok eski bir tarihten itibâren bütün dillere çevrildi, Doğu ve Batı edebiyatlarında büyük tesirler bıraktı ve benzerleri kaleme alındı. İbn Mukaffâ'nın tercümesi Arap nesrinde, yalnız tahkiye üslübundaki başarısıyla değil, fakat birtakım fikir silsilelerini kolaylıkla ifâde eden sâde, sağlam üslübuyla, bu nesrin tekamülünde bir merhale sayılır. 


Ayrıca halifelerin ve valilerin kâtiplerinin elinde, resmi hutbelerin üslübuna dayanan bir nesir gelişmeye başlamıştı. Emeviler'in kâtiplerin- den Abdülhamid b. Yahya (öl. 132-750), bu resmi kitâbet tarzının ilk mühim simasıdır. Abdülhamid, bilhassa İbn Mukaffâ (öl. 142-759) ve onun ardından gelenler fasih dilin hudutlarında, sistemli bir fikrin ifadesini sağlayabilecek kolay gibi görülen bir nesir gerçekleştirdiler. 


Hicretin ilk yüzyıllarında ortaya çıkan mensur eserlerin bir kısmı da, zamanla kazandığı çeşitli mânalarıyla edeb (cemi: öddb)'e dair teliflerdir. Toplulukta örf ve âdet hâlini almış iyi hareket ve münâsebet tarzları demek olan edeb bir taraftan ahlâk ve terbiye esasları, muâşeret bilgileri mânasını kazanırken, diğer taraftan, insanı üstün bir muâşeret seviyesine yükseltecek bilgileri ifade etmeye başlamıştır. 
Böylece edeb'in münevver olabilmek için gerekli bütün bilgileri içine alan bir genişlik kazanan mânasına bağlı olarak bir edebi tür doğdu. 
Daha İbn Mukaffâ (öl. 142-759)'nın bâzı eserlerinde görüldüğü gibi edebe dâir eserlerin bir kısmı terbiyeye hasredilirken, âdâbü'i-mülük, âdâbü'l-vüzerâ veya benzeri adlar taşıyan bir gurupla da siydset-nâmeler yazılmaya başlandı. Hükümdar, vezir, emir, vâli vb. gibi idârecilerin, bu arada bilhasa idâri teşkilât ve siyâsi hayatta lüzumlu ve nüfüzlu 


(1) O(OKelile ve Dimne tercümesiyle, diğer tercüme faaliyetleri ilgili bölümde anlatılmıştır. 
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bir unsur olup, daha sonraları «münşi» adını taşıyacak kâtiplerin iyl yetişmelerini sağlayacak bilgiler veren, onlara vazifelerini öğreten, bütün bunları, çoğu zaman fıkralar, hikâyeler, tarihi misâllerle çekici, oyalayıcı bir tarzda anlatan böyle eserler, genişleyen İslâm devletinde, resmi vazifeliler dışında kalan ve sayıları gittikçe artan diğer münevverlerin de ilgisini çekti. Böylece edeb kitaplarının hitâb ettiği zümrenin sınırları genişledi. Muhtevalarının ağırlığını dil, edebiyat ve tarihe dair mevzülar teşkil eden bu tür eserlerin kadrosuna, yukarıda temas edildiği gibi, tercümeler yoluyla tanınan yeni bilgi sahaları da girdi. 


Araplar'ın mâzideki ve kendi zamanındaki yaşayışlarını, âdetlerini, geniş Abbasi Devletinde cereyan eden kültür alışverişlerini iyi bilen, müstesna zekâsı ve müşahede kudretiyle asrının hayat sahnelerini, çeşitli karakterleri, özel hayatlara kadar inen açık çizgilerle ve ustalıkla resmeden edib ve âlim Câhız (61. 255-869), çok sayıdaki eserleriyle, işâret edilen umumi kültür verici edeb tarzının ilk büyük temsilcisidir. 
Bu sahada onu İbn Kuteybe (0l. 276-889) ve el-Müberred (öl. 285-896) takip etti. İslâm câmiasına giren toplulukların eski kültürlerinin Arapça'ya aktarılmasında Araplar'ın, Arap asıllı olmayanları hor görmelerine karşı aksülamel olarak türlü şekillerde tezâhür eden Şuübilik hareketinin de tesiri vardı. Bilhassa Sasani kültürünün birçok unsurları bu hisle canlı tutulmuştu. İbn Kuteybe, başlangıçta birbirine yabancı olan bu kültür unsurlannın uzlaşmasını sağladı. 

Edeb kitaplarında müelliflerinin en ziyade meylettikleri sahaya ve zevklerine göre ağır basan taraflan vardır. Meselâ Câhız'ın el-Beyan ve't-Tebyin'inde dil ve edebiyat ile devrin sosyal hayatı, el-Müberred'in el-Kâmil'inde gramer ve edebiyat ön plândadır. İbn Kuteybe Edebü'!- Kâtib'inde kâtib zümresine, daha çok lisâni bilgiler verirken, bahsedilen sahanın belli başlı örneklerinden olan Uyünü'l-Ahbâr'ında, önceki müelliflerin dağınık olarak verdikleri bilgiler, onun bütün eserlerine, hattâ nesrinin yapısına en küçük bir kopukluk veya gevşeme göstermeden hakim olan mantiki bir silsile ve sağlam nizam sayesinde tertip ve tasnife kavuştu. Böylece muhadarât adı da verilen, mevzulara göre tasnif edilmiş, manzum-mensür parçalan, çeşitli nakil ve rivâyetleri içine alan edeb kitaplarının şekli doğmuş oldu. İbn Kuteybe'den sonra yukarıda adı geçen eserler zincirine İbn Abdi Rabbih yeni ve mükemmel bir halka ekledi. Onun geniş bir kültür, sağlam bir zevkle, uyumlu bir ölçü içerisinde, çoğu zamanımıza kadar gelmemiş kaynaklardan faydalanarak telif ettiği el-İkdu'l-Ferid'i sistematik bir ansiklopedi mahiyetindedir. 


Bu arada, es-Seâlibi (61. 429-1037/1038)'nin, çoğu dil ve edebiyata bağlı, umümi kültür verici çok sayıda eserler kaleme aldığını kaydetmek gerekir. Bir bakıma, meselâ es-Süli (6l. 336-947)'nin Edebü'l-Küttâb'ı 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gibi, kâtiplerin, münşilerin ihtiyaçları için yazılmış olmakla beraber şekil ve muhtevâca el-Ikdu'i-Ferid'in temsil ettiği tarzaa yer alması gereken iki büyük eser de, en-Nuveyri (öl. 732-1332)'nin Nihâyetü'-Ereb'i ile el-Kalkaşandi (öl. 821-1418)'nin Subhü'1-A'şâ'sıdır. 


Sayılan edebi nevilerin dışında, asıl sana't-kârâne nesrin gelişmesini sağlıyan başka âmiller de vardı. Sosyal hayattaki değişiklikler, refahın artışı, zevkte ve sanatın bütün şübelerinde tesirini göstermişti. 
Diğer taraftan idari teşkilâtta muhtelif mes'eleler için ayrı ayrı kitâbet divanlarının kuruluşu, sahaları farklı kâtiplerin yetişmesini gerektiriyordu. İbn Mukaffâ belâgatm, «duyduğu zaman cdhilin benzerini söyleyebileceğini sandığı» sözde bulunduğunu belirtir. II. (VILL.) yüzyılda erişilen ve en belli başlı vasfı vuzuh ve bir cümlede mümkün olduğu kadar çok şey anlatmak olan nesir üslübu, Câhiz, İbn Kuteybe, el-Müberred ve es-Süli gibi ediblerin kaleminde, birbirine çok yakın, fakat farklı düşünceleri, fikir silsilesinin tabii ve mantıki akışı içerisinde aksettirebilen bir hareket kazandı. Muhtevanın yanında şekil, gittikçe üzerinde durulan, ehemmiyet kazanan bir sanat unsuru olmaya başladı. Düşüncenin, maksadın ifadesinde faydalı görülen bir ölçüde sözün tekrarına, uzatılmasına doğru gidilirken, aralarına atasözleri, beyitler v.s. serpiştirilmiş, uzunlukları ve fâsılaları birbirine denk secili ibâreler söze ve mânaya dayanan sanatlarla süslenmeye, fikir özentili bir üslüp içinde sunulmaya çalışıldı. Nihâyet İbnü'l-Amid (öl. 360-970) ve onu tâkip eden İbn Abbâd (öl. 385-995), Ebü Bekr el-Harizmi (öl. 383- 993), Bediüzzemân el-Hemedâni (01. 398-1008), es-Seâlibi (01. 429-1037/ 1038) gibi edipler, hemen hemen sadece vezinsiz olmakla şiirden ayrılan güç bir sanat nesri ortaya koydular. Bu nesir bilhassa iki edebi türde işlendi: Zesâil (edebi mektuplar) ve Makâmât. 


Ehemmiyetli ve orijinal bir edebi tür olan makamât, hikâye kahramanı olarak seçilen gösterişsiz, kalender, hattâ dilenerek dolaşan bir şahsın her biri başka bir macerasını anlatan hikayeler (makâmeler) mecmuasıdır. Bu hikayelerde gaye, konudan çok üslüptur. Sanatkâr makâme'de mevzüu geliştirirken, ustalıkla ayarladığı vesilelerle dilin inceliklerine hâkimiyetini, lâfza ve mânaya dayanan türlü edebi sanatları kullanıştaki maharetini ortaya koyar. Tarihi IV. (IX.) yüzyıl başlanma kadar çıkarılmak istenilen bu edebi nevin ilk örneğini Bediüzzemân el-Hemedâni vermiş, dile tasarrufu ve sanat değeri ile tarzının en başarılı eseri olduğu kabül edilen el-Hariri (516-1122)'nin el-Makâmât'ı ise, başka dillere en çok çevrilen Arapça eserlerden biri olmuştur. 

Kakat önceleri mânayı, maksadı örtmeyen, ona câzip bir çerçeve, güzel bir zemin hazırlayan bu üslüp, zamıunla vasıta olmaktan çıktı, g -ye haline geldi, şekil içinde boğulan mâna gittikçe zayıflamaya başladı. Hatta el-Kadı'l-Fâzıl (596-1200), İmâdeddin el-Kâtib el-İsfehâni (587-1201), inşâya dair el-Meselü's-Sâir adlı eserin sahibi İbnü'l-Esir (637-1239), edebi sanatlara aşırı düşkünlükleriyle nesri bir sanat oyunu hâline getirdiler. Öyle ki, bu üslüp, zesdil ve Makâme'ler gibi sanata hasredilen edebi nevilerin hudüdundan taşarak, meselâ el-Utbi (427- 1035) ve el-Kâtib el-İsfehâni'nin tarihi eserlerinde olduğu gibi, vuzuh ve sadelik isteyen sahalara da yayıldı. 


c) Edebi Tenkit: 


Daha Câhiliye devrinde zevke dayanan bir değerlendirme vardı. 
Kim Araplar'ın en büyük şâiridir? Araplar'ın söylediği en güzel şiir, en güzel beyit hangisidir? Bu ve benzeri sualler uzun zaman soruldu. 
Aralarında sanatkârların da bulunduğu, zevkine, bilgisine, kanaatine güvenilir şahsiyetlerin bu sorulara verdikleri cevaplar, en basit ve kestirme şekillerden, mukayeseye başvuran, derecelendirmeyi bazı sebeplerle açıklayan, şairlerin muhtelif mevzulardaki üstünlüklerine, sanatkârların tabiatına dikkati çeken, eserlerini uzun vadeli bir çalışma ile işleyerek, pürüzlerini gidererek hazmedenler (Mütekellif) veya kolaylıkla ve irticâlen söyledikleri eserlerini tekrar gözden geçirmeyenler (matbü') üzerinde duran şekillere doğru kaydı. Kur'ân'ın üslübuna dair araştırmalar, dil sahasındaki çalışmalar, nesrin ikinci bir söyleyiş san'atı olarak gelişmesi, nazım kaidelerinin şekle dair değerlendirmelerde doğruyu yanlıştan ayıracak ölçü demek olan kâidelerinin tesbiti, edebi tetıkite daha sağlam bir yol açtı. Nitekim, ara merhaleler bir yana bırakılırsa, İbn Sellâm el-Cumahi (231-846) Tabakatü'ş-Şuarâ'sının önsözünde, bilhassa dil üzerinde duran bir tenkit nümunesi verdi. Câhız'ın zikrettiği şairler ve şiirler hakkındaki hükümlerinde sistemli tenkide doğru oldukça mühim bir mesafe kaydedildi. III.(IX.) yüzyılın sonlarında öncekilerden çok farklı bir tenkit doğdu. Eski şairlerle yeniler arasındaki mühim bir üslup farkına bağlı olan bu tenkidin hareket noktası bedi'- denen ve belâgatın bir bölümünün konusunu teşkil eden mânaya ve lâfza dayanan sanatların ustalıkla kullanılışıdır. İlk defa Halife Mu'- tezz (296-908), Kitdbü'l-Bedi'in de bu mevzu ele alındı. 


Bu arada işaret edilmesi gereken bir husus, Aristo'nun şlir sanatına ve belâgata dair iki eserinin (Poetika ve Retorika) tesiridir(1). 
Bu eserlerden özellikle ikincisi müslümanların bu konudaki çalışmalarında tesirli olmuştur. 


el-Mu'te2z'in sadece tanıtmakla yetindiği bedi', gittikçe şiir san'- 


(0) Bu eserlerin tercümesi konusu ilgili bölümde işlenmiştir. 
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atının asli bir unsuru oldu. Filolog Sa'leb (291-904)'in Kavâidü/'ş-Şi'r'- inde bu açıkça görülmektedir. Daha sonra Kudâme b. Cafer (öl. 320- 932'den sonra), şiir tenkitine dair Nakdü'ş-Şi'r adlı eserinde bedi' dahil sanatları açık, mantıki bir tertibe soktu ve şiir tenkidine sistemli bir yön verdi. Onun muasırı İbn Tabâtaba'l-Alevi (öl. 322-934), aynı mahiyette bir eser olan İydrii'ş-Şi'r'i yazdı. 


Bu arada birkaç büyük şairin sanatları etrafında çıkan tenkit ve münakaşalar, onların kusurlarını göstermek veya müdafaalarını yapmak, şiir tenkidini daha belirli ölçülere çekti. Devirlerinde yadırganan, yeni taraflarıyle klasik sayılmayıp değerli bulunmayan birçok yeni sanatkârın büyüklüğünü belki ilk defa farkeden es-Süli'nin Ebü Temmâm hakkında yazdıkları, el-Âmidi (öl. 370-981)'nin, mukayeseli tenkidin örneği olan ve Ebü Temmâm ile el-Buhturi'yi mukayese eden el-Muvâzene'si, Ebü'l-Hasan el-Cürcâni (öl. 392-1002)'nin Mütenebbi hakkındaki tenkit ve münakaşalara dair el-Vesâta'sı, bu tartışmalar- dan geriye kalan değerli eserlerin başlıcalarıdır. 


Daha sonraları da bu tarz eserlerin telifine devam edildi. el-Merzubâni (öl. 384-994)'nin el-Muvaşşah'ı, Ebü Hilâl el-Askeri (öl. 400- 1009'dan sonra)'nin nazım ve nesir san'atlarmın tahlili tenkidinin esaslarını veren Kitdbü's-Sındateyn'i,; İbn Reşik (öl. 456-1064)'in, zamanına Kadar yazılanların başarılı bir terkibi olan el-Umde'si; Abdulkahir el-Curcâni (öl. 471-10'78)'nin meşhur Esrârü'l-Belâga'sı gibi mükemmel eserlere ulaşıldı. 


F. TARİH VE DOĞUŞU 


Hadis, tefsir ilminin olduğu gibi, siyer ilminin de atasıdır. 


Ashap ve tâbiin, Hz. Peygamber (s.a.v.)'ın doğumu, çocukluğu, yetişmesi, gençliği, peygamber oluşu, Mekke'de karşılaştığı güçlükler, Medine'de karşılanışı gibi konularda hadis naklediyorlardı. Aynı şekilde, savaşlarını konu edinen, İslâm'ı Arap yarımadasının dışında yayma yolundaki gayretinden bahseden hadisler de vardı. Hadisler tasnif edilince, Hz. Peygamber'in sireti ve savaşları ile ilgili olanlar «Bö- bu'i-Megâzi ve's-Siyer» başlığı altında toplandı. Bu bölüm, isimleri biraz farklı olmakla beraber, Buhari ve Müslim gibi meşhur hadis kitaplarında halen mevcuttur. Ashap ve tabiinden, bu tür hadislere özel bir önem verenler vardı. İşte siyer ilminin hadisten ayrı bir ilim halini alması görüşü bundan kaynaklandı. Bu fikir Abbasiler'in birinci asrında tedvin çalışmaları genişleyince iyice güçlendi. Muhammed b. 
İshak, onları ilmi ve düzenli bir şekilde kitap haline getirdi. Onun eseri, bu konuda bildiğimiz en eski siyer kitabıdır. Bu kitap, İbn Hişam, tarafından, «Siyer-i İbn Hişam» adı ile hulâsa edilmiş ve bize kadar gelmiştir. 

Rasülullah (s.a.v.), İslâm'ı Arap yanmadasının dışında yaymak için çeşitli çalışmalar yaptı; mektuplar ve elçiler gönderdi. Ancak İslâm'ı yaymak için uygulanan bu politika her zaman olumlu sonuç vermedi. 
Bazı elçiler eziyete uğradılar, hattâ ölümle karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), Arap yarımadasının sınırları boyunca İslâm daveti ile, zulmün esiri olan insanları kurtarmak için hazırlıklar yaptı. Ancak, bunların sonucu alınamadan Hz. Peygamber, âhirete intikal etti. Siyer yazarları, Rasülullah'ın siretinden bahsederken yazdıklarının içine bunları da aldılar.(1) Ancak bu fetihleri kendisinden sonra gelen Hz. Ebü Bekr (r.a.) ile ve Hz. Ömer (ra.) tamamladılar. Bu sebepten dolayı çalışmalar, Rasülullah'ın siretini, daha sonra gelen halifelerin siretine bağlamaya yöneldi. Çünkü onlar, Hz. Peygamber'in başladığını bitirmeye çalışmışlardı. Artık, bu yeni ürüne «Tarih» denilmeye başlandı. O asırda tarih kitabı yazanların en meşhurlarından birisi, allâme Muhammed b. Ömer el-Vakıdi'dir. Taberi, 
179 senesine kadarki hadiselerde büyük ölçüde onun kitabını kaynak 
alır. Ama kitabın kendisi bize kadar gelmiş değildir. Vakıdi'nin şu anda elimizde bulunan ve «el-Megâzi» diye bilinen başka bir eseri daha vardır. Fakat bu, Vakıdi'nin bize ulaşan çalışmalarının tamamı değildir. 
Onun ilmi, o asrın diğer bir tarihçisi kanalıyla bize ulaşmıştır. Bu zat, «Vakıdi'nin Kdtibiv diye meşhur olan Muhammed b. Sa'd'dır. 
Onun, «Tabakatü'l-Kübrâ» adlı eseri de bu sahanın tanınmış kitap. 
larındandır ve ikinci ciltlerde Rasülullah'ın hayatından, geri kalan altı ciltte de sahabe ve tabiinin hayat ve nakillerinden bahseder. 


Muhammed b. Sa'd, Belâzuri'nin hocalarından birisidir. 


(1) ©—OHz. Peygamber'in Fllistin'i fethetmek için Usâme b. Zeyd'i gönderişi 
konusunda bkz.: İbn Hisam. ITI. 365 


Il — DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ 


A. FIKHİ MEZHEPLERİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 


Gidilen yol demek olan «Mezhep» kavramının mücheit'ler tarafından ilk kullenilışının; herhangi bir konuda fikir belirtirken, «izlediğim yol, benimsediğim görüş» anlamında olduğu görülmektedir. Daha sonra bu görüşler, halk arasında müctehitlere nispetle anılmaya başlandı. Böylece mezhep kelimesi, «izlenilen yol, benimsenilen görüş» manâsını ihtiva eden bir kavram haline geldi. İnsanlar, «Bu konuda tultuğum yol, Hanefi'nin, Şafii'nin, (veya bir başka imamın) görüşü doğrullusundadır» demek için kısaca «Hanefi'yim, Şafit'yim» v.s. demeye başladılar. Bu ictihatların sistemli bir şekilde tedvin edilmesi ise daha sonra müctehitlerin talebeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu arada şunu da belirtelim ki; İslâm'ın getirdiği fikir hürriyeti ve fertlerin farklı duygu ve düşüncelere sahip oldukları gözönünde bulundurulursa, müslümanlar arasında değişik düşüncelerin doğuşunu tabii karşılamak gerekir. Ayrıca Kur'an ve hadisten ibaret olan nassların bir kısmı üslüp ve muhteva yönünden kolay anlaşılır olduğu halde, bazılarının gerek ifade tarzı ve gerekse konu itibariyle kapalılık arzetmesi, müctehitlerin, aynı konuda farklı görüşlere varması sonucunu doğurmuştur. 


Ancak bu durum ilk üç nesilde, bugünkü mânâda bir mezhebe bağlılık özelliğini gösteriyordu. Gerek İmam Ebü Hanife ve İmam Mâlik «ibi üstadlar ve gerekse Ebü Yusuf, Muhammed, Şafii ve Ahmed b. 
Hanbel gibi sonraki müvctehitlerin birbirleriyle görüşüp bilgi alış-verişinde hulunmaları, bilgi ve metot farklılığından kaynaklanan ihtilâflarvı azalmasını temin ediyordu. Gerçi müctehitlerin talebeleri, üstatlarının metodunu takip ediyor, ictihatlarında onların görüşleri doğrultusunda hareket ediyorlardı ama, gerektiğinde usül ve fürüda muhalefet edip farklı ictihatlarda bulunmaktan da çekinmiyorlardı. Ebü Yusuf ve Muhammed gibi şahsiyetlerde bunun bir çok örnekleri görülebilir.(1) 


(1) Ebü Yusuf, el-Harac, 19 vd. 
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Biraz önce de belirttiğimiz gibi ictihat farklılıkları. dinin asıllarında olmayıp feri (teferruata ait) meselelerde olmuştur. Çünkü müclehitler, kasten Hz. Peygamber'in sünnetine aykırı hareket etmemiş, bilakis özellikle şu noktalarda ittifak etmişlerdir: 


a. Rasulüllah'a muhalefet etmemek, dalma O'nun izinde olmak gereklidir. 


b. Hz. Peygamber (sa.v.)in dışında herkesin sözü alınır veya terkedilir. Ama O'nun sözü sadece alınır. 


Buna göre eğer müctehitlerden birinin bir sahih hadise aykırı bir ictihadı var ise imamın o hadisi, terketmesine sebep olan ciddi bir mazereti var demektir. Bunlar da; 


I) Müctehidin Hz. Peygamber (s.a.v.)'in böyle bir söz söylediğine inanmaması, 

2) O sözle sözkonusu meseleyi kasdetmiş olduğuna inanmama-SI. 

3) Bu hükmün yürürlükten haldırılmış (mensuh) olduğuna Inanması veya bunların paralelinde olan daha değişik sebeplerdir.(1) 


Ayrıca müctehitlerin, dönemlerinde görülen her problemli konuda ictihad'a kalkışıp müslümanların müşküllerini halletmek istemelerin- de, Hz. Peygamber'in bu konudaki teşvik edici sözleri en önemli âmil olmuştur. 

«Müctehid, ictihadında isabet ederse ona iki ecir, yanılırsa bir ecir vardır» (2) hadisi buna en bariz örnektir. 


Öte yandan mü'minler, Allah ve Rasülün'ü sevip itaat ettikten sonra Kur'an'da ıfade edildiği gibi, diğer mü'minleri ve özellikle de âlimleri sevmeyi, izlerinde olmayı bir borç bilmektedirler. Zira âlimler, peygamberlerin vârisler!dir. Allah, onları yıldızlar gibi yaratmıştır, karanlıklarda bile onlarla yolun doğrusu bulunabilir. Diğer ümmet âlimleri, ümmetlerinin şerlileri olmasına rağmen, Muhammed ümmetinin âlimleri, ümmetinin en hayırlılarıdır. Hz. Peygamber'in, ümmetine halife olarak bıraktıkları onlardır. Unutulmak üzere olan sünnetlerini ihya edecek olanlar da yine onlardır. 


Ancak özellikle Abbasiler döneminde ilmi otorite, düşünce hürriyeti ve müsamaha atmosferinin eskiye nispetle değiştiği görüldü. Hilâfet makamına gelen ehliyetsiz kişiler vaziyeti kurtarmak için âlimlere 


(1) (o Geniş bilgi için bkz. Muhammed Ebü Zehra, İslâm'da rıkbi Mezhep: ler Tarihi, çeviren, Abdulkadir Şener 
(2) (Hadisi, Buhari, Müslim ve diğerleri rivayet etmmişisedir. 
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dayanmak istediler. Ebü Hanife, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel gibi müctehitler ise temelde sakat buldukları bu idarecilerin kötülüklerine âlet olmak istemediler. Kendilerine teklif edilen. görevleri, ısrar ve zaman zaman işkencelere rağmen kabul etmekten kaçındılar. İdareciler, etraflarına topladıkları âlimleri çeşitli münakaşalara sevk etmiş, ardı arkası kesilmeyen tartışmalara yol açmışlardır. Fetva vermekten çekinen âlimlerin yerini, birbirlerinin fetvalarını yalanlayan kişiler aldı. 
İlmi branşlar arttı ve her sahada derinleşmek için yeterince malzeme tedvin edildi. Bu da farklı görüşleri dondurdu.(1) Bu ve benzeri gelişmeler, müctehitlerin görüşlerinin sistemli bir şekilde tedvin edilmesi sonucunu doğurdu. Yeri gelmişken şunu da belirtelim ki; bu tedvin ve görüşlerin zabturabt altına alınması tamamen müctehitlerin isteği dışında olmuştur. Müctehitler insanları, kendilerini taklide davet etmedikleri gibi, delilleri bizzat öğrenerek onlara uymaya teşvik etmişlerdir. 


H. II. asrın sonlarına doğru hızlı bir tedvin faaliyetiyle çok sayıda mezhep zuhur etmiştir. Ancak bu mezhepler sünnete uygunluk gösterenler ve sünnete uymayanlar şeklinde iki ana çizgide gelişmiştir. 


Bu arada hepsi müslümanların gözbebeği, âlim ve fâzıl kişilerden oluşan on beş kadar mezhep teşekkül etti, Ancak gerek ictihatlarına uyanların azlığı ve gerekse görüşlerini yaygınlaştıran talebelerinin olmayışı gibi sebeplerden dolayı bu âlimlerin görüşleri (mezhep) pratikte uygulanmaktan çok eserlerinin sayfaları arasında kalmıştır.(2) 


Görüşleri günümüze kadar kitleler tarafından benimsenen Ve müctehidin adıyla anılan mezhepler ise sırasıyla şöyledir: Ebü Hanife Numan b. Sabit (0l. 150/767), Mâlik b. Enes (öl. 179/795), Muhammed b. İdris eş-Şafii (öl. 204/819), Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855). 


Öte yandan devrin siyasi atmosferinin, âlimleri sürüklediği ortamın bir gereği olarak, fıkhi mezheplerin yanısıra itikadi bazı konularda da değişik görüşler ortaya atılmıştır. Şöyle ki; idareciler yönetimlerinde, ilimde birer otorite olan âlimlerin görüşlerinden istifade etmemekle beraber halkı memnun etmek için bu âlimleri tamamen dışlamak da istemiyorlardı. İslâm'ın gereği gibi yaşandığını göremeyen âlimler ise, her şeye rağmen kabuklarına çekilmek yerine bir şeyler yapmak, dışarıya taşmak istiyorlardı. Bu imkânı bulamadıkları ve dar bir alanda tutuldukları için de Felsefe, Kelâm ve Mantık alanlarmda görüş belirtmeye, derinleşmeye başladılar. 


(1) Gazzali, İhyâ, 1, 49 vd. 
(2) Geniş biligi için bkz. Muhammed Ebü Zehra, Aynı eser, 60 
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Ehl-i Sünnet çerçevesinde Eş'ari ve Maturidi arasında bu ihtilâflar bir kaç konuda noktalandı. Tevil'e, Kelâm ve Felsefe'ye itibar etmeyen Selefiyye ise bu iki ekolden farklı olarak temayüz etti. 


Bu arada dört fıkhi mezhep imanının hayatını kısaca vermek i6- tiyoruz. 


Ebü Hanife: 


Ehl-i Sünnet'in görüşlerini sistemli bir şekilde işlemeye başlayan âlimlerin en önde gelenlerinden birisi hiç şüphesiz Ebü Hanife'dir. Asıl adı Nüman b. Sabit olan İmam-ı Azam, hicri 80 (699)'de Küfe'de doğmuştur. Dedesinin Horasan'dan esir edilerek getirildiği, daha sonra azat edildiği ve Hz. Ali'nin meclisinde bulunduğu rivayetler arasındadır. Hattâ Hz. Ali'nin, Ebü Hanife'nin babası Sabit'e Allah'tan hayırlı bir evlât vermesi hususunda bir duada bulunduğu da nakledilmektedir.(1) 

İmam Şafü'nin, «İnsanlar, fıkıhta Ebü Hanife'nin çocuklarıdır» dediği İmam-ı Azam, küçük yaştan itibaren çok iyi bir tahsil görmüş, zamanının ileri gelen üstatlarından hadis dinlemiş ve fıkıh meselelerini öğrenmiştir. Aynca yaşadığı bölgede bulunan çeşitli mezhep (Hariciyye, Şia, Kaderiyye v.b.) mensuplarıyla da tartışmalar yapmış, 80- nuçta nass esaslarına göre, akıl ve mantığın da yardımıyla münakaşalarda başarı kazanmıştır. Özellikle Hanmad b. Ebü Süleyman (120-737) '- ın Küfe camiinde verdiği derslerin etkisiyle itikadi meseleler üzerinde düşünmeye başlamıştır. Hocasının vefatıyla ders verme görevini üstlenen Ebü Hanife, otuz yıl kadar burada ders ve fetva vermiş, dört bin kadar da talebe yetiştirmiştir. İslâm âleminin çeşitli bölgelerinden binlerce talebe kendisine tahsil için gelmiştir. 

Bunlardan Ebü Yusuf(2) ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani (189- 
805) onun metodunu ve fıkhını devam ettiren ve ilimde temayüz eden iki önemli talebesidir. Ebü Hanife, Ehi-i Beyt'e olan derin sevgisi yüzünden hem Emevi,'hem de Abbasi idareleriyle iyi geçinememiş ve bu iki hânedan tarafından da ayrı zamanlarda yapılan kadılık tekliflerini reddetmiştir. 

Abbasi halifesi Mansur, kendisine kadılık teklif edince, ona şu cevabı verdi: 


(1) © Ebü Zehra, Mezhepler Tarihi, 207, 
(20) (İmam Ebü Yusuf hakkında daha önce, Harun er-Reşld döneminde bilgi verilmiştir. 
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«Kadı olabilecek bir insan, gerekince hem senin, hem çocuklarının, hem de komutanlarının aleyhine hüküm verebilecek bir ruha sahip olmalıdır. Ben ise böyle bir ruha sahip değilim.» Bunun üzerine halife; «Benim gösterdiğim yakınlığı niçin kabul etmiyorsun?» dedi. İmam buna da; «Emiru'l-mü'minin, bana kendi malı ile yakınlık göstermedi ki, nu reddetmiş olayım. O, bana müslümanların Beytülmâl'inden bir yakınlık gösterdi. Halbuki benim Beytülmâl'de bir hakkım yoktur. Onda ancak mücahitlerin, hizmetçilerin ve fakirlerin hakkı vardır. Ben ise bunlardan biri değilim» şeklinde cevap verdi. 


Ona kadılık tekliflerinde ısrar eden Mansur, her defasında reddediliyordu. Sonunda zorla kabul ettirmek istedi, fakat İmam'ın şu cevabıyla karşılaştı: «Eğer bu vazifeyi reddedişimden dolayı Fırat'ta boğulmakla tehdit edilsem, yine kabul etmem. Senin etrafında ikramına muhtaç olan çok kişi var.» Bunun üzerine Mansur, onu hapsettirdi. Çok geçmeden büyük imam yetmiş yaşında iken h. 150'de vefat etti. 


Ölmeden önce halifenin gaspettiği ileri sürülen topraklara defnedilmemesini vasiyet etmişti. Bu yüzden Mansur, «Ebü Hanife'nin nezdinde sağken 31e, öldükten sonra da beni kim mazur gösterir?» diye üzüntüsünü dile getirmiştir. 


Çok ince bir kavrayış yeteneğine sahip olan ve dinin mantığına nüfüz etmiş bulunan İmam-ı Âzam'ın bizzat kaleme aldığı, eseri yoktur. Ancak o devrin bir geleneği olarak üstatların eserleri onların takrirlerine dayanılarak talebeleri tarafından kaleme alınırdı. Ebü Hanife'ye izafe edilen eserlerin de böyle olduğu ileri sürülmektedir. Ona isnat edilen eserlerin en meşhurları, el-Fıkhu'l-Ekber, el-Âlim ve'i-Müteallim, Osman b. Müslim el-Betti'ye Risale, el-Fıkhu'l-Ebsat'tır. 


Ebü Hanife, el-Fıkhu'l-Ekber'de hem devrinde çok büyük tartışmalara sebep olmuş meselelere çözümler getirmiş, hem de Ehl-i Sünnet itikadında önemli yer tutan konular hakkında kısa ve özlü bilgiler vermiştir. Meselâ, büyük günah meselesi konusunda şu görüşleri açıklamıştır: 


«Bir müslüman, helâl saymamak şartıyla, büyük günah işlemekle küfre girmez. Bu kimseden iman unsuru kaldırılamaz ve ona mü'min denir. Fakat bir mü'minin, kafir olmamakla birlikte fasık olması cdizdir. Mü'mine günahları zarar vermez, denilemez. Aynı şekilde, günah işleyen mü'min cehenneme girmeyecektir de, denilemez. Mü'min olarak yaşayan bir kimsenin, daha sonra fasık bile olsa sürekli cehennemde kalacağı söylenemez.» 


o 
İmam-ı Âzam, Allah'ın âhirette görülmesi konusunda da, «Mü'min- 


ABBASİLER'DE KÜLTÜREL FAALİYETLER 433 


ler O'nu, cennette O'nunla kendi aralarında bir mesafe olmaksızın keyfiyetsiz ve teşbihsiz bir şekilde gözleri ile göreceklerdir» demektedir. 

Ebü Hanife'nin tarifine göre İman, (dil ile) ikrar ve (kalp ile) tasdiktir. Gökte ve yerde bulunanların imanları, inanılacak hususlar yönünden ne artar, ne eksilir, Ancak iman yakin ve tasdik yönünden artar veya eksilir. Mü'minler, iman ve tevhld yönünden birbirlerine eşittirler. Amel noktasından birbirlerine göre üstünlükleri söz konusu olabilir. 

İmam Ebü Hanife, fıkhi düşünceye yeni bir metot getirmiştir. İslâm fıkhında istinbat (hüküm çıkarmak) için sağlam esaslar koyup, Sınırlarım belirlemiştir. Kendisi, metodu konusunda şunları söylüyor: 


«Ben, Allah'ın kitabıyla hüküm veriyorum. Kitap'ta bulamazsam Rasulullah'ın sünnetine sarılıyorum. Kitap'ta ve sünnet'te bir hüküm bulamadığım zaman sahabenin söylediklerine bağlanıyorum. Yalnız, sahabeden istediğim kimselerin sözünü alıyor, bazılarını almıyorum. 
Ancak kesinlikle sahabenin sözünden dışarı da çıkmıyorum .»(17 ) 


Ebü Hanife'nin muasırı olan bir yazar, onun metodu konusunda şunları söylemektedi!: 


«O, meseleleri kıyasla hallederdi. Kıyas tathiki imkansızsa istihsanı başvurur, o da uygulanamazsa müslümanların ör/ ve teamülüne göre fetva verirdi. İcma ile kabul edilen hadislere sarılır, bunlarla kıyas yapardı.n(2) 


İmam Mâlik: 


Hadis ilmi konusunda, hayatından, ilim tahsilinden ve hadis ilmindeki yerinden bahsettiğimiz İmam Mâlik, fıkıh ilminde de ev başta gelen âlimler aarsında yer alır. 


Bilindiği gibi o devirde Irak rey fıkhının, Hicaz da hadis fıkhının merkezi olarak tanınmış ve bu ayırım büyük bir revaç bulmuştu. Buna rağmen, Irak fıkhının tamamen reye, Hicaz fıkhının da bütünüyle hadise dayandığı söylenemez. Hicaz'da yaşayan bazı âlimelr, ictihatlarında reye de önem vermekteydiler. Bu âlimler rivayetleri ciddi bir şekilde inceliyor, herhangi bir hadisi Kitap ve ittifakla kabul edilen İslâmi esaslarla karşılaştırmadan kabul etmiyorlardı. İmam Mâlik de bu metodu uygulayan fakihlerden birisidir. 


(1) Hatip el-Bağdadi, Tarihu Bağdat, XI, 368 
(2) el-Mekki, Menâkıb-ı Ebü Hanife, 1, 82 
Islam Tanri C >. PF 28 
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İmam Mâlik hem reye, hem de rivayete önem vermiştir. Ayrıca Şah Veliyyullah ed-Dehlevi'nin: dediği gibi o, «42. Peygamber'in hadislerini tespitte Medine'lilerin en yetkilisi, isnat bakımından da en güveniliri idi. Hz. Ömer'in hükümlerini, Abdullah b. Ömer, Hz. Aişe ve bunların talebelerinin sözlerini Hicaz'da en iyi bilen o idi.» (1) Daha sonra bu bildiklerini başkalarına öğretme konusunda kendisini vazifeli sayan İmam Mâlik, Medine'de dersler vermeye başlamıştır. Fakat onun konuyla ilgili olarak söylediği şu sözler, meseleyi ne kadar ciddiye aldığını göstermek bakımından dikkate değer: 


«Her isteyen hadis ve fetva vermek için mescitte oturamaz. Ders vermek isteyen kişi mescitte itibarı olan, erdemli Kişilerle bu konuda istişare etmesi lâzımdır. Eğer onlar, kendisini buna ehil görürlerse oturup ders verebilir. Ben, ilim sahiplerinden yetmiş kişi benim buna ehil olduğumu söylemedikçe ders ve fetva verınedim.» 


Hicaz dışından, Şam ve Irak'tan da kendisine ders almaya gelen öğrencileri bulunan İmam'ın iki türlü ders meclisi vardı: 


a) Hadis dersleri, b) Fıkıh dersleri. 


Bu dersleri ayrı ayrı zamanlarda yapardı. Fıkıh derslerinde, kendisine sorulan meseleleri inceler ve cevaplarını yazılı olarak verirdi. 
Ayrıca, sadece vuku bulmuş meseleler hakkında fetva verir, olması muhtemel olsa bile vuku bulınamış konularda ictihat yapmazdı. Böylece farazi meselelerden kaçınmak suretiyle hata yapmaktan korunurdu. Ona göre fetva vermek âlimler için bir imtihandır. Bir âlim ancak, insanları pratik hayatlarında irşat etmek, İslâmiyet sınırları içinde yaşamalarını sağlamak için fetva verir. 


İmam Mâlik, meseleler üzerinde titizlikle durur, bilmediği şeye cevap vermezdi. Bilmediği meselede «bilmiyorum» demekten çekinmezdi.(2) İmanın, söz ve amel olduğunu, artabileceğini söyler, ancak eksilmesi konusunda bir şey söylemezdi. Zira Kur'an'da imanın artacağı belirtilmekte, eksildiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 


İmam Mâlik, imamet konusunda Hulefa-i Raşidin'in uygulamalarını kabul eder, hilâfetin Haşimi veya Hz. Ali evlâdına mahsus olmadıgını söylerdi. Ona göre adaletin yerine getirilmediği ve Hz. Peygamber'in sahabilerine hakaret edilen yerde oturmak caiz değildir. 


Onun fıkıh metodunda Kitap, Sünnet (Hz. Peygamber'in hadisleri, 


(1) Şah Veliyyullah ed-Dehlevi, Hüccetullah1'i-Bâllğa, I, 144 
(2) (Kadı İyaz, el-Medârik, 169 
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sahabilerin görüş ve hükümleri ve Medinelilerin amelleri sünnete dahildir.), kıyas, maslahat, seddü'z-zerai(1), örf ve âdetler yer alır. 


İmam Şafii; 


Usul-i Fıkıh esaslarını tespit edenlerin ilki olarak bilinen eş-Şâfli, h. 150(767)'de Gazze'de doğmuştur. Nesebi, Kureyş kabilesinden Muttalib oğulları'na kadar uzanır. Yetişmesinde büyük payı olan annesi ise Yemenli Ezd kabilesindendir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve yoksul olarak büyümüştür. 


Şafli, ilk tahsiline Gazze'de başladı. Daha sonra Mekke'de hadis tahsiline koyuldu. Hadisleri yazmak ve ezberlemek için büyük gayret gösteriyordu. Hadislere daha Iyi nüfuz edebilmek ve Arap dilini tahrip eden yabancı kelimelerin tesirinden kurtulmak için bir süre çöle gidip Huzeyli kabilesi ile kaldı. DİMİ fasih olan bu kabileden, pek çok rivayet ve edebiyat bilgisine sahip olduğunu bizzat kendisi ifade etmektedir. 


Bu arada İmam Mâlik ile görüşmek için Medine'ye gitmeye karar verdi. Mekke valisinden Medine valisine bir de tavsiye mektubu alarak yola çıktı. Ancak daha önce İmam Mâlik'in fıkhı hakkında mâlumat edinmek için onun meşhur kitabı Muvatta'ı dikkatlice okumayı da ihmal etmedi. İmam Mâlik'le görüşmesini şöyle anlatmaktadır: 


«Medine valisinin huzuruna gidip, Mekke valisizden aldığım mektubu takdim ettim, o şöyle dedi: «Benim için Medine'den Mekke'ye kadar yürüyerek gitmek, Mâlik b. Enes'in evine gitmekten daha kolaydırn. 
Ben, vali dilerse onu huzuruna çağırabilir, dedim. Vali ise beraberce evine gitmemizin daha doğru olacağını söyledi ve gitti”. Kapısına vardığımızda vali, içeriye haber göndererek İmam'la görüşmek istediğini söyledi. Bir müddet sonra İmam, «Valinin soracağı bir şey varsa yazıp göndersin. Eğer hadis için geldiyse, hadis meclisinin gününü biliyor, gitsin» haberini gönderdi. Vali, tekrar haber göndererek, Mekke valisinden kendisine yazılmış önemli bir meseleyi iletmek istiyoruz, dedi. Nihayet Mâlik b. Enes, büyük bir vakarla dışarı çıktı. Uzun boylu ve top sakallıydı. Yerine oturdu. Valinin takdim ettiği mektubu okumaya başladı. Mektuptaki, uBu şahsa iyilikte bulun ve hadis öğret» bölümüne gelince, mektubu elinden bıraktı ve «Subhanellah! Rasülüllah'ın ilmi ne zamandır vasıtalı öğretiliyor?» dedi. Valiye dikkat ettim, onunla ko- 


(0) (o Seddü'z-Zerai, helâl ve harama vasıta olan geylerdir. Harama vasıta olan şeyin haram, helâle vasıta olanın da helâl olması Meselâ, zina haramdır, zinaya vasıta olan, kadının mahrem yerine bakmak da haramdır. 
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nuşmaktan çekiniyordu. Ona yaklaştım, durumu anlattım. Kuvvetli bir feraseti vardı, adımı sordu. Bana dikkatlice baktı ve, «Ey Muhammed! 
Allah'tan kork, günahlardan sakın, Allah'ın kalbine verdiği nüru mâsiyetle söndürme, yarın buraya gel, seni okutacak olan da gelir, dedi.» 


Şafii, İmam Mâlik'in huzurunda Muvatta'ı okumakla derslere başladı, imamın takdirini kazanarak onun himayesini gördü. Medine'de uzun süre kaldı, arasıra Mekke'ye annesinin ziyaretine giderdi. Hocası İmam Mâlik'in vefatından sonra iş aramaya koyuldu ve Yemen valisinin verdiği Necran kadılığı görevini üstlendi. Kısa zamanda adaletiyle temayüz ederek haksızlıkların, yolsuzlukların üstesinden gelmesini bildi. Ancak yeni tayin edilen ve zalim olarak bilinen vali ile anlaşamadığı gibi vali tarafından töhmet altında bırakıldı. Valinin zalimâne icraatına karşı çıkıp onu yıpratan İmam Şafii, kendisini bir komplo ile karşı karşıya buldu. Şöylg ki; 


Abbasiler'le geçinemeyen Hz. Ali evlâdı, sık sık yönetim aleyhinde harekete geçiyor. Abbasiler ise onlardan çekindikleri için en küçük bir harekete oldukça sert karşılık verdikleri gibi Hz. Ali evlâdına iyi davranan yöneticileri de cezalandırıyorlardı. Abbasilerin bu hassasiyetin- den istifade etmek isteyen vali, Halife Harun er-Reşid'e yazdığı mektupta, İmam Şafii'yi yönetim aleyhtarlarının elebaşısı olarak gösterdi ve sözünü dinletemediğini, başkasının kılıçla yapamadığını onun diliyle yapabildiğini belirtti. Bunun üzerine İmam Şafii, tutuklanarak Bağdat'a gönderildi. Böylece beş yıl süren resmi görevi sona ermiş oluvordu. 


er-Reşid'in kadısı İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin destegiyle serbest bırakılan İmam Şafii, kendisine yöneltilen ithamlara: «Eğer Âl-i Muhammed'i sevmem, Rafızilikse iki cihan bilsin ki, ben Rafıziyim» diyerek karşılık vermiştir. 


İmam Şafii, bundan sonra İmam Muhammed'in desteğiyle ilmi çalışmalardan hiç ayrılmamış ve hem Hicaz, hem de Irak fıkhında derinleşmiştir. İbn Hacer onun için şöyle der: «Şafii; Medine fıkhını, bizzat gidip temsilcisi Mâlik b. Enes'den aldı. Irak fıkhını da temsilcisi Ebü Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'den alarak rey ve hadis fıkhını birleştirdi.» İmam Şafii, kalan ömrünü Mekke ve Bağdat'ta geçirmiş, h. 204 (819-820) yılında Mısır'da vefat etmiştir. Mısır yolculuğu esnasında şu mısraları söylemiştir: 


«Durmadan Mısır'ı özlüyor ruhum, 

Ondan başka çöl ve ova kalmadı, 

Kurtuluş ve zenginliğe mi? Vallahi bilmiyorum, 
Yoksa kabre mi götürülüyorum?» 


ABBASİ! ER'DE KÜLTÜREL FAALİYETLER 437 


Talebesi Ahmed b. Hanbel onun hakkında: «Hz. Peygamber'in, «Allah bu ümmetin dinini dosdoğru uygulamak için her asırda bir şahıs gönderir.» buyurmasına dayanarak 1. yüzyılın başında bu Şahsın Ömer b. Abdülaziz, 11. yüzyılın başında da Şafii olacağı inancındayım» der. 
Mükemmel bir hafıza, idrak ve ifade gücüne sahip olan İmam Şafii, fürü fıkhın yanısıra külli kaideleri de tespite çalışmıştır. Bu çalışmasını derli toplu olarak el-Umm adlı kitabında toplamıştır. 


İmam Şafii, hüküm çıkarmada Kur'an ve Sünnet'e beraberce müracaat eder, O'na göre sabit olan Sünnet, hüküm çıkarmada Kur'an mesabesindedir. Ancak aslolan Kur'an'dır. Diğer kaynaklar ise bu iki temele dayandırmaktadır. 


Sünneti; Kur'an'ın beyanı olarak niteleyen Şafii, Kur'an'ın, sünneti, sünnetin de Kur'an'ı neshedemeyeceği görüşündedir. Ancak Kur'- an'ın Sünneti neshetmesi eğer vaki olmuşsa bunu açıklayan bir Sünnetin bulunması gerekir. Çünkü nesih olayı, ameli hükümlerin değişmesi demektir. Ameli hükümlerdeki değişikliği de Hz. Peygamber'in o hükmü açıklamasının yanısıra, bilfiil uygulaması ile bilinebilir. 


İmam Şafli, çağında sünneti savunanların başında yer almış, insanların sünnet karşısındaki durumların şöyle tasnif etmiştir: 


a) «Kur'an'ın tek başına delil olarak yetebileceği iddiasıyla sünneti toptan inkâr edenler». 


b) «Sadece aynı mânâda Kur'an öyeti bulunan Sünneti kabul edenler». 
c) «Sırf mütevatir olan Sünneti kabul edenler». 


Birinci ve ikinci grupta bulunanlar, sünneti başlıbaşına delil olarak kabul etmedikleri gibi, onu tamamen yıkmaktadırlar. Bu durumda, namaz, zekât, hacc ve sünnette izahı bulunan diğer fazların anlaşılmasının mümkün olmayacağı için tehlike arzetmektedirler. 


Üçüncü gurupta bulunanalr ise Âhâd hadisleri inkâr etmektedirler. Tevatür'ün her zaman gerekli olmadığını belirten eş-Şafli, bunları da temelden uzak olarak tavsif etmektedir. Sünnete karşı olumsuz tavir takınanlar, tarihin akışı içerisinde kaybolup gitmiş, kendilerinden ciddi bir eser kalmamıştır. Zira maksatları temel esasları tahrif etmek olan bu guruplara İslâm dünyasında iltifat edilmemiştir. 


İmam Şafii'nin mezhebi (görüşleri) fürü'da ictihat kapısının açık olduğu ve görüşlerinin çok oluşu sebebiyle inkişaf etmiş İslâm dünyasının her tarafına yayılmıştır. 
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Ahmed b. Hanbel: 


Delilli fıkhı tesis eden ve çağında muhaddislerin imamı olarak bilinen Ahmed b. Hanbel, h. 164(780-781) yılında Bağdat'ta doğmuştur. 
Ana ve babası Şeyban kabilesinden clup Merv'de ikâmet etmekteydiler. Bu kabile Nizar kabilesinden Hz. Peygamber'e ulaşır. Babası Muhammed b. Hanbel b. Hilâl, Horasan'da ikâmet ederken orduda çeşitli görevler almış, Ahmed'in doğumuna yakın bir sırada Bağdat'a gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden İbn Hanbel'in yetişmesini annesi üstlendi. 


Ahmed, çocukluğundan itibaren İslâmi ilimleri öğrenmeye başladı. O zaman bütün ilimlerin merkezi durumunda bulunan Bağdat ilim tahsili için oldukça, elverişliydi. Kur'an'ı hıfzettikten sonra, hadis, Hz. 
Peygamber'in sireti, Sahabe ve Tabiin'in rivayetleri gibi sahalarda öğrenimini sürdürdü. Rivayetle dirayeti birleştiren İbn Hanbel, ilk fıkıh derslerini Ebü Yusuf'tan almıştır. Kendi ifadesiyle, ilk yazdığı hadis de Ebü Yusuf'tandır. Böylece Ebü Yusuf'un temsil ettiği reye dayalı hüküm çıkarma metodunu hadise bağlamıştır. Hadisten aldığı hükme göre yeni hükümler çıkararak fer'i fıkıh meselelerini tedvin etmiştir. 


Bu arada hadis tahsili için Hicaz, Basra, Küfe ve Yemen'e seyahatler yaptı. Hicri 187(803) yılında gittiği Hicaz seyahetinde ilk defa İmam Şafii ile görüştü. İbn Hanbel'in hadis çalışmaları, hadis ilmiyle ilgili bir çok eserin yanısıra asıl Müsned'i ile meyvesini vermiştir. Yaklaşık kırk bin hadis ihtiva eden Müsned'ini, ezberlediği yedi yüzelli bin hadis arasından seçerek hazırlamıştır. Müsned'de on bin tekrar hadis bulunmakta ve her Sahabi'nin rivayet ettiği hadisler ayrı bölümlerde toplanmıştır. - & 


İmam Ahmed, tartışmaya girmeksizin görüşlerini sünnetin ışığında açıklamıştır. Ona göre iman; kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve gereğince amel etmektir. İman; hem söz, hem de ameldir, artar ve eksilir. İnsan, imandan çıkar fakat İslâm'dan çıkmaz. İnsan, şirk koşmadıkça ve Kur'an'dan bir emri inkâr etmedikçe dinden çıkmaz. Büyük günah işley&nler, tevbe etmeden ölürlerse durumları Allah'a kalmıştır. O dilerse bağışlar, dilerse azap eder(1). 


İmam Ahmed, Allah'ın sıfatları konusunda tartışmaya girmez. Dalâlete sevkedeceği için akla fazla itibar edilemeyeceğini, ancak nassların belirttiği delillere keyfiyet aramaksızın iman edilmesinin gerekli oldugunu söyler. Meselâ, Allah'ın konuşucu (mütekellim) , iştici (Sem'i), güç ve kudret sahibi (kâdir), irade sahibi (mürid), her şeyi bilen (alim) 


(1) o Muhammed Ebu Zehra, İslâm'da Fıkhi Mezhepler Tarihi, 368 vd. 
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ve her şeyden haberdar olan (habir) gibi sıfatları konusunda tevile ça-Lşmazdı. Allah'ın sıfatlarından bahseden hadisler hakkında: «Biz bu hadisleri olduğu gibi rivayet ediyoruz» dediği nakledilmektedir. Ona göre, Allah'ın sıfatlarının hakikat ve künhünden bahsetmek veya nassa dayanmayan tevile sarlmak Kur'an ve Sünnet'in dışına çıkmaktır. 
Çünkü müteşabihe uymak fitne ve bidatçılıktır. Bunun için mü'minlerin, keyfiyetleri kendilerin gizli olan konuları Allah'a havale etmeleri gerekmektedir. 


İbn Hanbel, kıyamet günü Allah'ın görülmesi ve Hz. Peygamber'in miracı v.b. konularda da âyet ve hadislerin zahirine göre hareket ederek tevilden ve mantıki kaziyye (önerme)'lerden kaçınmıştır. 


Kur'an konusunda da tartışmayı yersiz bulan İbn Hanbel, Kur'- an'ın mahluk olmadığını, Allah kelâmı olduğunu ısrarla belirtmiştir. 
Ayrıca, «Allah'ın kaza ve kaderine teslimiyet, hükmüne sabır, emirlerine uymak, nehiylerinden sakınmak, hayır ve şerriyle kadere iman etmek ve husümeti bırakmak gereklidirn demiştir. 


İmam Ahmed, fıkhi düşüncede diğer müctehitlerden farklıdır. O nasslarda bulabildikleriyle yetinir, başka düşüncelere iltifat etmezdi. 
Nasslarda açık hüküm bulamadığı konularda Sahabi fetvalarına başvururdu. Sahabi fetvalarında değişik görüşler olursa, nasslarla desteklenmiş olanı tercih eder, en uygun olanını tespit edememişse kesin bir şey söylemezdi. Kıyası hüccet olarak kabul eder, ancak ona zarürev anında müracaat ederdi. 


Cevval karakteriyle mücadeleli bir hayat süren imam, ömrü boyunca Allah ve Rasülü'nün hükümlerini savunmayı her şeyin üstünde tutmuş, Sünnete sımsıkı bağlı kalmak uğruna her türlü işkenceye katlanmıştır. Devlet memurluğu ve halifelerin ihsanlarını kabul etmeyişi onun en bariz özelliğidir. 


İmam Şafii'nin tavsiyesi üzerine Halife Emin'in kadılık isteğini reddetmiştir. Zira o, adaletli olmadığını bildiği halifenin emrinde çalışmayı uygun bulmuyordu. Selefi Ebü Hanife gibi o da zalim hükümdarlar tarafından göreve getirilmeyi, onlara yardım etmek ve haksız yere topladıkları malı yemek olarak değerlendiriyordu. Görevi kabul etmediği gibi herhangi bir ihsanı da kabul etmekten kaçınmıştır. Almaya mecbur kaldığı ihsanları ise şüpheli gördüğünden tasadduk etmeyi uygun bulmuştur. 


Bütün bu yönleriyle Halife Mütevekkil başta olmak üzere herkesin takdirini kazanan İmam Ahmed, Bağdat imamı olarak h. 241 (855) de vefat ettiğinde Bağdat mateme boğulmuştur. İbrahim b. İshak cl-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Harbi onun hakkında: «Allah öncekilerin ve sonrakilerin ilmini sanki onda toplamıştı. İstediğini söyler, istemediğini söylemezdi » demiştir. 


İbn Hanbel, Müsned'den başka, Kitabu's-Sünne, Kitabu'z-Zühd, Kitabu's-Salât, Kitabu'l-Verâ, el-Cerh ve't-Ta'dil ve Kitabu'l-İlel gibi eserleri de telif etmiştir. 


Hanbeli fıkhını, İmam Ahmed'in oğulları Salih (öl. 266), Abdullah (öl. 290) ve talebeleri Ebü Bekr el-Esrem (öl. 261), Abdülmelik el-Meymuni (öl. 274), Ebü Bekr el-Mervezi ve diğerleri geliştirip yaygınlaştırmışlardır. 


Hanbeli mezhebi, güçlü fakihleri olmasına rağmen İslâm dünyasında fazla yayılamamıştır. Bunda, kendisinden önce üç mezhebin teşekkül etmesi başlıca âmil olmuştur. 


Çoğunluğu mutlak (müstakil) müctehit olan Hanbeli fakihleri, ictihat kapısının kapanmayacağı ve her asırda bir mutlak müctehidin bulunup, yeni olaylar karşısında ictihat etmesinin gerekli olduğu görüşündedirler.(1) 


B. KELÂM İLMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 


Kelâm ilmi, «Allahu Teğdlö'nin zatından ve sıfatlarından, nübüvvet ve risalete ait meselelerden, mebde ve meat (yaratılış ve âhiret) itibariyle, yaratılmışların hallerinden, İslâm nasslarını asıl ölçü kabul ederek bahseden, nassları akli delillerle destekleyip vaki olacak şüpheleri izale etmek gayesiyle dini akideleri ispata kudret kazandıran bir ilimdir» şeklinde tarif edilmektedir.(2) 


Peygambere arkadaşlık etmiş olan ilk devir müslümanları vahyi veya hadisi duyar duymaz onu kabul eder, üzerinde tartışmada bulunmazlardı. Ayrıca onlar varlık, başlangıç, son gibi konularda da sadece nakilde bulduklarıyla yetinir, onlar üzerinde akıl yürütmezlerdi. 


Fakat İslâm coğrafyasının genişlemesi, müslümanların Allah, dhiret, nübüvvet gibi İslâm'ın temel esaslarını inkâr eden; varlık hakkında akli metotlarla düşünce serdeden kişilerle ve muhtelif felsefelerle karşılaşması, onları da yukarıda bahsedilen konularda fikir yürütmeye 


1) Geniş bilgi için bkz. Ebü Zebra, Fıkbi Mezhepler Tarihi, 430 Terc. Abdülkadir Şener: Ebü Zehra, Ahmed b. Hanbel, 391 vd. Terc. Osman Keskioğlu 

*£) Oo Bu konuda geniş bilgi için bk2. Seyld Şerif Cürrani, et-Tarif; Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm Dersleri, 3: Taşköprülü zâde, 
Mevzualu'l-Ulüm, I, 594 
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sevketti. Felsefeciler, Allah'ın birliği, yaratılış gibi konularda tamamen akıl yoluyla fikir yürütürken, bazı âlimler de hem akıl metodunu kullanıyor, hem de bunun nasslarla uygunluk arzetmesine çalışıyordu. 


Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle ortaya çıkan karışıklıkların ve iç savaşların geride bıraktığı, çözümü zor bazı akaid problemlerinin bu ilmin doğuşunda çekirdek teşkil eden unsurlar olduğu söylenebilir. 
Araştırmacılar, tabiinden Hasan-ı Basri'nin meclisinde vuku bulan ve Vâsıl b. Atâ'nın onu terkedip Mu'tezili olarak anılmasına sebep olan, büyük günah işleyenin durumu tartışmasının, kelâm ilminin zuhuruna sebep olan ilk olay olduğunu belirtmektedirler. Böylece ortaya çıkan Mu'tezile, kaderi ve ilâhi sıfatları inkâr ediyor, büyük günah işleyenin kâfir veya mü'min olmadığını, ikisinin arasında bulunduğunu ileri sürüyordu. Bu, akaid tartışmalarına «akıl» unsurunun sistemli bir şekilde sokulmaya başlanmasının, iman esaslarının akli delillerle izah ve teyit edilmesi çalışmalarının ilk merhalesidir. Akla büyük önem veren Mut'tezile'nin eski Yunan felsefesiyle ve diğer bazı yabancı kültürlerle temasta bulunduğu genellikle kab"'l edilen bir hususiyettir. 


Bütün bu gelişmeler sürerken, Mu'tezile'nin doğuşundan yaklaşık bir buçuk asır sonra, bazı Ehi-i Sünnet âlimleri de iman meselelerini akılla teyit etme ihtiyacını hissettiler. Bu konuda akla gelen ilk isimler Küllâb el-Basri (öl. 240-854) ve Hâris el-Muhasibi (öl. 243-857)'dir. 
Bu iki zat Ehl-i Sünnet kelâmının doğuşuna zemin hazırlamışlardır. 
Nibayet hicri IV. asrın başında Ebu'l-Hasan el-Eş'ari zuhur etmiştir. 


el-Eş'ari: 


Ebu'l-Hasan er-Eş'ari 260(873)'da Basra'da doğdu. Genç yaşların- dan itibaren Mutezili bir âlim olan el-Cubbâi'den almaya başladığı derslere kırk yaşına kadar devam etti. Bu süre içerisinde Mu'tezile görüşlerini savunan el-Eş'ari bu konuda çeşitli eserler yazmıştır. Fakat daha sonra onlardan ayrılıp Ehl-i Hadis zümresine dahil oldu. 


O günlerde bir süre evine çekilen el-Eş'ari, daha sonra çıkıp Basra'- nın Büyük Camisine gider ve cemaate şunları söyler: 


«İyi dinleyin. Beni tanıyan tanır. Ben Ali b. İsmail el-Eş'ari'yim. 
Kısa zaman öncesine kadar Mw'tezili görüşleri savunuyordum. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğuna inanıyordum. Âhirette Allah'ın görülebileceğini inkâr ediyordum. Allah'a icabi sıfatlar verilemeyeceğini sanıyordum. Şimdi hepiniz şahit olun ki, ben bu yolu bırakıyor ve bu düşünceleri kesinlikle terk ediyorum .» 


Bundan sonra Muttezili görüşleri, onların kendi metotlarıyla tenkit etmeye başladı. Böylece, «Burunları yukarda dolaşırken Allah'ın, el-Eş'ari'yi göndermesiyle, Mw'tezililer'in hâkimiyet ve nüfuzları sona ermişti.» (1) Hayret edilecek bir biçimde dolu ve mücadeleli bir hayat yaşayan el-Eş'ari 324(935)'de Bağdat'ta vefat etmiştir. 


el-Eş'ari'nin Sistemi: 


el-Eş'ari'nin sisteminde ana hatlarıyla bütün Sünni fıkıh okullarının görüşleri birleşmiştir. Nassları ispat için getirilen delillerde el-Eş - ari, hiç bir zaman akli ispatın değerini inkâr etmez, fakat aklı mutlak bir ölçü (kıstas) de kabul etmez. Böylece el-Eş'ari'nin Mutezile'ye karşı iki temel tavır içinde olduğu görülür: 


I — Akla mutlak bir değer tanınması; dini desteklemeye değil, imanın yerine aklı koymak suretiyle dini ortadan kaldırmaya varır. 
İnsan aklı, nassların üzerinde ise Allah'a ve vahye inanmanın bir anlamı kalmaz. 


2 — Gayba iman, İslâm'da vazgeçilmez bir önemi haizdir. Gayb 
ise akli delilir. kudret alanı dışındadır. Böylece el-Eş'ari, kelâm konusundaki bu çok önemli meselede iki aşırı tarafın, Selefiye ile Mu'tezile'- nin ortasını bulmuştur.(2) 


Ayrıca el-Eş'ari, öteden beri tartışılan sıfatlar meselesine de farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bilindiği gibi Mu'tezile, sıfatları inkâr ediyor, bunları zatın kendisi olarak yorumluyordu. el-Eş'ari, sıfatların zattan ayrı olduklarını, fakat zatm dışında olmadıklarını belirtti. el-Eş'ari'nin buradaki başarısı, şu isabetli sezgisi neticesinde olmuştur: Bir yandan kavram olarak sıfatı ayırmış, diğer taraftan zat ile sıfat arasmdaki ikiliğin kemmi (niceliksel, guantitatif) olmayıp, keyfi (niteliksel-gualitatif) olduğunu göstermiştir. 


İnsanın fülleri ve irade konusunda da, kendinden öncekilerden farklu bir açıklama getiren el-Eş'ari, insanın yaptıklarında hür olduğunu, fiilleri kesb (kazanmak) ettiğini belirtir. Yani Allah'ın yaratmış oldugu fiilleri, hür bir irade ile seçen insan, bunları «kesb» etmiş olur. 


Getirdiği bütün çözümlerde manevi ve dini endişeleri akli kaygılardan daha üstün tutan el-Eş'ari, tam bir samimiyet ile akidevi unsurlara, akli ispat yollarıyla bir anlam vermeye çalışmıştır. 


(1) — Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, II, 662 
(2) (Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, 122 
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Maturidi: 


Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Irak'ta görüşlerini neşr ederken Maveraünnehr'de benzeri bir cereyan yayılmaya başlamıştı. Çevresinde büyük bir tesir icra eden Maturidi'nin hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. 
333(994)'te Semerkant'ta vefat ettiği biliniyor. O da el-Eş'ari gibi Selefiye ile Mu'tezile arasında bulunmakla beraber el-Eş'ari'ye göre Selef'e daha yakın görüşleri vardır. Muasırı olan el-Eş'ari gibi Mu'tezile'nin Ehi-i Sünnet'e karşı kullandıkları mantıki delillerle Sünniliği savunuyordu.(1) 


Maturidi ile, el-Eş'ari'nin görüşleri arasında birkaç küçük ihtilâf dışında fark yoktur. Fakat Eh)-i Sünnet kelâmının teslis edilmesinde ve İslâm tefekkür tarihinde boşluğu doldurulmaz bir yere sahiptir. 


Kelâm-Felsefe Münasebetleri: 


Büyük ölçüde Yunan düşüncesinin tesirinde gelişmiş olan İslâm felsefesi, nakle de önem vermekle beraber, ilk sırayı akla ayırmaktaydı. 
Halbuki, ilkin Muttezile'nin elinde zuhur edip daha sonra el-Eş'ari ve Maturidi'nin gayretleriyle Ehl-i sünnet dairesinde daha müspet bir hal alan kelâm ilmi, nakli esas aldığı halde, aklın rolünü de inkâr etmemiştir. Böylece sırf akla dayanan felsefenin sakat fikirleri İslâm âlimlerinin gözünden kaçmamış, filozoflara karşı amansız bir mücadele başlatılmıştır. Bu meyanda özellikle anılması gereken şahıs el-Bâkıllâni (h. 403/m.1013)'dir. el-Eş'ari mezhebini tamamlayan ve prensipler koyarak sistematik hale getiren Bâkıllani'nin bazı delilleri, İslâm £filozoflarının çok önem verdiği mantık ilmine aykırı düşüyordu. 


Gazzali: 


Ebü Hamid b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzali, h. 450(1058) yılında Horasan'ın Tüs şehrinde doğdu. Hüccetü'l-İslâm (İslâm'ın delili) lâkabıyla da tanınan Gazzali tahsilini Tüâs, Cürcân ve Nişapur şehirlerinde yapmıştır. Genç yaşta büyük kabiliyetiyle temayüz etmiş ve hocası şöhretli âlim İmamu'l-Harameyn el-Cuveyni'nin vefatını müteakip Selçuklu veziri Nizamu'l-Mülk'ün dikkatini çekmiştir. Böylece m. 
1091'de Bağdat.taki Nizamiye Medresesi'nin müderrisliği görevine başladı. 


(1) (Bkz. İslâm Ansiklopedisi, V, 404 
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Nizamiye Medresesindeki görevi sırasında daha çok felsefe üzerinde çalıştı. Bu çalışmaları uzun sürmedi. İnzivaya çekilip, tefekküre dalmak için Şam'a gitti. Daha sonra Kudüs'e, oradan Mekke'ye ve nihayet İskenderiye'ye gitti. Bu münzevi hayat ve seyahatler on bir yıl sürdü. 1105 
yılında Fahru'i-Mülk'ün ısrarlarıyla Nişapur'a dönüp ders vermeye başladı. Fakat bir yıl sonra Tüs'ta tekrar yalnızlığa çekildi. Fıkıhta Şafii, itikatta el-Eş'ari mezhebine mensup olan Gazzali, h. 505(1111) te Tüs'ta vefat etmiştir. 


Kendisine gelinceye kadar kelâm ilmi teşekkül etmişti. Hem Eş'ariy- ye imamlarının talebesi olarak yetişen, hem de Ehl-i sünnet dışı kelâm ekollerinin görüşlerini öğrenmiş olan İmam Gazzali, özellikle «iman» meselesini halletmekte ve sünni akideye yöneltilen hücumlara cevap vermekte yeetrsiz bulduğu kelâmcılara en mühim eleştirileri yönelten âlimdir. O, kelâm ilminin yetersizliklerinin sebebini şu üç noktada topluyordu: 


1) Kelâmcılar, İslâm inançlarını bid'at ehline karşı savunurken bazan, hasımlarının dayandığı unsurları delil olarak kullanmışlar, fakat sonunda onları kabul etmek zorunda kalmışlardır. 


2) Kelamcılar, hasımlannı tenkit ederken onların temel hatalarını belirtmek yerine, mantık çelişkilerini göstermeye çalışırlar. Halbuki, İmam Gazzali'ye göre bu metotla avamı bile ikna etmek imkânsızdır. 


3) Diğer taraftan ona göre kelâmcılar, bu ilmin maksadı dışına çıkmışlardır. Çünkü o, kelâmın herkese faydalı olmadığı inancındadır. 


Hüccetü'l-İslâm Gazzali, şu iki gurup insan dışında kalanların kelâm ilmini tahsil etmelerini gereksiz görmektedir: 


a. Kültürlü ve zeki olup imani mevzularda şüpheye düşmüş olanlar, 


b. Başkasının şüphelerini izale etmek isteyen imanı sağlan, dini ilimlere vakıf kişiler. i 


Buna rağmen Gazzali, sıradan müslümanların bu ilimle uğraşmaları sonucu itikadi vehlikeye düşebilecekleri gibi, kâfir ve sapıkların da kelâm metotlarıyla doğru yola gelmeyeceklerine inanmaktadır. Ancak taklit yoluyla hakikati kabul etmiş olanlarla, zeki fakat bu zekâları yüzünden sapıklığa düşmüş kimseler için kelâmi deliller kullanılabilir. 

Böylece kelâm ilminin faydalı ve zararlı yönlerini gösteren İmanı-ı Gazzali sonuç olarak: 
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«Allah'ın huzuruna ancak selim ve şüphelerden arınmış bir kalp ile gelenlerin kurtulacağını, halbuki kelâm ilminin, akli zaruretler dışında bir şey kabul etmeyen kimseleri inandıramayacağını belirtir.» 


Kelâm'dan başka tasavvuf, felsefe v.b. gününün pek çok ilmiyle de meşgul olan İmam-ı Gazzali, kelâm dışındaki konularda da fikir beyan etmiştir. Gazzali, felsefenin en büyük eleştiricisi olmuştur. Ona göre filozoflar ilâhiyat hususunda üçü küfre varan, on yedisi de İslâm dinine göre bid'at olan yirmi esasta hata etmişlerdir.(1) Gazzali, Onları tekfir ettiği üç esas konuyu şöyle belirtir: 


a. Öldükten sonra yalnız ruhların yaşayacağı ve haşrın beden ile olınayacağı görüşü, 


b. Allah'ın dünya ve kâinatta teferuata alt bilgileri değil de, yalnız külli kanunları bildiği şeklindeki iddiaları, 


c. Âlemin kadim olduğu iddiası. Özellikle bu ve benzeri konularda filozoflara şiddetle hücum eden Gazzali, ayrıca Yunan felsefesiyle İslâm düşüncesi arasında uzlaşma? çelişkiler olduğunu ve Yunan felsefesinin yaratılış meselesini tutarlı bir şekilde açıklayamayacağı konusunda da ısrar ediyor. Bu sebepten dolayı imanı, «cedel» (dialektik) metotlarıyla yorumlamaya çalışan kelâmcıları da şiddetle tenkid etmekten çekinmiyor. 


Akılla inancın karşı karşıya geldiği bu çatışmalar sonucu Gazzali, tasavvufu tek çıkar yol olarak görüyor. Gazzali'ye göre ahlâk, hedefi tasavvuf veya birliğe ulaşmak olan bir hazırlıktır. Ona göre insanda, biri dünyaya çevrilmiş «dış: göz», öteki manevi işlere yöneltilmiş «iç göz» olmak üzere iki göz, iki akıl vardır. O, böylece felsefe ve müspet ilimlerin tesis ettiri akıldan ayrı olarak ikinci bir merci daha kabul ediyor. Yalnız Gazzali, süfilerin dini tecrübe ve metotlarını benimsemekle beraber, bütün fikirlerine katılmıyor. Özellikle vecd içinde aldanarak yanlış hükümlere ulaşanları tenkit ediyor ve Ailah'la birleştiğini, Allah'a ulaştığını iddia eden süfilerin hata içinde olduklarını belirtiyor. 
Nitekim cezbeyle kendilerini her türlü emrin üstüne yükselmiş, şeri yasaklardan bağışlanmış gören süfilere şiddetle karşı çıkıyor. 

Döneminin pek çok ilmiyle ilgili eser yazıp fikir beyan eden Hüccetü'l-İslâm Gazzali, bu fikirleriyle Ehl-i Sünnet düşünce ve itikadlarını her türlü sapık düşünceye karşı savunmuş, İslâm ilim tarihinde müstesna bir mevkiye sahip olmuştu... 

Gazzali'nin felsefe ile temasından sonra, felsefe kelâm ilmine dahil) edilmiştir. Fahruddin er-Râzi (606-1210), Amidi (631-1233), Kadı Bey- 


(1) Gazzali, el-Munkız Mine'd-Dalâl, 23. 


446 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


davi (683-1286), Taftazani (793-1390) ve Seyyid Şerif Cürcâni (816- 1413) gibi âlimler felsefe ile kelâmı mezcetmişlerdir. Böylece kelâm, tarih içindeki gelişmesini felsefeyi de içine alarak sürdürmüştür. 


C. TASAVVUFUN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 


İslâm'da tasavvuf, manevi terbiye, nefsi tezkiye olarak tanımlanır. Ortaya çıkışında ve gelişmesinde bir takım siyasi ve S08- yal olayların âmil olduğu muhakkaktır. Şöyle ki, ne Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinde, ne de onu takip eden asırda tasavvuf cereyanı bulunmadığı gibi, tasavvuf terimine de rastlanmamaktadır. Bu devir lerde kaynağını Kur'an ve Sünnet'ten alan ihlâs, zühd ve takvâ esasına dayalı sade bir hayat vardır. Sistemli, tanım ve tasnifler olmadığı gibi, ilerde apayrı özellikler taşıyan gurupları oluşturacak hizipler de yoktur. 


Öte yandan Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde yapılan fetihler sonucu İslâm ülkesinin sınırlarının çok genişlediği bilinen bir vakıadır. 
Bu durum, toplumun sosyal seviyesini yükselttiği gibi beraberinde bir takım problemler de getirmiştir. Nitekim fetihlerle elde edilen ganimetler sonucu, ekonomik faaliyetlerin arttığı ve eskiye nispetle sosyal hayatta çeşitli değişikliklerin meydana geldiği görülür. 


İdareciler arasındaki siyasi mücadeleler yanında bir de dini ve fikri ihtilâfların artması sosyal çalkıntıyı da beraberinde getirdi. Bu kargaşadan takvanın sükünuna kaçmaya çalışan kişi ve guruplar vardı. Takva yolundaki bu temayül, daha Emeviler zamanında Irak'ta ortaya çıkmış, Basra'da Hasan-ı Basri (öl. 728), Küfe'de ilm-i simya ile meşgul olan Şii Cabir b. Hayyan ve şair Ebu'l-Atâhiyye aynı vadide faaliyet göstermişlerdi. Bağdat'ın hilâfet merkezi oluşundan beri takva ehli bir araya toplanıyor, camilerde umumi dersler yapıyor veya hususi toplantı mahallelerinde bu takvacı ruh haletini canlandırmaya ve inkişaf ettirmeye çalışarak züht ve takvayı esas almak suretiyle sosyal hayata bir çeşit reaksiyon gösteriyorlardı. Bunlar beyaz yünden yapılmış aba (sof) giydikleri için kendilerine süfi denilmiştir. Bunların çalışma ve zikirlerinin esa“* temalarını, Hasan-ı Basri'nin vaazlarından sonra, 781 tarihinde Basra'da doğan fakat Bağdat'a gelip yerleşen ve 837 tarihinde orada vefat eden el-Muhasibi'nin açıklamalarından net olarak çıkartabiliyoruz. el-Muhsibi, zamanında sayısız fırka ve tarikatlar bulunduğu için, önce manevi bir istikamet aradı. Daha sonra, insanın ruhunun selâmetini ancak cemiyet dışında bulabileceğine karar verdi. O, yalnız Kur'an'ı tetkikte derinleşmek, onun emrettiği şeylere ve Peygamber 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(s.a.v.)'e harfi harline uymanın insanı, Allah'a götüren doğru yolu gösterebileceği fikrinde idi. Onun emirlerini sıkı sıkıya yerine getirmek suretiyle Allah'ın mağfiretine mazhar olunabileceğini bilmek; ruhu Allah'a karşı şükran hissiyle, onun saf ve temiz aşkıyla doludur. 
Mutasavvıf kendisini Allah'a götüren bu yolu, bir çok derecelerden geçerek sabır ve nedamet vasıtasiyle tevekkülle ve nihayet mutlak hakikatı idrak ederek bulur. 

Ehi-i sünnetin itibar etmediği yollardan bu şekilde Allah'a ulaşmak için bir tarikat oluşturma tecrübesi, ehl-i sünnet erbabının tenkitlerinden kurtulamazdı. Muhasibi'nin akidesi şüphesiz henüz eleştirilmemişti, fakat Ahmet b. Hanbel, bu akidenin, Mütezile'nin dogmatik usulleriyle sıkı sıkıya alakalı olduğunu ilan etmekte gecikmedi. el-Muhasibi'nin bu akidesi, amcası Sırrı Sakati tarafından önce Ma'ruf, el-Kerhi'nin riyazet ve inziva akidesine sülük ettirildi fakat bunun basitliği kendisini uzun müddet tatmin etmemiş olan Cüneyd tarafından devam ettirildi. Cüneyd, zaten yeni şeyhinin fikirlerini dogmatik bir dile bürümek temayülünü de reddetmişti, Onun fikir âleminin merkezinde Allah sevgisi yer alır; bu sevgi insana öyle nüfuz etmeli ki, Allah'a erişebilmek için tamamiyle kendini unutmalı ve kendi benliğinden geçmeli. Daha sonraki bütün tasavvufun bu esas unsuru, bunun mesuliye- 


tini üzerine alan Cüneyd'in müridi Hüseyin b. Mansur el-Hallac tarafından inkişaf ettirildi. O, bir gebr (zerdüşti)'in oğlu olarak İran'da 858 
tarihinde doğmuştu. Hallac, Huzistandak! Tüster'de, el-Muhasibi'nin Allah'a zaruri dönüş hakkmdaki akidesine süfiliğin artık klâsik bir şekli olan aralıksız nedameti ilâve etmiş olan Sehl et-Tüsteri'nin taraftarlarına iltihak etti. O aynı zamanda Şili düşüncenin gnostik akidelerine dayanarak, mistik ezel bezminde bütün müminlerin ruhlarının toplanmış olduğu ve onlara kendilerini Allah'la bir hissetme hakkını bahşetmesi şeklinde hülâsa edilebilen nur sütunundan bahsetmişti. Hallac-ı Mansur şaşaasının kendini çektiği Bağdat'a, Cüneyd'in yanına geldi. 

Altı sene Cüneyd'le beraber yaşadıktan sonra Sehi tarafından onun içinde uyandırılmış olup şeyhi için erişilmez bir ideal olarak kalmış bulunan fikre, Allah'la bir olma mertebesine ermiş olması, kendisini onunla ihtilâfa düşürdü. Bu suretle ondan ayrılıp kendisini Hindistan'a kadar götüren seyahatlara çıktı; bu seyahatlerde zamanının en meşhur tabibi olan er-Razi ile tanıştı ve onun rehberliği ile Yunan felsefesi hakkında malümat elde etti. Hallac aynı zamanda Karmatiler'in reisleriyle de münasebetlerde bulunmuş görünüyor. Bir defa daha Mekke'ye hacca gittikten sonra 908 yılında hükümet merkezine geri döndü. Onun vecd ve istiğrak akidesi; ıstıraba katlanma gayretleri sonucunda ilâhi irade ile bir olmak ve ilâhi ruhun itikâf ehlinin 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ruhunda tecellisi inançlarıyla en yüksek mertebesine erişmişti. Böylece şeriatın dayandığı nassları hiçe sayan akidesi, kendisine bir çok müridler kazandırdı. Zaten mütereddit vaziyette olan kamuoyu, bu akide tesiriyle daha fazla tehdit edilmiş göründüğünden, alimler için onu hükümet makamlarına ihbar mecburiyeti doğdu. Bu fikirlerin sahibi sekiz sene hapishanede kaldı. Halife el-Muktedir'in annesi ve onun mâbeyincisi Nasr, Hallac'ı kuratrmağa çalıştılar; fakat bunların yardımları, vezir Hâmid'in ona husumetini artırdı. Yedi aylık uzun bir muhakemeden sonra bütün fıkıh ekollerinin baş kadılarının müşterek hükümleriyle ölüme mahküm edildi ve 26 mart 922 tarihinde Dicle nehrinin sağ sahilinde, Bağdad'ın yeni hapishanesinin meydanında idam edildi. Onun katledilmesi tarikatına istikbalde ilk hakiki nüfuzu bahşetti, Hallac'ın Horasan'a kaçan müritleri, İslâm edebiyatının en güzel nazım örnekleri olan Türk ve İran tasavvuf şiirleri için zemin hazırladılar. 


Kendine özgü, sade bir dindarlık ve aşk çağrısı demek olan tasavvufi hayat, müntesipleri tarafından geniş kitlelere yayılmak suretiyle sistemli bir hâle getirildi. 

Bu arada fertlerin, karakter özellikleri ve cemiyet içindeki yerleri de önemli ayırıcı bir unsur olarak gözönüne alınd). Ayrıca, gizli zikri benimseyenler, bunu Hz. Ebü Bekr'e, aşikâr zikri esas alanlar da onu Hz. Ali'ye nispet ettiklerini iddia ederek geliştirdikleri bu zikir çeşitlerini sistemleştirip belli kurallara bağladılar. Böylece temelde iki koldan gelişen ve kendi içinde çeşitli kollara ayrılan seyr-i sülük faaliyetleri neticesinde pek çok tarikat, kısmen birbirinden farklı olarak teşekkül edip yaygınlaşmıştır.(1) 

Daha çok şeyhlerin adlarıyla anılan Sünni tarikatların ilki, Abdülkadir el-Geylâni (561-1166)'ye nispet edilen Kadiriyye tarikatıdır. Daha sonra Ahmed er-Rufâi (578-1183)'nin Rufaiyye, Ahmed el-Yesevi (562-1167)'nin Yeseviyye tarikatı ve daha pek çok tarikat İslâm dünyasında temayüz etmiştir. Süfi'ler müntesiplerinin, tevbe, züht, sabır, fakr, tevâzü, havf, takva, ihlâs, şükür, tevekkül, rıza yakin, zikir, üns, kurb, ittisal ve muhabbet gibi makamlarda tedricen mesafe katederek sırasıyla Fenâ fi'ş-Şeyh (Şeyh'de yok olma), Fenâ fi'r-Rasül ve Fenâ fil-Lâh mertebelerine erişmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.(2) 

Araştırmacılar, Tasavvuf ve Süfi kavramları üzerine çeşitli görüşler ileri sürmektedirler. Süfilerin Ashab-ı Suffa'ya nispet edildiği veya yün manasına gelen Sof'dan yapılan elbiseler giydikleri için(3) bu adı 


(4) OoGeniş bilgi için bkz. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar. 
(2) (Makamlar için bkz. Hucvuri, Keşfu'i-Mahcub; Kelâhâzi, Ta'arruf (4) (Kelâbâzi, Doğuş Devrinde Tasavvuf-Ta'arruf.-Haz. Süleyman Uludağ 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aldıklarını söyleyenlerin yanısıra; Hikmet mânasına gelen, Yunanca Sofya'dan(1) alındığını iddia edenler de olmuştur. 


Öte yandan bazı araştırmacılar tasavvufa yer yer İslâm dışı kül. 
tür ve kaynakların tesir ettiği ve İslâm'ın manevi hayatının yanlış anlaşılmakla yüz yüze geldiğini ileri sürerek, bu konuda bizzat Süfilerin kaygılarına dikkat çekmişlerdir. Nitekim Kelâbâzi şöyle diyor: 


«Tasavvufu açıklama durumunda bulunanlar, bu yolun gerçek mahiyetini gizli tuttular. Tasavvuftan olmayan şeyleri tasavvufa soktular. Bu yolda olmayan şeyleri bu yola nispet ettiler. Böylece bu yolda hak olanı batıl olarak gösterip, gerçekten tasavvufu bilenlere de cahil adını taktılar.» (2) 


Bu arada şunu da belirtelim ki, insanın manevi dünyasını ifade eden tasavvuf, özel bir yaşama tarzı olup her ferdin sorumlu olduğu hususlardan değildir. Çünkü müslümanların fert fert sorumlu oldukları hususlar, Allah ve Rasülü'nün açık hükümleriyle belirtilmiştir. 


Şimdi tasavvufi hayat tarzının zaman içinde ortaya çıkardığı düşünce biçimine, felsefesine kısaca göz atalım. 


Tasavvuf Felsefesi : 


Züht hayatının, İslâm toplumunda meydana gelen çeşitli gelişmelere bir tepki olması gibi, IX. ve X. yüzyıllarda süfilerin geliştirdikleri ma'rifet, ruhani tecrübeye dayanan hilgi de aynı sıralarda gelişen ilm-i kelâm anlayışına bir tepki olarak doğdu. Nefsi terbiye ve takva kavramları ile ilk tariflerini bulan sufiyane hayat tarzı, daha sonra sistemleştirilerek bir felsefe çığırı haline geldi. Zamanla kelâmın «İlmü't-Tevhid» kavramının karşısına, tasavvuf felsefesinin temel terinlerinden olan «Marifetü't-Tevhid» çıkarıldı. Böylece «Allah'ın birliğin anlayışı, süfi tecrübeciliğin etkisiyle «Allah'la bir olma» ve giderek «Varolan her şeyin yalnız Allah olduğu» anlayışına dönüştü. Nitekim XV. yüzyılda yaşayan meşhur İranlı süfi şair Câmi bu konuyu şiirinde şöyle dile getırmiştir: 


«Arkadaş, dost, yolduş, 

Hepsi O, 

Dilencinin yırtık-sökük elbisesındeki de, 
Hükümdarlara lâyık sırmalı kaftanlardaki de 


(0) Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki; İslâm Ansiklopedisi Tasavvuf Mad. 
(2) (OKelâbâzi, Aynı eser. 12-13, 48-49 
İslam Tarim Cİ F 29 


450 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


Hep O, 

Çeşitliliğin sergilenişinde veya birliğin gizliliğinde Vallâhi hep O! 

Tallâhi hep O!» 


Marifet ilkesiyle öne sürülen, sezgiye dayalı fakat kesin ve yanılmaz bilgi anlayışının objektif geçerliliği ulema tarafından kabul edilmedi. Bu nazariyeye bağlı olan sufiler, yanılmaktan uzak, zihni bilgiden çok farklı ve yalnız kendilerinin sahip olduğu bir bilme tarzının mevcudiyetini ısrarla savunuyorlardı. Bu konuda yaptığı çalışmalar sonucu nazariyeyi biraz daha disipline edilmiş hale getiren Gazzali dünya işleri ile tasavvufi sezgileri ayırıyordu. Ona göre mükâşefât adını verdiği mistik sezgi, bizi selâmete götürecek vasıfları haizdir. 


İslâm tasavvufu üzerinde birtakım yabancı felsefi tesirlerin bulunduğu iddiası özellikle batı kaynaklarında sıkça iddia edilmiştir. 


İ Tasavvuf felsefesi üzerindeki yabancı tesirleri inceleyen Mahir Iz ise, böyle tesirlerin sadece birer iddia olduğunu çok haklı olarak ileri sürmektedir. (1) 


Meselâ Hz. Muhammed (s.a.v)'in asli nur olduğunu iddia eden nazariye Gnostik-Maniheist fikirlerin etkisini taşımaktadır. Bilindiği gibi bu nur'un «Allah'ın kendisi» olduğu iler! sürülmüş ve sufiliğin temel esprilerinden biri haline getirilmiştir. Bu konuda meşhur sufilerden Tusteri (283-896) şunları söylüyor: «Allah, Muhammed'in nurunu kendi nurundan yarattı. Daha sonra aynı nurdan bütün varıkları yarattı.» (2) Bu felsefi yöneliş, yeni Eflâtuncu görüşün de tesiriyle hız kazandı. Sufilerin buna dikkatini çeken en önemli müessirlerden birinin de İhvan-ı Safâ risalesi olduğu söylenebilir.(3) 


Fakat asıl ciddi gelişme Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin «Vahdet-i Vücut» nazariyesini ortaya atmasıyla görüldü. İbnü'l-Arabi'ye göre; uMutlak hakikat, aşk (müte'al/transandental)'tır, isimsizdir. O'nun yegâne sıfatı, bizatihi varlık olmasıdır. Kemâl sıfatları, sadece O'nun zihninde veya şuurundadır. Dünyanın yaratıldığı malzemeyi meydana getiren de yine bu sıfatlardır. Dünyanın yaratılması, bu sıfatların mutlak Ruh'- dan dışa, gerçek varlığa yansımasından başka birşey değildir. Gerçek varlık denen şey de, Mutlak'ın kendi varlığından ibarettir. (4) 


(1) Mehir İz, Tasavvuf, 05-89 
(2) L. Messiğnon, Recmeli, 80 
(3) Fazlu'rRahman, islâm, 160 
(4) Pazlu'rRahman, İslim, 163 
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Bazı mutasavvvflara göre, Vahdet-i vücut, tasavvuftaki yükselme merhalelerinin en mütekâmilidir. Bu merhaleler şöyle sıralanır: Bütün varlıkların ayrı ayrı göründüğü Vahdet-i Şuhüd, daha sonra kendi iradesinin Allah'ın iradesiyle birleştiğini iddia ettiği Vahdet-i Küsüt ve son olarak da varlıkların görünüşteki ayrılıklarının ötesinde, Allah ile birleşmiş olduğuna inandığı Vahdet-i Vücut mertebesi gelir. Sünni İslâm akidesinin tam tersi olan bu tekçi (monist) nazariye, dönemin sünni âlimleri tarafından tereddütsüz reddedilmiş ve İslâm inançlarını tehlikeye düşürmesi sebebiyle şiddetle tenkit edilmiştir. Sünni İslâm akidesine göre herşey O değil,herşey O'ndandır. 


Muhyiddin İbnü'i-Arabı; 


Döneminde Vahdet-i Vücut nazariyesiyle dikkatleri üzerine çeken Muhyiddin İbnü')-Arabi, 1165'te Endülüs'ün Mercler (Murslya) şehrinde doğdu. Ebü Muhammed, İbn Başkuval gibi devrin ünlü âlimlerinden ders aldı. 

Parlak bir zekâ, dahiyane hayal gücü ve akıcı bir uslüba sahip olan İbnü'l-Arabi, uzun süre işbiliyye emirlerinin yanında yaşadıktan sonra hacca gitmiş, dönüşünde de Anadolu'ya yerleşmiş ve burada Selçuklu Sultanı II. kılıç Arslan'ın himayesini görmüştür. 1240 yılında da Şam'da vefat etmiştir. 

Değişik konular üzerinde pek çok eser vermiştir. En önemli eserleri Füsüsu'l-Hikem, Fütühatu'l-Mekkiye'dir. Bunlardan birincisi sisteminin esasını, ikincisi ise bu sistemin ayrıntılarını verir. 

Kur'an'ın mistik yorumu, yeni Eflâtuncu felsefe, İşrakilik ve Hallac-ı Mansur gibi eski sufiler onun başlıca kaynakları arasındadır.(1) 


Ona göre ilimler mutlak varlığa ulaşmak bakımından üçe ayrılır: 
1 — Akıl ilimleri ki, bu medrese âlimlerine hastır. 


2 — Tasavvufi hallerin ilmi. Bu, iç tecrübe ile kazanılır ve Peygamberlere hastır. 

3 — Esrar ilmi, gizli hakikate aittir. Bu de velilere hastır ki, peygamberler bile bu ilmi ancak velilik sıfatıyla kazanırlar. 

İbnü"l-Arabi, zuhuru, görünmez varlıktan, cisimler âlemine kadar derecelendirmektedir. Bu ahidiyye, vahde, vahidiyye ve ardarda gelen zuhur merhaleleri; ruhlar âlemi, fikirler âlemi, cisimler âlemi ve önceki merhalelerin hepsini temsil eden lâ-zuhur (görünmemişlik) mer- 


(1) © Hilmi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi, 243 
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tebelerinden oluşur. Bu derecelendirme beş hazır bulunuş (Hazeratü'l-Hams) nazariyesinin temelidir. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye göre kâinatın anlamı ve hikmeti budur. 


Bu, yaratılışın başlangıcından kâmil insana kadar olan bir vetire (süreç)dir. İbnü'l-Arabi'nin sisteminde önemli bir yeri olan insan-ı kâmil kavramı da böylece ortaya çıkmış oluyor. Ona göre insan-ı kâmil, Allah'ın aynasıdır ve her devirde böyle insanlar bulunmuştur. Bunlar varlığın görünen ve gizli olan bir ucu arasındaki köprüyü oluştururlar ve yaşadıkları devrin «gavs» veya «kutb»u olarak nitelendirilirler. 


Sonuç olarak tasavvuf felsefesinin doğuşu hakkında şu söylenebilir: Şaşaalı sosyal hayata bir reaksiyon olarak zuhur eden sufiyane hayat tarzı, zamanla kendisini sistematik hale getiren doktrinler geliştirmiş, İslâm düşüncesinin en önemli çizgilerinden birini oluşturmuştur. 
Mutasavvıf filozoflar dinin kabuğu, dışı olarak gördükleri şeriatle, varlıgın özü kabul ettikleri hakikat arasındaki seyri nazariye haline getirmiş ve bu konuda itibar edilen bilgi edinme yolunun keşf olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna rağmen pek çok Süfi, tasavvufi yol hakkında, fikir beyan etmez, bunun ancak yaşanabileceğini belirtirler. Tasavvuf felsefesi aynı zamanda, bu hâlin kâl'e (anıatıma) dönüştürülmesi çabaları- nın da bir sonucudur. 


IV — TERCÜME FAALİYETLERİ 


Bu gün herkes tarafından iyice bilinmektedir ki, medeni ve kültürel akımların hiç biri, kapalı bir muhit içinde kendi kendine teşekkül etmemiş, aksine çeşitli dış temaslar vasıtasıyla kendisinden önceki medeniyetlerin ve kültürlerin üzerinde yükselmiştir. Bu temaslar başta harpler, ticari münasebetler olmak üzere çeşitli şekillerde meydana gelmiştir. İslâmi fütühât harekâtının İslâm medeniyetinin teşekkülünde oynadığı rol inkâr edilemiyeceği gibi, daha sonra müslümanların diger milletlerle yaptıkları harplerin, çeşitli ülkelerle ticari münasebetlerin, seyahatlerin bu medeniyetin gelişmesindeki ehemmiyeti ihmal edilemez. Nitekim, Haçlı seferlerinin, Vikinglerin ticari ve askeri hareket lerinin, Avrupa'nın İslâm Dünyası ve Uzakdoğu ile ticari münasebetlerinin ve daha sonra keşiflerin, devletler arası münasebetlerin gelişmesinin Batı medeniyetinin ortaya çıkmasındaki katkısı da ihmal edilemez bir gerçektir. 


İslâm medeniyetinin teşekkülünde, komşu kültürlerin etkisiyle fİlizlenmeye başlayan cahiliyyet devri Arap kültürü ve İslâm Dini (Kur'ân ve Hadis) ilk itici güç olmuş, fakat bu itici güç daha önceki medeniyetlerle münasebetler, kültür alış-verişi neticesi bir medeni akım, bir düşünce sistemi haline gelmiştir. Bilindiği üzere, Arabistan çok eski devirlerden beri bir taraftan İran-Hind, diğer taraftan Yunan-Roma dünyasıyla sıkı münasebetler içindeydi. İslâm öncesinde Bizans ile İran'ın Arabistan üzerindeki nüfuz mücadelesi herkesin malumu:- dur. Ayrıca, bu sırada, doğu ve batı medeniyetlerinin bir karışımı olan Hellenistik akımın Bizans ve İran'daki merkezleri Arabistan'a yakın bölgelerde bulunuyordu. Hellenizmin en büyük merkezi İskenderiye idi. 
Arşimed, Öklid, Yeni Eflâtunculuğun kurucusu Plotinus burada tahsil görmüşlerdi. Plotinus'un talebesi ve İsagogie'nin müellifi Porfiryus (öl. 
300) Sur şehrindendi. Doğuda ise Hellenizmin merkezi Irak bölgesindeki Cündi-Şâpür idi. Hristiyanlığın Roma'da resmi din kabul edilmesinden sonra, bu dinle çelişki halinde bulunan felsefe ve felsefeyle 1)- gili ilimler gözden düşmüş, Roma ve Atira felsefe mektepleri zayıflamışlardı. Buna karşılık İskenderiye Akademisi hâlâ gücünü koruyor, Yahyâ en-Nahvi gibi büyük filozoflar yetiştiriyordu. Bu akademide felsefe, tıp (bilhasa Hipokrat ve Galinos tıbbı), riyaziyyât ve menşei Mısır olan kimya, nücum v.s. ilimleri okutulmaktaydı. Bundan başka, Antakya, Hınıs ve Urfa'da Yakü»iler, Nusaybin, Rakka ve Re'su'l-Ayn'da Nastüriler tarafından Hellenizmi işleyen felsefe mektepleri devam ettiriliyordu. Buralarda da İskenderiye'dekine benzer ilimler okutuluyordu. 
Bu sonuncu mektepler Süryânilerin (Ârâmilerin) ellerinde olup aynı zamanda Mezopotamya ve İran kültürlerinin daha fazla etkisi altındaydılar. Bu kültür muhitinin etkisiyle Arianizm, Nastürilik ve Yakübilik gibi yeni hristiyanlık akımları Mısır-Suriye sahasında ortaya çıkmışlardı. Roma ve İstanbul mektepleri daha çok hukuk ve gramerle meşguldüler. 


Sasaniler de Hellenizme ve fikri hayata büyük önem veriyorlardı. 
Devletin kurucusu Erdeşir b. Bâbek devrindenberi çeşitli dillerden tercümeler yapılmış, Şapur tarafmdan Hüzistan'da Cundişapur Akademisi kurulmuş, zamanla bu akademi Hellenizmin büyük merkezlerinden biri haline gelmişti. Bizans'ın takibinden kaçan Nasturi âlimler ve felsefeciler buraya sığınmışlardı. 529 yılında imparator Justinianus Atina” daki Akadem!'yi kapatınca buradaki putperest filozofların çoğu İran'a gidip Husrev Anüşirvân ve veziri Buzurgimihr'in hizmetine girmişlerdi. 
Bu iki değerli devlet adamı ilme gösterdikleri himaye ile Cundişapur Akademisini büyük bir ilim merkezi haline getirmişlerdi. Bu sırada başta Aristo'nun eserleri ile Kelile ve Dimne olmak üzere Yunanca ve Sanskritçe'den Pehlevi diline çok miktarda tercüme yapıldı. Yunanca ve Hindçe'den başlayan bu tercüme faaliyeti Abbasiler'in başlarındaki tercüme hareketinin gelişmesine büyük yardım etti. Arapçaya tercüme edilen Hindçe eserlerin çoğu Pehlevi dilini bilen Hindistanlı âlimler tarafından Arapçayı iyi bilen İranlı âlimlerin yardımıyla çevrildi. İrannlar bu tercümelerde aracı rolünü oynadılar. İranlıların ve Yunanlıların da bulunmasına rağmen Cündi-Şapur Akademisinde ilmi hâkimiyet Nastüri Süryâniler'in elindeydi. 


Bir de Harran'da kuvvetli bir mektep vardı. Bu mektebin durumu bir ayrıcalık gösteriyordu. Burası bir putperest ekolüydü. İbn Nedim'in nakline göre, bunlar Me'mün devrine (813-833) kadar cizye ödeyerek kendi dinlerinde kalmışlardır. Me'mün Bizans'a karşı son seferine çıkarken bunları görüp durumlarını öğrenince ki.âbi dinlerden birini kabul etmelerini istemiş, aralarından bir kısmı müslüman ve hristiyan olmuş ise de, Me'mun'un bu sefer esnasında ölmesi üzerine hristiyan olanlar yeniden eski dinlerine dönmüşlerdir. Müslüman olanları ise mürtedlere verilen ölüm cezasından korktuklarından müslüman kalmışlardır. Buradaki putperestler bir fakihin tavsiyesiyle kendilerini 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Sâbil,1) tanıtarak bir müddet daha varlıklarını korumuşlardır (2). 
Daha sonraları önemli eserlerin bir çoğunu Arapçaya tercüme edecek ve daha önce yapılan tercümeleri düzeltecek olan Sâbit b. Kurra, Harranlı bu putperestlerdendir. 


Hellenizm bazılarının iddia ettiği gibi, medeniyetin bir gerileme devri değil aksine cihanşumül bir hal almak için dünyaya ilk geniş mânâda açılışıdır. Hellenizmden önce, Yunan medeniyeti Anadolu, Mısır ve bir dereceye kadar Suriye medeniyetlerinden etkilenmiş, bu medeniyetlerin birikimi neticesinde doğmuştur. İskender'in seferleriyle bu medeniyet İran, Mezopotamya, Hind ve hatta Çin meedniyetleriyle de temasa geçmiş, zenginleşerek cihanşumül bir hal almış, Yunan mitolojisinin efsanevi karakterinden kurtulmuştur. Eski Yunan filozoflarının hiç biri Arşimed, Öklid, Galinos, Diyaskorides, Filon ve Hindistan'da bu devirde yetişen matematikçilerle müspet düşünce bakımından mukayese edilecek durumda değillerdir. Yunan filozofları bir takım efsanevifelsefi nazariyelerle kâinatı ve olayları izah etmeye çalışmışlar, Hellenizm devri âlimleri ise bazı tablat kanunlarını bularak olayları bu kanunlarla açıklamışlar, müspet ilmin gerçek manada temellerini atmuşlardır. 


İlk Tercümeler: 


Bu umumi izahattan sonra diyebiliriz ki, İslâmiyetin zuhurunda Arabistan'ın kuzeyi, zamanına göre en kuvvetli bir felsefe ve ilim muhitiyle çevrili durumdaydı. İlk yayılma alanındaki bu felsefe ve ilim muhitinden İslâmiyetin ve müslümanların etkilenmemeleri imkânsızdı. 
Zamanla müslümanlar buraların halklarıyla haşır-neşir olunca aralarında bir takım dini ve fikri anlaşmazlıklar çıktı. Zaten, Hz. Peygamberin ölümünden sonra hilâfet meselesi müslümanlar arasında önemli bir münakaşa konusu olmuştu. Zamanla buna kaza-kader, Allah'ın sıfatları, devlet idaresinin şekli gibi yeni konular eklendi. Diğer dinlerin mensuplarıyla müslümanlar arasında dini ve siyasi tartışmalar çıktı. 
Müslümanlar temasta bulundukları milletlerin ilim ve felsefelerine, bunların pratik neticelerine ilgi duymaya başladılar. Onların ellerinde dolaşan kitaplarla ilgilenmeleri gerekiyordu. Fakat, ilmi ve fikri seviyeleri henüz gelişmediği için bu eserlerle doğrudan ilgilenmezlerdi. Bu konuda kendilerine yardımcılar gerekiyordu. İşte bu yardımcılar, önceleri müslüman olan İranlılar, müslüman hükümdarların ve devlet 


(1) Oo Bkz. Bakara süresi, âyet 62; Mâlde süresi, âyet 69; Hac süresi, âyet 17 


(2) İbn Nedim, el-Fihrist, 440-441, Mısır, 1348 : 


456 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


adamlarının hizmetinde bulunan hristiyanlar (bilhassa nastüri Süryâniler) ve bir dereceye kader yahudiler oldular. Daha sonraları buna Hindliler, diğer müslümanlar, Harranlılar ve Nabatiler (Babilliler) de katıldılar. Pehlevi dilinden, Yunanca'dan, Süryânice'den, Sanskritçe'- den, Kıbtça'dan ve Nabatiler'in dilinden müslümanların ortak ilim dili olan Arapça'ya pek çok eser tercüme edildi. Bir edebi dil olan Arapça zamanla bir kültür ve medeniyet dili haline de geldi. Şu hususa işaret etmek gerekir ki, bu tercüme faaliyetleri pek az istisnasıyla Eskilerin İlimleri (ulüm el-evâil/,ulüm-i dahile) denilen felsefe, riyâziyyât, tıp, nücüm, kimya gibi ilimlerde oldu. Bazı masal, hikâye, tarih kitapları dışında diğer sahalarda tercüme yapılmadı. 


İslâmiyetten önce bir edebi dil hâline gelmeye başlayan Arapça'ya tercüme yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Yalnız, Araplar arasında az da olsa Yahudilik ve Hristiyanlık yayıldığından, İncil ve Tevrat'la uğraşan kişiler bulunduğundan haberdarız. Acaba bu kişiler bu kitapları Arapça tercümelerinden mi okuyorlardı? Ayrıca, bu sırada Araplar arasında İran menşe'li bazı destan ve hikâye kitaplarının dolaştığına dair haberler bulunmaktadır. Bazı müfessirler «Öyle insanlar vardır ki, bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak ve Kur'an'ın âyetlerini ala- ya almak için «boş sözler» satın alırlar» (1) âyetinin tefsirinde, Hz. Peygamber zamanında Hire ve Şam taraflarından eski İran efsanelerine ve tarihine dair eserler getirip Mekke'de satan Nazr b. el-Hâris'e işaret edildiğini söylerler. (2) Mekke'de satılan bu kitapların Arapça olmaları kuvvetle muhtemeldir. 


İslâm devrinde ise tercümelefden ilk defe İran'ın fethi münasebetiyle baksedilir. İbn Haldün'un nakline göre, Sa'd b. Ebi Vakkas İran'ın fethi sırasında Hz. Ömer'e mektup yazarak Pehlevi dilinde yazılmış değerli kitaplar bulunduğunu bildirmiş, bunların Arapça'ya tercümesi için izin istemiştir. Hz. Ömer de Kur'an varken müslümanların başka kitaba ihtiyaçları olmadığı cevabını vermiş, bu eserler suya atılarak veya ateşte yakılarak imha edilmiştir.(3) Bunun benzeri bir iddia da İskenderiye Akademisi'nin kütüphanesi hakkında ileri sürülür. Bunların doğruluğunu isbat etmek imkânsızdır. İbn Nedim'in eserinden başka Pehlevi dilinden Mâhenkerd adlı biri tarafından Arapça'ya tercüme edilen bir eserin mukaddimesinde İskender'in İran'da akıl almaz tahriplerde bulun- 


(1) Lokman süresi, âyet 6 
(2) Suyüti. ed-Durr u'l-Mansür, V, 158-159 
(3) — İbn Haldun, el-İber, I, 400; Kâtip Çelebi, Keştü'z-Zünün, 679 
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duğu iddia edilmektedir.(1) Haçlıların ve Moğolların İslim Dünyaesı'nda, Avrupalılar'ın Amerika'da ve diğer sömürgelerde yaptıkları tahripler malumdur. Lâkin, İskenderiye ve Cündi-Şapur Akademileri- nin faaliyetlerine devam ettikleri ve müslümanların buralardaki! tabipleri ve âlimleri hizmetlerine aldıkları düşünülecek olursa yukarıdaki iddiaların tamamen imkânsızlığı ortaya çıkar. 


Kaynakların ittifakla kaydettiklerine göre, İslâmi devirde Arapça'ya ilk tercümeler Halid b. Yezid b. Muâviye (ol. h. 85/ m. 704) terafından yaptırılmıştır. Hâlid kendisini kimyaya vermiş, İskenderiye Akademisi (es-Sevari)'nden Arapça bilen âlimleri Dımaşk'a çağırarak kimya, tıb, nücüm v.s. konularda Yunanca'dan ve Kıbtça'dan Arapça - ya kitaplar çevirtmiştir. Bu mütercimlerin başkanı İskenderiyeli Stephane (İstefan el-Kadim) idi.(2) F. Sezgin, Hâlid b. Yezid'in kimyaya dair onbeş eserinden bahseder. Bunlardan biri Halid ile Marlanus adlı bir râhip arasında geçen kimyaya ait konuşmaları ihtiva etmektedir. 
(3) Yine aynı devirde Halife 1. Mervân (öl. h. 65/m. 685)'ın tabibi Maserceveyh el-Basri el-Yahüdi İs'enderiye Akademisi'ne mensup tabiplerden Ahron (Haron - Harun)'un tıbba dair bir eserini (Künnâş'- ını) Arapça'ya çevirmiştir. Bu el kitabı sonraları Ömer b. Abdülaziz (öl. h. 101/m. 720) tarafından Emeviler'in Kütüphanesinden (Hazdinü'l-Kütüb) çıkarılarak çoğaltılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. 
(4). 


İkinci cilttede bahsettiğimiz gibi, Abdülmelik devrinde (h. 65-86, m. 685-705) divanlar Arapça'ya tercüme edildi. Burada bahis konusu olan divanlar mali divanlardır. Zira, askeri divanlar daha Hz. Ömer devrinde Arapça tertip edilmişlerdi. Diplomasi dilini kullanan Divân el-İnşâ'nın da Arapça olması gerekir. Halifelerin valileri ve komutanlarıyla Arapça'dan başka bir dille yazışmada bulunmaları tahmin edilemez. Devrimize kadar gelen vesikalar da bunu teyit etmektedir. Abdülmelik devrine kadar mâli divanlar Irak'ta Farsça, Şam'da Yunanca, Mısır'da Kıbtça idi. Abdülmelik, tedavülde bulunan Bizans ve Sasani paralarının yerine İslâmi sikke bastırdı. Arkasından Divânü'i-Mâl başkanı Sercun'a kendi emrindeki divanları Arapça'ya çevirmesini emretti. Sercun bunu yapmak istemeyince Divân el-İnşâ başkanı mevali- den Ebü Sabit Süleyman b. Said (Hüseyin'in mevlâsı)'I bu işle görevlendirdi. O da Mısır ve Suriye'deki mali divanları Arapça'ya çevirtti. 

(1) (oBkz. Nuruosmaniye kütüphanesi, Nr. 2800, yap, 2310-2446 

(2) (O İbn Nedim. el-Fibrist, 330, 349, 697 

(3) (Fuat Sezgin, Gesehichte des Arabiseben Sebrifttanus, IV, 127 

(4) (İbn Cülcül, Tabakât el-Etibbâ ve'i-Hukemâ, 61; İbn Ebi Usaybla, 

Uyün el-Enbâ, I, 163 F. Sezgin, Aynı eser, Ili, 206.207 
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(Bazı tarihçiler bu çevirinin Hişam devrinde gerçekleştirildiğini ileri sürerler). Irak'da ise bu işi Abdülmelik'in valisi Haccac (öl. h. 95, m. 714.) gerçekleştirdi. Haccac, önce bu işle Divânu'I-Mal başkanı Zâdenferruh b. Piri'yi görevlendirmişti. Zâdenferruh bu işi kasden yapmadı. Bu zatın İbn el-Eşas isyanı sırasında (h. 80-82'm. 700-702.) 
ölmesi üzerine, Temim'in mevlâsı Sâlih b. Abdurrahman es-Sicistani, İranlıların büyük muhalefetine rağmen, mali divanları Farsça (Pehlevi dili)'dan Arapça'ya çevirtti. Dal:a sonraları II. Mervan (öl.h. 132 
m. 750)'ın katipliğini (vezirliğini) yapacak olan Abdülhamid b. Yahya el-Kâtib (öl. h. 132'm. 750), Sâlih b. Abdurrahman'ın bu işi yapmakla kâtiplere çok büyük bir iyilikte bulunduğunu söyleyecektir.(1) 


Bu devirdeki tercüme faaliyetleri sadece bu kadarla kalmamıştır. 
Zâdenferruh b. Piri, Kuteybe b. Müslim tarafından Horasan'dan Haccac'a gönderilen İran coğrafyasına dair bir eseri Pehlevice'den Arapça'- ya tercüme etmiştir. Hişam h. Abdülmelik'in kâtibi ve on Arap beliğin- den biri sayılan Ebu'l-Alâ Sâlim b. Abdulaziz belki de daha önce Pehlevice'ye tercüme edilen Aristo'nun İskender'e yazdığı risaleleri Arapça'ya çevirmiştir. Mes'üdi'nin bir kaydına göre Sâlim, İran takvimine göre 1313 yılında Sasani hükümdarlarının tarihine ait minyatürlü bir kitabı Arapça'ya çevirmiştir. Sâlim'in oğlu Cebele de Kitab Rüstüm ve İsfendiyâr ile Kitab Behrâm Çübin'i tercüme etmiştir. İkinci eserde Türk tarihine dair epeyce malumat bulunuyordu.(2) 


Yukarıda zikredilen Mâhenkerd ile Siret el-Fürs'ün mütercimi ve bir çok Farsça eseri manzum olarak Arapçaya çeviren Ebân el-Lâhiki de bu devrin mütercimlerindendir.(3) Câhız, Pehlevi dilinden tercüme yapanlar arasında Abdülhamid el-Kâtib, Ebü Ubeydullâlı, Gaylan b. 
Müslim ed-Dımaşki (öl. h. 132:m. 750)'yi zikretmektedir.(4) İstahri, Abdülhamid el-Kâtib'in Pehlevi dilinden tercümeler yaparak divan 


usullerini ıslah ettiğini kaydeder. Ebü Hilal el-Askeri bu hususta şunları söyler: 


«Bir dilde kelimeleri ve mefhumları kullanmasını iyi bilen bir şahıs başko bir dili kullanmaya başlarsa birinci dildeki ifadeleri aynen ikinci dilde de kullanır. Görmüyor musun, Abdülhamid el-Kâtib kendisinden sonrakiler için açtığı çığırdaki yazı örneklerini Farsça'dan Arapça'ya çevirmiştir.» Ebü Hilal'in bu sözleri Arap inşâ sanatının İran tesiri altında geliştiğini açıkça ortaya koymaktadır. 


0) İbn Nedim. el-Fihrist, 338-339: Barhold. İslâm Medeniyeti Tarihi. 
izahlar, 18. not 


(2) o Mes'udi. et-Tenbih ve'l-İsraf, 92-93: İbn Nedim, Aynı eser, 1;1, 342-424 
(3) İbn Nedim. el-Fihrist, 172, 142 
(4) Câhız. el-Beyâan ve'(-Tebyin. Ili, 29 
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Farsçadan Arapçaya tercüme yapanlar arasında en müstesna yeri hiç şüphesiz Salih b. Abdurrahman'ın talebesi İbn Mukaffa (öldürül. 
mesi h. 142/1. 759) alır. Aslen İranlı olan bu âlim ve mütefekkir Emeviler'in sonlarıyla Abbasiler'in başlarında çeşitli devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Onun tarafından Arapça'ya çevrilen Kelile ve Dimne bize kadar ulaşan eski eserler arasında Arap nesrinin en mükemmel örneklerinden biridir. Bu eser İbn Mukaffa'nın tercümesi sayesinde 2amanımıza kadar tam olarak gelebilmiş, dünya edebiyatının en yaygın eserleri arasına girmiştir. Bu eseri daha sonra Ebân el-Lâhiki ile Bişr b. el-Mu'temir de tercüme etmişlerdir.(1) İbn Mukaffa'nın Pehlevi dilinden tercüme ettiği eserlerin bir kısmını ihtiva eder bir ilste İbn Nedim tarafından verilmektedir. Bunlar arasında Hudây-ndâme fi $fyeri Mülük el-Acem, saray teşrifatından bahseden Ayin-nâme, Kitâb mazdek, Kitâb et-Tdâc fi sireti Anüşirevân, el-Edeb el-Kebir, el-Edeb el-Sağir, Kttâb el-Yetime(2) Uyün, İranlılar'la Türkler arasındaki mücadelelerden, İsfendiyar'ın tarihinden ve Rüstüm b. Dâstân'ın öldürülmesinden bahseden Kitâb Sikisrân bir mübed(*) tarafından telif edilen Kitâb Tenser bulunmaktadır.(3) İbn Mukaffa, ayrıca, daha önce Pehlevi diline tercüme edilen Aristo'nun ve Porfirius'ün mantığa dair eserleriyle Mâni, İbn Deysân ve Marklos gibi gnostiklerin bazı kitaplarını da Arapça'ya çevirmiştir.(4) Erken devirde Pehleviceden Arapçaya çevrilen eserler arasında Erdeşir b. Bâbek'in hayatından bahseden Kârnâmek, Kitâb Zemzeme, Kitâb Kârvend, Kitâb eş-Şâhi ve daha bazı kitaplar bulunmaktadır.(5) 


Emeviler zamanında Arap diplomasisine ve devlet idaresine giren İran tesiri tercüme edilen siyasi eserler, Abbasiler'in ilk dönemlerinde Bermekiler'in ve ıranlılar'ın devlet idaresinde mühim derecede söz 89- hibi olmaları neticesinde daha da kuvvetlenmiştir. Sasani sarayı ve devlet adamları islâm müellifleri ve devlet adamları tarafından örnek alınmışlar, Roma ve Bizans'ın siyasi tesiri zayıf kalmıştır. Bunda hiç şüphesiz İran'ın İslâmlaşmasının da etkisi büyüktür. Arapçaya tercüme edilen Eflâtun ve Aristo'nun politik risalelerinin filli bir etkisi olmamış, onların devlet idaresi hakkındaki düşünceleri Farabi gibi bir- 


(1) © İbn Nedim. Aynı eser, 172, 424 

(2) — İbn Nedim. Aym eser, 172, 121; el-Ehf1:. Muhtasar Tarih el-Hukemâ, 220: İbn Uşasybia. Uzün el-Foba, 1. 3C2 

(*) Mübed; Ateşperest reisi, hakimi, bilzini.. 

(3) Mes'üdi. Mürücu'z-Zebeb. II. 118, 119 

(4) (o Mes'udi. Aynı eser, VİTI, 293; İbn Nedim, Aynı eser, 337; el-Kıfti, Aynı 
eser, 220: İbn Ebi Usaybla, Uyün el-Eobâ, 1, 308 

(0) Mes'udi. Aynı eser, II, 161-162: İbn Nedim. Aynı eser, 424; Şarkıya! 
Mecmuası, VI. 139-140 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iki filozofun dikkatini çekmekten öteye geçememiştir. Müslümanların İran devlet modelini örnek almalarında İran etkisi altındaki yerlerdeki kuvvetli kültür hareketinin ve Anüşirevân gibi bir hükümdarın İslâmiyetin zuhuruna yakın bir zamanda yaşamış olmasının da mühim rolü olmalıdır. Nitekim, Nizâmülmülk'ün eserinde ve diğer siyasetnamelerde Anüşirevân ideal bir hükümdar örneği olarak görülecektir. 

İslâm dünyasında tercüme faaliyetleri Abbasi Devleti'nin kurulmasıyla hızlandı. Halife Ebü Cafer el-Mansur ve Bermekiler devrinden itibaren Cündi Şapur Akademisi'ndeki Süryaniler, Hindliler, daha sonra Harranlılar ve Nabatiler bu tercüme faaliyetine katıldılar. Bunlar Yunanca, pehlevice, Hindçe (Sanskritçe) , Süryanice, Nabatice (Bâbil dili) ve Kıbtça'dan Arapça'ya pek çok eseri tercüme ettiler. Daha önce tercüme edilen bazı eserleri yeniden tercüme veya tashih ettiler. Bu devirde Lâtinceden tercüme yapıldığına dair hiç bir bilgi yoktur. Mansur devrinde, tercümelerine devam eden İbn el-Mukaffa'dan başka, Cündi Şapur Akademisi'nden ve Mansur'un tabiplerinden Cercis b. Cibril ile Bağdat patiği Sergios Yunanca'dan Arapça'ya bir çok eser çevirdiler. 
İbn Ebi Usaybia, bu Patrik tarafından tercüme edilen Hipokrat ve Galinos'a ait pek çok tıp kitabı gördüğünü söyler.(1) Mes'udi de Mansur devrinde Aristo'nun çeşitli eserlerinin, Batlamyus'un el-Macasti'sinin, Öklid'in Usül el-Hendese'sinin Arapça'ya tercüme edildiğini kaydeder. 
(2) Bu sıralarda Hindistan'dan gelen Kenkehu'l-Hindi, Sanchelü"i-Hindi, Şânâku'l-Hindi, Cevderu'l-Hindi, Menkehu'i-Hindi ve Bermekiler'in hastahanesinin baştabibi Salih b. Behlet el-Hindi gibi Hindistanlı âlimler yanlarında çeşitli eserler getirdiler. Bunları İranlı âlimlerin yardımıyla Arapça'ya çevirdiler.(3) Aralarmda Sind-Hind (Sind-Hanta) adıyla tanınan bir astronomi ve hesap kitabı da bulunan tıbba ve edebiyata ait değerli pek çok eseri İranlı âlimlerin yardımıyla Arapçaya çevirdiler. Sind-Hind eski Yunan astronomisinde ve hesabında bulunmayan bazı yenilikler getiriyor, ondalık sistemi yerleştiriyor, matematiğe yeni boyutlar kazandırıyordu. Ya'kübi, astronomi ve hesap ilimlerinin esasını Sizd-Hind'in teşkil ettiğini, Hindlilerin kendi alfabelerindeki dukuz harfe birer değer vererek rakamları icat ettiklerini söyler. 
Hindiilerin hesap, astronomi, tıp, mantık ve felsefeye dair önemli eserlerini sayarak bunların ilme etkisine değinir. Câhız da onların çok degerli eserleri olduğunu söyler. Fakat Kelile ve Dimne dışında hiç birinin müellifini vermez.(4) . 


(1) (O İbn Nedim. Fibrist, 340; İbn Ebi Usaybia, Uyün el-Enbâ, I, 122, 
203, 205 

©) Mes'udi. Aynı eser, VIII, 292 

(3) İon Nedim. e)-Filirist, 342. 424: İbn Ebi Usaybiz:, Uyün Il. 32-35 

(4) (O Ya'kubi, Tarih, I, 84, 94; Caâhız, el-Beyan ve't-Tebyin, Ili, 27 
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Giyaseddin Cemsid el-Kâşi de rakamların Hindilller'in buluşu olduğunu, onların sıfırı küçük bir daire (0) ile gösterdiklerini söyler. 
(1) Daha sonraki devirlerde Sanskritçeden tercüme yapanların başında ise Ebü Reyhân el-Birüni gelir. 


Mansur devrinde kuvvetlenen tercüme hareketi Harun er-Reşid devrinde de devam etti. Harun er-Reşid tercüme heyetinin başına Yuhanna b. Mâseveyh (öl. h. 243/m. 857)'i getirmişti.(2) Bu sırada Zic el-Haruni telif edilmiş, Haccac b. Yusuf b. Matar, Öklid'in Usül el-Hendese'sini daha mükemmel bir şekilde tercüme etmiştir. Bu devirde Pehlevi dilinden tercüme yapanlar arasında Ömer b. el-Ferruhan et-Taberi 
(61. h. 200/m. 815-816) ile Sehl b. Harun (öl.h. 215/m. 830), Yunanca - dan tercüme edenler arasında Yahya b. el-Bitrik (öl. h. 200) bulunmaktadır. Yukarıda zikredilen Hindli âlimlerin bir kısmı da bu devirde tercüme faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Ayrıca şu hususa da dikkati çekmek gerekir ki, Hind matematiği ve tıbbı bazılarının söylediği gibi Ortadoğuya Abbasiler devrinin başında değil daha önce Sasaniler devrinde gelmiş olmalıdır. Rakamlarır İslâm dünyasında ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Bu kadar önemli bir olay bir yenilik olsaydı mutlaka bahsedilirdi. Müslümanlar Hind rakamlarını Sasaniler'den almış olmalıdırlar. Yalnız, matematiğe verdikleri önemle bu rakamları dünyaya tanıtan müslümanlar olmuştur. 


Tercüme çalışmaları Halife Me'mün devrinde (h. 198-218/m. 813. 
833) iyice hızlandı. Tercüme hicri IlI. (m. IX-X) asırda altın çağını yaşadı. Üç yüzlerden sonra hızını kaybetti. Nihayet Yahya b. Adi (öl. 
h. 363yra. 974), İhn Zur'a ve İbn Hanımâr ile sona erdi. Bunların ölümünden sonra birkaç eser dışında birşey tercüme edilmedi. Kâtip Çelebi'nin deyimiyle, bu devirdeki mütercimler neyi Arapçaya çevirdilerse ondan İaydalanılabildi. Çevrilemeyen eserler olduğu gibi kaldı.(3) Yurkarıda da temas edildiği üzere, mütercimlerin çoğu Süryânidir. Daha İslamiyetten önce, Suryânice bir felsefe ve kültür dili haline gelmişti. 
İslâmın ilk beş asrı boyunca Süryanice Arapçaya tercüme edilmeyen bazı felsefe kitapları bu dile cevrildi. Ve bu cilde çeşitli şerhleri yazıldı. 


Fakat H. II. asırda yetişen âlim ve mütercimler sayesinde Arapça, bir bilim ve medeniyet dili olarak önem kazandı. Ebü Ma'şar el-Belhi (öl. 272/,m. 886) Ktitâb el-Muzâkerât (li-Şâzân) adlı eserinde: «İslâm devrindeki mütercimlerin ustaları dörttür' Huneyn b. İshâk (öl. h. 260” 


(1) Gıyaseddin Cemsid el-Kâşi, Miltâh el-1lisâb, -6-49 (2) (İbn Ebi Usavbla, Uyün ci-Enbâ,I. 17â 
(3) (o Kötip Çelebi. Keşfu'z-Zünün, 1594 
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m. 873), Ya'küb b. İshâk el-Kindi (öl. h. 256'm. 879), Sâbit b. Kurra el-Harrani (öl. h. 288'm. 901), Ömer b. el-Ferruhâön et-Taberin der.(1) Bu mütercimlerin ilk üçü III. asırda yaşamışlardır. Bunlar hem tercüme ettikleri dilleri, hem Arapçayı çok iyi biliyorlardı. 


Arapça'ya tercüme edilen bu kitaplar İskenderiye ve Cündi Şapur Akademilerinden, Süryaniler ile Herraniler'in mekteplerindeki kütüphanelerden, Hindistan'dan ve Bizans'tan temin ediliyordu. Me'mün, Bizans İmparatoru'ndan izin aldıktan sonra Haccac b. Matar ile Beytü'l-Hikme başkanı Sâlim el-Harrâni'nin bulunduğu bir heyeti kitap temin etmek için Bizans'a göndermiştir. Daha sonraları Beni Şakir de Huneyn b. İshak başkanlığındaki başka bir heyeti aynı maksatla Bizans'a yollamışlardır. Bu heyetler çeşitli konularda nadir eserler getirmişlerdir. İlmi seyahatler yapan Kosta b. Luka el-Ba'lebekki de yanında değerli eserler getirmiştir.(2) Anadolu'ya yapılan seferlerde ve bilhassa Mu'tasım tarafından Ankara ve Amorior'un fethinde (h. 223/m. 838) bazı değerli eserler ele geçirilmiştir. Bizans'a gidenler arasında İbn Nedim gibi kitap tüccarlarının da olduğu bilinmektedir. İbn Nedim'in Ebü Ma'şar el-Belhi'den nakline göre, Sasaniler devrinde Ceyy (İsfehan) şehrinde Sarüye (Akademi) denilen büvük bir kütüphane kurulmuştu. Buradaki eserler arasında Arapçaya tercüme edilen Zic eş-Şehriyâr da vardı. 
Yine İbn Nedim hicri 350 (m. 961) yılında İsfehan surlarından bir kısmının göçmesi üzerine çok eski kitaplar çıktığım, bu kitaplardan kuk tan fazlasını Bağdat'a gördüğünü, bunların bazılarının Ebü Süleymân- el-Mantıki el-Sicistani (öl. h. 372/m. 9683'ten sonra)'nin yanında bulunduğunu kaydetmektedir.(3) 


İlb Nedim, bize Yunanca, Süryânice, Farsça, Hindçe ve Nabatice - den tercüme yapanların listelerini verir. İbn Ebi Uşaybia ise sadece Yunanca ve Süryaniceden tercüme yapanların listelerini vermekte, diğer dillerden tercüme yapanlardan hal-tercümelerinde bahsetmektedir. Her iki müellif de mütercimler hakkında bazı değerlendirmeler yapmakla beraber onlan tarihi bir sıraya koymazlar. Hal-tercümelerini verirken tarihi sırayı bir dereceye kadar göz önüne alırlar.(4) Bu mütercimleri Mansur-Harun er-Reşid devirleri arasında faaliyette bulunanlar, Me'- mün ve Mu'tasım devirlerinde Beytü'l-Hikme etrafında toplananlar, Mütevekkil devrinde ve ondan sonra devam eden komisyonda faaliyette bulunanlar olmak üzere üç gurupla Loplamak mümkündür. Birinci 


(1) —oOİbn Ebi Usaybiz, Uyün ci-Enbâ, 1, 207 

(2) (İbn Nedim, el-Fihrist, 339-340 

(3) o İbn Nedim. el-Fihrist, 335-336 

(4) İbn Nedim, Aynı eser, 340-342; İbn Ebi Usaybla, Uyün el-Enbâ, I, 203-206 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devrede Bermekiler'in, ikinci devrede Beni Sehl ve Muhanımed b. Abdülmelik b. ez-Zeyyat (öl. h. 233/m. 847)'ın, üçüncü devrede de Beni Şakir'in, tercüme faaliyetlerinin yürümesinde büyük yardımları olmuştur. İbn Nedim'in bir nakline göre, Beni Şakir mütercimler için ayda 500 
dinar harcarlardı. Beni Şakir'in himaye ettiği mütercimler arasında Huneyn b. İshâk, oğlu İshâk b. Huneyn, yeğeni Hubeyş el-A'sem, sabit b. Kurrat el-Harrâni ve Kosta b. Luka el-Ba'lebeki gibi Arapçayı, Yunancayı, Süryaniceyi çok iyi bilen kişiler bulunmaktaydı. Bunlardan Huneyn b. İshâk ile Sâbit b. Kurra mütercimler arasında müstesna bir yer işgal ederler. Bunlar kendilerinden önce ve zamanlarında Yunanca- dan yapılan bir çok tercümeyi gözden geçirmiş sayısız kitap tercüme etmişlerdir. Kâtip Çelebi «Sâbit b. Kurra'nın çevirileri olmasaydı, kimsenin hikmete dair kitaplardan faydalanamayacağı söylenir» der.(1) Bu söz, Sabit'in İslâm düşüncesi içindeki yerini yeteri kadar göstermektedir. Daha sonraları yaşayan Yahya b. Adi'yi de usta mütercimler' arasına sokabiliriz. Nabaticeden ise İbn Vahşiyye (öl. h. 206;m. 909) tercümeler yapmıştır. Bu zat da hem Arapça'yı hem kendi dili olan Nabati (Kesdânice) yi iyi biliyordu. Tercümeleri daha çok tıp, kimya ve nücüma dairdir.(2) Hindçeden tercüme yapanların listesini yukarıda verdik. İbn Ebi Usaybia bunların tercüme ve teliflerinin listelerini verir. 
İbn Nedim ise bu mütercimlerden bir kısmını zikreder, fakat tercümelerinden bahsetmez. Bununla beraber Hindçe Kitaplardan bazılarının mütercimleri de müellifleri gibi belli değildir. Farsçadan tercüme edilen eserler için de durum aynıdır. Ömer b. el-Ferruhan et-Taberi ve Ebü Ma'şer el-Belhi'nin Pehlevi dilinden tercüme yapan en meşhur mütercimlerden oldukları kaydedilmesine rağmen, bu müelliflerin hal-tercümelerinde verilen eserlerden hangilerinin tercüme olduğunu ayırdtmek mümkün değildir. İbn Vahşiyye tarafından Nabatice'den yapılan tercümeler ve kimya kitapları için de durum aynıdır .Yunanca'dan yapılan tercümelerin mütercimleri ise daha iyi bilinmektedirler. 


Görüldüğü gibi asıl, tercüme faaliyetleri Irak ve Suriye sahasında meydana gelmektedir. Daha doğuda bazı Farsça ve Hindçe kitaplar tercüme edilmiş olabilir. Endülüs ve Kuzey Afrika'da bu devirlerde zikredilen dillerden tercüme yapıldığına dair bir kayda rastlanmamaktadır. 
İslâm Dünyası'nın doğusunda tercümeler yapılır, büyük ilim adamları ve felsefeciler yetişirken Endülüs'te Eskilerin İlimleri'ne dair hristiyan papazlarının kullandığı birkaç önemsiz kitaptan başka bir şey bilinmiyordu. Endülüste'ki hristiyan tabipler Aphorismi adlı bir tıp kitabını kullanıyorlardı. Bu eser Hipokrat'ın el-Husüt f0'1-Tibb'ının Latin- 


(dn) Kâtip Çelebi, Keşfo'z-Zünün, 1594 
(2) (İbn Nedim, Aynı eser, 342, 433, 504.606 
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ce tercümesi olmalıdır. Ancak, hicri IV. (m. X.) asrın ilk yarısında Halife en-Nâsır Li-dinillâh «Abdurrahman b. Muhammed zamanında (h. 
300-350 m. 912-961) doğuda tercüme ve te'lif edilen eserler doğudan gelen âlimler ve doğuya tahsile giden talebeler vasıtasıyla Endülüs'e gelmeye başladı. Onun oğlu el-Hakem el-Mustansır zamanında (h. 350- 
366 m.. 961-977) doğuya heyetler gönderilip çeşitli konularda eserler 
getirildi. Eskilerin İlimleri Endülüs'te de yayıldı. Büyük bir kütüphane meydana getirildi. Aynı asır başlarında, Endülüs'te Eusobios el-Kaysarani'nin Chronica'sının St. Jerome tarafından Lâtince'ye yapılan tercümesi Arapça'ya çevrildi. Endülüs Emevileriyle iyi münasebetler kurmuş olan Bizans İmparatoru Romanos'un (Lekapenos olmalı) hicri 
337 yılında (milâdi 948-949, Konstantinos Porfirogenotos devri) en- 
Nâsır Li-Dinillâh Abdurrahman'a gönderdiği hediyeler arasmda Dioskorides'in K itâbu'l-Haşâyiş'inin güzel bir nüshası bulunuyordu. Romanos, Abdurrahman'a bu eser ile Paulus Orisius (milâdi IV. veya V. asır)'un Iâtince tarihini tercüme ettirmesini tavsiye etmekteydi. Romanos üç yıl sonra Nikola adlı bir râhibi Kurtuba'ya göndermiş, bu râhibin, Hasdây b. Şabrüt el-İsrâili ve İbn Cülcül'ün bulundukları bir heyet tarafından zikredilen iki eser Arapça'ya çevrilmiştir. Halbuki, Diaskorides'in ünlü eseri doğuda el-Mütevekkil devrinde (h. 232-247/m. 847-861) Stephan b. Basil ve Huneyn b. İshak tarafından tercüme edilmişti. İbn Cülcül, Dioskorides'in eserine bir de ilâve yazmıştır.(1) Endülüs'te: bunlarden başka herhangi bir eserin tercüme edilip edilmediğini bilmiyoruz. Latince'den doğuda tercüme yapıldığına dair bir kayıt yoktur. İhtimal bu dilden yapılan tercümeler sadece Endülüs'te çevrilen birkaç kitaba münhasır kalmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, İslâm Dünyası'ndaki. 
tercüme faaliyeti IV. (milâdi X.) asrın sonunda durmuş, bundan sonra, yapılan tercümeler üzerine şerhler yazılmış, aynı konularda telifler ıneydana getirilmiştir. Arapça'ya yapılan bu tercümeleri, başlıca, Felsefe-Mantık, Riyâziyyât, 'Tıp-Zcoloji, -Kimya-Botanik ve Edebiyat olınak üzeer beş ana gurupta incelemek mümkündür. 


Felsefe-Mantık: 


Bu tür eserler arasında önce Aristo'nun mantık külliyatı Organun'- un tercüme edildiği bilinmektedir; Aristo'nun dokuz kitabından oluşan bu külliyat İbn Mukaffa tarafından Farsça tercümesinden Arapça'ya çevrilmiştir. Daha sonra bunlann Yunanca asıllarından bazı çeviriler yapıldı. Kaynaklardaki kayıtlara göre, Katagorias'ın aslı, Huneyn b. 
İshâk trafmdan ve bazı şerhleri Theon ve isimlreini bilmediğimiz başka 


(0) İbn Cülcül, Tabakat el-Etibbâ. 2-3. 22 
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mütercimler tarafından tercüme edilmiştir. Perihermenias da Huneyn tarafından çevrildi. İkinci Analitikler, Mettâ b. Yunus tarafından tercüme edildi. Topika (el-Cedel) Ebü Osman ed-Dımaşki, İbrahim b. Abdullah es-Semine, Yahya b. Adi tarafından çevrildi. Bu eserin çok eski bir tercümesi daha vardır. Sofistika İbrahim b. Beküs el-Uşâri ve Yahya b. Adi tarafından çevrildi. Poetika Mettâ b. Yunus ve Yahya b. Adi tarafmdan çevrildi. Retorika İshak b. Huneyn ve İbrahim b. Abdullah tarafından çevirildi. Bunun da çok eski bir başka tercümesi vardır. Porfirius'un İsagoci'si ile el-Medhal ile'l-kıyasât el-hamliyye adlı eserleri Ebü Osman ed-Dımaşki tarafından Arapçaya çevrilmişlerdir.(1) Bu eserlerin başta el-Kindi olmak üzere çeşitli kişiler tarafmdan şerhleri ve muhtasarları yapılmıştır. Bunların arasmda tercümeler olup olmadığını kestirmek mümkün değildir. el-Farabi tarafından ele alınarak yeniden telif ve şerh edilen mantığa dair eserler İslâm Mantığı'nın esasını teşkil etmişlerdir. 


Felsefeye dair eserlere gelince, el-Kindi Sokrates'in Diyaloglarıyla, Ölüm Hikâyesi'ni çevirmiştir.(2) Eflatun'un eserlerinden Kanunlar (en-Nevâmis) Huneyn b. İshâk ve Yahya b. Adi tarafmdan, Timavs Yahya b. Bıtrik ve Huneyn b. İshâk tarafmdarı çevrilmiştir. Cumhuriyet (€s-Siyase)'inin çevrildiği söylenirse de bu şüphelidir. Kütüphanelerde yazmaları bulunan ve ona nispet edilen bazı eserlerin de onun tarafından yazıldığı çok şüphelidir. Yalnız, Takvim es-Siyaset el-Mülükiyye adı altında toplanan vecizeler onun olmalıdır.(3) 


Aristo'nun felsefeye dair eserlerinden Kitâbi'n-nefs (de Anima)'i İshâk b. Huneyn tarafından, Kitabü'l-ilâhiyydt (Mâba'd el-tabi'a)'sının bütününe yakın kısmı İshâk b. Huneyn, Eştâs (el-Kindi için), Şemli, Mettâ b. Yunus, Huneyn b. İshâk, Yahyâ b. Adi tarafından tercüme edilmiştir. Kitâbü'i-kevn ve'i-fesâd (Kozmoloji)'ı İshâk b. Huneyn, Ebü Osman ed-Dımaşki ve İbn Beküs tarafından, Porfirius'ün Kitâb el-akl ve'l-nakl'i ile Makale fi'l-nafs'i bilinmeyen bir ınütercim tarafından bu eserin İskender el-Afrodisi şerhi Kosta b. Luka, Mettâ b. Yunus tarafından, Lamakdros şerhi Eştas ve Mettâ b. Yunus tarafından tercüme edilmiştir. Kitabü'l-ahlâk (Ethike)'nın Porfirius şerhi Huneyn b. İshâk, Kitabi”i-Mir'at'ı ise Haccac b. Matar tarafından tercüme edilmiştir. 
Aristo'dan tercüme edilen bu eserler müslümanlarda felsefe ve psikolojinin gelişmesini sağlamıştır. Bunlardan başka Theofristos'un Kitabü'l-hiss ve'l-Mahsüs'u İbrahim b. Beküs, Md be'd et-Tabia'sı Yahya b. 


(1) (İbn Nedim, el-Fihrist, 347-348; el-Kıfti, 34-38, 256 

(2) İbn Nedim, Aynı eser, 358, 363 

(3) (İbn Nedim, el-Fihrist, 343-344; el-Kılti, 17-18; Ramazan Şeşen, Nevâdir el-Mahtütât el-Arabiyye, I, 337 
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Adı, Proklos'un psikolojiye dair bir risalesinden bir parça Ebü Ali b. 
Zur'a tarafından tercüme edilmişlerdir.(1) Ammonios'tan ise Kitab fi ârd' el-felâsife bi-ihtilâf cl-ekâvil W'i-mebâdi adlı eseri çevrilmiştir. (2) Görülüyor ki, müslümanlar felsefeye ait temel kitapları Yunanlılardan almışlardır. Hind ve İran felsefeleri 'se daha çok tasavvuf sahasında etkili olmuşlardır. Kelâm ilmi sahasında tasavvufun aksine Yunan mantık ve felsefesi tesirini göstermiştir. Kütüphanelerde el-Bıtrik b. 
Yahya ve Kosta b. Luka başta olmak üzere çeşitli mütercimler tarafından tercüme edildiği kaydedilen Aristo ve İskender'e ait muhtelif siyaset risalelerine rastlamaktayız. Bunların sağlamlıkları araştırılmaya deçer. Felsefe konusunda tercüme edilen eserler şüphesiz bu kadarla kalmamıştır. el-Kindi'nin eserleri arasında bilgi nazariyesine ve ilimlerin tasnifine dair kitaplar bulunmaktadır. Bunların dayandıkları temeller olmalıdır. Şu noktaya özellikle işaret etmek gerekir ki, İslâm Felsefesi üzerinde Eflâtun ve Aristo'nun kendi eserlerinden ziyade, bunların eserleri üzerine yazılan Yeni Eflâtuncu şerhler ile Gnostiklerin eserlerinin büyük etkileri olmuştur. Bu konuda aracılığı ise Süryaniler yapmışlardır. Nasıl Hindçe eserler İranlılar vasıtasıyal Arapçaya mâledilmiş ise Yunanca eserler de Süryaniler vasıtasıyla Arapçaya maledilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, Yeni Eflâtuncu şerhlerin çoğu Arapçaya çevrilmiştir. 
Arapça kaynaklarda bunların adları verilmekle beraber, çok azı dışında, Arapçaya çevrilip çevrilmedikleri konusunda bir şey söylenmemekuedir. 
Bu tercüme devrinde felsefede en büyük atılımı el-Kindi ile Ferabi'nin yaptıkları bilinmektedir. Bu konuda ileride geniş bilgi verilecektir. Buna benzer pisikoloji sahasında bir hamle de el-Câhız tarafından yapı!- mıştır. el-Câhız insan ve hayvan psikolojilerine dair enteresan fikirler ileri sürmüştür. Yalnız, bu görüşlerini sistematik bir hale getirmemiş, çeşitli eserlerinde dağınık halde kalmıştır. O, bu görüşlerini sistematik bir hale getirebilseydi deneysel psikolojinin kurucusu olabilirdi. 


Riyâziyydâtl: 


Müslümanların «Eskilerin İlimleri» nden en çok ve en sağlam faydalandıkları sahalar Riyâziyyât ve Tıp ilimleri olmuştur. Bunlardan riyâziyyât sahası hesap, cebir, mukabele, geometri, astronomi, fizik, mekanik, müsıki ve nücüm ilimlerini içine alır. Teknik ilimlerin esasını da bunlar meydana getirir. Bu konuda Eflâtun'un Kitâb-ı Usül el-Hendese'si Kosta b. Luka el-Ba'lebeki tarafından tercüme edilmiştir. Aristonun Fizik (el-Semâ el-tabi'i)'inin çeşitli şerhleri Kosta b. Luka, Ebü 


(1) (Oİbn Nedim, Aynı eser, 351-365 
(2) (O GAS,IV, 188 
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Osman ed-Dımaşki, Basil, Abdülmesih b. Nâ'ima, İbrâhim b. Ebi'i-Salt, Ebü ravh el-Sâbi ve Yahya b. Adi tarafından tercüme edilmişlerdir. 
Kitâb es-Semâ ve'-âlem'inin metni Yahya b. el-Bıtrik tarafından tercüme edilmiş, Huneyn tarafından gözden geçirilmiştir. el-Âşâr el-ulviyye (Meteoroloji)'sinin çeşitli şerhleri Mettâ b. Yunus ve Yahyâ b. Adi tarafından tercüme edilmiştir.(1) Autolykos'un el-Kürat el-Mutaharrike'- si Huneyn b. İshâk ve Sabit b. Kurra tarafından, et-Tulü ve'l-ğurüb'u yine Sâbit tarafından tercüme edilmişlerdir. Birinci eseri el-Kindi gözden geçirmiştir.(2) Aratosthenos'un gevmetriye dair bir makalesi de tercüme edilmiştir. 


Riyâzi ilimler sahasında eserleri en çok tercüme edileziler Öklid ve Arşimed'tir. Yukarıda, Mansur devrinde Öklld'in Usülü'l-Hendese'sinin Arapça'ya tercüme edildiğini söylemiştik. Daha sonra, Haccac b. Matar bu eseri el-Haruni ve el-Me'müni adlarıyla iki defa tehzib etmiştir. 
Huneyn b. İshâk tarafından yeniden tercüme edilen bu kitap Sâbit b. 
Kurra tarafından gözden geçirilerek mükemmel hale getirilmiştir. İbn Nedim, sonraları bu eserin Nazii el-Mutatabbib tarafından yeni bir nüshasının bulunduğunu, bu nüshada kurk şekil daha olduğunu söyler. 
İbn Najim'in ifadesine göre bu ilâveler 10. makaledeymiş. Anlaşılan 
10. ınakalenin çeşitli müstakil tahrirleri olması bundan ileri geliyor. 
Öklid'in bu kitabı İslâm dünyasında geometrinin temelini teşkil etmiş, bu eserin pek çok tahriri, şerhi ve muhtasarı yazılmıştır.(3) Bundan başka, Öklid'in eserlerinden Kitabü'l-mu'tayât Huneyn ve Sâbit, Kitâb el-manâzir Huneyn ve oğlu İshâk, Kitâbü'l-muşâdarât Sâbit, Kitâb el-kisma Sabit ve Muhammed el-Bağdadi tarafından tercüme edilmişlerdir. Kitâb ez-zâhi'rât, Kitâb ez-zavâyâ'l-hâdde fi'd-dd'ira, Makâdle fül-mizâh (ölçüler), Kitâb fs-Sikal ve'l-hiffa ve kiyâs el-ecrâm ba'zihâ bi-ba'z (geometri-fizik), Kavlun ala'l-Luhün (müzik) adlı eserlerinin mütercimleri ise bilinmemektedir. 


Arşimed'in eserlerinden Kitâb el-Küre ve'l-Ustuvâne İshâk b. Huneyn ve Sabit, Tarbi el-Dâ'ira Sâbit, Kitâbü'l-Ma'hüzât Sâbit, Kitdb fi'l-Davd'ir el-Mutemâssa Sabit tarafından tercüme edilmişlerdir. Tasbi el-D&'ira, Kitâb fi Kısmet el-Şekl el-Musammaâ bi-Şitumaşiyün, Kitâb fül-Usül el-Hendesiyye, Havıss el-Müsellesat el-Kâ'imat el-Zavâyâ, Kitâb el-Murâyö'1-Muhrika (fizik), Kitâb Alet el-S&'dt el-Lati Tarmi bi'l-Benâdik (fizik) adlı eserlerinin mütercımleri ise bilinmemektedir. (4) 


(0) İbn Nedim. el-Fibrist, 350-351 

(2) (İbn Nedim, Aynı eser, 375; GAS, IV, 81-82 

(8) (İbn Nedim, el-Fibrist, 371-372; GAS, V, 103-115 (4) (İbn Nedim, Aymı eser, 373; GAS, V, 128-133 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Bergamalı Apollonius'un Kitdâb el-Mahrutât'ı Hilâl b. Ebi Hilâl el-Himşi ve Sabit, tarafından tercüme edilmiştir. Bunlardan başka çevrilen pek çok eserin ise ımütercimi bilinmemektedir.(1) 


Hypsikles'in eserlerinden Öklid'in Usül el-Hendese'sine tahriri Haccac, İshâk-Sabit, Kitâb el-Matâli'i ise el-Kindi, İshâk-Sabit ve Kosta b. Luka tercüme etmişlerdir.(2) 


Bizanslı Philon'un eserlerinden Kitdb fi'l-Amal bi'l-Kure Kosta b. 
Luka tarafından tercüme edilmiştir. Bu eserde Sasani tesiri görülmektedir. Bunun dışında Arapçaya çevrilen üç kitabı daha vardır. Fakat bunların mütercimleri de bilinmemektedir.(3) 


İskenderiyeli Haron'un eserlerinden de Kitdb ref" el-Eskâl Kosta b. Luka tarafından tercüme edilmiştir. Kitâbu Halli Şukuki Öklides, 


Metrika, Kitâb el-Hiyal el-Rühâniyye adlı eserlerinin mütercimleri belli değildir (4). 


Theodosios'un eserlerinden Kitdb el-Ukar Sabit ve Kosta tarafından Kitdbu'i-Mesâkin ile Kitâbu'l-Eyyâm ve'l-Leydli Kosta tarafından tercüme edilmişlerdir (5) Manelaos'un eserlerinden Kitdb el-Eşkâl el-Kuriyye İshak ve Ebü Osman ed-Dımaşki tarafından Kitâb usül el-Hendese Sabit tarafından tercüme edilmilşerdir. Kitâb el-Müsellesat adlı eserinin mütercimi ise belli değildir(6). Nikomahos'un eserlerinden Kitâb el-Mudhal ile'i-İlm el-Aded Sâbit b. Kurra tarafmdan tercüme edilmiştir. Kitdb li-Pitagoras, Kitdâb el-Müsiki'i-Kebir adlı eserlerinin mütercimleri belli değildir.(7) 


Batlamyus (Ptolemaios)'un eserlerinden el-Macasti adlı büyük astronomi kitabı el-Mansur devrinde tercüme edilmiştir. Harun 'er-Reşid devrinde Yahya b. Halid b. Bermek tarafından yeniden tercüme ettirilmiş, fakat bu tercüme iyi olmadığı için, Yahya, eseri Ebü Hassan ile Salim el-Harrani'ye tefsir ettirıniştir. Bu iki şahıs kaliteli mütercimlerin yardımıyla el-Macasti'yi mükemmel bir şekilde tercüme ve tefsir etmişlerdir. Bunlardan başka el-Macasti Haccâc b. Matar, Huneyn ve oğlu İshâk tarafından da tercüme edilip Sâbit tarafından kontrolden geçirilerek mükemel hale getirilmiştir. Coğrafya adlı eseri ise Me'mün 


(4) (Oİbn Nedim, Aymı eser, 373; GAS, V, 136-147 

(2) (İbn Nedim, Aynı eser, 372; GAS, V, 144-145 

(3) oOGAS, V. 149: Ayasofya nr. 2673, 37113; Esad Ef. nr. 3159/2 (4) © İbn Nedim. Aynı eser, 376; GAS, V. 153-164 

(S5) (İbn Nedim, Aynı eser, 376; GAS, V, 154-166 

(6) (İbn Nedim, Aynı eser, 374; GAS, V, 161-164 

(7 İbn Nedim, Aynı eser, 377; GAS, V, 165-166 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devrinde tercüme edilmiştir. Daha sonra bu eseri el-Kindi tercüme ettirmiş, bu tercüme kalitesiz olduğu için Sâbit eseri mükemmel bir şekilde yeniden tercüme ederek Arapçaya kazandırmıştır. Kitâb ul-Erba'a adlı eserini İbrahim b. el-Salt çevirmiş, Huneyn gözden geçirmiştir. Bu eser üzerinde Sâbit, Ömer b. Farruhan, İbrahim b. es-Salt ve en-Neyrizi, el-Battani çalışmalar yapmışlardır. Kitâbu's-Semere adlı eserini, Ahmed b. Yusuf el-Mısri el-Mühendis şerhetmiştir. Batlamyus'un eserlerinden Tastih el-Küre, Zdt el-Kursi, Zât es-Safd'ih, Kilâbu'l-Kânun fi illmu'n-Nucüm ve Hisâbihd isimli kitapları da çevrilmiş olmasına rağmen, bunların mütercimleri belli değildir.(1) 


Pappos'un, Öklid'in Kitdb Usül el-Hendese'sinin 10. mukâlesine şerhi Ebü Osman ed-Dimaşki tarafından, Tefsir-i Kitâb-ı Batlamyüs fi Tastih el-Kure adlı kitabı da Sâbit b. Kurra tarafından tercüme edilmişlerdir. Merkez kaç kuvvetine ve az kuvvetle büyük ağırlıkların nasıl kaldırılacağına dair el-Medhal ilâ İlmu'l-Hiyal (mekanik), Kitâb-u Unsuru'l-Müsiki adlı eserlerinin mütercimleri belli değildir (2). 


Bunlardan başka Diophant'ın hesap ve cebire dair Kitâb Dyufan- 
(is'i Kosta b. Duka tarafından, Abarhos (Proklos)'un el-Hudüd diye tanınan Cebir'e dair eseri ilk mütercimler tarafından, Teofruditos'un Tefsir Kelâm Aristotales fi'l-Hâle ve Kavsi-Kuzah adlı eseri Sabit tarafından, Herakliosun Kitâbu'd-Devd'ir ve'i-Devdlib'i, Moristos'un Kitabu'd-Devâlib'i ve Sanat el-Orgünin el-Büki ile el-Orgünin ez-Zemri adlı eserleri, İskenderiyeli Theon'un ez-Zic'i ve Usturlâb'a dair risâleleri, Ammonios ve Eutokios'un Usturlâb ve geometriye dair eserleri bilinmeyen mütercimler tarafından çevrilmişlerdir (3). 


Görüldüğü üzere riyâziyyât sahasındaki eserlerin tercümesinde en önemli hizmeti Sâbit b. Kurrat el-Harrani yapmıştır. Sâbit, el-Kindi, Beni Şakir bu konularda çeşitli eserler de telif etmişlerdir. Bunlardan Sabit'in yazdığı Kitâbwl-Mafrüzât devrinde geometri sahasının ana kitaplardan biri olmuştur. Gerek Yunanca'dan tercüme edilen, gerekse bu devirdeki büyük müellifler tarafından yazılan bu konulardaki eserler üzerinde sonraları çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle İbnü'-Heysem ile Nasruddin et-Tüsi'nin bu konudaki çalışmaları çok önemlidir. 


Hindçe (Sanskritçe) 'den riyâziyyât sahasında aritmetik ve astronomiye dair eserlerin tercüme edildiği görülmektedir. Lâkin, yukarda 


(1) (İbn Nedim, Aynı eser, 374-375; GAB, V, 166-167 

(2) (İbn Nedim, Fihrist, 376: Fuat Sezgin, GAS, V, 175-176 

(3) (İbn Nedim, Aynı eser, 376-377: GAS, V. 177, 188, Moristos'un eserleri Ayasofya nr. 2755'de bulunmaktadır. 
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işaet edildiği gibi bunların mütercimleri belirtilmemiştir. Bunlar arasında milâdi 499 civarında yazılan Kitâb Arcabhad (trigonometriye dair)'ı, Paulisa'nın Sindhenta'sını, Varahamira'nın Pancasindhantika'- sını, Bhattotpala'nın Sindhanta şerhini, Brahmagubta'nın Sirdhanta (Sindhind)'sını (Bu eser İslâm Dünyası'nda hesab ve astronomi ilimlerinin temelini teşkil etmiştir.), Syavabala'nın Zic Kandakatik'ini, Vicayanandin'in Zic Karanatikala'sını burada özellikle zikredebiliriz.(1) Bu devirde özellikle riyaziyat sahasında Farsça'dan nelerin tercüme edildiğini kestirmek pek mümkün değildir. İbn Nedim, yukarıda 2zikredilenlerin dışında Ali b. Ziyad et-Temimi'nin Zic el-Şehriyâr'ı, Harun er-Reşid'in kütüphanecisi Ebü Sehi el-Fazl b. Nevbaht, Mâşâallah, Sehl b. Bişr et-Hani, Ömer b. Farruhan et-Taberi ve Ebü Ma'şer el-Belhi'nin çeşitli eserleri Arapçaya tercüme ettiklerini söyler. Bunlardan et-Temimi dışındakilerin hangi eserleri tercüme ettiklerini, hangilerini telif ettiklerini tayin etmek güçtür. Bunların eserleri umumiyetle nücüm, astronomi ve takvim konularındadır. Bununla beraber Ebü Ma'şar'ın eserleri arasında Zic el-Hezarât, Kitdb el-Kethudd, Kitâbu'!-Heylâc âdlı eserler bulunmaktadır. Bunların Pehlevi dilinden tercüme edildikleri ve o dildeki adlarını korudukları kabul edilebilir. Yine İbn Nedim, el-Fazl b. Nevbaht'tan bahsederken «Bu zatın Farsça'dan Arapça'ya tercümeleri vardır. İlminin kaynağı Farslar'ın kitaplarıdır» der. Bu iki örnekten anlaşılıyor ki, Farsça'dan tercüme edenler, tercüme ettikleri eserler üzerinde bazı tasarruflar yaparak bunları kendi eserleriymiş gibi göstermişleriir. (2) 


Şurası dikkat çekicidir ki, bir taraftan Arapça'ya riyâziyyâta dâir yabancı eserler çevrilirken bir taraftan da bu sahalarda yeni eserler meydana getiriliyordu. Daha Harun er-Reşid devrinde Zic el-Haruni ve Câbir b. Hayyân tarafından Zic el-Latif telif edilmişti. Bunları yeni bir çok ziclerin telifi takip etti. İlk mükemmel cebir kitabını yazıp Halife el-Me'mün'a takdim eden Muhammed b. Müsa el-Harezmi Sindhind adında çok mükemmel iki zic telif etmişti. Bunlar tercüme edilen zicleri geride bırakmışlardı. Herkes bu iki zice fazla değer verir, bunlara müracaat ederdi. Bu sıradaki büyük matematikçilerden ve Me'- mün'un isteğiyle müslüman olan Sind b. Ali, Abdülhamid b. et-Türk, Abdullah b. Amacür, Hind hesabı (aritmetik), cebir ve astronomi sahalarında değerli eserler meydana getirmişlerdir. (3) 


Riyâziyyât sahalarında netice olarak şunu söyleyebiliriz; müslümanlar geometri-mekanik-fizikte daha çok Yunan tesirinde, hesap- 


(1) GAS, V, 201-202 
(2) İbn Nedim, Fihrist, 381, 383, 385, 388 
(3) (İbn Nedim. Aynı eser, 383, 384, 390, 391-393 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cebir-astronomide ise daha çok Hind ve İran tesirinde kalmışlardır. 
Yunanca'dan bu konularda tercüme edilen eserler bize kadar kısmen ulaştıkları halde Hindçe ve Farsçadan tercüme edilenler ulaşmamışlardır. 


Tıp-Botanik-Zooloji: 


II. Mervan ve Hâlid b. Yezid ile başlayan tıp kitapları tercümeleri, Mansur devrinde belli bir seviyeye ulaşmıştı. Bu tercüme çalışmaları sonraki devirlerde daha da hızlanarak Me'mün ve Mütevekkil'in iktidar yıllarında zirveye ulaştı. Arapça'ya yabarcı dillerden yapılan tercümeler arasında ilk sırayı tıp konusundaki kitaplar teşkil etti. Bu konuda en çok Hipokrat ve Galinos'un eserleri rağbet görüyordu. Hipokrat'ın eserleri, Galinosun şerhleri ve tahrirleri vasıtasıyla müslümanlar arasında tanınmıştı. İlk tercüme edilen tıp kitaplarından bazılarını yukarıda zikretmiştik. Bunlara Hipokrat'ın Yemin (el-Ahd)'ini de ilave edebiliriz. Hipokrat'ın ve Galinos'un Bıtrik Sergios tarafından çevrilen eserlerini ise bilmiyoruz. Kaynaklarda zikredilen ve bize kadar gelen yazmalara göre Hipokrat'ın eserlerinden el-Ahd sonradan Huneyn, Ahmed b. Müsa, Hubayş, İsa b. Yahya tarafından defalarca tercüme edilmişlerdir. Bundan başka onun eserlerinden el-Fusül fi t-Tıbb Huneyn tarafından, Takdimat el-Ma'rife Huneyn ve el-Kindi tarafından, Kitâb el-Emrâz el-Hadde İsa b. Yahya tarafından, Kitdbu'l-Kesr Huneyn tarafından Muhammed b. Müsa için, Kitâh Epidemiya İsa b. 
Yahya tarafından, Kitabu'l-Ahlat Ahmed b. Müsa tarafından, Kitdb Katitiyon Huneyn tarafından, Kitâb Tabiat el-İnsan'ın metni Huneyn ve şerhi İsa b. Yahya tarafından tercüme edilmişlerdir. Bunlardan ilk üç eser İslâm dünyası'nda büyük şöhret kazanmışlar, el-Fus8l ile Takdimat el-Ma'rife bir çok kişi tarafından şerh ve ihtisar edilmiştir. 

Galinos'un eserleri daha da büyük rağbet görmüş, onun eserlerinden ve Hipokrat'ın kitaplarına şerhlerinden 130'dan fazlası çeşitli mütercimler tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Bunlardan 70'den fazlasını Huneyn ve yeğeni Hubayş el-Asam çevirmişlerdir. İbn Nedim, Hubeyş, İsa b. Yahya ve çağdaş bazı mütercimlerin çevirdikleri tıp kitaplarının Huneyn'e nispet edildiğini, bu sebeple Huneyn'in çok eser tercüme etmiş göründüğünü, halbuki onun en büyük özelliğinin diğerlerinin tercümelerini gözden geçirmek olduğunu kaydeder(1). Galinos'un eserlerinden en önemlileri İskenderiye Akademisi'ndeki tabibler tarafından okutulan ve Cavâmt'el-İskenderâniyyin adıyla anılan 16 eseriyle, teşrihe dâir yazdığı kitaplardır. Cavâmi'el-İskenderâniyyin Huneyn ve yegeni Hubeyş tarafından tercüme edilmiş, daha sonraki âlimler tara- 


(1) (İbn Nedim, Fihrist, 403 
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fınuan üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Teşrihe (anatomiye) dair eserlerinden Kitabu't-Teşrihu'l-Kebir, Kitdbu'l-İhtilafu't-Teşrih, Teşrihu'l-Hayavânu'l-Meyyit, Teşrih, el-Hayavânu'l-Hayy, Teşrih Aldtu'ş-Şavt, Kitâbu fi ilmi Bokrdt fi't-Teşrih, Kitabu ilmi Aristotales fi't-Teşrih Hubeyş tarafından, Kitabu Hareketw's-Sadr ve'r-Ri'a ile Kitabu Hareketu'l-Azal İstafân (Stephan) b. Basil tarafından tercüme edilmişlerdir. Bu zikredilen üç mütercimden başka, onun eserlerini tercüme edenler arasında İbrahi:n b. es-Salt İsa b. Yahya, Sâbit b. Kurra, Şemli, Yahya b. el-Bıtrik bulunmaktadır.(1) Galinos'un eserleri İslâm dünyası'nda büyük rağbet görmüş, tıbbın kaynakları olarak kabul edilmişlerdir. İbn Ebi Usaybi'a hocası Muhazzabuddin el-Dahvâr'ın Galinos'un eserlerini çok beğendiğini, onları okuturken «İşte tıp bvdur» dediğini kaydeder.(2) 

Bu iki tabibin eserlerinden başka Mnesitheos'un Kitdbu'l-Ağziye'si, Sostratos'un Kitdbu'r-Rahim'i İshak b. Süleyman el-İsrâili tarafından, Trailesli Alexandrın Künnds'ı Huneyn tarafından, Hımslı Magnus'un Makâdle fi'l-Bavl'i Ebü Osmân ed-Dimaşki tarafından, Oreibasius'un Kitdbu't-Tis'i ve Makdlât'ı Huneyn tarafından, Kitâbu't-Teşrih'i Ali b. 
el-Abbas tarafından Kitabu'l-Edviyât el-Mufrade'si istafan b. Basil tarafından Alexandros'un Kitâbu'l-Birsâm'ı Yahya b. Bitrik tarafından tercüme edilmişlerdir. Pytagoras'ın Kitdb fi ibdâl el-Edviyat el-Mujfra- de'si, Efesli Rufus'un tıbba dair çeşitli eserleri, Philagrius'un tıbba dâir bazı eserleri, İbn Nedim'in el-Fihrist'i ile Ebü Bekr er-Râzi'nin el-Havi'sinde zikredilen bir çek tıp kitabının mütercimleri belli değildir. İbn Nedim bazı tıp kitapları için «Onun eski bir tercümesini gördüm» ifâdesiyle yetinmektedir.(3) 

Hindçe (Sanskritçe) 'den tercüme edilen tıbba dair eserler de önemlidir. Bermekier devrindeki Hindli tabiblerden Çanakya (Şanak)'nırn Kitdbu's-Sümüm ve't-Tiryâk'ı, Şustruta'nın Kitdb fi Alâmdt el-Edvd ve marifatü ilâciha ve Edviyatiha'sı, Mankah tarafından, Çaraka'nın Sam hitâ adlı eseri Abdullah b. Ali, Vagbnata'nın el-Câmi ve Vrenda'nın Sindhisâr'ı İbn Duhn el-Hindi tarafından tercüme edilmişlerdir. Çanakya'nın Kitdâbu'!l-Baytar, Kitâbu't-Tedbir, Kitâbu'l-Addb adlı eserlerinin, Zantah'ın Kitdbu'l-Sümümaât ve Terkibihâ ve Usuliha, Madhava'nın Kitâb Nidana'sının ise mütercimleri belli değildir.(4) Farsça'dan ise 


(1) Hipokrat ve Galinos'un eserlerinin tercümelerinin listeleri hakkında bkz. el-PFihrist, s. 400-405; Uyün ci-Enbâ 1, 31-33. 90-103; GAS, III, 68-190 

(2) Uyün el-Enbâ, II, 242 

(3) el-Fibrist, 408 

(4) el-Fibrist, 421: er-Râzli'nin el-Havi'sinde zikredilen kaynaklar, Uyün el-Enbâ, Il. 32-34: GAS, III, 187.202 
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Anüşirvân devrinde yazılan Tıbbu'l-Acem ile Teodoros'un Künndş'ının tercüme edildiği görülmektedir. 


İbn Vahşiyye ise Nabaticeden Yarbokâ el-Kesdani'nin Kitâbu's-Sümüm ve't-Tiryâk'ını, Ravahta'nın Kitdbu'l-Hayât ve'l-Mavt ve İlâc el-Emrâz'ını, Andahriyuş el-Bâbili'nin Kitâb ilâc el-Cinn ve'l-Avcâ ve'l-Emrâz'ını, Büzürgmihr'in bir eserini, müellifleri zikredilmeyen tıbba dair iki eseri Arapça ya çevirmiştir (1). 


Görüldüğü gibi müslümanlar tıb sahasında birinci derecede Yunan'ın, ikinci derecede Hind'in etkisi altında kalmışlardır. Yunan tabib: lerinden Hipokrat ile Galinos'un etkileri başka hiç bir kişiye mukayese edilemiyecek derecede büyük olmuştur. 


Botanik (el-Haşâyiş, Nebatat) sahasında Yunanca'dan tercüme edilen en önemli eser hiç şüphesiz, yukarıda temas edilen, Diyoskorides'in Kitâbu'l-Haşdyiş (el-Makâlâtu's-Sab min Kitâb Dioskorides ve Nuve'/-Heyülâ fi'l-Tıbb ve'l-Haşâyiş ve's-Sümüm)'idir. Yukarıda zikredilen tercümelerden başka bu kitab'n Mihrân b. Mansur b. Mihrân, ve Al b. Şerif el-Huseyni tarafından yapılan tercümeleri de vardır(2). 
Bundan başka botanik sahasında, Demokritos'un Kitabu'i-Filâha'sı, Apsyrtus'un Kitâbu'i-Filâha'sı, Golinos'un Kitdâb fil-Nebât, Makdle fi İstihrâci Miydh el-Haşâyiş adlı kitapları, Anatolios'un Kitâbu'l-Filâhası, Tyanalı Apollonius'un Kitâbu'l-Filâha'sı bilinmeyen mütercimler tarafından, Aristo'nun Kitab fi'i-Nebât'ı Huneyn taarfından tercüme edilmişlerdir. Son eserin tercümesini Sâbit kontrol etmiştir (3). İbn Vahşiyye Nabatice'den el-Fildhatu'n-Nabatiyye'yi tercüme etmiş, İslâm Dünyası'nda büyük bir şöhret kazanan bu eser Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Müslümanlar arasında başta el-Câhız, Ebü Hanife ed-Dineveri olmak üzere pek çok kişi botanik sahasında eser yazmıştır. 


Zooloji sahasında Yunanca'dan tercüme edilen eserler arasında, Hipokrat'ın Taba'i el-Hayavân'ı, Yahya b. Bıtrik tarafından tercüme edilen Aristo'nun Kitdbu'l-Hayavdn”ı sahalarında en eski teliflerdendir. 
Aristo'nun Kitâbu'l-Hayavân'ından, başta el-Câhız olmak üzere, İslâm dünyasındaki müellifler tarafından çok faydalanılmış, Huneyn b. İshâk tarafından yapılan bir tercümesi Müsa b. Meymün tarafından tahrir edilmiştir(4). Bundan başka Aristo'nun eserlerinden Kitâb Na't el-Hayavân, Kitâb Manâfi aza el-Hayavân, Baytarnâme adlı eserler de bi- 


— 


(0) (oel-.Pihrist, 433; GAS, ITI, 181-182 
(2) (GAS, II, 58-60 

3) Aynı eser, IV, 311-316, 353. 

(4) GAS.T, 894 
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linmeyen mütercimler tarafından çevrilmişlerdir (1). Bunlardan başka, Yunanca'dan Galinos'un nebatlara dâir bazı eserleri, Mağnisalı Theomnestes'in Kitdb el-Baytara'sı, Tyanalı Apollonius'un Talkih el-Bakar, İlâc el-Ganem ve Marifatu Hiyariha, Kitâb el-Hayl ve Tedbirihü, Kitâb'u-n-Nahl ve Tedbirihü, el-Kavl fi Terbiyatil-Decâc, el-Hamâm ve Tedbiruhü adlı kitapları(2), İshâk b. Ali b. Süleymân tarafından Farsça'dan tercüme edilen Kitâb fi ilâci Sdir ed-Devâbb ve'l-Hayl ve'l-Biğâl ve'l-Bakar, ile Kitâbu'r-Rüm, Kitâbu'l-Fürs, Kitâbü'i-Türk adlı baytarnâmeler bilinmeyen mütercimler tarafından çevrilmiştir (3). 


Kimya: 


Müslümanlar taarfından el-San'a adıyla da anılan kimyanın anavatana hiç şüphesiz Mısır'dır. Eski Mısırlıların ilâç ve kozmetik konularında ne kadar ileride oldukları bu gün herkes tarafından kabul edilmektedir. İslâm kimyâcıları bu ilimden bahsederken Mısır tapınaklarındaki hiyerogliflerde bu sanattan bahsedildiğini söylerler, bunlara ayrı bir önem verirler. Bu ilim daha ziyâde gizli tutulup rumuzlarla ifâde edilir, hocalar talebelerine bu rumuzları öğretirlerdi. Kimyâ ilmiyle daha çok cıva v.s.nın altına çevirilmesiyle uğraşan ilim dalı kasdolunurdu. Bu anlamdaki kimya pek ikna edici olmadığı için, bu sanatla uğraşanlara dindarlar iyi gözle bakmazlardı. Eskilerin ilimleriyle uğraşan âlimler de, bu manadaki kimyanın gerçekle ilgisi olup olmadığı konusunda iki guruba ayrılmışlardı. Başta el-Kindi ve İbn Sinâ'- nın bulunduğu bir gurup bu manadaki kimyanın gerçekliğini kabul etmezler. Cabir b. Hayyân, Ebü Bekr er-Râzi'nir. liderliğini yaptıkları diger gurup ise bu manadaki kimyanın gerçek olduğunda ısrar ederler (4). Şimdi bildiğimiz manada, bazı maddelerin fizik yapılarını değiştirerek yeni maddeler elde etmek şeklindeki kimya ise herkes tarafından kabul edilen bir ilim dalıdır. Birinci manadaki kimyayı reddeden el-Kindi ikinci manadaki kimya ile ilgili Kitâb fi Kimya el-Itr ve't-Tasidât Kitâb fi Sen'ati Er'ima Min Gayri Anâşirihâ adlarmda eserler yaz- 


mıştır. Bunlar, gerçek kimya sahasında bize kadar gelen en eski kitaplardır. 


Yukarıda, Halid b. Yezid'in kimya sahasında çeşitli eserler tercücüme ettirdiğine ve yazdığına temas etmiştik. Kaynaklarda Bâbilli 


(1) GAS,IL, 349-352 

(2) oOGAS, V, 353-355 

(3) oo İbn Nedim, Fihrist, 436-438; GAS, III, 355-356 (4) (O Kâtip Çelebi, Keşlt'z-Zünün, 1527-1530 
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Hermes, Yunanlı Pythagoras'tan itibares çeşitli filozoflara ve alimlere atfedilen pek çok kimya kitabının Arapçaya çevrildiği görülmektedir. 
Bunların hepsi yukarıda bahsedilen birinci manadaki kimya ile ilgili eserlerdir. Bunların güvenilirlikleri de şüphelidir. İbn Nedim eserinin sonunda (1) İslâm öncesi ve İslâm devri müelliflerine ait kimya ile ilgili pek çok eserden bahsetmektedir. Bunlar da birinci manaiaki kint- ya ile ilgili kitaplardır. O, İslâm öncesi devir kitaplarından bir kısmını Halid b. Yezid'in, Nabaticedeki eserleri ise İbn Vahşiyye'nin tercüme ettiklerini söylemekle yetinir. Fakat, bunların hangi eserleri tercüme ettirdiklerini veya bizzat tercüme ettiklerini belirtmediği gibi, diğer yüzlerce eserin mütercimleri hakkında da bir şey söylemez. F. Sezgin, eserinin IV. cildinin ilk 119 sayfasını bu konuda tercüme edilen eserlere ayırmıştır. Burada yüzlerce tercüme kimya kitabından bahsedildiği halde mütercimlerin adlan verilmemektedir.(2) Bu konudaki eserlerin mütercimlerinin zikredilmemelerinin sebepleri arasında bu ilmin gizli tutulmasının önemli rolü olsa gerektir. İkinci önemli sebep ise bu ilimle uğraşanlar tarafından dahi birinci manadaki kimyanın sağlamlığın- da şüpheye sahip olunmuş olmasıdır. Zira, el-Kindi'nin ve eczacıların anladığı manadaki kimya hiç bir zaman gizlenmemiş, ilâçların Imaliyle ilgili kitap tercüme edenler kendilerini ve sanatlarını gizlemek ihtiyacını duymamışlardır. 


Edebiyat: 


Edebiyat sahasındaki Yunan ve Latin klâsiklerinin müslümanların pek dikkatini çekmediği anlaşılıyor. İlyada ve Odissea'nın mütercimler tarafından çok okunmasına, hatta ezberlenmesine rağmen Arapçaya tercüme edildiğine dair hiç bir kayda rastlanmıyor. Diğer Yunan ve Roma edebi ve tarihi eserleri için de durum âynıdır. Câhız'ın iki pasajından Arapların edebiyat ve dil konularında kendilerini diğer miiletlerden üstün gördükleri anlaşılmaktadır.(3) Câhız'ın mütalâaları, Yunan ve Roma edebi eserlerinin Arapların dikkatini niçin çekmediğini ve bu konudaki kamu oyunu ortaya koymaktadır. İbn Nedim eserinde müslümanların ve daha önceki milletlerin masal ve hikâye sahalarında yazdıkları eserlerden bahseder, bunların listelerini verir(4). 
Onun anlattıklarına göre, Arapça'ya Farsça'dan Hezir-Efsân (1000 Efsâne) adında bir eser çevrilmişti. Bu eser 200 kadar masaldan 


(1) (İbn Nedim. Fibrist, 493-507 
(2) (OF. Sezgin, GA&, IV, 91, 119 
(3) (o el-Beyan, IlI, 29-30; Faza'ilu'l-Etrâk Tercümesi, 80-03 (4) © İbn Nedim. Fihrist, 422.428 
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meydana geliyor, 1001 geceye taksim ediliyordu. Sonradan, Kitâbu'l- 
Vüzarâ'nın müellifi el-Cahşiyâri Arap-Acem-Rum masallarından 1000 
masal ihtivâ eden bir eser yazmaya karar verdi. 480 masalını tamamladığı sırada öldü. Her masal 50 yaprak civarında bir hacimdeydi. Daha sonra bazı ilavelerle el-Cahşiyâri'nin bu kitabı Bin Bir Gece Masalları adını aldı(1). Hindçe edebi eserlerden Kelile ve Dimne'den başka Kitdbu Sindbâd'ın da tercüme edildiği bilinmektedir. Bu kitabın mufassal ve muhtasar olmak üzere iki tercüncesi vardı. 


Bu devirde diğer dillerden Arapçaya sihir, tılsım, göz boyacılığı, destan, kıyafet, fal, ahidnameler, atasözleri, vecizeler, rüya tabiri, dinler ve mezhepler tarihlerine, harp sanatına dair de epeyce kitap tercüme edilmiştir (2). Harp sanatı sahasında tercüme edilen eserlerden bir kaçını belirterek tercümelerle ilgili bahsi sona erdirelim. Öyle anlaşıliyor ki, bu konuda ilk defa İran menşeli bazı eserler Arapçaya çevrildi. 
Bunu yeri tercümeler ve Arspça telifler takibetti. Daha Halife el-Mansur devrinde Abdülcebbar b. Adi Kitâb fi Addâb el-Hurüb ve Sürat el-Asker adında bir eser yazmıştı. Bunu el-Hersami'nin el-Me'mün için yazdığı Siydsati'l-Hurüb takibetti. Bermekiler için Bâcehr el-Hindi'nin harp sanatına dair eseri tercüme edildiği gibi, Çanakya el-Hindi Kitâb fi Emri't-Tedbiru'l-Harb adlı eserini yazdı. İbn Nedim eserinde kendi zamanına kadar tercüme ve telif edilen harp sanatı ve at yetiştirilmesi ile ilgili eserlerin bir kısmından bahseder (3). 


Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslâm dünyasında tercüme faaliyetleri oldukça erken devrede başlamıştır. Emeviler devrinde bu faaliyet devlet tarafından fazla destek görmediği için nisneten cılız kalmış, sadece Pehlevice ve Yunanca'dan tercüme yapılmıştır. Üstelik Yunan asıllı bazı eserlerin Farsça tercümeleri Arapça'ya çevrilmiştir. 


Mansur devrinde teşkilâtlandırılan ve devlet tarafından desteklenen bu faaliyet kuvvetlenmiş, tercüme edilen kitaplar sayı ve kalite bakımından yükselmiştir. Yunanca ve Pehleviceden başka Sanskritçe (Hindçe) , Süryânice ve Nabaticeden de kitaplar tercüme edilmeye başlamıştır. Me'mün devrinden itibâren bu hareket daha da hızlanmış, bütün hicri IJI. (milâdi X) asır boyunca altın çağını yaşatmıştır. Hicri TV. asırda İslâm Medeniyeti'nin gerilemeye başlamasıyla bu hareket zayıflamış, 400'lerder sonra tamamiyle silinmiştir. Hicri 1IlI. asırda eskiden yapılan tercümeler yeniden gözden geçirilerek düzeltilmiş, daha mükemmel nüshaları bulunan Kitaplar yeniden tercüme edilmiş, ye- 


(VW) OO İbn Nedim, Aynı eser, 422, 425 
(2) —oOİbn Nedim, Aynı eser, 420-493 
(3) Ooo İbn Nedim, Aynı eser, 426-427 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ni pek çok kitap Arapçaya çevrilerek mevcut tercüme literatürü zenginleştirilmiştir. Bununla beraber, hicri IV. asrın sonuna kadar İslâm Dünyası'nda eski medeniyetlerin miraslarından ne kadar eser tercüme edildiği hakkında kesin bir sayı vermek mümkün değildir. Aynı sıralarda telif edilen İbn Nedim'in eserinden yapılan tercümelerin binlere ulaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, İbn Nedim'in tercüme edildiğini kaydetmediği veya hiç bahsetmediği bazı eserlerin tercümeleri zamanımıza kadar gelmişlerdir. İbn Nedim, eserini yazarken eline geçen yazmalardan başka çeşitli müelliflerin eesrlerine ve bilhassa İshâk b. Huneyn'in Târihü'LEtibbâ'sına mürâcaat etmiştir.(1) İbn Nedim tarafından tercüme edildiği kaydedilmeyen bir çok eserin, onun kitabında geçen mütercimler tarafından çevrildiğinin bize kadar gelen yazmalarıyla sabit olmasıdır. Ayrıca, bize kadar nüshaları gelen bazı tercümelerin onun kitabında adlarına dahi rastlanmaması bizi bu sayıyı daha da yükseltmeye zorlamaktdır. el-Mesihi (öl. h. 401/m. 1010)'nin ifdesine göre, Fatımi halifesi el-Azizbillâh zamanında Kahire Dâru'l-İlm'inin 'ulüm el-evâ'i'e ayrılan kısmında 18.000 eser vardı (2). Bu sayı bize, bu zamana kadar Ulümu'l-Evd'ii sahalarında yapılan tercüme ve telifler hakkında bir fikir verebilir. 


İslâm Dünyası'nda yapılan tercümeler hakkında en çok münakaşa edilen hususlardan biri bu tercümelerin sağlamlığı meselesidir. Mütercimleri ilk tenkit eden, tercüme usullerinden ilk bahseden el-Câhız'- dir. Câhız felsefe ve şiir kitaplarının tercümelerinin güçlüğünden, tercüme neticesinde kitaplarda meydana gelen tahriflerden, mütercimin tercüme ettiği dilleri iyi bilmesinin gerekliliğinden bahseder. Yahya b. 
el-Bıtrik ve Sâbit b. Kurra'yı tenkit eder(3). Fakat Cahız'ın Risdle fi Farti Cahli Ya'küo b. İshâk el-Kindi adında bir eser yazdığını da düşünürsek bu tenkitlerinde biraz aşırı gittiğini söyleyebiliriz. Osmanlılar zamanında ise, Lâle Devri'nde ' Aristo'nun: bâzı-eserlerirti Arapçaya tercüme eden Es'ad b. Ali b. Es'ad cl-Yanyavi Kitâbü'l-Semâ et-Tabi'i'nin mukaddimesinde, İslâm mütercimleri ve şârihleri kaliteli olmadıkları için eserin Arapça iyi bir tercümesine rastlıyamadığmı, bunun için eseri Juvanus Cottunius'un Latince şerhinden çevirdiğini söyler.(4) Kâtip Çelebi de Latince'den tercüme yaparlarken, Arapçaya metafizike dair pek az kitabın tercüme edildiğini, tercümenin tabii neticesi olarak 


(1) (Meselâ Diopbant'ın eserlerinden tercüme edilenin olduğuna dair bir kayıt olmadığı halde el-Büzcâni onun Kitâb el-Cebr'ini şerhetmiştir. 
el-Fihrist, 394 

(2) el-Hıtat, I, 408-409 

(3) (o Câhız, ci-Hayavân, 1. 75-62: II, 19 

(4) (Hasan Hüsni Paşa, nr. 1238, yap. 16 
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but kitapların az-çok değişikliğe uğradığını, felsefeye dair eserlerin çogunun tercüme edilmediğini gördüklerini bildirir(1). Kâtib Çelebi'nin ileri sürdüğü hususun haklılık derecesini tayin etmek güçtür. Önce, onun bu iddiası sadeec metalfizikle ilgili eserler hakkındadır. İkincisi, biraz önce de söylediğimiz gibi, İbn Nedim'in tercüme edildiğini bildirdiği felsefeye dair eserler bile zamanımıza kadar gelmemişlerdir. 
Gelenlerin de zamanımıza kadar asli tercümelerine uygun olarak gelip gelmediklerini tayin edecek ölçü elimizde yoktur. Üstelik yapılan ter-. 
cümeler kitaplarda kaydedilenlerden sayıca daha fazla olmalıdır. Es” "ad el-Yanyavi'nin iddiasına gelince, Yunanca eserleri Arapçaya tercüme edenlerin hepsinin Yunancayı iyi bilmediklerini söylemek ihtiyatsızca bir iddia olsa gerektir. Bizansla bu kadar sıkı ilişkiler içinde olan bir muhitte Yunancayı iyi bilenlerin bulunmaması imkânsızdır. 
Yakın zamana kadar Bizans toprağı olan Mısır, Suriye, Filistin ve Mezopotamya'da Abbasilerin baslarına kadar, hatta daha da sonraları Yunanca kullanılmış olmalıdır. Üstelik, bu mütercinler ya Bizans'ta tahsil etmişler, ya eskiden beri felsefe geleneğini devam ettiren Süryanilerin mekteplerinde yetişmişlerdir. Bu mekteplerde Yunanca hâlâ bir ilim diliydi. Sonra, kaynaklar bu mütercimlerin Arapçayı ve tercüme yaptıkları dili iyi bilip bilmedikleri, ilmi kapasiteleri hakkında değerlendirmeler yapmaktadırlar. Eğer bu dilleri ve konuları iyi bilenler olmasaydı bu değerlendirme nasıl yapılabilirdi? Huneyn b. İshâk, Sâbit b. 
Kurra, Kosta b. Luka gibi mütercimlerin Yunancayı ve Arapçayı iyi bildikleri kaynaklarda kaydedilmekte, tıp, riyâziyyât sâhalarında bize kadar gelen tercümelerle sabit olmaktadır. Ayrıca, bu mütercimler, tercüme edilen veya tercüme ettikleri dillerden birini iyi bilmezlerse, başkalarıyla yardımlaşırlar, tercümelerini her iki dili iyi bilen bir âlime kontrol ettirirlerdi(2). Sadece, elimizdeki bazı yazmalara dayanarak İslâm mütercimlerinin güvenilir olmadıklarını söylemek kanaatimize göre, en azından insafsızlık olur. Suf tercüme edilen kitapların değil, telif edilen eserlerin de bazıları bize tahrif edilmiş halde ulaşmışlardır. 
Câhız'ın eserlerinin çoğu, İbn Rusteh'in el-Alâkü'n-Nefise'si, Ya'kübi' nin Kitabü'i-Buldân'ı bize kadar eksik veya tahrif edilmiş halde gelmişlerdir. İbn Nedim'in en önemli kaynaklarından olan İshâk b. Huneyn'in Târihu'l-Etibbö'si bize kadar nüshaları ulaşan bir kaç sahifeden mi ibarettir? el-Fârâbi'nin eserlerinin Latince ve İbranice tercüme bazı nüshaları Arapça asıllarından daha tamdır. Medeniyetler gibi kitaplar da zamanın ve insanların tahribine uğramışlardır. Ancak, pek az eser bu tahripten ve insanların taassubundan kurtulabilmiştir. Tarih, ki- 


(1) (Katip Çelebi, Keşfu'z-Zünün, 684 
(2) (İbn Nedim, Fibrist, 355 
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tapların tahrip edilip yakıldığı bir çok örneklerle doludur. İbn Nedim'in el-Fihrist'inde dahi pek çok kısmın sonradan yok olduğunu görmekteyiz. 
Son zamanlarda bu kitabın Mutezile kısmını ihtivâ eden bir nüshasının Chester Betty Kütüphanesi'nde bulunduğu anlaşılmış, bu kısım Arberry tarafından Islamic Research Associatton Miscellany, adıyla neşredilmiştir. 

Bize ulaşan eserler arasında tahribe uğrayanlara örnek verilebilecek bir kitap da, İbn Mammâti'nin Kavânin ed-Devâvin'idir. El-Makrizi bu eserin aslının dört büyük cild olduğunu, kendi zamanına küçük bir muhtasarının geldiğini söyler. Matbü ve yazma nüshalarını kargılaştırdığımızda bu muhtasarın dahi son kısmının eksik olduğunu, X. babın sonuna kadarki kısmın bulunduğunu, XI-XV. babların tamamiyle mevcut olmadığını görüyoruz.(1) Felsefeyle ve itikadi meselelerle ilgisi bulunmayan, telif tarihi pek yakın olan bu eserin bu kadar tahribe uğraması, bize felsefi ve itikadi konulardaki eski eserlerin ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunabilecekleri hakkında bilgi verebilir. Bu sebeple, Esad el-Yanyavi'nin ve onun gibi düşünenlerin, eski tercümelerin mevcut nüshalarından bazılarını görerek, onları tercüme edenlerin liyâkatleri hakkında böyle genel bir hükme varması çok ihtiyatsız bir hareket olsa gerektir. 


(1) Kavânin ed-Devâvin, Ayasofya nr. 3360'daki nüshanın başında verilen 
bablar fihristi; el-Hıtat, I, 160 


V — İSLÂM FELSEFESİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 


İslâm devleti sınırlarının Hicaz bölgesinin dışına taşıp genişlemesiyle, müslümanlar farklı kültür ve medeniyetlerle temasa geçmek durumunda kaldılar. İlk temaslardan ve merak safhasından sonra bu farklı topluluklarla kaynaşan müslümanlar bir kültür ve düşünce alışverişi içine girmişlerdi. Bu çabalar Abbasiler döneminde geniş çaplı bir tercüme faaliyetini doğurmuş, hem Batı'dan, hem de Doğu'dan pek çok eser, İslâm dünyasına aktarılmıştır. 


Bu nakil işi neticesinde İslâm dünyasında teşekkül etmeye başlayan felsefi düşünce, doğrudan Yunan felsefesinin değil, Hellenistik felsefenin etkisi altında kalır. Milâdi VI. yüzyılda dağılan Atina okulu filozofları İskenderiye ve Suriye'deki merkezlere gitmişler, buralarda Eflâtun ve Aristo'yu açıklayaark Hristiyanlaşmış Yunan felsefesini oluşturmuşlardı. Bu merkezlerde, Yunanca yazılmış olan felsefe kitapları Süryanice ve Aramca'ya çevrildi. İşte bu eserler İslâm felsefesinin teşekkülüne tesir eden ilk kaynaklardır .(1) 


Yüz yıldan uzun süren bu tercümeler devrinde, İslâm felsefesi bir Gi e ulaşamadı. Müslüman düşünürler Yunan filozoflarıyla İs- ta: lr anüsait. bazı nasslarını uzlaştırmaya çalışıyorlardı. Bu koaa "sikle mii okulunun yorumlarından faydalandılar.(2) r 


e, “ etler genellikle Urfa (Edese), Nusaybin (Nisibe), Harvan, Gunu şaş r ve Antakya gibi merkezlerde yoğunlaşıyordu. 


Alus; ileteieri, akli ilimlere ilgi göstererek Süryanice, Yunanca ve Farsça eserlerin Arapça'ya tercümesini teşvik etmişlerdir. Özellikle Mansur, Harun er-Reşid ve Me'mün devirlerinde tercüme çalışmaları sistemli bir faaliyet halini almıştır. Me'mün, Bağdat'ta Beytü'l-Hikme (Hikmet Evi) adında bir okul kurmuş ve başına Yunanca ve Süryanice'ye vâkıf bir kişi olan Yahya b. Maseveyh'i getirmişti. Yine Huneyn b. İshak'ın başkanlığında bir tercüme heyeti kurulmuş ve bunlar pek çok eseri Arapça'ya kazandırmışlardı. Bu dönemde yetişen önemli mütercimlerden biri de Yahya b. Adiy'dir. Yahya, daha önceki tercümelerin 


(1) oo Necip Taylan, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi, 133 
(2) (HZ. Ülken. İslâm Felsefesi, 17 
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çoğunu gözden geçirdiği gibi, Aristo'nun Kategorileri, Poetika ve Metafizik'ini; Plâton'un Devlet ve Timaeus'unu Arapça'ya çevirmiştir. 


Bu geniş çaplı tercümeler, meyvelerini X. yüzyılın başından İtibaren vermeye başlamıştır. Nitekim ilk Arap filozofu el-Kindi, Aristn'dan bazı tercümeler yaptığı gibi, Sâbit b. Kurra ve İshak b. Huneyn'in çevirdiği eserlerin bir kısmını Şerh ve tenkit etmiştir. el-Kindi'den hemen sonra İslâm felsefesinde Meşşai okulunun en önemli temsilcisi olan Farabi geldi. 


Abbasiler döneminin en önemli kültür olaylarından biri kabul edilen bu felsefi düşüncenin oluşumunu biraz daha yakından görmek için başlıca ekolleri ve filozofları incelemekte yarar vardır. 


A. TABİAT FELSEFESİ : 


İslâm dünyasında ilk felsefe hareketi, Sokrat öncesi Yunan felsefesinden etkilenerek doğmuş olan Tabiat felsefesidir. Bu ekol, Tabiliyyün (tabiatçılar), Maddiyyün veya Dehriyyün (maddeciler), Batıniler ve İhvan-ı Safâ gibi temayüllere ayrılmaktadır. Bütün bu eğilimlerin ortak özelliği, tabiat ilimlerine dayanarak felsefe yapmaları, Sokrat öncesi Yunan ve Hint felsefelerinin tesiriyle doğmuş olmalarıdır. 


1) Tabiatçılar: 


Tabiiyyün temayülünün kurucusu ve en büyük temsilcisi Ebü Bekr Zekeriyya er-Razi (841-925)'dir. Felsefi görüşlerinden çok, bir tabip olmasıyla şöhret bulmuş olan Razi, tıp sahasında Kitabu'l-Mansur isimli bir ansiklopedinin ve yirmi ciltlik el-Havi'nin yazarıdır.(1) 


Râzi, İslâm düşünce tarihinde dinleri birleştirme fikrini ilk olarak ortaya atan kişidir. Özellikle Peygamberlik müessesesi hakkında söylediği fikirler, onun, Fârâbi, İbn Heysem, Endülüslü İbn Hazm gibi filozoflar tarafından şiddetle eleştirilmesine yol açmıştır. Razi, iyı ile kötünün ayrılması ve dünya işlerinin düzenlenmesi için akl'ın yeterli olduğunu ve halkı irşat için bazı kimselerin üstün kabul edilmelerinin gereksizliğini ileri sürmüştür. Bu düşüncelerinden dolayı İslâm dünyasında pek çok haklı tenkide maruz kalmış ve düşünceleri gelişip yayılma imkânı bulamamıştır. 


(1) — Necip Taylan, Aynı eser, 141. Râzl'nin tıp sahasındaki yerinden «İslâm Medeniyetinin Avrupa'ya Tesiri» başlığı altındaki konuda bilgi verilecektir. 


P.:.21 
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Tabiat ilimlerinde çeşitli araştırmalar da yapan Razi, fizikte ışığın bir ortamdan başka bir ortaına geçerken kırıldığını deneylerle ispatladı. Boşlukta çekim kuvvetinin varlığı hakkında çalışmalar yaptı. 


2) Maddeciler (Dehriyyün) : 


Tabiatçılar gibi maddecilere göre de duyulardan başka bilgi kaynağı yoxtur. Dolayısıyla bunlar için tek gerçek madde'dir. Maddeciler, dehri (zamanı) ezeli ve yaratılmamış kabul ettikleri ve Tanrı'nın varlığını inkâr ettikleri için İslâm dünyasında tutunamamışlardır. Batıniler arasma karışmışlardır. 


Abdurrahman Bedevi, İslâm âlemindeki ilk materyalistlerin zındıklar olduğunu söylüyor. Ebü Ali Ricat Talut, Ebü Atahiyye ve eski Hint ve Yunan kültürlerini İslâm dünyasına aktaran İbn Mukaffa'yı da bunların önde gelenleri olarak zikrediyor.(1) 


Maddeci filozofların başında İbn Ravendi gelir (öl. 910). Kur'an ve peygamberlik müessesesi konularında serdettiği fikirlerden dolayı Farabi, Kindi, Eş'ari gibi pek çok islâm âlimi tarafından tenkit edilmiş, siyasi takibata uğramıştır. 


Fikirleri İslâm'ın tamamen dışında olan maddeciler, görüşlerini açıkça yayamamışlar, bir okul da kuramamışlardır. IX-X. yüzyıllarda kelâmcılar ve Meşşai filozoflar tarafından köklü eleştirilere tabii vutulmuşlardır. 


3) Batınilik; 


Irak'ta Batıni, Karmati veya mazdeki, Horasan'da Melâhide (dinsizler) veya Ta'limiyye, bazen de mensupları kızıl elbise giydikleri için Muhammire diye isimlendirilen Batınilik ekolu, Mutezile, tasavvufi ve şüpheci felsefi kavramların karışmasından doğmuştur. 


Batıniler, tıpkı Yahudiiik'teki Kabbalistler'in Tevrat ve Zebur'dan giii manâlar çıkarmaya çalıştıkları gibi, İslâm'da herşeyin bir zahiri mu“âsı olduğu kadar, batıni manâsının da var olduğunu ileri sürerler. 
On.ura göre batıni manaya nüfuz etmeden hiçbir şey anlaşılmaz İslâm âleminde ilk batıni temayül, bir süfi olan Hakim Tirmizi'de görülür. 
Sonradan, özellikle bazı sürelerin başında bulunan harflerin gizli manaları araştırılmaya ve yorumlamalar yapılmaya başlandı. Giderek bu 


(1) © Abdurrahman Bedevi, Min'Tarihu'i-İlhad fi'i-İslâm, Kahire, 1945 
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yorunnlrın sınırı öylesine genişletildi ki, içine Islâam'ın ruhuna ters düşen pek çok fikir de girmeye başladı. Sonraki yüzyıllarda ortaya çıkacak olan Hurüfilik gibi pek çok sapık mezhep bu tür faaliyetlerden neşet etmiştir. 


Öte yandan Batıniler'in asıl hedefi Ehl-i Sünnet'in siyasi birliğini yıkmaktı. Siyasi manada halifelik hakkının Hz. Ali soyundan gelen imamlara ait olduğuna inanıyorlardı. Bu uğurda teşkilatlı ve plânlı olarak çalışmalar yapmışlardır. 


Filozof İbn Meymün, şair ve astronom Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah en tanınmış Batınilerdir. 


Batıniliğin felşefi görüşlerini de şöyle özetleyebiliriz: Onlara göre, âlem kadim (başlangıçsız)'dir. Maddeciler'den farklı olarak peygamberleri ve mucizeleri kısmen kabul etmişlerdir. İmam'lar masumdurlar. 
Bu günah ve hatadan arınmış üstün insanların davetine, bütün insanların uyması gerekir. 


Batınilerin ruh ve âhiret hakkındaki görüşleri Brahmaniznı ve Maniheizm'e benzer. İyi ruh göğe yükselip ilâhi varlıkla birleşirken, kötü ruh cesetten cesede geçerek azap çekmeye devam eder. Bu Tenasuh fikri, onlara eski İran inancından, ve Eflâtun'un görüşlerinden 


gelmiştir. 


Batınilere göre zahir (görünüş/dış) hakikatın «abuğu, batın (iç) ise özüdür. Dinleri öz anlamıyla kavramak gerekir. Bu da nassları tefsir değil, ancak te'vil emekle olur. Tevil'in anahtarı da harflere verilen gizli manalardır. Böylere âyetleri istedikleri gibi yorumlarlar. Öte yandan Kur'an'ın Hz. Osman zamanında toplanan bugünkü şeklinin tahrif edilmiş olduğunu da ileri sürerler.(1) 


Bütün bu görüşlerden Batıniler pratik esaslar çıkarmışlardır. 
İmamların masumluğu (peygamberler gibi günahsız olmaları), Mehdi inancı, takıyye (sırlarını saklamak, dindar görünmek) inancı, Ric'at (Mehdi'den sonra bütün imaroalann geri döneceği, kötüleri cezalandıracakları ve tekrar öleceklei) inancı bu esaslardan bazılarıdır.(2) 


4) İhvan-ı Safâ (İlk İslâm Ansiklopedistleri); 


.Hicri 439(1047-48) yılında kurulan İhvan-ı Safâ okulunun gayesi, Ebü Hayyân et-Tevhidi'ye ve İbnü'l-Kıfti'ye göre dini, felsefe vasıta- 


(1) (Bkz. Ahmed Ateş «Batıniyyen mad. İslâm Ansiklopedisi, II, 339 
(2)  DoçbDr. Ethem Rühi Fığlah, Çağımızda İslâm Mezhepleri, 56-62 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aş m sıylu saf hâle getirmektir.(1) Onlar felsefe ile dini uzlaştırmak, taassup içinde gördükleri müslümanları aydınlatmak, toplumu düzeltecek bir aydınlar ahlâkı meydana getirmek istiyorlardı. İhvan-ı Safâ topluluğunda bulunan âlimlerden ancak bazılarının isimleri bilinmektedir. 
Bunlar, Ebü Süleyman el-Busti, Mukaddesi, Ali b. Harun-i Zencani, Muhammed b. Ahmed-i Nehcüri (veya Mehrcani), Avfi v.b.dir. 


Küçük bir topluluk olarak teşekkül eden İhvan-ı Safâ'nın, dini olduğu Kadar, siyasi ve felsefi bir özelliği de vardı. Düşüncelerini yayabilmek için, dönemlerinin bütün ilimlerini içine alan bir ansiklopedi yazdılar. Tamamı ellibir risaleden ibaret olan bu ansiklopedi dört büyük kısma ayrılır: 

kal 


I — Matematik ve felsefi ilimler, 
2 — Tabii ve cismani ilimler, 

3 — Psikolojik ve akli ilimler, 

4 — İlahi ilimler. 


İhvan-ı Safâ ekolü bu eseri hazırlarken tam anlamıyla eklektik (uzlaştırmacı) bir metot kullanmışlardır. Metafizikte Eflâtun'un, ahlâk'ta Sokrat'ın, matematikte Pisagor'un mantıkta Aristo'nun, din fel: sefesinde de Farabi'nin görüşlerinden etkilenmişlerdir. Fikirlerinin esasını dünyanın ilâhi menşei ve ruhun Tanrı'ya dönüşü itikadı oluşturur Onlar ışığın güneşten, kelimelerin konuşan kişinin ağzından çıktığı gibi âlemin de Tanrı'dan çıktığını iddia ederler. Bu konudaki sistem: leri derece derece şöyle sıralanır: 1) Allah, 2) Fa'al akıl, 3) Âlemin ru. 
hu, 4) İlk madde, 5) Tabiat, 6) Cisimler, 7) Felekler âlemi, 8) Unsurlar âlemi, 9) Madenler, bitkiler ve hayvanlar. 


Hristiyan Arap yazarı Yuhanna Kumeyr'in, onların şili olmadıklarını söylemesine rağmen, hemen hemen bu konu üzerinde çalışan bütün araştırmacılar, onların şii ve İsmaili olduklarını belirtmektedir. (2) 


İhvan-ı Safâ'nın kendilerine has aşağıda görüleceği gibi besitten mürekkebe doğru bir ilimler sıralaması vardı. 


a) Matematik ve mantık, b) Tabii ilimler, astronomi ve fizik, 


c) Zihin ilimleri: Psikoloji, 


(01) Bkz. Ebü Hayyan et-Tevhidi, el-Mukabasat 
(2) oo Yuhanna Humevr. İhvan-ı Safâ, Beyrut, 1960 
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d) Tevhid ve kelâm: Metafizik prensipleri araştırır, 


e) Ahlâk: Bütün ilimlerin yegane ve en yüksek hedefi ve İhvan-ı Safâ felsefesinin gayesidir. Onların asıl gayeleri bir aydınlar ahlâkı meydana getirmekti. Bu konuda hem Aristo'nun ahlâk görüşlerinden, hem de Kelile ve Dimne'den faydalanmışlardır. 


Evrim fikri: 


İlk İslâm ansiklopedistleri olan İhvân-ı Safâ'nın canlılar arasında yaptığı derecelendirme ve aralarında kurduğu bağlantı Darwin teorisini hatırlatmaktadır. Bitkilerin ilk derecesi madenlerin son derecesine, onların son derecesi de hayvanların ilk derecesine, hayvanların son derecesi de insanların ilk derecesine bağlıdır. Böylece canlılar arasında bir süreklilik ve tekâmül olduğu fikrini ortaya atıyorlardı. Ne var ki, bu derecelendirmeyi insandan sonra meleklere, oradan da ilâhi âleme doğru sürdürdükleri için, bu görüşlerin bugünkü evrim fikriyle ilgisi yoktur. 


Batıya İspanyalı tabip Müslim b. Muhammed Ebu'l-Kasım el-Mecriti el-Endelüsi (M. 1004) tarafından tanıtılmış olan İhvan-ı Safâ sistemi, Ortaçağ skolastisizmi üzerinde büyük etki yapacak olan Endülüs filozoflarının yetişmesinde mühim bir rol oynamıştır.(1) Doğuda da İlgi gören ihvan-ı Safâ'nın düşünceleri, geniş bir sahaya yayılmış, risa leler defalarca istinsah edilmiştir. (2) 


CÂBİR B. HAYYAN 


İslâm ilim tarihinin efsanevi kişilerinden biridir. İslâm kimyası- nın babası kabul edilen Cabir için, hayatı ve ilmi özellikleri hakkında kaynaklar farklı bilgiler vermektedirler. 


Altıncı, Şii İmamı Câfer-i Sadık'tan ilim tahsil etmiştir. Kaynaklarda Süfi, kimyager ve filozof olarak bahsedilir. Bir kısım kaynaklarda 


(1) —oODe Lacy O'lery, İslâm Düş“ncesi ve Tarihteki Yeri, 89, çev. H. Yur. 
daydın- Y. Kutluay, Ank. 

(2) (Bu konuda geniş bilgi için bkz: İslâm Ansiklopedisi, VI, İhvan-ı Safâ md., Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, 138 vd.; çeviren ve notlandıran, Hüseyin Hatemi, İst. 1986; Hilmi Z. Ülken, İslâm Felsefesi, 27 
vd., İst., 1983; Philip K. HItu. Siyasi ve Kâltürel İslâm Tarihi, 569 vd., 
çev, Salih Tuğ, İst. 1980 
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-SâLillerden(1) olup Ş'a görüşlerini beninıseyerek müslüman olduğu rivayet edilirken, bazı kaynâklar onun Güney Arabistan'da Ezd kabilesi mensübu olduğunu ileri sürerler.(2) 


Ona mâl edilen eserlerden sadece Kitabu'r-Rahme'nin ona ait oldugu diğerlerinin başkaları tarafından yazıldığı ileri sürülmektedir. Bu eserleri birkaç guruba ayırabiliriz: 


a) Kimya ve tabiat hakkında olanlar, b) Felsefi konulardaki fikirlerini açıkladığı eserler, 


c) Simyâ, tılsım, büyü v.b. konularla ilgili kitaplar ki, Ortaçağ - da asıl yayılan ve muhtemelen Câbir'e ait olmayan eesrler bunlardır. 


d) Câbir'in İsmaili doktrinini savunduğu risâlelerinden hangisi- 


nin gerçekten ona ait olduğu, hangisinin ona isnâd edildiği belli değildir. 


Câbir, eşyayı basit ve mürekkeb olarak iki kısma ayırıyor. Ona göre mürekkeb şeyler basitlerin birleşmesinden doğar. Du terkipler, tabiattaki herşeyin teşekkülüne sebep olur. Ayrıca tabiattaki herşey, güç (kuvve)'den, fiille geçerek gelişmektedir. Câbir bu esasları organik ve inorganik kimyaya tatbik ediyor. Tabiat, ona göre niteliklerin çoğalmasından ibarettir. Bu çoğalma: hareket, sükün, nitelik, nicelik esaslarının birleşmesiyle olur. 


Câbir, bu bilgilerden sonra ilimleri sınıflandırıyor: 
— Tıp ilmi, 


pd 


— Sanat ilmi, 
— Havass ilmi, 
Tılsımlar ilmi, 


—- Yıldızların kullanılması ilmi, 


v9 O »p WE NN 
| 


— Tabiat ilmi (ilm-i mizan), 


(0) (Bu isim. çok ayrı iki dini fırkaya delâlet eder: 1-Mandeiler veya Sıhbalar olup, el-Cezire'nin Yahya Peygambere tâbi olan Yahudi-EHristi!- yan (vaftizci Yahya Hristiyanları da denliir) fırkası. 2-Harran Gabiileri ki, bunlar uzun zaman İslâm hâkimiyeti altında yaşamış müşrik bir fırka olup kendileri de ehl-i kitap statüsüne tâbi olabilmek için Sabli olmuşlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de üç defa Yahudi ve Hristiyanlarla beraber Sabiiler de kitap ehli olarak zikredilmektedir. 
(Geniş bilgi için bkz. İslâm Ansiklopedisi, Sabiller maddesi.) 

(2) (o İbn Nedim, Fih.ist, 354-355; İbnu'l-Kıfti, 160-161 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" — Şekiller ilmi /ilm-i tekvin). 


1 — Tıp ilmi: Tıbbı genel ve teorik olarak iki kısma ayıran 
Câbir, teorik olanın birincisinin akla, ikincisinin bedene ait iki şübe- den oluştuğunu söylüyor. Pratik tıbba gelince, o da nefse ve cisme alt olmak üzeer iki kısma aynlıyor, nefse ait olan pratik tıp ya bedenin içi ile veya dışıyla ilgilidir. Tıp ilimleri tabiatta hâkim dört unsurdan hareket eder: Sıcaklık, kuruluk, soğukluk, yaşlık. Bunlardan insan bedeninin şu unsurlan elde edilir: Safra, sevda, balgam, kan. Câbir, daha sonra insan bedeninin parçalarını inceliyor. Başka bir bölümde de hastalıkların çeşitleri üzerinde duruyor ve onları meydana getiren sebepleri araştırıyor.(1) 


2 — Sanat ilmi: Câbir, sanat kelimesini kimya manasına 
kullanıyor. Maddeleri kimyasal özelliklerine, basit ve mürekkep oluşlarına göre tasnif ediyor. 


3 — Özellikler ilmi: Bu bölümde cisimlerin maddi özelliklerini inceledikten sonra manevi özelliklere, oradan da yıldızlara ve onlarla insanların manevi durumları arasındaki ilişkilere geçiyor. Bu noktada Câbir, Hermetizm'e sapmış oluyor. Cisimlerin özelliklerini şöyle ayırıyor: a) hâl; çabuk kaybolan özellikler, b) heyet; ağır ağır değişen özellikler. (Bu kelime İşraki filozoflar tarafından benimsenmiş ve kullanılmıştır.), c) Öze ait (zati) özellikler. 

4— Tılsımlar ilmi: Câbir tılsımın gerçek bir değeri olmadığını belirtiyor. 

5 — Yaldızların kullanılması ilmi: Câbir bu konuda tamamen Hermetizm ve Sabiilik'in etkisinde kalmıştır. 

6 — Tabiat ilmi (İlm-i Mizan): Mizan ilmi cisimlerdeki zahir ve batın ilişkisini araştırır. Bu ilmin gayesi, her cismin cevherindeki istek derecesini, manevi enerji derecesini tespit etmektir. 

1 — Şekiller ilmi (İlm-i Tekvin): Câbir burada cisimlerin güç (kuvve)'den, füle geçmesini inceler. Bir kısım unsurlar birinden öbürüne geçerek bir devr yapmaktadırlar. Bu, varlıkların şekil değiştirmesini sağlıycr. 


B. MEŞŞAİLİK : 


Tabiat felsefesinin İslâm âleminde etkisinin devam ettiği dönemde, bir başka ekol daha varlığını sürdürmekteydi. Bu ekol kısa zaman 


(1) OH. Ziya Ülken. İslâm Felsefesi, 33, İst. 1983 
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içinde bir doktrin halini almıştır. Daha çok Sokrat öncesi felsefenin İslâm dünyasına yansımış şekilleri olan felsefe ekolleri, din ile, özellikle sünni esaslarla uyuşamadığı halde, Meşşailik sünni telakkiyle uzlaşma zeminleri bulmuş ve kendisini kabul ettirmiştir. Böylece kısa zamanda İslâm âleminin medreselerinie okutulan resmi felsefe haline geldi. 


Meşşailik, Aristoteles'in bütün düşüncelerinin İslâm dünyasındaki tesir ve yorumu(1) olmakla birlikte, Aristo ile Eflâtun felsefelerinin bir uzlaştırılması anlamını da taşır. Meşşai felsefe üzerinde yeni Eflâtunculuğun ve Plotinos'un tesirleri de vardır. 


Aristo'nun metodunu benimsemiş, akla çok büyük önem vermişlerdir. Bütün bunlara rağmen Meşşailer esas meselelerde İslâm'ın nasslarına istinad etmektedirler. Din ile felsefeyi uzlaştırmaya, eşyanın ve hadiselerin sebeplerini araştırmaya çalışmışlardır. 


Meşşâilik, doğuşuyla birlikte kelâm ekolleri ile mücadele etmek durumunda kaldı. Kelâm ile felsefe arasındaki bu çatışma şüphesiz, İslâm akidesi ile Yunan felsefesinin dünya görüşleri arasındaki temel farklılıklardan doğmaktadır. Meselâ İslâm inancında çok açık ve kesin bir şekilde kainatın yaratılmış olduğu belirtilirken Yunan felsefesinde, özellikle de Aristo'da âlemin ezeli (başlangıçsız) olduğu görüşü hâkimdi, İslâm filozofları Yunan felsefesi ile İslâm akaidini uzlaştırmaya çalışlarken felsefeyi esas alıp dini düşünceyi buna göre yorumluyorlardı. 
Öte yandan kelâmcılar, bunun aksine İslâm inancını esas almış, felsefi delilleri inancı savunmak amacıyla kullanmışlardır.(2) Bu durum felsefenin din ile uzlaşmasına ve bir din felsefesinin doğmasına sebep olduğu gibi, kelâmın da giderek felsefenin etkisine girmesini sağladı. 


Fakat İslâm âleminde felsefeye yöneltilen tenkitler giderek yoğunlaşıyordu. Nitekim, XII. miladi asırda diğer felsefe ekolleri gibi, İslâm coğrafyasının en yaygın felsefe hareketi olan Meşşailik de tarihe karıştı. 


IX-XII. yüzyıllar arasında kuruluş ve gelişmesini tamamlayan Meşşai felsefesi, el-Kindi ile başlamış, Farabi, İbn Miskeveyh, İbn Sina ile devam etmiştir. Endülüs'te de İbn Bacce ve İbn Rüşd gibi büyük filozoflar tarafından temsil edilmiştir. 


(1) Oo Necip Taylan, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi, 166 
(2) (H.Z. Ülken, İslâm Felsefesi, 42.; Necip Taylan, Aynı eser, 157 
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Ii — el-Kindi (7867-6739). 


Ebü Yusuf Yaküb b. İshak el-Kindi, Küfe'de doğmuş, Basra'da yetişmiştir. Feylesofu'l-Arab ünvanı ile anılan el-Kindi, Meşşai felsefenin ilk temsilcisidir. İon Nedim, Fihrist adlı eserinde el-Kindi'ye ait 
260 kitap ismi saymaktadır. Fakst ne yazık ki, bunların çoğu kaybolmuştur. 


el-Kindi felsefi görüşlerinin yanısıra, müneccimliği ve optik çalışmalarıyla da ünlüdür. Halife Me'mün ve Mu'tasım'ın himayelerini gördü. Mu'tasım'ın oğlu Ahmed, el-Kindi'nin yakın dostuydu. Filozof ona pek çok kitabını ithaf etmiştir. Fakat Mütevekkil döneminde, Mu'- tezile âlimleri ile birlikte o da gözden düşenler arasındaydı. 


el-Kindi'de felsefenin metodu burhan (kanıtlama), amacı da Allaha yaklaşmaktır.(1) Ona göre felsefe, insanın gücü nispetinde eşyayı hakikatı ile bilmek; filozofun ilimde gayesi ise gerçeği bulmak, filli olarak da bu hakikati uygulamaktır. el-Kindi'nin düşüncesinin gelişmesini, şöyle sıralayabiliriz: 


1 — Önce Aristo felsefesine bağlıydı. 


2 — Ruhun ölümsüzlüğü problemi onu Eflâtun'a yaklaştırdı. Eflâtun ve Aristo'yu uzlaştırmaya çalıştı. 


3 — Tabii âlemle, tabiat üstü âlemin ilişkisi meselesiyle karşılaşınca, Yeni-Eflâtuncu yorumlamaya meyletti. 


4 — Nihayet, kâinatın yaratılışı problemi, ondaki metafizik tasayı en üst noktasına çıkardı. Bu noktada o «sudur» (2) teorisiyle yetinmedi. Âlemin ilahi irade ile yaratıldığına inandı. 


2 — Farabi (970-950) : 


Abbasiler'in çöküş döneminde, Türkistan'ın Farâb şehrinin Vesiç kasabasında doğmuştur. Tam ismi, Ebü Nasr Muhammed b. Tarhan b. 
Uzluk el-Farabi et-Türki'dir. 


Farabi tahsilini Bağdat'ta yapmış, daha sonra Türkistan'a dönerek orada kadılık görevinde bulunmuştur. Felsefi çalışmalarını, şahsi araştırmalarla burada da sürdürdü. Farabi'nin hayat hikâyesine dair 


(0) H.Z. Ülken. Aym eser, 44; Necip Taylan, Aynı eser, 160 
(2) (o Sudur: oluş. Urüc ile birlikte kullanılır ve her şeyin Tanrıdan doğduğunu ve yine ona döneceğini ifade eder. 
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pek az şev biliyoruz. Fakat kaynakların çoğunun ittifakla zikrettiğine göre Farabi, Harranlı Yuhanna b. Haylan'dan felsefe dersleri almıştır. 
Türkçe, Arapça, Farsça ve Süryanice bildiği sanılmaktadır. 


Farabi, Samani emiri Nuh b. Esed'in davetiyle Buhara'ya gitmiş ve yine onun isteği üzerine et-Talimw's-Sâni'yi yazmıştır. Bu eser İslâm âleminde telif edilen ilk felsefi ansiklopedidir. Fakat ne yazık ki, bu eser sarayda çıkan bir yangın sonucu yanmıştır. Bu eserden dolayı Farabi'ye «Muallim-i sâni» (ikinci üstad, ikinci hoca; birinci üstad Aristo sayılıyordu.) ünvanı verilmiştir. 


Ansiklopedik, geniş bir bilgiye sahip olan Farabi'nin sistemi Aristo mantığına dayanan akılcı bir metafiziktir. Aristo sistemini temel olarak almış, onu Plotinci görüşün de yardımıyla İslâm akidesiyle uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu uz'aştırmayı iki merhalede yapıyordu. Önce Yunan kaynaklarını kendi aralarmda uzlaştırmaya çalışıyordu. Asıl olarak Aristo'- yu kaynak almakla birlikte, onun Yeni-Eflâtuncu yorumlanışını tercih ediyordu. Sonra Aristo'yu Eflâtun'la uzlaştırıyor, sonra da bütün bunlarla İslâm inancını uzlaştırmaya çalışıyordu. Ne var ki, uzlaştırmaya çalıştığı bu iki dünya arasında temel farklılıkların olması, onu güçlüğe uğrattı.(1) Meselâ Yunan felsefesinde âlemin başlangıçsız ve sonsuz olduğu görüşü hâkimken, İslâm'da âlem yaratılmıştır. 


Filozofun başta Gazzali olmak üzere pekçok âlim tarafından tenkit edilmesinin sebebi de bu, birbirinden çok uzak bulunan fikirleri uzlaştırma teşebbüsüdür. Fakat Farabi bu konuda şöyle düşünüyordu: Hikmet, Mezopotamya'da Kaldeliler çevresinde ortaya çıkmış, buradan Mısır'a ve oradan da Yunan'a geçmiştir. Yunan'da yazılı hale gelmiştir. 
Öyleyse bu hikmet öz yurduna, ocağına geri getirilmelidir. (2) 


İslâm düşünce tarihinde felsefe ekollerinin en yaygın ve en müessir temayülünü teşkil eden Meşşâilik, Farâbi tarafından sistemleştirilmiştir. Farabi'nin tesiri sadece felsefe sahasında kalmamış, kelâm, tasavuf, ahlâk, İşrakilik anlayışlarına da ulaşmıştır. Meselâ Gazzali pek çok konuda Farabi'ye hücum etmişse de, psikoloji ve mantık konularında onun fikirlerinden istifade etmiştir. Kelâmcı Râzi, Nasır-ı Tüsi, İbnü'l-Heysem, Farabi'den etkilenen mühim şahsiyetlerdir. Öte yandan Muhyiddin İbnü'l-Arabi vahdet-i vücüd görüşünde Farabi'nin «Emr» ve «halk» âlemi, ve «Büyük âlem, küçük insan; büyük insan küçük âlem» anlayışlarından istifade etmiştir. Bunun dışında İhvan-ı Safâ. 
(0) H.Z. Ülken, Aynı eser, 53 


(2) (o Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, 160, çeviren ve notlandıran H. 
Haterri, İst.. 1986 
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sistemlerinde Farabi sisteminin tesiri görülür. İşraki ekolün kurucusu Suhreverdi ve onun takipçileri, Farabi metafiziğinin etkisinde kalmış: lJardır.(1) 


İbn Rüsd'e kadar hemen bütün Meşşai'ler Farabi'nin çizgisinden yürümüşse de, onu takip eden filozoflara Farabi okulu denilmektedir. 
Farabi bir seyahati esnasında 950'de Şam'da vefat etmiştir. 


3 — Farabi Okulu Filozofları: 
a) Sicistani: 


Ebü Süleyman Muhammed b. Tahir b. Behram es-Sicistani, Sıvanü'i-Hikme adlı eseriyle tanınmıştır. Ayrıca, İlk Hareket Ettirici, Mantık Üzerine Konuşma, Sorular ve Cevapları adlı eserleri vardır. Genç yaşta Bağdad'a gelmiş, Metta b. Yunus ve başka bilginlerden ders görmüştür. Bu tahsiliyle, ilkçağ ilimleri hakkında geniş bilgi edinmiştir. 
Aristo'dan bazı şerhler de yapan bu şair-filozof, çevresinde oldukça sınırlı ve çok seçkin bir ilim halkası meydana getirmişti. 


b) Ebü Hayyan Tevhidi: 


Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhidi, H. IV. yüzyılda, Sicistanı - nin meclisinde yetişmiştir. Eserlerinde devrinin bütün düşünce hayatını edebi bir uslupla aksettirmiştir. Kendisi bir sistem geliştirememiştir. 
Ölümü yaklaşık 1023'tür. 


c) İbn Miskevyh: 


Ebü Ali Ahmed b. Muhammed b. Yakub b. Miskeveyh, H. 325(941)'- de doğmuştur. Önce Razi ve Câbir'in eserlerini okuyarak felsefe tahsil stti. Daha sonra ömrünün sonuna kadar Farabi'nin etkisinde kaldı. 
Ahlâk ve ilim konularında Farabi'den ayrıldığı için ona, Muallimi's-Sâlis (üçüncü öğretici) de denir. 


İbn Miskeveyh Abbasi hilâfetinin iyice zayıfledığı ve İslâm âleininde büyük-küçük pekçok devletin kurulduğu X-XI. yüzyıllarda yaşamıştır. Böylece o, İslâm âlemindeki siyasi ve fikri karışıklığı görmüş- 


(1) Geniş bilgi için bkz. Necip Taylan, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi 105. 
H. 2. Ülken İslâm Felsefesi, 1983 :175; De Lacy O'leary. İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, 88 
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tü. Ona göre İslâm dünyasındaki bu çöküşün sebebi, dini ilimlerin gerileyip, dünya ilimlerinin ilerlemesiydi. Filozof, 1030 yılında vefat etmiştir. 


d) İbn Heysem: 


İbn Sina ile çağdaş olan Ebü Ali el-Hasan b. el-Hasan b. Heysem, 354(965)'te Bağdat'ta doğmuş, 430(1039)'da Kahire'de vefat etmiştir. 
İbn Heysem, felsefi görüşlerinden çok bir tabiat bilgini olarak tanınır. 
Özellikle fizik sahasındaki Kitabu'l-Menazır'ı, optik konusunda önemli yenilikler ve keşifler getirmiştir. 


İbn Heysem, öteden beri inanılagelenin aksine, görmeyi temin eden ışıkların gözden çıkmadığını, eşyadan yansıyıp göze geldiğini belirtmiş, gözün ve görme olayının yeni bir izahını yapmıştır. Bu yüzden Amprizm ve Tümevarım metodunun ilk habercisi kabul edilmektedir. 


4 — İbn Sina (9880/1073) : 


Ebü Ali Hüseyin b. Abdillah ibn Sina, 370(980) yılında Buhara yakınlarındaki Afşina'da doğmuştur. İslâm âleminin en büyük filozoflarından biri olan İbn Sina'nın hayat hikâyesini, önce bizzat kendisinin yazdığı, daha sonra da sadık öğrencisi Cuzcani tarafından tamamlanmış olan eserinden, en önemli ayrıntılarına kadar öğrenebiliyoruz. 
Hemen bütün ilimleri kapsayan geniş bir eğitim gördü. Küçük yaşta olağanüstü bir gelişme göstermiş, ünü öylesine yayılmıştı ki, daha on yedi yaşındayken Samani şehzadesi Nuh b. Mansur'u bir hastalıktan kurtarmıştı. Ayrıca daha çok gençken düşündüklerini yazıya dökmeye de başlamıştı. Bu ilk denemeleri, dikkatleri çekti. Ne var ki, Aristo'nun Metafizik'ini bir türlü aulayamıyordu. Tesadüfen eline geçirdiği Farabi'nin e!-İbâne adlı eserini incelemekle Aristo'nun eserini de anlamış oldu. Samani sarayının kütüphanesi hizmetine verilince, orada Farabi'nin et-Tâlimu's-Sani'sini okudu. Bu, onun düşünce dünyasını iyice genişletmişti. 


İbn Sina, hareket noktasını Farabi'nin eserlerinde bulmuş görünüyorsa da, düşüncesindeki derinlik ve orijinalite açısından Farabi'y! 
geçmiştir. İbn Sina, belli konulara tahsis ettiği risaleler yazmış olmak. 
la birlikte, asıl mühim fikirlerini ansiklopedik eserlerinde açıklamıştır. 
Bu tür eserlerinden ilk akla geleni, Meşşaf felsefesinin de en önemli kaynağı olan Şifa'dır. Bu eser, mantık, tabiat bilimleri ve metafizik üzerine bilgiler verir. Daha sonra bu eserin bir özeti olarak Necat'ı yazan İbn Sina'nın diğer önemli bir kitabı da İşaret'tir. Kitap filozofun sistemini ihtiva eder. 


Batıda ve doğuda yüzyıllarca tıbbi incelemelerin temelini teşkil eden ve Ortaçağ'da, onun, Hipokrat'tan sonra en büyük hekim olarak tanınmasını sağlayan el-Kanun fi't-Tıp (Kanun) ise başka bir telifidir.(1) ” 


İbn Sina bir yandan da devrinin siyasi hayatı içinde rol oynuyordu. Bir süre hükümdar Şemsüddevle'nin vezirliğini yaptı. Fakat askeri erkânla geçinmekte büyük zorluklarla karşılaştı. Bunun üzerine görevi bıraktı. Ne var ki kendisini çok seven hükümdarın (ki İbn Sina onu iki defa tedavi etmişti.) ısrarları sonucu görevde kaldı. Bu sırada öğrencisi Cuzcani de kendisinden Aristoteles'in eserlerini şerhetmesini istiyordu. Böylece, oldukça yorucu bir çalışma devresine girdi. Gündüz siyasi çalışmalar sürüyor, gece ise vakit ciddi işlere, eğitime ayrıyordu. Öğrencileri kitaplarını okuyor, sonra birlikte okunan bölümleri müzakere ediyorlardı. 


Hükümdarın ölümüyle birlikte bir süre hapis hayatı yaşıyan İbn Sina, daha sonra tekrar sarayda itibar kazandı ve ilmi çalışmalarına yeniden başladı. Fakat İbn Sina'nın ölümünden yedi yıl önce Gazneli Mahmud'un oğlu Mes'ud İsfahan'ı ele geçirdi. İbn Sina'nın eşyası, bu arada bazı kitapları, özellikle onun muazzam ansiklopedisi «Kitabu'l-İnsaf» da yağmaya hedef oldu. Bu kitap İbn Sina'nın «Hikmet-i Ma»- rıkıyyen (doğu hikmeti, bilgeliği) adı verilen kendine has felsefesini ve filozofların karşılaştığı güçlüklere verilen cevapları içine alıyordu. Bu ansiklopediden ancak bazı parçalar kalmıştır. İbn Sina'nın felsefi sistemi klasik Ortaçağ felsefesi karakterini taşır «Batıda Saint Thomas, doğuda İbn Sina skolastiğin(2) en büyük temsilcisi sayılırlar.» (3) 


İbn Sina'nın eserleri Lâtince'ye tercüme edilerek batıda da tanındı ve tesirli oldu. Bu tesir, İbn Rüşr'ün zamanına kadar sürmüştür. 
Meşşailik'ten İşrakiliğe uzanan İbn Sina felsefesi, ampirist-rasyonalist bütünlüğünden, giderek irrasyonalizme yükselen bir sistem niteliği arzeder. İbn Sina felsefesi, batıda İbn Rüşd ekolü, doğuda da Gazzali 


(1) (o İbn Sina'nın tıp sahasındaki yeri konusunda kitabımızın İslâm Me. 
deniyetinin Avrupa'ya Tesiri, bölümüne bkz. 

(2) (o Slokastik: Bir yönüyle teolojiye uygun olarak tertip edilmiş olan ve akıl ile vahyi uzlaştırmaya çalışan, diğer yandan başlıca metod olarak Kıyas'a dayanan akıl yürütmeyi kabul eden dini felsefe. Temeli... 
Aristo'nun fikirlerinden alan ortaçağ felsefesi. 

(3) OH Z. Ülken, İslâm Felsefesi, 89 
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tarafından şiddetli hücumlara uğramıştır. Ömrünün sonunu seyahatlerle geçiren ibn Sina, 1037'de Hemedan'da vefat etti. 


İbn Siv. Okulu: 


İbn Sina cok geniş bir öğrenci zümresi yetiştirdi. Sürekli yer deüiştirdiği halde, öğrencileri kendisiyle olan fikri bağlarını kesmediler. 
Böylece, bir yandan çevresinde meydana gelen polemikler ve tartışmalar, bir yandan öğrencilerinin bu irtibatı ve sadakatle onun düşüncelerini geliştiren eserler vermeleri İbn Sina adına bir felsefe çığırı başlattı. 


İbn Sina'nın en yakın öğrencisi el-Cüzcani onun hayatını kaleme aldı. Öğrencilerinden Behmenyar (Mecüsi idi) ve İbn Zeyle'nin sorularına verdiği cevaplar. «Fe!sefi Konuşmalar (el-Mubahasat)» adlı kitavını oluşlurmuştur. Bu sorular ve cevapler felsefenin anlaşılmasını kolaylaştırır. Behmenyav ayrıca «Tahsilat» isimli bir eser yazarak Şifa ve Necat'ı bazı noktalarda açıklamıştır. 


Filozofun diğer öğrencisi Ebü Mansür b. Zeyle'nin de Mecüsi olduğu söylenmekle beraber, kesin olarak bilinmiyor. Ebü Mansür matematik ve musiki ile uğraşmış, hocası İbn Sina'nın «Hay b. Yakzanvına bir şerh yazmışlır. Ona göre Hay «evrensel nefs»in, Yakzan da «akl»ın sembolüdür. İbn Zeyle, İbn Sina felsefesine kısa, özlü ve açık bir şekil vermiştir. 1048'de ölmüştür. 


İbn Sina'nın okuluna dahil olan şahıslar arasında Ebü Abdullah el-Ma'sumi, Meymun b. Necib el-Vasıti, Ömer Hayyâm, Ebu'l-Abbas Zevkeri gibi önde gelen isimler sayılabilir. 


C. İŞRAKİLİK : 


Kelime olarak ışığın açılması ve güneşin doğması demek olun İşrakilik, hakikatin doğrudan doğruya açılmasını ifade eder. İslâm âleminde Meşşailik'ten sonra en önemli felsefi &kımdır. İlkeleri keş, ilham ve sezgidir. Bu münasebetle, mantık ve akıl yürütmeyi prensip edinen Meşşailiğe karşı çıktı. İslâm felsefe tarihindeki ikinci önemli akım olan İşrakiliğin kaynakları, Tasavvuf, Eflatunculuk ve Mazdekizm'dir.(1) Kelanıcıların şiddetli hücumuna ve dönemin siyasi iktidarının takibine maruz kalan İsrâkilik, Meşşailik kadar yayılamamıştor. 


(D H.Z. Ülken, Aynı eser, 188 vd. 
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Şehabettin Suhreverdi : 


Şehabettin Yahya b. Habeş b. Emirek es-Suhreverdi, İran'ın Zencan kenti yakınlarındaki Suhreverd köyünde doğmuştur, 549(1153). 
Meraga'ya gidip Şeyh Me.düddin el-Cili'den, Fahrüddin Razi ile birlikte ders gördü. Sonra İsfahan'a gitti, süfilere katıldı. Fakat orada fazla kalmadı, bundan sonra bir müddet muhtelif yerlerde dolaştı «Felsefi Araştırmalar» adlı kitabında şöyle diyor: «Otuz yaşına geldim, Hayatımın büyük bir bölümünü seyahatle, inceleme ve araştırmayla ve aydın bir dost aramakla geçirdim. Fakat kimseyi bulamadım.» Bu seyahatleri daha sonra Anadolu ve Suriye'ye yöneldi. Sultan II. Kılıçarslan'ın oğullarına hocalık yaptı. Bu sırada Halep'te Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Mâlik Zahir'le tanısımış ve daveti üzerine onun sarayında kalmaya başlamıştı. Fakat açık sözlü olması, her türlü dinleyici karşısında fikirlerini açıklamakta gösterdiği tedbirsizlik ve Halep'teki bilginlerin onu kıskanması sonucu idama mahkum edildi. 38 gibi, bir bilge için oldukça genç bir yaşta öldürüldü (1191). Bu yüzden ona Maktul de denir. 


Suhreverdi'nin en mühim eserleri Hikmeku'l-İşrak ve Heyakilü'n-Nur (Nur Heykelleri)'dur. Kısa ömrüne rağmen Arapça ve Farsça elliye yakın eser yazdı. 


Suhreverdi'nin sistemini kurarken yararlandığı kaynaklar oldukça değişik düşünce sistemlerinin imzasını taşımaktadır. Herşeyden önce tasavvuftan, özellikle Hallac'ın ve Mişkatu'l-Envar'ıyla Suhreverdi'nin düşünce dünyasında önemli bir etki yapan Gazzalinin yazıları gelir. Öte yandan Suhreverdi şiddetle eleştirdiği Meşşai felsefeden, özellikle İbn Sina'dan da etkilenmiştir. İslâm öncesi kaynaklardan ise, Pisagorculuk ve Eflâtunculukla, İskenderiye'den yakın Doğu'ya taşınan ve Harran Sabiilerince korunup yayılan Hermetizm'e dayanır. 
Ayrıca eski İran hikmetinden de yararlanan Suhreverdi, ışık ve karanlk sembolizmini kullanırken ve meleklerbiliminin özellikle terminolojisinde Zerdüştlüğe dayanmıştır.» (1) Görüldüğü gibi, Şeyhu'l-İşrak iki ayrı felsefe geleneğini, Eflâtun'un hikmetiyle Zerdüşt'ü birleştirmeye çalışıyordu. Fakat bu iki sistemden yaptığı seçim kuşkusuz çok titiz bir incelemeye dayanır. Meselâ Zerdüştlüğün dualist( ikilemci) Zahiri öğretilerini izlememiş, Zerdüşt toplumunda gizli bir gelenek oluşturan bir gurup bilgiye itibar etmiştir. O, kendisini «ilâhi hikmet'len «antik hikmetin» birleştiricisi clarak görüyordu.(2) 


(1) o S. Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge, 72. çev. Alı Ünal, İst. 1905 
(2) S. Hüseyin Nasr, Aynı eser, 72 - 73 
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Suhreverdi'nin Meşşailer'e yönelttiği en büyük tenkit, onların hakikat araştırması için tek yol olarak nazar ve istidlâli seçmeleri konusunda olmuştur. Suhreverdi'ye göre nazar ve istidlâl ancak eşyanın vasıflarını saymak konusunda iş görür. Nesnelerin ne olduğunu bize bildirmezler. Bu bilgiyi edinmenin tek yolu keşif ve sezgidir. Filozof, eşyanın nur veya zulmet olduğu görüşünü de ileri sürer. 


Suhreverdi ilim arayıcılarını dört guruba ayırır: 


I — İlmi olarak olgunlaşmamış, fakat ilim öğrenmek için yola koyulmuş olanlar. 


2 — Formel bilgiye ulaşıp, marifete yabancı olanlar, Farabi, İbn 
Sina gibi. 

3 — Akli bilgi şekillerine itibar etmeyip kalbi sezgiye önem verenler. Hallac, Bistami v.b. mutasavvıflar. 


4 — İstidlâli felsefenin yanısıra, marifeti de elde edenler. Suhre- 


verdi bu gruba örnek olarak, Pisagoru, Eflâtun'u ve kendisini gösteriyor.(1) 


İşrakiyyun (Suhreverdi felsefesini sürdürenler), İran'da günümüze kadar varolagelmişdir. Suhreverdi'nin ilk öğrencisi, Şemseddin-i Şehrizuri'dir. Celâl Devvani, Vedüd-i Tebrizi, Mir Damâd, Molla Sadra ilk akla gelen İşraki filozoflardır. 


D. BAĞIMSIZ FİLOZOFLAR: 


Yukarıda gördüğümüz ekoller İslâm felsefesi tarihindeki filozofların büyük çoğunluğunu içine alırken, bunlardan herhangi birine bağlanmamış, orijinal görüşlere sahip filozoflar da vardır. Bunların en ta- 


nınmışları, Ebu'l-Berekâtu'l-Bağdadi, Abdullatif Bağdadi ve Nuşencani'dir. 


ı — Ebu'l-Berekatu'l-Bağdadi (1076-1166) ; 


Ebu'l-Berekât 12. yüzyılın en büyük İslâm filozoflarındandır, Buna rağmen hem Ortaçağda, hem de daha sonra, Batı'da tanınmamıştır. Bağdad'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Daha sonra kendisiyle çok derin bir dostluk kurmuş olan halife Muktefi Billah'ın huzurunda müslüman oldu, Onun İbn Sina'dan, Farabi'den ve hatta 


— 


(1) 5. Hüseyin Nasr, Aynı eser, 76 
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Arislo'dan daha üstün bir filozof olduğunu ileri süren yazarlar vardı. 
Meşşailer'e yönelttiği hücumlar ve İşraki felsefeye kayıtsız kalması yalnız kalmasına ve adının duyulmamasına sebep olmuştur. En önemli eseri, Kifabu'l-Muteber'dir. 


2 — Abdullatif Bağdadi (Muvaffakuddin) (1162-1231) ; 


İbn Sina ve Gazzali'nin eserlerinden felsefeyi öğrenen Abdullatif Bağdadi, herhangi bir ekole girmediği gibi, şahsi bir sistem de kuramamıştır. Farabi'nin kitaplarına şerhler, yazdı. Felsefede derin bir tesiri olmadı fakat, Suhreverdi, İbn Meymun gibi filozofla.ın zayıf noktalarını bularak tartışma konusu yaptı. Zaten ona sahip olduğu ünü kazandıran da bu tenkitleriydi. Bu bakımdan o, bir filozoftan çok şüpheci bir tenkitçiye benzer. 


3 — Nuşencani (Ebu'i-Feth) ; 


Nuşencani, Türkistan'da doğmuş ve tahsilini Semerkant ve Buhara'da yapmıştır. Önce bir süre Bağdad'ta yaşadı, sonra memleketine döndü. Bilgi teorisi ve metafizik yerine, daha çok ahlâkla ilgilenmiştir. 
Ona göre felsefenin asıl konusu insan, ilmin gayesi de ahlâktır. 


SONUÇ: 


Doğuşunun ve ası! gelişme döneminin Abbasiler'in iktidar devresine rastlaması münasebetiyle bu ciltte ele aldığımız İslâm felsefesi, getirdiği yeni düşünceler, kendisine yöneltilen tenkitlezle ve İslâm âleminde yaptığı etkiyle, İslâm tarihi açısından oldukça önemlidir. Ne var ki, bu tür meselelerin derinlemesine tartışılması genel bir İslâm tarihinin boyutlarını aşar. Bu yüzden kaba hatlarıyla felsefenin doğuşunu, belli başlı ekolleri ve filozofları ele aldık ve mümkün mertebe kısa, özlü bilgi vermeye çalıştık. 


IssamTanh C3 FM 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


İSLÂM MEDENİYETİNİN AVRUPA'YA TESİRİ 


A. İSLÂM'IN AVRUPA'YA GİRİŞİ 


Görüldüğü gibi Abbasi hilâfeti dönemi yalnız İslâm medeniyetinin en şa'şaalı devirlerinden biri olmakla kalmamış, pek çok ilmi ve kültürel gelişmenin de temelinin atıldığı bir dönem olmuştur. 


Bu gelişmeler, çeşitli münasebetlerle Avrupalılar'a da sirayet etmiş ve dünya medeniyetinin gelişme çizgisine esaslı katkılarda bulunmuştur. Elbette ki, bütün bu gelişmeler sınırlı bir dönem ve coğrafya içinde gerçekleşmemiş, uzun asırların mahsulü olarak müslümanların ilmi faaliyette bulunduğu her toprak parçasında vuku bulmuştur. 


Bu münasebetle asıl parlak çıkışını Abbasiler döneminde yapan ve bir bütün olarak incelenmesi gereken İslâm medeniyetinin Avrupa'- ya tesiri konusunu, zaman ve coğrafya olarak bu devletin sınırlarını aşsa da burada incelemek uygun düşmektedir. 


İslâm dünyasının Ortaçağ Avrupa'sına nasıl tesir ettiği, muhtelif âlim ve araştırmacılar tarafından tetkik edilmiştir. Fakat, bu İslâmi tesirin tamamını ele alun hemen hemen hiç bir teşebbüs yoktur. İslâm'- ın Avrupa'ya yaptığı yardımın önemini takdir eden ve Avrupa'nın da bu yardıma olan cevabını dile getiren pek az gayret gösterilmiştir. 


İslâm kültürünün Avrupa'ya tesiri, daha ziyade, İspanya ve Sicilya'nın müslümanlar tarafından fethinden sonra olmuştur. Askeri tesirin başlangıcı, muhtemelen Temmuz 710'dur. O zaman, sayıları dört yüz kadar olan bir grup müslüman, Kuzey Afrika'dan İspanya'nın en güney ucuna geçmişti. Ancak bu, askeri keşiften başka bir şey değildi. 
Lâkin onların geri getirdikleri rapor cesaret vericiydi. Ertesi sene (711), fetih için ciddi ve başarılı bir teşebbüse geçildi. Fethi gerçekleştirecek 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ola.ı ordu, yedi bin askerden ibaretti. Çok geçmeden, beş bin askerle takviye edildi. İslâm ordusu o kadar kudretliydi ki, Temmuz 711'de Vizigot kralı Roderick'i kesin mağlubiyete uğratmış ve böylece krallığırı merkezi idaresini imha etmişti. Müslümanlara karşı, mahalli durumda 
kalan direnmeler dışında hiçbir ciddi mukavemet yoktu. Takriben 715 
yılında, İspanya'nın bütün büyük şehirlerini müslümanlar ya tamamen ele geçirmişlerdi; yahut da bazı hallerde mahalli idarecilerle anlaşma masasına oturmuşlardı. Fethedilen yerler arasmda, Fransa'nın güneyine düşen Narbonne de vardı. Bu şehir, ve çevresi Vizigot krallığının bir kısmını meydana getiriyordu. İspanya, artık İslâm devletinin bir vilâyeti gibi tanzim edildi. Valisi, doğrudan doğruya sadece Şam'daki Halife'ye değil, aynı zamanda, Tunus'un, Kayrevan şehrinde kurulmuş bulunan Kuzey Afrika Hükümeti'ne de bağlanıp, sonuna kadar umumiyetle hep böyle devam etti. Ülke, müslümanlar elinde sükünet buldu ve daima huzur içinde yaşadı. Fakat müslümanlar arasında bazan çeşitli siyasi fırkaların çıkarttığı çatışmalar da oldu. 


150 yılında, İslâm devletinin idaresi, Emevi hanedanından Abbasiler'e geçti. Devlet merkezi, Şam'dan, doğuda Abbasiler'in yeni şehri olan Bağdad'a nakledildi. Çünkü Abbasiler kuvvetlerini, devletin doğusunda topladıklarından, batı vilâyetlerinin tanımasını sağlamakta güçlük çekiyorlardı. Bütün aile fertlerinin idamı üzerine Marakeş'e kaçan genç bir Emevi şehzadesi, Abbasi casuslarının kendisini yakalamak için Marakeş'e varmalarından çok önce, rakip fırkalardan biri tarafından İspanya'ya davet edildi. Şehzade ve başında bulunduğu fırka, çok başarılıydı. Şehzade 756'da, Emir 1. Abdurrahman olarak, Kurtuba Emevi hanedanının ilk hükümdarı oldu. Müslüman İspanya, bu suretle Abbasiler idaresindeki Devlet'in bir vilâyeti olmaktan çıktı ve müstakil bir İslâm devleti haline geldi. Bununla beraber geride bıraktığı bu İslam dünyası ile iktisadi ve kültürel bağlarını koparmadı; üstelik daha iyi muhafaza etti. Emevi şehzadeler, ülkenin muhalif fırkaları arasında çok üstün bir birlik meydana getirdiler, Onların çoğunu, merkezi hükümetin kontrolü altına aldılar. Lâkin, 750'den hemen sonra Narbonne, 801'de de Barselona şehri müslümanların elinden çıktı; ve Emevi hakimiyeti, modern İspanya'nın kuzeyindeki vahşi bölgelere kadar bile uzanamadı. Onun için İspanya İslâm devletinin tesir sahası, Sadece Toledo, Saragossa ve Merida isimli üç şehir üssüyle sınırlanmıştı. 
Nitekim en kuzeydeki ihtilâflı bölgelere «bayrak göstermek» için yazın sık sık seferlere, buralardan çıkılırdı. 


Müslüman İspanya'nın, daha çok 1lI. Abdurrahman zamanında (912-961), en parlak devrini yaşadığı, refah ve azametinin zirvesine ulaştığı kabul edilir. III. Abdurrahman, iktidarının ilk yirmi senesinde, ülkenin birliğini tehdit eden bütün tehlikeleri yok etti. Öldüğü zaman, İberya Yarımadası'nın büyük bir kısmı onun hakimiyeti altına girmiş bulunuyordu. Hatta, ona sonradan ortaya çıkan küçük hristiyan devletleri tarafından bile kendi hükümdarlarıymış gibi itaat ediliyordu. 
Refah ve azamet devri, oğlu ve torunu zamanında da devam etti. Yakat torunu, iktidarın, kendi elinden hazinedarının eline geçmesine göz yumdu. Bu hazinedar, umumiyetle, el-Mansur diye bilinir. Mansur'un oğlu 
1008 yılında öldüğü vakit, müslüman İspanya'nın birliğini koruyabilecek hiçbir kinise çıkmadığından Endülüs Emevi Devleti parçalanmak zorunda kaldı. 1031 yılına gelindiği zaman ülkede yaklaşık 30'a yakın mahalli hükümdar vardı. Bu tarihten sonra «Tâife-i Rüesâ» veya «Tavaif-i Mülük» devri başladı. Siyasi huzursuzluğa rağmen parlak devir nihayet bulmuş değildi. Birbirine rakip olan çeşitli hükümdarlar sayesinde, edebiyat ve sanat gelişmeye devam etti. Nihayet hristiyanlar, önemli bir kale olan Toledo'yı 1085 yılında ele geçirdiler. 


Hristiyanlardan gelen tehlikeyi farkeden nüfuzlu bazı müslüman liderler, Murabıtlar adı verilen ve kuzey-batı Afrika'da hüküm sürmekte olan Berberi Devleti'ne baş vurdular. Murabıtla (Arapça: ci-Murabıtün; İspanyolca: Almoravides), bu teşebbüsler sonunda Hıristiyan ordusunu mağlup ve mülsüman İspanya'yı da 1090'dan 1144 yılına kadar idare ettiler. Onlar o zaman hem Afrikada hem de İs-Danya'da daha kuvvetli bir Berberi hanedan olan Muvahhidler sülâlesi takip etti. Bunlar, 1223 yılına kadar Endülüs'te hükümran oldular.. Lâkin Muvahhidler bu tarihten sonra hanedan mücadelesi içine düştüler ve neticede'İspanya'dan çekildiler. Bu fırsattan istifade eden hristiyan krallıklar, hızlı ilerlemeler kaydettiler. 1236 yılında Kurtuba'yı 1248'de de Sevilla'yı ele geçirerek gözle görülen başarılar sağladılar. Yirmi sene sonra ortalık sükünet bulunca İspanya'da kalmış tek İslâmi devlet, Nâsıri hanedanı idaresindeki küçük Emirlik'ti. Gırnata, ayrı özelliği olan bir eser vermemekle beraber, Arap edebiyatında üstün bir ehemmiyete ulaştı. Ayrıca, mimari bakımdan Endülüs'ün şaheseri olan el- 
Hamra sarayını yapma şerefi de ona aittir. Gırnata da istiklâlini 1492 
yılına kadar muhafaza etti. Bu tarihte, Arogan ve Castile Birleşik Krallığı tarafından ortadan kaldırıldı. 


Latin hristiyan dünyası, müslümanların askeri üstünlüğünü Sicilya yolu ile de hissetti. Sicilya üzerine yapılan ilk sefer, 652 yılında Syracuse şehri talan edildiğinde gerçekleşti. Bu, müslümanların Bizans donanmasına karşı ayakta durabilecek bir donanmaya sahip olmalarından hemen sonra idi. Akınlar bu tarihten sonra da devam etti. Fakat IX. asrın başlarına kadar, müslümanlann enerjileri başka taraflarda harcandı. 800 senesinde İfrikiyye (Tunus), Aglebi hanedanının 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eline geçti. Aglebiler, Bağdat'taki Abbasi halifesi namına şehri resmen idare ettiler; fakat hakikatte hemen tamamen müstakildiler. Sicilya'da ihtilâf halindeki gruplardan birinin, 827'de kendilerine yaptıkları müracaatı fırsat bilen Aglebiler, hemen Sicilya'yı feth ettiler. Ancak, 831'de Palermo, yaklaşık olarak 843'de de Messina zabtedildiği halde, Syracusa şehri 878 yılına kadar düşmedi. Bu yüzden adanın müslümanlar tarafından fethi, 902 senesine kadar devam etti. 


Müslümanlar, mutad olduğu üzere bu tarihten çok evvel, istilâ kuvvetleri sayesinde ileri hücuma geçtiler. İtalya'da Lombardiyalı liderler arasında cereyan eden mücadele müslümanların Sicilya'ya müdahalesi için haklı bir mazeret oldu. Müslümanlar, 837'de Napoli'deydiler. 841 veya 847'de, Adriyatik üzerinde bulunan Brindizi'nin kuzeyindeki Bari'yi ele geçirdiler. Burası otuz sene, ileri bir üss olarak kullanıldı. 846 ve 849'da bizzat Roma tehdit edildi; fakat zaptedilemedi. Papa VII. John (877-882), müslümanlara iki sene vergi ödemek mecburiyetinde kaldı. İslâm fatihleri, IX. asırda, Orta Avrupa'ya doğru uzanan Alpler'e nüfüz etmiş gibiydiler; ancak bu bilgiler pek aydınlığa kavuşmuş değildir. Aynı asrın sonunda Güney İtalya'da Bizans hâkimiyetinin dirilişi İtalya'nın iç kısımlarının, müslümanlar tarafından artık sonsuza kadar sahip olunması ihtimalini ortadan kaldırdı. Bununla beraber, Sicilya'yı ellerinde bulunduran müslüman Araplar, buraya gittikçe bağlandılar. Aglebiler hanedanı, Fatımiler tarafından 909 yılında Tunus'dan sürüldüğü zaman, Sicilya bir Fatımi vilâyeti haline getirildi. Sicilya'ya hakim olan Fatımi valisi 948 yılında büyük ölçüde muhtariyet kazandı. Çünkü, doğuya doğru ilerlemek Fatımilerin siyaseti idi. 
Bunun neticesi olarak, 969 senesinde Mısır'ı zaptettikten başka, hükürmet merkezini de Kahire'ye naklettiler. Sicilya, muhtariyet kazanan bu Fatımi valisinin idaresinde ve onun «Kelbi» hanedanına mensup halefleri zamanında oldukça iyi bir idareye kavuştu; hayli ilerledi ve İslâm kültürü sağlam bir şekilde kökleşmiş oldu. 


Sicilya'nın muhafazası, İspanya kadar uzun sürmedi. XI. asrın ilk yarısında, Normandiyalı birçok şövalye, güney İtalya'da paralı birer asker veya müstakil askeri bir talimci gibi çalışarak rahat bir hayat süreceklerini plânlamışlardı. Bunların askeri üstünlüğü, Robert Gulscard'ın kumandasındaki birkaç yüz şövalyenin, Norman Prensliğini tesis etmelerinden ileri geliyordu. Norman Prensliği ki, Bizanslıları mağlup etmişti. Bu sefer Robert'in kardeşi Roger, 1060'da Sicilya'yı işgal ederek Messina'yı ele geçirdi, 1091'de de bütün adayı zaptetti. Roger Guiscard, 1101'de ölünceye kadar Sicilya Kontu idi. Sicilya'nın tekrar zaptındaki maddi sebepler; dini sebeplerden daha kuvvetli idi. Fakat ada, birçok bakımlardan İslâm dünyasının bir parçası olmakta devam 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etti. Sonraki idarecilerden bazılarının yaşayışlarına bakılırsa, onların bir hristiyandan ziyade kendi zamanlarındaki müslümanlara benzedikleri görülür. Özellikle Roger'in oğlu 11. Roger (1130-1154) ile onun torunu olan Hohenstaufenli II. Prederik (1215-1250)'e «Sicilya'nın vaftiz edilmiş iki sultanın deniyordu. 

İspanya sakinlerine göre, 711 yılında İspanya'nın müslümanlar tarafından fethi, beklenmedik bir hadise idi. Müslümanlara göre ise O Hz. Muhamed (s.a.v.) zamanından beri devam edegelen bir gelişmenin normal neticesiydi. 

Hz. Muhammed (sa.v.) 622 yılında vâki olan Medine'ye hicretin- den sonra, özellikle Mekke'den O'nunla birlikte gelen ashabından bir kısmı, gerçekten büyük bir azimle din uğrunda mücadele vermişlerdir. 
Şüphesiz bu, Kur'an-ı Kerim'de, «Allah yolunda savaşmak» veya «Allah yolunda cihad etmek» diye zikredilen mücadelenin kendisidir. «Mücadele etmek» veya umuayyen bir maksada erişmek için gayret sarfetmek» manasındaki Arapça kelime cahede'dir; mastarı cihad'dır. Cihad, ahlâki ve manevi faaliyetler için de kullanılıyordu. Fakat özellikle kâfirlere karşı yapılan savaşlara verilen isim olduğu için mukaddes harp anlamını taşımaya başladı. Elbette ki, İslâm'ın cihad emri ile Hristiyanlığın Haçlı mefhumu arasında önemli farklar vardır. 

Medine'aeki Araplar, bir kabile veya kabileler federasyonu halinde yaşıyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kuvvet ve nüfuzu artmaya başladığında; bazı kabile ve küçük gurupların reisleri O'nunla anlaşmak istediler. Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.), onlara İslâm'a girmelerini ve kendisini Allahın elçisi olarak tanımalarını tebliğ etti. 
Bu metotla O, Arabistan'ın değişik bölgelerinde yaşayan kabile ve guruplar arasında vefatından (632) önce yeryüzünün engüzel, en- geniş ve en mükemmel federasyonunu meydana getirdi. 

İlk zamanlarda cihat müslümanların müttefiki olmayan komşu putperest kabilelere karşı yapılıyordu. Fakat bu kabilelerin çoğu, neden sonra, İslâm'ı kabul ederek kurulmuş olan İslâm konfederasyonuna katıldılar. Zira konfederasyon üyeleri, birbirleri üzerine baskın yapamıyorlardı: İslâm'dan önce, yağmacılıkla enerjisini tatmin eden bedevi kabilelere, şimdi yeni ve meşru bir yol göstermek lazımdı. Bu, daha da uzaklara gitmek demekti. Bu yüzden cihâd, müslümanların galip olduğu zamanlarda hem İslâmi konfederasyonun devamlı büyümesine hem de sınırların mütemadiyen genişlemesine yardım etti. 

Bu son iddia, İslâm dininin kılıçla yayıldığı manasına gelmez. 
Arabistan'da, cihada hedef olan puta tapıcı kâfirlere, ya İslâmı veya kılıcı seçme şansı verilmişti. Diğer taraftan, Tevhid inancını taşıdıkları 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kebul edilen yahudi, hristiyan, ve diğerlerine karşı da ayrı bir muamele yapıldı. Bu dinlerdeki insanlar, Hak yoldan sapmış ve dinler!- nin esasından uzaklaşmış oldukları halde, dinleri İslâm'a daha yakın sayılıyordu. Çünkü her şeye rağmen hâlâ tek Tanrı inancıydaydılar. Onun için her zaman, müslümanların bir nevi müttefiki sayılıyorlardı. Araplar tarafından, Arabistan dışında ilk işgal edilen ülkeler halkının çoğu da tek Tanrı Inancındaydı. Bu takdirde cihadın mânâsı, o toplumları İslâma davet etmekle birlikte, onları İslâmın himâye ettiği insanlar statüsüne almak manasım da taşıyordu. Böylece toplu halde onlar ehl-i zimme, tek tek de zimmi adını aldılar. Bu birlik, aynı dini paylaşan bir topluluğun birliğiydi. 
Bu topluluk, haham ve patrik gibi dini liderlerin başkanlığında dahili bir muhtariyete sahipti. Her zimmi, cizye versiğinden başka, bir de müslümanlarla yapılan anlaşma gereğince verilecek olan meblağı, müslüman valiye ödemek mecburiyetindeydi. Zimmiler bazan, eski idarecilerin topladıkları vergilerden daha az bir vergi yükü itle mükellef tutuluyorlardı. Bu hâl, İslâm'ın onları hakkıyle himaye ettiğini göstermesi bakımından, İslâm devleti için bir şerefi. Himaye gören zimmilerin durumu iyi İdi. Fakat bazı farklı durumları vardı: Silâh taşımalarına ve müslüman kadınlarla evlenmelerine müsaade edilmiyordu; devletin yüksek memuriyetlerinden çoğunlukla yararlanamıyorlardı. Zimmiler,bu dezavantajları yüzünden ikinci sınıf bir vatandaş sayıldıkları hissine kapılmışlardı. Hrisülyanlık'tan İslâm'a asırlar boyunca devamlı aken bir ihtidâ nehrinin, her şeyden evvel bu himaye ve asalet hissinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. 
Müslümanlar ihtidalar sebebiyle pek az övünürlerdi.Bununla beraber hristiyanlıktan müslümanlığa geçiş gün geçtikçe devam ediyordu. 


Böylece cihat, askeri bakımdan İslâm devletinin büyümesine yardım etmekle beraber, gayrı müslimleri doğrudan doğruya İslâm'a sokmayı hedef almış değildi. Himaye edilen toplumların mahalli idareleri, ekseriya olduğu gibi muhafaza edilirdi. Araplar kendilerini sadece, himaye ettikleri toplumlardan vergi toplamak ve bir vilâyetin merkezi hükümetinden mesul olmakla vazifeli sayıyorlardı. Başlangıçta, bütün müslümanlar Beytülmâl'den yıllık maaş alıyorlardı. O zaman kendilerini tamamen cihada ve diğer amme hizmetlerine adayabiliyorlardı. İspanya fethedildiği zaman hâlâ geçerli olan bu usül; 750 yılına doğru bozulmaya başladı. 


Müslümanlara göre, Cebel-i Tarık Boğazı'nın 711'de geçilmiş olması, üç çeyrek asırdır devam eden büyüme çağının tabii bir sonucu idi. 
Ayrıca bu harekât, biraz daha uzaklara ziden bir seri operasyondu. 
Bunlar, cihat veya «Allah yolunda mücadele etmek» mânâsındaydı. 
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Fakat hareketin arkasında az daolsa ganimet toplama arzusu da vardı. Vatanları çiğnenen toplumlar ekseriya, böyle bir veya birkaç defa, baskın harekatı tecrübesi geçirdikten sonra teslim olmuşlar ve himaye edilen müttefikler hâline gelmişlerdi. Müslüman Araplar, her sefere çıkışlarından sonra, Arabistan veya Şam gibi merkezler çok gerilerde kaldığı için buralara dönmek hayli zor olduğundan, Kayrevan gibi ordugâh şehirleri inşâ etmişlerdi. Buralar, zaman zaman kalabalık şehir halkı ile dolup taştı ve çok defa idari merkez oldu. Buralardan da baskın hareketleri düzenlenerek, zamanla daha mütekâmil üsler tesis edildi. İspanya'da hazır şehirlerin bir üss olarak kullanılmaları yanında, mevcut olan durum bu idi. Müslümanların insan gücü mahdut olmasma rağmen, iki veya üç sene zarfında büyük şehirleri işgal edebiliyor ve sindirme tedbirlerinde kolaylıkla muvaffak olabiliyorlardı. Yerli halk, daha ziyade teslim oluyor ve «himaye edilen müttefikler»in haklarına kavuşuyordu. 


Vizigotlar İspanyası'nın fethi tamamlanmadan önce bazı müslüman kumandanlar, Rhone Vadisine ve güney-batı Fransa'ya doğru, Narbonne ve Pamplona üslerinden akınlar yapmaya başladılar. Bu akınlardan biri 732 yılında Puvatye (Poitlers) ile Paris'in 200 km güneybatısındaki Tours şehirleri arasına doğru yapıldı. Ancak Şari Martel (Charles Martel) tarafından burada durdurulmaya çalışıldı; fakat daha sonra müslümanlar akınlarına yeniden devam ettiler. İslâm'ın hızla ilerlediğini gösteren başka bir rivayete göre de, İspanyalı Müslümanların hezimete uğradıklarına dair hiç bir alâmet yoktur. Bilâkis müslüman İspanya, yüzyıllar boyunca dimdik ayakta durabilmiş, hattâ bir müddet kudreti de artmıştı. Ne var ki, Puvatye savaşı, müslümanların düzenledikleri kârlı akınların artık sonunun gelmiş olduğunu ortaya koydu. Fransa'nın ortalarına kadar gönderdikleri insan gücü, oralarda rastlayacakları düşman birliklerini mağlüp edecek kadar sağlam değildi. Müslümanların askeri güçleri artsaydı, kuzeye doğru bir sefer daha yapabilirlerdi. Fakat Puvatye savaşından yaklaşık on sene sonra Emevi hilâfeti, Orta Doğu'da, vaki ayaklanmalarla can çekişmeye başladı. Bu yüzden müslüman Arapların uzak ülkelere akınlar yapacak halleri yoktu. İspanya, bir Emevi Emiri'nin idaresinde daha sonra müstakil bir devlet durumuna gelince, Emir'in bütün gayreti, ülkeyi birleştirip istikrara kavuşturmakton ibaret oldu. Onun için bu akınlar, müslümanların Puvatye ve Tours istikâmetindeki yayılma dalgasının en uç, gerilemelerinin de en başını teşkil etti. 


Bizans İmparatorluğu da, müslümanların aynı yayılma siyasetinir. 
tazyikine maruz kalmıştı şöyle ki: Müslümanlar, Arabistan'ın ilk defa dışına taştıkları zaman, Bizans ordularına karşı sayısız zaferler kazandılar; Suriye ile Mısır'ın zengin şenirlerini derhal ele geçirdiler. 
Anadolu'daki Bizans topraklarına uzun süren akınlar düzenlediler. 
669 yılında bizzat İstanbul'u ele geçirmeye çalıştılar ve 680 yılına kadar da, karadan ve denizden durmadan baskı yaptılar. İspanya'nın fethinden hemen sonra ise İstanbul'u bir yıl boyunca iyice kuşattılar (716-717). Bizans İmparatorluğu üzerine yapılan bu baskı, zaman Zaman biri diğerinden daha fazla olmak üzere fasılalarla devam etti. Bu baskı Latin hristiyan dünyasına, doğrudan doğruya tesir etmedi. Fakat papalar ve diğer batılı liderler onun farkındaydı. Politikaları da kısmen bu baskının tesiri altında idi. Avrupa'ya İslâm'ın tesiri, daha z2iyade İspanya ve biraz da Sicilya yolu ile yayıldı. 


İslâmi Tesirin Belirgin Vasfı: 


Almanlar ile Macar, Slav ve İskandinavyalılar'ın ayrı ayrı yaptıkları işgalleri anlatan Avrupalı bir tarihçi, sıra Müslümanların İspanya'yı fethine yelince, bunu ötekilere kıyasla «barbarca» bir işgal olarak nitelendirmek temayülündedir. Şimcli Avrupa'nın barbar işgalcilerin siyasi ve içtimai gelenekleri üzerinde kurulu oluşunun büyük bir degeri olduğu ifade edilmektedir. Şu halde, eğer hakikat ortaya çıkacak- sa, müslümanların öteki barbarlarla eşit tutulmaları için sarfedilen gayretler hemen bertaraf edilmelidir. Gerçekten fetihler sırasında müslüman Araplarla onların Berberi ortaklarının kültürü, diğer işgalcilerinkinden daha yüksek değildi, fakat aralarında çok mühim farklar vardı. Öteki müstevliler öyle bir topluma mensuptular ki, onun teşkilatı geniş mânâda kabile temeline dayanıyor ve kendileri, kültürel ve medeni gelişmelerle ilgili hiçbir tekâmülü bilmiyorlardı. Halbuki müslüman Araplar, müteakip birinci ve ikinci asırlarda öyle bir devleti temsil ediyorlardı ki, bu devlet, Atlantik'den Afganistan'a kadar 


çok geniş bir sahada en yüksek kültür ve medeniyetin sahibi bulunuryordu. 


Hemen hemen inanılmayacak deredecede olan ve bu yüzden de cazibesi artan bazı hadiseler vardır. İşte eski Orta Doğu kültürünün İslâm kültürüne intikâli de bunlardan biridir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefat ettiği ve muazzam fetihlerin henüz başlamadığı m. 632 yılında müslümanlar bazı sahalarda hayli ileri idiler; fakat maddi servetleri azdı, edebi zenginlikleri, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in onlara tebliğ ettiği ve müslümanların Allah kelâmı olarak sonsuz hürmet gösterdikleri Kur'ân-ı Kerim ile şiir ve hitabet geleneğinden kaynaklanıyordu. Müslümanlar, seksen sene sonra İspanya'yı fethettikleri zaman da kültür seviyeleri fevkalâde yükselmişti. Ama İslâm ordusunda bulunan birçok 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Berberi asılı askerin kültürü düşüktü. Buna rağmen müslümanlar Irak, Suriye ve Mısır'a doğru açılırken, Orta Doğu'nun birçok ilim merkezlerini kendi idareleri altına aldılar. Önceki kültüre mensup olan birçok insan İslâm dinine girdi. Bu suretle asırlarca devam edecek olan bir «entellektüel mayalanma» başlamış oldu. Vaktiyle dünyanın bu bölgesinde; insanoğlu, Firavunler devrindeki Mısır'a, Akad ve Sümerler'e kadar geri giderek, 1000 senelik bir şehir medeniyetinin tecrübelerini elde etmişti. O devirlerden intikal eden değerlerin hepsi, şimdi Arapça ifade edilmeye başlandı. 


Romalılar'ın, Yunan topraklarını kendi imparatorluklarına kattıkları zaman elde ettikleri netice, bir Latin şairinin dediği gibi: «Zaptedilen Yunanistan, zalim fatihini esir etti» şeklinde idi. Bu sefer de, Latinceye bazı tercümeler yapıldığı halde, Yunanca bir ilim dili olarak kalmaya devam etti. Ama müslümanların yaptıkları fetihler, müslümanları böyle bir esarete düşürmedi. Üstelik müslümanlar, kendi dil ve adetlerini, İslâm devletinin idaresinde yaşayan ve kültür seviyesi farklı olan diğer milletlere de kabul ettirdiler. Neticsnin böyle olmasına, müslümanların kendi kendilerine olan güven duyguları ve gururları da yardım etti. İlk müslüman olan Araplar; kendilerinin, başkalarından daha üstün insen olduklarına inanıyorlardı. Bu üstünlük duygusu, emin bir hava içinde, sessiz-sedasız ve devamlı bir surette tezahür ediyor; fakat üzerinde ne hiddet ve ne de şiddetle ısrar edilmiyordu. Bu ısrar edilmeyiş ise, herhangi bir tereddüt ve şüpheden neşet etmiyordu. Diğer milletlere alt ilim ve hikmet, alınıyor ve bunlar İslâm'ın potasında eritilerek, İslâm kültürüne dahil ediliyordu. Yabancı ilim ve marifetlerin kabulü hususundaki ilerleme yalnız satıhta kalmıyor, derinliklere de iniyordu. 
Önceki kültürel muhitte yetişen insanlar, o zaman öğrendiklerini, müslüman olduktan sonra da, elde ettikleri Kur'ân bilgisi ile kaynaştırmaya çalışıyorlardı. Onların bu yardımları, İslâm düşüncesinin müşterek nehrine karıştı ve bu suretle İslâm kültürü kendine has bir şekil almaya başladı. i 


Müslüman Araplar'ın esas fikir ve faaliyetlerinden yeni bir İslâm kültürünün tohumları filizleniyordu. Bunun için yabancı ilimlerin sindirilmesi imkân dahilinde bulunuyordu. Müslümanlar, normal büyüklükte bir devlete sahip oldukları VII. asrın ikinci yarısında, Kur'an ahkâmını zamanın mes'elelerine tatbik etmeyi görüşüyorlar ve Hz. 
Muhammed (s.a.v.)'in böyle durumlarda neler yaptığını müzakere ediyoriardı. İslâm'ın muazzam hukuk ilmi ve hukuk külliyatı, işte umumiyetle camilerde cereyan eden bu çeşit müzakereler sayesinde gelişti Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, ilim dilinde hadis diye bilinen fiil ve sözleri etrafındaki olaylar usulünce tahkik ve dikkatle muhafaza edilerek, 80nraki nesillere elden ele intikal ettirildiler. Gerçekten İslâm'da hadis öğrenimi, yüksek tahsilin en esaslı temellerinden biri haline geldi. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sireti ile muhaddislerin hal tercümeleri de bu çalışmalara ilâve edildi. Bunlardan çok ayrı olmayan çalışmalar ise, İslâm tarihi ve İslâm ülkeleri coğrafyası idi. 


Hadis tahsiline denk olanı Kur'an öğrenimiydi. Kur'ân'ın müslümanlara göre olan değeri, İncil'in hristiyanlara göre olan değerinden kat kat fazladır. Bazı müslümanlar Kur'ân'ı baştan sona ezbere bilirler. 
Bütün müslümanlar ise, her gün namazda âyet âyet Kur'ân okuduklarından, mutlaka ondan belli parçalar ezberlemiş vaziyettedirler. Müslümanlar, ilk günlerden beri, Kur'ân'ın başka dillere tam mânâsiyle tercüme edilemiyeceği hususunda ısrar etmektedirler. 


Bu yüzden Arap olmayan birçok kimse müslümanlığı kabul edince, Kur'ân'ı ezberlemek veya onu Arapça okumak mecburiyetinde kalıyordu. 
Bu sayede Arap sarf ve nahvi ile lügati üzerinde daha dikkatli bir çalışma başladı. Kelimelerin hakiki mânâlarını tespit etmek için İslâm- dan önceki Cahiliyye Devri şiirleri toplandı. Cahiliyye Şiirini anlamak içinse, efsanevi tarih bilgisinin gerekli olduğu görüldü. Edebi yazılar çoğalır ve bilhassa muhtelif mevzularda yazılan eserler artarken tahsilli kimselerin sayısı da bir hayli kabardı. Onlar sayesinde şiirler Arapça yazılmaya ve konular genişleyip büyümeye devam etti. İnce kelime oyunlarından meydana gelen ve saflığını kaybetmiş bulunan makâma kelimesi, Araplar'ın lisan sevgisinden doğdu. Bütün bunlar Araplar'ın beşeri ilimlerini ortaya koyuyordu. IX. asır gibi erken tarihlerde, bunları öğreten bazı yüksek tahsil müesseseleri vardı. IX. asır sonunda birçok büyük şehirde, üniversite tarzında müesseseler kuruldu. Bunlardan biri Kahire'de bulunan Cami'ul'-Ezher'dir. Bu üniversitedeki öğrenim, bin seneden beri devam etmektedir. 


Müslümanlar, adı geçen ilimlere ilâveten, «yabancı ilimler» dedikleri Yunan felsefesi ile tıbbı, astronomi ve benzerlerini de geliştirdiler. 
Irak müslümanlar tarafından fethedildiği zaman, bu ilimler oradaki mekteblerde, Hristiyanlarca öğrenilip öğretiliyordu. Diğer taraftan, Yunanca yazılmış birçok kaynak eser de, öğrenim dili olan Süryaniceye tercüme edilmiş bulunuyordu. Bunların Arapçaya tercümesi, 800 senesinden önce başlamış olmakla beraber, büyük bir ihtimalle belki de ilk defa Halife el-Me'mun (813-633) tarafından tertip ve tanzim edilmişlerdir. Yunancanın bir müddet tahsili, daha ziyade hıristiyan mekteplerinde devam etti. Fakat X. asırda müslümanlar, orijinal eserler vermeye başladılar. Müslümanların bu orijinal eserleri, yavaş yavaş İslâm düşüncesinin ana mecrasmı oluşturmaya başladı. «Yabancı ilimler» hakkında bu kadar verdiğimiz bilgi şimdilik kâfidir. 
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İslâm kültürü, takiben X. asır ortalarına doğru olgunluk çağına erdi. XVII. yüzyula kadar yüksek bir seviyede kalmaya devam etti. İslâm kültürü, İslâm devletinin herhangi bir bölgesine hasredilmedi. İslâm nerede kuvvetli ise, o da orada iyice yayıldı. İslâm âlimleri, en meşhur ulema ile şahsen görüşmek içir uzun seyahatlere çıktılar. Endülüs Emevi Devleti, Bağdat Abbasi halifesini tanımamakla beraber, kültür bakımından müslüman doğu ile olan ilişkisini hiçbir zaman kesmedi. 
Doğudaki önemli kitaplar ortaya çıkıp birkaç sene içinde İspanya'da görünürken, Endülüs'ün muharrir ve uleması da İslâm ilim ve edebiyatına fevkalade yardımda bulunuyordu. VIII. asrın başında Araplarla Berberiler'den müteşekkil müslümanlar, İspanya'yı fethettiği zaman, İspanya'nın can attığı ve kendini içinde bulduğu kültür işte böyle bir kültürdü. 


İspanya ve Sicilya'nın fethi, İslâm'ın, Lâtin Hristiyan dünyasının kulağı dibinde bir müddet için hüküm sürmesi demekti. Lâkin bu hal, aslında sert bir mukabeleyi gerektiren acil bir mesele olmadığı halde, müslümanların en yakın komşu de”letleri tarafından öyle kabul edildi. 
XI. yüzyılın sonunda sevkedilen Haçlı Seferleri, bu bakımından İslâm'a verilen en şiddetli bir cevaptı. Bu Haçlı faaliyetinin merkezi, müslüman devletlerle doğrudan doğruya temas imkânından çok uzak olan kuzey Fransa idi. O halde, Haçlı hareketini İslâm'a karşı bir meydan okuma diye kabul edersek, o zaman İslâm, kendisine o kadar uzakta olan bir yerde nasıl olmuş da bir tehlike olarak hissedilmiştir, sorusunu sormamız lâzım gelecektir. 


İleride anlatılacak olan ticari münasebetlerden ayrı olarak, Fransa ile İspanya arasında belli seviyede bir ilişki vardı. Roland Şarkıları (Chanson de Roland — Song of Roland)(1) anlatılan olayların son yorumu XI. asırda yapılmış olsa bile. Şarl Martel'in 732'deki başarısı ile Şarlman'ın seferleri hakkında birçok hatıra Fransizlar'ın hafızasında yaşıyordu. Bağdat'ta oturan halife Harun er-Reşid ve onun muhalifi olan Endülüs Emevi emiri, Şarlman ile diplomatik münasebetlerde bu- 


(1) Roland Destâm., eski bir Fransız epik şiiridir. 718 yılında Prene dafğlarında Şarlman ile Bask'lıların karşılaşmasını dile getirmektedir. Bu hâdise, XI asırda bir destan mahiyetini almıştır. Olay kahramanı olan Roland; cesareti. krala ve ülkesine sadakati: arkadaşı Oliver ise hikmeti; Ganelon da hileyi temsil etmektedir. Destana göre, müslüman hükümdar, Ganelon'un tavsiyesi üzerine Roland'a hücum etmektedir. Roland iş Işten geçinceye kadar, kendisini ve ordusunu kurtarmak için yardım dilemeyi reddeder, Sonra borusunu öttürür ve Şarlman imdada gelip Ganelon ile Mağrıbileri cezalandırır. Geniş bilgi iç'n bk; S5. Thomson ve J. Gassner. Our Heritage ol World Literature, New York, 1960, 545-540 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lunuyorlardı. Bu kanalla Avrupa'ya İslâm dünyasının kudret ve kuvveti hakkında bazı bilgilerin ulaşması pek tabii idi. Saint Germain des Pres'den olan iki rahip, Saragossalı hristiyan aziz St. Vincent'in eserlerini toplayıp Paris'e taşımak üzere 858'de İspanya'ya gönderildiler, Eserlerin kaybolduğunu öğrenince, kendilerine, Kurtuba'ya geçmeleri tavsiye edildi. Kur'uba'da, idam edilen üç kişinin metrukâtını elde ettiler. Bu üç kişi, camide bağıra bağıra İslâm'a hakaret etmişler ve bunun için de 852'de asılmışlardı. Kahipler Kurtuba'da iken, İslâm ve müslüman idaresindeki hristiyanlar hakkında, ihtimal ki bazı bilgiler edinmişlerdi. IX. asrın büyük bir bölümünde, İtalya'nın merkezi dahi doğrudan doğruya İslâm'ın tesirinde kalmış bulunuyordu. Yukarıda 
işaret edildiği gibi, bizzat Roma tehdid ediliyor, ve Papa, takriben 880 
yılında, hücumlardan emin olabilmek için yıllık vergi ödemek mecburiyetinde kalıyordu. Roma'nın içine düştüğü sıkıntılar hakkında bazı haberler, hiç şüphesiz diğer yerlerdeki hristiyan liderlere de intikal ediyordu. Bu sebeplerden hiç biri, kuzey Fransa'da, Finlandiya'da ve Almanya'daki insanların, müslümanlara karşı neden bu kadar düşmanlık beslediklerini izah edemez. Ama bütün bunlar, İslâm'ın büyük bir düşman olarak gözler önünde tecessüm etmesine sebep olmuştur. 


Kompostela'ya yapılan hristiyan hac seferleri çoğaldıkça, Fransa ile olan ilişkiler de bölge bölge genişledi. Kompostela'da, IX. asrın ilk yarısında, Romalılara ait bir lahid bulundu. Yaygın olan bir rivayete göre bu kabir, St. James'in oraya Filistin'den getirilen kemiklerini ihtiva ediyordu. Buraya hacılar, önce sadece Galya'dan gelmeye başladılar. Ancak zamanla burası büyük bir şöhret kazandı ve Prenelerin kuzeyinden birçok hacının ziyaretgâhı oldu. Rivayete göre ilk hacı adayı, 951 yılında, büyük bir kalabalıkla hacca giden bir Fransız piskoposudur. Bu hac kafilesi, Fransa'nın Cluny kasabası rahipleri tarafından himaye ve teşvik gördü. Böylece hacılara yiyecek ve yatacak temin eden rahip misafirhaneleri ile dolu, muntazam bir hac güzergâhı tesis edilmişti. Ortaçağ İspanyol metinlerinde bu hac yolu, camino frances, yani Fransız yolu clarak belirtildiği halde, hakikatte onun, Fransızlar kadar İtalyan ve Alman hacılar tarafından da kullanılmış olması muhakkaktır. 
Mansur (öl. 1002), 997 yılında Kompostela şehrindeki Santiago kilisesini talırip ettiği zaman bu meşhur Hristiyan mezarına dokunmadı. 
Mezarın tahrip edilmemesi, onun o tarihteki öneminin delilidir. Keza yukarıdan beri anlatıldığına göre, İspanya'daki hristiyanların durumunu ve müslümanlarla yaptıkları mücadeleleri anlatan haberler, hac yolu boyunca kuzeye doğru istikamet almış olmalıdır. Bu durum, daha sonra görüleceği üzere, neticede Fransızların ve diğerlerinin, İspanya'yı geri alma hareketine iştiraklerine yol açtı. Şimdi belirtilmesi lâzım 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gelen husus, Endülüs ve Sicilya'daki müslümanlığın, daha kuzeydeki bölgelerde de tesirini göstermiş olmasıdır. 


B. TİCARET VE TEKNOLOJİ 


İslâm Ülkelerinde Ticaretin Önemi: 


Müslümanların, VIII. asırdan itibaren Endülüs ve Sicilya'ya yerleşmesi, Avrupalıların da Haçlı Seferleri sırasında doğu Akdeniz sahillerinde görünmeleri, taraflar arasında bir kültür alış-verişine; özellikle de batı Avrupa'nın İslâm kültürünün birçok yönlerini taklit etmesine imkân vermiş oldu. Bununla beraber, İslâm kültürünün yayılması, şüphesiz müslümanların iş ve ticaret hayatında gösterdikleri kudret sayesinde olmuştur. Tamamen müslümanların idaresinde olan yerlerde mutecanis tek bir kültür bulunmamasına rağmen müslümanların imâl ettiği mallar, İslâm hududlarından çok daha uzaklara götürülüyordu. 


Ticaret, insanlığın tekâmülünde, baştan beri önemli bir rol oynamıştır. Bu itibarla onun, İslâm medeniyetinde dalma özel bir yeri vardır. İslâmiyet, bir köy ve çöl dini değildir. İslâm'ın üzerinde hassasiyetle durduğu akide, Tevhid inancıdır. XIX. asırda, Ernest Rânan ve benzeri hristiyan düşünürler, İslâm itikadının uçsuz bucaksız çöl yalnızlığında yaşayan insanların kendi değersizlikleri hakında duydukları bir telâkkiden doğmuş olduğu gibi cahilâne bir iddiada bulunmuşlardır. 
Halbuki bu görüş, temelden çürüktür. Zira, ilk müslümanlar gerçekten çölde yaşayan bedeviler değil, Mekke gibi ticaret merkezlerinde ve Medine gibi de ziraat ovaları mevcut şehirlerde yaşayan insanlardı. Bu halkaya daha sonraları Bedevilerin de katıldığı doğrudur. Ayrıca şehir hayatı ile bir ahenk içinde olan İslâm ahlâkının, çöl hayatının yüce faziletleri ile bir birlik arzettiği de söylenebilir. Kaldı ki nasıl Venedik ve diğer İtalyan tacirleri için deniz bir vasıta idiyse, çöl de Mekkeli tacirlerin, ticari faaliyetlerini bir taraftan, diğer tarafa nakletmeleri için bir vasıta idi. 

İslâm'ın beşiği olan Mekke şehri, Mekkeli büyük tüccarların ticaret ve faaliyet merkeziydi. Güney Filistin'den güney-batı Arabistan'a ve Afrika içlerine kadar olan yerlerde yapılan ticaret ve küçük sanayi hep onların elindeydi. Sonraki devirlerde tezahür eden İslâm'a girişler daha çok, askeri zaferlerden sonra ortaya çıkan sosyal tesirlerle oluyordu. Ancak yine de, doğu ve batı Afrika ile güney-doğu Asya gibi dünyanın birçok bölgeleri vardır ki buralarda müslümanlık, daha ziyade iş adamlarının faaliyetleri sayesinde yayılmıştır. Bu müslüman iş 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adamları, putperest muhitlerde dahi günde beş vakit namaz kılmaktan çekinmiyorlardı. Onların bu samimiyeti ve İslâm'ın ulviyetini gösteren vakur tavırları, iş icabı temasta bulundukları putperestleri tesir altında bıraktı. Onlar İslâm'a girince bu sefer iş adamları onlarla evlenmeye başladılar. Evlenmeler, gittikçe çoğaldı. 


Neticede putperest bölgelerde küçük küçük Müslüman topluluklar meydana geldi. Bunlar yavaş yavaş büyüdüler. O kadar ki, müslüman. 
lar bu gelişme sonunda Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na ve Filipinler'den Viyana önlerine kadar bütün bölgelere hâkim oldular. Onun için islâm dünyasının şartları, daha ziyade ticari faaliyetleri teşvik etmiş bulunuyordu. Seyahat, müslümanlar için herkesten daha kolaydı. Rivayete göre, her yer serbestti ve tek taraflı bir ticaret merkeziydi. Bütün bunlardan, ticaretin İslâm dünyasının muhtelif bölgelerinde, maddi kültüre paralei olarak geliştiği anlaşılmaktadır. 


İspanya ve Sicilya müslümanların eline geçer geçmez, buralarla diğer İslâm ülkeleri arasında hemen ticari münasebetler kurulmaya başladı. İspanya ve Sicilya, yavaş yavaş İslâm medeniyetinin zahiri taraflarını taklit etmeye koyuldular. Tabiatiyle bunun sonunda da İslâm kültürünü benimsemiş oldular. Meselâ İspanya'ya gelen müslüman Araplar, Şam'da alıştıkları konforlu hayatı tekrar yaşamaya çalıştıkları zaman, kendilerine hayran olan yerliler de, mümkün mertebe bunların hayatına ortak olmaya çalıştılar. Aynı hâl daha sonra, XIX. 
asır Avrupa kolonileri arasmda da görüldü. Yalnız İslâm, İspanya ve Sicilya'da sadece askeri ve siyasi bir kuvvet olarak değil, aynı zamanda kültürel bakımdan da hüküm sürüyordu. 


İslâm Âlemi ile Batı Avrupa Arasındaki Ticaretl: 


İnsan, İslâm dünyası ile Avrupa arasındaki ticaretin hakiki mahiyetini düşündükçe ortaya bir takım belirsizlikler çıkmaktadır. Bununla beraber şimdi önemli hususları kısa da olsa izah etmek, maksadımızı belirtmeye kafi gelecektir. 


Henri Pirenne'nin iddiasına göre, kuzey Afrika ile İspanya'nın Müslümanlar tarafından fethi, ticaretin eski tarzını değiştirmiş ve Avrupa'nın Akdeniz'den ziyade kuzeye doğru meyletmelerine sebep olmuştur.(1) İspanya'nın, VIJI. asrın sonunda Doğu Akdeniz'le bile irtibâtı 


(1) Henr! Pirenne, Mahomet et Charlemagne, önsöz, Paris. 1937 
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olduğu halde, birçok Batı Avrupa ülkeleri ile olan ticari münasebetleri çok düşük bir seviyede bulunuyordu. Müslümanlarla Avrupalılar arasındaki ticaret ise yavaş yavaş gelişiyordu. Bu ticareti geliştirmede, müslüman Araplar çok faal bir rol oynadılar. Yaklaşık 800 yılında, Ege ve Adriyatik denizlerine Bizanslılar sahip olurken, Akdeniz'in büyük bir kısmına da İslâm donanması hakim bulunuyordu. Hatta Arap denizcilerin XI. yüzyıla kadar bile Korsika ve Sardinya'da üsleri mevcuttu. Marsilya ile Nice arasındaki sahil üzerinde yer alan Freaxinetum (Garde-Freinet)'de ise, hem deniz hem de kara baskınlarını düzenlemek için 891'den 973e' kadar devam eden bir merkezleri vardı. Nihayet müslümanlar, IX. asırdan itibaren, ara sıra ittifak içinde oldukları Amalfi'de; X. asırdan sonra da Pisa'da duyulmaya başladılar. Hatta bundan da önce, VIlI. asırda bile böyle bir münasebetin mevcudiyetine dair zayıf rivayetler bulunmaktadır. 


İslâm âlemi ile Avrupa arasındaki ticaret, X. yüzyılda belli bir seviyeye gelmiş ve hacmi iyice büyümüştü. Bu arada en dikkate değer husus, Akdeniz'e bizzat nakledilen malların müslümanlar eliyle değil de İtalyanlar tarafından yapılmış olmasıydı. Amalfi ve Venedik şehirleri, ilk defa olmak üzere, onlar sayesinde hem Tunus'a, hem de Misir ve Suriye ye, Akdeniz vasıtası ile yol bulmuş oluyorlardı. Bunları, çok geçmeden Pisa ve Cenova şehirleri takip etti; ve Amalfi'yi geride bıraktılar. Çünkü bunlar, kuzeyden yapılan mal sevkiyati için daha münasip olan limanlardı. İtalyanlar'dan başka Faslı yahudiler de, Mağrib veya Batı İslâm dünyası demek olan İspanya ve Kuzey Afrika'dan doğuya yapılan eşya sevkiyatında rol oynamış görünmektedirler. 


Müslümanların elinde olan ticaretin gerileme sebepleri henüz belli değildir. Clalude Cahen'nin iddiasına göre, bunun sebebi, müslümanların ne gayri müslim topraklarında seyahat etmek istemeyişleridir, ne de oralardaki idarecilerin müslümanları o topraklardan ihraç etmek isteyişleridir. Her şeyden önce bunun sebebi, müslümanların İtalya ve Bizans İmparatorluğu dışında Avrupa ile ticaret yapmayı arzu etmemeleridir. Pek muhtemeldir ki, müslümanlar, oralardaki ticaret hacminin kendileri için çox az olduğunu düşünmüş; veya malların nakli gayri müslimlerin eline terk edildiği takdirde daha iyi neticeler doğacağını görmüşlerdir. Zaten karar vermek tamamen müslüman tacirlerin elinde değildi. Fâtimiler idaresindeki Mısır ve muhtemelen diğer İslâm ülkeleri de, ecnebi tüccarların kendi pazarlarına gelerek ticaret yapıp vergi ödemelerini sağlamışlardır. O sırada Mısır ve İtalya arasında taşınan malları İtalyanlar naklediyorlardı. Ancak İtalyanlar'ın, Mısır'ı geçip Kızıl Deniz'e veya Sudan'a kadar varmalarına müsâde edilmiyordu. İtalyanlar aynı prensibi. Orta Avrupa ile yaptıkları alış-verişler için de kabul etmişlerdi. Bizans tatbikâtının esası da böyleydi. Bu çeşit bir maliye politikası, tacirlerden çok hükümetlerin menfaatine oluyordu. Binaenaleyh bu politika, İslâm'ın ticareti teşvik etmesine rağmen müslüman tüccarların pek az bir siyasi kudrete sahip olduklarını göstermektedir. 


Yaklaşık 1000 senesinde, muhtelif ticaret yollarındaki ticari kapasite değişmeye başladı. Değişmenin bir kısmı, Fâtimi iktidarının büyümesiyle ilgilidir. Fâtimiler, Şii bir hanedandı. Bağdat halifelerinin iddialarını reddediyorlardı. 909'da Tunus'da hükümet kurdular. 969'- da Mısır'ı zabtederek hükümet merkezlerini Luraya nakletliler. Daha sonra Kahire'yi inşa edip kendilerine başkent yaptılar. 


Yâtimiler yayılma siyaseti güttüklerinden, hem gemiler inşa etmek maksadiyle keresteye veya hazır gemilere, hem de İtalya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden elde edilen demire büyük ihtiyaç duyuyorlardı. Fâtimilerle daha önce Tunus'da ticaret yapan tüccarlar, doğrudan doğruya Mısır'a gitmeye teşvik edildiler. Bir ticuret merkezi olan Süveyş'in doğusu, Fâtimiler lehine değiştirildi. Basra Köıfezi'ndeki denizcilik, hayli zorlaşt.rıldı. Sebebi de, Karmatiler denen bir grup ihtilâlcinin Bahreyn'de iktidarı ele geçirmeleriydi. Bu yüzden Hindistan ile Güney-Doğu Asya ve Çin'den gelen ticaret malları, Basra Körfezi yerine ya Yemen'e veya Mısır'a gider oldu. Öte yandan, Batı Avrupa ile merkezi Asya arasındaki münasebetler de bozuldu. irak ve iran'dan gelen kervanların, İstanbul veya kuzey Suriye yerine İskenderiye'ye yahut Trablus'a gitmeleri sağlandı. Trablus'un büyük bir kısmı Suriye'ye ait olduğu halde Fâtimiler'in elinde bulunuyordu. 


Müslümanların ithal ettikleri mühim hammeddelerin başında gemiler için lâzım olan kereste ve demir vardı, Çünkü bunlar, İslâm ülkelerinde az miktarda bulunuyorlardı. Avrupa XII. asırda veya daha önce, müslümanlardan önemli bir miktarda şap ithal etmişti. Zira Avrupa dokuma sanayii şap kullanmayı gerektiren bir usulle çalışıyordu. Mısır kendi sanayii için şap kullanmak gereğini duymadığından bu ticaret malını Avrupa'ya satıyordu. 


Gemicilik Sanayii: 


Ticari faaliyetler, bir bakıma, maddi kültürlerin paylaşılmasına sebep olan vesilelerdir. Bu paylaşma, birçok sahada görülebilir. Ticari faaliyetlerle doğrudan doğruya ilgisi bulunduğu için yukarıda zikredilen gemicilik ile deniz seferlerinin bağlı bulunduğu fenler de bu sahaya dahildir. 
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Gemilerin techiz ve tertibine gelince, müslümanlar bu hususta Hind Okyanusu'nda edindikleri bilgi ve tecrübelerin meyvelerini Akdenize getirdiler.(1) Doğu Afrika'daki Kilwa'dan Malaka Boğazı, hattâ daha gerisine kadar uzanan geniş bir yarım daire içinde cereyan eden yoğun ticari faaliyetlere hâkim oldular. Adı Avrupa'dan alınmış olan üç köşeli Latin yelkeni, müslümanlar tarafından Hind Okyanusu'nda icad edildi. Akdenize çıkan yelkenli gemiler de yine onlar tarafından getirildi. Bu gemilerin avantajı, rüzgara karşı mukavim olmalarıydı. Zira, Akdenizin dört köşeli kalyon tarzındaki gemileri, sadece rüzgarın itmesiyle yüzebiliyorlardı. Latin yelkeninin esası, Av rupa gemi inşaatçılarınca da kabul edilerek gittikçe geliştirildi. Nihayet bu gelişme, daha büyük ve Atlantik'e geçebilen gemilerin yapımına sebep oldu. Bu sayede de büyük coğrafi keşifler yapıldı. 


Gemi yapımındaki en mühim ilerlemeler, İspanyol ve Portekizli gemi inşaatçıları tarafından 1440 ile 1490 yılları arasında meydana getirildi. Gemilerin önce direkleri, sonra da yelkenleri çoğaltıldı. En önde dört köşe direk, ortada Latin yelkeni, sonunda da mizana yelkeni olmak üzere karma bir düzenleme yapıldı. Bu suretle, daha büyük gemileri sevk edebilmek için kâfi miktarda bir yelken sahası temin edilmiş oluyordu. 


Pusulanın bulunmasında gösterilen asıl gayreti, müslümanlarla Avrupalıların paylaştıkları görülmektedir. Ancak bunun tafsilatı henüz bilinmemektedir. Ama, mıknatıslı bir demir parçasının keşfinden itibaren onun denizciliğe elverişli bir alet olarak imaline kadar olan inkişafında birçok merhaleler bulunduğu açıktır. Belki de ilk adım, mıknatıslı bir demir parçasını veya iğneyi, suda yüzen bir ağaç parçasına iliştirmekle atılmıştı. Pusulanın, bir zamanlar, M.Ö. 3000 yılında Çinliler tarafından icad edildiği söyleniyordu. Fakat bu, bir efsanenin yanlış anlaşılmasından ileri gelmişti. Zira, Çinli gemiciler tarafından 
pusulanın ilk defa kullanıldığını gösteren vesika, M.S. takriben 1100 
tarihini taşımaktadır. Bundan başka onlar, rivayete göre, pusulanın sadece yabancılar tarafından kullanıldığını görmüşlerdir. Bu yabancılar ise, büyük bir ihtimalle, müslüman Araplar'dır. Çünkü IX. asırda Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'nde Çinliler, müslümanlarla ticari münasebetlerde bulunuyorlardı. Avrupalılar Çinli denizcilerle kazşılaşınca, onların kullandıkları pusulanm kendilerininkinden daha kötü olduğunu gördüler. Fakat, Vasco de Gamea'nın seyahatlerini yazan tarihçiye göre, kendilerinin Hind Okyanusu'nda karşılaştıkları müslüman Arap- 


(1) Geniş bilgi için bkz; Arnold Toynbee, A Study of History, X, 364-368 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lar, denizcilikteki maharetleri bakımından Portekizlilerden hiç de aşağı değildi. 


Bir başka rivayette de, pusulanın 1302 yılında, Amalfi'li Flavlo Gioia tarafından icad edildiği ileri sürülmektedir. Bu rivayeti doğru kabul etmek mümkün değildir. Çünkü Avrupa kaynaklarında pusulaya 1187 ve 1206 tarihlerinde atıflar yapılmaktadır. Pusulanın, Arapça kaynaklarda ilk defa 1220'de zikredilmesi ise, belki de onun doğu sularında kullanılması yüzündendir. Diğer taraftan, Trablus'dan İskenderiye'ye yapılan bir deniz yolculuğunda pusulanın kullanılışı, 
1242 tarihine rastlamaktadır. Buna göre Giola'nın, işaretli kartı pusulaya yapıştırmış ve bazı rötuşları yapmış olması ihtimal dahilindedir. Bu gerçeklerden, müphem olmasına rağmen anlaşılan odur ki, bu meselede müslümanlarla Avrupalılar teknik bilgilerini paylaşmış bulurnmaktadırlar. Asıl terakkinin müslümanların eseri olduğu muhakkaktır. Ancak sonraki bazı rötuşlar Avrupalılarca yapılmıştır. 


Müslümanlar, Avrupa gemicilik tekniğinin inkişafına diğer bakımlardan da yardımcı oldular. Gemicilerin mühim bir aleti olan deniz haritaları Cenevizliler ve diğer İslâm haritacıları tarafından geliştirildi. Avrupa dillerine yerleşmiş olan Arapça kelimeler, bunun en büyük delilidir. Bunların İngilizce'de en çok tanınmış olanları şunlardır: Amiral (admiral), kablo (cable), küçük kayık (shallop) veya tek direkli yelken gemisi (sloop), üç direkli yelken gemisi barko (bargüe) ve muson rüzgarı (mansoon). Fakat diğer dillerde daha böyle birçok kelimeler mevcuttur. 

Bu arada şunu hemen belirtmek lâzımdır ki, Avrupalılar'ın edindiği en geniş ve en doğru coğrafi bilgiler müslümanlar sayesinde olmuştur. Malmesbury'lu Willlam'ın XII. asır başında yazdığına göre, o zamanki insanlar, Avrupa hariç, hâlâ bütün dünyanın müslümanlara ait olduğunu zannediyorlardı. Yine aynı asrın ortalarına doğru, Siciiyalı iki kral olan 11. Roger (1127-54) ile oğlu 1. Willlam (1154-66)'ın teşebbüsleri sayesinde, Avrupalılar, Çin ve Afrika'nın kuzey tarafları hakkında oldukça sağlam bilgiler edinmiş oldular. Kurtubalı ve kuzey Afrika menşeli bir müslüman olan el-İdrisi (1100-1166), bu iki kralın himayesinde, müslümanlarca o zaman bilinmekte olan dünyanın mükemmel bir tasvirini yapan bir eser meydana getirdi. el-İdrisi, önceki müslüman coğratyacıların eserlerinden faydalandığı gibi, kralın emriyle, Sicilya'yı ziyaret edenlerden de bilgiler aldı. Asya'dan İngiltere'- nin batı sahillerine kadar olan yerlerde sık sık seyahat etti. Edindiği bilgileri, (yedi iklimin her biri için on harita olmak üzere) yetmiş harltalık bir seri halinde kaleme aldı. Bunlar arasında, bazan Kitabu'r-Rucar diye de bilinen yazılı açıklamalar bulunuyordu. 
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Zirai Mamuller ve Madenler: 


Müslümanlar, topraklarının bu işe yeterince elvermemesinden do. 
layı ziraatın ilerlemesi için pek fazla uğraşmamışlardır. Arazi kullanımını düzenleyen İslâmi kaideler, İslâm miras hukuku ile iç içe bulunuyordu. Miras hukukuna, hukukçularca kontrol edilen vakıfların faaliyetleri ile mülkün paylaşılması esasları da dahildi. Toprağa müteallik kaideler, toprak sahiplerini topraği geliştirmeye, çiftçileri daha üstün zirai usuller benimsemeye teşvik ediyordu. Bu sebeple ziraatın mümkün olduğu bir çok İslâm ülkesinde son derece mükemmel bir ziraat yapılıyordu. Bu yüzdendir ki müslümanlar, İspanya gibi bir memlekette, ziraatin seviyesini yükseltmeyi başardılar. 


İspanya'ya, kuzey kısımları hariç, pek az yağmur düşer. Dolayısıyla orada sulama yapılmadan, ziraatin birçok şeklini uygulamak mümkün değildir. Sulama işleri hem Romalılar, hem de Vizigotlar İspanya'sında yapılmaktaydı. Yine de bu tekniği, müslümanların, esasen Orta-Doğu'da öğrendikten sonra geliştirip etrafa yaydıkları muhakkaktır. Bunun delili, sulama tekniği ile ilgili Arapça'dan İspanyolca'ya geçmiş birçok kelimedir. Lisânın bu şehadetinden başka İspanya'da hâlâ kullanılan çarklarla, Orta Doğu ve Fas'da görülen çark tipleri arasında büyük benzerlikler vardır. Bu benzerlik de, onların büyük bir ihtimalle Orta Doğu'da icad edildiğini göstermektedir (1). 


Sulama tekniği gelişirken İspanya'ya, sadece sulak yerlerde yetişen birçok bitki de girdi. Bunlar arasında: Şeker kamışı, pirinç, portakel, limon, patlıcan, enginar, kayısı ve pamuk vardı. Hattâ bütün bunların İngilizceleri bile, Arapça'dan geçmişlerdir. Bugün İspatıya'- da bilinmekte olan bitkilerin üretimi, muhakkak ki, uzun bir zaman devamlı inkişaf etmiştir. Bu bitkiler arasmda, hububattan başka, üzüm, elma, kiraz, armut, nar ve badem vardır. Daha sıcak bölgelerde muz ve hurma yetiştiriliyordu. Keza, çeşni ve renk vermek için kullanılan safran, yalancı safran, kimyon, kişniş otu, kına fidanı, çivit otu ve boya kökü gibi birçok bitki de vardır. Dut ağacı çok olan yerlerde ipek sanayii gelişmişti. Bozkırlarda yetişen yabani halfa otu toplana- 


rak her türlü giyim eşyası yapılıyor; keten yetiştirilip keten bezi ihraç ediliyordu. 


İspanya'nın o zamanki maden zenginliği, ilk zamanlardan daha fazla işletiliyordu. Sonra, İspanyol demir ve bakırı, civa yapımında kullanılan zincifre misalinde olduğu gibi, her tarafta bilinmeye başlandı ve değer kazandı. O zaman altın, gümüş, kalay ve kurşun imâl edil- 


(0) Americo Castro, The Structure of Spanish History, 98 vd. 
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diğine dair bilgiler vardır. Buna göre, kıymetli veya az kiymetli taşlar o vakit aranmakta ve biriktirilmekteydi. 


Lüks Yaşama Sanatı: 


İspanyalı Müslümanlar, ziraatten madenciliğe kadar bütün bu nimetleri, ya yaşamayı zevk haline getirmek veya en azından kendi refah seviyelerini yükseltmek için kullanıyorlardı. Bu yüzden fakirler bile aynı nimetlerden istifade ediyorlardı. Sevilla Kasrı denen el-Hamra Sarayı'nın haşmeti karşısında büyülenen herhangi modern bir turist, bir zamanlar orada yaşayanların nasıl bir lüks içinde yaşadıklarını düşünürse, bir edebiyat talebesi de, aynı «htişamlı hayat»ın, bu sefer, şiir ve hikâyeler vasıtasiyle daha fazla gözler önüne serildiğini müşahede eder. 


Endülüs'de, hem iç pazarlarda satılmak, hem de ihraç edilmek üzere lüks eşyalar imâl eden çeşitli sanayi kolları vardı, dersek buna şaşmamak lâzımdır. Mamulleri arasında ise, ipek, keten ve yünden yapılmış harikulâde mensucat bulunuyordu. Bunların bazı örnekleri bugün hâlâ muhafaza edilmektedir. Endülüs'de ayrıca her çeşit kürk giyilmekteydi. Bunlar elbiseyi düzene sokmak veya müstakil bir kıyafet olarak giymek için kullanılıyorlardı. Seramik sanayii de bir hayli gelişmiş ve bunun bir parçası olan çini süsleme tekniği doğudan gelmişti. Kristal imâl etmenin sırrı, IX. asrın ikinci yarısında Kurtuba - da keşfedilmişti. O zaman, zarif madeni işler yapan birçok kabiliyetli san'atkâr vardı. Bunlar, bronz ve prinç üzerine hayvan şekilleri resmeder, yahut altın ve gümüşün zevkle işlendiği kaplar yaparlardı. O kadar ki, X. asırda Kurtuba, mücevher, gümüş ve altın kuyumculuğun- da Bizans'ın rakibi haline geldi. O devrin göz kamaştırıcı gerdanlık ve bileziklerinden, küpe ve diğer zinet eşyalarından bugüne intikal edenler, o zamanki tekniğin ne kadar yüksek olduğunu ve san'atkarların ne derece üstün kabiliyet ve marifetlere sahip bulunduklarını anlatmaya kâfidir. 


Fildişi oymacılığı için de durum aynıdır. Zira ağaç oyuluyor, sonra sedef ve fildişi ile kakma işleniyordu. Bunlardan başka, sadece cild işlerinde değil bir çok alanda kullanılan süslemeli deri işçiliği de vardı. 


Bu lüks hayatın esasını, «Mağribi» yani Faslı dediğimiz, muhteşem binalar teşkil ediyordu. Binaların yapımında, bazı mahalli malzemenin yanında, eski İberya tekniği de kullanılıyordu. Çünkü, Mağrib mimarisinin alâmet-i farikası olan at nalı şeklindeki kemere bakılırsa, 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bu kemer, büyük bir ihtimalle Vizigot binalarından alınmıştır. Fakat inşaat tekniğindeki birçok terakki ve tekamülün şerefi, daha çok müslümaniara aittir. Meselâ, İspanyolca'da mimar ve duvarcı mânâsında olan alarife ve albanil kelimeleri Arapça kaynaklıdır. Bilindiği üzere, Bizans sanatkârları alınıp İspanya'ya götürülmüşlerdir. Fakat orada Bizans'dan ziyade Suriye tesiri ortaya çıkmıştır. O halde, doğudan gelen müslüman sanatkârların da İspanya'da aynı şekilde çalışmış olmaları çok muhtemeldir(1). 


Hakikaten muhteşem olan böyle bir hayat tarzı ortaya çıkmadan önce, toplumun üst tabakasmda böyle bir hayatın lüzumunu hisseden zevk-i selim sahibi insanlar yetiştirildi. Bunda, Medine, Bağdat gibi İslâm ülkesinin doğu merkezlerinin tesiri büyük oldu. Bu tesirin yayılmasında en büyük rolü de, Ziryab admdaki bir müsikişinâs ve şarkıcı oynadı(2). Ziryab, 822 yılından 857'de ölünceye kadar Kurtuba'da yaşadı. Gençliğinde Bağdat'da, Harun er-Reşid'in huzurunda çalgı çaup şarkı söyledi. Bağdat'tan ayrılıp, Afrika yoluyla Endülüs'e gitti. 
Orada çalgı çalıp, şarkı söylemekle kalmadı; bir ziyâfet sırasında muhtelif yemekler ikram etme usülünü de o ihdas etti. En resmi ziyafetlerde bile takip ettiğimiz bu usülün, zahiri taraflarına bakılırsa, Ziryab'a kadar gerilere gitmesi pek muhtemeldir. 


Öte yandan Ziryab, çeşitli yemeklerin hazırlanışı ile de ilgilendi. 
Doğudan birçok yelnek tarifleri getirdi. Halka, altın ve gümüş kâseler yerine zarif züccaciyeler kullanmanın daha kibar olacağını gösterdi. 
İspanyolların üst tabaka halkı onun yeni fikir ve davranışlarını hararetle benimseyip kabul ettiler. 


Ziryab, birçok müzisyenden sadece biriydi. Araplar, muhtelif tipdeki müzik aletlerini ya icat etmiş veya geliştirmiştir. Bilhassa doğuda revaçta olan aletler ud, keman, santur, flüt veya benzerleriydi. Bunlar, ritme kuvvet kazandırmak için davul ve deflerle beraber kullanılır, şarkılara refakat ederlerdi. Hattâ bunlar, bazı tasayvufi meclislerde vecd ve istiğrak hâlini temin için vazgeçilmez bir unsur sayılırlardı. Müzik nazariyatı üzerine yazılmış Arapça bir hayli eser vardır. Bir kısmı Yunan müelliflerine dayandığı gibi, bazıları da orjjinaldir ve yeni ilerlemeler kaydetmiştir. 

İspanyalı müslümanlar, hem nazari, hem ameli müzikte, kendi hisselerine düşeni hakkıyle elde ettiler. Müzik aletleri imalâtı bakımın- 


(1) (OBina yapımında müslümanların tesiri hakkında geniş bilgi için bkz.: 
Americo Castro, Aynı eser, 97 

(2) (o Ziryab hakkında geniş bilgi için bkz. Levi Provençal, Histotre, ITI, 266-369 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dan, sevilla (İşbiliyye) şehri dikkati çekiyordu. Ud, gitar, kemençe ve naker'in Arapça olan isimleri, bunların Avrupa'ya müslümanlardan geçtiğini göstermektedir. Nazariyata dair bir kısım eser İbranice veya Latince'ye tercüme edildi. Fakat bunların Avrupa'ya tesiri, ses sanatkârlarının bilfiil ses ve sazları ile icra ettikleri tesirden daha az oldu. 


İngiltere'nin Morris danscıları vardır. Morris, Mağribi yani Faslı demek olan «Moorish» kelimesinden gelmektedir. Bu danslar, değnekten yapılmış atlar ve zillerle oynanır. Bu ise, Arap hanendelerinden kalma bir gelenektir. 


«Muhteşem hayatvın bir parçası da kitaplarla ünsiyetli. Kâğıdın kullanılışı, müslümanların kolayca kitap sahibi olmalarını sağladı. Kâğıt, Çin'de icat edilmişti. Kaynakların verdiği bilgilere göre, VIII. asrın ortasında bazı Çin sanatkârları müslümanlar tarafından hapsedilmişlerdi. Bunlar sonra, ancak kâğıt yapmak suretiyle hürriyetlerine kavuştular. Kâğıdın önemi, müslümanlarca, çok geçmeden hemen farkedildi. Zira kâğıt, o zaman onun yerini tutacak olan Mısır papirüslerinden çok daha ucuzdu. İlk kâğıt fabrikasını Bağdat'ta takriben 800 
senesinde, Harun er-Reşid'in veziri Yahyâ b. Hâlid el-Bermeki inşa ettirdi. Kâğıt imalâtı sadece Bağdat'a hasredilmedi; Suriye ve Kuzey-Afrika'dan İspanya'ya kadar, batıya doğru, her tarafa yayıldı. Herkes kâğıt kullanmaya başladı. XII. asırda Fransa'dan Kompostela'ya gelen hristiyan hacılar, kâğıdı büyük bir hayret ve merak içinde aldılar ve memleketlerine götürdüler. Halbuki. 1090 tarihli bir vesikada Sicilyal; II. Roger kâğıdı kullanmıştı. Kâğıdın kullanılışı, nihayet İspanya ve Sicilya'dan sonra Avrupa'ya geçti. Fakat kâğıt fabrikaları, İtalya ve Almanya'da, XIV. asra kadar kurulamadı. 


Müslümanların muhteşem yaşayış tarzları, aslında şehir hayatından başka birşey değildi. Bu da onlarda, kanun ve nizam hâkimiyetinin bulunduğuna, şehirlerin mevcut olduğuna ve ka:abalık insan topluluklarının bir arada huzur ve sükün içinde yaşadıklanna delalet eder. 
Bundan dolayı, İspanyolca'da, belediye işleri ile ticari faaliyetelri kontrola ait Arapça'dan geçmiş kelimelerin bulunuşu hayret edilecek bir durum değildir. İspanyolcada ölçü ve tartı ile ilgili kelimeler de Arapça'dan alınmıştır. (1) 


Endülüs'de faaliyet gösteren belediyeler, müslümanların Orta-Doğu'da uyguladıkları binlerce yıllık şehir hayatı tecrübelerine dayanıyordu. 


(1) Americo Castro, Aynı eser, 93 
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Kültürlerin Karışması: 


Bazı İspanyol tarihçileri, şu nokta üzerinde ısrar etmektedir: Vizigotlar zamanından beri kendi kendine yeter durumda olan ve hristiyan kültürünü muhafaza etmiş bulunan bir hristiyan toplum, kuzeybatı İspanya'da daima var olmuştur; bunlar zaman zaman müslüman alet ve âdetlerini kendilerine maletmişler ve bunu yaparken de Arapçadan birçok kelime almışlardır. Bu tarihçilerin iddiasma göre, sadece bu durum bile, İspanyollar'ın hayatında müslümanların ne kadar çok tesiri olduğunu ve Arapçadan İspanyolcaya nasıl kelime geçtiğini göstermeye kâfidir. 


Doğruya daha yakın ve İslâmi unsurlara daha âdiline yaklaşmış olan ikinci bir görüş de şudur: Kuzey-batı bölgesinde, yabancıların kuşatması sonucu tecrit edilmiş ve kendi kendini idameye mecbur kalmış böyle hiçbir hristiyan tuplumu yoktur; aksine, Endülüs'ün birçok yerinde yavaş yavaş teşekkül etmiş, neticede kuzey-batıya doğru yayılarak mahalli kültürü hakimiyeti altına almış birleşik bir Arap-İspanyol kültürü ortaya çıkmıştır(1). 


İslâm topraklarında yaşayan herkes, günlük hayatlarında Arapçalaşmış kelimelerle dolu bir Latin lehçesi kullanmaları sebebiyle, Arapça'ya aşina idiler. Müslümanların idaresinde yaşayan hristiyanlardan, müslümanların bütün âdetlerini kabul edenler, Mozarab(*) veya «Araplaşanlar» diye meşhur oldular. Piskopos Alvar, 854 yılında yazdığı ve bugüne kadar çok iktibas edilmiş olan ifadesinde, hristiyan gençlerden şikâyet etmektedir. Onların Arap şiirinin çok fazla tesirinde kaldığından, bu yüzden de Latinceyi bırakıp Arapça çalıştıkların- dan yakınmaktadır (2). 


Müslüman fâtihler sayesinde selâmete eren yahudiler de, kendilerini idare eden müslümanların, din hariç bütün âdetlerini kabul ettiler. Hristiyan ve yahudilerin tesir altında kaldıkları bu kültür, ilhamını İslâm'dan almıştı. Fakat İslâmi özellikler, İberya unsurları ile kaynaşmış vaziyetteydi. Bunun delili, Vizigotlar'ın at nalı şeklindeki kemerlerinin benimsenmesidir. 


(4) (Geniş bilgi için bkz. Americo Castro, Aynı eser; Stanley Lane-Pole, The Monrs in Spain; C. Sanchez Albornoz, el-İslâm de İspan'a yel Occidente 

() Arapça «müsta'rib»> kelimesinden alınmıştır. Arap dili, edebiyatı ve geleneklerini benimsemiş kimse demektir. 

(2) o Thomas Arnold, Preachin of Islam, 137; Watt ve Cachlia, Islamic 
Spain, 56 
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Bu Müslüman-İspanyol kültürünün yayılışı, Recongulstanın(*) iki bakımdan yardımını gördü. Bunlardan biri, bazı Hristiyan prenslerin Mozarablar'dan çoğunu, güneyi terk edip gayrı meskun ve ihtilâflı olan gınır bölgelerine yerleşmeye ikna etmiş olmalarıdır. İkincisi; müslüman şehirler hristiyan idaresine geçince, buralarda yaşayan birçok müslümanın, hristiyan hakimiyetinde hayat sürmeye devam etmeleridir. Şehirler, hakikatte, devarılı olarak İslâm kültürü veya müslüman-Arap kültürü içinde kaldılar. Değişen, şehirler değil, oralara gelen fatihlerdi. Bunun en açık örneği, Tuleytıla'dır. Bu şehir, 1085 yılında müslümanlardan geri alınmış ve sonra Avrupa'nın fikri tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 


İslâm Kültürünün Avrupa'ya Yayılışı: 


Arap ve Avrupai unsurların birbirleri ile olan münasebeti bakımından, şiirden özellikle de Provence şiiri ile saz şairleri konusundan çok sözedilmiştir(1). İberyalılar, şiire “kıt'a» fikrini sokarak İslâm-İspanyol kültürüne yardım etmişlerdir: Klâsik Arap şiiri sadece kasideden ibaretti. Bir şiir bazan, aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yüzden fazla mısraı ihtiva ediyordu. Mağribi İspanya, değerli sanat eserleri arasında, muvaşşah ve zecel kıta şeklini soktu. O zaman bunlar, aynen doğuda da benimsendi. Arapça zecel ile Latince villancico arasındaki yakın benzerlik, tarafların kültürlerinin müşterek oluşunun bir başka delilidir. Bu benzerlik, nihayet hakiki bir hüviyete büründü. Mağribi İspanya'da Birleşik bir kültürün oluşu, Provence şiiri ile Arapça saray şliri arasında bir benzerlik ve uygunluk bulunduğunu ortaya koydu. 
Hatta bu benzerli: sebebiyledir ki, belli bazı özelliklerin nereden kaynaklandığını tam mânâsiyle söyleyememekte ve açık bir izahatta bulunamamaktayız. 

İspanya'nın hem saray, hem de Provence şiirinin temelini, halk şiiri teşkil ediyordu. Bu halk şiirinden bugün hemen hemen hiç bir iz kalmamasına rağmen, geçmişte var olduğu kabul edilmektedir. İşte bu halk şiiridir ki, İspanya ile Provence arasındaki bağı temin etmiştir. 
Çünkü halk şairleri, müsl'iman ve hristiyan ülkeler arasında devam- 


(*) Recongulsta, Enedülüs'ü müslümunlasdan geri almak için. 718'de Pelayo tarafından başlatılıp takriben 8 asır devam etmiş olan İspanyol karşı hareketinin adıdır. Bkz. CF. Seybold. Endülüs, maddesi, İslâm Ansiklopedisi. 

(4) (Sir Hamllton Gibb, The Legacy of Islam, 180-209; Yazar bu sayfalarda romantik Avrupa şiirinin seyrindeki temel etkenleri incelemektedir. Ona göre Endülüs müslümanlarının yazdığı şiirlerle, yerli halk şairlerinin eserleri de bunlardandır. 
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lı gidip geliyorlardı. Sicilya'da İslâm kültürünün hristiyanları cezbedişinin en güzel örnekleri, bilhassa II. Roger ve 11. Frederick devirlerinin saray hayatında sergilenmişti. Bu iki kral, Kurtuba'daki, müslümanlarınkine benzer bir hayat sürüyordu. Müslümanlar gibi giyiniyor ve onların hayat tarzlarını birçok bakımlardan taklit ediyorlardı. 

Arap şiiri sarayda büyük rağbet görüyordu. Bu vesile ile doğan popüler halk şiiri sayesinde de belki ilk İtalyan şiiri oluşuyordu. Krallar, memur ve müşavirlerini müslümanlar arasmdan seçiyor, Suriye ve Bağdat'tan gelen ulemaya son derece hürmet ediyorlar ve onları koruyorlardı. Bilhassa 11. Frederick, sarayında ilmi ve felsefi sohbetleri teşvik ediyordu. O sırada Michael Scot da, Frederick 11. için, Latinceye tercümeler yapıyordu. 

Bu zarif ve kibar hayat tarzı, İspanya ve Sicilya'dan yavaş yavaş kuzeye doğru kaydı. Haçlı ordularının İslâm ülkelerinde elde ettiği tecrübeler, İslâm kültürünün Avrupa'ya yayılmasında muhakkak ki bazı faydalar sağladı. Fakat bu husus kâfi derecede tetkik edilmiş değildir. Müslümanlar gibi ihtişamlı bir hayat sürme fikrinin Pisa'ya nasıl intikal ettiğini Pra Salimbence'nin vakayinâmesinde görmek mümkündür. 

Müslümanların üstün kültürü, işte bu suretle, İspanya ve Sicilya'da yürütülen ticari münasebetler ve müslümanların buralardaki siyasi varlıkları sayesinde, Avrupa'nın ortasına doğru yavaş yavaş yol almaya başladı. Avrupa, Bizans İmparatorluğu ile devamlı ilişki içinde bulunmasına rağmen müslümanlardan, Bizanslılardan aldığından daha fazlasını aldı. Bu ise, Haçlı Seferlerinin kültürel yayılmaya pek az yardımı olduğunun bir başka delilidir. 

Mevzumuzu üç noktada özetleyebiliriz: 

1) Müslümanların Avrupa'ya yardımları, daha çok, hayatın zerafeti ve onun maddi temellerinin terakkisi şeklinde oldu. 

2) Birçok Avrupalı, neyi benimsemiş ve neyi kabul etmişse, bunların müslümanlara ait ve İslâmi olduğunun pek az farkına varmış bulunuyordu. 

3) Müslümanların ihtişamlı hayat tarzı ve buna vefakat eden edebiyatları, hem Avrupa'nın hayal gücünü, hem de Latin menşeli milletlerin şiir kabiliyetlerini harekete geçirdi. 


C.C. MÜSLÜMANLARIN İLİM VE FELSEFEDEKİ 
BAŞARILARI 


Müslümanların ilim ve felisefedeki başanlarından bahsederken s0- rulacak ilk mühim soru şudur: Yunanlılar'ın keşfettiği üimlerde müslümanların peyı nedir; bu Üimlerin ne kadarını nakletmişler ve ne 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kadarını da kendileri ilâve etmişlerdir? Meseleye birçok Avrupalı ilim adamı müslümanlara karşı olan bazı peşin hükümlerle yaklaşmaktadır. 
Hattâ müslümanları övenlerden bir kısmı bile onları istemiyerek övmektedir. Meselâ, The Legacy of Islam isimli eserde Astronomi ve Matematik bahsinin yazarı Carra de Vaux yazısına, müslümanları hafife alarak başlamak lüzumunu duymuştur: 

«Yunanlılar'da gördüğümüz kuvvetli zekâ ve ilmi tahayyül kabiliyeti ile şevkin ve orijinal düşüncenin bir benzerini müslümanlarda göreceğimizi zannetmek boşunadır. Yunanlılar'ın talebeleri, herkesden önce müslüman Araplar'dır. Araplar'ın ilmi, Yunanlılar'ınkinin bir devamıdır; Araplar onu muhafaza edip büyütmüş ve birçok bakımlardan geliştirip mükemmelleştirmişlerdir». 

Bununla beraber Carra da Vaux, biraz sonra bu ifadesinin aksine, şu gerçeği söylemek mecburiyetinde kalmıştır: 

«Müslüman Araplar ilimde, hakikaten büyük muvajfakiyetlere nail olmuş; kendileri icâd etmemiş olmakla beraber bize sıfırı (yani Arapça rakamları) öğretmişlerdir. Böylece müslümanlar günlük hayattaki aritmetiğin kurucusu oldular. Cebir'i hakiki bir ilim haline sokarak fevkalâde tekamül ettirdiler. Analitik geometrinin temellerini attılar. 
Tartışmasız, Düzlem ve Uzay, Trigonometri'nin, kurucusu oldular. DoğrTuyu söylemek lâzım gelirse, bu ilimler daha evvel Yunanlılar tarafından bilinmiyordu. Müslümanlar Astronomide de, birçok değerli gözlemler yaptılar »(1) 

Şimdi çeşitli ilim sahalarında kaydedilen bazı gelişmeleri kısacu gözden geçirelim : 


Matematı.k ve Astronomi: 


Yunanca'dan ilk tercüme edilen eserler, müslümanların özellikle tabâbet ve astronomi ilimlerinde ameli bakımdan acilen ihtiyaç duydukları kitaplardı. astronomi, daha çok müneccimliğe olan yaygın itikad yüzünden pratik bir ilim hâline gelmişti. Keza İslâmi bakımdar da önemliydi. Zira müslürnanlar, bazı ibadetlerini ayın ve güneşin durumuna göre yapıyorlardı. Ayrıca: «Şüphesiz, gök:erin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanların faydasına olan şeylerlc denizde yüzen gemilerde, Allah'ın, gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında, rüzgârı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları çeşitli yönlere çevirmesinde, aklını kullanan bir topluluk için ib- 


(1) (OCarre re Vaux, The Legacy o! Islam, Oxford Universily Press, London. 1931 
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retler vardır.»(1) gibi âyetlerle müslünıanlar bu konularda araştırma yapmaya teşvik ediliyordu. Yine matematik de ameli maksatlarla öğreniliyordu. Bu sebepten matematik'teki ilk ilerlemeler de müslümanlar tarafından yapıldı. 


Hem matematik, hem astronomide ilk mühim isim, Latin âlimlerince Algorismus veya Alghoarismus diye bilinenen el-Harizmi idi. 
Teknik bir terim olan «Algorism» onun isminden alınmıştır(2). el-Me'mun'un hilâfeti zamanında Beytü'l-Hikme'de çalışan el-Harizmi, 846'dan biraz sonra vefat etti. 


Müslümanların ilmi muvaffakiyetlerinin sağlam bir değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. Müsteşrikler, müslümanlara karşı olan kendi garaz ve hükümlerinin farkına varınca, kusurlarını örtmek için onların yaptıklarını mübalağalandırarak anlatmak lüzumunu duymaktadırlar. 
Aşağıda bir başka bölümde anlatılacağı gibi, bu garaz ve peşin hüküm, şüphesiz İslâm'ın Avrupa'da meydana getirilen tahrif edilmiş imajı yüzünden ileri gelmektedir. 


el-Harizmi, el-Me'mün için Sindhind (Sanskritçesi Siddhanta) olarak bilinen Hindçe astronomik cedvellerin muhtasar bir tablosunu meydana getirdi. Bu kitap halife Mansur için daha önce Arapça'ya çevrilmişti. el-Harizmi, Batlamyos'un coğrafyasına istinâden dünyanın meskün bölgelerinin bir de tasvirini yaptı. Fakat onun eserleri arasın- 


(1) (Bakara süresi, âyet 164 
(2) o el-Harizmi, eserleri ve Batı'ya tesiri hakkında diğer yerlerdeki bilgiler özetle şöyledir: Orta-Çağın hıristiyan âlimleri riyaziyat ilimlerini müslümanlardan öğrenmişler ve çok gezmeden hocalarını geride bırakmışlardır. İslâm riyâziyyecilerinin en meşhurları şunlardır: Garplıların (Alkarismi) dedikleri Muhammed İbn Musa'l-Harizmi IX. asırda yaşamıştır; riyaziyyâtta işaretleme usulü mânâsma kullanılan Algoritme kelimesi onun isminden gelir. (Arthur Pellegrin, Lislam dans le mende, Paris, 1950, 96). Keza, el-Harizmi (750-850), cebir sahasının büyük siması ve belki de Orta Çağ riyaziyyatının en büyuk şahsiveti'dir. O. Hazar denizinin şarkında Hive denilen Harizm'de dogmuş olduğu için kendisine el-Harizmi denilir. Tam beş ilmin IJnkişâfına hizinet etmiştir: Hind rakamlarını tetkik etmiştir; Zic denilen heyel cetvellerini tertip etmiş ve bunlar Endülüs müslümanları tarafından gözden geçirildikten sonra Kurluba'dan Chang- an'a kudar asırlarca bütün alimler laralından örnek ittihaz edilmiştir: malum olabilen en «ski geometri tabloları onun eseridir; altmış dokuz âlimle işbirliği yaparak halife el-Me'mün için bir coğrafya ansiklopedisi tertip etmiş*ir. Kitabu'l-Cebri Ove'i-Mukabele ismindeki eserinde ikinci derece denklemlerin tahlili ve hendesi hâl şekillerini göslermiştir. Bugün Arapçası kaybolmuş bulunan bu eser, XII. yüzyılda Gitrard ve Cremone tarafından tercüme edilmiş, XVI. yüzyıla 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da en orijinal olanları Matematiğe dair yazdıklarıydı. Bu eserlerden biri, cebir'in esasını teşkil etmektedir. Gerçekten de «cebir» kelimesi onun adından alınmıştır. Diğeri de aritmetiğe dair meydana getirilmiş bir eserdir. Bu eser, Hindce yazılanlar bir tarafa bırakılırsa, meydana getirilmiş ilk matematik kitabıdır. el-Harizmi burada bugünkü ondalık sistemini kullanmıştır. 


Birden ona kadar olan rakamların menşei hakkında müphem bazı noktalar vardır. Müslüman müellifler onlardan Hintçe diye bahsetmektedirler, Fakat hiçbir müslüman Arap matematikçisinin Hindli herhangi bir yazara veya Hindçe bir esere atıfta bulunduğu görülmemiştir. 

Bu durum bazı araştırmacıları, Arapların Bizanslılar'dan iki çeşit rakam tipinden birini aldıklarına dair bir iddiada bulunmaya sevketmiştir. Bunlar da, birden ona kadar olan rakamlardır. Bununla beraber birçok kimse bunların Hind menşeli olduğu kanaatindedir. Yunanlılar, kesirleri göstermek ve başka maksatları da ifade etmek için altmışlık bir sistem kullanıyorlardı. Aynı sitem müslüman Arap astronomiciler tarafından devamlı olarak kullanıldı. Öte yandan, aritmatikle uğraşan birçok kimse, değeri kendi pozisyonları ile ortaya konan Hind sisteminin ve onun on rakamının, faydalarını anlamakta gecikmedi. el-Harizmi ve ondan sonra gelenler, hem bir sayının kare 


kadar Avrupa üniversitelerinde esas matematik kitabı olarak okunmuş, nihayet Garba, el-Cebr kelimesinin Algebre şeklinde girmesine sebeb olmuştur. (Will Durant. I'âge de la fol, Paris, 1952. 310; aynı müellif, İslâm Medeniyeti, Tercüman 1001 Temel Eser 29, e. 98). Yukarıdaki iktibaslar için bkz. İ. Hami Danişmend, Garp Menba'larına Göre... İslâm Medeniyeti, 42-43. İslâm Ansiklopedisi'ndeki «Harizmi> maddesi de geniş bilgi vermektedir. Temas edilen önemli hususlardan bazılar: şöyledir: 

«Harizmi'ninriyaziyedeki şöhreti XVI. asırda Avrupa'yı o kadar sarmıştı ki, o devrin meşbur riyaziyecisi Grelamo Cardano dünyanın en büyük 12 mütefekkiri arasında Harizmi'yi de sayyordu. Garbta bu kadar meşhur olan Harizmi'nin ismi türlü şekillere sokulmuştur; evvela latincede Alkhorismi (bundan algorisme) ve sonradan İngilizceye geçerek, Augrim şeklini almıştır. Harizmi'nin yaşadığı asrı, ilim tarihi noktasından değerlendirirsek, bu asırda şarkta Bağdad'da, garpta, Charlemagne imparatorluğunda. Bizans'ta ve cenübi Hindistan'da ve Japonya'da olmak üzere, beş rönesans başlangıcını ayırt edebiliriz. Bunlardan en mühimi Bağdat'ta İslâm alemindeki rönesans hareketidir ve bu tamamen halife Me'mün ve Harizmi zamanına tesadüf eder ki, bu harekette âmli olanların en mühimlerinden biri Harizmi olduğu, şimdi eserlerinin değerlendirilmesi ile anlaşılacaktır.» Bkz. İslâm Ansiklopedisi, Harizmi mad. 
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kökünü bulmaya yarayan, hem de muğlak birçok matematik problemini aritmetik sayesinde halleden, yeni usuller keşfettiler. Yunanlılarca malüm olan muhtelif işlemler bu suretle çözümlendi. Ondalık kesirlerin başlangıcı, el-Öklidisi isimli bir ilim adamı tarafından takriben 950 yılında yazılan bir esere dayanmaktadır. 


Öteki matematikçiler arasında en-Neyrızi yahut Anaritus (6. yakiaşık 922) ile meşhur İbn Heysem (6. 1039) vardı. Neyrızi'nin eseri Latince'ye tercüme edilmiş, İbn Heysem ise haklı bir şöhrete ulaşmıştı. Nitekim İbn Heysem, bütün Yunanca eserleri ve eski Arap matematikçileri ile hekimlerini çok iyi biliyordu. Zamanını, günden güne daha çok matematik problemi çözmekle geçirmişti. Yazdığı kitap ve risalenin elliden fazlası bugüne kadar gelebilmiştir. En meşhuru, Kitabu'l-Menazır'dır. Latince'ye Opticae thesaurus olarak tercüme edilmiştir. İbn Heysem bu eserinde, diğer birçok mevzular arasmda, Öklid ve Batlamyus'un nazariyelerine karşı çıkıp, görme alanında ışığın gözden nesneye geçmesi yerine objeden göze geçtiğini görmüştür. Bundan başka o, kendisine izafeten hâlâ «Alhazen problemi» olarak bilinen bir konu üzerinde de durmuş ve buna dördüncü dereceden bir denklemin çözümüyle çale bulmuştur. Ayrıca yaptığı çeşitli deneylerle, kürevi ve parabolik aynalardan ve şeffaf bir cisimden geçirdiği ışığın kırılmasıyle elde ettiği veriler sonunda, dünya atmosferinin yüksekliğini ölçmeyi başarmıştır. 


Müslümanların Irak'ı fethinden evvel burada astronomi ilmi bir asır veya daha fazla bir zamandan beri kısmen Yunan astronomisine ve bilhassa Batlamyus'un eserine bağlı olarak, kısmen de Hind astronomisine istinaden okutulup hayata tatbik edilmekteydi. Müslümanlar astronomi ile ilgilenmeye başladıkları zaman, Süryânice ile Yunanca'dan olduğu kadar Pehlevi ve Sanskrit dillerinden de tercümeler yaptılar. Esas nazari metin, Almagest (Arapçası el-Macisti) idi. Bu eser, Batlamyus'un Meygalö Syntaris isimli eserinden ibaretti. Büyük bir ihtimalle, ilk defa VILI. asrın sonunda tercüme edilmiş, birçok defalar gözden geçirilmiş ve hakkında bir hayli şerh ve haşiyeler yazılmıştı. 
Batlamyus'dan sonra gelen ve onu takip eden Arap astronomi Âlimleri, güneş ve ay ile beraber beş gezegeni ve sabit yıldızları üzerinde taşıyan sekiz kürenin, sabit bir dünya etrafında döndüğüne inanıyorlardı. 
Bu düzenin, müşahede edilen hakikatle mutabık olması için, riyazi aletlere ve merkezi bir daire üzerinde devreden küçük dairelerin muğlak sistemine ihtiyaç duyuldu. Müslümanlar, zaman geçtikçe Batlamyos'un sisteminin zayıflığını anladılar ve onu tenkit etmeye başladılar. Sonra da Şamlı İbnü'ş-Şâtir (1350'den sonra) matematiği fevkalâde basitleştirmeye muvaffak oldu. 
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Astronomi ilim adamlarının meydana getirdiği eserlerin çoğu nazariyatla ilgili değildi. Fakat sadece, zic veya astronomik levhalar üzerinde durmuşlardı. Bu süretle meydana gelmiş birçok levha vardı ve bunlar Hind, İran ve Yunan'dan gelmişlerdi. Levhalar arasındaki tezatlar, Müslümanları daha dakik müşahedeler yapmaya sevketti. Levhaların en doğruları, takriben 900 yılında el-Battani tarafından meydana getirildi. Onun güneş ve ay tutulmalarına dair yaptığı sağlam gözlemler, 1749 senesi gibi çok yeni bir tarihte bile, karşılaştırma maksadıyla kullanılmıştır. 


Matematik ve astronomi sahasındaki çalışmalarda Mağribi İspanya tam rolünü oynamış ve bu suretle Avrupalı âlimler, mevcut ilim dallarıyla temas etmek imkanını bulmuşlardı. Takriben 1007 yılında ölen ve daha ziyade Kurtuba'da yaşamış olan Mesleme'i-Madridi bu imkanı verenlerin ilki idi. XI. asrın ilk yarısında yaşayanlar arasında, şöhretli iki matematikçi ve astronomi âlimi olan İbnü's-Semh ve İbnü's-Saffâr ile bir astrolog olan İbn Ebi'r-Ricâl bulunuyordu. Bundan sonra artık XI. asrın ortasına kadar herhangi müstesna bir isim çıkmadı. Ancak XII. asrın sonunda İşbiliyye (Sevilla) şehrinde, önemli iki astronomi âlimi birbirini takip etti. Bunlar, Câbir b. Eflâh (bu kimyâger Cabir ile karıştırılmamalıdır) ile el-Bitrüci idi. 


Câbir b. Eflân, bilhassa kürevi trigonometri hakkındaki eseriyle meşhurdur. Bu konu, müslümanların bilhassa büyük ilerlemeler kaydettiği bir ilim dalıydı. İkinci âlim Bitrüci de, Aristo felsefesinin ihya edildiği döneme uygun olarak, Batlamyus'un bazı nazari düşüncelerini tenkit etti. 


Bundan sonra artık İspanya'da böyle bir eser verme imkanı yoktu. Geleneğin bir kısmı sadece Kuzey Afrika'da devam etti. Bundan çok evvel, XII. asrın başında, Savasorda olarak bilinen Abraham bar-Hiyya ha-Nasi ismindeki Barselonalı yahudi bir matematikçi, Arapça yazılmış fenni eserleri İbrani diline çevirmeye ve bu dilde orijinal risaleler yazmaya muvaffak oldu. İbrâni dilinde yazılan bu eserler, Arapça olan ilmi mirasın Avrupa'ya götürülmesinde çok önemli bir rol oynadı. 


Tıp: 


Müslümanlar Irak'ın fethi sırasında, bu tabâbet ülkesinde, inkişâf etmiş bir sağlık hizmeti buldular. Bu hizmetlerin merkezinde, yukarıda zikredilen Cundişapur Nasturi Hristiyan Akademisi vardı. Burada, Galinos ve diğerlerinin malum eserlerinden, tıp nazariyatı okutuluyor ve aynı zamanda bu bilgiler Mekteb'e bağlı hastahanede, elde edilen tecrübelerle tatbik safhasına konuyordu. Mektebin müfredât programına, Yunan ilim ve felsefesi de ilâve edilmişti. Nazariyât ve tecrübenin böylesine birleştirilmesi usülünü, müslümanlar da kendi mekteplerini kurdukları zaman devarı ettirdiler. Onun için o zaman, birçok sahada yetişmiş, son derece kabiliyetli ve üstün vasıflı kimselerin bulunması, pek garipsenecek bir hâl değildir. Keza ilerde göreceğimiz filozof İbn Sina (980-1037) aynı zamanda büyük bir hekimdi. 
Onun felsefede dengi olan İbn Rüşd (1126-1198) ise, hem mahkemeler- de hüküm veren bir hâkim, hem de bu sahada birçok eseri olan bir hekimdi. 


Cundişapur'daki tıp mektebi, Hindçe bazı tıp literatürü kullanmış gibi görünmekle beraber, daha ziyade Yunanlı otoritelere dayalı bir öğretim yapıyordu. İskenderiye'de de tıp tahsili yapılıyordu; fakat geri kalmıştı ve terakkiye muhtaç bir hâli vardı. 


Irak'taki sağlık hizmetlerinin değerini, müslümanlar çok çabuk kavradılar. 


VIII. asrın başlarında Arapça'ya tercüme edilen tıp kitapla.ı ve tesis edilen hastahaneler hakkında çeşitli rivayetler vardır. İtimada şayan ilk rivayet, Bağdat'ta takriben 800 yılında Cundişapurlu Cibrâil İbn Bahtişü' adında hristiyan bir hekim tarafından ve halife Havun er-Reşid'in teşvikiyle kurulan hastahane hakkındadır. IX. asırda Bağdad'da başka bir hastahanenin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Ancak 5-6 hastahaneden birinin takriben 900 yılında, diğerinin 914, ikisinin 918 ve başka birinin de 925 tarihinde kurulduğuna dair rivayetler vardır. Hastahanelerin kurucuları, çok zengin insanlardı. 
Bunlar daha ziyade vezirlerdi. Hastahanelerin yanısıra, çok miktarda para da vakfetmişlerdi. Vakıfların gelirleri, hastahanelerdeki personele maaş olarak ödeniyordu. 


Bundan başka, X. asrın başlarında, doktorların hapishaneleri dolaşarak muayene ettiklerini, aşağı Irak köylerini ziyaret etmek suretiyle seyyar muayenehane ve dispanserler düzenlediklerini görmekteyiz. O zaman Bağdat'ta ne başlarsa, hemen öteki vilâyetlerde kopya ediliyordu. Böylelikle, IX. asırdan itibaren büyük şehir merkezlerinde hastahaneler kuruldu. En büyüklerinden biri, 1284'de Kahire'de, eski bir sarayda açılan 8000 yataklı olduğu rivayet edilen Mansüri hastahanesiydi. Hastahane, çok zingin bir şekilde tefriş ve techiz edilmişti. Hem kadın ve erkek hastalar ayrılmış, hem de dizanteri, göz, ve ateşli hastalıklar için ayrı koğuşlar yapılmıştı. Hastahane personeli arasmda, bazıları mütehassıs olan birçok cerrah ve hekimin yanısıra, kadın ve erkek, nastabakıcılar, çok sayda idari hizmetliler bulunuyordu. Hastahane binası bir eczahane, zahire odaları, bir mescit, bir kütüphane ve bir konferans salonunu ihtiva ediyordu. Hastahaneler bu kadar mükemmel olunca onların idaresi için yazılı rehberlerin bulunması da artık hiç şaşırtıcı değildir. 


Galonos ve Hipokrat'ın yazdığı en önemli eserler, Tercüme faaliyetlerinin ilk devrinden sonra Arapça'ya kazandırılmaya başlandığı zaman, hristiyanlar tabâbetteki hükümranlıklarını kaybetmiş; birçok müslüman hekim tıp ilminde, bir önceki seleflerinin çok üstüne çıkmış ve Yunanlıların en büyükleriyle aşağı yukarı aynı seviyeye gelmiş bulunuyordu. Müslümanlar bu başarılarını klinik çalışmaları 8ırasında yaptıkları sağlam müşahedelerini geniş nazari bilgilerle birleştirerek elde etmişlerdi. Bu konuda müslüman hekimlerden sadece üçünü zikretmek bile yeterlidir. 


Bunlardan ikisi, çok meşhur olan Razi ile İbn Sina, üçüncüsü de Batı'da Haly Abbas diye bilinen Ali b. Abbas'dır. Fakat, 800'den 1300'e kadar tam beş asır, çoğu müslüman, pek azı da hristiyan ve yahudi 70'- den fazla müellifin k:leminden çıkmış olan Arapça tıbbi eserler hiçbir değer ifade etmezler. 


Razi yanut Ebübekir Muhammed b. Zekeriyya er-Razi, 865 yılında Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde dünyaya geldi. Râzi, «Rey şehrinden olan kimse» demektir. Rey'de veya Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'daki hastahanenin yeri için kendisine danışıldığı ve hastahanenin ilk başhekimlerinden biri olduğu rivayet edilir. Ebübekir Razi, her şeyden evvel, kendi zamanının bütün ilimlerinde en çok eser veren bir müellifti. Fakat herkes onun, tıp ilminde çok üstün olduğun- de ittifak etmiştir. Razi'nin bugüne kadar gelebilen 50'den fazla eseri vardır. En çok meşhur olan eserlerinden biri, çiçek ve kızamık hastalıklar hakkındaki Kitâbu'i-cederi ve'l-Hasbe isimli risalesidir. Bu risale Latince, Yunanca, Fransızca ve İngilizce'ye tercüme edilmiştir. 


Ebübekir Razi'nin en büyük eseri, el-Havi'dir. Kalıcı bir eserdir. 
Müellif burada, kendi zamanına kadar gelişen bütün tıp ilmini toplamış ve böylece geniş bir tıp ansiklopedisi meydana getirmiştir. Ancak eser, müellifin ölümünden sonra talebeleri tarafından tamamlanmıştır. 

Razi, her hastalık için, Suriye, Yunan, Hind, İran ve Arap müelliflerinin görüşlerini 2ikrettikten başka, klinik müşahedelerini de ilâve ederek nihai görüşünü ortaya koymuştur. el-Havi'nin elde edilebilen kısımları, Sicilyalı yahudi bir hekim tarafından XIII. asrın sonunda Latince'ye tercüme edilmiştir. 
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Razi'nin el-Havi isimli eserinin üstünlüğü herkes tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen, bazıları ona çok uzun demiş ve Razi'den takriben yarım asır sonra İran'lı bir hekim, el-Havi kadar şumüllü ve fakat daha küçük hacimde bir ansiklopedi meydana getirmiştir. Bu müellifin adı; Ali b. el-Abbas el-Mecüsi (6. 994) idi, ve sultan Adudu'd-Devle'nin saray hekimliğini yapıyordu. Yazdığı eser, el-Künnâşü'l-Meleki veya Tıbbın Bütün Mehareti'ydi. Eser herkesin takdirini kazandı ve Latince'ye tercüme edildi. Batıda müellifinin adı Haly Abbas diye 


değişirken eser de, şaheser diye şöhret kazanıyor ve ona böyle atıfta bulunuluyordu. 


Tıp sahasında Arapça eser vermiş ikinci mühim âlim İbn Sinâ'dır. 
Razi gibi o da, çeşitli mevzularda yazdı ve hekimliğinden ziyade filozofluğu ile meşhur oldu. Bununla beraber onun el-Kanun fi't-Tıb isimli mufassal eseri, «Arapçanın şaheser ve şâhikası» diye büyük bir mazhariyete nâil olmuştur. XII. asırda Latince'ye tercüme edilmiş olan el-Kanun, tıp tahsili yapan bütün Avrupa üniversitelerinde, en az KVI. 
asrın sonuna kadar yegane ders kitabı olarak okutulmaya devam etmiştir. XVII. yüzyıla kadar onun, biri İbranice olmak üzere birçok baskıları yapılmıştır. el-Kânun'un ayrıca Latince, İbrânice ve diğer dillerde yazılmış birçok şerhi vardır. 


Mağribi İspanya, XIV. asra kadar doğu İslâm dünyasının lıastahanelerivle mukâyese edilebilecek hiçbir hastahaneye sahip olmamasına rağmen, tıp tahsilinde hiç de geri kalmış değildi. Tercüme faaliyetlerine katılan Kurtubalı bir müslümanla bir yahudi'yi yukarıda zikretmiştik. Onlardan kısa bir zaman sonra, Ebu'l-Kâsım ez-Zehrâvi (6. 1009'dan sonra) isimli ve Latince daha çok Abulcasis diye bilinen bir müellif ortaya çıktı. Cerrahlık ve ameliyat aletleri üzerine eserler yazdı. Ebu'l-Kâsım Zehrâvi'nin bu eserleri sayesinde Arap dili tababet ilmine büyük bir yardımda bulunmuş oldu. 


İspanyalı filozofların çoğu, aynı zamanda çok iyi birer. doktordu. 
İbn Rüşd'den başka, belki İbn Zuhr (6. 1161) ile yahudi bilgini Maimonides (6. 1204) de zikredilebilir. Maimonides, bir süre Mısır'da Selahaddin Eyyübi'nin saray hekimliğini yaptı. Fakat tahsilini İspanya'da tamamlamıştı. XIV. asır İspanyası'nda Gırnata ve Almeria şehirlerinde tecrübe ettikleri veba hastalığı hakkında hâlâ eser yazan müslü- 


man doktorlar vardı. Bunlar veba hastalığının bulaşıcı olduğunu biliyorlardı. 
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Diğer İlimler: 


Müslümanlarca geliştirilen ilimlerin en önemlilerinden biri de simya ilmi idi. «Simya» kelimesi, birbirinden tamamen farklı iki ayrı disipline işaret ediyordu. Bunlardan biri bizzat kimyevi değişmelerin tasavvufi ve mecazi tefsiri, yani gerçekten insanın manevi tekâmülü ile ilgilenmekteydi. Şimdi kimya olarak bilinen mânâsından oldukça farklı anlamda kullanılmaktaydı. 


Öteki ilim dalı ise, meselenin tabiatını anlamak için yapılan teşebbüsleri ihtiva ediyor ve modern kimyadan birçok bakımlardan ayrııyordu. Zira bununla uğraşanlar, elementlerin değişme imkânı bulunduğuna inanıyorlardı. Ama devrin mahdut bilgisi dikkate alınırsa, böyle bir kimya âliminin modern kimyager gibi aynı soruyu sordugu ve mahiyet itibariyle aynı tecrübi usülü takip ettiği açıktır. Simya ve eski kimyaya ait eserler de Latince'ye tercüme edildiler. Şimdi burada sadece ilmi hüviyeti haiz olanlar bahis mevzuu edileceklerdir. 


Simya ile ilgili yazılan Arapça eserlerin başında, Câbir b. Hayyan'a 
(1) atfedilen büyük külliyât gelmektedir. 


Bu külliyât arasında, eski devrin ilimlerinden birçok bahis bulunmakta; ilm-i simya hakkında geniş tafsilat verilmekte; simyadan bahsederken onun, kimyevi maddeleri tetkik etmek için muhtelif alet ve usülleri kullanan tecrübi bir ilim olduğu belirtilmekte; ayrıca Aristo ilminden alınmış bir nazariyeden de söz edilmektedir. Keza, birçok kimyevi maddenin elde ediliş tarzları ve onların tasfiye yolları izah edilmiş bulunmaktadır. Kimyevi maddeler ve kablar hakkında bugün Avrupa dillerinde kullanılmakta olan birçok kelime, Câbir'in bu külliyâtından alınmıştır. 


İslâm dünyasının büyük fen âlimlerin çoğu, diğer ilimlerde oldugu gibi simyada da mütehassıstılar. Hekim er-Razi, simya üzerine bazı mühim risaleler yazdı. Ancak, elementlerin değişmesi ile ilgili olan hipotezleri, hekim filozof İbn Sina ve henüz zikredilmemiş bulunan diğer büyük bir âlim el-Birüni (6. 1048) tarafından reddedildi. el-Birüni, bizzat simya sâhasında birçok maddenin muayyen ağırlığını çok dakik bir şekilde ölçmeye muvaffak olmuştu. 


Müslümanların, nebatât, hayvanât ve madenler ilmi üzerine yaptığı çalışmalar, taşlarla hayvanlar ve çeşitli bitkileri sıralayıp tasvir 


(0) (o Kitabımızın «İslâm Felsefesinin Doğuşu ve Gelişmesi bölümündeki Câbir b. Hayyan beşlığı altında bu konuyla ilgili geniş bilgi veriimiştir. 
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etn.ekten ibaret oldu. Müslümanların bu konularda meydana getirdikleri eserlerin bazıları, eczacılık ilmi ve tıbbi tedavi ile ilgili olduğu nisbette ameli bir alâka uyandırıyordu. Bunlar arasında en üstün eser, nebatâta dair olanıydı. Bitkiler hakkındaki bu mühim kitap, şimdi kaybolmuş olan ve büyük tarihçi Eb'i Hanife ed-Dineveri (6. 895)'ye âit bulunan Hitâbü'n-Nebatât'dır. Burada ele alınan mühim konuların çoğu, Malagalı İbn Baytar (6. 1248)'in geniş kitabına derc edilmiştir. İbn Baytar, gerçekten bir eczacı idi. Ama bitkiler ilmine olan değerli yardımları, eczacılıktan daha çok olmuştu. 


Hayvanlara dair bazı kitaplar vardı. Lakin bunlar, bazı orijinal gözlemler ihtiva etmiş bulunmalarına rağmen, ilmi olmaktan ziyade edebi eserlerdi. 


Ayrıca bu dönemde İslâm dünyası felsefe ve diğer kültür sahalarında da önemli gelişmeler kaydetmiştir. (Bu konulardaki bilgiler kitabımızın ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.) 


Müslümanların ilim ve kültürdeki bu üstünlükleri, Avrupalılar tarafından hayranlıkla takip ediliyordu. Şimdi İslâm âlemindeki bu yüksek ilmi gelişmelerin Avrupa'nın yükselişine nasıl vesile olduğunu inceleyelim. 


D. AVRUPA'DA İLİM VE FELSEFE SAHALARINDA 
KIPIRDANIŞ 


Daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa'nın müslümanlara karşı olan tavrı, birbirine zıd iki vasfı haiz bulunuyordu. Bunlardan biri, Avrupa'- nın müslümanlardan dehşetli bir şekilde korktuklarını ifade eden ruh halleri idi. Diğeri de, Avrupa'nın, müslümanlara karşı üstün olduğunu söylerken aynı zamanda onlara hayranlıklarını da itiraf etmesiydi. 
1085'de Tuleytıla, 1091'de Sicilya ve 1099'da da Kudüs'ün müslümanlardan alınmasıyla, XI. asrın sonunda bu korku oldukça yatıştırılmış oldu. Avrupalılar, korkularının bu şekilde teskin edilmesiyle, hayran kaldıkları müslümanların üstün kültürünü incelemek için daha fazla zaman ayırmak fırsatını buldular. Hattâ, askeri zaferleri olmasaydı da, müslümanların geliştirdikleri ilimleri belki yine de aynı şekilde tahsil edeceklerdi. İslâm ilim ve felsefesine alâka duyan Avrupalı âlimler, ancak XII. asırda, müslümanlardan ne kadar çok şey öğrenmek mecburiyetinden olduklarını Latince'ye tercüme etmeye başladılar.(1) 

(1) Arapça'dan Latince'ye yapılan tercümeler konusunda geniş bilgi için 

bkz. Moritz Stelnschnelder, Dle Eoropalschen Ubersetzungen aus 
dem Arabischen bis Mitte des 17. Graz, 1956 
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Müslümanların Geliştirdikleri İlimlerle 
Avrupalılar'ın İlk Teması: 


XII. asırdaki bu büyük tercüme faâliyetlerine takaddüm eden devirlerde, bütün ilimlerde bir ilerleme kaydedebilmek için sadece tek tek şahsi gayretler gösteriliyordu. Arapça'dan, Latince'ye yapılan ilk tercümeler IX. asırda başlamıştır.  Bunımla beraber müslümanların ilimlerini öğrenen ilk mühim âlim, 11. Sylvester (999-1003) adı ile papa olan Gerbert of Aurillac'dır. Gerbert, din adamlığı yaparken, muallim sıfatı ile büyük bir şöhret kazandı. Bilhassa mantık ve Latin edebiyatı sahalarında söz sahibi oldu. Müsbet ilimlere karşı da çok alaka duydu. 
Daha yirmi yaşlarındayken Katalonya'da üç sene kaldı (967-970) ve piskoposlardan birinin yanında mutematik ve büyük bir ihtimalle de astronomi çalıştı. Kurtuba'yı ziyâret edip, müslüman bir muallimden «hristiyanlarca yasaklanmış olan müsbet ilimleri öğrendi. Onun kendi kendine Arapça öğrendiğini belirten hiçbir alâmet yoktur. Fakat Katalonya'nın Ripoll manastırında gayet zengin bir kütüphanesi vardı ve kitapları arasında, Arapça eserlerden müsbet ilimler üzerine yapılmış tercümeler bulunuyordu. Gerbert, hem matematik hem de astronomide, zamanın herhangi bir hristiyan âliminden çok daha üstündü. Çeşitli modellerin «eğitim araçları» olarak yapımına nezaret etli. 
Bunlar, Batlamyus nazariyesine göre onun yaptığı kâinatın izahını kolaylaştırıyordu. Öte yandan matematik için hazırladığı hesap cetvelleri, Arapça rakamların kullanıldığını gösteren ilk vesikalardır. Fakat bu rakamlar, Avrupa'da hemen kullanılmaya başlamadı. Gerbert, bu konuda zamanının çok ilerisindeydi. 


X. ve XI. asırlardan intikâl eden daha başka bazı bilgiler de mevcuttur. Ripoll manastırında X. asra ait bir yazma eser ele geçmiştir. 
Bu eser arasında Arapça kaynaklara dayanarak yapıldığı muhakkak olan usturlap hakkında yazılmış iki risale vardı. Takriben 1025 senesinde Liege şehrinde usturlap olduğu bilinmektedir. Usturlap üzerine, yaklaşık 1048 senesinde yazılmış iki kitap daha vardır. Buniar Arapça öğretimi ile de ilgilidirler ve şüpheli olmakla beraber, Alman düşünür Hermannus Contractus'a izafe edilmektedirler. Mamafih verdiğimiz bu kadar bilgi dahi, matematik ve astronomi ilimlerinin İslâm âleminden ve özellikle Endülüs'ten Avrupa'ya nasıl yayıldığını göstermeye kâfidir. 


Tıp ilmi ise ayrı bir güzergâh takip etti. Tahsil edildiği merkezlerden biri, Salerno'daki kadim bir tıp mektebi idi. Donnolo diye bilinen ve müslümanlar tarafından hapsedilmiş olan bir yahudi, bu mektep için X. asırda İbrânice'ye bazı tıp tercümeleri yaptı. Bu risaleler, İslâm 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tıbbının esaslarını izah ediyorlardı. Bununla beraber büyük ilerlemeler, veya «hamleler», Afrikalı Konstantin denilen bir zat tarafından, bir asır sonra yapıldı. Konstantin'in asıl adı bilinmemektedir. Mevcut bilgilere göre o, Tunus ve güney İtalya arasında seyahatler yapmış ve hayatını tüccar olarak kazanmıştır. Muhtemelen ecza maddeleri ticareti yapıyordu. Konstantin, mezkur mektebin ne kadar geri olduğunu, Salerno'yu ziyareti sırasında müşahede etmişti. Sonra Doğu İslâm dünyasına gitmeye ve orada tıp tahsili yapınaya karar verdi. Bir müddet sonra Salerno'ya geri döndü. Hayatı hakkında anlatılanların çoğu efsane olabilir, fakat onun, okuduğu tıbbi eserleri Latince'ye çevirerek hayatının son yıllarını Monte Cassino'daki Benedictine Manastırında geçirmeye çalıştığı muhakkaktır. Çevirdiği eserler arasında, Liber regius da vardı. Avrupa'nın Haly Abbas diye bildiği, X. asırda yaşamış Iraklı bir hekim tarafından yazılan bu eser, muhtasar bir tıp ansiklopedisi idi. 


Tercüme Devri 


Tuleytıla'nın (1085) hristiyanlar tarafından zabtından sonra Arapça konuşan birçok yahudi, müslümanlarla beraber orada yaşamaya devam etti. 1125'den, öldüğü 1151 yılma kadar Tuleytıla papazı olan Ruimundo, bu durumun büyük bir fırsat olduğunu gördü. Bilginleri Tuleytıla'ya gitmeye teşvik etti. 1142 senesinde İspanya'yı ziyaret eden Peter the Venerable ile tanıştı. Peter the Venerable, tercüme plânların- da belki kendisine yardım da etmiştir. Fakat Tuleytıla'da, çok dikkate şayan iki mütercimin, Ruimundo'nun ölümüne kadar faal oldukları artık bugün bilinmektedir. Bunlardan biri, Segovia şehri başpapazı olan Dominic Gundisalvi (Domingo Gonzalez) idi. Gundisalvi'nin, Arapça konuşan yardımcıları vardı. Yardımcılarından biri, hıristiyanlığı kabul etmiş olan İbn Dâ'vud adındaki bir yahudi, diğeri de Sevilla şehrinden John (Johannes Hıspalansis) idi. Bu ikisi ne birbirinden tamamen farklı, ve ne de hiçbiri sonraki Juan Hispano'ya benzemekteydiler. 
Tercüme edilecek eseri, belki Gundisalvi seçiyor ve yardımcılarından biri onu Arapça'dan Latince'ye çevirdikten sonra kendisi de tercümeye son şeklini veriyordu. XII. yüzyıl tercümelerinin çoğunun, bu süretle iki bilgin tarafından müşterek çalışılarak meydana getirildikleri anlaşılmaktadır. 


Öteki büyük mütercim ise, Cremonalı Gerard idi. Kendisi bir İtalyan'dı ve Tuleytıla'ya gelip 1187'de burada ölünceye kadar çalışmalarına devam etti. Gerard'a, yaklaşık 100 tercüme izafe edilmektedir. 
İddia edildiğine göre onun kendi idaresinde çalışan bir tercüme kadrosu vardı. Gâlib veya Galippus denen Araplaşmış bir hristiyanla birlikte çalıştığı bilinmektedir. Diğer bir iddiaya göre ise, Cremonalı Gerard, sonraki âlimlerin şüpheye düştükleri bir tercümeyi kendisine izafe ettikleri bir isimdir. 

Tercüme faâliyetlerine, XI. asırda İspanya'nın diğer kısımları da iştirak ettiler. Hattâ Gundisalvi'den oldukça erken bir tarihte Santallalı Hugh'un çalışmaları vardı. Hugh, Tarazona piskoposu için 1lmi eserler tercüme etti. Tarazona, Saragossa'nın batısında küçük bir kasaba idi. Yine bu bölgede ve aynı tarihlerde, Pireneler ötesinden iki âlim, beraberce astronomiye ve meteorolojiye ait eserler tercüme ediyorlardı. Bu iki mütercim, bu işe başlamadan önce, bir manastır başkanı olan Peter the Venerable tarafından bazı ilâhiyat kitaplarının tercümesine memur edilmişlerdi. Mütercimlerden biri Dalmatlalı Hermann, diğeri de Pamplona başpapazlığını yapan Kettonlu Robert isimli bir İngiliz'di. Barselona'nın doğu sâhilinde, keza Plato of Tivoli isimli bir İtalyan, Abraham bar Hiyy ile birlikte, hem Arapça ve hem de İbrânice'den geometri ve astronomiye dair eserler tercüme ediyorlardı. 


Doğunun Haçlı seferlerinden sadece bir veya iki tercüme intikâl etti. Bunların başında (Antakyalı veya) Pisalı Stephen'in tercüme ettiği Haly Abbas'a ait bir tıp kitabı vardı. Fransa'da tahsil gören ve bir ara Sicilya'da yaşayan Adelard isimli Bathlı bir İngiliz de Suriye'yi ziyaret etmişti. Adelardın müslüman İspanya'da tahsil görmüş olması da muhtemeldir. Ancak bu hususta sağlam kayıtlar yoktur. Fakat şu kesin ki, o, müslüman ilmi çevrelerde meydana gelen son gelişmelerden haberdardı. Adelard'a, katedral okullarının ananesine göre tahsil yaptırıldı. Fakat o, ilmi ruhun en nüfüzlu öncülerinden biri hâline geldi. Tercümeleri arasında, Harizmi'nin astronomi cedvelleri ve Öklid'in Elemeniler'i bulunuyordu. 


XILI, asır Avrupası'nda; vaktiyle müslümanlar ilim ve felsefeden ne öğrendilerse, tıpkı onlar gibi; ilim ve felsefeyi hakkıyla öğrenmeye muktedir ve yeni yeni keşifler yapmaya müsâit canlı bir fikri hareket meydana gelmişti. Mühim Arapça eserlerden geriye kalanlar, Avrupalılar ilgi duyduğu nispette tercüme edilmeye devam ediliyordu. Bu konuda önemli bir şahsiyet de Michael Scot'du.. Bu zat, muhtemelen İskoçya'da 1236'da veya daha önce ölmüştür. Ölümünden sonra onun ismi etrafında birçok efsane uydurulmuştur. Kendisine «sihirbaz» deniyordu. Muazzam bir sihir gücüne sahip olduğuna inanılıyordu. Bu yüzden Dante'nin İlâhi Komedya'sının İnferno bölümünde yer almıştı. 
Michael Scot'un Fransa ve İspanya sarayı mutfaklarından bizzat getirtiler tabaklarla arkadaşlarına 2iyafet verdiği hususunda ileri sürülen iddia, Avrupa'da yemek yeme âdabının Mağribi mutfaklar sayesinde gelişmiş olması hakikatinin mübalağalı bir ifadesidir. Michael'ın 1217 yılında Tuleytıla'da, sonra Bologna ve Roma'da kaldığı bilinmektedir. Bu sırada, papa tarafından Cantebury Başpiskoposu'na takdim edildi. Mamafih o, Hohestaufenli 11. Frederick'in Sicilya sarayında daha munis bir hava buldu. II. Frederick, şahsen İslâm ilminin birçok şübelerine karşı ilgi duyuyordu. Michael Scot, bazı tercümeleri bizzat onun için yapmıştı. Bunlar arasında Aristo'nun bazı eserlerinden başka, bu eserlere İbn Röşd tarafından yapılan şerhler ile İbn Sinâ'nm tabiat bilgisi hakkındaki eseri bulunuyordu. 


XII. asrın diğer mühim bir ismi, Kastilyalı X. Alfonso the Wise (1252-1284) idi. Özel merakı sebebiyle ilmi ve tarihi eserlerin tercümesine nezaret etti. Bir yüksek tahsil müessesesinin de kurucusu oldu. 
(1) Bazı tercümeler Latince'ye, bazıları da Kastilya İspanyolcası'na yapıldı. İspanyolca'nın bu çeşidi, ülkenin henüz resmi dili hâline getirilmemişti. XIII. asrın sonr erişi, Arapça'dan Latince'ye yapılan büyük tercüme asrının bittiğini ortaya koydu. Gerçi XVI. ve XVII. asırlarda bazı tercümeler yapılacaktı ama Avrupa'nın entellektüel hayalı üzerinde esas büyük tesir meydara getiren İslâm ilim ve felsefesi, bu ilk tercümeler sayesinde vücut bulmuştu. Onun için Avrupalılar, XIII. asırda ilim ve felsefede büyük bir dirayet sahibi oldular. 


İslâm ilim ve felsefesinin Avrupa'ya intikâlinde birkaç söz de yahudilerin hissesi hakkımda söylemek lâzımdır. Yahudiler, diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi İspanya'da da himâye edilen azınlıklardan, yani ehl-i zimme'dendiler. Fakat müslümanlarla iyi geçiniyorlardı. 
Zira müslümanlar onlara Vizigotlardan daha iyi davranıyorlardı. Onlar da müslümanlara Endülüs'ün fethi sırasında yardımda bulunmuşlardı. Zaten İspanya'da müslümanların bizzat kendileri de o zaman azınlıklardan sayılıyorlardı. X. asrın ortasında Hasdayi b. Şaprut'un, Halife III. Abdurrahman'ın saray hekimi olduğunu, halifenin hizmetinde diplomatlık yaptığını ve İspanya'da Talmud âlimlerinden müteşekkil bir gurup meydana getirdiğini görüyoruz. Bu gurup sayesinde, İbranice ilim dili hâline geldi. Çünkü yahudiler o zamana kadar normal yazışma ve konuşmalarında ya Arapça veya ülkenin Roma lehçesini kullanıyorlardı. Bazı yahudiler, İslâm âlimlerinden ilim ve felsefe tahsil ettiler. Sonra bu sahalarda mütehassıs oldular. İbn Gabirol (6. 
1058) ve Maimonides (6. 1204) gibi bazıları eserlerini Arapça yazdılar. XII. asrın başlarında. Arapça yazılmış ilmi eserler İbranice'ye tercüme edilmeye başlandığı gibi, İbrânice'de de orijinal eserler mey- 


(1) Hastings Rashdali, The Universities of Europe in tLe Middle Ages, 
YI. 76-81. Oxford. 1936 
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dana getirildi. Bu yahudi âlimlerinden en meşhuru İbn Ezrâ veya Abraham Judaeus (6. 1167) idi. XIII. ve XIV. asırlarda yahudi ilim adamları sadece İspanya'da değil, güney Fransa ve başka yerlerde de yetişti. 
Bazı hallerde İbranice eserler Latince'ye tercüme edildi. Fakat yahudiler bundan başka bilhassa İslâm ilim ve felsefesini Avrupa'ya nakletmekte büyük gayret gösterdiler. Çünkü Avrupa hristiyan âlimleri ile çok sıkı temas içinde bulunuyorlardı. 


Şimdi çeşitli ilim sahalarının müslümanlardan aktarılıp nasıl hazmedildiğini inceleyelim: 


Avrupa'da Matematik ve Astronomi: 


Aurillaclı Gerbert'in, başlangıçta, matematik çalışmalarında hiçbir talebesi bulunmadığı ve Arapça rakamların büyük faydalarının hemen farkedilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak astronomi ilminde Lorraine'de ve başka yerlerde başlayan ilk çalışmalardan itibaren ağır ağır ilerleyen bir temponun bulunduğu görülmektedir. Fakat, her iki ilim de XII. asra kadar Avrupa'da kök salmış değildi. 


Kronolojik bakımdan XIII. asra ait olmakla beraber, söze Arap rakamlarının kabulünü izah ederek başlamak daha uygun olacaktır. 
Avrupa o vakte kadar Romen rakamlarını kullanıyordu. Romen rakamları ise hiçbir matematik işleminin yapılmasına imkan vermeyen kaba ve hantal şekillerden ibaretti. Öte yandan sağda solda bazı kimseler de belki Yunan altmışlık sistemini biliyorlardı. Arapça rakamlara gelince, bunların umumiyetle, Pisalı Leonardo Fibonnacci'nin Liber abacı isimli eserinin 1202 tarihinde intişarından sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığı kabul edilmektedir. Müellif bu kitapta, «onlu rakamla» matematik işlemlerini nasıl kolaylaştırdığını ve ne şekilde geliştirdiğini göstermişti. Leonardo'nun bu kitabı nasıl yazdığı hususu çok mühimdir. Bir ara babası, Cezayir'deki Bougle'de Pisan ticaret kolonisinde vazifeli bulunuyordu. Bu sırada şüphesiz müslüman tüccarlarla temas hâlinde olması, kendisine Arap rakamlarının üstünlüğünü idrak ettirmiştir. Oğlunu da, aile mesleği olan aynı işe sokmak - için, onu Bougie'de bir müslüman matematik hocasının yanına gönderdi. Leonardo'nun metematiğe karşı üstün bir kabiliyeti vardı. Bundan dolayı da haklı olarak kendisine mühim hir mevki verilmişti. Leonardo'nun, kitapta kendi adını, «Leonardus filius Bonaccin şeklinde yazması, o zaman vâki olan müslüman Araplar'a benzeme temayülünden ileri geliyordu. Bonaccius, muhtemelen bir lakaptı ve Arapça Hasan veya Salih gibi bir ismi temsil ediyordu. 
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Arapça rakamların pratik faydaları ve kullanışlılığı bir kere ispat edilince, artık her yerde kullanılmaya başlandı. Avrupa dillerine, rakamlarla beraber birçok kelime de geçti. Fransızca «chiffre», Almanca uziffer» ve İngilizce «cipher» ile berâber yine aynı şekilde Fransızca ve İngilizce'deki «zero», hep Arapçadaki boş mânâsına gelen sıfır kelimesinden alınmışlardır. Sıfır işareti, (birler, onlar, yüzler vs. gibi) muayyen bir hanede boşluk olduğunu gösteren bir rakamdı .Bu işaret, daha gelişmiş bir fikir için kulianıldığı halde, bunun icâdı, öteki dokuz rakamdan daha sonradır. Öteki dokuz rakamı kullanan kimseler, sıfırın kullanılışını daha 2or buluyor ve sıfırın yerine bir çizgi çiziyorlardı. Bununla beraber yahut belki sadece bu sebepten dolayı, sıfır işareti, bazı Avrupa dillerinde bütün onuncu rakamlara tatbik edildi. Arapçada bir başka sıfır kelimesi daha vardır, (Arapçadaki hecelenişi farklıdır) «kitap» yahut «yazmak» mânâsına gelir ki, bazan, Avrupada'ki kullanılışa onun tesir ettiği söylenmektedir. Fakat hakikatte bu varid değildir. 


Korolenjler devrinde, hristiyan takvimi üzerinde müzakereler sebebiyle astronomiye karşı büyük bir ilgi doğmuştu. Yukarıda da zikredildiği gibi, bu ilginin, sonraki asırlarda birçok izleri görüldü. İslâm 
astronomisine dayalı yeni gelişmelerin Avrupa'ya aktarılışının, 1106 
yılında hristiyan olduktan sonra Pedro Alfonso adını alan İspanyol bir yahudi ile başladığını söylemek mümkündür. Bu mevzuda yazdıklarının pek azı bugüne kadar intikâl edebilmiştir. Fakat Alfonso, sonraki neslin astronomi âlimlerine, bilhassa .Fransa ve İngiltere'dekilere çok tesir etti. Kral I. Henri'nin hekimi olarak takriben 1110 yılında İngiltere'ye gitti. Burada bilgisinin çoğunu, birkaç senedi. astronomik gözlemler yapmakta olan ve Lorraine'den gelmiş bulunan Walcher adındaki bir rahibe aktardı. 


Pedro Alfonso'nun tesirinde kalmış olması muhtemel bir başka kişi de Bathlı Adelard idi. Walcher, Adelard ile beraber, ilmi bir gelenek meydana getirdi. Bu ilmi gelenek, bir ara Oxford Üniversitesi rektörlüğü yapan Robert Grosseteste (6. 1253)'de en yüksek dereceye ulaştı. Bu ilim adamlarını alâkadar eden sadece mücerret hakikatler değildi. Bunlar, tecrübe ve müşahedeye dayanan ilmi bilgilerle de donatılmış bulunuyorlardı. Bilhassa Grosseteste, maddi âlemin riyazi yapısının önemini belirtmekte çok fazla ısrar etmişti. Kendi zamanında, doğrudan doğruya Yunanca'dan yapılmış bazı tercümeler vardı. Fakat ilmin terakkisine sebep olan esas âmil, yaşayan İslâm ananesin- den başka, şahsi temaslar ve Arapça eserlerin Latince'ye tercüme edilmesi idi. 
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Avrupa'da Tıp: 


İslâm tıbbının tesirinden önce Avrupa'da tabâbet çok ilkeldi. 
Avrupalıların yaptığı tedavinin ne kadar zalimane olduğuna dair, Haçlılar zamânında yaşamış Usâme b. Munkız adında bir müslüman tarafından yazılmış meşhur bir tasvir vardır. Müslüman prenslerden biri olan müellifin amcası, Frenk komşusuna, davet üzerine bir müslüman doktor göndermişti. Doktor, şaşılacak kadar kısa bir zaman içinde geri döndü. Zira, insanı hayretler içinde bırakan bir sahne ile karşılaşmış ve gelip anlatmak istemişti. Aslında kendisi, kadın bir hasta ile bir şövalyeyi tedaviye gitmişti. Şövalyenin bacağında çıban çıkmıştı. 
Müslüman doktor onu akıtmak için lapa tatbik etti. Çıban patladı ve hastanın tedavisi yapılmış oldu. Kadın ise durumu pek belli olmamakla beraber, «kuruluk» denen bir rahatsızlıktan şikâyetçi idi. Doktor kendisine, bol taze sebze ve sıkı bir rejim tavsiye etti. 


Bu sırada bir Frenk doktor içeri girdi. Şövalyeye, iki bacağı ile ölmeyi mi, yoksa bir bacağı ile yaşamayı mı tercih ettiğini sordu. Şövalye yaşamak istediğini söyleyince doktor, hastanın ayağını bir kütük üzerine koydurttu. Elinde keskin baltasıyla bekleyen kuvvetli bir adama da bir darbede bacağı kesmesini işaret etti. Bunun üzerine adam; bacağın ağrıyan kısmını kesip kopardı. Ancak iki darbe indirdi. İlk darbe, uzvu koparmaya kâfi gelmedi. İkinci darbe, hastanın iliğini dışarı akıttı. Bu sefer hasta derhal öldü. 


Kadının tedavisi daha da feci oldu. Frenk doktor, hastayı cin çarptığını ve kadının saçlarının kesilmesi lâzım geldiğini söyledi. Nihayet hasta kadının saçları kesildi; kadın daha evvel yaptığı gibi, hardal ve sarımsak perhizine başladı. Bu defa kadının «kuruluk» hastalığı daha da arttı. Frenk doktor bunu, cinnin kadının başına girmiş . 
olmasına hamletti. Hastanın başında haç şeklinde bir yank açtı. Kafanın derisini kafatası ortaya çıkıncaya kadar soydu. Soyulmuş kafatasını tuzla oğarken, kadın da öldü. 


Müslüman doktor, bu manzara karşısında oradakilere, kendisine daha fazla ihtiyaç olup olmadığını sordu. Menfi cevap alınca, hiç beklemeden derhal evine döndü. 


Bu olay insana, XIX. asır misyonerlerinin anlattıkları Afrikalı doktorlarm hallerini hatırlatmaktadır. Afrikalı doktorlar büyü ile tedavi yapıyorlardı. Fakat yukarıda anlatılanlar, Avrupa tıbbı hakkında Usâme'nin verdiği son hüküm değildir. Zira yine aynı müellif bir Frenk doktorun son derece bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış bir bacağı iyi ettiğini yazmakta; sıraca illeti için bu doktor tarafından verilen ilâcı; bu tedavi usülünü kendisinin tecrübe edip faydasını gördüğünü de anlatmaktadır. Usâme'nin leh ve aleyhinde olduğu hükümler arasında böyle tezadlar bulunmasına rağmen, bahis mevzuu noktalara temas edildiği zaman onun Avrupa tıbbı hakkında çizdiği tablonun bir tutarlu tarafı olduğu ortaya çıkmaktadır. Birinci rivayette, zımnen yapılmış bir tenkit vardır. Evvela, fizyolojik sebeplerin patolojik durumları doğurup doğurmadığının bilinmediği; ikinci olarak da, ameliyat tekniklerinden Kâfi derecede haberdar olunmadığı tenkit edilmektedir. 


Avrupa tıbbının kuvvet ve zayıflığı hakkındaki bu görüşü, Avrupa kaynakları da teyid etmektedir. Evveliyatı meçhul kalmasına rağmen, ilk tıp mektebinin Salerno'da kurulmuş olduğu kabul edilmektedir. Bölgenin iklimi, hastaların sıhhat bulmalarına çok iyi geliyordu. 
Burada yedinci asrın sonuna doğru Benediktin ekolüne ait bir «hastahane» bulunduğundan söz edilmektedir. Bu belki, tedavinin yapıldığı bir müesseseden ziyade yatacak yer temin eden bir yurttu. Lâkin bu insana, doktorluğun evvela piskoposluk rütbesi ile alakalı bulunduğu ve onun kisvesi altında yapılan bir işbirliği olduğu ,sonra da lâik bir müessese gibi göründüğü int'bâını vermektedir. Afrikalı Konstantin ve Donnolo, işte bu müessese için tercümeler yapmıştı. Donnolo'nun kitaplarından biri, daha ziyade bitkilerden yapılmış yüzden fazla ilaç hakkındaydı. Konstantin de, büyük bir ihtimalle, ilaç tüccarlığı yapıyordu. Bu suretle XI. asırda Salerno'daki tahsilin büyük bir kışmını tedavi için kullanılan maddeler ilminin teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bununla beraber, 1100 yılından önce anatomi tahsili de ilave edilmiş bulunmaktaydı. Evvela domuzlar, sonra da idam edilen mücrimler anatomik inceleme maksadıyla kullanılıyorlardı. 


İlk tıp mekteplerinden bir diğeri de, muhtemelen Salerno'dakinin bir şübesi olan Montpellier mektebi idi. Parisli sanat meraklısı talebelerinin, 1137'de Montpellier'ye tıp tahsili yapmaya gittiklerini görüyoruz. Şehrin oldukça kalabalık nüfusunu, müslüman ve yahudi halk teşkil ediyordu. Bunlar arasında Arapça konuşan hristiyanlar da vardı. 
Bu şehir, XIII asrın başlarında, güney İspanya'nın müslüman mektepleri ile sıkı münasebetler içinde bulunuyordu. Bu münasebetler sayesinde Montpellier'nin İslâm çizgisine paralel olarak Avrupa tıbbının gelişmesine yaptığı yaram, umumiyetle bilinenden çok daha mühimdir. 


Operatörlük tahsilinin tıp mekteblerine girişi, ancak yavaş yavaş mümkün olabildi. Başlangıçta, operatörlerin sosyal seviyeleri pek düşüktü. Tıp mekteblerindeki öğretmenler de kendilerini hor görüyorlardı. 1163 yılı gibi yakın bir tarihte bile, cerrahlık ilminin tıp proğramları arasında okutulmasını yasaklayan kilise emirleri vardı. Cerrahlığa karşı olan bu tavır, belki de, hem Arapça'dan yapılan tercümelerle tıp tahsilinde görülen muazzam gelişmeler sayesinde, hem de Haçlı Seferleri sırasında hristiyanların müslüman tıbbından öğrendikleri ameli tecrübeler neticesi olarak, sonunda değişmek mecburiyetinde kaldı. Bruno da Longoburgo isimli müellifin Chirurgica Magna 
(Büyük Cerrahlık) adındaki eserini meydana getirmesi, ancak 1252 
yılında mümkün olabildi. 


Haçlıların edindiği tecrübeler, takriben 1200 yılında, yalnız hastalar için yapılmış ilk hastahanelerin tesisine de amil oldu. Lâkin bu tesisler, bulaşıcı hastalıklar için ayrı koğuşlar ihtiva eden müslüman hastahane standartlarının çok gerisinde bulunuyorlardı. Hekimler hastaları hastahenlerde ziyaret ediyorlardı. Bununla beraber tarihte nöbetçi doktorlu ilk hastahane, 1500 yılında Strassburg'da kurulmuştur. Hastahanede, talebelerle klinik öğretimi yapan müslümanlara âit diğer bir usul, Avrupalılar tarafından ancak 1500 yılından sonra kopya edilebilmiştir. 


Avrupa'nın XV. ve XVI. yüzyıllara kadar İslâm tıbbına dayandığı, basılan ilk kitap listelerinden anlaşılmaktadır. Listedeki kitapların da ilki, Ebübekir Razi'nin büyük tıp ansiklopedisi olan el-Havi isimli eserinin IX. Bölümü üzerine, Pavia'da profesörlük yapan Ferrari da Grado tarafından yazılmış bir şerhti. İbn Sina'nın Kanun İsimli eseri ise, önce 1473'de, sonra 1475'de neşredildi; Galen'in ilk kitabı yayınlanma- dan evvel de üçüncü bir defa yayınlandı. İbn 8inâ'nın bu eserinin 
1509 yılına kadar tam 16 baskısı yapıldı. 1650 yılından sonra bile okutulmaya devam ettiği için Kanun'un bütun bir tarih boyunca en çok okunan tıb kitabı olduğu iddia edilmiştir. Kanun'u Arapça'dan tercüme edilen diğer kitaplar takip etti. Bunlar arasında bulunanların bir kısmı Razi'ye, İbn Rüşd'e, Huneyn b. İshâk'a, yahudi İshâk ve Haly Abbas'a ait eserlerdi. İstatistik mütehassıslarından birinin iddiasına göre, Avrupa'nın ilk kaynak eserlerinde bulunan birçok atıflar, İslâm tesirinin Yunan tesirinden şok daha fazla olduğunu artık kesin olarak ispat etmiştir. Meselâ, İbn Sina, Ferrari da Grado'nun eserlerinde 
3000 defadan fazla, Razi ve Galen 1000'er defa, Hipokrat da sadece 
100 kere zikredilmiştir. Hülâsa, XV. ve XVI. asırlardaki Avrupa tıbbı 
bile, İslâm tıbbının biraz genişletilmiş şeklinden başka birşey değildi. 


Mantık ve Metafizik: 
1100 senesi, Avrupa felsefe öğrenimini tetkik için uygun bir baş- 


langıç noktasıdır. Ru tarihte, Anselm mesleğinin sonuna gelirken, Peter Abelard da başlamak üzereydi. Klâsik öğretim, manastırlarda ve 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katedral okullarında verilmeye devam ediyordu. Fakat esas ilgi, edebiyata karşı idi. X. asırdan itibaren, Aristo'nun mantıkla ilgili eserlerinden mahdut bir kısmının Boesthius tarafından yapılan tercüme şerhleri üzerinde bazı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar bir diyalektik geliştirdi. Bütün bir cemiyet hayatının Hristiyani inançlar ile sarıldığı ve mekteplerin kilisenin kontrolünde bulunduğu için, diyalektiğin hristiyan inançlarına tatbiki tabii idi. Hakikatte Anselm, Hristiyan itikat esaslarının akli veya mantıki müdafaasını yapmakta ve eserinin sonunda bu akaidi tutarlı ve akli bir sistem olarak takdim etmektedir. 
Bir nesil sonra Abelard ise bu hususta daha tekâmül etmiş görünmektedir. Abelard, diyologa sebep olan çelişkilerle söze başlar, fakat tenkitlerini bizzat diyoloğun kendisine değil, onun tatbikatına veya hakxiyle kullanılmayışma karşı yöneltir. Bununla beraber bu iki zatdan hiçbiri, Hristiyanlık doktrini ile umumi metafizik görüşü birleştirmeye teşebbüs etmedi. Katolik Hristiyanlığında takriben 1100 yılında gerçekten böyle umumi bir metafizik görüş yoktu. 

Müslümanların Yunan felsefesini adapte edişlerindeki gelişmeyle, Avrupalıların İslâm felsefesini adapte edişlerind2ki gelişmeler arasında enteresan benzerlik ve farklılıklar vardır. Müslümanların en başta ilgi duydukları ilimler, tıp ve astronomi idi. Ancak bütün bu ilimler, hilâfetin entellektüel hayatı ile daima paralel gelişmişlerdir. Başka disiplinlerde böyle alâkası olduğu içindir ki felsefe, müslümanların dikkatini çekmiştir. O zaman onu, kendi esas ilmi faaliyetlerine çok uygun buldular. Bu ilmi faaliyetler, siyasi tarafları olmakla beraber, açıkça yapılan İlm-i Kelâm tartışmaları idi. Halbuki Avrupa'da teolojik mürnakaşalara pek az politika karışıyor ve bu münakaşalar daha ziyade kilise teşkilâtının içinde cereyan ediyordu. Aynı zamanda muayyen ilimlere karşı olan alâka da artmış, hattâ bazı mekteblere sızmaya murvaffak olmuştu. Yedi serbest ilim mefhumunun umumiyetle kabul edilmiş olması, bunu daha da kolaylaştırdı Bu mefhumların menşei, VI. asra kadar gerilere gitmektedir. Yedi ilim, trivium ve guadrivium adı altında ikiye ayrılıyordu. Birinci, dilbilgisi, belâgat ve mantık, ikincisi de aritmetik, astronomi, geometri ve müzikten ibaretti. Avrupa'da guatrivium ismi altındaki bilgiler az olduğu için birçok manastır ve katedral okullarında trivium ilimlerrine ağırlık verilmekteydi. Hatta, XII. yüzyılın ilk yarısında Chartres okulu, bir gurup seçkin hocalarla guadrivium fenlerinin Plâtonik şeklini keşf ettiği zaman, müslüman Araplar'ın ilimlerini pek az kullanmışlardı. İlk tercümelerin varlığından çok yavaş haberdar olundu. Bathlı Adelard'ın De Eodem et de Diverso isimli eseri, kısmen hâlâ Plâton'un Timaeus adlı eserine dayanmaktaydı. Fakat Adelard'ın Tabii Sorular isimli eseri müslüman Araplar'ın geliştirdiği ilimlerin yayılmasına yardım ediyordu. 
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Avrupa'da, ilmin diğer dallarında olduğu gibi, metafizik üzerine yazılan ilk orjinal eserler de mütercimler tarafından meydana getirildi. Bilhassa Dominik Gundisalvi önemli eserler yazdı. Bunlar arasında, kısmen Arapça kaynaklara dayanarak yazdığı Rühun Ölmezliği Üzerine isimli eseri ile Felsefenin Taksimi isimli eseri vardı. Hareket ettirilmeyen Muharrik diye, Allah mefhumunu incelerken, teolojiyi fizikle karşı karşıya getirdi. Aynı işi, meselâ İbn Sina Kitâbü'ş-Şifâ'sında (Latince'de Suffcientia olarak bilinmektedir), Gazali de İbn Sinâ'nın görüşlerinin hülâsası olarak yazdığı Maköâsidü'l-Felâsife'sinde yapmıştır. İlahiyât, fizik ve metafizik arasındaki bu irtibât nihayet Latince yeni tip ilahiyât neşriyatına yol açarak Aguinas felsefesinde en yüksek noktasına ulaştı. 


Avrupa tefekküründe kuvvetli bir Platonik ve Augustian izi vardi. Bunu, İbn Sina'nın Neoplatonik felsefesi ile diğerleri daha da desteklemiş oldular. Avrupa'nın pratik sahalarda tercübe ve müşahedeye olan temayülü, bu felsefe ile oldukça değişik bir durum arzediyordu. 
Avrupa'nın bu isteklerine, müslümanların tecrübi ilmi cevap verdi. 
Bununla beraber, zamanın entellektüel çevresi tarafından ihtiyaç duyulan ilmi usülün akli bir gerekçesi zarüri görüldüğü zaman, bunu temin eden, bilhassa Robert Grosseteste ve Roger Bacon gibi ilim adamları, pıatonih felsefeye mensup olan ilim adamlarıydı. 


Uzun zamandan beri, Boethius'un eserleri sayesinde, Aristo mantığının Avrupa'da öğretimi az da olsa bilinmekteydi. XII. asırda, Organoun'un bir kısmı doğrudan doğruya Yunanca'dan, sonra diğer kısımları da Arapça'dan olmak üzere tercümeleri yapıldı. Bununla beraber Aristoculuğun tam anlaşılması, her şeyden evvel İbn Rüşd'ün eserlerinde, bilhassa onun Aristo metafiziği üzerine yaptığı şerhlerinin tercümesinden sonra mümkün oldu. Tercümeler, XIJI. yüzyıla âitti, fakat İbn Rüşd'ün felsefesi hakkında bazı bilgiler onun 1198 yılında vefatından evvel Latin filozofları tarafından tanınmıştı. Dominican mezhebine mensup Albertus Magnus (1206-1280) ve Thomas Aguinas, (1226-1274), muhakkak ki Aristoculuğa dört elle sarılmışlardır. Bilhassa Thomas Aguinas, Aristo'yu ilâhiyat meseleleri bakımından kabule şayan bir düşünce sistemi ile kaynaştırmaya muvaffak olmuştur. 


Siger of Brabant (1235-1282) ve diğerlerinin «Latin İbn Rüşdçülüğü» ile yakından ilgisi olduğu düşünüldüğü zaman İbn Rüşd'ün Avrupa tefekkürü üzerine olan tesirini, hakkıyle anlamak mümkün değildir. Siger, diğer birçok meseleler arasında, aklın hükümlerinin felsefi maksatlarla kullanıldığı vakit vahyin hakikatlerine aykırı olabilecegini öğretmiştir; fakat her iki hâl de kabul edilmelidir demiştir. Siger, bizzat kendisi aynı tâbiri kullanmamakla beraber, bu onun çift hakikat nazariyesidir. İbn Rüşd de muhakkak ki böyle bir görüşe sahipti; fakat, herhangi bir tenakuzu bertaraf ettikten sonra, Kur'an âyetlerinin tefsir edilebileceği kanaatinde olduğu için, bu husustaki muhalefeti yumuşatmıştı. Avrupa'nın Latinceden daha zengin tefsir imkânına sahip olduğunu söyledi. Latin İbn Rüşdçüleri. akıl ile vahyi uzlaştırmak için hiçbir teşebbüste bulunmadılar; kendi muâsırları, bunların durumlarının, mantıki olarak takip edildiği takdirde, belki de haklı olarak, neticede dini imhaya maruz kalabileceğini söyledi. 


Latin İbn Rüşdçüleri teriminin bu şekilde kullanılışı bizi, İslâm tefekkürünün ve bilhassa İbn Rüşd'ün, Avrupa'ya olan tesiri daha ziyade İbn Rüşdçüler vasıtasıyle oluşu gibi, yanlış bir düşünceye sevketmesin. Bu böyle olmaktan uzaktır. İslâm tefekkürü Avrupa tefekkürüne her türlü saflığı içinde, metafiziğin bütün bir yeni dünyasını getirdi. 
Avrupa'nın bütün fikir cereyanları, Arapça'dan yapılan tercümeleri itiraf etmek mecburiyetinde kaldılar. Bunlar, sadece İbn Rüşdçüler ve onlara muhalif St. Thomas Aguinas mektebine mensup olan kimselerden ibaret değildi. Aynı zamanda, aralarında Roger Bacon ve Roger Grosseteste gibi açık düşünceli âlimler ve Bonaventura gibi muhafazakar Plâtonistler de vardı. Müteâkip Avrupa felsefesi, bütün meralelerinde, İslâm müelliflerine karşı hudutsuz bir borç içinde kalmıştır. 
Thomas Aguinas, İbn Rüşd'ün Aristoculuğuna en az Siger of Brabant kadar borçludur. 


E. İSLÂMİYET İLE AVRUPA'NIN KENDİNE GELİŞİ 


İslâm tekniği ve mahsullerinin yayılmasına, İspanya ve Sicilya'- da İslâmiyetin var olması ile buralaıda ve başka yerlerde mevcut ticari münasebetlerin nasıl vasıta olduğunu bundan önceki bölümlerde görmüştük. Bu şekilde yayılmış olan İslâm teknik ve tesiri, Avrupalılar tarafından kendi kültürlerinin dışından gelen bir medeni cereyan olduğu düşünülmeden alındı. Hatta Mozarab hristiyanları, müslümanlarla paylaştıkları İslâm-İspanya kültürünü, kendilerininmiş gibi kabul ettiler. Ayrıca, XI. yüzyıl Avrupası'nda gelişen refah ve canlılık Haçlı Seferlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu ve bu, daha ziyade, doğrudan doğruya müslümanlar üzerine sevk edildi. XII. yüzyılda yine aynı refah ve canlılık sebebiyle Avrupalılar, İslâm ilim ve felsefesini tetkik etmeye başladılar. Bu münasebetler Avrupa'nın ilerlemesi için son derece önemliydi. 


Fakat bu önemli meseleyle meşgul olmaya başlamadan önce, belirtilmesi gereken bir husus daha vardır. Bir İslâm tarihçisi, Ortaçağ Avw'upasına baktığı zaman, herşeyden evvel iki şey dikkatini çeker: 


İSLÂMİYETİN AVRUPA'YA TESİRİ 547 


Bunlardan birincisi, Haçlı hareketinin manevi veya dini borcudur. 
İkincisi de, XII. yüzyıldan itibaren hemen hemen bugüne kadar devam eden İslâm'ın tahrif edilmiş imajının Avrupa'da hemen bütün düşünce tarzlarına tesir etmiş olmasıdır. Şimdi bu tahrif edilmiş imaj üzerinde biraz durmamız lâzımdır. 


Avrupa'da Islâm'ın Tahrif Edilmiş İmajı: 


Avrupalılar arasında İslâm'ı bir din olarak ilmi bir şekilde letkik etme arzusu ve bu arzunun zamanla aleni bır şekilde artması, Haçlı seferleri sırasında meydana geldi. Daha evvel İslâm hakkında, kısmen Bizans kaynakları, kısmen de İspanya'daki müslümanlarla hristiyanlar arasındaki münasebetler sebebiyle şüphesiz birşeyler biliyorlardı. 
Ancak bu bilinenler, içinden çıkılmaz surette hatalarla dolu idi. Müslümanları, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ibadet eden putperestler olarak telakki ediyorlardı. Yahut Hz. Peygamber'e sihirbazlık isnat ediyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adından bozularak meydana getirilen İngilizce'deki Mahound kelimesinden de anlaşılacağı gibi, bizzat O'na şeytan diyorlardı. İslâm dininin, fuhşa ve gayrı meşru cinsi münasebetlere müsâde ettiğine inanıyorlardı. 


Yukarıda zikredilen mütercimler, hiç şüphesiz İslâm'ı hakkıyla ilk anlayanlardan bazılarıydı. XJI. asrın başında Hristiyanlıktan Musevilige geçen Pedro de Alfonso. Diyaloglar'ından birini İsiâm'a karşı yapılan polemiğe tahsis etmişti. İslâm hakkında sağlam bilgiler ihtiva etmesi bakımından bu eser çok mühimdi. Fakat bunun, İslâm'ın tahrif edilen imajını düzeltmekte de pek az yardımı oldu. Bu eserden daha mühimi, Peter the Venerable tarafından takriben 1142 yılında, astronomi talebelerinden Kettonlu Robert ile Dalmaçyalı Hermann'a yaptırılan tercümelerdi. Peter the Venerable, bu tercümelere dayanarak, bilhassa Robert'in Latince'ye tercüme ettiği Kur'an-ı Kerim meâline istinaden, İslâm esaslarının bir hülâsasını Summa totius haeresis Saracenorum ve bunun da bir şerhini Liber conta sectam sive hearesis Saracenorum yazdı. Peter the Venerable adına meydana getirilen mezkür tercümeler ve bu iki eser, Toledo Kolleksiyonu veya Clunif Külliyâtı olarak bilinmekte ve Alfonso'nun Diyaloglar'ı le beraber, İslâm hakkında Latince yazılmış ilk ilmi eserler arasında bulunmaktadırlar. Bilhassa Summa isimli eser, şimdiye kadar Avrupa'da yapılmakta olan fahiş hatalardan uzaktı. Bundan dolayı, tahriften sakınma hususunda büyük bir ilerleme kaydetmişti. Yine aynı eserin, İslâm'ın yeni imajının teşekkülünde de çok büyük hizmeti olmuştu. İslâm imajını beslemek için sonraki iki yüzyıl içinde buna birçok ilâveler yapıldı. Fakat bu ilerleme, Ricoldo 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da Monte Croce (6. 1321) isimli yazar, /mprobatio alchorani diye de bilinen «Kur'an ve Müslümanlarla Konuşmalar. adlı eesrini yazdığı zaman fiilen tamamlanmış oluyordu. 


Ortaçağ Avrupa'sındaki İslâm imajı, aşağıdaki dört ana nokta etrafında toplanıyordu: 


a) İslâm dini bâtıl ve hakikatin zıddıdır; 

b) İslâm, şiddet ve kılıç dinidir; 

c) Nefse düşkünlük dinidir, 

d) Hz. Muhammed (sa.v.), Hz. İsa'nın düşmanıdır. 


Bu noktaların her biri hakkında kısaca şu açıklamaları yapmak mümkündür: 

a) uİslöm dini bâtıldır ve hakikatın zıddıdır». Ortaçağ Avrupası'nda herkesin tabiat, insan ve Tanrı hakkındaki görüşü, İncil'in tesiri altında bulunduğundan, İncil'in dışında görüş beyanında bulunmaya ihtimal dahi verilmiyordu. Ne zaman ki İslâmiyet, Avrupalıların inandığı Hristiyanlıktan farklı bir şekilde kendi tebliğatını yapmaya başlamıştır, o zaman hemen İslâm dinine «bâtıldır. damgasını vurmakta gecikmemişlerdir. Avrupa düşüncesinin bu konudaki umumi tavrı, XIJI. asır mütefekkirlerinden St. Thomas Aguinas'ın sözleri ile daha açık izah edilebilir.(1) St Thomas Aguinas; «Hristiyan itikadının doğ-Tu olduğunu birçok delillerle ispat etmek mümkündür.» dedikten sonra sözlerine, «Halbuki Muhammed gib: mezhep kurucusu olanlar için böyle hiçbir delil ve temel bulunmamaktadır» diye ilâve etmektedir. St. Thomas ayrıca, İslâm'ın «maddi» cazibeler peşinde koştuğunu söyledikten başka, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ortaya koyduğu delil ve iddiaların zayıf olduklarını; O'nun, tarihi olmayan kıssalar ve yanlış doktrinlerle hakikatı karıştırdığını ve peygamber olduğunu ispat edecek, hiçbir mucizesi bulunmadığını; ilk sahabelerinin dini meselelerde bilgi sahibi olmadıklarını, sadece çölde yaşayan bedeviler olduklarını ve O'nun her dediğini düşünmeden kabul ettiklerini de öne sürmektedir. Keza, «Sdhabeler o kadar çokturlar ki, Muhammed başkalarını müslüman yapmak için, onların askeri gücünden istifâde etmiştir» demektedir. Yine o, «İncil'in kendisinden haber verdiğini iddia eden İslâm peygamberi, İncil ve Tevrat'ın bütün delillerini tahrif etmiştir» (2) iddiasında bulunmaktadır. 


St. Thomas Aguinas ve diğer birçok müellif, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hakikat ile bâtılı karıştırdığını öne sürerken, bir kısım ya- 


(1) St. Thomas Agulnas, Summa Contra Gentlles, II, bölüm, 6 
(2) St. Thomas Aguinas. Aynı eser, I. bölüm 6 
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zarla. daha da ileri giderek, «O, nerede doğru söylemişse. onu ifsad eden bir zehir karıştırmıştır» iddiasında bulunmuşlardır. Onlara göre bu suretle sahih beyanlar bal gibi görünmüş ve münhasıran 2ehiri gizlemek için ilâve edilmişlerdir. Bunlardan biri de şöyle diyor: «Dikkat ediniz, bütün kitap baştanbaşa muazzam bir ustalıkla söylenmiştir. 
Peygamber, dinsizlik hakkında konuşurken veya onu söylediğini hatırladığı zaman hemen sözü değiştiriyor, oruca veya namaza geliriyor, yahut Allah'ı zikre başlıyor.» 


İslâm'ın bu imajı onların Hristiyanlığa bakışından kaynal:lanıyordu. Zira Hristiyanlarca İncil; bütün zamun ve mekanlar için geçerli olan, mutlak düzenin sağlayıcısı, ilâhi hakikatın bozulmamış ve saf bir ifadesi olarak biliniyordu. Hristiyan tebliğatının, kültürlü, tahsilli ve aklen olgun olan insanlara hitâp ettiğine, tarihi ve sağlam deliilere dayandığına inanılıyordu. 


b) «İslâm kılıç ve şiddet dinidirn: Yukarıda bahsedildiği üzere, St. Thomas Aguinas gibi bilginler; Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, dinini askeri kuvvetle yaydığını zannediyordu. Aynı şekilde öteki Hristiyanlar da, Peygamber ve Allah düşmanlarını öldürmek, onları imhâ, hapis ve talan etmek, ve kendilerine her türlü zulmü yapmak gibi suçların, İslâm dininin bir emri oiduğuna inanıyorlardı.(1) Hatta Haçlılar'ın müdafii kesilen Humbert of Romans, «Müslümanlar, dinleri için çok gayretlidir. O kadar ki, nerede iktidâr: ele geçirseler, kendi dinlerine karşı propaganda yapan herkelsn merhametsizce boyunlarını vururlar» demeye kadar gitmiştir. 


Bu hususta Avrupn'nın İslâm hakkında hayal ettiği imaj hakikat olmaktan çok uzaktır. Birinci fasılda izah edildiği üzere, İslâm veya kılıcı tercih etmek hususu, yahudi, hristiyan ve diğer ehl-i kitâptan olanlara tatbik edilmemiştir; fakat puta tapanlara uygulanmış ve Arabistan dışında pek az duyulmuştur. Müslümanların askeri faaliyetleri daha çok siyasi bakımdan büyümeye hasr edilmiştir. İslâm'a davet ve İslâm, tebliğler ve sosyal münasebetlerle gerçekleşmiştir. 


İslâm'ın şiddet dini olduğu hususundaki imaj, Hristiyanlığın ikna yolu ile yayılmış bir sulh dini olduğu hakkındaki inançları da besliyordu. Haçlı Seferlerine katılıp binlerce masum insan öldürenlerin kendi 


(0) Meselâ, Pedro de Alfonso bunlardan biridir. Bu konuda T.'W. Arnold, objektif davranmayı başaran nadir düşünürlerden biridir. The Preaching of Islam; History of the Propagatlon of the Muslim Faith. 
Lahore, 1961. Türkçe'de M. Halil Hilâl tercümesiyle ve İntişâr-ı İslâm adıyla yayınlanan kitabın muhtelif sayfalarında İslâm'ın zorla ve kılıçla yayılmadığı ispatlanmaktadır. 
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dinlerinin bir sulh dini, İslâm'ın ise bir şiddet dini olduğuna inanmaları gerçekten çok gariptir. Bazı müellifler, sulh dini mefhumunun bir realite olmaktan ziyade, bir ideal olduğunu ileri sürerek Hristiyani inançları zayıf olan kimselerin bu ideali yerine getirememelerinin, Hristiyanlığa hiç de aykırı olmadığını iddia ederler. Bu paradoks şöyle izah edilebilir. Haçlı Seferleri'nin gayesi, düşmanı zorla hristiyan yapmak değil, fakat, St. Thomas Aguinas ve diğerlerine göre, münkirlerin Hristiyan inancının önünü kapamalarına mani olmaktır. Bu gaye, aynı zamanda kaybedilen hristiyan topraklarının yeniden ele geçirilmesini de ihtiva ediyordu. 


c) «Nefse düşkünlük dinidir»: Ortaçağ Avrupası'nın gözünde İslâm, nefse düşkünlük dini olarak görünüyordu. Özellikle çok evlilik, bu iddiada müstesna bir yer işgal ediyordu. Bir adamın, istediği kadar hanımla evlenebileceğini ve hanımların sayısına adamın cüzdanının Şiİşkinliğinden başka hiçbir şeyin tesir edemiyeceğini zannediyorlardı. 
Bazı müellifler, dörtden fazlasına müsaade edilmediğini bildikleri halde, sınırın yedi veya on olduğunu söylemekteydiler. Hiç kimsenin akima gelmeyecek yerde ihtilâflı bir şehevi mesele ortaya atmak için, Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerini umumiyetle yanlış tercüme ediyorlardı. 
Bir müellif de, kendi deyişine göre, Kur'an'da fuhşa müsaade eden bir âyet bulmuştu. Öteki yazarlara gelince, onlar da, müslümanların cinsi hayatlarından bahseden haberleri uydurup çoğalttıkça sevinçlerinden yere basmıyorlardı. Karı-kocanın yaptığı cimânın gayrı tabii olarak veya hayvani tarzda icra edilmesinin teşvik ve tatbik edildiği söyleniyordu. Kur'an, homoseksüelliğe bile müsaade etmiştir deniyordu. Bazılarına göre de İslâm'ın meşru olmayan cinsi münâsebetlere müsadesi, Kur'an'daki cennet tasvirleri ile son haddine varmıştı. Hürrilere veya siyah gözlü hizmetçilere çok önem verilmişti. Bilhassa bu tasvirler, bir skandal olarak kabul edilmişti. Tenkitler, umumiyetle yanlış iddia veya abartmalara dayanmış olmasına 'rağmen, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in aile hayatı haddinden fazla tenkide uğruyordu. 


Bu iddialardan bazıları sadece gülünç, bazıları da cahilane taassuptan doğmuş iftiralardır. Bunlara cevap vermek bile, ciddiye almış olmak bakımından gereksizdir. «Aralarında adaleti gözetebilmek» esprisiyle dört kadınla evlenmeye cevaz veren, zina suçunu şiddetle cezalandıran ve kadın erkek ilişkileri üzerinde titizlikle duran İslâm dininin böyle gülünç iddialarla suçlanmasmdaki asıl sebep, onu küçük duruma düşürerek insanlar arasında menfi bir imaj oluşturmaktı. 


Avrupalılara göre müslümanlar, diğer bakımlardan da nefislerine düşkündüler. Müslüman İspanya ve Sicilya'nın «ihtişamlı hayat»ına 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nâil ulamayanlar için böyle lüks bir hayat tarzı, nefse düşkünlük gibi gelmiş olmalıdır. İşlerine geldiği zaman mü'minlerin yeminlerini bozabileceklerini ve bir müslüman Kelime-i Şehâdet'i mükerreren söylediği takdirde, hiçbir amel-i sâlihası olmazsa bile onun cennete girebileceğini, Kur'an'ın telkin ettiğini söylüyorlardı. Avrupalılar ayrıca, İslâm'da imanın şartlarından biri olan Kadere İman'ın müslümanlarca, tembellik ve miskinliklerine bir mazeretmiş gibi ileri sürüldüğünü zannediyorlardı. Bu hususta da yine İslâm imajında, hak ve bâtıl birbirine karıştınlmıştı. İslâmiyet, manastır hayatına hücum eder, eğer bekarlık mevcutsa, bilhassa bunu tasvip etmediğini belirtir. Fakat buna rağmen, takvanın birçok şekillerini kabul eder. 


İslâm'ın böyle gösterilmesi, Hristiyanlığın nefse düşkün olmadıgını imâ etmek içindir. Hristiyanlık'ta esas olan, bütün hayat boyunca eşlerin bir defa evlenmeleridir. Hattâ umumiyetle kabul edildiğine göre, Hristiyanlık'ta karı kocanın cinsi münasebette bulunmaları, tamamen iyi birşey değildir. Zira erkeklerin tenasüli kudreti, zevk için değil neslin devamı için lâzımdır. Cinsiyet hakkındaki bu hususların biraz daha tafsili, aşağıda gelecektir. 


d) «Hz. Muhammed (s.a.v.), He. İsa (a.s.)'ya karşıdır»: İslâmi araştırma yapan bazı Avrupalılar için, Kur'an'da yanlışlıklar bulunduğunu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamber olmadığını söylemek kâfi değildir. Peter the Venerable, İslâm'ın Hristiyanlık'tan bozma olduğu yolundaki bazı Yunan ilâhiyatçılarının görüşlerini benimsiyor; İslâm'- ın bundan daha fena olduğu ve müslümanları kâfir saymak lâzım geldiği tezini savunuyord'ı. Diğer taraftan Hristiyan tefekkürünün esasını şu nokta teşkil ediyordu: «Muhammed, peygamber olmadığına ve dığına ve buna rağmen bir din de kurduğuna göre, muhakkak ki O, insanları şerre teşvik etmektedir; o halde, O, ya şeytanın bir âleti veya mümessilidir. Bu suretle İslâm, Hristiyanlığın tamamen aksi olan bir kutba yerleştirilmişti. 


Avrupa'da XII. ve XIV. asırlar arasında teşekkül eden İslâm'ın tahrif edilmiş imajı aynı zamanda Avrupalılar'ın kendileri hakkında olan düşünce tarzını ifade ediyordu. Keza, zımnen bu imaj Avrupa'yı üstün gösteriyordu. İddiaya göre, Hristiyanlık tamamen doğrudur ve insan aklına hitâp etmektedir. Suln dinidir, insanları ikna yoluyla kendine çekmektedir. O, bir zühd dinidir. Zira «şehvâni» arzuları kırmaktadır. Halbuki bu imaj, hiçbir zaman reaiite hâline gelmemiştir. 


Başta bilhassa St. Thomas Aguinas olmak üzere, XJI. ve XII. 
asır düşünürleri, Hristiyan akaidinin akli ve sistematik izahının mümkün olduğunu ortaya koymaya çalıştılar. Ancak St. Thomas Aguinas, bize şimdi göründüğü gibi, müteakip asırda da kendi çağdaşlarının üstünde görünmektedir. Aguinas'ın izah ettiği entellektüel yapı, bir asırdan fazladır devam eden bir gelişmenin neticesi olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu zaman zarfında İslâm ilim ve felsefesi, Avrupa'- ya yeni bir dünya görüşü kazandırdı. Bu ilimler, her şeyden evvel yaradılış öncesine ait ameli bilgileri harekete geçirdi. Bu ilmi çalışmalardan da, daha geniş olan kozmolojik ve metafizik bir manzara ortaya çıktı. İlâhiyat kozmoloji üzerine bina edilmemiş olduğundan, bir insan kendi kozmolojisi ile dini inançları arasmdaki dengesizliğe uzun zaman tahammül edemiyordu. Onun için Avrupalı ilâhiyatçılar, Hristiyan inancı ile yeni ilimleri bağdaştırmaya çalıştılar. Diğer birçok âlim gibi Aguinas da, müslümanların teşekkül ettirdikleri ilimleri, bilhassa Aristo zamanında olan şekilleriyle öğrendi. 


Onların eserlerinden faydalanarak ilim, felsefe ve dini itikadın birbirleriyle ahenk içinde kaynaştırıldığı tutarlı bir düşünce sistemi kurmaya çalıştı. 


Bu arada şuna da işaret etmek lâzımdır ki, St. Thomas Aguinas, aynı sınırları paylaşmaları dolayısıyla müslümanların kendileri için tehlike arzettiği kanaatindeydi. Summa Contra Gentiles isimli eserinin ikinci bölümünde anlattığına göre, Aguinas'ın gayesi, uKatolik inancının tebliğ ettiği hakikatleri ortaya koymaktır » Sonra devamla diyor ki, «Bir kimse münkir olanlara ve yahudilere karşı mücadele ettiği zaman, Tevrat ve İncil'den ayrı ayrı deliller getirip mukayese etmeli; müslüman ve putperestlerle tartışırken de tabü sebebe müracaat etmelidir» Ancak yazar, tabi sebebin, meselâ Allah'ın varlığını ve birliğini izah edebilmesine rağmen, yine de Hristiyanlık akidesini ispat edemediği inancındadır. Diğer taraftan, Teslis akidesi gibi tabii sebebin haricinde kalan hristiyan inançlarına gelince, o zaman Teslise olan muhalefetin akılla desteklenmediği görülmektedir. Onun için Contra Gentiles'in yazılış gâyesi, Hristiyan inancının tenkit ve muhalifleri karşısında onu müdafaa ederken özür dilemek ve böylece karşı çıkanların İncil'i kabul etmelerini beklemeksizin tabii sebebe dayandığını göstermektir. Bu suretle meselenin mahiyeti tayin edilmekte veya en azından İslâm'ın Avrupa için bir problem olarak karşıda duruşu bir şekil kazanmakta ve hristiyanlık, sadece sıradan müslümanların anladığı İslâm'ın değil, aynı zamanda İbn Sinâ ve İbn Rüşd gibi filozofların da inançlannın karşısında üstünlük elde etmiş olarak takdim edilmek istenmektedir. 


Thomas'ın felsefesi ile daha sonraki Avrupa düşüncesi tarafından Aristo'ya hamledilen hâkim durunı mühimdir. Klâsik çalışmalar, hiçbir zaman Avrupa'da durmamıştır. Çünkü Lâtince, ilim dili olmaya devam etmiştir. Ayzıca daha ziyade Bizans ile temas sayesinde bir parça Yunanca bilinmekteydi. XII. yüzyılda, doğrudan doğruya Yunanca'dan olmak üzere, Eflâtun, Aristo ve diğerlerinin eserlerinden bir kısım tercümeler yapıldı. Fakat o dönemde en büyük felsefi tesir İbn Sinâ'nındı. Hattâ son araştırmalara göre İbn Sinâ şimdiye kadar bilinenden çok daha önemlidir. Belki bu, İbn Sinâ'nın hristiyan telekküründeki Eflâtuncu görüşe yakınlığı yüzündendir. XIJI. asır, Aristo tesirinin artmasına sahne oldu. Zira İbn Rüşd'ün eserleri tercüme edilmişti. İbn Rüşd'ün eserlerinin çoğu da Aristo'nun eserlerine yazdığı şerhlerden ibaretti. Burada belirtmek istediğimiz nokta şudur: Avrupalılar, Aristo'ya sadece onun kendilerine tevarüs eden felsefi meziyetleri yüzünden meftun olmuş değillerdi. Aynı zamanda Aristo, bazı bakımlardan Avrupa toplumuna ait bulunuyordu. Yani Aristo'yu, ilim ve felsefenin merkezine yerleştirmek, kısmen, Avrupa'nın İslâm'dan farklı olmak iddialarının bir tarafiyle izah edilebilir. Özellikle İslâm ilim ve felsefesinden o kadar çok şey öğrendikten sonra, hiçbir müspet karşılık vermeden, İslâm'dan yüz çevirmek gibi son derece menfi bir harekette bulunmak, imkânsız olmazsa bile zor olacaktı. Bu müspet karşılık, Avrupa'nın klâsik geçmişine (Yunan ve Roma'ya) yöneltildi. 


Avrupa'nın kendisini İslâm dünyasından ayırarak varlığını klâsik miresla nasıl ortaya çıkardığını Dante dile getirmiştir. Onun İlâhı Komedya isimli eserlerinin bazı mefhumları, İslâmi kaynaklardan alınmıştır. Dante Avrupa'nın, «İslâm filozoflarına olan borcunun farkındaydı. Ancak onun eserinde en çok dikkati çeken taraf da, İslam'ı ihmal etmiş olmasıdır. İslâm'ı, Hz. Muhammed (s.2.v.)'i cehenneme koymak ve O'nu ihtilâf çıkaranlar arasmda göstermek suretiyle tahkir etmiştir. Üstelik O'nun hakkında, klâsik batıl kahraman Ulysses'den daha az söz etmiştir. İbn Sina ve İbn Rüşd'ü, A'raf (Lunbo)'a(1) yerleştirmekle de, İslâm filozoflarının yaptıkları hizmetlere mükâfat verilmek istenmiştir. Fakat sadece iki İslâm filozofu zikredilmiştir. 


Bu hususun daha ileri bir safhası, Rönesans yol almaya başladığı vakit ortaya çıktı. Vaktiyle Arapça olan her şeye karşı duyulan hayranlık, bu sefer Arapçanın zıddına karşı duyulmaya başlandı. Arapça, Süryanice ve İbranice'de mütehassıs olan İtalyalı bilgin Pico della Mirandola (1463-1494), eserlerinden birinin başında diyor ki: «Allah aşkına Pythagoras, Eflâtun ve Aristo'yu bize bırakın; Ömerinizi, Alcha- 


(1) (A'raf (Lumbo): Hristiyanlık inancına göre vaftiz edilmeden ölen çccukların veya Hz. İsa'dan evvel yaşamış olan rubların âhiretteki yeri. 
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bilius, İbn Zulhr ve İbn Ebi'r-Ricâlinizi kendiniz alınız.» XIlI. ve XIV. 
asırlarda, bir Avrupa profesörü için İspanya'nın Salamanca bölgesinde, (keza İtalya'daki Bologna şehri ile Oxford, Paris ve Roma gibi merkezlerde) inıkânlar sağlanmış bulunuyordu. Lâkin 1532'de, Hollandalı bir âlim, Salamanca'da yapılan Arapça tedrisât hakkında hatırı sayılır bir İspanyol'a görüşünü sorduğu zaman şu cevabı almıştı: «Barbar dili olan bu Arapça ile ne diye ilgileniyorsun? Latince ve Yunanca'yı bilmek sana yeter. Ben de gençliğimde senin.kadar aptaldım. Bu yüzden İbranice ile Arapça'yı seçmiştim. Fakat bu ikisini uzun zamandan beri terketmiş ve kendimi tamamen Yunanca'ya vermiş bulunuyorum.» Avrupa, böylece kendi terakkileri için tartışmasız bir kaynak olan İslâm kültür ve medeniyetini tahkir ederek Yunan ve Roma klâsiklerine yönelmiştir. Fakat Rönesans hadisesinde İslâm düşünce yapısının oynadığı rolü inkâr etmek mümkün değildir. Bir İslâm tarihçisi Ortaçağ Avrupa tarihine baktığı zaman, her şeyden evvel, Haç- 
1 Hareketi'nin gayret ve nüfüzu ve uydurulan İslâm imajının Avrupa 
düşüncesinde işgal ettiği önemli mevki ile karşılaşır. Tarihçinin bu derece tesir altında kalmasının sebebi, İslâm dünyasında ve gerçekte böyle bir hâlin vuku bulmamış olmasıdır. 


İslâm ile Karşılaşmanın Avrupa için Önemi: 


Bu yazdıklarımızla şu ana kadar, geniş bir tarih şeridinde meydana gelen ilmi ve kültürel münasebetleri kısaca gözden geçirmiş olduk. 


Avrupa'nın İslâm medeniyeti ile karşılaştığı ozaman hissettiği aşağılık duygusunun muhtelif cepheleri vardır. İslâm teknolojisi, birçok bakımlardan Avrupa'dan üstündü. İslâm cemiyetinin sosyal seviyesi de daha gelişmişti. Bu durum, Avrupalı'ların aşağılık duygusuna kapılmaları için önemli bir âmildi. Ayrıca İslâm hâkimiyeti dehşetli ve muazzam bir şekilde yayılmıştı. XII. asrın başında, o zamanın insanları dünyayı, Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtadan ibaret zannediyorlardı. Bunların en büyüğü olar Asya'nın hemen hemen tamamı ile Afrika'nın büyük bir kısmı yaşıyordu. Üstelik Avrupa'da da belli bir toprak parçasını ellerinde bulunduruyorlardı. Bu bakımdan dünyanın yaklaşık üçte-ikisi müslüman zannediliyordu. Müslümanlarla temas eden herhangi bir hristiyanı, müslümanların sarsılmaz üstünlük duygusu rahatsız ediyordu. Avrupalıların, umümiyetle İslâm'a karşı olan hisleri, büyük bir devlet içinde yaşayan, ve esas hak ve hürriyetlerden mahrum bir insan sınıfınınkinden hiç de farklı değildi. Bu sınıf gibi onlar da, kendi haklarını imtiyazlı gruba karşı koruyabilmek için dine, ve bilhassa Hristiyan inancının iki yeni cereyanına, yani Composlelalı Saint James ile Haçlı Seferleri'nin başlattığı akımlara sığındılar. Compostela'ya yapılan hristiyan hac ziyaretleri ve Kudüs'e yönelik Haçlı Seferleri için olan iştiyak popüler dini bir hareketin ikiz hedefleriydi. 


Avrupalılar arasında, tahrif edilmiş bu İslâm imajının meydana getirilmesi, bu aşağılık duygusuna karşı onları taltif etmek için âdeta zaruri idi. Yeni imaja, en başta yardım edenlerden biri, Peter the Venerable idi. O bunu yaparken, hem Toledo Kolleksiyonu üzerinde çalışmış, hem de bizzat kendisi, İslâm inancının bir hülâsasını yazarak, aynı hülâsanın bir de şerhini meydana getirmişti. Bu faaliyetler, XII. 
asrın yarısından biraz evvel meydana gelmişti. O tarihte İslâm ilim ve felsefesinin yayılması henüz pek ilerlememişti. Bu itibarla Avrupa entellektüel hayatının İslâm'a bağlı olmasının, aşağılık duygusu ile belki pek az ilgisi olmuştur. Ancak hatırlamakta fayda vardır ki, Peter the Venerable, kendi mütercimleri olan Dalmaçyalı Hermenn ile Kettonlu Robert'i, tercüme yapmaya revk etmeden önce onlar, astronomi çalışıyorlardı. Sonra, Peter the Venerable, müslümanlardan intikâl eden yeni bilgilerle mücehhez olmuş bulunmalı ve buna binaen de farkına varmaksızın bir aşağılık duygusuna kapılmış olmalıdır. Bu sırada Hristiyan bilginler tarafından vücuda getirilen İslâm imajı, diğer hristiyanların, müslümanlara karşı savaştıkları takdirde, zulmete karşı, nur için savaşmış olacaklarına inanmaya sevketti. Müslümanlar, kuvvetli olabilirlerdi. Fakat hristiyanlar şimdi öyle inanıyorlardı ki, artık dini bakımdan müslümanlardan üstündüler. 


Nur ve zulmet harbi, kulağa hoş gelebilir, fakat şimdi Freud'dan sonraki dünyada yaşayan insanlar, bir kimsenin düşmanlarına ait olan zulmetin, kişinin kendisinde bulunup da tamamen itiraf edilmemiş olan bir karanlığın projeksiyonundan ibaret olduğunu anlamışlardı. Bu suretle, İslâm'ın tahrif edilmiş imajı, Avrupalı insanın projeksiyonu olarak telâkki edilebilir. Haçlılar devrindeki müslümanlara atfedilen şiddet ve aşırı şehvet, aynı oranda ve hattâ hristiyan idealine aykırı bir şekilde Avrupa'da da mevcuttu. Hristiyanlığa göre şehevilik «cismâni»dir, ve «cismâni» olan şey de, hakiki insan demek olan ruhu, ebedi hayatı kazanmaktan alıkoymaktadır. Bundan başka, manastırda bekâr hayatı yaşamak evlilikten daha üstün bir hayat tarzıdır. Ancak bunu da sosyal hayatta pratik olarak yerine getirdikleri oldukça şüphelidir. 

Avrupa'da şeytani olan herşeyin yerine «İslâm» imajının yerleştirilmesi uzun zaman devam etmiştir. Bazı yazarlar kilise ile İslâm'ın durumunu karşılaştırmaktan da geri durmamışlardır. Meselâ XIV. asrın ikinci yarısında yaşamış olan John Wycliffe için modern bir bilgin şunları yazmaktadır: 


«Ona göre, kendi devrinin Batı kilisesinin belli başlı karakteristikleri ne ise, İslâm'ın ana hususiyetleri de o idi. Bu onun İslâm'a meylettiği mânâsına gelmez. Bilâkis, onun gördüğü şekilde İslâm'ın ve Batı kilisesinin başta gelen özellikleri, tefahur, tamah, iktidar hırsı, servet düşkünlüğü, şiddet öğütlemek ve insan hünerini Allah kelâmına tercih etmektir. Bu belirgin haller Avrupa'da, hem Hristiyanlık içinde vuku bulan tefrikalara, hem de Batı ile onun komşuları arasındaki ayrılığa sebep olan esas âmildiv(1). 


Wycliffe, Batı kilisesinden bir bütün hâlinde söz edince, «biz batlı müslümanlar» ifâdesini kullanmaktadır. Zira bu suretle, tahrif edilmiş imajın bizzat Avrupa hayatı üzerinde derin bir tesir icra ettigini ve bundan dolayı da onun asırlarca baki kalmasının bir süpriz teşkil etmediğini anlatmaktadır. 


İnsan, İslâm ve Hristiyanlığın Ortaçağdaki karşılaşmalarının, bütün cephelerine baktığı vakit, İslâm'ın Batı Hristiyanlığı üzerindeki tesirinin, umumiyetle kabul edilenden çok daha büyük olduğunu açıklıkla görür. İslâm, Avrupa ile sadece maddi hasılatı ve teknolojik keşifleri paylaşıyor değildir. Ayrıca İslâm, Avrupa'yı ilim ve felsefe sahasında sadece zihni bakımdan da harekete geçirmiş değildir. İslâm aynı zamanda Avrupa'yı, kendisinin yeni bir imajını yapmaya da yöneltmiştir. Avrupa İslâm'a karşı reaksiyonda bulundu. Bu hâl, müslümanların tesirini küçük gösterdiği gibi Avrupa'nın Yunan ve Roma mirasına bağlılığını da artırmış oldu. Bu da Rönesans'ın ve hattâ şimdiki gelişmelerinin bile İslâm'a borçlu olduğunu göstermektedir. 


(1) Southern, Wertern Vlews, 79 


ALTINCI BÖLÜM 


ABBASİLER'DE SANAT 


GİRİŞ 


Abbasiler'in hilâfete geçmeleriyle meydana gelen değişikliklerin sanata da aksettiği görülmektedi.. Emevi sanatındaki Bizans tesiri, yerini Sasani tesirine bıraktı. İhtilâl ile birlikte Arap olmayan unsurların idari ve askeri kadrolarda ağılık kazanmaları, fikir ve 8anata da tesir etmiş ve doğu kaynaklı unsurlar ağırlık kazanmıştır. Cemi formunda değişiklik görülmemesine rağmen, Saray formunda Sasaniler'in tesiri açık olarak farkedilir. Emevi sanatında gördüğümüz Hellenistik ve Bizans-Roma etkisi, yerini doğu unsurlarına bırakmış oldu. Devlet merkezini Şam'dan Bağdat'a nakleden Abbasiler, bu çevrelerin gerek iklim, gerekse gelenekçi yapı unsurlarını kullanmak 20- runda kaldılar. Tuğla, kubbe, sivri kemer ve çinilerin kullanılması da bu değişimin örneklerindendir. 


Abbasiler, Mezopotamya geleneğine uyarak tuğla yapıları benimsediler. Değişik kemer yapıları ile Tak-ı Kisra denen saray, Abbasi sanatı içinde ihtişamlı bir yere sahiptir. Şekil itibariyle yuvarlak, sivri ve at nalı şeklinde kemerler, gerek sütun gerekse kapı üstlerinde yer alırlar. Süslemede resim yanında ştuk denilen kabartma alçı motifler de yer alır. Abbasi saraylan da Emevi sarayları gibi daima şehirlerin dışında, eşsiz manzarası olan yerlere kurulmuştur. 


Emevi saraylarından çok büyük olan Abbasi saraylarının yapıları, müstakil bölümler halinde olup, her bölüm kendine ait birer âvluya sahiptir. Emevi saraylarında fazla görülmeyen sütun; Abbasi saraylarında bilinen ince ve zarif sütunlar halinde görülür. Saraylarda, camilerde olduğu gibi dışa bakan pencere pek yer almaz. Abbasi saraylarının duvar ve kubbelerini figüratif resim kompozisyonları süsler. Bu resimlerde canavarca ya da kahramanlıkla ilgili kompozisyonlara rastlanmaz; daha çok av sahneleri, harem kadınları, stilize edilmiş yaprak ve çiçek motifleri geometrik bir uyum içinde değerlendiri!- miştir. Saray süslemelerinde çıplak kadınlar, hamam sahneleri, dalları helezoni kıvrımlar haline getirilmiş bitkisel motiflere sık sık rastlanır. 


Abbasi Devleti'nin merkezi Bağdat'a nakledilince imar çalışmaları başlar.. Halife Mansur, 762 yılında Bağdad şehrine esas olan 2638 
m. çapında, daire biçiminde surları olan bir plânı mimarlarına çizdirir. Arazi üzerinde yapılan ön çalışmalara bizzat katılır.(1) Şehrin inşası dört yılda tamamlanır. Ancak Moğol istilâsından dolayı kurulan şehirden günümüze hiç bir kalmtı gelmemiştir. Abbasiler'in bugünkü Bağdat'ın doksan kilometre kuzeyinde kurdukları Samerra şehrinin de günümüzde sadece kalıntıları kalmıştır. Samerra, Mu'tasım tarafından güvenlik amacıyla kurulmuş ve 836-692 yılları arasmda Abbasi halifelerinin hilâfet merkezi olmuştur. Halife Mu'temid (870-892) Samerra'yı terkedip Bağdat'a yerleşince, orası unutularak harabe haline gelmiştir. 

Abbasiler'de cami mimarisi ise ana çizgileri ile incelendiğinde; Emevi camilerinden daha torlu oldukları, bir uyum içinde ve daha sağlam geometrik biçimler üzerine oturtulduğu görülür. Cami, yapı itibarı ile geniş yer kapladığından, sütunlar ana unsur olarak kullanılır, Bu nedenle duvarları dışarıdan bir kale görünümü hissini verir. 
Ancak cami duvarlarının üst taraflarında yer yer pencereler görülür. 
Bütün bunlara rağmen Samerra'daki Camiü'l-Kebir'in dayanak kuleleri, binanın dış duvarlarını bir kale manzarasına dönüştürmeye yetmektedir. Ayrıca Samerra'daki Camiü'i-Kebir, dıştan yukarıya dolanılarak çıkılan helezonik bir minareye (melviye) sahiptir. Bu minarede de caminin ana malzemesi olan tuğla kullanılmıştır. Caminin mimarisinde dikkate alınan iklim şartları, avluya bakan yapı cephesinin tamamen açık olmasını sağlamıştır. Samerra'daki Ebü Dulef Camii ile Kahire'deki Tolunoğlu Camii de aynı özellikleri taşır. Sözü edilen camilerin çatıları düzdür. Camilerdeki süslemeler geometrik ve stilize bitki motifleri ile tamamlanmıştır. Abbasi camileri geniş alanlari kapladığından, dünyanın en geniş eserleri arasında yer alırlar. 


Samerra Cami tipinin bir benzeri Ebü Dulef Camü'dir. Ebadı 213x135 m.'dir. Yapı çok büyük bir alanı kaplamasına rağmen, çatı yüksekliği 8 m'dir. Emevi ve Abbasi minareleri de genellikle yüksek değildir. Samerra camisinin 33, Ebü Dulef'in ise 16 metredir. Samerra 


(1) (Bkz. doğuştan günümüze Büyük İslâm Tarihi, ILI, 366-369 


ABBASİLER'DE SANAT 559 


Camisinin diğer bir örneği, eski Kahire (Fustat)'deki Tolunoğlu Camisin görülür. Caminin ebatları 122,26 x 140,33'dür.(1) 


Abbasi döneminden günümüze kalan önemli bir cami kalıntısı yoktur. Özellikle Samerra'nın terkedilmesi neticesinde bir yıkıntı halini alması, Abbasi halifelerinin muhteşem yaşantıları ile ilgili yapıların tam bir iökonstrüksiyonun yapılmasına imkân bırakmamıştır. 
Buna rağmen bazı eserlerin etüdü yapılabilmektedir. Bunlar Cami'ül-Kebir (848-852), Ebu Dulef Cami (861-862), Kahire (Fustat)'de Tolunoğlu Ahmed Camit (8719), Tarı Hane Camü ('150-186) ve Nayin Camii (960)'dir. 


I — MİMARİ 


Devlet yönetiminde değişikliklerin meydana gelmesi ve hilâfetin saltanata dönüşmesi ile mimari yapılarda da farklılaşmalar görüldü. 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Hulefa-i Raşidin döneminde Cami; kararların alındığı, toplantıların yapıldığı, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırıldığı merkezler iken; Emeviler'den itibaren sadece ibadet ve eğitim merkezleri görevini üstlenen müesseselere dönüşmüşdür. Bu durum da yeni mimari anlayışları beraberinde getirmiş ve yapılar dini, askeri ve sivil mimari olarak ayrılmıştır. 


Abbasiler'in Bağdad, Rakka ve Samerra'da yaptırdıkları mimari eserlerden günümüze kalan önemli bir kalıntının olmadığını söylemiştik, Mevcut kalıntılar ise yeterli bilgileri verecek durumda değildir. 
Ancak biz o dönemin mimarisi hakkındaki bilgileri edebi ve tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. 


A. DİNİ MİMARİ 
CAMİLER 


a) Samerra Camiü'l-Kebiri: 


Halife Mütevekkil'in 846-852 yılları arasında yaptırdığı, içeriden 
240 x 156(*) metre ebadında olan Samerra Camii dünyanın en geniş 
camii olup; harem kısmı kıbleye dikey yirmi beş sahna bölünmüştür. 
Cami ekleri ile birlikte yaklaşık 48.000 metrekarelik bir alanı kapla- 


(1) Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, 233 
(*) Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi isimli eserinde ebadları 180x240 m., Meydan Larousse ise ölçüyü 784x512 ayak olarek vermektedir. 
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maktadır. Yapı büyüklüğünün anlaşılabılmesi için Suut Kemâl Yetkin şunları yazmıştır: 


«Roma'daki San Pietro katedralinin 15160; Ayasofya'nın 6890; Kolonya katedralinin 6166 metrekarelik sahaları kapladığı düşünülürse, Samerra Camü'nin büyüklüğü gözlerde daha iyi canlanır. Bu cami, Abbasi Devletinin yükselme devrini arkada bıraktığı bir zamana rastlarsa da mimarların elinde hâlâ ne muazzam imkânlar bulunduğunu göstermektedir.» (1) 


Cami, ortalama 15 m. yüksekliği ve tuğladan yapılan 2,65 m. kalınlığındaki kuşatma duvarları ile Suriye camilerinden ayrılır. Dış duvarlar, yuvarlak kuleleri hatırlatan yarı daire biçimindeki dayanaklarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cephelerinde onikişer adet olan dayanaklar; kuzey ve güney cephelerinde sekizer adet olmak üzere toplam kırk adettir. Tabak şeklindeki iç kabartmalar, kare frizlerle süslenmiştir. Güney duvarının üst kısmında İfrizlerin altında yirmi dört penceresi vardır. Her pencere cami içinde bir sahına tekabül etmektedir. Mihrabın bulunduğu orta sahında pencere yoktur. Yanlardaki pencerelerle sayı yirmi sekizi bulmaktadır. Gömme sütuncuklara dayanan pencerelerin tamamı dikdörtgen bir çerçeve içerisindedir. 


Yanlarda dörder, kuzeyde üç sıra revakın çevrelediği avlu oldukça büyük olmasına rağmen geniş olmaktan çok, derindir. Giriş için kullanılan on altı kapısı vardır. Samerra Camiinde revak ve sahın mesnedlerinden hiç bir şey kalmamıştır. Ancak Alman arkeologlarından Friedrich Sarre ve Ernest Herzfeld'in yaptıkları kazılar sonucu onların anatomisini tespit etmek mümkün olmuştur. Çatıyı üzerinde taşıyan ayaklar kare biçiminde olup, her kenarı 2.07 metredir. Yapı tam dikdörtgen olup muntazam bir eksen oluşturmuştur. Ayakların bulunduğu dört köşenin her birinde zarif birer mermer sütunun bulunduğu tarihi kayıtlarda yer alır. Sütunların üst üste bindirilen üç gövdeden meydana geldiği ve bu gövdelerin madeni bileziklerle birbirine bağlandığı da kayıtlarda yer almaktadır. 


Ernest Herzfeld. kazılarının sonunda cami için dokuz ayaklı yirmi dört, avlunun kuzey revakında üç ayaklı yine yirmi dört, yan revaklarua ise dört ayaklı yirmi iki sıranın bulunduğunu ortaya koymuştur ki, hep birden ayakların sayısı dört yüz altmış dördü bulur. Tavan hiç bir kemerin hivirine bağlanmadığı bu mesnedlere doğrudan doğruya dayanmaktaydı. Mihrabın sağında ve solunda da çifte mermer sütunlar vardı. Yukarısı yıkılmış olan dikdörtgen biçimindeki mihrabın 


(1) (Prof. Dr. Suul Kemal Yelkin, İslânı Mimarisi. 82 
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genişliği 2.59, derinliği de 1.75 metre idi. Mihrab hücresi büyük bir ihtimalle, oymalı ağaç kaplamalarla döşenmişti.( 1 ) 


Caminin minaresi, eski Babil Zigguratlarına benzer. Caminin kuzey tarafında 27.25m. uzaklıkta, mihverin üzerinde bulunur. Helezonik (Maliva) yapıda olan minare koni biçimli bir yapıdır. Her kenarı otuz üç metre tutan, üç metre yüksekliğinde kare bir taban üzerinde kurulmuştur. Gövde tabandan yukarıya daralarak yükselir. 


Herzfeld'in kazıları, çoğrafyacı el-Mukaddesi'nin Samerra Camisinin duvarlarının minâ mozayıklarıyla süslendiğine dair verdiği bilgileri doğrulamaktadır. 


b) Ebü Dulef Camii: 


Samerra Camlinin bir benzeri de kuzeyde 861-862 yıllarında yine Halife Mütevekkil tarafından yaptırılmış olan Ebü Dulef Camii'dir. 
Kerpiçten yapılan dış duvarlarında, yer yer 5-7 metreye kadar kalan kuzey duvan hariç, sadece izler kalmıştır. Duvar kalınlıkları 1.60 m. 
olup, yarım daire dayanak kuleleri ile desteklenmiştir.(2) 


Cami, içten kuzeyden güneye 213, doğudan batıya 135; revaklarla çevrili olan avlu da 155.80x103.93 metredir.(3) Caminin kıbleye dikey durumda beş kemer gözlü on yedi sahın vardır. Bazıları hâlâ ayakta duran tuğladan kalın ayaklara dayanan kemerlerin sekiz metre yükseklikte olduğu ve düz bir çatı ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. Orta sahın diğerlerinden daha geniştir. Dipte kıbleye paralel olan çifte sahın orta sahınla birlikte bir «T» şekli meydana getirir. Haremin batı ve doğu yanlarında ikişer sahın avlunun kuzey duvarına kadar uzanır, on dört metre derinliğindeki yan revakları meydana getirir. Kuzey revakı üç kemer gözlüdür. 


Yapı bakımından tam bir dikdörtgendir. Yapı ekseni üzerinde olmakla birlikte, yapı alanın dışında kalan ve Samerra Camiinin küçük bir benzeri olan helezoni bir rampa ile çıkılan minaresi de zikredilmeye değer. 


Mimari özellikleri bakımından birbirinin aynı olan Samerra Camii ile Ebü Dulef Camii arasındaki en önemli fark, Ebü Dulef Camiinde ayakların üstünde, çatılan tutar kemerlerin bulunmasıdır. 


(D S9. Kemâl Yetkin, Aynı eser, 85; K.A.C. Cresweli, A &bort Account ol 
Early Muslim Architecture, 274, 2175 

(2) Creswell, Aynı eser, 280-282 

(3) (S. Kemal Yetkin, Aynı eser, 85; Adnan Turani, Aynı eser, 234 
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c) Tolunoğlu Camii: 


Abbasi sanatının ayakta kalan ve günümüze gelen daha ileri benzeri Tolunoğlu Ahmed'in(1) Fustat'ta yaptırdığı camidir. Hicri 265 
(M. 879)'de tamamlanan yapı, Abbasiler'in Samerra mimarisinin bütün özelliklerini yansıtır. Abbasi valisi Tolunoğlu Ahmed'in inşa ettirdiği cami, ekleri ile birlikte 162x162 metre ebadında dörtgen şeklindedir. Uygulanan kare plâna uygun olarak, caminin tavanını taşıyan ayaklar da kare kesitli olup, köşelere gömme sütunlar yerleştirilmiştir. Caminin asıl ayakları kıbleye paralel beş sahnı meydana getirirler. 


Minare, kapısının dışında yer alır ve yuvarlak plânlı olup, helezoni bir çıkışı vardır. Plânı Samerra Camiü'l-Kebir'i ile paralellik gösterir. Mezopotamya yapıları gibi tamamen tuğladan inşa edilen caminin sütunları da tuğladandır.(2) 


Sütun başlıkları, gecikmiş korent başlığındandır. Süs olarak, üsluplaştırılmış asma yaprakları kullanılmıştır. Ağırlığı azaltmak ve süs unsuru olması amacıyla ayakların yukarısında, kemerler arasındaki köşeliklerde pencereler açılmıştır. Bu tarz iç mimari, Ebü Dulef Camii'- nde de görülür.(3) 


Tavanların altındaki duvarların üstü, pencere boşluklarının etrafı, kemerlerin iç yüzleri, alçı üzerine oyma süslerle zenginleştirilmiştir. Yapıda iri gülbezekler, kemer köşelerinde deruni bir güzellikle, göz kamaştıran bir friz meydana getirmektedir. Yapının asli unsurları tuğladan olup, alçı tabakası ile kapatılmıştır. Tarihçi Makrizi, Hıtat adlı kitabında Tolunoğlu Camii'ni yapan mimarın. Samerra Camii'ni örnek aldığını kaydeder.(4) 


1296'da Türk Memlük Sultanı el-Mansür Hüsameddin Laçin minaresini taştan yaptırmıştır. Üstü iki katlı bir kubbe feneri ile kapatılmıştır. i 


Camide altı mihrap vardır. En büyük mihrap ilk döneme âit olup, diğerleri sonradan yapılmıştır.(5) Ebü Dulef Camü'nde mihrabın olmadığı düşünülürse bu mihrabın önemi daha da artar. Mihrabın sagında ve solunda Bizans başlıklı iki sütun vardır. Sivri kemerli, yarım 


(1) Makrizi, Hıtat, I, 313-315 vd. 

(2) Cresweli, Aynı eser, 301-302; 5. Kemal Yetkin, Aynı eser, 86-87 

(9) OS. Kemal Yetkin, Aynı eser, 88 

(4) oCreswell, Aynı eser, 301; Zeki Mohammad Hassan, Les Tulunldes, 298-299 

(6) (Zeki Mohammed Hassan, Aynı eser, 304 
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dai.eli mihrap hücresi diğer camilerinkinden daha derindir.(1) Mihrabın içini kaplayan mozayiklerin tamamı eskidir. Sivri kemerin köşelikleri, badem şeklindeki kabartıların zenginleştirdiği silme iki iri damla taşı ile doldurulmuştur. Bugünkü ahşap kubbelerin trompları üslup bakımından Sultan Laçin dönemine aittir. Kubbenin ilk yapıldığı döneme âit olmadığı sanılmaktadır. 


Tolunoğlu Camiinin tezyinatı, Samerra tezyinatının aynıdır. Ancak Samerra'da 4.B.C. üslupları birbirine hiç karışmadığı halde, bu eserde hep bir arada bulunmaktadır. 


Caminin şişkin gövdeli bir vazo görünümündeki sütun başlıklarını, çukurluk ve kabarıklıklar oluşturmayan bitki unsurları süslemektedir. Bazı kemerlerin iç kısımlarındaki süs şeritleri aynen korunmuştur. Bu süsler, geniş bir orta şeritle kenarlarındaki dar şeritlerden meydana gelmiştir. Orta şerit daima geometrik şekillerle işlenmiş, boşlukları Samerra B üslubunda değişik unsurlarla doldurulmuştur. 


d) Tarı Hdâne: 


Fethettikleri bölgelerde önemli eserler bırakan Abbasiler, İran'ın değişik bölgelerinde de büyük camiler inşa ettiler. Ancak bu eserler, Mezopotamya sanat anlayışına uygun olarak tuğla ve kerpiçten yapıldığından; bakımsızlık, deprem ve iklim şertlarından dolayı harap olmuşlardır. İran'da, ilk dönem. İslâm mimarisinden günümüze hiç bir eser kalmamıştır. 


Hazar Denizi'nin güney-doğusunda bulunan Damgan'da 750-786 arasında inşa edildiği tahmin edilen Tarı Hâne (Allah'ın Evi) ilk dönem örneklerinden kabul edilmektedir. Harem kısmı 35.25x45.70 metredir, avlusu ise 25.5x27 metre ebatlarındadır. Ayakların yüksekliği 5.60 metredir. Harem bölümü kıbleye dikey yedi sahından meydana gelmiş, minaresi caminin güneyindedir. Avlu çevresi tek sıra sütunlu revaklarla çevrilidir. Sivri kemerli olan caminin ayakları yuvarluktır. 
Orta sahın diğerlerine göre daha geniştir. Beşik tonozlorla örtülü olan sahmlar ve 1.60 metre kutrunda olan silindir ayakların başlıklarının olmayışı Tarı Hâne'nin ayrı bir özelliğidir. Cami diktörtgen bir plân üzerine inşa edilmiştir. Godard'a göre mihrabı dikdörtgen bir nişden ibaretti.(2) Sasani tesirinin görüldüğü caminin giriş kapıları yanlardadır. 


(1) S. Kemal Yetkin, Aynı eser, 89 
(2) S. Kemâl Yetkin. Aynı eser, 92 
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e) Nâyin Camii: 


İslâm süsleme sanatının üç ana temasını leşkil eden yazı, geometrik şekil ve bitki stillerinden oluşan, bir benzeri daha olmayan süsleme sanatının bir senfonisi Nâyin Camii'nde görülür. Kompozısyon zenginliği ile dikkatleri çeken Nâyin Camit arkaik tipte olup, üslup İtibarı ile 960 tarihinde yapıldığı talımin edilmektedir. Ebatları, Damgan (Tarı Hâne) camiinin ebatlarına yakındır. İlk plânı korumasına rağmen, sonradan bazı ilâvelerle genişletilmiştir. Klâsik cami mima risinin değişmeyen plânlarına sadık kalınarak tuğla kullanılmıştır. 
Sütunlar kısa ve silindiriktir. 


Görünüşü gemi teknesini hatırlatan ve İran bölgesinde yaygın olan kemer şeklindedir. Kubbe, pandantifler olmaksızın dikdörtgen plân üzerinde yükselmektedir, Kare plândan, yuvarlak plâna geçiş bu yapıda terkedilmiştir. 


B. SİVİL MİMARİ 
1 — SARAYLAR 
a) Ukhaydir Sarayı: 


Abbasi mimarisinin merkezi durumunda olan Samerra'da inşa edilen sarayları ele almadan önce, Bağdat'ın 120 kilometre güneyinde, Kerbelâ'nın 48 kilometre uzaklığındaki UYkhaydir Sarayı'nı incelememiz gerekiyor. Çünkü mu saray plânı ve üslubu itibar ile Emeviler'in Mışatta Sarayı ile paralellikler arzetmekte ve bir bakıma Samerra - Emevi sanatı arasında geçiş vazifesi görmektedir. 


uUkhaydir Sarayı, Vâdi-i Ubeyd'de, Bağdad'a 120 mil uzaklıkta 
175 1 169 metre ebadında inşa edilmiştir.»(1) On dokuz metre yüksekliğinde bir dış surla çevrili olan sarayın tam bir plânı Creswell tarafından verilmiştir.(2) Surın her kenarı ortasında bir kapı bulunmaktadır. Kare-plân üzerine inşa edilen sarayın her köşesinde bir yuvarlak ve her kenarında da yan daire şeklinde (kapı kenarı kuleleri ile beraber) on kule vardır. Kulelerin arasında da ikişer niş bulunmaktadır. İç yapı 112.85x81.83 metre ebadında olup; doğu, güney ve batı duvarları yarı yuvarlak kulelerle desteklenmiştir. 


(1) Creswell, Aynı eser, 192 
(2) Creswell, Aynı eser, 208-209 
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Sarayın ana giriş kapısı, dış surun kuzey kapısı ile bir bütün teşkil eder. Saray, düz satıhlı dört duvar ve yarım xubbe tonozlu nişlerin süslediği büyük bir tören avlusu ile, genel resmi kabullere ait bir eyvandan ve onun arkasındaki özel resmi kabullere ait kare bir salondan meydana gelmiştir. Yakleşık 3.50 metre eninde tonozlu uzun bir koridor, salonları ve büyük merasim avlusunu kuşatır.(1) 


Ayrıca herbiri kendi avlusu, tonozlu müstakil odaları bulunan dört topluluk ve dört beyt vardır. Beytlerin koridora bakan cepheleri beş kemerli sağır bir kemerleme ile kapalıdır. Diğer tarafta derinliği üç metreye yaklaşan, dört kalın ayağa dayanan beş kemeri ile tonozla örtülü bir revak yer alır. Dört avlu ve her avlunun karşılıklı birer eyvanı ile bitişiklerinde beşik tonozlu, birbirine paralel odalar bulunmaktadır. Bunlar doğrudan avluya veya avlu önündeki üç kemerli revaka açılmaktadır. Eyvan ve öndeki revak büyük «7» şeklinde bir plân meydana getirirler. Aynı plân örneği Samerra yapılarında da görülür. 


«Saraya ait, güney, doğu ve batı yönlerinden tek dizi kemerleri olan 24.201 15.65 metre ebadında bir de cami vardır.»(2) 


Sarayın Abbasi halifelerinden Mansür'un amcası İsa b. Müsa tarafından 161(778)'de yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 


b) Cevsaku'l-Hakani Sarayı: 


Mu'tasım'ın 836 tarihinde Dicle kıyısında alüvyonlu vâdiden yaklaşık 17 metre yükseklikteki plâto kıyısında yaptırdığı Cevsaku'l-Hakani, Samerra saraylarının en önemlilerindendir. Altmış metre genişliginde hafif meyilli bir rampadan Babu'l-Amme'nin taraçasma çıkılır. 
Babwl-Amme, on bir metre yüksekliğinde üç sivri kemerli bir cephe- den meydana gelmektedir. Mimari üslubu, Ktesifon'daki Tak-ı Kisra'ya benzetilir. Üç kemerli cephede, birbirine paralel beşik tonozlu üç eyvan vardır. Burası sarayın en iyi korunan kısmıdır. Çünkü diğer duvarların yüksekliği bir veya iki metre civarındadır. 


Kabul törenlerinin yapıldığı orta eyvanın genişliği 7.86 metre, derinliği de 17.50 metredir. Orta eyvanın sağ ve Sol taraflarında yarım kubbe tonozlu, tromplu, yaklaşık dört metre derinliğinde birer küçük eyvan bulunmaktadır. Bu eyvanlar, muhafızlara ait salonlara kapı revakı vazifesi görmektedir. 


(1) S, Kemâl Yetkin. Aynı eser, 95 
(2) Cresweli, Aynı eser, 196 
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Orta eyvanın dibindeki dört metre eninde ve yedi metre yüksekliğindeki bir kapıdan, arka arkaya yapılmış geniş odalara geçilir. Altı tane olan bu odaların kapıları aynı çizgi üzerindedir. En sondaki odadan, ortası havuzlu bir avluya çıkılır. Kuzeyde sultanın odaları, güneyde harem bulunmaktadır. Daha sonra da dikdörtgen bir tören salonuna çıkılır. Buradan da üçlü bir girişle taht salonuna girilir. Bu salon, haçvari tertiplenmiş «7» biçiminde dört büyük odadan meydana gelmiştir. Her biri pencerelerle aydınlatılınış üç nefli bir bazilikaya benzemektedir. Haçın kolları arasında, mermer panolarla süslü küçük odalar ve sultana ait bir avlu yer almaktadır ki, içinden küçük kanallar geçmektedir. Bunun da ötesinde çevgân oyununa mahsus saha ile yazın sıcaktan korunmak için yapılmış serdaplar yani yer altı odaları, sonra da hipodrom gelmektedir. (1) 


Sarayın süsleme sanatı hakkında Suut Kemâl Yetkin şunları söylemektedir: 


«Bu sarayın süslemeleri, genel olarak stüko üzerinde olup panolar halinde duvarlara kaplanmıştır. Yalnız taht salonunun panoları mermerdendir. Harem bölümünde duvarların yukarı kısımları insan ve hayvan figürleri ve yaprak bezemelerle süslenmiştir. Ağaç içleri tik ağacı üzerine oyularak veya boya ile işlenmiştir. 


Bu iki saraya, Halife Mütevekkil (849-861) tarafından 854'de yaptırılan Balkuvara ile Halife Mu'temid (878-882) tarafından yaptırılan Kasru'l-Aşk saraylarını da eklemek gerekir. Her ikisi de Cevsaku'l-Hdkani'yi hatırlatır.» (2) 


2 — EVLER 


Samerra'da yapılan kazılar, saray ve cami kalıntılarının yanı sıra bazı ev kalıntılarını da ortaya çıkarmıştır. Şahıslara ait olduğu sanılan bu evlerin çok büyük ve sayıları fazla odalardan meydana geldiği (hattâ elli odalı ev bulunduğu) görülmüştür. Bütün mimarlar aynı plânı uygulamış gibidirler. Çünkü evlerin yapı planlarında herhangi bir farklılık görülmemektedir. Sokaktan veya çıkmaz sokaktan bir dehliz ve girişle dikdörtgen büyük avluya girilmekte ve avlunun üzerinde odalar bulunmaktadır. Böylece sıralanan odalara avlu merkezlik görevi etmektedir. Samerra evlerinin çatı katlı olmadığı, fakat sI- 


(1) OS. Kemâl Yetkin, Aynı eser, 98; Geniş bilgi için bkz, Creswell, Aynı eser, 260-266 
(2) S. Kemal Yetkin. Aynı eser, 98-99 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car mevsimler için serdap olarak kullanılan mahzenleri olduğu tahmin edilmektedir. 


Planı genellikle avlur.un kenarlarından biri üzerinde T şeklini alan bir salon ve devam eden geniş kısım üzerinde 7T harfinin üst çizgisi teşekkül eder. 


Genellikle derinliği az olan iki eyvan avlunun yan duvarlarında bulunmaktadır. Avlunun döşemelerinde yeraltı boruları ile suyunu alan havuzlar vardır. Camilerde görülen stüko süslemeleri, evlerde de görülür. 


C. ASKERİ MİMARİ 
RİBATLAR 
Sus Ribatı: 


IX. asır, ribatların en çok yapıldığı dönemdir. Bunların en eskisi olarak kabul edileni, Abbasi valisi Herseme'nın 796'da inşa ettirdiği Munastır Ribatı'dır. Bu ribat, sonra yapılan ilâvelerle özelliğini kaybetmiş bir şehir halini almıştır. Ribatlar hakkındaki ilk ayrıntılı bil gileri, Ağlebi Emiri Ziyadetullah tarafından yaptırılan ve inşası 821'de tamamlanan Sus Ribatı kalıntılarından öğrenebiliyoruz. 


Diktörtgen bir plân üzerine oturtulan ribat, köşe ve kenarlarının ortasında kuleler bulunan yüksek ve kalın duvarlarla çevrilidir. Duvar ve çıkıntıların üzerleri kornişi teşkil eden tezyini kemerlemelerle süslüdür. Ribatın güney-doğu köşesinde kare bir çıkıntı üzerinde yüksekliği on beş metreyi geçen küçük bir kubbe ile nihayet bulan bir minaresi vardır. Bu minare aynı zamanda işaret kulesi vazifesi de görmekteydi. 


İçeriye iki tarafı yivli sütunlardan yapılmış bir dehlizden geçilerek geniş bir merdivenle, kare şekiindeki alçak bir avluya çıkılır. Dörtgen kalın ayaklara dayanan revak kemerleri, avluyu kuşatmakta ve hücreler revaklara açılmaktadır. Revaklar, manastır ve beşik tonozlarla kapalıdır. Avludan iki merdivenle üst kata çıkılır. Bu kat, penceresiz olup, beşik tonozlu hücreler, gusül ve abdest almak için yapılmış yerler vardır. Bu bölümler de revakın üstündeki taraçalara açılırlar ve avluyu üç yönden kuşatırlar. Ribatta on bir sahınlı ve iki kemer gözlü mescid bulunmaktadır. Duvar kalınlığında oyulan mihrabın yeri dışarıdan tromplu bir kubbe ile belli olmaktadır. Kalenin duvarı olan kıble duvarı, mazgal delikleri ile donatılmıştır. 
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İslâm'ın ilk asırlarından cihat mefhumu ile ilgili bir müessese olan ribat, fütuhatçı cihat ruhu zayıiladıktan sonra tekke, zaviye veya hanikâh mânâlarını ifade etmeye başladı. Kuruluş döneminde ileri karakol görevi ifa eden ribut, zamanla önemini kaybederek adetâ tembeller yurdu haline getirildi. Ribat kavramının, X. asırda hanikâh kavramıyla paralellik göstermesi ve aynı anlamda kullanılması genelleşmiştir. 


Ribat, artık bir mücahitler yurdu değil, bir şeyhe ait mezarın etrafında toplanmış dervişlerden oluşan bir topluluğunun yaşadığı yer, zaviye veya tekkedir... Anlam değişikliğinin bu özelliğini murabıt kavramında da görüyoruz. İlk dönemde murabıt: «Ribatta bulunan gönülü mücahit» demekti. Bu kavram daha sonra «derviç ve süfiv anlamında kulanılmaya başlandı. 


II — ABBASİLER'DE SÜSLEME SANATI 


İslâm mimarisi hakkında geniş araştırmaları bulunan Ord. Prof. 
Suut Kemal Yetkin, Abbasi süsleme sanatı hakkında şu değerlendirmelerde bulunuyor : 


«Samerra'da süsleme, sarayların ve evlerin içinde büyük ölçüde yer alır. Avlularda da bazen süsler görülür. Fakat dış duvarlar asla süslenmemiştir. 


Emevi yapılarının süslemeleri taş üzerine işlenmiş olduğu halde Abbasiler'inkiler tuğla duvarları bir metre yüksekliğe kadar kaplayan, mermer tozu ile alçıdan yapılmış bir harca, yani stükoya işlenmiştir. 
Mezopotamya ve İran bölgelerinde çok eskiden beri bilinen bu tekniği Müslümanlar, yeni süsleme üslupları ile zenginleştirerek ustaca kullandılar. Birkaç örneğini toplu olarak Samerra'da gördüğümüz 8üsleme birbirinden farklı üç üslup gösterir: Herzfeld'in üç üsluba ayırdığı bu süslemeyi, somuttan soyuta giden bir evrim çizgisini dikkate alarak, onun üçüncü üslubuna A, ikinci üslubuna B, birincisine deC üs-Ilubu demek doğru olur. 


A üslubu: Bu üslubun ayırt edici özelliği, daha önce Kubbetü's-Sahra ve Mışatta'da görülen asma motifidir. Ama genel olarak beş tırtılı (pek seyrek olarak da üç tırtıllı) şeklini koruyan asma yapraklarında bir değişiklik olmuş, kabarık yuvarlak çizgilerin çevrelediği tırtıllar arasında dört göz yer almıştır. Diğer iki değişiklik de, biri yaprağın sapla birleştiği yerde, üst üste yer alan üç üzüm salkımının artık görülmez olması, biri de zeminin sık olarak doldurulmasıdır Babu'-Amma'da pek gelişmiş olan bu üslupta, süsleme stüko üzerine dikine, derin olarak bıçakla kesilmiştir. Kareler ve sekizgenler içine 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alınan motifler henüz tabiattan uzaklaşmış değildir. Onları tanımak mümkündür. Bu üslup, birçok unsurları ve yüzeyi oldukça sık işleyişi ile Mışatta'nın süslemesini hatırlatır. 


B üslubu: Bu üslupta süslemenin özelliği tomurcuklardan oluşan rozetlerle palmetlerin antinaturalist olmasıdır. Bu süslemede, helezon büyük rol oynar, ama arabesk yoktur, hele sap hiç görülmez. Burada süsleme daha sıktır, fakat üçüncü üslupta olduğu gibi sıklık son haddine götürülmemiştir. Koyu gölgeli görünecek şekilde derin kesilmiş olan daire ve dilimli rozet şeklini alan motifler. birinci üslupta olduğu gibi kareler ve sekizgenler içersindedir. Tabiattan uzaklaşma görülmektedir. 


C üslubu: Bu üslupta (yani Herzfeld'in birinci üslubunda) röliyef koyu bir gölge yapmayacak derecede az derindir. Şişe şekillerinden, yoncalardan, palmet arabesklerden, helezonlardan oluşan süs motifleri, geometrik çerçevelere girmeden üst üste, yan yana sıralanırlar ve tekrarlanıp dururlar. Birbirinden çizgilerle ayrılmış olan motifler soyut bir karakter gösterirler. 


Bu üslupta teknik bakımından göze çarpan en önemli özellik, motiflerin meyilli olarak kesilmiş bulunmasıdır. İslâm sanatında ilk kez görülen bu tarzın İskit tunç işlerinden ve Altay yöresindeki eski Türk sanat eserlerinden Samerra'ya Türkler tarafından getirilmiş olduğu, oradan da Tolunlular'la Mısır'a geçtiği bugün Batılı bilginlerce de kabul edilmektedir. 


Samerra'da Mütevekkil'in sarayında çok sayıda duvar resimleri de bulunmuştur. Bunların konuları Kusayr-ı Amrâ'da görülen konulardır: Kaplan, köpek, tavşan, dağ keçisi gibi hayvanlarla kıvrım dallar içinde birbiri ardmca sıralanan ördekler, törene gider gibi süslenmiş turna kuşları... Sarayın serdabı develerden oluşan bir frizle süslenmiştir. 
En dikkate değer parçalardan biri, karşıdan görülen iki rakkasedir. 
Bu figürlerin çift siluetleri, bir kare teşkil edecek kadar simetriktir. 
Bünye ve kompozisyon Sasani'dir. Çehrelerin tipi ve süsü de öyledir. 
Fakat modlesiz olan bu figürler, siyah sert çizgilerle çevrilmiş olmaları, parlak ve zengin renkleri, dekoratif özellikleri ile Turfan'daki Uygur resimlerine yaklaşırlar. 


Samerra'nın devamı, Tolunoğlu Camii'nin özellikle stüko süslemesinde görülür. Avluya bakan revakların üst kenarlarını süsleyen frizler, sekizgenlerin çerçevelediği gülbezek'lerden oluşmaktadır. Ayaklarının üstündeki küçük açıtların sağında ve solunda türlü süsler çizen ve bazen yuvarlak, bazen sivri taçları olan iki gülbezek vardır. Bu motife gerek Hellenistik sanatta, gerek Mezopotamya'daki Sasani sanatında rastlanmaktadır. Bordür süslemeleri zengindir. Büyük kemerleri çerçeveleyen firizlerde «S» şeklinde helezonlar ve çiçek tomurcukları görülür. Motifler değişik kemerlerin karınlarında aynı değildir, fakat bunlardan her biri aynı motifin sonu gelmeyen bir tekrarıdır. 
Samerra'da yan yana sıralanan poligonlar, kareler, baklavalar, burada aralarında en az bir boşluk bırakarak birbiri içine girmiştir. Tolunoğlu Camii'nde Samerra'nın üç üslubu bir arada toplanmış bulunmaktadır. Herzfeld, İslâm Ansiklopedisi'ndeki Arabesk maddesinde bu camideki stüko süslemenin özelliğini şu satırlarla belirtir: 


«Yaprak tek başına zemini doldurmaya yetmektedir. Sap hemen hemen tamamiyle kaybolmakta, sanki her yaprak başka bir yapraktan doğmaktadır. Satıh tamamiyle tezyint ile örtülüdür ve zemin diye bir şey görülmemektedir. Tezyinatta boşluk korkusu (horror vacul) denen şey budur.» 


Samerra'nın bitki türlerine Nâyin Camii'nde de rastlanır. Bu caminin sütunları bir halıya ve işlemeye benzer. Sütun gövdelerine dolanan inci dizileriyle süslü şeritler hareket; bunların birbirini kesmesin- den doğan geometrik biçimler içinde birbirine sıkı sıkıya yaklaşmış olan bitki motifleri de sükün duyumu uyandırır. Bu motifler ince ve dalgalı saplarla şekli değiştirilmiş asma yaprakları ve üzüm salkımlarından ibarettir. Bunları caminin kemer karınlarında gördüğümüz gibi mihrabında da görürüz. Özellikle mihrap, eskiliği, geometri ve bitki süslemesinin zenginliği, kompozisyon dengesi ile İslâm sanatının en orijinal eserlerinden biri sayılmaktadır. Bu mihrabın en zengin kısımları içiçe girmiş şişkin sivri Kemerli ve dört sütunun kenger yapraklı başlıklarına dayalı iki ziş alınlığıdır. Alttaki alınlık tablası iri, ağır motiflerle; üstteki ise daha küçük ve hafif motiflerle doldurulmuştur. 
Bu değişiklik ile tekdüzeliğin önüne geçilmiş, bir tür denge sağlanmıştır. Bütün kompozisyonun ahengine zarar vermeden bu düzeni degiştirmek mümkün değildir. Çünkü üst alınlığın daha zarif olan süslemesi, bitişik duvarın süslemesine kolaylıkla geçişi sağlamaktadır. Üst alınlıktaki süsleme, asma yaprakları ile üzüm salkımları dizili on yedi sıradan oluşmuştur. Bunlar da orta mihverin sağında ve solunda bulunan sekiz kıvrım dala bağlıdırlar ve tamamen simetriktirler. Camisi bu kısmındaki asma yaprakları sütunlardaki asma yapraklarından daha zengindir. Her iki alınlığın kemer köşelerinde dairelerin kuşattığı salkımlardan elde edilmiş birer gülbezek yer almıştır. Bu geometrik ve bitki motifleriyle örülü süsleri, çicekli küfi yazılar da ahenkli bir biçimde tamamlar.» (1) 


1 m mmm m ml 


(1) Suut Kemâl Yetkin. Aynı eser. 102-107 


İ 


YÜK İSLÂM TARİH 


.. 


doğuştan günümüze BU 


572 


(S35934p9HJ 


YANIISUZISNMM 2) JEPILTU 


İNDEKS 


EN 


Abadan: 267. 

Abbas: 84, 106. 187, 188, 202, 210, 
292, 349, 362. 

Abbas b. Abdulmuttalib: 24, 45. 

Abbas b. Fazl b. Rebi: 169. 

Abbas b. Hasan: 293, 295. 

Abbas b. Hâşim b. Bâticür: 350. 

Abbas b. Me'mun: 209, 210, 223. 

Abbas b. Muhammed; 155. 

Abbase: 145, 146, 147, 149, 150, 
151. 

Abbasi Halifeleri: 480. 

Abd-i Şems: 51, 165. 

Abdu'l-A'lâ b. Abdullah el-Cuma- 


hi: 94, 108. 
Abdulaziz b. Velid b. Abdülmelik: 
60. 


Abdullah: 25, 35. 45, 59, 60, 68, 
69, 70, 100, 107, 108, 158, 159, 
160, 161, 162, 178, 183, 184, 
185, 211, 214. 

Abdullah b. Abbas: 21, 381. 

Abdullah b. Ali: 39, 40. 43, 52, 63, 
64, 65, 66, 67, 72, 75, 71, 81, 
82, 86, 97, 98, 340, 341, 472. 

Abdullah b. Amâcur: 470. 

Abdullah b. Amr: 389. 

Abdullah el-Battal: 422. 

Abdullah b. Hasan b. Ali: 34, 172. 

Abdullah b. Mâlik: 113, 119, 122. 
124, 126. 


Abdullah b. Mes'ud: 378, 382. 

Abdullah b. Muhammed b. All: 
41. 

Abdullah b. Mukaffa: 67, 70, 71, 
12, 73, 74. 

Abdullah b. Mübarek: 378, 

Abdullah b. Ömer: 434. 

Abdullah b. Ömer el-Bazyâr: 241, 
387. 

Abdullah b. Tahir: 185, 186, 199, 
201, 204, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 348, 349, 350. 

Abdullah b. Zübeyr: 324, 308. 

Abdulkadir el-Cercani: 428. 

Abdulkadir el-Geylâni: 448. 

Abdullatif el-Bağdadi: 496. 

Abdulmuttalib: 165. 

III. Abdurrahman: 500. 

Abdurrahman Bedevi: 482. 

Abdurrahman b. Cebele: 172. 

Abdurrahman b .Eş'as: 94. 

Abdurrahman b. Habib: 93. 

Abdurrahman b. İshak: 192. 

III. Abdurrahman b. Muhamined: 
417. 

Abdurrahman b. Muâviye: 95. 

Abdurrahman b. Müflih et-Türki: 
266, 268. 

Abdurrahman b. Müslim: 27. 

Abdurrahman b. Rüstem: 94. 

Abdus el-Fihri: 186. 

Abdülcebbar b. Adi: 476. 


Abdülhamid b. Yahya: 70, 71, 


574 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


422. 

Abdülhamid b. Yahya el-Kâtip: 
458. 

Dr. Abdüllatif Hamza: 72. 

Abdülmelik: 317. 357, 457, 458. 

Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cure- ye el-Basri: 378. 

Abdülmelik b. Eş'as el-Huzai: 94. 

Abdülmelik b. Hişam: 197. 

Abdülmelik b. Mervan: 51, 122. 

Abdülmelik el-Meymuni: 440. 

Abdülmelik b. Salih: 140. 

Abdülmesih b. Nâ'ima: 467. 

Abdüssamed b. Akbdü'l-A'lâ: 363. 

Abdüsselâm b. Hâşim el-Yeşkuri: 
360. 

Abdülvahid b. Muktedir: 321. 

Abdülvehhab b. İbrahim: 345. 

Abid: 413, 

Abraham Judaeus;: 539. 

Abraham bar-Hiyya ha-Nasi: 529, 
537. 

Acem: 182, 476. 

Adana: 270, 344, 345, 346. 

Adelard: 537. 

Adem: 115. 

Aden: 315, 513. 

Adnani (-ler): 338. 

Adriyatik: 502, 514. 

Afganistan: 506. 

Afrika: 94, 95, 281, 354, 511, 513, 
517, 520, 541, 554. 

Afrikalı Konstantin: 536. 542. 

Afşin: 186, 200, 202, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 222, 
223. 224, 225, 233, 235. 279, 
324, 325, 350, 351, 355, 374, 
418, 492. 

Agâr b. Custan: 250. 

Agartmış et-Türki: 270. 

el-Agleb b. Cüşem el-İcli: 416. 


el-Agleb b. Sâlim: 94. 
Ağlebi(-ler, -Devleti): 138, 169, 
292,, 315, 339, 501, 502. 
Ağlebi Emiri Ziyadetullah: 568. 
Ahmed: 150, 211, 325, 327. 469 
Ahmed .b. Ebi Duad: 196, 214, 216, 

217, 224, 229. 

Ahmed b. Ebi Halid: 194, 195. 

Ahmed Emin: 379. 

Ahmed b. Hakan: 262. 

Ahmed b. Halii: 231. 

Ahmed b. Halil: 210. 

Ahmed b. Hammar: 404. 

Ahmed b. Hanbel (b. Hilâl): 193, 
384, 387, 388, 392, 408, 428, 
430, 437, 438. 439, 440. 

Ahmed b. Hasib: 242, 243, 244, 
245. 

Ahmed b. İsa el-Alevi: 250. 

Ahmed b. İsrail: 257. 

Ahmed b. Ebi Kuteybe: 228. 

Ahmed b. Muhammed: 218. 

Ahmed b. Muhammed b. Muttesım: 244; 

Ahmed b. Müsa: 471. 

Ahmed b. Nasr b. Mâlik el-Huzai: 
230, 249. 

Ahmed er-Rufai: 448. 

Ahmed b. Said el-Bâhili: 206. 

Ahmed et-Tai: 287, 268. 

Ahmed b. Togan: 271. 

Ahmed b. Tolun: 270, 291, 292. 

Ahmed el-Yesevi: 448. 

Ahmed b. Yusuf: 195. 

Ahmed b. Yusuf el-Mısri el-Mühendis: 469. 

Ahvas: 109, 172, 173, 187, 266, 
267, 268, 269, 270, 327. 366, 
410. 

Hz. Aişe: 400, 434. 

Akad: 507. 

Akdeniz: 280, 291, 315, 511, 518, 


İNDEKS ak e A lk 0 a m 0 e 


514, 516. 

Akkoyunlu (-lar): 326. 

Aksaray: 140, 187, 200. 

Alâ b. Ahmed: 236. 

Albertus Magnus: 545. 

Alexandros: 472. 

Alevi (-ler): 19, 136, 139, 250, 
285, 290, 344. 

Algorismus: 526. 

Hz. Ali: 19, 20, 22, 23, 24,34, 37, 
38, 45, 48, 78, 91, 92, 96, 107, 
111. 113, 121, 144, 161, 162, 
172, 175, 180, 182, 188, 197, 
201, 204, 230, 250, 267, 268, 
284, 285, 297, 327, 342, 344, 
366. 36B, 394, 431, 434, 436, 
483. 

Ali b. Aban: 268, 269, 270. 

Ali b. Abbas (Haly Abbas) el-Mecüsi: 531, 532, 536, 537. 

Ali b. el-Abbas: 472. 

Ali b. Abdullah: 21, 23, 24. 

Ali el-Cabbar b. Abdurrahman el)- 
Ezdi: 104. 

AL b. el-Cehm: 132, 371. 

Ali b. Halid b. Yezid b. Muâviye: 
168. 

Ali b. Harun-i Zencani: 484. 

Ali b. Hişam: 181. 

Ali b. İsa: 119, 138, 169, 172, 197, 
299, 303, 304, 309, 320, 340. 

Ali b. el-Kirmani: 30. 

Ali Mecducili;: 407. 

Âli Muhammed: 21. 34, 36, 37, 
38, 50, 436. 

All b. Muhammed: 267, 268, 269, 
210. 

Ali b. Muhammed b. Abbas et- 
Tevhidi: 491. 

Ali er-Rızâ b. Müsa el-Kâzım: 
176, 180, 182, 201. 

Ali b. Şerif el-Huseyni: 473. 


Ali b. Yahya el-Ermeni: 239. 

Ali Zeyne'l-Abidin: 19, 20. 

Ali b. Ziyad et-Temimi: 470. 

Alkame b. Kays: 299, 416. 

el-Allaf: 196. 

Alman (-lar): 506, 560. 

Almanca: 540. 

Almanya: 510, 521. 

Almeria: 532. 

Alp (-ler): 502. 

Altay: 570. 

Alüsi: 405. 

Amâcür et-Türki: 265. 

Amalfi: 514. 

Amalfi'li Flavio Gioia: 517. 

Amerika: 457. 

el-A'meş: 387. 

Amid (-i): 280, 282, 445. 

Amir eş-Şâbi: 399. 

Ammara b. Hamza: 71, 73. 

Ammonios: 466, 469. 

Ammorion (Ammuriye): 210, 
218, 221. 222, 227, 238, 462. 

Ampir (-ist-izm): 492, 403. 

Amr el-Fergani: 210. 

Amr b. Leys: 277, 319. 

Amr b. Muâviye: 590. 

Amr b. Ubeyd: 98, 99. 

Amre binti Abdurrahman: 386. 

Amul: 211, 405. 

Amuriye: 418. 

Anadolu: 89, 181, 186, 187, 188, 
200, 210, 211, 220, 228, 239, 
252, 2T1, 315. 346, 369, 451, 
455, 462, 506, 513. 

Anbar: 80, 83, 85, 129, 151, 342, 
366. 

Andahriyuş el-Bâbili: 473. 

Ankara: 116, 221, 222, 239, 462. 

Annales Royales: 148. 

Anoritus: 528. 

Anselm: 543, 544. 


576 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


Antakya: 186, 454, 480. 513. Arberry: 479. 
Antere: 416, 421. Arianizm: 454. 
Antigu: 187. Aristo: 425, 449, 454, 458, 460, 
Antik Grek: 356. 465, 466, 473, 477, 481, 484, 
Anucür et-Türki: 249. 488, 489, 490, 491, 493, 494. 
Anüşirvan: 460, 473. 529, 532, 533, 538, 544, 545, Apollonius: 468. 052, 953. 
Apulia: 229. Armeniakon: 222. 
Arabesk: 571. Arogan: 501. 
Arabistan: 226, 288, 310, 450, 455, Arran: 179. 

503, 504, 505, 511, 513. Arsamosata: 221. 
Araf (Lumbo): 558. Arslan Besasiri: 328. 
Aral Gölü: 315, 513. Arşimed: 453, 455, 467. 
Arâmice: 287, 480. Artakserkses: 356. 


Arap (-lar): 22, 27,30, 32. 33, 41, Ashab: 385, 389, 390. 
44, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 75, Ashab-ı Suffa: 448. 
71, 89, 94, 97, 100, 104, 108, Asım: 94. 
109. 141, 144, 165, 167, 171, Âsiye b. Ali: 86. 
172, 173, 175, 177, 178, 181, Asker Mükrem: 267. 
182, 185, 187, 188, 191, 196, Askeru'd-Dün: 276. 
197, 200, 203, 210, 212, 213, Asya: 95, 280, 354. 356, 511, 517. 
214. 216, 220, 225, 226, 229, el-A'şa: 413. 
233, 234, 235, 268, 276, 280, Aşnas et-Türki: 186, 202, 210, 211, 


282, 283, 297, 334, 335, 337, 215, 220, 221, 222, 224, 229, 338, 339, 347, 346, 355, 3597, 232, 264, 324, 325, 349, 350, 3172. 314, 376, 379, 403, 404, 3591. 392, 374. 

410, 412, 414, 415, 416, 417, Aşot Ardzruni (Aşot b. Hamza b. 
418, 425, 426, 427, 457, 459, Hacik) 236, 237. 


416, 484, 501, 502, 504, 505, Ata b. Ebi Rebâh: 399. 

506. 507, 508, 509, 512, 514, Atâ b. Yâsir: 377. 

516, 520, 523, 524, 525, 527, Atabek (-ler): 17, 326. 

528, 544. Atina: 480, 453, 454. 
Arapça: 287, 296, 454, 455, 456, Atlantik: 506, 516. 

451, 458, 460, 461, 462, 463, Atlas: 93, 94. 

466. 467, 468, 469, 470, 471, Atlas Okyanusu: 512. 

473, 475, 476, 477, 478, 481, Attah: 54. 

490, 495, 507, 508, 517, 518, Augustian: 545. 

520, 521, 522, 526, 529, 530, Augustus: 357. 

532. 538, 585, 536, 537, 540, Aurrillaclı Gerbert; 539, 

543, 546, 553. Autolykos: 467. 


Aras: 208. el-Avâsım: 140, 201, 344, 345, 346, Aratosthenos: 467. 355. 


İNDEKS 577 


Avrupa (-lılar): 142, 280, 281, 
453,.45T, 499, 506, 510. 511, 
512, 514, 515, 516, 517, 521, 
523, 524, 526, 529, 532, 533, 
534, 538, 539. 540, 541, 542, 
545, 546, 548, 551, 552, 553, 
554, 555, 556. 

Ayasofya: 560. 

Aynü't-Temr: 418. 

Aynzerba (Anavarza): 141, 346. 

Azerbaycan: 52, 80, 178, 179, 180, 
181, 186. 204, 207, 215, 235, 
236, 279, 280, 282, 304, 305, 
308, 315, 320, 329, 341, 344, 
348, 366, 513. 

Azin: 208. 

el-Azizbillah: 477. 


el-Bâb: 141. 

Bâb el-Cihad: 271. 

Bâbek: 176, 177, 178. 179, 180, 
181, 185, 186, 199, 202, 203, 
204, 207, 208, 209, 214, 215, 
217, 218, 219, 220. 221, 235, 
315, 318, 348. 

Bâbek el-Hurremi: 203. 

Babil Zigguratları: 561. 

Bâbu'l-Âmme: 209, 219, 566, 569. 

Babu'2-Zehep: (o (Kubbetu'l-Hadra): 367. 

Bâcehr el-Hindi: 476. 

Badgis: 90. 

Bagarat (Bugrat): 337. 

Bagarat Bagratuni: 236. 

Bagatur-Tudun: 55, 56. 

Bâgir et-Türki: 241, 246. 

Bağdat: 17, 58, 66, 67, 69, 100, 
105, 106, 116. 117, 118, 125, 
131, 133, 143, 144, 151, 159, 
166, 167, 168, 169, 171, 172, 


173, 176, 182, 184. 186, 188, 
189, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 206, 207, 
216, 225, 233. 245, 246, 249), 
291, 253, 254, 255, 296, 297, 
263, 266, 276, 271, 278, 280, 
282, 288, 289, 290. 291, 202, 
293, 204, 205, 297, 208, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 
308. 309, 312. 313, 314, 315, 
319, 320, 321, 322, 323, 325, 
327, 328, 337, 342, 343, 348, 
340, 354, 366, 367. 36B, 369, 
370, 371, 372, 381, 404, 405, 
411, 417, 436, 442, 446, 448, 
460, 462, 480. 469, 491, 492, 
496, 502, 509, 513, 515, 520, 
021. 524, 530, 531, 557, 558, 
059, 065. 


Bağdat Köprüsü: 155. 

Bahamra: 93. 

Bâhile: 225. 

Bahreyn: 173, 285, 288, 291, 203. 
302, 308, 349, 366. 

Bahtisu: 102. 

el-Bâkıllâni: 443. 

Baki b. Mahled el-Kurtubi: 404. 

Bâlis: 183. 

Balkan (-lar): 141. 

Balkaş Gölü: 513. 

Balkuvara: 567. 

Baltık: 280, 307. 

Banu el-Asbagh: 290. 

Barda'a: 180 

Bari: 229, 502. 

Baridi (-ler): 314. 

Barselona: 500, 529, 537. 

Basil: 467. 

I. Basilaios: 271. 

Basra (-Körfezi): 23, 50, 52, 71, 
93, 99. 173, 199, 205, 268, 267, 
268, 288, 301, 309, 310, 322, 


İslam Tarı C3 EF 17 


578 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


343, 349, 354, 355, 366, 391, 
410. 412, 441, 446, 515, 516. 

Bathlı Adelard: 540. 544. 

Batı Avrupa: 514, 515. 

Batı Türkistan: 52, 58, 55, 57. 

Batıni (ç-lik,-ler): 89, 469, 481, 
482, 483. 

Batlanıyus o(Ptolema'os): 460, 
468, 526, 528, 529, 535. 

el-Battani: 529. 

Bâyık Beg: 254, 255, 257, 260, 261, 
262. 265. 

al-Bazz: 1'79, 180, 208, 209. 

Beckem et-Türki: 323, 324, 325, 
3217. 

Bedendün (Pozantı): 
201. 

Bedevi (-ler): 108, 225, 226, 227, 
265, 268, 338, 379, 411, 412, 
418. 416, 511. 

Bediüzzeman el-Hemedani: 424. 

Bedlis (Bitlis): 237 

Bedr: 291, 292. 

Bedr el-Harşani: 419. 

Behmenyar: 494. 

Behrâm Gür: 205. 

Bekr b. Mâhân: 26, 33, 77. 

Bekr b. Mu'temir: 169. 

Belâzuri: 54, 205, 347, 427. 

Belencer: 296. 

Belh: 139, 143, 266. 

Belhi: 470. 

Belkâ: 25. 

Benedictine Mar-astırı: 535. 

Benediktin: 542. 

Benevertum: 229. 

Beni Dabbe: 227. 

Beni Hâşim: 19, 26, 5I. 

Beni Kinâne: 225. 

Beni Murre: 226. 

Beni Numeyr: 226, 227. 

Beni Sa'd: 382. 


188, 200, 


Beni Sehl: 462. 

Beni Süleym: 225, 226. 

Beni Şakir: 462, 469. 

Beni Şeyban: 91. 

3eni Teym b. Mürre: 390. 

Beni Yusuf: 40. 

Berberi (-Devleti.-ler): 52, 61, 93, 
94, 292. 501, 506, 507, 509. 

Berfecüme: 93. 

Bergama: 468. 

Berid: 323, 324. 

Beridi (-ler) : 327. 

Berka: 3950. 

Bermeki(-ler): 63, 76, 115, 132, 
133, 137, 144, 147, 148, 149, 
151, 154, 155, 158, 159, 171. 
318, 324, 459, 460, 462, 472, 
4716. 

Berzend: 207, 209. 

Bessam b. İbrahim: 52. 

el-Beşarüd el-Biyâme: 350. 

Beşir et-Türki: 209. 

Beşşâr b. Bürd: 112. 

Beylerbeyi (Big ler Bigi): 326. 

Beytullah: 114, 167. 

Beytü'l-Hikme: 196, 526. 

Beytülmâl: 121, 247, 258, 324, 432, 
462, 480, 504. 

Bezâverd: 268. 

Bhattotpala: 470. 

Bıtrik: 180, 466, 471. 

Bilâl Âbâz: 178. 

Bilgecur (Bilge-cür) : 240, 252. 

Birtami: 496. 

el-Birüni: 533. 

el-Bitrüci: 529. 

Bizans (-lı,-lar,-İmparatorluğu) : 
62, 95, 116, 1197, 129, 139, 143, 
185, 186. 187, 188, 201, 203, 
204, 206, 208, 209, 220, 221, 
222, 223, 221, 228, 234, 238, 
239, 243, 251, 252, 271, 272. 


İNDEKS 574 


280, 283, 293, 297, 298, 305, 
315, 317, 319, 320, 344, 345, 
346, 350. 357. 369, 422, 478, 
502, 505, 506, 513, 514, 515, 
519, 520, 524, 527, 547, 552, 
593, 954, 557, 562. 

Bizanslı Philo: 468. 

Boeşthius: 544. 

Boethlus: 545. 

Boga el-Kebir: 202, 207, 215. 224, 
226, 234, 239, 241, 244, 247, 
248, 249, 251, 254, 255, 327, 
351. 

Buga es-Sagir: 236, 240, 241, 244, 
245. 246, 254, 256. 

Bologna: 538, 554. 

Bonaclus: 539. 

Bonaventuna: 546. 

Bougie: 539. 

Brahmaguta: 470. 

Brahmanizın: 483. 

Brindizi: 502. 

Bruno: 543. 

Bugrac: 267. 

Buhara: 54, 305, 3L7, 308, 315, 
333, 334, 351, 391, 393, 490, 
492, 513. 

Buhari: 384, 389, 393, 394. 408. 

el-Buhturi: 413, 416, 426. 

Bulgar (-lar): 141, 281, 306, 307. 

Büran: 194. 

Bursumâ: 155. 

Busir: 40. 

Büyiler: 314. 

Buzurcasâbur: 176. 

Buzurgimihr: 454, 473. 

Büveyhi (-ler) : 286, 298, 308, 315, 
325, 327, 328. 

Büyük İskender: 356. 

Büyük Selçuklu Devleti: 328. 

Büyük Zap Muhaberesi: 340. 


PE EE 


Câbir b. Eflâh: 529. 

Câbir b. Hayyan: 446, 470, 474, 
485. 486, 487, 491, 533. 

Ca'd b. Edhem: 363. 

Câfer: 119, 120, 121, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 15), 152, 154, 
155, 160, 167. 

Cafer el-Bermeki: 150. 

Câfer b. Dinâr el-Hayyat: 186, 
208. 

Câfer el-Huşşaki: 348. 

Câfer b. İsa; 192. 

Câfer b. Mu'tasım: 231. 

el-Caferiyye: 234, 242. 

Câfer es-Sâdık: 34, 35, 18B, 465. 

Câfer b. Yahya: 58, 132, 133. 134, 
136. 

Câhız: 118, 122, 160, 338, 343, 3096, 
424, 458, 466, 473, 475, 477, 
478, 568. 

Cahiliyye Devri: 508. 

Cahiliyye Şiiri: 508. 

Cahşiyari: 68, 70, 72, 78, 79, 108, 
116, 120, 363, 364, 476. 

Calabria: 229. 

Camina Frances: 510. 

Camflu'l-Ezher: 508. 

Camiu'i-Kebir: 556, 559. 

Cantebury: 598. 

Cardiliya: 187. 

Carra da Vaux: 525. 

Castile Birleşik Krallığı: 501. 

Câvidan: 179. 

Cebel: 367. 

Cebelitarık: 315. 504, 513. 

Cehbez: 110. 

Celâl Devvani: 496. 

Celüla: 172. 

Ceneviz (-li,-ler): 5197. 

Cengiz Hah: 329. 


5E0 


Cer.ova: 514. 

Cennetü I-Huld: 131. 

Cercis b. Cibril: 460. 

Cerh ve Ta'dil: 385, 386, 387. 

Ceririyye: 405. 

Cerrah(lar): 279, 290, 298, 299, 
300, 303, 311, 313. 

Cesir: 755. 

el-Cevaliki: 406. 

el-Cevsak: 246, 254, 263. 

Cevsaku'l-Hakani Sarayı: 
5617. 

Ceyhani: 305, 306, 402. 

Ceyhun: 281. 

Ceyy (İsfehan): 462. 

Cezayir: 139, 539. 

el-Cezire: 25. 31, 52, 64, 80, 138, 
140, 172, 173, 182, 185, 279, 
280, 282, 283, 289, 300, 301, 
303, 314, 319, 344, 345. 360, 
394. 

Charlemagne: 142. 

Charles: 544. 

Chester Betty Kütüphanesi: 479. 

Cibâl: 203, 204, 207, 227, 240, 250. 

Cibril (Cebrail): 189, 191, 193. 

Cibril İbn Bahtişü: 530. 

Claluda Cahen: 514. 

Cluny: 510. 

Cremonalı Gerard: 536, 537. 

Creswell: 565. 

el-Cubbai: 441. 

Cu'lân et-Türki: 268. 

Cuma Camii: 373. 

Cumhur b. Merrar el-İcli: 90. 

Cüdeyy b. Şuayb: 30. 

Cündişapür: 453, 454, 457, 460, 
462. 530. 

Cündişapur Nasturi 
Akademesi: 529. 


Cüneyd b. Abdurrahman: 26. 


566, 


Hristiyan 


doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


Cürcan: 136, 334, 443. 
el-Cüzcani: 408. 492, 493, 494. 


alez 


Çanakya (Şanak): 472. 

Çift resmi: 274. 

Çin (-li-ler): 52, 53, 54, 56, 57. 
58, 116, 280, 338, 455, 515. 
516, 517. 

Çin Seddi: 512. 


— YY — 


Dabil (Dwin): 237. 

Dalmaçyalı Herinanna: 557, 547, 
595. 

Damgan (Tarı Hâne): 564, 565. 

Dante, 537, 553. 

Dâru'r-Rakik, 354. 

Dârü's-Selâm: 131. 

Davud b. Baticur: 349. 

Davud b. Ali: 37. 

Davud b. Baticar: 349. 

Dazmana (Kazova): 222. 

Defremery: 324. 


Delta: 292. 

Demokritos: 473. 

Dervez: 208. 

Derviş: 569. 

Deylem (-i,-ler): 121, 250, 274, 
219, 305, 308, 311, 312, 313, 
314. 

Deyrü'l-Akul: 267. 

Dımaşk: 21, 22. 23, 25, 187, 200, 
220, 234, 235, 238, 239, 240, 
245, 315, 342, 350, 457, 513. 


Dicle: 39, 102, 131. 148, 170, 171, 
173, 206, 219, 223, 266, 267, 
280, 369, 372, 566. 


İNDEKS 581 
ği Mm ğ—ğ——————————. 


Dinever: 181. 
Dineveri: 178. 
Diophant: 469. 
Dirayet Tefsiri: 402. 
Disakorides: 464. 
Divanü'l-Harac: 323. 
Divanü'l-Hatem: 169. 
Divanü'l-Mağâvin: 323. 
Divanü'z-Zenâdıka; 115. 
Divanü'z-Ziyâ: 323. 
Diyar-ı Mudâr:; 366. 
Diyar-ı Rebia: 360. 366. 
Diyoskorides: 455. 473. 
Doğanşehir: 221. 

Doğu Afrika: 516. 
Doğu Akdeniz: 512. 
Doğu Arabistan: 314. 
Dominican: 545. 
Donnolo: 535. 542. 
Dulefi (-ler): 319. 


—E— 


Eban el-Lâhiki: 458. 

Ebü Abbad b. Yahya: 195. 

Ebü Abdullah: 391. 

Ebü Abdullah Ahmed b. Davud! 
203. 

Ebü Abdullah el-Kurtubi: 401. 

Ebü Abdullah el-Ma'sumi: 494. 

Ebü Abdullah Muhammed b. Yezid b. Abdullah b. Mace el- 
Kazvini: 395. 

Ebü Abdullah Muhammed el- 
Mehdi el-Mansur (Bkz. el- 
Mansur) 

Ebü Abdullah Muhammed el- 
Muktefi (Bkz. el-Muktefi). 

Ebu Abdullah Muhammed el- 
Mu'tezz: (Bkz. el-Mu'tezz). 

Ebü Abdurrahman Ahmed b. 


Şuayb en-Nesei (Nesâi): 394. 
Ebü Ahmed: 247, 248, 254, 260. 
Ebü Ahmed Abdullah el-Mu'lasım: (Bkz. el-Mu'tasım). 

Ebü Ahme el-Muvaffak: (Bkz. 
el-Muvaffak). 

Ebü Ahmed b. Mütevvekkil: (Bkz. 
el-Mütevekkil!). 

ELü Ali Hasan b. Hasan b. Heysem' 492. 

Ebü Ali Ricat Talut: 482. 

Ebü Ali b. Zur'a: 466. 

Ebü Amr b. el-Ala: 410. 

Ebü Amr eş-Şeybani: 413, 415. 

Ebü Avn: 109. 

Hz. Ebü Bekr: 23, 344, 427, 448. 

Ebü Bekr el-Esrem: 440. 

Ebü Bekr el-Harizmi: 424. 

Ebü Bekr el-Mervezi: 440. 

Ebü Bekr Muhammed b. Hazm: 
366. 

Ebü Bekr Muhammed b. Zekeriyya er-Razi: 403, 447, 474, 481, 
482, 490, 491. 531, 532, 533, 
543. 

Ebü Cafer Ömer b. Hafs el-Mühellebi: 94. 

Ebü Cafer er-Rusai: 411. 

Ebu Cafer b. Ziyad: 362. 

Ebü Cehil: 87. 

Ebü Cehm: 79. 

Ebü Davud: 394. 

Ebü Davud Halid b. İbrahim: 68, 
84, 90. 

Ebü Dinar (Apodinar): 227. 

Ebü Dulame: 59, 60, 100. 

Ebü Dulef Camii: 558, 559, 561, 
562. 

Ebü Eyyüb el-Mevreyâni: 368. 

Ebü Eyyüb el-Müriyâni: 63, 85. 

Ebü Hafs Ömer el-Baluti: 185. 

Ebü Ganim et-Tai: 64. 


582 doğuştan günümüze BÜYÜK İSLÂM TARİHİ 


Ebü Hamid b. Muhammed b. Murhammed el-Gazzali (Hüccetü'l-İslâm) (Bkz. Gazzali). 

Ebü Hanife (Nüman b. Sabit): 
64, 155, 156. 157, 368, 408, 
426, 430, 432, 433, 436, 438. 

Ebü Hanife ed-Dineveri: 473, 534. 

Ebü Harb el-Mubarkaa: 212, 213, 
225, 

Ebü Hârise el-Hindi: 108. 

Ebü Hassan: 468. 

Ebü Hâşim: 154. 

Ebü Haşim Abdullah b. Muhammed b. Hanefiyye: 20, 23. 

Ebü Hâtim: 359. 

Ebü Hâtim Yakub: 94. 

Ebü Hayyan et-Tevhidi: 483. 491. 

Ebü Hilâl el-Askeri: 420, 426, 458. 

Ebü Humeyd el-Mervezi: 84. 

Ebü Humeyd es-Semerkandi: 35, 
36. 

Ebü Hureyre (Abdurrahman b. 
Sahr): 369. 

Ebü İkrime Sâdık: 26. 

Ebü İmrân: 179. 

Ebü İshak: 84, 85, 186, 187, 188, 
371, 317. 

Ebü İshak Muhammed el-Muktedi. (Bkz. el-Muktedi). 

Ebü İshak Muhammed el-Mu'tasım: (Bkz. el-Mu'tasım) 
Ebü İshak İbrahim el-Müttaki: 

(Bkz. Müttaki). 

Ebü Kabüs el-Himyeri: 133, 134. 

Ebu'l-Abbas (es-Saffah): 17, 25, 
36. 37, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 
52, 62, 79, 134, 168, 272, 340, 
341, 342, 366, 396. 

Ebu'1-Abbas Ahmed b. Muktedir 
«Râdi Billah»: 313. 

Ebu'l-Abbas Ahmed el-Mu'tezld: 
(Bkz. el-Mu'tezld) 


Ebu'l-Abbas Ahmed el-Kâdir: 17. 

Ebu'l-Abbâsi: 270. 

Ebu'l-Abbas Zevkeri: 494. 

Ebu'l-Ahmed es-Sa'lebi: 249. 

ubu'l-Alâ Sâlim b. Abdulaziz: 458. 

Ebu'i-Aliyye Rufey b. Mihran: 
399. 

Ebu'i-Atâhiye: 117, 135, 163, 164, 
416, 417, 418, 446, 462. 

Ebu'i-Berekât el-Bağdadi: 496. 

Ebu'l-Esved ed-Düeli: 410, 411. 

Ebu'l-Ezher Mühelleb b. Ebi İsa: 
69. 

Ebu'i-Fazi: 134, 160. 

Ebu'l-FazIi Abdulkerim et-Tâi: 17. 

Ebu'i-Ferec el-İsfehani: 363, 414. 

Ebu'l-Hasan el-Arüdi: 323. 

Ebu'l-Hasan el-Eş'ari: 407, 431, 
441, 442. 443, 444, 482. 

rbu'l-Hasan el-Medâini: 197. 

Ebu'l-Hasib: 682. 

Ebu'l-Kasım Muhammed b. Ömer b. Muhammed b. Ahmed ez- 
Zemahşeri: (Bkz. ez-Zemahşeri). 

Ebu'i-Kasım ez-Zehrâvi: 532. 

Ebu'i-Mugis Musa b. İbrahim: 
238. 

Ebu'i-Münzir Hişâm b. el-Kelbi: 
197. 

Ebu'l-Serâyâ: 175. 

Ebu'i Verd Maczâ b. el-Kevser: 52. 

Ebü Mansur el-Fazl el-Müsterşid: 
(Bkz: el-Müsterşid). 

Ebü Mansur b. Zeyle: 494. 

Ehü Ma'şer el-Belhi: 461, 462, 
463, 170. 

Eb'ı Muhammed el-Hasan el- 

Müstezi: (Bkz: el-Müstezi). 

Ebü Muhammed es-Sufyani: 52. 

Ebü Mus'ab: 404. 

Ebü Musa el-Eş'ari: 398. 


İNDEKS 587 


Ebü Müslim Muhammed b. Bahı el-İsfehani: 400. 

Ebü Müslim el-Horasani: 24, 25, 
21, 28, 29, 30,31, 32, 35. 37, 
40, 44, 54, 56, 59, 64, 65, 66, 
15, 16, 77, 18, 79. 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
97, 115, 143, 171, 177, 178, 
318. 324, 337, 339, 340. 

Ebü Nasr Muhammed b. Boga el. 
Kebir: 257, 261, 264. 

Ebü Nasr Muhammed ez-Zâhir: 
(Bkz. ez-Zâhir). 

Ehü Nasr Said b. Ebi Arübe: 341, 
378. 

Ebü Nuh İsa b. İbrahim: 257. 

Ebü Nuvas: 171, 194, 363, 364, 
416, 417. 

Ebü Osman ed-Dımaşki: 465, 46B, 
469, 472. 

Ebü Ravh es.Sâbi: 467. 

Ebü Reyhan el-Birüni: 461. 

Ebü Sabit Süleyman b. Said: 457. 

Ebü Said el-Cennâbi: 288. 

Ebü Said Muhammed b. Yusuf: 
207, 236, 237. 

Ebü Sehl el-Fazl b. Nevbaht: 470. 

Ebü Seleme el-Hellâl: 26, 33, 34, 
36, 37, 38. 39, 48, 59, 76, 78, 
143. 

Ebü Süleym Ferec el-Hâdim et- 
Türki: 346, 347. 

Ebü Süleyman el-Busti:; 484. 

Ebü Süleyman el-Mantıki: 464. 

Ebü Süleyman Muhammed b. Tahir b. Behram es-Sicistani: 
491. 

Ebü Temmam: 413, 426. 

Ebu't-Türki: 268, 269. 

Ebü Ubeyd el-Herevi: 420. 

Ebü Ubeyde b. Sellâm: 388. 

Ebü Ubeydullah Muâviye b. Ye- 


sâr: 111, 116, 458. 

Ebü Yusuf: 133, 155, 156, 157, 165. 
166, 409, 428, 438. 

Ebü Yusul Yaküb b. İshak cl. 
Kindi: 469. 

Ebü Zeyd el-Kureşi: 413. 

Ebu'z-Zinad: 390. 

Ebü Zueyb: 100. 

ELÜü Züra;: 395. 

Ebussuud Efendi: 402, 405. 

E. Chavannes: 55. 

Efesli Rufas: 472. 

Eflatun (-cu,-luk): 450, 45), 459, 
466, 480, 483, 484, 488, 490, 
404, 495, 498, 553. 

Ege: 514. 

Ehl-i Beyt: 19, 22, 26, 27, 28, 35. 
49, 75. 78, 284, 431. 

Ehl-i Hadis: 386, 441. 

Ehi-i Kitap: 403. 

Ehl-i Sünnet: 189, 193, 104, 406, 
431, 441, 443, 444, 445, 
447, 4683. 

Ehl-i Zimme: 504, 538. 

Emevi Devleti: 509. 

Emevi Emiri: 505. 

Emevi(-ler): 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
21, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 
41, 45, 47, 48, 49, 50. 52, 60, 
62, 64, 66, 70, 77, 89, 92, 93, 
111, 135, 139, 143, 155, 168. 
197, 213, 234, 235, 238, 262, 
284, 317, 324, 333, 334, 335, 
336, 337. 338, 344, 346, 353, 
355, 357, 359, 363, 375, 394, 
421, 422, 431, 446, 458, 459, 
476, 500, 505, 557, 558, 559. 

e-Emin (Ebü Müsa Muhammed): 17. 45, 58, 63, 158, 161, 
162, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 175, 180, 182, 185, 197, 
199, 201, 346, 363, 364, 417. 
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Emir I. Abdurrahman: 500. 
Emir Hafs Süleyman: 27. 


Emir-i Emiran: 326. 


Emiru Âl-i Muhammed: 27. 


Emiru'l-Mü'minin: 290. 


Emirülümera (-lık) : 313, 315. 317, 
322, 323, 324, 325, 326, 327. 


Emsâr: 335. 
Enbâ: 245, 261. 


Endülüs: 52, 62, 139, 349, 350, 
414, 417, 451, 462, 481, 468, 
509, 511, 519, 520, 521, 522, 


580, 938. 


Endülüs Emevi (-leri): 142, 185, 


222, 417, 501. 
Erdeşir b. Bâbek: 454. 


Ereğli: 140, 187, 207, 222. 

Ermeni (-ye, -stan -ler): 
95, 141, 142, 180, 207, 209, 
219, 234, 236, 237, 23B, 265, 
219, 280, 282, 296, 315. 341, 


34, 348, 366, 513. 


Ernest Herzfeld: (Bkz. Herzfeld) 


Ernest Renan: 511. 
Erzen: 237. 
Erzurum: 221. 


Es'ad b. Ali b. Esad el-Yanyavi: 


417, 478, 479. 
Esbab-ı Nüzül: 399. 


Esed b. Abdullah el-Kasri; 27. 


Esed b. Yezid: 361, 399. 
Esedoğulları: 60. 
Eskişehir: 221. 

Esmai: 154, 160, 163. 
Etrâk: 33, 54, 353. 
Eutokios: 469. 
Evliya-ata: 56. 


Eyyamü'l-Arap (Arapların savaş 


günleri): 420. 
Eyyüb el-Hadari: 225. 
Ezd: 435. 

Ezd kabilesi: 297, 486. 


ER 


Fahruddin er-Razi: 402. 404, 407. 


445, 495. 
Fahru')-Mülk: 444. 


Farabi (Ebü Nasr Muhammed b. 
Tarhan b. Uzluk el-Farabi et- 


Türki): 459, 465, 
481, 482, 488, 489, 
496, 497. 

Fars(-lar): 52, 89, 138. 
288, 293, 801, 315, 
399, 307, 866, 525. 

Farsça: 457, 458, 459, 
412, 474, 475. 476, 
495. : 

Fas(-lı): 94, 121, 139, 
519, 521. 


Fatâ: 296. 
Hz. Fâtıma: 19, 113, 
268, 285, 290. 


Fâtimi(-ler): 94, 178, 
290. 292, 302, 303, 
315, 320, 326, 328, 
514, 515. 


466, 
490. 


221, 
339, 


470, 
480, 


285. 


178, 


285. 
204, 
4TT, 


Fayd b. Ebi Salih: 114, 115. 


Fayyum: 304. 
Fazl: 58, 63. 


478, 
491, 


266, 
341. 


471, 
490, 


018. 


267, 


286, 
310, 
902, 


Fazl b. Cafer el-Hemedani: 229. 


Fazl b. Karin: 249. 
Fazl b. Ravh:; 139. 


Fazl b. Rebi: 70, 110, 144, 155, 
158, 166, 167, 168, 169, 171. 


197. 


Fazl b. Sehl: 76, 166, 171. 172, 175. 


181, 182, 194. 

Fazl b. Yahya: 136, 154, 155, 158. 
163. 

Fedek: 226. 


Fenâ Fi'l-Lâh: 448. 
Fenâ Fi'r-Rasül: 448. 
Fenâ Fi'ş-Şeyh: 448. 


Fergana (-lı,-Jar): 
351. 
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55, 250. 256, Gassani: 415. 
Gav'an b. Müslim ed-Dımaşki: 
458. 


Fergana İhşidi: 53, 54. 

el-Ferra: 395, 396, 403, 404. 

Ferrari da Grado: 543. 

Feth b. Hâkan: 234, 240, 242, 251, 
210, 388. 

Fezare: 226. 

Fırat: 41, 151, 221, 280, 366, 369. 

Fillpinler: 512. 

Filistin: 40, 200, 212. 225, 265, 
216, 510. 

Filon: 455. 

Finlandiya: 510. 

Firavunlar: 507. 

Frank: 142. 

Fransa: 505, 509, 510, 521, 531, 
537, 539, 540. 

Freaxinetum: 514. 

II. Frederik: 503, 524. 

Frenk (-ler): 142, 541. 

Freud: 555. 

Fuat Sezgin: 457, 475. 
Furat(-lar): 278, 279, 296, 299, 
300, 303. 309, 311, 313. 

Fusun (Piyade): 276. 
Fururiye: 251. 
Fustat: 291, 559, 562. 
Fütüvvet: 329. 


— 


Galen: 543. 

Gâlib (Galippus): 536. 

Galinos: 455, 460, 471, 472, 473, 
474, 529, 530. 

Galya: 510. 

Garama: 287. 

Garbe: 91. 

Garib: 298. 

Garibu'l-Hâl: 296. 


Gazneli Mahmud: 493. 

Gazzali: 443. 445, 450, 490, 4993, 
495, 497, 545. 

Gazze: 435. 

Gebr (Zerdüşt): 447. 

Gerbert of Aurlllac: 535. 

Gılman (hizmetçiler): 276. 

Gilmânü'i-Etrâk: 393. 

Gırnata: 315, 501, 513, 532. 

Gıtrif: 125. 126. 

Girit: 185, 226, 315, 513. 

Giyaseddin Cemsid: 460. 

Giza; 304. 

Gnostik (-ler) : 450, 466. 

Gollnos: 473. 

Göktürk (-ler,-devleti) : 52, 53, 55, 
57. 

Grekçe: 280. 

Gulâm: 2986. 

Gundisalvi: 538, 537. 

Gurek: 53. 

Gülek Boğazı: 210, 221. 

Güney Arabistan: 466. 

Güney-Doğu Asya: 515. 

Güney Filistin: 511. 

Güney Irak: 263. 

Güney İtalya: 502. 

Güney Suriye: 270. 

Gürgân: 280, 294. 


A 


Habeş (-i,-ler): 242, 338. 

Habibe: 132. 

Haccac: 458, 468. 

Haccac b. Erat: 368. 

Haccac b. Matar: 462, 465, 467, 
46B. 
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Haccac b Yusuf: 205. 334, 336, 
461. 

Hacı Zihni Efendi: 394. 

Hâcib: 296. 

Hâciplik: 324. 

Haçlı Seferleri: 421, 453, 457, 
509, 511, 524, 537, 540, 542, 
543, 547, 549, 550, 555. 

el-Hades: 116, 345. 

el-Hâdi (Ebü Muhammed Müsa) : 
17, 45, 56, 114. 115, 122, 123, 
124, 125. 126, 127, 128, 129, 
134, 136, 144, 156, 157, 159, 
343, 344, 362. 365, 418. 

Hâdim: 296. 

Hadis-i Nebevi: 380. 

Hadramut: 513. 

Haffaf el-Mervezi; 64. 

Hafız Tirmizi: 393. 

Hafs b. Süleyman: 26, 33. 

el-Hakem b. Hişam: 185, 

Hakim en-Neysaburi: 384. 

Hakim Tirmizi: 482. 

Halef el-Fergani: 270. 

Halefu'l-Ahmer: 412. 

Halep: 65. 117, 315, 419, 495, 513. 

Hâlid b. Bermek: 36, 59, 143, 342, 
368. 

Halid b. Satvan: 60, 61. 

Halid b. Yezid b. Muâviye: 457, 
471, 474, 475. 

Halife b. Hayyat: 297. 

Halil b. Ahmed: 410, 411. 

Halil b. Haytam: 154. 

Halku'i-Kur'an: 189. 203, 232, 230. 

Hallac-ı Mansur: 302, 309, 451, 
495, 496. 

Hallâl: 33. 

Hamâmi: 292. 

Hamare: 418. 

Hamdan Karmat: 287, 288, 289. 

Hamdani(-ler) : 280, 282, 286, 291, 


292, 293, 300. 303, 314, 315, 
325, 327. 419. 

Hamdaveyh b. Ali b. Fazli: 235. 

Hamdün b. İsmail: 219. 

Hamid: 304, 443. 

Hamid b. Abbas: 303. 

Hamid b. Mayüf: 141. 

Hammad Acrud: 363. 

Hammed b. Cesir: 226. 

Hammad er-Râviye: 363. 

Hammâd et-Türki: 342, 343. 

Hammad ez-Zebürkân: 363. 

Hammadlar: 363. 

Hammam A'yan: 35, 36. 

el-Hamra Sarayı: 501, 519. 

Hamza: 138. 

Hanefi: 406. 

Hanefi Fıkhı: 156. 

Hanife: 19. 

Hanikâh: 569. 

Hânikin: 172, 263, 265. 

Harb b. Kays: 85. 

Harbi: 440. 

Harezm (-li): 35, 231, 307, 
406, 417, 513. 

Harezmşah: 328, 329. 

Harezmşah Celaleddin: 329. 

Harezmşah Muhammed: 328, 429. 

Harici(-ler): 23, 31, 37. 46, 47, 93, 
94, 115, 119, 121, 138, 176, 
199, 265, 267, 282, 319, 334, 
349, 359, 360. 

Hariciyye: 276, 385. 431. 

el-Hariri: 424. 

Hâris b. el-Hilliza: 413. 

Hâris el-Muhasibi: 441. 

Harizm: 281, 294, 304. 

el-Harizmi: 526, 527, 537. 

Harput: 221. 

Harran (-lı,-lar): 25, 26. 40, 50, 
51, 52, 86, 142. 324, 454, 455, 
456. 460, 462, 480, 490, 495. 


Harun b. Garib: 321, 324. 

Harun b. İsa b. Mansur: 216. 

Harun er-Reşid (Ebü Cafer): 17, 
45, 58, 76, 114, 115, 118, 120, 
121, 124, 129, 130, 131, 132, 
133, 135, 136. 137, 136, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 146, 149, 150, 151, 
192, 153, 154, 155. 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 
171, 175, 187. 169, 198, 190, 
201, 224, 316, 345, 346, 347, 
395, 361, 417, 4168, 436, 460, 
462, 468, 470, 480. 509, 520, 
5921, 530. 

Harun b. Suvartekin: 241. 

el-Haruni: 230. 

Hz. Hasan: 20, 92, 111, 112, 248, 
284, 290. 

Hasan b. Abdulleh b. Hasan: 107. 

Hasan b. Ali: 175. 

Hasan el-Basri: 399, 441, 446. 

Hasan Cennabi: 308. 

Hasan el-Hamdani: 325. 

Hasan b. Kahtaba et-Tâi: 41, 119, 
345. i 

Hasan b. Mahlad: 257. 

Hasan Sabbah: 463. 

Hasan b. Zeyd: 250. 

el-Hashas b. Savr es-Sadüsi: 334. 

Hasis es-Semerkandi: 210. 

Hasan b. Sehi: 175, 176, 180, 194, 
195. 395. 

Hasdayi b. Şaprut: 538. 

Hasani(-ler): 285, 290, 305. 

Hasen Hadis: 393. 

Haşsin: 187. 

el-Hasiyy el-Ensar: 297. 

Hâşim: 115, 165, 349. 

Hâşim b. Baticür: 203. 

Hâşimi(-ler): 19, 21, 22, 26, 27, 
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32, 40, 84, 85, 167, 434. 

Hâs'miye: 342. 

Hâşımiye Günü: 91. 

Hâşimiye Şehri: 366. 

Hâşlmoğulları: 19, 136. 156, 160. 

Hatib el-Bağdadi: 370, 366. 

Hatibu'r-Rey: 407. 

Havsere b. Suheyi: 44. 

Haydar b. Kavus: 166. 

Hayzuran: 124, 125, 126, 127, 120, 
129. 

Hazar (-lar): 62, 95, 141, 142, 215, 
214, 2176, 206, 201, 306, 307. 

Hazar Denizi: 280. 281, 305, 307, 
308, 315, 320, 513, 544. 

Hazaratu'l-Hams: 452. 

Hazar Tigin el-Hassan: 300. 

Hâzin: 206. 

Hazin b. Huzeyne: 90. 

Helezonik (Maliva): 561. 
Hemedan: 90, 172, 200, 204, 203 
250, 329, 341, 342, 304. 

Henri Pirenne: 512. 

Hellenistik: 480, 557, 570. 

Hellenizm: 453, 454, 455. 

Heraklea: 140. 141, 187. 

Heraklios: 409. 

Herat: 90, 136, 260. 

Hermannus Contractus; 535. 

Hermes: 475. 

Hermetizm: 495. 

el-Hersami: 416. 

Herseme b. Ayan: 1939, 171, 172, 
173, 175. 176, 180, 345, 346, 
568. 

Herzfeld: 560, 561, 569, 570, 571. 

Hıms: 40, 200, 238, 247. 248, 454. 

Hımslı Magnus: 472. 

Hicaz (-lı,-lar) : 21, 63,81, 107,121, 
132, 173, 225, 226, 320, 39). 
392, 393, 404. 415, 433, 431, 
436, 438, 480, 513. 
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Hilâl b. Ebi Hilâl el-Himşi: 468. 

Hil'at: 197. 

Hindi-li,-ler): 205, 347, 421, 455, 
460, 461, 466, 471, 472, 473, 
481, 528. 529, 531. 

Hind Okyanusu: 516. 

Hindçe: 454, 460, 466, 462, 469, 
471, 472, 476, 526, 527, 530. 

Hindistan: 205, 366, 454, 455, 460, 
462, 515. 

Hindistan Kralı: 143. 

Hipokrat: 454. 460, 463, 471, 473, 
493, 531, 543. 

Hire: 49, 456. 

Hisar: 187. 

Hişam b. Abdülmelik: 23, 49, SI, 
95, 101, 458. 

Hohestaufenli II. Frederick: 503, 
538. 

Hollanda: 554. 

Holy Sepulchere: 143. 

Horasan (-lı,-lar): 22, 23, 24, 25, 
26, 21, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 
34, 39, 40, 42, 56, 58, 64, 65, 
68, 75, 78, 81, 82, 85, 86. 90, 
91, 93, 94, 104, 115, 132, 138, 
139, 140, 148, 151, 152. 156, 
160, 166, 167, 171, 172, 181, 
184, 189, 204, 207, 211, 212, 
213, 314. 251, 255, 256, 267, 
211, 304, 315, 336, 337, 338, 
339, 340, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 349, 367, 368. 392, 
393, 394, 443, 448, 458, 482, 
513. 

Hotan: 55. 

Hotarmış et-Türki: 265. 

Hristiyan (-lık,-Jar): 114, 133, 133, 
189, 450, 453, 454. 456, 480, 
484, 522, 523. 


Hubayş el-A'sem: 463, 471, 472. 

el-Hucâriye: 318. 

el-Huf: 350. 

Hugh: 537. 

Hulâgu: 17, 329. 

Hulefâ-i Râşidin: 38, 347, 359, 
434. 

Hulvan: 172. 

Humbert of Romans: 549. 

Humeyd b. Kahtaba: 65. 

Humeyme: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
21. 28, 32, 33, 37, 38, 39, 48, 
63, 75, 16, TT, 104. 

Hunlar): 52, 57. 

Huneyn b. İshak: 196, 461, 462, 
463, 465, 467, 471, 473, 478, 
480, 543. 

Hurremi(-ler,-ye): 89, 177. 178, 
179, 180, 181, 203, 207. 

Hurüfilik: 483. 

Huzeyl: 435. 


Huzeyme b. Hâzım: 142, 173. 

Huzistan: 173, 315, 328, 329, 342. 
354, 447, 513. 

Hürmüz: 513. 

Hz. Hüseyin: 19, 20, 49, SI. 121, 
175, 198, 204, 249, 250, 284, 
285, 290, 344. 

Hüseyin b. Ahmed 
250. 

Hüseyin b. Ali b. İsa: 168, 169, 
173. 

Hüseyin b. Dahhak: 171, 197. 

Hüseyin b. Kasım: 312. 


Hüseyin b. Mansür el-Hallac: 447, 
448. 


Hüseyin b. Muhammed: 249. 
Hüseyini(-ler) : 285, 290. 
Hüsrev Anuşirvan: 211, 454. 
Hypsikles: 468. 


el-Kevkebi: 
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Inak et-Türki: 208, 210. 215, 227, 
230, 231, 232, 233, 243, 255, 
324, 325, 352, 355. 

Imak(-lı): 23, 31, 32, 33, 10, 41, 
65, 77. 79, 132, 158, 167, 180, 
205, 234, 284, 289, 290, 292, 
301, 310, 314, 315, 320, 327, 
328, 333, 334, 337, 354. 392, 
393, 394, 395, 398, 421, 433, 
434, 436, 443, 446, 453, 457, 
458, 482, 507, 508, 519, 528. 
529, 530, 531, 536. 

Irak-ı Acem: 328. 

Irak Okulu: 399. 


EE 

'İberya (Yarımadası): 501, 522, 
923. 

İbn Abbâd: 24. l 

İbn Abbas: 387, 398, 399. 

İbr. Abdi Rabbih: 417, 423. 

İbn Bacce: 488. 

İbn Başkuval: 451. 

İbn Beküs: 465. 

İbn Cerir et-Taberi: 
404, 405, 406. 

İbn Cülcül: 464. 

İbn Davud: 536. 

İbn Deysân: 459. 

İbn Duhn el-Hindi: 472. 

İbn Dulâme: 87. 

İbn Ebi Leylâ: 155. 

İbn Ebi Meryem: 164, 165. 

İbn Ebi'r-Ricâl: 529, 554. 

İbn Ebi's-Sâc: 279. 282. 

İbn Ebi Tahir Tayfur: 197. 

İbn Ebi Usaybia: 460, 462, 163, 
472. 

İbn Ezrâ: 539. 


401, 402, 


İbn Fadlan: 306. 

İbn Gabriol: 538. 

İbı. Hacerul-Askalâni: 387, 392. 
408, 436. 

İbn Hakan: 300. 

İbn Haldun: 130, 131, 456. 


“ İbn Hallikan: 37, 38, 44, 72, 410. 


411. 

İbn Hammaâr: 461. 

İbn Harisiye: 36. 

İbn Havkael: 351. 

İbn Hazm: 404, 481. 

İbn Herme: 102. 

İbn Heysem: 481, 492. 

İbn Hişam: 427. 

İbn Hubeyre: 33, 41, 43. 44, 73. 
91. 

İbn Hurdadbih: 348. 

İbn Hürmüz: 390. 

İbn Kesir: 401, 402, 408. 

İbn Kuteybe: 40, 388, 389, 414, 
423, 424. 

İbn Mammati: 479. 

İbn Meymün: 483, 487. 

İbn Mes'üd: 398, 399. 

İbn Miskeveyh: 488, 491. 

İbn Mukaffa: 422, 424, 458, 460, 
482. 

İbn Mukla: 320, 321. 322, 327. 

İbn Mu'te22: 414, 416. 

İbn Mübarek: 387. 

İbn Nedim: 178, 413, 421, 454, 
456, 459, 462, 463, 467, 470, 
475, 476, 477, 478, 479, 489. 

İbn Râik: 318, 323, 325, 327, 419. 

İbn Ravendi: 482. 

ibn Reşik; 426. 

İbn Rusteh: 478. 

İbn Rüşd: 488, 491, 493, 530, 532 
538, 543, 545, 546, 552, 553. 

İbn Sa'd: 197. 
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İbn Selit b. Abdullah b. el-Abbas: 
86. 

İbn Sellâm el-Cumahi: 414, 425. 

İbn Sina (Ebü Ali Hüseyin b. Abdullah): 474, 488, 492, 493. 
494, 495, 496, 497, 530, 531, 
532, 583, 538, 543, 545, 552, 
553. 

İbn Sirin: 387. 

İbn Şihab ez-Zuhri: 390, 

İbn Şurayk: 52. 

İbn Tagribirdi: 351, 352, 353. 

İbn Tayfur: 54, 243. 

İbn Teymiye: 408 

İbn Tiktaka (İbn Tabâtabâi: 82. 
88, 92, 118, 175, 194, 225, 
368, 370, 426. 

İbn Ubeyd: 99. 

İbn Uyeyne: 387, 

İbn Vahşiyye: 463, 473, 475. 

İbn Zeyle: 494. 

İbn Ziyad: 362. 

İbn Zuhr: 532, 554. 

İbn Zur'a; 461. 

İbn Züeyb: 161. 

İbnü'l-Amid: 424. 

İbnü"l-Arabi: 490. 

İbnü'l-Azrak: 197. 

İbnü'l-Cevzi: 388. 

İbnü'l-Enbari: 412. 

İbnü'l-Esir: 28, 44, 50, 54, 55, 68, 
70, 81. 82, 116, 120, 125, 126, 
164, 213, 342, 388, 365, 425. 

İbnü'l-Fakih: 345. 

İbnü'l-Furat: 299, 300, 303, 311, 
320, 324. 

İbnü'l-Heysem: 490. 

İbnü'l-Kassab: 328. 

İbnü'l-Kıfti: 483. 

İbnü'l-Medeni: 388. 

İbnü's-Saffâr: 529. 

İbnü's-Salah: 408. 


İsnü's-Semh: 529. 

İbrahim: 24, 42, 45, 74, 92, 93, 98, 
134. 135. 

İbrahim b. Abdullah b. Hasan: 
111. 

İbrahim b. Abdullah es-Semine: 
465. 

İbrahim b. Ağleb et-Temimi: 138, 
139. 

İbrahim b. Beküs el-Uşâri: 465. 

İbrahim b. Ebi'l-Salt: 467, 469, 
472. 

İbrahim el-Harrâni: 122. 

İbrahim el-Mavsili: 122, 124, 155. 

İbrahim b. Mehdi: 70, 170, 176, 
182, 197, 199, 201, 349. 

İbrahim b. Muhammed: 49. 

İbrahim b. Musa: 189. 

İbrahim b. Müslim b. Kuteybe;, 


116. 

İbrahim b. Sima et-Türki: 267, 
268. 

İbrahim b. Zakvân el-Harrâni: 
119. 


İbranice: 478, 521, 532, 538, 539, 
553. 

İç Anadolu: 117. 

İdris: 139. 

İdris b. Abdullah: 121. 137. 
İdrisi(-ler,-Devleti): o 121, 137, 
138, 189, 285, 315, 517. 

İfrikiyye: 501. 

İhşidi (-ler) : 314, 

İhvan'ı Safâ: 450, 41, 483, 484, 
486, 490. 

İkrime: 399. 

İkta: 274, 218, 282. 

İli Vâdisi: 53. 

İlmu"t-Tevhid: 449, 

İlyada: 475. 

İmaduddin Ebü'l-Fida İsmail b. 
Ömer b. Kesir: 50, 59, 100, 
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134, 135. 1568, 352. 406, 407. 

İmadüddin el-Kâtip e)-İsfehani: 
425. 

İmam İbrahim: 25, 26, 35, 36, 40, 
TI. 

İmamu'l-Haremeyn el-Cuveyni: 
443. 

İmru'l-Kays: 413. 

İncil: 456, 548, 549, 552. 

İngiliz: 537. 

İngilizce: 517, 518, 531, 540. 

İngiltere: 517, 521. 

İran (-hı,-lar) : 75, 76, 115, 171, 177. 
178, 182, 210, 216, 260, 267, 
310, 315, 326, 327, 329, 348, 
356, 357. 356, 374, 411, 414, 
419, 421, 449, 453, 454, 455, 
456, 458, 459, 460, 466, 471, 
476, 463, 495, 496, 513, 529. 
531, 532, 564, 565, 569. 

İvan Mecusi (-leri): 89. 

İran Plâtosu; 314. 

İrene: 117. 

İrrasyonalizme: 493. 

Hz. İsa: 42, 143, 189, 548, 551. 

İsa: 45, 59, 67, 68, 69, 184. 344, 
3170. 

İsa b. Ali: 74, 138. 

İsa b. Cafer b. Mansur: 158. 

İsa b. Ferruhanşâh: 255. 

İsa b. Muhammed b. Ebi Hâlid: 
180. 

İsa b. Musa: 25, 63, 64, 6B, 84, 
87, 93, 96, 98, 104, 116, 118, 
566. 

'İsa b. Ömer es-Sakafi: 410, 411. 

İsa b. Şeyh: 265. 

İsa b. Yahya: 471, 472. 

İsftehan: 203, 207, 227, 240, 315, 
462, 467, 513, 515, 517. 

İsfendiyâr: 458, 459. 

İshâk b. Ali b. Süleyman: 474. 


İshak b. Huneyn: 463. 465, 468, g.. 478, 481. 

İsh..x b. İbrahim el-Mavsili: 134, 
169. 

İshak b. İbrahim b. Mus'ab: 188, 
189., 201, 204, 207, 216, 233, 
235. 

İshak b. İsmail: 238. 

İshak b. Kundacık: 268. 

İshak b. Müslim el-Ukayli: 52. 

İshak b. Râhuye: 391, 392. 

İshak b. Süleyman el-İsrâili: 472. 

İskandinav: 166, 280, 338, 508. 

İskender: 425, 466. 

İskenderiye: 185, 292, 304, 315, 
349, 444, 453, 454, 456, 457, 
480, 495, 530. 

İskenderiye Akademisi: 71. 

İskenderiyeli Haron: 468. 

İskenderiyeli Theon: 469. 

İskit: 570. 

İskoçya: 537. 

İsmail: 147. 148. 

ismail b. Abdullah el-Kasri: 44, 
42. 

İsmail b. İshak: 267. 

İsmail b. Subeyh: 119, 166. 

İsmaili (-ler): 285, 286, 287, 486. 

İsnâaşeriyye: 285. 

İspanya: 499, 500, 503, 505, 506, 
509, 510, 512, 513, 514, 518, 
520, 521. 522, 523, 524, 547, 
550, 554. 

İspanya: 58, 185, 315, 421, 485, 
532, 536, 537, 539, 540, 542. 

İspanyol: 510, 516, 522. 

İspanyolca: 518, 520, 521. 

İsrâliyat: 453. 

İstafan b. Basil: 472. 

İstanbul: 187, 220. 221, 227, 228 
315, 454, 506, 515. 

İsveç: 280. 
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İş'ari Tefsiri: 403. 

İşbiliyye (Sevilla): 529, 536. 

İşrâki(-lik): 451, 487, 494, 496. 

İtalya: 502, 510, 514, 515, 521, 
924, 928, 529, 536, 537, 003, 
904. 

İtah: 224. 


RAE (pe 


James: 510. 

John (Johannes Hispalansis) : 
536. 

John Wycliffe: 556. 

Juan Hispano: 536. 

Justinianus: 454. 

Juvanus Cottunius: 477. 


—-K — 


Kâbe: 43, 167, 168, 173, 175, 189), 
201. 

Kabiha: 258, 260. 

Kabâla: 278. 

Kabbalistler: 482. 

Kâbil: 266. 

Kaderiyye: 407, 431. 

Kadı -Âfiyet:: 115, 

Kadı Beydavi: 445, 446. 

Kadı Şüreyk: 115. 

Kâdi')-Kudat: 156, 166, 418. 

Kadisiyye: 324, 448. 

Kafkas(-lar): 95, 280. 

Kahire: 315. 328, 350, 477, 492, 
502, 508, 513, 515, 530, 559. 

Kahtaba: 143. 

Kahtaba b. Şebib et-Tai: 33, 41. 

Kahtâni(-ler): 338. 

Kalâmiyya: 270. 

el-Kalkaşandi: 424. 


Kama Nehri: 306. 

Kapadokya: 186. 

Kapağan Kağan: 53. 

Kara Deniz: 315, 513. 

Karamita: 285, 286, 288, 290, 298. 

Karini(ler): 211. 

Karluk(-lar): 55, 56, 57. 

Karmati (-ler) : 286, 287, 288, 289, 
290, 291. 292, 293, 302, 303, 
309, 310, 314, 318, 319, 320, 
447, 482, 515. 

Kartaca: 356. 

Kasım: 161, 167, 168, 200, 201, 
211, 293. 

Kasım b. UbeydullaH: 288. 

Kasid: 416. 

Kasru'l-Aşk: 567. 

Kasru'i-Hulj: 131, 132. 

Kastallani: 392. 

Kastilya İspanyolcası: 538. 

Kastilyalı X. Alfonso: 538. 

Kaşgar: 54, 56. 

Katalonya: 534. 

Kâtip Çelebi: 378, 461. 477, 478. 

Katul: 232, 359, 372. 

Kayrevan: 93, 315, 359, 500, 505, 
512. 

Kays: 44, 200, 225, 350. 

Kaysi(-ler) : 136. 


“Kazvin: 250, 343, 395. 


Kefertüsa: 249. 

Kelâbâzi: 449. z 
Kelb Kabilesi: 240, 289, 502. 
Kesir: 109. 

Kerbelâ: 20, 334, 565. 

Kerh: 369. 370. 

Kettonlu Robert: 547, 555. 
Kevseri: 156. 

Keysüm: 182, 183, 184, 185. 
Keysâniyye: 20, 23. 

Kıbrıs: 140, 141. 

11. Kılıç Arslan:.451, 495. 
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Kınnesrin: 40, 52, 115, 183, 279, 
345. 

Kıptça: 456, 457, 460. 

Kıpti(-ler): 185, 166, 350. 

Kırlangıç Burnu: 226. 

Kızıl Deniz: 513, 514, 516. 

Kızılırmak: 222. 

Kilwa: 516. 

Kinâse; 35. 

el-Kindi: 196. 349, 352, 462, 465, 
466, 467, 468, 469, 471, 474, 
475, 481, 482, 488, 489. 

Kirman (-i): 30, 136, 293, 513. 

Kisâi: 161, 403, 410, 411. 


Kitabetü'l-Hadis: 389. 

Kompostela: 510, 521. 

IV. Konstantinos: 117. 

Konya: 222, 298. 

Korsika: 514. 

Kosta b. Luka el-Ba'lebekki: 293, 
462, 463, 465, 468, 478. 

Kral 1. Henri: 540. 

Ktesifon: 566. 

Kubâd b. Firüz: 362: 

Kubbetü's-Sahra: 569. 

Kuça: 55, 56. 

Kudame b. Cafer: 426. 

Kudsi Hadis: 381. 

Kudüs; 143, 315, 444, 513, 534, 
555. 

Küfe(-li,ler): 20, 22, 24, 25, 28, 
32, 33, 34. 35, 36, 3", 38, 39, 
40, 48, 49, T1, 75, 99, 116, 155, 
159, 187, 246, 284, 285, 286, 
287, 289, 291. 297, 342, 363, 
366, 391, 394, 403, 405, 410, 
412, 418, 446, 489, 513. 

Kühistan: 134. 

Kuhyâs: 212. 


Kule Minare: 373. 

Kum: 315. 

Kureyş: 20, 62, 95, 97, 390, 407, 
435. 

Kurra: 166. 

Kurtuba: 95. 165, 315, 404, 464, 
500, 501, 510, 513, 519, 520, 
524, 520, 532, 534. 

Kusam b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas: 370. 

Kusayr-ı Amrâ: 570. 

Kussâs (Kıssacılar): 421. 

Kuseyyir: 20. 

Kuşüra: 296. 

Kuteybe b. Müslim: 53, 143, 336, 
458. 

Kuzey Afrika: 52, 05, 131, 139, 
168, 229, 265. 292, 206, 310, 
320, 328, 350, 367, 419, 421, 
463, 499, 515, 521, 529. 

Kuzey Irak: 314. 

Külek Boğazı: 187. 

Küllâb el-Basri: 441. 

Küncür el-Buhari: 269. 

Küre: 166. 

Kür Nehri: 141. 

Kürt(ler): 227, 265. 

Küpeli: 170. 

Kütübü's-Sitte: 392, 395. 


PREE. çicl 


Labid: 413. 

Lahmi: 415. 

Lâle Devri: 477. 

Lamis (Göksu): 228. 

VI. Io: 293. 

IV. Leon: 116. 

VI. Leon: 2171. 

Leontini: 229. 

Levh-i Mahfüz: 189, 191. 

Leylâ binti Müslim: 361. 
Islam Tiki C3.F 38 
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Libya: 287. 

Liege: 535. 

Liu En-Lin: 55. 
Lombardiya: 502. 
Longoburgo: 548. 
Lorraine: 539, 540. 
Lü'lü: 188, 200, 240, 291. 


—M-— 


Ma'an b. Zaide: 41. 64, 91. 

Macar: 506. 

Mâcide: 186. 

Maddiyyün (Maddeciler): (o 481, 
482. 

Madhava: 472. 

Mağrib (-i,-ler): 189, 236, 246, 
254, 255, 258, 261, 262, 315, 
513, 537. 

Mağribi İspanya: 529, 532. 

el-Mağribu'l-Aksâ: 137. 

Mâhenkerd: 456, 458. 

el-Mahuza: 234. 

Mahzüm: 60, 62. 

Maimonides: 532, 438. 

Makame: 425. 

el-Makdisi: 54, 178, 179. 200, 201, 
287, 351. 

Makedonya: 272. 

el-Makrızi: 479, 562. 

Malagalı İbn Baytar: 534. 

Malaka Boğazı: 516. 

Malatya: 187, 221, 251, 252, 282, 
283, 344, 345. 

Mâlik b. Eres: 64, 93, 193, 3797, 
378, 391, 399. 401, 408, 409, 
428, 430, 433, 434, 435, 436. 

Mâlik b. Heysem el-Huzai: 29, 115, 
341. 

Mâlik Zahir: 495. 

Maliki: 92. 


Ma'mer b. Râşid: 378. 

Maneiaos: 468. 

Mani: 177, 362, 459. 

Manihe (-ist,-izm): 450, 483, 

Mankâh: 472. 

el-Mansur (Ebü Cafer): 17, 25, 
41, 43, 44, 45. 48, 58, 59, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, TI, 
72, 73, 75, 16, 80, 81, 82, C4. 
85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 98, 99. 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 108, 109, 
111, 116, 123, 159, 163, 167, 
177, 184, 197, 285. 342, 343, 
344, 345, 355, 359, 364, 366, 
367, 368, 369, 370, 375, 377, 
378, 391, 431, 432. 460, 462, 
4617, 468, 471, 476, 480, 501, 
510, 526, 558, 566. 

Mansur b. Cumhur: 52. 

Mansüri: 530. 

Maraş: 345. 

Mardin: 280, 282. 

Marianus: 457. 

Mârida: 199. 

Marie Antoinette: 283. 

Marius: 356. 

Markios: 459. 

Marsilya: 514. 

Ma'ruf el-Kerhi: 447. 

Masaffiye: 276. 

Maserceveyh (-Bâsri el-Yahudi) : 
457. 

Masisa (Misis): 141, 187, 345. 

Maskanin: 271. 

Matar: 178. 

Matmura (Metâmir): 
200, 252. 

Matüridi: 431. 443. 

Mauna: 276. 

Maverâünnehr: 52, 53, 54, 90, 138, 
139, 339, 352, 355, 414. 


140, 187, 
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Mavronotamos: 228. 

Mazdek (-izm) : 177, 362, 482, 494. 

Mâzyâr b. Karin: 211, 212, 214, 
216, 223, 249. 


Mecdüddin el-Cili: 495. 

Mecüsi: 30, 90. 216, 219, 494. 

Medâin: 83, 178, 321. 

Medine: 23, 93, 121, 122, 136, 225, 
226, 303, 315, 338, 344, 36B, 
384, 386, 390, 398. 409, 426, 
434, 435, 436, 503, 511, 513, 
520. 

Medine-i Mübarek: 344. 

Medinetü'!-Müdevvera 
Şehir) : 367. 

el-Mehdi: 45, 58, 63, 68, 90, 97, 98, 
99, 101, 104. 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 125, 129. 130, 
134, 147, 156, 150, 176, 199, 
205, 211, 290, 343, 349, 360, 
362, 364, 365. 370, 418, 483. 

Mekke (/-l1i,-ler): 24, 64, 68, 80, 86, 
80, 93, 103, 106, 114, 121, 147, 
150, 151, 185, 188. 199, 226, 
292, 300, 301, 315, 330, 384, 
398, 406, 426, 435, 436, 444, 
447, 456, 503, 511. 513. 

Mekke Okulu: 399. 

Melâhide: 482. 

Melendiz: 140, 187. 

Meliku'l-Umerâ: 326. 

Memlük (-ler) 326, 353, 354. 

el-Me'mun (Ebü Cafer Abdullah): 17, 45, 63, 70, 76, 138, 
139, 141, 143, 157, 159, 160, 
161. 162, 166, 167, 168, 170, 
171, 172, 173, 175, 176, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 193, 195, 
196. 197, 198, 199, 200, 201, 


(Dairevi 


202, 204, 206, 211, 213, 218, 
219, 220, 224, 225, 229, 230, 
231, 263, 276, 278, 348, 349, 
390. 351, 353, 354, 355, 357, 
364, 403, 454, 461, 462, 468, 
4170, 471, 476, 480, 485, 489, 
508, 526. 

Menbic: 140, 211. 

Mengü-çur: 215, 216, 219. 

Meracil: 158, 175. 

Mercier (Mursiya): 451. 

Merc-i Rahit: 225. 

Merend: 235, 236. 

Merrâr b. Enes: 37. 

Merv: 30. 40, 75, 89, 115, 139, 172, 
175, 176, 197, 190, 204, 284, 
315, 339, 348, 549, 513. 

Mervan b. Ebi Hafsa: 91, 155. 

Mervan b. Muhammed: 24, 25, 
31, 32, 36, 39, 40, 41. 47, 49, 
50, 52, 64, 70, 75, 340, 357, 
363, 456, 471. 

el-Merzübân b. Türkeş: 216, 217. 

el-Merzubani: 414, 426. 

Mescid-i Haram: 105. 

Mescid-i Nebevi: 105, 121, 390. 

el-Mesihi: 477. 

Mesleme'l-Madridi: 529. 

Mesruh İbnu'i-Ecda: 399. 

Mesrür: 151. 152, 153, 154, 155. 

Mesrür el-Belhi: 267, 269. 

Messina: 229. 

Mes'ud b. Mahmud: 493. 

Mes'üdi: 24, 31, 60, 91, 107, 119, 
126, 160, 204, 233, 234, 243, 
248, 257, 323, 324, 351, 371. 
458, 460. 

Metta b. Yunus: 91, 465, 467. 

Mevali: 22, 251, 336, 337, 338, 339. 

Mevraga: 180. 

Meymun b. Necib el-Vasiti: 494. 

Meysere: 26. 
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İŞE Rİ İİİ m 


Me.opotamya: 454, 455, 478. 490, 
513, 515, 557, 562, 564, 569, 
510. . 

Mısır: 40, 58, 75, 83, 94, 137, 138, 
141, 181, 184, 185. 186, 199, 
200, 201, 206, 207, 265, 218, 
219, 280, 291, 292, 300, 301, 
304, 311, 314, 319. 348, 349, 
390, 351, 352, 354, 366, 374, 
391, 394, 395, 404, 419, 421, 
431, 454, 455, 457. 474, 478, 
490, 502, 506, 507, 513, 514, 
515, 521, 570. 

Mışatta:; 569. 

Mışatta Sarayı: 565. 

Michael Scot: 524, 537, 538. 

II. Mihail: 239. 

Mihrân b. Mansür b. Mihrân: 473. 

Mimad: 178. 

Mir Domâd: 496. 

Mir-i Mirân: 326. 

Miseno (Mienatium): 229. 

Misver b. Müsâvir: 106. 

11. Mişel: 143. 

Mnesitheos: 472. 

Modica: 229. 

Moğol(-lar): 17, 329, 457. 

Molla Sadra: 496. 

Monist: 451. 

Monte Cassino: 536. 

Monte Croce: 548. 

Moristos: 469. 

Montpellier: 542. 

Muallim-i Salis: 491. 

Muâviye b. Ebi Sufyan: 51, 52, 
197, 317. 

Muâviye b. Yesâr: 112. 

Mudar(-i.-ler): 30, 44, 168, 185, 
186. 

Mu'eyyed: 240. 

Mufaddal ed-Dabi: 104, 412. 

Hz. Muhammed (sa.v.): 21, 26, 


21, 84, 93, 389, 450, 503, 507, 
508, 547, 548, 549, 550, 551, 
553. 

Muhammed: 20, 21, 45. 158, 160, 
161, 162, 191, 192, 236, 330, 
428. 

Mu .mmed b. Abdullah: 93, 247, 
253, 254, 255. 

Muhammed b. Abdullah b. Abbas: 
24. 

Muhammed b. Abdullah Nefsu'z- 
Zekiye: 92, 98. 

Muhammed b. Abduilah b. Tâhir: 
225, 247, 24B. 

Muhammed b. Abdurrahman b. 
Ebi Leylâ: 64. 

Muhammed b. Abdülmelik ez- 
Zeyyat: 216, 217, 229, 231. 
232, 462. 

Muhammed b. Ahmed b. Ebi 
Duad: 231, 232. 

Muhammed b. Ahmed-i Nehcuri: 
484. 

Muhammed b. Ali: 19, 20, 22, 26, 
175, 11. 

Muhammed b. Ali b. İsa b. Mâhân: 173. 

Muhammed b. Ali eş-Şevkâni es- 
San'ani: 402. 

Muhammed el-Bağdadi: 467. 

Muhammed el-Bakır: 20. 

Muhammed b. Bibâc: 188. 

Muhammed b. Buays: 235, 236. 

Muhammed b. Cafer: 249. 

Muhammed b. Divdest: 279. 

Muhammed el-Emin: 157, 159, 
160, 198. 

Muhammed b. Ferruh: 119. 

Muhammed b. Hamdaveyh: 238. 

Muhammed b. el-Hanefiyye: 284. 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani: 
409, 431, 436. 
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Muhammed b. Hâtim b. Herseme: 235. 

Muhammed el-Hudari: 87, 189. 

Muhammed b. Humayd et-Tüsi: 
180. 

Muhammed b. İbrahim meydi: 35. 

Muhammed b. İbrahim ez-Ziyadi: 
175, 189. 

Muhammed b. İsa b. Hamdaveyh: 
365. 


Muhammed b. İsa b. Sevre et-Tirmizi: 387. 393. 

Muhammed b. İshak: 424. 

Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhari: 391. 

Muhammed b. Kâ'b 
399. 

Muhammed Kâhir: 320. 

Muhammed b. el-Kasım: 204, 205. 

Muhammed b. Mihran: 392. 

Muhammed b. Mukatil el-Akki: 
139. 

Muhammed b. Muhammed b. 
Zeyd: 175. 

Muhammed b. Müsa el-Harezmi: 
196, 470, 171. 

Muhammed b. Müslim b. Şihab ez-Zuhri: 366. 

Muhammed b. Müvellid et-Türki: 
269. 

Muhammed b. Nebâte: 44. 

Muhammed b. Ömer el-Vakıdi: 
421. | 

Muhammed b. Raik: 321, 322. 

Muhammed b. Râşid: 255. 

Muhammed b. Said: 33, 427. 

Muhammed b. Sâlih el-Haşimi: 
225, 226. 

Muhammed b. Sem'a: 156, 167. 

Muhammed b. Sül: 340, 341. 

Muhammed b. Süleyman b. Ali: 


el-Hu- 


el-Kurazi: 


i21, 291, 292, 306. 
Muhammed Togta et-Türki: 267. 
Muhammed b. Ubeydullah b. Hakan: 300. 

Muhammed b. Vâsıl: 266. 

Muhammed b. Yakut: 320, 32), 
322. 

Muhammed b. Yezdad b. Süveyd: 
195. 

Muhammed Zahir ed-Din: 331. 

Muhammed ez-Zemahşeri: (Bkz. 
ez-Zemahşeri). 

Muhammed b. Züeyb el-Umani: 
158, 161. 

el-Muhasibi: 446, 447. 

Muhyiddin İbnu'i-Arabi: ( 403, 
451, 452. 

Muizzu'd-Devle: 325, 327. 

el-Mukaddesi: 484. 501. 

el-Mukannâ: 115. 

el-Muktedi: 331. 

el-Muktedir (Ebu'l-Fazi Cafer): 
205, 296, 297, 298, 209, 301, 
303, 306, 311, 312, 319, 320, 
321, 324, 330, 340. 

el-Muktefi (Ebü Muhammed Ali 

b. Ahmed): 17, 282, 283, 289, 

291, 294, 295, 319, 330, 331, 

496. 

Munis: 296, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 312, 320. 321, 
324. 

Mu'nis el-Hâdım: 324. 

Mu'nisu'i-Fahl: 296, 300. 

Mu'nisu'l-Hasiyy: 296, 300. 

Muntasır (Ebü Cafer Muhammed b. Cafer): 18, 231, 234, 240, 
241, 242, 243, 244, 248, 251. 
252, 330. 

Murabıt: 501, 569. 

Müsa: 30. 120, 124, 168, 171, 261. 

Müsa b. Ali: 84. 
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Müsa b. Boga: 260, 263, 265, 266, 
261, 269. 

Müsa b. Câfer: 100, 107. 

Müsa b. Kâ'b: 52. 

Müsa b. Meymün: 473. 

Müse b. Otamış: 266. 

Müsa b. Zurâre: 237. 

el-Musemmen: 224. 

Musevi: 547. 

Mustain: 244, 247, 248, 249, 252, 
254, 269. 

el-Mustazhir: 331. 

el-Mustencid: 331. 

Musul: 115, 143, 186, 215, 227, 
261, 264. 265, 293, 315, 321, 
326, 340, 345, 360, 366, 418, 
913. 

el-Mu'tasım (Ebü İshak Muhammed): 45, 176, 181, 1687, 194, 
196, 197, 199, 200, 201, 202, 
203. 204, 207, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 
219, 220, 222, 223, 224, 225, 
229, 231, 233, 263, 324, 529, 
330. 331, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 357, 362, 
371, 372, 374, 418, 489, 558, 
566. 

el-Mu'temid (Ebu'l-Abbas Ahmed b. Mütevekkil) : 263, 264, 265, 
267, 268, 319. 330. 405, 558, 
967. 

el-Mu'tezid (Ebu'l-Abbas): 273, 
215. 

Mu'tezid (Ebü Mansur Muhammed Kâhir Billâh): 276, 277, 
219, 280, 281, 282, 283, 298, 
290, 295, 311, 312, 330. 

Mutezile: 189, 193, 196. 231, 232, 
396, 406, 441, 442, 443, 447, 
482, 489. 

el-Mu'tezz (Ebü Abdullah Mu- 


. hammed): 233, 234, 240, 243, 
244, 247, 246, 249, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 256, 259, 
260, 330. 

sI-Muti: 330. 

Mutlak Müctehid: 156. 

Muttalib Oğulları: 435. 

Muvaffak: 267, 270, 272, 274, 275, 
211, 218. 279, 291, 319, 330. 

Muzaffer: 296, 322. 

Muzalim b. Hakan: 249, 250, 251, 
252. 

Mübarek et-Türki: 342, 343, 344. 

el-Mükerred: 423, 424. 

Mücahid b. Cebr el-Mekki: 399. 

Mücumel: 101, 108. 

Müeyyed: 243, 254. 

Müfaddal b. Selcme: 420. 

Müfevvez: 272. 

Müflih: 321. 

Müflih et-Türki; 250, 321. 

Mühelleboğulları: 94. 

Mühtedi (Ebü Abdullah Muhammed b. Vâsık): 259, 260, 261, 
263, 330. 

Müsafir b. Kesir eş-Şâri: 341. 

Müsâvir b. Abdullhamid eş-Şâri: 
264, 265. 

Müslim b. Akil; 49, 101. 102. 

Müslim b. Haccac el-Kuşeyri en- 

Neysaburi: 384, 391, 392, 393, 394. 

Müslim b. Muhammed Ebu'i-Kasım el-Mecriti el-Endülisi: 
485. 

Müslim b. Nasr: 350. 

Müslim b. Ukbe el-Murri: 324. 

Müslim b. Velid: 360. 

el-Müstain: 330, 

Müstekfi: 314, 325, 330, 

el-Müsterşid: 331. 

el-Müstezi: 331. 

Mütenebbi: 417, 418, 419, 426. 
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Mütevekkil (Ebu'i-Fazi Cafer b. 
Muhammed): 45, 193, 194, 
196, 220, 231. 232, 233, 234, 
235, 236, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 246, 24B, 251, 
253, 254, 259, 263. 264, 285, 
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- - el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an, Kahire, 1368. 
-—- Cemu'i-Cevami', 
—- Tabakatu'ı-Müfessirin. 
ed-Dürr el-Mansür. 


eş-ŞAFİİ, Muhammed b. İdris 
—- er-Risale, Kahire, 1940. * 
—- el-Umm, Kahire, 1321-1325. 

ŞEHRİSTANİ, 
- - el-Milel ven-Nihal, Kahire, 1910. 


ŞEMSEDDİN SAMİ 
— Kâmüs-ı Türki, İstanbul, 1978. 


ŞEŞEN, Ramazan 
— Nevâdir el-Mahlutât el-Arabiyye. 


eş-ŞEVKANİ. Muhammed Ali es-San'ani 
— İ'lamu"!-Muvakkiin. 


TABERİ, Muhammed b. Cerir 
- Tarihu'l-Umenm vel-Mulük, Kahire, 1326. 


TAHA el-HACİRİ 
Kasru'r-Reşid. Kahire, 1949. 


TAHA er-RAVİ 
Bağdat Medinetu s-Gelanı. 


TAHA HÜSEYİN 
Min Hayuls!'ş-Şi'ri ve'n-Nesr, Kahire. 1048. 


TAŞKÖPRÜLÜZÂDE 
— Mevzuatu'l-Ulüm, İstanbul, 1313. 


TAYLAN, Necip 
— Anahatlarıyla İslâm Felsefesi, İstanbul, 1983. 


et-TENVİHİ, 
— Neşvaru'i-Muhaddara. 


TERRASSE, Henri 
— Islam d'Espagne une Rencontre de I'Orient, Paris, 1958. 


THOMSON, S. - GASSNER, J. 
— Our Heritage of World Literature, New York, 1960. 


TOYNBEE, Arnold 
— A Study of History, London, 1954. 


TÖLLNER, Helmut 
— Dle Türkischen Garden am Kalifenhof von Samarra, Wall- 


dorf-Hessen, 19'T1. 


TURANİ, Adnan 
— Dünye Sanat Tarihi, Ankara, 1983. 


TURSUN BEY 
— Tarih-i Kbu'l-Feth, Hzr.: Mentol Tulum, İstanbul, 19171. 


TYAN, Emile 
— Institutions du Droit Public Musulman, Paris, 1954. 


ULLMANN, Walter 
— A History of Political Thought: the Middle Ages, Harmonds- 


worth, 1965. 


UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı 
— Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, İstanbul, 1941. 
— Osmanlı Tarihinde Kapıkulu Ocakları, Ankara, 1947. 
— Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara, 1948. 


ÜLKEN, Hilmi Ziya 
— İslâm Felsefesi, İstanbul, 1983. 


WATT-CACHİA 
— A History of Islamic Spain, Edinburgh, 1965. 


WATT, Montgomery 
— Islam and the Integration of Sciety, London. 1961. 
— Islamic Political Thought, London, 1963. 
— Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh, 1962. 
--- The Faith and Practice of el-Ghazâli, London, 1951. 
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WEİL 
Chalılen. 
WELLHAUSEN, J. 


— İslâm'ın En Eski Tarihine Giriş, Tere: Fikret Işıltan, İstanbul, 
1960. 


-- Arap Devleti ve Sükutu. 
el-VAHİDİ. 
— Ksbabu'n-Nuzül. 
VAUX, Corre de 
— The Legacy of Islam, London, 1931. 
VESİLİEV, A. A. 
— Macedonitnne, Bruielles, 1968. 
— Byzance et-Les Arabes, I, La Dynastie d'Ammorium, Bruzelles, 1935. 
YA'KUBİ, Ahmed b. Ebi Yakub 
— Tarihu"'l-Ya'kubi, Houstema. 1883. 
— Kitabu'l-Buldan, Leiden, 1892. 
YAKÜT ŞİHABUDDİN 
-- Mu'cemu'l-Buldan, Kahire, 1906. 
YETKİN, Ord. Prof. Suut Kemal 
— İslâm Mimarisi, Ankara, 1959. 
YILDIZ, Prof. Dr. Hakkı Dursun 
-— İslâmiyet ve Türkler, İstanbul, 1976. 
YUHANNA HUMEYR 
— İhvan-ı Safa, Beyrut, 1950. 
ZAMBAVER, 
— Mu'cemu'l-Ensab ve'l-Usr el-Hakimetu fi't-Tarihl'i-İslami. 


e2z-ZEBİDİ, Ebu'l-Feyz Muhammed b. Muhammed Murtaza 
— Tâcu'l-Arüs. 


ez-ZEHEBİ, Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman 
— Duvelu'l-İslâm, Haydarabâd, 1337 h. 
— Tezkiretu'l-Huffaz. Haydarabdd, 1955-1956. 


ZEKİ MOHAMMED HASSAN 
— Les Tulunides, Paris, 1933. 


Milddi / Hicri 
749  / 132 
750 , 133 
751 134 
754 o; 136 
755 

758 o / 137 
751  / 139 


780-761/ 143 


782 
718 
7119 
780 
782 
785 


186 


158 


1 159 


/ 162 
/ 163 
/ 165 
/ 169 


/ 110 


KRONOLOJİ 


— Abbasi hilâfetinin kuruluşu. 

— Humeyme olayları. 

— Ebü Seleme'nin İbn Hubeyre'yi yenerek Kütfe'ye yürümesi. 

— Ebü 8Seleme'nin öldürülmesi. 

— Ebu'l-Abbas es-Seffah'a blat edilmesi. 

— Emeviler'e karşı intikam dönemi ve isyanların başlaması. 

— Talas savaşı. 

— Batı Türkistan'da Çin tehlikesinin bertaraf ediimesi, 

— es-Seffah'ın ölümü. 

— Ebü Cafer el-Mansur'a biat edilmesi. 

— Abdurrahman b. Muğviye'nin Endülüs'e geçmesi. 

— Ebü Müslim el-Horasani'nin öldürülmesi. 

— Abdurrahman'ın Kurtuba'yı zaptederek emirliğini ilân etmesi. 

— Mansur'a biat etmeyen Abdullah b. Ali'nin hapsedilmesi ve taraftarlarının öldürülmesi. 

— Kuzey Afrika'daki karışıklığa son vermesi için Muhammed b. Eş'as'ın buraya vali tayin edilmesi. 

— Mansur'un ölümü. 


" — Mehdi'nin halife olması. 


— İmparator IV. Leon'un Sumeysat üzerine ordu göndermesi. 

— İslâm ordusunun Anadolu gazaları ve Ankara'ya kadar yürümesi. 

— Bizans üzerine yapılan seferler. 

— Harun er-Reşid'in Bizans seferi, 

— Halife Mehdi'nin ölümü. 

— Hâdi'nin halife olması. 

— Halife Hâdi'nin ölümü. 
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Milddi / Hicri 


7186-87 / 

187  / 111 
788 o / 172 
189  / 172 
790 

1791-92 ; 175 
7192-93 / 176 
794 o / 178 
796 (o; 180 
791 181 
799  / 183 


— Bizans İmparatorluğu ile münasebetler ve hudut 


.— 


şehirlerinin tahkim edilmesi. 

Harun er-Reşid'in halife olması. 

er-Reşid'in hudut bölgelerini tahkim ed&r'ek müstakil bir idari bölge haline getirmesi. 

Herseme b. A'şan'ın Bizans seferi ve Tarsus'un tahkimi. 

İdris'in devlet kurması ve Mağrib'in merkezi idareden kopması. 

Hasaniler'in Fas'ta İdrisiler adında bir hanedan kurması. 


- İslâm ordusunun Mısır'dan Kıbrıs üzerine yürü- 


mesi ve Antalya açıklarında Bizans ordusunu mağlup etmesi. 


-— Harun er-Reşid'in, oğlu Muhammed'i veliaht se- 


| 
İ 


i 


çerek ona «Emin» lâkabı vermesi. 

Yahya b. Abdullah'ın Tabevistan'da ayaklanması. 
Hariciler'in isyanı ve Velid b. Tarif eş-Şari'nin el-Cezire'yi kuşatması. 

Yezid b. Mezyed eş-Şeybani'nin harici reisini öldürerek isyanını bastırması. 

Hamza b. Abdullah eş-Şari adında yeni bir harici reisin ortaya çıkması. 

Suriye'de Kaysi ve Yemenliler arasındaki çarpışmaların bastırılması. 


- Ermeniye'deki karışıklığı önlemek için Said b. 


Selm b. Kuteybe el-Bahili'nin buraya vali tayin edilmesi. 


er-Reşid'in Orta Anadolu seferi, Safraf kalesinin alınması ve komutan Abdulmelik b. Salih'in Ankara'ya kadar ilerleyerek Matmura'yı fethedip imparatoriçe İrene'nin isteği üzerine sulh yapılması, 

Hazarlar'ın İslâm ülkesine girerek Kür nehrine kadar ilerlemeleri. 

Hazarlar'ın geri çekilmeleri ve iki devlet arasındaki ilişkilerin belli bir düzeyde tutulmasının kararlaştırılması. 


Milddi / Hicri 


801 / 185 
804 o/ 187 
805 O, 189 
806 Oo, 190 
807 / 192 
809 / 193 
812 / 196 
813 / 198 
815 /, 199 
817 / 201 
817-18 / 202 
820-21 / 205 
826 , 211 
8629-30 / 214 
215 
833 / 218 
834 / 219 
8317-38 / 


— Hamza b. Abdullah eş-Şari'nin Herat şehrini ele geçirerek halifeliğini ilân etmesi. 

— Harun er-Reşid'in ikinci Bizans seferi ve Nike. 
feros'u mağlup ederek barış yapması. 

— İmparator Nikeferos'un Tarsus'u ele geçirmesi. 

— Hamid b. Mayüf komutasında Kıbrıs'a akın yapılması. 

— Harun er-Reşid'in Heraklea ve Tuvana'yı fethetmesi ve Nikeferos'un vergi vermek suretiyle Haüfe'ye antlaşma teklif etmesi. 

— Hamid b. Mayüf'un Rodos'a akın yapması. 

— Harun er-Reşid'in ölümü, 

— Emin'in halife olması. 

— Emin'in tahttan indirilmesi ve tekrar iade edilmesi. 

— Emin'in Tâhir kuvvetleri tarafından kuşatılması ve öldürülmesi. 

— Me'mun'un halife olması. 

— Muhammed b. İbrahim (İbn Tabataba)'in Küfe'- 

“de halifeliğini ilân etmesi. 

— İbn Tabataba'nın öldürülmesi. 

— Bâbek isyanı. 

—. Bağdat halkının İbrahim b. Mehdi'yi halife ilân etmesi ve Merv'de iki halifenin ortaya çıkması. 

-— Hariciler'in, Mehdi b. Ulvân el-Haruri liderliğinde isyan etmesi. 

— Basra'da Zuttların karışıklık çıkarmaları ve Mansur'un bu bölgeye Davut b. Baticur'u görıdermesi. 

— Girit'in Bizanslıların elinden alınması. 

— Mısır'da Kays ve Yemen kabileleri arasındaki kanlı mücadeleler üzerine, vali Mu'tasım'ın bölgeye giderek süküneti sağlaması. 

— Me'mun'un Anadolu gazaları ve Bizans topraklarına girmesi 

— Me'mun'un ölümü. 

— Mu'tasım'ın halife olması. 

— Zuttlar'ın isyanı ve bastırılması. 

— Mu'tasım'ın Anadolu gazaları ve Amarion üzeri- 


ne yürümesi. 
Islâm Tarih C3 F 40 
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Mildâdi / Hicri 


842 / 221 
844-45 / 230 
846-471 / 232 
847 

849 

85 244 
861 241 
862 , 246 
863 249 
864 (| 250 
865 Oo / 251 
366 252 
867 O / 253 
869 / 255 
870 O/ 256 
889-90 © 216 
889 O / 286 
goz o / 289 
905 , 292 
905-6 / 293-94 
908 O/ 295 
994 296 


—— 


Mu'tasım'm ölümü. 

vVâsık'ın halife olması. 

Inak et-Türki'nin başkomutanlığa yükselmesi. 
İtalya'ya geçilmesi ve Bari'nin alınması. 
Yemame'deki karışıklıkların bastırılması. 
Ermeniye isyanları. 

Vasıkın ölümü. 


- Mütevekkil'in halife olması. 


Mütevekkil'in Bizans gazaları ve Samalu'nun fethi. 

Mütevekkil'in öldürülmesi. 

Muntasır'ın halife olması. 


Mu'tezz ve Müeyyed'in veliahtlıktan çekilmeleri. 
Muntasır'ın ölümü. 

Müstai'nin halife olması. 

Otamış ve Şüca b. Kasım'ın öldürülmeleri. 
İktidar mücadelesinin yanısıra Bizans üzerine gazalar yapılması ve Matmura'nın fethi. 


Mu'tezz'in Samerra'da halife ilân edilmesi ve iç karışıklıklar. 


Mutezz'e biat edilmesine ve Mustai'nin hilâfetten çekilmesine karar verilmesi. 

Mu'temid devrinde isyanlar. 

Mu'tezz'in ölümü. 


- Mühtedi'nin halife olması. 


Mühtedi'nin öldürülmesi. 

Mu'temid'in halife olması. 

Hilâfet merkezinin Samerra'dan Bağdat'a nakledilmesi. 

İkinci Karamita hareketinin Ebü Said el-Cennabi liderliğinde baslaması. 

Muttezid'in ölümü. 

Muktefi'nin halife olması. 

Toluni idaresine son verilmesi. 


- Suriye Karmatileri'nin isyanı. 


Muktefi'nin ölümü. 


— Muktedir'in halife ilân edilmesi. 


İbnu'i-Mu'tezz'in halife seçilmesi. 


Milddi / Hicri 


919 /301 — Karmatiler'in ilk lideri Hasan Cennabi'nin, oğlu 
tarafından öldürülmesi ve İdareye oğlunun geçmesi. 

— Cennabinin diğer oğlu Süleyman'ın idareye geçmesi. 

914 » — Taberistan'da Şili ayaklanması. 

915 / 303 — Fatımiler'in Trablusgarb'ı kuşatmaları ve İskenderiye'ye saldırmaları. 

919 / 307 — Fatımiler'in İskenderiye. Giza ve Feyyum'u işgal 
etmesi. 

922 / 309 -- Hallac-ı Mansur'un uzun bir muhakemeden sonra idam edilmesi. 

923 , 310 -— Ünlü tarihçi Taberi'nin ölümü. 

311 — Yıkıntı yılı olayları. 
— Hamid ilderliğindeki Cerrah gurubunun âzledilmesi ve yerine Furat gurubunun gelmesi. 


924  /, 312 — Vezir İbnu'l-Furat ve oğlunun görevden alınarak öldürülmeleri. 
929 , 317 — Bizane akınlarının artmasıyla Bağdat'ta huzur- 


suzluğun başgöstermesi ve Isyancıların Muktedir'i tekrar hal'etmeleri. 

—- Mu'nis'in, gelirlerin düşmesi ve adamlarına maaş verememe endişesiyle hükümet darbesi düzenle- 


mesi. 

931 / 310 — Vezirler sülâlesinden gelen Hüseyin b. Kasım'a 
bütün idarenin sorumluluğunun verilmesi. 

932 / 320 — Mu'nisin Bağdat üzerine yürümesi ve çarpışma- 


larda Muktedir'in öldürülmesi. 

—- Ebü Mansur Muhammed b. Mu'tezid (Kâhir)'in yeniden halife ilân edilmesi. 

— Muktedir'in öldürülmesi. 

— Kâhir'in tekrar hilâfete getirilmesi. 


933 ,321 — Yaşlı komutan Mu'nis'in öldürülmesi ve siyasi 
dengesinin yeniden bozulması. 

934 1322 — Kâhirin koplscular tarafından tahttan indirilmesi. 


— Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muktedir'in «Radi Billah» 
ünvanı ile halife olması. 
936 / 324 — Emirülümeralık müessesesinin kurularak geniş 
yetkiler verilmesi. 
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Milâdi / Hicri 
940  / 329 — Halife Râdi'nin ölümü. 
— Müttaki (Ebü İbrahim)'nin halife olması. 
944 / 333 — Müttaki'nin azledilmesi. 
— Müstekfi (Ebu'l-Kasım Abdullah) 'nin halife olması. 
945 / 334 — Büveyhiler'in Bağdat'ı işgal etmeleri. 
965 / 355 — Hazar Devletinin çöküşü ve Taberistan'da Şii etkinliğinin azalması. 
969 / 358 — Fatımiler'in Kahire'yi işgal ederek başşehir yapmaları. 
1055 447 -— Tuğrul Bey'in Bağdat'a girerek Abbasi hanedanını Şii hâkimiyetinden kurtarması. 
1180 ' 575 — Abbasilerin Harezmşahlar'la münasebetleri. 
1195 591 — İran'ın büyük bir kısmının işgal edilmesi. 


— Halife Nâsır'ın ölümü. 
— Zâhir'in halife olması. 
1258 oO/ 656 — Moğollar'ın Bağdat'a girerek tarihin en büyük 
tahribatını yapmaları. 
— Abbasi hilâfetinin sona ermesi. 


ÜÇÜNCÜ CİLDİN SONU 


